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Gölgede kalan izleri ve gölgedeki bizleri birlikte yaşadığımız, mutluluğumuzun anahtarı, ailemizin kilidi, fedakârlıkta öncü, davranışta örnek olan eşim Muammer Yamak'a şükran duygularımla... 


Önsöz 


Beni, bu anıları yazmaya zorlayan sebepler acaba nelerdir? 

Bu soruyu uzun süre kendi kendime sordum. Bulabildiğim cevaplar şunlar oldu: 

Bilindiği gibi, geçen günleri veya o günlerdeki iz bırakan olay ve insanları anarken, konuşmalarımıza hep “rahmetli babam”, “rahmetli annem”, “rahmetli komutanım” ya da “kulakları çınlasın”, “ömrü uzun olsun” gibi sözlerle başlarız. Onlardan anılarımızda kalan, yaşamımızda iz bırakan, o sırada doğruluğu ve yanlışlığı hakkında gerçek bir yargıya varamadığımız bazı hususları yeniden değerlendirip çok defa hak veren bir zinciri konuşuruz. Bu konuşmalarda boş kalan veya boşlukta duran hususları ise “acaba”lar, “nasıldı”lar, “ne düşünürlerdi”, “neden böyleydiler” arasında gezinerek doldurmaya çalışır ve ipuçları ararız. 

İşte ben, sağlığımda bana sorularak cevap bulunan sorulara, daha sonra sorusu olan ve cevap arayanlara bir mehaz olmak üzere bu anıları yazmak istiyorum. Cevap arayanların sadece аіle fertleri olmadığını; yaptığım görevler, yaşadığım olaylar, bulunduğum ortanı, katıldığım çalışmalar ve Cumhuriyet'in ilanından bir yıl sonra doğmuş, takriben seksen yıla yakın bir süreyi ve çok çalkantılı bir dönemi “Cumhuriyet çocuğu ve nesli” olarak yaşamış bir kimsenin, bulunduğu ova, tepe, zirve ve yaylalardan bakarak edindiği izlenimler ve gözlemler nedeniyle soruların айе dışına da taşabileceğini düşünerek, asker ve sivil ayrımı da yapmadan, anıların kapsam ve teferruatını bu ihtiyaca cevap verebilecek şekilde düzenlemeyi, oluşum ve sonuçlarından ders аһпабіlecek konulara öncelik vererek, üzerlerinde ölçülü bir ağırlıkla durmayı uygun gördüm. 

Anıların içindeki her şeyin, herkesi ilgilendireceğini ne iddia 


ediyor, пе de düşünüyorum. Yazdıklarımın içinde bir şeyler агаyanlar, bulabildikleriyle yetineceklerdir. Herkesin aradığı şeyin de aynı olmayacağını bilerek, “lüzumsuz”, “gereksiz” gibi değerlendirilen ve teferruat gibi görülen hususlara bu gözle bakılmasını diliyorum. 

Aslında yaşamımız da böyle değil midir? Kâinata bakar, bir yıldız hakkında cevap aramaz mıyız? Dünyaya bakar, şu veya bu şehri, nehri ya da Ağrı ve Everest'i bulmaya çalışmaz mıyız? Kitaba bakar, kafamızdaki soruya; insana bakar, içimizden geçenlere; yemeğe bakar, tada tuza cevap bulmaya uğraşmaz mıyız ? İşte bu yazılar içinde, yıldızlara cevap arayanlar da, tuza cevap arayanlar da aradıklarını, “varsa” bulabilsinler diye bir tutumu benimsemiş oluyorum. Aradığımız her şeyi bulamamak, her soruya cevap alamamak gibi, yaşamımızın genellemesinden giderek, bu yazılar içinde aynı durumun doğabileceğini biliyorum. Ben sadece bendekileri aktarıyorum. Bilgi, yorum ve değerlendirmeler, okuyanlara ve arayanlara ait olacaktır. 

Eğer gerçekte var isem, gelecekte bir şeyler arayanların, gölgedeki izler içinde beni de bulmalarını diliyorum. 

Yıl 1989, bu yılın ağustos ayı sonunda Silahlı Kuvvetler'imizden ve iki senedir yapmakta olduğum Kara Kuvvetleri komutanlığından yaş haddi nedeniyle ayrılışıma, sadece on gün vardı. Ayrılış ve devir teslim tören hazırlıkları sürüyor, ziyaretime gelen ve çeşitli nedenlerle görüştüğüm veya görev nedeniyle arz ve imzaya çıkan herkes, her ayrılışta olduğu gibi duygularını dile getiriyor, dilek ve temennilerini sunuyordu; söyleyen de, dinleyen de üzgün olarak bu hassas dönemi birlikte yaşıyorduk. 

Sıra, devir teslim töreninden önce, Kara Kuvvetleri Karargâhı'ndaki arkadaşlarımızla topluca vedalaşmaya gelmişti. Personel sinema salonunda toplanacak, ben de bir veda konuşması уаparak ayrılacaktım. Nasıl bir konuşma yapmam gerektiğini düşünürken, aşağı yukarı son on beş gündür konuşulan, duyulan ve alışılmış, ayrılışla ilgili klasik cümleler aklımdan geçiyor; neyi not etsem, hep tekrar oluyordu. Bu arayış içerisinde, klasik ayrılış konuşmasından vazgeçmeye karar vermiş ve son konuşmayı, arkadaşlarımın bilmesi lazım gelen hususları, kırk beş senelik hizmet hayatımdan seçilmiş bazı olayları ve bunlardan çıkardığım bazı sonuçları kendilerine aktarmayı daha uygun bulmuştum. 

İşte böyle bir kararla toplantıya gitmiş, bu düşüncemi arkadaşlara iletmiş ve daha bu açıklamadan itibaren, ilginin artışını izleyerek, konuşmaya başlamıştım. Konuştukça artan ilgi, ilgi arttıkça 


uzayan konuşma ve aktarma arzusuyla geçen bir süreden sonra, saate bakmak aklıma gelmiş, bir saat yirmi dakika konuştuğumun farkına vararak arkadaşlarımdan özür dilemiş, son bir, on beş-yirmi dakika daha sabırlarını rica etmiştim. Aynı ilgiyi koruyarak, ilave ettiğim aynılışla ilgili birkaç cümleden sonra kendilerine, teşekkür borcumu da ödeyerek veda edip, salondan aynlmıştım. 

Bu konuşmadan hemen sonra, o zaman kurmay başkanım olan ve sonradan Genelkurmay başkanlığına kadar yükselişini iftiharla izlediğim Sayın Korgeneral Karadayı başta olmak üzere, birçok general arkadaşım “Neden bunları yazmıyorsunuz komutanım ?” 
diye soruyorlar, “İnanıyoruz ve biliyoruz ki, bize bu toplantıda muhtemelen zamanı gelmediği için söylemediğiniz daha başka şeyler de var, lütfen yazınız” diye dileklerini dile getiriyorlardı. 
Sonra bir albay arkadaşım konuşmadan bahsederek, duygularını dile getirdikten sonra “Sayın komutanım, siz karargâhta üç sene kurmay başkanlığı yaptınız, neden o zaman bunları söylemediniz veya neden Kara Kuvvetleri komutanlığına başladığınız zaman söylemediniz? Az kalsın hiç dinleyemeyecektik, dinleyemeyenler için herhalde yazarsınız” dileğinde bulunuyordu. 

İşte yazmamı gerektiren ve âdeta içimde hiç bulunmayan, anı yazma duygusunu yeşerten, bu ilgiye dayalı serzenişler, teklifler ve telkinler olmuştu. Bunun dışında, emekli olduktan sonra çeşitli konuşmalar veya geçmişe ait sorulara verilen cevaplar da, her emekli komutanda görülen ve bazılarımızca belki de haklı olarak “çok konuşma hastalığı” şeklinde isimlendirilen anlatımlardan sonra dahi, bu yazma telkin ve teklifleri, sivil kişiler ve her rütbeden askerlerce de ifade ediliyordu. Bu kimselerin önce ilgileri, sonra da dileklerinin çokluğu ve “Başladınız mı? Yazıyor musunuz ?” sorularıyla âdeta ısrarları hem dikkat çekici, hem de teşvik ediciydi. Rahmetli Sayın Vehbi Koç'la yan yana geldiğimizde birçok dost gibi her defasında o da “Yaz paşam, mutlaka yazmalısın” diyerek ve daha sonraki görüşmelerimizde “Yazıyorsun değil mi ?” diye sorarak, sonucu bekliyordu. İşte bu ilgiler de yazma konusuna ağırlık kazandıran üçüncü sebebi oluşturuyordu. 
Bu oluşumlar içinde ve yazma kararı hemen öncesinde yaşadıgım dönemi gözden geçirince, içinde bulunanları şöyle sıralamak mümkün olabilmişti: 

1) İkinci Cihan Harbi'nin son beş yılını, askeri okullarda ve buralarda aldığımız heyecan yükü içinde geçirmiş olmak. 

2) Çok partili döneme geçiş yıllarının 1945-1950 arasını genç bir subay, 1950-1958 yılları arasını ise akademi tahsili için stajlar, 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kurslar, öğrenim ve görevler içinde kurmay yardımcısı ve kurmay subay olarak geçirdiğim, ideallerin kök salıp yeşerdiği, unutulmaz yılları yaşamış bulunmak. 

3) Afganistan Harp Okulu'nda tabiye (taktik) başöğretmeni olarak, 1959-1960 yılları arasında, Yakındoğu'yu tanımayla geçen bir görevi yapmış olmak. 

4) 1958'de Kıbrıs konusuna Atina Konferansı'na katılarak başlayan ve bir seri hizmetin içinde her makamda devam eden, görev ilişkisiyle süregelen Kıbrıs davasının bütün nirengi olaylarına çok yakından tanık olmak, içinde yaşamak, bu davada görev ve sorumluluk almış bulunmak. 

5) Talat Aydemir'in teklifiyle atandığım Harp Okulu'nda 22 Şubat ve 21 Mayıs olaylarını, eğitim öğretim şube müdürü olarak yaşamak, 1960 ve 1966 yılları arasında Harp Okulu'nun en çalkantılı döneminde, bu okulda eğitim öğretim şube müdürü ve kurmay başkanı olarak görevde bulunmak. 

6) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan önce Kıbrıs'ta alay komutan yardımcılığı görevinde bulunmak. 

7) Kurmay albay olarak Özel Harp Dairesi kurmay başkanlığı, komutan yardımcılığı ve tuğgeneral olarak üç sene daire başkanlığı görevi dahil 1967-1974 yılları arasında, bu dairede yedi sene görev yapmış olmak. 

8) Özel Harp Dairesi başkanıyken, ABD yetkilileriyle meydana gelen bir anlaşmazlık nedeniyle, dönemin Genelkurmay başkanı rahmetli Orgeneral Semih Sancar'la birlikte, dönemin başbakanı Sayın Ecevit'e özel bir brifing vermiş olmak. 

9) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın içinde, Özel Harp Dairesi başkanı olarak, Sayın Ecevit'le Londra Konferansı'na, Sayın Turan Güneş'le beraber Birinci ve İkinci Cenevre konferanslarına katılmış olmak, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın bütün safhalarını Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda ve Genelkurmay başkanıyla çok yakın çalışmış olmak. 

10) Aşkale'deki zırhlı tugaya komuta ettikten sonra, 1975'te rahmetli Korgeneral Fazıl Polat'tan Kıbrıs'ta 28. Tümen'i teslim almak ve harekâttan bir sene sonra Kıbrıs'ta tümen komutanı olarak görev yapmak. 

11) Kıbrıs'tan atandığım Kara Kuvvetleri Harekât başkanlığı görevindeyken rahmetli Orgeneral Namık Kemal Ersun'un görevden alınışıyla ilgili olayı yaşamış ve bu nedenle Kayseri'ye Yurtiçi Bölge komutanı olarak atanmış olmak ve bu görevdeyken 1978 
yılında bir Sivas olayını yaşamak. 
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12) Çok ilginç geçen Yurtiçi Bölge komutanlığı görevinden sonra tekrar Kıbrıs'a Barış Kuvvetleri komutanı olarak atanmak ve Kıbrıs'ta görev yapmak. 

13) 1976'dan sonra, daha önce yaptığım Özel Harp Dairesi başkanlığı görevim ve dönemin başbakanı Sayın Ecevit'e verdiğim brifing nedeniyle “kontrgerilla” söz ve suçlamalarına hedef olmak, konuşamanuş olmanın sıkıntısını yıllarca yaşamak. 

14) 12 Eylül Harekâtı'nın hemen öncesinde, 7. Kolordu ve Diyarbakır Sıkıyönetim komutanı olarak, Diyarbakır'a atarmak ve 
12 Eylül'den sonraki iki yılı bu görevde geçirmiş bulunmak. Bu 
görevdeyken, bir uçak kaçırma olayında uçağa müdahale etmek ve kurtarılmasını gerçekleştirmek. 

15) Konsey döneminin üç ут, Kara Kuvvetleri kurmay başkanı olarak yaşamış bulunmak. 

16) Çok sıkıntılı dönemleri yaşayan, birkaç Ege krizinin oldugu ve çok aktif tatbikatların yapıldığı 1985-1987 döneminde, Ege Ordusu komutanı olarak görev yapmak. 

17) 1987'deki Genelkurmay başkanlığı seçiminde ve Orgeneral Sayın Necdet Öztorun'un emekli edilişindeki olaylar sonrasında, otuz ikinci Kara Kuvvetleri komutanı olarak seçilip, atanmış bulunmak. 

18) 1987-1989 döneminde, iki sene Kara Kuvvetleri komutanı olarak görev yapmak. 

19) Diyarbakır'daki görevimden itibaren, 1983'te tekrar başlayan PKK terörü ve Güneydoğu sorunuyla yakından ilgilenmiş olmak. 

20) Emeklilikte önce Başbakanlık başdanışmanı, daha sonra, Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri olarak üç buçuk yıl, sekizinci cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal'la birlikte çalışmak. 

21) 12 Eylül'de CHP'nin kapatılmasından sonra partinin İş Bankası'nda bulunan ve sorumluluğu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne verilmiş olan Atatürk hisseleri nedeniyle üç sene İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkan vekilliği görevinde bulunmak. 

22) Çok konuşulan rahmetli Turgut Özal döneminde, Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği görevinde bulunmak ve Birinci Körfez Krizi'ni bu makamda yaşamak. 

23) Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği görevimde, rahmetli Cumhurbaşkanı Özal'la çok sayıda toplantıya, iç ve dış seyahatlere katılmış bulunmak. 

24) Rahmetli Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili olayları ve daha sonraki gelişmeleri yaşamış olmak. 


25) Rahmetli Özal'ın ölümünden sonra, tek yanlı olarak yapılan bazı konuşma, yazışma ve yorumlara ait gerçekleri bilmiş olmak ve bunların bazılarına cevap vermek zorunda kalmak. 

İşte birçok nirengi olaylarla, yirmi beş maddede sıralamaya çalıştığım yaşam dizisini, anılarıyla tekrar yaşayınca, içinde ilgi duyulabilecek bir şeyler bulunabileceği inancıma, ilk üç sebebi de ekleyerek, nasıl olacağını, nasıl sonuçlanacağını ve nasıl algılanacağını bilemediğim bu yazıları yazmaya karar vermiş bulunuyor ve ilgilenenlerin bilgilerine sunuyorum. 


Birinci bölüm 


Cumhuriyet'le birlikte ilk on beş yıl 


Eski tabiriyle tarih doğru düşüldüyse, 1924 (1340) yılının 3 nisan günü, memleketimiz olan Merzifon'da, benden evvel doğan ve rahmetli olan, tanıyamadığım bir kardeşimden sonra doğmuşum. Bu tarih, rahmetli babamın son askerliği olan Kurtuluş Savaşı'ndan İstiklal Madalyası beratıyla dönüşünden takriben bir sene sonrayı ifade etmektedir. Anlatılanlara göre babam benim için hiç isim aramamış, Kurtuluş Savaşı sırasında emrinde çalıştığı Gazi Mustafa Kemal Paşa'run gönüllerine ve zihinlerine işleyen “Kemal Paşa” isminden esinlenerek benim ismimi de “Kemal” koymuş. 

Çocukluğuma ait ilk hatıralarım pek belirgin değil. O zamanın, o çağda aklımda kalan birkaç hususunu, özellikle memleketimizin o günkü şartlarını ortaya koymak ve bugünlere nasıl ulaşıldığını bilmeyen gençlerimizin gördükleri ve bildikleri şartlarla mukayese imkânını verebilmek için bazı örneklerle belirtmek istiyorum. 

Babanı çiftçilik ile zahireciliği birlikte yapan bir iş sahibiydi. 
“Ekin pazarı”ndaki ismini öğrendiğim zaman, neden “Arpacı Ahmet” dendiğini önce anlayamamıştım. Sonradan, o senelerde daha ucuz olan ve çoğunlukla hayvan yemi olarak kullanılan arpa- nın sürümü daha çok olduğundan, rahmetlinin daha çok arpa alıp sattığını öğrenmiş oldum. O günlerde buğday unu daha çok “çarşı ekmeği”nde kullanılır, herkesin evinde veya sokağında bulunan fırınlarda, kendi yaptığı ekmek için arpa ile buğdayın varlığına göre değişik ölçülerde karıştırıp, “karıklı” diye isimlendirdiği unlardan ekmek yapılırdı. Çarşı ekmeği o kadar nadir yenilirdi ki, bazıları çarşı ekmeğini ev ekmeğine zeytin, peynir gibi katık bile yaparlardı. Babamın yaptığı diğer işi ise, bu yörede rençperlik di-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Baba Ahmet Yamak. Anne Lebibe Yamak. 


ye isimlendirilen çiftçilikti. Durum ve ihtiyaca göre bir veya iki çift at ve arabadan ibaret imkânlarıyla, kendi tarlalarımızı ekip biçer, ilaveten bazı tarla sahiplerine “ortakçılık” ederdi. Yani “tarla sahibinden, emek çiftçiden, ürün ortak” anlayışıyla mevcut işgücünü değerlendirme şeklindeki bir uygulamayı sürdürürdü. Bu uygulama içinde, evde daima kışın iki veya üç, yazın ise altı ya da sekiz kişinin çalıştığı olurdu. 

Rahmetli anneme ait ilk hatıralarım, bu çalışanlara ekmek ve yemek yetiştirmek için, ya ocak başında, ya fırın başında kendisini görmek şeklinde oluşmuştu. Yemek için tencere değil kazanların, ekmek için somun değil, hamur teknelerinin sayıldığı o günlerde, önce tütün, daha sonra haşhaş ve şekerpancarı ekimi- nin devreye girmesiyle devamlı çalışanlara ilaveten, on ile otuz gündelikçi kadının bu işlerde çalıştığını, bunlara sadece su yetiştirmenin dahi bir mesele olduğunu biliyordum. Evimizde mum ve gaz lambaları, işimizde gaz fenerleri kullanılıyor, bunlar için gazyağı ve kibrit bile bulmak mesele oluyordu. Sokak oyunlarımız, bazı taş oyunları ile ebe-sobeden ibaretti. Sokak merakımız ise o devirlerde çok önemli bir görev yapan bekçi babaların sokak köşe ve dönemeçleri ile sokakların yegâne su kaynağı olan çeşme başlarındaki sabit gaz fenerlerini yakışlarını izlemek ve onun istediği ölçüde, ona yardımcı olmaktı. 
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Okulla ilk tanışmam, o günlerde çok önemli bir konu olan ve toplumda yer tutan “halk mekteplerine” götürülüşümle oldu. 
Halk mekteplerine özellikle genç hanım teyzeler ile okul çağı geçmiş, genç ablalar ilgi gösteriyorlardı. Harf İnkılabı yeni yapılmış, bu inkılabın halka benimsetilmesi için, bu şekilde özel kursa benzer uygulama başlatılmıştı. İşte halk mektebine giden komşumuz Fadime Teyze, bir gün, elimden tuttuğu gibi beni de okula götürmüştü. Hepsi hanım olan öğrenciler arasında, aldığım tembih gereğince, hiç sesimi çıkarmadan oturmuş, dönüşte de Fadime Teyze'ye sormuştum: “İdris Amca (beyi) neden gelmedi?” Cevap, “Onun saati ve günü ayrı” oldu ve ilave etti: “Ama sen okula başlayınca böyle olmayacak, beraber okuyacaksınız.” Böyle de oldu. 

Bu döneme ait izlenimlerim arasında, rahmetli babamın eve gidip gelen özel sarı kehribar tespihi de yer alıyor. Evlerde telefonun bulunmadığı, okuyup yazarak pusula veya notla haberleşme- nin mümkün olamadığı bu dönemde bu tespihin, bir nevi bu ihtiyacı karşıladığını sonradan öğrenecektim. Yukarıda belirttiğim gibi, babamın o zamanki tabirleriyle çarşıda ve ekin pazarında da işi vardı. Evden işyerine, işyerinden eve, sık sık bazı kimselerle bir şeylerin gidip geldiği oluyordu. İşte bu gidiş gelişlerde, gönderilenin alınması veya istenilenin verilmesi için babamın sarı kehribar tespihi bir şifre, güven unsuru, “bilgisi tahtında yürütülen iş” işareti olarak, gider gelirdi. Tespihi görmeden getirilen alınmaz veya istenilen verilmezdi. Sonradan dinlediğim birçok olay, bu tanıtım ihtiyacının ne kadar yerinde olduğunu ortaya koymuştu. İşte ilk aldığım ders, zannederim bu sarı tespihe aittir. 

Merzifon Belediyesi, ilçede bulunan Amerikan Kız Koleji'nin de teşvik ve yardımıyla bir bando kurmuştu. Bandonun o zamanki adı “Tam Çalgı”ydı. Bu Tam Çalgı, törenlerde ve bayramlarda aldığı görevlere ilaveten, ramazanlarda, ramazan davulcularına ek olarak her gece bir mahalle veya sokağa gelir, önde fenerleri, arkada çalgıcıları, sokağı çala çala kat ederek, bir meydan ya da çeşme başında durur ve halka marifetlerini gösterirlerdi. Bu geliş ve ayrılışlar o sokak, hatta o mahallede bir olay niteliğini taşır ve takip edilirdi. Kış mevsimine rastlayan bir ramazan gecesinde sokağımıza gelecek ve “Aşağı Çeşme” başında, konser kelimesi yerine kullanılan tabiriyle, çalgı çalacaklardı. 

Gece dışarıdan beklenen ses gelince, benden dört beş yaş büyük olan rahmetli üvey ablam elimden tuttu ve çeşme başına geldik. Çeşme başındaki küçük alanda Tanı Çalgı yerini almış, etrafinda genç ve çocuk ağırlıklı bir topluluk oluşmuştu. Bir şeyler 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çalınırken, bir kadının çığlık ve feryadı beynimize saplanmış ve ortalık karışmıştı. Çeşmeye açılan bir çıkmaz sokak tarafından, kış ve kar nedeniyle şehre inmiş bir kurt, bir genç kadının baldırını kapmış ve kaçmıştı. Kimisi kurdu, kimisi kadına yardımcı olacak birisini arıyordu. Her ikisini de bulamıyorlardı. Çığlıklar, bağırışlar ve koşuşmalar içinde eve dönmüştük. Babam ilgilenıneye ve bilgi almaya gitmişti. O zamanlar ilçede sadece bir hükümet tabibi var, ona ulaşmak çok zor... Babamın gelince anlattıklarını şöyle hatırlıyorum: hastanın ulaştırılması, hele geceyarısı bu imkânın sağlanması mümkün değil diyor ve kanlar içindeki kadıncağızı, mahallenin “bilen kadın”ına götürdüklerini söylüyor. 
Bu olayın sonucunu, yaşadığım şok ve duyduğum çığlıkların etkisiyle takip etme ve öğrenme cesaretim kalmamıştı. Bugün dahi bilemiyorum. Ramazan davuluyla hatırlanan, Tam Çalgı'nın yerini alan bandoyla unutulmayan bu hatıranın içinde, o çığlıklar yer almasa ne iyi olurdu diye düşünüyor ve onun sonuna “ölüm” denen noktayı koymak istemiyordum. 

İşte 1929'ların gaz fenerleriyle aydınlatılan, sokaklarına kurt inebilen, Tam Çalgı'sıyla diğer ilçe ve hatta bazı illere fark atan, ortaokulu olma özelliğini taşıyan ve bir mahallenin yarısını teşkil eden bir sokağında, sadece, yeni harflerle bir veya iki okuryazar efendi- nin bulunduğu, yetmiş beş yıl öncesinin Merzifon'u böyleydi. 

O günlerdeki yaşam ise çoraplarımızın “yamanarak”, ayakkabılarımızın “pençe” takılarak, elbiselerimizin “tersyüz” edilerek yenilendiği; berberlerin aynı zamanda dişçi gibi çalıştığı; öğretmenlerin (muallimlerin) hocalarla karıştırıldığı bir dönemin içinde sürüp gidiyordu. 

Okula başlama yaşım gelince, rahmetli babam kayıt işlemi başlamadan birkaç hafta önce, bir ilkokulun tanıdığımız başöğretmeni (müdür) olan rahmetli Halil Koçkar Hoca'ya beni götürdü, yapılacak işlem ve hazırlıkları görüştüler. Sonradan bende çok derin izler bırakan, her zaman hürmetle andığım, takdir duygularıyla izlediğim Halil Hoca birden bana döndü ve “Okuyacak mısın?” diye sordu. “Evet” cevabını alınca “Peki adam olacak mısın?” diye ikinci sorusunu sordu. Ben ne demek istediğini anlayamadan, adam olmanın ne olduğunu keşfetmeye çalışırken rahmetli babam, “O zaten adam olmak için okuyacak” der demez, ben de ikinci “evet”imi bastırdım. Ayrılıp eve gelirken adam olmanın ne oldugunu babam bana anlatıyordu. Bu küçük hikâyenin çok bilinen ve sık sık anlatılan bir hikâye olduğunu daha sonra çok görecektim. Yine de, o gün anlatılan şekliyle anlatmak istiyorum. 
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Orta halli bir ailenin bir oğlu varnuş. Bu çocuk hep boş şeylerle uğraşarak vakit geçirirmiş. Babası da devamlı nasihat eder ve bir işe yaramadığını görünce, “Sen adam olamayacaksın!” der, sık sık bu sözle oğlunu azarlarmış. Gün geçmiş, bu yaramaz çocuk aileden ayrılıp, gurbete çıkmış. Yanlarında çalıştığı kimseler elinden tutmuşlar ve yükselmeye başlamış. Allah da nasip etmiş ve bir gün vezirlik payesine ulaşmış. Makamına oturunca, ilk yaptığı işlerden biri şu olmuş: “Babam bana hep ‘Sen adam olmazsın" derdi. Gelsin de görsün bakalım ne olduğumu” demiş ve o zamana kadar hiç arayıp sormadığı babasını, alıp getirmeleri için emir vermiş. “Gidin falan yerde oturan, falancayı alıp getirin” şeklindeki emri alan görevliler, adamcağızı yakalayıp, apar topar getirmişler. Zahmetli bir yolculuktan sonra, merak ve endişe içindeki babayı vezirin karşısına çıkarmışlar. Oğlunu güçlükle tanıyan babasını karşısında gören vezir hal hatır sormadan, “Baba, sen hep bana, ‘Oğlum, sen adam olamazsın ” derdin. Bak ben vezir oldum” deyince, adamcagız durmuş, oğlunu uzun uzun süzdükten sonra “Oğlum ben sana “Vezir olamazsın” demedim ki. ‘Adam olamazsın” dedim. Ne yazık ki sen vezir olmuşsun ama hâlâ adam olamanışsın” demiş ve boynunu bükerek ayrılıp gitmiş. 

İşte okumak, vezir olmak, adam olmak veya olamamak arasındaki farkı ve bağlantıyı çözmeye çalıştığım o andaki duygu ve düşüncelerimi hiç unutmayacak ve hep hatırlayarak, gördüğüm birçok örnekleriyle, o zaman sormaya ve cevap bulmaya cesaret edemediğim sorulara cevaplar bulacaktım. Bu konunun unutulmayan etkisini hep taşımıştım. Bu da ikinci dersim olmuştu. 

Nihayet Halil Hoca'nın başöğretmeni olduğu İstiklal İlkokulu'na kaydım yapılmış ve okula başlamıştım. Elimde rahmetli annemin hazırladığı ve evimizde gördüğüm, Kuran mahfazalarına benzeyen bezden bir çanta ve sırtımda Sümer kumaşından yapılmuş ilkokul önlüğüyle mektebe gitmiş ve talebe olmuştum. O ilk gün, dört sene öğretmenimiz olacak Faika Hoca Hanım'ı tanıdım. 
İlk etkisini, her çocukla ayrı ayrı tanışarak, gösterdiği ilginin sıcaklığını, üzerimizde yarattığı öğretmene saygı ve sevgi ağırlığını hiç unutmadım. Bu hoca hanım, üzerimde hep örmek öğretmen olarak ağırlığını devam ettirecekti. Birinci dersin sonunda verilen teneffüs (ders arası) bitip yeniden sımflara koşarken, tırmandığınuz taş merdivende düşerek başımı basamağa çarpmış ve sol göz hizasında hâlâ izini taşıdığım bir yarılmanın meydana gelmesiyle ilk günün, ilk anısını yaşamıştım. Hiç yardım etmeden yanımdan koşarak geçen çocuklara bakıyor ve ağlıyordum. Bu sırada beşinci sınıfta olduğunu sonradan öğrendiğim Perihan Abla'nın sesini duydum. “Ne oldu sana ?”yla başlayan teselli edici sözler, elimden tuttuğu gibi beni ecza dolabının bulunduğu odaya götürüşü, bir kişinin yardımıyla yarayı silip sarışlarını hiç unutmuyorum. Unutamadığım bir şey daha var: Perihan Abla'nın adı ve okulda bilinen, benim de sonradan öğrendiğim, iyilikseverliği ve ablalığı. O gün eve başım sarılı döndüğümde ilk soru “Kavga mı ettin ?” şeklinde oldu. Olayı anlattım, Perihan Abla'dan bahsettim. Rahmetli annem Perihan Abla'nın, Nüfus Müdürü Hüseyin Efendi'nin yeğeni olduğunu, çok iyi insanlar olarak tanındıklarını anlatmış, “Ne iyi bir kızmış” diyerek, bana onu övmüştü. Annem Perihan Abla'yı ve o gün bana yaptıklarını hiç unutmamış, her yerde ve çok defa gıyabında sevgisini hep dile getirmişti. Bu olayın etkisi ve ailede yerleşen Perihan Abla sevgisiyle benden sonraki kız kardeşimin adı Perihan olarak konuldu. Bu Perihan Abla sonradan öğretmen olacak; o dönemde Merzifon'da görevde bulunan Muhabere Yüzbaşı Hamza Günalp'le evlenecek; Sayın Hamza Günalp'le korgeneral ve orgeneral olarak tanışılacak; Ankara'da vefat eden rahmetli annem aynı gün Hakk'ın rahmetine kavuşacak ve aynı gün, aynı mezarlıkta, bir mezar arayla yan yana gömülerek, her kabristan ziyaretinde, büyüklü küçüklü, hepimizden dualar alacaktı. İşte takdiri ilahinin bir yardımla başlayan ve senelerce ruhuna bağışlanan Fatiha'larla devam eden bağlantısı, benim için ise okulda ilk günün hatırası olacaktı. Bir hususu daha belirtmeliyim: Perihan ismini alan kız kardeşim de sanki bu ismi taşımanın sorumluluğunu daima hissedercesine, karakter olarak ona çok benzemiş, ağırlığı, yardımseverliği ve insana olan sevgisiyle âdeta onun hatırasını daima yaşatmıştır. Üstelik o da bir muhabereci subayla evlenmiştir. 

İstiklal İlkokulu'ndan unutamadığım diğer bir isim de rahmetli başöğretmenimiz Halil Hoca'dır. 

Ailece tanışmış olmayı okula hiç getirmeyen bu büyük insanı da hiç unutmadım. Görünüşü, kıyafeti ve bütün davranışlarıyla “otoriteyi” temsil eden, her şeyi takip eden, izlenimleriyle idareciliği okulun her yerinde yaşatan, saygınlığı ve insan ilişkileriyle örnek olan, bu unutulmaz başöğretmeni bizler hep Atatürk'e benzetir, onu görerek bu benzetmeyle sanki bir hasreti giderirdik. 

Bir gün okulda, bir müsamere (temsil) vardı. Müsamereler önce talebelere, sonra velilerine ve büyüklerine gösterilirdi. Salon açıldı, hepimiz hemen perdenin en yakınına koşarak yer kapma- nın itiş kakışı içindeydik. Kavga bile edebilirdik. Bu anda rahmetli sahnede göründü, duyduğumuz saygı nedeniyle durduk. “Çocuklar neden öne koşuyorsunuz, oynayan arkadaşlarınızın ayaklarını göremeyeceksiniz” der demez, hepimiz arka sıralara yöneldik ve salonda yerleşme bitti. Çocuk haleti ruhiyesini iyi bilen, hiç bağırıp çağırmadan ve çok değişik bir yaklaşımla olayları yatıştırmasını gören bizler, özellikle de ben, bu yaklaşımı hiç unutmadık. Bu da ilkokulun en iyi derslerinden birisi olmuştu. 

Yine okulun yaz tatiline gireceği günün öncesi, Faika Hoca Hanım, bize yeni yıla kadar veda edip ayrılmıştı. Sınıfça ağlıyorduk. 
Hoca hanım neden İstanbul'a gidiyor da Merzifon'da kalmıyordu? 
O zaman okulların tatiline üzülerek, çok defa da ağlayarak başlardık. Öğretmene saygı, okula sevgi, arkadaşlara bağlılık değerleri o zamanlar çok farklıydı. Bu ağlamaları haber alan başöğretmenimiz sınıfımıza geldi, niçin ağladığınuzı sordu, hep bir ağızdan “Öğretmenimiz gidiyor!” dedik. Soğukkanlılıkla “Çocuklar, öğretmeniniz gelecek sene, size okutup öğreteceklerini öğrenmeye gidiyor. Yoksa siz gelecek sene başka bir öğretmenin gelmesini mi istiyorsunuz ?” deyince, hep beraber kocaman bir “Hayır!” cevabı, dinen gözyaşları ve gelecek senenin sevincinde boğulan üzüntüler... İşte böyle bir başöğretmendi Halil Hoca. 

İstiklal İlkokulu'nda dört sene böyle okuduk. Beşinci sınıfa geçip de tatil sonu okula geldiğimizde, öğrenci sayısına okulun dar geldiğini, bu nedenle Maarif Müdürlüğü'nce İstiklal İlkokulu'ndaki beşinci sınıfların ilçedeki diğer üç ilkokula dağıtılacağını, İstiklal İlkokulu'nda 1-4'üncü sınıfların kalacağını öğrendik. Dağıtımı dinledik ve Kara Mustafa Paşa İlkokulu'na ayrıldığımızı öğrenerek, aynı gün bu okula gittik. Okulun beşinci sınıfına gönderildik. 
İsmini vermek istemediğim bu sınıfın öğretmeni, gelişimizden hiç memnun kalmamıştı. Kendi öğrencileri ile diğer okuldan gelen öğrencileri bütün yıl boyunca, öz ve üvey evlat gibi kabul etmiş, itici tavırları ve kendine özgü değer yargısı ve davranışlarıyla, bizlerde hiç olumlu bir iz bırakmamıştı. Biz de Faika Hoca Hanım'ı hep arar ve anar olmuştuk. 

Futbol topuyla bu okulda tanışmıştım. Bu tanışmada öğretmenin itici tavırları ile ders dışı arayışlarının da etkisinin olduğunu belirtmem gerekiyor. Fiyatı altmış kuruş olan, şimdiki nesillerin tanımadığı bir fiyatla, bir basit top alabilmek için, on iki kişiden beşer kuruş alıp, para toplayabilmek için çok uğraştık ve topu aldık. Birkaç gün sonra öğretmenimiz, çoğunluğunu sınıfa yeni gelen öğrencilerin oluşturduğu bir grubu top oynarken gördü. Derse girdik, öğretmenimiz bize şöyle bir baktı ve “Bunları bugün top oynarken gördüm. Belli zaten, çünkü atın ahımağı rahvan, itin ahтай: tazı, insanın ahmağı da sporcu olur” diyerek, hiç unutmadıgımız bir damgayı bize yapıştırdı. Altmış kuruş için günlerce uğraşarak aldığımız topla, o çocukluk günlerinin dayanılmaz çekiciliğine kapılarak, birkaç gün daha top oynayabildik. Daha sonra, öğretmenimizin yakıştırdığı, “ahmak” damgasını daha fazla taşıyamadık ve topun patlayan lastiğini yapıştıramadık. 

Bir gün sınıfta ders yapılırken, başöğretmenimiz İskender Haki Bey geldi. Aradan iki üç ay geçmişti. Bizim durumumuzu sordu, hocamızın cevabı, “Kendi hallerinde devam ediyorlar” şeklinde oldu. Başöğretmen bazı arkadaşlarımıza sorular sordu, aldığı cevaplardan memnun kaldı ve ayrıldı. Fakat bu ilgiden öğretmenimiz memnun kalmamıştı. Onun bize bakış açısı “Kendi hallerinde devam ediyorlar” cümlesinde, ifadesini tam olarak buluyordu. 
Terk edilmiştik. Başöğretmen çıkar çıkmaz öğretmenimiz, “Şu arkada oturan sessiz sünepeler var ya, bakmayın onların öyle durduğuna, hayat çok değişiktir, işin tuhafı bugün sınıfın en çalışkanları olarak tanıdığınız ... ... isimli kimseler var ya, gelecekte bir yerde takılacaklar ve bunlar (bizim grubu göstererek) hiç şüpheniz olmasın onları geçeceklerdir. Bunu ben, bizzat yaşayarak öğrendim” tarzında bir konuşma yaptı ve bir ismimiz daha oldu: “sessiz sünepeler”. Fakat ne yazık ki bu damgayı silebilmek için, patlatacak topumuz da yoktu. 

Benzer davranış ve dışlamalarla okuldan iyice soğumuş, korkumuz her şeye hâkim olur hale gelmişti. İlgisizliğinden şikâyet ettiğimiz öğretmenimizin, şimdi ilgisinden korkar hale gelmiştik. 
Beklenen son yaklaşıyordu. Aktarma olarak gelen gruptan çoğumuz sınıfta kaldık. Sadece aile korkusuyla devanmısızlığımız yoktu. Karelerimiz, hocamızın yüz ve göz ifadelerinin kâğıda yansımış şeklini andırıyordu. Biz üzülmedik, durumu bilen, fakat çaresiz kalan ailelerimiz de üzüntülerini noktalamış oldular. 

Bu konu da bizler için alınması gereken bir dersi oluşturdu. 
Öğrenci-öğretmen ilişkilerinin okulda, amir-memur ilişkilerinin yönetimde ve insani ilişkilerin hayattaki yer ve değerini уаѕауаrak öğrendik ve hiç unutmadık. 

İkinci sene çok iyi, aynı zamanda müzisyen olan, çok güzel keman çalan ve âdeta çaldığı keman sesine uygun, çok ince ve hassas bir ruh ve karakter yapısına sahip bulunan bir öğretmene Каvuştuk. Her şey bir anda değişivermiş ve yerli yerine oturuvermişti. Karşılıklı sevgi seli ve ilgi bağıyla çok güzel ve verimli bir yıl geçirerek, Osman Öğretmen'imizi de unutamadıklarımızın arasına katarak okulu bitirdik. 
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1927 yılında Merzifon'da bulunan en yüksek okul olan ortaokula başlamıştım. O dönemde Sungurlu, Gümüşhacıköy, Havza, Vezirköprü, Ladik ve Osmancık gibi etraf ilçelerde ortaokul bulunmadığını, Merzifon'a gelen, oralı arkadaşlarımdan öğrenmiş oldum. Daha sonra Merzifon'a en yakın üç lisenin Samsun, Sivas ve Ankara'da olduğunu, Amasya, Çorum ve Tokat gibi diğer yakın illerde lisenin bulunmadığını da öğrenecektim. Ortaokulda ilk alışmaya mecbur olduğum husus, tek öğretmenden çok öğretmene geçiş dönemi oldu. O dönemdeki öğretmenlerimden, unutamadığım birkaç isim var. Bunlardan birincisi, Türkçe öğretmenimiz Kadri Bey'dir. Bu öğretmenimizin öğretim metodu kendine mahsustu. Bu metodun esası ise, çok mahdut ve yetersiz gördügü kitabın dışına çıkarak, dersi derste öğretmek ve öğrenciyi aktif hale getirerek, dersi benimsetmekti. Bize tutacağımız defterleri sıraladı: 

Tahrir (Kompozisyon defteri), 

Lügat defteri, 

Cümle defteri, 

İmla defteri, 

Şiir-Şair defteri, 

Okuma defteri, 

Müsvedde defteri. 

Yapmamız gereken iki görevi de açıkladı. Her ay bir kitap okuyacak ve bir şiir ezberleyecektik. Bunları kendisi not edecek ve defterlerimizde arayacak, gelişigüzel bir zamanda anlattırıp söyletebilecekti. İlk altı defteri her ay görüp imzalayacaktı. Sonra, defterleri nasıl kullanacağımızı anlattı. Tahrir defteri için, görevler, konular verilecek ve bunların temizi bu deftere geçirilecekti. 
Lügat defterine, Türkçe ders kitabında okuduğumuz metinler içinde geçen lügatleri ve anlamlarını yazacak, aynı anlama gelen lügatler varsa bulup ekleyecek ve cümle defterinde bu lügatleri, değişik üç cümle içinde kullanacaktık. İmla defterimiz iyi yazı yazmakla ilgili gramer kaidelerini, noktalama işaretlerini ve kullanım yerleri ile bunlara ait özet ve örnekleri içerecekti. Şiir defterinde, her ay ezberlediğimiz şiirler ve bunları yazan şairlerin hayatları yer alacaktı. Her ay okuduğumuz kitapların ismi, yazaп, çok kısa olarak özeti, ana fikri ve vermek istediği mesaj ise, okuma defterine geçmiş olacaktı. Müsvedde defteri ise, ilk altı defteri koruyan ve ilk çalışmalarda kullanılan sarı defter olacaktı. Kendi tabiriyle, ilk altısı kendisine ait, sonuncusu bize aitti, fakat hepsi çok temiz ve tertipli tutulacaktı. 
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Kırmızı yüzlü, çok şarap içtiği söylenen, fakat derste bizim hiçbir zaman bu içki etkisini görmediğimiz bu hocamız, dediklerini aynen uygulamış, bizi daima aktif tutarak dersi benimsetmiş ve çok güzel bir temel oluşturmuştu. Bu uygulamada kazandıklarımuzı, müteakip tahsil dönemlerimizde çok kullanacaktık. Hocamızın gayret ve ilgisini, dersin öğretmen ile öğrenci arasında nasıl bütünleştiğini ilgiye dayalı kontrol tedbirlerinin faydalarını orada öğrenmiştik. Dahası, öğretim için bize söylediği ve her zaman geçerli olan bir benzetmeyi de hiç unutmayacaktık. Diyordu ki: “Öğretim bir madalyona benzer, bunun bir tarafında öğretmen, öteki yüzünde öğrencinin resmi vardır. Bu iki yüz bütünleşerek, eğitim ve öğretim denilen sonucu, daha sonra da karne veya diploma adı verilen madalyonu oluşturur. Başarı da ortaktır, başarısızlık da ortaktır.” Bu anlayışı, daha sonra askeri okullarda da görecek ve bir okul komutanından aynen dinleyecektim. 

Bu okulda bir de matematik hocamız vardı. Bu hocamız matematikten, meşhur Pitagoras teoremi dahil belli birkaç şeyi öğretir, bunları bilmeyi sınıf geçmek için yeterli sayardı. Bu nedenle her okulda öğrenciye ağır gelen bu ders, okulumuzda “çok iyi” (!) 
bir hocamızın varlığı sayesinde çok rahat geçerdi. Bu rahatlığa bir örmek vermek için ortaokuldan mezun olurken, o sene ilk defa çıkan ve soruları, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen “eleme” imtihanlarında, sorularda ilk defa gördüğümüz, sinüs ve kosinüs terimlerinin Türkçe'si yok mu diye çıkışan arkadaşlarımız olmuştu. Okulda boş geçen üç sene içindeki matematik ders saatlerinin acısını, bu eleme sınavlarında ikmale kalarak ödedik. Türkçe, tabil ilimler ve matematikten olan sınavımızda, son sınıf öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu matematikten ikmale kalmışlardı. Sınıfı geçenlerin pek çoğu ise, babalarının subay, astsubay ve memur oluşu nedeniyle, diğer okullardan naklen gelen öğrencilerdi. Daha sonra Merzifon Ortaokulu'ndan mezun olan öğrencilerin gittikleri en yakın iki lisede, yani Samsun ve Sivas liselerinde okuldaki bu matematik boşluğunun, hocalar ve öğrenciler arasında, çok yakından bilindiğine de şahit olacaktım. 

O dönemlerde ortaokullarda da askerlik dersi vardı ve ikinci üçüncü sınıflarda genç subaylar tarafından okutulurdu. Bizim okulda ders veren yüzbaşıların okula atla gelişlerini, mavi pelerinlerini savurarak, attan iniş ve ata binişlerini, okula prensler gibi giriş ve çıkışlarını seyrede seyrede şeklen, anlattıklarını dinleye dinleye kalben, içimde doğan fırtına işte o günlerde başlamıştı. Yıl 1938-39'du. İkinci Cihan Harbi'nin fırtınalarının esmeye başladığı 


23 


o günlerde, askerlik dersinin önem ve önceliği hepimizde ayrı bir heyecan yaratıyordu. Bir gün askerlik dersindeyken, o zaman topçu alayı komutanı olan Albay Sadık Bey teftişe gelmişti. Askerlik hocamız getirdiği piyade tüfeğini bize tanıtıyor, künyesini ve adedi bilgilerini saydırıyordu. Albay eline bir tüfek aldı, vücut yapısı iyi olan bir öğrenci seçti ve bu arkadaşımıza “Al bu tüfeği, şu noktaya nişan al” dedi. Tüfeği eline alan arkadaş, nişan almayı tarif ediyor, fakat nişan alamıyordu. Albay tüfeği geri aldı, başka bir arkadaşa verdi, “Doldur ve kapa” dedi. Bu komuttan hiçbir şey anlamamıştık. Albay arkadaştan aldığı tüfeği ağırlık noktasından tutarak, askerlik öğretmenine doğru kaldırdı ve “Yüzbaşım... Yüzbaşım... Bu çocuklar isterlerse buna ‘sopa’ desinler, ağırlığını veya uzunluğunu bilmesinler, fakat doldursunlar, nişan alsınlar ve atтау: bilsinler. Zamanımız yok!” demiş ve gitmişti. Biz ise “Zamanınuz yok!” sözünü uzun zaman konuşmuştuk. 

Seneler sonra, askeri eğitimde “mekanik ve nişancılık eğitimi” olduğunu öğrendiğim klasik eğitime bol bol rastlamış, fakat Albay Sadık Bey'den aldığım dersi de unutmamıştım. Bu arada, hiç eğitim görmeden, çok iyi atış yapan erlere rastladığımda ve eskiden kullandığı silahları sorduğumda, hiç künye saymadıklarını, silahı “7,65'lik Browning” veya “7,7'lik Amerikan piyade tüfeği” gibi ismi ve çapıyla tanıdıklarını gördüm, Albay Sadık Bey'e bir defa daha hak verdim. Bu örnek ders, “gerekli ve yeterli bilgi ile maksada dönük, tatbikata ve uygulamaya dayalı, gerçekçi eğitim” ihtiyacını ortaya koymuş oluyordu. 

Ben bunları, okuduğum ilkokul ve ortaokullara ait anılarımı, yurdumuzda üniversitelerin parmakla sayılacak kadar az, hatta daha az olduğu, liselerimizin sadece büyük ve ayrıcalıklı illerde bulunduğu, ortaokulların sadece illerde birer, önemli ilçelerde ve merkezi şekilde görev alabilecek birkaç ilçe için bir adet olarak açılabildiği bir dönemin özellik ve önceliklerini dile getirmek, ilkokul ve ortaokulda kurulan ve öğrenci üzerindeki etkisi çok olan öğretmen-öğrenci ilişkilerinin önemini ve vazgeçilmezliğini dile getirmek için yazmış bulunuyorum. 

Bu dönemin anıları arasında, Merzifon'da bulunan Amerikan Kız Koleji'nden de bahsetmem gerekiyor. Kırmızı ceket, beyaz etekten oluşan elbiseleri, tertemiz kıyafetleri, gördükleri eğitim ve öğretimin kendilerine kazandırdığı hal ve hareketleriyle her milli bayramda dikkatleri üzerinde toplayan bu kolejin varlığı degil, neden Merzifon'da olduğu hep konuşulmuştur. Çok hayati birçok sebep ve senaryolar da halk arasına yayılmıştır. Ama asıl bulunuş sebebinin, bizim için değil, Birinci Cihan Harbi'nden önce, ilçede bulunan Rum ve Ermeni cemaatlerinin bekçi ve koruyuculuğunu yapmak, gerektiğinde destek sağlamak veya kısaca bu azınlıklara sahip çıkmak olduğu bir gerçekti. Aynı zamanda bir misyoner grubu gibi çalıştıkları da doğrudur. İlçeye sağladıkları faydalar da olmuştur. Bunlar arasında, o tarihlerin doktor yoklugu içinde, elindeki sağlık çantasıyla sokaklarda dolaşan ve oynayan çocuklara “O evde hasta var ?” şeklinde sorular sorarak hasta arayan, varsa hastayı muayene eden, adres alıp tekrar gelen doktorların varlığını; bütün milli bayramlara katıldıklarını, törenleri filme alıp okullara sırasıyla oynatarak ve herkesin içinde kendisini aradığı filmleri seyrettirerek, sinemayı tanıttıklarını: çeşitli postu doldurulmuş hayvanlarla kurdukları “hayvanat müzesi”ni, yazın yüzme ve çeşitli top, kışın, kayak-kızak eğlencelerine isteyenleri ortak ettiklerini biliyorum. Galiba en olumlu yanı, ilçedeki kız öğrencilerin de bu kolejlerden bazı şartlarla faydalanması- na imkân tanınmasıydı. Buradan mezun olmuş, çok güzel İngilizce bilen ablaların varlığını biliyorum. Bu kolej biz ortaokul ikinci sınıftayken, askeri ihtiyaçlar nedeniyle Merzifon'dan kaldırıldı ve binalarından istifade edilerek, ilçeye 8. Kolordu Komutanlığı Karargâhı ile bazı birlikleri yerleştirildi. Öğrencilerin bazıları da bizimle birlikte okumak üzere okula geldiler. 

Kolejin varlığı, 19 Mayıs 1919'dan sonra Atatürk'ün Samsun'dan Amasya'ya geçerken, Merzifon'a uğramamasına sebep gösterilmiştir. Şehirde o tarihlerde küçük bir İngiliz birliğinin bulunduğu da bilinmektedir. 

Son bir şey daha: Merzifon'da hindinin adı “tök”tür. Nereden geldiği de bellidir... 

O dönemde kitap ihtiyacını karşılayacak yer, sadece Halkevi'ydi. Türkçe hocamızın bizi zorlamasıyla başlayan, daha sonra “Her gün bir gazete, her hafta bir mecmua ve her ay bir kitap” formülüyle devam eden okuma zevk ve alışkanlığı, o dönemde bizleri Halkevi'nin müdavimleri (devam edenleri) haline getirmişti. 
Halkevi Müdürü Halil Amca bize azami yardımı sağlar ve ilçenin en yüksek seviyeli okulunun öğrencilerine gerekli itibarı gösterirdi. Biz de onun istediği ciddiyete uyardık. Zamanla bu kitap kaynağımız bize yetmez olmuştu. Her ne kadar Türkçe hocamız kitabı kendi seçmez ve seçim için bir şart koymazsa da biz, dönemin çok gözde olan kitaplarını okur, mesela Kerime Nadir'in Heçkırık kitabını, Halide Edip'in Sinekli Bakkal'ını, Reşat Nuri'nin Çalıkuşu'nu elden ele dolaştırır ve âdeta hepimiz okumuş olurduk. Bunu bilen hocamız bir öğrenciyi derse kaldırıp, bir kitabı anlattırıp irdeletirken, aynı kitabı okumuş diğer öğrencileri de bu irdelemeye dahil eder, müzakere ortamını genişletirdi. Bu kitap ihtiyacını tespit eden Hacı Hüsnü Efendi kendi kitap ve hayırseverliğini de ekleyerek, “hacı misi” sattığı ekin pazarının yanındaki dükkânını bu işe ilaveten, kitap satın alarak doldurmuş ve “kitap kiralama yeri” olarak kullanmaya başlamıştı. Yeni bulduğumuz bu kaynaktan kitapları üç günlüğüne kiralar ve karşılığında değişik ücretler öderdik. O günleri düşündükçe, Halkevi'nde Halil Amca'nın ve dükkânında Hacı Hüsnü Amca'nın bize sağladığı imkânı şükranla anar, keşke Halil ve Hacı Hüsnü amcalar çok olsaydı da, okuma zevk ve heyecanını toplumumuz kazanabilseydi, kazandıklarını devam ettirebilseydi diye söylenirdim. O dönemin Halkevleri de bu tür ihtiyaçlar için çok yararlı birer merkezdi. Gayesinden sapmasa, saptırılmasa; gelişmeleri sağlanabilse, parti organı haline getirilmemiş ve değişen gençliğin ihtiyaçlarına uydurulma maskesiyle içinde nelerin olup bittiği bilinmeyen birer merkez halinde görülüp bakılmasına neden olan olumsuzluklar olmasaydı da devamı ettirilebilseydi diye, hayıflanır dururum. 
Şimdi Merzifon'da geliştirilmeye çalışılan bir kütüphane ve aynı zamanda, kitap, dergi ve gazete satan yerler var. Okullarda geliştirilmeye çalışılan okul kitaplıkları, o kadar yetersiz ki, varlığı ile yokluğu arasında fark yok. 1992 yılında, Merzifon'da daha önce açılmış bulunan Anadolu lisesinin dertli müdürü, okulda geliştirmeye çalıştığı okul kitaplığının boş raflarının resmini çekip, “Paşam ilgi ve yardımlarınızı bekliyoruz” cümlesini de ekleyerek bana göndermişti. Kendilerine, sekiz yüz civarında kitap göndermiş ve o eski günleri yeniden yaşamıştım. Daha sonra da 2001 yılında kendi kitaplığımdan takriben bine yakın kitabı ilçe kütüphanesi- ne verişim içimde yatan bu arzunun bir tezahürü olmuştur. Bu destekler nedeniyle sayın Kültür bakanının şahsıma yazdığı teşekkür belgesi, bunun için buraya eklenmiştir. İlgi ve destek devam edecektir. Kitap desteği konusunda seçtiğim bir yer de Harp Okulu Komutanlığı olmuştur. Aynı nedenlerle bu konudaki belgeler de ektedir. 

Bu dönemle ilgili eklemek istediğim birkaç husus daha var. 

Unutamadığım insanlardan biri de Lokman Bey Amıca'dır. Lokman Bey bizim önemli ortaklarımızdan birisiydi. Son derece az konuşan, ilçede kendisine saygı duyulan, ortama göre modem giyinen, sözüne inanılan, saygın bir kişiydi. Beni ilgilendiren yönü ise, her görüşünde benimle yakından ilgilenmesi oldu. Hep “Okumalısın!.. Okuyacaksın!..” sözlerini tekrarlar, bu yaptırım ifadelerini âdeta beynime yerleştirmek isterdi. Ortaokul son sınıfı okurken aniden, “Bu sene okul bitiyor, okumanı yarım bırakmayacaksın!” dedi ve “Ne olmak istediğini biliyorum. Askeri okula gitmek istiyorsun değil mi ?” diye ilave etti. Rahmetli babamla konuşmuş olabileceklerini düşündüm. Ses çıkarmadım. Babanı yedi sene askerlik yapmış, Birinci Cihan Harbi'nde Rusya'da esaret hayatı yaşamış. Kâzım Karabekir Paşa'nın Doğu Harekâtı'yla meydana gelen ortamdan faydalanarak, on yedi arkadaşıyla firar ederek kurtulmuş ve döndükten hemen sonra, Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere cepheye sevk edilmiş ve 1923 yılında terhis olarak İstiklal Madalyası beratıyla ödüllendirilmiş bir kimseydi. Kendisinin bir yardımcıya ihtiyacı olduğunu düşünüyor ve ortaokul tahsilini yeterli görerek, beraber çalışmamızı istiyordu. Hele asker olmamı hiç istemiyordu. Asker olmak, zabit olmak çok iyiydi, fakat geri dönülmeyecek şekilde, aileden kopuş olarak kabul ediyordu. İşte Lokman Efendi bunları bilerek bana, “Sana ben yardını edeceбіт, babanla da ben konuşurum” diyordu. İşte bu ümit уе heyecanı yaşarken, ilk defa ortaokul bitirmede eleme imtihanları çıkmış ve biz matematikten ikmale kalarak, o sene askeri liseye girme hakkını kaybetmiştik. Askerlik şubesinde yapılan hazırlıklar boşa gitmişti. Benim ikmale kalışımdaki asıl üzüntüm bu nedenle oluşuyordu. Üzülenlerin başında Lokman Efendi Amca da vardı. “Seninle pazarlığımız böyle değildi” demişti. Sevinen ise rahтеш babamdı, “Samsun'a liseye gider, okumaya devam edersin” tarzındaki tesellisi ise askeriliseye gidemeyişime karşılık verebildiği taviz veya mükâfat anlamını taşıyordu. Nitekim öyle de oldu. 

İkmale kaldıktan sonra, sınıf arkadaşım ve aym mahalleden komşumuz olan rahmetli Emrullah Altay'la beraber çalışmaya karar verdik. Emrullah, bazı üstün nitelikleri olan çok iyi ve güvenilir bir arkadaştı. Matematik bilgisi, problemleri çözüm yeteneği, hocaları bile şaşkına çevirecek derecede üstündü. Çok okuyan, hiç boş durmayan, daima hazırlıklı olan, fakat çok az konuşan bir arkadaşımdı. Derslere daima hazırlıklı olmak, fakat asla gönüllü derse kalkmamak prensibini birlikte benimsemiş ve galiba bütün tahsil hayatımızda uygulayacak kadar faydalı bulmuştuk. Emrullah'ı rahmetli babam da çok sever, güvenini hep ifade eder, benimle beraber olmasını ister ve o ikimiz için ne söyler veya isterse, hemen yerine getirirdi. Emrullah'la takriben üç aya yakın bir süre matematik çalışması yaptık. Ben bir anda üç senelik tahsilimi aşmış ve smava hazır hale gelmiştim. Bu dersler ve çalışmalar sonunda, eylülde girdiğim yazılı eleme sınavından yirmi dakikada çıktım. Bütün tahsil hayatım boyunca da matematik derslerini çok rahatlıkla ve başarıyla takip ettim. Samsun Lisesi'ne beraber gittik. Çok sevdiğim ve zamanından önce rahmetli olmasına çok üzüldüğüm bu arkadaşımıla, anılarımız içinde, ilerde yeniden buluşacağız. 

Bu dönem içinde ve o günkü koşullarda, on-on beş yaş arasındaki erkek çocuklara ve özellikle, kısa veya uzun demeden, bütün tatil günlerinde, aile iş ve yaşamına ait bazı görevler düşüyordu. İşte ben de bu meyanda çiftçiliğe ait, tohum ekme ile ekin biçme hariç, bütün işleri öğrenmiş ve yapar hale gelmiştim. Özellikle harman zamanı, bu çalışmalar devamlı hale gelir, hayvan koşumlamak; arabaya veya düvene koşup, çözmek; bunları sürmek gibi hususları severek yaptığımı hatırlıyorum. Fakat bütün bu işler, asıl çalışan yedi sekiz kişinin yanında hep yardımcılık tarzında kalır ve ayrılışım veya olmayışım işleri hiç aksatmazdı. Bu çalışmanın bir nevi öğrenmeyi veya öğretmeyi öngördüğünü sanıyorum. Bu meyanda, her gün atlar arasında yaşadığımdan, çok da iyi bir binici olmuştum. 

Dördüncü sınıftayken, öğretmenimiz hayat bilgisi ders konusuyla ilgili bazı örnekleri yerinde göstermek için, bizi kıra çıkarmıştı, yani kırlarda gezmeye götürmüştü. Gittiğimiz yerde bir çiftçi çift sürüyordu. Bir çift at, gerisinde takılı olan pullukla tarlada gidip geliyordu. Arkadaşların ilgisini çeken çiftçi dayıya çeşitli sorular soruluyor, öğretmen de ara sıra devreye giriyordu. Çiftçi da- 


yı bu çiftin, aslında iki kişiyle sürülmesi, birisinin atları, diğerinin de pulluğu idare etmesi gerektiğini söylüyor, fakir olduğu için yardımcısının bulunmadığını ifade ediyordu. Söylediği doğruydu. 
Öğretmen “Aranızda bu işi bilen var пи?” diye sorunca, parmak kaldırıp “Evet” deyiverdim. “Hangisini?” diye sorduklarında, “Her ikisini de” cevabını vermiştim. Öğretmen “Hadi yap da arkadaşların görsün” deyince her iki görevi de iz boyunca bir defa gidip gelerek yapmıştım. Çiftçi dayı bunları nerede öğrendiğimi sordu ve ilave etti: “Sen köylü de değilsin, onlar pulluk ve at kullanmazlar, saban ve öküz kullanırlar.” Ben babanı söyledim, tanıyordu. Bu olayı o gece eve gelince sevinçle ve de kendime olan güvenimi sergileyerek anlattım. Rahmetli babam, bir misafir arkadaşıyla beni dinliyordu. Misafirimiz de çiftçilikle uğraşan, her şeyi bildigine inanılan ve hatırı sayılan Ali Osman Amca'ydı. Ben sözümü bitirir bitirmez, “İyi etmemişsin Kemal” dedi. Ben şaşırmıştım, söylediklerini dinlemeye koyuldum. “Sen artık okuyamazsın, bu okuldan sonra seni daha yüksek okula almayacaklar. Çünkü öğretmenler kimin ne olabileceği konusunda böyle denemeler yaparlar. Şimdi senin ancak çiftçi olabileceğine karar verip, gerekli yerlere yazacaklardır” deyince çok korkmuştum. Babama baktım, hiçbir tepkisi yoktu. Birden aklıma geldi: “Gazi Mustafa Kemal Paşa mısır tarlasını bekledi diye, çiftçi veya bekçi olmadı ya...” Bunu söyleyemedim ama korkum hemen geçti ve yanlarından ayrıldım. Galiba gönüllü derse kalkmama konusundaki başlangıç, bu olaydan sonra olmuştu ve sürdü gitti. 

Sonraları Lokman Bey Amca'yı tanıyınca, Ali Osman Bey Amca'yla karşılaştırıyor ve farklarını bulup değerlendirmeye çalışıyordum. 

Bu geçen sürede sokaklarımız elektriğe kavuşmuş, evlerimiz sıraya girmişti. Telefon ve radyoyla henüz tanışmamııştık. Varlıklarını biliyor, kendilerini tanımıyorduk. Henüz tanışmadıklarımız arasında, deniz de vardı. Ortaokula girince, aynı zamanda izci olmuştum. Kısa bir süre sonra trampetçiliğe, daha sonra da sancaktarlığa yükselmiştim. Okulumuz yarıyıl tatilinde, izciler için Samsun'a bir gezi tertiplemişti. Katıldığım bu gezide, trene ilk defa binmiş, Samsun'u ilk defa görmüş ve denizle ilk defa tanışmış oluyordum. 
Samsun'da bizi bir izci grubuyla karşılamışlar, çok ilgi göstermişler, gezdirip ağırlarnışlardı. Geziden çok güzel anı ve izlenimlerle dönmüş, tam bir sene “Biz Samsun'a gittiğimizde” diye başlayan konuşmalar yapmıştık. Şimdi hatırlıyorum da bunları dinleyenler, dinlemekten hiç bıkkınlık göstermediler. Şimdilerde Merzifon-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Sanısun ilişkisini mi merak ediyorsunuz ? İsteyenler, öğle yemeğinde balık yemek için Samsun'a gidip dönüyorlar. 

Ortaokulla ilgili son hatıram, Atatürk'ün ölümüyle ilgilidir. Yukarıda bahsettiğim gibi, radyoyla henüz tanışamadığımızdan, gazelelerin de üç dört gün sonra ilçeye ulaşmasından, Atatürk'ün hasta olduğunu biliyor, fakat takip edemiyorduk. Bir gün okula giderken, her gün önünden geçtiğim belediyede bayrağın yarıya kadar çekilmiş (“indirilmiş” demiyorum) olduğunu görmüş ve belediyeyi çok ayıplamıştım. Biraz sonra PTT binasının önünden geçerken, bayrağı aynı durumda görünce, “Bugün aynı hastalık buraya da bulaşmış” diye söylenerek okula geldiğimde, ölümle ilgili acı gerçeği ve bayrağın ne zaman ve neden yarıya indirildiğini birlikte öğrenmiştim. Üzüntümüz, acımız, yasımız çok büyük olmuştu. Rahmetli Türkçe hocamız bu konudaki şiir ve yazıları topluyor, onları okuyup okutarak, yurdumuzda ve dünyada bu ölümle ilgili yankıları bizlere yaşatıyordu. Bir gün İnönü'nün konuşmasını getirdi, tekrar tekrar okudu, içimize işleyen bir bölümünü defterimize geçirmiş ve hiç farkında olmadan, okuya okuya ezberlemiştik. Bugün dahi bu tarihi konuşmanın, o gün ezberlediğimiz bölümünü hiçbir yere bakmadan tekrarlayabiliyorum: 


Devletimizin bânisi, milletimizin fedakâr, sadık hadimi, insanlık idealinin âşık ve mümtaz siması, eşsiz kahraman Atatürk! Vatan sana minnettardır! 


Rahmetli Kadir Hoca konuşmayı bütünüyle inceletmiş, lügatleriyle çözmüş, cümle defterimizde birbirine bağlatmış, noktaları, virgülleri ve vurgularıyla imla görevlerini çözdürmüş, önce kafamızda işleyerek, bu nesrin bir bölümünü böylece şiirleştirmiş ve şiir defterimize de geçirterek, unutulmaz bir çalışma örneği vermişti. Ruhu şad olsun. 

Bu arada yeni soyadı kanunu çıkmıştı. O zaman soyadımız, “Yamakoğlu”ydu. Kanun “falan zade”, “falan oğlu” gibi ifadeleri kaldırıyordu. Soyadımızı değiştirmemiz gerekiyordu. Rahmetli babam, hükümetçe dağıtılan, “soyadı seçme kılavuzu"nu alıp getirmişti. 
Bu kılavuz içinden veya ona benzer bir soyadını (daha önce biri almamış ise) almamız gerekiyordu. İnceledik ailece “Yaman” soyadını almaya karar verdik. Babamı nüfus cüzdanlarımızı topladı ve nüfus müdürlüğüne gitti. Geldiğinde memnuniyetle yeni soyadımızın Yamak olduğunu açıkladı. Olayı şöyle anlatıyordu, nüfus müdürlügüne gitmiş, beğendiğimiz soyadını söylemiş, o da kendisine “Ah- 


Beşinci sınıf öğretmeni ve arkadaşlarıyla (Kemal Yamak, en önde, sağdan üçüncü). 


met Efendi, Yaman soyadını alınca bütün kayıtlar değişecek, senet sepet her şeyin yenilenmesi gerekecek. Gel biz bu işi kolayca halledelim, her yere soyadı yazma yerine, her yere geçmiş olan Yamakoğlu'nun oğlu kısmının üzerini çizelim, Yamak kalsın. Soyadınız da değişmemiş olur” demiş. Babam da memnuniyetle kabul etmiş. 
İşte biz de böylece, rahmetli komutanım Turgut Sunalp Paşa'nın her görüşünde gülerek sorduğu gibi “Ne zaman usta olacaksın ?” 
sorusuna muhatap ola ola, çok ustalı bir Yamak olarak kalmışız. 
O günlerin büyük coşkuyla kutlanan milli bayramlarını; bu bay-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Ortaokulda izci obasında sancaktar Kemal Yamak. 


ramlar başta olmak üzere “kaymakam bey”in şehirdeki ağırlığını; bayramlarda karşılıklı kurulmuş iki zafer takı arasında, gerilmiş tellerde gidip gelen havai fişeklerle yapılan “kral kızı” savaşlarını ve bunları yaratan “fişekçi dede”leri; yerli malı haftalarına taşıdıklarımızı; Onuncu Yu Marşı'nı onuncu yıl kutlamalarında söylerken duyduğumuz heyecanı; yaptığımız köy ziyaretlerinde görüp tanıdıklarımızı; o zamanın panayırları ile at yarışlarını; ilk defa küçük bir çakıya sahip olmanın, ortaokul öğrencisi olarak bir dolmakalem taşıyabilmenin, hokka ile divitten kurtulmanın, ilkokul önlüğünden, ortaokulun takım elbiseli kıyafetine geçişin heyecanını şimdi bile yaşıyor, fakat yazamıyorum. Paranın on paralar, kırk paralar ve kuruşlarla var olduğu, görülmeyen liranın merakla arandığı o dönemin ve ilk kuruluş, kurtuluş yıllarının heyecanını bugünün ortamına yerleştirmenin, o günleri yaşatmanın imkânsızlığını bilerek, yazmaya cesaret edemiyorum. Çünkü birçok şey gibi, dün asıl olan bu duygular, düşünce ve yaşantılar bugün önemsiz bir teferruat ve ayrıntılar haline dönüşüverdi. Ama o günleri yaşayan bizler, yine de hepsini bir cümle içinde de olsa toplayıp zikretmeden geçemedik. Galiba temeli ve tabanı tanıtmadan yukarıya çıkamıyoruz. İşte, temelde ve tabanın başlangıcında yatan bazı örnekler bunlardı. 

Ortaokul bitmiş, askeri liseye giriş mümkün olamamış, sıraya sivil lise girmişti. Daha önce bahsettiğini gibi Merzifon'a en yakın üç lise, Ankara, Sivas ve Samsun liseleriydi. Tercihimiz en yakın 


32 


olan Samsun 19 Mayıs Lisesi olmuştu. Kaydımızı yaptırdık, bir агkadaşımızın Samsun'da oturan ihtiyar yakınının evinde bir oda kiraladık. Vefakâr arkadaşım Remzi Vardar'la bu odada kalıyor, yemeklerimizi dışarıda yiyor, bazen de bizi evladı gibi sevmeye başlayan ihtiyar teyzenin ikramlarına mazhar oluyorduk. Aynı liseye beraber geldiğimiz ve çok sevdiğim Emrullah Altay, eniştesinin evinde kalıyor, ancak okulda görüşebiliyorduk. Lise ve özellikle öğretmenleri çok iyiydi. Bu kadrosuyla isim yaptığını da biliyorduk. Okul müdürü Sayın Ziya Karamuk maarif camiasında iyi tanınan, çok yönlü ve mükemmel bir idareciydi. Ayırımda 4-B sınıfına verilmiştik. Okula başlayıştan birkaç gün sonra okul müdürü sınıfınıza gelmiş, öğrencileri teker teker süzerek, benim isim ve numaramı sormuş, birkaç isim daha alarak sınıftan ayrılmıştı. Bir gün sonra benim 4-A sınıfına geçeceğim bildirildi. 4-A sınıfı kırk beş kız öğrencinin bulunduğu bir sınıftı. Bu sınıfa on beş erkek öğrenci aktarılması gerekmiş ve okul müdürümüz bu on beş kişiyi, sınıfları dolaşarak, bizzat seçmişti. İdareci ilgi ve titizliğiyle olayları önceden hisseden, önleyici tedbir alan bir kimse olduğunu sonradan öğrendiğimiz bu değerli okul müdürü her zaman, suça ceza yerine, suçu önleme, önceden tedbir alma yöntemini benimseyen ve bize de bu dersi örnekleriyle verip öğreten bir kimseydi. Öğrenci seçimindeki titizliğinin bu yapıdan ileri geldiğini daha sonra öğrenmiş olduk. Sınıfımızın çoğunluğu kız olduğu için, mümessilimiz de doğal olarak bir kız arkadaşımızdı. Erkekler arka sıralara yerleştirilmiş ve bu bölümün adı hemen, “kartal yuvası”na çıkmıştı. Kız öğrenciler mümessili genelde saynuyor ve dinlemiyorlardı. En gürültülü sınıf olmaya başlamıştık. Mümessilimizin erkek öğrencilerden hiç şikâyeti yoktu. Şikâyetlerini ilgililere iletiyor, onlar da gelip bu şikâyetleri dile getirerek, tehdit dolu konuşmalar yapıp gidiyorlar, fakat bir şey değişmiyordu. Yazılı sınavlarda kopya çekmeyi ve konuşmayı önleyemeyen genç bayan matematik öğretmenimizin çareyi, altmış öğrenciye hiç birbirine benzemeyen, altmış çeşit soru kâğıdı dağıttığını ve herkesi kendi başının çaresine bakmaya mecbur ettiğini hatırlıyorum. 

İlk askerlik dersine gelen kurmay binbaşı hocamız, derse girişteki sınıf tekmilini Cavidan isimli mümessilimizin vermesinden hoşlanmamış, kürsüye çıkar çıknıaz, sınıfı süzerek “Beninı dersimde mümessil sen olacaksın ve bana yardım edeceksin" diye parmağını uzatmış ve adımı soyadımı sormuştu. Böyle de oldu. 
Kız arkadaşlarımız da her zamankinin aksine, çok sessiz ve uygun davranışlar içinde bulunuyorlardı. 
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Birinci dönemin sonlarına doğru, askeri liselere talebe alınacağı şeklinde bir gazete ilanı elimize geçti. Şubat ayı içinde bir gün vererek, isteklileri sınava çağırıyorlar ve müracaat için gerekli evrakları sıralıyorlardı. İstenen evraklar içinde, “veli muvafakati” belgesi ve buna bağlı olarak, noterden tasdikli bir taahhütname vardı. Müracaat edip bunu babamdan istediğim zaman neler olabileceğini düşünürken, birden “veli” kelimesi dikkatimi çekti. 
Okula gelince Samsun'da bizden bir veli istenmiş ve bir arkadaşımızın Samsun'da kırtasiyecilik yapan ağabeyi, velim olmuştu. 
Onu ikna edebileceğimi biliyordum. Belgeleri tamamladım, müracaatımı yapmak için şubeye gitmeye hazırlanırken, aynı sınıfta okuyan iki arkadaşımın da müracaatta bulunacağını öğrendim. 
Bunlardan biri, önceden tanıdığım ve hemşerim Adil Özcan, diğeri ise, yeni tanıştığım Taşovalı İsmail Pehlivantürk'tü. Bir araya geldik, hangi okula müracaat edeceğimize karar vermeye çalıştık. İstanbul'daki Kuleli Askeri Lisesi'ne veya Maltepe Askeri Lisesi'ne mi yoksa Bursa'daki Işıklar Askeri Lisesi'ne mi? Konuştuğumuz arkadaşlar Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nin çok zorluğun- dan bahsediyor ve şehir olarak İstanbul'da okumak varken, neden Bursa'ya gidelim diye iki tercihini İstanbul'daki okullardan birinde birleştiriyorlardı. Bu konuşmalardan bizim çıkardığımız sonuç ise, Bursa Askeri Lisesi'ne her iki sebep dolayısıyla müracaatın az olacağı şeklindeydi. Üçümüz de Işıklar Askeri Lisesi'ne müracaat etmeye karar verdik. Sınav gününe üç gün kala, Samsun'dan trene binecek ve sınav gününden bir gün önceki akşam orada olacaktık. Bu arada ben, bu müracaatımı aileme henüz bildirmemiştim. Tatil günlerinden faydalanarak Merzifon'a gittim. 
Olan biteni anlattım. Rahmetli babam bendeki arzu ve kınlamayan hevesi görünce üzülmüş, fakat sonucu kabul ederek, yeniden hazırlanan “veli taahhütnamesi”ni mühürlemişti. Bu kabul edişini de şu sözlerle ifade ediyordu: “Ne yapalım oğlum, ben askerden döndükten bir sene sonra doğuşunda, Allah senin kanına askerliği işlemiş. Adını da Kemal koyunca, istek ruhuna perçinlenmiş. Ben ne yapsam nafile. Allah hayırlı eylesin.” Bu sözün gerekçeleri hiç aklımdan çıkmadı. İnançlı biri olarak algıladığım bu ifade, daha sonra her sıkıntılı anımda, beni yeniden yoluma devam ettiren bir marş motoru görevini gördü. Annem ve kardeşlerim olaya, gurbet olduktan sonra, ha Samsun olmuş ha Bursa şeklinde bakıyorlar, aradaki farkı fark edemiyorlardı. Halbuki bu gurbet, artık alnımıza yazılmış, devamlı gurbet şekline dönüşüyordu. 

Babam bu durumdan sonra Samsun'a dönmeden önce, benimle bir konuşma daha yaptı. Okuyanların bu sözlerin, 1940 yılında söylendiğini unutmamalarını ve “üzülerek işaret ediyorum”, 1996-1997 yıllarında ve sonrasında memleketimizde olan bitenlere de bu gözle bakarak düşünmelerini diliyorum. Bu konuşmada, geçmiş günlere ait anlattığı birçok şeyden sonra, bana en son söylediği şuydu: 

“Bak oğlum, şimdi daha uzun bir okuma yolunu seçtin, zabit çıkacaksın. Ben onların çektiklerini de biliyorum. Bu yolun sıkıntılarını da yaşayacaksın, ama okumuş efendiler ve zabitler arasına katılacaksın. Halkımız bu okumuş efendi ve aydın kişilere karşı her zaman itibar ve saygı gösterdi. Fakat ne çekti ise de onlardan çekti. Onlar halka bu tarafa dediler, halk o tarafa gitti, başını taş duvara çarptı. Başkaları hayır bu tarafa dediler, oraya dönen halk, çıkmaz sokağa girdiğini gördü. Kimisi o tarafa, kimisi bu tarafa dedi. Karışıklıklar çıktı. Bir tarafa 'Yaşasın hürriyet” diye bağırttılar, öte tarafa 'Şaşırdı bu millet' diye karşılık verdirttiler. Kendi aralarındaki kavga için halkı kullandılar. Halk için yapıyoruz dediler, halkı yakınları zannettiler ve halka ne yaptıklarını anlatamadılar. 
Bu İstiklal Harbi'nden sonra bile böyle olmaya başladı. Milletin derdi de hiç bitmedi. Eğer böyle okumuş veya aydın kişi olacaksan hiç olma. Zabitlerde bunlar pek olmaz ama yine de söylüyorum. 

Hep doğru yolu göster. 

Zabit olunca da neferin derdini ve sıkıntısını kendi derdin ve sıkıntın olarak kabul et. 

Onlar olduğu için siz olacaksınız ve onlarla birlikte harp edeceksiniz. Bunları da unutma. Yolun açık olsun.” 

Büyük sıkıntılar çekmiş, öksüz büyümüş, sahipsiz kalmış; Rusya'da esaret hayatı yaşamış; iki ayrı cephede yedi sene askerlik yapmış; her şeyini kendi gayretiyle var etmiş; hesabını “dört minha iki, kalan iki” veya “iki ikiyi öldürdü, kalan yok”, “üçü beşe vur, eder on beş” şeklinde yapan, imzasını mührüyle basan ve şehirde, “Arpacı Ahmet Ağa” diye tanınan babamız, işte böyle nasihat ve öğütler vererek bizi uğurluyordu. Rahmetlinin kendisine özgü kanaatleri vardı. Kardeşim İsmet Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlayınca, “Hâkim olursan, Merzifon'a tayin olmayacaksın. Avukat olursan Merzifon'da çalışmayacak ve bu kasabanın avukatı olmayacaksın. Katillerin ve ırz düşmanlarının avukatlığını almayacaksın” şartlarını koymuştu. 

Merzifon'dan Samsun'a dönmek üzere ayrılırken, herhalde konuşmaların etkisinden olacak, benim ondan daha çok üzüldüğümü hatırlıyorum. 


İkinci bölüm 


Askeri okullar dönemi 


Samsun'dan Bursa'ya gitmek üzere, o günlerde yegâne ulaşım vasıtası olan trene bindik ve üç arkadaş yola çıktık. Bursa'ya gidiş için Karaköy isimli küçük bir tren istasyonunda inecek, otobüsle Bursa'ya geçecektik. Mevsimin kış olması, şubat ayı şartları ve o dönemin işletme imkânlarıyla maalesef, Karaköy istasyonuna sekiz saatten fazla tehirli olarak ulaşabildik. İstasyonda in cin top oynuyor, hiç kimse görünmüyordu. Otobüsü sorduk, “Her gün bir otobüs gelir gider, tren çok tehirli olduğu için beklemedi gitti” dediler. Gar müdüründen tehiri doğrulayan bir belge aldık ve ertesi gün yapılacak sınava yetişmek için, önce bir kamyondan faydalanarak ismini şimdi hatırlayamadığım bir kasabaya geldik. 
Bursa'ya o gece saatlerinde hiçbir araç bulamadık. Ertesi gün ilk bulduğumuz araçla Bursa'ya ve oradan hemen okula gittiğimizde, sınav başlayalı iki saat olmuştu. Devam ediyordu. Sınavdan çıkanlar bile vardı. Çok üzgündük. Bütün ümitlerimiz sönmüştü. Bizi dinleyen, belgelerimizi alan ve perişan durumumuzu gören nöbetçi subayı durumu bir binbaşıya iletti. Biz hep anlatıyor ve bir gece evvel burada olmak üzere hareket ettiğimizi, trenin sekiz dokuz saat gibi bir tehirle gelmesinde bizim bir suçumuzun bulunmadığını, sınava yetişmek için, kaçırdığımız otobüs yerine kamyonlardan faydalanarak, Bursa'ya gelip okula koştuğumuzu belirtiyor ve teklifimizi sunuyorduk: “Biz buraya sınav için geldik, yazılı veya sözlü olarak bizi ayrı bir sınava tâbi tutun.” Binbaşı sonradan sınıf amiri olduğunu öğrendiğimiz bir yarbayı, yarbay daha sonra tedrisat müdürü olduğunu öğrendiğimiz bir öğretmen albayı çağırdı. Her yeni gelen görevli bizi dinliyor, sorular soruyor ve biz, ayrı sınav teklifimizi yeniliyorduk. Sonunda bizi başka bir yere aldılar ve sonradan okul komutanı olduğunu öğrendiğimiz Kur-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LAM KUNYESİ 


Kemal Yamak'ın askeri liseye giriş için aldığı sağlık raporu. 
Rapordaki resim onun son sivil hali. 


may Albay Zeki Ergun'un huzuruna çıkardılar. Komutan evvela “Neden bir gün önce gelmediniz ?” diyerek kızdı. Biz anlattıklarımızı tekrarladık. Daha önce görüştüğümüz yarbay ile tedrisat müdürü öğretmen albay da oradaydılar. Biz ayrı sınava hazır olduğumuzu tekrarladık. Albay, “O civardan gelen, o trende beraber olduğunuz başka kimse yok muydu?” diye bir soru sordu. Biz oldugunu, ancak onların Kuleli ve Maltepe askeri liselerine müracaat ettiklerini, o nedenle trenle İstanbul'a gittiklerini söyledik. 

Albay sakin sakin, “Tabii onların otobüs yolculuğu olmadığı için, trenin bu tehirine rağmen sınava yetişmişlerdir” diye, bir mütalaa yürüttü. Bu anda okul komutanı birden patladı: “Peki siz neden o okullara müracaat etmediniz de buraya geldiniz?” Birbirimize baktık ve daha önce Bursa'yı seçme nedenimizde ifade ettiğimiz gibi, zor okul-İstanbul tercihi ve az müracaat olacağı şeklindeki gerekçelerimizi sıraladık. Odada bir sessizlik başlamıştı. Herkes Okul Komutanı Kurmay Albay Zeki Ergun'a bakıyordu. Komutan ise odada dolaşıyor ve bir şeyler düşünüyordu. Tekrar “Sınava hazır mısınız ?” diye sordu ve evet cevabımızı aldı. Bu rahmetli kudretli albay, karar ve emrini açıkladı. Dikkat kesilmiştik, hatta titrediğimi bile hatırlıyorum. Albay şöyle diyordu: “Arkadaşlar bu çocukları hepimiz, ayrı ayrı dinledik. Hepimizde bunların kabahati olmadığına dair uyanan kanaat ve ayrı sınava hazır oluşlarını ifade ederek, kendilerine olan güvenleri dikkatinizi çektiği için, olayı ba-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Asker olarak çekilmiş ilk fotoğrafı. 


na kadar getirdiniz. Ben bu düşüncelerinize katılıyorum. Gar müdüründen trenin tehirine dair gecikme kâğıdı almak gibi, çok az kişinin düşünebileceği bir şeyi de akıl etmişler. Ancak (bu ‘апсак' sözünü hiç unutmuyorum), burada yeni bir şey daha öğrendik. 
Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ni seçiş nedenlerini dinledik. Bu nedenler, hem güven tazeliyor, hem de eğlenmeye değil, okumaya geldiklerini ifade ediyor. Bu çocukların okula alınmasına karar verdim. 
Düşündükleri de doğru çıktı. Müracaat da beklediğimiz kadar olmadı. Gereken işlemleri yapın, sınava gerek yok” emrini verdi. Bayılmamak için birbirimize tutunuyorduk. İşte takdiri ilahi, tıkanan yolumuzu böyle açnuş ve askeri lise öğrencisi olmuştuk. Bugün uygulanan usuller, yürürlükte olan yönetmelik, yönerge ve emirler arasında böyle bir karar verecek, ne bir okul komutanı albay, ne de daha üst bir rütbede bir komutan olmadığını belirtmek istiyorum. Askeri lisede okuduğumuz üç sene boyunca, izne gidiş ve dönüşlerde bu maceralı yolu bir daha hiç kullanmadık. İstanbul-Mudanya-Bursa güzergâhını kullanarak gelip gittik. İstanbul'a trenle geliyor, Mudanya'ya vapurla geçiyor, oradan Bursa'ya daha sonra kaldırılan dar hat tren yoluyla gidip geliyorduk. 

Bu üç öğrenci hakkında hemen bir tekmil vermem gerekiyor. 
Bunlardan Adil Özcan, Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Diğer ikisi liseyi dereceyle bitirdiler. O zaman askeri liselerden ayrılırken, askeri sınıf ayırımı yapılır ve fen dersleri kuvvetli olanlar, istedikleri sınıfa girebilirlerdi. Her üçü de istediklerisınıflara girdiler. Her üçü de kurmay subay oldu. Kurmay subay olarak hizmet ettiler ve ikisi kurmay albay olarak emekliye ayrı!- dı. Ben ise general oldum, birçok badirelerden geçerek, takdiri ilahinin çizdiği çizgiyle orgeneralliğe kadar yükseldim. Silahlı Kuvvetler'imizin içinde, çok müstesna bir yeri ve ağırlığı bulunan Kara Kuvvetleri'ne otuz ikinci komutan olarak iki sene komuta ettim, bu rütbe ve makamdan yaş haddi nedeniyle emekli oldum. 

Şimdi bu tekmilden sonra, tekrar başa ve elli beş-altmış sene öncesinin Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ne dönüyorum. 

Yukarıda belirttiğim şekilde okula başladıktan sonra, berbere, banyoya, giyinme yerlerine sevk edilerek, sivil elbise ve eşyalarımızı torbaladık, birinci kısma ayrılmış olduğumuzu öğrendik, ertesi gün de derse başladık. Otuz beş kişilik birinci kısım içinde, on üç kişi, bir evvelki dönemden gelen ve “dönekler” şeklinde ifade edilen bir grubu oluşturuyordu. Samsun'dan gelen arkadaşlar ayrı kısımlara düşmüşlerdi. İlk iki gün olaysız intibak işleri ve normal dersler şeklinde geçti. Üçüncü gün ilk defa Fransızca dersimiz vardı. Eskilerden (o zamanki ismiyle döneklerden) sınıf subaylığınca seçilen birisi, ilk dönem sonuna kadar kısım kıdemlisi olarak görev yapacak, dönem sonunda, en yüksek notu kim alırsa, bu görevi ona devredecekti. Kısımda her şey döneklerin isteğine göre ayarlanıyor, ağır baskıları, gerekirse şiddete bile dönüşebiliyordu. Burada bir parantez açarak, belki de okuyanlar için lüzumsuz görülen bu hususları, o zamanki şartları belirtmek ve bunların insan hayatındaki izlerini ve etkilerini ortaya koymak için yazmak istediğimi ifade etmek istiyorum. Bu yazılanların, bugünün modern askeri liseleriyle hiç benzerliği bulunmadığını da biliyorum. 
Sınıfımızdaki bu eski arkadaşlarımız, bize Fransızca hocamızın geldikten sonra “Bonjur mösyö” diyeceğini, bizim de “Sağ ol” şeklinde cevap vereceğimizi söylediler. Hocamız geldi, selamını verdi, biz de “sağ ol"la selamladık. Yerine oturdu, sınıfı şöyle bir süzdü. 
O on üç kişilik gruba yüzünü çevirdi ve “Söyleyin bu sersemlere, bir daha öyle 'sağ ol' falan diyerek maskaralık etmesinler” dedi. 
Hepimiz şaşırmıştık. Ders bitiminde hepimiz gerçeği öğrenecektik. Öğretmenimiz selamlaşmamızı Fransız usulüne göre istiyor ve “Bonjur mösyö”ye aynı kelimelerle karşılık bekliyordu. Arkadaşlarımız bizi kasten yanıltmışlar, şimdi bize gülüyorlardı. Öğretmenimiz bu ikazından sonra aramızda şöyle bir dolaştı, kürsüye çıktı, beni işaret ederek “Gel bakalım buraya” dedi. Yanına gittim, “On beş kuruş ver” dedi. Çıkarıp masanın üzerine koydum. Elime 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bir tomar kâğıt verdi. “Bunlar Fransızca fiil ve irregüler fiil cetvelleridir. Size çok lazım olacak, arkadaşlarına dağıt ve herkesten on beşer kuruş al getir” dedi. Cetvelleri dağıtıp, paraları topladım ve kendisine teslim ettim. Nereden ve hangi okuldan geldiğimi, öğretmenimizin kim olduğunu, kadın ismi duyunca, güzel olup olmadığını sorarak, nasıl ders yaptığımıza dair bilgiler aldı ve yerimize oturmamızı emretti. Sınıfa hitaben “Bir sorusu olan var mı?” deyince, Ödemişli bir arkadaşımız henüz değiştiremediği yöre şivesiyle “Iramazan Bayramı'nda sıla (izin) уа mı?” dedi. Onunla bir süre bu şive ile takılarak konuştu ve ders bitti. Ertesi gün tekrar Fransızca dersimiz vardı. Derse geldiğinde selamlaşmayı istediği gibi yaptık. Kürsüde yerini aldı, imzaları tamamladı, beni işaret ederek “Sen gel bakalım” dedi. Şimdi bile hatırlayamadığım Fransızca “irregüler” (yani kaideye tâbi olmayan) bir fiil söyleyerek, “Bunun ... zamanını çek bakalım” dedi. Okul başlayalı üç gün, fiil cetvelini alalı sadece bir gün olmuştu. Bir şey söylemek için ağzımdan bir “e...” (“efendim” diyecektim) harfi çıktığı anda, yedigim tokadı ve bunun etkisiyle arkamdaki duvara çarpan başımda- ki acıyı hissettiğimi hatırlıyor, karşımda hırsından tepinen ve “Fiil cetvelini boşuna mı verdik!” diye bağıran hocayı görüyordum. Hiç sesimi çıkarmadım. “Defol” dedi. Defolup yerime oturdum. Ödemişli sıla soran arkadaşımızı işaret ederek “Gel bakalım sıla va mı” diyerek yanına çağırdı. Aynı şekilde bir soru da ona sordu. O “daha” diye başlayan bir şeyler söyleyecekti ki o da tokadı yedi. Ama, konuşmaya devam etme ve mazeretler ileri sürme hatasını işledi. 
Konuştukça tokatlar indi kalktı, o da “defol”du. Kendisi bir şeyler anlatıyor, fakat ben hiçbir şey dinleyemiyordum. Yıllarca özlemini çektiğim askeri okulda, ilk askerlik dersimi, yediğim o tokatla almıştım. Birincisi: “Mazeret askerlikte karşı gelmek anlamına geliyor, işin-işlemin de yerini tutmadığı için kabul görmüyordu.” İkincisi: “Çok konuşanı kimse sevmiyordu. Hele üste karşı konuşmaya, hiç müsamaha yoktu.” Üçüncüsü: “Göze batan veya sonradan öğrendiğim tabiriyle nirengi öğrenci olunmamalıydı.” Bunları kafamda sıralayıp dururken, hocanın bizi işaret ederek “Gelin buraya” dediğini duydum. Yanına gittik, “Çay ocağına gidin, benden birer tarçın için. Hadi doğru dışarı çay ocağına” emrini verdi. Henüz paydos zili çalmamış, ders devanı ediyordu. İki arkadaş, söylene söylene dışarıda dolaşıyor ve “Lanet olsun, onun tarçınını içmeyeceğiz” diye infial gösteriyorduk. Zil çaldı. Askeri lisenin son sınıfında olan, Merzifon'dan tanıdığımız, o zamanki Tahsin Şahinkaya Ağabey'imiz (sonradan Hava Kuvvetleri komutanı ve Konsey üyesi komutanımız) bizi görerek yanımıza geldi. “Hayrola Kemal пе oldu?” diye sordu. Olan biteni anlatmaya başladım, hemen sözümü keserek, “Tarçın içtiniz mi ?” dedi. “Hayır, içmiyoruz” der demez elimizden tuttuğu gibi, bizi doğru çay ocağına götürdü ve “Hocadan bunlara iki tarçın” deyince, çaycı öncelikle bizim tarçınları getirirken, Tahsin Ağabey de açıklamasını yaptı. “Şimdi teneffüs bitip de derse dönerken, hoca çay ocağına gelip soracak, içtiyseniz parasını verecek, içmediyseniz sizi bir sene boyunca her firsat- ta dövecek. Deli misiniz, hemen tarçınları için” dedi. Tarçınlarımızı içerek, bu ilk olayı ve derslerimizi içimize sindirmeye çalıştık. 
O tarihlerde devam eden İkinci Cihan Harbi nedeniyle bazı ön tedbirler alınıyordu. Bu meyanda askeri liselerdeki öğrenim “kısa dönem?” adı altında uygulanıyor ve üç senelik süre, iki seneye indiriliyordu. Biz de şubat ayında bu nedenle alınmıştık. Ancak, kısa dönem uygulamalarına Harp Okulu ile sınıf okulları uyum sağlayamadığından, biz birinci sınıfı yedi ay olarak okuduktan sonra, bu sistem kaldırıldı. İkinci ve üçüncü sınıfları normal okuduk. Yine bu tedbirler meyanında, İstanbul'un seyrekleştirilmesine çalışılıyor, bazı okullar ve kuruluşlar, Anadolu'ya alınıyordu. Bu uygulamadan Kuleli ve Maltepe askeri liseleri de nasibini almış, Kuleli Konya'ya, Maltepe ise Akşehir'e taşınmıştı. Böylece İstanbul'u tercih eden arkadaşlarımız, beklentilerinin tam tersiyle karşılaşmışlardı. Ekmeğin karneye bağlandığı; şeker çok zor bulunduğundan, yerine kuru üzümün kullanıldığı bu dönemlerde, devletimiz okulumuza, bu sıkıntıları intikal ettirmemek için elinden geleni yaptı. Yine de harp dönemiydi. Bu şekilde, ilk yarıyılı bitirmiştik ve yazılı sınavlara girecektik. Kısmımızda bulunan sınıfta kalmış arkadaşlarımızın hâkimiyeti devam ediyor, özellikle matematik sınavları herkesi korkutuyordu. Bir dersten iyi olanlara kısım kıdemlisi tarafından, birer dönek arkadaşa yardımcı olma (yetiştirme ve gerekiyorsa kopya verme dahil) sorumluluğu veriliyordu. Bu meyanda bana da bir arkadaşımızı bağlamışlardı. Sınavda arkamda oturacağını, matematik sınavına mümeyyiz olarak Fransızca hocamızın geleceğini, bu yardımı çok müsamahayla karşılayacağını, sıkı sıkı tembih etmişlerdi. Hem döneklerin bu baskısından, hem de kopyacı durumuna düşmekten korkuyorduk. Bu sıkıntıları yaşaya yaşaya, sınav gününe geldik. Aynı tertipte oturmuştuk. Soruları ilk yarım saatte yapıp bitirmiştim. Kâğıdı kontrol ediyor gibi kaldırıp, biraz sağa kaydırdım. Mümeyyiz hocamızı gözetliyordum. Hiçbir tepkisi olmuyordu. Arkamdaki arkadaş bakıyor ve yazıyordu. Bittiğini anladığım zaman kâğıdı 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indirdiğim anda, Fransızca hocamız yüzbaşı patladı. “Ne o, sen herkesi aldattığını mı sanıyorsun? Arkandakine kopya veriyorsun, getir kâğıdını buraya!” dedi. Çaresiz götürdüm. Aldı ve “Defol dışarı!” dedi. Çıktım, yine tuzağa düşmüştüm. Fakat, агкатdaki arkadaşıma hiçbir şey söylenmemiş, o da alacağını almıştı. 
Arkadaşlarımdan dinlediğime göre, ben dışarı çıktıktan sonra, mümeyyiz hoca eline kalemi ve silgiyi almış, benim kâğıdımla on- on beş dakika uğraşnmıştı. Sınavlar bitti, hocalarımız notlarımızı okuyor. Matematik hocamız rahmetli İzzet Pınar, “3455” dedi ve yüzüme baktı, “Senin kâğıdından hiçbir şey anlamadım, sen o gün hasta mıydın ? Yazmışsın, silmişsin ne olduğu belli olmuyor, senden beklemezdim” dedi ve “Notun üç, maalesef bu hafta başı izin- siz kalacaksın, gelecek hafta derse kaldırır, izinsizliğini sona erdiririz” diye ekledi. Kırık notu olan, bu not düzelinceye kadar izin- siz kalırdı, dediği gibi de oldu. Arkamdaki arkadaşın aldığı not dokuzdu. Benim kâğıdıma da kopya notu konmanııştı. Böylece her ikimiz de Fransızca hocamızdan mükğfatınmızı ( !) almış oluyorduk. Benim iki mükğâfatım daha vardı. Birisi askeri tahsil hayatımda aldığım ilk ve son kırık not, diğeri ise, askeri hayatımda aldıgını ilk ve son izinsizlik veya hürriyeti tahdit edici bir cezaydı. Bu öğretmenimizle herhangi bir problem çıkmaması için, kalan iki buçuk seneyi elimden geleni yapmaya çalışarak ve bu çalışmalarımın olumlu sonuçlarını alarak geçirdim. Öyle çok anlatacak şey var ki... Yazmayı uygun bulduğum bu iki örnekle, bir tarafta cesur bir kararla bizi okula alan okul müdürümüzün bizleri bağlayıcı tutumu ile öteki tarafta bir öğretmenimizin itici ve soğutucu davranışları arasındaki mukayese ve farkları sunmuş oldum. 

Okula girişimizin ilk ayını hep iç muhasebeyle geçirdim. Acaba, yanlış bir seçim mi yapmıştım? Kendime sorular sorup duruyordum. Bir gece yatmadan önceki kısa boşlukta, okul iç bahçesinde bulunan demir parmaklıklı bir kapıdan Bursa'yı seyrediyor ve ka-Ғатаакі problemlere cevap arıyordum. Bu sırada iki arkadaş yanıma geldi. Her ikisinin de adı Süleyman olan bu Tokatlı ve Niksarlı arkadaşlarla konuşurken, aynı duyguları paylaştığımızı, aynı hisleri yaşadığımızı ve aynı muhasebeyi yaptığımızı görmüştük. Birkaç gece müşterek konuşmalarınuz devam etti. Bir cumartesi gününe açılacak gecede, bu arkadaşlarım kararlarını açıkladılar. Cumartesi günü izne çıkacaklar, askeri üniformalarını okula postalayacaklar ve bir daha okula dönmeyeceklerdi. Benim de karar vermemi istiyorlardı. Kendilerine, “Bir saat sonra koğuşa dönünce kararımı bildireceğim” diyerek, kendi kendime düşünceye daldım. Neyi mi 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düşünüyordum ? Önce bu geri dönüşümü kime, nasıl anlatacağımı ve nasıl inandıracağımı düşünüyordum. Daha sonra, umduklarım ile bulduklarım arasındaki farkı düşünüyor, mukayese ediyor ve bu şartların sürekliliğini değerlendirmeye çalışıyordum. Sınıf subayımıza resmen şikâyette bulunan bir arkadaşımız için, alaydan yetişme yüzbaşınızın, dönekleri çağırıp “Bu kaydı kabullerin, buraya kadar şikâyete gelmelerine nasıl müsaade ediyorsunuz ?” tarzındaki çıkışını düşünüyordum. Okul komutanınıızın bizi alışında- ki güveni, bu firarla nasıl bağdaştıracağını ve kimlere “Yanılmışım, değmezmiş” diyebileceğini, bu cesur güvenin nasıl yıkılacağını düşünüyordum. Sabretmenin mümkün olabileceğini, ancak yanlış bir yola girmiş ve meslek seçmişsem, dönüşün daha sonra mümkün olamayabileceğini düşünüyordum. Senelerdir nasıl bir çoğalan arzu, artan heves ve her zaman duyulan bir özlemle geldiğim bu yerde, nasıl ve neden bu düşüncelere daldığımın ve nasıl tereddüde düştüğümün cevabını bulmaya çalışıyordum. Bu düşünceler içindeyken, iç bahçede bir nöbetçi subayının “Haydi çocuklar koguşlara” diye son bir ikazını duymuştum. Ne kadar yumuşak bir ikaz ve kullanılan “çocuklar” tabiriyle ne sıcak ve ne hissi bir uyarıydı. Hem koğuşa yürüyor, hem de düşüncelerimi bir sonuca bağlamak istiyordum. Bir an bu okulda kalanların, gidenlerden çok 


Yamak'ın askeri okula birlikte girip daha sonra okulu terk eden Süleyman adlı iki arkadaşı ve ayrılmadan verdikleri imzalı fotoğraflar. 
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fazla olduğunu, o dışarıda at üstünde pelerinlerini savurarak gördüğüm subayların da bu sıralardan geçtiklerini, bütün subayların ve hatta paşaların, muhtemelen bu sıkıntıları ve baskıları daha çok yaşayarak aştıklarını düşünmeye başladım. Zannederim nöbetçi subayının ikazındaki yumuşaklık duygularımı etkilemiş, düşüncelerimi sabra bağlayarak, kanaate dönüştürmüş ve en son aklıma gelen örneklerle kararım oluşmuştu. Kalıyordum. Düşündüğüm sorular artık oluşmuyor, cevaplara ihtiyaç kalmıyordu. Gidip cevabımı bildirdim. İki Süleyman dediklerini yaptılar. Seneler sonra, birisinin ünlü bir doktor, diğerinin iyi bir işadamı olduğunu öğrendim. Onlar da herhalde benim akıbetimi izlemişlerdir, diye düşünüyorum. Bu iki arkadaşımın ayrılmadan önce bana imzalayıp verdikleri iki resmi bu hatıralara ekleyerek tamamlamak istiyorum. 

Yarıyıl sınavları sonunda, kısım kıdemlilik görevi yeni arkadaşlardan birine geçti. Dönek arkadaşlar, notlarını görünce kendi dertlerine düştüler. Sınıf baskılarıyla sınıf geçilemeyeceğini anlayarak, davranışlarını daha ılımlı ve daha uyumlu hale getirdiler. 

Yıl sonunda yirmi gün iznimiz olacaktı. Gözümüzü o günlere dikmiş, koşup duruyorduk. İzinden evvel, bir de kampımız vardı. 
Kamp zamanı gelip de, sınıfı doğrudan geçenlere kamp, ikmale kalanlara, kısımlarda ders çalışma emri verilince, doğrudan sınıf geçen bizler şaşkına dönmüş, аути uygulama devam ederse, gelecek yıl bir dersten ikmale kalmaya karar vermiştik. Bu uygulamada mükâfat ile ceza yer değiştirmiş, yanlış yöne gitmişti. Bu ters uygulamadan çıkarılması gereken dersi anlamış olacaklar ki, kısa süre sonra bu uygulama değişti. İkmale kalanların, bağırabildikleri yerlerde “İneklere oh olsun” sözleriyle çanta ve tüfekleri yüklenip araziye giderken, müstehzi bakışlarından biz de kurtulmuş olduk. Herkes kampa katılıyor, nispeten erkene alınan dönüş saatinden sonra, ikmalliler ders çalışıyordu. 

Yıl sonu böyle geldi. İkinci ve üçüncü sınıflar da böyle geçti. 
Okulumuzun öğretim ağırlığı hakikaten yerinde ve öğretmenlerimiz çok iyiydi. Özellikle genç öğretmenlerimizin hayranıydık. 
Fransızca hocamız acayiplikleriyle birlikte göreve devam etti. Fakat haşinliği geçmiş, âdeta talebe hamisi kesilmişti. Alaylı sınıf subaylarımız okuldan alınmış, yerine başkaları verilmişti. 

Çalışma usulüm çok değişik olduğundan, okulda hiç sıkıntı çekmemiştim. Öğretmeni çok iyi dinler ve âdeta bir sekreter gibi devamlı not tutardım. Daha sonra, aynı konuyu kitaptan okur, tuttugum notu kitapla bütünleyerek, olgunlaştırıp ayrı bir deftere temize çeker ve sınava hazırlanmalar dahil, çalışmalarını bu not defterinden yapardım. Bu alışkanlığım, bütün tahsil hayatımda aynen devam etmiş ve not defterlerim meşhur olmuştu. O zamanki sisteme göre, askeri liselerden mezun olunurken, öğrenciler askeri sınıflara ayrılırlar ve Harp Okulu'na gitmeden önce, takriben üç ау süreyle stajlarını o sınıflarda yaparlardı. İstediğimiz topçu sınıfına ayrılarak, Sivas'taki 12. Topçu Alayı'na staja gitmiştik. Alayımız, koşulu topçuydu. İlk defa 7,5/42'lik Rayn Metal toplarını orada tanıdım. Koğuşumuz duvar boyunca çekilmiş alt ve üst katı bulunan, aralarında hiç ayırımı olmayan iki ranzadan oluşuyordu. Karyola hiç yoktu. Üç aylık staj süremizde kıtayı tanımış, görev yapacağımız ortamı görmüş, nelere hazır olmamız gerektiğini anlamıştık. 
Koşulu birlikte, hayvana verilen değer ve ihtimanı, veteriner subayın ağırlıklı yerini, kıta çavuşlarının birlikteki hâkimiyetini, astsubayların idari işler arasında kayboluşunu, subayların her şeyden sorumlu tutuluşunu, eğitimin uygulayıcıya göre azalan ve çoğalan boşluklarını, aşını tekrarlarla oluşan bıktıncılığını buradayken tanımış ve tatmış, daha sonra da bol bol yaşamıştık. Bu arada, ertesi gün yiyeceğimiz pilavın pirincini ayıklamayı, sebze yemeğinin malzemesini soyup doğramayı, atları sulamayı, tımarı ve kıta içerisinde dönen idari iş ve işlemleri öğrenmiştik. Genç bir teğmenin “Tahkimat tabiyenin araziye kazılmış şeklidir” şeklindeki tarifini de çok beğenerek, hafızana yerleştirdiğimi ve daha sonraları, tarif ve anlam olarak pek çok yerde kullandığımı belirtmeliyim. Stajımızın üçüncü ayı içinde Sivas'taki 12. Tümen ile Samsun ve Amasya'da bulunan 15. Tümen birliklerinin yıllık manevraları vardı. İsmi “Artova Manevraları”ydı. Komutanlar birliklerini ve tabii ki bizi, bu manevralara hazırlamaya çalışıyorlardı. Manevraya iki gün kala hazırlıklar bitmiş ve birlik harekete hazır hale gelmişti. O yaşlarda çok rahatsız olduğum bademciklerim şişmiş ve boğazım ağrmaya başlamıştı. Manevraya gitmeden önce doktora görünüp ilaç almanın uygun olacağını düşünerek viziteye çıkmıştım. Alay doktoru, yedek subay bir asteğmendi. Beni görünce dikkatle yüzüme baktı, “Sen nereden geliyorsun? Alaya yeni mi geldin? Şikâyetin nedir?” diye sordu. Boğazıma baktı, etraflı bir muayeneden geçirdi ve “Neden bu kadar kansızsın ?” şeklinde kendi kendine konuştu ve kararını açıkladı: “Sen manevralara katılamazsın. Burada kalacak ve ilaçlarını alacaksın.” Ben gitmek istediğimi, boğazım- dan başka bir rahatsızlığımın olmadığını anlatmaya çalıştım fakat ikna edemedim. Kâğıdı yazdı, vizite defterine gereken kayıtları düşüp imzaladı ve “Bunları birlik komutanına götür” dedi. Üsteğmenimiz raporu gördü, sonuçtan hiç memnun olmamıştı, bana “Bunun için mi viziteye çıktın ?” diye çıkıştı. Böyle bir niyetim olmadığını, manevralara katılmak istediğimi, bunu doktora da söylediği- mi, belirttim. Rahatlamıştı, “Sen hazırlan, ben alay komutanına arz ederim gidersin” dedi. Bir süre sonra beni de alarak “Alay komutanına gidiyoruz” dedi. Alay komutanımızı çok sert bir komutan olarak tanıyorduk. Aralarında bir görüşmeden sonra beni çağırdılar, sorularına karşı daha önceki cevaplarımı tekrarladım. Bu arada doktor asteğmeni de çağırmışlardı. Alay komutanı, doktora hitaben beni gördüğünü, manevralara katılmam gerektiğini, esasen benim de gitmek istediğimi söyleyerek “Gidecek !” dedi. Doktor neden gitmemem gerektiğini izah ederken, alay komutanı sertleşerek, “Ben alay komutanı olarak, gitmesini emrediyorum!” diye patladı. Doktor asteğmen sakin sakin, “Sayın komutanım, ben de doktor olarak gidemeyeceğini arz ediyorum, takdir sizin” deyiverdi. 
Ortalık buz gibi olmuştu. Herkes alay komutanına bakıyordu. Alay komutanı, hepimize kapıyı göstererek “Buyurun dışarıya” dedi. Bir süre sonra manevralara katılamayacağımı tebliğ ettiler. Doktorun dediği olmuştu. Veteriner raporunun hayvanlar için, doktor raporunun askeri personel için ne anlama geldiğini bu olayla öğrenmiş; emir ile ilmin, taktik ile tekniğin savaşına yine bu olayla şahit olmuştum. Doktor asteğmenin bu çok tutarlı, kendine göre ilmi, bana göre aynı zamanda cesur kararını, daha sonra çok yerde aradıgımı itiraf etmeliyim. Bir husus daha var, sonradan bu asteğmenin bir Ermeni vatandaşımız olduğunu öğrendiğimde oldukça şaşırdığımı da belirtmeliyim. Bu son anıyla stajımız manevra dönüşünde bitti. Daha sonra birçok defa görevler yapacağım Sivas'tan ayrıldık. Ayrılmadan bir süre önce, Sivas'ta gezmeye gittiğim Paşa Bahçesi'nde aldığım bir Milli Piyango biletine otuz yedi lira elli kuruş çıkmıştı. Bu, şu ana kadar Milli Piyango'dan bana çıkan en büyük ikramiyedir. Zira o tarihte (1943) teğmen maaşı elli yedi liraydı. Daha sonraları da Sivas'tan çok bilet aldım, ama hiçbir şey çıkmadı. 
Stajı da bitirmiş, Harp Okulu öğrencisi olmuş, çok sevdiğimiz lacivert üniformalarınuzı bırakmış, özlemle koştuğumuz subaylık hayatımızda hep giyeceğimiz, haki renkli elbiselerimize kavuşmuştuk. Okula ilk gelişimiz, trenin geliş saatine bağlı olarak, bir geceyarısına doğruydu. Otobüslerden indik, yürüyüş koluna geçtik ve şimdi Harbiyeli Anıtı'nın bulunduğu yerde olan, eski anıtın önünde bizi selamlayan okul komutanı Tuğgeneral (sonra tümgeneral) Mustafa Eren'i gördük. Komutanın bu ilk hareketi, özellikle geceyarısı bu şekilde karşılayışı bizi çok etkilemişti. Bu etki, birliklerde tatbikattan dönen birliklerimizi, hep böyle karşılamanın zevkini ve 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moral gücünü bir ders olarak bize aşıladı. Harp Okulu'nun 4. Bölük'ünde, 657 numaralı topçu öğrenci olmuştum. 4. Bölük, topçular ve o dönemde beraber okuduğumuz, havacı öğrencilerden kurulmuştu. İlk gün tabur komutanımız bize bir hoş geldiniz konuşması yaptı. Konuşmadan hiç unutamadığım ve o anda ezberlediğim ifadeyi, bugün de geçerli olduğu için aynen yazıyorum: 


Yüce devletimiz ve asil milletimiz sizi, içinde cevher parçaları taşıyarak akan berrak su gibi görüyor ve hep böyle görmek istiyor. Bu görüşe layık olunuz. Devamını sağlayınız. 


Kısa zamanda, komutanımızdan, takım komutanımıza ve öğretmenlerimize kadar bütün subayların seçilmiş kimseler olduğunu görecek ve onlara büyük güven duyacaktık. Harp Okulu'nda gördüğümüz dersler dışında, bize verilmeye çalışılan ruh ve disiplin eğitiminin hemen farkına varmıştık. 

Fedakârlıkta öncü, davranışta örnek olma prensibini; 

Taviz ile müsamahanın sınır çizgisini; 

Meşakkate alışmış olmayı ve yılmamayı; 

Birlik ruhunun ne olduğunu; 

Disiplinde mutlak itaat anlayışını; 

Görev bilincini ve sorumluluk duygusunu; 

Atatürkçü düşünce yapısının temel esaslarını, bu okulda öğrendik. 

Devam eden İkinci Cihan Harbi ve sınırlarımıza adım adım yaklaşan tehlike görüntüsü içinde, hepimiz çok heyecanlıydık. 
Bu harbin bize sıçraması halinde Harp Okulu'nun hemen kapanabileceğini veya eğitim süresinin çok kısalarak, sınıf okullarına gidebileceğimizi, buradaki iki yıllık sürenin de çok kısaltılarak subay ihtiyacı nedeniyle kıtalara sevk edilebileceğimizi, aramızda hep konuşur ve subaylarımıza bu konuda sorular sorar olmuştuk. 

Subaylarımız bu duygunun içimizde âdeta bir marş motoru görevi yaptığını bildikleri için bunu hiç yalanlamazlar, harbin ve seferberliğin bütün imkânları zorlayacağını İstiklal Harbi'ndeki örnekleriyle bize anlatmaya çalışırlardı. Bu heyecan ve anlayış içinde, hem askeri eğitim, hem de askeri öğretim bütün hızıyla sürüyordu. Coğrafyadan askeri coğrafyaya, askeri coğrafyadan jeopolitiğe, tarihten askeri tarih ve harp tarihine, kamp eğitiminden birlik eğitimi ile yönetimine ve bunların hepsini içeren tabiye (taktik) meselelerine geçişimiz, ilgimizi artıran, heyecanımızı çoğaltan sebepler oluyordu. Heyecanımızı ve ilgimizi artıran başka 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sebepler de bulunuyordu; Kosova ve Niğbolu meydan muhaberelerini anlatan, Pamuk Hoca'mız ekliyordu: 


Canavarlar kaçıyormuş gibi, gür bir doludan 
Bir salip ordusu bozgun, kaçıyor Niğbolu'dan... 


Ve bize soruyordu: “Yahya Kemal'in bu şiirini okurken, Niğbolu Meydan Muharebesi'nin gürültüsünü duymuyor musunuz ?” 
Ardından bazı yerlerini, ses tonunu vurgulayarak yeniden okuyordu. “Şiir yazılırken, şaire verdiği heyecanı, okurken okuyana ve dinleyene de vermelidir. Bunun için bu okunuşa dikkat edin” diye bir de edebi ders veriyordu. 

26 Ağustos'u anlatıyordu. “Büyük Taarruz'un başladığı o gün, 
gazeteler hangi başlıkla çıkmıştı biliyor musunuz?” diye soruyor ve ekliyordu: 


Ezanlarla yükselsin müeyyed namın 
Muzaffer et ya Rab, son ordusudur İslam'ın... 


== == = |. 


BDULKADİR KARAHAN İstenhul, 29 Şubat 1980 


Yek Baran Remal Т, 
Üorgrnersl, 
Kıbrıs Türk Barış Коу. К. 
PEELA ЭЖ АМЕР, Б, Р ЖЫН 


Muhterem Paşsm, 

Tavrı Veten Kıhrıa'ı діуаге Ею ùe sizi Urin Tonuşu азбар uşanunluz duyduğum helirteceğis.Bir hakım» tolabam de payıldığınız ve Kıbrıs'ta olgunluk ve teorübenizin halkta övgülere neden olduğunu müşalırde е1 riğim işin de gaynar dayduğumı, szlo irnek reeğim.... 

Yahya бетә] (Beyatlı)Ustedınsurduğumız beytinin esaslı bir kıt'odar Lerret clup teşlağı “ 25 m wntee 1722 #'nir.Dörtişgün metni göyledir: 


Şu kopan fırtıns Türk ordumdur ys Rabbi 
Senin ugr'nde ölen ordu büdnr ys Rabbi ` тё ki Tİ esenlerde oleyyed павзр 
Gaalin et çünkü” İn ordusudur Jslöm'in. 

Beşlağı onun gerçekten Büyük tsarruzun beşledığı gin yezila bilmiş olması #btiaslını güçlendiriyor. Ams o gün mü, даһа sonrek' gür lerden birinde mi gazetelerde yeyımladığını ,şim(ilik tesbit çok skıt elecektır. Çünkü büşük kütüğhenelerden birine gidip veya bir >si: sn günderip o tarihlerde İstanhul'da çıken bütin geseteleri tersmak gerekir. Bobunleberaber eğer yərərlı bulursanız, опо „аэ yapomağe çalışır, rım. Ben bu matni: Tehys Кела1, Şaki Şiirin Büsşörizle (letenbu1,1962) 


adlı eserinin en onunden (3.140) aldın. 


Size başarıler,mıtlulaklar ve зе ar dilerim.Sevgilar 


ve salömlarla. 


(Prof .Dr.Abgliikedir Karshan) 


Prof. Dr. Abdülkadir Karahan'ın Org. Yamak'a gönderdiği mektup. 
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Ve biz bu mısralarla süslenen bu muharebeleri, hep bunlarla уе aynı heyecanları yaşayarak, hatırlıyor ve anıyorduk. 

Yahya Kemal'in bu beytinin aslını ve şiirinin tamamını değerli hocam Prof. Dr. Abdülkadir Karahan'dan öğrenmiştim. Bu dörtlüğü de ihtiva eden değerli mektubunu buraya (arka sayfada) eklemiş bulunuyorum. 

İkinci sene okulda bazı görev değişiklikleri oldu. Okul komutanlığına Tuğgeneral Vedat Garan (sonra orgeneral), bölük komutanlıklarına Yüzbaşı Orhan Yiğit (sonra orgeneral ve Jandarma genel komutanı), Yüzbaşı Eşref Akıncı (sonra orgeneral ve Kara Kuvvetler komutanı), Yüzbaşı Şefik Erensü (sonra korgeneral) atanmışlar, hepimizin çok sevdiği Binbaşı Cemil Uluçevik (sonra tümgeneral) tabur komutanı olmuştu, tabiye derslerine de devam ediyordu. Binbaşı İrfan Baştuğ (sonra Milli Birlik Komitesi üyesi) tabiye hocamızdı. Binicilik dersleri de görüyorduk. Sevenlerimiz ve sevmeyenlerimiz de vardı. 

Bu genel açıklamalardan sonra, o dönemde beni etkileyen bazı olayları belirtmek istiyorum. 

Eğitimde çok önem verilen, atış eğitimleri ve atışlarımız yoğunluktaydı. Bunları öğretecek iki de atış hocamız vardı. Birisi Almanya'da ihtisas yapmış, her şeyi çok güzel anlatıp benimseten, her konudaki sorulara sadece silahı değil, onu kullanan insanı ve silahı kullanan birliği de tanıtan, âdeta atış eğitimini silah taktiği şeklinde açıklayan çok değerli bir öğretmenimizdi. Diğeri ise, silahı silah olarak kabul eden, atışı da attığını vuran bir işlem olarak görüp değerlendiren, son derece pratik bir insandı. Atış yerinde her ikisi de bizimle atış yapar, nazariyatı çok iyi olan Nizamettin Hoca atar, 2-3-5 gibi değerlerde, Hakkı Hoca atar, 11-12-12 gibi en üst değerlerde isabet kaydederdi. Bu sonuçlardan sonra Nizamettin Hoca'mızın “bilmek ile yapabilmek” arasındaki farka ait açıklamalarını ve verdiği değişik örnekleri dinlerdik. O zaman, yapabilmenin temelinde de aslında bilmenin bulunduğunu ancak, bu temele cesaret, güven ve tecrübe ile pratiğin eklendiğini öğrenmiştik. Bir söz daha bizi çok etkilemişti: “Kullanamadığın bilgi senin değildir.” Hocamız bunu söylüyor, “Biz bilgimizi sadece size aktarmada kullanıyoruz. Bildiğiniz her şeyi uygulamaya dönüştürünüz. Kendinizde bu cesareti, işinizde bu güveni duyunuz” diye ekliyordu. Rahmetli yarbayımız, daha sonra “bilmek ile yapabilmek” arasındaki farkı daha iyi anlatacak, bilen, tenkit eden, fakat bildiğini uygulamaya dönüştüremeyen nice örnekler görecektik. 

O senelerde Harp Okulu 19 Mayıs kutlama törenlerine çok büyük ağırlıkla katılır, halk törenlerde Harp Okulu'nun gösterilerini büyük bir heyecanla bekler ve coşkuyla izlerdi. O yıl 19 Mayıs törenlerinde, tüfekli hareketler ilk defa programa konmuş ve bunun için okul çok iyi hazırlanmıştı. Okul komutanımız rahmetli Vedat Garan, Harp Okulu'ndan 19 Mayıs Stadyumu'na gidiş ve yapılacak hareketler için her zamanki kıyafetimiz olan harici elbise ceketi ve beyaz pantolondan ibaret kıyafetimiz yerine, askeri eğitim elbisesiyle gidişi ve eğitim elbisesi pantolonuyla (buna “külot pantolon” diyorduk), tüfekli hareketlerin yapılmasını daha uygun görmüştü. 
Bütün okul bu değişikliğe çok üzülmüştük. Çünkü öğrenciler için Kızılay'dan Ulus'a ve 19 Mayıs Stadyumu'na kadar önceki kıyafetle yürüyüş çok önemli görülüyor ve arzu ediliyordu. Yılda bir defa bu yürüyüş ve harekette giyilen kıyafeti de çok değişik buluyor, çok seviyorduk. İnfialimizi belirttik, müracaatlar oldu, bazı sıkıntılar yaşandı. Bu haleti ruhiyeyle törendeki hareketler güzel olmayabilir gibi sözler dahi ediliyordu. Sonunda komutan emrini verdi: “Gidiş ve dönüşte kıyafet eskisi gibi olacak, tüfekli hareketler için stadyumda eğitim pantolonları giyilecek, üst çıplak olacak, beden yukarısı güneşte yağızlaştırılacak.” Uygulama böyle oldu ve çok da güzel bir gösteri şeklinde takdim edildi. Gösteriden sonra hepimiz komutanın görüşünün ne kadar yerinde olduğunu tüfekle askeri pantolonun daha çok uyum sağladığını görüp, kendisine hak vermiştik. Ancak o sayın komutan da bizim o andaki haleti ruhiyemizi hissetmiş, bir moral eksikliğiyle törene katılmayı uygun görmemiş, konuyu daha çok büyütmeden, sorunu parçalayıp ikiye ayırarak yok etmek şeklinde bir çözüm bulmuştu. “Sorunu veya problemi büyümeden, büyütmeden halledebilmenin ve gerekiyorsa, problemi parçalayarak küçültmenin” ilk örneğini bu hevesimiz içinde görmüş ve öğrenmiş oluyorduk. Törenden dönüşte, tüfekli hareketlerimizi çok beğendiğini söyleyen bir komutanımıza, arkadaşlar sormuşlardı: “Yürüyüşümüz nasıldı komutanım ?” Kıyafet konusundaki çocuksu hevesimizi hiç hoş görmeyen komutanımız, bu cevabında dahi bu hislerini yenememişti. 

“Akortsuz bir bando peşinde, bir cemmi gafirin bir semti meçhule doğru gidişi gibiydi” diyordu. 

Rahmetli bölük komutanımız Yüzbaşı Şefik Erensü (sonra korgeneral) çok yetenekli, her hareketiyle ve her fırsatta bizleri çok etkileyen, geleceğin komutanlarından birisi olacağı konusunda, subaylar arasında konuşmalara konu olan bir kurmay subaydı. 
Kendisine sevgi ve saygıya dayanan bir güven ve bağlılık duyardık. Bu duygu karşılıklı olarak o kadar büyüdü ki, ne biz onu unu- 


50 


tabildik, ne de o bizi unutabildi. Aynı bağlılık ve sevgiyi kurmay albay olarak görev yaptığı Kuleli Askeri Lisesi komutanlığında da yarattığını, daha sonra görecek ve sayın komutanımıza olan güven ve saygının, ne kadar yerinde ve ne kadar yaygın olduğunu vurgulama imkânı bulacaktık. Emekli korgeneral olarak İstanbul'da vefat ettiği zaman, Kara Kuvvetleri komutanı olarak görevde bulunuyordum. Ölüm haberini muhterem eşlerinin telefonlarından öğrendim. Kendisi muhterem eşlerine, “Bir gün bana emrihak vaki olursa, Kemal Yamak Paşa'ya haber ver, cenaze törenime Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinden bir grubun katılmasını istediğimi söyle. Ben son yolculuğumu onlarla yapmak istiyorum” diye vasiyette bulunmuştu. Cenaze törenine gidemediğim bu sayın komutanın bütün istekleri yerine getirilerek, rahmet dolu olmasını dilediğimiz son mekânına uğurlandığını belirtmek istiyorum. Bu açıklama rahmetli komutanınmızın, ister askeri liseli, ister Harbiyeli olsun, geleceğin komutanlarına nasıl bir duyguyla bağlı bulunduğunu göstermek içindir. Kendilerinden her görev ve makamda aldığım ve benim için güven dolu, teşvik edici ve onurlandırıcı mektupları ise, en aziz hatıralarım arasında saklı kalacaktır. Rahmetli bölük komutanınıızla ilgili iki Harp Okulu hatıramı aktarmak istiyorum. Bunlardan ilki, bir piyadecilik sınavıyla ilgilidir. Bölük komutanımız aynı zamanda bizim piyadecilik öğretmenimizdi. Sınavları da, ilaveten katılan bir mümeyyizle birlikte yaparlardı. Böyle bir sınav olurken sıra bana gelmişti. Sınav yerine gittiğimde, bir arkadaşım makineli tüfek mevzisine girmiş duruyordu. Bölük komutanımız beni yanına çağırdı ve sadece benim duyabileceğim şekilde, araziden göstererek bir hedef verdi ve bu hedefe atış için makineli tüfek nişancısına komut vermemi istedi. Komutun başlangıcı ve en önemli yeri hedef tarifiydi. Hedefi belirleyen tarifi yaptım, nişancı hemen “Hedef anlaşılmadı” cevabını verdi. Başka şekilde tarif ettim, cevap aynı. Bir defa daha denedim, yine aynı cevabı alınca, yattığın yerden fırlayarak, süratle mevziye, nişancının yanına koştum ve nişancıya “Yana çekil” dedim. Yattım, mesafeyi bağladım, nişan aldım ve tetiği çektim. “Kalkın!” dediler ve bana “Neden kendin geldin ?” diye sordular. Ben “Nişancı hedefi anlayamıyor, vakit kaybedersem ya hedef kaybolacak veya bize etkili olacak. Onun için yaptım” dedim. Bölük komutanımızın bana bakışını ve gözlerinde okudugum takdir duygusunu hiç unutmadım. Daha sonra açıkladılar, aradıkları buymuş. Nişancı arkadaşa, “Nasıl tarif edilirse edilsin hep aynı cevabı vereceksin ve 'Hedef anlaşılmadı? diyeceksin” 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emrini vermişler. Benden evvelki birkaç arkadaş, tarif edemedikleri hedefe takılıp kalmışlar ve hedefi ateş altına alamamışlar. 

Bu dersi teğmenliğimden Kara Kuvvetleri komutanlığıma kadar yaptığım bütün denetlemelerde uygulayıp, aradım. Kırk senede, hız kazanan hedeflerin artmasına, ateş açmak için çok kısalan zaman faktörüne rağmen, aynı hatanın yapıldığına çok kere şahit oldum. Her yerde de rahmetlinin ismi de dahil, Harp Okulu'ndan aldığım bu dersi ve ihtiyacı anlattım. Geçen bunca zamana rağmen, hâlâ vuku bulan bu hatayı, o zaman görüp, eğitime ve sınava dahil eden, değerli komutanımızı bu vesileyle görüp tanımayanlar da böylece tanımış oldular. Hedef tarifi ve ateş açmada çabukluk konularına, onu anarak ağırlık verdiler. 

İkinci anım, bir günlük izin dönüşüyle ilgilidir. 1943-1945 Ankarası'nda Harp Okulu öğrencileri ve hatta halk için eğlence, sinema ve pek az da olsa tiyatrodan ibaretti. Yazın buna Gençlik Parkı yaşamı eklenir, nadiren de Gazi Çiftliği'ne geziler olabilirdi. Tatil günleri sinemada bilet bulmak bir meseleydi. Biz öğrenciler için ise, hedef o gün iki ayrı sinemaya gidebilmekti. İşte böyle bir pazar günü, yine koştura koştura iki sinemaya gitmiştim ve gördüğüm filmlerin de etkisiyle Kızılay'da dolaşıyordum. Bir ara hiç Harbiyeli'ye rastlamadığım dikkatimi çekti. Hemen saatime baktım. Saat 19.30 olmuştu. İznimiz saat 19.00'da bitiyordu. Yarım saat gecikmiş, otobüsle gidişle yarım saat daha gecikeceğimden, takriben bir saat geç kalmış olacaktım. Ne olacağı, nasıl karşılanacağı endişesi ve olan oldu düşüncesiyle okul nizamiyesine geldiğimde, bölük komutanımız Yüzbaşı Erensü okul girişindeki eski Atatürk heykelinin yanında bir sandalyede oturuyordu. Nöbetçiymiş. Çaresiz yaklaştım. “Оооо! Hayrola, nerelerdeydin bakalm? Bir saat gecikmenin sebebi neymiş?” dediler. Ben içimden gelen bir sesle ve aynen, “Zamanı unutmuşum komutanım, özür dilerim” dedim. “Zamanı unutmak, nasıl bir şeymiş? İlk defa duyuyorum. Sana zamanı unutturan sebep neymiş?” diye sordular. 
Olan biteni aynen anlattım. Dinlediler. “Hepsi doğru olabilir, ancak bu izahatın en ilginç ve güzel yanı galiba, zamanı unutmak, unutabilmek” dediler. Kendi kendilerine mırıldanıyor ve “Mümkün olsa da bunu ben de deneyebilsem, geç bakalım” diyorlar ve bana giriş kapısını gösteriyorlardı. Başka hiçbir ifade almadılar ve hiçbir ceza vermediler. “Zamanı unutmak” tabirine takılmışlar ve kafasındaki bilemediğim sorunlar için “Ben de deneyebilsem” şeklinde ifade ettikleri bir özlemi, âdeta bir şeyin ilacı gibi algılamışlardı. Bu ilginç tabirle ifade ettiğim ve yaşadığım zamanı 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unutmayı пе bir daha yaşayabildim, пе de unutabildim. Yerine daha geçerli ve gerçekçi bir uygulamayı benimsemiştim: “Zamanın bana ait bölümünü veya beni ilgilendiren noktalarını, kontrol altında bulundurmak.” 

Bu yıllarda İkinci Cihan Harbi bütün şiddetiyle devam ediyordu. Radyo haberlerini, o zaman çok sevdiğimiz radyo yorumlarını dinliyor, çok az okuyabildiğimiz gazete ve dergilerle, dinlediklerimizi takviye ediyor ve önümüzdeki günleri, haftaları kovalayarak, ayları bitirmeye çalışıyorduk. Askeri eğitimimizde o zaman hâlâ Alman ekolü hâkimdi. Talimnamelerimizin çoğu onlardan alınmış, Harp Akademileri'mizde programlar bunlara göre düzenlenmiş ve öğretmenlerimizin çoğu oralarda kurs görmüşlerdi. Fransız etkisi de devam ediyordu. Özellikle lisan ağırlığı hâlâ Fransızca'ydı. Mesela, askeri liselerde bir sınıftaki beş kısmın üçü Fransızca, biri İngilizce, biri de Almanca dil dersi görüyordu. Öğrenci olarak bizlerin gönlü, bilinen bu etkiler ve Rusya'ya taarruz etmeleri nedeniyle hep Almanlardan yanaydı. Bu minval üzere derslerimiz devam ederken, bir gece bir rüya görmüştüm. Rüya bu ya, Romanya'da bir yerde bir mezarlık yakınında büyük bir çadırın içinde bulunuyoruz. Dışarıda müthiş bir fırtına var, korunmaya çalışıyoruz. Çadırda o dönemin İngiliz başbakanı olan Churchill de bulunuyor. Bu sırada hepimizin aklında kalan meşhur askeri kıyafeti, manevra kemeri ve bilinen tavrıyla Hitler çadıra geliyor; “Yıkın bu çadırı!” diyor, yıkmaya başlıyorlar. Dışarıda esen rüzgârın uğultusunu duyarak korku içinde beklerken, Churchill sakin sakin bana, “Ver elini” diyor. Daha küçük yaşta ve sivil elbiseli olduğumu fark ediyorum. Hitler'in arkamız- dan bağırıp çağırmaları arasında, mezarlığın bulunduğu istikamete doğru yürüyüp gidiyoruz. Heyecanla uyandığım zaman ѕаbah oluyordu. Kalktım, hep hiç bilmediğim yerlerde, hiç görmediğim kimselerle karışık bu rüyanın, nasıl ve neye yorumlanması gerektiğini düşünürken, birden Romanya'daki mezarlıkta hiç put görmediğimi fark ediyorum. Yeni bir yorum sorusu diye düşünüyor ve rüyayı birkaç arkadaşıma da anlatıyorum. Bu rüyayı ben yorumlayamadım, ama daha sonra bazı olaylar bunu çözdü. Çözülemeyen bir mezarlık konusu kalmıştı. Zira bir süre sonra, Müttefikler safında Almanya'ya harp ilan ettiğimizi radyolardan öğrenecektik ve rüyanın birinci bölümü yorumunu kendisi yapmış bulunuyordu. Seneler sonra emekli orgeneral olarak Cumhurbaşkanlığı genel sekreteriyken rahmetli Turgut Özal'la Romanya'ya gittiğimizde, oradaki Türk mezarlığını ziyaret ettik. Mezarlığın girişinde verilen izahatı dinliyor, bir yandan da mezarlığa ve etrafa göz gezdiriyordum ki, birden irkildim. Bu mezarlık, seneler önce rüyamda gördüğüm mezarlığa ne kadar çok benziyordu. Bu mezarlıkta, tabii ki put da yoktu. Mezarlıktaki ziyaretimiz- de bir rüyayla olacakları özet olarak gösteren, seneler sonra bir ziyarette benden ruhlarına Fatiha ve kabirlerine ilgi bekleyen şehitlerimizin aziz ruhlarına Fatiha'lar okuyarak, âdeta bir görevi yapmanın huzurunu duydum. İnceleyemediğim aile geçmişimde, acaba bu cephede şehit olmuş ve bu mezarlıkta yatan bir kimsenin olup olmadığını da çok merak ediyordum. 

1943 yılının kış aylarında vuku bulan büyük depremde, Merzifon da çok hasar görmüş ve can kaybı vermişti. Okul komutanlığı bize hiçbir talebimiz olmadan ve çok süratli bir biçimde izin vermiş, ailelerimizi görmemize imkân sağlamıştı. İzin kâğıdımızı alır almaz, trene yetişmek için deli gibi fırlamıştık, çünkü ailemizden hiçbir haber alamamıştık. Harp Okulu'ndan çıkıştaki ilk kavşakta, ilk gördüğüm taksiyi çevirmiş “İstasyona” derken, araç kapısında bir yere takılan pantolonum, dış dikişten elli altmış santim sökülmüştü. Âdeta paçalı güvercine dönmüştüm. Şoföre derdimi anlattım ve önce iğne iplik alabilecek bir yere götürmesini istedim. Bir dükkânın önünde durduk. Şoför iğne iplik alıp geldi. 
Pantolonun paçasını takside, çok kaba bir biçimde dikip istasyo- na geldik ve trene yetiştik. Ben pantolonun paçasını, tren yolculuğunda daha düzgün bir biçimde yeniden dikerek hazırlandım. 
Bu sıkıntıyı yaşadıktan sonra hiçbir zaman, yanımdaki çantadan iğne ipliği eksik etmedim ve hiç, tek kat elbiseyle seyahate çıkmadım. Trenle seyahatimiz Merzifon'un iniş istasyonu olan Havza'ya kadar devanı edemedi. Arada bir köprü yıkılmıştı. Merzifon-Amasya-Havza yol kavşağına yakın bir yerde Adil Özcan'la beraber indik. Bavullarımız elimizde, karlı bir kış günü ortada kalmıştık. Bavullarımızı sırtladık ve yürümeye başladık. Bir saat kadar yürüdük, hiçbir araca rastlayamadık. Nihayet Çeltek Kömür Madeni'nden kömür taşıyan bir kamyonla Merzifon'a ulaştık. Şehir büyük bir sessizlik içinde, henüz şoku atlatamamış durumdaydı. 
Yıkık evler, başıboş dolaşan hayvanlar, başı öne eğik, telaş içinde yürüyen insanlar, görüntüyü daha da garipleştiriyordu. Evimize koştuk. Herkes evini boşaltmış, bahçede veya komşunun bahçesinde kazdıkları ve ele geçen malzemeyle üzerini örttükleri çukurlarda yaşıyorlardı. Bizimkiler de bu haldeydi. Birbirimize sarıldık, etrafta olup bitenleri acı içinde dinleyerek ve ailemizi sağ gördüğümüze şükrederek, üç gün geçirdik. Bu arada Merzifon'un 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güneyinde yer alan ve şehre yakın olan aşağı köylerin çok büyük zarar gördüğü anlaşılmıştı. Bu köylerin birinde, babamla iş ilişkisi olan, Hafız Emmi'yi ziyaret ettik. Beş çocuğunun katili olarak tanıttığı bir kalası gördük. Çocuklar dışarı çıkmak için sırayla koşarken, boylu boyunca düşen bir yatay kalas beşini de altına alıp ezmiş, bir kızı kurtulmuş, eşi neredeyse cinnet getirmiş, Hafız Emmi acısını içine gömmeye, ailesinin kalanlarına sahip çıkmaya çalışıyordu. Ama o kalası ve rahmetli olan beş çocuğunu hiç aklından çıkaramıyordu. Biz de çok üzülmüştük, okulumuza döndük, hiçbir şey olmamış gibi hayat sürdü gitti. 

Yıl sonu geldi, okuldan asteğmen olarak mezun olacak ve Polatlı'daki Topçu Atış Okulu'na giderek, iki sene mesleğimizle ilgili son eğitimlere başlayacaktık. 

Her okuldan mezuniyette bir diploma töreni yapılır. Bu törenin Harp Okulu'ndaki adı, özellikle halk arasında yerleşmiş olan “kılıç kuşanma”dır. Ancak eski törenler sırasında halk arasında yerleşmiş olan bu tabirin halen uygulanan törenlerle hiçbir ilgisi yoktur. 
Zira o tarihlerde diplomalar, basit bir törenle dağıtılır, kılıçlar ve bunlarla kuşanılan sırmalı kemerler, bölük depolarında herhangi bir malzeme gibi öğrencilere verilirdi. Biz de kılıçlarımızı ve sırmalı kemerlerimizi böyle iskarpin dağıtılır gibi almıştık. Diplomalarımıza sicil numaralarımız da geçmişti. Böylece bizim için isim kadar önemli ve geçerli bir kimlik daha var olmuştu: “topçu 1945-9” 

Halkın Harp Okulu'ndan mezuniyete neden “kılıç kuşanma” dediği, daha sonraki Harp Okulu'yla ilgili görevlerimde de hep aklımda takılı kaldı. Belli bir mehaz bulamadım. Ama bir askere vatan savunması, şeref ve namus koruyuculuğu ve milletimizin şuurunda yerleşmiş bulunan ordu sevgi ve güveninin böyle bir arzuyu doğurmuş olabileceğini düşündüm. Millet adına kendine emanet edilecek silah ve gücün bir simgesi olarak, ilk silahı yani kılıcı, herhangi bir malzeme gibi dağıtılarak değil, bir özel törenle kuşatarak vermenin anlamı içimi dolduruyor. Her okulda yapılan diploma töreninin, Harp Okulu'na uymadığını düşünüyordum. Harp Okulu'nda görev yaparken veya Kara Kuvvetleri kurmay başkanı ve Kara Kuvvetleri komutanı olarak birçok törenlerine katıldım. Çok heyecanlı ve güzel törenler izledim. Ama bunların içinde “kılıç kuşanma” eksikliğini de hep hissettim ve içimdeki özlem de hiç bitmedi. Arzu ve hayal ettiğim tören şeklini gerçekleştirme olanağını bulamadım. Şimdi düşündüğünm tören şeklini burada zikrederek özlemimi şekillendiriyor ve tahakkukunu yetkililerin takdirlerine sunuyorum. 
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Önce bir hususu belirtmem, gerekiyor. O tarihlerde, Harp ОКиlu'nun 19 Mayıs törenlerine katıldığımı ve halkımızın bu törenlerde, en büyük coşkuyu, en çok alkışı, Harp Okulu'nun hareketlerinde yaşayıp gösterdiğini belirtmiştim. Sonradan bazı haklı nedenlerle, Harp Okulu'nun 19 Mayıs kutlamalarına, fiilen katılmaması uygun görüldü. Fakat halktaki görme arzusu, özellikle o nesiller için hiç bitmedi. Teklifler, tenkitler, istekler sürüp gitti. Bir ara 5'li ve 011 yıllarda katılması kararlaştırıldı, fakat devam ettirilemedi. Düşündüğüm tören şeklinde, o arzu ve isteği de, Harp Okulu için çok özel bir gün olacağını zannettiğim “kılıç kuşanma” merasimine katmayı hedeflediğim için, bu açıklamayı önceden yapmış olmayı uygun buldum. 

Bu tören için 26 Ağustos günü seçilmeli; 

Tören 19 Mayıs Stadyumu'nda icra edilmeli; 

Stadyumda belli bir bölümün dışında, her yer halka açık olmalı ve ücret alınmamalı; 

Törenlere kılıç kuşanacak sınıf ile bir sonraki sınıf topluca, diger sınıflardan gerekenler, gerektiği kadar katılmalı; 

Bu törenlerde halkın 19 Mayıs özlemini giderecek, Harbiyelilerin verilecek görev ve silahı almaya layık olduklarını gösterecek, halkın güvenini tazeleyecek bir program uygulanmalı, bu tören çok dikkatle hazırlanmalı, yabancı temsilciler de bulunacağın- dan, tanıtıcı olmalı; 

Bu törene, devlet büyükleri, emeklileri, komutanlar ve emeklileri ile mezun olan öğrencilerin aileleri, özel davetli olarak çağrılmalı, katılım kolaylıkları sağlanmalı; 

Gösterilerden sonra, tören alanı, “kılıç kuşanma ve sancak devir teslim töreni” için, kısa sürede hazırlanıp bu törenler icra edilmeli; 

Devlet büyüklerinin, komutanların ve emeklilerinin, kılıç kuşanmayı bizzat yapacakları düzen alınmalı ve kendileri sahaya ismen takdim edilerek davet edilmeli; 

Daha sonra, sırmalı kemerler önceden verilip, kuşanmaları sağlanmış gruplara sadece kılıçları çağrılan büyükler tarafından verilmeli; 

Kılıçlar, tespit edilen tören şekliyle kuşanılmalı. Bu esnada ses yayında çok anlanılı bir konuşmayla bu tür törenin anlamı tüm topluluğa hitaben yapılmalı; 

Bundan sonra da sancak devir teslim törenleri icra edilmeli; 

Bütün bu törenler, bir öğleden sonraya sığdırılmalı. 

Bunlar benim şahsi düşüncelerim ve heyecan dolu duygularımdır. Bu duygular, bugünün bakış açısına ters veya değer yargıları- 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na aykırı bulunabilir. Ben sadece halkın “Harp Okulu'nun diploma töreni ne zaman ?” şeklinde olmayan sorusuna değil, “Kılıç kuşanma töreni ne zaman ?” sorusuna cevap vermeye; “19 Mayıs'a neden katılmıyorlar ?” şeklindeki arzusuna uygun bir çözüm bulmaya; Harp Okulu'na her yıl güven tazeleme ihtiyacına, aileleri, halkı, komutanları, emekli komutanları, devlet büyükleri ve emeklileriyle bütünleşmiş, bu değer yargılarının sağladığı moral gücüyle komutanlık denen sorumluluk yükünü yüklenmeye hazır hale gelmiş öğrenciden, subay değişimini şekillendirmeye çalıştım. 

Şekil ve şümulünde değişiklikler olabileceğini, çok daha güzel uygulamalar bulunabileceğini, Harp Okulu'nun komutan, subay, öğretmen, öğrenci potansiyeliyle çok güzel, çok anlamlı ve çok mesajlı örnek törenler düzenleyebileceğine inanıyorum. 

Gördüğüm rüyanın tabir ve tahakkuku geleceğin komutanlarına ait olacaktır. Belki bu şekilde törene ihtiyaç duyulmayabilecegi tezi de doğrudur. Fakat Harp Okulu'ndan mezuniyet törenleri- nin bir ayrıcalık taşıması ihtiyacının değişmeyeceği de doğrudur. 
İlgili ve yetkililerin XXI. asrın eşiğine ulaşılmış bir dönemde, artık hiçbir subayın kullanmadığı ve bir silah vasfı taşımayan kılıcın bütün Harp Okulu mezunlarına, verilmeye neden devanı edildiğinin cevabını aramalarını, bu simgesel ve çok anlamlı emanetin, diplomadan daha mı az önemli olup olmadığının ortaya konulmasını diliyorum. Bu kılıçların eğer bir anlamı ve manevi degeri yoksa niçin verelim ki? 

Bu arada İkinci Cihan Harbi bitmiş, savaşı kazananlar kendi aralarında, barışı kazanma çabasına ve mücadelesine başlamışlardı. Daha sonraları “soğuk savaş” olarak isimlendirilecek ve bütün dünyayı kırk elli sene uğraştıracak olan bir savaşın tohumları ekilmiş ve yeşermeye başlamıştı bile. Bu savaşın diğer alanları ilmi yönden (politik-ekonomik-psikolojik) araştırılıp geliştiriliyor, âdeta kanla beslenmesi için, yeni bir alan, yeni yeni usuller oluşturulmaya çalışılıyordu. Bazılarınca bunun adı da konmuş ve cazibesi de sağlanmıştı. “ideolojik savaş”. Bu savaş diğerlerine eklenmiş, ismine de topluca “soğuk savaş” denilmiş ve “özel harekât” veya “özel harp” yöntemleri de bu savaşın içine alınarak, uygulamalar başlamıştı. 

Bütün dünya İkinci Cihan Harbi'nin sona erişinin mutluluğunu yaşamaya hazırlanırken, bu yeni oluşumlarla çok ilgilenen de görülmüyordu. Biz ise, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Batı'nın Rusya'ya, “Nasıl bu kadar inandığını” kendimize sorup duruyor, Almanların Rusya'daki ilerleyişine gösterdiğimiz ilginin, ne kadar yerinde olduğunu hatırlıyorduk. 
Sonunda bazı somut örnekler ortaya atılınca, taraflar arasındaki keskin hatlar ortaya çıkıverdi. Biz haklı çıkmıştık. Bu somut örneklerden birisi, belki de en önemlisi de bizimle ilgiliydi. 
Ruslar İkinci Cihan Harbi sonunda yalnız kaldığına inandıkları Türkiye'den, Kars ve Ardahan bölgelerini istiyorlar, bu resmi isteklerine, Boğazlar statüsünün değiştirilmesini ve kendilerinin de söz (aslında hak) sahibi olmalarını da dahil ediyorlardı. Başta Amerika olmak üzere, birçok Batılı galip devletin gözleri açılmıştı. Çareler aranıyordu. 
Türk hükümeti, çok açık ve kesin tavrını ortaya koyuyor ve his- 
* settiği yalnızlığı, kararlı tutumu ve cesur cevabıyla gidermeye çalışıyordu. O dönemin Ulaştırma bakanı olan Cevdet Kerim İncedayı, hükümet ve millet adına bütün dünyaya haykırıyordu. Harp Okulu öğrencisi olarak benim ve arkadaşlarımın ruhuna işleyen bu sözleri hiç unutmadık. Bol bol da tekrarlama ihtiyacını duyduk. 
Cevdet Kerim İncedayı diyordu ki: 


Türk vatanı, Türk milletine atlas bir kumaştan biçilmiş, en dar bir gömlektir ve hiç kimseye verilecek bir parça yaması yoktur. 

Mucip sebeplerini, ister efsanelerden, ister fırsat ve kuvvetten alsınlar. Edirme'den, Ardahan'a kadar bu vatan yirmi milyon Türk'ün naaşıyla süslenmedikçe, bir karış toprak vermeyeceğiz. 

Biz bu uğurda şerefle ölmeyi, ebedi hayatımız için bir başlangıç sayıyoruz. 


Bu cümleler âdeta beynimize işlemişti. Şimdilerde belki de unutulan bu değerli devlet adamını biz hiç unutmadık. Onun cesur haykırışı, içte ve dışta birçok yerden yankılandı durdu. Amerika'da Başkan Truman, zannediyorum Missouri zırhlısını, hemen bu olaydan sonra İstanbul'a gönderdi. Truman Doktrini, Amerikan yardımları, sonradan NATO ismini alan bir ittifaka ait ilk ihtiyaçlar hızla ele alındı. Biz de artık subay olarak, bu olayları daha iyi inceleme ve izleme imkânını bulacaktık. İşte Harp Okulu'na bu duygularla dopdolu olarak veda ettik. 

Ankara-Polatlı arasını trenle gittik. O zaman tek ulaşım vasıtası trendi. Üç saat süren yolculuk, bugün her an çalışan otobüs ve motorlu araçlarla sadece kırk beş-elli dakikadır. Polatlı'ya akşamüzeri ulaşabildik. Bölük ve kısımlarımız belli oldu ve daha etrafımızı tanımadan yattık. Artık asteğmen olduğumuz için, yemeklerimizi kendi paranuzla ve kurulacak tabldottan yiyecektik. Ertesi gün sınıflarımıza girdik. Bana kısım kıdemli yardımcısı olarak, kısım nöbetçi subayı olduğum bildirildi. Aradan on beş dakika geçmişti ki, bölük komutanımız olduğunu öğrendiğimiz yüzbaşımız geldi. О anda mütalaa zili de çalmış bulunuyordu. Herkes kısmını, sırasını aramakta ve dolaşmaktaydı. Yüzbaşı, neden herkes dolaşıyor diye çıkıştı ve “Kısım nöbetçi subayı kim ?” dedi. Kendimi takdim ettim. “Dışarıda gezen ve yerlerine oturmayıp dolaşanların isimlerini yaz, ver Бапа!” diye emrettiler. Kürsünün üstünde basılı kısım listesi duruyordu. Onu aldım kendilerine uzattım. 
“Buyurun komutanım. Sınıfta henüz yerine oturmuş kimse yok” dedim. Çok kızmıştı, bana, “Yaz dedim” diye emrini tekrarladı. 
Acele acele hemen listeyi bir kâğıda yazıp, bekleyen yüzbaşımıza sundum. “Ben sana gösteririm” dedi ve ayrıldılar. Sonradan öğrendiğime göre, bölük komutanımız ikinci kısma gitmişler, orada da nöbetçi subayı olan Asteğmen Suphi Gürsoytrak'la (27 Mayıs'tan sonra Milli Birlik Komitesi üyesi) sanki sözleşmişiz gibi, aynı olaylar cereyan etmiş ve yüzbaşımız daha çok sinirlenmişler. 
Aradan bir saat kadar bir süre geçince, yüzbaşı ikimizi de çağırdılar ve bu davranışımızdan dolayı bize üçer gün oda hapsi cezası verildiğini tebliğ ederek, “Götürün bunları!” diye emrettiler. İki karyolanın bulunduğu bir odaya girdik, kapıyı da kilitlediler. 

Atış okuluna iyi (!) başlamıştık ve de şaşkına dönmüştük. Sicil numaralarımız nedeniyle verildiğini öğrendiğimiz nöbetçi subaylığı görevinin ilk saatinde, hapsi boylanıştık. Askeri lisedeki ilk günlerde Fransızca hocamızdan yediğim tokadı düşünüyor ve neden hep ilkler bana düşüyor diye kendimi sorguluyordum. 

Takriben kırk beş sene süren askerlik hayatımın ilk ve son hapis cezasını da böyle aldığım için bu ilk subaylık hatıramı yazmayı uygun buldum. 

Suphi'yle olanları tartışır ve konuşurken, “Şikâyette bulunup bulunmama” konusunu irdeliyorduk. Henüz bir sonuca ulaşmamıştık ki takım komutanı olduğunu öğrendiğimiz bir üsteğmen geldi ve bize “Bölük komutanı bu defalık sizi affetti” dedi ve kapıyı açık bırakıp gitti. Henüz iki saat olmuştu ki bize cezamızın affedildiği tebliğ ediliyordu. Bu defa biz aramızda, bölük komutanının verdiği cezayı affedemeyeceğini, af yetkisinin bir üst komutana ait olduğunu ortaya atarak, çıkalım-çıkmayalım tartışmasına girmiştik. Sonunda çıkmaya karar verdik ve hapislik cezamız böylece resmileşmeden bitmiş oldu. 

Cezadan evvel, bizden alınması gereken savunmanın alınmadan cezanın verilmiş olması, idari bir ihtiyacı düşünmeden ve yeteri kadar tanıtım yapılmadan eğitime başlatılması, sinirlerine hâkim olamayan yüzbaşının davranış hatası ve sağduyunun sonunda yüzbaşıya hâkim olması gibi birçok yanlış ve doğruların yer aldığı bu olay, sadece birer hatıra gibi kaldı. Fakat ders alınabilecek bazı hususları da izleriyle geride bıraktı. 

Bu üzücü olaydan sonra derslerimiz başladı. Hocalarımız, sadece yüksek matematik öğretmeni Naci Hoca hariç, hepsi asker ve topçu sınıfının seçilmiş subaylarıydı. Derslerimiz hem ameli, hem nazari olarak sürüyor, hem uyguluyor, hem öğreniyorduk. 
Motorlu, koşulu, çekili ve yüklü topçu eğitimine ilaveten, kıyı topçuluğu, uçaksavar topçu eğitimleri de görüyorduk. Daha sonraları kıyı topçuluğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na aktarıldı. Uçaksavar ise önce ауп bir sınıf oldu, sonra tekrar topçuyla birleşti, şimdilerde yeniden ayrı bir sınıf haline getirilmesi karan alındı. 

Bu okulun bana (bize) kazandırdıklarını öncelikle sıralamam gerekiyor. 

Bunların başında, son zamanlarda âdeta unutulmuş olan “talimnamelerin yorumu” geliyor. Çünkü, talimnamelerde yazılanları harfi harfine bilseniz dahi, onun işlevlerinin hangi şartlar içinde, nasıl uygulanabileceğini düşünerek, uygulamaya dönüştüremezseniz, öğrenilenler hem kuru hem de yetersiz kalıyor. Bir atış hocanızın (rahmetli Albay Emin Ап) atış talimnamesindeki bir tek cümleyi bize yorumuyla dört saat anlattığını kaydetmem, bir sınıf taktiği öğretmenimizin bir “iş topu'nun bataryadan ne kadar uzakta görev yapması gerektiğini ve birkaç cümleyle talimname- de yer alan bazı hususları, bizlere yazılı görev olarak verip, nasıl incelettiklerini belirtmem, bu ihtiyaca kâfi örnekleri oluşturabilir. 

Daha sonraları, yapılmayan bu yorumların boşluğunu, er eğitim alanlarındaki ezberlerden, subay eğitimindeki boşluklardan ve daha önemlisi, çok tehlikeli, bilinçsiz bazı uygulamalardan izleyecek, bu hocalarımızı bol bol rahmetle anacaktım. İlerde buna ait bazı izlenimlerimi aynca zikretmeyi düşünüyor ve bunun faydalı olacağına inanıyorum. Bu konuda bir hocamızın benzetmesini de hiç unutmuyorum. Hocamız diyordu ki: “Talimnameleri içine sindirmeden, gerekli yorumu yaparak öğrenmeden, kuru kuru ezbere bilenleri, ben yabancı dil bilmeyen şarkıcıların İngilizce şarkı söylemelerine benzetiyorum.” Bu dönemde meşhur olan, “You are always in my heart” (Her zaman kalbimdesin) şarkısını İngilizce olarak bol bol dinliyorduk. 

İkinci olarak bu okulda, askerlikte “durum ve arazinin” ne anlama geldiğini ve her konuda önemli birer faktör olarak geçerliličini öğrenmiştim. Bu iki hususun şümulü o kadar genişti ki her işlevin içinde, her yerde dikkate alınması gereken bir faktör ve görevin hangi şartlar içinde yerine getirilebileceğini tayin eden iki unsurdu. 

Üçüncü olarak bu okulda, 
/ idari, teknik ve taktik şartlarla 
© ihtiyaçları ayrı ayrı arayıp in- 
| celeme alışkanlığını kazanmıştım. Mesela bir mevzi mi seçeceksiniz, bu mevziin taktik ih- 
| tiyaçları karşılayıp karşılama- 
© dığı, teknik şartlara haiz olup olmadığı, gerekli idari destez gin sağlanmasındaki yeterliliği 
Polatlı Topçu Atış Okulu'nda Teğmen bulunup bulunmadığı ауп ayrı 

Kemal Yamak, bir izin gününde, С 
Ankara'da. O zamanlar “gör çek” adı incelendiği ve var olan kriterverilen, aynaya bakarak herkesin kendi lere göre değerlendirildiği takresmini kendisinin çektiği bir resimde. (o dirde yanılma olmuyordu. Hocalarımız bunlara ait çok ilgi çekici örnekler veriyor ve geçerli bir inceleme, değerlendirme yolunu bize benimsetmeye çalışıyorlardı. 

Dördüncü olarak, durum ve şartlar ne olursa olsun vazifenin yapılması gerektiği gerçeğiydi. 

Durum ve şartların vazifenin yapılış tarzını etkileyebileceğini, ancak hiçbir zaman bu durumda, “Bu imkânlarla bu vazife yapılamaz” tarzında bir sonuca varılamayacağını bize aşılıyorlar ve örnekler veriyorlardı. Atatürk'ün “Bu ahval ve şerait içinde dahi...” sözleri ile “Harp Okulu'ndan beri öğrenip uyguladığımız 'durum muhakemes'ini” hatırlatıyor ve “Hiçbir durum muhakemesi sonunda, 'Bu durumda bu görev yapılamaz' şeklinde bir karara varmak mümkün müdür? Hayır. Durum muhakemesi o durum ve şartlar içinde bu görev en iyi nasıl yapılır sorusuna cevap arayan bir muhakeme zinciridir” diyorlardı. O zaman bize çok basit gibi görünen bu hususlar, sonradan görev bilincimizin ve sorumluluk duygumuzun temelini oluşturacaktı. 

Beşinci olarak, topçuluk mesleğinin en geniş anlamda gereklerini öğreniyor ve bu mesleğin genel tabiye-taktikle ne kadar iç içe olduğunu görüyorduk. Son olarak da o dönemde ordumuza çok 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yeni girmeye başlayan Amerikan atış usul ve tekniklerini tanımaya çalışıyorduk. 

Bu minval üzere, okuldaki eğitim ve öğretimimiz devam ediyor, bizler hafta sonlarında Ankara'ya gide gele, Polatlı'nın çok sınırlı çizgisini aşmaya çalışıyor, yine de sinemalar dışında bir eğlence bulamıyorduk. Altı ayın sonunda teğmenliğe terfi etmiş ve yetmiş yedi lira elli kuruş maaş almaya hak kazanmıştık. Birikimimizle birlikte Samanpazarı'nda çok meşhur terzi Galip Çankaya'ya, takriben dört maaş ödeyerek iki yüz kırk liraya İngiliz kumaşından bir takım elbise diktirmiş, senelerce eskitemediğim bu elbiseyi zevkle giymiştim. 

Bu elbise ve sinema işini bir olayı aktarmak için kaydediyorum. 

Yine bir hafta sonu bazı arkadaşlarımla Ankara'ya gitmiştik. 
Sıhhiye Orduevi'nin hemen arkasında o zamanın Ankara Sinemaѕгпа biletlerimiz alınmıştı. Diğer arkadaşlarım kız arkadaşlarıyla ben ise, yalnız olarak sinemaya gittik. Filmi balkondan seyrettik. 
Balkon kapısından çıkışta koluma birisi girdi. Baktım kürklü bir hanımefendiydi; herhalde yardıma ihtiyacı var diye düşünerek, kolumu uzattım. Merdivene doğru yürürken ve merdivenden inerken, hanımefendi filmle ilgili bazı şeyler söylüyor, ben de dinliyordum. Kapıdan dışarıya çıktık. Hanımefendi konuşmaya ve yürümeye devam ediyordu. Karşıda arkadaşlarımın hayretler içinde bize baktıklarını görüyordum. Onlar kafalarındaki “Bu hanım kim? Onunla ilgisi ne?” sorularına cevap arıyor, ben de, “Bu yürüyüşün sonu ne olacak?” diye düşünüyordum. Sıhhiye durağı- na doğru yürürken, hanımefendi döndü ve “Şimdi ne yapacağız?” 
cümlesini tamamlarken, “Aaa! Affedersiniz” sözü de birlikte dökülüverdi ağzından. Ben “Estağfurullah” dedim, müsaade isteyip ayrıldık. Hemen arkadaşlar yanıma gelip sormaya ve üstelemeye başladılar: “Kim o? Nereden tanıyorsun ?” Onlara olayı anlattım, hiç inandıramadım. Biraz sonra hanımefendinin Sıhhiye otobüs durağının karşısına geçtiğini, bir beyle beraber olduğunu, beye bir şeyler anlattığını gördüm. Konuşmaları bitti, hanımefendi, beye karşı tarafta beni gösterdi, beyefendi el işaretiyle selam verdi, karşılık verdim. Arkadaşlar da bu olayı izliyorlardı. Bu görüntülerden sonra yakamı bıraktılar, inanmışlardı. Olayda adı geçen beyle aynı ton, aynı renk ve biçimde elbise giyiyorduk. Tatlı bir tebessüm halinde kalan bu anı, anlatıldığında yine de çok inandırıcı olmuyor, ama gerçek buydu. Özellikle bizim hanım İstanbul'da Galata Köprüsü'nü yaya geçerken, kalabalıkta beni bırakıp bir beyle bir hayli beraber yürüdükten sonra, böyle bir olayın olabileceğine daha rahat inandı. Ben de hikâyenin sonuna, bu Galata belgesini ekleyerek, daha rahat anlatma imkânına kavuştum. 

Rahmetli babam, beni yanına alarak çarşıda gezmekten gurur duyuyor ve arkadaşlarına tanıtıyordu. Bir taraftan da Merzifon'da başlayan şekerpancarı ekimiyle işleri gelişmiş, zirai ağırlık ona verilmişti. 

Bir gün, geceyarısına doğru, babamın evden ayrılmak üzere giyindiğini görerek, nereye gittiğini sordum. Bilmem hangi tarlanın sulandığını, tarlayı sulayanı ve su yolunda kaçak olup olmadığını kontrole gittiğini söyledi. “Bu saatte gitme, adam suluyordur. Su yolunda da kaçak yok say” dedim, “Hayır gitmem gerekiyor” diye ısrar etti. “Baba, sen bu gece gitmezsen en çok zararın ne olur?” 
diye bir soru sordum. Şimdi hatırlayamadığım bir miktar söyledi. 
Ben cevabımı hazırlamıştım; “Peki gitme, ben bu zararı böyle olmuş kabul ediyorum ve ödeyeceğim” demiştim. Israrından dönmedi, çok da üzüldüğünü görmüş ve bir pot kırdığımı anlamıştım. 
Babam “Bak oğlum, benim için bu konu zarar ziyan meselesi değildir, bu konu emek-mahsul (emek-verim) meselesidir. Kupkuru tohumu tarlaya ekerken, suya ihtiyacı olduğunu bilerek ektik ve ona âdeta söz verdik. Şimdi ben bu emeğimi esirger, sulamanın doğru ve yeterli suyla yapılıp yapılmadığını kontrol etmezsem, o tarladaki emeğimi nasıl verime dönüştürebilirim? O yemyeşil ekinleri başak verirken elimle sıvazlayıp, aralarında gezerek onları nasıl sevebilirim, buna yüzüm olmalı. Şimdi aldıkları suyla onların bir nevi bayram yaptıklarını düşünürüm ve bu bayramlarına katkım olsun isterim. Onun için gitmem gerekiyor” dedi. Her ikimiz de kısa bir süre sustuktan sonra, “Hem size gece nöbet tutan nöbetçilerinizi kontrol etmeyi öğretmediler mi?” diye, bir soru da soruverdi. Söyleyecek hiçbir şeyim kalmamıştı, fakat unutamayacağım birçok şey vuku bulmuştu. Şimdi rahmetli babanın, ekinler boy verdikten sonra, iki kolunu iki yana açarak ve başakları okşaya okşaya aralarında dolaşmasındaki sırrı anlayabilmiş, bir taraftan ettiği dualarla bu zevki birleştirince, işine kattığı inancı ile yüzündeki tebessümü, huzur ve rahatlığı daha iyi duyabilmiştim. 

Böyle izin günlerimden birinde, rahmetli babam benimle konuşmak istediği zamanlar yaptığı gibi, beraber gezmeye çıkmıştık. 
Bana, “Hoca hanımın oğlu Mustafa'yı tanır mısın, o da subay?” diye sordu. Tanıdığımı söyledim. Sorduğu kimse muhabere isteğmeni olarak kolordu muhabere taburunda, Merzifon'da görev yapan Merzifonlu bir subaydı. Kendisini tanımanı da şöyle bir karşılaşmaya dayanıyordu. Harp Okulu öğrencisi olarak Merzifon'a 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izinli gittiğimizde izin kâğıtlarımızı merkez komutanlığına imzalatmamız gerekiyordu. Adil Özcan'la beraber bu maksatla, muhabere taburuna giderken Adil, “Mustafa Ağabey” dediği Üsteğmen Mustafa Berker'i tanıdığını, komşuları olduğunu, inzibat subaylığı ve merkez komutanının emir subaylığını yaptığını ve onu göreceğimizi söylemişti. Tabura gittik, o gün ilk defa gördüğüm Üsteğmen Mustafa Berker'i orada tanıdım. “Ooo! Hemşerilerim hoş geldiniz, gelin bakalım, oturun şöyle. Şimdi tamam, nasılsınız ?” 
diyerek bizi çok sıcak bir şekilde karşıladı. Postaya, “Oğlum bak, Harbiyeli kumandanlar ne içecekler?” diye sordu. Cevap beklemeden, “Çay mı, gazoz mu?” diye ekledi ve cevabı da kendisi verdi: “Üç gazoz getir oğlum.” Arkasından boyacıyı çağırdı, ayakkabılarımızı cilalattı ve sordu: “Berbere, terziye ihtiyaç var mı ?” 
Bunlar yetmedi, tekrar sordu: “Karnınız aç mı, simit getirteyim mi ?” Ben şaşırmış kalmıştım ne iyi bir insandı. Taburdan ayrılırken Adil'le, Üsteğmen Mustafa'yı ve ne kadar içten bir subay olduğunu konuşuyorduk. 

İşte şimdi babam bana bu üsteğmeni soruyordu. Ne cevap vereceğim belliydi. Yukarıdaki tanışmamızı sundum, başka ne cevap verebilirim ki. Sonra babam sorusunun nedenini ekledi: “Ona Perihan'ı istiyorlar, onun için soruyorum.” Ben yeniden Üsteğmen Mustafa için içimden geçenleri söyledim. Bunlardan “münasip” sonucunu çıkaran babam, “Ama çok içki içiyor diyorlar” diye ekledi. 

Sonuç, uygun görülen bu evlilik, önce kız kardeşim Perihan'ı Üsteğmen Mustafa Berker'e eş yapıyor, daha sonra ayrıca değineceğim gibi, onun kız kardeşi Muanımer Hanım'ı da bana eş olarak tanıtıyordu. Birbirimizin enişte ve kayınbiraderi oluyorduk. O günden sonra, aramızda rütbe ve kıdem kalktı. Ben ona “Mustafa Ağabey” dedim, o da bana “Kemal” dedi. Albaylıktan emekli olan Mustafa Ağabey'imi okuyanlar arasında tanıyanlar, tanımayanlar var. Onun ilk tanıdığım zamanki karakteri ve davranışları tanı anlamıyla kişiliğinin aynasıynuş. Kendisinden önce etrafını düşünen, çok yardımsever, ailenin tüm işlerine koşan bir büyüğümüz olarak gördük onu. Çok iyi bir aile reisi olarak izledik, yıllar geçti birçok şey değişti, Mustafa Ağabey'imiz bizlere karşı hep aynı kaldı. Yan yana geldiğimizde kafasından geçeni okuyor gibiydim. “Ne verebilirim ? Ne ikram edebilirim? Nasıl memnun edebilirim ?” sorularına hep cevap aradığımı söylemem gerekiyor. Kendisine şükran borcumuzu burada ifade etmek istiyorum. Sağ olsunlar. 

Topçu Okulu komutanımız, Tümgeneral Yakup Gürkaynak'tı. 
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Kendisini okula gelişimizde çok enteresan ve de çok nadir bir örnek uygulamasıyla tanımıştık. 

O zaman kıyafet kararnamesindeki eğitim kıyafeti “külot pantolon”luydu. Bu pantolon çizme ve tozlukla bir de artık unutulan, “getr” denilen, sadece baldıra geçirilip fotin veya ayakkabı üzerine takılan bir deri ilavesiyle giyilebilirdi. Okul komutanımız, gelişimizden bir süre sonra bizimle yaptığı bir konuşmada, “Arkadaşlar, okulda giydiğiniz, boz renkli eğitim kıyafeti ile çizme, getr veya tozluk giyilebileceğini biliyorum. Bunlar kıyafet kararnamesi- ne göre serbesttir. Ancak, ben okul komutanınız olarak, sadece çizme giymenizi istiyorum, tabii isteyen arkadaşlar diğerlerini de giyebilirler. Ben isteğimi söyledim” demişti. Ertesi gün birçoğumuz kanuni olmayan emri, dilek halinde ve âdeta gizli bir emre dönüştüren komutanımızın isteğine uymuştuk. Uymayanlar da vardı. Komutanımız okulda bir iki tur attı. Çizmeli gördüklerine hiçbir şey söylemeden geçiyor, diğerlerini giyenlere, “Selamı doğru vermedin... Altı adımdan başlamadın... Başını tam çevirmedin...” gibi disiplini ön plana çıkaran, çeşitli bahaneler buluyor ve üçer gün oda hapsi veriyordu. İki gün sonra okulda herkes çizme giymiş, diğer kıyafetler ve kıyafet kararnamesindeki varlıklarıyla bazı arkadaşlarımızın “giyme hakları” unutulmuştu. İtiraf etmeliyim ki sayın komutan haklıydı. Çare bulmayı aklına koymuş ve bulmuştu da, Komutanın bu haklılığı çok kısa bir süre sonra, bu kıyafetlerin karamame değişikliği sonucu kaldırılmasıyla da kanıtlanmıştı. Artık sadece çizme ve kararnameye yeni giren botlar kullanılacaktı. Rahmetli komutanın bu uygulamasından, daha sonraki görevlerimizde çok faydalandığımızı, özellikle benim hiç sevmediğim “bıyık bırakma” konusuyla mücadelede bu usulü esas aldığımı zikretmeliyim. 

Arkadaşlar üç beş günlük mazeret izni için en yakınlarını verdikleri dilekçelerle “öldürüyorlar”, fakat komutanı ikna edemiyorlar, bu yüzden izin de alamıyorlardı. Memleketten çekilen tellerin şubeden kontrol ettirildiği de anlaşılmıştı. Bu arada deneme niteliğinde bir dilekçe de ben vermiştim. Dilekçem şöyleydi: “Eskişehir'de bulunan bir yakınımı ziyaret için, üç gün izne ihtiyacım var, arz ederim.” Bölük komutanı çağırdı, “Bu izinlerin adı nıazeret izni, mazeretsiz izin istenir mi? Değiştir bu dilekçeyi” dedi. 
Ben bir mazeretim olmadığını, izne ihtiyacımın bir mazerete degil, bir arzuya dayandığını, yakındaki Eskişehir'i görüp tanımayı çok arzu ettiğimi söyledim. Bölük komutanı “Sen okul komutanını denemek istiyorsun” dediler. Sesimi çıkarmadım. Ayrılırken dilekçe ya bölükte kalacak ya da iade edilecek diye düşünüyordum. İki gün sonra bölük komutanı tekrar çağırdı. Elinde okul komutanından çıkmış, cuma-cumartesi-pazar günlerini içeren bir izin kâğıdı vardı. Gülerek, “Kazandın” dedi. Okul komutanı “İfadesi doğru bir dilekçe” demiş ve izni vermiş. Bölük komutanı da konuşmamızı kısmen aktarmış. 

İşte böyle bir denemeyle Eskişehir'e gitmiş ve üç gün kalmıştım. İzin konusunda “doğru mazeret, gerçek ihtiyaç” konusunu bu olayla tanıdım. Daha sonraları, pazartesi gidip cuma günü döneceklerini söyleyerek beş gün izin isteyen, aslında önde ve sondaki ikişer tatil gününü de ekleyerek, “beş gün izin, dokuz gün tatil” uygulamasını zorlayanlara da ayrılış ve katılış tarihlerini sorarak ve yasalar bazında sakıncalarını hatırlatarak, ihtiyaçları ne ise onu söylemelerini bu nedenle istedim durdum. 

Topçuluk konusunda hiçbir eksik bırakmadan çok iyi yetişmiştik. Ancak kıtanın karşısına çıkınca, sadece mesleki bilginin yetmeyeceğini görecektik. Bu şekilde, ikinci sınıfın sonuna ve kurayla yapılacak ilk tayinlerimiz için, kura çekimine kadar geldik. Diplomalarımızı verdiler, Harbiye'den çıkarken dokuz olan derecem, yediye yükselmişti. Fakat bu, adımız gibi geçerli olan 945-9 sicil numarasını değiştiremeyecekti. 

İlk tayinlerimiz boş kadrolara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığından verilen tayin yerlerine kurayla olacaktı. Kura çekiminden sonra yirmi dört saat veriliyor ve arkadaşlar arasında karşılıklı nza ve anlaşmaya dayalı, yer değişimleri olabiliyordu. Bunun adına komutanlarınız, “rızaen değişme” diyorlar ve bu konuda para başta olmak üzere, herhangi bir maddi menfaatin arada bulunmadığından emin olmak istiyorlardı. Heyecan içinde kuralarımızı çektik. Ben Mersin'de konuşlu olan bir uçaksavar birliğini çekmiştim. Arzum Merzifon'a atanabilmekti. Kurada Merzifon'u çeken arkadaşım, emekli bir generalin oğluydu. Değişmeye razı olmadı. “Babam Merzifon'da görev yapmış, orayı seviyor, gideriz” diyordu. Onun da değişim için aradığı yer, halen oturdukları Ankara'ydı. Çok sevdiğim ve her zaman takdir duygularıyla dost bildiğim arkadaşım Kemal Hızlı, Yassıviran'ı çekmişti. Annesi ve babasıyla gideceklerdi. Bana “Sen nasıl olsa yalnız gideceksin, bizim için geçim şartları daha iyi olan Mersin'i bize ver” dedi. Hemen kabul ettim. Bu arada, daha sonra yüzbaşıyken meslekten ayrılan ve genç yaşta rahmetli olan çok sevdiğim ve ölünceye kadar da çok iyi ilişkiler içinde kaldığım rahmetli arkadaşım Hüsamettin Arar, bana gelerek, “Bildiğin gibi benim nişanlım İstanbul'da, ben Ankara'yı çektim. İstanbul içinden kimseyle değiştiremedim. Hiç olmazsa İstanbul'a yakın olan Yassıviran'ı sen bana ver gidip gelmem kolay olsun” diyerek, rahmetli, Ankara'yı bana vermiş, hem kendi, hem de benim sorunumu çözmüştü. Zira benim Ankara'yı aldığımı öğrenen rahmetli Turgut Yavuzalp (Büyükelçi Ercüment Yavuzalp'in kardeşi) gelip Ankara'yla Merzifon'u hemen değişmeye hazır olduğunu söylemişti. 

Böylece Mersin'den başlayan, Yassıviran'a uzanan ve dönüp Ankara'ya ulaşan turumuz, Merzifon'da topçu taburundaki görev yerimizi almakla noktalanmış oluyordu. Seneler önce Samsun'a giderken, bir ortaokul öğrencisi olarak ayrıldığım Merzifon'a ve ailemin yanına, yedi yıl sonra teğmen olarak dönüyordum. Babam, annem ve kardeşlerim sevinçten âdeta uçuyorlardı. O arada, Perihan ile Mustafa Ağabey'im evlenmişler ve Erzurum'a şark hizmetine gitme hazırlığı içine girmişlerdi. 


Üçüncü bölüm 


Teğmen, üsteğmen, yüzbaşı dönemleri 


Merzifon'a geldikten takriben bir hafta sonra, şimdi havacıların askeri gazinosu ve lojmanları bölgesi olan yerde konuşlanmış bulunan taburuma gittim. Emir subayını görüp kendimi takdim ettim. Emir subayı kışlanın bahçesinde oturan tabur komutanının yanına beni götürüp tanıttı. Tabur komutanı Merzifonlu oldugumu bildiğini söyleyerek “Bir hafta erken katılıyorsun öyle mi ?” 
diye sordu ve aniden, “Teğmenim, sen içki içmesini bilir misin ? 
İçki içer misin demiyorum, içmesini bilir misin diyorum” dedi. 
Güvenle, “İçki içmiyorum komutanım” dedim. Binbaşı emir subayına döndü, “Şimdi sen bu teğmene on beş günlük bir izin kâğıdı hazırla getir, içki içmesini öğrenip öyle gelsin” diye bir emir verdi. Ben şaşkın şaşkın bakarken, “Yeter ті?” diye bir de soru sordu. Cevap bile veremedim. Emir subayıyla birlikte odaya dönerken, bunun hâlâ bir şaka olduğunu düşünüyordum. Emir subayı ciddi olduğunu, söyledi ve “Daha sonra komutan seni sofrada da deneyecektir” diye ilave etti. İzin kâğıdımı verdiler. Taburdan geri dönmeden önce, emir subayına, “Sayın komutanımın içki içmek ile içki içmeyi bilmek sözlerinden ne kastettiğini” sordum. 
Hâlâ ne olduğunu anlayamamış, içki içmeyi nasıl öğreneceğimi, masada nasıl deneneceğimi çözememiştim. Emir subayı “Her içki içenin, içki içmeyi bildiğini komutan kabul etmez. İçkiyi adabına göre içmek, durmayı bilmek ve sonunda sarhoş olmamak, onun ölçülerine göre içki içmeyi bilmektir” dedi. 

Merzifon'da sınıf arkadaşlarım çoktu. Samimi birkaç arkadaşıma, olayı anlattım, çok sevinmişlerdi, “Gidip o tabur komutanının elini öpmek gerekir” diyorlardı. “Nasıl olacak ?” diye sordugumda, “Sofra başında uygulayarak” diyorlar ve “Her akşam sendeniz” diye takılıyorlardı. Babamın Mustafa Ağabey'im için anlattıklarını hatırlıyordum, ата ona bir şey söyleyemiyordum. Çeşitli sebep ve bahanelerle, o iki hafta birçok gece, yemeği dışarıda yiyerek “içmeyi” öğrenmiştim. Bir şey daha keşfetmiştim, içkiden hoşlanmıyordum ama çok da etkilenmiyordum. 

İzin sonunda tabura katıldım. Binbaşımız hafta sonunda katılışım nedeniyle bir yemek tertipledi. Subaylar davet edilmişti, beni de tam karşısına oturtmuştu. Bir konuşma yaptı, bana başarılar diledi ve rakı kadehini “Şerefine teğmenim. Hoş geldin” diye kaldırdı. Yemeğin devamında birkaç defa içkisini eline alıp bana bakarak kaldırdığını görüyor, selamlayıp ona katılıyordum. Ölçülü, uzun süreye yayılmış içmeyi ve kontrolü daima elde tutmayı öğrenmiştim. Yemek sonunda sofradan kalkınca, binbaşı kahvelerin içileceği yerde yanıma geldi. Beş gün önce katıldığım batarya hakkında sorular sorarak, beni konuşmaya zorluyordu. Hiç zorlanmadım. Gece bitti, katılış merasimi de tamamlanmıştı. 

Ertesi haftaiçinde başka bir münasebetle böyle bir yemeğe daha katılmış ve eve dönmüştüm. Zannederim katılışımın on ikinci günüydü. Arabayla eve gelen bir onbaşıdan “alarm verildiğini” öğrenerek, hemen giyinip tabura geldim. Eve gideli üç saat olmuştu. Tabura eğitim alarmı verilmişti. Alarm için durumu anlattılar ve haritada işaretli bir yerde, mevziye gireceğimizi bildirdiler. Saatler çalışıyordu ve benim kıtada ilk alarm uygulamamdı. 
Koşuşturup duruyorduk. Uzaktan beni izleyen batarya komutanı, rahmetli Yüzbaşı Orhan Alaca komutanım yanıma geldi. “Kemal, hareket emrini ver. Bataryayı iki yüz-üç vüz metre yürüt, yol kenarında durdur. Çavuşlar, bundan sonra eksiklerini hemen tamamlayacaklardır” dedi. Daha sonra söyleneni yaptım, sanki herkese bir şeyler olmuş, birden kendilerine gelmişlerdi. Herkes eksiğini tamamlamak için koşuyordu. Çok kısa bir süre sonra, harekete hazır tekmilini alıp yola çıkmıştık. Bu konuda ilk tecrübeyi kazanmıştım. Sabah olmak üzereydi. Emredilen mevzi bölgesini bulmuş, mevzilenmiş, ateş hazırlığımızı yapmış, emir bekliyorduk. Bir süre sonra, uzaktan tabur komutanının forslu aracı göründü. Tabur komutanı geldi, karşılayıp tekmil verdik. “Teğmen, erler yemek yedi ті?” diye sordu. Taburdan getirip dağıtmışlardı. Yediklerini söyledim. “İyi, ben de sana kahvaltıya geldim. Neyin var bakalım ?” diye sordu. Duraklamış, cevap verememiştim. 
Çünkü hiçbir şeyim yoktu. Çaresizliğimi hissetmiş olacak ki. 
“Ben senin ne halt edeceğini bildiğim için, hazırlıklı geldim. Şimdi biz bataryayı denetleyelim, sonra birlikte kahvaltı ederiz” dedižini ve şoförüne bazı emirler verdiğini duydum. Denetlediler ve 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tabur komutanımızla pratik bir kahvaltı yaptık. Öğleye doğru denetleme bitti. Tabur komutanı, tatbikatın kritiğini yapıyordu. Kritiğin benimle ilgili yönü şöyleydi: “İçkili yemek masasından kalktıktan üç saat sonra verilen alarma tam olarak uymuş, bataryasını mevzi bölgesine getirip mevziye sokmuş, atış hazırlıklarını уарпи ve verilen görevleri yerine getirmiştir. Teğmen Yamak son denemeyi de geçmiştir. Göğsümüzü gere gere her görevi verebiliriz. Tekrar hoş geldin teğmenim.” Çok mutlu olmuştum. Tabur komutanını, bu denemelerini ve bir teğmenin karşılanması ile kazanılması konusundaki uygulamalarını hiç unutmadım. 

Taburumuzda çok iyi bir subay kadrosu vardı. Bu kadroyu ve özellikle batarya komutanım Yüzbaşı Orhan Alaca'yı, örnek Коmutanlığı ve insanlığıyla her zaman rahmetle anıyorum. Bu taburda gördüğüm bazı örnek uygulamaları, burada zikretmeyi de bir görev sayıyorum. 

Taburun sadece subay kadrosu değil, er kadrosu da çok iyiydi. 
Devanı eden İkinci Cihan Harbi nedeniyle askerliğin dört yıl olması personeli ihtisaslaştırmış, özellikle çavuşlar çok yetenekli hale gelmişti. Yüzbaşı Alaca zaman zaman bana, “Şu konuda bir esas bulamadım... Şu konuda bir bilgiye rastlayamadım...” tarzında sorular sorar, aslında bilip, bulduğu bilgileri bana doğrudan aktarma yerine, arayıp inceleyerek bulmanıı, talimnamelerle uğraşmamı isterdi. Bazen bir hafta uğraşarak bulduğum sonucu, sevinerek arza gittiğim zaman “... şöyle hallettin değil mi?” der ve önceden çözümü söyleyiverirdi. Bu konuda atış okulunun bize verdiği talimname yorum ve inceleme alışkanlığının çok işime yaradığını fark ediyordum. Bu uygulama, yüzbaşının bir nevi öğretim ve eğitim metoduydu. Taburumuz motorlu topçu taburuydu. 
Motor hevesi içimizde yeşeriyor, araçlarımıza çok iyi bakıyorduk. 
Motorlu aracın çok az bulunduğu o dönemlerde, ehliyeti olsun olmasın, bütün subaylara araç kullanma yasağı vardı. Çünkü çok kaza oluyordu. Aslında bu kazaların pek çoğunun bu yasaktan kaynaklandığını ve gizli gizli, araç kaçırıp kullanmanın bu kazalara neden olduğunu da belirtmek gerekiyor. 

Bir gün Yüzbaşı Alaca, garajda beni çağırdı. “Kemal, her genç subay gibi senin de araçlara olağanüstü ilgi gösterdiğini görüyorum. Bu ilginin bir gün şu veya bu şekilde seni direksiyon başına geçireceğini de zannediyorum. Ben Nedim Çavuş'a emir verdim. 
Boş zamanlarında sana araç kullanmayı öğretecek. Bu, Dodge aracını kullanacaksınız. Güzergâhınız, garaj ile Muşruf köyü arasındaki yol olacak. Hazır olunca bana haber verecek ve beni gezdireceksin” dedi. Çok şaşırmış ve heyecanlanmıştım. Yasak olan fakat önlenemeyen bir hususu, yüzbaşım nerede ise yasal hale getiriyordu. Bunu bir subay için gerekli gördüğünü, harbin hangi şartlar içinde geçeceğinin belli olmayacağını, dün ata binmesi mecburi olan subayın bugün de araç eğitimi ve ehliyeti almasının zorunlu olması gerektiğini bana anlatıyor ve gülerek ekliyordu: “Bu eğitim sonunda hevesini alacak, gizli yapmak dürtüsünden kurtulacaksın. Zorunlu halde araç kullanmaya hazır olacaksın. 
Bunlar senin kazancın olacak. Ben ise, teğmenimi suça karşı koruma tedbirimi almış ve endişeden kurtulmuş olacağım.” Söyledikleri aynen uygulandı. “Personelini suça karşı koruma” sözünü ilk defa ondan duymuş ve ilk uygulamasını ondan görmüştüm. 
Ne kadar haklı olduğunu daha sonra birçok örneğiyle görecek ve yaşayacaktım. 

Yine bir gün yüzbaşım, elinde bir izin kâğıdıyla geldi. “Senin için tabur komutanından üç gün izin aldım. Samsun'a gidip biraz dinleneceğini düşündüm. Paraya ihtiyacın var mı?” diyerek bana izin kâğıdını uzatıyordu. Yüzbaşımdan, izinle ilgili ne bir isteğim, ne de bir arzu veya serzenişimin hiç olmadığını belirtmem gerekiyor. Daha sonra bir yıl içinde, birkaç defa tekrarlanan “istemeden izin” konusunun personeli nasıl etkilediğini ve nasıl güçlendirdiğini, bu uygulamalardan öğrendim. Bütün askerlik hayatımda “istemeden izin veren” komutanlar aradım. Çok az ve hatta ender olarak bulabildiğimi itiraf etmek zorundayım. Yaşadığım bu küçük olaylar nedeniyle daha sonraları, personelin yıllık planlamayla düzenlenen izninin mutlaka uygulanması konusunda, her bulunduğum kademede titiz olmayı, Kara Kuvvetleri komutanı olunca da bu konudaki “mecburi uygulamayı” bir emirle komutanlıklara iletmemi, işte bu uygulamalara borçluyum. Çıkardığım sonuç ise, izne gitmek bir kayıp değil, kazanç kabul edilmeli ve mümkün olduğu kadar yıl içine yayılarak kullanılmalıdır diye düşünüyor ve bu uygulama için komutanların müsamahası ile personelin uyumunun birlikte gelişmesinin gerektiğine inanıyorum. 

O zamanın imkân ve ihtiyaçları içinde hem birliklerimiz hem de evlerimiz sobayla ısınıyor, kömür almak ve bulmak her zaman kolay olmuyordu. Merzifon'daki askeri birlikler dahil, halkın kömür ihtiyacı, yirmi kilometre uzaklıktaki Çeltik Kömür Madeninden sağlanırdı. 

Bir gün eve geldim. İki ton kömür geldi. Bir çavuş getirdi. Biz “Bir yanlışlık olmasın” dedik ama o, “Hayır, yüzbaşım gönderdi. 
“Teğmenimizin evine boşaltın gelin’ dedi. Biz de kömürü evin içine taşıttık” dediler. Yine şaşırnuştım. Ertesi gün yüzbaşımı gördüm, daha bir şey söylememe imkân kalmadan “Senin meşgul olmaya vaktin bulunmadığını düşünerek, kendimize alırken, size de iki ton kömür alıp eve gönderdik. Sana önceden haber vermeyi unutmuşum” diye bilgi veriyordu. “Parası?” diye şaşkın bir soru kelimesi ağzımdan çıkarken, hemen, “Onu daha sonra, aybaşında konuşuruz” cümlesiyle beni susturuverdi. Uygulamaya dikkatinizi çekmek istiyorum: yüzbaşı, teğmeninin kömür ihtiyacını düşünüyor, araba buluyor, kömür karnesi alıyor, kömür parasını ve taşıma ücretini ödeyip, kömürü eve gönderiyor ve benim haberim bundan sonra oluyor. Şaşkınlığım minnettarlığa, öğrendiklerim, unutulmaz hatıralara ve daha sonra rahmetlere dönüşüyor. 
Taburda bu tür uygulamaların daha başka örneklerinin de oldugunu, sonraları görecek veya öğrenecektim. Ne böyle yüzbaşı olabildik, ne de böyle bir birlik görebildik. Ama örneklerden çok etkilendik. Çok değişen şartlar içinde, mümkün olabilenleri yapmayı da unutmadık. 

Taburumuzda üç sınıf arkadaşım, çavuş olarak hizmet görüyordu. Ortaokuldan beraber mezun olmuştuk. O zaman motosikleti veya aracıyla askere gelenler, memleketinde askerlik yapabiliyorlardı. Onlar da motosikletleriyle birlikte asker olmuşlardı. 
Bu arkadaşlanmın, özellikle bana karşı davranışlarındaki olgunluk ve hassasiyet için, kendilerine teşekkür borçluyum. Osman Kargı, Nâzım Uzun, rahmetli Ahmet Gürdoğan ve Remzi Âşık bu teşekkürlerimi hak eden değerli arkadaşlanmızdı. Esasen taburda da çok seviliyorlar ve hep örnek gösteriliyorlardı. 

O zaman acemi eğitimi, henüz eğitim merkezleri var olmadıgından bataryalarda yapılıyor, her batarya kendisine gelen acemileri, kendi ihtiyacına göre eğitiyordu. Bataryalara gelen bir ilkokul mezunu büyük bir şans, ortaokul mezunu ise astsubay atanmış kadar kıymetliydi. Lise ve daha üst seviyeli okul mezunları ise esasen yedek subay oluyordu. Acemiler içinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen, okuma yazma bir tarafa, Türkçe bilmeyen personel de çoktu. Emirler gereğince, bu erlere mutlaka Türkçe, mümkünse okuma yazma öğretmemiz gerekiyordu. Bu hususu komutanlarımız da yakından takip ediyor ve arıyorlardı. 
Bu yöreden gelen erlerimizin at sevgisi araç sevgisine, silah sevgisi ise neredeyse aşka dönüşmüştü. Kirli araca hiç tahanımül edemiyor, silahlara hayran hayran bakıyor ve her fırsatta temizliyorlardı. Atış becerileri ise çok yüksekti. Dört yıllık askerlik hizmetinin bu kimselere de birçok şeyler verdiği, geldikleri gün ile 


72 


tezkere aldıkları gün arasında, neler kazandıkları bariz bir şekilde görülebiliyordu. 

Yağmurlu bir günde yemekhanede mekanik eğitimi yapıyor, bilinen şekliyle tüfeği söküp takmak, parçalarını sayıp söylemek çerçevesinde devam eden bu eğitimde, aynı zamanda Türkçe öğretimi de yer almış oluyordu. Üzeyir isminde Güneydoğulu bir erimiz vardı. Türkçe öğrenenlerden birisiydi. Kolordu topçu komutaти olan albayımız tabura gelmiş ve bizim ders yaptığımız yemekhaneye uğramıştı. Üzeyir'i bulmuş ona soru soruyordu. Üzeyir tüfek parçasını eline alıyor, ismini söylüyor ve yerine bırakıyor, bilemez veya Türkçe'sini hatırlayamazsa topçu komutanımız söylüyor, Üzeyir tekrarlıyor ve parçayı yerine koyuyordu. Topçu komutanı “İşte böyle öğreteceksiniz. Hem mekanik eğitim, hem de Türkçe eğitimi yapmış olursunuz” diyordu. O bunları söylerken, Üzeyir eline bir parça aldı ve bekledi. Hatırlayamamıştı. Tam o sırada kapı çalındı ve topçu komutanı “Gel” dedi. Üzeyir de “Gel” dedi ve parçayı masaya bıraktı. Topçu komutanı susmuştu. Bir bize, bir askere baktı ve “Siz istediğiniz gibi devam edin” deyip çıktı gitti. Öğretim şartları ağır, fakat askerlik süresi çok uzundu. Başa çıkılabiliyor, bütün erler, birden fazla ihtisas sahibi olabiliyorlardı. 

Birkaç ay sonra Mustafa Ağabeyimler Erzurum'a atanıp ayrıldılar. Ben de onun yokluğunu aileye hissettirmeme gayretiyle onlaradaha çok gidip gelmeye başladım. 

İlkbaharı bulmuştuk. Hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Geldikten sekiz ay sonra “şark hazırlık emri” almıştık. Çok üzülmüştük. 
Üç dört yer değişerek çok zorlukla gelebildiğim Merzifon'dan, iki üç ay içinde ayrılacaktım. Üç dört sene kalacağımı düşünürken, ancak bir sene kalabilecektim. Çiçeği burnunda bir teğmenin yapabileceği bir şeyi yoktu. Atama emrini alacak ve şark hizmetine gidecektim. Yüzbaşım Orhan Alaca da çok üzülmüştü. Taburda iki üç sene evvel gelmiş, 943 ve 944'lü teğmenler vardı. Onlar gitmiyor da 945'li olan bizler gidiyorduk. Yüzbaşım ertesi gün geldi. 
Ankara'daki bazı arkadaşlarıyla konuşmuş, sizin devrenin tamamı gidiyormuş, diye bilgi verdi. Haber hem bizim evde, hem de Berkerlerin evinde bomba gibi patladı. Yapılacak bir şey olmadığını söyleyerek teselliye çalışıyordum. 

Yüzbaşı Alaca birkaç gün izin alıp Ankara'ya gitmişti. Dönüşte hiç beklemediğim bir haber getirdi. Kendisi Kara Kuvvetleri Karargâhı'ndaki bazı arkadaşlarıyla görüşmüş. Tayinler bir aya kadar çıkacakmış ve temmuz ayı sonunda yeni birliklerimize katılacakmışız. Ekliyordu, “Seni, Erzurum'da bulunan 9. Kolordu 109. 
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Topçu Alayı'na planlamışlar. Enişten de Erzurum'da. Beraber şark hizmeti yaparsınız.” Âdeta inanamadan yüzüne bakıyor ve “Kesin mi yüzbaşım?” diye soruyor, “Kesin olmasa söylemezdim” diye cevap alıyordum. Eve gidip haberi verdim. Mayıs ayındaydık. Haziran ve temmuz ayı gibi iki-iki buçuk aylık bir zamanımız vardı. Bu haber rahmetli babam ve annemi âdeta telaşa düşürmüştü. Nihayet telaşlarının sebebini bana açıyorlardı: “Şark çok meşakkatli bir hizmettir. Oraya evlenmeden gitmemelisin.” Olmalı, olmamalı konuşmaları sürerken, benim de çok karşı olmadığımı öğrenince, ikinci bombayı patlatıyorlardı. “Biz Muammer'i uygun görüyoruz. Kardeşlerinin de seçimi bu. Sen ne dersin ?” dediler. Cevabını alır almaz da faaliyete geçtiler. Muammer Berker (Yamak), eniştem olan Muhabere Yüzbaşı Mustafa Berker'in kız kardeşiydi. Ancak bir sorun vardı. O zamanki yasalara göre subaylar, üsteğmenlikte üç yıl geçirmeden evlenemiyordu. Ben ise henüz teğmendim ve bu yasal süreye daha dört sene vardı. Biz de diğer arkadaşlarımız gibi müracaatımızı sivil olarak ve mesleğimizi de çiftçi göstererek yaptık. İşlemler bu müracaata göre yürütüldü. Süratle haziran ayı başında bir aile nişanı, temmuz ayı başında da sade bir düğün ile nikâh töreni icra edildi ve Muammer Berker bu nedenle, çiftçi Kemal Yamak'la evlendi. Evlenme cüzdanımıza da kayıtlar böyle geçti. Gelecekte evlenme çağında çiftçi olan Kemal Yamak, nasıl orgeneral oldu ve Kara Kuvvetleri komutanlığına kadar yükseldi diye evlenme cüzdanındaki kayda göre cevap arayanlara, hikâyemizi böylece anlatmış oluyorum. 
Bu arada tayinlerimiz de gelmişti. Benim gibi siz de şaşıracaksınız ama görev yerim Erzunım'da bulunan 9. Kolordu, 109. Topçu Alayı'ydı ve yüzbaşımın söylediği yerdi. Birlikten ayrılma hazırlıklarına başlamıştım. Banka hesap ve kartlanıun olmadığı ve askerler için çalışmadığı o dönemde, parası gelen erler fazla paralannı belirtilen bir subaya teslim ederler, kaydedilen bu miktar- dan, zaman zaman para alırlar ve kayıtlar ona göre işlenirdi. Yüzbaşı Alaca'nın emriyle bu uygulama, bizim bataryada da vardı. 
Ayrılmadan evvel bu hesapları kapatmam gerekiyordu. Önce birer birer, hesabı olanları çağırdım. Kalan paralarını kendilerine verdim. Kendileri de “tamam” dediler. Defteri kapattım. Bir gün sonra, bataryayı topladım, bir veda konuşması yaptım ve bu konuşmanın sonunda kendime olan güvenimle, “Bende parası olan arkadaşlanmızın paralarını dün verdim. Hepinizin huzurunda yeniden soruyorum, bende parası kalan ve alacağı olan kimse var mı?” diye bir soru sordum. Altı yedi erin el kaldırdığını görünce, 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şaşkına döndüm. Öne çıkarttım. Çoğunluğu dün parasını alanlardan oluşuyordu. Çok şaşırmıştım. Ne alacakları olduğunu sordum. Cevapları, 10 ila 20 lira arasında değişik rakamların ifadesi şeklindeydi. Maaşımın 77 lira olduğu o dönemde, toplamı takriben 120 lirayı bulan bu rakamları maalesef tartışacak bir ortam da yoktu. Hepsinin gerekçesi “hesap yanlış” ifadesinde toplanıyordu. Güvenle meydan okumuş, fakat sonunda zor durumda kalmıştım. Dört yıllık askerliğin onlara kazandırdığı bazı istismar ve alışkanlık örneklerini biliyordum. Ama bu husus hiç aklıma gelmemiş ve yıllanmış askerlerin fendi, yeni teğmeni yenmişti. 
“Bölük serbest, arkadaşlar ile nöbetçi çavuş kalsın” dedim, diğerleri gittiler. Hesap defterine dahi bakmaya lüzum görmeden, paralarını yeni aldığım harcırah bedeli de dahil, cebimdeki paradan ödedim. Çünkü defter benim nezdimdeydi. Ne söylesem, defteri siz tutuyorsunuz diyecekler, kargacık burgacık imzaları ile parmak izlerini kendileri bile tanıyamayacaklar ve haklı olan ben, işi büyüttükçe ve uzattıkça, daha çok rahatsız, daha çok huzursuz olacaktım. Bu tecrübeden sonra, hiçbir kademe ve görevde paraya el sürmedim. Ve böyle bir ihtimali gördüğüm hizmet ve ek görevlerden hep uzaklaştım. 

Sonradan yüzbaşım olayı öğrenmiş çok üzülmüştü. Beni bu emrivakiden kurtarmaya onun tecrübesi bile yetmemiş, hep iyiyi düşünen düşünce yapısıyla ilave tedbirleri almaya gerek görmemişti. Ben ise para teslim alış ve teslim edişini, iki çavuşun yanında yapabilir; kalan paralarının miktarını her defasında yeniden yazıp, bunlara imzalatabilir; parası olanlara, senet gibi imzalı miktar bildiren kâğıt verebilirdim. Daha sonraları bu görev yine devam etti. 
İlaveten alınan benzer tedbirlerle sürdürüldü. Ayrıldıktan sonra bir çavuştan aldığım mektuptan öğrendiğime göre, “Teğmeni nasıl sıkıştırdık ve para aldık” diye konuştuklarını duyan bir arkadaş, durumu çavuşlara bildirmiş, onlar da aralarında kararlaştırıp, onları birer birer yanlarına çağırıp, bir güzel dövmüşler. Yine belirttiklerine göre, konuyu ben açmasam bile kendileri dile getirip beni sıkıştıracaklarmış. Ben işlerini kolaylaştırmışım. 

Ne yapalım. Biz askerlerimizi seçerek almıyoruz. İyisi-kötüsü, eğrisi-doğrusu, suçlusu-suçsuzu, herkes asker oluyor ve biz bunlarla çalışıyoruz. Bizim görevimiz, insani zafiyetler içersinde, bunları bilerek ve gerekli kontrol tedbirleri alarak, onları topluca doğru yola ve hizmete yöneltmek oluyor. Ben de bu tecrübeyi yeni evlenmiş, Erzurum'a atanmış, harcırahını haraca vermiş bir teğmen olarak kazanmış oldum. 
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Üç gün iki gece süren tren yolculuğundan sonra (tabii ki üçüncü mevki) Erzurum'a geldik. Yolculuğumuz, düğün için Merzifon'a gelmiş olan Mustafa Ağabeyimlerle beraber oluyordu. Çok az olan eşyalarımızı da trene vermiştik. Erzurum'da, Mustafa Ağabeyimlerin kirada oturduğu eve müştereken yerleştik ve daha müsait bir ev aramaya başladık. Yine birlikte oturmaya karar vermiştik. O dönemde nelojman (çok sınırlı ve tahsisli olanlar hariç), ne de kira yardımı diye bir şey vardı. Herkes başının çaresine bakıyordu. 
Neticede Muratpaşa Camii'nin yakınında bir ev bulmuştuk. Ev, İstiklal Harbi'nden önce Atatürk'ün, Erzurum Kongresi'nde büyük desteğini gördüğü Raif Hoca'nın eviydi. Kirası kırk dört lira olan bu eve taşınarak rahata kavuşmuştuk. Çatısı danı olan bu ev, “çalışanlar katı” ve “sahipler katı” olarak düzenlenmişti. O dönemde bizim de hizmet erlerimiz vardı ve bu yapı ihtiyacımıza uyuyordu. 
Biz üç yıl, Mustafa Ağabeyimler iki yıl, bu evde yaşadık. 

İlk yerleşim şeklinden sonra ben alaya gittim. Alayda iki sınıf arkadaşım daha vardı. Alay komutanımızın, Hıfzı Betin isminde çok iyi bir komutan olduğunu öğrendim. Beni çıkarıp takdim ettiler. Komutanımızın ilk sorusu “Evli misin ?” oldu. Bu sorunun sorulabileceğini düşüne düşüne gelmiştim. Doğruyu söylesem, yasal yönden suçumul itiraf etmiş olacak, alay komutanına mahkemeye verme kapısını açmış olacaktım. Yalan söylesem, bu durum öğrenildiğinde bir de “yalan beyanda bulunma”, “yanıltma” suçlarını ilaveten işlemiş olacaktım. Kararım doğruyu söylemekti. “Evet komutanım” diye cevap verdim. Hemen “Çocuğun var mı?” diye sordu. “Yok” cevabım üzerine kendi kendine “Hele şükür” diye söylendi ve başarılar diledi. Dışarı çıktık. Bataryada göreve başladım. İlk birkaç gün tanıma, tanışmayla geçti. Birkaç gün sonra gazinoda öğle yemeği yerken, ayrı bir masada yemek yiyen alay komutanımız “Teğmen Yamak sen nişanlı mısın ?” diye seslendi. 
Ben, “Hayır komutanım evliyim” dedim ve yerime oturdum. Yemekten sonra “Alay komutanı çağırıyor” dediler, odasına gittim. 
“Oğlum, sen başını illa ki belaya mı sokmak istiyorsun? Herkesin içinde nişanlı mısın diye soruyorum. Sen, hayır evliyim diye cevap veriyorsun. Benim de başımı derde sokacaksın” diye çıkıştı. 
Ben hemen, “Arz etmiştim” dedim. “Biliyorum. Ona rağmen sormanun bir sebebi olduğunu anlamıyor musun ?” dedi ve “Birkaç gün sonra yeniden soracağım” dedi, konuşmayı bitirdi. Hakikaten iki gün sonra, “Teğmen Yamak sen evli miydin ?” sorusunu yöneltti. Cevabım hazırdı: “Hayır komutanımı nişanlıyım.” Cevabı tebessümle karşıladı, “Peki acele etme” dedi ve konuyu kapattı. 
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Çocuğumun olmayışına “Hele şükür” demesi, demek ki bu nişan-ШІК sözünün içinde yerini alıyordu. 

Birkaç ay sonra, yeni taşındığımız evimizi alay komutanının eşinin ziyaret isteği gelince, çok korkmuş ve ilk komutan eşinin misafir edilmesinin olağanüstü heyecanını yaşamıştık. Rahmetli Albay Hıfzı Betin'in çok muhterem ve olgun eşi hanımefendi gelmiş, bir çayımızı içmiş ve “Beni komutan özellikle gönderdi, ‘İki genç ve de evlilik cahili geldi. Evleneli birkaç ay olmuş. Git bak bir ihtiyaçları var mı gör’ dedi. Gelişim belki daha sonra olabilecekti, bu nedenle hemen geldim” diye ifadede bulunmuş ve biraz oturduktan sonra ayrılmışlardı. 

İşte alay komutanımız böyle büyük bir insandı. Subayların evlenme zamanı konusundaki kanuni yasağın, belki konulduğu zamanın şartları içinde uygun olabileceğini, fakat zamanımızın sosyal yapısına uymadığını, şartların bunu zorladığını biliyor, en kısa zamanda değişeceğine inanıyor, müsamaha noktası ile taviz kapısı arasında, kendine göre bir çözüm bularak, ceza kapısını açmıyordu. Biz de hep iyi komutanların emrinde çalışmaktan mutlu oluyor ve olanca gücümüzle çalışıyorduk. 

Alayda toplarımız iyi, çekicileri çok sorunlu olan Т-6 ve T-7 traktörlerinden ibaretti. Çalıştırmak bir mesele, yürütmek bir mesele, hatta durdurmak, ayrı bir meseleydi. Kışın gördüğüm manzaradan âdeta ürkmüştüm. Çalıştırılacak traktörlerin motorları altına odunlar çatılıyor, ateşler yakılıyor, hiç mübalağasız en az yirmi otuz dakika motor ısıtılıyor, çalışan traktörün top mürettebatı şapkalarını havaya atarak, bu sonucu kutluyordu. Bölük komutanları dışarıdan gelen her çığlıkta heyecanla “Kimin traktörü çalıştı ?” diye dışarı fırlıyorlardı. 

Batarya komutanım bana şu emri vermişti. “Sen sadece bataryanın eğitiminden sorumlu olacaksın. İdari işleri bana bırak. Bataryanın kolordu komutanınca denetlemesi var. Bu denetlemeye bataryayı hazırla” demiş ve denetleme hakkında tecrübeleriyle bazı önceliklere dikkatimi çekmiş, “Bu komutan genelde şunları, şunları arar; şunlara, şunlara bakmaz” diye ilave etmişti. Bu sözler maalesef doğrulandıktan sonra bir şey öğrenmiştim: “Komutanlar ne isterse, kıtalar onu verirler. Ne ararlarsa, onu sağlarlar.” 

Sabah gelişten akşam ayrılışa kadar, eğitim alanında verilen inisiyatifi de kullanarak, çok iyi bir eğitim yapıyorduk. Batarya komutanı bazen geliyor, bir süre kalıyor, bazen düzeltici, bazen yönlendirici ve çok defa da teşvik edici bazı sözleri ve uygulamalarıyla bize yardımcı oluyordu. 
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Bir gün elinde bir torbayla geldi. Torbayı göstererek “Bunun içinde teçhizat numarataj etiketleri var. Arka çantalarına, ekmek torbalarına ve matara kılıflarına bunlar dikilecek. Teneke levhalar sökülüp atılacak, bu alüminyum etiketler dikilmiş olacak” dedi. 
Elips şeklinde, üzerinde numara olan (her numaradan üçer adet) alüminyum etiketleri diktik. O zaman bu işe özel önem verildiğini biliyorduk. Güzel de olmuştu. Denetlemeden birkaç gün önce bataryayı hazırlamış ve batarya komutanına denetleme düzeninde takdim etmiştim. Batarya komutanı, kolordu komutanının bilinen denetleme usul ve prensiplerine göre, benim için “yüzeysel” olarak nitelendirilebilecek bir denetleme yaptı. Daha sonra piyadecilik eğitimiyle ilgili bazı sorular ve uygulamalar istedi. Sonunda bana şu emri verdi: “Şu numarataj etiketi levhaları var ya, onların numaralarının oyuklarını siyah çini mürekkeple doldurun. Biraz sabırlı yapın, yalnız numaralar siyahlansın.” Söyleneni yaptık ve denetleme günü geldi. Sayın kolordu komutan vekili, bataryadan tekmili aldı. Önden selamladı, birliğin arkasını dolaştı ve dolaşırken, “Bu güzel numaratajla, birliğin denetlemeye ne kadar titizlikle hazırlandığı belli oluyor. Çok güzel olmuş” dedi. Birkaç traktörün önüne geldi, çalıştırılmasını istedi. Korktuğumuz olmadı, traktörler çalıştı. Batarya önümden geçsin dedi ve daha sonra piyadecilik eğitimi için düzen alınmasını istedi. Bataryanın denetlenmesi, piyade eğitimi hariç, bitmiş ve biz numarataj ile puanı baştan almıştık. Batarya komutanı çok haklı çıkmıştı. “Komutanlar ne isterse, kıtalar onu verirler” sözü de doğrulanmıştı. 

Sıra piyadecilik eğitim denetlemesine gelmişti. Birkaç yanaşık düzen hareketinden sonra, muharebe eğitimine geçildi. Bu arada komutan, bataryanın rahat konuşan bir erini tesadüfen bularak yere yatırdı. Mevzi almasını söyledi ve hedefleri vermeye başladı. 
“Sağdan şu geliyor, ne yaparsın ? İlerden şu geliyor ne yaparsın ? 
Şurada şunu gördün ne yaparsın ?” diye komutan soruyor, er kendi yapacaklarım söylüyor, yanındaki arkadaşından, komutanından yardım istiyor, fakat komutanın ne sorusu, ne de hedefi bitiyordu. Er bir noktadan sonra artık hiç cevap vermez olmuştu. İleriye bakıyor ve sanki bir şeyler düşünüyordu. Komutan “Oğlum ne diye cevap vermiyorsun ? Ne düşünüyorsun söylesene ?” der demez, er denetlemeyi bitiren cümleyi söyleyivermişti: “Komutanım, bu düşman acaba muharebeyi sadece bana mı ilan etti diye düşünüyordum.” Bu cevabı alan komutan, galiba önce biraz şaşırdı. Bizlerin yüzüne kısa bir nazar atfetti ve âdeta mırıldanır gibi “Galiba bu cevabı hak ettik” dedi, arkasından da ekledi: “Denetleme bitmiştir, birlik serbest.” Bu denetlemede erlere ait fıkralardan ikincisini de bizzat yaşayarak böyle öğrenmiştim. 

Başarılı geçen bu denetlemeden sonra 30 Ağustos yaklaşıyordu. Alay komutanımız terfi sırasındaydı. Terfi ederek tuğgeneral oldular ve 9. Kolordu topçu komutanlığına atandılar. Yeni oluşan bu komutanlığa personel atanmadığı için, alaylardan alınan personelle kadro oluşturuluyordu. Bu meyanda alay komutanımız alaydan ayrılarak topçu komutanlığına giderken, o zamanki tabiriyle beni de karargâha “mülhak” olarak almışlardı. Kendisi ile benden başka subay yoktu. Birkaç astsubay ve yeteri kadar er ve araçtan ibaret bir karargâh oluşmuştu. Ben hem karargâh subaylığı, hem de bir nevi emir subaylığı yapıyordum. Kolordunun bütün topçu birlikleri doğrudan veya dolaylı olarak, bu komutanlığın kontrol ve denetimi altındaydı. Bol bol denetlemeye, atışlarını ve tatbikatlarını izlemeye gidiyorduk. Bütün topçu atış planlarının birer kopyası bizdeydi. Önce bütün kapı ve pencereleri demir parmaklıklarla emniyete aldık ve iyi bir nöbet düzeniyle emniyeti sağlamaya çalıştık. Ben çok defa karargâhta kalıyor ve hep kendi kendime “Ben burada asıl görevimizle ilgili olarak ne yapabilirim ?” diye soru sorarak, iş arıyordum. Çünkü karargâh faaliyetleri çok sınırlıydı. Sonunda bütün topçu ateş planlarını bir panoda birleştirmeyi ve atış imkânlarını değerlendirmeyi kendime iş edinip çalışmaya başladım. Haritada sağa-yukarı değer karelerini dörde ayırıyor, onları kare değerlerinin arkasına a-b-c-d ismiyle ekliyor, bu küçük karelere dönüş ve dövüş imkânlarını da değerlendirerek, hangi bataryalarla ateş edilebileceğini çıkarıyor, “ateş toplama imkân ve kabiliyetimizi” bularak listeye geçiriyorduk. Sağlamaya çalıştığım şuydu: komutan kalemini uzatıp cephede “Şu noktaya topçu ateş toplaması istiyorum, hangi bataryalarla ve kaç bataryayla bu görevi yapabilirsiniz ?” sorusunu yöneltirse, elimizde cevaplar hazır olsun diye düşünüyordum. Çalışmayı bitirdim. Sayın topçu komutanına tam olarak arz etme fırsat ve imkânını bulamadan, ordu komutanımız çok değerli bir komutan ve öğretmen olan, rahmetli Orgeneral İzzet Aksalur, kolordu topçu alayını denetlemeye gelince, çok yakında olan topçu komutanlığına da uğradılar. Karargâhı gezerken, panodaki planları gördüler ve “Bu güzel planlar genelde uygulayıcı birliklerin işine yarar, büyük karargâh ve komutanlıklarda ise, mesela” dedikten sonra da elindeki bastonunu haritada bir yere dayayarak, “burada kolordu topçusuyla bir ateş toplaması istesem, kaç batarya bu göreve katılabilir ve görev vermek için bu bataryalar hangileridir, 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desem cevabını alabilir miyim ?” diye bir soru sordular. Ben, раnonun yanındaydım, sayın ordu komutanı sorusunu bana bakarak tamamlamıştı. Gayri ihtiyari ve tugay komutanının ne cevap vereceğini bilemeden “Evet, arz edebilirim komutanım” dedim. 
“Nasıl? Dinliyorum” diye sorusunu tekrarlayınca, yanımda, masada duran klasörü açtım, sağa-yukarı değerleriyle listeye girip, cevapları arz ettim. Çok etkilenmişlerdi. Nasıl yaptığımı sordular. 
Arz ettim. Bu cevaptan çok memnun kaldılar. Topçu komutanına teşekkür ettiler ve ikisi odaya çekildiler. Ordu komutanı ayrıldıktan sonra, topçu komutanımızdan dinlediklerim şöyleydi: 

Sayın ordu komutanımız kim olduğumu, ne sıfatla burada çalıştığımı sormuşlar, “Bana bu çalışmadan hiç bahsetmediniz...” demişler. Topçu komutanımız “Çalışmayı biliyordum, sonucunu yeni aldığımız için arz edemedim” cevabını vermişler. Bu konuşmadan sonra sayın ordu komutanı “Ви teğmen burada ne arıyor ? 
Onun yeri eğitim alanı olmalıdır’ diyecektim. Aldığım cevap ve dinlediğim açıklamalardan sonra, bunu söylemiyorum” demişler. 
Sayın komutan da alaydaki eğitim denetlemesinden ve sonucun- dan etkilenerek beni bu göreve aldığını söylemişler. 

Bu komutanlıkta çalışırken, unutamadığım iki olay daha var. 

Bunlardan birincisi, sayın komutanla beraber katıldığımız ve rahmetli Orgeneral İzzet Aksalur'un yönettiği harp oyunudur. 
Ben ilk defa bir harp oyununa katılıyordum. Üstelik bu da, ordu harp oyunuydu. Hiçbir rolüm ve görevim olmadığı halde, sayın komutanımız için yaptığım hazırlıklarla iyice içine girmiştim. 
Çok heyecanlıydım. Ordu komutanımızın açış konuşmaları ile Doğu Anadolu'nun harekât yönünden değerlendirme ve takdimleri çok etkili ve unutulmaz birer ders gibiydi. Ayrıca, her iki tarafın kendi durum ve bölgeleri ile hareket tarzlarını ortaya koymasını, bu değerlendirmelerde hangi tarafın hal tarzının daha duruma uygun ve gerçekçi olması ihtiyacından doğan, “yerinde keşif” zaruretini dikkate alarak, rahmetli ordu komutanının harp oyununu dondurup, taraflarla araziye çıkış yerinde tespit ve incelemelerden sonra, tarafların hareket tarzlarını değerlendirmelerini orada gördüm. “Keşfin arazide ve yerinde toplanan en doğru bilgi” olduğunu da o zaman öğrendim. Ordu komutanının müdahaleleri, soruları, yönlendirmeleri, müzakere ve konuşmalarda gösterdiği müsamaha o kadar çok örneklerle doluydu ki, ben bunlardan çok faydalanacak ve bu faydayı en çok, takriben bir sene sonra gireceğim akademi giriş sınavlarında görecektim. 

Rahmetli ordu komutanının sözünü hiç esirgemediğini, o zaтап 18. Kolordu bölgesinde yapılan bir arazi gezisinde duymuştum. Komutan bölgedeki tahkimatı işaret ederek, “Bu kolordu bölgesindeki tahkimat, cehaletimizin araziye resmedilmiş şeklidir, masraf ve emeklere yazık olmuştur. Şimdi hepsini yeniden düzeltmeye çalışılıyor. Bütün bunlara sebep, baston tabiyesinin uygulanmasıdır” diyor (arabadan inmeden veya tepeden baston- 
!а işaret edilerek yer göstermeyi kastediyor) ve ekliyordu: “Bir Osmanlı paşası, Palandöken Tabyası'nın yerini tespit için, altı yüz kişilik atlı maiyetiyle birlikte, bölgede altı ay dolaşmış, sonra bugünkü yerine gelip bastonunu dikmiş ve burası alacak demiş. 
Şimdi daha iyisini bulmak mümkün mü? Biz böyle kaleler, tabyalar devraldık. İnşa ettiğimiz tahkimli mevzilerimizi, değil bizden sonrakilere devretmek, şimdi biz kendimiz tam olarak kullanamıyoruz.” Sonradan gördüklerimle sayın komutanın ne kadar haklı olduğunu itiraf etmeliyim. Daha sonra, ilave tedbirlerin alındığını ve gerekli düzeltmelerin yapıldığını görecektim. 

Unutulmaması gereken ikinci anı ise şöyledir. 

Bir gün Kolordu Komutanlığı 3. Şube Müdürlüğü'nden (harekât şubesi) bir telefon aldım. Telefon aynen şöyleydi: “Kolordunun planlarındaki bazı değişiklikleri işlemek üzere, sizdeki planları bugün öğleden sonra, saat 14.00'te kolorduya getiriniz. Bekliyoruz.” Bu telefon üzerine, gereken hazırlıkları yaptım. Başka bir işle de bu gidişi birleştirerek, sur dışından Köşk bölgesindeki birli- ge uğradım ve planlarla birlikte kolorduya gittim. 3. Şube'ye telefon görüşmemizi anlattım, planları getirdiğimi söyledim. Aldığım cevaptan ürkmüştüm. Ne telefon edilmişti, ne de plan isteyen vardı. Ayrıca, planlarda da herhangi bir değişiklik olmamıştı. Hepimiz birden şaşırmış ve endişeye kapılmıştık. Tekrar tekrar olan biteni gözden geçiriyor ve bir sonuca varamıyorduk. Neticede, planları kolorduya bırakmanın uygun olacağı ve benim de karargâha bugün dönmemem hususu kararlaştırıldı. O günlerin Erzurum'unda casusluk faaliyetlerinin yoğunluğundan şüpheleniliyor, hatta bazı yakalananlar oluyordu. Bu telefonun, böyle bir operasyonun parçası olabileceği değerlendirilmiş ve bazı tedbirler alınmıştı. Aldıgım en büyük derslerden birisi bu oldu. Tanımadığım telefonlar, algılayamadığım ve şüphelendiğim sesler için, hep mukabil arayışlarla emin olmak alışkanlığını bu olaydan sonra, özellikle kazandığımı belirtmek isterim. Daha sonraları, Sayın Sabancı kimliğiyle aldığım telefonların, komutanlar adına edilen telefonların, valiler kimliğiyle yapılan konuşmaların ve daha birçok benzerlerinin foyaları, hep bu araştırma alışkanlığı sonucunda ortaya çıktı. 
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30 Ağustos'tan sonra kolordu topçu komutanımız atanarak ayrıldı ve yerine rahmetli Kurmay Albay Sımı Gemalmaz atandı. Kısa sürede güvenini kazandığım bu sayın komutanla da birlikte çalıştım. Erzurum'da çok yaygın ve saygın bir aile olan Gemalmaz ailesinin Suriye'de de özellikle o zamanki devlet ricali arasında akrabaları vardı. Sayın komutanla çalıştıktan bir süre sonra, bir gün bana, “Hükümetimiz Suriye'ye bir heyet göndermeyi ve orada bu heyetin, bir süre müşavirlik yapmasını öngören Suriye hükümeti tarafından yapılan teklifi kabul etmiş. Heyetin benim başkanlığımda teşkilini ve gönderilmesini planlıyor. Suriye Devlet Başkanı Hüsnü Zaim'le akrabalığımız var. Ben seni de beraber götürmek istiyorum. Ne dersin ?” demişti. Benim emir telakki ettiğim bu konuşmadan birkaç ay sonra, Suriye'de yeni bir ihtilal oldu ve heyetin gitmesi gerçekleşemedi. 

Daha sonra topçu komutanlığına, 9. Tümen Topçu Alayı komutanlığı uhdesinde kalmak kaydıyla Topçu Albay Emin Gürler vekâlet ettiler. Topçu Okulu'nda uzun süre öğretmenlik yapan Albay Gürler, çok değerli bir komutan ve çok iyi bir insandı. Bütün topçu birliklerinin mevzilerini incelemeyi, gerekenleri yenilemeyi, değiştirme mevzilerini geliştirmeyi ve harekâtın muhtemel seyrine göre, değişik mevziler seçip hazırlamayı kendine iş edinmiş ve bu konuya çok emek vermişti. Dinleme ve değerlendirme hasleti olan, astlarına değer veren, insani değerlere saygı duyan, sorunları olumlu yönleriyle ele alarak, sıcak yaklaşınılarıyla yumuşatıp halledebilen bir komutan anlayışına ve yapısına sahipti. 

Bu dönemde topçu atış eğitimleri için, “Terren Bort” atış dershaneleri birliklere yeni giriyordu. Albay Gürler, kendi topçu alayında yaptığı bu dershaneyi, bölgede bulunan kolordu topçu alayı ve ordu topçu taburu için de yapmak ve bu iki birliğin istifadesine sunmak istiyordu. O zaman Kars Kapısı'nda bulunan ve tabur komutan vekili Binbaşı Alp Ölmez'in (daha sonra topçu tümgeneral) komutanı olduğu, Ordu Topçu Taburu, gamizonunda bulunan koğuşlardan birisinin bu dershane için uygun olabileceğini düşünerek benden bunlara ait ölçüleri istedi. Topçu tabur komutan vekili Alp Binbaşı'yı çok yakından tanıyor ve her gördüğümde ilgilerine mazhar oluyordum. Bu yakınlıktan da etkilenerek, elime aldığın çelik metreyle tabura gidip, belirtilen koğuşa girdim ve ölçmeye başladım. Biraz sonra, tabur komutan vekili geldi ve çok sert bir tavırla “Sen ne yapıyorsun teğmenim ?” diye gürledi. İzah için konuşmama bile fırsat vermeden “Hemen taburu terk edin” diye de emretti. Hatamı anlamıştım. Fakat çok geç 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olmuştu. Araya iki gün koyarak kendisini ziyarete gittim. Özür diledim ve topçu komutanının emrini ilettim. “Bak Kemal, seni sevdiğimi bilirsin, fakat bu noksanını gidermen ve bu davranışında gördüğüm hataları tekrar etmemen için sana iki şeyi öğretmem gerekiyordu. Bunlardan birincisi, hiçbir resmi makama veya komutanlığa, arka kapıdan ya da bacadan girilmez. Bu terim müsaadeli ve haberli giriş anlamında kullanılır ve bir yetkilinin haber ve müsaadesinin alınmış olmasının gereğini vurgular, bunu unutma. İkincisi ise, resmi münasebetler ile özel ilişkileri birbirine hiç karıştırmamak gerekir. Bu aynı zamanda iş ile dostluğun, birbirine karıştırılmaması anlamını taşır. Sana yakınlık göstermem, resmiyetin başladığı ve bulunduğu yerde, iş ve görev ilişkilerimizi etkilemez. Bunu da unutma. Şimdi söyle bakalım çay içmeye vaktin var mı ?” diyerek hem hatalarımı açık açık söyleyip gerekli dersleri veriyor, hem de çay davetiyle gönlümü almış oluyordu. 

Sonraki hizmetlerinde de yakından tanıdığını bu sayın komutana hep müteşekkir kaldım. Dersimi almış ve prensipleri çok iyi benimsemiştim. O bana iki ders demişti. Daha sonraki sorusuyla (çay) bu ders o anda üçe çıkmıştı. Sınıfında tümgeneralliğe kadar yükselen ve Topçu Okulu'nda çok değerli hizmetleri bulunan bu sayın komutandan, benden daha çok etkilenen pek çok topçu subayı vardır. Fakat benim dersim, binbaşı ile teğmen arasında başlayan bir önceliğe sahip ve gelecekte devamı için kapının açıldıgı bir örneği oluşturmaktadır. 

Bu çalışmalar devam ederken, kolordu topçu komutanlıkları lağv edildi ve ben de, kolordu topçu alay komutanlığı emrine geri döndüm. 

Alay komutanımız sert karakteriyle tanınmış bir komutandı. 
Beni topçu komutanlığındaki görev ve hizmetlerimden tanıyordu. 
Bu arada ben de, üsteğmen olmuştum. Alaya dönünce, beni birliбіп olan 2. Batarya'ya vermedi, alay eğitim subayı olan yüzbaşının emrine, eğitim subay yardımcısı olarak görevlendirdi. Tüm denetlemelerinde kendilerine ben refakat ediyor, verdikleri özel incelemeleri yaparak, doğrudan kendilerine sunuyordum. Başta atandığım batarya komutanında olmak üzere, memnuniyetsizlik yaratan ve âdeta her yer ve görev değişikliğinde, “korunuyor” görüntüsü veren bu görevlendirmeler, açık veya örtülü bazı söylentilere de sebep oluyordu. Fakat benim yapacak bir şeyim yoktu. 
Bu durumdan rahatsızlık duyduğumu, fakat çaresiz kaldığımı belirtmek isterim. Müteakip görevlerimde de bu rahatsızlığımın ve çaresizliğimin, sayısız örnekleri olacağını hiç düşünmemiştim. 
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Bu dönemde geçen, iki unutulmaz olayı da belirtmem gerekiyor. 

Beraber oturduğumuz eniştem ve kız kardeşimin ilk çocukları ve bütün ailenin ilk göz ağrısı olan, çok sevdiğimiz Zuhal o zamanki tabiriyle bizinı sevgili “Çalıkuşu”muz aile içindeki en büyük uğraşımızdı. Muammer Hanım da hamile bulunuyordu. Mustafa Ağabeyimler, önümüzdeki yaz Erzurum'dan ayrılacaklardı. 
Kız kardeşim Perihan bir gün, “Ağabey, üç sene kaldığımız Erzurum'dan ayrılacağız, daha Hasankale'yi bile göremedik” diye bir arzusunu dile getirmişti. Tesadüf bu ya, ertesi günü de karargâh bölük komutanı arkadaşımız “Kemal senin hiç araba ihtiyacın olmuyor mu? Herkes istiyor, sen hiç istemedin ?” diye bir ifadede bulunuyor ve onun açtığı bu kapıdan, hemen Perihan'ın sözü akшпа geliyordu. Ona anlattım, araç verebileceğini söyledi. Bir tatil günü kapalı bir Dodge aracıyla Hasankale'ye gidip döndük. 
Evin önüne geldik. Araçtan inerken, merkez komutanı albayın, eşiyle birlikte oradan geçtiğini ve dikkatle bizi izlediğini gördüm. 
Yine hata etmiştim. Yarın olacakları tahmin etmeye çalışıyor ve kendime bir yol çizmeye uğraşıyordum. Önce alay karargâh bölük komutanını buldum, olan biteni anlattım. “Sana soracaklardır; sen, Kemal şu saatte telefon edip istedi ondan sonrasını bilmiyorum dersin” dedim. Ben de doğruyu söyleyecek ve sonuca razı olacaktım. Ertesi gün çalışıyor ve olayın patlak vermesini bekliyorduk. Saat dokuzdan hemen sonra, kolordu kurmay başkanından bir telefon geldi. Alay komutanı patladı, “Kimmiş bu subay, bana karargâh bölük komutanını hemen çağırın!” diye gürledi. Karargâh bölük komutanı geldi. Ona da bağırıp çağırıyordu ve birden ses kesildi. Karargâh bölük komutanı dışarı çıktı. Konuştuğumuz gibi söylediğini belirtti. Şimdi sıra bendeydi. O gün öğleye kadar beklemenin bütün ağırlığını yaşayarak, çağrılacağım anı bekledim. Yemeğe bile gidemedim. Saat 13.30'da, eğitim subayımız, alay komutanının emrini tebliğ etti. Ayrı bir garnizonda bulunan bir topçu taburunda ve bu taburun mevzi bölgelerinde bana bazı inceleme görevleri veriliyor, tabur komutanını görmemi ve onun görevlendireceği bir subayla bu görevleri yapıp, üç gün sonra kendilerine arz etmemi emrediyorlar ve hemen ayrılabileceğimi söylüyorlardı. Alay komutanımız beni üç gün için göz önünden uzaklaştırıyor ve benimle karşılaşmak istemiyor, diye düşünmüştüm. Bu sefer de üç günlük bir bekleyişe girmiştim. Üç gün sonra, büyük bir tedirginlik ve heyecanla huzurlarına girdim. 
Emrettiklerinin sonucunu arz ettim. Korktuğum olayla ilgili tek bir soru sormadılar ve hiç konuyu açmadılar. Normal çalışma düzenimize dönmüştük. Alay komutanımızın bana uyguladığı özel ceza veya o zaman söylendiği gibi “pasif ceza” benim için hiç unutulmaz bir ders oldu. Araç konusundaki titizliğimin, bu olaya bağlı olarak geliştiğini zannediyorum. Ayrıca, öğrendiğime göre alay komutanımız, kolordu kurmay başkanına telefon etmişler, “Bu subayımız suç işleme alışkanlığı olmayan, örnek davranışlarıyla dikkatimizi çeken bir subaydır. Olayın mutlaka geçerli bir nedeni vardır. Olayı lütfen bana bırakın” diye her şeyi alay içerisinde lokalize etmişlerdi. Asıl öğrendiğim şey ise, “Bazen çok şey yapmanın beklendiği bir olayda, hiçbir şey yapmamanın, en büyük ikaz ve hatta bir ölçüde ceza olabildiği ve bu tutumla o personelin devamlı surette, kendini sorgulayarak eğittiği ve hatalardan ders alınarak gidermenin de, en etkili bir eğitim usulü olduğu” şeklinde çıkardığım sonuçlar oluyordu. Bu olaydan sonra çalışmalarımız normal seyrinde devam ederken, bir Amerikan heyetinin kolordu topçu alayını görüp denetleyeceğine dair bir emir aldık. 
Amerikalılar, o dönemde yapacakları yardıma esas olmak üzere Türk ordusunu tanımaya çalışıyor ve bu tür denetlemeleri, kendilerine katılan Türk subayları veya komutanlarıyla birlikte yapıyorlardı. Süratle hazırlıklara başlandı. En son birliğin takdimi ve alınacak denetleme düzeninin tespiti çalışmaları yapılıyordu. 
Alay komutanımız “Yoklamayı yedi yüz altmış beş kişiye göre hazırlayın, çok gayri mevcut gösterilmesin, ast birlik yoklamaları da buna uydurulsun” dediler. Ayrıca, alayın önde, yaya düzende, birlik sırasına göre; araçların, cinslerine göre gruplar halinde, bunların arkasında traktörlerin de, araçlardan sonra gruplaştırılarak, topları traktöre takılı, top malzeme sandıkları, topların arkasında açılmış olarak tertiplenmesini birlik komutanlarına emrettiler. Hemen eğitim subayına ve alay komutan yardımcısına çıktım. Amerikalıların kolordudan, hatta Kara Kuvvetleri Karargâhı'ndan bilgi alarak gelebileceklerini, personeli sayarak ve ѕоrarak yoklamanın hesabını isteyebileceklerini belirtip birlik esasına göre, alay karargâh bölüğü, taburlar, tabur karargâh bölükleri ve bataryalar şeklinde, birlik bütünlüğünü bozmadan tertiplenmenin uygun olacağını, herhangi bir birliğe görev verme ihtimalinin öncelikle dikkate alınması gerektiğini arz ettim. Gidip komutana arz ettiler ve sayın komutanın “Heyet alaya denetlemeye değil, görüp tanımaya geliyor. Tanımayı kolaylaştıracak bir düzen almamız daha uygundur. Emredildiği gibi yapılsın” diye emir verdiklerini ifade ettiler. Herhalde sayın komutanın bir bildiği vardır diye kabul edip söylenenleri yapmıştık. Heyet iki gün sonra kolordu komutan vekiliyle birlikte geldi. Alaya takdim edildi ve kolordu komutan vekili ayrıldı. Amerikalılar gruplar halinde ve görev taksimi yapmış olarak, alaya dağıldılar. Amerikalı personel subayı, yardımcılarıyla beraber, birliklerdeki personeli sayıyor, yoklamaları topluyor ve hesaplaşmadan başlayarak alay personel subayıyla bütün personel konularını inceleyip not ediyorlardı. Demek ki alayı tanımaya, alayın personelini tanıma da dahilmiş, diye düşünüyordum. Başlarında bulunan Amerikalı albay silahlar, toplar ve traktörlerle ilgileniyor, özellikle topları ve traktörleri inceliyordu. Alay âdeta elimizin altından kaymış, biz hiçbir şeye müessir olamaz duruma düşmüştük. Amerikalılar bizim o zaman alışkın olduğumuz gibi, denetleyen komutanın etrafında toplanıp komutanın denetlemesine katılmıyor, herkes kendi konusunu denetlemek üzere alay içine dağılarak görev yapıyordu. 

Traktörleri görüp inceleyen heyet başkanı Amerikalı albay, alay komutanımıza, “Alayınız diyor ki: ‘Beni bu yüklerden ne zaman kurtaracaksınız ?” şeklinde konuşuyor ve ekliyordu: “Bu soruyu kolordu komutanına da soracağız.” Öğle yemeğinde albay yine soruyordu: “Topların yanındaki edevat sandıklarında bulunan yardımcı aletleri ve yedek parçaları bataryalarda kullanabilecek hiçbir personel yok. O halde o sandıkların bataryalarda ve topların yanında işi ne? Her top kendi yedek malzemesini ve kullanılacak avadanlığı kendi taşıyor ve hepsi de hiç kullanılmamış. 
Ben çözemedim, izah eder misiniz?” Eski topçu subayları bilirler, 15/24'lük Skoda obüslerinin malzeme ve edevat sandıkları meşhurdur ve Amerikalı albayın soruları yerinde, aklının ermemesi ve çözememesi de doğrudur. 

Asıl kıyamet öğleden sonra kopmuştu. Amerikalı albay, her topçu taburunun ikinci bataryalarını, batarya halinde görmek ve görev vermek istediğini söyleyince her şey birbirine girmiş, bataryalar komutan aracını bir gruptan, gözetleme aracını başka bir gruptan, topçekerlerini ve toplarını ayrı ayrı yerlerden, âdeta sökerek toplamaya çalışıyorlardı. Tabii ki traktörleri çalıştırmak da ayrı bir mesele teşkil ediyordu. Bataryalar istenilen düzene, takriben bir saatte ancak geçebilmişlerdi. Amerikalı albay, olan biteni seyrediyor ve çözmeye çalışıyordu. Kısa bir süre onlarla meşgul olmuş ve tanıma nu, yoksa denetleme mi olduğu anlaşılamayan ve bu nedenle önemli yanlışlıklar yapılan ziyaret bitmişti. 
Aradan takriben yirmi gün kadar bir zaman geçtikten sonra, denetleme raporu komutanlıklar kanalından geçerek gelmişti. Bize de tebliğ edildi. Çok açık ve acıydı: “Kolordu topçu alayı bugünkü malzemesi ve durumuyla kendisine verilecek bir muharebe görevini yapabilecek bir durumda değildir.” Hemen arkasından da bu sonucun personelin eğitiminden değil, sahip olduğu silah, malzeme ve araçla yanlış teşkilatlanmadan ileri geldiği ifade edilerek yeni bir kuruluş, kadro ve modemize edilmiş malzeme ile toplardan faydalanılabileceği belirtiliyordu. Yıl 1949-1950'ydi. O zaman kolordu topçu birliklerimizde henüz hiçbir şey değişmemişti. Bu sonuca hepimizden çok alay komutanımız üzülmüş ve o sene yok yere emekli olmuştu. Aslında alayımız belki geç ve güç mevzilenebilir, uzun sürede mevzi değiştirebilir, ama atış görevini yapabilirdi. Atışlarımız bu sonucu doğuruyordu. Amerikalılar kendi teşkilat kadro ve kuruluşlarını, kendi malzemelerini tarif ediyorlar, yardıma ihtiyaç olduğunu vurguluyorlar ve hatta hemen verilemeyeceği, kolordu topçusu için mevcut topları bir süre daha kullanma önerisini bile ihmal etmiyorlardı. 

Bu takdim ve denetlemelerden, ben şahsen üzüle üzüle birçok sonuç ve dersler çıkarmıştım. Öncelikle denetleme usul ve esasımızın komutana bağlı kalması şeklinden kurtarılması, idari denetleme ağırlığının azaltılması, göreve dönük eğitim ve denetlemelere ağırlık verilmesi gerçeğini, o olaydaki eğitim subay yardımcılığı görevinde, çok açık bir ihtiyaç olarak görmüştüm. Bu hayallerim daha sonra ve ancak kuvvet denetleme başkanlıkları- nın kurulmasıyla gerçek olacaktı. Fakat çok geç olarak algılanıp uygulanabilecekti. 

Bir şey daha öğrenmiştim. Denetlemeyi ne personel, ne araç, ne de silahlar veriyordu. Denetlemeyi takım, bölük, tabur, alay olarak birlikler veriyordu. Görevi de personel araç, gereç ve silahlardan oluşan bu birlikler yapacaktı. Bu nedenle her görev, her denetleme ve her tertiplenme birlik bütünlüğünü bozmadan yapılmalıydı. 

Bu arada, etkilendiğim bir konferansı da dile getirmeliyim. Kış çalışmaları meyanında kolordu karargâhınca tertiplenmiş bir konferansa katılmamız istendi. Konferansı verecek olan, Kurmay Albay Asım Eren'di. Konu o zaman, yeni yeni ismi geçmeye başlayan gerilla harekâtıydı. 

Konferansı veren sayın albay, “Güzel bir bahçe düşününüz, çeşitli meyveler ve sebzeler yetişiyor, bahçe sahibi bütün ailesiyle bu bahçeyi düzenleyip koruyor ve geçimini sağlıyor. Bahçenin etrafı, eldeki malzemeden faydalanılarak, bir çeşit çitle çevrili. Günün birinde, bu bahçeye boğalar saldırıyor. Bahçe sahipleri bir o tarafa bir bu tarafa koşarak sopalarla bunları kovalamaya çalışıvor. Başa çıkamıyorlar, boğalar bahçeyi tarumar ediyor уе bahçeden çıkmıyorlar. Bahçesinin bu halini gören aile, ağlaya ağlaya bahçesini terk ediyor. Bu bahçeden ailenin dışında faydalanan bir grup daha var. Arılar. Bu defa boğalarla mücadeleyi bu arılar üstleniyor. Boğalara hiç rahat vermiyorlar. Boğanın kuyruksokumunu iğneleyen arıya, boğa bir çifte savuruyor, boş. Kulak arkasım sokan arıya bir boynuz sallıyor, yine boş. Bu mücadele her gün böyle devam ediyor. Arıları hiç bulamayan, vuramayan ve tekmeyle boynuz gücünü kullanamayan boğalar ‘Allah kahretsin, burada durulmaz' deyip bahçeyi terk ediyorlar. Aile geri dönüyor, arılar çiçeklerden, insanlar meyve sebzelerinden faydalanıp yeniden yaşamaya devanı ediyor ve bahçelerini daha iyi koruyacak çare ve tedbirlerle uğraşıyorlar. İşte arkadaşlarım, bu takdimde- ki güzel bahçe bizim yurdumuz, içinde oturan aile bizim halkımız, boğalar düşmanımız, en son mücadeleyi kabul eden arılar ise gerillalarımızdır. Şimdi ben sizlere bunları tanıtacağını” şeklinde bir giriş ve benzetmeyle konferansa başladı. Bu konferanstan sonra, konuyla ilgili olarak nerede, ne buldumsa okudun. İlk önce daha sonraki bölümlerde birlikte olacağımız, Afganistan'da vermem istenen bir konferansa bu girişle başlayacak, olağanüstü bir ilginin odaklandığını görecektim. Etkilenmemin sadece burada kalmadığını belirtmem gerekiyor. Bu konuya ilerde, yeniden değinecegimizi zannediyorum. 

Tarihini tam olarak hatırlayamadığım bir dönemde, lağv edilen kolordu topçu komutanlıkları yerine kolordu karargâhlarında birer topçu şube müdürlüğü kurulmuş, ilk şube müdürlüğüne de alayımızda tabur komutanı olan, o sene albay olacak bir komutanımız atanmıştı. Kendisiyle birkaç yer ve zamanda, kısa süreli yakın çalışmalarımız da olmuştu. Beni tanıyorlardı. Görevine başladıktan takriben iki hafta sonra Üsteğmen Kemal Yamak, bu defa da kolordu emriyle “kolordu topçu şube müdürlüğü emrine” alınıyordu. O tarihlerde şimdiki kolordu binasında Erzurum'da bulunan 3. Ordu ve 9. Kolordu komutanlıkları beraber yer alıyordu. 
Topçu şubesi de bu binadaydı. Karşıda halen 29. Tümen Karargâhı'nın olduğu binada ise, Erzurum Müstahkem Mevki Komutanlığı ile 53. Tümen Komutanlığı konuşlandırılmış bulunuyordu. Kolordu topçu şubesi, kurmay başkanının odasına bitişikti. Bu şubedeki görevim şark hizmetimin sonuna kadar ve takriben bir sene sürecekti. Bu şubedeki görevlerim çok ağırlıklı değildi. Şube olması yetki konusunu çok daraltmış, kolordu karargâhı içinde ise, bu şubenin görev ve sorumlulukları henüz tam olarak algılanamamış ve ortaya konulamanııştı. Bu arada kolordu kurmay başkanının istediği bazı görevlerin takdimi ile kolordu komutanınuza yapılan takdimler, en belirgin işimiz oluyordu. Zamanla kolordu kurmay başkanı, önüne gelen bazı evrakla ilgili işlemler ve hemen yapılması gereken bazı işler gibi hususlarda bana görevler veriyor, ben de hazırlayıp, kendilerine sunuyordum. Bunlarla güveni artıyor, ancak artan güven, çoğalan görev anlamına geliyordu. Fakat ben, hiç şikâyetçi değildim. Bazen muttali olduğun bilgilerde bana daha geniş açıdan görüş ve bakış imkânı sağlıyordu. 
Kolordu komutanı rahmetli Fehmi Türesel ile aynı binada bulunan 3. Ordu komutanı rahmetli Orgeneral Baransel karakterleri ve komuta prensipleri bakımından çok değişik iki komutandı. 
Her ikisi de dışa karşı maskelenmiş bir münasebet sürdürüyorlar, aslında anlaşamıyorlardı. Bu uyuşmazlık sebepleri arasında, aynı şehirde, hatta aynı binada bulunmanın ve emir komutadaki ikilemin bulunuşu, asıl gerçek sebebi oluşturuyordu. Zaman zaman, rahmetli kolordu komutanı “Topçu, daktilosunu alsın gelsin” diye beni çağırır ve üst makamlara sıkıntılarını dile getiren, fakat şikâyet üslubu taşımayan yazılar yazdırırdı. Bana bunların ne olduğu sorulur, ben, komutanın tuttuğu bazı özel notların temize çekilişi veya özel mektupları diye takdim ederdim. 

Bu şubede o sene girme hakkı kazandığımız, Harp Akademileri giriş sınavına hazırlanma imkânı da bulabiliyordum. Bu imtihanlara iyi hazırlanma emrini de bana, kolordu kurmay başkanı vermişti. “Mutlaka kazanmalısın” derdi. Çalışmak için notlarım, kitap ve talimnamelerim hazırdı. Bu arada 5 şubat 1950'de kızınız Semra doğmuş, evde Zuhal'e bir sevgi ortağı ve rakip belirmişti. Fakat biz ikisini birbirinden hiç ayırmıyor, sevginin bölünüp dağıldıkça, çoğalma ve artma özelliğini yaşıyorduk. 

Bir gün kurmay başkanı çağırdı. “Ordu komutanlığından emir aldık. Bir Amerikalı topçu pilot binbaşı gelmiş, bütün ordu bölgesini dolaşacak ve topçu uçakları için, havaalanı yerlerini tespit edecek. Bu arada garnizonlardaki komutanlara da ziyarette bulunacak. Sen bölgeyi en iyi tanıyan birisin, esasen görev de topçuyla ilgili. Kendisine sen refakat edecek, dönüşünde konuyla ilgili bir rapor vereceksin” diyordu. Ertesi günü Amerikalı subay ve tercümanıyla tanıştık. Bir gezi programı yaptık ve bütün bölgeyi dolaştık. Amerikalı subay, işiyle çok ilgili, yetişmiş ve iyi bir subaydı. Gün geçtikçe bizlere daha sıcak yaklaşıyor, sevgi ve memnuniyetini bol bol dile getiriyordu. 

Bu geziye ait birkaç hususu zikretmem gerekiyor. 
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Horasan - Tahir arasında ciple yoldayız. Ağrı'ya gidiyoruz. Geçerken yolda bir köylü ata binmiş, arkasında yürüyen bir kadınla yolda gidiyor. Amerikalı subayın isteğiyle aracı durdurup, yanlarına vardık. Amerikalı kimseye bir şey söylemeden, atı dizgininden tuttu. Köylüye bakıp başparmağını yere doğru aşağı yukarı sallayarak, in işareti yaptı. Köylü resmi elbiseli bu adanın dediğini tercümansız anlayıp isteğine uydu. Amerikalı bu defa, arkadaki kadını el işaretiyle yanına çağırdı. Kadın yanma geldiğinde, işaretle konuşma devamı etti. Köylüye, kadını ata bindirme işareti verdi. Adanıcağız ne olacağını hiç düşünmeden hanını ata bindirdi. Sonra atın dizginini kendisine uzatan Amerikalı'dan alıp beklemeye başladı. Amerikalı, onların gittikleri istikamete dönerek elini o yöne uzatıp, yürüyüş işaretini verince, adam dizgin elinde, hanımı atta giderlerken, bu defa başparmağını yukarı dikip bize “okey” işareti verdi. Hiç kimse, hiçbir şey konuşmamıştı. Adam şaşırmıştı. Kadının yarı yüzü örtüktü; ne düşündüğünü, nasıl bir duyguya kapıldığını ve bütün bunlardan ne anladığını hiç görüp, bilememiştik. Hatta bu biçimdeki yolculuğun kaç kilometre sürdüğünü de bilemezdik. Ama Amerikalı subay yaptığından çok memnundu. “İnsanlarınız ne kadar uysal ve üniformaya karşı ne kadar saygılı” diyordu. (Bu satırları yazarken tarih, 8 mart 1995. 
Her 8 mart, Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor.) Amerikalı subayın kulakları çınlasın. (1997'de bu yazılanları tekrar okuyup diskete geçerken tesadüf bu ya, tarih yine 8 mart. Bu defa da, iktidarda olan Refah Partili yöneticilerin kulakları çınlasın. Bu iğnelemeyi de yapalım.) 

Başka bir cumartesi günü, aynı görev için Bayburt'a gidiyoruz. 
O tarihlerde cumartesi günü mesai yarım gün olarak varlığını henüz koruyor. Bayburt'a saat dokuzda vasıl olduk. Ziyaret ve çalışmalar devam ederken Amerikalı saatine baktı ve “Bugün bu kadar, Erzurum'a dönüyoruz” dedi. Saat 12.00'ydi. İş henüz bitmemişti. Birkaç saat daha çalışmak gerekiyordu. Ben kendisine kaрр devam edebileceğimizi, gerekirse mesai bitim saati olan, saat 13.00'ten sonra da çalışmanın sakıncası olmadığını söyledim. 
“Hayır döneceğiz. Pazartesi yeniden geleceğiz” diye karşılık verdi. Araçlara bindik, dönüyoruz. Amerikalı subayın söyledikleri: “Bak Üsteğmen Yamak, sizleri ve halkınızı çok sevdim. Sizi daha yakından tanımaya çalışıyorum. Bize çok itibar gösteriyorsunuz. 
İkramınız çok bol, askerleriniz de çok iyi. Ancak, beğenmediğim bir tarafınızı da belirtmek istiyorum. Bir insan ya çalışır, ya dinlenir ya da eğlenir. Bunun ikisi bir arada yürütülmeye kalkışılırsa, 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ikisinden de hayır gelmez. Siz ise, her zaman bunun ikisini, hatta bazen üçünü bir arada yaşıyorsunuz. Çalışırken, aklınız eğlencede; eğlenirken dinlenmede, dinlenirken aklınız her ikisinde oluyor. Çözün bunları birbirinden. Ayırırsanız daha rahat ve daha verimli olursunuz. Şimdi ben Bayburt'ta kalıp bu birlikteki personelin programını bozsaydım, bunların o tatil gününde eğlenme ve dinlenme için planladığı programlarını altüst etmiş olacaktım. 
Bunun tesiri ailelere kadar taşacaktı. Buna hakkım olmadığını düşündün ve onun için dönüyoruz. Komutanlar ekseriya zamanı kendileri için kullanma eğiliminde olur. Bu hataya düşmemenizi tavsiye ederim.” Söyleyecek söz bulamamıştım. Bu hatayı bazen devam ettirdiğimizi itiraf etmeliyim. Onun için çok çaba gösterdigimiz olmuştur. Ancak bu uygulamanın başarısı, ast ve üst kademelerde de bu prensibin benimsenmesine, yani uygulamanın bütünlüğüne bağlıdır. Bu bütünlük ise, yeterli tatil ve dinlenmeyi kayıp saymayan, bir ihtiyaç kabul eden zihniyetin yerleşmesiyle mümkündür. İşte yakından tanıma imkânı bulduğum ilk Amerikalı subayın bende kalan iki anısı bunlar olmuştu. Daha sonra başkalarını da tanıyacaktım. 

Günler geçiyor akademi sınav tarihimiz yaklaşıyordu. Takriben sınava bir buçuk ay kala, kendime göre yeteri kadar çalışıp hazırlanamadığımdan, o sene sınava girmemeye karar vermiştim. 
İşte, bugünlerde, aynı alayda bulunan 1944 devresinin okul birincisi Üsteğmen Sulhi Tuzcu (944-1) geldi. Kendisi de sınava hazırlanıyor ve benden, benim çalışmalarımı aksatmayacak şekilde, bazı notlar istiyordu. Ben, “Hepsini verebilirim, ben bu sene sınava girmeyeceğim” dedim ve gerekçelerimi sıraladım. Büyük bir tepki gösterdi. Beni girmeye ikna etmeye çalıştı ve geçen sene neden bu sınavı kazanamadığını anlatarak, son söz ve tavrını ortaya koydu. “Ben senin kazanacağını biliyorum. Ama sen girmemekte ısrar edersen, ben de sınava girmeyeceğim” dedi ve bir de yemin etti. Kendisini çok sever, sayar ve takdir ederdim. “Olmaz, sana mâni olmaktansa, sonuç ne olursa olsun gireceğim” dedim. 
Sevinmiş ve rahatlamıştı. Hemen bir program yapıp yeniden çalışmaya başladım. Çok iyi bir tesadüf daha vardı. Önümüzde kalan bir buçuk ayın bir ayı ramazana rastlıyordu. Çalışma saatleri- ne sahurdan sonra, göreve gidişe kadarki süreyi de ekledim. En verimli çalışma şekil ve süresi, bu ilave süresinde oluşuyordu. 

Böylece sınav gününü bulduk. Büyük bir salonda çok kalabalık bir grup halinde sınava girecektik. İlk gün birinci tabiye (taktik) meselesi sınavımız vardı. Beş altı arkadaş aramızda kararlaştırmıştık. Eğer çözüm taarruz ise tek parmağımızı yanağınıza dayayarak, savunma ise çift parmağımızı yanağımıza dayayarak düşünecektik. Bu bir nevi kopya işareti de sayılabilirdi. Ama sadece bir işaretti. Meseleleri aldık, haritalarımıza işaretledik ve durum muhakememize başladık. Karara varmış ve tek parmağımı çeneme dayayarak düşünmeye başlamıştım. Kararım “4. Tümen cephesine mahdut, hedefli bir karşı taarruz"du. Sağıma soluma baktım, sadece sınıf arkadaşımız Sayın Selahattin Cambazoğlu'yla kararımız uyuyor, diğer beş arkadaş çift parmakla düşünüyordu. Bir saate yakın bir süreyi tek-çift oynayarak kaybetmiştik. 
İşaretlerle birbirimizi ikna edemiyorduk. Sonunda herkes kendi kararını daha iyi savunur düşüncesiyle tek-çift oyununa son verdik. Yazmak için kaleme sarıldığım bir anda, kolordu karargâhından o sınav için mümeyyiz olarak görevde bulunan bir kurmay binbaşı dolaşırken, önümde duran haritalara ve üzerine işlenmiş işaretlere şöyle bir baktı ve “Ne yapıyorsun Kemal?” dedi ve dudaklarını büzerek ve kafasını kaldırıp, arkaya doğru dikerek ayrıldı. Ne demek istediğini anlamıştım. Kendimle boğuşuyordum ve “Beş arkadaşa inanmadın, bunlara bir de kurmay binbaşı katıldı” diyerek onların kararına uydum. Kalan iki saate zor sığdırdığım hal tarzını yazıp verdim. Sağlamak istediğim husus, yapacağım durum muhakemesi sonunda, verdiğim o kararın çıkmış olmasını temin etmekti. Sınavdan çıkanların dörtte üçü savunma kararı vermişti. Arkadaşlarımız da onların arasındaydı. Yalnız Saуш Cambazoğlu, kararından caymannıştı. Kolordu karargâhına döndük. Sınavlarda baş mümeyyizlik sorumluluğunu taşıyan kurmay başkanımız sınavı ve sonucunu sordu. Arz ettim. Hal tarzımı uygun bulup beğenmişti. Bu noktada sınavlarla ilgili diğer hususlara geçmeden, bu konuyu bir sonuca bağlamamı gerekiyordu. 
Her sınavda olduğu gibi, sınavlardan takriben bir ay sonra ve sonuçlar henüz açıklanmadan, Harp Akademileri'nden, sorular ile çözümlerini içeren, mutat broşür yayımlanmıştı. Bahsettiğim bu ilk sınavın çözümü, 4. Tümen cephesine mahdut hedefli bir karşı taarruzdu. Doğruyu bulmuş, fakat etkiden kurtulamamıştım. Degerli arkadaşım Selahattin Cambazoğlu gibi kararlı olamamıştık. 
Üzüldüm, fakat yapılacak bir şey yoktu. Daha sonra, daha garip bir şey oldu. Sınav sonuçları geldi, akademiyi ben kazanmıştım. 
Selahattin Cambazoğlu kazanamamıştı. Bir sene sonra bu arkadaşımız da sınavı kazanacak ve çok değerli hizmetleriyle korgeneral olarak emekliliğe ulaşacaktı. Fakat bizler, o seneki sınav sonuçlarının sebeplerini hep arayıp durduk. Sonunda değerlendirmeleri, gizli ve isimsiz yapılacak sınav kâğıtlarının hepsine Cambazoğlu arkadaşımızın yanlışlıkla imzasını atmış olduğunu ve değerlendirme dışı kalmış bulunduğunu öğrendik. 

Sınavlar devam ediyor, her gün kurmay başkanımız, çıktığımız sınava ait bilgiler alıyor ve ertesi günkü sınav hakkında bazı sorular soruyordu. Bermutat yine sordular: “Yarın ne sınavı var?” Сеvap verdim: “Lisan. Fransızca.” “Peki, sen Fransızca biliyor musun ?” Cevabım: “Hayır, sadece okulda öğrendiğim kadar.” “Peki, yarın ne olacak?” Kendileri bu soruyu bana sorduğu zaman, ben de düşünüyordum. O dönemlerde lisan bilen subay çok azdı. Sadece lisan sonucuna dayalı bir sınavın, akademi öğretiminde büyük boşluklar yaratacağı ve ayrıca sadece lisan sınavına dayalı seçim yapıldığında yeterli personel seçiminde bazı sıkıntılar olacagı düşünüldüğünden, lisan sınavında mümeyyizlerin ölçülü bir müsamaha gösterdiği, hatta yardımcı olduğu daha önce sınav tecrübesi olan kimselerce ifade ediliyordu. İşte benim düşündüğüm de bu beklentiyi söyleyip söylememek hakkındaydı. Açıkça söylemeye karar verdim ve “Lisan sınavlarında mümeyyizler müsamaha edermiş, hatta bazen yardımcı bile olurlarmış, arkadaşlar böyle söylüyor” diye cevap verdim. Kendileri, “Yani ben baş mümeyyizim, siz de bana böyle düşünüyorlar diyorsunuz. Ne yapmamı bekliyorsunuz ?” dedi ve biraz da kızarak, ekledi: “Olmasa ne olacak ?” “Olabileceği kadar olacak veya hiçbir şey olmayacak” diye son cevabımı arz ettim. Uzun uzun düşündü. Kendisi Fransa'da görev yapmış, çok güzel Fransızca biliyordu. Sonunda bana söyledikleri, “Şimdiye kadar sınavların iyi gitti, yarın bir delilik yapıp kâğıdı verip çıkma. Binbaşı..., sana bir kâğıt getirecek, onu bekle” oldu. Ben “Arkadaşlar ...” der demez, “Ne beklediklerini söyledin ya” diye karşılık verdi. Ertesi gün sınava girdik. Mümeyyizler daha önceki müsamahasız tutumlarını bırakmışlar, sınavın düzen ve ciddiyetini bozmayacak yardımlaşmalara göz yumuyorlardı. Daha sonraları, o zaman genelde lisan sınavlarının hep böyle geçtiğini öğrenecektik. Şimdilerde, askeri liselerden lisan sorunlarını genellikle halletmiş olarak çıkan öğrencilerin, eşit şartlarda sınava girdiğini ve böyle yardımlara ihtiyaçları olmadığını biliyorum. Sınav devam ederken, beklenen binbaşın geldi. Esasen, mümeyyiz olarak görevliydi. Önüme bir kâğıt bıraktı. Gereğini yaptım ve kâğıdı yakındakilere kaydırdım. Kolorduya döndük. 
Kurmay başkanınız çağırdılar, sonucu arz ettik. “Siz çokiyi Fransızca biliyorsunuz. Aksi bir şey olmasın diye, gönderdiğiniz cevaplarda kendime göre bazı değişiklikler yaptım. Bunlara bilerek 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hata да denilebilir. Sağ olun” dedim. Beni hayret ve üzüntü karışığı bir ifadeyle dinliyorlardı. Sözüm bitince patladı, “Be kardeşim ne diye karıştırırsın, ben cevapları zaten ona göre hazırlamıştım. 
İşi berbat etmemişsindir inşallah” dedi. Üzülmüştü, doğrusu bu ihtimal de hiç aklıma gelmemişti. Sınavlar böylece sonuçlandı. 
Bizde de iki beklenti başladı. Yukarıda belirttiğim gibi, gelen cevap broşüründe ilk tabiye meselesindeki yanlış karar nedeniyle sonuçları bekliyor, fakat çok ümit beslemiyordum. Bu nedenle, bazı arkadaşların yaptığı gibi, erken öğrenmek için de bir çaba sarf etmiyordum. Sınavlarda en çok sevindiğim, askeri coğrafya sorusunun Doğu Anadolu'yla ilgili olmasıydı. Sayfalarca cevap yazdım. Öğrendiklerimi ve bildiklerimi sayfalara sığdıramıyordum. İçinde Orgeneral Aksalur'ların, Korgeneral Okan'ların, Korgeneral Seven'lerin, Korgeneral Türesel'lerin, dinlediğim ve kendime mal ettiğim değerlendirmeleri bile vardı. Bu beklenti sürerken şarktan dönüş zamanımız da yaklaşıyordu. Bir gün kurmay başkanınız bu konuyu açtı. Yakında Ankara'ya gideceğini, tayin olmak istediğim yer konusunda bana yardımcı olabileceğini ifade ederek, “Ne düşünüyorsun?” dedi. Ben de, Merzifon'a yakın olsun diye, eğer bir sakıncası yoksa ve tensip buyrulursa, Samsun'daki topçu alayına atanmak istediğimi ifade ettim. 

Nihayet bir gün akademi sınav sonuçlarının orduya geldiğini duyduk. Herkes koşup veya birini koşturup, sonuçları öğreniyordu. Ben ise, âdeta öğrenmekten korkuyor ve kimseye soramıyordum. Şubede çalışırken ordu komutanının emir subayı odaya girdi. Beni yakından tanıyorlardı. “Üsteğmen Yamak, sen ne rahat insansın, şimdiye kadar akademi giriş sınav sonuçlarını sormayan bir sen kaldın. Merak mı etmiyorsun, yoksa sonuçtan çok mu eminsin ?” diye söylenerek, yanıma geldi. Ben, “Bu sene kazanamadığımı zannediyorum, onun için sormuyorum” dedim. “Zannediyormuş” diyerek, gelip sarıldı. Tebrik etti. Sınavı kazanmıştım. 

Aradan bir süre geçti. Ankara'dan haberler geliyordu. Akademi giriş sınav şartları değişmiş, kıdemli üsteğmen olmadan sınavlara giriş hakkı kaldırılmış, bu nedenle o sene sınava giren biz 945'liler, bu şartı taşımıyorlarmış, okula alınmayacaklarmış. 

Sınava girişimize müsaade eden, bize kazandığımızı tebliğ eden ve değişikliğin bizden sonrakiler için geçerli olması hukuk prensibini bize öğretenlerden beklemediğimiz bu söylentilerin gerçek olduğunu ve bu nedenle bazı arkadaşlarımızın yasal yönden hak aramak için, teşebbüse geçtiklerini öğrenecek ve yeni bir beklentiye daha girecektik. 
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Ви агада sınav sonuçlarına önce bizim gibi sevinen, olan bitenden sonra bizimle üzülen kurmay başkanımız bir kötü haber daha veriyordu. Samsun'a tayinim mümkün olamıyordu. Benim hep motorlu topçuda çalıştığım, Samsun'daki topçu alayının ise koşulu ve çekili topçu birliklerinden oluştuğu sebep olarak gösteriliyordu. Kurmay başkanımızın yeniden sorduğu “Nereye ?” sorusuna, “Samsun olmuyorsa, neresi olursa olsun” şeklindeki cevabımla konu kapanmıştı. 

Yine iki beklentiyle günlerimiz geçiyordu. Akademiye gidiş meselesi nasıl gelişecek ve nereye atanacağız ? İlkbahar sonlarında, her iki beklentimizin cevabı ve sonuçları birdenbire olumlu hale gelivermişti. Akademi gerçeği görmüştü. Bizi alacaktı, fakat önce sınıf okullarında altı ay süreyle sınıf tekâmül kursu görecek, sonra akademiye alınacaktık. Böylece akademi öğrenimimiz bir yıl gecikmiş olarak başlayabilecekti. Sonuçtan memnunduk. 
Bir gelişme daha olmuş, Sanısun'a da atanmıştım. 

Böylece ilk rütbelerimde çok etkilendiğim, Erzurum serüveninden iki, pardon, üç mükğfatla dönüyorduk. 

1) Akademi sınavını kazanmış, beliren yeni engelleri aşmıştım. 

2) Samsun'a atanmıştım. 

3) Erzurumlu bir kızımız olmuştu ve takriben bir buçuk yaşına kadar burada kalmıştı. 

Diğer kazançlarımı ve uğraşılarını, daha önce uzun uzun anlatmıştım. 

Erzurum'dan ayrıldık. Çok şiddetli kışlar, kapanan yollar, akan damlar, binilen zankalar, dolaşılan dağ ve geçitler, rastlanılmayacak tabiat güzellikleri, içilen kıtlama çaylar ve kış geceleri yapılan aile toplantıları böylece geride kalıyordu. 

Bu arada daha önce yazmam gereken, fakat olayların akışı içinde yazamadığım, basit iskambil oyunlarının, bir gün nasıl kumara dönüştüğünün hikâyesini de yazmam gerekiyor. 

Erzurum'a giderken, küçük kız kardeşim Pervin de bizimle gelmişti. Muammer Hanım'la evlenmemizde de rolü ve etkisi bulunan bu kız kardeşim, “ailenin fedakârı” diye isimlendirmeye layık bir karaktere, hemen herkesin sevdiği bir yapıya sahipti. Bütün yaşantımızda çok yardım ve desteğini gördüğümüz bu kız kardeşimizle, şark hizmetini âdeta birlikte yapmıştık. 

Erzurum'da Mustafa Ağabey'imin vasıtasıyla tanıştığımız bir veteriner arkadaşımız, bir de bu arkadaşın amiri olan veteriner müdürü vardı. Bunlarla ailece görüşür, geceleri aramızda bazen tombala çeker ve bazen de masunı iskambil oyunları oynardık. 
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Mustafa Ağabeyimler ayrıldıktan sonra bu görüşmeler devanı etmişti. Oynanan oyunlar arasına yirmi bir de girmiş, bu oyunlar parasız oynanamadığı için paralı oynamak, sonunda kazanılan paraları ortaya koymak ve kaybedenlerin parasını alması şeklinde sonuçlanıyordu. Bir gece yine böyle bir toplantıya gittik. Üç aile yirmi bir oynadık. Üsteğmen maaşımla o gece cebimizde sadece yedi yüz elli kuruşumuz vardı. Oyun bu ya, o gece yedi yüz elli kunuşumuz gitti ve oyun da bitti. Biz kazanılan paraların, her zamanki uygulama gibi ortaya atılmasını ve içinden yedi yüz elli kuruşumuzu almayı bekliyorduk. Fakat hiç kimseden ses çıkmıyordu. Kalktık eve dönüyoruz, ayın 28'i ve cebimizde bir kuruş para yok. Çok canımız sıkılmıştı. Söylene söylene eve geldik. Hanım ve kız kardeşime dedim ki: “Biz ay başından sonra bunlarla bir defa daha yirmi bir oynayacağız, fakat ben size üçümüzün ortak oyununun nasıl olması gerektiğini öğreteceğim. O gece paramızı alacağız ve bu kumara son vereceğiz.” Gereken incelikleri öğrettikten sonra, ay başı gelip geçti. Yine yan yana geldik ve oyun başladı. Bir saat sonra altmış lira paralarını almıştık. Oyun bitti. Herkes bize bakıyor, ben de kasten bekliyordum. Sonunda dayanamadım, altmış lirayı ortaya koydum. “Beyler şu altmış lira bu gece kazandığımız para, içinden aldığım şu yedi buçuk lira da bizim geçen gece kaybettiğimiz para. Ben bunu alıyorum, kalanını da kaybına göre kim alacaksa alsın. Geçen geceye kadar eğlence oyunu olan yirmi bir, o geceden itibaren kumar haline dönüştü. Onun için, biz bir daha yirmi bir ve benzeri bir oyun oynamayacağız” diye kestirip attım. Yaşadığım o ayın 28-30 tarihleri arasındaki sıkıntıları ve düşüncelerimizi hiç unutmadık, bir daha da hiçbir paralı oyun oynamadık. 

Erzurum görevini böylece tamamladıktan ve Merzifon'da bir hafta kadar kaldıktan sonra, Samsun'daki topçu alayına, yani, yeni kıtama katıldım. Emir subayını gördüm. “Biz de iki gündür seni arıyorduk, bir hafta sonra Polatlı'da olmanız isteniyor. Tekâmül kursuna katılacaksın” dediler. Alay komutanına çıktık. O da aynı şeyi söyledi ve sordu: “Sen topçu temel kursu gördün mü?” Hayır cevabını üzerine “Öyleyse sen tekâmül kursuna değil, temel kursuna gidiyorsun” dediler. Çünkü o dönemde teğmen-yüzbaşı rütbesindekiler temel kurslarına, binbaşı ve yukarı rütbedekiler tekâmül kursuna alınıyorlardı. Alay komutanı sorusunda ve tereddürdünde haklıydı. Kursun Harp Akademisi öğrenimiyle ilgisini anlattım, “Yani oradan gelip, sonra Harp Akademisi'ne mi gideceksin ?” 
sorusuna, “Belki yedi sekiz ay sonra” diye cevap vermiştim. Alay 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komutanı bir subay bulmanın ve kaybetmenin karışık düşünceleri içindeydi. Pek memnun kalmamıştı. Kurs belgelerimizi verdiler ve biz istenilen tarihte ailece Polatlı'ya gidip, iç içe iki odadan ibaret, Beypazarlı bir teyzenin evini kiralayarak, alelacele yerleştik ve ben kursa başladım. Kursumuz altı ay sürdü. Birbiriyle yarış eden ve akademiye iyi bir kurs referansıyla başlamak isteyen bir grup içinde, çok faydalı bir kurs dönemi geçirdiğimizi belirtmek isterim. Yegâne sıkıntımız, Amerikan eğitiminin ordumuza yeni girdigi bir dönemde, her şeyin ders notlarına bağlı bulunması ve eski topçu talimnamelerinin, yenilenmemesine rağmen, yürürlükte bulunmasından kaynaklanıyordu. Özellikle birliklerimizde de, eski talimnamelerle, yeni sistemde eğitim uygulama karışıklığı devam ediyordu. Subay ve astsubayların eğitim kursları henüz büyük ölçüde tamamlanamanııştı. Bu sıkıntıyı, birliğe dönünce bizim de yaşayacağımızı hissetmiştim. Fakat bizim bir avantajımız vardı. 
Bizler eski sistemle yetişmiş ve yeni sisteme adapte olmuş sınıflardık. Yeni sistemde yetişmiş, kıtada eski sisteme göre yürütülen eğitimin içine düşmüş teğmenlerin durumunu düşünerek, endişelerimi gidermeye çalışıyordum. 

Bu şartlar içerisinde kursumuz bitti. Bu arada Samsun'da atandığım topçu taburunun birkaç ay önce Amasya'daki Carcurum kışlasına intikal ettiğini öğrenmiştim. Bu kışlayı hiç tanımıyordum. Fakat daha önce bir piyade alayının bulunduğunu ve piyade arkadaşlarımızın bir bölümünün staj eğitimi yaptıklarını biliyordum. Onlardan aldığım bilgiler hiç de hoş değildi. Kışlanın adı olan “Carcurum” sözü “Cercürüm”, yani “cürüm çekilen yer” anlamındaymış. Daha önceleri, bir nevi sürgün yeri olarak kullanılmış olduğundan, isim bu olmuş. Sıcağı dayanılmaz, sivrisineği çok, akrep ve yılanı bol bir bölgeymiş. Bu enteresan bilgileri teyit ede ede, kurstan dönüp evvela Samsun'a alaya gittim. Alay komutanına bilgi verdim. Bazı sorular sordu ve “Nasıl olsa altı yedi ay kalıp gideceksin, seni Amasya'ya göndermemeyi, alayda bırakmayı ve eğitimde bize yardımcı olarak kullanmayı, ayrıca subay ve astsubaylara kısa süreli kurslar açmayı düşünüyorum” dedi ve ekledi: “Sizin taburdan Üsteğmen ... burada görev yapıyor. Tabura onu göndeririz sen kalırsın.” Son cümle, benim bu konudaki düşüncelerimi ve endişelerimi yok ederek öne geçti. Belirttikleri üsteğmen sınıf arkadaşımdı ve Samsun'da kalışının ailevi bazı sebepleri olduğunu biliyordum. Bir nevi fırsatçılık gibi yorumlanabilecek bu değişimi içime sindiremedim ve taburuma gitmek 15- tediğimi arz ederek, sebeplerimi sıralamaya -başladım. Alay komutanı önce ısrar etti. Ben emredilebilecek her anda, aynı gün burada olabileceğimi ifadeyle sebeplerimi arz etmeye devam edince, galiba asıl sebebi de anlamış olacak ki “Peki, Üsteğmen .. kalsın” dediler ve verdiği bazı görevlerin bitiminden sonra Amasya'ya gidebileceğimi söylediler. 

Amasya'ya geldik. Tabur, şehrin yedi kilometre dışındaydı. 
Oraya gitmek başlı başına bir sorundu. Birlik, çekili topçuydu. 
Motorlu hiçbir aracı yoktu. Amasya'da taksi çok az ve şehir dışına çıkış çok pahalıydı. Mecburen ertesi günü bekleyerek, taburun subayları nasıl gidiyorsa, ben de öyle gidecektim. Ertesi gün birliğime katıldım, tabur komutanına çıkıp kendimi takdim ettim. 
Topçu tekâmül kursundan geldiğimi söyleyince, “Temel kursundan” diye hemen bir düzeltme yaptılar. Ben sözümü tekrarlayınca. “Nasıl olur, ben binbaşı ve tabur komutanıyım, tekâmül kursunu daha görmedim” dediler. Durumu izah ettim. Kurs hakkında istediği bilgileri arz ettim ve beklediğim soruyu sordular: “Bunlarla ilgili talimname getirdin mi ?” Durumu açıkladım ve notları getirdiğimi arz ettim. Hiç tatmin olmamıştı. Haksız da değildi. Geçiş için ön hazırlıklar yapılmadan uygulanan bu değişim, daha uzun süre büyüklü küçüklü bazı sıkıntıların kaynağı ve hatta bazı kazaların sebebi olmaya devam edecekti. Son olarak, “Sen bataryada göreve başlama, yanımda olacaksın, eğitim subayı gibi görev yapacaksın, ben batarya komutanıyla konuşacağım. Şimdi git, taburu tanı, yarın görüşelim” dedi. 

Beni nelerin beklediğini tahmin edebiliyordum. Ertesi günkü emri korktuğumdan da beterdi. Tabur subay ve astsubaylanı, birliklerinin başında olarak, U düzeninde eğitim alanında toplanacak ve ben anlatacak, gösterecek ve uygulatacaktım. Eğitim alanında silah ve malzeme önceden bildirilecek konulara göre ayarlanacaktı. 

Subay, astsubay ve er eğitiminin ayrı ayrı yürütülmesi gerektičini, emredilen şekildeki bir eğitimin çok nazari kalacağını, her konunun herkesi ve özellikle ihtisas elemanlarını ilgilendirmeyebileceğini sayıp dökerek, “Ben subaylara aktarayım, onlar birliklerini eğitsinler” diye dil döküyor, eğitim usul ve prensiplerine ters olan bu uygulamanın hiç fayda sağlamayacağını ispata çalışıyordum. Sayın komutan “Deneyelim” emrini verdiler. 

Ertesi gün emredilen eğitim düzeni alınnuş, tabur komutanı başta, herkes alanda toplanmış, eğitime başlamayı bekliyordu. 
Eğitime başladık. Çok güçlük çekiyordum. Üstelik yüzbaşılar vardı. Onlar benden de çok rahatsızdı. Bu düzenle, çok faydasız iki gün geçirdik. Ben yeniden tabur komutanına çıktım ve subaylara 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kısa ve kurs mahiyetinde eğitim teklifimi tekrarladım. Israr ettim. 
Zannederim denemeden o da memnun kalmamıştı. “Peki” dedi. Kıtalarda kurslar ne ölçüde ciddi ve devamlı olabiliyorsa, o şekilde birkaç günle ifade edilebilen, kesik kesik bir eğitim uygulanabildi. 
Ancak ondan sonrası ilgililerin istek ve ihtiyaçlarına bağlandı. 

Tabur komutanı çok çalışkan, gecesini gündüzünü tabura hasretmiş, her konuda talimat hazırlayıp, yasal boşlukları ve uygulamadaki yanlışlıkları tamamlayıp düzeltmeyi en önemli iş kabul eden, bekâr bir subaydı. Maaşından tabur ihtiyacı için birçok harcama yaptığını yakından biliyorum. Gece saat 24.00'ten sonra, taburda nöbetçilerin dışında dört kişi daha uyanıktı: tabur komutanı, ben, çaycı ve tabur komutanının postası. Ele aldığımız iş veya işlemi bitirmeden bırakmak ve ayrılmak yoktu. Haftanın, en az üç dört gecesi böyle geçiyordu. Ben de bekâr sayılırdım. Çünkü eşim ve çocuklar Merzifon'da kalıyordu. Tabur komutanıyla bir konuda, konuşmasız ve zımni bir anlaşmamız olmuştu. Ben nöbetlerim dışında, her cumartesi günü öğleden sonra Merzifon'a gidiyor, pazartesi ilk otobüsle gelerek bir iki saat gecikmeyle tabura dönüyordum. Cuma günü akşamları hiçbir değişiklik olmadan ayrılırken “Demek ki sen yarın öğleden sonra gidiyor ve pazartesi öğleden evvel burada oluyorsun” diyordu. 

Bu tabur komutanınızdan en çok etkilendiğim husus, talimat ne demektir, nasıl hazırlanır, nasıl uygulanır, konusundaki inceliklerdir. 

Kendisi çok iyi bir topçu subayıydı. Yeni Anıerikan atış usul ve esaslarının, görünen basitliğiyle istenen sonucu her zaman veremeyeceğine inanıyor, eğitim programlarının hazırlanışında, bu düşüncesini hep münakaşa haline dönüştürüyordu. Bir gün bu çalışmaları. yaparken, yine bu konuya takılmıştık. Bana “Peki bu söylediklerini hakiki mermilerle yapılacak bir atışta gösterebilir misin ?” dedi. Hemen “Evet” dedim. “Ama” dedi, “bataryayı önceden bir subay götürüp mevzilendirecek, sen de batarya komutanı olarak aynı zamanda ileri gözetleyici gibi görev yapacak, atışları tanzim edecek ve vereceğim hedeflere ateş toplayacaksın. Seni ateş yerine ben götüreceğim.” Hepsinin mümkün olabileceğini, batarya subayı görevinin de taburda bulunan ve topçu temel kursunu görmüş olan teğmenin yapmasına müsaade edilmesini arz ve teklif ettim, kabul ettiler. Söylenenler aynen hazırlandı ve verilen atış görevleri yapılarak, çok isabetli sonuçlar alındı. Binbaşımın, “Senin bu görevleri bu kadar kısa sürede kolaylıkla yapmanın sebebi, senin eski topçuluğu çok iyi bilmenden ileri geliyor. 
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Herkes bu uygulamayı bu şekilde yapamaz” değerlendirmesiyle hâlâ yeni atış usulüne inanmamış olduğu oltaya çıkıyordu. Komutanı inandıramanııştık, fakat mutlaka bir sonuç almamız gerekiyordu. Ben hemen, “Eski topçuluğu bilmeyen teğmenle yer değiştirelim. O buraya gelsin, ben batarya subayı görevini alayım” diye bir teklifte bulundum. Hemen kabul ettiler. Değişikliği yaptık, sonuçlarda hiçbir aksaklık olmamış, hiçbir şey değişmemiş usul ve esaslar kendini kanıtlamış ve tabur komutanımız ikna olmuştu. 
Şimdi eğitimde daha rahattık. Artık söylediklerimizin, anlattıklarımızın ve yaptıklarınızın bize talimnamelerdeki yerini sormuyorlar, hatta notlara itibar edilmesini isteyebiliyorlardı. 

Bu arada ikinci kızımız sevgili Selma 20 temmuz 1952 günü Merzifon'da hemşerimiz olarak dünyaya geldi. Ben de eylül başında akademide bulunma emrini aldım. Böylece, takriben sekiz aya yakın bir süre, adı Carcurunı olan bu kışlada imkân ve ihtiyaçlar yönünden, “Cercürüm” isminin gerçeklerini hep yaşadık. Fakat bir taburda iki sınıf arkadaşının birlikte bulunmasının dayanışmasıyla kendimizi önce görevimize vererek ve yaşamınızdaki ağırlığı birlikte yüklenerek, günlerimizi güzelleştirmeye çalıştık. Bu unutulmaz arkadaş desteğini gördüğüm kimse, sınıf arkadaşını Selahattin Cambazoğlu'ydu. Daha sonra adı “Eryatağı” olan ve eski adıyla hiçbir benzerliği olmayan bu güzel garnizona çok uğradım. 
Her gidişimde bu anıları yaşar ve Cambazoğlu'yla birlikte söyledigimiz o günün revaçta olan şarkılarını “Ey hüsnü cemal...” diye başlayarak, yeniden söyleme arzusunu duyardım. 

İki buçuk yaşındaki Semra ve kırk günlük Selma'yla İstanbul'a iki gece, üç gün süren bir tren yolculuğundan sonra geldik. Yıldız'da, akademinin 400-500 metre yakınında, Müvezzi Caddesinde arkadaşlarımız vasıtasıyla bir ev bulmuştuk. O ilk gecede- ki tahtakurusu taarruzunu hiç unutmamak kaydıyla geçirdikten sonra, eve yerleşmiştik ve ben öğrenime başlamıştım. 

Akademinin Yıldız Sarayı'nda oluşu ile varlığına sebep olan öğrencilerin, barakalarda okuyuşu arasındaki tezatı çözmeye çalışa çalışa gidip geliyorduk. Öğretmenlerimiz geleceğe danıgasını vuracak olan genç bir kuşaktan oluşuyordu. Rahmetli Faruk Gürler, Nanuk Kemal Ersun, Memduh Tağmaç, Bedrettin Demirel, Abdurrahman Ergeç, Yusuf Demirdağ, Semih Sancar, Hayri Yalçıner ve Şinasi Orel gibi isimler bunlar arasındaydı. Harp Akademileri'nin öğrenci üzerindeki çözülemez ve anlatılamaz baskısını hemen yaşamaya başlamıştık. Bu duygu bir yıl boyunca sürecek ve akademiden dereceyle mezun olanlar ile refüze edilebilecekler 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arasında sonuçlar belli oluncaya kadar paylaşılacaktı. 

Biz İstanbul'dayken Mustafa Ağabey'im de Yassıviran'da tümen muhabere bölük komutanıydı. Çok defa cumartesi geliyor, pazar günü dönüyorlardı. Ayda bir iki defa yaşanan bu gidiş gelişler bizim için de çok değişik oluyor, benim fırsat ve imkân bulamadığım bazı gezi, ziyaret veya eğlence programlarına bir ölçüde biz de katılabiliyorduk. 

Sınıflarımızda iki ayrı kökenden gelen öğrenci vardı. Birinci grup bizimle beraber sınav kazanmış, tekâmül kursu görerek akademiye gelmiş olanlardı. Diğer grup ise, bizden sonra değişen giriş şartları nedeniyle tıkanan kaynak yerine, tekâmül kurslarından seçilerek alınan personelden oluşuyordu. Bunların rütbeleri, genellikle binbaşı, yarbay seviyesindeydi ve çoğu da hocalarımızın sınıf arkadaşıydı. Okuduğumuz sınıfta, yüzbaşı rütbesiyle Sayın Haydar Saltık (sonra orgeneral ve Kara Kuvvetleri komutanı), Sayın Sedat Güneral (sonra orgeneral ve Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri komutanı), Sayın Selahattin Çetiner (sonra korgeneral, Kara Kuvvetleri kurmay başkanı ve daha sonra İçişleri bakanı) gibi sonradan ismi çok duyulacak bazı sayın komutanlar da sınıf arkadaşlarımız olarak bulunuyordu. Bu oluşum içinde sınıfımızda yarbay-üsteğmen rütbesinde subaylar yer alıyor. biz 945'liler de bunlar içinde en genç ve tabii ki en kıdemsiz öğrenciler oluyorduk. 

Böylece yıl ortasını bulduk. İlkyarının son günü, son saati komutanlık saatiydi. Komutanlık saatleri bizim için sürprizlerle dolu, komutanlıkça yapılan enteresan sınavlardan hocalara bırakmaya, konferanstan konuşmalara kadar, her şeyin bu saatler içine girebileceği bir zaman dilimini oluşturuyordu. 

Yarıyılın bu son komutanlık saati, arkadaşlarca, “Herhalde zarf dağıtma” olacak diye düşünülüyordu. Zarf dağıtımı ilkyarının sonunda, herkesin durumunun komutanlıkça kendisine tebliğiydi. 
Herkese bir zarf veriliyor, derslerin hizalarındaki çapraz işaretlerle o kimse için kritik olanlar belirtiliyordu. Bu kâğıtların içinde, çapraz işareti hiç konmamış olanlar da bulunuyordu. Bunların durumunda herhangi bir kritik durum bulunmadığı, böylece ifade edilmiş oluyordu. Herkese dağıtım ise, genelde bir ayrım görüntüsü yaratmamak ve ikazın “kişiye özelliğini” korumak için uygulanan bir usuldü. 

Komutanlık saatinde iki öğretmen geldi. Ellerindeki kâğıtları tersine kapatarak önlerimize koydular. Yapılacak komutanlık sınavı süreye bağlı olduğu için, “başla” demeden kâğıtlara el sürmememiz gerektiğini biliyorduk. Dağıtım bitti. “Başla” emri уегїїdi. Süratle kâğıdı çevirdik. Sayfanın başında “Dikkatle inceleyiniz” yazıyor, altında yarı karikatür, yarı resim tarzında hazırlanmış bir çizimde, bir oda, odada masa, üzerinde yığılan kitaplar, açılmış sayfalar-haritalar ve başında da saçı başı dağılmış bir subay vardı. Hemen saymaya ve incelemeye başladık. Kaç kitap vardı, açık evraklarda hangi ifadeler seçilebiliyordu, subayın rütbesi neydi, kıyafetinde bir noksan veya hata bulunuyor muydu ve bunun gibi, her şeyin resmini çekmeye çalışıyorduk. Çünkü böyle sürprizlere çok alışıktık. Resmi aşağısına kadar böyle incelerken, en altta yer almış bir cümle: “Şimdi sayfayı çeviriniz.” Sanki hepimiz bilgisayara bağlı bir robot gibi aynı anda, aynı yere gelmişiz. Komut verir gibi aynı anda kâğıdı çeviriyoruz ve sınıfta bir kahkaha patlıyor. Çevirdiğimiz sayfada en küçük puntolarla yazılmış ikinci cümleyi okuyoruz: “Yeni yılınız kutlu olsun!” 

Hepimiz zarflarınızı alıyor ve sınıftan ayrılıyoruz. İçinden çıkan kâğıdı heyecanla açıyor, hiç “çarpı” işareti olmayan, ama adımıza yazılmış bu ilk değerlendirme kâğıdını alıyoruz. 

İşte akademide karne alışverişi de böyle oluyordu. 

Yukanda belirttiğim gibi Mustafa Ağabeyimlerin geldiği hafta sonlarında, bazı gezilerimiz oluyordu. Ekseriya gidiş ve dönüşte kolaylığı olduğu için, sivil elbiselerimizi giyer, o zamanın en muteber yeri olan Beyoğlu'na gider, bir iki saat dolaşır, bir tatlı yer dönerdik. Tesadüf bu ya her gidişimizde tabiye başöğretmenimiz olan kurmay yarbay (daha sonra tümgeneral) rahmetli Yusuf Demirdağ'a rastlardım. Göz göze geldiğimizde verdiğim selamı mütebessim bir çehreyle alırdı. Bir iki değil, beş altı defa bu tesadüf oldu. Ben de bu tesadüfler oluştukça, bir şairin “Tesadüf” şiirinden aklımda kalan bir kıtayı söyleye söyleye dönerdim: 


Karşıdan gülersin, gülümserim ben 
Bakışır geçeriz bir şey demeden 
Bilmem ki bu garip gülümsemeden 
Ben ne kastederim, sen ne anlarsın... 


Son bir defa, her nasılsa karşılaşmanmıştık. Sevinerek gelip otobüse bindim. Taksim'de otobüse girince, en ön sırada oturan öğretmenimizi gördüm. Selanumuı bekliyorlardı, verdim ve arkaya geçtim. 

Hocamız bu tesadüfleri müsamahayla karşılıyor der ve yüzündeki tebessümü bunun bir emaresi ve tezahürü olarak algılardım. 
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Böyle olmadığını, yıl sonu İzmir'de yapılan arazi gezilerinizdeki son sınavımızda anlayacaktını. Yarbay Yusuf Demirdağ'ın grubuna sınav için gittiğimde, “Gel bakalım, hep Beyoğlu değil mi ?” diye karşılarken o hissini belli ediyor, ben de şaşkınlığımı saklama- ya çalışıyordum. Seneler sonra o günkü sınav grubunda, Yarbay Demirdağ'la birlikte olan istihbarat hocamız Binbaşı Hüsamettin Tanyar'ı Kıbrıs'ta general olarak gördüğüm zaman aralarında geçen konuşmayı bana şöyle anlatmıştı. “Senden sonra hocaya sordum: ‘Ne demek hep Beyoğlu ?” Hocam anlatmış. O da “Sen пе arıyordun Beyoğlu'nda ?” diye sorunca, “Geziyordum” cevabını almış. “Peki, Üsteğmen Yamak'ı ne durumda gördün ?” diye sormuş. “O da geziyordu” demiş. “Peki, seni görünce görmezlikten mi geldi ?” sorusuna karşı “Hayır selam verdi geçti” cevabından sonra, rahmetli Hüsamettin Tanyar “Şimdi müsaadenizle son bir soru soruyorum” demiş, “Üsteğmen Yamak'ın yıl içinde herhangi bir hata ve noksanını gördün mü ?” “Hayır” cevabını alan Tanyar Hoca noktayı koymuş: “Beyoğlu İstanbul'da kaldı, bunu bilmem İzmir'e taşımaya ve sınavın içine sokmaya gerek var mı ?” 

“Hep Beyoğlu değil mi? Gel bakalım” hitabının bana olumsuz bir etkisini hiç hissetmedim. Herhalde o görüntü ve bu görüntüden doğan hissi yaklaşımlar, söylendiği gibi daha sonra İstanbul'da Beyoğlu'nda kaldı ve İzmir'e taşınan kısmı da sonradan aynı adrese geri gönderildi diye düşünüyorum. 

İşte her hafta sonu tekrarlanan bu rastlantılardan rahatsız olduğum bir dönemde Mustafa Ağabey'ime, “Bu hafta Emirgân'a kadar yürüyelim, bir çay içip döneriz” teklifinde bulundum. 

Tarafımdan yapılan her teklifi kabul etme olgunluğunu gösteren Mustafa Ağabey'im, buna da hemen evet dediler. Zira biliyordum ki onun asıl maksadı gezmekten çok, beni gezdirmekti. Çıktık, güzel bir yürüyüş yaptık, çınarlar altında Emirgân'ın meşhur çayını içtik. Elimi cebime attım, cüzdanımı almamıştım. Mustafa Ağabey 'imi izlemeye başladım ve bir sıkıntı içinde olduğunu hissederek, içimdeki endişeye cevap bulmak için durumu kendisine anlattım. Mustafa Ağabey'im bir an durakladı ve açıkladı: “İnanır mısın, ben de aynı durumdayım ve bir süredir ne zaman ödeyecek diye seni izliyorum.” Her ikimiz de donakalmıştık ve ne yapacağımızı düşünüyorduk. Aklımız çare aramada, gözümüz gelip gidendeydi. Bu bekleyiş ve arayış içinde, ne kadar olduğunu ölçemediğimiz ve bize çok uzun gelen bir süre geçirdik. Bir ara arkamdan gelen bir ses işittim. “Vay! Mustafa Ağabey sen burada mısın ?” diye birisi Mustafa Ağabey'imle kucaklaşıyordu. Beni 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takdim ettiler. Geleni de “Hemşerimiz Cevdet” diye tanıttılar. 
Cevdet bir garsona ismiyle hitap ederek yeni çayları söyledi. Biz, ikranı nu, borç çoğaltma mı diye düşünüyor, bir taraftan da Cevdet'i yokluyorduk. Sorumuza karşılık Cevdet, bu gazinoda başgarson olarak çalıştığını, vardiya değişimi nedeniyle gece görevini almaya geldiğini, daha iki saat zamanı olduğunu söylüyor ve “İki saat sohbet edebiliriz ne güzel” deyip, yeniden garsonu çağıтїр, çayları söyleyerek “Yanına ne getirsinler ?” diye soruyordu. 
Bir saat kadar sonra müsaadesini istedik ve her ikimiz de âdeta tabanca çeker gibi, elimizi boş olduğunu bildiğimiz arka cebimize attık. Cevdet hemen isyan etti. “Olur mu ağabey? Ben sizi yakalamış ve çay ikram etmişim. Sanki içime doğmuş gibi, iyi ki erken gelmişim diye sevinirken, bu ikram sevincimi bozmanıza müsaade edemem. Hem burası benim evim sayılır” dedi ve bizi uğurladı. Yolda hem birbirimize gülüyor, hem de Cevdet'in “sanki içime doğmuş gibi” sözünün derin anlanını çözmeye çalışıyorduk. 
Tann'ya şükrettik ve artık hüviyetimizin yanında daima, bir yedek akçeyi bulundurmayı âdet edindik. Bir şey daha öğrendik. 
Gerçeği bilmeden, karşılıklı olarak ve bir beklentiye dayanarak karşınızdakine güvenmenin, bazen böyle sürprizler yaratabilecegini düşünerek, evden veya işten bir yere giderken, son bir defa kendi kendimizi kontrol etmeyi ya da yanımızdakinin durumunu öğrenmeyi ihmal etmemeliydik. 

İzmir'de yapılan yıl sonu gezi ve sınavlarımız genelde iyi geçti. 
“Genelde” sözünü şunun için söyledim. Geziye ciplerle katılıyorduk. Her cipte üç arkadaş bulunuyordu. Hocalarımızın cipleriyle takriben otuz beş-kırk araçlık bir konvoyla seyahat ediyor ve en arkadaki dört beş cipte en kıdemsiz olarak, 945'li olan bizler bulunuyorduk. Yürüyüş kolu uzunluğu, bazen bir kilometre bile olabiliyordu. İşte biz de, bu durumdan şikâyetçiydik. En arkada olmanın tozuna gazına, razıydık. Fakat kafilenin arazi inceleme ve izahatları sırasında bazen en olmadık yerde durup, bize, “Haritalarınıza bulunduğumuz yeri işaretleyip verin, süre on beş dakika” dendiği zaman, çok sıkıntı çekiyorduk. Bu duruşlarda, bazen, “İlerde görülen dağlar hangi dağlar ? Geçtiğimiz nehir veya dere hangisidir? Solda görülen köyler hangileridir?” gibi, ilave sorular da olabiliyordu. Bizim ise, yürüyüş kolu derinliğini kapatıp da, hocaların bulunduğu ön gruba yetişebilmek için, en az sekiz on dakika yürümemiz gerekiyordu. Bu süre bize tanınan zamandan gidiyor ve hatta bazen, sürenin sonuna yetişemiyorduk bile. Taktik hocalarımız en karışık taktik meseleleri çözüyor, fakat takriben sekiz yüz ila bin metrelik yol için gerekli, sekiz on dakikalık yürüyüş zamanı ihtiyacını ve bu gecikmenin bizden kaynaklanmadığını çok defa göz ardı ediyorlardı. Daha sonra, kurmay binbaşıyken dile getirdiğim bu hususa, hocamızın cevabını hiç unutmadım. Bu cevap bir fıkradan oluşuyordu: 

Çok ünlü bir matematik profesörü evinde yalnız yaşıyormuş. 
Çok sevdiği bir de kedisi varmış. Kedi dışarı çıkmak veya çıktıktan sonra tekrar içeri girmek isterse, profesör kapıyı açar kaparmış. Bir gün bu kapı açıp kapamalarının konsantrasyonunu bozduğunu düşünerek, kapı yanında bir delik açmayı uygun bulmuş ve kedinin bu delikten girip çıkmasını sağlayarak rahat etmiş. Bir süre sonra, kedisinin üç tane yavrusu olmuş. Profesör düşünmüş taşınmış, bunlar için de birer delik açarak girip çıkmalarını sağlamak istemiş ve delikleri açmış. Bir gün bir dostu ziyarete gelmiş, kapı yanındaki bu dört deliğin ne olduğunu profesöre sormuş. Profesör, olayı anlatmış, nedenlerini söylemiş, kendisini hayretle dinleyen ziyaretçisi, “Peki sayın profesör bu kediler tek delikten girip çıkamazlar mıydı ? Bizim evde beş kişiyiz, ama hep aynı kapıdan girip çıkıyoruz” demiş. Ünlü profesör uzun uzun düşünmüş ve “Bunu hiç düşünemedim ve hiç aklıma da gelmedi, işte biz böyleyiz” demiş. 

İşte, hocam bu fıkrayı anlattı ve sordu: “Neden söylemediniz ?” 
“Hocalarımız halimizi görüyor ve bize neden gecikiyorsunuz diye sorma yerine, neden koşarak gelmiyorsunuz diye soruyorlardı” dedim, cevap vermediler. Amerikalı binbaşı “Komutanlar eldeki zamanın çoğunu kendilerine ayırmak ve kullanmak eğilimindedirler” demişti. Galiba haklıyınış. 

Bu senenin sonunda o zamanki statüye göre kurmay yardınıcısı olarak mezun oluyorduk. Kurmay olabilmek için okula yeniden çağrılacak, ikinci sınıfı okuyacak ve kurmay olacaktık. Bu usul, son birkaç senedir uygulanıyordu. Fakat çeşitli sorunlara neden olduğu ve eğitim öğretimi böldüğü için akademi bu sistemden hiç memnun değildi. Eskisi gibi devamlı olması isteniyordu. Bu teklif nihayet kabul edildi. Bu iyi haberdi. Bir de haberin kötü yanı vardı. Devamlılık bizden sonraki sınıfa uygulanacak ve onlarla başlayacaktı. Bizi de, bu devamlı okuyan ikinci sınıflara gruplar halinde ekleyeceklerdi. Bu çağırımların akademi birinci sınıfın bitirme sırasına göre olacağı ifade ediliyordu. Ben arkadaşlarıma bu beklentiye girmemelerini, zira böyle bir uygulama olursa, beraber okuduğumuz yarbayların albay olacağını, okulun, albay öğrenci ve albay kurmay stajyer görmek istemeyeceğini söylüyor ve 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çağırma, rütbe ve kıdem sırasına göre olacaktır diyordum. 

Bu münakaşalar daha sona ermeden, bizim tayinlerimiz geldi ve ben de Sivas'ta bulunan 12. Tümen 12. Topçu Alayı Harekât Eğitim subay vekilliğine atandım. Görev aldığım bu yerin kadrosu binbaşıydı ve ben üsteğmendim. 

Birisi iki buçuk, birisi bir yaşında iki çocuk, beraber olduğumuz kız kardeşim Pervin ve doğuma az kalmış hamile eşimle, Sivas yolculuğuna hazırlandık. 

Burada, belki bazı şeylere ölçü olabilir diye düşünerek, İstanbul'dan Sivas'a gidiş için bize verilen harcırahtan bahsetmek istiyorum. İstanbul-Sivas atanması için devletimiz, bütün aileye yüz kırk üç lira harcırah vermişti. Ben ise sadece eşyalarını Beşiktaş'tan Haydarpaşa Garı'na taşımak için, yüz altnuş lira ödemiş ve eşyalarımı daha trene vermemiştim. Bütün askerlik hayatımızda hep yaşayacağınuz bu sıkıntıya ilk örneği, bu maksatla vermiş oluyorum. 
Büyüklerimiz boşuna “İki tayin, bir yangın sayılır” dememişler. Bu yangını biz yaşıyor, ailemiz de Merzifon'dan bu durumumuzu bildigi için, özellikte yiyecek yönünden bizi aralıksız destekliyordu. 

Sivas'a geldik, otele ailece yerleştik ve ertesi gün ev aramak için yollara düştük. Ben bu konuda acaba arkadaşlardan bilgi alabilir miyim veya destek görebilir miyim diye alaya uğradım. Daha göreve başlamak için on-on iki günlük bir sürem vardı. Alay komutanınuz alaya geldiğimi duymuş. Çağırdılar, yanlarına gittim. 
Normal tanışma ve takdimden sonra, “Ben de seni bekliyordum, beş gün sonra bir topçu taburu, alay karargâh bölüğü ve bazı destek unsurlarıyla birlikte Erzincan'a intikal edip, orada bulunan ve tümenimize bağlı olan iki piyade alayıyla birlikte sonbahar tatbikatlarına katılacağız. Hemen hazırlıklara başlamak gerekiyor” dediler ve sordular: “Sen nerede kalıyorsun ?” Otelde kaldığımı, ev aradığını, eşyalarımızın henüz Sivas'a ulaşmadığını ve eşimin hamile olması nedeniyle gitmeden evvel ailemi bir eve yerleştirmem gerektiğini söyledim. “Peki, bu beş günün üçünü sen kullan ve yerleş, iki gün önce de göreve katıl, ben o zamana kadar bazı ön hazırlıkları yaptırırım” dedi. Çaresiz çıktım ve deli gibi etrafa saldırıp ev aramaya başladım. O gün yeni yapılmış ve içine birkaç kiracı taşınmış bir ev bulduk. Eşyalarımız da gelmişti. Hemen ertesi gün taşınıp yerleştik. Yerleşme sıkıntısı, etrafı tanıyamamanın sıkıntılarıyla birleşiyor, biz de ne yapacağımızı bilemiyor, yaklaşan doğumun daha değişik bir güçlüğünü yaşayarak, yalnızlığı oynuyorduk. Çaresizdik, ben hemen göreve başladım ve intikal planlarını hazırlamaya koyuldum. 
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Alay komutanımız Kore'den yeni gelmiş ve Amerikalılardan gördüğü bazı hususları, Kore'deki savaşlardan kazandığı bazı ders ve tecrübeleri uygulama çabasında olan, iyi bir komutandı. 
Bu kanaatim, daha sonra, daha çok belirgin hale gelecekti. Hazırlıklarımı kendilerine takdim ettim. Akademiden yeni gelen bir genç subayın bütün hevesiyle yürüyüş cetvelleri, yürüyüş grafikleri ve yürüyüş kolu düzenleriyle intikal planlarını kendisine sundum. Memnun kalmışlardı. Duymak istediğim sözü de söylemişti: “Ben komutan olarak bu çizelge, grafik ve intikal planını aynen uygularım. Bir iki araç arıza yaptı diye yürüyüşü durdurmam. 
Amerikalılar yürüyüş yolunu zamanında boşaltmayan, kontrol noktalarından zamanında geçmeyen birlikleri, hemen yolun dışına atıyor. Biz de bu planları ve bu uygulamayı birliklere anlatıp benimsetelim, hemen arkasından da hazırlanan plan ve emirleri onlara verelim.” Dedikleri yapıldı, emirler verildi ve harekete hazır hale gelindi. 

Ertesi gün, iki hanım ve iki çocuğu evde bırakarak yola çıktım. 
Gözüm birlikte, kafam geride kalanlarda, gönlüm ise bu ikisinin arasında, endişelerimi yaşaya yaşaya, Sivas'tan Erzincan'a gidiyoruz. Buna ilaveten, ilk defa ve üsteğmen rütbesiyle alay harekât ve eğitim subayı olarak görev yapmanın heyecanını yaşıyordum. Alay komutanıyla yeni tanışmıştık. Bir ölçüde güvenini kazanabilmişim. Alayda bütün tabur komutanları ve hatta bütün batarya komutanları benden kıdemliydiler. Benden evvel bir binbaşının görev yaptığı bu kadroya, üsteğmen olarak nasıl atandığımı çözemiyorlar, başka sebepler arıyorlar ve beni yadırgıyorlardı. 
Tek tesellim, alay komutanıyla, yeni tanışmamıza rağmen, görev yönünden çok iyi anlaşmamızdı. 

Plana göre, Refahiye civarında tespit edilen bir bölgede, bir gece çadırlı ordugâhta kalacaktık. Alay komutanımız en son kendisinin çadırının kurulması emrini vermişti ve eklemişti: “Ordugâhtan en son ayrılan da ben olacağım, en son kontrol görev ve sorumluluğu da benimdir.” Doğru uygulamalardı. 

Akşam yemekten sonra beni çağırdılar ve “Yarın sen erkenden hareket et, Erzincan'da bulunan tümen komutanını bul, gereken bilgileri ver, emirlerini al ve bizi son kontrol noktasında karşıla. 
Tümen komutanı arazide olabilir. Bulmakta zorluk çekebilirsin. 
Onun için, bizden en az üç saat kadar önce hareket etmiş olmalısın” emrini verdiler. Alay personel subayının da benimle beraber olacağını belirttiler. Ertesi gün en erken saatte ve şafakla beraber hareket ettik. Bölgeyi bilmiyordum. Erzincan'a ilk defa gidiyordum. Tümen Komutan Vekili Albay Cemal Tural'ı hiç tanımıyordum. Bildiklerim sadece elimdeki yürüyüş cetvelleri, grafikler ve intikal planları, tanıdığım ise sadece Alay Komutan Vekili Yarbay Tahsin Kurtay'dı. 

Erzincan'a girmeden en son kontrol noktamız olan ve “Ekşi Su” diye isimlendirilen bir çeşmeyi buldum. Yolda gördüğüm bir inzibat subayına, tümen komutanının nerede olabileceğini sordum. 
Aldığım bilgiyle araziye girip kendilerine ulaşmaya çalışıyordum. 
Hangi birliğe gitsem başka bir birliği gösteriyor, yeni bir yol ve istikameti işaret ediyorlardı. Uzun bir arama ve kovalamacadan sonra, geniş bir sulu dereden geçerken yoluna çıktım. Açık bir cipte, toz gözlükleri şapkasına çekilmiş, boynunda dürbün ve belinde tabancasıyla, tümen komutanını selamlayıp kendimi takdim ettim. 
“Kurmay yardımcısı mısınız ?” diye sordu ve ekledi: “Kaçlısınız ?” 
“Evet. 945'liyim” diye cevapladım. 947'Шеге, Harp Okulu'nda tabur komutanlığı yapmıştı. O sınıfta olup olmadığımı öğrenmek istiyordu. Saatine baktı, “Şu anda yürüyüş kolu nerede ?” dedi. Yürüyüş cetveline baktım, olabileceği yeri söyledim. Dikkatini çekmişti, ikinci soruyu sordu: “Buraya en yakın kontrol noktası nere- 
51?” Yine grafiğe ve cetvele baktım. “... dedim” ve Ekşi Su çeşmesini söyledim. “Bu noktadan birlik ne zaman geçecek?” diye saatini sordu. Cevap verdim. “Getir o dosyayı bana” dedi. Elimdeki dosyayı aldı, kısa bir süre tetkik etti, tekrar saatine baktı, takriben otuz beş dakika sonra birlik o noktadan geçecekti. “Atla arabaya ve şimdi beni o söylediğin kontrol noktasına götür” emrini verdiler. Yola koyulduk. Aynı cipte, o önde ben arkada, elimde harita yerimizi ve yönümüzü bulmaya ve komutanın sorularını cevaplamaya çalışıyordum. Bölgeye gelirken, dönüş için kendi kendime tespit ettiğim belli noktaları ve yeri bulup takip etmek istiyordum. 
Sayın komutan geçtiğimiz yerde bir birliğe uğradı, fakat kalmadı. 
İçinde dolaştı, komutanla selamlaştı ve yola devam etti. Ben de, o birlikten itibaren aradığım nirengileri yakalamıştım. “Ben şoföre karışmıyorum. Gideceğimiz yol ve yönleri sen söyle” emrini vermişlerdi. Nihayet anayola çıktık ve ben Ekşi Su'yu bulup “Burası” dedim. Arabadan indik, saatine baktı, “Bak üsteğmenim, üç dakika zaman kaldı, iki dakika da ben ekliyorum. Beş dakikalık süren var. Bu süre içinde, yürüyüş kolu gelirse gelir, gelmezse ben seni burada bırakır giderim” diye, son sözünü de söyledi. Bir dönemeçten öteye yol görünmediği için, uzaktan yürüyüş koluna ait bir emare göremiyordum. Çok heyecanlanmıştım. Birlikten ayrılalı neredeyse sekiz saat oluyordu ve benim birlikle hiç irtibatım olmamıştı. Fakat alay komutanımıza güveniyordum. İlk günkü yürüyüşte çizelgeyi aynen uygulamıştı. Üç dakika dolmak üzereydi. Sayın komutan bir saatine bir bana bakıyorlardı. Benim gözün ise, yol dönemecindeydi. Kurmay yardımcısı bir üsteğmenin tümen komutanıyla ilk tanışmasında, arazide verdiği böyle bir tanışma sınavının heyecanını yaşayamayanlar bilemez. Tam saat dolmak üzereyken, alay komutanının alay forsunu dalgalandırarak gelen cipini görmenin çok mutlu heyecanını da, tatmayan hissedemez. 
Kol, bir dakika geç kalmış, fakat bir dakikalık mesafedeki dönemece ulaşmıştı. Alay komutanı geldi, aracını durdurup yanımızda indi. Yürüyüş kolu önümüzden geçti ve komutanı selamladı. İki komutan konuştular. Tümen komutanı ayrılırken elimi sıktı ve hiç unutmadığım mükâfatımı da verdi: “İyi bir tanışma oldu üsteğmenim, teşekkür ederim.” 

Bu tarışmayı ne ben unutabildim, ne de tümen komutanımız unuttular. Birçok rütbede beraber çalıştık. Her görevde takip edip, o görev heyecanının varlığını kontrol ettiler ve müspet görüşleriyle olumlu kanaatleri devam ettikçe, güvenlerini esirgemediler. 
Kendilerinden çok şey öğrendiğim bu müstesna insanın, örnek uygulamalarına ait, bazı hususlara dönem içinde tekrar değineceğim. 

Erzincan'dan dönerken, sayın tümen komutanı Sivas'a dönecek bütün birliklerin, dönüş intikallerinin alayca planlanmasını ve alay komutanının emrinde intikalinin sağlanmasını içeren bir emir verdiler. Bizim geliş planımızdan ve uygulamamızdan memnun kaldığını ifade etmek istiyorlardı, diye düşünerek, bu görevimizi de hiç aksatmadan ve aynı heyecanla yerine getirdik. 

Sivas'a geldik. eğitim subaylığı görevim yeni başlıyordu. 

31 ekim akşamı, oğlumuz Semih dünyaya geldi. Böylece oğlumuz da Sivaslı olmuştu. Takdim şeklini de, daha sonraları Sivas-Шагаап öğrendiği şekilde, “Nerelisin ?” sorusuna, “Yiğidin harman olduğu yerden” diyecekti. Doğum tarihini de 1 kasım 1953 
olarak kaydetmiştik. 

Bir süre sonra kız kardeşim Pervin, Selma'yı da yanına alarak, Merzifon'a döndü. Böylece, küçük kızımız Selma'nın daha sonra bizi üzüntüye sokacak olan ayrılık günleri başlamış oldu. Aslında, üçü de çok küçük yaşta olan çocuklara bakım zorluğu düşünülerek yapılan iş, rahmetli babam ve annemi çok sevindirmiş, Pervin bundan çok memnun kalmış, biz de bidayette çok üzülmemiştik. 
Seneler sonra, aileden ayrı kalmanın, kardeşleriyle ayrı yaşamanın onun ruhunda yarattığı boşlukları fark edince biz, yanlarından alındığı için de rahmetli annem, babam ve Pervin çok üzüldüler. Fakat bu üzüntüye katlanmamız ve aileyi bütünlememiz gerekiyordu. Biz de öyle yaptık ve fark ettik ki, daha geç kalsaydık, düzeltilmesi güç yaraların açılmasına neden olabilecek ve hep beraber daha çok üzülecektik. 

Şimdi Sivas'a dönerek yazmaya devam edeyim. 

Tümen komutanımız bekârdı ve kız kardeşleriyle oturuyordu. 
Her müzmin bekârda görülen sertlik ve ailevi ihtiyaçları değerlendirerek, gözetme konusundaki boşluğu kendilerinde de görmek mümkündü. Birlikleri kontrollerinin süresi, sırası, sayısı, zamanı ve şekli hiç belli değildi. Bir gecede üç defa alaya geldiğini söyleyebilirim. Burada bir parantez açıp, ben kırk beş-elli yıl öncesinin olaylarını, o günün şartları içerisinde algılamak ve değerlendirmek üzere bunları yazıyor ve bugünlere nereden, nasıl geldik sorusuna cevap bulmaya çalışıyor, yanlış bir algılama ve degerlendirme olmamasını diliyorum. 

Erzincan'dan döndükten hemen sonra, bir gün tümen komutanının geldiğini ve yerini söylediler. Koşarak alay komutanına haber verdim, beraber gittik ve kendilerine katıldık. Aynı gün, ikinci defa gelince, yine haberdar ettiğim alay komutanı “Sen git, ben biraz sonra gelirim” dediler. Ertesi günü aynı durum olunca bana, “Bak Üsteğmen Yamak, heyecanını anlıyorum, fakat tümen komutanımız bana gelmiyor, haber vermiyor, falan birlikte buluşalım demiyor, bir saat bildirmiyor, bu nedenle böyle devam ederse, sen gider emirlerini not edersin. Sorarlarsa karargâhtaydı dersin” dediler. Böyle de yaptılar. Bir süre sonra, tümen komutanımızın gelişleri mesai saati içinde ise, önce ya alay karargâhına geldiler veya telefon ederek, buluşma yer ve zamanını bildirdiler. 

Benim de nöbetçi olduğunı bir gece, yine alayımıza gelmişlerdi, karşıladık. Alayda yürüyoruz; “Senin alayın ağırdır, yerinden zor kalkar... Senin alayın alarmı bilmez... Alarmın bir harekât göreviyle birleşeceğini düşünmez... Senin alayın gece eğitimini bilmez, hep yıldız arar, gece teçhizatıyla top başı eğitimi yapar...” diye tenkitlerini sıralaya sıralaya gidiyordu. Birden döndü ve “Bunlardan birini şimdi sana göstereceğim” dedi. Nöbetçi amirinin hangi taburdan olduğunu sordu ve o topçu taburuna alarm vermemizi, benim de yanından ayrlmamamı emretti. Emirlerini iletip geldim. 
Kendisi alaydan çıkış noktasına varmıştı. “Şimdi bana hiçbir şey sormadan ve söylemeden dediklerimi yapacaksın” dedi. Biraz sonra birlikler önümüzden geçmeye başlanmıştı. Alay komutanımız da gelmiş, tümen komutanının yanında duruyorlardı. Tümen 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komutanı geçen araçlardan bazılarını durduruyor, sonra bırakıyor, yürüyüş kolunu durmadan karıştırıyordu. Araç geçişleri bitti. 
Saat de 04.00 olmuştu. “Şimdi gidelim bakalım tabur gamizonunu nasıl terk etmiş ve geride neler bırakmış” diyerek, denetlemeye başladı. Eğitim alanı, garajlar ve koğuşlar sırasıyla başlamıştı. Durumu bir cümleyle özetlemek mümkündü: “Tabur, gamizonu kaçar gibi terk etmiş ve bu terk edişte neyi götürmesi gerektiğine göre değil, ne götürebilirse, onu alarak gitmişti.” 

Saat 05.30 civarında alarm bölgesindeki birlikleri görmeye gittik. Yolda hâlâ birliğini arayan araçlar, topçekerler; bataryada olması gereken dört top yerine, üç topla veya beş altı topla, bölgede bulunan bataryalar; toplanma yerinde topunu, silahını, personelini arayan birlikler gördük. Tümen komutanı soruyordu: 

“Bütün personel alarm bölgesini, hatta buradaki dağılmaya göre yerini bilmeyecek miydi? 

Bütün şoförlerde güzergâh krokisi bulunmayacak mıydı? 

Alarm bölgelerinde maksada uygun bir dağılım ve gizleme olmayacak mıydı? 

Geride bırakılan top, araç ve depolardaki malzemeler neden bırakılmış, terk ediliş veya kalışlarının haklı bir gerekçesi varsa, bunlar için alınacak tedbirler neden uygulanmamış ?” 

Ve bunun gibi cevabı verilemeyen sorular, sorular, sorular... 

“Ben size bu alay alarmı bilmiyor, eğitim alanına yapışmış dememiş miydim ?” diyor, sözünü ortaya söylüyor fakat yüzüme bakıyordu. 

Hemen yeni alarm talimatları yazarak işe başlamış ve alarmın bütün safhaları için eğitim programları hazırlamıştık. 

Bu eğitimleri tamamlamaya çalıştığımız bir süre içinde, bir geceyarısı tümen komutanı alaya gelmiş ve ©“... tabur ile alay karargâh bölüğüne alarm veriniz. Tabur ... saatte (takriben bir saat sonra), kolbaşı ... yerde bulunsun ve müteakip görevi almaya hazır olsun” emrini vermiş ve ayrılmıştı. Birlikler emredilen saatten birkaç dakika önce istenilen yerde hazır olabilmişlerdi. Tümen komutanı geldi, hiçbir şeyi görüp denetlemeden, “İstikamet Tokat, planlama ve emir için yarım saat vaktiniz var, hareket saati ...'dır. Tokat'ta sizi alay harekât ve eğitim subayı karşılayacak ve gerekli emri size iletecek” dedi ve Tokat istikametinde ayrıldı. Birlikler hemen ikmal telaşına düştüler, akaryakıt ve iaşe ikmali için bir koşuşturmadır başladı. Hareket saatinden önce, gece şartları içinde bu ikmaller genellikle sağlanamadı ve birlik olduğu gibi hareket etmek zorunda kaldı. Bulunan çare, bu ikmal arkadan gönderilecek ve alay tarafından sağlanacaktı. 

Birliğin beklentisi, çok defa uygulandığı gibi, toplanma noktasında tümen komutanı birliği görüp denetleyecek ve dön emri verecek şeklindeydi. Tümen komutanı ise, bu beklentiyi bozmak istiyordu. 

Daha sonra bize vermek istediği dersi anlatmıştı. Özetle: 

“Alarm sadece garnizonu terk etmek, arazide dağılıp yayılmak için verilmez. 

Alarm tehlikeyi atlatmak ve bekayı sağlamak gerektiği için veriliyorsa, bu husus doğru olabilir. 

Her alarm emrinin ve uygulamasının sonunda bir harekât emrinin gelmesi beklenmeli ve mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Yakın bir tehdit ve tehlikenin olmadığı durumlarda, bugün olduğu gibi, Kolbaşıyla şu noktada, şu saatte bulunun şeklinde verilen bir emir de alarm emri sayılmalıdır. 

Alarmın esas gayesi birliğin bütünüyle ilk şoku atlatması, en kısa zamanda göreve hazır olması ve bu görevi yapabilecek durumda bulunmasıdır. 

İşte ben alarmla harekâtın, alarmla görevin ilişkisini belirtmek için size bu durumu ve görevi verdim” diyor ve ekliyordu: “Alay bu tür bir göreve henüz hazır değildir. Bütün birlikler yolda dökülmüş ve Çamlıbel'i aşamamışlardır. Alarmı, garnizon ile alarm bölgesi arasında cereyan eden rutin bir iş haline getirmeyin. O rutin işler olacak, değişik şartlar içerisinde, değişik zamanlarda onlar denenecek, fakat bütün bunların devamında daha önemli işler ve görevler de var olacaktır.” 

İşte bizim hazırlıklarımızı yeni baştan ele almamızı gerektiren hususlar bunlar olmuştu. Alay komutanına hazırladığım plan ve programları takdim ettim ve tekliflerimi sıraladım. Bu tekliflerden aklımda kalanlar şunlardı: 

Bütün haftalık tatbikatlara alarmla başlanacak, tatbikatla ilgili durum orada verilecekti. 

Hangi birliğe alarm verilerek tatbikata başlatılacağı, önceden açıklanmayacaktı. 

Çok çeşitli zamanlarda, çok değişik birlikler için, alay komutanının imzasını taşıyan alarm emirleri hazırlanıp zarflanacak, alay komutanına önceden arz edilerek emredilecek birliğe belirtilen zamanda, tarafımdan verilecekti. Bu zamanlar bazen yemekte, bazen tavla oynarken, bazen tatil günü, bazen gece, bazen de eğitim devamı ederken, eğitim alanında verilecek şekilde hazırlanacaktı. 
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Birliklerin en kısa zamanda ve geride en az silah, araç ve malzeme bırakarak çıkışı için, birlikler arası yarış sağlanacak ve bu maksatla alay karargâhının giriş holüne batarya-bölük seviyesine kadar birliklerin yer aldığı, birliklerin alarm için garnizonunu terk süresi ve geride bıraktıklarını içeren bir levha (karatahta) hazırlanacak, alarm sonuçları hemen buraya işlenecekti. 

Sadece alarm bölgesine gidiş ve dönüş şeklindeki uygulamaya ağırlık verilmeyecekti. 

Bütün bunlar ve benzeri uygulamalar başlatıldı. Alay o hale geldi ki, elimi ceketimin iç cebine sokarken bütün komutanlar dikkat kesilirler ve hatta bazıları “Ne olur Kemal (veya 'üsteğmenim), beş dakika sonra çıkar şu zarfı. Şu oynadığımız oyun yarım kalmasın” diye tavla başından beni ikaz ederlerdi. 

Alay komutanlık giriş holündeki levha, çok iyi bir rekabet ve yarışma ortamı yaratmıştı. Birlik komutanları levha karşısına geçerler ve birbirlerine takılırlardı: 

“Bataryanın yarısını bırakarak çıkmışsın.” 

“Bu kadar geç kalınır mı? Uyuyor muydun ?” 

“Böyle yanm yamalak bir hazırlıkla çıkmışsın, bir de en kısa zamanda çıktım diye övünüyorsun.” 

“Bir dahaki sefere, alarma sen şoförünle çık, çok daha kısa sürede çıkarsın.” 

Bunlar aralarındaki konuşmalardan ve benim duyabildiklerimden aklımda kalanlar. Bu levhanın çok faydalı olduğunu görmüştüm. Hiç durmadan işliyordum. 

Bu arada yalnız bir yazıcı çavuşla birlikte yürüttüğüm harekât ve eğitim subaylığı görevine ait bütün işleri gece evde hazırlıyor, çavuşa yazması için bırakıyor, eğitim ve tatbikatları devamlı izliyordum. 

Alay komutanımız Kore'den aldığı örnek ve tecrübeyle bu hareketli eğitimleri çok seviyor ve her hafta üç gün, değişik birliklerin tatbikatlarıyla çok yakından ilgileniyorlardı. Tümen komutanımız birlikteki hareketliliği görmüş ve en beklenmedik yer ve saatlerde bu eğitimi izlemeye başlamıştı. Memnun görünüyorlardı. 

Tümenin iki piyade alayı, o tarihlerde Erzincan'da bulunuyordu. Bu alayları denetlemeye giderken, mevcudu esasen çok kısıtlı olan tümen karargâhından subay alma yerine, merkezde, Sivas'ta bulunan piyade alayında görevli, Kurmay Binbaşı Necati Ogan (rahmetli korgeneral) ve Piyade Yüzbaşı Mehmet Buyruk'u (sonra orgeneral, Jandarma genel komutanı) yanına alırdı. Bu listeye daha sonra beni de eklemişlerdi. 


113 


Bir gece tümen komutanınuz kışlada eğitim yapan birliklerimizi görmeye gelmişlerdi. Gezdiler ve bize dönerek, “Tipik gece eğitimi uygulaması yapıyorsunuz. Yani gökte yıldız arıyor, sessiz olsun diye tekerlek sarıyor, görünmesin diye ışıkları saklıyor, sadece elinizdeki aletleri kullanmayı eğitim programınıza dahil ediyorsunuz. Belli ki gece eğitimi için, konu arıyor ve bulmakta güçlük çekiyorsunuz. Bu eğitim için size hedef veriyorum. Gündüz yapılan her görev ve her işin, gece de yapılması hedef alınacaktır. 
Eğitim alanından çıkın dışarı, gündüz yaptığınız tatbikatları geceye yayın. Bazen tatbikatı uzatıp gece de devam edin. Her tatbikatın tıpkı muharebede olduğu gibi, gece de gündüz de devam etmesinin gereğine inanın” dediler. Ne kadar haklı olduklarını daha sonraları görecek ve her defasında kendisini rahinetle anacaktık. 

Gece eğitimi uygulamalarınızı bu şekle çevirdik. Hem daha faydalı, hem de daha zevkli oluyordu. Tümen komutanımızın gece eğitimi denetlemeleri arazide de devam etti. Denetleme için seçtiği saatler çok enteresan ve ilgi çekiciydi. Çok defa, gece eğitimi ve tatbikatlarının son yanm saatinde birlikte olurlardı. 

Tatbikatlarımızda hava grubundan çok faydalanırdık. Alay komutanımız emir vermişti. “Sen havada isen ben yerde olacağım, ben havada isem sen yerde olacaksın.” Birbirimize telsiz irtibatıyla bağlı olacaktık. Bir yol sohbetinde harekât eğitim şubesinin bir daktilo ihtiyacından bahsettim ve uçuş paralarıyla iki yüz yirmi lira topladığımı, daktilonun dört yüz yirmi lira olduğunu söyledim. 
“Tamam” dedi, “ben de uçuş paralarını henüz almadım, onu da vereyim birleştir ve daktiloyu al” emrini verdi. Böylece dört yüz yirmi liraya ve uçuş tazminatlanmızı birleştirerek aldığımız daktilo, en kıymetli malzememiz olmuştu. 

Kıtanın ve personelinin durum ve ihtiyaçlarını çok iyi takip eden bu alay komutanımızla bir gün bir tatbikata gidiyorduk. Bana araç kullanmayı bilip bilmediğimi sordu. 

Daha evvel belirttiğim Merzifon'daki Orhan Alaca'yı ve araç kullanma konusundaki uygulamasını anlatarak, bildiğimi söyledim ve ekledim: “Ama ehliyetim yok.” “Aferin Yüzbaşı Alaca'ya” diyerek, cipini kenara çektirip durdurdu. Şoföre arkaya geçmesini söyledi, bana da “Geç bakalım direksiyona” dedi. Geçtim. Gideceğimiz birlik yakınına kadar gidince durduk ve aracı tekrar şoförüne verdik. Dönüşte aynı şekilde, şehir ve birlikler dışında, aracı bu defa kendisi kullandı. “Günümüzde muharebe şart ve ihtiyaçları her subayın araç kullanmayı bilmesini gerektiriyor. Bu husustaki yasaklardan Kore'de çok sıkıntı çektik. Bu kullanmayı 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yasal hale getirmeliyiz” diyorlardı. Bu uygulamamız bir süre deуат etti. Sonunda bana “Ben oto bölük komutanıyla görüştüm. 
Sana askeri ehliyet verme yetkisi var, git sınava gir, yasal yönden bu ehliyete ihtiyacın var” dedi. Gidip ilk şoför ehliyetimi, aynı zamanda şoför eğitimi yaptıran ulaştırma bölük komutanlığından almıştım. 

Yukarıda belirttiğim gibi, bazen tümen komutanı Erzincan'a denetlemeye giderken, beni de refakatlerine alırlardı. Çok düzgün olmayan bir yoldan, iki veya üç ciple Erzincan'a gitmeyi tercih ederler, tren yolunu hiç kullanmazlardı. Bu yolculuklarda çok defa, aynı cipte beraber olurduk. Rahmetli, eğitim, atış, spor ve tatbikatlarla ilgili olarak kısa cevaplı sorular sorar, sonra bunlara ait uzun uzun konuşurdu. Kıtaya olan ilgim, eğitim ve tatbikat konusunda duyduğum büyük yakınlık ve hiç değişmeyen arayış böyle uygulamalar ve sayın komutandan dinlediklerimle oluşacaktı. Ara sıra bu sohbetlere bir “geç” emri eklenirdi. Rahmetli önünde giden bir arabaya hiç tahammül edemez ve hemen şoföre “geç” emrini verirdi. Yolu ve bölgeyi çok iyi tanıyor ve bana da tanıtıyordu. “İmranlı'nın başı”, “Refahiye'nin kaşı”, “Munzur'ların kuyruğu veya uzantısı”, “falanın önü, falanın sonu” sözleriyle tanımladığı nirengileri bana da bu isimlerle tanıtırdı. 

Bu arada denetlemelerde astları yanında, alay komutanına söyleyemedikleri bazı konuları bana aktarır ve “Bunları da arayın... Bunlara da dikkat edin...” diye emirler verirdi. En çok şikâyetçi olduğu konu, takip ve kontrol yetersizliğiydi. İçimden, birliklerin de en çok şikâyetçi olduğu konu, sizce sürdürülen takip ve kontrol ağırlığıdır, demek geliyordu. Galiba sayın konıutan gördüğü bu boşluğu kendi ağırlığıyla doldurmaya çalışıyordu. 

Bir gün yolda, araçta yumurta, domates ve salatalıktan ibaret kumanyamızı yerken, komutan birdenbire “Üsteğmen Yamak, söyle bakalım en iyi çobansalatası nasıl yapılır?” diye bir soru sordu. “Bilmiyorum” dedim. Israr etti. “Tahmin et, düşünceni söyle” diye de ilave etti. Aklıma gelenleri söyledim, gülerek dinliyor ve hep başını yukarı kaldırıyordu. Sonra sorunun cevabını kendileri verdiler: “Domatesleri, biberleri, soğanı, küçük küçük doğradıktan sonra, bunu bir tepsiye veya büyük bir kaba koyacaksın, bu kabı bir bonkörün eline vereceksin, o zeytinyağını koyacak. Sonra bu tepsiyi alarak bir cimrinin eline vereceksin, o sirkesini veya limonunu dökecek. Sonra bu tepsiyi bir akıllının eline vereceksin, o da tuzunu ekecek. Daha sonra bu tepsiyi bir delinin eline vereceksin, o da karıştıracak” demişti. Bazen yemekte, gelen çobansalatasını ağzına aldıktan sonra, “Bunun tuzunu kim koydu ?” diye sorar, çekindiğinden hiç kimse sahip çıkmaz, sonra da büyük sorusunu, yani salatanın yapılışını sorarak, kendi cevabıyla sorusunu tamamlardı. 

Bir şeye daha çok dikkat ederdi. Bir astının yanında, üstünü tenkit etmez ve bizleri birer görev veya bahaneyle yanından uzaklaştırırdı. Bir gün bunu neden yaptığını sordu. Bir şeyler söyledim. “Evet bana sert diyorlar, ama izansız demiyorlar, işte bunun için” demişti. Bu da ayrı bir dersti. 

Yine bir gün Erzincan'dayken, ertesi gün çok erken bir saatte, arabalarla hazır olmamızı emrettiler. Bakalını yarın hangi birliğe baskın var diye düşünerek istenilen saatte orada olduk. Arabalara binerken “Bugün Cimin'e, üzerine kırağı düşmüş kara üzüm yemeye gidiyoruz” dediler. Bölgeyi ve özelliklerini çok iyi tanıyan sayın komutan bize hem Cimin'i (yeni ismi, Üzümlü) hem üzümünü, hem de üzerine kırağı düşmüş o güzel üzümlerin unutulmaz tadını tanıtmıştı. 

Bu arada tümen komutanımızın güveninin bir işareti saydığım bir görev daha almıştım. Hemşire ve Laborant Okulu'nun askerlik dersi öğretmenliği görevi de bana verilmişti. Otuz beş kadar kız öğrencisi olan bu okulda, askerlik dersi vermenin ve bu dersin lüzumuna onları inandırmanın sıkıntısını yaşayarak, derslere başladım. Kısa sürede ilgilerini çekmeyi başarabildim. Bu görevim, başka bir zaman, başka bir görev ve rütbedeyken sayın komutan tarafından yeniden hatırlanacaktı. 

Günler böyle geçerken, artık alayımız çok iyi çalışıyordu. Ve ordu komutanımızın denetlemeye geleceğini duymuştuk. Tümen komutanımızın denetlemelerini ölçü alıyor ve nasıl bir denetleme olacağını hayal etmeye çalışıyor, hazırlıklarımıza hızla devam ediyorduk. Ordu komutanımız sayın orgeneral, Sivas'a trenle geleceklerdi. Beklenenden çok geç olarak, akşamüstü geldiler. Tümen karargâhından sonra bize gelecek ve akşam yemeğini alayda subaylarla birlikte yiyeceklerdi. Alaya geldiler, doğruca gazinoya girdiler, toplu yemek yenildi. Yemekten sonra orduevine döndüler ve ertesi günün sabahı trenle Sivas'tan ayrıldılar. Aradan iki üç hafta geçti, denetleme sonuç emri geldi. Alayımızla ilgili bir tek cümle vardı: “12. Tümen Topçu Alayı biraz daha hareketlenmelidir.” Âdeta tepem atmıştı desem yeridir. Emri kaptığını gibi alay komutanına gittim ve arz ederek, “Komutanım, bu komutanımız neyimizi gördü ki böyle yazıyorlar? Çok üzüldüm” dedim ve ekledim: “Acaba tümen komutanımız mı bir şey söyledi? 
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Çünkü alaya geldiğim ilk günlerde bu tenkidi kendilerinden dinlemiştim. Ama şimdi biz böyle değiliz ki.” Alay komutanı gülümsedi, “Sen hiç üzülme, onun tenkidi ve o cümle alayın eğitimiyle ilgili değil. Yemekte hizmet eden garsonlarla ilgili, servisin daha hızlı olması gerektiğini yemekte de bana söylemişti” dedi. İkna olmamıştım ama hakikaten başka bir şey de görmemişlerdi. 

Sonraki gezilerden birindetümen komutanı sormuştu: “Ordu komutanının alayla ilgili tenkidini okudun ти?” Okuduğumu ve ordu komutanınızın bizi denetleyemediğine üzüldüğümü arz ettim. “Sen bir evvelki gelişlerinden sonra yazılan emri de okudun ти?” dedi. 
Hayır cevabım üzerine; “Oku bak, aynı anlamdaki cümleyi göreceksin” dediler ve eklediler: “Bazen karargâhlar iyi veya kötü yazacak bir şey bulamazlarsa, bir evvelki tespit ve tenkitlerden faydalanırlar. Sizde de öyle oldu. O cümleyi eski emirden almışlar.” Ne diyeceğimi şaşırmıştım. İster tümen komutanının söyledikleri doğru olsun, ister alay komutanının söyledikleri, her ikisi de eğitim subayı olarak beni ilgilendirmiyor. Ancak, alaydaki subaylara bunları anlatamıyor, ordu emrine olan reaksiyonlarını, çeşitli yorum ve suçlamalarını, sessizce dinlemek zorunda kalıyordum. 

Daha sonraki rütbe ve görevlerimde, ne zaman önüme imza için bir denetleme, tenkit veya ziyaret sonuç emri gelse, bu ibret verici olayı hatırlarım. Kıtanın bildiği, gördüğü, beklediği sonuçlar, dile getirdiği sorunlar ve sunduğu önerilerle ne kadar çok ilgilendiğini görecek ve âdeta, “muallakta kalan” söz ve ifadelere yer vermemeye özen göstermenin faydalı sonuçlarını görecektini. 

Şimdi müsaadenizle Sivas'ta yaşadığım başka bir olayı aktarmak istiyorum. 

O zamanlar cumartesi günleri, öğleye kadar mesai vardı. Her cumartesi günü, tümen karargâhına saat 13.00'te bayrak çekme görevi, sırayla piyade ve topçu alaylarından çıkan bir bölük (batarya) ile bando tarafından yapılırdı. Yine o zamanlar birliklerin ne tören birlikleri, ne tören kıyafetleri ne de malzemeleri vardı. 
Bu nedenle bu göreve bir bölük veya batarya çıkar, bu birliklerin personeli yetmediğinden, diğer birliklerden takviye görür ve bu toplama birlikler bandoya eşlik ederdi. Bu birlikler hiçbir zaman, bu göreve uygun olacak bir görüntü veremezdi. Fakat birliklerin imkânları da buydu. 

Bu törenler her zaman karargâhtaki tümen komutanımız tarafından izlenir, tören sonunda, başındaki subay, tümen komutanımuzca bazen oda, bazen de göz hapsi cezasıyla tecziye edilirdi. 

Bu uygulama uzun bir süre devam etti. Her giden ceza görüyordu. Bunlar da o gün nöbetçi olan subaylardan birisi olurdu. 

Bir gün nöbetçi amiri olan tabur komutanımız, benim de nöbetçi subayı görevinde bulunduğum bir cumartesi günü beni çagırdı. “Bak Üsteğmen Yamak, bugün bayrak çekme tören sırası bizde, görev sırası da sende. Birliği sen hazırlayacak ve sen götüreceksin” dedi. Bütün sebepleri saydım, önümüzdeki hafta yapılacak tatbikatları sıraladım ve başkasının gitmesini teklif ettim. 
Olmadı. Binbaşı, “Bütün bunları biliyor ve kabul ediyorum. Ancak buna rağmen ve bilerek seni görevlendiriyorum. Eğer tümen komutanı törenden sonra seni de cezalandırırsa, bu iş böyle devam edecektir. Eğer seni cezalandırmazsa, bu iş bitecektir ve bir daha kimse cezalandınlmayacaktır diye düşünüyorum. Bu dönüşüm için, kusura bakma seni feda ediyorum. İnşallah ikinci ihtimal olacak” diyordu. 

Çaresiz, toplama bölüğü hazırlayıp götürdüm. Ne yapsam istenilen şekilde bir birlik olamıyor, tören birliği görüntüsünü ve düzenini sağlayamıyordum. Bandoyla birleştik, töreni icra ettik ve dönüşe geçtik. Sayın tümen komutanı arabayla peşimizde belirdi, bizi takip ediyordu. Biraz sonra çağırdılar, yanlarına gittim. Çok sinirliydi. “Neden bu bölüğü sen getirdin? Bu ne biçim bölük? Bu birlikle bayrak çekilir mi? Alayda bu göreve verilecek başka bir subay yok muydu ?” diye sorular soruyor, ben cevap veremiyordum. “Gidin birliğinizin başına” dedi, yerime döndüm. Biraz yürüdükten sonra yeniden çağırdılar, aynı şeyleri tekrar ettiler, nöbetçi amirini sordular ve dönüp gittiler. Alaya geldik ve beklemeye koyulduk. O gün mutadın aksine, bir şey çıkmadı. Nöbetçi amiri oinbaşı, “Bu iş bitti, geçmiş olsun” diyordu. Birkaç gün bekledik, bir ceza gelmedi. Ertesi hafta, bölüğü götüren subay da ceza almadı. Binbaşı haklı çıkmıştı. Ondan sonra yeni bir emir geldi, artık bölükler alaylardan gelmeyecekler, tümen karargâh bölüğü bu görev için hazırlanacak, ilave ihtiyaçları karşılanacak, bölüğe birtakım tören elbisesi temin edilecek ve töreni aynı zamanda tören birliği görevini alan, tümen karargâh bölüğü icra edecekti. 
Her şey yerine oturmuş, yanlış bir uygulama ve haksız bir cezalandırma, bir binbaşının bilinçli denemesiyle olumlu bir sonuca ulaşmıştı. Binbaşı, tümen komutanının iki hassasiyetini bir olayda birleştirip değerlendirmişti. Birisi bana verilecek ceza, diğeri uygulamada ayrıcalık değil, eşitlik ölçüsü. Bu olaydan bir süre sonra alay komutanlığına vekâlet eden Binbaşı Reşat Bey, beni hemen bir takdirnaneyle ödüllendirmişti. Bu benim aldığım ilk yazılı takdirmmamem olacaktı. 
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Bu olayın hemen ardından, bir cuma günü, tümen komutanı alaya gelmiş ve “İstihkâm taburu ile bir piyade ve topçu taburu nehirlerden geçiş tatbikatı yapacaklar, bu tatbikatın hazırlama ve uygulama sorumlusu topçu alay komutanlığı olacak. Tatbikat, üç gün sonra yani, salı günü icra edilecek, tatbikat dosyası, pazartesi öğleden sonra tümene arz edilecek” emrini vermişti. 

Bu görevlendirmenin bir güvene mi yoksa bayrak töreninin meydana getirdiği, tepkiye mi dayandığını uzun, uzun düşünmüştüm. 

Tümenin istihkâm taburu, Zara'daydı. Tatbikatın ağırlığı bu birlikte olacaktı. Alay komutanımıza, hemen Zara'ya gidip görüşmemiz gerektiğini arz ettim. Kabul ettiler. İki topçu uçağıyla Zara'ya hareket ettik. İstihkâm taburunun toprak iniş pisti vardı. 
Önce alay komutanının uçağı indi. Arkasından biz iniş için alçaldık, piste yaklaştık ve pas geçtik. Tekrar döndük alçaldık, piste girdik. Uçak uçuşa devam ediyor ve bir türlü tekerlekler yere değmiyordu. Pistin üçte ikisini geçtik, durum aynen sürüyordu. 
Pilot inemeyeceğini anlayınca yeniden havalanmak istedi, bu defa da uçak yükselemedi. Pist bitti, biz de ekin tarlalarının içine daldık. Mevsim yaz başlangıcıydı, ekinler iyice boy atmış, fakat henüz sararmamıştı. Takriben iki yüz metre kadar bu pozisyonda ilerledik. Bir su hendeğine rastlamamamız için dua ediyordum. 
Nihayet uçak durdu, dönüp piste geldik. Her tarafta bir koşuşturma başlamış, Zara'dan durumu gören çoluk çocuk piste koşmuştu. Geçmiş olsun dilekleriyle bizi karşıladılar ve biz de çok ucuz atlatılmış bir uçak kazasını hiç aklımızda olmayan yer ve zamanda yaşamış olduk. Bu kazayı, Zara'nın dışına hiç taşımadık. Eşime bile, seneler sonra anlattım. İstihkâm taburuyla gereken koordineyi yaptık. Dönüş için uçaklara bindik, pilot olaya çok üzülmüştü. İniş bölgesinde ters bir rüzgâr varmış. Hatta hava birlik komutanı olan diğer pilot indikten sonra, bizim pilotun buraya inişte güçlük çekeceğini alay komutanına önceden söylemiş. Dönüşte bizim pilot, Kızılırmak kenarında önceden bildiği bazı düzlüklere birkaç defa iniş kalkış yaparak, âdeta uçaktan hıncını alıyor ve hâlâ söyleniyordu, “İnmezsin ha ... seni namussuz!” 

Bu tatbikatı da yaptık. Ağustos ayı yaklaşıyordu. Tümen Komutan Vekili Albay Cemal Tural, terfi sırasındaydı. Hiçbir tereddüde düşmeden ve olur mu, olmaz mı diye bir beklentiye girmeden, general elbiselerini hazırlattı, zamanı gelince de terfi etti ve tümenden ayrıldı. 

Ben burada, albay rütbesiyle tümen komutanlığı görevinde tanıdığım, rahmetli Cemal Tural'ı anlatmış bulunuyorum. Yani genç 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bir subayın gözüyle genç bir tümen komutanını tanıtmaya çalışmış oluyorum. Kanaatleri değişik veya başka olanlar bulunabilir. 
Ben bu değişik kanaatleri çok normal buluyor, bakış açıları değişik olanların görüş farkları doğabileceğini, yaşanan ve değişik ortamlarda cereyan eden olayların da bu görüş ve kanaatleri değiştirebileceğini düşünüyorum. Daha sonra Genelkurmay başkanlığına kadar yükselmiş bulunan bu rahmetli komutanla, yeniden karşılaşacağız. 

Atama mevsiminde, Alay Komutan Vekili Tahsin Kurtay da terfi ederek alaydan ayrıldılar ve alaya bir kurmay albay komutan olarak atandı. Tümen komutanlığına da Tuğgeneral Cemal Madanoğlu (daha sonra Milli Birlik Komitesi üyesi) atanmış, tümen kurmay başkanlığına da Kurmay Albay Muzaffer Heper (daha sonra korgeneral) gelmişlerdi. 

30 ağustostan geçerli olmak üzere, ben de, topçu kurmay yardımcısı yüzbaşı olmuş ve batarya komutanlığına atanmıştım. 
Alay komutanı “Batarya komutanlığı görevini hemen devralacak fakat alay harekât ve eğitim subaylığına da devam edeceksin. Bataryayı, batarya subayı teğmen-üsteğmen idare edecek. Sen de gözetirsin”" emrini verdiler. Bu konuda yazılı emir de çıkmıştı. Bir süre sonra, aynı pozisyonla beni tümen karargâhına alacaklarına dair bazı haberler duydum. Alay komutanına çıkarak, benim alayda kalmak istediğimi arz ettim ve alayda kaldım. 

Yeni alay komutanımızla da çalışmalarınız eski şeklinde devam etti. Kendileri, Topçu Birliklerinden çok ayrı kalmıştı. Yardım ve desteğe daha çok ihtiyacı vardı. Kendi tabirleriyle bana, “Sen yanımda olunca, daha rahat ve daha huzurlu oluyorum” diyorlardı. 

Ailevi bir nedenle, on gün izin istedim. İki senedir hiç izin kullanmanmıştım. İzin almada çok zorlandım ve şartlı olarak izin alabildim. İzin sürem bir hafta olacak ve bu süre içinde telgrafla dönüş istenirse hemen dönecektim. Nitekim iznin üçüncü günü telgrafı aldım ve dördüncü günü göreve döndüm. 

Sekiz on gün sonra, bir Amerikalı tümgeneral alayı görmeye geliyordu. Alay komutanı ne yapacağımızı sordu. Ben, “Alayı gezdirelim, bir tatbikat düzenleyelim ve kendilerini tatbikata götürelim” dedim. “Başka...” dedi. Ben tekrar, “Eğer tatbikat emredilmiyorsa, eğitim alanlarında gereken tertip ve düzeni alalım, hareketli bir program hazırlayarak uygulayalım, yine de bir taburu tatbikata çıkaralım. Kısa bir süre de olsa alayımızı tatbikatta tanıtalım” diye teklifi yeniledim. 

Sayın komutan, aklımdan geçeni kendisi söyledi. O hafta alayda erlerin yemin töreni vardı. O dönemde henüz eğitim birlikleri kurulmadığından, acemi erler doğru birliklerine gelirler, orada eğitilirler ve yemin ederlerdi. “Yemin töreninin gününü değiştirelim ve tümgenerale bu yemin törenini izletelim. Hoşuna gideceğini zannediyorum” diyordu. Benim Amerikalıların denetlemelerine ait Erzurum'da edindiğim bazı izlenimlerim vardı. Amerikalı tümgeneralin, bu görüşten memnun kalmayabileceğini düşünüyordum. Çaresiz program bu şekle dönüştü. Tümen komutanı da, alayca teklif edilen bu uygulamayı tasvip etmişti. Ben yine de alayı, eğitim tesisleri, garajlar, bakını yerleri, eğitim alanları, eğitim programları ve özellikle alarm uygulamalarına ait bazı örneklerle görüşe hazırlatmayı ve kendilerine, bir de brifing takdim etmeyi teklif ettim. Kabul ettiler. Böylece, önce bir brifing takdim edilecek, alay gezilecek, en son yemin törenine gidilecekti. Bu uygulamayla gün içinde törenin ağırlığını azaltacak, Amerikalı generalin, alayı da görüp tanıdım diyebileceği bir program hazırlanmış ve uygulanmış olacaktı. 

Takdim edilen brifing çok tatminkâr olmuştu. Eğitim konusundaki takdimlerimiz ve bunun alay içinde ve birliklerdeki görüntüleri bu kanaati pekiştirmişti. Tümgeneral, “Sizden bir tatbikat veya atışlı bir tatbikat istesem, en erken ne zaman yapabilirsiniz ?” 
dedi. Alay komutanına baktım, benim cevap vermemi bekliyorlardı. Atışsız tatbikata, alarmla alaydan başlamak için bir saate, atışlı tatbikata civardaki yerleşim yerlerini önceden haberdar etmek için, talimatlarımıza göre, en az üç güne ihtiyacımız olduğunu belirttim. “Ancak” diye ekledim, “bir saat sonra atışsız tatbikata başlayabilmek için, daha önce arz ettiğimiz ve programınıza koyduğumuz yemin töreninin iptal edilmesi gerekir. Bu törene üst yöneticiler ve sivil halk da davetli olduğu için bu iptal yetkisi, tümen komutanlığına aittir.” Amerikalı general “Hayır, sadece sordum” dediler. Yemeğe giderken bir ara yanıma gelip tercümanı aracılığıyla, “Senin alayını bir tatbikatta görmek isterdim. Senin de bu arzuda olduğunu zannediyorum” diyorlardı. General, âdeta içimden geçenleri okumuş gibiydi. 

Amerikalı generalin, Türkiye'de hiçbir yerde görmediği yemin törenini de, ilgiyle izlediğini gördüm. Tören sonunda, Amerikalı general, alay komutanıyla konuşup birlikte yanıma geldiler. Alay komutanı “Amerikalı general, çok meşhur Sivas halılarını görmek ve mümkün olursa satın almak istiyormuş. Bu halıların imal edildiği yere, yani cezaevine gidip gidemeyeceğini soruyor” dediler. Sayın komutan benim götürmemi emrettiler. Ben de ilgilileri 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haberdar ederek, Amerikalı generali alıp cezaevine götürdüm. 

Tezgâhlardaki halıları gördü, uzun uzun tetkik etti ve iki halı almak istediğini söyledi. Cezaevi müdürü kıvranarak, bir sıra defteri getirip açtı ve dokunan halılara takılmış isim etiketlerini gösterdi. Yıl 1954, tezgâhlardaki bütün halılar, bakanlara, müsteşarlara ve çeşitli üst makam bürokratlara aitti. Sıra defteri daha da ilginçti. Üç yıl için tamamen dolmuştu. Müdür bunları bana gösterip, “Ne yapalım yüzbaşım ? Biz hazır halı satmıyoruz, sıra kabul ediyoruz, çok üzgünüm” dedi. Ben tercümana işaret ederek, söylenenleri generale anlat dedim. Sonuçta, “Üç sene sonrası için sipariş alabiliriz ve sıraya koyabiliriz” deyince, general “Ме! Üç sene sonra mı?” dedi ve başını sallayarak ekledi: “Ben Amerika'ya döneceğim, üç sene sonra nerede olabileceğimden, hatta ne olabileceğimden dahi emin değilim.” Alamadığı için üzüldüğünü belirtti. Ben de üzülmüştüm. Yolda bana sordu: “Sırada siz de var mısınız ?” Hayır cevabını verdim ve “Ben de sizin gibi sabırsızım, üç sene sonrasına sıraya girmek, dört beş sene sonra halı sahibi olmak için ne bekleyecek sabrım ne de bilinen bir imkânım var. Sizin söylediklerinize aynen katılıyorum” dedim. İşte bir denetlemeyi de böyle atlatmış ve Sivas halılannı sayın generale veremeden, kendilerine tanıtmıştık. 

Bundan sonra alayda meydana gelen ve hepimizi üzen, ben dahil, bazı arkadaşlarımızı da sıkıntıya sokan bir kazadan bahsetmek istiyorum. 

Alayımız Amerikan malzemesinden faydalanan, kuruluş ve kadrosu bu özelliğe göre yapılnuş olan bir birlikti. Alaya gelen malzemeler meyanında 35 inçlik roketatarlar da vardı. Bunlar alınmış, fakat bu silahlara ait talimnameleri ile teknik tarifnameler henüz kıtalara ulaşmamıştı. Eğitim ve atışlar eldeki notlara göre yürütülüyordu. Ne eğitimde ne de atışlarda, görünürde bir sorun vardı. 
Ancak, bu silahlarda bizim bildiğimiz ve anladığımız anlamda, eğitimde kullanılacak eğitim mermileri birliklerde bulunmuyordu. 
Amerikalılar, eğitim mermisi yerine, o zamana kadar bizde hiç uygulaması olmayan eğitim atış mermisini koymuşlardı. Bu mermi- nin özelliği, hakiki mermiler gibi sevk fişeğiyle hedefe kadar gidiyor, fakat hedefte patlamıyordu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bu eğitim mermi boşluğunu doldurmak için, ahşap bir mermi modeli geliştirmiş, şekil ve ölçüleriyle yayımlayarak, bu mermileri kıtalaпп kendilerinin yapıp kullanmalarını emretmişti. Eğitim şubesi olarak, bu mermi modelini birliklerimize şekil, ölçü ve planlarıyla yaymış, bakım, onarım ve tedarik sorumluluğu ile yapım ve dağıtımını da S-4'e bırakan bir emir yayımlamıştık. Bu arada, talim mermileri ile talim atış mermileri arasındaki farkı da belirterek, talim atış mermisiyle eğitimin ancak atış alanlarında yapılabilecegini ve bu mermilerin bir nevi “mühimmat” olarak kabul edilmesini bu emre dahil etmiştik. 

Bu emrin yayımından takriben üç ay sonra, bir tabur karargâh bölük komutanının izine ayrılışında, bölüğe vekâlet eden asteğmen (yedek subay) bir gün roketatar eğitimine çıkarken, maalesef, eğitim mermisi diye eğitim atış mermisini eğitime çıkartmış ve biraz ötede, önlerindeki yoldan geçen hareketli hedeflere, yani araçlara nişan alarak eğitim yapmalarını emretmiş. Personel eğitime başladıktan kısa bir süre sonra, alayın iç yolundan geçen bir Reo aracının şoförüne nişan alan er, tetiğe basmış ve savaşta bile çok nadir olan bir olay vuku bulmuş. Araç şoförünün tanı başına isabet eden patlamayan eğitim atış mermisi, şoförün ölümüne, başının da parçalanmasına neden olmuştu. Hepimiz pek çok üzülmüştük. Tabii olaya hemen, tümen askeri savcılığı el koymuştu. İfadeler alınmaya başlandı. Bu meyanda ilk ifadesi alınanlardan birisi de bendim. İlk defa bir soruşturmaya muhatap oluyor ve mahkemeyle karşı karşıya geliyordum. Yukarıda belirttigim emirleri çıkardım. Talim mermisiyle ilgili emri ve talim atış mermisiyle ilgili ikazı çıkarıp gösterdim. Hâkim yüzbaşı “Bu emirler sizi kurtarır yüzbaşını" dedi. Hakikaten de öyle oldu. 5-4 (ikmal subayı) ile karargâh bölük komutanı ve asteğmenin uzun süre mahkemeleri devanı etti. Ben alaydan tayinen ayrıldığım için, sonuçlarını da bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var, bu olayda her kademenin kusur ve hatası vardı. 

Önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı roketatarları çok hazırlıksız, talinmamesi ve teknik tarifnameleri tercüme edilip yayımlanmadan dağıtmıştı. 

Dağıtırken önce talim atış mermilerini, talim mermisi olarak dagıtmış, kısa bir süre sonra yanlışlığın farkına vararak düzeltmişti. 

Talim atış mermileri sevk barutu ihtiva ettiği halde, bidayette bir atış mühimmatı olarak işlem görmemiş, eğitin mermisi ve eğitim malzemesi gibi kabul edilmişti. 

Bütün bu nedenlerle, alayca yayımladığımız emirde, bu mermilerin toplanması ve sevk barutlarının mühimmat işlemi görmesi emredilmiş olmasına rağmen, bu mermiler henüz toplanmamııştı. 

Kara Kuvvetleri eğitim atış mermisi yerine, normal eğitim mermisi ihtiyacını kabul etmiş, ancak, yapım ve dağıtımını, en altta- ki birliklere aktarmış, elindeki imkân ve kaynakları kullanarak, 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merkezi yapım veya tedarikle hazır eğitim mermisi dağıtımını yapmamıştı. 

Bir sorumluluk gelmemesine ve toplama görevinin S-4'e ait olmasına rağmen, S-3 (harekât ve eğitim subayı) olan biz, verdiğimiz emrin takip ve kontrol görevini yapamamış, mermilerin toplandığını kontrol edememiştik. 

Tabur karargâh bölük komutanı, bataryalardan iade için topladığı ve toplu olarak depoda tuttuğu bu mermileri, bölük komutanlığına vekâlet eden yedek subaylarına ve personeline, özelligiyle tanıtamamış ve gerekli ikaz emrini vermemişti. 

Topçu Okulu'nda eğitilen bu yedek subaylara, gösterilmiş olan bu roketatarların, silah eğitiminde mermileri tanıtılamamış, özelliği eğitime aksettirilememişti. 

Biraz özeleştiri yapmak gerekirse, sayılan bu yedi hatanın dördü Kara Kuvvetleri'ne kalanları da alay kademesine ait bir görüntü vermektedir. Aradaki bütün ordu, kolordu ve tümen komutanlıkları hep aktarma organı gibi çalışmışlardır. 

Bu müşterek hatada, nişan alan asker, bölük komutanı ve vekili ile ikmal subayı suçlu görülmüşlerdir. 

Kendi kendime hep sormuşumdur. Hatanın başlangıcı ve devamı ile sonuç bağdaşabiliyor mu? Cevabım, hayırdır. Çünkü soruşturma ve cezalandırma, alayın içinde lokalize olmuş ve kalmıştır. 
Bu çok acı olayı ve dersi bu özeleştiriyle bitirmiş oluyorum. 

Bu olayın şokunu yavaş yavaş atlatırken, uzun süredir söylenti halinde yayılan tümenin Siirt'e intikaliyle ilgili, ön emrin geldigi de öğrenilmişti. Birkaç gün sonra da bu intikalin planlanması ve uygulanmasında görev almak üzere tümen emrinde görevlendirildiğime dair emir geldi ve ben tümen karargâhındaki görevime başladım. 

Bu görevim aynı zamanda kursta bulunan, tümen harekât ve eğitim şube müdürlüğüne vekâlet etme şeklindeydi. Şubede bulunan iki binbaşı, o zamanki anlayışa göre kurmay olmadıkları için, şubeye vekâlet edemiyorlardı. Aslında ben de kurmay subay degildim, yardımcılık vasfım sürüyordu. Fakat kendileri hürmette hiç kusur etmediğim, bu iki saygın subay, değil itiraz etmek, bana yardımcı olmak için uğraşıyorlardı. Bu davranışta, intikal gibi büyük bir sorunun ve bunun planlama yükünün mevcudiyeti ile kurmay başkanı olan Albay Muzaffer Heper'in varlığının etkisi çoktu. Çok kısa bir süre emrinde çalıştığım, bu değerli kurmay başkanımızın üstümdeki etkisini, tenkit değil yapıcı ve yardımcı tavırlarıyla verdiği örnekleri, çalışmalarımızdaki yönlendirici ve 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teşvik edici yaklaşımlarını ve bütün bunların dışında, insana deger verme yargısını daima şükranla anıyorum. 

Tümenin intikal planlamasının yapılmasıyla ilgili emir çıkmış, 
4. şubeden bir binbaşı ile benim bu intikali planlamamız emredil!- mişti. Binbaşının görevlendirilmesinin intikalin ağırlıkla G-3 ile G-4 ilişkisinden ileri geldiği, asıl intikal planının harekât şubesince hazırlanacağı ayrıca belirtiliyordu. 

Tümen, Sivas'ta, Erzincan'da ve Zara'da olmak üzere, üç ayrı gamizona yayılmıştı. Bunların demiryolu ve karayoluyla intikal edecek unsurları vardı. 

Göreve başladıktan sonra önce, istasyon komutanlığından gerekli bazı bilgiler aldım. Daha sonra, bu intikal için birliklerin götürecekleri nelerin bulunduğunun tespiti için çeşitli çizelgeler hazırladım. İntikal sıra ve önceliklerini tespit ettim. Ön heyet, art heyet gibi çeşitli heyetleri ve bunların görevlerini de tespit ettikten sonra kurmay başkanına arz ettim. Teklifim şuydu, ben bütün birliklere gidecek, bütün malzeme depolarını, garaj, bakım yeri, büro, idari merkez ve diğer tesislerini hiçbir yer atlamadan görecektim. Birlik komutanları bu tespite müsaade edecek ve yardımcı olacaklardı. Kurmay başkanım önce bu teklifi yadırgadılar ve “Ne istiyorsak emredelim, birlikler kendileri bildirsinler” dedi. 
Bilgilerin çok değişik gelebileceğini, birleştirmede güçlük çekileceğini, istesek bile görme ihtiyacının yine de doğabileceğini, zaman kaybetmemek için, bu tedbire önceden başvurmanın uygun olacağını arz ettim. Kurmay başkanımız sayın komutanla konuşup bu emri komutan imzasıyla çıkardılar. Ben, on-on iki gün süreyle bütün birlikleri dolaştım. Bütün notları alıp önüme koydum ve planlamaya oturdum. Bir hafta sonra, bu üç gamizonda bulunan birliklerin, on dokuz katar ve üç motorlu yürüyüş koluyla boşaltılabileceğini ve intikalin takriben yirmi gün sürebileceğini öngören bir planla kurmay başkanımızın ve komutanımızın huzuruna çıkarak, takdimde bulundum. Sorularını cevaplandırdım. Planı tasvip ettiler ve tümen komutanımız bana, “Şimdi sen bunları alıp, önce Kara Kuvvetleri Ulaştırma Dairesi Başkanlığı'na daha sonra da, emrine gireceğimiz 7. Kolordu Komutanlığı'na takdim edecek ve onaylarını alacaksın” şeklindeki emirlerini tebliğ ettiler. Ben Kara Kuvvetleri karargâhını hiç bilmiyordum. Nasıl, kime ve ne anlatabilecektim ? Tereddüde düşmüştüm. Dinlemesini ve değerlendirmesini çok iyi bilen kurmay başkanımıza durumu arz ettim. 7. Kolordu Komutanlığı'na gidebilirdim. Fakat Kara Kuvvetleri karargâhında, Topçu Yüzbaşı Kemal Yamak olarak sıkıntıya düşebileceğimi hissediyordum. Beraber gidelim diye teklifte bulundum. Sayın kurmay başkanınuz, “Doğru söylüyorsun, seni yetkili kabul etmezler, rütbene ve yakana bakarlar, ben komutanla konuşurum” dediler. Komutanla görüştükten sonra, “Komutan teklifi kabul etti, hatta Üçümüz beraber gidelim’ dedi” diye, bir haberle geldiler. Kara Kuvvetleri Karargâhı'yla görüşecekler ve ertesi gün iki topçu uçağıyla gidecektik. 

İki topçu uçağıyla Ankara'ya gittik. Orduevinde onlar yer buldular, bana orduevi müdürü yer yok deyince, ben de o zaman ismi Yüksel Palas Oteli olan tam orduevinin karşısındaki bir otele yerleştim. Akşamüzeri kendileriyle görüşürken, tümen komutanı nerede kaldığımı ve arayınca beni nasıl bulacaklarını sordu. Durumu arz edince, “Git o orduevi müdürüne yeniden müracaat et. 
Beni C. M. gönderdi dersin, bir de küfrettiğimi söylersin” dedi. 
Yeniden gittim, “Beni С. М. gönderdi” dedim, yer bulup verdiler. 
Bu da benim orduevlerine ait ilk bakış açımı oluşturmuştu. Sonuna kadar, orduevlerinin komutanlara sunduğu hizmetin, verilen hizmete bir ölçü olmadığını gördüm. Genç subay için bu kapılar şimdi daha çok açılıp aralanıyor. Tam açılmasını diliyorum. Bu ilk örneğin etkisi bende uzun süre devam edecek ve orduevlerinden genellikle uzak duracaktım. 

Ertesi gün, hep beraber Kara Kuvvetleri Ulaştırma Dairesi Başkanlığı'na gidip, planı takdim ettik. Dinlediler, sorular sordular, cevap verdik. Sonunda aralarında özellikle katar sayısı ve katar teşkili konusunda bazı konuşmalar yaptılar ve bize sonucu açıkladılar. “Plan genel olarak uygun. Ancak tecrübelere göre birlikler genellikle katar sayısında yanılırlar ve ekseriya noksan isterler, bu nedenle, bu planı onaylıyoruz, fakat katar sayısını on dokuz değil, yirmi iki olarak tahsis ediyoruz” dediler. Herhalde haklıdırlar diye düşündük ve hiçbir mütalaada bulunmadık. 

Sivas'a döndük. Ben Diyarbakır'a 7. Kolordu komutanına planı arza gittim. Korgeneral Fasih Kayabalı'ya çıktım. Planı arz ettim. “A benim oğlum, planı güzel hazırlamışsınız, inşallah uygulamada da bir aksilik olmaz. Yalnız bir küçük değişiklik istiyorum. Motorlu yürüyüş kollannın gece konaklayacağı yer olarak, Hazer Gölü kıyısını seçmişsin. Ne düşündüğünü biliyorum, ancak intikal sıcak günlerde olacak. Göl kenarına, öğleden sonra ulaşan birliklerin, göle girmeleri önlenemeyecek, ancak, göle kaç kişi girecek, gölden daha sonra kaç kişi çıkacak, bu konuda endişem var. Gel şu konak yerini, şuraya ...'ya alalım. Ben de gereken hazırlıkları orada yaptıraym?” dedi. Hemen düzelttik ve bu düzeltmede tecrübenin konuştugunu, sayın komutanın çok da haklı olduğunu belirtmem gerekiyor. 

İntikal başlamadan önce ön heyetler gitti. İntikalden üç gün önce de tümen komutanı, kurmay başkanı ve kurstan dönen harekât eğitim şube müdürü Siirt'e gittiler. Daha sonra da, karargâh personeli çeşitli sebeplerle Siirt'e taşındı. G-4'ten bir binbaşı, bir de ben, art heyet ve intikalin koordinatör yürütücüsü olarak Sivas'ta kaldık. 

Haritalar ve cetveller önümüzde, kara ve demiryollarından giden kol ve katarları takip ediyor, günde üç defa Kara Kuvvetlerine rapor veriyorduk. Bu çok yakın takip, Kara Kuvvetleri Ulaştrma Dairesi Başkanlığı'nı da çok memnun ediyordu. Hiçbir aksaklık olmuyordu. İntikalin sonuna yaklaşırken on sekizinci katarın gidişiyle yeni bir değerlendirme yapmış ve intikalin on dokuzuncu katarla tamamlanacağını, ilaveten tahsis edilen üç katarın iptalini, hem Kara Kuvvetleri'ne, hem de tümene arz etmiş ve on dokuzuncu katara biz de binerek, Siirt'e gitmiştik. 

İntikal bitmişti. Tabii ki ben de bitmiştim. Birçok gece uyku bile uyuyamıyordum. İnanmayacaksınız ama istasyonda otururken, katar beklerken, ayakta ve hatta dolaşırken bile uyuduğumu belirtmek isterim. 

Kurtalan'a geldiğimizde gördüklerime inanamadım. Tümen sanki Kurtalan İstasyonu'na dökülmüştü. Her taraf eşya doluydu. 
Bir tasnif var mı diye düşünmek bile istemiyordum. Görüntü çok berbattı. Sevk ederken kurulan düzen, buradaki tahliye tıkanıklığıyla hiç korunamamıştı. 

Siirt'e geldik. Doğru kurmay başkanına çıktım. Tekmil verdim. 
Çok memnundular. Teşekkür ettiler, kalkıp bana sarıldılar, “Çok güzel, aksaksız ve vukuatsız intikal oldu” dediler. Dikkatli dikkatli yüzüme bakıyorlardı. Birden “Sen hasta mısın ?” diye sordular. 
Olmadığımı söyledim “Öyleyse aşırı derecede yorgunsun” diye ilave ettiler. Bu doğruydu. Kendilerine Kurtalan'da gördüklerimi arz ettim. Üzgündüler. “Toptan yapalım dedik olmadı, birliklere bıraktık yine olmadı. Yeni bir tertip aldık, yakında düzelir” dediler ve “Öğrendiğime göre senin şark hizmetin yokmuş, daha önce yapmışsın. Başka bir birliğe atanacaksın. Şimdi sana bir hafta müsaade, buradaki işlerini düzenle, ilişiğini kesecek duruma gel, senin uzun bir izne ve dinlenmeye ihtiyacın var” emrini verdiler. 
Siirtte sekiz on gün kaldım. Dediklerini yaptım. Kaldığım bu kısa süre içinde beni en çok mutlu eden olay, Merzifon'da benim emrimde hizmet yapan, başta Siirtli Tevfik ve Nejat çavuşlar olmak üzere, eski askerlerimin gelip beni bulmaları ve her türlü hizmet 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ile yardıma hazır olduklarını bildirerek, gösterdikleri yakın ilgi oldu. Sağ olsunlar. 

Daha sonra bir ay izinle Siirt'ten ayrıldım. Ayrılırken, kurmay başkanım izin bitiminde, kendisiyle telefonda konuşmadan Siігѓе dönmememi emrettiler ve biz de Merzifon'a gelerek, atama emrini beklemeye başladık. 

İzin bitimine yakın, tayinim Malatya'da yeni kurulan 59. Topçu Er Eğitim Alayı'nın servis bölüğü komutanlığına çıktı. Kurmay başkanımız Siirt'e dönmeme gerek kalmayacak şekilde bütün işlemleri tamamlatarak doğrudan Malatya'ya katılmam için gerekenleri yapıp gönderdiler. 

Daha önce, “İstemeden izin veren komutan” aradığımı ifade etmiştim. Bir kişi daha bulmuştum. Hem de en çok muhtaç oldugum bir dönemde. Sayın kurmay başkanımızın bu yakın ilgi ve desteklerini hiç unutmadım ve her zaman insana değer vermenin, ihtiyaçlarına ilgi göstermenin, göreve şevkle sevk etmenin, bir örneği ve ölçüsü olarak kabul ettim. 

Bir atlama yaparak, iki yıl sonra akademiye gittiğimizde, çok değerli tabiye öğretmenimiz Kurmay Albay Hazım İşgüven, birlik intikallerini derste işlerken, 12. Tümen'in üç ayrı gamizondan, kara ve demiryoluyla Siirt'e intikallerinden örnekler veriyor, planlama uygulama ve çok yakın takip ve kontrolle çok düzenli olaysız ve kazasız bir intikalin cereyanını dile getirerek anlatıyordu. İntikal tarihinde Kara Kuvvetleri Karargâhı'nda görevli olan hocamızın ağzından, Topçu Yüzbaşı Kemal Yamak olarak, ben de bu örnekleri dinliyor, arkasında saklı emek ve meşakkatleri unutmuş olarak, kendi kendime mutlu oluyordum. Zira plan program ve uygulama tümenin; takip ve kontrol ise tümen, kolordu, ordu, ve Kara Kuvvetleri karargâhlarınındı. Ben sadece dinleyici bir yüzbaşıydım. Esasen böyle de olması gerekiyordu. “Bir birlikte yapılan ve yapılamayan her şeyden komutan sorumludur” hükmü her yer ve her konuda geçerli olmalıydı. Plan ve emirlerde imzası ve onayı bulunan komutan, bu yetkisini kullanırken sorumluluğu da almış oluyordu. İyi bir kurmay subay olmanın en önemli şartlarından birisi de, “gölgede kalarak çalışmak” ve “ben, kelimesini kullanmamak”tı. Bunlar her yerde çok geçerli ve önemli prensiplerdi. 

Şimdi yeniden tarih sırasına dönelim ve Malatya'ya katılmış olalım. Tayinimize biraz üzülmedik desem doğru olmayacak. Bu üzüntümün nedeni şuydu. Harp Akademisi tahsilini hariç tutarsak, yukardan aşağıya, Samsun-Merzilon-Amasya-Sivas-Malatya hattına da, dikkatlerinizi çekerim. Bu tayin hattına daha sonra 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Ankara, Kayseri ve Kıbrıs eklenecek ve hep Samsun-Ankara-Kıbrıs hattının üzeri ile bu hattın hep doğusunda hizmet görecektim. 
Ne zamana kadar mı ? Sadece Ege Ordusu komutanı olarak, İzmir'de görev aldığım 1985-1987 yıllarına kadar, yani, kırk seneyi aşkın hizmet süresi içinde, iki senelik bu tek istisnaya kadar. 

Bu konuya ayrıca değineceğim. Tayin için sevindiğimiz bir husus da vardı. Kardeşim İsmet, Sivas'tayken lise tahsili için yanımuza gelmişti. Malatya'da da lise bulunduğuna göre nakilde bir sorun olmayacaktı. 

59. Er Eğitim Alayı'na katıldım. Alay yeni kurulmuştu. Lağv edilen bir koşulu birliğin terk ettiği bir garnizonda yerleşmeye çalışıyordu. 

Komutanı olduğum birlik, yani servis bölüğü, doğrudan alay komutanına bağlı bütün araç, ağır silah, top ve er eğitimiyle ilgili her türlü teçhizat ve malzemenin toplandığı; er eğitim birliklerinin günlük ihtiyaçlarına göre, eğitim araç gereç ve silahlarını eğitim alanlarında hazır etmek, eğitimin bitiminde bunları toplayıp bakım ve muhafazalarını sağlamak, alayın bütün idari hizmetlerini desteklemek maksadıyla kurulan bir birlikti. Malzeme miktar ve sorumluluğu çok geniş olan bu bölüğün hem yetersiz hem çok sınırlı bir kuruluş ve kadrosu vardı. 

Alayın kuruluş maksadı ve görevi Amerikan eğitim birliklerinden alınmıştı. Fakat teşkilatı ile kadrosu eldeki imkânlara göre ve ihtiyaçlar tam olarak dikkate alınmadan hazırlanmış, daha kuruluş anında, maalesef birlik bu kadro görevini yapamaz duruma düşürülmüştü. 

Dahası var. Bu görev ve icra tarzı, bizim yönetim felsefemize, yetişme tarzımıza uymuyor; yetki ve sorumluluklar karışıyor; sahipsizliklerin doğabileceği görülüyordu. Servis bölüğünde, iki yüze yakın araç, yüzden fazla çeşitli top ve sayılarını şimdi hatırlayamadığım ağır silah ve malzeme vardı. Eğitim bölüklerin- de sadece, piyade tüfeği bulunuyordu. Bütün bu malzemenin toplandığı bölükte, çok cılız bir araç ve silah bakım kademesi ile kadrosu bulunuyor, bu kademe de, ancak bir genel maksat çadırında çalışıyordu. Yani bakım yeri de yoktu. Mevcudu iki yüzü aşan aracın hepsi toplama ve birliklerde bulunan en eski ve çok çeşitli tip ve marka araçlardan oluşuyordu. Pek çoğu arızalı geliyor, trenden indirildiğinde, kurtarıcıyla alaya çekilebiliyordu. Güya bu araçlarla kurulacak bir eğitim birliğinde şoför eğitimi yapılacaktı. 

Erlerin hepsi birliklerden üçer beşer toplanmış, toplama personelden oluşuyordu. Ve hepsi de birliklerinden öncelikle uzaklaştırılması gereken kişilerden seçilmiş olduklarını, davranış ve hareketleriyle âdeta ispat ediyordu. 

Moralim çok bozulmuştu. Bu durumuyla bu birlikte görev yapmak, hatta birliği derleyip toparlamak bile mümkün görünmüyordu. Gördüklerimden âdeta ürkmüştüm. Alay çok hazırlıksız kurulmuştu. Gamizonu bile, eğitim görecek er mevcudu için çok yetersizdi. Çok yetersiz olan bir su kaynağına bağlanmış olmak, bu yetersiz hazırlığın en bariz göstergesiydi. Dört su römorkuyla Pınarbaşı bölgesinden su taşıyıp mutfak ve bulaşıkhanelerin su ihtiyacını karşılama, servis bölüğünün hiç değişmez ve aksatılamaz göreviydi. Şoför ve araçlar değişiyor, su ikmali yirmi dört saat devanı ediyordu. Alay komutanının en büyük uğraşısı bu su yetersizliğine çare bulmaktı. Ancak, taşıma suyla değirmen döndürmekten başka bir çare bulamıyor ve taşınacak su miktarını çogaltmaya çalışıyordu. Erlerin sakal tıraşı ve temizlik ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını hiç yazmak istemiyorum. Benim, Botan'ların, Garzan'ların, Yanarsu'ların arasında kalan Siirt'te bile akıl erdiremediğim su sıkıntısının, Malatya gibi suyun çok bol olduğu bir şehirde yaşanmasına hiç aklım ermiyordu. Dahası var, alaya ya hiç ödenek gelmiyor veya çok yetersiz olan bu ödenekler ast birliklere ulaşamıyordu. 

Ne yapacağımı, nereden başlayacağımı düşüne düşüne bir hafta geçti. Bu arada erler de beni deneyerek nasıl bir kimse olduğumu anlamaya çalışıyorlardı. Ziyaretine gittiğim alay komutanı esasen ikaz etmişti. “Haftalık vukuat çizelgelerini incelersen, senin bölügünün vukuat işlemede birinci olduğunu göreceksin” demişti. 

Sonunda bir karara vardım. Öncelikle mevcut subay ve astsubaylardan faydalanarak, kuruluşa göre teşkilatlanacak; yetki ve sorumlulukları belirterek, hizmet taksimi yapacak; kim, kimin komutanıdır, işi nedir, gibi hususları ortaya koyarak bir komuta yapısı oluşturacaktım. Bölükte her günkü rutin işleri azaltacaktım. Eğitim alanlarına top çekmek, malzeme taşımak, bunları geri almak, ertesi günkü malzemeyi hazırlamak, başlı başına bir iş oluyor ve neredeyse günün tamamını dolduruyordu. Takriben üç ay süreyle hep aynı top ve aynı malzemeyle eğitim yapan bir birliğe her gün top ve malzeme götürüp getirmek yerine, bunları geçici olarak o birliklere teslim etmenin uygunluğunu ısrarla savunacak ve beklenilen karşı koymaları aşacaktım. 

Bugünkü durumları ve öncelikleriyle altından kalkılamayacak olan işlere (araçların durumu gibi) girişmeyecek, onlar için koruyucu bazı tedbirler alacak ve hizmetin devamını sağlayacak б1сй- de bunlara da el atacaktım. 

En kısa zamanda, bir bakım yeri bulup, bu hizmetin verimli hale gelmesini sağlayacaktım. 

Bütün bunların dışında bu birliğin görevi değişmediği takdirde kuruluş ve kadrosunun ne olması gerektiğini ve bunun için ihtiyaçlarını ortaya koyan; görevi değiştiği ve sorumluluğunun kullanıcılara doğru kaydırılmasını öngören bir görev verildiği takdirde, görev kuruluş ve kadrosunun nasıl olabileceğini içeren bir çalışma yapıp teklif olarak sunacaktım. En çok önem verdiğim çalışma bu olacaktı. Hazırlıklarımı yapıp, alay komutanımıza çıkıp, durumu ve düşüncelerimi arz ettim. Kendileri benden de dertliydiler. 
Özellikle su sorunu kendilerini çok üzüyordu. Tekliflerimin hepsini kabul ettiler. Eğitim bölüklerinden silah ve malzeme teslim almaya itiraz edenler oldu. Bu tepki esasen bekleniyordu, fakat çabuk alıştılar, bölük kendisine ayıracak zaman bulabilmişti. 

Bölükte göreve başlayalı neredeyse üç ay oluyordu. Vukuatlar ise hiç eksilmiyordu. Bütün bölüğü topladım. Kendilerine isteklerimi ilettim ve “Size bir hafta daha süre tanıyorum. Bu son haftada tanıdığınız bölük komutanı gibi davranacağım, eğer siz de benim istediğim gibi olursanız, değişmeyip devam edeceğim. Hafta sonunda yine eski halinize devam ederseniz ben de sizin istediğiniz veya daha doğrusu, sizin layık olduğunuz bölük komutanı gibi olacağım” dedim. Bölük yeni haftada da hiç değişmedi, özellikle bilinen değişmezler aynı tutumlarını sürdürdüler. Üstelik bölükte bulunan Merzifonlu bir tanıdığımın oğlu olduğunu bildikleri bir eri, içki âlemlerinde aralarına alarak benim cezalandırmamı önlemeye veya beni denemeye kalktılar. Hiç tereddüt etmeden hepsini cezalandırdım ve en ağır cezayı da o Merzifonlu'ya verdim. Hafta dolmuştu. Ertesi hafta, başta ben olmak üzere bütün komuta personeli bölükte fırtına gibi estik diyebilirim. Gece ve gündüz peşlerindeydik. Üzülerek belirtmeliyim ki, dayak dahil her çeşit cezayı verdik. Bazı belli personelin görevlerini değiştirerek hizmetlerini ağırlaştırdık. Yeni çalışma, kontrol ve eğitim tempomuzla âdeta nefes alamaz duruma gelmişlerdi. Dinlenme saatleri bile çok azalmıştı. Bu arada, bölük bölgesi de yeniden tanzim edilmiş oluyordu. Disiplinli olduklarını bildiğimiz kişilerin astsubaylara “Bizim kabahatimiz ne, suçu onlar işliyor, cezayı hepimiz çekiyoruz” gibi serzenişleri de kulağıma geliyordu. Hafta sonu bölüğü tekrar topladım. “Yeni bölük komutanını ve bölük idaresini beğendiniz mi ?” diye söze başladım ve duyduğum serzenişleri de dile getirdim. “Bizim kabahatimiz ne” diye soranlara söylüyorum, sizin kabahatiniz, arkadaşlarınızın suç işlemelerine mâni olmamaktır. Bölükte işlenen suçları ben önleyemezsem alay komutanı beni sorumlu tutuyor. Siz de arkadaşlanırızın suç işlemelerine mâni olmazsanız, suçu paylaşmış oluyorsunuz” dedim ve devam ettim: “Şinıdi önümüzdeki hafta eski halimize dönüyor ve size bu bir haftada tercih hakkı tanıyoruz. Hangi bölük komutanını ve bölük yönetimini istiyorsanız önümüzdeki hafta seçiniz, biz sizin seçiminize göre komutan olacağız.” 

Bölükte ufak tefek bazı bilinçsiz davranışlar olmasına rağmen beklediğimizin üzerinde bir düzelme oldu. Bu düzelmedeki önemli iki faktör, komuta kontrol düzenini kurarak, kontrollerimizi devamlı hale getirmiş olmak, bölüğün kendi içinde kurulmuş olduğunu gördüğümüz otokontrolü sağlanuş bulunmaktı. 
Daha sonraları her gün daha iyiye doğru giderek çok iyi anlaştıбта ve çalıştığımızı söyleyebilirim. 

Bölükte bir bakımı yeri sorunumuz olduğunu daha önce belirtmiştim. Bu arayışlar içinde, kapısı kilitli taş yapı bir tavla gördüm. 
Sordum, boş dediler. Eski koşulu birlikten kalmış bir binaydı. Bir yolunu bulup içeri girdim, hakikaten boş, yemlikleri bile duran, sağlam yapılı ve bir bakım yeri barakası büyüklüğündeydi. Hemen alay komutanına arz ettim, müsaadelerini aldım, hazırlığa başladık. Kapılar araçların girip çıkmasına müsait değildi, büyütülmesi gerekiyordu. Kapılardaki bu büyütme ve genişletme için hem yandan, hem de yükseklikten bir kısım yerlerin yıkılması şarttı. Alay komutanına yeniden arz etsem, inşaat emlak müsaadesi konusunu dile getirir mi, diye düşündüm. Sonra gerektiğinde eski ölçülerine dönüştürülebileceğini de dikkate alarak, gerekli büyütmeyi yaptım. Yemliklerin içini doldurup üstünü betonlayarak raf haline getirdim ve işgal edip içinde çalışmaya başladık. 

Binalar Yurtiçi Komutanlığı zimmetinde ve Emlak Şubesi sorumluluğundaymış. Geldiler. Olup biteni ve ihtiyacı anlattım. Israrla, eğer yeniden tavla olacaksa, ben çıkarken yemlikler dahil eski haline getirip öyle teslim edeceğimi belirtiyordum. Gelen mühendis binbaşı ise, hiç durmadan not alıyordu. Ayrılırken konunun mahkemelik olduğunu ve mahkemeye intikal edeceğini belirtmeyi ihmal etmedi. Birkaç gün sonra Malatya'daki Yurtiçi Komutanlığı'ndan, bir istihkâm albayı geldi. Sorular, cevaplar ve yerinde görmelerden sonra, bölüğün nasıl bir bölük olduğunu görmek istediler. Bölüğe gittik, araçları, topları ve diğer malzemeleri gördüler. Ayrılırken söyledikleri: “Çok iyi yapmışsın yüzbaşım. Biz burada yeniden tavla açacak değiliz. Sana yüz elli-iki yüz torba çimento göndereceğim. Tabanını da betonla, başka ihtiyacın var mı ?” 

Askerlikte yeri olsa albayı kucaklayıp elini öpecektim. Binbaşı ile albay farkı diye düşünerek ve bu kıyaslamayı yaparak bakım yeri sorunumuzu halletmiştik. Sayın albay, vaat ettiği çimentoyu iki yüz torba olarak gönderdi. Bu bakım yeri nasıl mı gelişti? Buyurun ekteki evraktan okuyun. 

Bu işler devam ederken, bir taraftan da hazırlamayı tasarladıgım teklif dosyası için bilgiler topluyor, talimatları okuyor, komutanlık emirlerini inceliyor ve suretler çıkarıyordum. 

Dosyayı hazırladım. Bugünkü durum, görevin şümulü, buna uymayan kuruluş ve kadro yetersizliği ile mevcut malzemenin tertip ve toplanmasındaki yanlışları ortaya koyduktan sonra şu hususlara ağırlık vermiştim: 

Görev aynı kalacaksa kuruluş kadro ve ihtiyaçlar... 

Teklif edilen görev değişikliği uygun bulunursa, kuruluş kadro ve ihtiyaçlar... 

Bölüğün lağv edilerek ünitelerin, hizmetin döndüğü birlikler içine itilmesiyle ilgili alternatifin incelenmesi... 

İhtiyaca uymayan, halihazır durumları, cins ve değişik markalarıyla bir eğitim aracı olarak kullanılması mümkün görülmeyen araçların ve eğitimde yeri olmayan silahların durumları, onarım ihtiyaçları ve bu konudaki teklifler... 
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Bu dosyayı bitirdim. Üç suret halinde alay komutanına arz ettim. Alayımız Sivas'ta bulunan Eğitim Tümen Komutanlığı'na bağlıydı. Oraya da gönderileceğini söylediler. 

Takriben iki hafta sonra alayı görmeye iki Amerikalı subay geldi. Eğitim birliklerinin kuruluşuyla ilgileniyorlardı. Bölüğü özellikle görmek istediklerini söylemişlerdi. Demek ki onların tabiriyle problem sahası diye değerlendirmişler yargısına varmıştım. Geziyorlar, hem izahat alıyorlar hem de çeşitli sorular soruyorlardı. 
Kendilerini önce araç parkına götürdüm. Gezdirdim, ilk sözleri, “Bu araç mezarlığının sizinle ilgisi ne ve burada nasıl toplandı ?” 
oldu. Açıkladım. Şaşkına dönmüşlerdi. Gezdiler, sordular dinlediler ve “Bu durumu üst makamlara arz ettiniz mi?” diye sordular. 
Kendilerine gösterdiğim dosyadan üç suret alaya sunduğumu, tümene de gitmiş olabileceğini söyledim. “Bir suret alabilir miyiz ?” 
dediler. Alay komutanının müsaadesini de alarak, bu bir suretini kendilerine verdim. Ayrılırken, “Bu hususlar düzelinceye kadar her iki ayda bir, bu teklifleri güncelleştirerek yenile” diye bir de tavsiyede bulundular. Amerikalı binbaşı “Bu araç mezarlığının 51- zinle ilgisi пе?” diyordu. Tıpkı Erzurum'daki Amerikalı albayın, traktörleri göstererek, “Alay size soruyor, komutanım beni bu yükten ne zaman kurtaracaksınız ?” dediği gibi. 

Kıtayı çaresiz bırakmamak ve ona gereksiz yük yüklememek ana fikrine göre yetişmiş iki ayrı kişinin, iki ayrı yer ve zamanda, belirttikleri aynı tepkiler dikkati çekiyordu. 

Amerikalıların tavsiyesine uyarak, dosyalarda ara değişikleri yapıyor, daima güncel halde bulunduruyor ve her iki ayda bir sunuyordum. Artık Amerikalılar da daha çok gelmeye başlamıştı. 
Her defasında değişik subaylar geliyor, her gelen kişi veya grup benden bir dosya alıp gidiyordu. 

Bir süre sonra, emrinde bulunduğumuz 2. Ordu komutanımız alayımızı denetlemeye geldiler. Süre kısalığı nedeniyle birkaç yeri görerek ve servis bölüğüne hiç uğramadan, denetlemelerini bitirip konuşmak üzere, yüzbaşı dahil, daha üst rütbedeki subayları gazinoya topladılar. Sayın komutan, alayla ilgili çok az, bazı şeyler söylediler. Uzun uzun memleketimizdeki gelişmelerden bahsettiler. Kendilerinin politik konulara yakınlığı biliniyordu. Sonunda “Bir sorusu olan var mı?” dediler. O dönemde, alay komutanlığına, Topçu Okulu'ndan öğretmenimiz olarak tanıdığımız, açık sözlü ve doğruluğuyla bildiğimiz Yarbay ... vekâlet ediyorlardı. Alay komutanımız söz aldılar ve çok dertli olduğu su konusunu bütün yönleri ve açıklığıyla arz etmeye başladılar. Yirmi dört 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saat. su taşındığını belirtip, bütün çabalarına rağmen bu konudaki sorunu alay imkânlarıyla halledemediğini arz ederek, ordu destegini teklif ettiler. Ordu komutanının kızdığını fark etmiş ve alay komutanının neden bu konuyu ordu komutanına ikili bir görüşmede değil de böyle bir toplu görüşmede arz ettiğine cevap arıyordum. Bu sırada ordu komutanı alay komutanına “Buyurun” diyerek oturttu. Ve konuşmaya başladı. “Arkadaşlar, alayın su sorunu ordu komutanlığının sorunu değildir. Benim makamım askeri olduğu kadar, aynı zamanda siyasi bir makanıdır. Alay komutanlı- 
#1 bölge desteğini sağlayarak bu tür sorunları kendisi halletmelidir” diyor ve devam ediyordu: “Alay komutanı gider belediye başkanının karşısına oturur ve bu sorunumuzu ya halledersiniz va da ben bu alayı buradan alır giderim der. Hiçbir belediye başkanı, ilinden askerin ayrılmasını istemez.” Alay komutanı, “Yani sayın komutanım, belediye başkanı bu su sorununu halletmezse, ben alayı buradan alıp gidebilir miyim ?” diyerek, esasen olamayacağı belli olan, bir soruyu sormuş oldular. Sayın ordu komutanı sert bir tavırla, “Oturun yarbayım, daha sözüm bitmedi” dedi. İpler kopmuştu. Ordu komutanı, bir süre önce Siirt gibi su sorunu senelerce halledilemeyen bir ilin, su sorununun halledildiğini, bu maksatla hazırlanan törene katıldığını ilave ederek, Malatya gibi suyu bol bir ilde, bu sorunu anlamakta güçlük çektiğini ifade eder etmez, yerinde duramaz hale gelen alay komutanımız “Sayın komutanım, üzülerek arz ediyorum ki, yazılması ve yapılması gereken bütün girişimlerimiz bir sonuç vermemiştir. Siirt'i örnek verdiniz, o tören sırasında ben de Siirt'te görevliydim. Bu politik açılışın yapılabilmesi için şehirdeki birkaç deponun suyla doldurulduğunu ve bu törenin yapılabildiğini biliyorum. Özür dileyerek, alayın bu su sorununu kendi kendine halledemeyeceğini tekrar arz ediyorum” dedi. Toplantı bitti, ordu komutanımız, alaydan brifing almamış, alay komutan vekiliyle de, ayrı bir görüşme yapmamıştı. 

Kendi kendime soru sormaya devam ediyordum. Alay komutan vekilinin söyledikleri tamamen doğruydu. Ancak sunuş şekli, yeri ve zamanı doğru muydu? Sorulara bir de ordu komutanıyla ilgili sorular ekleniyordu. Ordu komutanı, kendisinin konuşması için emredilen bir toplantıda neden alay komutanının sorununu dinledikten sonra, “Bu konuyu toplantıdan sonra görüşelim” deуір kapatmamıştı ve neden “Benim makamım aynı zamanda siyasi bir makamdır” demek ihtiyacını duymuştu ? Ordu komutanı aynı gün alaydan ayrıldı. Alay komutan vekili de birkaç hafta sonra başka birliğe tayin edildi. 
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Böyle bir toplantı ve tartışma bir daha hiç izlemedim. Yanlışlar Malatya'daki bu toplantıda hapsedilmiş, fakat hatıralardan silinememişti. 

Çalışmalarımız ve sıkıntılanmız devam ederken, bunlara bir de böbrek rahatsızlığım eklendi. Böbreklerimde taş vardı. Böbrek ağrısı zaman zaman gelen ve âdeta insana yerleri tırmalatan bir ağrıyla devam ediyordu. Biz ise, iki ayda bir yenilediğimiz dosya dağıtımına ve tekliflerimize devam ediyorduk. 

Bir akşam, mesai bitmiş, fakat henüz bölükten ayrılmamıştım. 
Garaj çavuşu heyecanla geldi, “Komutanım kurmay başkanı oldugunu söyleyen bir general geldi, garajda sizi bekliyor” dedi. Bir anlam verememiştim. Hemen araç parkına gittim. Gözlerime inanamıyordum. Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Sayın Suat Kuyaş araç parkında dolaşıyordu. Kendimi takdim ettim. 
“Bu bölüğün komutanı sen misin ?” diye sordular, evet cevabım üzerine, “Şu iki ayda bir gelen, her Amerikalı'nın getirip masamın üstüne koyarak önümde yığılan dosyalar da senin mi?” diye ikinci sorularını sordular. Yine evet cevabım üzerine, “Bıkhrnı senin bu dosyalarından. Amerikalıları da arkana almışsın, hep haklılıgından bahsediyorlar. Kara Kuvvetleri'nden çıktım, hiçbir yere uğramadan tümen komutanını ve alay komutanını bile haberdar edemeden, doğru bölüğüne geldim. Evvela hava kararmadan, süratle beni gezdir. Alay komutanını da haberdar et. Sonra odana gidelim ve seninle hesaplaşalım” dediler. 

Dediklerini yaptım. Dolaşırken araçları gördükçe “Kim göndermiş bunları?” diyor, kullanılmayan, eğitimi yapılmayan ağır silahları gördükçe “Niçin gönderilmiş buraya ?” diyerek cevap arıyor, yirmi sekiz şoför, iki yüzü aşkın araç sayısına şaşıyor ve ben kendilerinin bu konuşmalarına hep “arz edeceğim” cevabını veriyordum. Bazen kısa bilgiler arz ediyor, evrakını ayrıca sunacağımı söylüyordum. Alayın kuruluşunda, şoför er eğitim birliği var mı diye sordular. Olmadığını, kurulacağının söylendiğini arz ettim. 

Odaya geldik, oturdular. “Bak yüzbaşım, şimdi bana arz edeceklerini söyle, karşılıklı hesaplaşalım. Fakat sonradan ne araç öldürelim, ne de top doğurtalım. Bu gece bu bölükle ilgili olarak bir karara varacak ve yarın Ankara'ya döneceğim” diyorlardı. 
Biraz sonra alay komutanı geldiler, tümen komutanının yolda olduğunu söylediler. Ben arz etmeye ve “Kim? Nasıl? Niçin ?” 
sorularına karşı, üs komutanlıktan gelen emirleri sunuyordum. 
Çoğunun altında, Kara Kuvvetleri kurmay başkanı olarak kendilerinin imzası vardı. Özellikle bunları yanına alıyor ve “Bunların 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hesabını soracağım” sözleriyle dosyasına koyuyordu. 

Adedi hesaplaşma, gereksiz tahsisler, malzeme kadrosu ile personel kadrosu arasındaki uyumsuzluklar, görev ve yapabilme imkânlarıyla ilgili sorular, cevaplar sürerken, tümen komutanı da geldiler. Alay karargâhına gidildi. Aralarında görüşmeler başladı. 
Bazen beni çağırıyor ve bazı sorular soruyorlardı. Çok geç saatlerde yanlarına en son girdiğimde, Korgeneral Sayın Kuyaş sordu: “Yüzbaşım bu bölük hakkında en son teklifin nedir?” Cevaben, “Bölüğü lağv edelim, yeni bir görev tespit edelim ve ihtiyaca uygun bir bölük kuralım” dedim. “Çok şey istedin. Başka?” dediler. 
Ben “Bölük bu halinde kalacaksa, tekliflerim arz ettiğim dosyada bulunuyor” der demez, “O dosyalardan bahsetme” dediler, ben de başka bir maruzatım olmadığını arz ettim ve toplantı bitti. 

Kurmay başkanının gelip geri dönüşünden sekiz on gün sonra, başta “araç mezarlığı” olmak üzere alaydan tahliyeler başladı. 
Bunlar devam ederken, benim böbrek rahatsızlığım çok arttı ve Ankara'ya Gülhane Askeri Hastanesi'ne sevkim kararlaştırıldı. 
Ben yalnız olarak Ankara'ya hareket ettim. Hanım ve çocuklar ile kardeşim İsmet Malatya'da kalmışlardı. Malatya'dan ayrılırken, Ankara'da bana yardımcı olabilmesi için, Ankaralı bir er aradım ve yanıma izinli olarak, Mehmet Bozankaya isimli eri aldım. 

İşte Malatya'daki hizmetimizin Kara Kuvvetleri kurmay başkanını bölüğe kadar getiren, beni de böbrek ameliyatı için, Gülhane'ye kadar götüren hizmet safahatımız böyle bitti. “Bitti” diyorum, çünkü Ankara'daki ameliyattan sonra Malatya'ya üç ay hava değişimiyle dönecek ve bu sürenin hemen bitiminde ikinci sınıf öğretimi için, dört sene sonra tekrar akademiye gidecektim. 

Ne yazık ki, birçok konuda olduğu gibi, ameliyat konusunda da “Gittim ameliyat oldum ve döndüm” deyip, geçemiyorum. 
Çünkü söylenebilecek önemli hususlar var. 

Gülhane Askeri Hastanesi'yle yeni tanışıyordum. 

Şimdiki Kara Kuvvetleri Karargâhı'nın eski bina bölümünde bulunan Gülhane Askeri Hastanesi'nin bevliye (üroloji) bölümüne gittim. Filmleri tetkik ettiler. Uzmanlarına gösterdiler ve bana “Hastaneye yatıp, yeniden tetkik gerekiyor ve bu filmlere göre ameliyat ihtimali çok” dediler. Kararımı bekliyorlardı. “Ben tedavi için geldim. Malatya'dan bu maksatla buraya gönderdiler, ne gerekiyorsa ben ona hazırım” dedim. Birbirlerine baktılar, herhalde bu kararı beklemiyorlardı. “Ama hastanede yatıracak yer yok” dediler. Ben yeniden, çektiklerimi, Malatya'dan geldiğimi ve bir yer bulabilmek için hangi yetkiliyi görmem gerektiğini sordum. 
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Cevap hep aynıydı. Yer yoktu. Çaresiz başım önde, boynumu büküp, koridordan kapıya doğru yürümeye başladım. İnsana bu hastane, öyle bir ihtiyaç için, belki de hayatında bir veya iki defa lazım olur. Bu ihtiyaç anında, bu kapı yüzüme kapanırsa, varlığı veya yokluğu benim için ne ifade eder? Ben yüzbaşıyım, bana kim sahip çıkacak, diye düşüne düşüne ve dışa vurmasam da söylene söylene yürüyordum. Arkamdan “Yüzbaşım!” diye bir ses işittim. 
Daha önceki olan biteni sessizce dinleyen ve asistan olduğunu zannettiğim bir üsteğmendi. “Yüzbaşım, sizin için çok üzüldüm, bu hastane sizi geri çevirmemeliydi, sonuçta bu oldu. Benim bir teklifim var. Baktığım er koğuşunun bir köşesinde, koğuştan ayrılarak, sepere edilmiş iki yataklı bir bölüm var. Orada yatar mısınız?” diyerek, bana yardımcı olma arzusunu dile getiriyordu. Benim yer, oda, subay koğuşu ve er koğuşu düşünecek halim yoktu. 
Bunu üsteğmene söyledim, gidip görüştü ve beni yatırdı. 

Tetkikler sonunda böbrekte nohut büyüklüğünde bir taş bulunduğu ve bu taşın, böbrek çıkışıyla üriter girişi arasında oldugu, ilaç ve sairle zorlamanın böbreği şişirebileceğinden endişe edildiği, bunun için ameliyat gerektiği ifade edildi ve ben de evet dedim. Merzifon'a haber verdim. Malatya'daki kardeşim İsmet'i yanıma çağırdım. Onlar geldikten sonra ameliyat olacaktım. Bu arada yardımcı olarak beraber getirdiğim Er Mehmet Bozankaya'nın ailesiyle de tanışmıştım. Bu çok muhterem insanlar, her gün bir yolunu bulup bana uğruyordu. Ameliyat günü geldi, ameliyat oldum. Merzifon'dan ve Malatya'dan gelecekler ameliyata yetişen1emişlerdi. O gün akşamüzeri, çok zor kurtulduğum narkozdan çıkınca, başucumda Mehmet Bozankaya'nın annesi, rahmetli Nefise Bozankaya Hanım oturuyorlardı. 
“Çok şükür Allahım” diye elimi avuçlarına alışını ve dolan gözleriyle yüzüme bakışını ömrüm boyunca unutamadım. Bu çok muhterem insanlarla daha sonra aile dostu olduk. Etlik'teki evlerinde yemeklerini, bahçelerinden armutlarını, bağlarından üzümlerini yedik. Beni, “büyük oğlum” diye takdim eden, ailemizin her ferdine ayrı ayrı ilgi gösteren, erken ölümüne çok çok üzüldüğümüz bu hanımefendiye Tanrı'dan rahmet diliyor ve hiç eksilmeyen ilgileri için şükranlarımızı bir defa daha sunuyorum. 
Eşleri rahmetli Mustafa Bozankaya ve oğulları, yakından tanıdıgımız küçük kızları Gülten de bu müstesna ailenin aynı karakterdeki diğer isimleriydi. 

Sonradan öğrendiğime göre, ameliyattan sonra benim yanımda kalacak olan er Mehmet, ameliyat bitiminde beni görünce, 


158 


“Yüzbaşım” demiş ve bayılmış. Onu alıp götürmüşler, annesi yirmi dört saat benim başımda beklemiş. 

Kardeşim İsmet ile rahmetli annem ve babam geldiler. Babam çok geç haber vermiş olmama kızıyordu. O tarihlerde, var mıydı bilemiyorum ama bana bir serum takıldığını hiç hatırlayamıyorum. Hatırlayabildiğim yegâne husus, kuruyan dilim dudağım; İsmet'e bir kaşık su için yalvarışlarım; İsmet'in doktorun dediğinin dışına çıkmayışı ve bu tahditler ile benim isteklerim arasında kalmanın, yüzünden belli olan ıstırabıydı. Bugünlerden sonra en güzel içeceğin, “dışı hafif buğulanmış bir şişeden içilen su” olduğuna kanaat getirdim. Nerede böyle bir su görsem veya içsem o günleri hatırlar, o hasreti duyarım. 

Başka bir hatıra da ameliyattan sonra arzu edilen, hastanın yürümesi ve yürütülmesi ihtiyacına takatsizlikten gösteremediğim uyum ve İsmet ile Mehmet'in beni yürütme çabalarıdır. Yürümeyi ben de istiyor, fakat zorlanıyordum. Hele gece yapılan bu yürüyüş denemelerinde, koridordaki camlı kapıların gerisinden Ankara'yı seyretmek ve ne zaman bu kapının öte tarafına geçilebileceğim konusunda hayaller kurmak, en çok hoşuma giden hususlardı. 

Hastaneden çıkarken, Üroloji Bölüm Başkanı Profesör M. Yardımcı'yı gördüm. Kendisine, “Tavsiyeniz nedir? Ne yiyip, ne içeyim ?” diye sordum. Tavsiyeleri, “Oğlum, sen daha yüzbaşısın, sana şunu ye, bunu yeme diyerek hayatını zehir etmek istemem. Bu vücut öyle bir makine ki sadece su içip ekmek yesen, taş yapacaksa yine yapar. Ayrıca ben ‘Ispanak yeme’ derim, başka bir doktor, ‘Kanda demirin eksik, уе’ der. Bunun gibi çelişkiler de doбаг. Önemli olan yemek yememek değil, böbreklerdeki su sirkülasyonunu devamlı tutarak taş oluşumunu önlemektir” olmuş ve sormuştu: “Bira içer misin ?” “Hayır” cevabım üzerine, “Fırsat buldukça iç” demiş, ardından, “Karpuz sever misin ?” diye sormuştu. “Evet” cevabıma karşılık “Mümkün olduğu kadar çok ye, çok su iç, yani içecek her şeyi alarak devamlı sirkülasyonu sağla ve teressübatı (geri kalan birikim) önle” diye eklemişti. Çok şükür, kırk sene önce olduğum bu ameliyattan sonra böbrekle ilgili hiçbir sorunum olmadı. İşte sol tarafımda bulunan on dört dikişin hikâyesi de böyle. Fiziki hatıra bu dikişler, fikri hatıra ise, “Yatman lazım, ama yer yok” sözü olarak, geride kalmıştı. 

Trenle Malatya'ya döndük. İstasyonda karşıladılar. İnsanın ameliyattan dönüşte taşıdığı hisler, içinde bulunduğu hassasiyet ve sevdiklerine duyduğu özlem, onlara yeniden kavuşabilmenin hazzı ve mutluluğu, inanınız ki çok başka oluyor. İşte, biz de bunları yaşaya yaşaya ve tabii ki biraz da ağlaşa ağlaşa eve döndük. 

Daha sonra beni istasyonda karşılayıp, boynuma sarılarak uzun uzun ağlayan çok değerli sınıf arkadaşım ve aile dostumuz Yüzbaşı Kemal Tok'a sordum: “Peki sen niye ağlıyordun ?” Cevap: “Seni öyle görünce dayanamadım, kulaklarından bakınca arkası görünüyordu. Gözlerin içine göçmüş, kayboluyordu. Gülüyor musun, ağlıyor musun belli değildi, dayanamadım.” Ben bile böyle olduğumu bilemiyordum. 

Üç ay hava değişimi vermişlerdi. On beş gün kadar Malatya'da kaldık. Akademiye gidişimiz için emir de gelmişti. Bu süre içinde meşhur servis bölüğünü teslim ettim. Bölükte tahliyeler hâlâ sürüyordu. Teslim alan bölük komutanı, “Sanki bölük lağv edilecekmiş gibi” diye bir kanaatini de ifade ediyordu. 

Merzifon'a geldik. Hava değişimimizi burada geçirdik ve bu defa otobüsle Ankara üzerinden, İstanbul'a gidiş için yola koyulduk. 

Bu arada, Mustafa Ağabeyim de Afganistan'a, Afganistan Harp Okulu'na öğretmen olarak atanmıştı. Rahmetli kayınvalidem ve hoca annem, İstanbul'da Fatih'te oturuyordu. Ev buluncaya kadar orada kalacaktık. Bu İstanbul yolculuğuyla, İstanbul maceranuz da başlamış oluyordu. 

Bunları okuyanlar, henüz yüzbaşı rütbesindeki hatıraları içeren bölümün uzunluğuna bakarak, çok çok eskilerde kalmış, takriben elli sene önce yaşanmış olayları bu kadar teferruatlı yazmaуа ne gerek var diye düşünebilirler. Ben başlangıçta da belirtmiştim. Bu benim ve bizim geçmişimiz, ben yazılması uygun ve mümkün olanları yazarım. “Uygun” kelimesi ile “mümkün olan” ifadesinin altını çizmek istiyorum. Lütfen yazılanlar, altını çizdiğim bu kelimelerin anlam ve ifadesi, bir gözlük gibi kullanılarak okunsun. Ben inanıyorum ki, yaşamımın akışını, yani bunları da aktardığım için bana hak verecekler ve belki de içinde aradıklarını bulabileceklerdir. Yeterli olsaydı da, mesela sadece son on seneyi yazsaydım. Acaba, daha mı iyi olurdu? Böyle düşünürlerse, nerede başlayıp ne zaman biteceği belli olmayan, son on seneyi, yazılanlardan çıkararak okumaları yine de mümkün olacaktır. Belki çok defa onlar, “acaba”ları ile “Neydi? Nasıldı ?” sorularının cevaplarını bulabilmek için eskiye uzanma ihtiyacını da duyabileceklerdir. Ben, “beni” anlatırken, “beni ben yapan” olayları, insanları, örnekleri ve tecrübe torbasına aktardıklarımı yazmak gerektiğine inanarak böyle bir yolu seçmiş bulunuyorum. 

Şimdi, yazacaklarıma, İstanbul'a gidiş yolculuğuyla devam etmek istiyorum. 
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Otobüs yolculuğumuz gece devam ediyor. Kimimiz uykuda, kimimiz yarı uykuda, kimimiz de gözleri uzaklara dalmış, gönlü gerilerde kalmış, bakan fakat görmeyen gözlerle, dalgın dalgın yola devam ediyoruz. 

Bir anda, bir gürültüyle kendimizi önümüzdekilerin üstüne abanmış vaziyette ve gürültüler içinde bulmuştuk. Otobüs durmuştu, yol kenarında duran bir kamyona çarpmıştık. Kazayı ucuz atlattığımıza sevinerek ne olacağını beklemeye başladık. İstanbul'a ailecek gidiyorduk, fakat Selma yine Merzifon'da kalmıştı. 
Uzun çabalardan sonra, araçta radyatör ezikliği ve su sızıntıları için bazı tedbirler alarak, yola devam edebileceğimiz anlaşıldı. 
Ancak şoför diyordu ki: “Sayın yolcular, bildiğiniz gibi iniş yerimiz Sirkeci'dir, ancak bu kazadan sonra bu çarpık çurpuk arabayla ben karşıya geçip Sirkeci'de şoförlerin arasına giremem. 
Bu nedenle kusura bakmayın. Ben sizi Üsküdar iskelesinde indiririm, karşıya geçemem.” Çok canımız sıkılmıştı. Çoluk çocuk eşyalarla Üsküdar'da iniş, karşıya geçiş ve oradan da Fatih'e gidiş, bilmediğimiz İstanbul'da bize zor geliyordu. Şoför dediğini yaptı, bizi Üsküdar iskelesine âdeta döktü. 

İskelede çocukları hanımın yanına bırakarak, eşyaları bir araya toplamaya ve vapurla karşıya geçiş için gerekenleri yapmaya çalışıyordum. Henüz, Boğaz'da köprünün olmadığı bir dönemde, Boğaz'ı geçişler, birçok problemle doluydu. 

Bir ara, bir kişinin bizi dikkatle süzdüğünü gördüm. Sivil elbiseliydim. Gözlerimiz birbirine takıldı ve bizi izleyen bey gelerek, “Siz Yüzbaşı Kemal Yamak Bey'siniz değil mi ?” dedi. “Evet” cevabım üzerine, “Ben Adanalı eriniz M.'nin ağabeyiyim. Geçen sene Malatya'da bölük odanızda bir çayınızı içmiştim, hatırladınız mı ?” dedi. 
Hatırlamıştım. Bey, “Çok önemli bir imza işi için Mehmet'in, Adana'ya gidip dönmesi gerekiyordu. Üç gün izne ihtiyacı vardı. İzin sırası değildi, ihtiyacımız mazeret izni sebebi de olanuyordu, korka korka geldik, size derdimizi anlattık. Siz, 'Size resmen izin vermek mümkün değil, fakat ben ihtiyacınıza inandım, Mehmet'i de tanıyor ve ona güveniyorum. Şimdi size üç günlük bir izin kâğıdı vereceğim. 
Üçüncü günün akşamı Mehmet burada olacak. Sözünüze inancımı ve size güvenimi sarsmayacağınızı ümit ederim' demiştiniz. O gün bize yaptığınız büyük iyiliğin karşılığını vermek için hep Allah'a yalvarmış ve bir fırsat yaratması için dua etmiştim. Şimdi dualarımın kabul edildiğini görüyorum. On dakikadır sizi izliyor ve telaşınızı da görüyorum. Şimdi siz nereye gideceğinizi söyleyin ve lütfen gerisini bana bırakın” dedi ve isteğinde ısrar etti. Hem seviniyor hem de 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Allahım sen ne büyüksün diye, bu defa da ben dua ediyordunı. Eşyalar alındı, bir arabaya kondu, kendi arabasına bizi de aldı ve araba vapuruyla iki araç halinde karşıya geçtik. Orada bize kartını verdi, “Her envinize hazırım” dedi ve diğer bir taksiyle bizi yolcu etti. 
Bütün ısranma rağmen bu taksinin parasını ödemeyi de ihmal etmedi. Kendisine ödemeyle ilgili hiçbir şey kabul ettiremedik. O kargaşalıkta kartını kaybettiğin için bir daha görüşemediğim ve âdeta Hızır gibi yetişen bu hatırşinas ve kadirşinas insanı unutmadık, ama onunla temas da kuramadık. İşte İstanbul yolculuğumuz da böyle bir kötü başlangıç ve iyi bir sonuçla bitmiş oldu. 

Ev aramaya Beşiktaş ve Yıldız'dan başladık. Beşiktaş'ta rahmetli Menderes, Barbaros Bulvarı'nın açılışına başlamış, ortalık karmakarışık; yıkımlar, yapımlar âdeta yarışıyor ve iş makineleri harıl harıl çalışıyordu. 

Ev aramada çok değerli sınıf arkadaşım ve çok saygıdeğer aile fertleri bize yardımcı oluyor, ancak, iki gün dolaşmamıza rağmen paramıza göre bir ev bulanıyorduk. Bulduğumuz evlere de gücümüz yetmiyordu. 420 lira maaş alıyordum. Üçüncü gün, Kemal Türen kardeşim, “Kuzguncuk'ta akrabamız olan birisi yeni bir ev yaptırdı. Ev güzel, yer güzel. Gidiş geliş güç olur demezsen, bir bakalm. Fiyat konusunda da yardımcı olabiliriz” deyince, hemen kabul ettim. Kuzguncuk'un Babanakkaş Tepesi'nde çok güzel ve Boğaz manzaralı bir evi gösterdiler. Çok geniş olan balkonundan Hisar'lardan Sarayburnu'na kadar deniz manzarası ve Boğaz ile karşı sahile hâkimiyeti âdeta büyüleyiciydi. Ben de bu büyüye hemen kapıldım. Hemen ev sahibi Bahri Bey'le tanıştık ve 250 liraya evi tuttuk. Bu miktar indirimli, dost fiyatıydı. Ailecek geldik, beğendik, hanım önce “Gidiş gelişte güçlük çekersin” dedi; durumu izah edince kabul etti ve eve yerleştik. Her şey çok güzeldi. Kardeşim İsmet ile rahmetli kayınbiraderim Asım da bizde kalıyorlardı. Benim ayrı bir çalışma odamın oluşu, en çok memnun olduğum bir husustu. 

Akademi başladı. Ben her gün Babanakkaş Tepesi'nden takriben bir kilometrelik, inişli bir yolla Kuzguncuk iskelesine iniyor, vapurla Üsküdar'a gidiyor, oradan Beşiktaş vapuruyla karşıya geçiyor, Beşiktaş iskelesinden Yıldız Sarayı'ndaki Harp Akademisi'ne, bulabilirsem otobüsle, bulamazsam yaya olarak ulaşabiliyordum. Akşanı tersine bir yolculuk başlıyordu. Aradaki fark sadece, inişlerin yokuş, yokuşların iniş oluşundan ibaret kalıyordu. 
Harp Akademisi'nden Anadolu yakasında birçok öğrenci ve öğretmenin oturduğunu görüyordum. Kızım Semra ise, Kuzguncuk'ta ilkokula devam edebiliyordu. Okul yakın ve iyi bir okuldu. 
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Aynı saatte giden, aynı ulaşım araçlarını kullanan birçok insanla, bir anda önce tanış, sonra arkadaş olabilmiştik. Vapur yolcuları, beyler, hanımlar, genç kız ve delikanlılar, hep birbirimizi selamlıyor ve güler yüzle yolculuğu, iyi bir moralle de öğrenciliği sürdürüyorduk. Bir şey fark etmiştim. Akşamüzeri akademiden çıktıktan sonra eve dönüş için geçen bir-bir buçuk saatlik yolculuk, belirttiğim ortamda âdeta bir gezinti ve dinlenme yerine geçiyor, eve çok dinç ve çalışmaya hazır bir durumda dönebiliyordum. 

Tabii ki şimdi bunların hepsini, ne akademi sitesi içindeki lojmanlarında oturarak öğrenim gören akademi öğrencilerine, ne de iki Boğaz Köprüsü'yle birbirine bağlanmış olan Boğaz'ı kolayca geçen kimselere anlatmak ve bu güçlükleri yaşayarak, onların iyi ve zevkli taraflarını bularak, bu gerçekler içinde, mutlu olabilme duygusunu yaşatmak çok zordur. Ama ben, yine de yazıyorum. 

Şimdi sıra, ikinci sınıf akademi tahsiliyle ilgili, not ve izlenimlerimize gelmiş bulunuyor. Daha evvelce de belirttiğim gibi, bizden hemen sonraki dönemde, Harp Akademisi iki yıl devamlı öğrenim sistemine geçmiş, bizi ve bizden evvel bekleyen, kurmay yardımcısı statüsündeki subayları da dört yıla dağıtarak gruplar halinde, devamlı okuyan öğrenciler arasına katarak, eritmeyi planlamıştı. Bu arada bir şey daha olmuştu. Bizden sonra Harp Akademileri sınavını kazanan 945'li sınıf arkadaşlarımız bizden önce akademiyi bitirmiş ve kurmay subay olmuşlardı. Bundan da önemlisi, akademi öğreniminde bazı değişiklikler vardı. 

Hocalar tamamen değişmişti. 

Talimnameler değişmişti. 

Amerikan usulü eğitim ve öğretime geçiş dönemi başlamıştı. 

Beraber okuduğumuz sınıf bunlarla yetişmiş, birinci sınıfı bu özellikleriyle okumuş ve çoğu, aynı hocalarla ikinci sınıfa devam ediyordu. Hoca-öğrenci ilişkisi bizim için yok, onlar için ise çoktu. Bir anda güçlüğü anlamış, âdeta kendimizi muallakta kalmış gibi hissetmiştik. 

Akademide değişmeyen hususlar da vardı. Varlığı görülmeyen, fakat her an her yerde hissedilen baskı aynen devam ediyordu. 
Değişmeyen diğer bir husus ise, Yıldız Sarayı'nda bulunan akademide, öğrenci subayların hâlâ barakalarda okumaya devamı ediyor olmalarıydı. 

Ben hemen defter geliştirmeye başlamıştım. Takriben ilk üç ay, çok sıkıntı çektiğimizi hatırlıyorum. Hocalar bizim gruptan birisine bir soru soruyor, daha sonra “Sen ilave gruptansın değil ті?” 
diye cevabı yadırgadıklarını ihsas ediyorlardı. Uzun süre karşılıklı anlayışla terim, tabir birliği sağlamaya çalıştık. İlk üç ay sonunda, bu sıkıntıyı aşmıştık. Bu süre sonunda, bu defa, tecrübeler konuşmaya başlamış, ilave grubun, takriben dört yıl kıta ve karargâhlarda ve çoğunlukla kurmay hizmetinde çalışmış olmaları, bu safhada, öne çıkmıştı. Bu dört yılın bana öğrettiklerini ve uygulamadan doğan tecrübelerimi daha önce belirtmiştim. Arkadaşlarım için de öyleydi. Sonunda kaydı kabullüğümüz bitmiş, ilave grup erimiş ve normal bir sınıf haline gelmiştik. İşin tuhafı artık öğretim bize ağır da gelmiyordu. 

Bu şekilde her şey normal devam ederken, kış da yaklaşıyordu. 

Boğaz'ın koyu bir sis tabakasıyla kaplı olduğu bir gün, Kuzguncuk iskelesine indim. Vapurlar çalışmıyordu. O zaman kolay bulunmayan otobüs veya dolmuştan faydalanarak Üsküdar'a gittik. 
Vapur bekliyoruz. Bu arada fırsatçı büyük yolcu motorları çalışıyor, fakat vapurlar hâlâ çalışmıyordu. Bazı çaresiz yolcularla birlikte, kuyruğa giriyor, bu fırsatçı motorların gidiş dönüşlerini bekliyorduk. Bu kuyruklar içinde bazı hocalarımızı da görüyor, en azından, gecikmede şahit ve ortağımız olduğunu kabul ederek, telaşa kapılmıyorduk. Bu arada bir motor geldi. Takriben elli altnuş kişilik bir grubu aldı ve gitti. Bu gidenler arasında hocalarımız da vardı. Biz yeni motoru beklerken, artık onların da gelemeyeceği anlaşıldı. Bu andan itibaren telaşa kapılmıştık. “Sis vardı gelemedik” desek, hocalarımız gitmişti. Biz de bir an önce gitmeye çalışıyorduk ama, çalışan bir deniz aracı yoktu. O arada “Haydi Beşiktaş!” diye bir ses duyup bakınca, iki kayık gözümüze ilişmişti. Hemen koştuk. “Bu siste gidebilir misin ?” diye sorduk. 
“Evvel Allah, abiler” deyince, “Peki sis içinde yolunu nasıl bulacaksın ?” diye endişemizi belirttik. “Ağabey ben sağ kulağımı yele verdim mi, evvel Allah radar gibi çalışır giderim. Biz böyle çok gidip geldik” diyerek bizim endişelerimizi yok etmeye çalışıyordu. Adına cahil cesareti mi dersiniz, görev heyecanı mı dersiniz veya bunlara akademi baskısı ile korkusunu mu eklersiniz, bilemiyorum. Ama saat 8.30 sularında, iki kayıkta, üçer kişi olarak sahilden ayrıldık. Karşıya yarım saatte geçebilmeyi düşünüyorduk. Sis içine dalınca fecaati anlamıştık. Göz gözü görmüyordu. 
Üç kişi, her birimiz bir tarafı gözetleyerek ve hepimizin kulağı bir deniz aracının sesini, hepimizin gözü böyle bir aracın siluetini endişeyle arayarak yolumuza devam ediyorduk. Diğer kayıkla birbirimizi çoktan kaybetmiştik. Bizim kayıkçı, kulağıyla, yani yele verdiği radarıyla, aradan iki saatten fazla bir zaman geçtiği halde bize çıkabileceğimiz bir kara bulamamıştı. Süre uzadıkça endişemiz de artıyordu. Sis biraz azalınca, saat 10.30'u biraz geçe, Кепdimizi Kabataş vapur iskelesi yakınında bir yerde bulduk. Filmlerde izlediğimiz gibi, o tarafa bakan arkadaşımızın, biraz da muzipçe “Кага göründüüü ” diye bağırarak verdiği müjdeyi o zaman yaşadığımızı söylemek gerekiyor. 

Hemen bir taksiye atladık, doğru okula gittik. Yaşadığımız cesur, fakat “aptalca” serüveni anlattık. Hemen, “Öteki arkadaşlarınız ne oldu?” diye sordular. Bilmediğimizi söyledik. Okul idaresi büyük bir telaşla gelip gelmediklerini tetkik etti. Henüz gelmemişlerdi. Saat 11.30'a doğru onlar da geldiler. Onlar da serüvenlerinin sonucunu, kulak ile radarı karıştırıp kayıkçıya inanmanın saflığını, yana yakıla anlattılar. Saat 10.30'a kadar sis içinde dolaştıktan sonra saat 11.00'e doğru Beşiktaş diye, yine Üsküdar'a, tütün depolarının önüne çıkmışlar. Dağılan sisten sonra ilk vapurla Boğaz'ı geçip gelebilmişlerdi. 

O gün komutanlıktan bir emir çıktı. Bütün Boğaz geçişleri, Denizyolları Şehir İşletmesi vapurlarıyla olacak, bunların çalışamadığı bir durumun olması halinde, başka bir deniz aracıyla geçişe teşebbüs edilmeyecekti. 

Geç de olsa kazasız belasız Boğaz'ı geçtiğimize dua ediyor, bu olayın doğru bir tespit ve gerekli tedbiri getirdiği için seviniyorduk. Eşim ve çocuklarımız, bu olayı seneler sonra bir fıkra gibi dinleyeceklerdi. Aksi halde, her gün balkonda vapur takip edecekler, aksayan her dakikalık gecikme için telaşa kapılacaklardı. 
İşte bir Boğaz geçiş serüveni de böyle bitti. Seneler sonra birinci Boğaz Köprüsü yapılmadan evvel başlayan ve neredeyse yapılmasını engelleyecek aşamalara ulaşan münakaşaları dinler veya okurken, o sis içinde, çaresiz bakışlar ve sonuçsuz arayışlarla yaşadığımız anları hatırlıyor, kendi kendime, “Acaba bunlar İstanbul'da yaşamıyorlar mı? Böyle günlerde karşıdan karşıya geçme mecburiyetini hiç duymamışlar mı ?” diye soruyordum. En azından araba vapuru kuyruklarında saatlerce beklediklerini biliyor ve bu karşı çıkışın sebebini bulamıyordum. Şimdi ise, iki köprüden geçiliyor, iki yaka arasındaki farklılıklar kayboluyor. “Üçüncü köprü mü yoksa tüp geçit mi olsun ?” münakaşaları yapılıyor. 

Bir eve dönüş günü, Üsküdar iskelesinde, bir bank üzerinde oturuyordum. Yanımda yüklü bir çanta, Kuzguncuk ve devamı hattına gidecek bir vapur bekliyordum. 

Yanıma elinde yarı dolu bir file bulunan birisi yaklaştı. “Yüzbaşım yanınıza oturabilir miyim ?” diye sordu. “Tabii buyurun” dedim ve yaşına hürmeten ayağa kalktım. Sivil kişi oturduktan 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sonra, “Yüzbaşım sana iki tane tarih tanıtayım” dedi. Ben tarih tanıtmaktan ne kastedildiğini düşünürken, “Ben Jandarma genel komutanlığından emekli olmuş, Emekli Korgeneral Nuri Berköz” diye kendini tanıttı. Ben kendisini ayağa kalkarak selamladım, o devamla ve yanındaki bankta oturan bir kişiyi işaret ederek, “Bu da eski Hariciye vekillerimizden Yusuf Kemal Tengirşek” dedi. Dönüp onu da selamladım. Sayın korgeneral kısaca kendilerini tanıttı ve bana, “Sen kimsin, nereden gelip nereye gidiyorsun ?” diye sorunca, akademide öğrenci subay olduğumu, Kuzguncuk'ta oturduğumu ve vapur beklediğimi söyledim. Kendisi Çengelköy'de oturuyormuş. “Kuzguncuk'ta kirada mı oturuyorsun ve ne kadar kira ödüyorsun ?” diye sordular. Kirada oturduğumu ve 250 lira kira ödediğimi belirtince, aramızda şu konuşma geçmişti: 

“Maaşın ne kadar ?” 

“420 lira.” 

“Peki, geriye kalan 170 lirayla ve her gün bu yolları kat ederek nasıl geçiniyorsun ?” 

“Babam ev kirasını veriyor, biz de maaşımızla geçiniyoruz.” 

“Yani kurmay yüzbaşı oluyorsun, hâlâ babanın oğlu olmaktan kurtulamamıışsın öyle mi?” 

“Evet komutanım.” 

“Şimdi sen bana sor bakalım, ‘Sayın korgeneralim, sen ne yapıyor ve nasıl geçiniyorsun ” diye sor. 350 lira maaşım var. Üç de çocuğum. Nasıl geçiniyorum ? İşte bu yarım dolu file, pazar pazar dolaşıyorum.” 

Bu sırada, yanda oturan rahmetli Yusuf Kemal Tengirşek, “Paşam, başka devletlerde bizim gibi kimselere kazançlarıyla alabilecekleri birer villa hediye ederlermiş. Bize de devletimiz, işte böyle, her zaman yarı dolu birer file hediye etti” diyor ve yanındaki fileyi kaldırıp gösteriyordu. Yüreğim burkulmuştu. 

Rahmetli Nuri Berköz Paşa anlatmaya devam ediyordu: 

“Biz İstiklal Harbi'nin komutanlarıyız. Benim ilk görevim, merkep kolu komutanlığıydı. Şimdilerde bunu bilmeyenler çoktur. 
Yaşayan bilir. Hepimiz, hiçbir şey düşünmeden, kurtuluş için fedakârlık yarışındaydık. Milletimiz de öyleydi. Hani, ‘bir somun ekmeğe çalışıyorlar” diye bir laf var ya, o da doğruydu. Zaman ilerledi, birçok gelişme ve değişme oldu. Fakat bizim ruhumuza işlemiş olan fedakârlık duygusu hiç değişmedi. Bugünleri düşünmeden hep çalıştık, uğraştık. Sonumuz da bu işte. Ben artık, kendimize acımıyorum da, sizi de yaktık ona üzülüyorum. Çünkü ölçünüz ve örneğiniz biz olduk. Şimdi һер bu dar ölçüyü kullanıyorlar. Rahmetli Fevzi Çakmak'a bunları söyledik. O bizden daha çok şartlanmıştı. Hiç anlatamadık. Söylediklerimizi anladığı zaman ise iş işten geçmiş, kendisi de emekli olmuştu. Emekli olunca, dış çevre ve yaşam şartları ile bizi ayıran fanus kırılıyor; ilk emekli maaşını aldıktan sonra, çevre şartlarını, yeni hayatı, birlikte yaşamaya başladık. İşte böyle yüzbaşı oğlum. Hadi kalkalım vapur geliyor, sana başarılar dilerim.” 

Bir selam, iki tarihi kişiden ayrılış, senelerce unutamayacağım bir karşılaşma, dile getirilen ifadelerle, ellerinde sallanan iki yarı dolu file. 

Bu file görüntüsü ve artık televizyonlara yansıyan ölçüsüyle devam eden hayat kavgası hiç bitmedi. Hele de dar ve sabit gelirliler için, file-pazar-para ilişkisi, bir alınyazısı haline geldi. Hiç de biteceğe benzemiyor. Bugün de pazarlar ellerinde fileyle dolaşan, emekli albay ve generallerle ve tabii ki, bütün emekli memurlarla dolu bulunuyor. 

Bu arada Harp Akademileri, okuldan daha önce mezun olmuş kurmay subayları “oryantasyon” kurslarına tâbi tutuyor; yeniliklere ve gelişmelere intibaklarını sağlıyor; bu kurs süresi içinde, oryantasyon kursiyerleri ile ikinci sınıf müdavimlerinin katıldığı, müşterek karargâh tatbikatları düzenliyordu. Böyle müşterek ve geniş çaplı tatbikatta, daha sonra çeşitli olaylarda ismi çok geçecek olan Kurmay Yarbay Talat Aydemir'le aynı karargâhta ve görevde tanışmıştık. Dikkat çekici bir yapısı vardı. Kendisi de Sivas'taki topçu alayında batarya komutanı olarak görev yapmıştı. 
Tatbikatta güzel çalışmalarımız olmuş ve değerli tabiye hocamız başta olmak üzere öğretmenlerimizce beğenilmişti. 

Rahmetli Talat Aydemir'le bu tanışma ve beraber çalışma, daha sonra hatırlanacak, yeni bir şeylerin başlangıcı olacaktı. 

Yıl sonu geldi. Her şey normal gitti. Harp Akademileri'nden, bazılarımızın kulağına fısıldanmıştı. Harp Akademileri'nde kalmamız teklif edilmişti. Bu beklenti içindeyken, bir gün tayinlerimiz geldi. Kurmay stajyer subay olarak, Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmıştık. Bu atanmaya biz daha çok sevinmiştik. 

Evvela, Genelkurmay Karargâhı'nda görev yapmanın bir ayrıcalığı olduğunu düşünüyor ve gurur duyuyorduk. İkincisi, Mustafa Ağabeyimler Afganistan'dan dönmüşler ve Ankara'ya tayin olmuşlardı. Üçüncüsü ise, İstanbul'un pahalılığından ve ilave masraflardan kurtulacak, kendi bütçemizle geçinme imkânını bulacaktık. Bu sevincimiz herhalde biraz da dua ve şükür yerine geçip makbul kılındı ki, bir daha ne İstanbul'a, ne de Trakya dahil, İstanbul civarına tayin olmuştuk. 

Ankara'ya geldik. Yenimahalle'de oturan Mustafa Ağabeyimlere indik ve ev aramaya başladık. 

Değerli arkadaşım rahmetli Kemal Türen de, aynı şekilde, Genelkurmay emrine atanmıştı. İlk gün, Genelkurmay Karargâlu'na giriş için, iki genç kurmay subay stajyeri, gençliğin, yüzbaşılığın, kurmay subay olmanın tecrübesizliği, cesareti ve biraz da gururuyla beraberce aslanlı kapıya yöneldik. Erken saatte gelmiştik. 
Ortalıkta kimseler görünmüyordu. Giriş kapısı açık ve saygı nöbetçileri iki yanda nöbetteydiler. Nöbetçi “Buradan sadece Genelkurmay başkanı girer çıkar yüzbaşım” diye bizi ikaz edince, çok mahcup olmuştuk. “Oğlum bilmeden geldik, geri dönüş çok ayıp olacak, kapı da esasen açık, bir defalık giremez miyiz, mesela nöbetçi subayları gibi?” diye sorduk. Er durakladı, bir sağa bir sola baktı, “Hadi çabuk olun” dedi ve biz içeri girdik. Sonra öğrenecektik, subaylar ve diğer generaller şimdiki Deniz Kuvvetleri Karargâhı'na bakan ve artık kullanılmayan yan kapıdan giriyorlardı. Daha o tarihlerde Milli Savunma Bakanlığı binası ile Genelkurmay binası arasındaki brifing ve Askeri Şüra salonlarını ihtiva eden bölüm yapılmamış ve geçiş koridoru oluşmamıştı. 

Böylece Genelkurmay Karargâhı'na resmi görevli olarak ilk girişimiz, aslanlı kapıdan olmuştu. Yazgı bu ya, resmi olarak son giriş çıkışım da bazı farklılıklarla bu kapıdan olacaktı. Bu defa tören bölüğüyle karşılanıyor, serilmiş halılar üstünden selamlanarak aslanlı kapıdan giriyor ve aynı şekilde uğurlanıyordum. Kara Kuvvetleri komutanlığından emekli olup ayrılırken, her zaman çok saygı duyduğum Genelkurmay başkanım Orgeneral Sayın Necip Torumtay mutat uygulamaların dışına çıkarak, çok büyük bir nezaket göstermişler ve benim törenle karşılanıp uğurlanma- mı emretmişlerdi. Benim için çok anlamlı olan bu karşılamayı, gösterdikleri bir jestle süslemişlerdi, sağ olsunlar. Uğurlanırken, aslanlı kapı çıkışına kadar benimle beraber gelmişler ve tören sonunda kendisini selamlayıp arabaya bininceye kadar orada kalmışlardı. İşte bizim aslanlı kapı hikâyemiz böyle başladı, böyle bitti. Bu kapıdan ilk defa beraber girdiğimiz değerli arkadaşım Kemal Türen'in çok erken ve tuğgenerallikten emekli oluşunu, bu kapıdan çıkarken üzülerek hatırlıyordum. 

Genelkurmay Karargâhı'nda, her ikimizi de Harekât Başkanlığı Plan, Harekât Dairesi Plan Prensipler Şube Müdürlüğü emrinde görevlendirmişlerdi. 
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Şube müdürümüz Kurmay Albay (sonra orgeneral) Turgut Sunalp'ti. Kısım amirlerimiz Kurmay Yarbay (sonra orgeneral) Selahattin Demircioğlu, Kurmay Yarbay (sonra korgeneral) Orhan Süerdem, Kurmay Yarbay (sonra Milli Birlik Komitesi üyesi) Fikret Kuytak, Kurmay Yarbay (sonra Milli Birlik Komitesi üyesi) Sezai Okan, Deniz ve Hava kuvvetlerinden birer binbaşı ve yarbaydı. Ayrıca şubede bizlerden başka 944 nasıplı üç kurmay binbaşı ile yardımcı personel vardı. Kurmay Binbaşı Remzi Kalaycıoğlu, Avni Alevli ve rahmetli Rüştü Kazandağ da 944'lü üç kurmay subaydı. 

O dönemde Genelkurmay Karargâhı'nda henüz, Plan Prensipler Başkanlığı kurulmamış olduğundan, bu görevler Harekât Başkanlığı bünyesindeki bu şube tarafından yapılıyordu. İşi çok yogundu; her iş, işlem veya sorunda, şu ya da bu şekilde şubeyle ilgili bir ilişki bulunabiliyordu. NATO'ya girişin meydana getirdiği değişiklikler, sorun ve ihtiyaçlar, “pentomik tümen” teşkilatına geçiş hazırlıkları, ileri strateji konseptinin uygulamasıyla ilgili hazırlık ve uygulamalar hep bu döneme rastlamıştı. 

Bu şube, daha sonra kurulacak olan Plan Prensipler Başkanlıgı'nın da nüvesini teşkil edecekti. 

Şube müdürümüz Albay Turgut Sunalp, bilgisi, çeşitli yurtiçi ve yurtdışı görevlerde kazandığı bilgi birikimi çok geniş, bakış açısı ve uzak görüşlülüğüyle herkesin takdirini, bizim de her gün artan hayranlığımızı kazanmış çok yetenekli bir komutandı. Harekât başkanımız Korgeneral Şerafettin Konuray, ikinci başkanımız Orgeneral Cevdet Sunay, Genelkurmay başkanı da Orgeneral Rüştü Erdelhun'du. 

O dönemde, Genelkurmay Başkanlığı, şimdilerin politikacıları tarafından sık sık dile getirilen bir arzu gibi, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıydı. Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes, müsteşarı Orgeneral Sayın Salih Coşkun'du. Bütün yurtdışı geçici ve daimi görev ve atamalarla belli bir kademenin üstündeki subay atamaları bakanlığın onayı veya atamasıyla gerçekleşirdi. Genelkurmay, o günkü görünüşüyle bizim gözümüzde yetkisiz, kuvvet komutanlıkları ise, hem yetkisiz ve hem de etkisiz komutanlıklardı. 

Biz kısa zamanda kendi kısımlarımızdaki işlere intibak etmiş, çok güzel çalışmalar yapıyorduk. Benim görev aldığım plan kısmında, kısım amirim Kurmay Yarbay Selahattin Demircioğlu'ydu. 
Şube müdürümüz Albay Sunalp'in güvenini kazanmıştık ve bunu sarsmamayı da hedef almıştık. Genelkurmay Karargâhı'nda görevli olan personel, bugünün şartları içerisinde görevinin devamı 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için, elinden geleni yapıyordu. Hatta bazıları bunun için formül de bulmuştu: “aranan ve ihtiyaç duyulan adam olma”. Bunu açıkça söylüyorlar, “bildiklerinizi gelişigüzel bildirmek ve aktarmak yerine, 'o bilir, ona sorun'” dedirtmek gerektiğini vurguluyorlardı. 
Bunlar başka bir formül daha konuşuyorlardı. Gülerek diyorlardı ki: “Stratejik hedef, yükselmek ve para kazanmak; bunun için en iyi yaklaşma istikameti lisan öğrenmek; lisan öğrenmek için, iki şart lazım: bıkmadan çalışmak ve utanmadan konuşmak.” 

Bunları karargâhta görevli birkaç subaydan duyan biz stajyerler, anlamakta güçlük çekiyorduk. Fakat tezahürlerini ve hatta bazı faydalı sonuçlarını da görüyorduk. Ancak dedikleri gibi de olamıyorduk. 

Bir gün şube müdürüm “Lisan çalışıyor тизип?” diye sormuştu. “Evet bir lingafon aldım çalışıyorum” cevabımı alınca, “Lisan sınavlarına kadar bu işi bitir ve sınavlara gir” emrini vermişti. Çalışıyordum, fakat hızlı gidemiyordum. 

Ankara'ya gelişimizden bir buçuk ay kadar sonra, bana bir soru daha sormuşlardı: “Sen geldiğinden beri hiç izin falan istemedin. Ev bulup yerleştin mi?” “Hayır” cevabım üzerine, “Nerede kalıyorsun ?” sorusuna muhatap olmuştum. “Eniştem ile kayınbiraderimin burada olduklarını, onların evinde kaldığımızı” söyleyince, sayın komutan hemen espriyi yapıştırnıştı: “Öyleyse sen hiç еу arama. Onlar sana ev bulurlar.” Ben de akşam, gelip bu konuşmayı evde anlattım. Ertesi günden itibaren bir de gördüm ki, bizimle beraber her gün ev arayan Mustafa Ağabeyimler bu işten vazgeçmişler. Şube müdürümüzün esprisi etkili olmuştu. Bir süre sonra Yenimahalle'de bir ev bulup yerleştik. Günler geçiyor, çalışmalarımız sürüyor, biz de şu bir senelik staj süremiz bitse ve kurmaylığımız tasdik edilse diyor, kurmay yakasıyla Genelkurmay'da çalışmaya başlamanın sabırsızlığını yaşıyorduk. 

Bu arada, Genelkurmay Genel Sekreterliği'nde görev yapan bazı stajyer arkadaşlarımız, bu süreyi altı aya indirmek için bir girişim başlatmışlar ve bazı temasları gerçekleştirmişlerdi. İnanamadığımız bu girişim kısa bir süre sonra resmileştirilmiş ve hazırlanan resmi evrak başkanlıkların parafesine sunulmuştu. İşlemler Genel Sekreterlik'çe yürütülüyordu. O zaman genel sekreter olan Yüksek Mühendis Albay Emin Bozoğlu, konuya çok olumlu yaklaşıyor ve yardımcı oluyordu. Konunun Harekât Başkanlığı Eğitim Daire başkanı ile bizzat Harekât başkanı tarafından kabul edilmesi, teklifin onaya sunulması için şarttı. Bu nedenle, daha olumlu sonuç alınacağı düşünülen Harekât başkanına önce sunmak ve Eğitim Daire başkanına Harekât başkanının kabulüyle birlikte sunmayı uygun bulduklarını söylüyorlardı. 

Böyle de yaptılar. Harekât başkanına çıkmışlar, sayın korgeneral dinlemiş ve sormuş: “Nedir değiştireceğiniz konu?” “Şu ... talimattaki 'en az bir sene' sözü, 'en az altı ay' olarak değiştirilecek, “еп az' tabiriyle eğer istenmezse, yine bir sene geçerli olabilecek” demişler. Harekât başkanı “Yani ben şimdi bu teklife evet der, onay verirsem bizim iki Kemal de kurmay olacak mı ?” diye sormuş. Arkadaşlar heyecanla evet demişler ve Harekât başkanının onayını almışlar. Bunu Harekât başkanına imzaya çıkan arkadaşlar anlatmışlar ve “Ya size kızgın olsaydı...” diye bize takılmışlardı. 

Daha sonraki işlemlerde biraz gecikme dışında, herhangi bir sorun çıkmadı, onay işlemi bittikten bir gün sonra, ikinci başkanın odasında bütün stajyerlerin toplanması istendi. Sayın ikinci başkanın, kurmay yaka işaretlerimizi takacağını bildiren emirleri çıktı. O gün otuz dokuz derece ateşle hasta ve görevdeydim. İkinci başkanın odasında toplandık. Rahmetli Orgeneral Cevdet Sunay hepimizi tebrik etti. Konuşma yapıyordu. Hepimiz ayaktaydık. Bir ara, önce sayın komutanın, daha sonra her şeyin döndügünü gördüm ve yere yığıldım. Kendime geldiğimde ikinci başkanın dinlenme odasında, yatakta yatıyordum. Doktor gelmiş ve bir iğne yapmıştı. Şiddetli bir anjin geçirdiğimi söyledi. 

O güzel merasime katılmış, fakat kurmay yaka işaretimin, rahmetli Cevdet Sunay tarafından takılmış olma şerefine erişememiştim. Üzgündüm. Sonra kendi kendime, “Ama yatağında yattım” tesellisi ve tebessümüyle, yaka işaretimi, kendim taktım. Bu onayla birlikte, kurmaylık kıdemimizi almış, eski ve kıdemli yüzbaşı yerine, yeni kurmay binbaşı olmuştum. Şimdi daha huzurlu ve daha gururluyduk. Bunun rutin bir tasdik olmadığını, bizimle beraber stajyer olan bir subayın kurmaylığının tasdik edilmediğini görerek anlayacaktık. Bu onay için, o kimsenin yanında çalıştığı şube müdürü ve daire başkanının müspet sicil ve kanaatleri esas alınıyordu. 


Dördüncü bölüm 


Binbaşı, yarbay, albay dönemleri 


Aynı şubede başka bir kısımda kısım amirliği yapan rahmetli Fikret Kuytak anlatmıştı. Beraber çalıştığı binbaşıyla bir konuda fikir ayrılığına düşmüşler. Binbaşının konuyla ilgili teklifini uygun görmemiş ve kendi kararını bildirmiş. Kurmay binbaşı kendisine yarı şaka, “Bak sayın komutanım, sen benden hasbelkader erken doğmuşsun, şimdi yarbay olarak komutanımısın, tabii ki senin dediğin olacak, ama biz Harp Akademisi'ni beraber okuduk, siz oradan nasıl mezun olduğumuzu biliyorsunuz” demiş. Fikret Kuytak bu sözleri aktarmış ve eklemişti: “Nasıl böyle söyler, sizlere bakıyorum, onun bu davranışını hazmedemiyorum.” Sormuştuk: “Akademide ne oldu ki?” Cevap verdi: “Beraber okuduk, o benden çok önlerde bir dereceyle mezun oldu, onu ima ediyor.” Tabii ki rahmetli Yarbay Fikret Kuytak çok haklıydı. Böyle bir şey konu bile edilemezdi. Nasıl söylenebileceğini biz de çözemiyorduk. 

Günlerden bir gün, İkinci Başkan Orgeneral Sayın Cevdet Sunay şubeye denetlemeye geldiler. Şube müdürümüz yanlarındaydı. Kapıdan girince, ona en yakın olan yardımcı personelden başlayarak, elimizi sıkıyor, biz de kendimizi takdim ediyorduk. Takdimler sırasıyla başladı. “Üsteğmen Çelikörs, Yarbay Demircioğlu, Binbaşı Kalaycıoğlu, Binbaşı Yamak, Binbaşı Kazandağ” şeklinde takdim yapılıp bitince, şube müdürümüz esas duruşa geçip komutanı selamlayarak, “Bendeniz de çilingirci başı Albay Sunalp” diye takdimde bulunmuş ve eklemişti: “Sayın komutanım bunlar burayı çilingirhaneye çevirdiler.” Bu esprili takdim hem rahmetli Sunay'ı çok güldürmüş, hem de her zaman anlatılır olmuştu. 

Şube müdürümüz sık sık soruyordu: “Yamak'lıktan ne zaman kurtulup usta olacaksın ? Değiştir şu soyadını.” Sayın komutanımın bu şakaları hep devanı etmişti. Orgeneral olarak karşısına 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çıktığımda bile, bana takılıyor ve “Hâlâ soyadını değiştirip şu Yamak'lıktan kurtulamadın” diyordu. 

Daha önce de belirttiğim gibi, lingafondan lisan çalışıyor ve iş çokluğu, zaman yokluğu, çalışma şartlarının bozukluğu gibi sebepler ve de biraz bahaneyle yeteri kadar çalışamıyordum. Sınav için müracaatımı yapmıştım. Sınava kadar, bitirmem gereken yirmi altı dersin ancak yarısını yapabilmiştim. Sınava yarım hazırlıkla girmemeye karar verdim ve o gün göreve gittim. Saat 8.30 civarında o gün sınava gireceğimi bilen sayın şube müdürümüz, hemen neden sınava girmeye gitmediğimi sordu. Mazeretimi ve kararımı bildirdim. Eliyle kapıyı işaret ederek, “Şimdi doğru sınava!” demiş ve sert bir tavırla, âdeta beni şubeden kovarak sınava göndermişti. 
Çaresiz sınava girdim. Bir süre sonra sonuçlar geldi. 32,25 not almıştım. Daha sonraki gelişmelerde, bu sınavda 33 alanların ataşe olarak gittiklerini belirtmek isterim. Kaybını 0,75'ti. Şube müdürüm bunu öğrenince bana, “O girmeme kararını, üç beş gün evvel verip çalışmayı bırakmasaydın sen 33'ü rahatlıkla geçecektin. Bir daha bu yarışın, bu seviyeye kadar, seçim şansı getireceğini hiç zannetmiyorum” demişler ve sonunda da haklı çıkmışlardı. 

Zannediyorum, eylül ayında bir gün, Şube Müdürü Albay Sunalp beni çağırdı. Elinde bir evrak vardı. Bana, “Londra ve Zürich antlaşmalarına göre Kıbrıs'ta bir Türk ve bir Yunan alayı kurulacak. Bir de müşterek karargâh oluşturulacak. Bu konudaki, Milli Savunma Bakanlığı'nın emri Genelkurmay'a gelmiş. Geleli de bir ay olmuş. Konu bir dış görev kokusunu taşıyınca, evrak kapanın elinde kalmış. Genel Sekreterlik, bu evrakı tutmuş, kendi kendilerine bir çalışma yapmış ve ikinci başkana arz etmişler. İkinci başkan da, ‘Konuyu sahiplerine verin onlar inceleyip getirsinler” deyince işler karışmış. Evrakı getirip bana verdiler. Ekim ayı başında da Yunanlılarla bu konunun müzakeresi yapılacak” dedi ve ekledi: “Bu çalışmanın proje subayı sen olacaksın. Çalışmalar için düşüncem, ana fikrim şöyle. İki alay arasında, 2/3 oranı esas alınmuş. Biz 650 kişilik, Yunanlılar da 950 kişilik birer alay kuracağız. 
Her iki alayın bağlı bulunacağı üçlü karargâha da biz, bir kısım personel vereceğiz. Bu personel de 650'nin içinden çıkacak. Muhtemelen Türk Alayı iki, Yunan Alayı üç taburlu olacak. Türk Alayı'nın kuruluşu, içi kolay doldurulabilir ve kadrosu çoğaltılabilir, görüntüsü normal kuruluşlu olacak şekilde düşünülmelidir. Komuta yapısı güçlü olmalı. Bu yapı, gerektiğinde başka görevleri de yapabilecek özelliklere sahip bulunmalıdır. Alayın teşkilatı 950 ile 
650 arasındaki farkı giderebilecek bir elastikiyete ve gerekirse 
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maskelenmiş veya arka plana alınmış, yapısal özelliklere sahip olmalıdır. Ayrıca son şekil karşılıklı anlaşmalarla verilmiş olacağından, müzakerelerde konu edilebilecek alternatifler oluşturulmalı ve görüşmelerde elastikiyet sağlanmalıdır. Teşkilat şubesiyle çalışmaları koordine etmek gerekir. Bir hafta sonra görüşelim.” 

Genç bir kurmay subay olarak, çalışmalarda komutan “ana fikrinin” veya o zamanki deyimiyle “fikri müdirinin” ne anlama geldiğini ve çalışmaları nasıl etkilediğini biliyor, bunun en güzel örneklerini şube müdürümden dinliyordum. 

İşte benim bütün askeri ve sivil görevlerimde çok önemli ve devamlı bir yeri olan Kıbrıs konusuna girişim böyle başlıyordu. 
Bu konuda bundan sonra görüleceği gibi, hep giriş serbest, çıkış yasak istikametini izleyecektim. 

Çalışmalar başladı, dosyalar oluşturuldu ve Atina'daki görüşmeler için gidecek heyet başkanı olarak Albay Sunalp görevlendirildi. Dışişleri'nden de rahmetli Adnan Bulak (daha sonra büyükelçi) katılacaktı. Albay Sunalp yanına yardımcı olarak, beni ve teşkilat şubesinden bu çalışmalara katılan subayı seçerek, listeyi onaya sundu. Onay Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılacaktı. 
Bu işlemler devam ederken ben de önceleri, o zamanki Dışişleri bakanımız tarafından ifade edilen “Bizim Kıbrıs davasıyla ilgili bir sorunumuz yoktur” şeklindeki talihsiz beyanıyla başlayan, sonra, “Kıbrıs Türk'tür Türk kalacaktır!” sloganlarıyla millileşen, daha sonra, “Ya taksim, ya ölüm!” bağırışlarıyla yumuşatılan ve en son müşterek bir cumhuriyet kurma şeklinde anlaşmaya varılan Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak, ne bulursam okumaya ve Kıbrıs'la ilgili notlar hazırlamaya çalışıyordum. 

Bir gün, Milli Savunma Bakanlığı'ndan telefon ettiler. Bakan bey Atina'ya gidecek heyetteki iki subayın, “yani bizlerin” lisan bilmediklerini, bu nedenle değiştirilmesini istediğini ve bu konuyu Albay Sunalp'le görüşmeyi emrettiğini söylediler. “Emir yazacak mısınız, yoksa ben arz edeyim mi ?” dedim. Arz etmemi istediler. O dönemlerde dış görev veya geçici dış görev bir yarış, bir ezip geçme ve bir tür görev kapma konusuydu. Bu davranışı benimseyenler, söylenenler doğru olsa bile, sebepte haklıydılar. 

Gidip arz ettim. Hazırlanan dosyayı istediler. Hışımla odadan çıkışlarını ve Milli Savunma Bakanlığı'na gidişlerini hatırlıyorum. 
Döndüğünde bana, “Beraber gidiyoruz” demiş, daha sonra başka bir gün anlatmıştı. Bakana çıkmış, bakan konuyu açıp değişiklik istemiş, kendisi de, “Bir müzakerede yetkili bir konuşmacı olur, o da benim. Herkes konuşmaz, geri kalanlar yardımcı vasfındadırlar. Yardımcılar da o işi bilen ve o işin sahibi olan, projenin hazırlanmasında görev ve sorumluluk taşıyan kimselerden seçilir. Ben sadece lisan bildikleri için, başkalarını götürsem, onlar bana nasıl yardımcı olabilirler? Biz oraya sadece konuşmaya değil, aynı zamanda çalışmaya gidiyoruz. Teklifim aynıdır” demiş. Rahmetli Ethem Menderes de “Peki öyleyse, sen böyle istiyorsan ve bu iki kişi de bu dosyanın sahibi iseler evet” diyerek uygun görmüş. Albayım ekliyordu: “Eğer kabul etmeselerdi, o zaman bir de heyet başkanı bulun demeye kararlıydım. Allah'tan gerek kalmadı.” O dönemlerde, başkasının hazırladığı dosyayı kapıp lisan biliyor diye bu tür müzakere veya görüşmelere gidenlerden çok zarar görüldüğünü, ikisinin mutlaka birleştirilmesi gerektiğini vurguluyor ve ekliyordu: “Bak Yamak, eğer lisan konusunu halledemezsen, 


Kıbrıs görüşmeleri için Atina'da: Kur. Alb. Turgut Sunalp, Rauf Denktaş, Atina ataşesi Kur. Alb. Aytekin, Kur. Alb. Kemal Yamak, Adnan Bulak ve Denktaş'ın yardımcısı A. Zaim. 
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һер bu tür olaylarla karşılaşacak уе hep yarım kalacaksın.” 

Sayın komutanım çok doğru söylüyorlardı. Bu sorunu hep yaşayacak ve bu noksanlığı hep duyacaktım. 

Bir görüşü daha vardı: “Bütün subaylar için lisan sorunu okulda veya okuldan sonra hemen halledilmiş olmalı, lisan çeşitli görevler için personel seçiminde yegâne faktör olmaktan çıkarılmalıdır.” 
Bu görüş daha sonra filizlenecek ve askeri liselerimiz, yabancı dille öğretime geçecekler ve lisan kursları yoğunlaştırılacaktı. 

Lisan kursları için de değişik bir görüşe sahipti. Bu konuda, “Lisan en iyi yerinde öğrenilir. Lisan kursu için sarf ettiğimiz parayı, o subayı lisan öğreneceği memlekete tek başına göndersek; yanına ve yakınına hiç Türk subayı vermesek; kendisine de lisan öğrenme şansını böylece kullanmış olduğunu, başarılı olamazsa yeni bir şans tanınamayacağını belirterek bu fikri kendisine benimsetsek, hem daha ucuz, hem de daha iyi sonuç alabiliriz. Deneyelim göreceğiz” diyor ve ekliyordu: “Kurslar hem miktar, hem de başarı yönünden yeterli değil.” 

Atina benim ilk yurtdışına çıkışım olacaktı. Türk Hava Yolları 25-30 kişilik Vaykant uçaklarını yeni almış ve hizmete sokmuştu. 
Onlarla gitmiş ve de çok mutlu olmuştuk. Bugünkü havayollarımızı o gün hayal bile edemiyorduk. 

Görüşmeler başladı, Türk heyeti Albay Sunalp'in başkanlığında, asker olarak bizler ve Dışişleri'nden rahmetli Adnan Bulak'tan oluşuyor, Kıbrıs Türk tarafını Cemaat Başkanı Sayın Rauf Denktaş ve Rum tarafını da aynı sıfatla, Kipriyanu temsil ediyordu. 

Sayın Denktaş'ı ilk defa, muhterem eşleriyle birlikte orada görüp tanımıştım. Kendisinden çok etkilenmiş ve Kıbrıs gelecek için kendisine çok iyi bir lider bulmuş diye, güven ve gurur duymuştum. Bu güveni, bugün ve o tarihten sonra geçen kırk senedir hiç kaybetmedim. Aksine Sayın Denktaş'la ilerde değineceğimiz, çok yakın çalışmalarda, onun her defasında yeni bir yönünü tanıyarak, bu güvenim hep tazelendi ve devamlı bir artış gösterdi. Karşılıklı dostluk ise, karşılıklı duygularla ve ulaşılan sonuçlarla hep beslendi. Sayın Denktaş seneler sonra 30 kasım 1994 tarihinde Harp Akademileri'nde bir konferans verecek ve Emekli Orgeneral Kemal Yamak'la tanışmasını bu konferansta şu ifadelerle belirtecekti: 

“O günlerde Atina'daki Türk ve Yunan alaylarının konumuyla ilgili toplantılar yapılmaktaydı. Bu toplantılarda, Kıbrıs Türk tarafın ben temsil ediyordum. Bu nedenle de Atina'ya sık sık gidip gelmek gerekiyordu. Antlaşmalardan sonra, Kıbrıs Türk Alayı'na komutan olan Albay Turgut Sunalp'i ve değerli mesai arkadaşı Вїпbaşı Kemal Yamak'ı Atina'da tanımıştım. Her ikisi de mükemmel, mert, samimi ve içten insanlardı. Onları tanımış olmak, onların dostluklarını kazanmış olmak, benim için en büyük mazhariyetti.” 

Böyle diyordu Sayın Denktaş. Bu mazhariyete biz de kavuşmuş ve bunun ayrıcalığını hep hissetmiştik. Sayın Denktaş'la bu yazıların içinde daha pek çok yer ve zamanda birlikte olacağız. 
Bu noktada yeri gelmişken, bu konferans tarihinde Harp Akademisi komutanı olan çok değerli orgeneralim Atilla Ateş'e, bu Копferans metnini bana gönderdikleri için, ayrıca kendileri dahil, bütün akademi komutanlarının emekliliğimden sonra, Harp Akademileri'mizin çok değerli incelemelerini ve yayınlarını bana gönderip beni besledikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. 

Konferans çok çetin geçti ve düşünülen süreyi on gün kadar aştı. Burada çetin müzakereci vasıflarıyla Albay Sunalp'i yeniden tanıyor ve Sayın Denktaş'ı da yeni tanımış oluyordum. 

Cumhuriyet kurulacak, Türk Alayı Kıbrıs'a gidecekti. Şimdi antlaşmalar gereğince ortak cumhuriyetin cumhurbaşkanı yardımcısı kim olmalı, konuşmalarına sıra gelmişti. Ankara'da yapılan bu özel görüşmelerde iki isim üzerinde duruluyordu. Rahmetli Doktor Fazıl Küçük ile Sayın Rauf Denktaş arasında bir tercih ve seçim yapılması gerekiyordu. Bu tereddütleri giderecek bir öneri Sayın Albay Sunalp'ten geliyordu. Sayın komutan, “Kıbrıs'ta gelecek için mevcut endişelerimizi de dikkate alarak, iki kişiye ihtiyacımız var. Bunlardan birisi resmi temsilci olarak görev yapacak, mecburen daha pasif bir durum ve görüntüde görünen bugünün adamı, diğeri ise geride, gölgede kalan, daha aktif, cemaat adına konuşabilen, gerektiğinde mücadeleci ve gelecek için hazırlanan bir lider. Yaş durumları da dikkate alınırsa, bu seçimlerde bugünün şartları için Sayın Dr. Fazıl Küçük, geleceğin belirsizliği için de, geleceğin lideri olarak Sayın Rauf Denktaş seçilmelidir” ana fikrini ortaya atıyor ve gerekçelerini sıralıyordu. Bu görüş kabul edildi. Aynen de tahakkuk etti. Her iki seçimin ve görevlendirmenin isabetini senelerce takip edecektik. 

Atina'dan döndükten birkaç gün sonra, o zamanın Kara Kuvvetleri Kurmay Şubesi müdürü Kurmay Albay Osman Köksal (daha sonra Milli Birlik Komitesi üyesi) şubeye geldi ve bana, “Kemal seni Afganistan'a göreve gidecek Türk heyetine seçmiştik, ekimin 19'una kadar evrakı beklettim, sen gelmeyince ve sınırlı tarih gereğince, seçimin Milli Savunma Bakanlığı müsteşarı tarafından, adayların görülerek yapılacağı da dikkate alınarak, adaylıktan mecburen çıkarıldın. Sizin sınıftan Kurmay Binbaşı Yusuf Ziya Yazıcı gidecek. Nasip onunmuş” dedi. Ben de, “Sağ olun komutanım, nasip onunmuş, güle güle gitsin” dedim. Atina'daki on gün gecikme böyle bir olaya neden olmuştu. 

Birkaç gün sonra Binbaşı Yazıcı da gelmiş, hem bu olayı anlatmış, hem de veda ederek ayrılmıştı. 

İki gün sonra sabah kalktığımızda radyolar, çok acı haberi yayınlıyordu. Afganistan'a giden Türk heyeti (zannediyorum, üç dört subay) ve aileleri, Beyrut'ta bir uçak kazası geçirmiş ve hepsi ölmüştü. Nasıl bir haleti ruhiye içinde bulunduğumuzu ve erişemediğimiz duygular içinde olduğumuzu takdirlerinize sunuyorum. En az bir hafta bir şok yaşadığımızı belirterek, takdiri ilahinin bu tezahürüne kendimiz için dua ediyor, ölenler için kendilerine Tanrı'dan rahmetler diliyorduk. 

Bu arada Albay Sunalp, Kıbrıs'a gidecek alayın, ilk alay komutanlığına atanmış ve karargâhını kurmaya başlamıştı. Kıbrıs'ta görev alacak subaylar için İngilizce bilme şartı konduğundan, çok istemelerine rağmen beni götüremediğine üzülüyor ve bana bu konuyu halletmediğim için kızıyordu. Ne yapalım ki sonuç buydu. Aradan iki buçuk-üç ay geçti ve Afganistan heyetinin yeniden teşkili çalışmaları başladı. Bu arada adayların içinde ben de vardım. 

Daha önce belirttiğim gibi dış görev seçim ve onayları Milli Savunma Bakanlığı'nca yapıldığından, Milli Savunma Bakanlığı müsteşarı sayın orgeneral, Genelkurmay tarafından aday olarak seçilen üç subayı eşiyle birlikte, görüşme ve mülakata çağırıyor ve nihai kararını bu görüşmelerden sonra veriyordu. Bize de bir gün ve bir saat vermişlerdi. Muammer Hanım'la birlikte Müsteşar Orgeneral Sayın Salih Coşkun'un huzuruna çıktık. Yarım saat sordukları sorulara cevap vererek kendimizi tanıttık. Ertesi gün sonucu bildirdiler, seçimi biz kazanmıştık. 

Takdiri ilahinin bize nasip kıldığı bu görev tahakkuk ediyordu. 
Süratle hazırlanmaya başladık. Görev kuruluş ve kadromuz, Genelkurmay Başkanlığı kadrosu içinde, “Afganistan Eğitim Heyeti” adıyla yer almış bulunuyordu. 

Hükümetimiz bizi iki sene izinli addediyor ve maaşımızı keserek, sadece tayın bedelimizi Türkiye'de ödemeye devam ediyordu. Yurtdışında görevli olan bir subayın neden tayın bedeli hakkı olduğunu anlayamıyor, ama usule uyuyorduk. 

Maaşımızı Afgan hükümeti verecek ve biz orada bulunduğumuz rütbenin bir üst rütbesiyle görev yapacaktık. Yani binbaşı olan 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ben, Afganistan'da yarbay olarak görev yapacaktım. Afgan sefaretinde bu ve benzer şartları ihtiva eden bir matbu anlaşmayı imzaladık. Tayın bedeli ödemelerini Emlak Kredi Bankası'na bağladık. 
Bu birikim on bin liraya ulaşınca, banka bize kırk bin lira ilave ev kredisi verecekti. Bu hazırlığı da dönüş için yapıyorduk. 

Bu arada, gidiş günümüzü ve işlemlerin tamamlanmasını beklerken, bir gün İçişleri bakanının imzasıyla gelen bir teklifin incelenmesi görevini alarak, ikinci başkan rahmetli Cevdet Sunay'ı görmem emredildi. Teklifi okudum, jandarma sınıfı için ayrı bir Harp Okulu açmak isteniyordu. Rahmetli Sunay'ın, “Oğlum bu teklif bana endişe veriyor, bunlar jandarmayı Silahlı Kuvvetler'den tamamen ayırmak ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi, kendilerine bağlı bir kuvvet haline getirmek istiyorlar. Her bahaneyle de mevcutlarını çoğaltıyorlar. Jandarmanın durumunu, bu endişelerimi de dikkate alarak inceleyeceksin. Bu inceleme, şüyu bulmasın. Hazırlan gel, görüşelim” şeklindeki emrini kendilerinden aldım. Durumu inceledim. Ağırlıkla o zaman Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın gördüğü destek ve jandarmadaki gelişmelerin mukayesesini, görevlerini, özellikle sefer görevlerini, personel alışverişini içeren incelemeyi yaptıktan sonra, ayrı bir Harp Okulu açılmaması gereğini ve bunun sakıncalarını ortaya koyarak, sonucu kendilerine arz ettim. Bu incelemeye bir de harita eklemiş ve memlekette jandarmanın dağılışını işaretlemiştim. 

Haritanın kıpkırmızı görüntüsünü görünce rahmetli Sunay'ın “Her yerde varlar, endişem daha da arttı” dediğini hatırlıyorum. 
İncelemeyi benden almışlar ve başka bir çalışma da yapılmamışп. Bu incelemenin sonucunu bilmiyorum. Esasen dört beş ay sonra da 27 Mayıs Harekâtı olacaktı. O günden sonra bu konunun birdaha hiç gündeme gelmediğini zannediyorum. 

1960 yılı gelmiş, Demokrat Parti'nin yıpranma ve yıpratılma 
safhası başlamış, memlekette huzursuzluk yayılmaya yüz tutmuştu. Her gün baskısı artan bu huzursuzluk ortamında 2 şubat 1960 
günü, Ankara'dan KLM uçağıyla Tahran'a, oradan da uçak değiştirerek Kâbil'e ulaşacaktık. 

Herkes uğurlamaya geldi. Biz de ben, Muammer Hanım, Semra, Selma ve Semih'ten oluşan aile efradıyla uçağa bindik. Ben ve Semra iki kişilik bir yere, Selma, Semih ve Muammer Hanını da üç kişilik ayrı bir yere oturduk. Hostes hanım bizim çocukların uçağa ilk defa bindiklerini anlamış ve heyecanlarını görmüştü. 
Hemen oyuncaklar, çikletler, çikolatalar, defter, kalem ne varsa önlerine yığmaya ve onları oyalamaya başlamıştı. Onları öyle 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bağlamıştı ki hepsi sakin sakin, önündekilerle uğraşıyor ve исиşa geçmiş uçağın penceresinden, aşağıdakilere bakıp, el sallama- ya hazırlanıyorlardı. Halbuki uçak kalkalı on beş dakika olmuştu. 
Afganistan'a beraber atandığımız rahmetli Piyade Binbaşı (daha sonra albay) Abdülkadir Özbilgin ve eşi, küçük çocukları için kurulmuş salıncakla, İstanbul'dan bindikleri uçakta bizi izliyorlar ve Binbaşı Özbilgin eşine, “Bak çoluk çocuk ne kadar sakinler, senin gibi heyecanlanmıyorlar” diyerek, bu sakinliği başka türlü yorumluyordu. 

Tahran'da bir Afgan uçağına binerek Kâbil yolculuğuna başladık. KLM'den o kadar farklıydı ki, yük uçağı mı, yolcu uçağı mıydı anlayamadan. Rahmetli Abdülkadir'in, “Yahu Kemal, bu uçağın kanatları bile sallanıyor” dediğini hatırlıyorum. Kandahar yoluyla Kâbil'e varıp meydana indiğimiz zaman, nereye geldiğimizin farkına varıyor gibiydik. Uygulamaya göre, Afgan hükümeti meydandan bizi alıyor ve kral adına, o zamanın en güzel oteli olan Kâbil Oteli'nde bir hafta misafir ediyor, bizim ev bulup yerleşmemize yardımcı oluyordu. Yemekteki kargaşayı hiç unutmuyorum. 
Garsonlarla hiç anlaşamıyor, su istiyoruz tuz geliyor, ekmek istiyoruz su geliyor, fakat ne istediğimizi hiç anlatamıyorduk. Bu güçlüklerle yemeği yedik. Bir sessizlik başladı. Duyulabilen sadece dışarıdaki köpek havlamaları ve hatta ulumalarıydı. Bu sırada ozaman yedi yaşındaki Selma, “Baba biz buradaki insanlarla anlaşamıyoruz, neden ?” dedi. “Dilleri değişik de ondan” dedim. Belli ki bir şeye kafası takılmıştı. “Ama” dedi, “dinle bak, köpekler aynı şekilde havlıyorlar.” Bu sualin cevabını hâlâ bulamadım. 

Sahi Türkiye'den buraya köpekler getirilse, acaba buradaki köpeklerle dil sorunları olabilir miydi? 

Bundan sonra yazacaklarımın, otuz dokuz-kırk sene önceki Afganistan'a ait olduğunu düşünerek okumanızı diliyorum. Daha sonraları bir Rus işgali geçiren, direnişle bu işgali kaldırabilen, fakat işgalin geride bıraktığı huzursuzluk ve toplum yapısıyla hâlâ iç anlaşmazlıkların ve çarpışmaların sürdüğü Afganistan halkının, beklenti ve ihtiyaçlarının tam aksine gelişmiş bir ortanın mevcudiyetinden üzüntü duyduğumu belirterek, en kısa zamanda, önce iç huzura, daha sonra da daha demokratik ve yapıcı bir yönetime kavuşmasını diliyorum (yıl 1996). 

Heyetimiz bir başkan ile sekiz subaydan oluşuyordu. Ben Afgan Harp Okulu tabiye başöğretmeniydim. Oradaki ifadeyle görevim, “Mektebi Harbiye sermuallimi tabiye”ydi. Kral Zahir Şah, vezir Davud Han ve okul komutanı Tümgeneral Faruk Han'dı. Davud Han bizi kabul etmiş ve iltifatlarda bulunmuştu. Harp Okulu üç sınıflı, içinde subay temel ve tekâmül kurslarının da yürütüldüğü bir okuldu. Ben son sınıflara ve subay tekâmül kurslarına tabiye öğretmenliği yapacaktım. Benimle beraber derslere, duruma göre üç veya dört, Türkçe bilen Afgan subay katılacak, onlar hem tercümanlık hem de yardımcılık görevlerini yürütecek, diğer sınıf ve kısımların da öğretmeni olacaklardı. 

Kâbil sokaklarında, kalabalık bir Rus varlığı dikkati çekiyordu. Söylendiğine göre Harp Okulu dışındaki bütün askeri eğitim merkezleri ve kurslar, kıtalardaki uzmanlarla Rusların elindeydi. Çok tuhaf bir eğitim sistemi olmalıydı. Subay başka türlü yetişiyor, kurslar bambaşka şekilde veriliyor, eğitim ve öğretimin bütünlük ilkesi ve ölçüsü bozularak, eğitim ve öğretim birbirini, ne destekliyor, ne de bütünleyebiliyordu. Konunun asıl önemli tarafı da Afgan askeri makamları bu gerçeği ve ordularındaki Rus eğitim faaliyetlerini özenle bizden gizliyorlardı. Harp Okulu dışında hiçbir askeri konuyla ilgilenmemizi istemiyorlar ve mesela bir Rus telefonunu bizim yanımıza yaklaştırmıyorlardı. Adı “malzemei mahremiyet”ti ve Ruslarla öyle anlaştıklarını söylüyorlardı. 

Afganistan'da o dönemdeki generallerin büyük bir kısmı ile albay ve yarbayların çoğu Türkiye'de okumuşlar, Harp Okulu, sınıf okulu ve hatta Harp Akademileri'nden mezun olmuşlardı. Hâlâ da Türkiye'de talebeleri vardı. 

Bu noktada biraz geri dönerek bir ev bulduğumuzu ve yerleştigimizi söylemeliyim. “Ciharrahı Sadaret, Derhanei Şir Dilhan” evimin adresi oluyordu. “Sadaret mevkiinde, dört yol ağzında Şir Dilhan'ın evi” demekti. O dönemin edebiyat derslerimizdeki Farsça zenginliği bu lisana intibakımızı çabuklaştırıyor, ancak şivelerimiz alışkın olduğumuz şiir okuyuşuna kaçıyordu. 

Eve taşındığımız ilk gün, ev sahibimiz, Şir Dilhan'ın altı büyük tepsiyle çoğu çeşitli pilav cinslerinden oluşan ve üç hizmetçiyle gönderdiği ikramı hiç unutmuyorum. Hemen diğer arkadaşları da çağırıp, otuz beş-kırk kişi bu yemeği ancak bitirebilmiştik. 

Afganistan'a gelmeden önce Genelkurmay'da İstihbarat Başkanlığı'na gitmiş ve “Ben Afganistan'a şu görevle gidiyorum, bana bir emriniz var mı?” diye sormuştum. Cevap çok klasikti: “Senden evvelkiler ne yapmışsa, sen de onu yap.” Bunu boşuna sormuş olduğumu anladım. Afgan subayları her türlü açık askeri dokümana zaten sahip görünüyordu. 

Afgan makamları, tabiye dersi için memleketlerine ait 200 000 
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ölçekli haritaları, “malzemei mahremiyet”e sokmuş, okula ders için vermiyordu. Bir hayali harita yaptırıp çoğaltmışlar, dersler onun üzerinde yürütülüyordu. Yani harita çalışması ile arazi çalışma ve tatbikatlarını birbirine uydurmak mümkün değildi. 

Bütün bunlara karşı öğrenciler çok disiplinli ve çok ilgiliydiler. 
Dersleri çok dikkatli izliyorlardı. Harp Okulu'na öğretmen otobüsüyle geldiğim ilk gün çok şaşırmıştım. Okul alanına ve bahçesine otobüsün girmesiyle birlikte, o saatte dışarıda olan öğrenciler dahil, bütün personel esas duruşa geçmiş ve öğretmenler otobüsten inip bina kapısından içeri girinceye kadar onları selamlamıştı. “Ne güzel bir karşılama” dedim. “Bize İsmail Hakkı Tekçe Komutan öğretti” dediler. 

Bu noktada Harp Okulu dışına çıkarak, Afganistan'daki yaşantımıza ait bazı bilgiler vermek gerekiyor. 

Kâbil'de o dönemin ticaretine, Hintliler ile Özbekler hâkimdi. 
Şehirde üç türlü ekmek üretilip tüketiliyordu: 

Nanı vatani: bildiğimiz sac ekmeği. 

Nanı Türki: bildiğimiz francala tarzında imal edilen, Özbeklerce üretilen ve en çok sevilen ekmek. 

Nanı silo: Rusların kurduğu ekmek fabrikasının ekmeği. 

Rusların kurduğu ekmek fabrikasında, kuru pasta dahil diğer bazı şeyler de üretiliyor, buğday silosu ve un fabrikası da bu komplekse dahil bulunuyordu. Nanı silo askeri birlikler ve resmi kuruluşlarca tüketiliyor, halk bu ekmeği pek sevmiyordu. En pahalı ekmek nanı Türki, en ucuz olanı da nanı vataniydi. 

Kasaplar açıkta, satacakları etleri teşhir usulüyle çalışıyor ve sineklerle boğuşuyordu. Halk çok fakirdi. İhtiyacını sadece yeme içme ve basit bir giyim olarak biliyordu. Orduda, resmi üniforma yetiştirilemediği için kendi sivil elbiseleriyle hizmet görenler bile oluyordu. Ben askerleri izinde sivil elbiseli görünce özel bir uygulama zannetmiş ve ne kadar iyi diye düşünmüştüm. Bir Afgan subaya bu düşüncemi söyleyince gerçeği öğrenmiştim. 

Bütün halk Türklere karşı çok saygılıydı; nerede görseler ellerimize sarılır “Türki zabit” derler, yer vermeyi ve bizlere bir şeyler ikram etmeyi çok severlerdi. Ama bir şey daha vardı; Afganistan'da takriben yedi milyon (7/16) Türk asıllı insanın yaşadığı kabilelerin olduğu söyleniyordu. Bu nedenle Türklere yakınlık, krallıkça hoş karşılanmıyordu. Hatta bir Afgan albay demişti ki: “Biz Türkiye'de öğretim görüp geliriz, fakat burada sizlere yakınuk ve Türklere sevgi gösteremeyiz. Bunları içimizde saklarız. 
Eğer bunları dışa vurursak hemen önümüz kesilir ve tıkanır. Bu 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nedenle pek çoğumuzun sevgisi kalbimizde gömülüdür, bunu böyle bilerek etrafınıza bakmalısınız.” Ve sebebini söylüyordu: “Krallık yedi milyonluk Türk kökenli kabilelerden çekiniyor.” Bu çok doğru bir teşhisti, bunu duyunca ben de alacakaranlıkta korka korka kapımızı çalan ve etrafına ürkek ürkek bakarak, “Alfabe var mı, alfabe?” diye Türkçe alfabe ve öğretici yardımcı kitap isteyen Özbekleri hatırlıyordum. Kullandıkları lisan Farsça, yerleştirmeye çalıştıkları lisan Peştuca'ydı. Bu lisanı öğrenmede subayları bile zorlanıyordu. Zaten Ruslar da kafalarına bir Peştunistan davası sokmuş ve kendilerini onun peşine düşürmüşlerdi. 
Kruşçev'in Afganistan'a gelişinde, subaylara saat dağıttığından ve “Hazinelerinizi açıp anahtarlarını size vereceğim” dediğinden bahsediliyordu. Bu hazineler madenleriydi. Ruslar başka ülkelere gönderemedikleri ölçüde, kadınlı erkekli Rus turistleri ve görevlileri buraya gönderiyor ve çok lehlerine olan mukayeseyle “İşte dış dünya bu” demek istiyorlardı. 

Bazı Afgan subayları Rusların kuzeyden güneye uzanan çok güzel asfalt yollar yaptığını, yan yollarla bunları birbirine bağladığını ve ordularına “Nehir geçiş vasıtaları başta olmak üzere” birçok askeri malzeme hibe ettiklerini belirtiyorlar ve “nanı silo”yu da bu örneklere ekliyorlardı. 

İngilizlerle uzun süre savaşmışlardı. Hiç sevmiyorlardı. Nixon, Amerikan başkan yardımcısıyken Afganistan'a gelmiş “Bunlar yardıma değmez” görüşüyle dönmüştü. Bunu biliyorlar, hiç hazmedemiyorlar ve ne Nixon'ı, ne de Amerika'yı affedebiliyorlardı. 
Pakistan ve İran hem güçsüz hem de sorunları olan komşulardı. 
Kapıyı ve çıkış yolunu Rusya açnııştı. Onlar da belki çaresiz kalnuştı. Yavaş yavaş her şey Rusların kontrolüne giriyor, fakat bu gerçeği onlar göremiyor veya görüyor, kabul edemiyorlardı. Ruslar da meşhur “jeopolitik tecrit hattı”nı kırıma çalışmalarını sürdürüyordu. 

Bir zamanlar, vezirin her cuma günü Türk büyükelçisiyle yemek yediği, hükümetinde bir değişiklik yapacağı zaman bile Türk büyükelçisiyle önce müşaverede bulunduğu dönemler geçmiş, Hariciye'mizin politik etkisi çok büyük ölçüde yıprannııştı. Ekonomik ilişkiler ise tamamen yön değiştirmişti. Zeytin uzmanı ziraat mühendisini bizden, fakat zeytini İtalya'dan, veterineri bizden, fakat peyniri Hollanda'dan ve şekeri Belçika'dan alıyorlardı. 
Askeri eğitim heyetini bu ortam içinde, neden hâlâ istiyorlar diye kendi kendime soruyor, en kısa dönemde ve belki bizden sonra böyle bir heyeti istemeyecekleri kanaatine varıyordum. Bir sorun Ча, Rusya bu kadar bunlarla iç içe girmişken neden, Türk eğitim heyetine müsaade ediyor şeklinde oluşuyordu. Bu sorunun muhtemel cevabı da bazı endişelerimi artırıyordu. Seneler önce 1837 yılında, Türkiye'deki Almanya yardım heyeti içinde bulunan Alman Generali Moltke, 1839 yılındaki bir raporunda, “Rus ceketleri, Fransız talimnameleri, Belçika tüfekleri, Türk fesleri, Macar eyerleri, İngiliz kılıçları ve bütün uluslardan öğretmenlerle, Avrupa örneğine göre bir ordunun yaratılması, çok bahtsız bir girişimdi” diyordu. Şimdi biz bazı değişikliklerle burada aynı durumu yaşamış oluyorduk. 

Afganistan'daki Türk subaylarının ikinci bir görevi daha vardı. 
Kâbil'de bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca varlığı tescil, diploması kabul edilen Türk okulunda öğretmenlik yapmaktı. Okulda bir Afgan'la evlenerek Kâbil'de yerleşmiş bir Türk öğretmen hanım ile Türkiye'de uzun süre kalmış bir Afgan idareci vardı. 
Okulun ilk, orta ve lise bölümlerindeki diğer bütün öğretmenler, Kâbil'de görevli sivil ve asker kişilerden, bazen de bunların eşlerinden oluşuyordu. Okula nadiren Afgan öğrenci geliyordu. Okulun adı büyüktü, fakat her sınıfında üç beş öğrenci bulunan sanki özel bir okul durumundaydı. Bütün bunlara karşı okulun, ilk, orta ve lise diploma verme yetkisi Türk Milli Eğitim Bakanlıčrnca tanınmıştı. 

Aslına bakılırsa bir öğretmen ve üç beş öğrenciyle yürütülen dersler, özel ders verme gibi verimli de oluyor ve ders kitaptan eksiksiz bitirilerek tekrar bile edilebiliyordu. Öğretmenlerin öğleden önce dersleri ve görevleri olduğundan Türk okulu öğleden sonra tedrisat yapıyordu. Bu bölünmenin bir faydası daha olmuştu. Çocuklarımız öğleden önce Kâbil'deki Amerikan okuluna gidiyordu. Bu okuldaki İngilizce öğrenim, özellikle o zaman, dört ve beşinci sınıfta okuyan Semra ile Selma'nın çok işlerine yarayan bir temeli oluşturacaktı. İkinci yıl bu okula müdür seçilmiştim. 
Semra beş sınıflık ilkokulu, beş ayrı yerde okuyarak ve dokuz sınıf değiştirerek okumuş, ilkokul diplomasını da bu okuldan almış olacaktı. Onun okuma dönemi bizim en çok dolaştığımız bir döneme rastlamıştı. 

Kâbil sokaklarındaki Rus görüntüsü ve bunlardaki artış herkesin dikkatini çekiyordu. Bazen çocuklar soruyordu: “Baba Ruslar neden hep toplu geziyorlar ?” Dört beş kişilik gruplar halinde geziyorlardı, biz de o zaman bunlar hep birbirlerini kontrol ediyor diye değerlendiriyorduk. Soruları devam ediyordu: “Baba Ruslar neden hiç gülmezler ?..” “Endişeden. Öyle alışmışlar. Gülmeyi 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unutmuşlar” gibi değişik cevaplar veriyorduk. 

O günlerde Türkiye'ye dışarıdan bakılınca, 27 Mayıs gibi bir harekâtın yaklaştığını ve âdeta ordunun buna itildiğini görebiliyorduk. Bu beklenti içindeyken, bir gün radyolardan bu haberi duyuverdik. O gün evde ateşler içinde hasta yatıyordum. Arkadaşlar görmeye ve bu hususu görüşmeye gelmişlerdi. O günlerin heyecanı içinde, hepimiz Türkiye'deki bu bayrama katılmış, ne olacağını bekliyorduk. Bekliyorduk çünkü Türk ordusunun geleneklerine aykırı düşen bu görüntüyü çözemiyorduk. Orduda hiyerarşi bozulmuştu. Hiyerarşi herhalde ihtilalle bağdaşmadığın- dan öyle oluyor diye düşünüyorduk. Bu heyecan içinde yaşarken, Harp Okulu öğrencilerine hakiki mermilerle atışlı bir tatbikat yaptırmış ve beğeni de almıştık. 27 Mayıs'tan birkaç ay sonra, Türkiye'den ve doğruca şahsıma yazılmış bir yazı, bir de, oradaki heyet başkanlığına ulaşmış bir tamim almıştım. Bunlar gelişimizden takriben altı ay sonra oluyordu. 

Aldığım Genelkurmay Başkanlığı emrinde diyordu ki: “Binbaşı, bu sene kıtaya çıkmanız gerekiyor, eğer dönmeyi kabul etmezseniz, terfinizde meydana gelebilecek gecikmeyi kabul etmiş sayılacaksınız. Bu konudaki tercihinizi bildiren dilekçenizi gönderiniz.” Çok şaşırdığımı ve üzüldüğümü belirtmem gerekiyor. 

Beni altı ay önce seçip gönderen, bana Afgan hükümetiyle yaklaşık on dokuz aylık bir sözleşme imzalatan, bu işlemleriyle beni borç altına sokan devlet, şimdi geri gel diyor. Geri dönmezsem, terfimde olacak gecikmeyle beni âdeta cezalandırıyordu. Acaba, yerime kimin gelmesini planlıyorlar diye düşünüyor ve zorlamayı mantıkla izah edemediğim için hissi değerlendirmelere sapıyordum. Düşündüm taşındım, biraz önce açıkladığım sebepleri ve işlemleri açık açık zikrederek, daha borçlarımı bitiremediğim bir zaman sonunda dönemeyeceğimi, Afgan hükümetinden dönüş harcırahımı dahi alamayacağımı, hatta hukuki yönden Afgan hükümetiyle imzaladığım mukaveleyi bozmanın bir yasal sorun haline gelebileceğini belirttim. “Sonuç böyle olacaksa ben bir sene geç terfi etmeye razı oluyorum” diye dilekçemi yazıp gönderdim. 

Bu dilekçeden sonra, oralarda neler olduğunu bilemiyorum. 
Ama bu konuda bir daha hiç ses çıkmadı ve dönüşümde de terfimde bir gecikme olmadı. 

İkinci yazı, Milli Birlik Komitesi'nin ele aldığı, subay mevcudunu azaltma operasyonuydu. Bu konuda sağlanacak ayrıcalıklar sıralanıyor ve isteyenlerin dilekçe vermesi emrediliyordu. Bu konuda heyetten kimse dilekçe vermedi. Ancak veteriner yarbay arkadaşımız emekli edildi. Hepimiz çok üzülmüştük. Hizmetinde başarılı olan bu yarbay arkadaşımıza, Afgan hükümeti sahip çıknuş ve hemen kendisine, “Yeni bir mukavele yapalım, bizimle sivil olarak çalışın” diye teklifte bulunmuştu. Yarbayımız, asker olarak aldığı takriben 250 sterlin yerine, 500 sterlin civarında ve daha fazla bir ücretle ve daha uzun süreli bir mukavele yaparak, 
çalışmasına devam etti. Afganistan'da bizim maaşımız da 250 
sterlin civarındaydı ve hiçbir sivil görevlinin maaşı-ücreti, bizim ücretimizin bir buçuk-iki katından daha az değildi. Çünkü siviller pazarlığı kendileri yapıyor, biz asker olarak, önümüze sürülen mukaveleyi imzalamaya mecbur ediliyorduk. 

Bu arada 27 Mayıs'la ilgili bir hususu daha zikretmem gerekiyor. O dönemde Afganistan'da Türkiye büyükelçiliği görevinde bulunan, Büyükelçi ...'nın aşağı yukarı üç gün süren tereddüdünü izlemiştik. O günlerde, tasvip etmediğimiz ve aramızda birçok münakaşaya sebep olan bu tereddüdü, bugün haklı bulduğumu ifade etmek isterim. Sonunda, ortalık toz dumandan arındı, sayın büyükelçi de görevine normal olarak devanı etti. Ancak, bir süre sonra da Kâbil'den ayrıldı. 

Elçilikle ilişkilerimiz normal şekildeydi; buna sıcak veya soğuk kelimelerini yakıştıramıyorum, апта arzumuzun daha sıcak bir ilişki ve daha sıkı bir bütünlük ihtiyacı olduğunu belirtmek isterim. 

Kâbil'de elçilik müsteşarı olarak tanıdığım Sayın Asaf İnhan'la Kıbrıs'ta büyükelçi olarak görev yaptığı dönemde birlikte çalışacak ve aramızda hâlâ devam eden bir dostluk kuracaktık. 

Afganistan'ı olmasa bile Afgan halkını daha yakından tanıyor, ihtiyacını bile tam olarak hissedemeyen bu çok kanaatkâr halkın durumuna üzülüyordum. Kurulan krallık düzeninin âdeta halkın gelişmesinden ve eğitilmiş olmasından korkuyor hissine kapılmıştım. Sanki politikaları, “Bir şeyler yapıyor görünmek, fakat aslında çok fazla bir şey yapmamak” şeklinde bir görüntü veriyordu. Bu ifadeyi, yapmamak veya yapamamak şeklinde de degerlendirmek mümkündü. 

Kâbil'in ortasından geçen Lebi Derya Nehri ile sokaklarda dolaşan, “cu” dedikleri su kanalları etrafında, “Akan su pislik tutmaz” diyerek insanlar her türlü temizlik ihtiyacını gideriyor, yaşanan bu durum için, insani ihtiyaçların sağlanmasına hiçbir gayret sarf edilmiyordu. Yaz mevsimi gelmiş, sıcaklar artmış, bu kirli sular, salgın hastalıklara âdeta davetiye çıkarmaya müsait bir hal almıştı. 

Bu konuda, o günler için, birçoğunu yazamayacağım çok acayip uygulamalar, ürküntü veriyordu. Mesela. o dönemin Harp Okulu'nda “taşla taharet”in varlığını ve sadece Türk hocalar için, ayrı bir tuvaletin bulunduğunu belirtmek üzüntü verici bir durum, fakat gerçekti. 

Çok fakir, kimsenin elini uzatmadığı, bizim gibi uzatılan ellerin milletten çok devlete dönük olduğu, halkın ve toplumun ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı bu ülkenin durumuna üzülmemek mümkün değildi. 

Nihayet korktuğumuz oldu. Aslında hiç eksilmeyen bulaşıcı hastalıklara kolera da eklenmişti. 

Geldiğimizden beri suyu kaynatarak içiyor, her türlü meyve ve sebzeyi permanganatlı sudan geçiriyor, geçiremediklerimiz olursa yemiyorduk. Ekmeği bile evde, kendimiz yaparak ve hazırlayarak yediğimiz zamanlar olmuştu. Arkadaşlarla toplanıp durumu görüşmüş ve hanımlar ile çocukları Türkiye'ye gönderme kararı almıştık. Hanımlar bu kararımıza razı olmamışlar ve “Biz eve kapanır, evde bütün ihtiyaçlarımızı karşılarız. Siz kendiniz için çalışma yerlerinde ve çocuklar için okulda tedbir alın” diyerek bu kararınuza karşı çıkmışlardı. Zaman zaman azalıp çoğalan bu endişe ve stresi hep beraber yaşamıştık. Yaz döneminde, Türklerin toplu olarak oturduğu, Hanei Nuri Efendi binasında boşalma olmuş, biz de oraya taşınmıştık. Bir bahçe içinde iki katlı ve iki bölümden oluşan Hanei Nuri Efendi bir site gibiydi. Binada oturanların hepsinin bizden oluşu, bu sitede yaşamı daha kolay hale getirmişti. 

Bu arada hanımın üzüntüsü de bir Afgan subay veya siville evlenerek Kâbil'e gelen ve çoğunlukla perişan olan kadınlar içindi. Afganistan'da “han” kelimesi, genelde “bey” kelimesi yerine kullanılıyordu. Herkesin isminin arkasındaki Mehmet Han, Ahmet Han sözü genel anlamda Mehmet Bey, Ahmet Bey anlamında kullanılırdı. Han kelimesinin bizdeki anlamı ise çok değişikti. Bu han kelimesinin arkasına hemen hemen hepsi hayal ve yalan olan, bir de konak veya köşk tipi ev resmi eklenince, kandırılmayacak bir kadın düşünülemiyordu. Hanla evlenerek, konakları, köşkleri hayal ederek, Afganistan'a gelenler, geldikleri anda gerçeği görüyorlar, fakat, geri de dönemiyorlardı. İçlerinde hayaline kavuşmuş bir tek örnek yoktu. İşte Muammer Hanım bu noktaya isyan ediyor, “Hâlâ geliyorlar” diyerek soruyordu: “Bu kızlara, bu hanımlara, Türkiye'de gerçeği anlatacak, doğruyu gösterecek kimse yok пи?” 

Türk bir hanımla evli Afgan bir yarbayla konuşuyoruz. “On üç çocuğunı var, bazen isimlerini unutuyor, her zaman isimlerini birbirine karıştırıyorum. Bunların ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Süt ihtiyacı için iki inek aldık, bu inekleri bir defa bile sağmak nasip olmadı” diyordu. Neden sağamadınız sorusuna gülerek cevap veriyordu: “Erken kalkan çocuk, inekleri sağmadan sütü memelerinden emiyor.” İnanmak değil, düşünmek bile mümkün değil ama şaka da değil. Yanımdaki Türk eşi, bu izahatı gözü yaşlı tasdik ediyordu. Hanım nasıl kızmasın, bu örnekler o kadar çoktu ki... 

Yeni ders yılına hazırlıklar başlamıştı. Bu meyanda bana da, bir konferans konusu verilmişti: “Hava Kuvvetleri'nin teşkilatlanması ve Hava-Kara işbirliği.” O zamanlar, Afgan Hava Kuvvetleri yeni teşkilatlanma çabası içindeydi. Uçaklar âdeta döküm halinde ve bir hava albayın emri altında Genelkurmay Başkanlığı'na bağпуй. İşte ben bu konulara yardımcı olabilecek bir konferansın hazırlıklarıyla meşguldüm. Bir gün okul komutanı Tümgeneral Faruk Han beni çağırdı. Bana, “Her yıl Türkiye'ye gidecek subayların seçimi için bir sınav yapıyoruz. Bu sınav hep dedikodulara sebep oluyor ve doğru dürüst seçim yapılamıyor. Bu sınavda, sınav heyeti başkanı olmanızı rica ediyorum. Ayrıca sizin yaptığınız sınavla seçilenlere başka yerlerden ve çevrelerden müdahale olmaz. Sınavlar yazılı olacak. Okuldan istediğiniz yardımcıları alabilirsiniz” emrini verdiler. Sorularıma karşılık, soru tespiti, sınava nezaret, değerlendirme ve son listeyi hazırlama yetki ve sorumluluğunun bana ait olacağını söylediler. Bu görevi okulda herkes duymuştu. Önce bu sınav heyetine girebilmek için bir yarış başladı. Seçimi okul komutanıyla birlikte yapıp yayımladık. 
Bu heyet mensupları “Ne zaman soruları hazırlayacağız ?” diye sorup, sabırsızlanıyorlar, ben ise hep, “Zamanı gelince” diye cevaplandırıyordum. Hatta okul komutanına gitmişler, “Hoca soruları tek başına hazırlıyor, bizimle bu konuda bir çalışma yapmıyor” diye şikâyette bulunmuşlardı. 

Okul komutanı sınavların yapılacağı gün, soruların hazırlanacagını bildiğinden onlara, “Zamanı gelince hoca sizinle temas edecektir” diye cevap veriyordu. 

Sınav günü, heyeti sınavdan takriben iki saat önce topladım. 
Odaya kapandık. Giriş çıkışı yasakladık ve soruları hazırlamaya başladık. Esasen bazı ön hazırlıklarımız vardı. Bitirdik, çoğalttık ve odadan çıkıp doğru sınav salonuna gidip, sınavları başlatmıştık. Sınavlar devam ederken, ben de salonda dolaşıyordum. Hiçbir sızıntı olmamıştı. Üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşı rütbesindeki subaylar sınava giriyorlardı. Türkiye'den gelmeden önce, o zamanlar yeni çıkan, Mütecavizin Elkitabı adı altında bir doküman 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hazırlanmış, Rus ordusunun teknik ve taktikleri ile belli bazı silah ve malzemesinin tanıtımı bu kitapta yer almıştı. Ben de bunu o zaman iyice incelemiştim. Sınav salonunda gezerken, bir subayın bazı işaret ve taktik çözümleri dikkatimi çekince kendisine sormuştum: “Sen Rusya'da kurs veya herhangi bir eğitim gördün mü?” Öğrenci kıpkırmızı olmuş ve “Hayır” demişti. Daha dikkatli dolaşmaya başladım, bir subaya daha aynı soruyu sordum ve aynı cevabı aldım. Afganlı mümeyyiz subaylardaki telaşı da hissediyordum. Sınav bitti. Kâğıtları topladık ve “Okul komutanı seni bekliyor” dediler. Ben de kendilerinin yanına gittim. Olay kendisine aktarılmıştı. Okul komutanı “O subaylara o soruları niçin sordunuz hocam ?” dediler. Bize hep böyle “hocam” diye hitap ederlerdi. Cevaben, dikkatimi çektikleri için öğrenmek istediğimi ve soruyu bu maksatla sorduğumu, bu iki subayın Rusya'da veya burada Ruslardan eğitim gördüklerine emin olduğumu söyledim. 
Sayın komutan, “Nasıl emin olabiliyorsunuz ?” diye sorunca, “Biz Ruslarla asırlardır komşuyuz, bu komşuluk bizi onları daha iyi tanımaya zorluyor” cevabını verdim. Yıl 1960'tı. 

Okul komutanı genelde hem Türkiye'ye hem de bizlere yakın bir generaldi. Tahsilinin büyük bir kısmını Türkiye'de yapmıştı. 
Bu sayın komutanın sınav için beni görevlendirmesi bir hata mı olmuştu yoksa dolaylı olarak, bir konuya dikkat çekme jesti miydi bilemiyorum. Fakat yukarıdan çekindiği ve olaydan tedirgin olduğu belliydi. Bana “Konuyu orada açmadan, sınav sonunda kâğıtlarını alıp bana gelseydiniz de burada görüşseydik” dedi. 
“Kimseyle konuşmadan doğruca size geldim” dedim. “Ama herkesin içinde soruyu sorduktan sonra” karşılığını verdi. Olayı bütün teferruatıyla heyet başkanımıza anlattım. Bu konuda bazı tekliflerimin olacağını ve kendilerine iki üç gün içinde sunacağımı söyledim. O da aynı ihtiyacı duyuyordu. 

Ertesi gün okul komutanıyla bir görüşmemiz daha oldu. Genelkurmay başkanı olaya çok üzülmüş, bunda bir maksat aramamak gerektiğine işaret etmiş ve şimdi tutumumuzun ne olacağını, daha açıkçası olayı Türkiye'ye iletip iletmeme konusundaki kararınuzı öğrenmek istiyormuş. Okul komutanı bugün daha üzüntülüydü. Anlaşılan memnun kalınmanııştı. 

Ben kendilerine, konunun açık açık sakıncalarını arz ettim ve “Asker olarak, size soruyorum sayın komutan. Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız ? Ben burada görevliyim, emrinizdeyim, ama her şeyden önce, Türk subayıyım, ben görevimi yaparım, takdir ilgili makamlarındır” dedim. Sayın general “Peki seçimi bu 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iki veya daha çok kişi dışında yaparsak, tutumunuzda bir değişiklik olur mu?” diye sorunca, “Hayır” dedim. “Peki sınavı bütünüyle iptal etsek ?” sorusuna ise, “Maruzatıma bu haberi de eklerim” cevabını verdim. Kendisi tebessümle, “Bir asker olarak haklısınız” dedi ve özel bir bilgi daha verdi. Soru sorduğum subaylardan birisi Rusya'daki kurstan birkaç ay önce dönmüş, öteki ise, Rusların açtıkları silah kursunda, Rus öğretmenin tercümanlığını yapıyormuş. Bu maksatla daha önce de Rusya'ya gitmiş. 

Bu konuşmadan sonra, ben de kendilerine müsaadelerini alarak bir soru yöneltmiştim: “Siz subaylarınızı yakından tanıyorsunuz, asıl önemlisi o subaylarınızın üzerindeki Rus etkisi ve baskısıyla, aralarında herhangi değişik ve özel ilişkinin oluşup oluşmadığını bilebiliyor musunuz ? Bizim bu konuda dinlediğimiz, doğruluk derecesini de tam olarak bilemediğimiz, bazı şeyler var. Gerekirse bunlara hikâyeler de diyebilirsiniz.” Bu konuşmam üzerine, sayın general “Bilemiyorum” dedi ve sustu. 

Ertesi gün sınav bütünüyle iptal edilmişti. O sene yeni bir sınav açılmadı. Türkiye'ye eğitim için subay gönderilmedi. Subay gönderme konusunda Türkiye'nin yeni tavrını öğrenmek istiyorlardı. 
Olay onlar yönünden böyle kapanmıştı ama bizim yönümüzden yeni başlıyordu. 

Olaydan çok endişe etmiştik. O dönemde Afgan subayları arasında giderek yaygınlaşan Rus hayranlığı bu endişemizi artırıyordu. Çünkü eğitim için Türkiye'ye giden subaylar Harp Okulu'na, daha sonra sınıf okullarının temel ve tekâmül kurslarına, Harp Akademileri'ne ve hatta bazen Silahlı Kuvvetler Akademisi'ne bile gidebiliyorlardı. Herhalde Milli Güvenlik Akademisi'ne gidemiyorlar diye düşünüyorduk ama tam olarak bilemiyorduk. Sınıf okullarının tekâmül kurslarından itibaren NATO'yla ilgili bazı konular eğitim programlarına giriyor, usul ve esaslar görülüyordu. Türkiye'ye olayı olduğu gibi aktardık ve “Öğrenci alınabilecek okulların yeniden tespiti gerektiğini, Harp Okulu (askeri liseler dahil) ve temel kursları ile sadece Harp Akademisi'ne öğrenci subay alınabileceğini” inceleme sonuçlarına göre takdirlerine sunuyorduk. 

Bu inceleme yapıldı ve aşağı yukarı böyle bir uygulama başlatıldı. Afgan Genelkurmay başkanı olaya kızmıştı. Yan yana geldigimiz bir gün, “Bütün bunlar sizin başınızın altından çıktı ve sizin yüzünüzden oldu” demiş ve konuşmanızı bağlanııştı. Ben kendilerine, “Her ordunun hassas olduğu konular vardır sayın komutanım, bu da bizim en hassas yönümüzdür” dediğimde hiç cevap vermedi. Birisine verilen bilginin, kimlere dağıtabileceğini veya 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ulaşabileceğini iyi değerlendirmek gerekiyordu. Bu olaydan sonra, Afganistan'a gelmek için Türkiye'den ayrılmadan önce, “Böyle bir göreve gidiyorum, talimatınız nedir? Ne okutup, ne okutmayalım ? Ayrı bir emriniz var mı?” diye sorduğum soru aklıma geliyor ve bu boşlukları ölçmeye çalışıyordum. 

Yeni yıl eğitimi başladıktan sonra Harp Okulu'nda temel ve tekâmül kursları da açılmıştı. Lojistik dersi öğretmeni Levazım Yarbay H Karagülle saygı duyduğumuz, yaşça büyüğümüz ve iyi bir arkadaşımızdı. Bir lojistik tatbikat düzenleyeceğini, üst makamlarca da izlenecek bu tatbikatı nasıl düşündüğünü, arazide yerinde anlatmak ve fikrimi almak istediğini söylemişti. Beraberce gittik. Tipik bir lojistik tatbikat düzenlemeyi düşünüyordu. Haklıydı ama ayrı bir cazibesi olmazsa diğer örneklerinde olduğu gibi bu tür tatbikatlar ilgi çekici bulunmuyordu. Tatbikatta, dağıtım yerine buradan girilir, burada kayıt, şurada tahsis, burada tartı, burada paketleme, şurada çıkış kaydı yapılır ve şuradan da çıkıp gidilir deyince, kâğıt üstündeki işlemleri de takip olanağı bulunmadığından, sonuç üç kelimede bağlanıyordu: “Geldi, aldı, gitti.” Kendilerine bu kuru görüntünün biraz renklendirilmesi, tatbikatın, durumun bütünlüğü içinde değerlendirilmesi gereğini işaret ederek, “Eğer müsaade ederseniz tatbikatınızı biraz süsleyelim. Bu ilave kısmın sorumluluğunu ben alabilirim” dedim ve düşüncelerimi açıkladım. Çok memnun kalmıştı. Düşüncem bu ikmal noktasına veya dağıtım bölgesine bir baskın düzenlemek ve bu noktaya yakın güvenlik birlikleriyle karşı müdahaleyi içeren bir senaryoyu tatbikatın uygun görülen bir bölümüne eklemekti. Bu hazırlıkları yaptık, yerinde kendilerine bilgi verdik. Okul komutanını da bu sürprizler için bilgilendirdik. Bu uygulamayla ilgili genel planlama şöyleydi. Bu tatbikatı izleyicilerin her gün görmeye alıştıkları ve yadırgamayacakları bir ortam içinde yapmak ve toplumun hassasiyetini göz önüne alarak, dikkatleri başka noktalara çekmek gerekiyordu. Tatbikatta temel kursunda bulunan teğmenler görev alacaktı. 

Umuma açık, o gün için kontrollü geçişe müsaadeli bir yol ile mezarlığa giden bir yolun kesiştiği noktada kurulan ikmal merkezine yörenin karakterine ve yaşam şartlarına uygun bir senaryo içinde merkepler ve sürücüleri ile mezarlığa cenaze götüren bir sivil grubun yer aldığı ve takriben sekiz on dakika sonra müdahaleye gelebilecek bir birliğin çaresizliğini içeren çok ilgi çekici bir tatbikat yapılmıştı. 

Tatbikat sonucunda ben harekâtı icra eden teğmenleri toplayarak, sayın Genelkurmay başkanına, “Bu harekâtı yapan Arı Timi'ni ve kursiyer teğmenlerden oluşan personelini takdim ediyorum” dedim. Genelkurmay başkanı geldi, hepsinin ellerini sıktı, kendilerini tebrik etti. Çok memnun olmuşlardı. Kısa bir konuşmayla orduda bu eğitime önem verilmesini vurguladı. Bize de teşekkürlerini belirtti ve tatbikat böylece bitmiş oldu. 

Bu tatbikatla başlayan, yeni bir arayış ve beklentiye dönüşen ilgi, Afganistan'dan ayrılıncaya kadar sürecek ve hatta Türkiye'ye bile ulaşacaktı. Rahmetli Albay Asım Eren'in konferansını ve arı ile boğa mücadelesi benzetmesini hatırlayınız. Bu harekâtın adının neden Ап-1, timin adının da neden Arı Timi olduğuna hak vereceksiniz. 

Tatbikattan sonra okul komutanlığından yeni bir emir almıştım. 

Yıllık çalışma planında bana verilen, “Hava Kuvvetleri'nin Teşkilatlanması ve Hava-Kara işbirliği” konulu konferans benden alınıyor, başka bir Afgan subaya veriliyor, benim konferans konum ise, “gerilla harekâtı” olarak değiştiriliyordu. Hiç şaşırmanıştım. 
Hazırlanmaya başladım. 

Bu arada elçilikten bir arkadaşımız, bize bir ikazda bulundu. 
Diyordu ki: “Sizin dönüş tarihinize göre, dış görevdeki hizmet süreniz on dokuz ay olacak, bu süre yirmi dört aydan az olursa, 'hane nakli’ hakkınız olamayacak; yani Afganistan'dan ve yurtdışından hiçbir eşya götüremeyecek veya dışardan ısmarlayıp yurda sokamayacaksınız.” Bu arkadaşımız, kendileri için böyle bir süre sınırının olmadığını ancak, “Devlet size izin vererek buraya gönderdiği için, bu yirmi dört ay sınırını uygulayacağını açıklıyor, şimdiden Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na müracaat ederek, çözüm bulmalısınız” diyordu. Bizi Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı gönderiyordu. Kadrosu olan bir göreve geliyorduk. Bu ayrıcalığa aklımız ermiyordu ama gerekli belgeleri de ekleyerek, gerekçeli bir dilekçeyle müracaatımızı yaptık. Başka bir konuya geçmeden bu hikâyeyi bitirmek istiyorum. Maliye Bakanlığı iki ay sonra dilekçemize cevap vermişti. Aklımız almıyordu demiştik ya, bir akıl almaz cevap da Maliye Bakanlığı'ndan geliyordu. Bakanlık özetle şöyle diyordu: “Siz yurtdışına çıkan tüccar ve ticaret erbabı statüsünde mütalaa edildiğinizden, kanunen size hane nakli hakkı tanımaya imkân yoktur. On dokuz ayı, yirmi dört aya tamamlayabilirseniz bu hak doğacaktır.” 

Bu cevabı alır almaz, hemen müracaatımızı Milli Savunma Bakanlığı'na çevirdik. Dilekçemizde, “İç Hizmet Kanunu'nun suç saydığı ilave iş ve ticaretle meşguliyet yasağı varken, Maliye Bakanlığı bize, tüccar diyor. Bu göreve biz talip olup gelmedik. Tayinlerimiz, Milli Savunma Bakanlığı'nın onayıyla Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıktı, Tayin emrimiz ektedir. Maliye Bakanlığı'nın ticari görev ve tüccar diye nitelediği bu göreve bizi devletimiz atadı. Ayrıca hizmet süremizi uzatıp kısaltmak da, bizim yetkimizde değildir. Maliye Bakanlığı'nın ekteki yazısına gerekli cevabın verilmesi” diyor ve bakanlığımızdan bize sahip çıkmasını istiyorduk. 
Aynı müracaatı Genelkurmay Başkanlığı'na da iletmiştik. Sonuçta ne mi oldu? Biz bir seneye yakın uğraştık, iktidarda Milli Birlik Komitesi ve 27 Mayıs'tan sonra kurulan hükümet vardı. Bu yarı askeri dönemde kendi hükümetimize memur-subay olduğumuzu, ticaret için Afganistan'da bulunmadığımızı ve tüccar olmadığımızı ispat edemeden, tabii ki hane nakli hakkı da kazanamadan, yurda döndük. Bizim o zaman aklımızın almadığı bu işlemin, şu andaki işleyiş tarzını bilemiyorum. O zaman alınan sonuca, biz akıl erdirememiştik. Bilmen sizlerin aklı erebilecek midir? 

Afgan Harp Okulu'nda açılan tekâmül kursu devam ediyordu. 
Her şeyin normal olarak sürdüğü bu kursta, anormal olan bir husus dikkatimi çekiyordu. 

En önde oturan bir albay hiç not tutmuyor, önüne hiçbir not veya benzeri bir şey koymuyordu. Masasının üstü hep boştu. Bir gün bir hususta imzasını atması gerekince, âdeta resim yapar gibi özene bezene ve elindeki kaleme, eli, kolu ve vücudunun üst kısmıyla refakat ederek imza atması da dikkatimi çekmişti. Tercümana sordum, cevap çok ilginçti: “Hocam o albay okuma yazma bilmez.” Sordum: “Peki o zaman kursta ne işi var?” “General olacak da onun için” cevabını verdi ve izah etti: “O, ... kabilesinin reisidir. Cengâver ve devlete yardımcı bir kişidir.” Düşündüğümü görünce hemen anladı. “Siz de nasıl not alacağını düşünüyorsunuz değil mi?” diye soruyor ve kendisi cevaplıyordu: “Okul komutanı, belki de Genelkurmay başkanı sizden özellikle rica edecekler.” Dediği gibi oldu. Soru sorduğum herhalde okul komutanına aktarılmıştı. Komutan beni çağırdı, durumu anlattı ve yardım rica etti. Ayrıca ekledi: “Size çok ters geldiğini biliyorum, fakat biz bu tür bazı şeylere mecburuz. Üstelik bu ilk de değildir ve ordumuzda hiç yadırganmaz. Bir şey daha belirtmek istiyorum. 
Bu sonuç sizin tavrınıza bağlı olmayacaktır. O kişi mutlaka general olacaktır. Lütfen bize yardımcı olun ve bir sorun çıkmasın.” 
“Sorun çıkarmak istemiyorum, o albayın general olduktan sonra, aslında beni hiç ilgilendirmeyen, çıkabilecek sorun ve doğabilecek soruları önlemeye çalışıyorum” dedim. Uzun konuşmalardan 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sonra anlaşmıştık. Onlar benden not istemeyecek ve kurs bitirme belgesi ile derecesi aramayacaklardı. Ben de “Albay ..., Harp Okulu'nda açılan ... dönem tekamül kursuna devam etmiştir” şeklinde bir belgeyi imzalayacaktım. 

Ramazan ayı geldi. Biz de oruç tutuyorduk. Afganistan'da, ramazanda birçok işin cevabı, “Oruç var... Oruç tutuyorum...” şeklinde oluyordu. Hangi öğrenciyi derse kaldırsanı ve hangi subaya soru sorsam, “Roza dari efendi sahip” (“Oruç var efendim”) cevabını alıyorduk. Bir gün sinirlendim “Roza dari... Roza dari... Ne yapalım yani, sizde roza dari ise, bende de roza dari, ama ben çalışıyorum” dedim. Hepsi çok şaşırmışlardı. Niçin şaşırdıklarını sonra anladım. Benim oruç tuttuğuma inanmamışlardı. Kendilerine anlatmaya çalışıyordum. “Bizde oruç tutan kimseye her türlü kolaylık sağlanır, tutmayana da karışılmaz; ancak, tutan ile tutmayan arasında bir hizmet farklılığı veya vazife ayrımı da yapılmaz. Orucun vazifeye olumsuz etkisi olursa, bu orucun makbul olup olmadığı endişesi doğar. Çünkü Kuran'a göre vazifenin ibadet sayıldığına inanılır” diyordum. 

Toplum böyleydi. Öğrenciler de onların içinde ve onların parçalarıydı. Anlattıklarımı nasıl anlasınlar ki ? Bürokrasi öyleydi, hatta ticarethaneler öyleydi. Günde birkaç saat açılıp kapanan dükkânlar çoktu. Öğrencilerimi oruç tuttuğuma inandıramadan bayram gelmişti. 

Bu arada, Ankara'da Milli Birlik Komitesi içinde çıkan anlaşmazlık nedeniyle bazı komite üyeleri, çeşitli elçiliklere müşavir sıfatıyla atanmışlar, Kâbil'e de Milli Birlik Komitesi üyesi rahmetli Fazıl Akkoyunlu gelmişti. Şen, gerçekle boğuşmayan ve arkadaş canlısı iyi bir kimseydi. Sonucu kabul etmiş görünüyor ve bizlere sorunları, yapılan bazı hataları ve sebeplerini anlatıyordu. Aklımda kalan en önemlileri, “Hazırlıksız el koyma ve ilgili sivil kurum ile kuruluşlardan, başta üniversitelerden olmak üzere uzmanlardan da yeteri kadar destek alamama”ydı. Bir tespitini belirtiyordu. 
“Bol bol tenkit edilen hususlar hakkında, ‘Ne düşünüyorsunuz ? 
Nasıl düşünüyorsunuz? Ne gibi bir hazırlığınız var?’ şeklindeki sorularımıza cevaplar, hemen şu veya bu şekilde tenkide dönüştürülüyor, ısrar edersek, hazırlayıp getirme teklifleri ileri sürülerek, bir daha bulunamaz hale geliyor veya uzatmayı tavır haline getiriyorlardı” diyordu. Daha sonra aynı şekilde Yeni Delhi'ye atanan, rahmetli Alparslan Türkeş de Afganistan'a, Sayın Akkoyunlu'nun misafiri olarak gelecek ve bir süre Kâbil'de kalacaktı. 

Günler geçti ve bizim gerilla harekâtıyla ilgili konferans günü 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geldi. Harp Okulu'nun sinema salonunda verilecek konferansa, Genelkurmay başkanı ve çok sayıdaki general ile yüksek rütbeli subay balkonda, öğrenci subaylar ve öğrenciler aşağıdaki salonda, yerlerini almıştı. Okul komutanı, konferans ve konferansçı hakkında bazı açıklamalar yaparak sözü bana bıraktı. 

Tahmin edebileceğiniz gibi, hiçbir değişik başlangıç yapmadan, Albay Asım Eren'den, Erzurum'da üsteğmen olarak dinlediбіт, bağ, bahçe, bahçıvan, bekçi, boğalar ve anlar benzetmelerini yaparak arıları tanıttım ve ekledim. “Bu bağ ve bahçe sizin güzel yurdunuz, bahçıvan ailesi sizin halkınız, bekçi ve korucular ordunuz, boğalar düşmanlarınız, arılar ise sizin gerillalarınızdır. 
İşte ben bugün sizlere, geçen tatbikatta, Arı Timi diye tanıttığım gerillalarınızı ve Arı-1 Harekâtı ismiyle izlediğiniz gerilla harekâtı hakkında bilgiler sunmak için huzurlarınızdayım.” Çıt çıkmıyordu. Tıpkı benim etkilendiğim gibi onlar da çok etkilenmişti. 
Söylenebilecek olan her şeyi aktardım. Örnekler verip sonuçlar sunarak, özellikle teknik güce dayalı ordulara karşı yapılacak mücadelede, bu tür harekâtın yeri ve önemini her fırsatta tekrarlayarak, konferansa devam ettim. Teşkilat konusunda bazı önemli prensipleri sayarak ve çok genel bir teşkilat şeması sunarak, “Halkın içinden doğan bu ortamdan beslenen ve onun desteğine dayanan bu teşkilatın, her millet için, hatta o memleketin değişik yöreleri için, ayrı ayrı özellikler taşıyacağını kabul etmek gerekir. 
Bu nedenle sunulan ana prensipler dikkate alınarak, halk içinde kurulacak gerilla teşkilatı, diğer mukavemet unsurlarıyla birlikte ele alınmalı, çok geniş, çok ince bir tespit ve değerlendirmeye dayandırılmalıdır” diye konuyu bağladım. 

Konferans takriben bir saat kadar sürdü. Bazı sorular soruldu, cevaplar verdim. Soruların ağırlığı, teşkilatlanma konusundaydı. 
Ben de yukarıdaki açıklamayı çeşitli şekillerde tekrarlayıp duruyordum. Konferans bitti. Yukarıdan bir emir subayı geldi, “Komutan (Genelkurmay başkanı) sizi ve konferans notlarınızı rica ediyor” dedi. Teşekkürler edildi ve notlar alındı. Konferansın çok ilgi çektiğini görüyordum. Heyet başkanımız da teşekkürlerini bildirdiler. Konuşurken kendilerine, “Bakın sayın komutanım, bunlar benden teşkilatlanma konusunda yardım ve daha fazla bilgi isteyecekler” dedim. Bu ihtimale kendileri de katılıyordu. 

Üç dört gün sonra, okul komutanı tümgeneral, beni çağırdılar. O tatbikattan sonra dinledikleri konferanstan çok etkilendiklerini belirterek, teşekkür ettiler ve yeniden Genelkurmay başkanının da teşekkürlerini ilettiler. Memleketlerinin durumunu, ordunun ihtiyaçlarını, milletin fakirliğini ve bütün bunların orduya etkilerini dile getirerek, sözü asıl söylemek istediklerine getirdiler. “Genelkurmay başkanımız beni size, özel bir ricasını iletmek için görevlendirdi. Gördük ki gerilla konusunda bilgi ve uygulamalarınız, birikimleriniz var. Bunu tatbikat ve konferansta bize de gösterdiniz. Bizi de çok etkilediniz. Âdeta memleketimizin bir ihtiyaç ve de imkânını önümüze koydunuz. Şimdi bu konuda neler yapılabileceğini, nasıl yapılabileceğini düşünüyoruz. Nasıl bir çalışma ve nasıl bir teşkilatlanma yapmalıyız, diye soruyorlar ve sizden yardım, destek rica ediyorlar” dedi. Cevap vermeme imkân vermeden ekledi: “Bir ricaları daha var. Bu konunun hassasiyetine dikkat çekerek, konunun çok gizli tutulmasını, bu görev ve ricalarını hiç kimseye açmamanızı, ayrıca sizden rica ediyorlar.” 

Beklediğim bir gelişme olduğu için hiç şaşırmamıştım. 

“Sayın komutanım” dedim, “bu konudaki çalışmaların hassasiyet ve gizliliği hususunda gösterdiğiniz itinaya katılıyorum. Ancak, bağlı bulunduğum heyet başkanına bilgi vermeden herhangi bir yeni çalışma yapılamayacağını takdir buyurursunuz. Müsaadenizle konuyu kendilerine arz edeceğim ve öğretmenlik görevimin tamamen dışında olan bu çalışmalar hakkında, emirlerini alacağım” dedim. Biraz düşündü ve ekledi: “Öyleyse sadece опа!” Ben, “Evet ben sadece ona arz edeceğim” dedim ve devam ettim: “Aynca, teşkilatlanma konusunda daha evvel arz ettiğim bazı özelliklere değinmem gerekiyor. Ben Kâbil dışında memleketinizi, Harp Okulu dışında ordunuzu, halkınızı ve yöresel yapısını hiç tanımıyorum. Askeri kanunlarınızı, seferberlik sisteminizi, idari teşkilat yapınızı ve orduyla bunların ilişkilerini bilemiyorum. Daha bunun gibi çok özel bazı bilgilere ihtiyaç olacaktır. Bunlar olmadan ve gerekli bilgiler toplanmadan böyle bir çalışmanın yapılamayacağını arz etmiştim. Bu ihtiyacı yeniden belirtiyor ve öğrenmek istiyorum. Ben bu konuda müspet bir emir alır ve çalışmalara başlarsam, bana güvenebilecek ve bu tanımaya, bilgi toplamaya, gerektiğinde gezip yerinde incelemeye müsaade edebilecek misiniz ?” 
Hiçbir şey söylemeden bir süre düşündüler. Gezerek incelemede- ki bazı maddi, fiziki ve sosyal sıkıntıları dile getirdiler. Aslında en çok sıkıntı söylediklerinde değil, söyleyemedikleri bir konuda toplanıyordu: Rusların varlığı ve dağılımı. Sonra kendi kendilerine, “Çok zor bir durum, isteklerinizde haklı olduğunuzu kabul ediyorum, ancak tekrar asgari bilgiyle yeterince yardım esasına göre bir çalışmanın olabileceğini düşünüyorum” diyerek bu konuda 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Genelkurmay başkanıyla yeniden görüşme ihtiyacını dile getirdiler ve “Yeniden görüşeceğiz” dediler. 

Ayrılıp geldim. Heyet başkanımıza olan biteni aynen anlattım. 
Konuyu, devletten devlete istek ve destek haline getirmenin gerektiğini arz ederek, bu konuda bizim bilfiil çalışmalara katılmamızın sebep olabileceği sakınca ve sıkıntıları dile getirdim. Ayrıca kendilerine sunduğum gerekçeler çok yerinde olmasına rağmen, onlar istenilen bu bilgileri bize veremeyecekler ve o imkânları bize sağlayamayacaklardır. Biz de bu çalışmanın şartı olarak onları öne sürmeye devam ederiz. Gereken noktada da olan biteni Genelkurmay'a arz ederiz, diye konuşmaları bir sonuca bağlamıştık. Dediğimiz olmuştu. Bir telefonu bize 300 metre mesafeden daha yakına “malzemei mahremiyet” diye yaklaştırmayan, ellerinde mevcut 200 000 ölçekli ve eski tarihli haritaları bile taktik derslerinde kullanmaya müsaade etmeyen bir düşünce yapısı istenilen bu bilgilerin verilmesine hiç müsaade etmezdi. Etmedi de. 

Ayrılıncaya kadar özel ricalar ve istekler hep devam etti. Cevaplar hep aynı görüş içinde sunuldu. Biz ağırlıkla “devletten devlete istek ve destek” prensibini ileri sürüyor ve “Bu konularda ordumuzda daha uzman kişiler var, bu isteği yapın” diyorduk. 
Onlar ise bu konu üzerinde hiç durmuyorlardı. Bunun sebeplerini kendi kendime çok aradım. Bulabildiklerimin beni korkuttuğunu ve “İyi ki bu konunun içine bilfiil girme hatasını işlemediğimize” sevindiğimi belirtmemde yarar var. Belki bulamadığım sebepler de vardı, belki bu sebepler benim endişelerimi teyit edecek mahiyette olmayabilirdi. 

Sonuçta şu olmuştu. Söyledikleri gibi ben bu konuyu bir tatbikat ve bir konferansla dile getirip, dikkatlerine sunmuş, ihtiyaç ve imkânlarını önlerine koymuştum. Öğretmen olarak görevim buydu. Bunun ötesi kendilerine ait bir takdirdi. Daha sonra bu takdiri nasıl kullandılar bilemiyorum. 

Dönüş tarihimiz yaklaştıkça Türkiye'de tayin olacağımız yer hakkında yardımcı olmak isteyen arkadaşlarıma, mümkünse Ankara'ya tayinimizin sağlanmasını rica etmiş, Ankara'ya tayin olamayacağımıza dair haberi de almıştık. Bu arada acaba nereye atanacağız diye emir beklentisini de içimizde yaşıyorduk. 

Dönüş yolculuğumuzu üç arkadaş birlikte yapmaya karar verdik. Kâbil'den Herat'a uçakla gidecek, çölü böyle aşacak, Herat'tan otobüsle, İran'da Meşhed'e geçecek, Meşhed-Tahran arasını trenle, Tahran-Erzurum arasını otobüsle kat ederek Türkiye'ye girecek ve Erzurum'dan, Ankara'ya trenle dönecektik. 
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Uçakla Herat'a geliyoruz. Pakistanlı bir pilotumuz var. Çok terleyen bir insan, ama biz terlemiyoruz; o neden böyle terliyor diye düşünüyor ve endişeleniyorduk. Herat'a inişimizdeki anormalliği de hissede hissede meydana indik. Kapıyı açınca yüzümüze çarpan kum dolu sıcak rüzgârı hiç unutmadık. Hatta dışarıda ne olduğunu bilmeden, uçak merdiveninden inerken, rüzgârın alıp yere kapadığı Oğuz Özbilgin'i de hiç unutmadık. Bu o günlerin ilkokul talebesi, şimdilerin (1994-1995) cumhurbaşkanı başyaveri olan Kurmay Albay Oğuz Özbilgin de bu olayı hiç unutmamıştı. 

Herat'ta hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Bu şehirde tümen komutanı olan tümgeneral, geleceğimizi öğrenmiş ve bizi misafir etmek için tertibat almıştı. Bizi karşılatmış ve huzuruna davet etmişti. Gidip, bir gece kalıp, yolumuza devam edeceğimizi söyleyerek, teşekkür ettik. “Ben askeri tahsilimi Türkiye'de yaptım. Türkiye'nin hakkını bir Türkiyeli'ye ödemek için hep bir fırsat kolladım. Şimdi karşıma siz çıktınız. Sizi hemen bırakmam söz konusu bile olamaz. 
Ben bütün hazırlıkları yaptırdım, bir hafta misafirimiz olarak kalmanızı rica ediyorum” dedi. Şaşırmadık desem doğru olmayacaktı. 
Sonunda üç gün kalmaya ve misafir olmaya karşılıklı razı olduk. 

Bu çok muhterem ve kadirşinas general, Türkiye izlenim ve anılarını bize anlatıyor ve şöyle diyordu: “Afganistan'da iyi ne görüyorsanız, o Türklerin eseridir. Siz bakmayın bunların söylenmediğine ama bunu herkes bilir. Şimdi Herat sokaklarında gezerken de göreceksiniz, halk da bilir ve Türkleri çok sever.” Bu general çok önemli bir şey daha söylüyordu. “Bilmem farkında mısınız, buralardan bakınca Türkiye'nin ne büyük bir devlet ve ne muazzam bir güç olduğu çok iyi görünür; bir şey daha netleşir, Atatürk'ün Türkiye'de neler yaptığı ve memlekete neler kazandırdığı ve büyüklüğü, buralardan bakınca daha iyi hissedilir” diyordu. Son cümleleri daha ilginçti: “Ama bizim devletimiz, başlangıçta büyük bir isabetle örnek aldığı Türkiye'den çok yanlış olarak, her nedense, bugün kopmak üzeredir.” 

Evet, işte tümgeneral böyle diyordu ve bana döndü, “Radyodan dinledim, kral size üstün hizmet madalyası vermiş, tebrik ederim” dedi ve ekledi: “Bu madalyanın hamaylını da (kuşağını) verdiler mi ?” “Hayır” cevabım üzerine, “Tahmin etmiştim, vermezler. Çünkü verilince işlem tamamlanır ve kanunen size Afganistan'da, doksan dönüm arazi vermeleri gerekir. Bu noksanı bırakırlar ve size arazi vermezler.” Bu uygulamada haklı olabileceklerini ifade ettim ve “Benim için asıl olan husus, böyle bir madalyaya layık görülmemdir” diye ekledim. 
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Bu konuşmalardan sonra düşünmeye başlamıştım. Hakikaten general çok haklıydı. Buralar ile Türkiye arasında ne büyük farklılıklar vardı. Belki Türkiye idealimizdeki Türkiye değildi, ama kat ettiğimiz mesafe ve ulaşabildiğimiz nokta buralardan çok farklıydı. Bu hususu, daha sonra İran'ı, Pakistan'ı, Hindistan'ı bazı Ortadoğu ülkelerini gördükten sonra daha çok düşünmeye, degerlendirmeye başlayacaktım. Biz, Batı'dan memleketimize bakıp hep, ah çekmeye alışmıştık. Halbuki buralardan bakınca oh çekecek o kadar çok sebebimiz vardı ki. Daha sonraları bunu arkadaşlarıma bir eğri çizgiyle anlatıyordum. 


Batı'dan bakış 


N p 
[-] 


Türkiye 


W н 
[+] 


Doğu'dan bakış 


Bugün, hâlâ bu iki bakış açısı arasında bulunduğumuzu ve hatta bugünlerde (1997), bazı kesimlerce benimsenen bocalamayı belirtmem gerekiyor. 

Sayın general Herat'ta, bizleri üç gün boyunca gezdirip misafir etti. Evinde yemekler verdi. Kâbil'de gördüğümüz generallerden farklı bir düşünce yapısına sahipti. “Bir düzen bir toplumu hedef alınan bir yere götürebiliyorsa veya bu hedefe yöneltebiliyorsa (Türkiye'deki gibi) iyidir. Düzen kendini koruyor ve idamesini sağlıyorsa, düzensizliğe gebedir ve milletin iyiliğine değildir” diyerek, galiba bize söyleyemediklerini de söylüyordu. Üçüncü günün sonunda, hanımların ayrı, beylerin ayrı oturdukları otobüslere binerek İran'ın sınır şehri olan Yusufabad'a geldik. Otobüs degiştireceğiz, bekliyoruz. Bu esnada bulunduğumuz yere bir Afgan'la evlenmiş bir Türk hanımı girmişti. Afganistan'a gidiyorlardı. Biz beyle (subay) konuşurken, hanım da yeminini yerine getiriyor ve yeni evli hanıma yanlışlığı anlatmaya çalışıyordu. Türk hanımın gözlerindeki mutluluk çizgilerinin yok olduğunu görüyor, artan endişeli bakışlarla Muammer Hanım'ı dinlediğini izliyordum. Daha sonra ayrılırken, gözleri dolu dolu olan bu genç hanımın Muammer Hanım'a “Artık çok geç. Dönemem ki. Çaresizim, ne yapalım, kaderime razı olacağım” dediğini öğrenecektim. 
Zaten bu filmlerin hep böyle bittiğini ve bu son ile yeni bir başlangıcın böyle düğümlendiğini biliyorduk. Onlar Doğu'ya biz de Batı'ya doğru yolculuğa başlamıştık. 

Meşhed'e geldik. İran'ın güzel bir şehri. Otele gitmek üzere caddelerden geçiyoruz. Bütün vitrinler dolu. Özellikle çeşitli tip ve büyüklükteki güzel semaverler dikkat çekiyor. Fakat erken bir saat olmamasına rağmen bütün dükkânlar kapalı. Sebebini sorduk; bazı törenlerden bahsettiler. Biraz sonra da örneklerini görmeye başlamıştık. İnsanlar yarı çıplak vücutlarını dövüyorlardı. Açıkladılar. Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin'in Kerbela'da öldürülüşü nedeniyle her yıl yapılan ve takriben üç gün süren törenlermiş. Cumaya kadar süreceğini, dükkânlar ile resmi dairelerin cumartesi günü açılacağını bildirdiler. Neredeyse beş gün sonradan söz ediyorlardı. Hemen sorduk: “Ya bankalar ?” 
Cevap: “Onlar da aynı.” Seyahat çeklerimizi bozduramayacaktık. Otele gelip yerleştik. Otel parasını, yemek ücretlerini ve bunun gibi diğer masraflarımızı ödeyemiyor, Tahran'a gidiş için tren biletlerimizi alamıyorduk. Ne yapacağımızı düşünüp dururken, durumu anlatmak ve bizim sorunumuza bir çare bulabilir mi diye sormak için otel sahibine gittik. Genç biriydi. Bize de çok yakın ilgi gösteriyordu. Bizi dinledi ve “Maalesef cumartesi, yani önümüzdeki hafta başı gününden önce çeklerinizi bozdurabilecek hiçbir imkân yok. Ama siz mutlaka gitmek istiyorsanız, ben size yardımcı olabilirim. Tren biletlerinizi aldırabilirim” dedi ve içimizden geçeni okumuşçasına devam etti: “Otel parası, yol parası ve diğer ihtiyaçlarınız için toplu bir rakam tespit ederiz. Ben bunu karşılarım. Siz Tahran'da çeklerinizi bozdurduktan sonra, postayla parayı bana gönderirsiniz.” Çok sevinmiştik. 
Geleli iki gün oluyordu. Hemen ertesi gün gitmek istediğimizi belirterek, alınacak bilet sayısını bildirdik. On dört bilet istedik ve ekledik: “Şimdi biz size olan borçlarımızı da ekleyerek, sizden her aile için ayrı bir senet veya sizin istediğiniz bir belgeyi imza etmeye hazırız.” 

Hiç unutmadığımız, unutamadığımız ve de beklemediğimiz bir cevap aldık. “Hiçbir belge imzalamaya gerek yok, siz Türk subaylarısınız ve sizin imzalarınız omuzlarınızda yazılıdır. Ben Türkiye'ye gidemedim ama gidenlerden Türkiye ve Türkiye'deki subaylarınız hakkında çok şey dinledim. Ben size güveniyorum ve sizden hiçbir belge istemiyorum” diyordu. 

Bu Meşhed'deki İranlı genç, bizim on dört kişilik bütün otel masrafımızı, yol paramızı karşılıyor ve yolda lazım olur düşüncesiyle elimize harçlık veriyor, bütün bunları sadece Türk subayı olmamıza, bu hüviyeti taşımamıza bağlayarak, bu vasfı senetten üstün tutuyordu. 

Bu genç adamı hiç unutmadık. Hemen Tahran'a gelip yerleştikten sonra, ilk işimiz bu paraları göndermek olmuştu. Hepimiz adına bu gence yeniden teşekkürler. Meşhed'de konuştuğumuz bir İranlı, yüzümüze bakmış ve “Siz Türk'sünüz, Afganistan'dan geliyorsunuz” diyerek ilave etmişti: “Afganistan'da öğrenip konuşmaya çalıştığınız Farsça'yı İran'da kimse anlamaz. Siz Türkçe konuşun hiç sıkıntı çekmezsiniz.” Bu sözün ne kadar doğru olduğunu, Meşhed'den İran'ı terk ettiğimiz Gürbulak sınır kapısına gele- ne kadar hep görecektik. 

Tahran'a geldik. İstasyondan daha evvel haberleşerek yer ayırttığımız, Otel Şehrazad'a gitmek üzere taksilere bindik. Bir bilen kişi bizimle konuşmuş ve ben sizi oraya götürürüm diyerek, güya bize yardımcı olmuştu. Otele gittik, orada buluşmak için randevulaştığımız askeri ataşe yardımcısı arkadaşımızı bulamadık. Belki gecikmiştir diye düşünerek, eşyalarımızı odalara taşıtmaya ve yerleşmeye başlamıştık. Otelde sanki bizden başka hiç müşteri yok gibiydi, sormaya mecbur olduk: “Burası Otel Şehrazad değil mi?” Cevap “Evet” olmuştu. 

Otelden güçbela ataşe yardımcısıyla telefonla görüşebildik. 
“Otelde bekledim, gelmediniz, merak ettim. Büroya döndüm” diyordu. Olayı anlattık, takriben bir buçuk-iki saattir otelde olduğumuzu bildirdik, telefonla otel idaresinden birisini istedi, verdik, konuştular ve biraz sonra geleceğini ifade ettiler. 

Ataşe yardımcısı Sayın Rıza Bekin, geldi, “Yanlış otele gelmişsiniz, yeriniz Otel Şehrazad'da ayrılmıştı. Oraya gideceğiz. Burası Şehrazad ... otelidir. Müşteri avcısı biri sizi buraya getirmiş. İsim benzerliğiyle bu işleri yapıyorlar.” Bu defa otel bizi bırakmak istemiyor ve “Oda açtık, bir gecelik ücreti vereceksiniz” diyordu. Ataşe arkadaşımız kendileriyle çok sert bir konuşma yaptı. Sizi bilmem nereye şikâyet ederim gibi tehditlerde bulundu ve o arada tesadüfen oradan geçen bir polisle konuştuktan sonra, bilmeyerek, aldatılarak girdiğimiz otelde rehin kalmaktan kurtulduk. Ben de Meşhed'deki oteli ve unutamadığımız o genç adamı düşünüyordum. 

Geldiğimiz otel çok daha iyi, personeli de daha çok hizmet vermeye çalışan ve güler yüzlü insanlardı. Tahran'ı üç dört gün gezdikten sonra Tebriz üzerinden gelerek, Gürbulak sınır kapısından Türkiye'ye girdik. 

Her şey bitmiş Türkiye'ye dönmüştük. Hesabımızda, bizim parayla karşılığı 19 000 lira olan dövizimiz (sterlin), Emlak Bankası'nda birikmiş 10 000 liramız ve bu bankanın bize vereceği 40 000 
liralık ev kredimiz elimize kalmıştı. Muammer Hanım bir kürk sahibi olmuş, ben de birkaç elbiselik İngiliz kumaşı satın almıştım. 
Daha önce belirttiğim gibi hane nakli hakkımız olmadığı için başta Afganistan ve İran'ın çok meşhur halıları olmak üzere hiçbir şey getirememiştik. İran'dan aldığımız birkaç parça gümüş, bunun yegâne istisnasıydı. Bir de ne yapıp edip o zaman çok yeni ve de meşhur olan, TK 30 Grundig marka teybimiz olmuştu. 

Ankara'ya geldik. Mustafa Ağabeyimler Yenimahalle'de oturuyorlardı, bermutat onlara misafir olduk ve ev aramaya başladık. 
Çünkü Erzurum'a gelince yeni bir sürprizle karşılaşmıştık. Olamaz denilen Ankara'ya tayinimiz olmuş ve ben Harp Okulu Eğitim Öğretim Şube müdürlüğü görevine atanmıştım. 

Bir temmuz günü Harp Okulu'na gidip göreve katıldım. Okul komutanı Kurmay Albay Talat Aydemir'di. Kendisine çıktım. 
“Hoş geldin” sözlerinden sonra, “Seni bu göreve seçerek ben aldım” dediler. “Sağ olun” diyerek cevap verdim. “Seni nereden tanıdığımı biliyor musun ?” diye sordular. “Akademide oryantasyon kursundayken aldığımız müşterek bir görevden” diye cevap verince, “Doğru, orada dikkatimi çekmiştin” dediler ve daha sonra, 
27 Mayıs'tan itibaren gelişen olayları, oluşan boşlukları, mevcut 
sıkıntıları ve ihtiyaçları belirten kısa bir durum değerlendirmesi yaptılar. Harp Okulu'nun özelliği ve bu dönemdeki hassasiyetini belirterek, başarılar dilediler. 

Kısa bir süre sonra bu açıklamaların anlam ve şümulünü daha iyi anlayacaktım. 

27 Mayıs'tan sonra, belki yüzeyde görülmeyen bir otorite boşluğu meydana gelmiş ve bu boşluğun doldurulma yarışını sürdüren gruplar oluşmuştu. 27 Mayıs örneği, özellikle hiyerarşik yapıdaki bozukluğu henüz giderememiş, gücü elinde ve kontrolünde tutanların etkisi başka bir gücün oluşumuyla dengelenmiş, bir yarış, karşılıklı endişeleri artırarak sürdürülmüş oluyordu. 

Kurmay albay olan okul komutanıyla her gün görüşmeye gelen komutanları getiren 1-4 yıldızlı resmi arabaların sayıları belli olmuyordu. Daha küçük rütbelilerde ise, görüşme sıra ve kuyrukları oluşuyordu. 

Okul komutanının en çok görüşüp konuştuğu, alay ve tabur komutanlarıydı. Kurmay albay rütbesi olan, Öğretim Kurulu başkanı dahil, bütün öğretmenler komutandan uzaktı. Komutanın, okuldaki eğitim ve öğretimle çok yakın bir ilgisi de görülmüyordu. İlgi tamamen dışa dönüktü, okul bu dışa dönük ilginin güç 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kaynağı ve dayanağı olarak görülüp gösteriliyordu. İşin ilginç yanı, öğrenciler de bu haleti ruhiye içindeydi ve çoğu komutanın ağırlığına inanmıştı. Çünkü bu ağırlığı besleyen görüntüler, her gün gözlerinin önünde cereyan ediyordu. Bu ortam içinde, okulda yerimin neresi olduğu ile neresi olması gerektiği konusunda bir karara varamamıştım. Komutana bazı imza ve onaylar için çıktığımda, normal işlemler ve işlerle ilgili konuşmalarımız oluyor, bazen bana, “Konuları alay komutanıyla koordine etmelisin, tabur komutanlarıya görüşmelisin” diyorlardı. Ben, Harekât Eğitim Öğretim Şube müdürüydüm. Kendi kendime bazen sorardım: eğitimle ilgili koordine isteniyor, neden öğretimle ilgili koordine istenmiyor ? Bu sorunun cevabını da kendim bulmaya çalışırdım. Herhalde eğitim sözünü “eğitim öğretim” anlanında ve bir bütün olarak ifade ediyorlar, diye düşünürdüm. Bu sorulara bir yanıt bulabilmek için bir gün, kendisine çok fazla saygı duyduğunı ve çalıştığı her yerde (Afganistan dahil) çok müspet çalışmalarının izlerini gördüğüm Sayın Kurmay Albay Ahmet Ziya Önde'nin yanına gitim. Görevimin onları desteklemek olduğunu belirterek, “Ben her konudaki koordine için emirlerinize hazırım” dedim. Kendileri, “Biz okul komutanlığınca emredilen şekilde öğretim yaparız, başka hiçbir şeye de karışmayız. Koordine edecek pek bir şeyimiz de olmaz” dediğinde hem şaşırmış, hem de gerçeği kavramıştım. 
Okulda olup bitenlerden Sayın Önde rahatsızdı. Uzak kalmaya özen gösteriyordu. Çok da haklıydı. Benim hakkımda da henüz bir karara varamamıştı. Bu bocalama döneminde hiç beklemedigim bir şey oldu ve eylül-ocak ayları içinde Yüksek Komuta Akademisi'ndeki kursa katılmam emri geldi. Sayın komutan bu emre çok kızdı. Benim istediğimi zannetmişti. Okulda göreve başladıktan takriben iki ay sonra olan bu ayrılışa sinirlenmişti. Benim konudan haberim olmadığını (gerçekten de yoktu), emrederlerse kursun durdurulabileceğini kendilerine arz ettim. İlgililerle konuşacaklarını söylediler, fakat kurs önlenememişti. On beş gün sonra kurs için ayrılırken vedaya gittiğimde, “Akademide bizimle irtibatı muhafaza et, bu konuda Kurmay Yarbay ...'yla temasta ol. O sana gerekli bilgileri verir” demişti. Akademide binbaşı olarak öğretmenliğinden tanıdığım bu subaya gidip kendilerine okul komutanının söylediklerini ilettim. Hiç üstünde durmadılar. Belki de daha önce ona da iletilmişti. “Gerektiğinde konuşuruz” dediler ve ayrıldık. Bu sayın komutanla akademide konuşmanı hiç gerekmedi. Görüşüyoruz, fakat hep başka şeylerden bahsediyorduk. 
Akademideki hava, Ankara ve Harp Okulu'ndaki havadan çok 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değişik, daha realistti. Üstelik Ankara'daki havadan rahatsızlık duyuluyor, Hava Kuvvetleri'yle karşılıklı duyulan endişe biliniyor ve gereksiz bir çıkışın çok zararlı olacağı konuşuluyordu. Eğitim öğretim de bütün hızıyla yürütülüyordu. 

İstanbul'dan şubat ayının ilk haftası içinde dönüp okulda göreve başladım. Ortalık toz duman içindeydi. Ardı arkası kesilmeyen toplantılar çok defa gecelere de sarkıyor, bazı arkadaşlar (okul komutanıyla en sık temasta olanlar) memleketteki gidişatın hiç iyi olmadığı ve müdahalenin şart olduğunu açık açık söylüyorlardı. Ben ise aksini söylüyor, memleketin durumundaki sıkıntıları kabul ediyor, fakat müdahale yerine, daha yasal ve normal çalışacak bir ortamı sağlamaya yönelik tedbirler alınması gerektiğine işaret ederek, sorumlulara çalışma fırsatı verilmesinin daha uygun olacağını savunuyordum. O zamanlar henüz “daha demokratik bir yönetim”, hukuka dayalı bir devlet gibi, bugünün terim ve tabirleri henüz politik lisanda yer etmemişti, bu anlama gelen degişik ifadeler ve izahatlar bunların yerine kullanılıyordu. Yukarıda belirttiğim ve müdahale öngören konuşmalara karşı benim kanaatim, bir cümlede ifadesini buluyordu: “Bugünkü şartlar içerisinde böyle bir teşebbüs muallakta kalır.” Bu ifade benim kanaatimi oluşturuyor ve ben de lazım gelen her yerde tekrar ediyordum. 

Bu konuşmalarım okul komutanına aktarılmış ve önce soğuyan ilişkiler, daha sonra tecride dönüşen temaslarla belli olan şöyle bir emiralınmış: “Kendisini devre dışı bırakın, atlayın ve bu konularda ilişki kurmayın.” Öyle de olmuştu. 

Bugünlerde Kara Kuvvetleri Karargâhı'ndaki bazı arkadaşları ziyarete gitmiştim. Burada görev yapan arkadaşlar âdeta benden uzak durmak veya uzaklaşmak için sebep arıyorlar ve göğsümde Harp Okulu amblemini gören subaylar başlarını çeviriyorlardı. Durum bu kadar keskinleşmiş ve bir şeyler beklenir hale gelmişti. 

Nihayet 22 Şubat günü ve o günün ortasında olan olmuş, Harp Okulu komutanı bayrağını açmıştı. O zaman Harp Okulu halen Amerikan Yardım Kurulu ve Spor Okulu'nun bulunduğu bina ile kendi esas binasında yerleşmişti. Olaydan sonra okul komutanı, subay taburunun, yani son sınıfın kaldığı sonradan Amerikan Yardım Kurulu'na tahsis edilen binada karargâhını kurmuş, asıl binaya gelmemişti. En çok güvendiği tabur, o subay taburuydu. 
Ana binada kalan iki taburdan biri harekâta karşı, diğeri görünürde kararsız, gerçekte yanlı bir durumdaydı. Dolayısıyla ana binada dengeli bir bekleyiş sürüyordu. Ancak, subay ağırlığını taşıyan Öğretim Kurulu da harekâta karşı tavır alınca, esas binadaki ağırlık harekâta karşı olma özelliğinde birleşmiş oluyordu. 

Harp Okulu binasında kalan personel tarafından en kıdemli bir kurmay albay, esas bina için yetkili kılındı ve durum izlenmeye başlandı. 

Yukarıdaki durum, okul komutanı Albay Aydemir'e aksetmiş olacak ki akşanı, Kurmay Albay Е., esas binaya gelerek, komutan adına subaylarla bir konuşma yapacağını bildirdi. Albay E., aşağı binada komutanla beraber olan ve ona yakınlığıyla bilinen bir subaydı. Hepimizi brifing odasında topladılar. Albay E., iki yanına ellerinde birer makineli tabanca bulunan iki Harbiyeli nöbetçi konmuş vaziyette kürsüden konuşuyor, sebepler ve gerekçeler sıralıyor, komuta bütünlüğü istiyordu. Diğer arkadaşların ne düşünüp dinlediğini bilemiyorum. Ben, “Bu konuşma bir ikna mı, tehdit mi?” diye düşünüyordum. Psikolojik yönden silah gölgesinde yapılan telkin, izah ve açıklamaların inandırıcı olmaktan çok tehdit anlamı taşıdığı aşikârdı. Bu konuşma ne ikna edici olabilmişti ve eğer maksat tehditse, ne de bunu sağlayabilmişti. 

Sonuç, o gece harekât büyümeden büyük devlet adamı rahmetli İnönü'nün müdahalesiyle bitmişti. İfademin yerini bulduğunu ve teşebbüsün “muallakta kaldığını” düşünüyordum. 

Düşündüğüm bir şey daha vardı. 

27 Mayıs'ta Harp Okulu'nun kullanılmasıyla bu okula bulaşan 
siyaset, şimdi yeniden yayılarak acaba okula ve öğrenciye siniyor muydu? Eğitim Öğretim Şube müdürü olarak, bu izleri nasıl silecektik ? Bütün bunlar olmadan ve her gün biraz daha böyle bir tehlike ve tehdidin yaklaştığının görülmesine rağmen Albay Aydemir'i okul komutanlığından uzaklaştıramayan komutanlık anlayışını çözemiyordum. 

Ertesi gün okula Genelkurmay ve kuvvet komutanlığı el koydu. Okul komutanlığına Tümgeneral Semih Sancar (sonra orgeneral, Genelkurmay başkanı), Öğrenci Alayı komutanlığına Kurmay Albay Mithat Ceylan (sonra korgeneral) atanmışlar ve hemen göreve başlamışlardı. Okulda bir soruşturma heyetiyle derhal soruşturmalara başlanmıştı. Okulda görevlendirilen bu soruşturma heyetinin içinde olan bazılarının, daha bir iki gün önce Aydemir'in kapısında oluşan görüşme kuyruklarındaki kişiler oldugunu görmek, insana acı veriyor ve göz göze gelindiğinde, âdeta mahzunlaşan yüz ifadeleriyle ne yapacağımı bilemiyordum. 

Soruşturmanın nereden, nereye doğru başlayıp, nerede bitecegini düşünüyor, konunun okul dışına taşacağını zannediyor ve 51- ramı bekliyordum. Bu soruşturmanın başladığı yerde bittiğini ve 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bilinen bazı subayların, komutanların ve subay taburunun cezalandırılmasıyla sonuçlandığını daha sonra görecektim. 

Bunları düşünürken, okul komutanının çağırdığını haber verdiler. Sayın komutan Tümgeneral Sancar, “Şimdi sana vereceğim bu emirleri bizzat sen yapacaksın” diyor ve devam ediyordu: 

“Subay taburu hemen dağıtılacak. 

Ya kıtalara, ya sınıf okullarına gidecekler, ama mutlaka okuldan ayrılacaklar. 

Subay taburunun emekli edilen tabur komutanı dışında kalan bütün subayları da emekli edilecekler. 

İkinci sınıfın emekli olan tabur komutanı dışında kalan bütün subayları okuldan alınacaklar ve başka yerlere atanacaklar. 

Okul içinde olaylara karışanlar, subay, astsubay, öğrenci, sivil, görevli kim varsa, bunları tespit için devam eden soruşturmaya yardımcı olunacak, bu iş bir an önce tamamlanacak ve haklarında gereken işlemler yapılacak. 

Bütün bunlar için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sunulmak üzere bir teklif hazırlanacak, bu tekliften bir suret Genelkurmay Başkanlığı'na da sunulacak. 

Komutanlıklara sunulacak bu tekliflerin yerine getirilmesi ve bir an önce bitirilmesi için bu komutanlıklara gereken her türlü yardım okulca sağlanacak.” 

Sayın komutanın emirleri bunlardı. Dışarı çıktım, hazırlıkları yaparken bunlardan haberdar olan birkaç arkadaş yanıma geldi. 
Olacakları öğrenince, iki topçu subayı dediler ki: “Subay taburunda bulunan Topçu Üsteğmen ..., topçu sınıfının en iyi subayların- dan birisidir. Olay sırasında da senelik izindeydi. Onları tasvip etmiyor, fakat üsteğmen olarak da bir şey yapamıyordu. Bu çocugun durumunu arz etmeli ve onu kurtarmalısın. Aksi halde vebal altında kalırsın.” Bahsedilen üsteğmeni tanıyor ve takdir ediyordum. Olay sırasında izinli olduğunu da yeni öğrenmiştim. Gidip durumu arz etmeyi uygun buldum. Sayın komutan ile Alay Komutanı Albay Ceylan birlikte oturuyorlardı. Durumu arz ettim, bu anda rahmetli Albay Ceylan hışımla ayağa kalktı, “Bana bak Binbaşı Yamak! O tabur ve subayları hakkında müspet bir şey söyler- sen, listenin başına senin ismini yazarım” diye çok sert bir tepki gösterdi. Tümgeneral Sancar onu teskin etti ve bana, “Kemal biz o taburu ve subaylarını dün akşam gördük. Onlardan gördüğümüz muamele unutulacak gibi değildir. Hem topçu sınıfı da bir subayın varlığı veya yokluğunu hissetmeyecek kadar büyük bir 51- nıftır. Uygulamanın bütünlüğünü bozmayalım. Böyle bir istisna 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örneği verilirse, başka istek ve girişimlere de kapı açılmış olabilir. 
Bu kapıyı açmak istemiyoruz. Emir aynen uygulanacak” dediler. 

Ben arz etmekte haklıydım. 

Albay Ceylan, belki tepkisinde haklıydı. 

Rahmetli komutan Tümgeneral Sancar soğukkanlı muhakemesinde daha çok haklı ve herkes için inandırıcıydı. 

Yapılacak bir şey de yoktu. 

Bu olaydan üsteğmenin belki de hiç haberi olmadı ve üsteğmen emekli oldu. Belki de “Ben harekâta karışmadım, izindeydim” diyor ve haksız bir cezaya uğradığını düşünüyordu. 

O da bu düşüncesinde haklıydı. 

Peki, bu kadar haklı içinde, haksız kimdi? İsterseniz sebep olanlar diyelim ve bunların rüzgârı etrafındaki haklı haksız birçok kişiyi de beraberinde götürdüğünü söyleyerek bu olayı noktalayalım. 

Kısa bir süre sonra okul komutanlığına Tuğgeneral Kemalettin Eken (sonra orgeneral, Jandarma genel komutanı) Öğrenci Alayı komutanlığına Kurmay Albay Fahri Paksoy atandılar. Tümgeneral Sancar esasen Genelkurmay Harekât başkanlığından gelmişti. Zannederim çok değişik bir ortamda atanmaları ve görüp yaşadıklarıyla, her iki komutan da, Harp Okulu'nda kalmak istememişlerdi. 

Dersler yeniden başladı. Harp Okulu'nda artık subay sınıfı olmayacaktı. Sadece öğrenci olarak birinci ve ikinci sınıflar olacak, subay çıkanlar, sınıf okulu ve eğitim merkezlerine gideceklerdi. 

Yeni okul komutanı Tuğgeneral Kemalettin Eken çok olgun, ağırbaşlı, ilgili, öne çıkmasını pek sevmeyen çok iyi bir insan ve değerli bir komutandı. Bir hedef saptanuştı: eldeki şu iki sınıfı olaysız mezun etmek; yeni sınıflar için yeni program hazırlamak ve yeni bir düzen almak. 

İkinci sınıf takriben altı ay sonra, birinci sınıf da bir buçuk yıl sonra mezun olacaktı. 

Okulda alınan bütün tertip ve tedbirlere rağmen bir hassasiyetin mevcudiyeti hissediliyordu. Öğrenciler kanıptayken eğlence gecelerinde ifade edilen bazı mecazi sözler, görülen ilgisizlik ve umursamazlık, olumlu ve sıcak yaklaşımlara karşı bir nevi duyarsızlık görüntüleri, bu hassasiyet hissini doğruluyor ve bu izlenimler arz edildiğinde, “Aman dikkat edelim” deniliyordu. Ders yılının açılış töreninde de öğrenciler okul komutanının konuşmasına beklenen ve gereken ilgiyi duymanuşlardı. Bu ortamı burada bırakarak, şimdi müsaadenizle başka konulara dönmek istiyorum. 

Bu arada, biz Ankara'da ev aramaya ve banka kredimizi kullanmak için, bir yer satınalmaya çalışıyorduk. Bir konuda bize yardım-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KAYNAK : D.B.TERCÜMAN 


E Sayın Gürcan, 20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan geceyi anlatır тїзїї? 
Önce evde yemek yedik. Yemekte, Ankara 


dışından gelen, beş-altı kişide vardı. Erol Di - 


çer'in bir arabası vardı. Babam, bizi dayıma gönderdikten sonra, о arabaya binerek belli bir noktaya kadar gidiyorlar ve soyunup üni- 


cı olan arkadaşlarımız da vardı. O dönemde Emlak Bankası genel müdür yardımcısı olan rahmetli Sabri Karaman, 
Devlet Su İşleri'nde görevli olan arkadaşımız Kemal Tekkul bunların başında geliyordu. Sonuçta, Kavaklıdere'de, 
Bülten Sokağı'ndaki Söğüt 
Apartmanı'ndan Mustafa 
Ağabeyimlerle altlı üstlü birer daire aldık. Yıl 1962-1963, daire fiyatı 73 bin lira. Bankadan 
50'şer bin lira kredi alıyoruz. 
Elimizde 17 bin lira var. 6-7 


formalarını giyivorlar. Arkasından Tank Oku- bin liralık a çı ğı da, Muammer ' 


Hanım'ın kürkü tamamlıyor ve bankaya olan 40 bin liralık borcumuzu yirmi senede her ay 375 lira sabit ödemeye bağlıyoruz. Bu rakamlar sizlere şimdi çok komik ve anlanısız gelebilir. Hatta iki ev parasını bugünün bir gazete parası, aylık taksitleri, bugünün bulunmayan bozuk parası, hatta bir litre suya, bir ev karşılığı gibi mukayeseler yapabilirsiniz. 
Bütün bunlar yaşamadan bilinmez. İlk beş sene ayda 375 
lirasını ödemede sıkıntılar çektiğimizi, bu paranın ayda aldığımız maaşımızın takriben yarısına tekabül ettiğini ifade etmem, bilmem o günün şartları için sizlere bir fikir verebilir mi? 

Yine de çok isabetli bir iş yaptığımız ve ev sahibine kira öder gibi banka borcu ödeyerek, ev sahibi olduğumuz ve on sene sonra da borcumuzun tamanunı kapattığımız günleri yaşadığımızı belirtmem gerekiyor. 

Bu evin alımında bize destek olan ve evi bulan rahmetli Sabri Karaman'a her zaman şükran borcumuzu ifade ettik ve ailece kendisine duacı olduk. 

O günlerdeki Harp Okulu'nun durumunu yukarıda açıklamış- 


mBu arada Hartiyeliler de sokaklar da... Ancak “ШШ yapacağız” diye yola çıkan bu genç- 


Torin ап ИЕ бю ану. il bile VON aag, öyle mi? 

© Mermi, sonradan geliyor. Babam bir kese kâğıdı içeris аала a 
Bir kese kâğıdı kaç mermi alır? Diyelim ki, yüz t ne... Beşer-onar dağıtmışlar... Ama son- 


Ta, ekipler geziyor ve Okulu'ndan, başka серһапейсегдед cephane getiriyor. Mesela 


irinci sini iç mermi ok. 
Fa Ж bakıvorlar aşağıda çatışma var.. Koşuyorlar boş silahlarla ve yakala” "Tarı *rlerin 


Anıların yazılmasından yıllar sonra yapılan bir röportaj, Org. Yamak'ın anlatımını doğruluyor. 
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tım. Endişelerimizi dikkate alarak okulda yeni bir alarm ve emniyet talimatı hazırlamıştık. Bu talimatta, açıkça ifade etmemekle birlikte, “Öğrenciyi, silahı, mühimmatı” bir arada tutmamayı öngörmüştük. Eğitim için öğrenci ile silahı birbirinden ayıramıyor, ancak bölük depolarında tutmakla kapıların kırılması pahasına bir ölçüde ayırabiliyorduk. Bu mülahazaları yan yana koyunca cephane bir numaralı faktör haline geliyordu. Her ne kadar okulun cephanelikleri arkada Kirazlıdere'de bulunuyorsa da, orada komutanlık kontrolünde tutulması, güvenliğin Destek Kıtaları Komutanlığı'nca sağlanması dahi tam bir güvence veremiyordu. Daha açıkçası kimin kime güvenebileceği konusu henüz halledilebilmiş değildi. Rahmetli komutan Kemalettin Eken riski göze aldı, teklifimizi kabul etti ve okul mühimmatını gizlice ve özel uygulamalarla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kayaş'taki mühimmat deposuna götürüp, belli bir dönem için orada depoladık. Olaydan komutan, ben ve Ordudonatım Şube Müdürü Binbaşı Çatalyürek haberdardık. Basit gibi görünen bu gizli tedbirin, daha sonra sağladığı faydaları görecektik. Okulda sadece çevre nöbetçilerinin nöbetteyken beraberinde alabileceği kadar mühimmat kalmıştı. Cephanelikler kapalı olarak duruyor ve boş olduğu bilinmeyen bu depolar nöbetçiler tarafından daha önceki tertip ve tedbirlerle, aynen korunuyordu. Geçen bu süre içersinde subay taburundan boşalan ve eski yedek subay okulu olarak bilinen şimdiki JUSMAT binasına da Zırhlı Birlikler Okulu yerleşmişti. Etimesgut garnizonu henüz hazır değildi. Bu arada Harp Okulu'nun hatta bütün Harp okullarının reorganizasyon çalışmaları devam ediyor, kaç sınıf olması, nelerin okutulup okutulmaması gibi konular, çok konuşuluyor, fakat az inceleniyor; buna göre yeni teşkilat ve kadrosuyla yerleşimi planlanmaya çalışılıyordu. Beliren önemli bir görüş Harp okulları kaç yıl olursa olsun okulda öğrenci subay olmayacak, mezuniyette subay olacaktı. Bu çalışmaların uzadığı görülünce üç sınıflı tedrisatın devamı ancak, her sınıfında öğrenci olarak okunması fikri geçici bir çözüm şeklinde değerlendiriliyordu. Bu konuda çok ciddi çalışmalara başlamıştık. 

Bu çalışmaları özellikle askeri okullarımızın geleceğiyle ilgilenenler için enteresan olabileceğinden olduğu gibi yazmak istiyorum. 

Önce, süratle halihazır durumu düzeltmek, mevcut bazı sıkın-Шаг! gidermek, devam eden eğitim ve öğretimi yeterli bir kadroyla desteklemek maksadıyla çok acil olarak, okula uygulanabilir 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bir kuruluş ve kadro yapmak gerekiyordu. Mevcut kadro ömrünü doldurmuş, eksiklikleri ve fazlalıkları idari emirlerle tamamlanmaya veya massa çalışılıyordu. Gerçekçi ve geçiş dönemini atlatacak bir kadro yapmaya çalışıyorduk. Her hizmeti yerinde inceleyerek, takriben altı ay uğraşmış, bir kuruluş ve kadro çalışması yapmış, komutana sunarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na arz etmiştik. Aradan bir ay kadar geçince, komutana arz ederek, teklifimizin sonucunu takip etmek için, Kara Kuvvetleri Kadro Şubesi'ne uğradım. Şube müdürü Kurmay Albay М. Туа. Kendimi tanıttım ve “Bir emriniz varsa almaya ve açıklamaya geldim” dedim. Albayım hemen başını kaldırdı, “Reddettik” dedi ve ekledi: “Hiç incelemedik bile. Biz kadro tekliflerinin sonucuna bakıyoruz. Eğer personel artışı varsa incelemeye almıyor ve reddediyoruz.” “Yeni kadronun gerekçelerini ve yeniden hazırlanış sebeplerini arz etmiştik” diye karşılık verdim. “Okumadığımızı söylemiştim” diye konuşmayı noktaladı. Okula döndüm. Çok üzülmüştüm, üzüntüm iki yönlüydü. Evvela karargâhtaki zihniyete ve anlayışa üzülmüştüm; ikinci olarak verdiğimiz emeğe üzülmüştüm. 
Okul komutanı “Ben komutanla görüşürüm” dediler ve birkaç gün sonra da tekliflerimiz resmen geri geldi. 

Aradan birkaç ay geçti ve Kara Kuvvetleri Kadro Şube Müdürü Kurmay Albay N. T. Harp Okulu'na öğretmen olarak atandı. 

Okul komutanına arz ederek kendisine gerekli incelemeleri yapmaları, Kara Kuvvetleri'nce tasdik edilebilecek ve gerçek ihtiyaçları karşılayabilecek bir kadro hazırlamaları görevini verdik. 
Biz de ihtiyaç duyduğu ölçüde kendisine yardımcı olacaktık. Sayın albayım konuyu anlamış ve rüzgârın nereden estiğini fark etmişti. 
Hemen çalışmalara başladılar. Bize hiç uğranıyorlardı. Biz bu çalışmalar ve Harp Okulu'nun geleceğiyle ilgili olarak, Amerikan Harp Okulu (West Point) dahil, on-on iki değişik Harp Okulu'na ait dokümanları getirmiş ve incelemeye devam ediyorduk. Kendileri şubemizden Amerikan Harp Okulu'na ait dosyayı istemişler. Hemen verilmesini bildirdim. Bir misal olarak, Amerikan Harp Okulu'nda, Personel Şubesi'nde görevli personel sayısı neredeyse bizim okul karargâhındaki personel sayısı kadardı. O zaman aklımda kaldığına göre, içinde sosyologlar, psikologlar ve benzer birçok uzmanın da yer aldığı, yüz yirmi kişiden oluşuyordu. İki ay dolaşıp uğraştılar ve bir gün şubeye uğrayıp “Bir kahveni içmeye geldim” diyerek büyüklük gösterdiler. “İki aydır uğraşıyorum, gerçekçi ve uygulanabilir bir kadro hazırlayabilmek için her yeri dolaştım ve sonuçta sizin hazırladığınız kadroyu en doğru çözüm olarak buldum. Ben nerede hata ediyorunı bilemiyorum. Benim hazırlıklarımda rakamlar hep daha büyük çıkıyor. Şimdi sen sayın komutana arz ederek yazılacak teklif yazısıyla birlikte o kadroyu bana ver. 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bu kadroyu onaylatarak ben geçireceğim. Сепеікиппау/а siz meşgul olursunuz” dediler. 

Kendi kendine konuşur gibi, “Demek ki elimizin tersiyle ittiğimiz o kadro teklifleri içinde, ne gerçekçi teklifler varmış” diyorlardı. 

Sayın komutana arz ettim. Gösterdikleri büyüklüğü överek, “Kendisine teşekkürlerinizi iletebilir miyim?” dedim ve evetini aldım. Bu sayın albayımız okul mensubu olarak benimseyip, eline aldığı eski tekliflerimizi ve yeni kadromuzu üç beş gün içinde onaylatmış, hatta Genelkurmay Başkanlığı'ndaki işlemlere de yardım ve destek kapılarını açmıştı. 

Şimdi bu olaydan çıkarılabilecek bazı sonuçları ve alınacak dersleri sıralamamız gerekiyor. 

Nerede bir hizmet varsa, bu hizmeti ifa edecek birine veya o işi yapabilecek bir şeye ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç bir insan gücüne dayanıyorsa, ya yeni bir kadroyla ya hizmet birleştirilerek veya kadroda personel kaydırılarak yapılabilir. 

Personel tasarrufu doğru bir prensiptir, ancak bu tasarruf ihtiyacı karşılıyor veya ortadan kaldırıyorsa doğrudur. “İhtiyaca evet, israfa hayır” prensibi, her türlü tasarrufun anahtarı olmalıdır. 

Birliklerden bir sürü işlem ve gerekçelerle istenen bir kadronun, sadece sonundaki rakama bakarak değerlendirilmesi ve bunu işlem için bir prensip kararı veya komutanlık eniri haline getirilmek son derece yanlış bir uygulama kabul edilmelidir. Her teklifin bir imza taşıdığı, bu imzanın o görevle ilgili yetkili veya sorumluya ait olduğu bir ihtiyacı ya da sorunu içerdiği, hatta bazen daha iyiyi gösterdiği kabul edilmelidir. Kabulü veya reddi bir komutanlık takdir ve kararıdır. Ancak ast komutanlıklar, bu tekliflerinin incelendiğini bilmelidirler. 

Tıpkı Albay N. T. gibi, bu tip prensip kararları, hatta talimatlarla karargâhlar kendilerini, kendi kurdukları çemberin içine hapseden bu prensipleri, karargâh subayları ve komutanlar karargâhtan ayrılıp kıtalara ve diğer hizmet yerlerine gittiklerinde, bizzat kendileri kırmaya çalışmaktadırlar. Bir tek personel artışına hayır diyen yetkili bir komutanın gittiği yerdeki merkez komutanlığı için takriben 3 000 kişilik artışı öngören teklifler yaptığı görülmüş, kendilerinin emirleri hatırlatılınca, o emirlerin hâlâ yürürlükte olmasına rağmen “O zamanki şartlara göreydi” demişlerdir. “Çok adam, çok iş demek değildir” sözü doğrudur. Fakat “Yok adam, yok iş” sözü de bir gerçek kabul edilmelidir. Bu konuda belki söylenecek çok şey vardır. Fakat zannediyorum ki, ne demek istediğimiz anlaşılmış olacaktır. Benim aldığım bu ders ve çıkardığım sonuçlar bütün hizmetlerimde bana yol gösterici olmuştur. 

Daha ilerde Kara Kuvvetleri Harekât başkanlığına atanıp da, Kadro-Teşkilat Şubesi'ni emrime alınca, kendilerine bu hikâyeyi anlatmış, hâlâ çalışma talimatlarında yer alan “kadro artışına ret” prensibini yok sayacağımı, en kısa zamanda değiştirilmesi için teklifte bulunacağımı belirtmiştim. 

Kara Kuvvetleri kurmay başkanlığı, hatta Kara Kuvvetleri komutanlığı görevlerimde de hiçbir teklifin (kadro teklifleri dahil) incelenmeden geri çevrilmesini veya cevapsız bırakılmasını men etmiştim. 

Bu arada, subay taburunun gitmesiyle o binaya yerleşen, zırhlı birlikler arasında bölgenin paylaşılması konusu tartışılıyordu. 
Harp Okulu olarak, bölgede geçici kalacağı bilinen Zırhlı Birlikler Okulu'na, mümkün olan en az bölgeyi vermek (terk ederken başkasına verilebilir endişesiyle) ve Zırhlı Birlikler Okulu bölgeden ayrılırken bina dahil, bütün bölgenin Harp Okulu'na verilecegine dair çıkacak emre bir hüküm koydurmak istiyorduk. 

Rahmetli komutan Eken'le birlikte bu maksatla Kara Kuvvetleri Harekât Başkanlığı'ndaki bir toplantıya katılmıştık. Toplantıda Harp Okulu'nun o gün ve gelecekteki ihtiyaçlarını dile getiriyor ve tekliflerimizi bir brifing halinde sunuyordum. O zaman Kara Kuvvetleri Harekât başkanı Sayın Tümgeneral B. E.'ydi. 

Harp Okulu tesislerine çok yakın bir bölgede bulunan ve bugün de mevcut olan caminin de, Harp Okulu bölgesinde bırakılmasını söylediğim zaman, sayın Harekât başkanı sözümü kesmiş ve yanındaki sekreterine “Yaz” demiş ve eklemişti: “Harp Okulu'ndan bir laboratuvar ve bir dershane binası silinecek, yerine bir cami yazılacak.” Bu çok ağır benzetme ve mukayeseye çok üzülmüştüm. Okul komutanımıza baktım, âdeta gözlerinde “cevap ver” tasvibini görür görmez, müsaade istemeden cevap verdim. “Sayın komutanım, ben böyle bir tercihli teklifte bulunmadım. Dershane ve laboratuar ile caminin ayrı ayrı yer ve görevleri olduğunu biliyorum. Ayrıca bu cami halen vardır ve Zırhlı Birlikler Okulu'na verilecek tesislerden daha çok, Harp Okulu bina ve tesislerinin âdeta içinde kalmaktadır. Daha evvel bir çalışmayla ilgili olarak yaptığımız bir tespite göre halen okulda kendi inancı doğnultusunda ve herhangi bir yanlış yola veya yöne sapmamış, takriben sayıları elli altmışa yakın öğrenci, ders ve görevlerini hiç aksatmamak kaydıyla namaz kılmaktadır. Bu öğrencilerin nerede namaz kıldıklarını araştırınca, acı bir gerçekle karşılaşmıştık. Cami, Zırhlı Birlikler Okulu'nda olduğu ve biraz da çekindikleri için oraya gitmiyorlar, namazı boş zamanlarında bodrum katı koridorlarında ve kalorifer dairelerinde, müstahdemlerin ayırdıkları yerlerde, onlarla birlikte kılıyorlar. Din konusunda bir sorulan olursa, onlara soruyorlar. Biz bu durumlara bir çare olarak bu teklifi sunmuş bulunuyoruz. Öğrencilerin daha sonra birer “Ticani” olarak karşımıza çıkmamaları için, inancına dayanarak, vasıflarını kaybetmemeleri için, bazı önleyici tedbirler almayı düşünüyoruz. 
Amerikan Harp Okulu'nda, Katolik ve Protestanlar için iki ayrı kilise olduğunu da biliyoruz. Takdir sizlerindir, arz ederim” dedim. 

Okul komutanı ile Harekât başkanı, konuyla ilgili olarak aralarında konuşuyorlardı. Çok sinirlenmiştim, ne konuştuklarını dinlemiyordum. 

Bu toplantıdan sonra, cami Harp Okulu bölgesinde bırakıldı. 
Camide aydın bir hoca görevlendirildi. Her zaman açık bulundurulması sağlandı ancak, görev yönünden kimseye bir ayrıcalık tanınmadı. Hatta daha sonraki komutan, rahmetli Tümgeneral (sonra orgeneral, Kara Kuvvetleri komutanı) Namık Kemal Ersun, bayram namazlarını öğrencilerle birlikte bu camide kılmayı bir alışkanlık haline getirmişti. 

Daha evvel de söylediğim gibi, yeni çıkarılması düşünülen Harp okulları kanunlarına esas olmak üzere, reorganizasyon çalışmaları devam ediyordu. Bu maksatla on-on iki devletin Harp okullarıyla ilgili kanunları ve dokümanları getirtilmiş, bunlar da tetkik edilmişti. Bunların içinde en ilgi çekeni Amerikan Harp Okulu ile Japon Harp Okulu'ydu. 

Bu çalışmalar için iki görüş çarpışıyordu. Bunlardan birincisi, “Harp Okulu'nun süresi şu kadar olsun, gerekli görülen müfredatı bu süreye göre hazırlansın, sınıf eğitimleri sınıf okullarına bırakılsın” görüşüydü. 

Diğer görüş ise şöyleydi: “Harp Okulu'nda oluşacak her şey, nasıl bir subay istediğimize bağlıdır. Bu nedenle otuz kırk sene sonra nasıl bir subay istediğimizi tarif edelim. Bu, bugünkü hedefimizi oluştursun. Bu tarife uygun subay yetiştirmek için hangi bilim veya sanat dalından neleri okutmamız gerekiyorsa tespit edelim. Harp Okulu'ndan sınıf okullarının beklentileri ne ise onları da değerlendirelim. Bu öğreteceklerimizi zaman birimine vuralım, süreyi toplayalım, ne ise süre odur ve ne isteniyorsa, program da o isteklerden oluşmuş olur.” 

Bunlardan birinci görüş, genellikle üst kademe ve karargâhlarda, ikinci görüş ise, daha çok işin yürütme sorumluluğunu taşıyan ve geleceğin gerçeği ile hayallerini yaşayan genç kuşağa aitti. Sonunda bu ikinci fikir galip geldi. Biz de böyle bir çalışma yapmıştık. Bu arada sınıf okullarından “Bizden ne bekliyor ve ne istiyorsunuz?” diye tekliflerini sormuştuk. Sadece sınıf okullarının beklentilerini sıralayıp zamanladığımızda, Harp Okulu süresi dört yılı aşıyordu. Bu istek ve beklentilerin çok dengesiz ve hatta kendilerini inkâr edercesine aşını olduğunu belirtmem gerekiyor. 

Bunlardan sonra, yaptığımız çalışmaların sonucu şöyle bağlanmıştı. 

Yukarıda belirtilen şekilde çalışmalar yürütülmüş, bulunan saat, yıllık kullanılabilir eğitim saatine bölünmüş ve süre 4,2 yıl olarak çıkmıştı. Bunu 4 yıla indirmek için 0,2'lik bir bölümünün kanıp eğitimine kaydınlabileceği düşünülerek, bu süre 4 yıl olarak kabul edilebilirdi. 

Bu 4 yılın ilk 2 yılı müşterek sınıflar olacak, henüz meslekleri- ne ayrılmamış olan öğrencilere, bütün subaylara gösterilmesi gereken genel dersler gösterilecek, bir subay bazı ve temeli hazırlanmış olacaktı. 

İkinci sınıf sonunda öğrenciler mesleklere ayrılacak ve iki sene meslek bilgilerine ağırlık veren, o mesleğin ihtiyacı ölçüsünde, diğer bilgileri içerecek bir programla yürütülecek “meslek yönlendirme” sınıfları olacaktı. Fiili askeri eğitim ve tatbikat ağırlığı, kamplara kaydırılacaktı. 

Bu eğitim için, öncesindeki askeri lise eğitimi ile Harp Okulu öğretimi sonrasındaki sınıf okullarının eğitimleri yeniden ele alınıp eğitimde bir bütünlük sağlanacaktı. Subayların lisan sorunu, lisede başlayan ve sınıf okulları sonuna kadar geçen sürede mutlaka halledilmiş olacaktı. Sonuçta teklifimiz bu şekilde bir sunuşla, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, oradan da Genelkurmay Başkanlığı'na arz edildi. Diğer Harp okullarının tekliflerinin de aynı sonuca ulaştığını görmekten mutlu olmuştuk. 

Bir gün bu tekliflerin Genelkurmay Başkanlığı'nda, sayın ikinci başkanın başkanlığını yapacağı bir toplantıda görüşüleceğine, toplantıya okul komutanları ile kuvvet kurmay başkanı ve Genelkurmay Eğitim Dairesi başkanının katılacağına dair emir aldık. 

Toplantıya, rahmetli okul komutanı Tümgeneral Eken'le birlikte gittik. Her türlü münakaşaya, soruya ve görüşe karşı hazırlıklıydık. Hazırlığımızı da ayrıca takdim edecektik. Toplantı ikinci başkanın başkanlığında başladı. Kara Kuvvetleri kurmay başkanı, Deniz Kuvvetleri kurmay başkanı, Hava Kuvvetleri kurmay başkanı ve Genelkurmay Eğitim Dairesi başkanı ile Harp okulları ilgilileri katılıyorlardı. 

Sayın ikinci başkanın emriyle önce Deniz Kuvvetleri'nin takdimleri istendi. Bir kurmay albay, takdim ediyor, çalışma esaslarını belirtiyor, Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını sıralıyor, aslında daha çok bulunan sürenin güçlükle dört yıla indirildiğini açıklıyordu. Bu noktada sayın ikinci başkan, Deniz Kuvvetleri kurmay başkanına “Bu teklif kuvvetin mi, takdimcinin mi?” diye bir soru sordu. Cevabı açıktı: “Tabii ki kuvvetin.” 

Takdim sırasında sorulan bütün sorular ve ileri sürülen görüşler hep, öğretim süresinin kısaltılması eğilimini çiziyordu. Bir şey daha dikkati çekiyordu. İkinci başkanınız, hep kuvvet kurmay başkanını muhatap alıyor, kurmay başkanı ise, hemen takdimci- ye dönüyor, “Cevaplayın albayım” diyordu. Bu davranışı çok begendiğimi ifade etmeliyim. Sonunda karşılıklı görüşmeler başladı ve Deniz Kuvvetleri teklifinden hiç geri çekilip dönmedi. Sayın ikinci başkan sonucu bildirdiler. 

“Peki, anlaşıldı. Sizin özelliğiniz dört senelik bir Harp Okulu'nu gerektiriyor” dedi ve “Şimdi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı dinleyelim” diye emretti. 

Hava Kuvvetleri'nden de, takdimi bir kurmay albay yapıyordu. 
Takdime başlarken, “Siz de aynı esasa göre mi çalıştınız ?” diye bir sorunun sayın ikinci başkan tarafından sorulması üzerine albay “Evet” dedi. Hava Kuvvetleri kurmay başkanı söze girerek, “Sayın komutanım, biz biraz değişik çalıştık. Esas aynı, ama şekil değişik” dediler ve anlatmaya başladılar: “Önce nasıl bir havacı subay istediğimizi, geleceğin hava subayını tarif ederek ortaya koyduk. Sonra üniversitelerden seçtiğimiz takriben on beş öğretim üyesine, müştereken butarife uygun bir subayın yetiştirilebilmesi için hangi bilim dallarından hangi bilgilerin öğretilmesi gerekir diye müşterek bir çalışma yaptırdık. Bu heyet çalıştı ve bir dosya verdi. Bu sonucu alıp incelerken, bir arkadaşımızın teklifiyle bunu bir teste tâbi tutmak istedik. Ve başka bir üniversite heyetine öncekilerden habersiz bir görev vererek, ‘Bu eğitimi gören kimseler ne gibi bir meslek sahibi olabilir ? diye sorduk. Bu heyel de çalışmayı yaptı. Birçok yazı yazdı, ama sonucu bir cümleyle bize bildirdi: “Bunları okuyanlardan, Bakırköy Akıl Hastanesi'ne bol bol müşteri çıkar ”” 
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Gülüşmelerden sonra, komutan devam etti. “Bunun üzerine bu çalışmayı karargâh, Harp Okulu'yla birlikte yaptı” dedi. 

Bu izahatın ikinci başkanımızda ne etki yaptığını anlamaya çalışıyordum. Fakat çalışmalarda kabul ettiğimiz tezi zayıflatacagından emindim. 

Havacı albayın takdimi sürerken, bir ara bir soruya cevaben söz alan Hava Kuvvetleri kurmay başkanı, genç pilot ihtiyacına değindi. İkinci başkanımız hemen bu genç pilot tezini yakalayıp Hava Harp Okulu'nun süresinin uzun olmaması gerektiğini işlemeye ve ısrarla vurgulamaya başladı. Sonunda, iki sene ile dört sene arasındaki münakaşalar, sonuca ortada ulaştı. Karar, Hava Harp Okulu üç sene olacaktı. Evet, öğretim süresi pazarlıkla ve de emirle tespit ediliyordu. 

Bu hikâyenin devamı var ama ben buraya 1997 yılı, yani, bu Harp Okulu'yla ilgili münakaşaların yapıldığı zamandan, otuz beş-otuz altı sene sonrası için bir ilave yapmak istiyorum. Geçmiş günler ve yıllar içinde, şimdiki zamana ait bazı hususları ve ilaveleri eklediğim oluyor. Sizler bunların başına hep “yeri gelmişken” parantezini açarak okuyunuz. Yıl 1997'dir. 

Şimdilerde etrafıma bakıyorum. Meclis aritmetiğindeki dengesizliklerin kavgasından bıkmış; zayıf ve çok değişik faktörlerin bir araya getirdiği koalisyonlardan ümidini kesmiş; çıkar çatışmalarından usanmış; devlete güvenini kaybetmiş; yetmiş yıldır emek verilen laik demokratik Cumhuriyet'in temelleriyle oynandığını görmekten endişeye düşmüş ve bir arayış içine girmiş; artık çok iyi tanıdığı, her birini daha önce birkaç defa denediği, makam ve mevkilere yapışnuş sayılı birkaç kişinin kişiliğini ve liderliğini devamlı münakaşa eder hale gelmiş; “Batı'ya nu, Doğu'ya пи?” sorularıyla yönünü tayinde şaşırmış; laik, demokratik Cumhuriyet'ine sahip arayan, âdeta şaşkına dönmüş; toz duman içinde birbirlerine “Nereye? Niçin ?” 
sorularını soran ve bugünün aydın, apaydın dünyasında, karanlıkta mumlarla ışık arayan insanlarımıza bakıyor, bunlara sebep olanları kınıyor ve bu hercümercin içinde “bilim dünyası”, “bilgi çağı” gibi terim ve tabirlerin içimizdeki yerini ve değerini arıyorum. 

Yazılacak çok şey var ama buraya şu zorunlu eğitimin sekiz yıla (en az) çıkarılması, kesintisiz sekiz-on iki yıl eğitim sürecinin uygulanması konusundaki münakaşalara bakıyor ve hâlâ, gelecekte nasıl bir gençlik, nasıl bir toplum istiyor, küçülen ve bilgi dünyası adıyla sınır tanımayan dünyamızda, kendimize nasıl bir yer arıyorsak, ona ulaşmak için hangi yol ve yönlerden geçerek, hangi engelleri aşarak, nereye koşacağımıza ve hangi hedefe ulaşacağımıza karar vermek yerine, nelerin münakaşasını ve nelerin kavgasını yapıyoruz anlamıyorum. 

Milli eğitim şüraları, topluma verilecek zorunlu eğitim ve öğretim süresini, ilmen en az sekiz yıl (normal on iki yıl) kesintisiz eğitim olarak tespit etmiş ve hedef olarak seneler önce ortaya koymuş olmasına rağmen, bu konuda başlatılmış örnek uygulamaların mevcut bulunmasına da bakılmadan, hâlâ bunun münakaşasını yaparak ve bu ilmi sonuca politik nedenlerle karşı çıkarak, neyin pazarlığını yaptığımızı çözemiyorum. Tıpkı seneler önce, “Harp Okulu iki sene olsun, içine ne sığarsa, o okutulsun...” 
der gibi. İlme, ihtisasa neden önem vermiyor, konuyu politika arenasına çekiyor ve maksadından saptırarak, neden bu düşünce yapımızı değiştirip, geleceğe döndüremiyoruz ? Neden imam-hatip okulları olsun-olmasını, sekiz yıl olsun-olmasını münakaşa ediyoruz ? Bilgi ve ilimden mi korkuyoruz? Neden gençlerimizin asgari müşterekleri birlikte okuyup öğrenmelerine karşı çıkıyoruz ? Bu karamsarlık içinde, dışa açılamayan pencerelerimizin çerçevelerini kırmak, görüşü engelleyen duvarları yıkıp, camdan yapmak istiyorum. Dine, inanca evet, fakat laik devlet düzenine ve laik düşünce yapısına da evet demenin çok mu zor olduğunu soruyor, neyin münakaşasını ve müdafaasını yaparak, neyin hazırlığını yapmak istediğimize endişeyle cevap arıyorum. Çağımızın aydınlığında mumlarla karanlıkta ışık arayan milletimizin bunlara layık ve mecbur olmadığını etrafa haykırmak istiyorum. 

Senelerdir laikliği “din ile devlet işlerini birbirinden ayırmak” şeklinde tarif ede ede laikliği sadece devlete mal etmek gibi bir sonuca ulaşmanın ortaya koyduğu düşünce yapısı, yeterli bir olgu mudur bilemiyorum. Şimdilerde bu tarifin ve böyle bir yarım öğretinin, “Devlet laik olabilir, fert laik olamaz” gibi sonuçlara ulaştığını görüyor, devleti laik, fertleri ve fertlerden oluşan milleti laik olmayan, olamayacağı ifade edilen bir toplumun aynı görüşte nasıl birleştirilebileceğini sormak istiyorum. Bu tarifler içinde devlet laik olabiliyorsa, millet ne oluyor? Ferdin devlet işi ile din işlerini birbirinden ayırmada belli bir rolü, yetkisi ve tercihi yoksa, laiklik tarifi içindeki yeri nedir? Din ve inanç hürriyeti nasıl algılanıyor ? 
Din ve inanç hürriyeti ile “Laiklik dinsizliktir, laik olan fert dinsizdir” sonucu nasıl bağdaştırılıyor ? Devlet, din ile devlet işlerini ayıradursun, ferdin kafasında ve vicdanında laik bir düşünce yapısı oluşmamışsa, din ve inanç özgürlüğü nasıl yerleşebilir ? Fert için önemli olan bir hürriyete sahip olmak, bu hürriyeti kullanmak ve bir hoşgörü olgunluğuna ulaşmaktır. Bir soruya daha cevap bulmak gerekiyor. Unutulmamalıdır ki devlet yönetimi bu milletin seçilmiş, görevlendirilmiş fertleri tarafından yürütülecektir. Laik olmayan fert, bu düşünce yapısıyla devletin laiklik ilkesine nasıl uyum sağlayacaktır ? Sağlayabilecek midir ? Laiklik ne bir ibadet şekli ne de birinanç göstergesidir. Laiklik bir düşünce yapısıdır. Bu düşünce yapısı milletin bütün fertlerinde oluşmamış ise laiklik anlayışta ve uygulamada çatlaklarla dolu olacak, bütünlüğe ulaşamayacaktır. Bu boşlukta ferdi laik yapamayan ve laik olamayacağını kabul eden devletin laikliği boşlukta kalmıyor mu? Bu anlamsız ayırım içinde hükümetin yeri neresidir? Bu tür ayırımları yapa yapa soruları ve sorunları çoğaltmıyor muyuz ? Fert olarak laik olmayan bir kimse, seçilerek devletin başı kabul edilen cumhurbaşkanı olursa, o gün nasıl laik olabilecek ? Olamazsa ne olacak? Bu tasnife göre, başbakanın yeri neresidir? Hükümetin yeri neresidir ? Bu anlamsız ayırım ve tasnife göre devlet nerede bitiyor, fert nerede başlıyor, millet nerede kalıyor? Tüm bu ayırımları yapa yapa ve bu anlamsız ayırımlarla soruları ve sorunları çoğaltmıyor muyuz? Fert “Devletim benim layık olamayacağımı söylüyor, o zaman biz fertler olarak din ile devlet işlerini birbirinden ayıramıyoruz” diyerek düşünce ve davranışlarını buna göre ayarlarsa kargaşa olmaz mı ? 

Neden laikliği “Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak, dini siyasete alet etmemek ve ferdin çağdaş yaşam içinde din ve inanç hürriyetine sahip olmasını sağlamaktır” şeklinde veya bu unsurları ihtiva eden başka bir şekilde tarif etmiyor, devlet ile milleti ve ferdi aynı görüş ve inanç anlayışında birleştiremiyoruz ? Neden bu tarifin içine devletin, milletin, cemiyetin, ferdin görev ve sorumluluk anlayışını yerleştiremiyoruz ? 

Laiklik anlayışıyla ilgili yeni bir örnek daha var. Lütfen okuyunuz. 

Bu ifadede en çarpıcı nokta, “Bizde papaz bile laik bir vatandaştır” sözüdür. Bir kişinin bir dine mensup olması, onun laik düşünce yapısını etkilemez, tanı aksine dinde anlaşmazlıkları ve kavgaları yok eder. 

Köyde öğretmeni, muhtarı ve hocayı; şehirde ilim adamını, din adamını ve yöneticiyi, devlette bunları yetiştiren eğitim öğretim merkezileri ile ilgili kuruluşları neden barıştıramıyor ve bir araya getirerek ortak değerlere sahip kılamıyoruz? Mevcut laiklik tarifiyle devlete görev verip ne yapacağını söyledik, ama millete, cemiyete, ferde ne yapacağını bu tarifin içine koyamadık ve boşlukta bıraktık. Sonuç ortadadır. Bu sonucu doğuran sebepleri bularak ve olumsuz sebepleri yok ederek, laik devlet, laik millet, laik cemiyet, 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laik fert düşünce yapısı ile anlayışını bütünleştiremiyoruz. 

Yabancı bir büyükelçinin bana söylediklerine bakınız. 
Sayın büyükelçi diyor ki: 
“Ben ülkenizde on beş sene arayla iki defa hizmet yaptım. Hepimizden daha iyi 
Müslüman'sınız. Şu laiklik konusunu halledip, kavga konusu olmaktan kurtarsanız, hepimize örnek olacaksınız. Ama zannediyorum ki on beş-yirmi senedir hatta daha uzun bir süredir, memleketinizde süregelen münakaşalar, karşı fikirler, çok değişik yorum ve uygulamalarla, laiklik konusunu ne ben anlayabildim, galiba ne de siz anlayabildiniz.” 


Bu sayın büyükelçi haksız mı? Ben laikliğin tarifinden eğitimine; yönetiminden denetimine; uygulamasındaki boşluk, algılamasındaki başıboşluk din ve inanç özgürlüğü içindeki yerinden devlet, millet ve fert bütünlügü içindeki farklı farklı yerlerine; topluma verilemeyen laiklik bilincinin yokluğuna; oluşturulamamış laik düşünce yapısındaki ihtiyaca kadar bir bütünlük içinde, din, ilim ve yönetimden gelen ehil ve âlim kişilerle ele alınmasının gereğine inanıyorum. Laikligin tarifinden başlayarak toplumda anlayış, davranış ve tutum birliğini sağlamak, bu ulvi duygu ve konuyu kavga ve ayrılık konusu olmaktan kurtarmak, politikacının elinden almak, ilimden kopmadan, teknolojik gelişmeler ve bilim çağının gerçekleri 151- gında din, Müslümanlık ve laiklik anlayışını toplum içinde yerleştirerek, Müslüman ülkelere örnek olma zamanının geldiği kanaatini taşıyorum. Bunlara başka ülkelerin sahip çıkmasından önce bu örnekleri verebilmenin bir görev kabul edilmesi gerektiğini de vurgulamak istiyorum. Kuran'ı gelişen çağımızın gerçeklerini, getirdikleri ve götürdüklerini göz önüne alarak, çağdaş düşüncelerle yeniden yorumlamak ve bunu yetkili bir uzman kurum ve kuruluşa yaptırmak gereğine de inanıyorum. 
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Cumhuriyet'imizin seksenli yıllarını kutladığımız bugünlerde, kendi kendimize hem fert hem de devlet olarak bir soru sormalıyız. Laik Cumhuriyet'imizin içinde yaşayan bu kavga ve meydana gelen bu acayip ortamın sebep-sonuç ilişkisini nasıl çözebiliriz? Uyguladığımız politika doğruysa bu sonuç nedir? Doğru degilse hatalarımız, noksanlarımız nelerdir? Bunları tespit etmemiz ve sebeplerden başlayarak sonuçlara ulaşmamız gerekmiyor mu? Bunları yapmaya gücümüz mü yok? İnceleyecek kadrolarımız mı yok? Uygulayacak hükümetimiz, takip edecek devletimiz mi уок? Yoksa bütün bunların temelinde yatan niyetimiz mi yok? Yokları yok edecek tek şeyin niyet, yani maksat ve kararlılık olduğunu biliyor, öyleyse bu neden yok diye soruyorum. 

İstiyorum da ne oluyor? “Kim duyacak? Kim, ne yapacak?” sorularına muhatap bulmaya ve cevap aramaya da devam ediyorum. 
Bütün bu ümitsizlik içinde çare ararken, gözüm kendilerini yönetenleri aşmış ve toplumumuzun önüne ulaşmış genç kuşaklarımıza takılıyor ve güvenle onların dinamik yapısına bakıyorum. Ümitsizliğim dağılıyor, çaresizlikler yok olup ümide dönüşüyor. Karanlıktaki ışıklar çoğalıyor. Ben de sabırsızlanarak, çoğalan ve karanlıkları yok edecek olan ışıkların bir an önce sorunlara yaklaşmasını ve sebepleri uzaklaştırıp yok etmesini diliyorum. Bir türban konusunun neden bu kadar istismar edildiğini, aslında siyasi bir sembol haline getirilmiş olan türbanla, inancını başına sardığı bir örtüyle ispatlamaya çalışanların, inanç için bu simgeye neden bu kadar bağlandıklarını bilemiyorum. 

“Eğer Müslümanlık bu ise geride kalan milyonlarca insan ne oluyor ?” diye cevapsız bir soru daha soruyorum. Sayın cumhurbaşkanımız diyor ki, “Laiklik yalnızca din ve devlet işlerinin ayrılması değil, yurttaş olmaktan ulus olmaya kadar duygu ve düşüncede, yönetim ve yaşamda çağdaş tutum, bilimsel yönetim ve akılcı yaklaşımı öngören bir dünya görüşü ve yaşam biçimini benimsemektir.” Bu çok yerinde olan teşhis ve tanıtımı buraya ilaveten eklemiş bulunuyorum. 

Bu ara girişten sonra şimdi Harp okullarıyla ilgili olarak, Genelkurmay İkinci Başkanlığı'nda devam eden toplantıyla ilgili yazılarımıza dönüyoruz. 

Diğer iki kuvvetin takdiminden sonra sıra, bizim takdimimize gelmişti. Ben takdime hazırlanırken, sayın ikinci başkan saatine baktı ve görüşmelerin bittiğini söyledi. Okul komutanı Sayın Kemalettin Eken, “Komutanım, daha biz arz etmedik” dedi. Cevap, “Yahu Kemal, ne arz edip konuşacağız, hepimiz aynı okuldan mezunuz. Okulun durumunu ve ihtiyacını biliyoruz. Teklifinizi gördüm, Kara Harp Okulu diğerleri gibi teknik bilgilere çok fazla ihtiyaç duymamaktadır. İki sene yeter. Kararımız budur” dedi. Ben yerimde duramıyordum. Okul komutanı ısrar ediyor, Genelkurmay Eğitim Daire Başkanı Tümgeneral Ömer Özkan, “Bizim de diyeceklerimiz var, toplantı devam etsin” diye teklifte bulunuyordu. Kara Kuvvetleri kurmay başkanımız hiç konuşmuyordu. Sayın okul komutanımızın önüne bir kâğıt sürdüm. Deniz Kuvvetleri kurmay başkanı da bu kâğıdı görmüştü. Sabırsızlığımı izlediğini görüyordum. Kâğıtta yazılanlar kabaca şöyleydi: 


Üniversite seviyesi 


Eğitim düzeyi 


Deniz Harp Okulu 4 уп 
Hava Harp Okulu 3 yıl 
Kara Harp Okulu 2 yıl 
Astsubay okulları l yıl 
Liseler Müşterek 


Bu merdivenleşmenin altına da şu notu eklemiştim: 

“Bu merdivenleşmedeki yerimizi arz ederim. Subaylarımız bu merdivenleşmenin ezici yükünü taşıyacak ve her zaman ezikliğini yaşayacaklardır. Üst karargâhlardaki rütbe ve kıdem ile görevlendirmelerdeki oluşacak yetki ve sorumluluk dağılımı nasıl oluѕасак? Dış görünüş ve algılamalardaki olumsuzluklar nasıl giderilecek? Genelkurmay gibi müşterek karargâhlardaki emir komuta yapısı ve görev dağılımı nasıl oluşacak ? Pek çok sorun çıkacaktır, arz ederim.” 

Sayın komutan Eken, bu kâğıda sarıldı ve hemen arz etti. “Sonucunda kara subaylarını bu aşağılık duygusuna mahküm etmeyiniz” diyerek, âdeta feryat etti. Bu sözler bitince, “aşağılık duygusu” sözüne hücumlar başladı. Bu sırada odada bir hâkim yarbay, yasal sorular için hazır bulunduruluyordu. O söz istedi. Kendisinin Harp Okulu mezunu olduğunu, hâkim sınıfına geçtiğini belirterek, “Ben bu aşağılık duygusunu hiç yaşamadım” dedi. Tabii ki, o zaman Harp okullarında tahsil süreleri eşitti. Kendisi de sonradan hâkim olmuştu. Aklımdan geçeni rahmetli Tümgeneral Ömer Özkan ѕогиуегаі: “Yarbayım, siz bütün Harp okullarında sürenin iki yıl olduğu zamanı yaşadınız. Şimdi bu statü değişiyor. Bir de size, niçin hâkim olduğunuzu sorabilir miyim ?” Yarbayın kıpkırmızı olduğunu “Hukuk tahsili gördüm” diye kekelediğini hatırlıyorum. 

Bütün bu itirazlar sonucu değiştirmedi ve toplantı bitti. Dosyalarımı topluyordum, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Eyiceoğlu yanıma geldi. “Binbaşım ben senin sıkıntılarını anlıyorum, telaşını izledim ve çok üzüldüm. En can alıcı konuyu, bir merdivenleşmeyle izahınızla çok güzel dile getirdiniz. Ama ne yapalım ki kuvvet kurmay başkanınız size sahip çıkmadı. Kuvvetin de görüşü böyle miydi, bilmiyorum” dedi ve ilave etti: “Üzülme, bu kanun bu şekliyle bakanlıktan geçse, Meclis Milli Savunma Komisyonu'ndan geri dönecektir. Sana söz veriyorum. Biz istedigimizi aldık. Ama subaylarımız arasında böyle bir farklılığı göze alamayız ve buna razı olamayız.” Omzuma vurarak söylediği bu sözleriyle gururumu okşuyor ve üzüntümü azaltıyorlardı. Sayın komutanın Deniz Kuvvetleri istediğini almıştı, fakat Silahlı Kuvvetler'in bütünlüğü içinde açılacak bir yaraya parmak basacak ve önlemek için ağırlığını koyacaktı. 

Konu burada bitmiyordu. Bitemezdi de. Çünkü 1834 yılında kurulmuş olan Harp Okulu'nda, kuruluşundan hemen üç sene sonra başlayan “Ne okutulmalıdır ? Ne kadar okutulmalıdır ?” münakaşaları hep devam edegelmişti. Belki daha sonra bu soru, “Nasıl bir Harp Okulu?” şekline dönüşmüş, fakat bunda da egemen faktör, yine “Ne okutalım? Ne kadar okutalım?” sorularına aranan cevap şeklinde oluşmuştu. 

Birkaç ay sonra teklif bakanlıkça aynen Meclis'e sunulmuş ve Meclis Milli Savunma Komisyonu'na ulaşmıştı. Bir emir aldık. Komisyon görüşmelerinde, Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi bir hâkim subay olacak (usul böyleydi), Genelkurmay Eğitim Dairesi Başkanı Sayın Tümgeneral Ecevit ile ben de, komisyonda sadece sorulabilecek sorulara cevap verme, istenilen bilgileri sunma göreviyle hazır bulunacaktık. 

МШ Savunma Komisyon başkanı, daha önce Genelkurmay'da Harekât başkanlığımı yapan ve emekli olduktan sonra milletvekili olan, Emekli Korgeneral Şerafettin Konuray'dı. Komisyonda Emekli Korgeneral Hüseyin Ataman da üye olarak görevli bulunuyordu. Kendime göre, yeterli ve tutarlı bir not hazırlayarak, Komisyon başkanı Sayın Konuray'a bu notu ulaştırma ve bazı şeyleri açıklama imkânı bulabildim. Başka bir kanaldan da Sayın Ataman'a bu not ulaştırılmıştı. 

Görüşme günü geldi. Takdim Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi tarafından yapıldı. Bize birkaç soru soruldu ve görüşmelere geçildi. Komisyon başkanı Sayın Konuray, bazı aksaklıklara işaret ederek bir konuşma yaptı. Hâkim subay “temsilci” kanununu savunurken neler söylemiyordu ki... Nihayet Maliye Bakanlığı temsilcisi muhterem bir zat söz aldı ve “Ben de bir bakanlık temsilcisiyim. Bakanlığımın bu konudaki fikir ve düşüncesini öğrenerek, yetki sınırlarım çizilmiş olarak buraya geldim. Fakat Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin konuşmalarından endişe ettim ve tereddüde düştüm. Yetkisinin sınırlı mı sınırsız mı olduğunun ve nelere yetkili bulunduğunun tespitini istiyorum” dedi. Komisyonda kısmen taraftar bulan bu öneri ortalığı karıştırdı ve tanı bu sırada rahmetli Emekli Korgeneral Hüseyin Ataman söz aldı. 
Özet olarak şöyle diyordu: 

“Beyler, Harp okullarının reorganizasyonunu öngören yasal bir düzenlemeyle ilgili tasarıyı ve gerekçelerini inceledim. Yapılan açıklamaları da dinledim. Ben Harp Okulu'ndan çıkalı neredeyse kırk sene oluyor. Harp Okulu o dönemde üç seneydi. Bu okuldan çıkan bizler saatte dört kilometre hızı olan, elinde süngüsü ve tüfeği ile topundan başka hiçbir teknik malzemesi bulunmayan birliklere komuta etmek için yetiştiriliyorduk. Şimdi saatte altmış yetmiş kilometre hızı olan, en küçüğünde bile on beş yirmi çeşit teknik malzeme bulunan birliklere komutan yetiştirecek, hızla gelişen teknik harp-silah araçlarına uyum sağlayacak ve uluslararası kuruluşlarda görev yapabilecek subayların yetiştirileceği okul arıyoruz. Getirilen teklifle süresi iki yıla indirilmiş Kara Harp Okulu'yla ve bu okuldan çıkan subaylarla mı bu sonucu sağlayacağız? 
Ben bunu anlayamıyorum. Başka anlayamadığım şeyler de var. 
Harp okulları arasındaki o eğitim öğretim farklılıklarıyla nasıl bir emir komuta zinciri kuracağız ? Bu subayların general oluşlarını, kurmay subay oluşlarını, birbirleriyle nasıl bağdaştıracağız ? Bunları Genelkurmay Karargâhı'nda yan yana getirip nasıl çalıştıracagız? Silahlı Kuvvetler'in bütünlüğü içinde bu farklılığı nasıl massedip, huzursuzlukları, hatta olayları nasıl önleyeceğiz? Ben bu tasarıyı bir reforma dönük reorganizasyon olarak görmüyor ve değerlendiremiyorun ve hepinize soruyorum: 'Siz Allah aşkına, gelece- ge dönük bir Harp Okulu mu arıyorsunuz, yoksa Harp Okulu'nu bir çavuş talimgâhına mı çevirmek istiyorsunuz ”” 

Bu sırada Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi hâkim subayın elini kaldırarak söz istediğini görmüştüm. Konuşmaya devam etti: 

“Hayır yüzbaşım. Bu soruların cevabını siz veremezsiniz. Yetki konusundaki görüş ve endişelere ben de katılıyorum ve bunun cevabını sizden istemiyorum. Ben tasarının yeniden incelenmek üzere merciine iadesini teklif ediyorum.” 
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Notumuz ve sayın komutanın ilaveleri tam yerini ve hedefini bulmuştu. İçimden hemen kalkıp elini öpmek geliyordu. Konuşmasına son noktayı aşağıdaki cümleyle koymuş bulunuyordu: 

“Eğer bu görüşmeye devam edilecekse, gelecek nesiller ve geleceğin komutanlarına karşı işlenebilecek bir suça ortak olmamak için komisyonu terk edeceğim.” 

Bu konuşma her şeyi bitirmişti. Teklif iade edildi. Her şeye yeniden başlanmıştı. Değerli Koramiral Eyiceoğlu vaadi de yerine gelmiş oluyordu. Onun bu sonuçtaki yerini hiç bilemedim, fakat bu davranışını da hiç unutmadım. Üst komutanlıklar bizim arka planda yürüttüğümüz bu özel çalışma ve temaslarımızı öğrenselerdi bize ne yaparlardı, onu da bilemiyorum. Ancak, bunları bilen ve bu girişimleri destekleyen hatta yardımcı olan komutanlarımız da vardı. 

Böylece, şimdiki Harp Okulu'ndan yola çıkıp, “geleceğin Harp Okulu'nu” ararken, takılıp kaldığımız otuz beş-kırk yıl evvelki “Bizim zamanımızdaki Harp Okulu” sözüyle ona dönüş düşünceleri önlenebilmişti. 

Aylar geçerken, mayıs ayını bulmuştuk. 21 mayıs gecesi saat 24.00'ten hemen sonra kapı çalındı. Gelen karşı komşumuz olan, Baran Tuncer'di. Daha sonra bakan olan Sayın Tuncer, “Şimdi Kızılay'dan ve Akay'dan geliyorum. Galiba yine bir şeyler oluyor. 
Oralarda askerler ve askeri araçlar dolaşıyor. Haberiniz var mı ?” 
diyordu. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Hemen telefonun başına geçip Harp Okulu'nun santralını buldum ve “Nöbetçi subayı veya nöbetçi amiriyle görüşmek istiyorum” dedim, nöbetçi subayı ile nöbetçi amirini seslerinden tanıyabilirdim. “Buyurun nöbetçi subayı” diyen doğru ses, ahizeyi onun elinden hemen kapıp alan, “Ben nöbetçi amiriyim, ne istiyorsunuz ?” diyen yanlış sesti. Hemen, “Ben nöbetçi amirinin sesini tanırım, siz nöbetçi amiri degilsiniz, bana onu verin” dedim. Karşıdan “Siz kimsiniz?” diye sorunca, kendimi tanıttım. Bu tanıtımdan sonra karşıdaki ses, “Bana bak Kemal Yamak, sakın okula gelmeye kalkma, bu defa ayakların kırılır. Biz birbirimizi iyi tanırız, ben Yarbay Pakoba” dedi ve telefonu kapattı. 

Olanı biteni anlamıştım. Pakoba'yı tanıyordum. Talat Aydemir'in en yakın ve en çok güvendiği arkadaşıydı. Koltuğa oturup öylece kalmıştım. Hava aydınlanırken, olan biteni görmek için, Akay kavşağına kadar indim. Her şey karmakarışıktı. Harp Okulu öğrencileri sokaklara dökülmüş, bazı askeri birlikler yolları tutmuş, sanki harekât bitmiş, her şey durmuş ve herkes sonucu bekliyor gibi bir 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durum ortalığa hâkim olmuştu. Çok üzüldüm. “Yazıklar olsun” dedim ve eve geri döndüm. Okula gitmeyecektim. Sonuç ne olacaksa, опа razıydım. Emek verdiklerimizin hali ortadaydı. Harp Okulu'nu siyasete bulaştıran 27 Mayıs'ın izleri silinememiş, 22 Şubat'tan ders alınamamış, öğrenciler yeniden sonucunu hiç bilemedikleri, düşünemedikleri bir serüvene atılmışlardı. Daha sonra okul komutanı rahmetli Eken'in bacağından yaralandığını öğrendim. Saat yediye geliyordu. 3. Şube'de bulunan bir subay arkadaş, bir ciple gelerek, okul komutanlığına atanan Tümgeneral B. E.'nin beni beklediğini söyledi, okula gittik. Okulda sayın komutan, ana binanın önünde, toplanıp getirilen Harp Okulu öğrencilerinin silah teslimlerini, aranmalarını ve kayıtlarını takip ediyordu. Başı yerde, etrafına bile bakamayan o öğrencilerin görüntüsüyle neleri kaybettiğimizi görüyor ve kahroluyordum. 

Yeni komutana kendimi tanıttım. “Neredeydin ?” diye sordular. 
“Yollar kapalıydı gelemedim” diye cevap verdim. “Şu andan itibaren okul nöbetçi amirisin. Okulun güvenliğini sağlamaktan sorumlusun. Bu görevin ikinci bir emre kadar devam edecek” dediler. Bazı ilave emirler verdiler ve hemen göreve ба$ атап istediler. Okulun emniyeti ve biraz da tecridi için bir piyade bölüğü gelmişti. Bölük komutanını gördüm, olayların içinden mi seçilmiş diye irkildim. Bölük komutanını önceden tanıyordum. Hemen onun değiştirilmesini arzettim ve değiştirdiler. Öğrencileri okula alıp emniyet ve tecrit tedbirlerini tamamlanııştık. Bu kontrol görevim kırk sekiz saat aralıksız devam etti. Okul ve her şey yerine oturmuş, Aydemir ve adamları tutuklanmış, öğrenciler ise ortada kalmıştı. Hâlâ 3. Şube müdürüydüm. Yeni komutanlığa, kurmay başkanı olarak Kurmay Albay Sayın Orhan Süerdem (sonra korgeneral) verilmişti. Harp Okulu'ndan ve Genelkurmay Harekât Başkanlığı'ndan tanıdığım, çok sevip saydığımız, kendilerine güvendiğimiz bir komutanımızı böyle hassas bir dönemde yanımızda ve kurmay başkanı olarak görmekten çok memnun olmuştum. 
Nöbet görevini bıraktıktan sonra, 3. Şube'ye gittim ve arkadaşlarıma, “Hiçbir iş veya işlem yapmadan, elleriniz masaların üstünde emir bekleyeceksiniz” diye emir verdim. Zira her şeyden bir anlam çıkarmaya ve suçlu aramaya çalışan insanları görmüştüm. 
Öğleye doğru sayın komutan şubeye geldi. Çok sert bir tavırla, “Ne yapıyorsunuz ?” dedi. “Emir bekliyoruz” diye cevap verdim. 
Biraz sonra beni çağırdılar. Yanında Kurmay Başkanı Albay Süerdem de vardı. Emirleri şunlardı: 

“Okul karargâhını lağv ettim. Sen kendine bir tek şube kuracaksın. Her türlü işlemden sen sorumlu olacaksın. Kalan bütün personeli, Öğrenci Alayı'nı ve Destek Kıtaları'na dağıtacaksın.” 

Öğretim Kurulu'nu lağv ettim. Subaylar Öğrenci Alayı Komutanlığı emrinde görevlendirilecektir. 

İaşe ve ikmalle ilgili şubeler asgari personelle görevlerine devam edeceklerdir. 

Okulun dış emniyeti, giriş çıkış kontrolü Destek Kıtaları Komutanlığı'nca, iç emniyeti ve kontrolü, Öğrenci Alayı Komutanlıgı'nca sağlanacaktır. 

Eğitim öğretim faaliyetleri durdurulmuştur. 

Bütün izinler kaldırılmıştır. 

Bunları içeren bir emir yayımlanacak ve yarından itibaren, çalışma bu düzen içinde yürütülecektir.” 

Bu emirlerde söylenmeyen, fakat bu uygulamalarla belli olan bir şey daha vardı: öğrenciler topluca gözaltına alınmış oluyordu. 

Emri yayımladık, bu şekilde çalışmalara başladık. Bu çalışma, bu şekliyle takriben dört ay kadar sürecekti. 

Okulda soruşturmalar başlamıştı. Öğrencilerde bir savunma рѕіkolojisi görünmüyordu. Zannediyorum, “Hepimiz aynı durumda görünürsek, çok zarar görmeyiz” düşüncesi ortak bir tavır olarak kabul görmüştü. Ortak bir nokta daha vardı. Okul nöbetçi amiri onlarla birlikteydi, “O emir verdi biz de çıktık” diyorlardı. Bu noktada olayın cereyanı hakkında öğrendiklerimi sıralamanı gerekiyor: 

Talat Aydemir ve arkadaşlarının okuldan bir grup öğrenciyle temaslarının olduğu anlaşılmış, bunların ikinci sınıf öğrenci ağırlıklı bir gruptan oluştuğu tespit edilmişti. 

Aydemir, okul Menteş'e kampa gitmeden ve ikinci sınıf okuldan ayrılmadan bu işin yapılmasını düşünmüş ve 21 mayıs tarihini bu maksatla seçmişti. 

21 mayısta, okul nöbetçi amirinin kendi sınıf arkadaşı oluşunun da bu tarihi seçmede etkisi olmuştu. Okula en rahat yaklaşımın, okul nöbetçi subaylığından olacağını bilen Aydemir, çok rahat bir biçimde buraya kadar gelmiş ve okula el koymuştu. (O zaman, şimdiki dış nizamiye binası yoktu ve nöbetçi subaylığı ana binanın hemen girişinde ve içindeydi. Buraya kadar gelişte bir kontrol de uygulanmıyordu.) 

Aydemir'in okula gelişiyle birlikte, belli öğrenciler, iç bahçede diğer öğrencileri toplamaya başlamışlar, Aydemir'i görenler daha cesaretle bu topluluğa katılmışlardı. 

Okulda bu saatlerde ayrı bir yerde bulunan okul nöbetçi amiri, hangi hissin tesiriyle olduğu bilinmeyen bir heyecanla, iç bahçede bulunan Aydemir'in yanına gelmiş, Aydemir, yarbayın hiçbir şey söylemesine fırsat vermeden boynuna sarılıp onu kucaklamış ve bu sahne öğrencilerin en son tereddütlerini de yok etmişti. 
Yarbay hiçbir telkin veya müdahalede bulunmanııştı. 

Bu sırada alay nöbetçi amiri olan binbaşı arkadaşımız, ihtilalci grubun yanına çağrılıp durum kendisine anlatılmış, okul dışında olan bitenler abartılarak aktarılmış ve “Kararını ver, karşı nusın, bizimle misin ?” diye sorulmuş, olumlu cevap alınmayınca da pasifize edilmişti. 

Bölük silah depoları açılarak veya kırılarak girilip, silahlar alınmıştı. 

Sıra cephaneye gelmiş, okul içinde cephane bulunamamış (niçin bulunamayacağını daha önce açıklanıştım), Destek Kıtaları nöbetçi amirinde bulunan küçük bir sandık içinde ve çok mahdut miktardaki cephaneye el konmuştu. Cephaneliklere gidilip kapılar kırnmışlar, içeriyi bomboş bulunca telaşa düşmüşlerdi. 

Hemen aşağıda bugünkü JUSMAT binasındaki Zırhlı Birlikler Okulu komutanı bulunup ondan cephane istenmiş ve hatta bu konu için bir hayli de hırpalanmıştı. Sonuçta, çok sınırlı bir miktarda oradan da cephane alınmıştı. 

Öğrenciler okuldan Aydemir tarafından belirlenen bölgelere sevk edilmiş, karşılıklı ve mevzii bazı çatışmalar olmuştu. 

İşte benim 21 Mayıs'a ait öğrenebildiğim başlangıç senaryosu böyleydi. 

Önsoruşturmalar bitti. İlgili yerlere arz edildi. Karar şöyleydi: 

“Bütün öğrenciler mahkemeye sevk edilecek. Bu maksatla Harp Okulu'nda ayrı ve özel bir mahkeme kurulacak. Aydemir ve arkadaşları, Mamak'taki askeri mahkemede yargılanacak. Öğrenciler Harp Okulu'nda kalacak ve tutuklu sayılacak, Harp Okulu sinema salonu, mahkeme salonu olarak hazırlanacak.” 

Bu kararı duyunca, üç şeye çok üzülmüştüm: 

“Bütün öğrencilerin suçlu ilan edilmiş olması. 

Harp Okulu'nun hapishane olarak kullanılması. 

Harp Okulu'nda ayrı bir mahkemenin kurulması.” 

Üzüntünı bazı korkularımı da beraberinde getiriyordu. Bugünkü ortama ve reaksiyonlara göre alınan kararların, yarın ne şekil ve şümule dönüşeceğini ve nasıl bir değişiklik göstereceğini bilemiyordum. Bu öğrencilerin kendilerini savunurken, kimleri hangi suçlarla itham edeceğini bilemiyordum. Harp Okulu'nun bu acayip durumdan nasıl ve ne zaman kurtulacağını ise hiç tahmin edemiyordum. 
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Sayın komutan dinlemeyi çok seven bir komutan değildi. Üstelik bu kararları kendileri mi, yoksa daha üsi makamlar mı almışlardı, bu da bilinmiyordu. Dahası da vardı. Karar alınmış, emir de verilmişti. Yani askeri tabirle, “durum muhakemesi” safhası bitmiş, karar ve emir verilmiş bulunuyordu. 

Uzun uzun düşündükten sonra, konuyu Kurmay Başkanı Albay Orhan Süerdem'e açmaya ve düşüncelerimi arz etmeye karar vermiştim. Kendilerine büyük bir saygı duyduğumuzu ve güvendiğimizi daha önce belirtmiştim. Bu saygı ve güven duygularımız gelecekte de hiç eksilmeyecek ve kendilerine hep şükran borçlu kalacaktım. 

Gittim ve konuyu açarak, bazı maruzatlarım olduğunu arz ettim. Her zamanki olgunluğuyla, “Evet dinliyorum” dediler. Önce duyduğum üzüntüleri ve daha sonra duyduğum endişeleri dile getirdim. “Peki ne düşünüyorsun?” diye sordular. Bu soruyu bekliyordum. Düşünce ve tekliflerimi sıraladım: 

“Öğrencilerin arasında, takriben yüz elli-iki yüz kişilik dirijan bir grubun olduğu anlaşılıyor. İyi bir soruşturmayla suçlu veya zanlıları tespit edelim. Mamak'taki cezaevi ve askeri mahkemeye sevk edelim. Olayla Harp Okulu'nun ilgisini hemen keselim. 

Diğer öğrencileri hemen İzmir'e, Menteş'e kampa götürelim. Gerekiyorsa, okulun tümünü bir disiplin cezasıyla cezalandıralım. 

Harp Okulu'nu hapishane, sinema salonunu mahkeme salonu yapmayalım. 

Mahkemeye bütünüyle çıkarılacak öğrenciler kendilerini savunurken, ister istemez komutanlarını, hatta okul idaresini suçlayacaklardır. Hatta bu suçlamaya, okulda çocuğu olan subay ve generaller de katılacaklardır. 

Bu öğrencilerden mahkeme sonucu suçsuz bulunanlar, mutlaka suçlu bulunanlardan daha çok olabilecektir. Mahkeme delil isteyecek, yeterli delil bulunamayabilecektir. 

Suçsuz bulunanlar, daha sonra bugün kendilerini savunmak için suçladıkları komutanlarıyla subay olarak nasıl birlikte çalışabilecekler ? Sorunlar kıtalara yayılabilecektir. 

Bu uygulamayla öğrencilerin topluca suçlanması sonunda, okul yönetimini de içerecek hale gelecek, mahkemede bu konu ele alınmasa bile, toplumda bu görüntü hâsıl olacaktır. 

Kararın bu ve benzer sebeplerle ve şimdiden kestirilemeyen sonuçla bağdaşmayacak ayrıntıları dikkate alınarak, yeniden incelenmesini arz ve teklif ediyorum.” 

Sayın kurmay başkanının son derece dikkatle dinlediğini görüyor, sebepler, sakıncalar çoğaldıkça ilgisinin arttığını hissediyordum. “Peki komutana bu hususları arz edeceğim. Sonucunu bildiririm” dediler. Öğleden sonra da bildirdiler. Sayın komutan, kararında ısrar etmişler, öğrencilerin şu veya bu ölçüde, mahkemece bir cezaya çarptırılacaklarına ve haklarında bu mahkeme kararına göre işlem yapılacağına dair kanaatlerini de belirtmişler. 

Galiba kendi bulduğum sebepler en çok beni etkiliyordu. Bu etkilerle Sayın Kurmay Başkanı Albay Süerdem komutanıma, yeni bir öneri sunmaya karar verdim ve huzurlarına çıktım. Söylediklerim: 

“Komutanlık ana fikrinin, bu olaya öğrenciler tümüyle (o anda hava değişiminde olan birkaç kişi hariç) katıldıklarına göre, tümünün cezalandırılması şeklinde olduğunu zannediyorum. Bugün böyle bir cezayı kabul etmek için ortanı çok müsaittir. Okul disiplin kurulu kararıyla bütün öğrencileri okuldan ayıralım. İçlerinden suçlu olanları Mamak mahkemesi alsın, sorgulasın; olay ile okulun ilgisini hemen kesmiş olalım. Böylece mahkeme safahatıyla ilgili arz ettiğim birçok sakınca ortadan kalkmış, komutanlığın cezalandırına ana fikri uygulanmış ve mahkeme sonucunda suçsuz bulunabilecek öğrenciler nedeniyle doğabilecek sorunlar da önlenmiş olacaktır. Bu uygulamanın yasal yönü de kuvvetlidir.” 

Tekliften çok etkilenen ve teklife aynen katılan sayın kurmay başkanı, “Bu durumu, hemen sayın komutana bu yönleriyle arz edeceğim” dediler, “Ama” diye ilave ettiler, “bak sana söylüyorum, pek değişeceğini de zannetmiyorum.” Sonuç yine böyle olumsuz oldu. Mahkemeler başladı, endişelerim ve sakınca olarak arz ettiğim bütün hususlar maalesef aynen vuku buldu. Üzüntü halkası giderek genişledi ve mahkeme sonuçlandı. Sonuçta zannederim, sadece yüz kırk üç kişi suçlu bulundu, diğer öğrenciler beraat etti. 

Her şey olup bittikten, giderek artan onca üzüntüler yaşandıktan ve Harp Okulu kurum olarak yıpranıp büyük bir yara aldıktan sonra, aynı noktaya geri dönmüştük. Şimdi okul idaresi ve üst makamlar, bunca olup bitenden sonra bu öğrencilerin subay olamayacakları kanaati ve sonucunda birleşiyorlardı. Son çare ise, okul disiplin kurulu kararıyla öğrencilerin ilişkilerinin kesilmesiydi. Sonuçta böyle oldu ve zannederim bin üç yüz kadar, iki sınıftan müteşekkil öğrencinin okulla ilişikleri kesildi. 

Olayların bu bilinmeyen yüzünü anlatırken, ne sayın komutanlarımı itham ediyor, ne de kendime bir pay çıkarmaya uğraşıyorum. Belki benim bilemediğim, değerlendiremediğim bilgiler, bu uygulamayı zorunlu kılmıştır. Ben bu nedenle yine de, keşke bütün bunlar olmasaydı diyor, acele ve hissi etkenlerin yoğun oldugu dönem ve durumlarda, mutlaka bir karargâh çalışmasıyla yapılacak incelemelerin, alınacak kararlara bir temel teşkil etmesi gerektiğine işaret etmek istiyorum. Bütün bunlar alt kademede benim yaşadığım ve gördüğüm olaylardır. Üst kademelerden olaya bakış açısı ve değerlendirmeler çok daha değişik olabilir. Daha sonraları, olayın ardından okulda komutan olarak görevlendirilen sayın generalimizin bir münasebetle gördüğüm sicilinde bir büyük komutanımızın, “Zor görevlerin komutanıdır” şeklindeki kanaatlerini de okumuştum. O günün şartları içerisinde, bu görevin ne kadar zor olduğunu da görmüştüm. 

Mahkemelerden sonra sayın komutan, 28. Tümen komutanlığına atanmıştı. Yeni komutanımız Tuğgeneral Namık Kemal Ersun'du. 

Henüz komuta devri yapılmamıştı. Bir gün, Kara Kuvvetleri Kurmay Şubesi müdürü albayım telefon ettiler. “Okul komutanı 
28. Tümen'e giderken, seni de beraber götürmek istiyor. Ben kendisine 'Genelkurmay başkanının етгі olmadıkça onu oradan alamayız dedim. Kendisi Genelkurmay başkanıyla görüşeceğini söyledi, haberin olsun. Sen istiyor musun bilemiyorum, ama biz okulda kalmanı istiyoruz. Fakat Genelkurmay başkanından emir alırsak, yapacağımız bir şey kalmaz” diye bana bir haber verdiler. 
Bu noktada biraz geriye dönmek ve Harp Okulu'na 21 Mayıs'tan sonra verilmek istenen şekille ilgili yeniden başlatılan çalışmalara değinmek istiyorum. 

Okulda geçen üç dört ay içinde, eski çalışmaları Kara Kuvvetleri Harekât başkanlığı görevinden bilen okul komutanı, konunun yeniden ele alınmasını emretmişler, emirlerini de şöyle iletmişlerdi: “Harp Okulu iki sene olacak, fen ve sosyal dersleri yerine, askeri dersler girecek veya çoğaltılacak. Harp Okulu'nun eğitim ve öğretimi maksadına döndürülecek, öğrencinin itaat ve disiplini ön plana çıkarılacak, haftalık fiili eğitim saatleri artırılacak.” 

Tam bir reaksiyon ifadesiyle ele alınan bu konu, yeniden başa dönmüştü. Daha önce Meclis'ten dönen böyle bir teklif, yeniden ve Harp Okulu'na duyulan bir reaksiyon ortamı içinde gündeme geliyordu. Şimdi konu, daha da tehlikeli bir hal almıştı. 

Çaresiz bu hazırlığı yapmış, kendilerine arz etmiştik. Düzeltme istekleri, hep bizim bu hassas ve ara dönemi atlatmak; düzeni koruyarak, düşünülen reorganizasyonun önünü tıkamamak için aldığımız, gizli veya örtülü tedbirlerle çatışıyordu. Biz de bu konuda dönülmez bir noktaya gelmeden, dönemin dışına çıkmayı öngörüyorduk. Konuyu, Genelkurmay başkan vekili (Genelkurmay başkanı rahmetli Orgeneral Sunay, yurtdışındaydı), Kara Kuvvetleri komutanına arz edecektik. 

Ben yine Albay Süerdem'e müracaat ederek bu brifing takdimini benim yapmamın mümkün olmayacağını, çünkü, tam aksi tezlere dayanan iki üç brifingi benim takdim ettiğimi ifade ederek yardımlarını istedim. Sağ olsunlar yardımcı oldular ve brifingi bir başka kurmay yarbay arkadaş takdim etti. Genelkurmay başkan vekili ve Kara Kuvvetleri komutanımız brifingi dinledikten sonra, Genelkurmay başkanına dönüşünde takdimini emrettiler ve yine beklentimizin aksine, bazı düzeltmeleri de emrettiler. 

Ben yine, hemen hazırladığım bir el notuyla o zaman Genelkurmay Harekât Başkanlığı'nda çalışan ve Harp Okulu'na pek çok emeği geçmiş, okulun geleceğiyle ilgili ilk çalışmaları yapmış ve Genelkurmay Karargâhı'nda bütün komutanların takdirini kazanmış, Sayın Kurmay Albay Ahmet Ziya Önde'ye gittim. Olan biteni anlattım ve “Sayın komutanım eğer siz, Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sunay'a takdim edilecek brifingden evvel ayrı bir bilgi vermez, brifingin niteliği ile sakıncalannı arz etmezseniz, bu ortamda neler olabileceğini takdirlerinize sunarım” dedim. Kendisinin okulla ilgili her şeyi takip ettiğini biliyordum. “Biliyorum, sen merak etme sayın komutanına gereken her bilgiyi önceden vereceğim dediler. 

Birkaç gün sonra brifingi takdime gittik. Ben de arka sıralarda oturuyordum. Rahmetli Cevdet Sunay geldiler. Brifingin ilk on beş-yirmi dakikasını dinlediler. Bir iki soru sordular ve ayağa kalktılar. “Arkadaşlar ben bu brifingi hiç dinlememiş olmayı tercih ediyorum. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Evet Harp Okulu bir olaya karışmıştır. Ona değişik bir şekilde ve geleceğini etkileyecek bir biçimde, ceza veriyormuş gibi bir hisse kapılarak, bu brifngin ilk bölümünü dinledim. Siz olaylara karışan Harp Okulu'nu değil, geleceğin komutanlarını yetiştirecek olan ve en çok değer verdiğimiz bir okulun geleceğini cezalandırıyorsunuz. Bunun gelecekte sıkıntısını yaşayacak olan Silahlı Kuvvetler'imiz de bu şekilde cezalandınlnuş oluyor. Böyle bir teklifin daha önce Meclis'ten döndüğünü unuttunuz mu ? Bu teklifte ısrarınızın gerekçelerini nasıl savunacaksınız? Bu çalışmaları bugün için değil, yarınlar için yeniden yapmanızı istiyorum. Brifing bitmiştir” dedi ve ayrıldı. 

Haykıramıyordum ama içimden, “Sağ olunuz komutanım !” 
“Sağ olunuz Ahmet Ziya Önde Albay'ım !” sözlerini tekrarlayıp duruyordum. 
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Bir taraftan da bir kanaate varıyordum. “Galiba biz Harp ОКиlu'nu kendimiz reorganize edemeyecek ve yeni Harp Okulu'nu geleceğin ihtiyaçlarına göre şekillendiremeyecektik. Acaba, bir başka gruba mı yaptırmak gerekiyordu ? Çünkü her defasında çıkış da aynıydı, bitiş de aynı oluyordu. Bu çalışmalara, biraz ara vermek, bu çıkış ve bitişleri unutturmak, sonra yeniden konuyu ele almak gerekiyor” diye düşünüyordum. Sonuç biraz da böyle oldu. 

Şimdi kaldığımız noktaya dönüyoruz ve cereyan eden olayları aktarmaya devam ediyoruz. 

Yeni okul komutanı Tuğgeneral Namık Kemal Ersun okula gelmiş, fakat henüz göreve başlamamıştı. Kadrosunu kuruyordu. 
Devamlı personel teklifleri gönderiyorduk. Bu arada, benim görev yaptığım Harekât Eğitim Şubesi müdürlüğü için de bir isim verdi ve teklif edilmesini istedi. “Sen hem beni çok sevip saydığını söylersin (bu söz doğruydu; akademi birinci sınıftaki öğretmenliğinden beri bu kanaatimi hep belirtirdim), hem de benimle çalışmak istemezsin” diye serzenişte bulunuyordu. “Hayır komutanım, ben kalmak istiyorum, fakat elimden bir şey gelmiyor” diye cevap verdim. Çok memnun kalmıştı. Verdiği ismi geri aldı. 
“Hay Allah, ben hallederim” diyerek Genelkurmay Başkanlığı'na gidip geri döndü ve bana, “Genelkurmay başkanıyla görüştüm. 
Kalacaksın. Gereken emirler verildi” dedi. Ben sevinmiştim. Kısa bir süre sonra ayrılacak komutanınıızın bu olayı öğrendiği her halinden belliydi. Üzüntüsünü belli etmemeye ve benimle yan yana gelmemeye çalışıyordu. Hiçbir şey söylemeden okuldan ayrıldılar. Okulda herkes görevine döndü. Ve yeni gelecek öğrencileri almak, öğretime başlamak için hazırlıklara başlanıldı. 

Yeni komutan, orduda isim yapmış, Afganistan Harp Okulu dahil, akademi ve sınıf okullarında öğretmenliklerde bulunmuş, eğitimin inceliklerini bilen, tatbikatı çok seven bir general olarak tanınıyordu. 

Okulda ulaşmak istediği ilk hedefler hemen belirlenmişti: 

“Tavizsiz bir disiplin. 

Yüksek bir askeri ruh yapısı. 

Bu iki hedefi de besleyecek geleceğe dönük, yeterli ve nitelikli bir eğitim.” 

Hedefe dönük, maksatlı, planlı, progranılı, dikkatli bir eğitim, öğretim. 

Bunlara ilaveten, okulun üstünden ve öğrencinin kafasından, özellikle son iki olayın yarattığı ağır havayı bir an önce yok edecek, örnek tutum, davranış ve yaklaşımlarla moral gücü sağlamak da, bütün bu uygulamaların içinde bulunuyordu. Bütün işlem faaliyet ve hareketler, yakından ve devamlı kontrol altında tutulacaktı. 

Sayın komutanın bütün teklifleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nca destekleniyordu. 

Okuldan disiplin kurulu kararıyla ayrılan öğrencilere yapılan, fakat başka da çare kalmadığına inanılan haksızlık anlaşılmaya başlanmış ve yavaş yavaş bu çocukların ortada bırakılmaması gereği, komuta kademelerinde konuşulur hale gelmişti. Bu konu birçok yönden çok önemliydi. Sayın komutanın da ana fikri buydu. Bazı teşebbüsler oldu. Üniversite kontenjanları zorlandı ve Milli Savunma Bakanlığı, bu öğrencilerden isteyenlerin çeşitli fakültelere girişleri için bir imkân sağladı. Milli Savunma Bakanlıgı'nda kurulan bir çalışma grubuna, okul adına ben muhatap oluyordum. Rahmetli Tuğgeneral Özfirat'la birlikte çalışıyor ve işbirliği yapıyorduk. Sonunda bu öğrencilerden isteyen herkes bir fakülteye girme imkânı buldu. 

Sonradan üniversite hocalarından ve üniversiteyi bitirdikten sonra, bu çocukların çalıştıkları kurum ve kuruluş yetkililerinden duyduğum öyküler, beni hem mutlu etti, hem de üzüntülerimi yeniledi. Pek çoklarıyla hayatın içinde karşılaşmıştım. Hemen kendilerini tanıtıyorlar, işlerinden şikâyetleri olmadığını belirtiyorlar, fakat içlerinde yarım kalan arzu ve ideal halinde yerleşmiş özlemi hemen dile getiriyorlardı. Bu ruhu halen, aynı heyecanla taşıdıklarına inanıyorum. 

Bu öğrencilerle ilgili son bir anımı burada belirtmeyi borç biliyorum. 

Öğrencilerin okulla ilişiğinin kesildiği günlerden hemen sonraydı. Yenimahalle'de otururken ev sahibim olarak tanıdığım ve Ulus'ta terzilik yaptığını bildiğim, rahmetli Musa Beşler ziyaretime geldi. Çok üzgün ve de çok telaşlıydı. Okuldan ayrılan öğrencilerin takriben üçte ikisi kendisine borçluydu. Bütün Harp Okulu öğrencileri okurken, bir sivil elbise sahibi olmak ve bu elbiseyidışarıda muhafaza ederek giyip çıkarabileceği emin bir yer bulmak arzusunu duyarlardı. Çoğu subay çıkınca parasını ödemek koşuluyla borçlanarak sağladıkları bu elbiseleri, bir ücret karşılığında, bu ihtiyacı yakalayan açıkgözlerin kurduğu “gardırop evler"de muhafaza ederlerdi. Terzi Musa Bey'in derdi işte buydu. 
Takriben yedi yüzden fazla öğrenci, subay çıkınca ödemek üzere kendisine elbise diktirmişti. Şimdi bu öğrenciler subay çıkamayacaklar ve kaybolacaklardı. Kendisine, “Musa Bey, eğer ben yanıl- 


214 


mıyorsam, bu çocuklar sana bu borçlarını zamanı gelince öderler. Belki birkaç istisna olabilir ama hiçbir zaman bu seni olumsuz yönde etkileyecek ölçülerde olmaz. Sen hiç telaş etme. Üstlerine de gitme. Her konuşulan yerde de bu güvenini belirtmeyi unutma” dedim. Çok ikna edemediğimin farkındaydım. “Resmi yönden bir şey yapılamaz mı?” diyordu. Bunun resmiyetle ilgisinin kurulamayacağını, şahsi bir borçlanma olduğunu izah edip görüşümü de tekrarlayarak endişelerini tam gideremeden kendisini yolcu ederken, “Ömrümüz olursa, üç dört sene sonra bunu yeniden konuşalım” diye de rica ettim. 

Aradan uzun bir süre geçmişti. Kendisiyle ilk Kıbrıs görevimden dönüşte karşılaştım. “Albayım siz ne kadar haklıymışsınız. 
Öğrencilerinizi bu kadar yakından nasıl tanıdınız bilemiyorum” diyordu. Ben aslında öğrencilerin yüzde doksan dokuzunu tanımıyordum. Ama Harp Okulu'nu tanıyordum. Karışık bir dönemde de olsa öğrencilere verilen “Harp Okulu ruhunu”, asker, subay, komutan ve lider olmanın arayışları içinde onların kazandıkları vasıfları çok iyi tanıyor ve onlara güveniyordum. 

Musa Bey devam ediyor, “Bu çocuklar birkaç istisnayla paralarını ödediler. O istisnalar içinde bana mektup yazarak ve mazeretleri için müsaade isteyerek, ödeme yapanlar da oldu. Parasını ödemeyen birkaç kişiden birini sormuştum. “Rahmetli oldu’ dediler, içim sızlayarak ve biraz da ağlayarak alacağım cevaplardan korktum, içim elvermedi, kalan kişileri arayamadım. Bu davranışları beni büyük bir sıkıntıdan kurtardı, kalanlara da helal olsun diyorum. Üniformalıya güveniyorum” diyordu. Ben ise Meşhed'deki genç İranlı'nın “Siz Türk subayısınız, sizin senetleriniz, omuzlarınızda yazılıdır” sözlerini hatırlıyordum. 

Sayın okul komutanı, Harp Okulu'nun Menteş'teki kamp yerinin geliştirilmesini ve eğitim atış tesislerinin tamamlanmasını istiyordu. Bu maksatla İzmir'e gidecek İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın yardımıyla bir nâzım plan hazırlayacak, işlerin öncelik derecesini tespit edecektim. 

Кагар yerinin çok eksiği vardı. Özellikle eğitim tesisleri yönünden çok yetersizdi. İstihkâm Okulu Komutanlığı'nın da desteğiyle on-on iki günlük bir koşuşturmadan sonra, bir plan hazırlayabilmiştik. Bu arada kamp arazisinin Urla yönündeki bir küçük ev ve önünde her öğleden evvel ve öğleden sonra oturup kahve içen yaşlı bir amca vardı. Çalışmalarda bana rastlar ve selamlaşır, geçerdik. Bir gün beni kahve içmeye davet etmişti. Kahveleri içtik, ailem, memleketim, evim, ocağım gibi bazı sohbet sorularından 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sonra, şimdi ismini hatırlayamadığım bu çok muhterem amca bey şöyle diyordu: 

“Bak efendi oğlum, seni sekiz on gündür izliyorum. Sabah akşam koşturup duruyorsun. Anlıyorum ki bu kampta güzel şeyler olacak. Sohbet ve konuşmandan da çok etkilendim. Sana bir teklifim var. Bu bölgede (bastonuyla çevreyi gösteriyor) benim arazilerim var. Bunların bir kısmını satmak istiyorum. Ben devlete hizmet edenleri ve askerleri çok severim. Sende bunun her ikisi de var. Bunun için seni de çok sevdim. Buradan sana üç beş dönüm arazi vereyim, ödemede seni sıkmanı, senin imkânlarına göre kolaylık sağlarım. Kim bilir belki de komşu oluruz. Ne diyorsun?” 

Yıl 1962-1963'tü. Ben kendisine teşekkür etmiş, imkânlarımın müsait olmadığını belirtmiş ve “Bey amca, bana sonra ne derler? 
Kampta çalışmaya diye gitti, meğerse kendisine arsa arıyormuş, demezler mi ?” gibi sözlerle konudan uzak durmaya çalışmıştım. 
Sonunda bu kararımda ısrar ederek ve elini öperek yanından ayrılırken, “Siz askerler hep böylesiniz. Ben sizi iyi tarunm, пе yapalım ikna edemedim, nasip değilmiş. Her sene bu kampa geldiğinde beni hatırlayacaksın, belki de pişman olacaksın. Gene gel, geldiğin zaman sağsam, sözüm yine de geçerlidir” demişti. Ben ise içilen kahverin kırk yıllık hatırı içinde, bu muhterem bey amcanın, bu asil davranışını ve “devlete hizmet eden ile askere” sıcak yaklaşımını hiç unutmayacaktım. Seneler sonra sorup aradığımda, artık yaşamıyordu. Önünde oturduğu ev yok olmuş, yerini yenileri almıştı. 

Raporla beraber döndüm. Sayın komutana arz ettim ve “Bir istihkâm inşaat bölüğü isteyelim, bu işleri yapsın” diyerek, İstihkâm Okulu Komutanlığı'nın da desteklediği önerimi sundum. Sayın komutan, Kara Kuvvetleri İstihkâm Dairesi başkanı generale telefon ettiler, gidip arz edecektim. Plan ve projeleri arz ettim. 
Daha önceki halini, yetersizliğini, ihtiyacın çokluğunu anlatarak, haklı çıkmaya ve destek almaya çalışırken, sayın general, “Binbaşım, İstihkâm Okulu komutanıyken o kampı ben düzenledim” deyiverdi. Buz gibi olmuştum. “Özür dilerim komutanım” demiştim. 
O ise “Hayır hayır, dediklerin doğru ve isteklerin haklıdır. O zaman verilen süre ve sağlanabilen imkân buna yeterliydi” diyerek, büyük bir olgunluk göstermiş ve sormuştu: “İstihkâm inşaat bölüğünü ne kadar süre için istiyorsunuz ?” “İş planına göre üç ay” dedin ve emir çıktı. 

İstihkâm inşaat bölüğü, Menteş'te göreve başladı. Bu bölük oradan ancak üç sene sonra çıkabilecekti. İsteğimizi böyle yapsaydık, belki de hiç gelmeyecekti. 
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Okul komutanı rahmetli General Ersun, kamp eğitiminin bütün öğrencilere yüzmeyi, teçhizatlı yüzmeyi öğretecek, bütün piyade silahlarıyla atış yaptıracak, statik eğitim değil, dinamik eğitim uygulamalarını destekleyecek ve bu eğitimleri tatbikatlarla pekiştirecek nitelikte olmasını istiyor, bütün denetlemelerini bu ağırlıklara göre yapıyordu. 

Zannederim kampa komutanla, ikinci veya üçüncü gidişimizdi. 
İlk gün öğleden sonra orada olmuştuk. Akşam yemeğinden sonra komutandan ayrılırken, alay komutanımız (o anda aynı zamanda kamp komutanı) birkaç defa komutana “Pantolonunuzu ütüye verelim, sabah erkenden getirirler” diye teklifte bulunmuştu. Sonunda komutan, “Peki” dedi ve pantolonunu göndereceğini söyledi, gönderdi. Herkes gitmişti. Sayın komutan bana, “Akılları sıra benim pantolonumu alıp beni bu gece eve hapsetmek istiyorlar. En çok da alarm vermemden korkuyorlar” dedi ve ekledi: “Ben bu oyunu biliyorum, onun için hep iki elbise taşırım. Şimdi seninle küçük bir hazırlık yapacak ve saat 03.00'te alarm verecegiz.” Belirtilen saatte alarmı verdik. Gece alarmla birlikte birliğinin başına koşan alay komutanının, okul komutanının pantolonu- na bakışını, sayın komutanın bu bakışa gülüşünü, sonra da bunu anlatarak verdiği dersi hiç unutmamıştık. O günden sonra, komutana ütü konusunda hiçbir teklifte bulunmamayı, bu tür ihtiyaçlar için kendi emirlerine uymayı ve komutan olarak da tek elbiseyle hiçbir yere gitmemeyi hep uygulamıştık. 

Yine sayın komutanın Harp Okulu öğrencilerine yaptırdığı hakiki mermili, sızma atışının çok büyük bir heyecana neden oldugunu, on Harp Okulu öğrencisinin, elli atmış metrelik sızma alanını hakiki mermilerle oluşan mermi yolu altından, otuz dakikada geçişlerini ve geldiklerinde elbiselerinin terden sırılsıklam oluşunu, benim gibi, okulun da hiç unutmayacağını hissetmiştim. 
Bu da bu tür eğitimin ilk örnek uygulamasıydı. 

Okula döndük. Bütün hızıyla eğitim öğretim başladı. Her sabah yapılan beden eğitimi, son derece ciddi uygulanıyor ve kontrol altında tutuluyordu. Bir gün odada çalışırken komutan kapıyı açtı ve “Gel benimle!” dedi. Çok sinirliydi, dışarı çıktık. Alay komutanı bir tören provası yapıyordu ve tören bölüğüyle meşguldü. Yanma çağırdı ve alay komutanına bölüğün önünden yeniden geçmesini, bölüğe yeniden “Merhaba! Nasılsınız?” demesini emretti. 
Emri yerine getirildi. Rahmetli komutan bölüğün karşısına geçti, “Biraz evvel alay komutanının selamlarına verdiğiniz, çok cansız, heyecansız ve isteksiz, âdeta istemeden verilen ‘sağ ol'ları duyarak buraya geldim. Bu töreni niçin tekrar ettirdim biliyor musunuz ? Eğer bu kasıtlı olduğunu zannettiğim tavrınızı ve selama mukabele edişteki, cılız, 'sağ ol'larınızı tekrar etseydiniz, emir komutayı ben alacak, size üç komut verecektim. Birincisi: “Teçhizat çıkar " İkincisi: ‘Elbise çıkar” Üçüncüsü: ‘Sağa dön ve doğru babanızın evine !..” Harp Okulu merasim bölüğü, komutanına böyle mi ‘sağ ol' der? Ben bu defa bu davranışınız için cezalandırmayı alay komutanınıza bırakıyorum ve bir daha böyle bir hata yapmayacağınıza inanıyorum” dedi ve dönüp geldik. Sayın komutan, yolda, “Kararım kesindi, hiç affetmeyecektim” diye hissiyatını ve kanaatini tekrarlayarak odasına dönüyordu. 

Sayın komutanın, öğrencileri meşakkate alıştırmak, eğitim ve tatbikatları sevdirmek, emir komuta düzeninde hiç zafiyet meydana gelmeden yönetim örnekleri vermek, birlik ve beraberlik ruhunu geliştirip yaşatmak tarzında özetlenecek birkaç hedefi daha vardı. Bunlar arasındaki “meşakkate alıştırmak” hedefi daha sonra, eğitim öğretim talimatlarına girecekti. Bazılarının bu tabiri yadırgadıklarını, öğrencilere âdeta işkence edilerek bu alışkanlığın sağlanacağı gibi bir hisse kapıldıklarını zannediyorum. 
Hayır, sadece her şeyin güllük gülistanlık olmayacağını; mesleğin fedakârlık istediğini ve metanetle meşakkati yenmenin yaşatılarak öğretilmesi gerektiğini öngören bir eğitim hedefiydi. Çok da haklıydı. Mesela Harp Okulu'nun Menteş'teki kamp yerinde öğrenci yemekhaneleri yerine sahra sofralarında yemek yemek, koguş yerine çadırda yatmak bu nedenle tercih ediliyor; tuvalet temizlik kontrolleri öğrenciye yaptırılarak kıtalarda bu tür yerleri kontrol etmeyi bir görev kabul etmeyen ve bunu bir nevi “zül” sayan zihniyet öldürülmeye çalışılıyordu. Sabah sporunu kapalı yerde değil açık havada, bahçe veya alanda yaptırmak da aynı gerekçelere dayanıyordu. Bir gün Harp Okulu öğrencilerinin, şimdilerde hiç yapılmayan, Ankara'nın yakın çevresindeki bir tatbikatına gitmiştik. Bu tatbikat o zaman etrafı boş olan, Çiftlik, Sincan, Etimesgut arasındaki boş bölgelerde cereyan ediyordu. Öğrencilerle arazide, içinde tavuk söğüş de bulunan bir kumanya yemiştik. Akşam ben dahil bazı subay ve çok sayıda öğrencide zehirlenme belirtileri ve dayanılmaz sancılar başlamıştı. Ben dayanamayıp hastaneye gittim. Okuldan neredeyse, yüze yakın öğrenci de oradaydı. Sonra birden bu hasta akını duruverdi. Sabah, hepimiz okula ve göreve dönmüştük. Daha sonra şunları öğrenmiştim. 
Okul komutanı olayı duyar duymaz, gece hemen okula gelmişler. 
Okulda otobüsler hazır tutuluyor, hastayım diyen hastaneye sevk 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ediliyormuş. Rahmetli komutan okulu dolaşıp öğrencileri görünce, öğrencilerdeki psikolojik salgını hemen fark etmiş ve otobüsleri kaldırarak, sıra bekleyenleri geri koğuşlarına göndermiş. Ertesi gün diyordu ki: “Eğer bu psikolojik hastalığı öğrencinin kafasında yok etmeseydim, bütün okul boşalacaktı.” 

Bütün bu olup bitenlere ve uygulamalara bakarak, 1885-1886 yıllarında, Alman General von der Goltz'un (Goltz Paşa) askeri okullarımız için yazdıklarını düşünüyor ve kamp eğitiminin ne kadar lüzumlu ve yerinde olduğunu görmeye çalışıyordum. Tabii ki şimdiki Harp okullarımızın ve hatta bu olayların geçtiği 1960'lı yıllardaki Harp okullarının 1885 yılındaki Harp okullarıyla benzerliklerinin olmadığını biliyorum. Ama bu yazılanların okunmasını da faydalı görüyorum. Bakın Goltz Paşa 1885 yılında ne diyor: 


Türk askeri okullarında bilimsel derslerin, iş görür kıta subayı уеtiştirmeye değil, aksine öğrencilerin kafasını çeşit çeşit ölü bilgilerle doldurmaya yaradığını görüyordum. Olur olmaz, modası geçmiş Fransız ders kitapları doğrudan doğruya ezbere öğretiliyordu. Buna karşılık atıcılık, binicilik, sahra hizmeti ve bunun gibi hiçbir uygulamalı ders yoktu. 

Harp Okulu o zamanlar iki ayrı bölümden oluşuyordu: Askeri Okul ve Kurmay Okulu. Birincisinde subay adayları birkaç yıllık eğitim görüyorlar ve bir kısmı kıtalara gönderiliyor, bir kısmı da en iyi öğrencilerin kurmay subay olmak için birkaç yıl daha eğitildikleri, Kurmay Okulu'na alınıyorlardı. Her iki okulun ders planları arasında esaslı bir fark yoktu. Sadece düzeyi farklıydı. 

Her iki okul da, kısa bir süre sonra, birlik komutanı olacak kimseler için eğitim kurumu olmaktan çok, mühendis akademisine benziyordu. Bu okullarda astronomi, diferansiyel ve integral hesapları, inşaat ve biraz da topografya öğretiliyordu. Genç subaylar öğrenimlerini bitirdikleri zaman, şaşılacak derecede kuramsal bilgiye sahip oluyorlardı. Fakat bu bilgiler kendi görevleri için tamamen yararsızdı. 
Uygulamalı hizmetlerden hiç haberleri yoktu. 


Ne askeri okullarımız, ne sınıf okulu ve eğitim merkezlerimiz, ne de kıtalarımız böyle olmalıydı. Dengeli ve maksatlı bir eğitimin ihtiyacı, ta o zamanlardan, bir yabancı gözüyle vurgulanmış oluyordu. 

Bu arada yarbay olmuştum. Yakın çalışmalarımızda, okul komutanımızın bazı emir komuta prensiplerini de öğrenmiştim. Sayın komutan diyordu ki: 


“Yapılacak işler için şöyle düşünürüm: 

Yetkim içindeyse tereddütsüz yaparım. Sorumluluğunu alır, müdahaleye de bu yetki ve sorumluluk anlayışı içinde karşı çıkarım. 

Yetki içinde değilse teklifte bulunur, gerekçelerimi sıralar, savunur ve verilecek emre uyarım. 

Yetkim içinde mi, dışında mı diye tereddüde düşersem, önce gerekeni yapar, üst komutanlığa arz ederim. Sessizliği onay sayarım; ret veya düzeltme gelirse, yetki ve sorumluluk bu emri vere- nin; sessiz kalırsa, uygulayanın ve yapanın, diye karar veririm.” 

Sayın komutanın bu prensiplerinde haklılığını hep izleyecek ve yaşayacaktım. 

Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Dikkat edilirse bu üç prensipte de “yapıcılık” ana fikri vardır: bizzat yapmak, teklifle yapmak, tereddüdü yapıcılıkla yenerek yapmak. Bu çok önemli doğruyu; iş yapmamak, yetki kullanmamak, sorumluluk almamak için sebep arayanları, yapılmamış, yapılamamış işler için sebep ve mazeret sıralayanları gördükçe, daha çok saygı duyacak ve kendilerini bol bol anacaktım. 

Sayın komutandan bir şey daha öğrenmiştik. “Okul komutanıпі, Tuğgeneral Namık Kemal olarak ayrı ve sadece Namık Kemal olarak (insan olarak) ayrı düşünmek gerekebilir” diyordu. Örneklerini de bilfiil veriyordu. Okul komutanı olarak öğrenciyi cezalandırıyor, sonra odasına gidip yaşlı ve dolgun gözlerle odada bir iki saat dolaşıyordu. “Bu anlar benim için taşıdığım sorumluluk ile sahip olduğum duyguların çatıştığı ve duygularımın yenik düştüğü anlardır” diyordu. Daha sonra birçok kere hissettiğim bu çatışmayı en çok Askeri Şüra'da yaşayacaktım. Ancak resmi bir görevde yetki ve sorumluluk taşıyan herkes için, bu duygu ve üzüntünün kaçınılmaz olduğunu da bol bol görecektim. 

Bütün bunlar olurken, öğrencilerin daha iyi şartlar altında eğitim öğretim görmeleri ve daha Cumhuriyet'in ilk yıllarından hemen sonra, o günkü şartlar, imkânlar ve ihtiyaçlar içinde yapılmış olan Harp Okulu'nun yeni ihtiyaç ve imkânlara göre geliştirilmesi de düşünülüyor ve çareler aranıyordu. Şimdi çok ilginç olan bu çabalara değinmek istiyorum. 

Harp Okulu arazisi içinde ve okula girerken sol tarafta görünen bina, o zamanlar henüz inşa halindeydi ve MİT için yapıldığından, MİT binası olarak tanınıyordu. Hemen okulun, çok kullanılan tabiriyle, “burnunun dibinde” MİT binasının yapılışına karşı olmayan ve canı sıkılmayan tek bir okul mensubu yoktu. Burada yapılışını çeşitli sebep ve senaryolara bağlayanlar da mevcuttu. Bu rahatsızlığı duyan ve alınırsa okul için bir kazanç olacağını düşünenlerden biri de bendim. Daha önceki komutan, rahmetli General Kemalettin Eken döneminde konuyu teferruatlı olarak arz etmiş ve binanın Harp Okulu'na devri için, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yazılı bir teklif de sunmuştuk. Biraz да tatlı sert ve acıkр olan bu teklif yazımız, dönemin Kara Kuvvetleri komutanı Orgeneral Ali Keskiner'e sunulunca, “Çok haklılar” demiş ve binanın halihazırdaki maliyetini öğrenerek, “Verin paralarını, alın ve bu binayı Harp Okulu'na verin. Teklifi Genelkurmay Başkanlığı'na sunalım” emrini vermişler. Bu habere çok sevinmiştik. O zaman olup bitti gözüyle bakarken, bir gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın teklifi yerinde incelemek için okula gelecegine dair bir emir aldık. Sayın Genelkurmay başkanı yanında birkaç generalle okula gelmişler ve okul komutanıyla birlikte, bina bölgesine gitmiştik. Ben teklifimizi, gerekçelerimizi ve ihtiyacımızı yerinde sunmuştum. “Niçin yapıldığını, niçin Harp Okulu'nun içinde ve dibinde yapıldığını anlayamıyoruz” gibi, tenkitvari şekilde konuşurken, rahmetli Cevdet Sunay sözlerimi keserek nazikçe, “Oğlum bu binanın burada yapılma emrini ben verdim” deyince bir anda her şeyin bittiğini de anlamıştım. Aslında bu hatayı ben, birkaç yerde tekrar etmiştim. Sayın komutan sözüne devam etmiş, “Şimdi siz haklı olabilirsiniz, ancak o zamanki düşünceler ve amiller, böyle bir karar almayı gerektiriyordu. Şimdi bu bina MİT'in özelliğine, ihtiyaçlarına göre planlanmış ve öyle yapılmıştır. Büyük çaplı değişiklikler yapmadan kullanamazsınız. Yeniden birçok masraf çıkar. Bu noktadan sonra geri dönüş uygun olmaz” demiş ve konuyu kapatmıştı. Bu hikâyenin devanunı daha sonra yazmak üzere, diğer bazı faaliyetlere dönmek istiyorum. 

Sayın Nanuk Kemal Ersun komutanımız da bu binanın alımı üzerinde durmuşlar ve yukarıda belirtilen “evelliyatı” öğrenince başka çareler aramaya yönelmişlerdi. Düşünülen bu ilk tedbir, spor salonu ile şimdiki sinema salonunun arkasında yapılacak ilk ek binanın ana binaya eklenmesi şeklinde düşünülüyordu. Bu arayışlara temel olan, kuruluşta henüz gerçekleşmemiş olmasına rağmen, üzerinde çalışılan dört sınıflı bir Harp Okulu kuruluşuydu. 

Bu senelerde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yeni sitesinde faaliyete geçmiş, içinde yerleştiği arazinin büyüklüğü, sınıf siteleri halindeki yerleşimi ve şehir dışında yapılanmanın kolaylıkları yönünden çok etkisinde kaldığım ve sık sık “Neden Harp Okulu böyle degil?” diye kendi kendime söylendiğim bir özlemin cazibe merkeziydi. Mimarının ismini o zaman yeni öğrenmiştim: Behruz Çinici. 
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Harp Okulu'nun arazisinden hiç durmadan koparmalar oluyordu. Önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gelip, okulun önüne ve girişine yerleşmiş; daha sonra Balgat'a doğru uzanan kısımdan, “Tuslog” tesisleri için büyük bir parça Amerikalılara tahsis edilmiş ve gitmişti. Maliye Bakanlığı için tahsis yapılmış, fakat komutanın karşı koymasıyla inşaata başlanamamıştı. Bende hâsıl olan endişe ve kanaat, artık Harp Okulu'nun bu bölgeden kalkması ve şehir dışına çıkması şeklindeydi. Bunun için, iki örnek cazibe noktası vardı: yurtiçinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi, yurtdışında West Point başta olmak üzere, yabancı bazı Harp okullarıydı. O sırada okul kurmay başkanlığına da vekâlet ediyordum. Çinici'yi okula davet ettim. Kendisine konuyu açtım ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'yle ilgili yukarıda sıraladığım görüşlerimi ve Harp Okulu için özlemlerimi dile getirdim. Söylemediğim tek şey okulun başka yere nakliydi. Bunun zorluğunu biliyor, gelişmelerin çareyi kendi içinde ve çevresinde aramayı hedef aldığından, önce bu çözümü zorlamak istiyordum. Aslında arzum öteki çözüm olmasına rağmen, komutanlık görüşleri bu çözüm üzerinde yoğunlaşıyordu. Sayın Çinici'yle konuşurken, “Şimdi size nasıl bir Harp Okulu düşündüğümüzü söyleyecek, daha sonra okulu ve çevresini gezdireceğim. Dönüp buraya gelecek ve tavsiyelerinizi dinleyeceğim” dedim. Sayın Çinici'yle dolaştık. Yerimize döndük, ben defterimi açtım ve “Dinliyorum” dedim. Söyledikleri: 

“1) Hemen burayı terk edin ve şehir dışında kendinize uygun, gelecek ihtiyaçlarınıza da cevap veren yeterli, yeni bir yer bulun. 

2) Eğer terk edemeyecekseniz, Dikmen'e doğru, ne kadar mümkünse o kadar araziyi hemen istimlak edin. (О zaman Dikmen sırtları birkaç binanın dışında, boş bulunuyordu.) 'Ne kadar mümkünse’ diyorum, ‘gerekirse’ demiyorum, ‘пе kadar mümkünse’ sözünü bilerek ifade ediyorum. 

3) Ana binaya sakın bir ek bina yapmayın ve sorunları büyütmeyin. 

4) Ana bina önüne sakın bina yapmayın ve Harp Okulu'nun görüntüsünü bozmayın. 

5) Yeni yapılanmada, gelişmelerinizi ana bina arkasında düşünün ve sınıf siteleri geliştirerek yerleşin. 

6) Bedelini bilemediğiniz ağır bir işletme yükü altındasınız. 
Hizmetlerin bazılarını dağıtarak, hafifletin. 

7) MİT için yapıldığı söylenen binayı mutlaka okula katın. (Soruma karşılık olarak.) 

8) Birisi hariç, bu söylediklerimin hepsini unutun. Buraya hiç- 


222 


bir yatırım yapmayın ve yeni bir yer bularak, burayı terk edin. Geleceğinizi sıkıntıya sokmayın.” 

Sayın Çinici'yle konuşmalarımız böyle sonuçlanmıştı. Daha sonra başka vesilelerle de görüştüğüm Sayın Çinici'yle halen dostluğumuz devam etmektedir. Bu satırların yazıldığı günlerde Başbakanlık başdanışmanı olarak görev yapan ve büyükelçi payesini taşıyan Sayın Çinici'yle her görüşmemizde bu çalışmayı anar, Harp Okulu'nun bugün bölgesindeki çok sıkışık durumuna bakarak, “Keşke o zaman ikimizden birisi yetkili veya etkili bir yer ve durumda olsaydık” diye hayıflanırız. 

Bu görüşmelerden sonra, Ankara civarında bir inceleme yapmıştık. O günlerde Amerikalıların boşalttığı, Gölbaşı yakınında bulunan “GES” Komutanlığı bölgesi boş duruyor, Gölbaşı ve Eymir Gölü çevresinde geniş araziler, bomboş bulunuyordu. Görüş ve tekliflerimizi hazırlayarak, Sayın komutana arz ettik. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'yla ön mutabakat için görüşmeler yapıldı, tekliflerimiz ve sonuçları şöyleydi: 

1) Harp Okulu'nun buradan çıkışı için karar alınsın. Gölbaşı bölgesinde bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir arazi istimlak edilsin. 

2) Halihazır okulda ve bölgesinde hiçbir yatırım yapılmasın. 

3) Hazırlanacak bir makro plana göre, beş sene içinde Harp Okulu sitesi yeni bölgede inşa edilsin. 

4) Bu süre içinde, yeni Harp Okulu için, yeni eğitim öğretim planı ve öğretim süresi ile yetiştirilecek öğrenci kadrosu hakkında alınacak karara göre gerekli kadro tespit edilsin, eğitim ve öğretim elemanları yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirilsin. 

5) Beş yıl içinde yeni yapılması düşünülen ve bu sene de başlangıç için 200 milyon lira ödenek ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı binası ödenekleri, Harp Okulu'na verilsin. Okul ödemeleri için birleştirilerek yeni inşaatta kullanılsın. 

6) Beşinci yılda boşalan Harp Okulu binası, Kara Kuvvetleri Komutanlığı binası olsun. (О dönemde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı, Milli Savunma Bakanlığı binasında, Gülhane Askeri Hastanesi de, şimdiki Kara Kuvvetleri eski binasında bulunmaktaydı. JUSMAT, TBMM bölgesi içindeydi ve bunların hepsi için de yer aranmaktaydı.) 

Bu tekliflerin arkasından, “olmaz ise” alternatifiyle ilgili tekliflerimiz sıralanıyordu. Ne yazık ki, bütün bu teklif ve görüşmeler hep sözde kalmış, yazılı hale bile getirilip ilgililere sunma imkânı hâsıl olmamıştı. Görüşmelerde alınan cevaplar şöyle oldu: 
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1) Harp Okulu bölgeden çıkamaz; çünkü evvela bu çıkışı, karıştığı olaylar nedeniyle siyasi bir maksada bağlarlar ve Harp Okulu'nu cezalandırma sayarlar. Sonra Harp Okulu'nun, binasıyla birlikte bir geçmişi, bir görünüşü ve görüntüsü vardır; bunu bozmak doğru olmaz. 

2) Gölbaşı bölgesinde kurulacak okulun, gidiş geliş dahil, birçok idari sorunları olacaktır. Nasıl öğrenci ve öğretmen götürüp getiririz? (Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin örnek durumu unutuluyordu.) 

3) Makro planla gelişime, evet; ancak yerinde gelişime, evet. 

4) Arazi ihtiyacı için: 

a) Dikmen'e doğru arazi istimlakine, evet. 

b) MİT binası için yapılabilecek bir husus yok, alımı mümkün olamıyor. 

c) Tuslog Amerikan tesislerine verilmiş, arazi geçicidir; boşaltılınca Harp Okulu'na iade edilebilir. 

d) Maliye Bakanlığı'na yapılan tahsisin kaldırılmasına çalışılacaktır. 

e) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni karargâh yeri ve binası arayışları devam edecektir. 

Г) Muhtemelen, Zırhlı Birlikler Okulu'nun boşaltacağı eski Yedek Subay Okulu'na, JUSMAT taşınacaktır. 

Bunların sonucu, bugünkü bölgesine sıkışmış Harp Okulu oldu. Yeteri kadar arazi istimlak edilemedi. Maliye Bakanlığı'na tahsisi yapılmış arazi, geri alınamadı. Çok geç (1994'te) boşalan, Tuslog arazisi, Harp Okulu'na verilemedi. Bu olamayanlar içinde makro plan hazırlanıp uygulanamadı. Bunlardan sadece, alınmaz, olamaz denen şey oldu. MİT binası değişik bir şekil ve sebeple alınabildi. Uzaklığın meydana getireceğinden doğan endişeler ve ileri sürülen sebepler, yayılan şehir, gelişen ulaşım imkânları ve gidiş geliş kolaylıklarıyla yok oldu. Böylece, Harp Okulu da bölgeye “artık ayrılamayacak” ağırlığıyla yerleşip kaldı. 

Konunun bütünlüğü içinde, zamanlama yönünden daha sonra olmasına rağmen, bir iki hususu daha belirtmek istiyorum. 

Sayın komutanın (Namık Kemal Ersun) gelişinden hemen sonra, okul ana binasının içinde bulunan, nizamiye nöbetçi subaylıgını emniyet ve giriş kontrolü nedeniyle şimdiki yerine ileri sürmüştük. MİT binası bitmiş ve bazı üniteleri taşınarak faaliyete geçmişlerdi. Biz okulun emniyeti yönünden giriş çıkışları hüviyet kontrolüyle yapıyor, özellikle sivil kişilerin girişlerinde, çıkarken alınması kaydıyla hüviyetleri alıkoyuyorduk. MİT, özelliği nedeniyle bundan rahatsızlığını dile getirerek, giriş kolaylığı istiyordu. 
Bu konuda taviz verilemeyeceği, son 21 Mayıs Olayları'nda bu noksanın çok sakıncaları görüldüğü ileri sürülerek, teklif kabul edilmedi. Dikmen yoluna dönük, ayrı bir giriş isterlerse açabileceklerini, ancak, bu girişin de aynı zamanda okulca kontrol edilmesi gereği ifade edildi. 

MİT bu bölgede rahat ve özelliklerine uygun bir çalışma ortamı bulamayacağını anlamıştı. Bölge kontrolü ve bölgedeki koordinatör komutanlık yetkisi, ayrıca rahatsızlık konusuydu. Biz de hem ihtiyacımız, hem de bu zorlamaların sonucu karşısında, olması muhtemel beklentilerimiz nedeniyle bu tutumumuzu muhafaza ediyorduk. Sonunda beklenen oldu. Yanlış yer seçiminin sakıncaları, çalışma başladıktan sonra daha da çoğalmıştı. MİT, binanın Harp Okulu'na devredilmesini ve inşaat bedelinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca MİT Başkanlığı'na verilmesini teklif etti. Binayı bir protokolle devralmak görevi de bana düştü ve bina Harp Okulu'na malen verilmiş oldu. 

Bu devir işleminin, okul için olduğu kadar ve hatta ondan daha çok MİT için de çok iyi olduğunu zaman gösterdi. Harp Okulu'nun koltuğuna sıkışmış bir tesis yerine MİT, ayrı ve müstakil bir bölgede bir site geliştirerek yerleşme imkânına kavuştu. Hem de Harp Okulu'nun yapamadığını yapmış olarak bu yerleşmeyi sağladı. 

Yine günlerden bir gün, komutanı sinirlendiren bir emir almıştık. O zaman JUSMAT binasının bir bölümüne yerleşmeye çalışan Spor Okulu için kapalı bir yüzme havuzu yapılması planlanmış ve Harp Okulu'ndan yer isteniyordu. Rahmetli komutan Harp Okulu'nu yerinde geliştirmeyi öngören komutanlığın bu isteğini, alınmış prensip kararına ters diye, tepki gösteriyor ve okuldan mümkün olduğu kadar uzakta, arkada Kirazlıdere içinde bir yer verilmesini istiyordu. Kendisine bir teklifte bulundum. “Komutanım tam aksini yapalım. Bizim spor tesislerimizin hemen yakınında bir yer verelim. Spor Okulu belirtilen binaya yerleşirse, en çok yüz kişilik bir grubu oluşturur. Harp Okulu iki-üç bin kişi olacak, müşterek kullanım esasını zorlar, kabul ettiririz. Giriş çıkış kontrollerini koyarız. Havuz zamanla Harp Okulu'nun olur. Onlara da bir zaman ayırırız. Bu husus emir komuta yönünden de böyle şekillenmeye mecbur olacaktır” dedim. Düşündü ve “Peki söyledigin gibi yap, beni de temel atma merasimine falan sakın çağırmasınlar” diye ekledi. İşte Harp Okulu'nun yanan yüzme havuzu ile altındaki atış poligonu böyle bir başlangıçla gelişip, düşündüğümüz gibi açılışından kısa bir süre sonra, malen okulun oldu. Yanan o havuzun yerine yenisi yapıldı. O zaman atış poligonu hiç düşünülmüyordu, bu ihtiyacı da okul zorlamış ve projeye ekletmişti. 
Bu poligon yerine, daha iyisi de yapıldı, ancak işletmesi, bilemiyorum gelişip hayal ettiğimiz poligon anlayışına dönebildi mi? O zaman poligon için düşüncemiz şuydu: “Poligon bir spor tesisi olmaр. Her saat açık bulunmalı. Öğrenci nasıl futbol oynamaya kendiliğinden çıkıp gidiyorsa, poligona da böylece gelip girebilmeli. Sırasına, süresine bakılmaksızın, içeri girip bulunan silahlardan seçtiğiyle istediği atışı yapıp, tahdidi fazla olmayan cephaneyi kullaпр, kartına yaptığı atışı, sarf ettiği mermiyi yazıp imzalamalı ve oradaki sorumluya verip çıkmalı” diyorduk. Hâlâ da bu düşüncede olduğumuzu belirtmek istiyorum. Atışı sevdirmek ve bir yarışma haline sokmak, bu sporu muayyen “atış grubu”, “atış müsaba- ka grubu” gibi gruplara değil, öğrencilerin tümünde bu sevgiyi ve silaha yaklaşımı sağlamanın gerektiği inancını taşıyorum. 

Böyle olaylar ve çok hevesli çalışmalar içinde günler geçiyordu. Sonunda o sene albaylığa terfi ediyordum. Kadro yarbay yeriydi. O dönemde okul kurmay başkanı dil kursunda olduğundan, uzun bir süredir kurmay başkanlığına da vekâlet ediyordum. 

Genelkurmay Personel Başkanlığı, General-Amiral Şubesi, General Kısım amirliği görevine atanarak, okuldan ayrıldım. Şube müdürümüz Kurmay Albay Orhan Gürler'di (rahmetli tümgeneral). Çok iyi tanınan, saygın kişiliği, soğukkanlılığı ve dürüstlügüyle isim yapan bu albayımla çalışmaktan mutlu olmuştum. Daha önce Kara Kuvvetleri Kurmay Şube Müdürlüğü'nden kendileriyle tanışıyordum. Bu görevdeyken Askeri Şüra çalışma hazırlıkları ve Askeri Şüra çalışmalarını ilk defa yakından izlemiştim. 
30 Ağustos Şürası'ndan sonra bazı kararları imzalatmaya gittiğim 
zaman, Deniz Kuvvetleri komutanı, rahmetli Oramiral Necdet Uran, “Albayım, Şüra kararları ve sonuçları hakkında arkadaşlar ne diyor, neler söyleniyor?” dediği zaman, bir şey duymadığımı söylemiş ancak, bu soruyu sormanın anlamını o zaman tam olarak anlayamamıştım. Daha sonra bütün Askeri Şüra üyelerinin kafasında bu sorunun var olduğunu, cevabını kimisi sorarak, kimisinin sormadan bulmaya çalıştığını görecektim. 

Yeni general-amiral kitabı basılacaktı. O zamana kadar resim- siz olan bu kitabı sayın generallerin resimleriyle birlikte bastırmayı teklif ettim. Şube müdürüm “Olabiliyorsa evet” dediler ve ilk defa resimli kitap o yıl çıktı. Daha sonra Kara Kuvvetleri komutanıyken, bu resimlerin artık renkli basımı için yaptığım teklif, ancak, 1994 Şürası'ndan sonra ve ben emekliyken, teklifte parafesi bulunan, çok değerli kurmay başkanım İsmail Hakkı Karadayı'nın Genelkurmay başkanı olduğu zaman gerçekleşebildi. 

General-Amiral Şubesi'nde dikkatimi çeken iki husus daha vardı. Genelkurmay başkanımız Cevdet Sunay'ın, bilinen insancıl karakteri ve hoşgörüsü içinde, izin konusundaki hassasiyeti ve titizliği bu dikkatimi çeken hususlardan birisiydi. Bir generalimiz, bir mazeret belirterek, üç beş gün izin ister, ben de kendilerine arz ederdim. “Generalin izni mi olur?” cümlesiyle başlayan, birçok sorularla devam eden görüşmeden sonra, hemen cebinden çıkardığı bir deftere bunu kaydeder, fakat her defasında da istenen izni verirdi. O tarihlerde generallerin yıllık izin kullandıklarını hiç hatırlamıyorum. 

Sayın komutanın ikinci dikkatimi çeken özelliği ise, general sicillerini doldururken gösterdikleri hassasiyetti. Özellikle büyük rütbeli komutanların sicillerini yazarken, kalemi masaya bırakıp odada biraz dolaştığını ve bunu bazen birkaç defa tekrarladığını hatırlıyorum. 

General-Amiral Şubesi'ndeki görevim henüz sekizinci ayını doldururken beklenmedik bir şey oldu. 

Harp Okulu kurmay başkanı kurmay albay, rahmetli Bayramı Arslan (sonra tuğgeneral) Kuleli'de meydana gelen bir komutanlık boşluğu nedeniyle bu okulun komutanlığına tayin olurken, rahmetti Namık Kemal Ersun Paşanı benim okula kurmay başkanı olarak geri dönmem koşuluyla bu tayine evet demişler. Bu nedenle ben de takriben sekiz ay sonra Harekât ve Eğitim Şubesi müdürü olarak ayrıldığım Harp Okulu'na kurmay başkanı olarak geri dönmüş oldum. 

İçinden yeni ayrıldığım Harp Okulu'nda kurmay başkanı olarak hemen göreve başladım. Sayın komutan kurmay başkanı olarak, her iki sınıftan birer kısma aynı zamanda taktik öğretmenligi yapmamı, böylece hem öğretimi içinden kontrol etme, hem de öğrencinin nabzını elimizde tutma imkânını sağlayacağını belirt erek, bu emri vermişlerdi. Önce bu ihtiyacın doğruluğunu kanıtlayan bir olayı aktarmak istiyorum. 

Derslerine gittiğim birinci sınıftaki kısımda “А. İ.” isminde bir öğrenci vardı. Dersler başlayalı iki ay olmasına rağmen öğretmenler, derslere ilgi göstermediğinden şikâyetçiydi. Ben de aynı ilgisizliği müşahede ediyordum. Bir gün kendisini Kurmay Başkanlığı odasına çağırdım. Fevkalade tedirgindi. Kendisine bir sorunu oldugunu, içine kapanışının bir sebebi bulunduğunu zannettiğimi belirterek, yardımcı olmak istediğimi söyledim. Sorunu olmadığında 15- rar ediyordu. Sohbet tarzına dönüştürdüğüm konuşmadan etkilendiğini hissediyordunı. Israrım karşısında söyledikleri şunlardı: 

“Komutanını ben Harp Okulu'na, Ankara Hukuk Fakültesi'nin birinci sınıfından ayrılarak geldim. Lise ve üniversite hayatımda, yerleşmiş bir okuma düzenim vardı. Zamanımı kullanmada serbestlim. Kendi istediklerimi kısmen de olsa yapabiliyordum. Hayatımda olan biten her şeyin içinde, ben de vardım. Varlığımı hissedebiliyordum. Şimdiki yaşantını ise şöyle: 

Sabahleyin kalk borusuyla kalkıyorum. Bir yarış halinde temizliğimi yapıyor ve tıraşımı oluyorum. Hemen içtimaya katılıp spora çıkarılıyorum. Yemek borusuyla doğru yemekhaneye, mütalaa ziliyle doğru dershaneye... Arkasından dersler başlıyor, biri bırakıp, biri alan öğretmenler... Sonra da bir zil ve bir karavana borusuyla doğru yemeğe çıkıyoruz. 

Kantinden bir çay içme zamanı dahi bulamadan, üç ders, üç öğretmenin alışverişi ve yedinci ders sonunda kısa bir serbest zaman, bu serbestliği daha hissedemeden akşam yemeği; arkasından birinci mütalaa, ikinci mütalaa ve yat borusuyla yatıyorum. 

Bu yaşantının içinde ben yaşıyorum ama kendimi arıyorum, bulamıyorum. Bu uygulamaların içinde benim seçebildiğim hiçbir şey yok. Ben kendimi bir parça ete, dönen bu çarkı da et kıyma makinesine benzetiyorum. Bu makineden ne tür bir kıyma çıkacak bilemiyorum. Sonucu bekliyorum ve bu sonuca kaderim olarak razı oluyorum.” 

İşte A. İ.'nin sorunu buymuş. Aslında söyledikleri aynen varit ve doğruydu. Okulda öğrenciye öğretimde benliğini kazandırmak ve kendine güveni sağlamak hususları da hedefimize dahildi. 
Ama bu uygulamalarımız bu hedefi aslında yok ediyordu. 

Öğrencilere inisiyatif sahibi olmayı ve inisiyatif kullanmayı, bir liderlik vasfı olarak işliyor, fakat uygulamada buna hiç yer, imkân ve fırsat bırakmıyorduk. Öğrencide sorumluluk duygusu oluşsun istiyorduk. İzne çıkarken takım komutanı, bölük komutanı, tabur komutanı, alay komutanı gibi en az üç dört kademede kılık kıyafet kontrolü yapıyor, öğrenciye, “Sen kendi kendini kontrol et, sonucuna da katlan” diyemiyorduk. 

Ama ben de bunları A. İ.'ye söyleyemiyordum. Kendisine “Senin gibi sivil sıralardan gelen birçok kimse var, onlar uyum sağlayabiliyor, sen de sağlayabilirsin” diyor, bazı tavsiye ve telkinlerde bulunuyordum. 

Daha sonra bunları okul komutanımıza aynen anlattım. Ya günlük ders adetlerini azaltmalı veya başka bir imkânla (mesela ders sürelerini kısaltma gibi) zanıan tasarrufu sağlamalı ve öğrencinin mümkünse 15.30'da veya en geç 16.00'da serbest kalacak şekilde, bir program uygulayarak, yemek saatine kadar kendilerine yeterli bir süre bırakmalıydık. Hatta gece mütalaalarının birisini mecburi, diğerini serbest bırakabilirdik. Sayın komutan büyük bir dikkatle dinlediler ve “Çocuk doğru söylüyor” diye bir çalışma emrettiler. Her şeyden önce derslerin en geç 16.00'da bitmesini sağlayacak tedbirler aldılar. Kamp programında da öğleden sonraları, sadece yüzme ve savaş beden eğitimi uygulamalarını enırettiler. 

A. İ.'yle yapılan bu konuşmadan ve özellikle o konuşmayla geldiğini tahmin ettiği değişikliklerden sonra, hemen bir dönüş başladı ve kısa bir sürede arkadaşlarının arasına karıştı. Dişlilerin arası açılmış, öğrenci kendisini kıyma olmaktan kurtulmuş farz edebilmişti. 

Rahmetli komutan bahçeye çok düşkündü. Her gün âdeta bahçenin resmini çeker, hafızasına yerleştirir, ertesi gün, bu resme göre kontrol ederek “Şuradan gül koparılmış, buradan meyve alınmış” diye ikaz eder ve bir nevi hesap sorardı. Özellikle öğrenci ve askerlerin serbest oldukları bölgelerdeki ağaçlardan, zamanından evvel meyve koparılıp koparılmamasını, o birliğin disipliniyle değerlendirir, daha sonra toplanıp kendilerine verilecek bu meyveleri koparmamayı disiplini oluşturan sabır ve nefse hâkimiyetin varlığı ve yokluğuyla açıklardı. Subay ve astsubaylar için ise bu ölçüyü çiçeklerde arardı. “Çiçek dalında güzeldir” sözünün çok yakın bir takipçisiydi. Fakat hiçbir zaman “çiçek koparılmaz, çimlere basılmaz, meyve toplamak yasaktır” gibi levhaları astırmazdı. Bunları da “zoraki disiplinin” veya “içine sinmemiş disiplin anlayışının” görüntüleri diye isimlendirirdi. 

Bir gün bazı istisnalarıyla giriş çıkışa kapattığımız Harp Okulu'nun Dikmen girişine o zaman Ankara Garnizon ve Sıkıyönetim komutanı olan, Korgeneral Cemal Tural'ın geldiğini ve beni beklediğini haber verdiler. Korgeneral Tural'ın Sıkıyönetim karargâhı, geçici olarak Harp Okulu içinde, ilk kullanılışı nedeniyle Tank Okulu adıyla da anılan, şimdiki Destek Kıtaları binasındaydı. Dikmen kapısına gittim. Olayı aynen aktarıyorum: 

Rahmetli Tural arabasıyla gelip, Dikmen kapısından girmek istemiş. Nöbetçi, “Giremezsiniz” demiş. Komutanın, “Kimler girer?” 
sorusuna karşılık, “Burada resmi olan okul komutanı, okul kurmay başkanı ve Ankara komutanı girer” diye cevap vermiş. Komutan, “Ben Ankara komutanına benzemiyor muyum ?” diye sorunca “Hayır” cevabını almış ve beni çağırtmışlar. Hemen kapıyı açtırdım. Sayın komutan nöbetçinin yanına geldi, “Oğlum beni niye tanımadın ?” diye tekrar sordu. Er, “Buradaki resim şapkasız, siz şapkalısınız, ondan tanıyamadım” diye cevap vermişti. Rahmetli komutan şapkasını çıkarınca, erin, “Şimdi resme benzediniz, daha önce çıkartsaydınız tanırdım komutanım” demesi de çok ilginçti. 
Sayın komutan cüzdanından iki tane elli lira çıkardı, nöbetçiye “Al bu yüz lirayı, nöbet görevini iyi yaptığın için seni mükğfatlandırıyorum” dedi. Er çok sevinmişti. Kısa bir süre durdu, herhalde erin sevincini yaşamasını istedi ve “Şimdi o paranın elli lirasını geri ver” dedi ve ekledi: “Beni tanımadığın için seni elli lira para cezasıyla cezalandırıyorum.” Orada olay bitmişti. Ben ise erin “şapkalı-şapkasız” şeklindeki ifadesini düşünüyordum. Erler genellikle komutanlarını, özellikle de büyük rütbeli komutanlarını şapkasız hiç göremezler, hep şapkalı görürler, şapkasız görüş, sadece yakın karargâhtaki personel için geçerlidir. O halde neden, “komutanları tanıyalım” levhalarına ve böyle resimli tanıtıcı nöbet yerlerine, şapkalı resimler koymuyorduk ? Daha sonra benzer olayları izleyecek, bu düşünceyi dile getirecek, fakat resimleri degiştiremeyecektik. Ama erin gerçeği buydu. 

Dönemin hassasiyetli nedeniyle okulun güvenliğini gece gündüz, tatil günü, çalışma günü demeden her kademede kontrol ediyorduk. 


230 


Bir gece kurmay başkanının cipine binerek, tel çiti dışından, araçlı ve yaya olarak dolaşmış, nöbetçilerin yedi tane tüfeğini almıştım. Nöbetçiye yaklaşıyor ve kendimi tanıtıyordum. Ancak, nöbetçilerin beni şahsen, hepsinin tanıdığını sanmıyordum. Nöbetçi tekmilini veriyor, ben “Tüfek numaranı söyle” diyordum. O doğru veya yanlış, bir numara söylüyordu. Ondan sonra “Ver bakayım tüfeğini doğru mu söylüyorsun ?” deyince tüfeğini uzatıp veriyor. Ben de alıp gidiyordum. Bu olaydan sonra yapılan kontrollerde, aynı yaklaşımla nöbetçinin yanına gidince, erler iki eliyle tüfeğinin kabza ve kundağından sıkıca avuçlayıp tutarak numarayı komutana çevirecek, “Bak komutanım” diyecek, ama iki eliyle yatay vaziyette tuttuğu tüfeğini komutana gösterecek, fakat vermeyecekti. İşte basit bir eğitim konusu, bu küçük boşlukla, böyle güvenlik sorununa dönüşebiliyordu. 

Yine başka bir gece, kontrol için okula gitmiştim. Henüz saat 21.00 civarındaydı. Nizamiyede nöbetçi durdurdu, araçtan indim. 
Bu sırada Harp Okulu'nda çalışan, müstahdem olduğunu zannettiğim bir sivil nizamiyeden girmiş, okula doğru gidiyordu. Nöbetçi bana “Dur!” dedi. Parolayı soran işaretini söyledi, “Yatak” diye cevap verdim. Buydu, değildi diye konuşurken, nöbetçiye beni tanıyıp tanımadığını sordum. Kurmay başkanı olduğumu söyledim, parolayı bildiğimi kabul etmiyordu. “Oğlum bu parolayı her gün ben veriyorum. Ben ‘Yatak’ diyorum sen, değil diyorsun, nedir sen söyle öyleyse ?” dedim. Cevap: “Döşek komutanım.” Nöbetçi, yatağı döşeğe çevirerek kullanıyordu. Bu parola, eğitim ve öğretimin birinci şokuydu. İkincisi bundan da beterdi. “Peki oğlum, bu parolayı şu ilerde giden sivile sordun ve ondan döşek cevabını aldın пи?” Nöbetçinin cevabı: “Hayır komutanım, ona sormadım. O sivil, parolayı ne bilsin.” İşte erimizin parola anlayışı ! 
Parolanın sivil, asker, rütbeli, rütbesiz, herkes için geçerli olduğu hususu iyice istenmeli, çift anlamlı veya anlamı bir, değişik isimle birleşen sözcükler, parola ve işaret olarak kullanılmamalıydı. 

1966'nın mart ayında rahmetli Cevdet Sunay cumhurbaşkanı, rahmetli Tural da Genelkurmay başkanı olmuşlardı. Bir süre sonra, Harp Okulu giriş sınavlarının yapıldığı bir dönemde, elinde Cumhurbaşkanı Sunay'ın bir kartı ve bir notuyla bir milletvekili okul komutanını ziyarete gelmiş ve okul komutanı tarafından bana gönderilmişti. Milletvekilinin elinde bulunan kartta, “Bu kartı getiren milletvekili ...'nin oğlu Harp Okulu sınavına girmiş, yardımcı olunmasını ve gereğinin yapılmasını” tarzında bir de not bulunuyordu. Kartı aldım, masaya bıraktım. Çayları ısmarladım. 
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O sene Harp Okulu'na sivil kaynaklardan seksen civarında öğrenci alınacaktı. Sınavlar sonuçlanmış, sonuçlar sıraya dizilmiş, seksen kişinin isminin altı kırmızı kalemle, yedek olarak ayrılan yirmi kişinin altı da yeşille çizilmiş, liste onaya hazırlanmıştı. Listeyi masaya çıkardım, açtım. Listenin üstüne bir de dolmakalem koydum. Beni izleyen milletvekiline “... Bey, bu liste bizim sınav sonuçlarımız, şu kırmızı çizginin üstünde gördüğünüz seksen kişi, sınavı kazananlar, onun altında yeşil çizgi ile kırmızı çizgi arasında gördüğünüz yirmi kişi de bunların yedekleridir. Şimdi sizden rica ediyorum, kırmızı çizginin üstünde bulunan birden sek- sene kadar sıralanmış olan isimlerden herhangi birinin üstünü çizin ve yanına oğlunuzun ismini yazın. Buyurun kalemi” diyerek, liste ile kalemi uzattım. Duraksadı, “Albayım ben niye yapayım? 
Siz yapın, ben hiçbirini tanınuyorum ki” dedi. Ben, “Sayın ... Bey, sizin teklifiniz “Sınavı kazanan bu çocuklardan birinin yerine, benim oğlumu alın' anlamını taşıyor. Bu çocukların hiçbirini biz de tanımıyoruz. Şimdi siz bize diyorsunuz ki, bunlardan birinin hakkını al, benim oğluma ver. Ben müsaade ederseniz, bu alışverişi sizin yapmanızı rica ediyorum. Çünkü isteyen sizsiniz” diyerek karşılık verdim. Yüzüme bakıyordu, eline aldığı kalemi masaya bıraktı, listeyi tetkik ediyordu. Sonunda onu da bıraktı ve “Sayın albayım, ben konunun bu yönünü hiç düşünmemiştim. Bana hayatımın en büyük dersini verdiniz. Ben talebimden vazgeçiyorum. Вапа bu liste ile kalemi uzatmasaydınız, ne söyleseniz ikna olmazdım. Şimdi müsaadenizle getirdiğim o kartı da geri alıyorum. Sayın cumhurbaşkanı sorarlarsa “Gerekeni yaptılar, sağ olun' diyeceğim” dedi ve ayrıldı. Sayın okul komutanımız sonucu sordular. Olan biteni anlattım, “Adamcağızı can evinden vurmuşsun ama usul fena değil, kullanalım” deyip, güldüler. 

1966 yaz dönemi yaklaşıyordu. Biz de okulda o dönemde görevli bulunan istihkâm inşaat bölüğünün yardımıyla yolları düzeltmeye başlamıştık. Özellikle şimdi okul nizamiyesinden, dümdüz okula doğru çıkan yol, o zaman çok dar ve kavislerle devam eden, ne görüntü, ne de istifade yönünden tatminkâr olan bir yol durumundaydı. Bunu düzeltmek, genişletmek ve bununla beraber bütün yolu asfaltlatmak gerekiyordu. Paramız da yoktu. 

Daha önce tanıttığım çok aziz ve çok değerli arkadaşım yüksek mühendis rahmetli Emrullah Altay'a derdimi açtım. O zaman Karayolları genel müdürü olan rahmetli Servet Bayramoğlu onun arkadaşıydı. Beni onunla tanıştırmasını rica ettim. Kendisi, “Bana anlattıklarını ona da anlatırsan, sana yardımcı olacağını zannediyorum” diye kanaatini belirtti ve “Ama onunla en iyi tanışılıp konuşulacak yer, haftada bir iki gün gittiği saunadır” dedi. Bu nedenle hayatımda ilk defa, bir saunaya bu nedenle gitmiş oldum. 
Kendisiyle konuştuk ve onu okulda yemeğe davet ettim. Bir haftasonra geldi. Okulu dolaştık, ihtiyacı yerinde gördüler. “Bu okulu hiç görmemiştim. Okulun çevresi ve etrafı niye böyle kalmış ?” 
diye sordular. “Ödeneksizlik” cevabını verdim. Yemeği yedik, yemekte aynı sorunların Menteş'teki kamp yerinde de (atış tatbikat bölgesi; ATAT diye isim koymuştuk) mevcut olduğunu söyledim. 
“Her iki yerde de gerekeni yapacağız ve Harp Okulu'muz için, istisnaij bir destek sağlayacağız” diye, bu teşebbüsümüze noktayı koydular. 

Öncelikle bu vaadini yerine getirmek için, hemen okula ekibini gönderip kısa sürede işi başlattılar. Başta okulun şimdiki giriş yolu olmak üzere, okul içi bütün yolların onanm, genişletme, düzeltme ve asfaltlanmasını yaptılar. Menteş için ayrıca bir düzenleme ve uygulama planlayacaklarını ifade ettiler. Çok iyi, atak, inandığı işi başlatıp kovalayan, Harp Okulu'nun ayrıcalığını hissedip dile getiren bu genel müdürü, bugün de rahmetle anıyoruz. 
Genç yaşta rahmetli oluşuna, bugünleri ve o günlerin şartları içinde sağladığı destekleri bilenler başta olmak üzere, hepimiz çok üzülmüştük. Bu değerli insan aynı desteği Menteş için de sağlamış ve sözlerini yerine getirmişti. 

Daha sonra Emrullah kendisine sormuş: 

“Kemal'e yemeğe gittin mi?” 

“Evet gittim.” 

“Yemeği kaça yedin ?” 

“İlk ve ön tahminlerime göre galiba beş altı milyona.” 

Yıl 1966. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün o yılki bütçesi, takriben 200 milyon liradan biraz fazlaydı. Bu rakamları, sağlanan desteğin çapını belirtmek için yazıyorum. Bu arada, bugün okulun yenilenen giriş yolunun iki tarafında sıralanan çam ağaçlanıın Muhabere Okulu tarafından, zannederim Bolu'dan getirilerek o zaman dikildiğini ve yolun bugünkü hal ve görüntüsünün sağlan-Фё, o zamanki komutanlarıma teşekkür borcumuzu ödemek için yazmış bulunuyorum. 

Bu işlerle uğraşırken, okulun içi âdeta şantiye haline dönüşmüştü. Öğrenciler kampta olduğu için, ben de bir eksik kalmasın ve gelen ekiplere karşı bir davranış hatası olmasın diye, koşuşturup duruyordum. Bugünlerin içinde hiç beklenmedik bir tayin emri aldım. “Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı emrine” atanmıştım. Bu 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tayine okul komutanımız da şaşırmış ve “Nereden çıktı bu ?” diye bana soruyordu. Cevabı, Genelkurmay başkanı rahmetli Tural'dan gelmişti: “Adaylar arasından ben seçtim.” 

Ben ise, bu sayın komutanla Erzincan Ovası'ndaki tanışmamızı ve Sivas'taki çalışmalarımızı hatırlıyordum. 

Atama emrini hiç yaymadan, hanım ve çocukları hemen Menteş'e kampa gönderdim. “Ben de bir hafta sonra gelirim” demiştim. Çünkü öğrenirlerse, gitmeyeceklerini biliyordum. 
Kampta beş-altı gün sonra Öğrenci Alayı komutanımız, hanımı tebrik etmiş, hanımın şaşkınlığı arasında Kıbrıs'a atandığını, bu seçim ve atamanın ne anlama geldiğini anlatmaya başlamış. 
Muammer Hanım “Sanki dünya başıma yıkılmıştı, söylediklerinin hiçbirini hatırlamıyorum” diyordu. Telefon ettiler ve döndüler. Böylece Harp Okulu'ndaki yedi seneye yaklaşan hizmetim sona ermiş oluyordu. Anıların ise, bazı eklentilerle devam edecekti. 

Birkaç sene önce annem ameliyat olmuş, ameliyattan üç sene sonra da vefat etmişti. Bu aziz varlığımızın kaybından duydugumuz üzüntüyü bizimle beraber paylaşan ve o acı günde, babama çok yakın ilgileri ve olgun destekleriyle bizleri minnettar bırakan okul komutanı rahmetli Namık Kemal Ersun'a minnet ve şükranlarımızı bir defa daha sunuyor ve kendilerini rahmetle anıyoruz. 

O dönemde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'na gidecek kafile, takriben alay kadrosunun yarısı nispetinde oluşuyor ve Dörtyol'da iki-iki buçuk ay süreyle komando ağırlıklı özel eğitime tâbi tutuluyor, ondan sonra Kıbrıs'a intikal ediyordu. Bu kafilede iki kurmay albay vardık. Ben ve Sayın Ali Elverdi (sonra tuğgeneral). 
Çok zevkli bir eğitimden sonra Magosa'ya gidecek ve oradan Barış Gücü'nün eskortluğuyla Lefkoşa'ya intikal edecektik. Senede sadece iki defa yapılan bu değişim, aynı zamanda gerekli her türlü ikmal maddesinin götürülebileceği tek imkândı. Bu hazırlıklar bizim dışımızda oluyordu. 

Magosa'ya vardık. Görevli Rumların düşmanlık ve kin dolu bakışları, kontrol diye yağ tenekelerini delişleri gibi acayip uygulamaları ve bütün bunları seyreden Barış Gücü'nün çok yadırgadıgınuz tavırları arasında limana indik. Yollarda sallanan yumruklar ve ne anlama geldiğini bilmediğimiz çığlık ve haykırışlar içinden geçerek Lefkoşa'ya gelebildik. Coşkulu bir törenle karşılandık ve göreve başladık. Alay komutanımız, Kurmay Albay Süreyya Kıvılcım'dı. Usulen yeni gelen iki kurmay albaydan birinin, 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Türk Mücahit Teşkilatı Karargâhı'nda, “bayraktar” emrinde görev alması gerekiyordu. ТМТ lideri ile alay komutam, verilecek, alınacak albay konusunda anlaşamayınca her ikimiz de alayda kalmıştık. Birinci alay komutan yardımcısı Albay Elverdi, Gönyeli Grup komutanlığı, ikinci alay komutan yardımcısı ben, Ortaköy Grup komutanlığı ve karargâh koordinatörü, üçüncü alay komutan yardımcısı Yarbay Emin Tokgöz, Merkez komutanlığı görevini yürütecektik. Bu muavin bolluğu, daha sonra yadırganacak ve bir eğlencede, bir üsteğmenin “Ben altmış altıncı muavin...” diye kendini takdim etmesi gibi, mizah konusu bile olacaktı. 

Toplumla iç içeydik. Her şeye Bayraktarlık ve alay komutanlıgı hâkimdi. Toplum, 1963 olaylarından üç yıl sonra, âdeta Türkiye'deki Cumhuriyet'in onuncu yıl heyecanını yaşıyordu. Öğretmenler seferber olmuşlar, Atatürkçü gençler yetiştirmeye çalışıyorlar, bütün gençler “mücahit” olmaya can atıyorlar, okullarda- ki ve meydanlardaki milli bayramlarda ve özel gün kutlamalarında, olağanüstü heyecanlı ve anlamlı kutlamalar düzenliyorlardı. 
Çok duygulanmıştım. Toplumdaki bu heyecan ve Türkiye'ye bağ-ШК, olağanüstü bir güç ve birlik sağlıyordu. Bu gücü korumak ve kullanmak gerekiyordu. Bayraktarlık bu konunun marş motoru ve itici gücü olmuştu. Lefkoşa bölgesinde en dar yeri dört kilometre, en uzun bölgesi takriben yirmi-yirmi iki kilometre olan bir bölgede bulunuyorduk. Bu bölgenin çepeçevre etrafı, Rum mevzileri ve Barış Gücü kontrol noktalarıyla doluydu. Lefkoşa Türk bölgesi çok sınırlı bir alanı kapsıyordu. Çok zayıf bir ticari hayat, yaşanı için zaruri olan çok sınırlı imkânların var olduğu bir bölgeydi. Bütün bu sıkıntı ve fedakârlıklar, Rum bölgelerinden kaçıp, buraya sığınan göçmenlerle daha da artmıştı. 

O zaman genç bir mühendis olan ve daha sonra, Meclis başkanlığı ve başbakanlık görevinde bulunan Sayın Hakkı Atun'un, göçmen evleri diye bilinen blokları yapabilmek için nelere katlandığını yakından biliyor ve kendisine destek olmaya çalışıyorduk. Bölgeye bir torba çimento bile sokmak meseleydi. Çünkü Rumlar “Mevzi yapımında kullanılabilir” diye, kendilerine göre geçerli bir sebep bulmuşlardı. 

Rahmetli Doktor Fazıl Küçük'ü Kıbrıs'taki bu görevimde tanrmıştım. Cumhurbaşkanı yardımcısı resmi sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin lideriydi. O dönemde Sayın Denktaş, Türkiye'de kalmış ve Kıbrıs'a girişi yasaklanmıştı. Dönemin Kıbrıs büyükelçisi Özdemir Benler saygınlığı olan bir büyükelçiydi. Türkiye'yle irtibatımız, her hafta bir defa gelen kurye torbaları ve bunlardan çıkan 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mektuplarla oluyordu. Telefon görüşmesi, Kıbrıs'a ziyaret, gezi ve personel izni gibi hiçbir uygulama yoktu. Elli iki hafta sessiz mektuplarla konuşacak ve ilginç bir “aldım, gönderdim” usulüyle bu ilişkiyi devamı ettirecektik. On dokuz numaralı mektubunu aldım, yirmi numaralı mektubumu yazıyorum gibi mektupları karşılıklı olarak numaralayacak ve bu sayı elli ikiye ulaştığı zaman, Türkiye'ye dönecektik. O hafta beklediği mektubu alamayan, subay, astsubay ve eri, yüz metreden tanımak mümkündü. Çoğu da göz önünden kaybolur, sorulduğunda, “dağa vurdu”, “arazi oldu” denirdi. Bu tabir “dağlarda gezecek, birkaç saat hırsını dağıtacak ve dönecek” anlamına gelirdi. 

Bu, gün sayma, hafta sayma konusunda, daha sonra erlerin yarattığı bir merasime de şahit olacaktım. Bu merasimin adı, “gün kesme merasimi”ydi. 

Bir gece alay içinde dolaşırken, bir koğuşta bir fevkaladelik görüp pencereden izlemeye koyulmuştum. Duyamadığım konuşmalar, çözemediğim kısıtlı bağırışlar ve bir makasla sanki bir açılış merasimi gibi, şerit kesmeler görmüş ve içeri girerek ne oldušunu sormuştum. Önce sakladılar, sonra anlattılar. Söyledikleri: 

“Komutanım biz dönüşümüze yüz elli gün kaldığında, 'mezura mesafesi'ne girdik deriz ve yüz elli santimetrelik bir mezura alarak, koğuşta uygun bir yere asarız. Bu mezuradan her gece bir santimetreyi, kendimize göre düzenlediğimiz küçük bir merasimle dua ve dileklerle keseriz. Mezura bitince, bizim de dönüş günümüz gelir. 
Biz yaptığımız bu merasime, ‘gün kesme merasimi’ adını koyduk.” 

İşte Mehmetçik'in Kıbrıs'ta mezurayla ölçtüğü sabrı ve beklentisi böyleydi. 

Alay komutanımız sosyal yanı kuvvetli, dış ilişkileri iyi ve alayda her şeye hâkim görünen bir komutandı. Kendisinin kısa zamanda beliren güveniyle tüm karargâh işlerinin tedvirini ve Ortaköy Grubu'nun yönetimini devralmış ve çok iyi ilişkiler içinde birlikte çalışmıştık. 

Birkaç ay sonra Lefkoşa'daki çok sınırlı ticaret hayatının bile Rumların insafına ve menfaat ilişkisine bağlı olduğunu fark etmiştim. Bu ortamda bile, gizli-yarı açık ve açık bazı ticari ilişkiler devam ediyordu. Çok enteresandı; Türk bölgelerine insanlar girip çıkamıyordu ama mal ve ticari eşya girip çıkabiliyordu. 

Bütün bunlar görülüp değerlendirildiğinde, “Neden Rumlar Türkleri bu bölgelere hapsetmişler ? Bu politika ve ayrım, eritme yerine toplanmayı, dağılma yerine birikmeyi öngörmüyor mu? 
Ayrılık çizgisini kalınlaştırmıyor mu ? Ayrımı gelecek nesillere taşımıyor ти?” diye kendi kendime sorular soruyor ve ekliyordum: “Ya serbest olsa neler olabilirdi ?” Cevabın çoğu olumsuzdu. Опlar için bu tedbir, olayların hemen arkasında belki geçerliydi, fakat uzun vadede doğru görünmüyordu. Hatta daha sonra, otuzotuz beş senedir bu iki toplumu ayrı tutan, sonra da onları birleştirmeye çalışan Birleşmiş Milletler için bile doğru bir politikayı ve uzun vadeli bir görüşü içermiyordu. Nitekim sonradan Barış Gücü'yle her iki toplumu ayrı tutma, uzun vadeli bir politika halini almıştı. Otuz-otuz beş sene silah elde, karşılıklı bekleyen ve her şeyleriyle ayrı yaşayan, yaşatılan iki toplum, gelecekte tamamen yabancılaşacak ve her şey, her faktör, ayrı yaşam tarzı üzerinde gelişecekti. Bu onların değil, bizim politikamız olmalıydı. 
Bu nedenle ben, 1966'da kendime sorduğum sorularda haklıydım. Bu soruların cevabını, zannediyorum konunun ilk farkına varan, Bayraktarlık Teşkilatı uygulamalarıyla veriyordu. Karşı tarafın maksatlı veya maksatsız bazı yumuşatmalarını hiç dikkate almadan, tedbirleri aynen uyguluyor ve bunu sağlamayı, sorumlu olduğu bölge güvenliğinin esası sayıyordu. 

Barış Gücü'nün 1974 Barış Harekâtı öncesindeki tutum ve davranışını tarafsız kabul etmek mümkün değildi. Bir komutanın, bir erin sorusuna karşılık olarak söylediği gibi, “Bunların, tutum ve davranışını en iyi nöbet kulelerindeki oturuşları yansıtır. Dikkat edin, hep yüzleri bize, sırtları Rum'a dönüktür” sözünü doğrulayan olaylar her gün yaşanıyordu. Hele her gün Lefkoşa-Girne-Lefkoşa arasında geçirdikleri Rum konvoyunun getirilip götürülüşündeki tavırları dayanılacak gibi değildi. O konvoyun geçişine “bir düşman motorlu yürüyüş kolunun, işgal bölgesinden geçişi” gibi bir görüntü vermeye çalıştıkları kanaati yaşanıyordu. 

Barış Gücü personeli, her olay veya müzakerede Rumların sözcüsü gibi karşınıza çıkıyordu. Biz ise, sadece bazı Barış Gücü personelinin insani duygu ve davranışları veya insan olma vasıflarından faydalanarak, kendilerinden çok sınırlı bir şekilde yararlanabiliyorduk. 

Barış Gücü'nün o dönemlerdeki davranış ve tutumuna, son bir örnek vererek, konuya 1974 Barış Harekâtı'ndan sonra, tekrar değinmek üzere, burada noktalamak istiyorum. 

Bizden sonra gelecek personel değişimi ile adaya getirilebilecek malzeme ve yiyeceğin cins ve miktarı konusu, alaydan, elçilikten yetkili kılınan bir heyet ile Barış Gücü arasında konuşulur ve karara bağlanırdı. O dönem, heyet başkanlığı görevini ben yapıyordum. Her konuda kıyasıya münakaşalar oluyor; yiyecekten 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giyeceğe kadar, içinde, silah, mühimmat, muhabere cihazı gibi savaşta kullanılacak hiçbir eşya ve malzeme bulunmayan listelere, her vesileyle muhalefet ediliyordu. Bunlara alışmıştık. Bu sene listemize personel için, cibinlik (sivrisineğe karşı kullanılan, tülden imal edilmiş, koruyucu bir karyola örtüsü) dahil etmiştik. Yeni bir istek olduğu için, önce karşı çıktılar. Israrımız karşısında, “Rumlarla görüşmemiz gerekir” dediler. Ertesi günü de, ret cevabını getirdiler. Sebebini de açıklıyorlardı: “Cibinlikleri keser de sargı bezi yaparlar...” Barış Gücü temsilcisi albaya, “Sargı bezi yapsak bile, bu yasak niye? Cenevre Sözleşmeleri'ne göre esirlerin üzerinden alınmayacak üç malzeme var. Birisi çelik başlık, birisi maske ve birisi de sağlık ilkyardım paketidir. Bu paketin içinde de sargı bezi vardır. Siz askersiniz, bunları bilmiyor musunuz ?” diye çıkıştığımda, “Doğrudur biliyorum, ama burası benim memleketim degil. Onlar böyle istiyorlar” diye cevap vermişti. Ben o zaman, “Sizin göreviniz, yetkiniz ve sorumluluğunuz ne anlam taşıyor? Görünüşe göre yetkiniz bize, görev ve sorumluluğunuz Rumlara ait. 
Öyleyse burada neyi müzakere ediyoruz?” dediğimde ise hiç cevap vermemiş, fakat tavrı da değişmemişti. Barış Gücü'nün, sargı bezini bile silah sayan bir zihniyete arka çıkışını anlayamıyor ve bunun korkudan mı, yoksa pek çok sözü edilen insani duygu üstünlüğü veya insan hakları koruyuculuğu iddialarından mı kaynaklandığının ürkütücü cevaplanrı arıyorduk. Biz Birleşmiş Milletler'i ve Barış Gücü'nü, ta 1963-1965'lerden işte böyle tanıyorduk. Dünya bu güçlerin çifte standardını, Bosna-Hersek nedeniyle daha sonra daha iyi tanıyacaktı. Rumlar istemiyor diye cibinlik getirilmesine müsaade etmeyen Barış Gücü, sonraki yıllarda, Bosna-Hersek'te Sırplar istemiyor diye sivil halka insani yardım konvoylannı gönderemiyor ve her şeye meydan okuyan Sırplarla baş edemiyor veya etmek istemiyordu. Bu “yeri gelmişken” ilavesinden sonra, tekrar Kıbrıs'a dönmek istiyorum. 

1976'da tümgeneral olarak Kıbrıs'ta görevli olduğum bir dönemde, Magosalı bir işadamı Zekâ Bey bana şunları söylüyordu: 

“Komutanını, 1960 Londra-Zürich antlaşmalarından sonra, Magosa'da daha önceden de tanıdığımız bir Rum işadamıyla ortaklık kurmuştum. İşlerimiz ve ilişkilerimiz çok iyiydi. Her hafta bir iki gece ailecek bir araya geliyor, beraber yemek yiyorduk. 1963'e doğru Makarios'un 1960 antlaşmalarını bozma girişimiyle esasen hassas olan toplumlararası ilişkiler de bozulmaya başlamıştı. Fakat bizi etkilemez görünüyor ve ilişkilerimiz aynen sürüyordu. 

Bir gün yine baş başa bir yemekteydik. Sohbet döndü dolaştı 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ve bu münasebetlere, artan gerginliğe geldi. Her ikimiz de bu tutumun yanlışlığına inanıyorduk. Ortağım olan Rum bir ara düşünceye daldı ve aniden bir soru sordu: 'Zekâ, durun bir çatışmaya dönüşse, ikimiz elimizde silahlarımızla karşı karşıya gelsek, sen beni öldürür müsün ? Hemen, 'Hayır öldürmem. Biz âdeta kardeş gibi olduk' diye cevap verdim. Ortağım, yine bir düşünceye daldı ve dedi ki: “İşte aramızdaki fark bu. Hiç kusura bakma, ben seni öldürürüm. Biz böyle yetiştiriliyoruz. İçimize işlenmiş olan düşmanlık duygusu her şeyi yok eder ve bana bunu emreder. Şimdi hangi Rum'un yüzüne veya resmine baksam, bu ifadeyi görüyorum.” 

Ben Kıbrıs'ta benzer olayları yaşayan ve aynı duyguları taşıyan nice Zekâ Bey'ler tanıdım. 

Bu ifadenin içinde bizler için bilinmeyen ve beklenmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak bunu bilmek istemeyenler çoktur. Şimdi bu duyguları Kıbrıs'ta empoze edilmek istenen çözümlerin içine yerleştiriniz. 1974 Barış Harekâtı'ndan önce olan bitenleri de bu amansız düşmanlığa ekleyiniz. Halen ve şu anda bile Yunanistan dahil, Rum okullarının ders kitaplarında yer alan ve bu düşmanlık duygularının gelecek kuşaklara aktarılmasını öngören uygulamaları; çok çirkin beyan ve yayınlarla, toplumu kin ve intikam duygularıyla besleyen propagandaları hatırlayınız. Eskiye örnek olarak Girit'te ve 1974'ten önce Kıbrıs'ta olan bitenleri, yeniye örnek olarak Bosna-Hersek'te olan bitenlere karşı gösterilen maksatlı duyarsızlığı da unutmadan, bu iki toplumun iç içe, birlikte nasıl yaşayabileceğini düşününüz. Düşüncenizin arkasına bir de soru ekleyiniz. 1963 olaylarından sonra, kırk senedir bu iki toplumu ayrı tutmak için çaba sarf eden, bir barış gücü kuran, yeşil hatlar ve tampon bölgeler oluşturan Birleşmiş Milletler'in bu kadar süre sonra sebepleri ve gerçekleri bir tarafa bırakarak bu iki toplunu iç içe birlikte yaşamaya hangi mantıkla zorladığı sorusuna cevap arayınız. Karşılıklı uyuşmazlıkları ve çatışmaları, ateşkes gibi bir pamuk ipliğine bağlı olarak siperlerde yaşaya yaşaya yeni nesiller yetişmiş ve mevcut hassas durum her gün biraz daha çoğalmıştır. Geçen bunca süre ve cereyan eden olaylara rağmen Rum okullarında ve bazı pankartlarında hâlâ “En iyi Türk, ölü Türk'tür” sloganını kullandıklarını görmek, bir zihniyetin devamının işareti olarak, üzüntüyle izlenmektedir. 

Bütün bunlar devam ederken, yaşanı da sürüyordu. Alay ve mücahitler görev başındaydı ve bu kesimde her şey mukavemete göre ayarlanmış ve “bir gün” diye beklentilere göre şekillenmişti. 
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Halkın heyecanı ve fedakârlıkları devam ediyordu. Bu heyecan ve katlanılan fedakârlıkların bir gün bu toplumu bir yere ulaştıracağına inanıyor, fakat zamanını ölçemiyordum. Çünkü Kıbrıs sorununun daha çok Türkiye'nin sorunu olduğuna inanıyordum. 
Yolun uzun olduğunu da hissediyordum. Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) lideri Kurmay Albay Kenan Çoykun'u tam bir mukavemet lideri olarak tanımıştım. Otoritesi, cesareti, hatta politik cesareti, inisiyatif sahibi oluşu, halk içindeki saygınlığı, çok iyiydi. 
Zamanın ve yaşanan ortamın şartlarından ileri gelen bazı sıkıntıların olduğu da biliniyordu. Fakat bütün bu olumsuzluklar, çok gelişmiş ve yücelmiş olan mukavemet ruhunun içinde eriyip kayboluyor veya katlanılması gereken fedakârlığa dönüşüyordu. 

O dönemde, Lefkoşa merkezinde tanıdığım TMT'yi daha sonra, bütün Kıbrıs sathında tanıyacak ve büyüklüğü ile Kıbrıs'taki çok önemli yer ve değerini, sonraki görevlerimde anlanış olacaktım. 

Kıbrıs'ta ilk altı ayımızı doldurmuş ve Albay Kıvılcım'la gelen kafileyi uğurlamış, Kurmay Albay Fazıl Polat'la (rahmetli korgeneral) birlikte gelen kafileyi karşılamıştık. Yeni alay komutanımız, daha önceki teşkilat ve emir komuta yapısında herhangi bir değişiklik yapmadılar. Sayın komutanın yönetim tarzında ise, çok önemli farklılıklar vardı. Çok ciddi bir görev anlayışı, sert karakteri, her şeyi eğitim ve tatbikat içinde mütalaa edip uygulayışı, her denetlemesini savaş şartları içinde yapıp denemesiyle dikkati çeken bir askerdi. Bu karakterin gereği olarak da daha çok merkeziyetçiydi. Bu karakter ve tutumu Kıbrıs'ta hep aranan gerçekleri içeriyordu. Tek bir rahatsızlık, Bayraktarlık'ı yok sayması ve her şeyi alayın varlığına bağlamasından kaynaklanan ve dışarı vurulamayan rahatsızlıktı. Söylendiğini duymamıştım ama zannediyorum adada iki ayrı askeri otoritenin olmasından hoşlanmanııştı. 
Üstelik bu iki otorite arasında hiçbir şekilde bir bağlantı da yoktu. Yeni komutan rahmetli Albay Fazıl Polat, Bayraktarlık'ın, Kıbrısta Genelkurmay başkanını resmen temsil eden alay komutanlığına -herhangi bir şekilde alayın emir veya kontrolünde olmak üzere- bağlanmasını düşünüyordu. Eksik tanımadan kaynaklanan bu görüşe katılamıyordum. Ama özellikle Lefkoşa bölgesinde, iyi bir işbirliğinin olmasına ve koordinatör yetkisiyle merkezi askeri otoritenin bire indirilmesine olan ihtiyacı hissediyordum. 
Ancak, mukavemet teşkilatının kuruluş ve görevinin, gayri resmiliği ile alay komutanlığının resmi hüviyeti ve Londra-Zürich antlaşmalarındaki hukuki statüsü bu bağlantıyı kurmamayı gerektiriyordu. Konu sadece bölgede karşılıklı iyi niyete, tepede ise (Türkiye'de) iyi bir yönetime ihtiyaç gösteriyordu. Durum, 1974 Barış Harekâtı'na kadar da bu çerçeve içerisinde aynen korunacaktı. 

Kıbrıs Türk toplumu, senelerce Rumlarla iç içe ve İngiliz idaresinin yönlendirmesiyle yaşamış, dağınık bir konum içinde bu ikili idarenin etkisinde kalmıştı. Toplum olmanın bilincine yeni yeni varıyor ve bu yönde çok hızlı bir gelişme gösteriyordu. Her şeye, her katkıya ve her desteğe ihtiyaçları vardı. İş ve ticari hayatı âdeta bağımlılık düzenine bağlanmış, sönük bir yapıya, tecrübe- siz ve tabii ki cesaretsiz bir iş hayatına ve yapısına sahipti. Bu en muhtaç oldukları dönemde, Türkiye'den yeteri kadar fili ve fiziki destek görmeleri de mümkün olamıyordu. 

Dikkatimi çeken birkaç husus daha olmuştu. Lefkoşa'da genç genç insanların camiye gittiğine ve her gün bunun devam ettiğine dair haberler alıyorduk. Merak ettim. Türkiye'den gelen iyi bir hocanın bulunduğunu söylediler. Önce bu mürşit hoca efendiyle görüştüm. Aydın bir din adamıydı. Konuşmaları ve düşünceleriyle ilgi çekebilen, laik düşüncenin sırrına ermiş bir kimseydi. Kendisine, “Hiçbir çağrınız ve zorlamanız oldu mu ?” diye sordum. “Hayır olmadı. Başlangıçta sadece soru sormaya ve bazı konularda bilgi almaya geldiler. Bu, daha sonra ilgiye dönüştü. Şimdi özellikle tatil günleri ve öğlen vakitleri toplanabiliyorlar. Ben de kendilerine yardımcı olmaya ve ilgilerini iyi yönde kullanmaya çalışıyorum” dediler. Camide ve dinde, ilgi ile bilginin birleştiğini öğrenmiştim. 
Anadolu'da köyde, öğretmen-hoca-muhtar üçlüsünü aynı potada eritememenin ve bu üçgeni el ele vermiş bir çembere dönüştürememenin sıkıntısını hep yaşıyorduk. Daha yukarılarda bu üçgen eğitim, inanç ve yönetim üçgenine dönüşüyor, üçgendeki köşeler, hep ayn düşünce ve değerlendirmelerin köşe noktaları olarak kalıyordu. Kıbrıs'ta gördüklerimden bu nedenle çok etkilenmiştim. 
Daha sonraki görevlerimde Kıbrıs'ta bu ilginin yok olduğunu müşahede edecek ve değişen hocaların çok bilinen soğutucu düşünce ve tavırlarını, bu yok oluşun sebebi olarak bulacaktım. Bu konudaki derdimizi Anadolu'dan Kıbrıs'a da aynen taşımıştık. 

Dikkatimi çeken bir husus da, Kıbrıs'taki polis teşkilatıydı. İngilizlerden örneklenen ve polis eri, polis çavuşu, polis subayı gibi, rütbe esasına göre yapılanan bu teşkilatın mensupları çok iyi yetişmişti ve tümüyle çok iyi hizmet veriyorlardı. Görev bilinç ve disiplinleri çok iyi, toplum üzerindeki etkileri de yerindeydi. Bayraktarlık'a bağlı olarak görev yapmalarının kendilerine verdiği güven ve sağladığı moral de bu görüntüyü destekliyordu. Geçen sürede, büyükelçilerde değişmeler vuku bulmuş, bir ara rahmetli Adnan Bulak'ı Atina'daki görüşmelerden sonra büyükelçi olarak Kıbrıs'ta görmekten mutlu olmuştum. Ardından kısa bir süre sonra Sayın Konuralp ve daha sonra da her zaman hizmetlerini takdirle andığım, ilgi ve ilişkilerini dostluğa dönüştüren tavırlarını yakından tanıdığım, Sayın Ercüment Yavuzalp'le bir süre çalışmıştık. Kıbrıs'ta asker olarak duyulan en büyük endişe, Rumların elinde bulunan bir tabur kadar tank birliğinden ileri geliyor ve bu taburla girişilecek Gönyeli istikametindeki bir harekâtın tehlikesi üzerinde duruluyor ve buna tedbirler aranıyordu. Zira ne Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nın, ne de mücahitlerin elinde, etkili bir tanksavar silahı bulunuyordu. Bu endişemiz 1974 Barış Harekâtı'nda başımıza gelecek ve çok kritik bir gece geçirecektik. Ви konuya ilerde, tekrar temas edeceğiz. 

Dönüş zamanımıza takriben bir-bir buçuk ay kala, gayri resmi bir teklif almıştım. Kıbrıs'ta iki sene daha kalmam şartıyla Bayraktarlık emrine atanabileceğim ifade ediliyor ve düşüncem soruluyordu. “Bu bir emirse, diyebileceğim hiçbir şey yok; fakat düşünceme ve isteğime bağlı olarak sonuçlanacaksa, düşüncemi arz ederim” dedim. Sordular ve söyledim. “Ben Türkiye'ye dönmek istiyorum. Bu güven için şükranlarımı sunuyorum. Fakat eğer bu bir mükâfat ise, biraz da başkalarına dağıtılsın; eğer bir fedakârlık ise, biraz da başkalarından istensin, diye düşünüyorum” dedim. “Bu yoklama tamamen özeldir, sizi anlıyoruz” dediler ve konu kapandı. 

Daha sonra Harp Okulu komutanı rahmetli Tümgeneral Namık Kemal Ersun'dan bir mektup aldım. İlgili komutanlarla konuştugunu, tayinimin Harp Okulu Öğretim Başkanlığı emrine çıkacağını, kısa bir süre sonra da, kalp rahatsızlığı nedeniyle başka bir göreve atanacak olan Kurmay Albay M.C. yerine, Öğrenci Alayı komutanlığı görevine atanacağımı yazıyorlardı. Yazdıkları gibi oldu ve ben bir sene sonra, yeniden Harp Okulu'na döndüm. Kurmay başkanı sınıf arkadaşım Bülent Türker, görevine devam ediyordu. 

Kıbrıs'ta o zaman, sterlin üzerinden maaş alıyorduk ve 205 İngiliz lirası maaşımla bir birikim sağlamıştım. Türkiye'de teslim almak kaydıyla bir Volkswagen araba sipariş etmiş, henüz Türkiye'de yayını olmamasına rağmen bir televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ve müzik dolabı ile ufak tefek, fakat seneler sonra hep ilk olan, bizi aile, haneyi ev yapan bazı eşyalara sahip olmuştuk. Bunlara mükâfat olarak da çocukların hepsi sınıflarını geçmişler, ikmale kalan olmanııştı. Bu da yokluğumda onların yüklendiği sorumluluk duygusunun en güzel ve gelecekte bu duygunun yeşerip büyüyeceğine dair en anlamlı işaretiydi. 
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Kıbrıs'ta aldığımız 205 İngiliz sterlininin evveliyatını düşünüyordum. O dönemde, Kurmay Albay Turgut Sunalp ücretler konusunda “Ne halktan kopacak kadar zengin, ne de halkın içinde ezilip kaybolacak kadar fakir olsunlar. Denge buna göre kurulmalıdır” diyor ve ekliyordu: “Yunan ve Türk alaylarında da bu ücret aynı olmalıdır.” İşte bu 205 sterlin, bu ölçülere göre tespit edilen albay maaşıydı. Biz iki seneye yakın bir süreyle hizmet ettiğimiz Afganistan'dan dönerken, hane nakli hakkımızı alamamıştık, ama şimdi bir senelik hizmet dönüşünde bize bazı haklar tanınıyor ve biz de bundan yararlanarak, o zamanki tabiriyle araba, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ve havagazı fırınından ibaret olan “beş büyükler”e kavuşuyorduk. O sıralar henüz bulaşık makinesi yoktu. Televizyon yayını olmadığı için, müzik dolabı da lüks ve ilave ihtiyaç kabul edildiğinden, beş büyükler arasına giremiyordu. 

Döndükten beş altı ay sonra televizyon yayınları başlayacak ve on sekiz daireli Söğüt Apartmanı'nda, bizde televizyon olduğundan, her akşam on sekiz-yirmi kişilik “telesafir”lerimiz olacaktı. 

Böylece Lefkoşa, Ortaköy, Gönyeli, Boğaz, Halamandıra, Hamitköy, Yanıksırt, Beşparmak Dağları geride kalmış, Aziz Hilarion, Kadifekale ismi verilen Girne'ye bakan bir gazino ve Türk Bozdağı'ndan (о zaman Rum Bozdağı, Barış Gücü Bozdağı da vardı) Girne'ye hasret dolu bakışlarla kurduğumuz hayaller içimize işlemiş ve aile için çok fedakârlıklarla geçen bir yıllık hasret sona ermişti. Kıbrıs'la ilgili hizmetin ilki için söylenebilecekler bunlardır. Ancak bu hizmetin gelecekte çeşitli yetki ve sorumluluklar içinde devam edeceğini o zamanlar bilemiyordum. Bu ilişki ve hizmet hiç bitmeyecekti. 

Harp Okulu'na katıldım. Rahmetli komutan yazdıklarını tekrarlayarak “Alay komutanını kırmak istemiyorum. Kendi müracaatını bekliyorum; yakında olacaktır” diyordu. Alay komutanı albay arkadaşımız, komutanın bu niyetini duymuştu ve tedirgindi. 
Ben öğretmenlikle ilgili bazı hazırlıklar yapıyor ve bu huzursuzlugu artırmak istemiyordum. Aradan iki aya yakın bir zaman geçmişti. Alay komutanı arkadaşımız bütün gücüyle çalışıyor ve yerinde kalmak için büyük bir çaba gösteriyordu. Bir gün komutana çıktım, “Sayın komutanımı, ben alay komutanı Albay ...'nın sağlığının yerinde ve kendisinin büyük bir gayretle alay komutanlığını yürütmekte olduğunu görüyorum. Evet, bir kalp rahatsızlı- 
#1 geçirdi, ama şimdi iyi. Onu bir sene önce bu göreve siz getirdiniz. Onu siz görevden almamalı ve bu konuyu ne sebeple olursa 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olsun zorlamamalısınız. Ben öğretmen olarak görev yapmaya ve gerektiği zaman emrettiğiniz görevi almaya hazırım. Zatı âlinizin sıkıntısını ve bu durumu bildiğini zannettiğim alay komutanının huzursuzluğunu biliyorum. Benim arada kalmış durumum bunların devamına neden oluyor. Bu huzursuz ortamın yok edilmesini emir ve tensiplerinize arz ederim” dedim. Önce, “Ben seni okula öğretmen olasın diye almadım” dedi. Ben gerektiğinde yine göreve hazır olduğumu belirterek, “Bu belirsizliğin bitmesini tasvip buyurun” dedim. Kalktı, kucaklayıp yanaklarımdan öptü. “Doğru söylüyorsun. Bu sıkıntıyı her gün yaşıyorsun, senin yerinde başkası olsa ya bu durumu zorlar ya da okul dışına atama isterdi. 
Okul da bu beklentiyi biliyor” dedi ve emirlerini verdi. Yerimize oturmuş çalışıyorduk. Takriben iki hafta sonra, bir tayin emri önümüze âdeta bomba gibi düştü. Genelkurmay Başkanlığı Seferberlik Tetkik Kurulu kurmay başkanlığına atanmıştım. Ben şaşkındım. Komutan da şaşkındı. Çok sert bir reaksiyon göstermişti. “Nereden çıktı bu tayin ?” diye soruyor, âdeta alay komutanı olamadığını için, bu tayini benim zorladığım kanaatini taşıyordu. Ben hiçbir haberim ve müracaatım olmadığını; atandığım görevin ismini ilk defa duyduğumu; nerede, ne görev yapar, hiçbir bilgim bulunmadığını anlatmaya çalışıyordum. Ertesi gün Genelkurmay başkanı rahmetli Cemal Tural okula geldi. “Bu tayini özellikle ben yaptım, ihtiyaç vardı” diyerek her ikimizin de kafasında oluşan sorulara cevap veriyordu. Ben yine, Sivas'taki tümen komutanımız, Kurmay Albay Cemal Tural'la çalışmalarımızı hatırlıyor, buna daha önceki Harp Okulu görevlerimi ve Kıbrıs'ı ilave ediyor, bu da devamı diye düşünüyordum. 

Birkaç gün sonra bu göreve katıldım. Daire, Zırhlı Birlikler Okulu (eski Yedek Subay Okulu) olarak bilinen binanın boşaltılmasın- dan sonra kiradan kurtularak bu binaya JUSMAT'la (Amerikan Yardım Kurulu) birlikte yerleşmiş ve takriben binanın 1/5'ini işgal etmişti. O zamana kadar TBMM içinde görev yapan JUSMAT için bir yer aranıyordu. Adı geçen bina bulunduğundan, onlara tahsis edilmiş ve herhalde başka bir yer bulunamadığı için de aynı binanın bir köşesine zorunlu olarak bu daire (şimdi Spor Okulu) yerleştirilmişti. Daha sonraları pek çok eleştiriye neden olan yerleşim, böyle gerçekleşmişti. Bu eleştirilere cevap oluşturan soru şuydu. “Bu askeri bina boşaltıldıktan sonra, odönemde çok büyük yerleşim sıkıntısı içinde bulunan bir birlik veya karargâha tahsis edilse, Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı da bu yerleşimin içine girse ve JUSMAT, Meclis içindeki yerinde kalsaydı daha mı iyi olacaktı?” İşte JUSMAT için o çözüm, bu sorunun içinde bulunmuş ve bir hal tarzı olmuştu. Daha sonra bu yerleşmede sanki varmış gibi özel bir neden aranacak ve hayali senaryolar üretilecekti. 

Dairede yerine atandığım kurmay başkanına çıktım. Benden bir sene kıdemli olan bu kurmay albay arkadaşımız, çok soğuk bir tavır ve bozuk bir moral içinde beni karşıladı. Atanmasına çok üzüldüğü belli oluyordu. Sayın komutana çıktık. Kurmay başkanı, “Yeni kurmay başkanı Albay Yamak” diye beni takdim ettiler. 
Sayın komutan birdenbire “Bu tayin nereden çıktı? Ben kurmay başkanı değil, komutan yardımcısı istemiştim” dedi ve elimi bu başlangıçtan sonra sıkarak “Hoş geldiniz”i ilave etti. Çok bozulmuş ve sinirlenmiştim. Kurmay başkanının odasına geçtik. Ne yapmanı gerektiğini düşünüyordum. Bir ara kurmay başkanı dışarı çıktı, ben de doğru komutanın odasına giderek, “Sayın komutanım, ben buraya kendiliğimden gelmedim, tayinemrini tebliğ ettiler, öyle geldim. Biraz evvel kurmay başkanı istemediğinizi buyurdunuz. Müsaadenizle ben eski görevime dönüyorum. Tayinde- ki hatayı düzeltmenizi arz ve talep ederim” dedim. Sayın komutan, sanki bu reaksiyonumu bekliyormuş gibi bir tavırla “Yok öyle bir şey, tayinini biliyorum. Teklifi biz yaptık. Eski kurmay başkanına personel ararken, komutan yardımcısı arıyoruz demiştik. Onun yanında öyle söyledim. Bugün hemen görevi devralınız” demişti. 
Üzüntüm bu defa da şaşkınlığa dönüşmüştü. İşte böyle bir şok içinde görevimizi teslim almıştık. Bu daire daha sonra resmen Özel Harp Daire Başkanlığı adını almış ve Genelkurmay ikinci başkanına bağlı olarak, hizmete devam etmişti. 

Özel harp konusu ve tabiri, terim olarak ordumuza bir bütünlük içinde yeni giren, aslında o tarihlerde yabancı ordularda dahi, yeni yeni yerleşip işlenen bir konuydu. Bir de benim için yeniliği vardı. Bu yeniler içinde görevi ve şümulünü kavramaya, daireyi ve teşkilatı tanımaya çalışıyordum. Dairenin aktüel ve dinamik konusu Kıbrıs'tı. Diğer bütün faaliyetleri sefere dönüktü. 

Bu daireyle ilgili olarak yazılacakları tarihe bırakmanın en doğru hareket tarzı olacağını biliyorum. Bu nedenle yedi yıl çalıştığım bu daire hakkında yazacaklarımın, bu anılar içinde beni еп çok zorlayan bölümü oluşturacağını da zannediyorum. Ancak üç sene kurmay başkanı, bir sene komutan yardımcısı ve üç sene komutan olarak, yedi yıl görev yaptığım bu dairedeki görevlerimin, 1967-1974 yıllarını kapsamasını da bir sebep sayarak, bu dönen içinde olup bitenlere değinilmesi ve açıklanmasını da bir görev sayıyorum. Asıl yazılacakların tarihe bırakılacağını söylerken, burada yer alacak bazı bilgilerin bu nedenle de yazılması gerektiğine inanıyorum. 

Dairenin çok yetenekli, tecrübeli, teşkilatçı bir komutanı vardı. Konuları çok çabuk kavraması, geniş bir görüş alanı içinde degerlendirmesi ve uygulamaya dönüştürmesiyle hemen dikkatimizi çekmişti. O da göreve yeni gelmişti. Dairede görevli diğer personel de çok iyi ve seçilerek alınmış kişilerden oluşuyordu. Görev anlayışları, disiplinli ve dikkatli çalışmaları, çalıştıkları konuların özelliklerine adapte olmaları güven vericiydi. Fakat dikkat çekici bazı hususlar da yok değildi. Bunlardan ilki, bazı konu ve işlerin kurmay başkanına uğramadan komutana arz alışkanlığıydı. Önceden de belirttiğim gibi dairenin o zamanki görevlerinin içinde aktif konu Kıbrıs'tı. Bu konu ayrı ve kuvvetli bir kadroyla kurulmuş özel bir şubede işlem görüyor, kuruluşta Kurmay Başkanlığı'na bağlı görünen şubedeki bu işlemler, hiç kurmay başkaпша uğramadan yürütülüyordu. Sayın komutana çıkıp sebebini sordum. “Geldiğimde öyleydi” cevabını alınca, Kıbrıs'tan yeni döndüğümü, karargâhtaki çalışmanın kuruluşa uydurulmasının faydalı olacağını ve Kıbrıs konusunda da yardımcı olabileceğimi arz ettim. Hemen kabul ettiler. 

Sayın komutanın çok güzel tespit ve düşünceleri vardı. Her ikimiz de konuyla ilgili olarak elimize ne geçerse okuyor, okudukça, yanlışların doğrularla savaştığını görüyorduk. 

Konunun daha iyi anlaşılması için, o zaman özel harp denilince dünya ne anlıyor, nasıl bir uygulama yapıyor, biz ne anlıyor ve nasıl bir uygulama yapıyoruz, bu hususu kısaca açıklamak gerekiyor. 

Yabancı ordularda ve yayınlarda yer alan terim ve tariflere göre, özel harp şöyle tasnif ediliyordu: 


Özel harp 


Gayri nizami harp Psikolojik harp | Ayaklanmalara karşı koyma 


(İstikrar harekâtı) 


Bu tasnif ve tabirler genellikle öğretide bizde de aynıydı. Ancak uygulamada, yabancılarda bu konuların her üçü de bir arada işlenirken, ordumuzdaki Özel Harp Dairesi ise, o dönemde, bunlardan sadece “gayri nizami harp” konusunu görev olarak almış, buna göre kurulmuştur. 

Burada kullanılan terim ve tabirlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Tercüme olarak ordumuza giren ve daireye de görev olarak verilen terim, “gayri nizami harp”tir. “gayri kanuni harp” değildir. 
Bunun gibi, “gayri nizami askeri kuvvetler” tabirinde de, bazılarının maksatlı olarak yorumladığı gibi, “gayri kanuni askeri kuvvetler” anlanu yoktur. Bu tabirlerin iyi tahlil edilmesi ve sebebinin araştırılmasında fayda mütalaa edilmektedir. Özel harp terimi içinde yer alan gayri nizami harp, “SEFERDE DÜŞMAN GERİ-SİNDE KALARAK VEYA ÇEŞİTLİ USULLERLE DÜŞMAN GE-RİSİNE SIZARAK, DÜŞMAN GERİSİNDE KALAN HALKLA BERABER, SİLAHLI KUVVETLERİN HAREKÂTINI DES-TEKLEMEK VEYA MUKAVEMETİ TEK BAŞINA ÜSTLENE- 
REK, KURTULUŞU SAĞLAMAK MAKSADIYLA YAPILAN 
VE UYGULAMADA ÖZELLİKLERİ OLAN BİR HARP TÜRÜ- 
DÜR” şeklinde tarif edilmiştir. Bu tarifin her kelimesi üstünde özenle durarak ve gerekiyorsa tekrar tekrar okuyarak, anlam ve kavramını ortaya koymak gerekir. Gayri nizami harp içinde üç türlü harekât mevzubahistir: gerilla harekâtı, mukavemet harekâtı ve özel kuvvetler harekâtı. Bu üç harekât türünün, ilk ikisinin ne olduğu isimlerinden anlaşılmaktadır. Üçüncüsü ise, o zaman özel kuvvetler, özel askeri kuvvetler veya gayri nizami askeri kuvvetler olarak isimlendirilen, özel askeri kuvvetleri ihtiva etmektedir. Özel olarak eğitilmiş, gayri nizami harp unsurlarının GEREK-TİĞİNDE EĞİTİLMESİ, YÖNETİLMESİ, TEŞKİLATLANDIRIL-MASI DAHİL, HER KONUDA UZMANLAŞMIŞ, TEKNİK VE ÖZEL GÖREVLERİ BİLFİİL YAPACAK ŞEKİLDE YETİŞMİŞ ASKERİ PERSONELDEN KURULU BİRLİKLERDİR. Görevleri dikkatle incelendiği zaman, düşman gerisinde gerilla unsurlarının ve mukavemet teşkillerinin kurulması, yetiştirilmesi ve yönetilmesi gibi özellikleri hemen dikkat çekmektedir. Bu birliklere, o zamanki tabiriyle “gayri nizami askeri kuvvetler” denilmesinin sebebi, kendilerinin gayri nizami veya kanun-kural dışı birlikler oluşundan degil, özellikle görevlerinin, aldıkları emirlere bağlı kalarak, gayri nizami harple ilgili oluşundan ve bu tekniğe uygun savaşmalarından ileri gelmektedir. Esasen bu nedenle, isimleri de değişik olarak kullanılmıştır. Ordumuza Amerikan talimnamelerinin tercümesiyle girmiş bulunan “gayri nizami askeri kuvvet” tabiri bidayotten itibaren hiç kullanılmamış ve kuruluş ismi olarak “Özel Kuvvetler” terimi kullanılmıştır. Halen de uzun süre Güneydoğu'da görev yapan kuvvetler “Özel Kuvvetler”, bunlara komuta eden teşkilatın adı da “Özel Kuvvetler Komutanlığı” olarak geçmektedir. Bu kuvvetlerde barışta görev alan personelin tümü askerdir. Sefer kadroları için kurulacak özel kuvvetlerin birlikleri “gerilla ve mukavemet teşkilatı personeli”, askerliğini yapmış, durumu incelenmiş personel içinden gayri nizami harp unsurları içinde incelenerek Genekurmay Başkanlığı'nın emirleriyle seçilmiş, ilk eğitimlerinin ve göreve davetlerinin gene Genelkurmay Başkanlığı'nın özel emirleriyle yapılmış, daha sonra da “sefer görev emirleriyle göreve çağrılacak yetişmiş personel”den oluşmaktadır. BU PERSO-NELİN, BARIŞTA GÖRDÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE TATBİKATLAR DIŞINDA, HİÇBİR YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUĞU YOK-TUR. KENDİLERİNE HİÇBİR MALZEME, SİLAH VE MÜHİMMAT VERİLMEZ. HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMAZ. Bu personel, askerlik eğitim ve terhisinden sonra, barışta sadece sefer görevlerine hazırlanır. Yabancı ordularda özel harbin her üç unsuru içinde görev yapan birliklerde yer alan bütün askeri personel ve birliklerin tümü “Özel Kuvvetler” adı altında ifade edilir. 

Yukarıda sunulan şemada bir hususa daha dikkat çekmek gerekir. Dikkat edilirse; şemada psikolojik harp veya harekât, gayri nizami harp ile ayaklanmalara karşı koyma (istikrar harekâtı) harekâtının ortasına konmuştur. Bu yerleşim bilinçli olarak böyle yapılmıştır. İşlenen tema veya verilmek istenilen mesaj, hem gayri nizami harp, hem de ayaklanmalara karşı koyma harekâtının psikolojik harp veya harekâtıyla desteklenme zaruretini ortaya koymaktır. Her iki harekât da, halk desteğini esas alan ve toplumu kazanma hedefini güden bir harekât özelliğini taşıdığından, psikolojik harekât, bu savaş veya mücadelenin en etkin silahı kabul edilmiştir. Bu konuda çok yanlışlar yapıldığı ve boşlukların var olduğu da daha ilerde görülecektir. Yeniden tekrarlamak istiyorum ki, o dönemde Özel Harp Dairesi'nin barışta, Kıbrıs konusu hariç, aktif hiçbir görevi yoktur. Yukarıda açıklanan sefer görevi için, teşkilatlanmak ve personelini eğitmek görevi vardır. Bu görev aynı zamanda Silahlı Kuvvetler'in asli görevidir. Yine o dönemde sınırlı bir kadro ve kuruluşla Özel Kuvvetler, timler halinde kurulmuş ve eğitimine başlanmıştır. Daha sonra Güneydogu'da ilk görev alan Özel Kuvvetler, bu dönemde yetişen personelle oluşmuş ve genişleyen bu kuruluşların öğretmenlik görevleri, bu timler tarafından yapılmıştır. 

Bu açıklamaları kasten ve biraz da istemeden yapıyorum. Zira daha sonraları yerli yerine koyamadıkları konularla, kafalarında yel değirmeninden düşman yaratan ve onlarla boğuşan kimseler ortaya çıkacak ve yeterince bilinmeyen bu konuları siyaset sahnesinde bol bol istismar edeceklerdir. 
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Bu dairenin kuruluşu, yanlış hatırlamıyorsam 1950'li yılların başında (1952) ve Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bulunduğu bir dönemde özel bir kararname ve sivil otoritenin kararıyla olmuştur. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı diğer bütün daireler, beliren ihtiyaca göre Genelkurmay başkanının emir ve onayıyla kurulabilirken, bu dairenin sivil otoritenin yazılı kararı veya “kararnamesi”yle kurulmasının bir anlanu olsa gerekir. Bu daireye bir özellik daha tanınmış ve daire, Genelkurmay'da herhangi bir başkanlığa değil, doğrudan Genelkurmay ikinci başkanına bağlanmıştır. Bu bağlantı da, doğruca en üst kademeden yönetim ve denetim ihtiyacından ve görevinin hassasiyetinden doğmuştur. Daha sonraları bu bağlantıda sanki bir başıboşluk yaratılmış gibi değerlendirilerek ve “kontrgerilla” iftiralarına dayanılamayarak değiştirilmiş ve daire, ne değişecekse, Genelkurmay Harekât Başkanlığı'na bağlanmıştır. Her nedense, bu teşkilatın kendiliğinden oluşmadığı, Genelkurmay Başkanlığı'nın bir dairesi olduğu, bütün personelinin ve barış kadrosunun askeri personelden oluştuğu, sefer kadrosunda görev alacak sivil personelin de tıpkı diğer birliklerde olduğu gibi, Genelkurmay Başkanlığı'nın özel emirleriyle, sefer görev emir ve bağlantılarıyla daire emrinde görevlendirildiği, bütün atamalarının ve hizmetlerinin diğer askeri personelin tâbi olduğu şartlara bağlı bulunduğu, bütün harcamalarını Genelkurmay kanalıyla Milli Savunma bütçesinden yaptığı hep göz ardı edilmiş ve âdeta başıboş bir kuruluş olduğu şeklinde tanıtılmıştır. Bu konulara ilerde ayrıca değinilecek ve açıklamalar yapılacaktır. 

Şimdi olayları yeniden başlangıç noktasına bağlayarak, devanı etmek istiyorum. 

Özel Harp Dairesi, özellikle Amerikalıların da verdiği destekle NATO'nun “örtülü harekât konseptine” dayanarak kurulmuş bir harekât ünitesiydi. Memleketimizin bulunduğu coğrafi mevki ve stratejik konum, böyle bir teşkilatı çok lüzumlu ve çok faydalı hale getiriyordu. 

Daha sonra yaptırdığım bir araştırma, ihtiyacı rakamsal olarak ortaya koyacaktı. Ağrı ve Kars gibi iki sınır ilimizde, nüfusun içinden, bölgeden seferberlik esasına göre, çağ içi yedek personelin takriben 1/5-6'sı silah altına alınabiliyor, askerlik çağı içinde bulunan, fakat görev alamayan bu miktarın dört-beş misline yakın personel, geride boş kalıyordu. Kaldı ki, gayri nizami harp sadece bu askerlik çağı içindeki personelle değil, bölgede kalan, başta gençler olmak üzere, bütün halkı içeriyordu. İşte geride kalan 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bu güce veya sadece askerlik çağı içindeki on binlerce kişiye, ya sahip çıkıp yurt savunmasına katacak veya Sibirya'ya gitmelerine razı olacaktık. İşte Özel Harp Dairesi bu tür tercihlere cevap olarak kurulmuştu. Dairenin gizliliği ise, ne adı, ne de göreviyle ilgiliydi. Bunlar ilgili kitap veya talimnamelerde yer alan ve yabancıların da bildikleri konulardı. Dairenin gizliliği sefer görevi ve sefer personeliyle ilgiliydi. O da çok titizlikle korunuyordu. 

Dairenin kuruluş yılları Amerikan yardımı ve ilgilerinin başladığı ve kısa sürede yoğunlaştığı döneme rastlamış; bütün Silahlı Kuvvetler'de olduğu gibi, kuruluş ve eğitim konularında yakın işbirliği kurulmuştu. Bu yakın ilişki ve işbirliği zamanla azalsa da devam etmişti. Biz böyle bir dönemi yaşıyorduk. 

Aslında özel harp konusuyla ilgili doküman ve eğitim desteği, diğer askeri teknik ve taktikler kadar yabancılardan kolay alınamiyor, doküman alışverişi ise çok daha zor oluyordu. İşte, başlangıçtaki ilişki yoğunluğu, zannederim bu ihtiyaca ve gerekçeye dayanıyordu. 

Bu destek ve yakın işbirliğinin yanlış çizgileri, kuruluşundan on beş-yirmi sene sonra dahi hissedilebiliyordu. O dönemde Amerikalılar esaslarını, doktrin ve stratejisini tespit ederken, kendi ihtiyaçlarına ve politikalarına göre, bu görevin hep dış ülkelerde yapılacağını kabul etmişler; kuruluş, görev, eğitim ve dokümanlarını buna göre oluşturmuşlardı. Halbuki biz bu görevi, yurdumuzda ordumuzla beraber ve kendi halkımızla birlikte yapacaktık. Bu nedenle, önemli farklılıkların olması gerekiyordu. 
Bu çok ince nokta, bidayette bazı konularda gözden kaçmış ve Silahlı Kuvvetler'le görev ilişkisinin kurulması ve işbirliğinin sağlanması konusu, arka planda kalmış, gizlilik anlayışıyla da birleşince ayrı ve kopuk çalışma sonucu önlenememişti. İlk düzeltilmesi gereken husus buydu. Talimnameler alelacele tercüme edilip yayımlanmış, belirtilen bu doktrin değişikliği veya yanlışlığı hiç dikkate alınmadan, konuyu bilmeyenlerce de tercüme ve alelusul kontrol edilerek, resmi talimname olarak yayımlanmıştı. 
Ancak, uygulama alanı da bulamamıştı. Hemen bu talimnamelerin “yardımcı doküman” haline getirilmesi gerekiyordu. Genelkurmay Başkanlığı'nca çıkarılan bir emirle bu düzeltme yapıldı. 
Fakat nerelere kadar ulaşabildi bilemiyorum. Seneler sonra “kontrgerilla” edebiyatı başlayınca daireye saldıranlar, bu çok acele tercüme edilip yayımlanan, içinde pek çok yanlış olan ve bizde hiç uygulanmayan bu talimnamelerden alıntıları önlerine alacaklar ve yardımcı doküman haline getirilmiş olmalarına rağmen bunları “doküman silahı” olarak kullanacaklardı. 

İşte geç kalan talimname ve tarifnamenin yokluğu, Sivas'ta bir roketatar kazasına, çok acele ve erken çıkan kontrolsüz talimnameler ise çok yanlış anlamalara ve istismarlara neden olabiliyordu. Tabii ki o dönemlerde bu tür talimname yanlışlıkları sadece bunlar değildi, ancak onların istismara konu olabilecek bir ilişkisi bulunamamış veya kurulamamıştı. 

Bütün bu ortam içerisinde, ben de, görevde hissettiğim güçlükleri yaşıyordum. Bunlardan birincisi; kendimi yetiştirip hazırlamaktı. 
Konu büyük, çok yönlü ve kapsamlı, faydalanacak doküman çok kasıtlıydı. Yine de ağırlık bu güçlükteydi, yenmem gerekiyordu. 

İkinci konu, karargâhın, komutanın çok yerinde olarak tespit ettiği yeni ana fikrine ve özel harp anlayışına yaklaşımını sağlamaktı. Zaman alacağını biliyor, ama arkadaşlarımın doğruyu bulacağına inanıyordum. Üçüncü güçlüğüm, komutan ile karargâhın uyumunu sağlamak ve karşılıklı anlayış kanalını kurabilmekti. Sayın komutan çok titiz, çok okuyan ve her yerde mükemmelliği arayan bir yapıya sahipti. Bu nedenle karargâhta çalışanlarla çok uyumlu çalışamıyor, en küçük bir konu için ağır tenkitlerde bulunuyor, olanı, yapılanı bir tarafa bırakıp olmayanı ve yapılamayanı irdeliyor, kırıcılık vasfı hep ön plana çıkıyordu. Beklenilen şey ise, yapılana teşekkür, yapılmayanı veya yanlışı işaret ve yol yön göstermeyle mükemmele ulaşmaydı. Kısım amirinden başlayan, kurmay başkanından geçerek komutana kadar ulaşan zincir, esasen bu nedenle kurulmuştu. 

Hem arkadaşlar haklı, hem komutan haklıydı. Sorun özde degil, sözde ve davranışta düğümleniyordu. İşte benim güçlüğüm de, karargâh ile komutan arasındaki bu bakış farklılığını, işbirligine ve normal emir komuta münasebetleri çerçevesine oturtmaktı. Kendimi aşağıdan yukarıya doğru bakınca, şişenin ağzındaki mantar gibi; yukardan aşağıya doğru bakınca, çatlayan şişenin dağılmasını önlemeye çalışan bir yapıştırıcı gibi görüyordum. 
Bu durumu zaman zaman sayın komutana da arz ediyor, önüne konan yarım bardak suyun dolu tarafı için iyimser, boş tarafı için kötümser olunabileceğini belirterek, “Sizin her iki tarafı görerek tamamlayıcı, düzeltici vasfınız ve konumunuz daha çok teşvik sağlayacaktır” diye tekliflerde bulunuyordum. Bu sıkıntıları hiçbir zaman yok etmek mümkün olmamıştı. Az veya çok, ama her zaman var olan bu ortam içinde, kendileriyle üç sene kurmay başkanlığı (komutan yardımcısı olmaksızın), bir sene de komutan yardımcısı olarak (kurmay başkanı Kurmay Albay Sabri Yir- 


mibeşoğlu), dört sene beraber çalıştım. Bu sayın komutanın daireye çok faydalı katkıları olduğunu, özellikle birçok yanlışları düzelterek, konuları yerli yerine oturttuğunu belirtmeyi bir görev sayıyorum. Kendileri, bir askeri mecmuada iyi niyetle yayımlanan bir makalesiyle özel harbin genel uygulamadaki (sadece bizde değil) konularına yer vermesi ve Amerikan talinınamelerin- de yer alan bazı doktrin ve uygulamaları dile getirmesi sonucunda, rahatsız olmuşlar, daha sonra bu düşüncelerin kontrgerilla laflarıyla birleştirilerek istismarıyla huzursuz edilmişlerdir. 

Şimdi bu dairenin Amerikalılarla olan ilişkilerine değinmek istüyorum. 

Amerikalılar İkinci Cihan Harbi'nde Fransa'da “MAKİ” örgütünün, Rusya'da “Partizan”ların Almanlara neler yaptıklarını, silahl kuvvetlerine nasıl destek sağladıklarını ve kurtuluşa nasıl yardımcı olduklarını görmüşlerdi. Türkiye gibi, Rusya ve Bulgaris- 


— 


at g з. WE + ` 
=й инин EDK ASNE ari ma с fleseteanrč. 


Hatay benim şahsi meselemdir. Keyfiyeti Fransız 
Bü yük elçisine tâ bidayette açıkca ifade ettim. Dünyanın bu durumunda böyle bir meselenin Türkiye ile Fransa arasında müsellâh bir ihtilâfa müncer olması katiyen varit değildir. Fakat ben, bunuda hesaba kattım. Ve kararımı vermiş bulunuyorum. Şayet ufukta, bu yolda, binde bir ibtimal belirirse Türkiye Cumhur Reisliğinden ve hatta Büyük Millet Meclisi azalığından da çekilecezim. Ve bir fert olarak bana iltihak edecek bir kaç arkadaşla beraber Hatay'a gireceğim. Ornadakilerle el ele verip Mücadeleye devam edereğim. | 


Ben Toprak Büyütme meraklısı değilim Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak muahedeye dayanan haklımırın isteyicisiyim. Onu alamazaam edeem. Büyük Meclisin Kürsüsünden Milletime эс verdim. Hatay'ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem O'nun hozuruna çıkamam, yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim. Yenilmem. yenilirsem bir dakika yaşayamam. 


Kümzt tük 


Atatürk'ün yayımladığı “Hatay benim şahsi meselemdir” başlıklı mesaj. 
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tan'laen geniş hududa sahip çok hassas bir ülkenin, böyle bir teşkilatlanmaya olan ihtiyacını ortaya koyuyorlardı. Aslında bu konuların, Silahlı Kuvvetler'imiz içinde de işlendiğinin ilk örneğini Erzurum'da dinlediğim bir konferansı aktarırken, boğalar ile arıların savaşı olarak verdiğim örnekten de belliydi. Konu genel hatlarıyla bazı askeri okul ve eğitim merkezlerinin programlarına da dahil edilmişti. Konuya duyulan ilgi hızla artıyordu. 

Bu ilginin evveliyatı da vardı. Kurtuluş Savaşı'nda Teşkilatı Mahsusa'yla çalışan Atatürk, bu ihtiyacı Hatay konusundaki gerginlikler devam ederken bakınız nasıl ele almıştı. 

Büyük önderin, Hatay konusunda bir konuşması vardır. Bu konuşmanın metnini aşağıda sunuyorum. Daha sonra da, bu konuşmanın perde arkasını Atatürk'ün özel doktoru rahmetli Neşet Bey'in hatıralarından yaptığım bir alıntıyla naklederek, konuyu birbirine bağlamak istiyorum. 

Bu tarihi metin şöyledir. 

Şimdi rahmetli Neşet Bey'i dinleyelim: 


Bir gün, İstanbul'a telefon ederek beni acele Ankara'ya çağırdılar ve Atatürk'ün Adana'ya gitme kararını önleyemediklerini, sıhhi bir sebeple kendisini ikna ederek bu seyahatten vazgeçirmemi rica ettiler. 

Hatay olaylarının en hareketli ve hararetli günlerine rastlayan bu seyahatte, bir suikasttan korktuklarını belirterek, bu isteklerine yardımcı olmamın hayati önemi üzerinde durdular. 

Ankara'ya geldiğimde harekete bir saat kalmıştı. Atatürk beni görünce, “Oo hoca, iyi olduğu geldiğin, Adana'ya beraber gideriz” demiş ve hiçbir karşılık vermeme imkân bırakmadan arabalara binmiştik. 

Çoğunlukla vali ve emniyet müdürlerinin programına uymayan Ata, Adana'ya gidişten sonra, bizi verdiği bir adresteki eve götürmüş ve orada başyaverin “Girme paşam ” diye Ata'nın önüne yatmasına rağmen, arabalardan inerek içeri girmiştik. 

Kapısı kubbeli, eğilerek girilen ve bir izbe manzarası gösteren meyhaneye benzeyen bir yere girdiğim zaman, dumandan âdeta göz gözü görmüyor, içki, sigara ve muhtemelen esrar kokusundan zor nefes alınıyordu. İçerde palabıyıklı, kabadayı, külhanbeyi tavırlı ve muhtemelen pek çoğu silahlı yüz-yüz elli kadar kalabalık vardı. 

Ata, doğruca büfeye giderek, hiç yabancılık çekmeden, önüne kadehini ve içkisini koyan barmenin elinden şişeyi aldı, hazırlayıp içtikten sonra, kendisini sevgi ve saygı dolu, güvenmiş insanların bakışlarıyla takip eden kalabalığa dönerek, “Posta başları gelsin " diye bir emir verdi. Refakatinde bulunan bizlerin hayret dolu bakışları arasında, sekiz on kişi gelip Ata'nın karşısında durdular. Hepsi de babayiğit, kararlı kişi görüntüsündeydiler. Ata en başta durana: 

— Sen hangi posta başısın? 

— Ben tel kesme postasının başıyım. 

— Vazifen nedir ? Emir verince ne yapacaksın? 

— Vazifem, gördüğüm her teli kesmektir. Telefon teli, elektrik teli, sınır teli, ne görürsem, nerede görürsem, keseceğim. 

— Malzemen? 

— Hepsi tamam. 

— Kaç adamın var? 

— Yüz elli. 

— Peki. 

Ata, bir sonrakine döner: 

— Sen hangi posta başısın ? 

— Kırma, yıkma, bozma. 

(Ayu sorular, aynı mahiyette cevaplar...) 

— Sen hangi posta başısın ? 

— Yol tahrip, tıkama, kapama. 

(Aynı sorular ve aynı mahiyette cevaplar...) 

— Sen. 

— Tedhiş ve zararsız hale getirme. 

Bütün postalara sordu. Sonuçta gördük ki, tamamen bölge halkın- dan oluşan, bin-bin beş yüz kişilik bir grubu, sekiz on posta halinde, hiç kimsenin haberi olmadan, o zamanki tabiriyle “beşinci kol” faaliyeti için hazırlamış. 

Sonunda Ata posta başlarına, ‘Paraya ihtiyacınız var пи?” diye bir soru sordu. İçlerinden daha olgun ve yaşlı birisi, “İşte şimdi ayıp ettin paşa. Hem vatan hizmetine çağırdın, hem de şimdi bunun fiyatını soruyorsun” diye cevap verdi. 

Ata münasip şekilde sorusunun maksadını anlatarak, gönüllerini aldı ve “Şimdi hepiniz evlerinize dönecek ve daha evvel kararlaştırılan şekilde, benden emir bekleyeceksiniz” emrini verdi ve ayrıldık. 

Şaşkın ve hayret dolu olarak kendisini süzenlere “Hatay benim şahsi meselemdir demiştim” şeklinde, çok anlamlı bir ifadeyle cevap vermiş ve arabaya binmişti. 

Eğer Hatay davası sulh yoluyla hallolmasa ve hazırlanan bu grup Hatay'a girseydi, Hatay ne hale gelirdi, diye halen düşünürüm. 


İşte Neşet Bey bunları söylüyordu; sorulara ilgililer cevap versinler. 
Atatürk beşinci kol mensubu muydu? 
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Atatürk gerilla mıydı? 

Atatürk kontrgerilla mı, yoksa bozguncu muydu? 

Atatürk'ün gerektiğinde uygulayacağı harekâtın, savaşın adı ne olabilirdi? 

Bugün bu faaliyete ne isim takarsınız ? 

Şimdi bunun ardından, bu dairenin Kıbrıs'taki kutsal görevine ve sonucuna nasıl bakarsınız ? 

Her ikisinin de ele alınış şeklini, yerini ve zamanını dikkatle inceleyiniz ve düşününüz. Hangi ihtiyaç için kurulmuşlar ve ne sonuç almışlardı? 

Hemen cevapları duyar gibiyim. “Onlar başkaydı” diyecekler ve hayaleti irdelemeye, daha doğrusu kendi yarattıklarını arayıp bulmaya çalışacaklardır. O zaman bir sorunun daha cevabı verilmelidir. Yirmi beş senedir hep suçlanan ve yakıştırma isimle “kontrgerilla” diye tanıtılan bu teşkilattan ve içinde görev alanlardan müşahhas, kimliğiyle tespit edilmiş ve istenmeyen bir olaya katılmış hiçbir kimse var mıdır? Son zamanların moda deyimiyle, kurdukları ve yönettikleri bir çete bulunmuş mudur? Ben falanım diye ortaya atılan kimseler varsa sözleri ve filleri, kanıtlarıyla doğrulanmış mıdır? 

İşte özel harbin o zamanlar ismi konmadan uygulanışı, bu son örmekteki gibi oluşmuş, 1950'li yıllarda Özel Harp Dairesi'nin, Gayri Nizami Harp bölümünün kuruluşu, böyle bir ihtiyaç dikkate alınarak gerçekleşmişti. Amerikalıların yardım ve destek teklifinin o dönemlerde olduğunu ve bu nedenle de fazla yadırganmadığını zannediyorum. Zira ihtiyaç bizimdi. Bu kuruluş anında daha yukarı makamlarda yapıldığı anlaşılan bazı anlaşma veya mutabakatla, tıpkı diğer askeri kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi, daireye de Amerikan yardımından bazı özel malzeme ve silah desteği ile eğitim desteği de sağlanmıştı. Yine daireden hiçbir teklif olmadan, üst kademelerde yapılan bir planlama ve anlaşmayla Amerikalıların özel yardım faslından, daireye her yıl 1 milyon dolar yardım sağlanacak, bu yardımlar istenirse Türkiye'de veya istenirse Amerika'da ihtiyaçlar için kullanılacak, Amerika'dan satın alınacak teknik malzeme ve silahlar için yapılacak ödemeler, bu paradan mahsup edilecekti. Bu özel yardım parasının hesap ve muhasebesi, dairenin resmi ödeneklerine hiç karıştırılmadan, ayrıca ve çok titizlikle tutuluyordu. Tekrar dikkatlerinize sunmak istiyorum: Alınan bu para Amerikan özel askeri yardımına dahil olarak verilir, sadece belirtilen maksatla kullanılabilirdi. Bazılarının ileri sürdüğü veya Sayın Ecevit'in söylediği gibi dairenin resmi bütçesi yerine veya personel maaşları gibi ödemelere hiç kullanılamazdı. Bu hususların her zaman (bugün dahil) kontrol edilmesi mümkündür. 

Dairenin tüm harcamaları, personelinin tüm özlük hakları, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanılıyor, Amerikalılardan alınan para, veriliş maksadı dışında kesin olarak kullanılmıyordu. Bu teferruatı, daha sonraki bazı olayların anlatımında yer alacakları için, burada yazmış oluyorum. 

Amerikalılarla her yıl müşterek bir Özel Kuvvetler Tatbikatı yapılıyor ve Amerikan Özel Kuvvetleri'ndeki yeni teknik ve taktiklerin tanıtımına, bu tatbikatlarda ağırlık veriliyordu. 

Dairenin o dönemdeki en önemli ve aktif görevi olan Kıbrıs konusu, özenle ayrı ve gizli tutuluyor, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nın yönetim ve desteği çok hassas olarak yürütülüyordu. 
Kıbrıs'taki sivil yönetim ile mukavemetin uyumu, Dışişleri'nin ilgili bölümüyle yapılan işbirliği ve koordinasyonla sağlanıyordu. 
Kıbrıs konusunda dairede yapılan çok hassas çalışma ve yönetimin daha sonra çok faydasını görecektik. O zaman birer kurmay binbaşı, yarbay ve albay olarak ilgili bölümde görev alan rahmetli Korgeneral Çetin Başar, Orgeneral Aydın İlter ve diğer arkadaşlar ile bütün ilgililerin gölgede kalarak yaptıkları çok değerli hizmetleri zikretmeyi görev sayıyorum. 

O dönemlerde üsteğmen-albay rütbesiyle dairede görevli bulunan arkadaşlarımızın yükselme çizgisini açıklayarak, değerlerini ve bu çizgiyle ortaya çıkan seçin ve görevlendirmede gösterilen titizliği belirtmek istiyorum. 

Bendeniz Özel Harp Dairesi'nde hizmet gören personelin içinde (geçmiş dönemler dahil) ilk orgeneral ve kuvvet komutanı olma vasfını taşıyordunı. Sayın Adnan Doğu orgeneral ve Jandarma genel komutanı; Sayın Yirmibeşoğlu orgeneral, ordu komutanı ve Milli Güvenlik Kurulu genel sekreteri; Sayın Türkgenci orgeneral, ordu komutanı ve Harp Akademileri komutanı; Sayın Aydın İlter orgeneral ve Jandarma genel komutanı; Sayın Doğan Bayazıt, orgeneral ve Milli Güvenlik Kurulu genel sekreteri, Sayın Fevzi Türkeri orgeneral, 2. Ordu komutanı ve Jandarma genel komutanı oluyorlar. Rahmetli Çetin Başar ve Sayın İsmail Hakkı Özkan, korgeneral ve sayısını tam olarak bilemediğim on-on beş kişi de, tümgeneral ve tuğgeneralliğe yükseliyorlardı. Burada zikredilen isimlerin 1967-1974 döneminde, dairede albay-üsteğmen olarak hizmet görenlere ait olduğunu belirtmek istiyorum ve diyorum ki; hangi hissin tesiri, hangi düşüncenin esiri ve kimin teşvik veya kışkırtmasıyla niçin yapıldığını bilmediğimiz Özel Harp Dairesi'ni yıpratma kampanyası sürerken, çeşitli kademelerde görev yapan, olup bitenlere, söylenilip konuşulanlara ve yazılanlara bakarak, konuşamadıkları için yutkunup yutkunup susan insanlara, bunlar da dahil bulunuyordu. Fakat üzülenler sadece bunlar degildi. Bu konulara yeniden döneceğiz. 

ABD Başkanı Kennedy, geleceğin dünyasında bloklar arasındaki dengenin büyük savaşlara yer vermeyeceği gerçeğinden hareketle, özel harbin, gayri nizami harbin ve özellikle özel kuvvet harekâtının gerçeğini kavramış, bu konudaki konuşma ve değerlendirmeleriyle herkesin dikkatini çekerken, ABD içinde de bu konudaki gelişmeleri yakından takibe almıştı. Çok güzel tespitleri ve düşündüğü tedbirlerin etkisini bizlere kadar dağıtabiliyordu. 
İleri görüşlü bu devlet adamı gelecekte görüşlerinde haklı çıkacak ve haklılığı her gün daha da artacaktır. 

Bu görev içinde, ABD'nin davetiyle sayın komutan General Akyol, ben ve rahmetli Çetin Başar, Amerikalıların Almanya'daki özel kuvvetlerini görmeye gitmiştik. Almanya'daki Amerikan Özel Kuvvetleri Komutanlığı, doğruca Amerikan Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlıydı. Bu ziyarette Kara Özel Kuvvetler Komutanlığı ile Hava Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı görmüştük. 
O dönemde, bizim özel kuvvetlerimiz henüz çok yeni ve çok sınırlı bir kadro ve kuruluşla çalışıyordu. Birçok örnek ve çok faydalı bilgilerle döndük. 1969 yılında Genelkurmay başkanı rahmetli Orgeneral Cemal Tural, mart ayı ortasında emekli oluyordu. 

Emekliliği belli olduğu, fakat henüz görevden ayrılmadığı dönemde bir gün Genelkurmay Karargâhı'ndaki bir arzdan daireye dönerken, çıkış kapısında bir yerden dönen rahmetli Cemal Tural’ görmüştüm. Агара durdu, kendileri inmeden beni yanlarına çağırdılar. “Daireye mi dönüyorsun ?” dediler. “Evet” cevabını verince, “Atla arabaya beraber gidelim” diye emrettiler. Daha önce de işaret ettiğim gibi, o günlerde emekliliği belli olmuş, fakat görevden ayrılmanışlardı. Arabayla daireye geldik. Nöbetçi subayı, daire başkanı General Akyol'un biraz evvel ayrıldığını ve dairede olmadığını söyledi. Ben davet ettim. “Daire başkanı yokmuş, ben döneceğim” dedi ve ayrılıp gitti. On-on beş dakika sonra daire başkanı geldiler, ben olan biteni kendilerine arz ettim. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra, her nasılsa ortalık karışmıştı. Daire başkanına büyük komutanlardan telefonlar yağıyor, “Kimdir o albay ? Orgeneral Tural'ın arabasına nasıl biner ? Onu nasıl Özel Harp Dairesi'ne davet eder?” gibi, tepkilerini iletiyorlardı. Daire başkanı kendisine anlattıklarımı arz ediyor, kendilerinin olmadığını belirtiyor ve Orgeneral Tural'ın daireye girmeden geri döndügünü söylüyordu. Fakat telefonların ardı arkası kesilmiyordu. 
Rahmetli Tural'ın ayrılmadan evvel, bazı kıta, karargâh, kurum ve sivil kuruluşlara yaptığı ziyaretlerden rahatsızlık duyulduğunu biliyor, fakat bunun kuşkuya dönüştüğünü ölçemiyordum. Yan yana olan ve kapısı hep açık duran odamdan, komutanın konuşmalarını duyuyordum. Sonunda dayanamadım, odasına gidip üzüntülerimi arz ettim. “Henüz rütbesi omuzlarında olan bir komutanımızın, beni arabasına davet etmesine, yanına alıp daireye getirmesine sayın komutanlarım benden ne tepki bekliyorlardı bilemiyorum. Başka türlü davranıp reddederek, emirlerine karşı gelerek ve görevden ayrılacak bir komutanın, bu ordudaki yarım asra yakın hizmetini unutup, kendilerine saygısızlık yapıp, suç mu işleseydim ? Bir ordu mensubunun, emekli olacak bir komutanına karşı göstermesi gereken kadirşinaslığı ve hürmeti göstermese miydim? Ben ayıu durumda bin defa kalsam, bu olan bitenlere rağmen, bininde de aynı şekilde hareket ederim. Bu düşüncelerimi telefon eden, sayın komutanlarım kimlerse, kendilerine aynen iletmenizi veya telefonlara benim cevap vermemi arz ve teklif ediyorum” dedim. 

Komutan beni teskin edici sözler söyledi ve Genelkurmay'a gitti. Konu kapanmış fakat yara kapanmamıştı. Genelde etrafın giden komutan ile gelen komutana bakış açıları, hep üzücü olmaya devam edecekti. Seneler sonra tümgeneral olarak, Kara Kuvvetleri Harekât başkanıyken, rahmetli Orgeneral Tural ziyaretime gelmişlerdi. Bu olayı sonradan öğrenmişler, üzülmüşler ve kim söylemişse, benim “bin defa”yla başlayan tavrımı ve feveranımı anlatmışlar. “İyi ki emekli olmamışsın” demişlerdi. Bu konuşmadan sonra Harekât Başkanlığı odasındaki dünya haritasının başına geçerek, “Kısaca şu dünyada olup bitenleri ve varsa bize etkilerini bana bir özetleyiver” demişlerdi. Bu, rahmetli komutanla son görüşmemiz olmuştu. Sayın komutanı hep rahmetle anıyor, Kıbrıs için “Kıbrıs ne ki? Olayı büyütüyorsunuz. Tutsak avucumuzun içinde kalıp kaybolur” sözü ve dünya haritası önündeki son duruşuyla hatırlıyorum. 

Daire başkanı Tümgeneral Akyol ve bizler dairenin konumun- dan rahat değildik. Hem derlenip toparlanarak daha elverişli çaрта koşullarını sağlamak, hem de Amerikalılarla ortak oturulan binadan kurtulmak ana fikriyle uygun bir yer ve fırsat arıyorduk. 
Sonunda, sayın komutan arkada, Kirazlıdere'de bugünkü yerinde Öğretim Kurulu Başkanlığı ve karargâhın bazı bölümleri için bir 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T.C 
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
ANKARA 


Жаы Kİ pi A Ула» Mag А Ы, Хогтг у görevini. 2 seneys yakın bir süre içinde büyük bir l: Чаї та en mülcemmel ve çok üstün brary dercresinir yitirmekte olduğunuzu тетпопі уне) е müzuhad.: etmiş bulunuyorum. 


Günlük normal khiwnetler dışında Kurulun reorgan: sayon çëlışmaları ve diğer uzun vadeli faaliyetleri ile 11/3 başarılı çelışmalarınızında oluulu sonuçlarının alınmakza oldı. inu bilhas sa belirtmek isterim. 


ГЕЧЕ çalışmalarında obyekzir ülyüler !7inele Kalarar doğru sonuçların elde edilmesinde ilomutona yardımı olmunızlu,ı;Zrevs bağlılık ve büyük bir çalışma çücü ile сок iyi bir askeri davranış içinde geçen başarılı hizmetlerinizden Jeliyı sizi takdir ve tebrik ederek başarınızı Kurul noşlanlırının iiyakıt ilti ile tesçil ediyorum. 


Bu beşarınızın devarını dilerim. 


Титр. Cihat Akyol'un gönderdiği takdirname. 


bina inşaatına hemen başlama, daha sonra dairenin tamamını oraya taşıma karar ve teklifini, Genelkurmay Başkanlığı'na kabul ettirmişti. Bu görüş ve başlangıç çok yerindeydi ve gerçekleşti. 

1970 yılında, daire başkan yardımcılığına atanmıştım. Kurmay 
başkanlığı görevine ise, yurtdışından dönen Kurmay Albay Sabri Yirmibeşoğlu (sonra orgeneral) atanmıştı. Benim terfiime bir yıl kalmıştı. Tümgeneral Sayın Akyol da bu rütbede ikinci yılını doldurmuş olacağından, muhtemelen kıtaya çıkacaklar ve daireden ayrılacaklardı. Öyle de oldu. 1971 ağustosunda sayın komutan kıtaya çıktılar, ben tuğgeneral oldum. Kadroyu tümgeneralden tuğgenerale indirdiler. Ben de daire başkanlığına atandım. 

Sayın komutanın ayrılmadan önce verdiği bir takdirnameyle kurmay başkanlığı görevimizde yapabildiğimiz hizmetler özetleniyordu. 


Beşinci bölüm 


Tuğgeneral, tümgeneral dönemleri 


Daire başkanı oluşum, kurmay başkanlığıyla başlayan, komutan yardımcılığıyla devam eden işlerin tamamlanması ve sürdürülmesi anlamına geliyordu. Yenilikler, konularda öncelikler ve hizmetteki gelişmeler için bir değerlendirme yapmıştık. Kurmay başkanım Albay Yirmibeşoğlu, çok değerli çalışmalarıyla dikkati çekiyor ve bir ölçüde geleceğinin çizgisini oluşturuyordu. Bu arkadaşımızın titiz çalışmalar yaptığı ve yürüttüğü işlemlerdeki mükenmeliyet, hem kendi teşkilatımızda, hem de Genelkurmay Karargâhı'nın ilgili birimlerinde etkisini gösteriyordu. Bana üç yıl süreyle yaptığı kurmay başkanlığı görevini, bir kelimeyle ifade etmek istiyorum: mükemmel. 

Özellikle Kıbrıs'ta ve Kıbrıs için Türkiye'de, öncelikle yapılması gereken hususları yeniden ele almalıydık. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın ikmal ve güçlendirme ihtiyacı, önce Bayrak Radyosu'nun daha sonra Bayrak Televizyonu'nun kurulup güçlendirilmesi, çok kısa sürede gerçekleştirilebilecek bir seferberlik sisteminin oluşturulması, bölgelerimizde hâkimiyet ve yönetimde etkinlik sağlanması, yapılacaklar arasında öncelik alıyordu. 

Kıbrıs konusunda Dışişleri Bakanlığı'nın çok değerli mensuplarıyla âdeta iç içe çalışıyor, birbirimize güveniyor ve çok yakın işbirliği yapıyorduk. 

O dönemlerin inançlı ve genç kadrolarının bu şekildeki çalışmaları, öncelikle Kıbrıs davasını ayakta tutan, Kıbrıs'taki sıkıntıları azaltmak için çareler üreten ve daha sonraki gelişmeler için marş motoru ve itici güç teşkil eden çalışmalar oluyordu. Karşılıklı güven o kadar kuvvetli ve ihtiyaçlar o kadar müşterek hal alпий ki, imkân ve kaynakların kullanılmasında bile hiçbir ayrım gözetilmiyordu. 
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TMT'nin ikmali, özellikle silah ve mühimmat ikmali, en çok önem taşıyan ve önceliğe sahip bulunan husustu. Hemen özel görevlerde kullanabileceğimiz bir deniz motoruna (yük) sahip olabilmek için teşebbüslere başladık. İlk teşebbüsümüzde maalesef başarılı olamadık ve destek de bulamadık ama peşini de bırakmayacaktık. Kıbrıs'ta TMT'nin seferberlik hazırlıklarıyla ilgili olarak, İsrail örneğini esas alıp bir planlama ve bununla ilgili bazı ön denemeleri yapmış, alınan müspet sonuçtan sonra planımızı tamamlamıştık. Her yıl mevzii veya bölgesel denemelerle geliştirip ayakta tuttuğumuz bu sistemli çalışmalarla, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın arifesinde, verilen bazı işaret ve emirlerle, üç saat içinde beş bin mücahit mevcudunu, on üç bin kişinin üstüne çıkarıp kalan birkaç bin kişiyi de kısa sürede bunlara katarak, tüm bölgelerde sefer kuruluşuna geçmiş olacaktık. Tabii ki bütün bunların gerçekleştirilmesinde, Türkiye'de seçerek aldığımız, yetiştirerek Kıbrıs'ta görevlendirdiğimiz, bayraktar, sancaktar ve yardımcıları ile TMT karargâhında ve bölgelerde görev yapan subaylarımızın, çok hassas ve fedakârlık isteyen çalışmaları yer alıyor ve karşılıklı güven, bu çalışmaları genelleştiriyordu. 

Gücü çok sınırlı olan Kıbrıs Bayrak Radyosu'nun güçlendirilmesi, ayrıca kontrolümüzde bulunan “Kıbrıs'ın Sesi Radyosu'yla yayınlarının takviyesi çok önem taşıyordu. Birbirinden kopuk, büyüklü küçüklü birçok ayrı bölgede yaşayan halkın, yegâne haber ve bilgi kaynağı, bu yayınlardan oluşuyordu. Bu radyoların geliştirilmesi için, o zamanki fedakâr kadrolarının nelere katlandığını yakından biliyor, göze aldıkları riskten, yaşadıkları heyecanları ve başarılarıyla sağladıkları sonuçların davaya olan katkılarını, hiç unutmuyorum. Bu gelişmeleri sağlayacak ve bunları bize karşı yürütülen amansız psikolojik savaşa karşı biz de “psikolojik bir silah” olarak kullanacaktık. Çok güçlükler aşıldı, çok çalışmalar yapıldı, fakat sonuç da sağlanmıştı. 

Bu arada iki tarafın görüşmecileri olan, Sayın Denktaş ile Klerides arasında hiçbir sonuca ulaşmayacağı girişinden belli olan müzakereler devam ediyordu. Her toplantının zaptı geldiğinde “İnşallah Rumlar bizim tekliflerimizi kabul etmezler” diye dua ediyordum. Bugün onları önümüze alıp baksak “İyi ki kabul etmemişler” diye aynı sonuca varacağımızı biliyorum. 

Bizim için adadaki gerilimi azaltmayla ilgili bir görüntü olarak değerlendirilen bu görüşmelerde, şimdi Rumlar neleri reddettiklerine bakıp, neleri kaybettiklerinin hesabını yapıyorlar mı bilmiyorum. 
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Bu arada, Kıbrıs cumhurbaşkanlığı (antlaşmalara göre muavinliği) seçimleri yaklaşıyordu. Artık Sayın Doktor Küçük'ün bu görevden ayrılıp, Sayın Denktaş'ın bu makama gelmesi gereğine inanıyorduk. TMT adına biz ve Dışişleri ilgilileri aynı kanaatteydik. O dönemde de Türk Mukavemet Teşkilatı'nın desteklemedi- 
8i bir adayın seçimi kazanması da zaten mümkün değildi. 

Rahmetli Doktor Küçük, Türkiye'ye gelmişti. Kimlerle neyi görüştüğünü bilemiyorum. İkinci gün, daireye ziyaretime geldi. Konu cumhurbaşkanlığına adaylığıydı. 

Yeniden cumhurbaşkanı olmayı arzuluyor, bununla ilgili gerekçelerini sıralayıp hizmetlerini, katlandıklarını dile getiriyor ve “Bir dönem daha” diyordu. 

Konuşmalarından anladığıma göre Dışişleri topu bize atmış ve “Genelkurmay” demişti. Biz teklifimizi sunmuş, komutanlığın kararını almış ve bu görüşmeye hazırlanmıştık. 

Rahmetli Doktor Küçük'ün söylediklerine ben de katılıyor, hizmetlerini biliyor, gerekçelerinde doğru olabileceğini vurgulayarak diyordum ki: “Nöbet devri zamanı geldi, siz davanın bayrak ismisiniz. Bayrak elinizde olarak ayrılınız ve Denktaş'a imkân veriniz, onun değerini siz bizden daha iyi ve daha yakından biliyorsunuz. Takdir ettiğinizi de biliyorum. Seçimler olaysız olmalı. Sonuçta toplum bir liderin etrafında, bir yumruk gibi birleşmiş bulunmalı. Bu büyüklüğü siz gösteriniz.” 

Bu münakaşalarımız, tam dört buçuk saat sürmüş, rahmetli bu süre içinde iki paket sigara ve tahminen yirmiye yakın çay ve kahve içmişti. Sonunda bir soru sordu: “Bütün bunlara rağmen seçime girersem ne olur?” Cevabım, “Büyük bir ihtimalle kazanamazsınız. Ortam da bunu gösteriyor” şeklinde oldu ve ekledim: “Kendiliğinden görevi cemaat liderine devretmiş bir cumhurbaşkanı olarak veya seçime girmiş, seçilmemiş, seçilememiş bir cumhurbaşkanı olarak ayrılmak, sizin tercih ve takdirlerinize bağlıdır Sayın Küçük. Bu takdir sizindir.” Tereddütlerini hissediyordum, devam ettim: “Toplumunuz sizi her zaman davanın bayraktarı bilecek. Size karşı minnet ve şükran duygularını hep yaşatacak. Hem Türkiye, hem de Kıbrıs'ta saygın yeriniz titizlikle korunacaktır. Lütfen bu görüntünüzü zedelemeyiniz.” Rahmetli, bir an daha düşünmüş ve âdeta rahatlamış gibi, “Peki paşam, anlaşıldı, galiba bu konuda karar verilmiş bulunuluyor. Benim de bu karara uymam gerektiğine inanıyorum. Seçimlere girmeyeceğim. 
Şimdi son kahveyi söyle, içip gideyim” demişti. 

İşte seneler. önce ve Atina toplantısından dönüşte, Kurmay Al-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Genelkurmay İkinci Başkanı Org. Nihat Tolunay'dan, komutasındaki Özel Harp Dairesi Başkanı Tuğg. Kemal Yamak'a. 


bay (sonra orgeneral) Sayın Sunalp'in çok isabetli karar ve teklifiyle geri planda tutulan ve her geçen gün güçlenerek toplumuna cumhurbaşkanı ve lider olan Sayın Denktaş'ın seçilişinin bize yansıyan yönleri bunlardı. 

Bu arada Özel Harp Dairesi'nin bağlı bulunduğu, Genelkurmay İkinci Başkanı Sayın Orgeneral Nihat Tolunay'a çok teferruatlı bir brifing sunmuştuk. Brifingden sayın komutan çok etkilenmiş, büyük sorumluluklar taşıyan bu daire personelinde gördüğü görev ve sorumluluk anlayışıyla hizmet inançları için takdirlerini dile getirmişti. Bu duygularını dile getiren yazı sureti ektedir. Ben bu takdirleri ve duyguları içeren yazıları daha sonra bu daireyi hedef tahtası haline dönüştürenlere cevap olsun diye ekliyorum. 
Eklemeye de devam edeceğim ve hep soracağım: Bu dairede hizmet edenler ve bu daireyi yönetip kontrol edenler, Genelkurmay başkanları, Genelkurmay ikinci başkanları, neden sizler gibi bir vehme kapılmayacaklar ve yel değirmenleriyle boğuşmayacaklardı? Sizden daha az mı vatanseverlerdi ? Ama bilinen bir farkları vardı, politikacı değillerdi. Onlar gerçeklerle uğraşıyor, bu istismarcılar ise politik arenada oy getirecek çıkışlarla, kendileri çıkarıp inandıkları vehimleriyle boğuşuyor, boğuşturuyorlardı. Bu sorularım devam edecektir. 

Sahi, şu “hayallerinde yarattıkları kontrgerilla” sözcüğünü ağızlarından düşürmeyenler, bu sözcüğün gerçek anlamını, kullanış yer ve maksadını kendi kendilerine bir tahlil edip cevap arasalar ya. Sadece terim veya tabir olarak: 

— Kontrgerilla nedir, kimdir? 

— Kimin karşıtıdır? 

– Kontrgerilladan kim veya kimler şikâyetçi olur? 

– Kontrgerilladan şikâyetçi olanlar kendilerini gerilla olarak mı kabul ediyorlar? 

— Öyle ise neyin, kimin kontrgerillası oluyorlar? 

Bu soruların sadece terim, tabir analizi için ve kontrgerilla sözünü hiç kimseye mal etmeden, varlığını yokluğunu ortaya atma- dan, cevaplandırılmasını diliyorum. 

Bu arada, Kıbrıs'ta sadece Rumlarla değil, belki onlardan çok, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'yle boğuşuyorduk. Tutumlarında hiçbir değişiklik yoktu. Oturuş ve duruştaki yüzleri gibi, tutumları da bize karşıydı. Biz de kendimizi kabul ettirme çabamızı sürdürüyorduk. Bir gün Rumlar yoldan geçen bir Türk otobüsünü durdurup, içinden Türk yolcuları alıp götürmüştü. Müracaat ettigimiz Barış Gücü, ağırlığını koyup olayı çözmüyor veya çözemiyordu. Ama arkadaşlarımız, çözümü bulmuştu. Bir Rum otobüsünün yolunu kesip içindeki yolcularıyla birlikte kontrolümüzdeki bölgeye getirmişlerdi. Hemen tedbir alındı, Barış Gücü bölgeye sokulmayacak, bu konuda görüşme ve pazarlık yapılmayacak, alınan Türkler ile Rumlar karşılıklı olarak bırakılacak, ilk hareket Rumlardan başlatılıp iadeler yapılacaktı. Çözüm, aynı gün sağlanmıştı. 

Bu olay daha sonraki bazı olaylar için de bir örnek olmuştu. 
Bölgelerimize sahiptik ve eskisi gibi davranmanın sıkıntı ve sakıncalarını görmüştük. 

Bir süre sonra Barış Gücü, Boğaz Sancaktarlığı'ndaki bayrak töreni için, mücahitlerin senelerdir kullandığı Lefkoşa-Girne yolunu kullanamayacaklarını ifade ederek, karşı çıkmıştı. Mücahitler her hafta tatil başlangıcında karargâhlarına bir merasim birliğiyle bayrak çekiyor, bitiminde bayrak indiriliyordu. Uzun zamandır yapılan bu uygulamaya seneler sonra itiraz etmeleri- nin sebeplerini söylemeye gerek yoktu. Rumlar istiyordu. Bir süre biz çekmeye, onlar da protesto etmeye devanı ettiler. Aslında ateşkes anlaşması gereğince haklı olabilirlerdi. Zira bu yolun iki tarafında ellişer metrelik bir şeritte silahlı asker görünmeyecekti. Fakat Gönyeli ve Boğaz bölgelerinde bu görüntüye aykırı o kadar çok istisnalar vardı ki, sonunda bir teklifte bulunduk: “Yolu kullanmayalım. Yolun o yüz еШ metrelik kısmında, kendi birliğimize doğru, yolu üç-dört metre kadar genişletip kenara çekelim, asfaltlayalım, genişletilmiş bu bölgeden Rum konvoyunun geçiş saatleri dışında gidip gelelim” dedik, kabul görmedi. Biz de her tören saatinde, Lefkoşa-Girne yolunu her iki taraftan ve uzakta yaratacağımız sebeplerle kapatmaya (bazen yol tamiri, bazen araç kazası ve bunun gibi) başladık. Üçüncü veya dördüncü törenden sonra önerimizi kabul etmişlerdi. 
Bugün Boğaz eski yolunda o kısmındaki yol genişliği ve iyi olmayan bir asfalt kaplamayla görülen yüz elli-iki yüz metrelik ilave, bilenlerin gözlerinde böyle bir mücadelenin işareti olarak durmaktadır. Son Kıbrıs gezilerimde oradan geçerken ve özellikle Güvenlik Kuvvetleri Karargâhı'na giderken, beraber oldugumuz komutan arkadaşlarımıza bu hatıramı, o bölümü göstererek yerinde aktarmıştım. 

Bu arada daha önce teşebbüs edip de başaramadığımız ve çok ihtiyaç duyduğumuz bir deniz yük motorunu sağlama teşebbüslerimiz de devam ediyordu. Bu teşebbüsümüzü çok olumlu karşılayan ve yardımcı olacağını söyleyen, o zamanın Deniz Kuvvetleri kurmay başkanı çok değerli Oramiral Bülend Ulusu (daha sonra Deniz Kuvvetleri komutanı ve başbakan) komutanınızın yaklaşım ve desteğini hiç unutmayacağız. Unutamayacağımız bir kimse daha var: bu konuda maddi kaynağı yurtiçi ve yurtdışında sağlayan ve konu açılıp izah edilerek ihtiyaç belirtildikten sonra, hemen çek defterine isteneni yazıp bana uzatan çok değerli hariciyecimiz Büyükelçi Sayın Gündüz Tunçbilek. 

Daha önce belirttiğim işbirliği ve karşılıklı güvenin gölgedeki bu unutulmaz insanını tanıtmak benin için bir borçtur ve aynı zamanda zevkli bir görevdir. Bu tür davranışın ilerde bir örneğini daha vereceğim. 

1974'e kadar arz edilecek önemli bazı olaylar şunlar olmuştu: 

12 Mart 1971'den sonra, rahmetli Nihat Erim'in başbakanlığı 
döneminde bir gün kendilerine Genelkurmay Karargâhı'nda Kıbrıs'la ilgili özel bir brifing verilmişti. Takdimci, bendenizdim. Sorun ortaya konulmuş, o günkü durum bütün yönleriyle açıklandıktan sonra, kendilerine son olarak bir de değişik bir viyograf takdim etmiştik. Bu viyografı ve rahmetli Erim'in brifing sonunda söylediklerini özet olarak sizlere aktarmak istiyorum. 

O dönemde Kıbrıs'ta Türkler, küçüklü büyüklü takriben yüz otuza yakın bölgede, etrafı Rumlarla kuşatılmış kantonlarda, kasaba ve köylerde yaşamakta, olabildiğince ayrı yönetilmekteydi. Bu 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kantonlar mücahitler tarafından savunulmakta, Kıbrıs Türk Alayı Lefkoşa bölgesinde ve her iki teşkilat da mevzilerde bulunmaktaydı. Brifingi dinleyen, sorularına cevap alan, bazı hususlar için ne soru ne de cevap bulamadığı hissedilen rahmetli Erim diyordu ki: 


Kıbrıs sorunu bazılarının söylediği gibi Kıbrıslıların sorunu değil, ondan daha çok Türkiye'nin sorunudur. 

Bu sorun Türkiye ile Kıbrıs Türkleri için çok önemli ve müşterek bir güvenlik ve savunma sorunudur. 

Güvenliğin bedeli sadece güvenliktir, bunun sağlanmasıdır. Hiçbir mülahaza veya karşılıkla zedelenemez. 

Viyografta gösterildiği gibi başparmağını Meriç'e dayamış, parmaklarını Ege adalarına uzatmış, bileğini Girit ve Rodos'a oturtmuş, Anadolu'yu batı ve güneyden kuşatma ve Akdeniz'den tecrit etme politikasını kendisine hedef edinmiş, şimdi işaretparmağını Kıbrıs'a uzatarak âdeta Türk milletinin boğazını sıkmaya yönelmiş böyle bir tehdidin varlığına ve gelişmesine müsaade edilemez. 

Çok zor şartlar altında yaşayan Kıbrıs Türklerinin en azından ezilmekten, erimekten ve eritilmekten kurtulmuş olduklarını görüyorum. 

Bakıyorum, askerleri var, bayrakları var, ayrı ayrı da olsa sahip çıktıkları toprakları var. Dili ayrı, dini ayrı, kanı ayrı, kültürleri ayrı, tam olmasa bile yönetimleri ауп olan bu toplumun kendi idarelerin- de yaşayabilmeleri için bir araya gelmelerine ve bütünleşmeye ihtiyaçları kalmış. Bu durum böyle devam edemez. 

Kendilerine her bakımdan yardımcı olmalı, hep yanlarında bulunmalıyız. 

Girit örneği çok güzel incelenmiş ve olaylar yan yana yerli yerine konulmuştur. Türk milleti yeni bir Girit olayını hazmedemez. Alınacak dersler vardır. 

Belirtildiği gibi Girit'i Yunan almadı, Avrupa verdi. 

Ege adalarını, Onikiada'yı ve Rodos'u onlara, Avrupa verdi. 

Yunanlıları Anadolu'ya Avrupa saldırttı. 

Lozan'ı hiçe sayan, adaları silahlandıran, hiçbir antlaşmaya uymayan, Londra-Zürich antlaşmalarını tanımayan ve şimdiki olaylara sebep olanlara karşı hiç ses çıkarmayan, sessiz kalarak onları koruyan kimlerdir ? Yine Avrupalılardır. İmzalarına ve garantörlüklerine dahi sahip çıkmadılar. 

Konuyu pertavsız altında tutmaya devanı etmeliyiz. 


İşte böyle diyordu rahmetli Erim. O zaman Kıbrıs'taki eksiğin bütünleşmiş, dağınıklıktan kurtulmuş bir toprak ve birleşmiş bir 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KENDİLERİNE ATALARINDAN EMANET EDİLMİŞ BİR VATAN PARÇASIDIR. 
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A # 


Başbakan Nihat Erim'e Genelkurmay'da verilen Kıbrıs brifinginden iki sayfa. 


toplum olduğunu görüyor ve bunu dile getiriyordu. Barış Harekâtı bu eksiği de tamamlamış bulunuyor. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütünleşmiş bir bölgesi, topluca bulunup yaşadığı bir toprağı, otuz senedir var olan bir devleti, kurulmuş bir s1- nırı ve sınır bekçileri var. Bunların varlığının sağladığı imkânları ve yapılanmalarını takdirlerinize sunuyorum. Bu su artık tersine akıtılamaz. 

Kıbrıs'la ilgili faaliyetlerimiz arasında, mücahit teşkilatımızın personel kaynak sorununu halletmek konusunda bir çalışmamız daha vardı. Türkiye'deki gibi askerlik kanununu çıkarmamız ve bunu adaya adapte ederek uygulamamız gerekiyordu. Adada ve 
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KAYNAK : GÖZCÜ SAYFA: | TARİH : 13 ŞUBAT 2004 
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Kemal Yamak, Türkiye'nin Kıbrıs'ta güttüğü politikanın doğrularını her düzlemde savunmaya devam etti. Emekli olduktan sonra bile. 


Türkiye'de çok teferruatlı çalışmalar yapıldı. Getirilen mecburi askerlik, Kıbrıs'ta beklendiği gibi, başlangıçta bir reaksiyona neden olmuştu. En son şekliyle Sayın Denktaş'ın Türkiye ziyaretinde görüşülmüş ve onun okuyan öğrencilerle ilgili hassasiyeti konusunda bir kısını hafifletici değişikliklerle bir anlaşma sağlanmıştı. Sayın Denktaş haklı olarak, çok az bir nüfus yapısıyla bu kaynağın sağlanamayacağından veya bunun devamlı olamayacagından endişe ediyorlardı. Halbuki bunların hesabı yapılmış ve devamlı bir kaynağın, tespit edilen bir ölçüde oluşabileceği anlaşılmıştı. Çıkarılan bu kanun, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda ve sonrasında çok faydalı olmuştu. 
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Kanunda bazı değişiklikler yapılmış olsa dahi, halen yürürlükte bulunduğunu zannediyorum. Kıbrıs'a 1996 yılında son gidişimde, bu kanunda bir değişiklik daha yapılarak, bedelli askerliğin kabul edildiğini ve bunun da hemen bazı sıkıntılara neden oldugunu ilgililerden dinlemiştim. Bu uygulamanın en kısa zamanda kaldırılmasının, her yönde toplun yararına olduğuna inanıyor ve bu düşüncemi anında ve hemen ilgililerin takdirlerine sunmuş bulunuyorum. Kıbrıs Türk toplumumuz, hizmette eşitlik sağlayan ve ihtiyaçtan doğan bu uygulamaya hemen intibak etmişti. Buna paralel olarak eğitici personel desteği de sağlanmıştı. Bugün güvenlik kuvvetlerinin mücahitleri ile “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Mehmetçikleri” birbirleriyle hizmet yarışı içinde bulunuyor ve çok başarılı hizmetler yapıyorlar. 

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın hazırlık çalışmaları ile harekât sonunda, önce Türk Mukavemet Teşkilatı'nın, sonra da güvenlik kuvvetlerinin kuruluş aşamasında, Genelkurmay başkanınız rahmetli Semih Sancar'a bu askerlik kanunundan bahsetmiş ve bize sağladığı kolaylıkları açıklamıştım. Bu konuşma da unutulmayacaktı. “Yamak Paşa, bu kanun nasıl gerçekleşti ? Ne zaman oldu bu iş? Bu zor işi nasıl başardınız ?” diye sormuştu. Cevaben “Sizin adınıza ve sizin gücünüzle sayın komutanım” dediğim zaman yüzüme bakmış, “Çok iyi olmuş” demişti. Türkiye'deki boşluğunu (halen de öyle) daima hissettiğimiz, Kıbrıs'ta ise yokluğunu üzülerek yaşadığımız bir konuyu daha halletmemiz gerekiyordu: “psikolojik harekât”. 

Kıbrıs'ta ateşkes ipliğine bağlı olarak gelişen durumda, çeşitli alanlarda devanı eden bir savaş sürüyordu. Bildiğimiz sıcak savaşın yürütücüleri vardı. Askerler, mücahitler. Daha şiddetle devamı eden politik savaşın mücahitleri Türkiye ve Kıbrıs Dışişleri ve elçilik yetkilileri; ekonomik savaşın mücahitleri maliyeciler, ekonomistler ve elçilik bünyesindeki Mali Yardım Teşkilatı'ydı. Peki bütün bu alanlar içinde hep var olan amansız Run propagandasıyla her gün devam eden psikolojik harekâtın planlayıcısı, uygulayıcısı, takipçisi ve savunucusu kimdi ? Bu savaşın varlığı kesin, karşısındaki boşluk, ondan daha kesin ve keskindi. Biz Kıbrıs'ta halkın mukavemetine dayanan bir mücadelede, psikolojik harekât desteğine olan ihtiyacı, özel harbin tanıtımı için başlangıçta verdiğimiz örnek şemadan biliyorduk. Bu konuda Türkiye'de de bir şeylerin yapılması gerektiğine inanıyorduk. Türkiye'deki bu boşluğun ortaya konması için, bir fırsat çıkmış ve CENTO çapında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İran'ın katıldığı bir seminer düzenlenmişti. Bu seminere Genelkurmay adına biz katılacaktık. Türkiye'de bu konuda sivil-asker demeden devletin bütün unsurları için yardımcı olabilecek bir teşkilatın kurulmasındaki güçlükleri görüyorduk. Bu boşlukta öyle küçük hatalar yapılıyordu ki faturası büyük olabiliyordu. Radyolarımız o dönemde, mesela teröristleri gerilla olarak tanıtıyor, köylü ve sade vatandaş soruyordu: “Gerilla ne demek? İyi bir şey mi, kötü mü?” Televizyonlarımız, “alınan bilgilere”, “toplanan bilgilere göre” demiyor, “bir muhbir vatandaşımızdan alınan ihbara göre” diyor, halk arasında ise kimse “muhbir” olmak veya “gammazcı" durumuna düşmek istemiyordu. Devlet büyüklerimiz “Caydırıcı uçuşlar yapıyoruz” diyorlar, adı maksadını açıklayan bu tabir yerine, “keşif uçuşu”, “ikaz uçuşu” demiyorlardı. Bir başka büyüğümüz toplum karşısında açıkça “Bu işin propagandasını yapalım” diyor, aslında kastettiği “psikolojik desteğini sağlayalım” ifadesi olmasına rağmen, “propaganda” kelimesinin iticiliğini dikkate almıyor, bunların adı zikredilmeden uygulanacak ve hedef kitlelerce farkına varmadan algılanacak hususlar olduğunu düşünmüyordu. Bu çok basit misaller dışında söylenemeyecek o kadar çok şey, büyük yanlışlıklar ve boşluklar vardı ki... 

İşin bir başka yönü ise, ister barış, ister savaş, her ne durumda olunursa olunsun, biz istesek de istemesek de psikolojik harekâtın varlığı ve devanılılığıydı. Bugün basın yayın konusundaki teknik gelişmeler içinde uygulama alanı çok genişlemiş olan bu konunun, hâlâ bir boşluk içinde bulunduğunu söylemek çok acıdır. 
Bunları yazdığım günlerde Kuzey Irak'ta devam eden (mart 1995) harekâtın planlı bir psikolojik harekât desteğinin var olup olmadığını bilemiyorum. Askerlerin kendi içlerinde ve halkla ilişkiler konusu içinde düşünüp aldığı tedbirler varsa bile, devletin bütün kademelerinde alınması gereken tedbir noksanlığını görmek, konuşmalar arasındaki tezatları dinlemek ve inandırıcı olamamak, boşluğun hâlâ sürdüğünü gösteriyordu. 

Mesela, “Kuzey Irak'ta kamplarda barınan 2 000 PKK'lı var. 
Bunları etkisiz hale getirmek için harekât yapıyoruz” diyerek ve rakam vererek ifade etmek, özel harbin karakterine ve psikolojik harekâtın tekniğine uyabilir mi ? Bunlar yerine, “önemli sayıda bazı gruplar”, “yuvalanmış unsurlar” denilse, o kadar silah ve mühimmatın ele geçirilmesine, PKK'ya 500 kişiden daha fazla zayiat verdirilmesine rağmen, zayiatı önceden ifade edilen miktarla mukayese edilip 500/2 000 gibi 1/4 veya 1/5 ölçüsünde göstererek, harekâtın başarı ve başarı yüzdesi münakaşa edilmez ve gayri nizami harp ölçüleri içinde 500-600 kişilik zayiatın, hakikaten büyük bir başarı olduğu işlenebilir. Aslında böyle olan bir sonuç ve ifadeyle yanlış algılamalara da neden olunmaz. 

“Otuz beş bin kişiyle Irak'a girdik” denmese, çeşitli makamlarca çok değişik olarak kalınacak süre belirtilmese ve “harekâta bağlı, fakat sonunda mutlaka” gibi tabirler kullanılsa dış reaksiyonlar bu ölçüde olmazdı. 

Bütün bu basit örneklere daha önemli pek çoğu eklenebilir. 
Yapılan hatalar, meydana getirilen ters tepkiler ve bol bol müşahede edilen boşluklar dile getirilerek söylenip yazılacak çok şey var. Ben hâlâ devam eden ve belki de bazı askeri okullarımızın öğretim programlarına veya kurslara dahil edilmesi gereken bir ihtiyacı ortaya koymak ve sözü Kıbrıs'taki ihtiyaca getirmek için bunları yazmış bulunuyorum. Çok merak edenler, çok bağımsız bir yayın kuruluşu olarak bilinen, “İngiltere'de ВВС”піп devlete karşı sorumluluklarını ve psikolojik harekât konusundaki görünmez uygulamalarını inceleyebilirler. Bu konunun Güneydoğu'daki boşluğuna ise burada değinmek istemiyorum. 
Oradaki ihtiyacın büyüklüğüne işaret etmenin yeterli olacağını zannediyorum. 

Psikolojik harekât veya harp sözünden, çok çeşitli anlamlar çıkarılacağını, bu tabirin veya terimin başka istikametlere çekilerek, çok münakaşa edileceğini, belki de bir öcü gibi tanıtılmaya çalışılacağını da biliyorum. Bu görüşlere de saygı duyuyorum. 
Bütün bunlar içinde cevabımı peşin vermek istiyorum. 

İster beğenelim, ister beğenmeyelim veya ihtiyacına ister inanalım, ister inanmayalım ve biz isteyelim ya da istemeyelim, psikolojik harp veya harekât, tıpkı politik ve ekonomik savaş gibi, her zaman vardır ve olmaya da devam edecektir. Biz içimizde istemesek de dışımızda ve dışımızdan, bize karşı vardır ve hep olacaktır. Bu savaşlar genellikle bizim hiç kazanamadığımız savaşlardır. Ben hedef olmaktan bıktığımıza inanıyor, hedef isek savunmak için veya gerekiyorsa karşı uygulamalar için ya da koruyucu, önleyici harekât için adı ne olursa olsun, nasıl istiyorsak öyle bir psikolojik harekâtı uygulamaya muktedir bir teşkilatın mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Kitle iletişim araçlarında devamlı çoğalan etkinliğin ve bunların hedeflerinin ne veya neresi olduğu ya da olabileceği sorularının hep sorulmasını ve bunlara cevap bulunmasını diliyorum. Okuyanların 1974'ten sonra, 2000'li yıllarda Kıbrıs'ta meydana gelen çok olumsuz gelişmelerin nasıl oluştuğunun ve Avrupa Birliği'nin 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(hatta neredeyse bütün devletlerin) nasıl karşımızda yer aldığının, sebep ve silahının ne olduğunun cevabının bulunması da gerekmektedir. 

Bu konuda önemli olduğuna inandığım bir husus daha var. 

Değişen dünya ve çok hızla gelişen teknolojik ortam içinde “milli güvenlik” ifadesinin kavram ve kapsam bakımından yeniden değerlendirilmesi, çoğalan yeni siyasi oluşumlar içinde kısa, orta, uzun vadeli “milli güvenlik” ihtiyaç ve hedeflerimizin belirlenmesi gerektiğine inanıyorum. Acaba hep maruz kaldığımız ve hedef olduğumuz, “politik savaş”, “ekonomik savaş”, “psikolojik savaş”, “elektronik savaş” ve hatta yeni ismiyle “asimetrik savaş” veya çatışmaları milli güvenlik kavram ve kapsamı içine girmiyorlar mı diye kendime soruyor ve cevap arıyorum. Devamlı maruz kaldığımız ve hedefi olduğumuz gizli veya açık olarak yürütülen, zamana yayılarak sonuç arayan bu savaşlara karşı “milli güvenlik” politikamızı nasıl değerlendiriyor ve nasıl bir eğitim öğretim politikası içinde, nerelerde, kimleri yetiştiriyor ve nasıl bir teşkilatlanmayla nerelerde görevlendiriyoruz? 

Sıcağını, soğuğunu bir tarafa bırakarak, her gün ve her zaman uygulanmakta olan sonuçları ve tesirlerini kısa vadeden yılların ötesindeki hedeflere yönelten ve hatta gelecek nesilleri hedef alan uygulama alanları her gün biraz daha genişleyen bu özel savaşları acaba nasıl algılıyoruz? Neler yapıyoruz veya yapmıyoruz. 
Bitti denilen ama asla bitmeyecek olan “soğuk savaş”ı nasıl algılıyoruz ? Hakikaten bizim için bitti mi, bitecek mi? 

Çok az ve sınırlı bazı kazanımlar hariç, hiçbir zaman kazanamadığımız, “psikolojik savaş”, “politik savaş”, “ekonomik savaş” gibi âdeta birbirinin içine girmiş, yerine göre birbirini destekleyerek işlenmiş, devamlı hale gelmiş bu savaşlar için neler yapıyor, neler düşünüyoruz? Bu savaşların sonuçları, uzun vadeli oluşları ve yayılışları dikkate alınarak maruz kaldığımız daha da kalacağımuz tehlike ve tehditler nelerdir? Ne yapmalıyız? 

Güneydoğu'da sadece PKK'yla mı savaştık dersiniz ? Kıbrıs'ta kimlerle savaştık, hâlâ kimlerle savaşıyoruz ? Karşı cepheler nasıl oluştu ? İncelemeye değer bir sorun veya sonuç degil midir? 

Ben bu konudaki boşlukları Kıbrıs'la ilgili görevler ile sıkıyönetim komutanlığı, Ege Ordusu komutanlığı ve genel sekreterlik görevimde yaşamış birisi olarak dile getiriyor ve Milli Güvenlik Kurulu, politik ve ekonomik konuların sorumlu yöneticileri, Silahlı Kuvvetler'imiz ve Milli Güvenlik Akademisi'nin müştereken yapabilecekleri çok şeyin olduğu inancıyla ilave etmiş bulunuyorum. Bu konuların sadece konferans veya seminerlerle incelenmesinin yeterli olmayacağını da ifade etmek istiyorum. 

Şimdi konumuza dönerek, Kıbrıs'ta psikolojik harekât boşlugunun nasıl doldurulacağı ve bunun, oradaki mukavemeti destekleyecek duruma nasıl getirileceği konusundaki çalışmaları belirtmek istiyorum. 

Bu ihtiyaç için bir arayışa başlamıştık, önce bu konuda yetişmiş ve konuya inanmış birisini bulmak gerekiyordu. Bu arayış günlerinde, tesadüfen bir toplantıda tanıdığım, ilgimi çektiği için özel bir sohbette bulunduğum M. G.'yi bir konferans için davet ederek, daha yakından tanımak istedim. Aradığımızı bulduğumuzu hemen fark etmiş, kendisine verdiğimiz özel görevlerinde, durumunu izlemeye başlamıştık. Rahmetli Çetin Başar da (korgeneral) işin sahibi olarak, aynı kanaate ulaşmıştı. 

Genelkurmay başkanı rahmetli Orgeneral Semih Sancar'a ihtiyacımızı ve bu ihtiyaç için düşündüklerimizi arz ettim. Hemen kabul ettiler. “Yetiştirip, gönderelim” dediler. Bir program içinde, Kıbrıs konusu ile psikolojik harekât bilgi birikimlerini, içi içe geçirmeye ve planlama için bazı sonuçları çıkarmaya çalışıyorduk. Bunlar devam ederken bir gün, Genelkurmay başkanı çağırmuş ve bu görev için meşhur bir gazetecinin ismini vererek, “Gitmek istiyor, ne dersin ?” diye sormuştu. Önce bu bilginin ve görevin nasıl haber alındığına şaşırmış, sormayı aklımdan geçirmiştim. Sonra, bu sorudan vazgeçerek neden olmaması gerektigini arz etmeye başlamıştım. Sayın komutan, “Peki, uygun görmüyorsan kalsın. Sen hazırlığını devam ettir” diyerek, büyüklük göstermişlerdi. 

Bir süre sonra bu görev için seçilen arkadaşımızı yetiştirmiş ve Kıbrıs'taki ilgililere çalışmalarıyla ilgili talimatı vermiş, kendisine de bu ilk uygulamanın sorumluluğunu duyurup beklentilerimizi belirtmiş ve göreve göndermiştik. 

Daha sonra cereyan edecek bazı olayları öne alarak, bu konunun sonucuna ait iki hususu burada zikretmek ve konuyu kapatmak istiyorum. 

Türk Mukavemet Teşkilatı liderinin ve karargâhının da yakın ilgi, destek ve yönetimiyle bu görevli arkadaşımız kısa bir sürede küçük, fakat özel ve etkili karargâhını kurmuş, kısa zamanda faaliyete geçmişti. Biz de Ankara'dan takip ediyor ve uygulamalarını izliyorduk. Devamlı yükselen bir çizgi halinde devam eden bu 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çalışmalar, nihayet 1974 harekâtından takriben altı ay önce gelen bir raporda, ulaşılan nokta olarak belirtilip yapılabilecekler sıralanıyor, imkân ve kabiliyetler ortaya konuyor, emir beklendiği belirtiliyordu. 

Raporu alıp Genelkurmay başkanı rahmetli Orgeneral Semih Sancar'a arz ettim. Onayladığı teklifimizin sonuçlarını dinlediler, memnun oldular ve sordular: “Şimdi ne düşünüyorsunuz ?” Ben kendilerine, “Psikolojik harekâtın bir destek harekâtı olduğunu, desteklenecek bir harekât yoksa daha ileri gitmenin bazı kozları yok edebileceğini” arz ederek teklifimi sundum. Faaliyet sürdürülecek, ulaşılan seviye korunup geliştirilecek ve emre hazır tutulacaktı. Böyle de yapıldı. 

1974 Barış Harekâtı'nda ve hemen öncesinde çok faydalı çalışmalar yapılmıştı. Çok basit ama etkili bir örnek vermek gerekirse, Rum radyo ve televizyonlarının Türklere senelerce dinlettiği ve toplumun hep üzüntülerini dile getirerek şikâyetçi olduğu, “Bekledim de gelmedin” şarkısına karşılık, önce “Bir gece ansızın gelebilirim”i, harekâttan hemen sonra da, “Kendim ettim, kendim buldum” şarkısını dinleterek, Rumlara verilen karşılık halkı çok etkilemiş ve yerini bulmuştu. 

Bu faaliyetin karşıdaki etkileri için, bir de vesika ekleyerek, sonucunu belirtmek istiyorum. 

Eklediğim yazı, 9-16-23 ve 30 ekim 1976 tarihli haftalık Elefiheros Laos gazetesinde yayımlanan “Propaganda” başlıklı Yannis Spanos imzalı yazı dizisinden tercüme edilmiş ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşavirliği'nden alınmıştır. 

Birinci sayfasında eksik ve hataları ile yapılması gerekenleri dile getirmekte, ikinci sayfasında bizimle ilgili tespitleri bulunmaktadır. 

İşi bilen ehil insanları etrafında toplayıp, planlı programlı çalışan küçücük bir ekibin başardıklarını bir Rum gazetecinin kaleminden izleyelim. Bu yazı, üzülerek söylüyorum ki, hiç kimsenin (birkaç küçük ilgili hariç) dikkatini çekmemiş ve “Orada ne oldu ki bu sonuç çıktı?” diye bir soru sorulmamıştır. Ben de rahmetli Orgeneral Semih Sancar'a, karşı taraftan aldığımız bu tekmili verme ve bu dokümanı gösterme fırsatını aramış, fakat araya giren olaylar nedeniyle bulamamışınıdır. 

Ben okunup geçilen bu dokümanın perde arkasını belirtmek ve konunun önemini küçük bir örnekle yeniden dile getirmek istedim. 

Bu yazıyı çok dikkatle okuyunca, Kıbrıs Barış Harekâtı için var 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olan gerçeklerin ve gerekçelerin yok edilerek, nasıl tersine çevrilip aleyhimize döndürüldüğüne; çok ustaca alınan bir psikolojik ve taktik kararla dünya kamuoyunda 1963-1974 yılları arasındaki olayları unutturarak ve hep 1974 ve sonrasını işleyerek, nasıl “işgalci” olarak tanındığımıza ve haklı davamızda nasıl haksız duruma düşürülmek istendiğimize dair çok ipuçları bulacak ve Rum propagandasının hâlâ devam eden etkisini görerek, inanıyorum ki, “Karşılığında biz neler yapıyoruz ?” sorusunu soracak ve cevap arayacaksınız. 

Harekâttan sonra Makarios'un dile getirdiği “uzun vadeli mücadele” politikasında bu silahın yerini, etkisini ve bugün ulaştığı noktayı ölçebiliyor musunuz? Eğer ölçebiliyorsanız, ortaya konan “uzun vadeli mücadele” politikasının cevabı olarak, “kısa vadede çözüm” politikasını bulup işleyebiliyor musunuz, işletebiliyor musunuz ? 

Dahası var İkinci Cenevre Konferansı'nın başarılı olamadığını ve tarafların anlaşamayacağını gören ve konferansta bulunan İngiliz Dışişleri Bakanı Callaghan'ın Türk heyetine dönerek söylediği, “Bakın bugün Kıbrıs sizin esirinizdir, fakat gelecekte siz onun esiri olacaksınız. Kıbrıs, her uluslararası ilişkide getirilip önünüze konacaktır” sözüyle kastettiği durumun yaratılması için acaba hangi silah ve nasıl kullanılacaktır? “İncelenmiş ve karşılığında bir politika tespit edilmiş midir?” sorusuna da cevap arayınız. İrdelemenizi bugün için gerçekleşmiş olan bu durumun geçmişteki örnekleriyle benzerliklerini de (Girit-adalar) dahil ediniz. Şimdi son soruyu da sorunuz: “Bir boşluk ve noksanlık hissetmiyor musunuz ?” 


PROPAGANDA 


9, 16, 23 ve 30 ekim 1976 tarihli haftalık E/eftheros Laos gazetesinde, yukarıdaki başlık altında Yannis Spanos imzalı bir yazı dizisi yayımlanmıştır. Bu yazı dizisinde sistemli ve etkili bir propagandanın, mücadeleleri kazanmadaki önemine tarihten örnekler verilerek işaret edilmekte ve Rumların şimdiye kadar propaganda alanında geri kaldıkları öne sürülerek şöyle denilmektedir: 

“Bir zafer ne kadar parlak ve tatminkâr olursa olsun опи kazananlar zafer çelenkleri üzerine yan gelip yatarlarsa, bir gün o zafer acı bir yenilgiye dönüşebilir. Buna karşılık bir yenilgi ne kadar ağır olursa olsun yenilenler gerektiği gibi mücadele etmeyi bilirlerse, yenilgi en sonunda parlak bir zafere dönüşebilir. Biz bir halk olarak hem zaferin tatlı şarabını, hem de yenilginin acı zehrini tatnış insanlarız. Fakal 


PR.RACANDA 


9, 17. 27 ve 30 Ekim 1976 torik''1 haftaık ELEFTI-.ERCS IACS cazetesinde, yukarıdaki başlık eltırda Yennis Spanos Imzeli bir yazı dizisi yayınlanmıştır. Du yezı dizisinde sistemli və etkili bir propagendanır, mücadeleleri kezannadaki nemire terliten örnekler verilerek işaret edilmek'e ve Rurmlerin şimdiye kadar vropagonda alanında сег! kaldıkları “ne sürülerek şöyle denilmektedir. 


Kırış Türkleri yönünde şimdiye keder yaptığımız propagündenın içtenlikle bir eleaşt irmesini yapacak olursak, görürüz ki bu plfnlı, programlı sürekli ve etklil olmayan fırsatçı hir pr-pagımda olsgelmiştir. Diş propagandemızın kareketeistik niteliğini teşkil eden zitmiyet Iç propagandümiza da hekim olmuştur. Prooögandemız yalnız parlpdığı anda dikkati çeken ve söner в inmez unutulan r.ava flşenklerine benzer. 


Haftalık Eleftheros Laos adlı gazetenin 9, 16, 23 ve 30 ekim 1976 tarihli sayılarında yayımlanan yazı çevirisinin kesiği. 


maalesef, ne muzafferken sorunlarımızı çözümleyebilmiş, ne de yenilmişken sistemli bir mücadeleye girişebilmişizdir. Muzaffer iken parçalandık ve zaferimizi değerlendirip tamamlayacak yerde birbirimizi yemeye giriştik. Ve en sonunda Türkiye'ye yem olduk. Şimdi yenilmiş durumdayken, yine gerektiği gibi davranmıyoruz. İstilacıyı içte darbeleyecek ve dışta teşhir edecek yerde, oturup kaderimize ağlamaktan başka bir şey yapmıyoruz. 

Propaganda, cephe gerisinin en etkili silahıdır. Bu silahı kullanacak mükemmel bir örgütü derhal oluşturmak durumundayız. 

İsteklerimizi karşımızdakilere empoze etmek için ordumuz, uçaklarımız, tanklarımız, savaş gemilerimiz, füzelerimiz yoktur. Elimizde haktan ve hakikatten başka bir şey yok. Fakat bunları gereğince kullanmasını bilirsek silahlı kuvvetlerin yapacağını yapabiliriz. Orduların yarattığı durumlar belli yerleri kapsar ve bir anda bozulabilir. Oysa propagandanın yarattığı durum geniş kapsamlıdır ve kolay kolay bozulmaz. Propagandanın meydana getirdiği durumlar, uluslararası bilince kökleşip kalır. 

Mettemich, ‘Napolyon'un propaganda teşkilatı 300 bin kişilik orduya bedeldir’ derdi. Biz de diyoruz ki, Kıbrıs'ın propagandası yalnız Attila'nın iki tümen askerinin değil, fakat bütün Türk milletinin desteklediği durumları bozabilir. Etkili bir propagandayla bütün Türkiye'yi dünyanın tükürüğü içinde boğdurabiliriz. 

Biz istiladan hemen sonra, etkili bir propaganda mekanizması oluşturmalıydık. Bunu yapmadık ve hâlâ da yapnuyoruz. Bundan sonra olsun böyle bir mekanizmayı meydana getirebiliriz. Böyle bir 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mekanizmanın mensupları derhal Birleşmiş Milletler kulislerinde faaliyete geçebilirler. Bunun için özel bir hazırlık gerekmez. Davamız ortadadır. Kurulacak merkezi bir aydınlatma ekibi, kurulmasından itibaren bir saat içinde faaliyete başlayabilir. Bunun için vatanını seven tecrübeli, aktif ve açıkgöz insanlarımız vardır. 

Kıbrıs Türkleri yönünde şimdiye kadar yaptığımız propagandanın içtenlikle bir eleştirmesini yapacak olursak, görürüz ki bu planlıprogramlı, sürekli ve etkili olmayan fırsatçı bir propaganda olagelmiştir. Dış propagandanmızın karakteristik niteliğini teşkil eden zihniyet iç propagandamıza da hâkim olmuştur. Propagandamız yalnız parladığı anda dikkati çeken ve söner sönmez unutulan hava fişeklerine benzer. 

Kıbrıs Türklerine karşı propagandamız, her şeyi bilir görünen bazı yetkililerin sorumsuz ve amatörce davranışlarından öteye geçmemiştir. Her şey gibi propagandayı da çok iyi bilir görünen bu yetkililer aslında sorumlu ve sürekli bir propaganda yapamayacak kişilerdir. 
Çünkü ya bunu yapmaya vakitleri yetmemektedir ya da bilgi, tecrübe ve ehliyetlerinin kıtlığı yüzünden yapamayacak durumdadırlar. 

Öte yandan Türk propagandası, başlangıçta gösterdiği safdilliği aşmış olup, sistemli ve etkili bir şekil almış bulunmaktadır. O kadar ki, bu propaganda bizi 22 temmuz 1974'te “Anschluss'u çok andıran acı bir sürprizle karşı karşıya getirmiştir. Almanya da Avusturya'yı aynı şekilde istila etmişti. Almanya'nın Avusturya'yı istilası kimsenin beklemediği bir şeydi. Çünkü herkes, Goebbels'in propagandasına kanmıştı. 

Bugün Türkler, özel bir servisin hazırladığı çok açıkgöz bir propagandanın temsilcileridir. Türk propagandasının açtığı ateş daima hedefini bulmaktadır. Türk propagandasının kullandığı metot sağlam temellere dayanır. Bu propagandayı hazırlayan servisi oluşturanlar kim olursa olsun, ister Türkler ister başkaları olsun, bunlar kişisel ya da toplumsal beyin yıkama işlemlerinde uygulanacak ilmi taktiği ve politik psikolojiyi çok iyi bilen tecrübeli kişilerdir. Bunun böyle olduğu Bayrak'ın propagandası enine boyuna incelendiği zaman daha iyi anlaşılır. Bayrak, halk yığınlarının temel biyolojik ve psikolojik içgüdülerine sistemli bir şekilde hitap etmekte ve insanların düşünce ve davranışlarını etkileyecek ‘siyasal refleksleri! yaratan hitap şekillerini dikkatle kullannıaktadır. 

Hatta Bayrak'ın kullandığı müzik bile -ki bu müzik Kwai Koprüsü filminden çalınmıştır- halk yığınlarının dikkatini çekecek bir müzik parçası olduğu için seçilmiştir. 
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Şimdiye kadar Türk propagandasına gerekeğn önemi vermememiz bir bedbahtlıktır. Bizim aramızda mevkilerinin gereği olarak propağandayla uğraşanlar, ya başka işlerinin çokluğu veya bu alandaki beceriksizlikleri ya da tehlikeli etkiler altında kalmalan yüzünden Türk propagandasını hiçe saymayı uygun görmüşler ve bu tutumlarıyla her şeyi tomistan ederek, Kıbrıs'a hesapsız zarar vermişler ve netice itibariyle düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir iş başaramamışlardır. İşte Türk propagandası karşısındaki bu yıkıcı sessizliktir ki. Kıbrıs halkını, Türk-Rum tüm Kıbrıs halkını toplumsal beyin yıkama politikasının farkına varmadan kurbanı olan savunmasız bir yığın haline getirmiştir.” 

Yannis Spanos, yazısına son verirken şöyle demektedir: 

“Maksadım, kişileri eleştirmek değildir. Her kişi akıllı, bilgili ve açıkgöz olabilir. Fakat maalesef bu kişiler bir araya geldiklerinde ahmakça bir hata işlemişler ve bu hatanın sonucu olarak başarısızlığa uğramışlardır. Belki de bu başanısızlığın temelinde şimdiye kadar propaganda işlerini yürütecek kendine yeten bir mekanizmanın meydana getirilmemiş olması gerçeği yatmaktadır. Ben bu yazımda böyle bir mekanizmanın meydana getirilmesi gereğine bir kez daha işaret etmek isterim. Ehliyetli bir iç ve dış propaganda mekanizmasını en erken bir zamanda oluşturmak durumundayız. Türk propagandasını karşılayacak ve etkili bir propaganda yapacak olan bu mekanizma Kıbns Türk halk yığınlarının "uyuşmuş bilincini” tekrar harekete geçirecektir. Kıbns Türk halk yığınlarının başlarındaki zalim idareye karşı oldukları ve kendilerine çıkar yollar gösterilmesini bekledikleri bir gerçektir. 

Kıbrıs Türklerine ne yapmaları gerektiğini söylememiz gerekmez. Nâsır'ın dediği gibi, halk yığınlarını gerekli davranışlara itecek psikolojik koşulları yaratmak yeter.” 


Şimdi dönüp etrafınıza bakınız, son cümleyle neler kastediliyor ve 2000'li yıllarda Kıbrıs'ta neler oluyor? 

Bu, savaşın psikolojik harekâtıdır. Barışın psikolojik harekâtını ve ihtiyacını hep hissederek yaşıyoruz. İçeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız bu harekâta karşı en azından savunma ihtiyacımızın olduğuna inanmakta güçlük çekilmeyeceğini zannediyorum. 

Bu noktada biraz da Türkiye'de olan bitenden bahsetmek istiyorum. 

12 Mart gelmiş geçmişti. Ankara'da Sıkıyönetim Komutanı 
Namık Kemal Ersun, Sıkıyönetim Kurmay Başkanı Tümgeneral R. E.'ydi. 

Ağustos ayında Genelkurmay başkanı rahmetli Tağmaç emekli olmuş ve yerine rahmetli Orgeneral Faruk Gürler atanmıştı. Benim de Özel Harp Dairesi başkanlığı görevim, iki seneyi doldurmuş bulunuyordu. 

Rahmetli Orgeneral Faruk Gürler'in 30 ağustostan bir hafta önce ve göreve başlamasından iki gün sonra, sabah göreve geldigimde, önümde bir tayin emri bulmuştum. Normal general tayinleri daha önce çıkmış ve ben yerimde kalmıştım. 

Bu tayin етгі şöyleydi: 

Özel Harp Dairesi başkanlığına, Sıkıyönetim kurmay başkanlığı görevi uhdesinde kalmak kaydıyla Tümgeneral R. E. atanıyor, ben de Özel Harp Dairesi başkanlığından, Özel Harp Dairesi başkan yardımcılığına alınıyordum. 

Şekil yönünden, komutanlık yaptığım yerde, komutan yardımcılığı görevine atanmamam ve albayken yaptığım komutan yardımcılığı görevine geri dönmemem gerekiyordu. Asıl sakınca ise, Sıkıyönetim Komutanlığı kurmay başkanlığı ile Özel Harp Dairesi başkanlığı görevlerinin aynı komutanda birleştirilerek, dairenin özenle kaçındığımız sıkıyönetim görevlerine karıştırılması sonucunu gündeme getirmesiydi. 

O zaman, sıkıyönetim görevlerinde bulunanlara ödenen sıkıyönetim tazminatının verilmesini önererek, sıkıyönetim komutanlıkları emrinde görevlendirilmek istenen muvazzaf personel tekliflerine karşı duruyordum. Bu konuda resmen bir de emir yayımlamıştım. Şimdi ise daire bütünüyle bu komutanlıkların emrine girmiş olacaktı. 

Aldığını tayin emrine karşılık, oturup bir dilekçe yazdım. Bu dilekçede, “Özel Harp Dairesi başkanlığından, Özel Harp Dairesi başkan yardımcılığına atandığımı ve daire başkanlığına, emirlerinde çalışmaktan mutlu olacağım, Tümgeneral R. E.'nin tayin edildiğini belirtiyor, ancak, iki sene komutanlığını yaptığım bu makamda daha önce albay rütbesiyle komutan yardımcısı olarak görev yaptığımı ve şimdi, general rütbesiyle aynı göreve dönüş mümkün olmadığından, daire dışında herhangi bir göreve atanmanıı, aksi takdirde istifamın kabulünü arz ediyorum” demiştim. 

Orgeneral Sayın Turgut Sunalp yeni ikinci başkan olmuş, göreve de üç beş gün önce başlamıştı. Gittim tayin emrinden bahsettim. “Evet haberim oldu. Bu neyin nesidir ?” diye sordu. Ben de bilmediğimi söyledim ve dilekçeyi önüne koydum. Okudular, “Sen ben görmeyeli çok sertleşmişsin, nedir bu fevri reaksiyon?” 
dediler. Gerekçelerimi arz ettim. Dilekçede şahsi sebeplerimi belirtmiştim. Ayrıca, yeni komutanda birleştirilmiş görevin, daire 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için bazı sakıncalar yaratabileceğini arz ederek, teklifimde ısrar ettim. “Bu dilekçeyi sayın Genelkurmay başkanımıza siz arz eder misiniz veya sizin müsaadelerinizle benin arz etmemi emreder misiniz ?” diye sordum. “Bu kadar acele mi?” dediler ve “Evet” cevabıma karşılık, “Yeni komutan gelip göreve katılırsa ne yapacaksın ?” diye sordular. “Kendilerine görevi teslim edip eve gider emirlerinizi beklerim. Bu emir, ya yeni bir tayin emridir veya emeklilik emridir. Her ikisine de razıyım” dedim. “Ben arz ederim” diye, dilekçeyi alıkoydular ve ben ayrıldıktan bir iki saat sonra Sıkıyönetim komutanının beni beklediğini bildirdiler. Daha önce de, Tümgeneral R. E.'nin dilekçeyi duyduğunu, benin kendisiyle çalışmak istemeyişime çok üzüldüğünü öğrenmiş ve dilekçenin kendisiyle ilgili olmadığını, atama şekli ve yeri konusuna karşı olduğunu anlatmaya çalışmıştım. 

Sıkıyönetim komutanı rahmetli Namık Kemal Ersun'a gittim. 
“Gel bakalım, ne oluyor ? Hiçbir haber vermeden istifa dilekçesi vermişsin, neden yaptın bu işi?” dediler. Olayı ve resmi gerekçelerimi arz ettim ve “Sayın komutanını siz benim yerimde olsanız ne yapardınız?” dedim. Rahmetli komutan kısa bir süre düşündüler, “Ben de senin gibi yapardım, doğru yapmışsın” diyerek, kanaatlerini noktaladılar. 

Aradan iki gün geçti, yeni komutan gelmedi. Üçüncü günün sabahı, yeni bir tayin emri daha almıştım. Ben yeniden Özel Harp Dairesi başkanlığına, Tümgeneral R. E. de Sıkıyönetim Komutanlığı kurmay başkanlığına dönüyorduk. Ben, bu ve bundan önceki atama emirlerini dairede yayımlatmamış, karargâh dışına taşırmamıştım. 

Bu iki tayin emrinden sonra, muhtelif vesilelerle, Genelkurmay başkanı rahmetli Faruk Gürler'in yanına çıktım. Konudan hiç bahsetmediler. Ne ilk emrin sebebini, пе de son tayin emrindeki dönüşün perde arkasını biliyordum. İlk günlerin değişik ortamı içinde birilerinin teklifi, aceleye gelmiş bir imza ve dilekçeyle doğruya dönüş, diye düşünmüş ve yakından tanıdığım rahmetli Orgeneral Gürler'in bu tayini normal olarak yapmayacağı konusundaki kanaatimi teyit etmiştim. 

Bu arada, Genelkurmay başkanı ve ikinci başkan henüz değişmeden, Kıbrıs'a gizli ikmal için sahip olmayı düşündüğümüz deniz motorunu almış ve kullanmaya başlamıştık. 

Bu ikmal harekâtının dairenin sorumluluğunda ve ikinci başkanların bilgisi tahtında cereyan ettiğini, çok mükemmel planlar yapılıp maksadına ulaştığını ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesine kadar devanı ederek, ağır silahlar hariç, Kıbrıs Rum ordusu ile Türk Mukavemet Teşkilatı arasındaki dengesizliğin giderilmesi, bu sağlanamasa bile, karşı koyabilecek güce ulaştırılması imkânına kavuştuğumuzu zikretmek isterim. Şimdi gizli ikmal konusunda bu yazdıklarım bazı kaynaklarca belki istismar edilecektir. Bütün bunlar, Kıbrıs Türkü'nün kendisini savunabilmesi için yapılan ve büyük riskler altında gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Bunun yapılmasının, bu zorunlu ve insani ihtiyacın karşılanmasının başka çaresi ve yolu da yoktu. Bu istismara yönelenlerin lütfen o dönemde “Yunanlılar ve Rumlar neler yapıyorlardı, ne gibi imkânlara sahiplerdi ?” diye kendilerine bir soru sorup cevap aramalarını diliyor ve bu faaliyetleri bu düşüncelerle değerlendirmelerinin doğru olacağına inanıyorum. 

Bu çok hassas harekâtın her kademesinde ve her safhasında, fedakârca görev yapan ve hep gölgede kalan değerli arkadaşlarıта; canları pahasına büyük hizmetler veren, ismini hatırlayamadığını mücahitlerimize; karanlıklar içinde botuyla denizde kaybolma pahasına hizmeti sürdüren Celal'lere; harekâtın hassasiyetini dikkate alarak, hamal gibi çalışan arkadaşlarımıza; her şeyde birlikte olan ve aynı heyecanla görev yapan kaymakanı arkadaşlarımıza ve bütün isimsiz dava hizmetkârlarına açıkça teşekkür bile edemiyor, sadece kendi kendimizi kutluyorduk. Mükâfatımız, geceyarısı gelen, “Muz sevkıyatı tamam, yarın halde olacak... Muzlar satıldı...” gibi kodlu gelen telefon haberlerini almak ve bazen hanımın muhatap olduğu bu haberler için, “Ne oluyor, siz muz ticaretine mi başladınız ?” sorusuna cevap aramaktı. Bu mutluluğu yaşamayanlara anlatmanın ne kadar zor olduğunu düşünüyordum. 

Bu faaliyetler başlayınca, hem bir bilgi vermek, hem de yeni bir projemizden haberdar etmek için, deniz motoru tedarikinde çok büyük yardımlarını gördüğümüz, Dışişleri'nden Büyükelçi Sayın Gündüz Tunçbilek'in ziyaretine gitmiştim. Verdiğim bilgilere çok memnun olmuşlardı. 

Söz döndü dolaştı, bu ikmal harekâtının daha nasıl çoğaltılabileceği ve desteklenebileceğine geldi. Bu konuda hazırlıklı gitmiştim, önüne dokümanları serdim. Özel bir ikmal uçağına ihtiyacımızı ve bu sağlanabildiği takdirde yapılabilecekleri açıkladım. Bu çok müstesna, davaya inanmış ve cesur insan, o soğukkanlı tavır ve hiç eksik olmayan nezaketi ve güler yüzüyle aynen deniz motoru tedarikinde olduğu gibi yeniden kalkmış, kasadan çek defterini almış ve sormuştu: “Ne kadar yazayım paşam ?” 
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şaşırmadım desem yalan olacak. Yapılmış bir incelemenin sonucunu gösterdim. O miktarı çeke yazdı. “Hayırlı olsun paşam, ne kadar süre sonra alım tamamlanır ?” diye sordu. “En kısa sürede” diye cevap vererek, henüz her ikimizde de yatışmamuş heyecan ve tekrar tekrar ifade ettiğim teşekkürlerimle yanından ayrılıp, doğru rahmetli Genelkurmay Başkam Semih Sancar'a gittim. Olayı anlattım, çeki gösterdim. Rahmetli komutan şaka yollu, “İki uçak isteseydin de birini de bize verseydin” diye takıldılar. “İki senedir uğraşıyoruz, şöyle bir çek imzalayamuıyoruz ve imzalatanuyoruz” diye söylendiler ve “Şimdi ne yapacaksınız ?” dediler. Kendilerine uçak alım işinin bizim işimiz olmadığını, öyle özel maksatlı bir uçakta bulunması lazım gelen özellikleri belirterek ve yapılan incelemelerle birlikte çeki, Genelkurmay Lojistik Başkanlığı'na vermeyi ve seçim ile alımın Genelkurmay Lojistik Başkanlığı'nca gerçekleştirilmesini, ismimizin de hiç kullanılmamasını düşündüğümüzü arz ettim ve müsaadelerini istedim. Önce “Geciktirirler” dedi. Takip edip bilgi sunacağımızı arz ederek, onaylarını aldım. Genelkurmay Lojistik başkanına gidip, sayın komutanın emirlerini tebliğ ettim ve çeki uzattım. Daha sonra Sayın Büyükelçi Gündüz Tunçbilek'e bu işlerimizi yüklediğimiz ve teşekkürlerimizi ifade ettiğimiz bir şilt takdim etmiştik. 

Alım işlemleri esnasında çıkan bazı sorunlar da karşılıklı gö- 


Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı'nın ihtiyaç duyduğu deniz motoru için kişisel bağışta bulunan Büyükelçi Gündüz Tunçbilek, kendisine verilen teşekkür şildiyle. 
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rüşmelerle giderilerek, daireye bir uçak alımı sağlanmış oldu. İşte alınan bu uçak böyle bir geçmişe sahipti. Bu olayı da 1972-1973 yıllarının sıkıntıları içinde, fakat bürokratik çarka girmeden uçaёп kısa sürede alınışının hikâyesini anlatmak; yetki ve sorumluluklarını kullanmada asıl maksat ve hedefi gözeterek hiç tereddüt etmeden, bir sayın büyükelçinin olaydaki yerini ve marş motoru görevini yapan rolünü belirtmek için yazıyorum. Ancak bu uçak 1974 Barış Harekâtı'ndan sonra teslim edilebilecekti. 

Bu arada Kıbrıs'ta bir olay oldu. 

Çok zorunlu bir sebep yüzünden Kıbrıs'taki görevinden alınacağını anlayan bir binbaşı firar etti. Kendisinin önce Rumlara sıgındığını, daha sonra da Londra'ya gönderildiğini tespit etmiştik. 
Binbaşı maalesef Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili planlarını biliyor ve birliğinde bulunan kısmını da beraberinde götürmüş bulunuyordu. Bu çok talihsiz ve önemli olaya hem üzülüyor, hem de pek çok önem vermiyor, bu duygumuzu ve üzüntümüzü içimizde saklıyor, fakat önem veriyor görüntüsünü sürdürüyorduk. Çünkü rahmetli Orgenaral Faruk Gürler'in imzasıyla yeni bir planlama emri almış, harıl harıl bunun üzerinde çalışıyorduk. Bu yeni plan daireye geldiğinde çok sevinmiş ve evraka not olarak, “Şimdiye kadar yapılan planlamaların en uygunu ve en gerçekçisi” diye bir ifade yazdığımı hatırlıyorum. İşte bu yeni planın bittiği ve henüz ast birliklere yayımlanmadığı bir safhada meydana gelen bu olay, aslında o zamana kadar Rumların elde ettiği bilgileri de teyit etti-Binden, âdeta yeni planın bir koruyucusu ve aldatıcısı olmuştu. 
Harekâtı izleyenler ve Kıbrıs'ta incelemede bulunanların da bileceği gibi, ilk harekâtın sonuna kadar, Magosa-Boğaz arasına Runı kuvvetlerini bağlayan ve aldatıcı bazı tedbirlerle bu kıyılara yaklaşan donanma arayan bir beklentiye sebep bulmaya çalışanların bu sebebi de eklemesi gerekiyor. Bu bir tahmine dayanan ve olayları birbirine bağlayarak ulaşılan sonuçtur. Bunu kuvvetlendiren bir başka sebep de Magosa-Boğaz arasındaki kıyı ve derinliklerin- de esasen var olan Rum savunma mevzi ve engellerinin, bu üzücü olaydan kısa bir süre sonra geliştirilmeye başlanmasının ve deniz dibi engelleriyle takviye edilmesinin tespiti olmuştur. 

İşte o binbaşının yaptığı kötülüğün iyiliğe dönüşmesi ve Kıbrıs Barış Harekâtı'nda uygulanan planın bir maskesini teşkil etmesi, böyle bir olaya da dayanıyordu. Kendiliğinden oluşan ve gelişen mükemmel bir şaşırtma harekâtının başarısı için, harekâttan önce Rumların Türk çıkarmasını beklediği bu bölgelerde keşif harekâtımızı hiç azaltmamış, hatta hedef tespit çalışmalarımızı Girne 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bölgesinde yaparken, doğuda daha da yoğunlaştırmıştık. 

Bu çalışmalardan sonra birliklerimizin harekâtta kullanabileceči bir albüm geliştirmiş ve albümün her bir sayfasında, bir hedefe aitlüzumlu bütün bilgileri toplamış, kullanma kolaylıkları için gerekli tedbirleri almış ve kuvvetlere yayımlamıştık. Fakat bu yayında bir hata yapmış, albümü “çok gizli” gizlilik derecesiyle yayımlamış, üstüne, o zaman usulden olmadığı için, mesela bir harekât safhasında bu gizlilik derecesinin ne zaman ve hangi derecede kalkacağına dair bir kayıt da koymamıştık. Tıpkı Amerikalıların “Pearl Harbor baskını”na uğrayışında saydıkları sebepler içinde var olan, “çok gizli” kaydının kullanıma getirdiği sınır ve sakınca ikazını ve istifadeyi önleme hatasını, maalesef daha sonra görmüş olacaktık. Bu konuya olayların içinde yeniden döneceğiz. 

Bu sırada Genelkurmay Karargâhı'nda bir de anormal çalışmalar başlamıştı. Ben bunları yazarken bazen, tarih sıralarına uymuyor, olay bazında birbiriyle ilgili olan veya birbirini etkileyen hususlara daha önce ya da daha sonra yer verebiliyorum. Bu olayın da biraz daha önce yazılması gerekiyordu. 

Anormal diye isimlendirdiğim olay, rahmetli Orgeneral Faruk Gürler'in Genelkurmay başkanlığından, cumhurbaşkanlığına geçiş isteğiyle ilgili çabalardı. Yadırgadığınuz bu çaba ve çalışmaların içinde, rahmetli komutanın ayrılışlarından takriben bir ay kadar önce, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral T. S. bana, “Bu konuda sen neler duyuyorsun ? Neler biliyorsun? Herkes bir haber getiriyor, senden bir haber çıkmıyor” demişlerdi. Ben konuyla ilgilenmediğimizi, emirleri varsa ilgileneceğimizi söylemiştim. 
İstemeleri üzerine Meclis'in içinden ve dışından aldığımız bilgileri sayın ikinci başkana şöyle arz etmiştim. 

“1) Sayın komutana verilecek oy sayısı yüzde 20'yi geçmez kanaati yaygındır. 

2) Sayın Demirel, komutanın ‘Ben ne onun altında, ne de üstünde görev yapman’ sözünü, birçok yerde ifade ediyor ve işliyor. ‘Cumhurbaşkanı olursa beni başbakan olarak kabul etmiyor, benim başbakanlığımı da Genelkurmay başkanı olarak tanımıyor” diye konuşmalar yapıyor. 

3) Sayın komutan Meclis içinde ve dışında yanlış insanlarla işbirliği yapıyor. Güvendikleri kişilerin hepsinin kendi hesabı var. 

4) Etrafındaki en yakın komutanlardan kendisini desteklemeyenler var' diyorlar ve isim veriyorlar. 

5) ‘Bilgi noksanlığı ve tarafsız olamayan değerlendirmeler, sayın komutanı çıkmaz bir yola sokmak üzere' diyorlar. 
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6) Bugünkü ortanı ve Meclis aritmetiğine göre sayın komutanın seçilmesi, hemen hemen imkânsız görülüyor ve değerlendiriliyor.” 

Bunları arzımdan sonra, sayın ikinci başkan, “Bu bilgiler bizdekilere uymuyor, güveniyor musun ?” diye sormuş, “Evet” cevabım üzerine, “Bunları sayın komutana bizzat sen arz et” emrini vermişlerdi. 

Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Faruk Gürler'e çıktım. 
Aldığım emri ve ulaştığım sonuçları arz etmeye geldiğimi söyledim. 

“Sayın komutanın alacağı oy sayısı, yüzde 20'yi geçmez, yüzde 80'i desteklemez” kanaati yaygındır dediğimde, “Bu oranı ters ifade etmiş veya siz yanlış anlanış olmayasınız? Bize gelen bilgiler, ret oranının yüzde 20'yi geçmeyeceği şeklindedir” dediler. “Hayır, ifade bu şekildedir” cevabını vermiş ve yukarıda belirtilen diğer tespitleri kendilerine arz etmiştim. 

Hepsini dinleyen sayın komutan, “Dördüncü sıradaki konutanla ilgili bilgi ve iddia hariç, diğerlerini ikinci başkana not ettir” diye emrettiler, ben de emirlerini yerine getirdim. 

Maalesef sonuç önlenemedi. Rahmetli komutan yanlış ve noksan bilgi ve değerlendirmelerle göz göre göre bilinen akıbete yöneldi. Onun gazetelerdeki, Senato'da bir sırada tek başına oturmuş, başı elleri arasında düşünen fotoğrafını hiç unutamadım. 

Daha sonra yan yana geldiğimiz sayın ikinci başkan olayla ilgili olarak, “О zaman birçok bilgiler alındı, fakat en doğrusu senin sundukların çıktı, ama rahmetli o kadar şartlanmıştı ki, bu bilgiler benimsetilemedi. Keşke yapılabilseydi” dediler. Kendilerine gazetelerde çıkan ve unutamadığını o fotoğrafından bahsettim. 
“Evet çok üzücü bir tabloydu. Ben de hep hatırlıyorum” cevabını verdiler. 

Bu olayda genç subaylarımızın ne düşündüklerini merak ediyordum. Ulaştığını sonuç: 

Yedi ay sonra, Genelkurmay başkanlığından istifa ederek, cum hurbaşkanlığına gitme isteğini anlayamıyorlardı. “Ne olacak cumhurbaşkanlığında sanki ?” diyorlar, sayın komutana geçmişten gelen bir güven duygusuyla “Onun Silahlı Kuvvetler'imizde yapacağı çok iş vardı” kanaatini taşıyorlardı. Orduyu bırakıp gitmesini eleştirenler ise pek çoktu. Bu olaydan çıkarılacak birçok ders olduğuna inanıyorum. 

Daha önce de bahsettiğim gibi, Özel Harp Dairesi'nin Amerika Birleşik Devletleri özel yardım fonundan her yıl alınan ve hesabı resmi bütçeye karıştırılmadan, ayrı bir muhasebede tutulan 
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1 milyon dolarla ilgili, yıllık görüşme zamanı gelmişti. Bu parayla alacaklarımız ve Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinden isteyeceklerimiz konusunda gereken hazırlığı yapmıştık. Görüşmeyi kurmay başkanım Yirmibeşoğlu'yla birlikte yapacaktık. 
Amerikalı geldi. Mutat konuşma ve pazarlıklar başladı. Biz ihtiyacımız olan silah ve teknik malzemeyi istiyor, o bize, ihtiyacımız olmayanı, ellerinde olanı vermeye çalışıyordu. Münakaşa uzadı, anlaşamıyorduk. Israrımız karşısında bir ara sertleşti ve “Para bizim değil mi ? Ne istersek onu veririz. Biz önerdiklerimizin dışında bir şey veremeyiz” dedi. Bunu duyar duymaz ben “O zaman hem paranız, hem de vereceğiniz malzeme sizde kalsın” dedim ve ayağa kalkıp “Toplantı bitmiştir” diyerek görüşmeyi bitirdim. 
Amerikalı gittikten sonra, Kurmay Başkanı Yirmibeşoğlu'yla bir değerlendirme yaptık. Hareketimizin doğru olduğu, ancak belki de yetkimizi aşan bir reaksiyon gösterdiğimiz sonucuna vardık. 
Son zamanlarda Amerikalılarda bir tutum değişikliği hissediyor, ancak sebep bulamıyorduk. Bu tutum değişikliğine son nokta böylece konmuş oluyordu. Sonucu Genelkurmay Başkanlığı'na arz etmek ve bu ihtiyacın örtülü ödenekten karşılanarak, Amerikan yardımından vazgeçilmesini teklif etmek kararına vardık. 
Rahmetli Genelkurmay Başkanı Sayın Semih Sancar'a çıktım, olan biteni anlattım. “Peki şimdi ne olacak ?” dediler. Ben teklifimizi arz ettim. Konuyu Milli Savunma Bakanlığı'na arz etmek gerekiyordu. Çünkü biz, bizim dışımızda daha önce bu yardımla ilgili olarak yapılmış olan bir anlaşmayı bozuyorduk. Asıl mesele de buydu. Para temini önemli ve acil değildi. Ayrıca gerektiğinde para isteğimizi bakanlıktan geçirtecektik. Dolayısıyla bu bir zaruretti. Hatta konunun başbakana arz edilmesi de gerekecekti. 
Rahmetli komutan bu izahatı dinledikten sonra, “O halde sen çık, Milli Savunma bakanına kısaca daireyi tanıt. Meydana gelen durumu anlat. Kendisi ile başbakana özel bir brifing sunalım ve her şeyi önlerine koyarak destek isteyelim” emrini verdiler. Bu daire o güne kadar Genelkurmay başkanı ve ikinci başkanlar dışında hiç kimse ve makama böyle bir brifing vermemişti. Ordu ve kuvvet komutanlıklarına daha kısa, bilgilendirici mahiyette ve kişisel brifingler veriliyordu. Konudan ne sayın bakanın, ne de başbakanın haberi vardı. Milli Savunma bakanı rahmetli Hasan Esat Işık, başbakan da Sayın Bülent Ecevit'ti. 
Genelkurmay başkanı randevu aldı ve ben sayın bakana gittim. 
Kendimi takdim ettim. Daire hakkında kısa bir tanıtım bilgisi sundum. Özellikle seneler önce Milli Savunma bakanının da imzası bulunan ve bir kararnameyle kurulan daire oluşunu belirttim ve Amerikalı yetkiliyle aramızda geçen olayı aynen anlattım. 

Rahmetli Hasan Esat Işık'ın önceki merak ve ilgisi bir anda heyecana dönüşmüştü. Rahmetli, o herkesçe bilinen heyecan duygusuyla kalktı, beni kucakladı ve “Kutlarım paşam. Bir Türk generalinin yapması gerekeni en güzel şekilde yapmışsınız” dedi. 
Teklifimizi sayın komutanın önerisi olarak sundum ve “Konunun hassasiyeti dikkate alınarak, sadece konuyla ilgili ve yetkililere bu brifing sunulacaktır. Sayın komutanım bunların siz ve sayın başbakan olacaklarını düşünüyorlar, arz ederim” dedim. Tekrar teşekkür ettiler. Başbakanla konuşup randevu alacağını ve bize bilgi vereceğini söylediler. Sonradan bazı konuşmalarında ve gazetecilere beyanlarında Sayın Ecevit böyle bir konferansı kendilerinin istediğini söylüyorlar. Yanlış hatırlıyorlar veya yanlış söylüyorlar. O dönemde ne Sayın Ecevit'in ne de sayın bakanın ne daireden ne ödenekten ne de olan bitenden hiçbir şekilde haberi yoktu ve kendilerinden böyle bir istek hiçbir zaman gelmemişti. 
Biz sayın bakandan haber beklemeye başlamıştık. Sayın başbakan koalisyon hükümetinin sıkıntılarını yaşıyor ve o dönemin problemleriyle uğraşıyorlardı. Amerikalılarla olan bu olaydan sonra da takriben bir ay geçmişti. Bir gün Amerikan Yardım Kurulu'ndan başka bir albay ziyarete geldi. Beni ve karargâhtan birkaç kişiyi Amerika'ya davet ediyorlardı. Nezaketle teşekkür ettim, “Ben Almanya'da ABD özel kuvvetlerini görüp tanıdım, davetinizi ben hariç birkaç arkadaş için yaparsanız daha faydalı olur. 
Benim işlerim nedeniyle bu dönemde gitmem esasen mümkün değil” dedim. 

Bu iki olayın Amerikan Yardım Kurulu nezdinde benim için “yumuşak görünüşlü sert komutan” imajını doğurduğunu sonradan öğrenecektim. Daha sonra ben Kara Kuvvetleri kurmay başkanıyken, İzmir'deki NATO komutan yardımcılığına atanan ve Ankara'ya ziyarete gelen bir Amerikalı tümgeneral, içkinin biraz da fazla kaçırıldığı bir kokteylde, beraber konuşurken yanımıza gelen JUSMAT başkanına, “General Yamak için sert bir komutan diyordunuz. Ben kendisini hiç öyle görmedim” deyivermişti. 

Daha sonra Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Yamak olarak, ABD ve Genelkurmay Başkanlığı kanalıyla ayrıca davet edilecek ve çok faydalı bir gezi yapacaktım. 

Aradan bir süre geçtikten sonra, sayın başbakandan beklenen randevu alındı ve Başbakanlık Konutu'nda Sayın Başbakan Ecevit, Milli Savunma bakanı rahmetli Hasan Esat Işık ve rahmetli 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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'dan oluşan heyete bir brifing verdik. Brifingi ben veriyordum. Takdime yardımcı iki arkadaşım vardı. O zaman kurmay yarbay olan ve daha sonra Jandarma genel komatanlığına kadar yükselen, çok değerli hizmetleriyle yakından tanıdığım Sayın Orgeneral Aydın İlter ve Hava Binbaşı M. İnal takdimde bana yardımcı oluyorlardı. 

Takdimli, sorulu-cevaplı, açıklamalı geçen bu brifingin birkaç saati aldığını hatırlıyorum. Brifing bitti. Sayın başbakan Genelkurmay başkanına döndü ve “Ne kadar iyi bir teşkilat ve ne kadar ulvi bir görev paşam” dediler ve “Acaba bu teşkilatlanmayı yaygınlaştırarak çoğaltsak, buna mukabil ordumuzun barış kadrosunda önemli bir azaltmaya gitsek, nasıl olur? Bu tür bir uygulamanın çok büyük ekonomik yararları da olacaktır. Yapılabilir mi?” dediler. Ben birdenbire çok heyecanlanmış ve acaba sayın başbakana Silahlı Kuvvetler aleyhine oluşacak bir imaj ve kanaat mi vermiştim diye endişeye düşmüştüm. Müsaade isteyip, her ikisinin yerlerini ve farklarını arz ettim. Tatmin olmuşlardı. 

Sonunda çok önemli ve milli bir görevi yapan bu teşkilatı desteklemenin görev olduğunu, istenilen mali desteğin önemli olmadığını ve sağlanabileceğini, kesilen eğitim ve öğretim desteği için gerekirse Fransa ve Almanya gibi Batı Avrupa devletleriyle temas kurulabileceğini ifadeyle, bize teşekkür ederek ayrıldılar. 1973 yılında verilen bu brifing daha sonra ve özellikle 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından çıkarılan, “kontrgerilla” yaygarasından sonra çok konuşulacaktı. 

Ben daireye döndüm. Kurmay başkanı ve ilgili birkaç arkadaşa brifing hakkında bilgi verdim. Sayın Ecevit'in konuya duyduğu ilgi ve heyecanı anlattım. Brifing metni altına, brifing sonunda sayın başbakanın üç konuda belirttiği “Milli bir görevdir destekleriz para önemli değil veririz; eğitim öğretim desteği kesilirse Fransa, Almanya gibi Batı Avrupa devletleriyle ilişki kurarız” sözleriyle ilgili küçük bir not düşerek, brifing metnini ilgililere iade ettim. Bu metin ve not, halen daire arşivinde bulunmaktadır. 

Sayın Ecevit'i Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı döneminden itibaren, söyledikleri ve yaptıklarıyla izleyen, başbakanlıgı dönemlerinde yeni düşünceleri ve genişleyen icraatları ile 1974 
Kıbrıs Barış Harekâtı'ndaki kararlılığını ve bu harekât içindeki katkılarına çok yakından tanık olan ve kendilerine her zaman saygı duyan birisiyim. 

Bütün bunlar her zaman duyduğum güveni artıran ve kendilerine olan güvenimi tazeleyen ve inancımı pekiştiren sebepler olmuştur. Bu duyguları halen de muhafaza etmekte olduğumu belirtmek isterim. 

Ancak bu duygu ve düşüncelerin içine asla sığdıramadığım ve hiçbir zaman Sayın Ecevit'in geçmişinde koyacak bir yer bulamadığım tek bir konu “kontrgerilla”yla ilgili beyan ve davranışları olmuştur. Ben bunlara şahsen değil zamanın ilgili daire başkanı olarak kendimi muhatap kabul ettiğim ve o daire mensuplarına karşı, gerçekleri açıklamayı bir borç olarak gördüğüm için, bu konuyla ilgili açıklamalar yazıyor ve yazacaklarımın bu duygu ve düşünceler içinde değerlendirilmesini diliyorum. 

Belki de kasten yanlış bilgilendirmeyle yaratılan bu yanlış ve gerçekdışı suçlamalarla, Silahlı Kuvvetler'in, en yüksek makamına doğrudan bağlı, onun emir, gözetim ve denetiminde görev ifa eden, senelerce Kıbrıs'ta barış öncesi mukavemeti oluşturan ve 
1974 Barış Harekâtı'nda barış kuvvetlerine olağanüstü destek 
sağlayan; Özel Kuvvetler Komutanlığı ismiyle Güneydoğu'da verdiği hizmet ve yaptığı görevlerle dikkat çeken bir dairesini tahminler dışında, büyük bir yıpratmaya maruz bırakan, yüce milletimizin zihinlerinde tereddütler yaratan bu çok yersiz ve gerçekdışı suçlamalarla ilgili olarak söylenen ve yazılanların açıklığa kavuşturulması gereğine inanıyorum. Bundan sonra yazacaklarımın böyle bir ihtiyaçtan doğduğunun bilinmesini diliyorum. Bu konu o kadar çok işlendi ki muhtemelen yazdıklarıma inanmayan, tahkiki mümkün olmayan karşı tez ve senaryolarla suçlamaya devam edebileceklerin olabileceğini de düşünüyorum. Onlardan evvel ben bir soru soruyor ve bir öneri sunuyorum: “Bu teşkilatın böyle yıpratılması kimin menfaatine olur ? 
Suçlamalar hayali olmamak kaydıyla ve ispatlanır halde bulunursa bunları takip edecek merci ve makamlar yok mudur ? Varsa onlara güven mi yoktur?” 

Şimdi yeniden brifing sonrasına dönmek istiyorum. 

Brifingle ilgili olarak, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan bir süre sonra ve Sayın Ecevit muhalefetteyken başlayan konuşma ve yazışmaları ibretle izlemeye koyuldum. Sayın Ecevit'in bir televizyon konuşmasında “Rahmetli Hasan Esat Işık'la brifingi dinlerken tüylerimiz diken diken olmuştu” sözünü dinleyince, asıl benim tüylerim diken diken olmuştu. Sayın Ecevit'in tüylerinin diken diken olmadığını görenlerden ikisi rahmetli oldular (rahmetli Orgeneral Semih Sancar ve rahmetli bakan Hasan Esat Işık). Diğer ikisi hayattalar. Ayrıca brifing sonunda kendisine tarafımdan bilgi verilen karargâh mensupları Orgeneral Yirmibeşoğlu ve arkadaşları da (Emekli Orgeneral Aydın İlter ve Hava Pilot Binbaşı Ünal) hayattalar. Brifing metninin sonuna eklenen sayın başbakanın beyanlarıyla ilgili kayıt da yerinde duruyor. Yukarıdaki ve karşı sayfadaki bakınız, Sayın Ecevit'in “Hasan Esat Işık'la brifingi dinlerken tüylerimiz diken diken olmuştu” diye şahit gösterdiği Sayın Hasan Esat Işık, bana neler yazıyor. 

Rahmetli Hasan Esat Işık, eğer Sayın Ecevit doğru söylüyorsa, herhalde “tüylerinin diken diken olması için” beni “daima haz ve takdirle hatırlıyor” olmalı. Bu tebrik brifingden takriben iki sene sonra yazılmıştır. 

Bu insanın bilinen hasletleriyle o brifingden itibaren tanıdığı şahsıma, her rütbede gösterdiği ilgi ve güven, her rütbe ve görevimde devam etmişti. Bunlar bugün benim için çok değerli birer hatırayı, Sayın Ecevit için ise, o rahmetli olduktan sonra söyledi- 
#1 sözlere verilecek cevabı teşkil ediyor. Bunları açıklamak için rahmetlinin iznini alamıyorum, fakat duygularını biliyorum. 

Bunlardan ilki, brifingden iki, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan bir 
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HASAN ESAT IŞIK 7 üylül 1984 


Апкага, 


Sayın Org. кета] Y amal 


Kara Kuvvetleri 
Kurmay Başkanı 
Ankara 


Ke eli Ör pepe бе. и 


Türk Silahlı Envvetlerinde en yüksek rütbeye ulaşmanız beni de mtlu etti. 
Eşimle birlikte sizi ve eşiniz hanım efendiyi en iyi duygu ve dileklerle içten kutlarız. 


Sizi o zaman sorumlusu bulunduğumz bir önemli dairenin sorunlarını sunarken asıl tanıdım. 0 günki izlenimini bazla sürdürürüm. Bazı görevler vardır onlar başkasına emanet edilemez, ancak ulusların kendi evlatları ve kendi olanakları ile görül esi gerekir. Bu gerçek bağımsızlık ve egemenliğin koşuludur. Sumuşumus bu bilinci her yönü ile yansıtıyordu. 


Süzi terfi listeleri yayınlanır yayınlanmaz kutlamak istedim, fakat atanabilecefiniz yeni makamı da öğrendikten sonra yapmayı yeğledim. Onun için geciktim. 

Her görevde başarılı olacağınıza güveniyorum. Uzun yıllar hizmet dileklerimle 
Za ve баса ра (е сонс Jia ёссе, 


ўе сеге “Сш. ID) Lpg 


Işık'ın iki yıl sonra yazdığı iki ayrı kutlama mesajı (diğeri karşı sayfada). 


sene sonraki tarihi; diğer ikisi ise, kontrgerilla sözlerinin en yogun olduğu 1984 ve 1987 yıllarını kapsamaktadır. 

Bir şey daha var. Sayın Ecevit'in, “Dinlerken tüylerimiz diken diken olmuştu” dediği bu brifing bütün ordulara olduğu gibi, 3. Ordu'ya da verilmişti. Rahmetli Orgeneral Eşref Akıncı'nın yazılarını ekliyorum. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, bu yazıyla komutanların değişmesi ve yeni gelişmelerin olması halinde, her yıl tekrarını istemişti. Herhalde rahmetli Orgeneral Akıncı, Sayın Ecevit'le “çelişen fikirleri” ve “diken diken olma- 


291 


HASAN ESAT IŞIK 


Sayın Org. Kemal Yamak 


Karakuvvetleri Eoaatenı 
Ankara 


Kara Kuvvetleri Kowutafilığına atammanızdan gerçek bir haz duydum. 


Her kuruluşmruz gibi Silablı Krevetlerimizğie bağnazlık tehlikesinden kendini kurtarıp dakma çağdaş bir zihniyet içinde işlevini yerine getirebilmelidir. Yarınlarımızın gerçek güvencesi budur. Ge-leneklere bağlılık ancak çağdaşlıkla uyumlaştırılarak yürütülebildiği ölçüde bir wesiyet èlabilir. Böyle olmassa Uluslar kendilerini adeta yarınsızlığa mahkum etmiş olurlar. Tarih bunun örneklerile dokudur. Buhara, matbaaya, özgür düşünceye sırt çebirmiş olan toplumları dini geleneklere bsğlı kalmaları inkirazdan kurtaramanıştır. Atatürk zihniyetinin temelinde bu görüş yatar. 


Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığı, özgürlüğü, çağdaşlığı, ilerisiliği ve bugün bir hayli yıpranmış görünen laikliği koruyabilmesinde Silahlı Kuvvetlerimizin tutumumun da rolü büyük olacaktır. Daha doğrusu büyük olmaya devam edecektir. 


Bu değerlere ve Türk Ulusal Güvenliğinin Türkiyenin kendi olanaklarına ve mutlaka kendi karar ve iradesine dayandırılmasına, müttefiklerimizle yapılacak iş birliğinin “CUMHURİYEY KURALI" diyebileceğim vu kuralı herhangi bir şekilde zedelemeden gerçekleştirilmesine sizin de büyük önem verdiğinizi gayet iyi anımsıyorum. Kara Kuvvetleri Komutanlığına atamnanızdan duyduğum haz asıl Vuradan kaynaklanıyor. 


Emamtanlığınız süresince Kara Huvvetlerimizde şekilsel bir Atatürkçülüğün değil, gerçek Atatürk zihniyetinin egemen olmana: yolunda hiç bir çabadan geri kalmayacağınıza inanıyorum. 


Size bu önemli ve onurlu görevde, en içten duygularla başarılar 


GE 


diler, saygı ve sevgilerimi sunarım. 


yan tüyleri”yle güvenilir bir komutan olmamalıydı. Fakat bu sayın komutan daha sonra Kara Kuvvetleri komutanı olacaktı. 

Bunu ayrıca belirtmem gerekiyor. Senelerce süren ve bazı çevrelerce de hemen benimsenen bu itham, belki de maksadını aşmış, daire her karanlık ve faili meçhul olayın sorumlusu olarak gösterilmeye başlanmıştı. 

Sayın Ecevit hiçbir konuşmasında şahsımı hedef alan bir suçlamada bulunmamıştır. Ancak sözü edilen brifingi veren kişi ve itham edilen teşkilatın 1971-1974 yılları arasında yetkili ve sorumlu komutanı olarak, ismen olmasa bile, tarif edilen kimse haline geliyordum. Nitekim olayı en çok istismar eden bazı gazete ve dergiler, ele geçirdiği bu fırsatı senelerce kullanıyor, isimlerimiz yayımlanıp şahıslarımız hedef haline getiriliyor ve haber halkası her gün biraz daha genişliyordu. Ama tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum: her nedense, bunların hepsi ve bu suçlamaların tamamı, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında başlayıp devam ediyor, zaman zaman yoğunlaşarak gündemden düşmemesi sağlanıyordu. Neden acaba? Bu sorunun cevabı çok önemlidir. 

Bu arada 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nın “Ziverbey Köşkü”ndeki sorgulama ekibinin, ne maksatla söylendiğini bilemediğimiz bir sebeple, kendilerini “kontrgerilla” olarak tanıtması ve kendilerini “Özel Harp Dairesi” personeli gibi göstermesi, bu iki ismi birleştiriyor ve bütün ağırlığıyla, dairenin üstüne çöküyor ve bu husus asılsız dedikoduları gerçeğe çeviren bir kanıt gibi gösteriliyordu. Sorgulanan bazı kimselerin kendilerini “Biz gerillayız” gibi tanıtımlar yaptığı ve sorgulayıcıların da “Siz geril- 


коок. 
мгу ORDU KOMUTANLIĞI 
ERZİNCAN 
SiN /@. KASIN 
Kök o. ae. EPİ. Bge. Ni i 5 rızıngı. 


SEPEABENLİX TETKİK KURUL GAŞKANLIĞINA 


l. Seferderlik Tetkik Kurulu Bçk.Tardıngısı Кыгзау Albay Kaeâl ТАМАК tarafından 14 KASIM 1970'te Ordu Karar,#bında ösel bir brifing takdim sdilsiştir.Brifinge Kararyfihtan yalnız yeneruller katılsışlardır. 

2. Çak ıyi batırlanan ve çok faideli bilgiler veren bu trifiuçi tatdte eden Kurmay Albay Kemâl TAMAK'ın çayretleri taktire gayan vörülmişt. 

3. Ordu Kosutanları depiştikçe veya takdim edilen konular çeliştıkçe takrarı gok faydalı mütella edilşektedir. 

Ars одегіш. 


EÇ 
Eşref AKINCI `` 
Orçgenerel 
Ordu Kosutanı 
К. ет 
—( Yi 


Org. Eşref Akıncı'nın Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı'na (daha sonra Özel Harp Dairesi) gönderdiği, İkinci Başkan Kur. Alb. Yamak'ı öven 
19 kasım 1970 tarihli yazısı. 
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la iseniz, biz de kontrgerillayız” gibi ifadeler kullanıldığı da söylenmiştir. Bu söz ve isnadın doğrusunu bilmiyorum. Bildiğim doğru, sadece o soruşturmalara Özel Harp Dairesi'nden kimsenin katılmamış olduğudur. Bu soruşturmalarda görev alan bazı polis ve emniyet mensuplarının gözleri bağlı olarak sorguladığı kimselerin, tanınmamak için birbirlerine, “binbaşım, yarbayım, albayım” gibi askeri rütbelerle hitap ettiği ve bunu çok defa bir usul olarak kullandığı da tespit edilmiştir. Hatta kendilerine bu hitaplarının nedeni sorulduğunda “Zaten Sıkıyönetim görevlisiydik” gibi cevapları da olmuştur. 

Kesin olarak ifade ediyorum ki, dairede görevli ve sorumlu bulunduğum hizmet zamanında, hiçbir Özel Harp Dairesi personeli, ne 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nca ne de diğer komutanlıklarca yürütülen hiçbir sorgulama veya operasyonda görev almanuşür. O ekibin, kendilerine bir maske olarak, bilerek veya bilmeyerek kullandığı bu bilinçsiz ifadeler, senelerce süren iddialarda yer almıştır. Daha önce belirttiğim gibi, kontrolsüz ve millileştirilmeden alelacele yapılmış tercüme ve yayınlar olarak nitelediğim Amerikan talimnameleri, maalesef talimname olarak yayımlanan, daha sonra da yardımcı yayın şekline dönüştürülen talimnamelerden alıntılar, bu iddia ve isnatlara kanıt olarak kullanılmıştır. 

Emekli Kurmay Yarbay Talat Turhan “Eğer böyle değilse kanıtlasınlar, açıklasınlar” diyor, fakat nedense kimsenin sesi çıkmıyordu. Aslında o ilk günlerde doğrularla, iddia ve isnatları anında ve yerinde bozmak ve yok etmek mümkündü. Bütün bunlar benim daire başkanlığından ayrılmamdan üç dört sene sonra oluyordu. 

Gazetecilerle yapılan röportajlar, televizyonlardaki konuşma ve oturumlar, kırmızı koltuklar, dinamit programları ve fırsat buldukça Meclis konuşmalarında hep aynı aktörler yer alıyor, aynı iddialar ortaya atılıyordu. Fakat bu iddia ve isnatlarda, herhangi bir olayda fiilen yer aldığı söylenen ve tespit edilen hiçbir şahıs adı ve müşahhas bir olay zikredilmiyordu. Çünkü bulunamıyordu ve yoktu. 

Üzülerek ifade etmeliyim ki, suçlanan bu daire, Genelkurmay Başkanlığı'nın emir ve kuruluşunda olmasına, sayın komutanların diğer bütün daireler gibi bu dairenin de sorumluluğunu taşımasına rağmen, bu dönemlerde daireye sahip çıktıklarını söyleyemiyorum. Hatta bu sahip çıkmayı sadece daireyi korumak ve savunmak anlamında da söylemiyorum. Bu sözden kastım iki yönlüdür: ya söylenenler yanlıştır, yalandır, o zaman bu yalanı önlemek ve yanlışı düzeltmek gerekecektir veya söylenenler doğrudur, o zaman da olaya sahip çıkarak daireyi lağv etmekten, sorumluları hakkında yasal işleme kadar uzanan tertip ve tedbirleri almak gerekecektir. Maalesef bu ikisi de olmamış ve olay yuvarlanıp yayıldıkça dairenin üstündeki ağırlık artmıştır. Hatta zamanla bu isim, çeşitli suçlular ve çeteler tarafından sığınılacak maske bir isim olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği görevinde bulunduğum bir sırada yine alevlenen ve içinde ismimizin de geçtiği konirgerilla yaygarasından sonra, aşağıda metnini sunduğunı bir yazı hazırlayarak, sekizinci cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal'a çıktım, içimi döktüm. Daireyi, Kıbrıs'taki harekât öncesinde ve balış harekâtındaki rolünü, harekât sonrası durumunu ve bu ійлга ve isnatları bütün safahatıyla anlattım ve “Kimse bu daireye sahip çıkmıyor, nelerin kaybedildiğinin kimse farkında değil. Ben höyle bir açıklamayla konunun üstüne gitmek istiyorum” dedim ve açıklamayı önüne koydum. Dikkatle okudular, “Metni alabilir miyim?” diye sordular, aldılar. 

Sayın cumhurbaşkanı, “Yamak Paşa, sen bu daireden ayrılalı on altı (о tarihte) sene oluyor. On altı senede yedi sekiz komutan değişmiş. Neden sen öne çıkıp bu sorumluluğu alıyorsun ? Yapılacak şey, Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılmalıdır. Senin böyle bir şahsi çıkışla ulaşacağın sonuç pek sınırlı kalır. Asıl sorumlu olan komutanlık sahip çıkarsa daha etkili olur” dediler. Aslında çok haklıydılar. Daha önce komutanlıkça yapılan ve tereddütler yaratan açıklama metnini arz ettim. “Yeterli olmamış, ama yine de görüşüm aynıdır” diye kanaatlerini bildirdiler. 

Takip eden günlerde, Genelkurmay Başkanlığı'nın o büyük açıklaması yapılacak ve dairenin tanıtılması için basın, daireye çağrılacaktı. Bu kararın bir telkinden mi, yoksa bir ihtiyaç ve yeni bir değerlendirmeden mi çıktığını bilemiyorum. Bu çalışmaları yapan görevli ve yetkili general arkadaşım benimle görüşmeye gelmişti. Cumhurbaşkanına sunduğum metni kendisine okudum. 
Bir suret istediler, verdim. Birkaç gün sonra bu toplantı düzenlenmişti. Ancak Genelkurmay Özel Harp Dairesi'nde basına bu açıklamalar yapılırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Necip Torumtay'ın istifa haberi, bu açıklamaların yarım kalmasına ve istenilen sonucun sağlanamamasına neden olacaktı. Şimdi rahmetli Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal'a sunduğum metin ile daha sonra Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılan basın açıklaması metinlerini bilgilerinize sunuyorum. 

Yedinci cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'in anılarıyla ilgili 


295 


olarak, Sayın Ecevit'le yapılan bir söyleşi 28 kasım 1990 tarihinde Milliyet'te yayımlanmış, bundan hemen sonra da Mahmut Alınak TBMM'ye bir önerge vermişti. İşte benim rahmetli Cumhurbaşkanı Özal'a sunduğum yazıya neden olan gazete kupürü ve sunduğum yazı metni. 

Önce Sayın Ecevit'e verdiğimiz brifing metninin altına, brifingden sonra düştüğüm nota bakınız. 

Ekli gazete kupüründe görüldüğü gibi Sayın Ecevit, rahmetli Orgeneral Sancar'ın, kendisinden Özel Harp Dairesi için para istediğini, vermediğini ve kendisinden brifing rica ettiğini söylüyorlar. Ben brifing konusunun nasıl geliştiğini açıklamış bulunuyorum. Brifingden önce sayın başbakandan hiçbir istekte bulunulmannıştır. Brifing için Milli Savunma bakanı rahmetli Hasan Esat Işık'ın aracılığıyla sayın başbakandan özel randevu alınmıştır. Brifingin iki ana maksadı vardır. Bunlardan birincisi ve en önemlisi, Amerikalılarla olan bir anlaşma bozulmuş, o seneye kadar alınan yardım reddedilmiş ve bu konu devleti ilgilendireceği için, gereken bilgilerin yetkililere (özellikle sayın başbakana ve Milli Savunma bakanına) verilmesi zorunlu mütalaa edilmiştir. 
İkinci neden ise, Amerikalılardan alınan bu parayla nelerin yapıldığı ve bu paranın nasıl harcandığı konusunda yine yetkililere ge-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Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Milliyet gazetesinde yayımlanan anıları üzerine Bülent Ecevit'in eleştirel görüşleri, Kemal Yamak'ı töhmet altında bırakır nitelikteydi. 
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reken bilgileri vermek ve ihtiyacı ortaya koymaktır. Yukarıdaki nedenlerle de açıklandığı gibi, daha önceden başbakandan ne para istenmiş, ne de kendisine herhangi bir teklifte bulunulmuştur. 
İstek, sadece bir brifing takdimidir. 

Brifingden sonra, kendilerinin ikna olmadığını söylüyorlar. Bu konudaki sözlerini o tarihte Tuğgeneral Kemal Yamak ve sorumlu komutan olarak metnin altına not etmiş bulunuyorum. Üstelik o zaman bu konuşmalara şahit olan tanıklar da bunları doğrulamaya hazır bulunuyorlar. Soldaki gazete kupürünü bu bilgiler ışıgında okumanızı diliyorum. 

Sekizinci cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal'a 17 kasım 1990 
tarihinde sunmuş olduğum özel not da aşağıda: 


1. Son günlerde, on altı sene önce tuğgeneral rütbesiyle görev yapıp, ayrıldığım Özel Harp Dairesi Başkanlığı hakkında yeniden başla-Шап münakaşalar içinde ismimin de geçtiği görülmektedir. 

Zanlara, kuşkulara ve bazı benzetmelere dayanılarak sürdürülen ve genel sekreterliğini yaptığım yüce makama kadar uzatılmak istenen bu münakaşaların memleketimiz ve Silahlı Kuvvetler'imiz için daha fazla zarara neden olmadan bitirilmesi gerektiği inancıyla bazı hususları belirtmek istiyorum. 

2. Öncelikle bütün ilgililerden ileri sürülen iddia ve isnatlarla ilgili olarak ellerinde bulunan bütün bilgi ve belgeleri yetkili makamlara göndermelerini özellikle rica ediyor, bu makamların da gereği ne ise onu yaparak sonucu açıklamalarını ve bu tartışmaları bitirmelerini diliyorum. 

З. Teğmenlikten Kara Kuvvetleri komutanlığına kadar Silahlı Kuvvetler'imizde ifa ettiğim değişik yirmi altı görev içinde tuğgeneral rütbesiyle 1971-1974 yılları arasında yürüttüğüm Özel Harp Dairesi başkanlığı görevi de vardır. Görev yaptığım her yer için olduğu gibi hizmet sürem içinde Özel Harp Dairesi başkanı olarak bağlı bulundugum komutanlığa karşı bu dairenin de sorumluluğunu taşımış bulunuyorum. 

4. 1971-1974 yıllan arasında ifa ettiğim Özel Harp Dairesi başkanlığı görev sürem içinde Özel Harp Dairesi'nin hiçbir personeli münakaşa konusu edilen şekilde ve türde hiçbir olaya karışmamış, hiçbir soruşturma, sorgulama ve herhangi bir operasyonda görev almanııştır. 

Görev yaptığım sürenin sonuna kadar Özel Harp Dairesi'ne verilmiş bulunan görev, özel harbin sadece dış tecavüze ve muhtemel bir düşman işgaline karşı düşman gerisinde gayri nizami harp faaliyetlerinin hazırlanmasından ve bunların genel savunma planlarıyla koordinesinden ibarettir. Dairenin ayaklanmaya karşı koyma gibi bir görevi ve bu maksatla görevli bir kuruluşu yoktur. Bu görev sınırına kesinlikle uyulmuş, her türlü bilgi arzı ve brifing takdimlerinde de bu husus öncelikle belirtilmiştir. Dolayısıyla dairenin bünyesinde ne “kontrgerilla” diye bir kuruluş ne de böyle bir görev bulunmaktadır. 

5. Sayın Ecevit'e başbakanlığı döneminde Özel Harp Dairesi'yle ilgili brifing tarafımdan verilmiştir. Brifingde zamanın Genelkurmay başkanı, Milli Savunma bakanı ve daireden iki yardımcı subay bulunmuştur. Genelkurmay Başkanlığı'nın isteği ve tavrıyla verilen bu brifingin metni, brifingde sorulan sorular, onlara verilen cevaplar ve brifing sonundaki ifade edilen sözler ile sonucu ilgili dairenin arşivlerinde bulunmaktadır. 

6. Özel Harp Dairesi on beş yılı aşkın bir süredir eleştirilmekte fakat eskiden olduğu gibi Genelkurmay Başkanlığı'na doğrudan bağlı, onun bünyesi içinde ve bu komutanlığa karşı sorumlu olarak verilen emir ve talimatlara göre aldığı görevleri yapmaya devam etmektedir. 
Durumuyla ilgili açıklama ise devletimize karşı içinde bu dairenin de bulunduğu tüm Silahlı Kuvvetler'imizin sorumluğunu taşıyan. bu dairede her döneme ait ve her türlü gerekli inceleme ve denetleme yetkisine sahip olan Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılmış bulunmaktadır. 

Özel harp, diğer yabancı ordularda olduğu gibi, Silahlı Kuvvetler'imizin eğitim programlarına dahil olan özel bir harekât türüdür. 
Özel Harp Dairesi Başkanlığı'nın hizmetleri, Silahlı Kuvvetler'imizin bütün mensuplarına uygulanan normal usullere göre atanan, hizmet süresi sonunda diğer görevlere atanarak ayrılan ve devanılı yenilenen personelle yürütülmektedir. İçinde her sınıf ve kuvvetten binlerce subay astsubay görev almış, çok daha fazlası bu konuda kurs görmüş ve halen Silahlı Kuvvetler'in çeşitli kademelerinde normal hizmetlerini yürütmektedirler. Dairenin Genelkurmay Başkanlığı'nca onaylanmış kuruluş ve kadrosu içinde hizmet edenler ne bir kuvvete, ne de özel bir sınıfa mensup değillerdir. Dairede görevi biten ve ayrılan personelin, dairenin göreviyle hiçbir ilişkisi kalamaz. 

Komutanlarının atadığı bir görev yerinde, kendisine verilen bir görevi, bulunduğu süre içerisinde yaparak, diğer hizmetlere ayrılan veya Silahlı Kuvvetler içinde her türlü değerlendirme ve denetlemelerden geçerek daha üst rütbelerde devletimizin kendilerine tümenlerini, kolordularını, ordularını ve kuvvet komutanlıklarını emanet ottiği subay ve komutanlara, kuşkularla, maksatlı yorumlar ve benzetmelerle hayali suçlamalarda bulunuluyor ve kendilerine “kontrgerilla” denilebiliyorsa ve Genelkurmay başkanının kendi emrindeki bir daire hakkında açıklamalarına inanılmıyorsa yaratılmak istenilen рйvensizliğin şümulünü, çerçevesini ve asıl maksadını aramak gerekmektedir. 

Faili bulunmamış cinayetlerin, çözümlenmemiş olayların, kolaylıkla yüklenebileceği suskun bir kuruluş aranıyorsa seçim yanlıştır. 
Ve yapılacak başka inceleme ve araştırma yolları mutlaka olmalıdır. 

7. Kontrgerilla konusunda bu sözü ilk duyanlardan Sayın Talat Turhan, 18 kasım tarihli Milliyet gazetesinde “Kontrgerilla lafını ilk kez Erenköy görevlilerinin çıkardığını söyledim. Onlar gerçekten Özel Harp Dairesi'nin adamları mıydı, kesin yanıtı henüz verilmiş değil. Yalnız eskiden beri bir iddiam var. Bir kurum kendisini temize çıkarmak istiyorsa adına iş yapanlardan hesap sorar” diyor ve doğru değilse gerçeklere dayanılarak temize çıkarılması gereğini vurguluyor. 

Bu ihtiyaca Genelkurmay Özel Harp Dairesi'nde görev alan, yaptıkları görevin ulviyetine inanan ve bu münakaşalardan çok büyük üzüntü duyan bütün personel katılmaktadır. 

8. Özel Harp Dairesi'nin dış tehdit ve tehlikelere karşı gayri nizami harp hazırlık ve koordine faaliyetleri içinde fiilen yürüttüğü tek hizmet 1963-1974 yılları arasında ve Kıbns Barış Harekâtı'na kadar olan süre içinde Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) kurulması, geliştirilmesi ve desteklenmesi olmuştur. 

Kıbrıslı soydaşlarımızın korunması için ve olayların zorlamasıyla kurulan ve zamanımda da var olan bu teşkilatın görevi de 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'yla sona ermiş bulunmaktadır. Özel Harp Dairesi'nin Kıbrıs'la ilişkisinin anlaşılmasından sonra daireyle ilgili bu eleştirilerin başlatılmış olması da çok ilginç bir tesadüf olarak görülmektedir. 

9. Son olarak bir defa daha belirtmek istiyorum: insanlan ve özellikle resmi bir kuruluşu bütünüyle suçlamak için kuşku, olasılık, benzetme, şahsi düşünce, duyum ve hayallerin yeterli olmadığı: belgelere, kesin bilgilere ve kanıtlara ihtiyaç olduğu gerçeğini unutmadan bu konuda iddia sahibi olanların elinde, isnat ve iddialarını kanıtlayacak ne gibi bilgi ve belgeler varsa güvendikleri yetkili bir makama göndermeleri ve bu çok üzücü münakaşaların bitirilmesi son derece önem taşımaktadır. 

Bu münakaşalar sürdürülecekse, şahıslar muhatap almak ve kişiyi kendisine sormak yerine yetkili ve devletimize karşı sorumlu makamları muhatap almanın ve gerekli bilgileri bunlardan istemenin daha doğru olacağına inanıyorum. Bu inancım şahsi bir endişeden degil, hayali suçlamalar veya kuşkularla milli güvenliğimizin çok önemlidayanaklarından birisi olan çok hassas bir göreve zarar vermemek, büyük bir özveriyle bu görevi yapanların duygularını rencide etmemek ve gelecek için hizmetten soğutmamak ihtiyacına olan inancım- dan ve endişemden ileri gelmektedir. 
17 kasım 1990 
Kemal Yamak 


Aşağıdaki açıklama, З aralık 1990 günü Genelkurmay Başkanlığı'nca Özel Harp Dairesi Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısının kapanış metnidir: 


Zanlara, kuşkulara ve bazı benzetmelere dayanılarak sürdürülen münakaşaların memleketimiz ve Silahlı Kuvvetler'imiz için daha fazla zarara neden olmadan sonuçlandırılması gerektiği inancıyla son olarak bazı hususları belirtmek istiyorum. 

Özel harp, diğer yabancı ordularda olduğu gibi, Silahlı Kuvvetler'imizin eğitim programlarına dahil olan özel bir harekât türüdür. 
Özel Harp Dairesi Başkanlığı'nın hizmetleri, Silahlı Kuvvetler'imizin bütün mensuplarına uygulanan normal usullere göre atanan, hizmet süresi sonunda diğer görevlere atanarak ayrılan ve devamlı yenilenen personelle yürütülmektedir. İçinde her sınıf ve kuvvetten birçok subay-astsubay görev almıştır. Birçok personel de bu konuda kurs görmüş ve halen Silahlı Kuvvetler'in çeşitli kademelerinde normal hizmetlerini yürütmektedirler. Dairenin Genelkurmay Başkanlığı'nca onaylanmış kuruluş ve kadrosu içinde hizmet edenler ayrı bir kuvvete veya özel bir sınıfa mensup değillerdir. Dairede görevi biten ve ayrlan personelin, dairenin görevle hiçbir ilişkisi kalamaz. Hal böyleyken, gerek Özel Harp Dairesi'nde halen görevli olan, gerek başka görevlere atanan, gerekse emekli olan komutan, subay ve astsubaylara kuşkularla, maksatlı yorumlar ve benzetmelerle hayali suçlamalarda bulunuluyor ve kendilerine “kontrgerilla” denilebiliyorsa yaratı!- mak istenen kargaşanın şümulünü, çevresini ve asıl maksadını aramak gerekmektedir. 

Özel Harp Dairesi'yle ilgili yakıştırmaların kamuoyunda tartışıldığı her dönemde gerekli inceleme ve denetleme Genelkurmay Başkanlıgı'nca yapılmış bulunmaktadır. 

1952 yılından beri Genelkurmay teşkilatı içerisinde görev yapan 
Özel Harp Dairesi Başkanlığı'nın bu süre içinde hiçbir personelinin münakaşa konusu edilen şekilde ve türde hiçbir olaya karışmamış, hiçbir soruşturma, sorgulama ve herhangi bir operasyonda görev almamış olduğu, yapılan araştırmalardan saptanmıştır. Bugüne kadar Özel Harp Dairesi'ne verilmiş bulunan görev özel harbin sadece dış tecavüze ve muhtemel bir düşman işgaline karşı düşman gerisinde gayri nizami harp faaliyetlerinin hazırlanmasından ve bunların genel savunma planlarıyla koordinesinden ibarettir. Bu görev sınırına kesinlikle uyulmuş, her türlü bilgi arzı ve brifing takdimlerinde de bu husus öncelikle belirtilmiştir. Dolayısıyla dairenin bünyesinde “kontrgerilla” diye bir kuruluş veya böyle bir görev bulunmamaktadır. 

Özel Harp Dairesi'nin dış tehdit ve tehlikelere karşı gayri nizami harp hazırlık ve koordine faaliyetleri içinde fiilen yürüttüğü tek hizmet 1963-1974 yılları arasında ve Kıbrıs Barış Harekâtı'na kadar olan süre içinde Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) kurulması, geliştirilmesi ve desteklenmesi olmuştur. Kıbrıslı soydaşlarımızın korunması için ve olayların zorlamasıyla kurulan bu teşkilatın görevi de 
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'yla sona ermiş bulunmaktadır. Özel Harp 
Dairesi'nin Kıbrıs'la ilişkisinin anlaşılmasından sonra daireyle ilgili bu eleştirilerin başlatılmış olması da çok ilginç bir tesadüf olarak görülmektedir. 

Faili bulunmamış cinayetlerin, çözümlennıemiş olayların kolaylıkla yüklenebileceği suskun bir kuruluş aranıyorsa seçim yanlıştır. Ve yapılacak başka inceleme ve araştırma yolları mutlaka olmalıdır. 

Sonuç olarak, insanları ve özellikle resmi bir devlet. kuruluşunu bütünüyle suçlamak için, kuşku, olasılık, benzetme, şahsi düşünce, duyum ve hayallerin yeterli olmayıp belgelere, kesin bilgilere ve kanıtlara ihtiyaç bulunduğuna; bu konuda iddia sahibi olanların elinde, isnat ve iddialarını kanıtlayacak ne gibi bilgi ve belgeler varsa arzuladıkları yetkili bir makama göndermelerinin her türlü yasal araştırmaları, bu makamlardan istemelerinin daha uygun olacağına inanılmaktadır. Bu yaklaşım, hayali suçlamalar ve kuşkularla milli güvenliğimizin çok önemli dayanaklarından birisi olan çok hassas bir göreve zarar vermemek, büyük bir özveriyle bu görevi yapanların duygularını rencide etmemek, gelecek için hizmetten soğutmamak ve nihayet ülkemiz açısından zararlı faaliyetleri tezgâhlayan merkezlerin emelleri- ne yardımcı olmamak için tercih edilmesi gereken en uygun girişim olarak değerlendirilmektedir. 

Sayın basın mensupları, sözlerime son verirken, hür ve demokratik bir ülkede tamamen yasalara dayanan uygulamalarla kendi görevini yapmakta olan Silahlı Kuvvetler'in, elinde müspet delil olduğuna inanan kişilerin bu delillere dayanan her türlü yasal girişimlerinden memnunluk duyacağını ve sonucu yürek ferahlığıyla karşılayacağını; böylelikle kuşkulara, duyumlara varsayım ve benzetmelere dayanan itham ve suçlamalardan kurtulmanın arzusu içinde bulunduğunu ѕаmimiyetle vurgulamak istiyorum. 
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Basınımızın önde gelen siz değerli mensuplarına teşriflerinden ötürü tekrar teşekkürlerimizi sunar, bütün güzellik, mutluluk ve başarıların her an sizlerle beraber olmasını dilerim. 

Teşekkür ederim. 


Bu takdimle ilgili olarak ilave not düşmek istiyorum. 

Bu brifingin kapanış konuşmasını yapan ve ozaman Genelkurmay Harekât başkanı olan korgeneral (sonra orgeneral) rahmetli Doğan Bayazıt'tır. Ondan dinlemiştim. 

Sayın general bana, “Bu tanıtma brifingi ve konuşma bittikten sonra, rahmetli Uğur Mumcu yanıma geldi ve bana, 'Peki bu bilgiler neden daha önce bize verilmedi, bunca olan bitenden sonra. 
Neden şimdi ? diye serzenişte bulundu” diyordu. 

Evet doğru ve cevapsız bir soru. 

Bu konuda söylenecek son bir söz daha var: 

Özel Harp Dairesi'nin kuruluş maksadını ve memleketimiz için taşıdığı önemi belirtmeye çalışmıştım. Bu konuda değişik düşüncelere sahip olanların varlığını biliyorum. Buna rağmen, bu 4йşüncemi koruyor ve tekrarlıyorum. 

Bu düşüncenin doğması ve yerleşmesi için, en gerçekçi ve daima geçerli direktifi kimin verdiğini belki merak edenler vardır. 
Buyurun okuyun: 


Cumhuriyet'ine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

Bütün bu şeraitten daha elim ve vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet fakr u zaruret içinde, harap ve bitap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evladı, işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. 

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 


Her zaman her vesileyle ve büyük bir heyecanla okuduğumuz, çoğumuzun ezberleyerek içimize sindirdiğimiz, ebedi başkomutan Atatürk'ün gençliğe seslenişindeki bu ölümsüz ifadeler, “Türk istikbalinin evladı"ndan ne bekliyor, ne istiyor ve neye hazır olmalarının gereğine işaret ediyor acaba? 

Şimdi de bizim konseptimize göre, özel harbin ve gayri nizami harbin maksadını da içeren tarifini yeniden yapıyorum: “Seferde düşman gerisinde kalarak veya çeşitli usullerle düşman gerisine sızarak, işgal edilmiş bölgelerde halkla beraber kurduğu mukavemet teşkilatıyla Silahlı Kuvvetler'in harekâtını desteklemek veya mukavemeti tek başına üstlenerek milletle birlikte kurtuluşu sağlamak.” 

Peki soralım, “Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmak” için, içi heyecan dolu “Türk istikbalinin evlatları"nı bu kurtuluşa kim hazırlayacak ? Kim teşkilatlandıracak ? Kim aynı gaye etrafında birleştirip yönetecek ? İlk ateşi kim yakacak ? Marş motoru görevini kim yapacak ? Bizce bu soruların cevabı bellidir. Seneler önce belirlenmiştir. Yeni ve değişik cevap arayanlar, bu cevapları kendileri bulsunlar. Bu görev ve beklenti, Silahlı Kuvvetler'in asli görev ve sorumluluklarıyla birleşmiyor mu? 

Yüce Atatürk'ün verdiği bu emrin gereğini yapmak ve onun verdiği görevlere hazır olmak, onun yolundan ve izinden hiç ayrılmayan Silahlı Kuvvetler'in vazifesidir. 

Ne yazık ki bu vazifeyi kırk beş-elli sene önce algılayarak, bir daireyi kuranlarla yok etmeye uğraşanlar, Atatürk'ün gençliğe seslenişini kim bilir kaç defa okuyup dinlemişlerdir ? Şimdi bir defa daha okusunlar ve neyin kavgasını yaptıklarının cevabını, doğrudan Atatürk'e versinler. 

Kıbrıs'ta özellikle, 1963'ten 1974'e kadar, Rum baskı, taarruz ve mezalimine karşı sürdürülen mukavemet ve 1974 Barış Harekâtrna sağlanan destek nasıl oldu dersiniz ? Bunun cevabı da sonucuyla bellidir. 

Seneler sonra, 1979'da korgeneralliğe terfi edip, Kıbrıs Barış Kuvvetleri komutanlığına atandığım zaman, o dönemde yeniden başbakan olan Sayın Ecevit'in Kıbrıs'a gitmeden önce, beni görmek istediğini Genelkurmay Başkanlığı'na iletmişler ve randevu vermişlerdi. 

Giderken ne görüşülebileceğini düşünmüş, yeni görevimle ilgili bazı talimatları olabileceğini ve eski Özel Harp Dairesi başkanlığı görevimle ilgili olarak alabildiğine devam eden kontrgerilla konusunun aslı nedir, diye bilgi isteyebileceğini zannetmiştim. 
Özellikte bu ikinci konuyu inşallah açarlar diye, bir de dilekte bulunmuştum. Fakat Sayın Ecevit o herkesçe bilinen nezaketi ve olgunluğuyla beni karşılamışlar, söze beni tebrik ederek başlamışlar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanlığına atanmış olmam- dan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kıbrıs Barış Harekâtı 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sırasındaki yardımlarınız için o günlerde size teşekkür edememiştim. Şimdi bu teşekkür borcumu yerine getiriyorum” demişlerdi. Daha sonra hemen Kıbrıs konusuna geçmişler ve takriben otuz beş-kırk dakika süren konuşmamızda, beklediğim konuya hiç değinmeden, hatta hissettiğime göre uzak kalmaya itina göstererek, konuşmalarını noktalamışlardı. Kendilerine benim açimam da doğru olmayacaktı, konuşamamıştık. 

Bu konuda bir konuşmam da, yedinci cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren komutanımla olmuştu. Bana da imzalayıp gönderdikleri anılarının yeni yayımlandığı bir dönemdi. Sağ olsunlar, o zaman görevli olduğum Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne ziyaretime gelmişlerdi. Konuşurken müsaadelerini alarak bir soru sormuştum: “Sayın komutanım, anılarınızda Özel Harp Dairesi'nin bazı olaylara karışmış olabileceğini ifade ediyor ve 'Kızıltepe' olaylarının ismini zikrediyorsunuz. Dairenin bu olaylara karıştığına dair size ulaşan kesin bir bilgi var mı? Varsa nereden? 
Sakıncası yoksa öğrenebilir miyim ?” “Hayır, bu konuda çok iddialar oldu, öyle söylendi” dediler. Cevaben, “Sayın komutanım, o dönemde Özer Harp Dairesi başkanı bendim. Hiçbir personelimizin bu ve buna benzer ne bir operasyon, ne de bir soruşturmaya katılmadığını kesinlikle ifade ediyorum. Yok böyle bir şey” dedim ve ekledim: “Zatı âliniz bu dairenin bütün personelini ve her türlü malzeme, silah, mühimmatını kontrol ettirdiniz. Herhangi bir olaya karışan personel veya bulunmayan bir malzeme ve depo oldu mu?” “Hayır, yalnız bir depo bulunamadı” dediler. Ben hemen “... bölgesinde bir depo değil mi?” diye sordum. Kendileri “Evet” deyince, “O depo takriben on beş sene önce heyelan nedeniyle kaybolup bulunamayan bir depodur. Zabıtları da vardır” diye tamamladım. Sayın Ecevit bu depoların keşfedildiğini söylüyor. Bilinen, devamlı kontrol altında tutulan bir şeyin, bir yerin “keşfedilmesi” ne anlama geliyor, bilemiyorum. Bu depolar, dairenin kuruluşundan hemen sonra, bir harekât ihtiyacı olarak hazırlannuş ve senelerce devanılı kontrol altında tutulmuş olan depolardır. Kuruluşlarından beri de hiçbir (yukarıda tek istisnayı zikrettim) zayiatı olmanuştır. Kendileri de “Ben de zaten ‘Bazı olaylara karışmış olabilirler’ dedim, 'Karışmıştır' demedim” diye sözlerini noktalamışlardır. Ama sonradan sayın komutanımın anılarında yer alan bu ifade de bazen bir mehaz, bazen de bir delil olarak kullanılacaktı. 

Ama ben ifadelerimi tekrarlıyorum: Kızıltepe olaylarına Özel Harp Dairesi'nden hiçbir kimse katılmanııştır. 
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İşin bir de öbür yönü var. Kızıltepe'de Mahir Çayan ve arkadaşlarına karşı yapılan operasyona katılan sivil-asker güvenlik güçleri başka bir devlete ait güçler midir ? Onlar ne kadar resmi ise, bu daire de o kadar resmi bir kuruluştur. Farz edelim ki katılmış olsalar (katılmadılar) dahi, gidip Çayan grubuna mı katılmışlar ? 
Devlet güçlerinin karşısına dikilmiş ve onlarla mı çarpışmışlar ? 
Devlete mi karşı gelmiş olacaklardı? Bu mu iddia ediliyor? Kasıt nedir? Maksat nedir? Bilemiyorum. 

İrdelemeye devam edelim. Devletin güvenlik güçlerine katılmış olsalar dahi güvenlik güçlerine yardımcı oldukları için mahkemeye mi verileceklerdi ? Benim mantığım bu sorulara cevap bulamıyor. Nasıl bulsun ki, bugün dahi (1995) Güneydoğu'da devam eden bölücü harekâtta yer alan PKK'lıları, bazı yayın organları “gerillalarımız” diye takdim ederken, bunlarla boğuşan güvenlik güçlerimizin tümünün konmamış adı ne oluyor acaba? Aforoz edilmiş kontrgerilla demiyoruz, ama görevleri ne anlama geliyor? 
Kontrgerilla derken bu mücadeleleri üstlenen güvenlik güçlerimiz mi kastediliyor ? Değil ise kontrgerilla terimiyle ne kastediliyor gibi soruları doğru cevaplarıyla aramaya devanı ediyorum. 

Benim “kontrgerillalarımız” tabirini kullanmayı istediğimi sakın zannetmeyiniz. Asla böyle bir tabir kullanılmasını düşünmüyorum. Sadece acaba, bu resmi güçlerimiz ne iş yapıyorlar, kimlerle boğuşuyorlar diye düşünüyor ve bu sorularımın arkasına acaba PKK ve liderleri olan Apo, kendi gerillalarıyla mücadele eden güvenlik güçlerimizi hangi isimle isimlendiriyor sorusunu da ekliyorum. 

Konuyu soracağım bazı sorularla bağlamadan önce, bir de şu Avrupa'da patlak veren ve bize sıçratılmak istenen “Gladio” örgütlerine temas etmek istiyorum. 

Bizim konseptimizin “sadece yurtiçinde”, “seferde”, “işgal edilmiş bölgelerde”, “geride kalarak veya düşman gerisine sızarak”, “halka dayalı”, “bir mukavemet oluşturmak” ve “Silahlı Kuvvetler'imizin harekâtına destek olmak” şeklinde olduğunu ifade etmiştim. Özellikle her milletin bu konseptinin değişik olabileceğini de Amerikan örneğini vererek ayrıca belirtmiştim. 

Amerikalılarla olan ilişkilerimiz ve bunun kopuşuna ait olay ve bilgileri de açıklamıştım. 

İşte bu kopuştan bir süre sonra, önce İngiltere daha sonra Fransa olmak üzere, NATO kanalından gelen yetkili resmi ziyaretçiler (general) bizimle temas kurmuşlar ve müşterek planlar, eğitim ve tatbikatlar üzerinde nabız yoklamışlardır. Bizzat muhatap olduğum bu görüşmelerde, bizim Balkanlar ve Kafkaslar'da hâlâ devam eden izlerimiz ve muhtemel etkilerimizi dile getirerek, NATO içinde müşterek harekât ve çalışmalarda işbirliğinin fayda ve önemi üzerinde durmuşlar, destek ve işbirliği isteği ile vaatlerinde bulunmuşlardı. 

Arzlar, teklifler ve alınan emirler çerçevesinde kendilerine yukarıda belirttiğimiz konseptimiz ve ana fikrimiz izah edilmiş, böyle bir çalışma ve planlamaya katılamayacağımız bildirilmiştir. Bizim Gladio'yla veya başka bir ülkenin herhangi bir teşkilatıyla herhangi bir ilgimiz ve ilişkimiz de olmamıştır. 

Onların Gladio gibi bir teşkilata sahip olmaları ve bazı olaylara karışmış bulunmaları, sadece bir isim benzerliğiyle bizi de öyle görmeye yeter bir neden olamaz. Biz, bize dayanarak, kendi güvenlik ihtiyacımız için ve kendimize benzeterek bir konsept tespit etmişiz, onlar da kendilerine. 

Gladio'yla ilgili sözler ve olaylar duyulup münakaşa edilirken, Sayın Başbakan Ecevit'in brifingden sonra “Gerekirse Fransa, Almanya ve İtalya gibi Batı Avrupa devletleriyle temas kurar ve destek alabiliriz” ifadesi aklıma geliyor ve ileri sürülen iddialar doğru ise, biz yine konseptimizin sınırları içinde kalsak dahi, kurulmuş olan bu ilişkiler nedeniyle bu iddia ve isnatlardan nasıl kaçınabileceğimizi düşünüyordum. 

O dönemde biz bunları münakaşa ederken İran, özel harp tugayları kuruyor, Ruslar “Spednaz"larını hazırlıyorlardı. Hem de görev alacakları ülkelerin bütün özelliklerini, dillerini, örf ve âdetlerini, eğitim ve öğretimlerine dahil ederek, bu birlikleri yetiştiriyorlardı. Amerikalıların yeşil, İngilizlerin kırmızı berelileri, modern özel harbin bütün öncelik ve icaplarına göre yetişiyordu. 
Ama hepsi de kendi konseptleri ve ihtiyaçları içinde bu gelişmeyi sağlıyordu. Bizim faaliyetlerimiz ise, bu dedikodu ve isnatlar içinde dondurulmuş, el sürülmesi âdeta suç haline getirilmiş bir teşkilat, aforoz edilmiş bir isim, mensupları için kaçınılacak bir görev haline getirilmişti. 

Bütün bu yazdıklarım, komutanlık dönemim olan 1971 ağustosu ile 1974 ağustosu arasındaki dönem içindir. Aynı görüşlerimi kurmay başkanı ve komutan yardımcısı olarak görev ifa ettiğim süre için de ifade edebilirim. Ancak yetkili sayın komutanların sorumluluk sınırlarına taşmamak için bu ayrımı yapmış oluyorum: 

Şimdi bütün ilgili ve yetkililere, bazen de isim vererek, soruyorum: 

1) Özel Harp Dairesi, Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan. 
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onun kuruluşunda bulunan resmi bir dairedir. Bu başkanlığa bağlı olan diğer dairelerden farklı bir konumu var mıdır? Bu daire emir-komuta zinciri dışında bir kuruluş mudur? 

2) Özel Harp Dairesi 1952 yılından, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtrna kadar olan, yirmi iki senelik bir sürede, böyle bir durum ve konuma gelmezken, getirilmezken, özellikle Kıbrıs'taki görevi, Barış Harekâtı'ndaki rolü anlaşıldıktan sonra, bu şekilde bir hedef tahtası haline getirilişinin bir sebebi, bir kaynağı ve bir amacı yok mudur? Bu sebep ve amaç ne olabilir ? Arkasında hangi güçler ve kimler bulunabilir ? 

3) Özel Harp Dairesi, söylendiği gibi kontrol dışı bir karanlık güç, faili meçhul cinayet şebekesi, kontrgerilla, devletin kontrolü dışına çıkmış, başına buyruk, kanun tanımayan bir güç durumunda olsaydı, kendi arzu ve teklifiyle, zamanın başbakanına böyle bir brifing verir ve kendini bütün görev, teşkilat ve özellikleriyle tanıtır mıydı ? 

4) Bu brifingin ABD'nin yardım anlaşması içinde her yıl alınan ve kullanma konusunda sınır ve tahditleri bulunan bir ödeneğin ve о yıl alınamayacak olan 1 milyon dolar için verildiği düşünülüyorsa, bu para alınmasa ne olurdu ? Personelin maaşları, yollukları mı verilemez, erleri mi iaşe edilemez, eğitimleri mi yürütülemez hale gelirdi ? Dairenin resmi bütçesi bunları karşılayacağına göre, bu brifing isteği bir telaşın ifadesi mi yoksa siyasi bir girişimin güveni ve görev heyecanının bir ifadesi mi sayılmalıdır? 

5) İddia edildiği gibi, bu kadar güçlü ve bu kadar yasadışı, kontrol dışı bir teşkilat, bankaların soyulup soğana çevrildiği, tehditlerle milyonların toplandığı bir dönemde, birkaç milyon lira tutarındaki bir para ihtiyacı için kendini deşifre etmektense, neden iddia edilen karanlık gücünü kullanıp bu parayı sağlamasın ? 

6) Bu dairenin iddia edildiği gibi gizlenecek yönleri varsa, Amerikalıların şartlarını kabul ederek parayı almaya devam etmesi mümkün olamaz mıydı ? Verilen paranın kesilmediği, ileri sürülen ve sadece malzeme alımındaki sergiledikleri tutum nedeniyle reddedildiği bilinmiyor mu ? Brifing bunun için verilmedi ті? Bunların mantığını kurmak mümkün mü? 

7) Sayın Ecevit'in brifing sonunda (not edilen) söylediği sözler ve kullandığı ifadelerle “Dinlerken tüylerimiz diken diken oldu” diye sonradan yaptığı konuşmaları bağdaştırmak, şahit gibi gösterdiği rahmetli Sayın Esat Işık'ın bana yazdığı mektup veya tebriklerde, kullandıkları ifade ve belirttikleri güven, Sayın Ecevit'in konuşmalarını doğruluyor mu? 
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8) Sayın Ecevit'in bu sözlerinin biran için doğru olduklarını kabul edelim. Neden sayın başbakan brifing sonunda Genelkurmay başkanına dönüp “Brifingde verilen bilgilerden endişe duydum. 
Böyle bir dairenin ve teşkilatın varlığına gerek duymuyorum. Brifingi dinlerken tüylerim diken diken oldu. Kuşkularım arttı, lağv edelim” demedi veya brifingde bir kararnameyle kurulmuş olduğu belirtilmiş olan bu daireyi, başbakan olarak üç beş satırlık bir kararnameyle neden lağv etmedi? Muhalefet ve iktidar bakış açıları, bu çok önemli konularda iddia ve isnatları ters mi çeviriyor? 

9) Öncekileri hariç tutarak, bu münakaşa, iddia ve suçlamaların başladığı 1974'ten sonra ve yirmi-yirmi iki senedir devam etti- 
#1 bu süre içinde kaç cumhurbaşkanı, kaç başbakan hatta kaç tekrar başbakan, kaç Genelkurmay başkanı göreve geldiler? Bu daire hakkında yetki ve sorumlulukları içinde gerekli kararı neden almadılar? Bunların hepsi de bu yetkilerini kullanamadılar mı? 

10) Acaba Silahlı Kuvvetler'e, Özel Harp Dairesi'ne verilen görevler gibi bir görev verilmemeli midir ? Vatan savunması görevi bu sorumluluğu kaldırabilir mi? 

11) Sivil, asker bütün ilgililere sormam gerekiyor: söylenenler doğruysa gerekli tedbiri almak ve gereken yasal işlemleri yapmak; doğru değilse, gerçekleri ortaya koyarak bu görevi ve bu görevi yapanları sahiplenmek gerekmiyor muydu? Neden bu yetki kullanılmadı veya bu sorumluluk duyulmadı ? 

12) Bütün ilgili, yetkili ve iddiacılara soruyorum. Bu daireden herhangi bir personelin veya silahın, herhangi bir kanunsuz olaya karıştığına dair ellerinde herhangi bir belge, kanıt ya da sanılara, kuşkulara dayanmayan gerçek bir bilgi var mıdır ? Varsa hangi makam ve mevkilere iletmişlerdir ? 

13) Sayın Ecevit, kendisine, Sayın Süleyman Genç'e ve rahmetli Özal'a yapılan çok acemice suikast girişimlerinin dahi bu örgütle ilişkisini kurmayı içeren ifadeler kullandılar. Hem dev gibi güçlü, hem de bu derece acemi ve çok şükür başarısız teşebbüsler için, bu örgüte bakış açısındaki tezatları nasıl izah etmek mümkündür? Bu iddialar neye dayanıyor? Sanılara mı, kuşkulara mı? 

14) Sayın Ecevit, o zaman tümgeneral olan ve Özel Harp Dairesi başkanlığı görevinden bir süre önce ayrılan Sayın Yirmibeşoğlu'yla Sarıkamış'ta görüşürken, nasıl dile geldiğini bilemediğim, “Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı, bu teşkilatın personeliydi” sözünü ediyor ve yükleniyordu. 

Bu daire önceden tespit ettiği, vatan ve millet için severek ve gönüllü hizmet edeceğine inandığı vatandaşını tetkik eder, inceler ve müspet kanaate varırsa, Genelkurmay Başkanlığı'nın yazılı emriyle görev teklif eder ve eğiterek bu personeli göreve hazırlar. Partisini, dinini ve mezhebini sormaz. Barışta ve bir savaş halinde Milliyetçi Hareket Partililer askere alınmayıp kendilerine şu veya bu şekilde sefer görevi verilmeyecek midir ? Parti gözlüğü bu kadar kalın camlı mıdır? 

Acaba bu kişi Sayın Ecevit'in kendi partisinden olsaydı, bu itirazı olacak mıydı ? O zaman CHP'den bu teşkilatta kimse yok mu zannediliyor ? Türkiye'de her Türk vatandaşı bir partinin taraftarı veya sempatizanı değil midir? Militanı ise, esasen görev için see ve kendisine görev verilemez. 

15) “Sanıyorum”, “kuşkularım var”, “tahmin ediyorum”, “zannediyorum”, “ifade edildi”, “söylendiğine göre”, “muhtemelen”, “olabilir” gibi yuvarlak söz ve ifadelerle yapılan suçlamaların yarattığı hava ve sağladığı yıpratmanın vüsati ve hizmete olan çok olumsuz etkisi ölçülebiliyor mu? Hiç olmazsa düşünülebiliyor mu? 


KAYNAK : SABAH SAYFA: / TARİH : 14 NİSAN 2005 


DERIN DEVLE 
KONTRGERİLLADIR 


Evren ve Demirel'in 'darhe kararı 

veren mekanizma olarak tarit 

ettiği "егіп devleti Erevir, kendi yim эы dayanarak tanımla 


Derin devlet zaaf olduğu DEMİREL'E 5 SORU zaman ortaya gkar, doğru. Ama şirmdi böyle bir MADEM derin devlet konuşuyoruz devlet zaafı yok, buna Sayın Demirel bunlara cevap versin. 
rağmen yine neden derin ИИИ devleti karıuşuyoruz? 1 == Е 


s y renin sivil гатили Ват k 
TARTIŞMA YARATACAK 2 si а 
TARİHİ ACIKLAMALAR 5 erer е 


Eğer bir huzursuz ii ıyduysa nim sm 


Demirel Özel Harp Dairesi'nin 
293 özelliklerinden ппетпип muydu? 


Konirgerillayı açıkladım а iyi oldu, başbakan oldum 


aminn ни 


Bu kez "'derin devlet” eski Başbakan Bulent Ecevit anlatıyor. Ecevit “Herkesin kendine göre bir tanımı var” diyor ve ekliyor “Derin devlet konirgetilladır. ben o olayı açıktan devam ederken yasadım" 


Zaman içinde yapılan bütün açıklama ve yalanlamalara karşın Ecevit, Özel Harp Dairesi'ni “kontrgerilla” olarak nitelemekten vazgeçmedi. 
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16) Sayın Ecevit'in yukarıda görülen “Kontrgerillayı açıkladım iyi oldu, başbakan oldum” ifadesi bir maksadın veya niyetin bir beklentisinin ifadesi midir ? 

17) Seneler önce başlayan ve karşılıksız kaldığı için hâlâ süren bu iddia ve isnatlarla “derin devlet”, “devlet içinde devlet”, “devletin karanlık gücü” gibi âdeta bir “potansiyel suçlu” haline getirilen “kontrgerilla” terimiyle hâlâ bu dairenin üzerinde duran bu suçlamalar âdeta, “faili meçhul siyasi cinayetler” hatta “faili meçhul bütün cinayetler” için bu ismin bir depolama yeri ve torba gibi kullanılması kimseyi rahatsız etmiyor mu? 

Ben bugün memleketimizde hiç faili meçhul cinayet kalmadıgını ve bu mantıkla gelecekte de olmayacağını düşünüyorum. Bugünkü cinayetlerin faili bulunmuş, gelecektekiler için de “potansiyel suçlu” zinciri kurulmuştur. Kim mi? “Kontrgerilla.” Bu “varsayımlı” suçlu torbası, dipsizdir. 

Don Kişot yel değirmenleriyle savaşarak boşuna bir kapı açmamış. Her zaman bu kapıdan girenler oluyor. Biz ise çıkanları bekliyoruz. 

Benim yazdıklarım, 1974 yılı ağustos ayı içinde biten komutanlık dönemime aittir. Sorularım daha uzun bir süreyi kapsamaktadır. Böyle olması gereğine inanıyorum. Bu satırları okuyanların bu soruları kendilerinin de sorup cevap aramalarını diliyorum. 

Şimdi bu konuyu kapatarak, dairenin yurtdışındaki tek ve önemli hizmeti olan Kıbrıs konusuna yeniden dönüyorum. 

Belirttiğim gibi Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan önce, dairenin böyle kontrgerilla sözüyle üstüne çöken bir huzursuzluğu yoktur. Sayın başbakana brifing verilmiş, hizmetler normal olarak yürütülmekte, Kıbrıs konusu bu hizmetler içindeki öncelik ve ağırlığını korumaktadır. Ben meşhur kontrgerilla konusunu açmışken bitirmek isteğiyle ve bazı konuları öne alarak konuyu noktalamak istemiştim. 

Buraya kadar yazdıklarımdan anlaşılabileceği gibi ben aslında, “kontrgerilla” vardır veya yoktur münakaşası yapmıyorum. Ben bu söz ve iddia edilen fiillerle Özel Harp Dairesi'nin, en azından komutanlık dönemime ait bölümünde ilişki kurulmasına karşı itiraz ediyorum. Silahlı Kuvvetler'in resmi bir kuruluşunun zan altında tutulmasına, çok önemli bir hizmetin hayali suçlamalarla aksatılmasına karşı çıkıyor, çalışanları, emek verenleri ve sorumluluk taşıyanlarıyla birlikte, bütün bir dairenin, Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı bir ünitenin, potansiyel suçlu haline getirilip hedef tahtasına yerleştirilmesine karşı olduğumu belirtiyor ve 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gerçekleri vurgulamaya çalışıyorum. İddia edildiği gibi kanunsuz, kuralsız, başıboş bir örgüt varsa, başka yerlerde aranmasının gerektiğine inanıyor ve diyorum ki, kontrgerilla var ise Silahlı Kuvvetler'in bir ünitesiyle bir bağı ve ilişkisi kuruluyorsa, gereği yapılsın. Kontrgerilla yok ise, bu iddia, isnat ve suçlamalarla, Özel Harp Dairesi'yle ilgisini kurmaya çalışanların maksatlı, kötü niyetli ve hayali bir uğraş içinde olduğu ortaya konulsun ve bütün bu suçlamaların, neden 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan sonra başlamış olduğunun cevabı bulunsun. 

Bugün (1996) Güneydoğu'da mücadele eden timler içinde veya diğer bazı bölgelerde kanundışı, kuraldışı, kontrolsüz kalmış bazı örgütlerin varlığı, bunların içinde bazı subay ve astsubayların da (muvazzaf veya emekli) bulunduğu görülmekte ve yetkili makamlar tarafından hemen gereği yapılmaktadır. 

Bazı menfaat çetelerinin bile, kendilerini “biz kontrgerillayız” diye tanıtması, acaba senelerdir boşlukta kalan ve doğrusu veya yanlışıyla hakkında işlem yapılmayan bu suçlayıcı kontrgerilla tabirini, sanki koruyucu bir kalkan ya da bir maske gibi kullanma eğiliminden mi ileri geliyor diye düşünüyorum. İleri geri konuşa konuşa, doğruyu yanlışı ayırmadan söyleye söyleye yeni bir örgüt türü mü, yoksa maskesi mi yarattık diye endişeye dayanan cevapsız bir soru daha soruyorum. 

Bir bakış açısından suçlu kontrgerilla, bir başka bakış açısından güçlü kontrgerilla hayaleti yaşatılmaya çalışılıyor. Doğrusu ne acaba? Bunu kim gösterecek? 

Toplum içinde türeyen mafyaları ve hangi şartların besleyip ortaya çıkardığı belli olan çeteleri bile, Özel Harp Dairesi içine sokma çabalarını (Susurluk Olayı nedeniyle) 1996 yılının sonunda dahi görmek, acaba kimleri rahatlatıyor, diye düşünüyorum. 

İcat edilen “potansiyel suçlu torbası” tabirini kullanırken “dipsiz” demiştim, galiba doğruymuş. Ben bu uğraşılarıyla hedef saptırarak rahatlayanları değil, rahatsız olanları arıyorum. Sayın Ecevit öyle diyor. “Ben 1974'te, 1978'de bu çetelerin dağıtılmasıru istedim. (Kim bu çeteler?) Genelkurmay yapmadı” ifadesiyle Silahlı Kuvvetler'in içinde ve Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde var olduğu iddia edilen bu çeteler “hâlâ var” demek mi isteniyor? Bütün bu düşünce, endişe ve tespitlerden sonra Türkiye'de artık sayıları bile belli olmayan çeşitli menfaat çeteleri de Sayın Ecevit'e göre, şu kontrgerilla denilen ucubenin bünyesinde yeşermiş ve saklanmış oluyor. Aslında çetelerin varlığı doğrudur. 
Bulunduğu yerler ise Sayın Ecevit'in hayalinde yerini alıyor ve 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potansiyel suçlu torbasma atılıp inceleme yerine irdeleme devam ettiriliyor ve bulundukları asıl yerlerin üstü örtülüyor. 

Bütün bu yazdıklarımı, gerillayı bırakıp hayal ettikleri kontrgerillayı arayanların bilgi ve de dikkatlerine sunarak, hangi safta, hangi hizmette, kimlerle aynı konuma düştüklerini irdelemelerini diliyorum. 

Bu konuyu burada noktalayarak, bu arada atladığım, fakat bilinmesinde yarar gördüğüm, değişik bir hususu da yazmak istiyorum. 

O sene, Askeri Şüra ağustos toplantısı bitmiş, sonuçlar açıklanmıştı. Takriben aradan bir hafta geçmiş, ben de sayın ikinci başkana bir arz ve imza için çıkmıştım. 

Sayın komutan, “Askeri Şüra sonuçları nasıl ? Arkadaşlar nasıl karşıladılar?” diye bir sohbet sorusu sordular. Ben bir şey duymadığımı söyleyince, “Sen ne diyorsun?” dediler. Müsaade ederlerse şahsi görüşüm olarak düşüncelerimi arz edebileceğimi söyledim. 
“Evet dinliyorum” demeleri üzerine, “Sayın komutanımı, sizler Askeri Şüra'da önünüze konulan dosyalardaki bilgilere, durumu görüşülen arkadaşla beraber veya yakın çalışmış Şüra üyesi sayın komutanların takdimlerine göre bir karara varıyorsunuz. Bunun adına Yüksek Askeri Şüra kararı denilebilir ve sonucu ifade eder. 

Bir de terfi sırasında olan arkadaşların ve sayın komutanların orduda kendilerine yaptıkları bir yer vardır. Bu yer, sınıf arkadaşlarından başlayan, emrinde çalışanlardan geçen, emrinde çalıştıkları komutanlardan dolaşan ve ordudaki görev çizgisiyle oluşup olgunlaşan bir yerdir. Özellikle bu görev çizgisi çok önem taşır. Görev çizgisi, personelin tayin yeri, görev yaptığı hizmetlerin türü ve bunlardaki başarı derecesinin oluşturduğu bir çizgidir. Bu çizgi düz gidebilir, devamlı yükselen bir durum gösterebilir, zikzaklar çizebilir veya belli bir noktadan sonra kırılıp aşağıya yönelen bir çizgi olabilir. Buna personelin Silahlı Kuvvetler içersinde- ki görüntüsü de denilebilir. 

İşte sizlerin Yüksek Askeri Şüra'da vardığınız sonuç ile personelin ordudaki yeri ve çizgisi birbirine intibak ediyorsa, karar yerinde bulunuyor; uymuyorsa yorumlar başlıyor, sebepler aranıyor ve karar eleştirilebiliyor” dedim. “Peki öyle bir şey mi var?” 
dediler. “Evet” dedim ve devam ettim: “Sayın komutanım, ben Harp Okulu'na nasıl komutan seçildiğini, General-Amiral Şubesi'ndeki görevimden bilirim. Çok titiz bir seçimle Harp Okulu'na seçilen komutan, öğrencilerin örnek alacağı bir komutan olarak aranıp bulunur. Bu komutanın seçimi isabetliyse göreve devam eder. Değilse değiştirilir. Hatta bunun süresine bile bakılmaz. Fakat bir komutan bir okulda dört sene komutanlık yapar, görev çizgisindeki yükselişi korur ve bu süre sonunda bu görevdeyken emekli olursa, bu emekliliğin öğrencilerin kafasında yarattığı boşluğu ve değerlendirmedeki tezatı önlemek mümkün olmaz. 
Ben Harp Okulu'nda yedi seneye yakın bir süre görev yaptım. 
Şimdi öğrencilerin, “İyiydi, neden emekli ettiniz? Kötüydü, neden dört sene komutanlıkta tuttunuz ?' diye soru sorup cevap aradığını biliyorum.” O sene Harp Okulu Komutanı Sayın Tümgeneral С. О. emekli olmuştu. Sayın ikinci başkan, “Çok kötü bir misal verdin. Başka örmek var mı?” diye sordular. “Var ama müsaadenizle arz etmeyeyim. Bu konuyu da şahıslardan çok Harp Okulu'nu düşünerek arz ettiğimi belirtmek isterim” demiştim. 
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Genelkurmay İkinci Başkanı Org. Turgut Sunalp, Özel Harp Dairesi'nin eriştiği seviye nedeniyle takdirlerini Daire Başkanı Tuğg. Kemal Yamak'a iletiyor. 
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Aradan sekiz on gün geçti. Yeniden imzaya çıktığım bir gün, sayın ikinci başkan bu hikâyenin sonucunu anlatıyordu, söyledikleri: 

“Bugün ne oldu biliyor musun ? Plan Prensipler Başkanı Adnan Ersöz Paşa'yla (rahmetli orgeneral) Harp Okulu'na yeni atanan komutanı götürdük. Hem de C. Ö. Paşa'nın gönlünü almak istiyorduk. Konuşmalardan sonra kendisine, ‘C. Paşa, okulun özelliklerini tanıtmak, gerekli bilgileri vermek ve uygulanan usul ve prensipleri kendilerine gösterip aktarmak için, yeni komutanla bir hafta beraber çalış, sonra ayrıl” dedik. Sayın komutan bu sözden sonra liemen ayağa kalktı ve konuşmaya başladı. 
‘Sayın komutanım, benim uyguladığım esaslar ve prensipler benim başımı yedi ve beni emekli etti. Ben arkadaşımın kanına girmek istemem. O kendi esaslarını ve prensiplerini kendi tespit etsin ve uygulasın. Bu nedenle sizden yarım saat sonra görevi devredip ayrılacağım. Arz ederim’ dedi ve oturdu. Hiçbir şey diyemedik.” 

Ben bu olayda sayın komutanıma arz ettiğim düşüncelerimi aynen koruyorum. 

Şimdi yeniden konumuza dönüyoruz. 

Bu arada emir-komuta kademesinde yeniden değişiklikler olmuş, Orgeneral Sayın Turgut Sunalp ikinci başkanlıktan ayrılmış, yerine rahmetli Orgeneral Sayın Adnan Ersöz, Genelkurmay başkanlığına da rahmetli Orgeneral Semih Sancar atanmıştı. 

Sayın rahmetli komutanını Orgeneral Turgut Sunalp'in dairemizde yaptıkları denetlemeden sonra, hakkımızda yazdıklarını, bazı gerçekleri vurguladığı için buraya ekledim. 

Kıbrıs'ta bölgelerimize sahip olma ve savunma amaçlı takviye sağlama faaliyetlerimiz devam ediyor, asker alma kanunuyla askere gelen Kıbrıslı gençlerimiz adaya gönderilen personelimiz tarafından eğitiliyordu. Seferberlik tatbikatlarımız çok iyi sonuç veriyordu. O dönemlerde yokluklar ve çeşitli güçlükler içinde görev yapan arkadaşlarımızın inançla sarıldığı görevlerindeki başarıları ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nda görülen gelişmeler, bizleri mutlu ediyordu. İstihbarat ağımız gelişmiş, telsiz muhabere ağınuz genişlemişti. Her gün mutlaka planlı, değişken ve gizli bir buluşma yapıyor ve sistemi her an göreve hazır tutuyorduk. 

TMT'nin artan imkân kabiliyetlerine göre yeniliklerin de yer aldığı bu dönemde Anierika'nın o zamanki Dışişleri bakanı Henry Kissinger'ın basında yer alan bir konuşması, çok dikkat çekici bulunmuştur. 

Yıl 1973'tür. Kissinger diyordu ki: 
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“Benim uzun zaman sürüncemede kalmış ve kronikleşmiş sorunları halletmek için uyguladığım ve 'sıcağı sıcağına tanzim teorisi’ diye isimlendirdiğim bir politikam vardır. Bu tür sorunları önce yerinde ısıtır, daha sonra ona istediğim şekli veririm.” 

Burada kısaca özetlediğim teori açıklanıyor ve örnekler gösteriliyordu. ABD'nin Kıbrıs'la ilgisini biliyor, bu teorinin içinde olabileceğini değerlendiriyorduk. 

Ben o zaman bu teoriyi bir bilgi arzı olarak, büyük harflerle bir kâğıda aktarmış, altına da kırmızı kalemle “Kıbrıs'a dikkat!” ifadesini ekleyerek o günkü Genelkurmay başkanı rahmetli Orgeneral Semih Sancar'ın önüne koymuştum. Kıbrıs'ta yeni bir emare olup olmadığını sordular. Bu sıcaklığa dair Kıbrıs'ta müşahede edilen bazı hususları da arz etmiştim. Bunun en önemlisi de Kıbrısta görevli Yunan subay ve erleri ile Kıbrıslı Rum subay ve erleri arasındaki kavgaların çoğalmasıydı. 

О zaman muttali olduğumuz ve hemen Kıbrıs'a ilişkisini kurduğumuz bu teorinin sahibi, o zamanki ABD Dışişleri bakanı Henry Kissinger'ın 1991-2000 yıllarında yeni yayımlanan Yenileme Yılları ve Anıların Son Hali isimli kitabından, bu olayla ilgisini kurabildiğim bir iki hususu da sunmak istiyorum. 

Kissinger 1974 yılı öncesinde Kıbrıs'taki krizin başlamasının Nixon'ın ayrılışı ve Gerald Ford'un başkanlığa gelişindeki karışık ortama rastladığını belirttikten sonra, “Başpiskopos Makarios'a karşı güdülen kan davasının takibi amacıyla Nixon ve ben krizi tespit etmiş ve belirlenmemiş jeopolitik görevler için Türkiye'yle bir tuzak kurmuştuk. Bu tür oluşumlar etnik tutkuların ciddi düşünceleri nasıl etkileyebileceğini yansıtmaktadır” diyor. Ben şahsen bu tuzağın ne olduğunu bilmiyorum. 

Kissinger anılarında, daha sonra şöyle bir tespitte bulunuyor: 

“Rum cuntası, NATO içinde ayaktakımıydı. Türk hükümeti güçsüz (MSP'yle ortaklığı kastediyor), ordu sabırsızdı. Türkiye tarafından silahlandırılmış Türk azınlığın oluşturduğu 'de facto' bölgelerde, Kıbrıs merkezi hükümetinin kuralları artık işlemiyordu. Kazan kaynadığında Türkiye müdahalesi kaçınılmazdı.” 

Buradaki “Kazan kaynadığında Türkiye müdahalesi kaçınılmazdı” sözüne dikkatinizi çekiyorum. 

Yine anılardan bir pasaj sunuyorum: 

“1974 krizine kadar, Kıbrıs buharlı tenceresi hafifçe pişmeye, ama yüzeyde süküneti muhafaza etmeye devam etti.” 

Anılarında Kissinger işte böyle diyor. Bilmem “yerinde ısıtma”, “kazan kaynatma”, “buharlı tencerede pişme” ifadeleri “sıcağı sıcağına tanzim teorisi” içinde yer alarak Kıbrıs'a yönelmiş olabileceği algılaması ve “Kıbrıs'a dikkat” vurgulamasıyla örtüşüyor mu? 

İşte böyle bir ortanı ve gelişmeler içinde 15 temmuz 1974'te Rumlar, Makarios'a karşı darbe girişimiyle Kıbrıs'ı Yunanistan'a fiilen bağlayıp Enosis'i gerçekleştirmek için harekete geçmişti. 
Bu nedenlerle Türkleri yok etmeye yönelik tehlikelerin artması üzerine 1974 Barış Harekâtı bir garantörlük hakkının kullanılarak, sorumluluğun yerine getirilmesi için yapılmıştır. 

Barış Harekâtı'ndan bir süre önce Sayın Denktaş Ankara'ya gelmiş ve her zaman olduğu gibi bize de uğramıştı. Konuşmalarımız sonunda “Ne olacak paşam bu işin sonu, daha ne kadar Rum radyo ve televizyonunun çaldığı, ‘Bekledim de gelmedin’ şarkısını dinleyeceğiz ?” demiş, ben de kendilerine, “Şimdi daha güçlü ve daha hazırlıklıyız, Hava İndirme Tugayı'mız, helikopter gücümüz, çıkarma araçlarımız ve amfibi birliklerimiz var. Bir hata yapmaları veya bir zaruretin doğması halinde fazla beklemeyeceksiniz” diye bir bilgi sunmuştum. Bu konuşmanın olduğu tarihler, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan takriben altı yedi ay kadar önceye rastlıyordu. Artık Yunanlıların karikatürlerinde, İskenderun limanının bir tarafından kalkıp öteki tarafına giden gemilerimizi gösterip altına da “Türkler çıkarma yaptılar” yazısını yazdırmayacaktık. 1965 yılında bu karikatürü gördüğü gazeteye yumruğunu vuran Harbiyeliler, şimdi üsteğmen, yüzbaşı rütbesiyle yumruğunu gerçek hedefine vurmaya hazırdı. 

Bir gün sayın Genelkurmay başkanı rahmetli Orgeneral Semih Sancar'a bazı hususları arz etmeye gitmiştim. Odasına girdiğimde, mutadı dışında odada dolaşıyorlardı. Baktığımı görünce, “Benim sancılarım başladı” demişti. “Geçmiş olsun komutanını” der demez, “Öyle sancı değil, benim sancım Askeri Şüra sancısı” demiş ve devam etmişti: “Şimdi mayıs ayındayız, iki buçuk ay sonra Askeri Şüra toplanacak ve dört sene önce herkesin överek takdim ettiği ve Şüra kararıyla seçip terfi ettirdiğimiz listeleri getirip önüme koyacaklar. Bu defa, bunun 1/3'ünü seçin, 2/3'ünü atın diyecekler. Sen bunun ne zor bir görev, ne mesuliyetli bir iş olduğunu biliyor musun ? Tabii ki ne bileceksin? Şüra'ya girip bu duyguyu yaşamadın ki. İşte benim huzursuzluğum, sancılarım ve ağrım bunlar.” Sayın komutanın ne kadar haklı olduğunu her Şüra'da hatırlayacak ve kendilerine hep hak vererek, rahmetle anacaktım. 

Sistem böyleydi. Her rütbede terfi sırasına giren, mesela beş korgeneralin hepsi de her yönüyle eşit olsalar, yine bu beş eşitten ikisi kalacak, üçü gidecekti. Kabulü çok zor da olsa, gerçek 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buydu. Kimse emekliliğini normal kabul etmiyor, edemiyordu. 
Bunun çok sebepleri olduğu ve insanları her yıl büyük bir stres içine sokarak yıprattığı da ayrı bir gerçekti. Her yıl ve zorunlu olarak çeşitli general rütbesinde birçok değerli arkadaş emekli oldu. 

Kara Kuvvetleri komutanıydım. O sene Şüra bitmişti. Emekli olan bazı arkadaşlar geliyor, münasip sözlerle onların üzüntülerini gidermeye çalışıyordum. 

Odaya o sene emekli olan bir general arkadaşımız girmişti. 
Kendisi takdir ettiğim ve çeşitli hizmetlerden tanıdığım bir arkadaştı. Herkes gibi ona da bir şey söylemeye hazırlanırken, o esas duruşa geçmiş, “Komutanım müsaade eder misiniz ?” diye söze başlayarak, “Ben beş sene önce Yüksek Askeri Şüra'nın kararına ne kadar saygılıysam, bu seneki emeklilik kararına da o kadar saygılıyım. Mevcudumuzun 1/3'ünün kalacağı, 2/3'ünün emekli olacağı gerçeğini de biliyorum. Ben size ve sizin şahsınızda Askeri Şüra üyesi sayın komutanlarıma şükranlarını sunmaya ve veda etmeye geldim. Beni bu rütbe ve makamlara layık gördünüz, sağ olunuz” dedi ve ekledi: “Şimdi buyurun emredin komutanım.” 
Söylenecek hiçbir söz kalmamıştı. Bu nadir örneği kalkıp kucaklanuş ve rahmetli Orgeneral Sancar'ın ağrılarına, sancılarına ilaç gibi gelecek ve üzüntülerini azaltacak bu davranışı görmesini ve bu sözleri duymasını dilemiştinı. Ama tekrar ediyorum, bu çok nadir bir örnekti. Bu örneği genelleştirmek için emekliliği normal hale getirmek, güle oynaya gidilebilecek şekle sokmak gerekecektir. Yoksa emekli kurmay albay arkadaşımızın dediği gibi: “Emeklilik iyidir, iyidir de, ölmekten iyidir.” Bu yargı ve bu yazgı değişmiş olmalıdır. 

Geçen süre içinde Kıbrıs'a bir müdahale zarureti doğar ve harekât kaçınılmaz hale gelirse, uygulanacak psikolojik harekât planları arasında kullanılacak ve havadan atılacak beyannamelerin hazırlanması istenmiş ve bunlara ait bazı metinler iletilmişti. Basılması isteniyordu. Çok gizli olarak sağlanması gereken bu işte, bizzat ilgilenmeye karar vermiştim. Basım işini Harp Okulu matbaasında gerçekleştirmeyi daha güvenli bularak, okul komutanına gittim ve müsaadesini aldım. Okuldaki hizmetim sırasında tanıdıgım ve matbaayla ilgili her türlü teknik bilgiye sahip olduğunu bildiğim Abbas Efendi'ye bir yardımcıyla kalmasını söyledim. Herkes ayrılıp gitti. Biz matbaaya indik. Konuyu Abbas Efendi'ye anlattım. Çok heyecanlandı Abbas Efendi. “Komutanım, Allah bana bu yüce görevi nasip etti. Şükürler olsun. Şimdi müsaade ederseniz abdest alıp iki rekât namaz kılayım. Bu beyannamelerin, ordumuzun zafer işareti olarak kullanılması için dua edeyim. Sonra hemen çalışmalara başlayalım” dedi. Söylediğini yaptı. Yardımcıya da gerek duymadan, benimle beraber iki gecede basım, çoğaltma ve paketleme işlerini yapıp paketleri teslim etti. Biz de emredilen yerlere ulaştırdık. Bu hazırlık daha sonra çok işimize yarayacak ve Abbas Efendi'nin duaları kabul olacaktı. 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan bu arada aldığımız bir emirde Özel Harp Dairesi Başkanlığı'nın, tuğgeneraller için kıta görev yeri sayıldığı belirtiliyordu. 

Sağ olsunlar sayın komutan, rahmetli Orgeneral Sancar, o sene (1974) ağustos ayında, tuğgenerallikte üç senemi dolduracaбшпп ve son bir sene için kıtaya çıkmam gerektiğini dikkate alarak bu değişikliği yapıyor ve benim bu görevde kalmamı istediklerini veya en azından bu yetkiyi ellerinde bulundurmayı arzu etmiş oluyorlardı. Bu konudan hiç haberim olmamıştı. Değişiklik doğrudan doğruyarahmetli komutanın emrine dayanıyordu. 

Aslında bu değişiklik ve görevde kalma ihtimali, benim arzularıma hiç uymuyordu. Ben 1961'den 1974'e kadar, bir senelik Kıbrıs görevim hariç, Ankara'da kalmaktan ve sıram geldiği halde, ikinci şark hizmetine gitmemiş olmaktan rahatsızdım. Hiçbir teşebbüsüm, müracaatım ve haberim olmadan, sayın komutanların emirleriyle bu sonucun doğmasına rağmen, en yakın arkadaşlarım dahi, “Neden hep Ankara?” diye soruyorlardı. İnsanların soruları, imaları, hatta bakışları bile, sanki bu düşüncelerle doluydu. Kıtaya çıkmak istiyordum. Sayın komutanla bu konuyu konuşmaya karar verdim. Huzurlarına çıktığımda lisanı münasiple, 
1974 ağustos atamalarında kıtaya çıkmak istediğimi arz ettim. 
Hemen beklediğim cevabı verdiler. “Ama ben senin için Özel Harp Dairesi Başkanlığı'nı, kıta görev yeri yaptım” dediler. Ben, “Sağ olunuz, ben de bu nedenle maruzatta bulunuyorum. Müsaade ederseniz herkesin kıta olarak kabul edeceği bir kıtaya çıkmak istiyorum. Sağ olunuz, sizin yaptığınız bu değişiklik için şükranlarımı sunuyorum. Ama yine arkadaşlar, hatta bazı sayın komutanlar, zatı âlinizin doğrudan emirleriyle yapılan bu değişikliği yine işini halletti diye algılayacaktır. Ben bu tür görüntülerden çok rahatsızım” diye sıkıntılarımı arz ettim. Sadece bu konuyu, yarım saate yakın bir süre konuşmuştuk. Rahmetli komutan “Kalmalısın” diyorlar, ben gerekçelerimi dile getiriyor ve teklifimi yineliyordum. En sonunda, “Peki anlaşıldı, sen bu konuyu aklına takmışsın, nereye ?” dediler. “Nereye emrederseniz oraya, benim 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ikinci şark hizmet sıram da var. Şarkta emredeceğiniz herhangi bir tugay komutanlığına” diye cevap verdim. Sağ olsunlar “Yer tercihin ?” dediler. Cevabım “Yok komutanım” şeklinde oldu. Hayatımda ilk ve son olarak yetkili bir komutanla yüz yüze, tayinimle ilgili bir konuşma yapmış oluyordum. Ama dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu tür müracaatlardaki isteklerin tanı aksi bir istekte bulunuyordum. Sağ olsunlar sayın komutan, bu müracaatımı dikkate alacaklardı. 

Günlerden 15 temmuz 1974. Her sabah olduğu gibi, sabah saat sekizde daireye gittim. Kurmay Başkanı Yirmibeşoğlu'yla görüşürken, Özel Şube müdürümüz heyecanla içeri girdi. Elinde peş peşe çekilmiş üç mesaj vardı. Kıbrıs'taki darbeyi bildiren ve ilk bilgileri içeren mesajların birer suretinin hemen Genelkurmay Harekât Merkezi'ne aktarılmasını istedik ve durumu telefonla Genelkurmay ikinci başkanına arz ettik. Mesajlar gelmeye devam ediyordu. Hepsine aynı işlemin yapılması emrini verdik. 

Sayın Mehmet Ali Birand'ın 30 Sıcak Gün adlı kitabında Sayın Ecmel Barutçu'ya atfen, Sayın Birand'ın yazdığı gibi olayı saat 10.25'te öğrenen Barutçu'nun “Saat 11.00, Genelkurmay'ın olaydan haberi yoktu” ifadesi, doğru değildir. Biz o saate kadar takriben, on-on iki tane mesaj alnuş ve bu haberin dışında bilgiler toplamıştık. O dönemde Kıbrıs'ta, Lefkoşa dışında, sekiz bölgedeki telsizlerimiz de devreye girmişti. Hatta Kıbrıs'taki birliklerimize (Türk Mukavemet Teşkilatı'na) alarm bile vermiştik. Zannederim Sayın Barutçu'nun telefonla temas ettiği makanı veya kişinin ifadesi, kendilerine bu izlenimi vermiş olabilir, ancak gerçek böyle değildir. 

Bölgelerimizi emniyete almak ilk görevimizdi. Zira Rumları tanıyorduk. Birbirleriyle dövüşseler bile, bize saldırıda anlaşmazlıkları olmazdı. 

Öğleye kadar aldığımız mesaj sayısı yirminin üstüne çıkmıştı (zannederim yirmi ikiydi). Bu bilgilerin Genelkurmay Karargâhı'ndaki yetkililere arzı için bir toplantı emredilmiş ve harekât merkezinde toplanan komutanlara bu bilgiler tarafımdan takdim edilmişti. Bu takdim sonunda sayın Genelkurmay başkanı, Başbakan Ecevit'in Afyon'dan dönmekte olduğunu, doğruca Genelkurmay'a geleceğini, bu bilgilerin yeni geleceklerle birlikte kendilerine arz için hazırlanılmasını emrederek ayrılmışlardı. Sayın başbakan Afyon dönüşü doğruca Genelkurmay Karargâhı'na geldiler. Olaydan Türkiye'nin 10.30'da haberdar olduğu veya edildigi doğru olabilir, ama Genelkurmay'ın bu saate kadar haberdar olmaması doğru bir yansıtma değildir. 
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Sayın başbakanın gelişinden sonra alınan bilgileri ve Kıbns'taki gelişmeleri brifingde kendilerine ben arz ettim. Dinlediler, kısa değerlendirme görüşmeleri oldu. Sayın Başbakan Ecevit, Genelkurmay Başkanlığı'ndan ayrılırken Genelkurmay başkanına “Ben şimdi Bakanlar Kurulu'nu toplayacağım. Bu bilgilerin kendilerine sunulması ve sorular olursa cevaplandırılması için generalimizi (beni işaret ederek) oraya rica edebilir miyim?” dediler ve komutandan müsaade aldılar. 

Dikkat edilirse sayın başbakan, Dışişleri'nden bilgi almaya gitmiyor, Genelkurmay'a geliyor. Bakanlar Kurulu'na bilgi vermek için, Dışişleri'nden değil, Genelkurmay'dan bir yetkili istiyor. Bu eylemler içerisinde hiç saat 11.00'e kadar, Genelkurmay'ın olaydan haberdar olmadığına dair bir görüntü var mı? O dönemde TMT'nin dağılımı ve Bayraktarlık'ın etkinliği adada olan biten her şeyin, beş on dakika sonra anayurda intikalini sağlayacak şekildeydi. 

Sayın başbakanın isteği üzerine, Başbakanlık'a gittim. Bakanlar Kurulu toplanmıştı. Beni çağırdılar. Bilgileri ve gelişmeleri arz ettim. Sayın Baykal ve Sayın Mustafa Ok başta olmak üzere, TMT'nin adadaki gücü ve durumu hakkında yoğunlaşan sorular sordular, gereken cevaplar verdim. Teşekkür ettiler ve ben dışarı çıktım. Bakanlar Kurulu toplantısından çıkarken sayın başbakan, akşanı saat 19.30'da Başbakanlık'ta sayın cumhurbaşkanının da katılacağı bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacağını, o saatte tekrar gelmemi ve toplantı esnasında gerekirse bilgi sunmak üzere çağnlabileceğimi söylemişlerdi. Sayın Genelkurmay başkanına bu isteği duyurdum, müsaadelerini aldım ve yeni bilgileri de toplayarak, Başbakanlık'ta, Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantısı bitinceye kadar bekledim. Herhangi bir çağrı olmamıştı. 

Aynı gün sayın başbakan, henüz Ankara'ya dönmeden bu konuda Dışişleri'nde ve Dışişleri bakanlığına vekâlet eden rahmetli Hasan Esat Işık'ın başkanlığında bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantıya Harekât Başkanı Korgeneral Sayın Haydar Saltık, Harekât Dairesi Başkanı Tümgeneral Sayın Hasan Sağlam (sonra korgeneral ve Milli Eğitim bakanı), komutanlarımla ben katılmıştım. 
Toplantıya Dışişleri bakan vekilinden başka, Sayın Barutçu, Sayın Yavuzalp, Sayın Bayülken de katılmışlardı. Toplantıda bu üç kişiyi, diğerlerinden ayıran konuşmalarıyla hatırlıyorum. Bu degerli hariciyeciler darbenin asıl maksadının Enosis'i gerçekleştirmek olduğunu söylüyorlar ve kısmen kararsız, kısmen zararsız konuşmalara çok sert tepki gösteriyorlardı. Müdahaleyi zorunlu görüyorlar, eğer müdahale edilmezse gelecekte telafisi mümkün 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olmayan sonuçlara katlanmamız gerektiğini vurguluyorlardı. Dışişleri'nin bu üç değerli mensubunu Kıbrıs'taki hizmetim veya Ankara'daki çok yakın temaslarımdan iyi tanıyordum. Söylediklerine canı yürekten katılıyordum. Çok doğru, çok gerçekçi ve de çok yerinde, zamanında yapılan bu değerlendirme ve çıkışların, Dışişleri'nin olaya bakış açısını çok değiştirdiğini ve âdeta müdahale kararı için marş motoru vazifesi gördüğünü ifade edebilirdim. O toplantıda biz askerler politik değerlendirmeleri izliyor, görüşmelere, heyet başkanı olan sayın komutanım Haydar Saltık'ın askeri görüş ve değerlendirmeleriyle katkıda bulunuyor ve bunlarla politik kararlara destek verdiğimizi ifade ediyorduk. Sonunda bu görüşme sonuçlarının, başbakana ve yurtdışında bulunan Dışişleri bakanı rahmetli Turan Güneş'e iletilmesi (ulaşılabilirse) kararıyla dağılmıştık. 

Bu dönemde Kıbrıs'ta iki bayraktarımız vardı. Kurmay Albay Arif Eryılmaz (sonra korgeneral) dönecek, yerine görevi Kurmay Albay rahmetli Çetin Başar (sonra korgeneral) alacaktı. Bu emri hemen değiştirerek, eski bayraktarın göreve devam etmesi, Albay Çetin Başar'ın da harekât sonunda verilecek yeni bir emre kadar, bayraktar yardımcısı olarak görev yapması emrini vermiştik. 

Bu arada daha evvel verdiğimiz alarm emrine ilaveten, mevcut birliklerimizin ilk takviyesini öngören birinci kademe seferber olma planının uygulandığına dair bilgi almış ve genel seferber olma (seferberlik) planının uygulama emri ile sonuçlarını bekler hale gelmiştik. Bu planın uygulanmasıyla takriben 5 000 kişilik hazır gücümüzü, 13 000-15 000 arasında değişebilen bir güce ulaştırabiliyorduk. Bu rakam silahlı gücümüzü oluşturuyor, ayrıca alacağımız bölgesel desteği de halk içine yaymış bulunuyorduk. 

Bu arada Kıbrıs'taki harekâtla ilgili tüm planlarımız gözden geçirilmeye ve uygulama için ön hazırlıklar yapılmaya başlanmıştı. 

Genelkurmay Karargâhı'nda harekât planları gözden geçiriliyor ve en son değişiklikler düzenleniyordu. Daha önce de belirttiğim gibi müdahale planı Girne bölgesi için yeniden hazırlanmış, Magosa-Boğaz planı yedek plan haline getirilmişti. Genelkurmay Karargâhı'nda yapılan bu plan çalışmalarına ben de katılıyordum. 

Zannederim 16 temmuz günüydü. Biz Genelkurmay Harekât Dairesi başkanının odasında çalışmalara devam ediyorduk. Harekât Dairesi Başkanı Sayın Tümgeneral Sağlam da harekât başkanıyla birlikte Genelkurmay başkanına arza çıkmışlardı. Oradan döndüler. Sayın komutanım Hasan Sağlam odaya girince, “Yamak Paşa geçmiş olsun. Çıkarma birlikleri komutanı olarak Kıbrıs'a 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gidiyordun. Son anda döndün” demişti. Ben, “Ben ne emredilirse o göreve hazırım komutanımı” diye cevap verince. Sayın komutan devanı etti: “Genelkurmay başkanına sunulan listede senin görevin çıkarma birlikleri komutanlığıydı. Ancak sayın Genelkurmay başkanı “О bize burada daha çok lazım. Kıbrıs'la ilgili ne sorumuz olsa o cevaplandırıyor. Bu ihtiyaç harekât esnasında daha da artacak. Bu nedenle o burada kalmalıdır? diye emir vermişler ve “Süleyman Paşa gitsin’ demişler.” О anda öğrendiklerim bunlardı. 
Daha sonra şu ilave bilgiyi almıştım: sayın Genelkurmay başkanı, “Süleyman Paşa gitsin” emrini verince kastettiği Süleyman Paşa, iki sene önce Kıbrıs'tan dönen ve Kıbrıs'ta iki sene bayraktarlık görevi yapan, Sayın General Süleyman Eyüboğlu Paşa'ymış. Ama ilgililer daha kıdemli olan ve o nedenle daha çok tanınan Süleyman Tuncer Paşa'yı anlamışlar ve onu tayin etmişler. Bu tayin nedenini herkes merak ediyor ve Süleyman Tuncer Paşa'nın daha önce Kıbrıs'la ilgili bir görevi olup olmadığını hep bana soruyorlardı. Olay hakkında öğrendiklerimse bundan ibaretti. 

17 temmuz 1974 günü, saat 13.00 civarında karargâhta çalışırken, Sayın Haydar Saltık komutanımdan bir telefon emri aldım. 
Şöyleydi: “Bugün saat 15-15.30 arasında sayın başbakanla Londra'ya gideceğiz. Dokümanlarını topla, sivil elbiseli olarak bavulunu al ve saat en geç 15.00'te Esenboğa'da bulun. Pasaport, harcırahla uğraşma, bunlar topluca hallediliyor.” Hemen hazırlıklara başladım, eve gidip elbise değiştirip bavulumu alarak, süratle Esenboğa'ya gittim. Saat 14.30 civarıydı ve alanda hiçbir hazırlık, faaliyet yoktu. Biraz bekledim, daireden Kurmay Albay Aydın İlter'i (sonra orgeneral) buldum ve durumu anlatarak “Emir veya programda bir değişiklik mi oldu ?” diye sordum. “Komutanım hepimiz sizi arıyoruz, neredesiniz?” deyince, Esenboğa'da olduбити bildirdim. “Uçak Etimesgut'tan kalkıyor. Her şey hazır sizi bekliyorlar” demişti. Ya ben yanlış anlamıştım veya sayın komutan bütün dış giriş ve çıkışların Esenboğa'dan yapıldığını bilmesinin alışkanlığıyla Esenboğa demişti. “Hemen hareket ediyorum” dedim ve süratle Eti'ye yöneldim. Yolda emir subayım Binbaşı Gökalp Boz, ulaştırmacı hassasiyeti, olgun tavrı ve sogukkanlılığıyla birkaç defa, “Komutanım biraz yavaş gidebilir miyiz?” diyordu. Her defasında cevabım “Hayır” olmuş ve iki meydan arasını takriben yirmi beş dakikada kat etmiştik. Yollarda, durumdan haberdar edilmiş olan trafik polisleri bize hep geçiş önceliği tanıyor ve yolu açık tutmaya çalışıyorlardı. 

Alana indim. Komutanlar, sayın başbakanı salonda biraz oyalamuşlar, diğer personel uçağa binmişti. Bana doğru uçağı gösterdiler ve hemen arkamdan da sayın başbakanı davet ettiler. Uçakta asker olarak benim dışımda, Sayın Harekât Başkanı Korgeneral Haydar Saltık ve Harekât Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Sağlam da vardı. Rahmetli Hasan Esat Işık da beraberlerdi. İstanbul'da askeri uçak, sivil özel uçakla değiştirildi. Havalandıktan hemen sonra, sayın başbakan portatif daktilosunu önüne açıp, çalışmaya başladı. Kendilerini bu yönüyle yeni tanıyordum. Ara sıra heyetten birini veya birilerini çağırıyor, onlarla konuşuyor ve yazmaya devam ediyordu. 

Ben ise Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın Kıbrıs olayını “sıcağı sıcağına tanzim teorisine göre” yerinde ısıttığını, şimdi ne şekil verecek, nasıl verebilecek diye düşünüyor ve rahmetli Örgeneral Semih Sancar komutanıma sunduğum bu teoriye ait yazıyı ve altı kırmızıyla çizilmiş, “Kıbrıs'a dikkat '” ibaresini hatırlıyordum. Hakikaten böyle miydi ? Biz Londra'ya gidiyorduk ve çok az kişinin bildiği, sayın başbakanın müdahale kararını ve muhtemel hedef tarihini biliyorduk. Ben de kendi kendime sorup cevaplandırıyordum. 

İngilizler sayın başbakanın müşterek müdahale teklifine, bana göre hayır diyecekti. Veya arkasında “hayır” yatan bir evet tavrı sergileyeceklerdi. Asıl korkulan da bu olmalıydı. Bugün haklı gerekçelere dayanan ve de bir ölçüde beklenmediği için, baskın sağlayabilecek olan bir harekât, ortamın değişmesiyle yapılmayabilirdi. 

Bu sırada sayın başbakan, Haydar Saltık komutanımızı çağırdılar, daha sonra da ben yanlarına çağrıldım. Sayın başbakan, “Yamak Paşam, böyle bir durum için, bizim İngilizlerle beraber ve İngiliz üslerinden başlatılan müşterek bir harekât planımız var mı?” 
diye bir soru sordular. Kendilerine “Böyle bir müşterek plan olmadığını, Kıbrıs'ta 1963'lerden beri mevcut bulunan ortam ve koşullar içinde, böyle bir plan hazırlamanın düşünülmediğini” arz ederek, “Halen de İngilizlerin böyle bir müşterek harekâta taraftar olmayacaklarını zannediyorum” diye ekledim. Sayın başbakan, “Ben ümit ediyorum ve bu teklifle gidiyorum” dediler. Rahmetli Hasan Esat Işık “Yaa paşam, böyle bir plan hazır olsaydı ne iyi olurdu” diye âdeta içini çekercesine bir ifadede bulundu. Ben hemen, “Sayın başbakanım, bu planın yokluğu sizi ve teklifinizi etkilemesin. Eğer İngilizler bu hareket tarzına evet derlerse, biz en geç iki üç gün içinde bu planı hazırlayabiliriz” dedim. Ardından, “Benim asıl endişem 'peki' derler, bu planlama ve hazırlık dönemini uzatıp olayı zamana yayarlar ve ortamın kaybolması, olayın yatıştırılması için zaman kaybettirmeyi hedefleyen bir hareket tarzı seçerlerse, harekâtın tehlikeye girmesidir” dedim. “Bu tehlikeyi biliyorum, buna kesinlikle müsaade etmeyiz” diye kesin cevabını vermişlerdi. Sayın başbakanın bu kesin cevap ve tavrı İngilizlerle görüşmeye gidişte, duyduğumuz bütün endişeleri yok etmiş bulunuyordu. 

İngilizlerle uzun ve çetin müzakereler yapıldı. Sonuç beklendiği gibi oldu. Üslerin statüsü maske olarak kullanıldı ve müşterek harekât teklifi reddedildi. Hem de kapalı kapılar arkasında, kapalı telefon konuşmaları ve okyanus ötesi istişareleriyle alınan bir karar olarak reddedildi. 

İngiltere, Londra-Zürich antlaşmalarına göre üç garantör devletten biriydi. Fakat neyin garantörü oldukları tavırlarından anlaşılıyordu. İngiltere, adadaki üslerinin garantörüydü ve bu statünün devamı için adada her zaman yetkili otorite olarak kalacağını düşündüğü Rum hâkimiyetinin garantörüydü. Neden müşterek bir müdahaleye katılsınlardı ki ? Seçimlerini de buna göre yaptılar. İngiltere'nin değişmeyen gerekçeleri ve tavırları hep aynı olmuştu, hep aynı kalacaktı. 

O safhada bence İngilizler bizim bir müdahalede bulunamayacağımızı düşünüyorlar, muhtemelen aynı düşünceyi Amerikalılarla paylaşıp olayı yatıştırmaya çalışıyorlardı. Nitekim daha sonra yapılan bir açıklama da (Milliyet, 2 ocak 2005) bunu doğruluyor. 

Gazetedeki “Girme'ye 15 mil kala fark ettik” başlıklı haberden okuyoruz: 


Bir diğer belgede, İngiltere hükümeti ve istihbarat servislerinin, Türkiye'nin 20 temmuz 1974 sabahı Kıbrıs'a müdahalede bulunmasını beklemedikleri itiraf ediliyor. Başbakan Wilson'ın danışmanı Lord Bridges, şunları belirtiyor: “20 tenımuz saat 02.20'de uyurken telefonum çaldı ve Kıbrıs üzerinde devriye uçuşu yapan bir İngiliz uçağının Girne'den 15 mil mesafede Türk çıkarma gemileri tespit ettiğini öğrendim.” 

Bridges, müdahalenin tarihi konusunda İngiliz Savunma Bakanlığı ve istihbaratının yanlış değerlendirme yaptıklarını kabulleniyor, “hatalı olduğunu” ifade ederek, “Türklerin 1964 ve 1967'deki başarısız teşebbüslerinden etkilenmiştim” diyor. 


Olay bu şekilde görülmesine rağmen, neden daha emin ve daha çok zaman kazanabilecek bir hareket tarzı olan, müşterek müdahaleye biraz yeşil ışık yakıp görüşme, planlama ve hazırlık gibi 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hareket tarzlarıyla olayı zamana yaymayı ve arada çıkarılması çok kolay olan anlaşmazlıklarla, bu süreyi uzatmayı bir politika olarak benimsemediklerine cevap bulamıyordum. Yarım da olsa cevabı galiba, “Türkiye böyle bir müdahaleyi göze alamaz veya yapamaz” kanaatinin içinde saklıydı (nitekim yukarıdaki gazete kupüründen de anlaşılacağı üzere, yıllar sonra yapılan bir itiraf da bu değerlendirmemizi doğruluyor). Eski politik çıkışlar ve sonuçları bu görüşü destekliyordu. Çok şükür korktuğumuz olmamıştı. 
Esasen sayın başbakan da bu tavra karşı hazırlıklı ve kararlıydı. 

Londra'dan dönerken uçakta sayın başbakan bizlere, “İngilizler bize yeşil ışık yakmadılar, ama kırnuızı ışık da göstermediler” diye başlayan bir konuşma yaptılar. Bu ifadenin “ama”yla başlayan ikinci cümlesini, sayın başbakanın müdahale kararının değişmediği ve kesinleştiği şeklinde değerlendirmiştim. 

Gayri ihtiyari sayın başbakanı gözle takip ediyordum. Bir ara elinde küçük bir kâğıt olduğu halde, bazı arkadaşlarıyla konuştular. Sonra beni çağırdılar, “Yamak Paşa, acaba uçaklarımız hava taarruzu için Kıbrıs semalarına gittiklerinde, bombardımandan evvel, önce çiçek, sonra beyanname atsalar, eğer aşağıdan ateş açılırsa, o zaman hava taarruzuna geçseler, olabilir ті?” sorusunu sordular. Sayın başbakanın kafasında kesinleşen müdahale kararı, insancıl yapısı ve yaklaşımıyla çarpışıyor ve hangi taraftan olursa olsun insanların zarar göreceği düşüncesi kendisini rahatsız ediyordu. Bu ulvi düşünce ve insancıl yaklaşımın karşı tarafa ne kadar yabancı ve uzak olduğunu düşünerek, savaş uçaklarından çiçek atmanın teknik olarak çok zor ve hatta mümkün olmadığını, bir iki uçaktan birkaç şehir meydanına çiçek atma ile çok farklı koşulların yaşandığı bir harekâtta atılsa bile, eli tetikte bekleyen kimselere bu haber ve mesajın ulaşamayacağını, o haleti ruhiye içersinde algılanamayacağını arz ettim. O zaman “Peki” dedi ve elindeki kâğıdı uzattı. “Öyle ise şu tarz ifadeler taşıyan beyannameler basalım ve onlara atalım” dediler. Kâğıdı aldım. 
Daha evvel Abbas Efendi'yle hazırladığımız Genelkurmay beyannamelerine benzer ifadeler taşıyorlardı. Atılacağını arz ettim. 
Ama yeniden basılıp, çoğaltılıp, hazırlanıp, ulaştırılmasının bu kısa süre içersinde mümkün olamayacağını ancak, bu konuda bir boşluk da yaratılmayacağını düşünüyordum. Zira Ankara'ya indikten kısa bir süre sonra harekât ve erken saatlerde de hava harekâtı başlamış olacaktı. 

Bu iki konudan o günlerin telaş ve yoğun işleri arasında, sayın Genelkurmay başkanına ve ikinci başkana bilgi verememiştim. 
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Birinci harekât olup bittikten sonra, ikinci başkan rahmetli Orgeпега] Adnan Ersöz nereden duymuşlarsa, bana özellikle çiçek atma işini sormuş, ben de sayın başbakanla konuşmalarımızı kendilerine aynen arz etmiştim. 

Burada dikkatlerinize bir husus sunmak istiyorum. Ben bu bölümde Kıbrıs Harekâtı'nı incelemiyor ve yazmıyorum. Ben bu olay nedeniyle bana yansıyanları aktarmaya çalışıyorum. Bunlar yaşadıklarım, gördüklerim ve bildiklerimle bana yansıyan hususlardır. Bir iddia taşımamaktadır. Bir tekzip veya teyit maksadı da yoktur. Okunanların bu gözlükle görülmesinde fayda gördüğüm için bu noktayı belirtmek istiyorum. Olaylara bakış açısı ve bakış yönü, görüntüleri değişik görmeye neden olabilir. Tıpkı elimdeki kaleme bakıştaki görüş farklılığı gibi. Açık uç yönünden bir noktaveya koni, arka tepesinden bir altıgen ya da daire, yanından bakarsanız bir silindir görünüşü gibidir. Ama aslı hiç değişmeyen kalemdir. 

18 temmuz 1974 günü akşam saatlerinde, uçağımız Ankara'da 
Esenboğa Havaalanı'na indi. Alanda karşılamalardan sonra, yanıma Deniz Kuvvetleri komutanı rahmetli Oramiral Kemal Kayacan geldiler ve “Kemal Paşa, Kıbrıs'a gözümüz bağlı gidiyoruz. Elimizde doğru dürüst hiçbir bilgi yok” dediler. Kıbrıs kıyı ve plajları, kıyılardaki savunma tesis ve hedefleriyle ilgili, çok teferruatlı çalışmalar yapılmış, bunlar birer bilgi kartı ve albüm haline getirilerek ilgili komutanlıklara “çok gizli” kaydıyla dağıtılmıştı. Bu meyanda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na da yeteri kadar gönderilmişti. Kendilerine bu hususu arz ettim. “Ben bilmem paşam, bana intikal eden bilgiler böyle” dediler. Ben kendilerine, dairede bulunan bu dokümanlardan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na hemen gönderilmesi için emir vereceğimizi, bunların ilgili komutanlıklara intikali için tertip alınmasını arz ve teklif ettim. Biz kendilerine bu teslimi yeniden yaptık. Gönderildiğini de ifade ettiler. Sonucunu bilmiyorum. Fakat olayın neden ileri geldiğini daha sonra öğrenecek ve hatalarımızı anlayacaktım. 

Bu tespitim şöyleydi: 

Benim harekâttan bir yıl sonra 28. Tümen komutanlığına atanıp, rahmetli Tümgeneral Fazıl Osman Polat'tan (sonra korgeneral) 28. Tümen'i devraldıktan bir süre sonra, tümenin Ankara'daki garnizonunda kalan arşivini Kıbrıs'a taşımak gerekmişti. Gelen arşiv, evrak ve doküman içinde 28. Tümen'e verilmiş olan, bu bilgi dokümanı, kart ve albümleriyle bulunuyordu. Tümen harekâta katılırken, “kozmik, çok gizli” evrak bölümünden bu dokümanı 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atmamıştı. Muhtemelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda da yaşanan olay, bunun benzeri olabilirdi. Nedeni de gizlilik anlayışımız ve arşiv değerlendirme yanlışımızdı. Biz dokümanı yayımlarken “çok gizli” olarak yayımlamış ve bu gizlilik derecesinin hangi şart ve sebeplerin zuhurunda “gizli” gizlilik derecesine düşürüleceğine dair bir kayıt koymamıştık. Dokümanı alan komutanlıklar ise, dokümanı görmüşler ve ilgililer mevcut talimatlar geregince, “kozmik, çok gizli” evrak bölümüne bu dokümanları hapsetmişlerdi. Bu tür evrakların devir teslimi evrak ve arşiv yetkilileri arasında yapılıyor, fakat asıl sahibi olan kullanıcı durumundaki ilgili ve yetkili karargâh subayları arasında yapılmadığından, zamanla unutulabiliyordu. İşte olan buydu ve müşterek bir noksanı ifade ediyordu. Üstelik bu doküman ve bilgi hapsetme olayı, aynı dokümandaki ilave ve değişikliklerin tam olarak yapılmasını da önlüyor, bu ilave ve değişiklikler yapılmadan, aynen ve aynı işlemlerle dokümanla birlikte muhafaza ediliyordu. 

Amerikalılar Pearl Harbor baskınından çıkarılan dersler arasında bu hataya işaret etmiş ve “Gizlilik anlayış ve derecesi, harekâlı menfi yönde etkileyecek ve bilgilerden faydalanmayı önleyecek şekil ve derecede olmamalıdır” şeklinde bir sonuç çıkarmıştı. Bunu hepimiz biliyorduk. Buna rağmen itiraf etmeliyim ki, daha sonraki görevlerimde de benzer örnekleri görmüştüm. 

İstihbaratı kullanma konusundaki boşlukları doldurma ve bilgileri dosyalardan dışarıya çıkarma, kullanıcıya ulaştırma, en son bilgilere göre düzelterek her zaman kullanıma hazır tutma konusuyla hep mücadele etmenin gereğine inanıyorum. Konuyu önemli addettiğim için buraya almış bulunuyorum. Bir hedef veya bölge hakkındaki bilgileri, on beş-yirmi evraktan toplama yerine, neden bir hedef veya bilgi kartında toplanmış ve her zaman yeni ve ek bilgilerle güncel hale getirilmiş bir tek dokümanda görmeyelim ve neden bu çok gizli bilgilerin, kullanacak olanla ilgisini devamlı hale getirecek yetki ve sorumluluk vermeyelim ? 
Eğer bu soruları hâlâ soruyorsak, en kısa zamanda cevap bulmak gerektiğine inanıyorum. Üstelik karargâhlarımıza bilgisayarların da girmesiyle bu konudaki imkânlarımız artmış ve bu takip daha da kolaylaşmıştır. 

Bunları kaydettikten sonra, Londra'dan dönüşte, sayın başbakanın gitmeden önce verdiği karar ve tespit edilen hedef tarihinin hemen uygulamaya dönüştüğünü belirtip harekâttan önceki geceye dönmek istiyorum. Başbakanlık'ta sayın başbakan, Genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları (Kara Kuvvetleri komutanı 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hariç) ve ilgili bakanlarla yapılan benim de sayın Genelkurmay başkanının emirleriyle orada bulunduğum bir toplantıyı hatırlıyorum. Artık alınan karar ve yapılacak harekâtla ilgili olarak İngilizlerin tutumu, Amerikalıların Sisco vasıtasıyla yürüttüğü diplomatik girişimler ve görüşmeler ışığında, son koordineler yapılıyordu. O gece (19 temmuz) saat 23.00'te ayrı bir emir verilmediği takdirde, çıkarma birlikleri ve gemiler hareket edecek ve 20 temmuz sabahı harekât başlayacaktı. Burada donanmamızın ve çıkarma birliklerimizin harekâtıyla ilgili olarak bazı yayınlarda degişik bilgiler vardır. Bu bilgileri değerlendirirken şu hususları dikkate almak gerekir: 

Girne kıyılarına yapılacak asıl çıkarma harekâtı ile Magosa-Bogaz bölgesine yapılacak olan aldatma harekâtına katılacak gemilerden teşekkül edecek konvoylar, ayrı ayrı zamanlarda hareket etmek zorundadırlar. Zira her ikisinin seyir süresi takriben 1/2 nispetinde değişiktir. Bu nedenle çıkarma gün ve saatinde, görev bölgelerinde bulunabilmek için, hareket saatleri de ayrı ayrı tespit edilmiştir. Birisi için takriben altı yedi saatlik bir seyir zamanına (Girne sahili 40-44 mil), diğeri için daha fazla seyir süresine ihtiyaç vardır. Esasen Magosa bölgesine dikkat çekmek için o bölgeye gidecek konvoyun daha önce hareketi gerekmektedir. 

Ayrıca Girne sahillerine yapılacak çıkarma için bu seyir süresinin bir gece karanlığına sığdırılması çok önemlidir. Bu nedenle bir gün evvelki gece saat 23.00, donanmanın hareket saati olarak seçilmiştir. 

Aldatma harekâtına katılacak konvoy, askeri gemiler ve uygun bazı sivil gemi ve araçlardan kurulmuştur. İki ayrı bölgede görev alan bu konvoylara, ifa edecekleri harekâtın maksadına uygun görüntü vermesi ve bu maksada uygun hareketler yapması emredilmiş, harekât saatine kadar yapılacak işler, ona göre planlanmıştır. Bu küçük açıklamadan sonra, tekrar o geceye dönmek istiyorum. 19 temmuz 1974 günü, saatler geceyarısına doğru ilerliyor, konuşmalar sürüyor ve gelişmeler izleniyordu. Saat 23.00'e yaklaşınca rahmetli Oramiral Kemal Kayacan komutanıma baktım. Eliyle “sus” işareti yaptılar. Konuşmalar devam ederken Sisco'nun görüşme isteği sayın başbakana yeniden iletildi ve bu haberin hemen arkasından rahmetli Oramiral Kayacan ayağa kalkarak “Sayın başbakanım, plan gereğince donanmamız yirmi dakika önce hareket etti, milletimiz ve memleketimiz için hayırlı olsun ve Allah Silahlı Kuvvetler'imizi muzaffer etsin” dedi. 

Herkesin harekâtın başlayacağını bilmesine rağmen, bu haberin odada yarattığı heyecanı hiç unutmuyorum. Oradan, sayın başbakan ABD temsilcisi Sisco'yu oyalamaya girişmiş, bizler de doğru görev yerlerimize dönmüştük. Biz hemen Bayraktarlık'a kodlu ve şifreli mesajımızı çektik, büyükelçiyle birlikte Sayın Denktaş'ı ziyaret ederek, durumdan haberdar edilmelerini ve belirtilen saatte radyoda yapacağı konuşmaya hazır olmasının sağlanmasını istedik. 

Bu arada uyguladığımız seferberlik sistemiyle mücahit sayınız 
5 000'lerden 15 000'leri bulmuş durumdaydı. Bölgelerimiz harekâta, birliklerimiz bölgelerini savunmaya ve karşılarındaki Rum kuvvetlerini bölgelerine bağlamaya hazır bulunuyordu. Ada içinde, Lefkoşa dışında, sekiz sancakla telsiz irtibatımız vardı ve belirtilen saatten itibaren bu irtibat devamlı hale getirilecekti. 

Uzun bir bekleyiş başlamıştı. Hava harekâtı, Girne sahillerine çıkarma, Lefkoşa-Boğaz üçgenine hava indirme harekâtı ve bütün bunlara hem destek, hem de üs teşkil edecek Türk Mukavemet Teşkilatı harekât planlarının uygulama haberleri ve sonuçlaп bekleniyordu. 

Sabahın ilk saatlerinden itibaren, hava bonıbardıman haberleri, donanma ateşleri ve hava indirme birliklerinin inişine dair haberler gelmeye başlamıştı. Bu arada Türk bölgelerindeki mücahitler ile Rumlar arasında çatışmalar başlamış, Magosa bölgesindeki donanmamız Rum kuvvetlerini bölgeye bağlayabilmişti. Bu arada TMT'nin sekiz dokuz bölgesinden telsiz haberleri aksamasız olarak geliyor ve Genelkurmay Başkanlığı'na aktarılıyordu. 
Fakat aksayan bir şey vardı, adaya inen Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ve adadaki Kıbrıs Türk Alayı Komutanlığı'ndan hiçbir haber gelmiyordu. Bu habersizlik süresi uzadıkça, Genelkurmay Karargâhı'nda âdeta bir “habersizlik bunalımı”nın varlığı hissediliyordu. 

Nihayet saat 11.00 civarında elçilik kanalıyla “Hava İndirme Tugayı komutanının elçilikte bulunduğuna ve tugayın inişini ve görev bölgelerine intikalini tamamladığına” dair alınan mesaj, bu suskunluğu bozmuştu. 

Rum kuvvetleri henüz şaşkınlığı üzerlerinden atamamıştı. Dagınıklık devanı ediyordu. Çıkarma ve uçar birlik harekâtımız planlandığı gibi mevzii ve önemsiz bazı aksaklıklarla cereyan ediyor, bu safhanın en önemli destek ve koruma harekâtı, Hava Kuvvetleri'mizce sağlanıyordu. Bu safhada adadaki bütün sıkıntılarımızın özeti şöyle ifade edilebilirdi: 

Ateş gücünü sağlayacak topçumuz yoktu. Ancak çıkarma birlikleriyle gelebilecek ve ilk anda sadece o bölgede müessir olabilecekti. 

Tanklarımız ve zırhlı araçlarımız yoktu. Çıkarma birlikleriyle gelebilecekti. N 

Tanksavar savunmamız sınırlı sayıda ve menzili çok kısa silahlara dayanıyordu. 

Piyade ağır silahlarımız 81 ve 60 milimetrelik havanlar ile 12,7 milimetrelik makineli tüfeklerden ibaretti. 

Sonuç olarak, düşmana 2 800-3 000 metre mesafe dışında müessir olamıyorduk. 

Bütün bu destek ihtiyacımızı Hava Kuvvetleri'miz karşılıyor, uçakların topçu gibi, hatta bazen havan gibi kullanılması hatası- na istemeyerek, fakat bilerek katlanıyorduk. Hava Kuvvetleri komutanı rahmetli Orgeneral Emin Alpkaya çok haklı olarak, bu kullanım şekline karşı çıkıyor, önüne konan durum ve ihtiyaca bakarak, çaresizliğe çare olmaya, istemeyerek razı oluyordu. 

Bu arada Kıbrıs'taki Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve ana ast birlikleri ile Genelkurmay irtibatındaki yetersizlik devam ediyor, TMT'nin telsizleri aksaksız çalışıyor, bölgedeki sancaktarlar ve TMT birlikleri hem çok önemli bir haber kaynağı, yerine göre hem de bir keşif unsuru görevini ifa ediyorlardı. 

Kıbrıs'taki alay komutan yardımcılığı görevimden beri Lefkoşa-Boğaz üçgeni, Türk bölgesinin Gönyeli kesimi, Yunan Alayı ve onun yakınında bulunan tank taburunun Gönyeli-Dikamo'lar istikametindeki taarruzları için çok hassas bir durum arz ettiği biliniyordu. Bu hassasiyet 1974 Barış Harekâtı'nın başlangıcında da üzerinde dikkatle durulan bir husustu. Bu nedenle Gönyeli istikameti, elde mevcut tanksavar silahlarıyla takviyeli Türk Alayı'nın bir taburuyla tutulmuştu. Ancak bu silahlar, çok kısa menzilli ve sınırlı sayıdaydı. Bölgede bizim henüz hiçbir tankımız, zırhlı aracımız ve topçumuz yoktu. Çıkan birliklerle birleşinceye kadar da olamayacaktı. Harekât öncesinde adadaki Türk bölgelerine silah girişi çok zor, ağır silah girişi ise imkânsızdı. 

İşte bu nedenle, ilk gün Kıbrıs'taki arkadaşlarımızın gözü ve kulağı, bizlerinse gelen haberlerde endişeyle aradığımız, bu konuyla ilgili bilgilerdi. 

Yunan Alayı'na hava taarruzu, plan gereğince çatışmaya girmemesi halinde yapılmayacaktı. 

Rumların 32 adet T-33 Rus tankının bulunduğu ve bu birliğin etkinliğinin sınırlı kalacağı biliniyor, fakat yine de hareket ve ateş gücüyle tank olduğu da unutulmuyordu. Akşama doğru bu 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birlikte ve Yunan Alayı'nda bazı hareketlerin olduğuna dair ilk haberler gelince, endişeyle beklenen harekâtın emareleri görülmüştü. Ancak ilk gün sağlanamayan birleşme (ki planda böyleydi) nedeniyle ilave tedbirler alınamamış, sadece savunma bazı hava indirme ve komando birlikleriyle takviye edilebilmişti. 
Ağır silah zafiyeti bakımından bu birlikler de diğerlerinden henüz farksızdı. 

Maalesef havanın kararmasından ve harekât alanından Hava Kuvvetleri uçaklarının gece nedeniyle çekilmesinden sonra, senelerdir bilinen ve beklenen karşı taarruzun başladığı haberi geldi. Gecenin sessizliğine, harekâtın şaşkınlığı ve endişesi karışınca, bölgeden gelen haberler de yetersiz kalınca, endişeli bir bekleyiş başlanııştı. Âdeta elimiz kolumuz bağlanmış ve bölgede olan bitenlerin sonucunu bekler duruma gelmiştik. Bir ara alınan haberler Lefkoşa-Boğaz irtibatının kaybolduğuna, Gönyeli'nin düştüğüne ve Girne Boğazı'nın iki tarafında (Bozdağ ve Yanıksırt bölgeleri) komando birlikleri arasında çok çetin muharebelerin cereyan eltiğine dair bilgiler içeriyordu. 

Gece hem dairede çalışıyor, hem de sık sık Genelkurmay Başkanlığı'na gidiyor ve bazen de çağrılıyordum. Bu endişeli bekleyiş gecesinde ve bu gecenin en sıkıntılı saatlerinde, Dışişlerinden Sayın Ecmel Barutçu ve Sayın Onur Öymen ile üç dört arkadaşı daireye gelmişlerdi. Son derece üzgün ve endişeliydiler. 
Gündüzki coşkuları âdeta yok olmuştu. Aslında görünür veya görünmez şekilde hepimiz aynı durumdaydık. Bana, “Şimdi ne olacak paşanı ?” dediler. Söylenebilecekleri söyledim; endişelerini yok etmek mümkün olamıyordu. Zannederim saat 23.00-24.00 
arasıydı. Genelkurmay başkanına gitmeyi ve son durumu öğrenmeyi, kendilerine dönüşte bilgi vermeyi düşündüğümü ifade ederek ayrıldım. Genelkurmay başkanı rahmetli Orgeneral Sancar da beni istemişler. Huzurlarına çıktım. Kendileri, ikinci başkan rahmetli Orgeneral Adnan Ersöz ve rahmetli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Emin Alpkaya oradaydılar. Harekâta ait son bilgileri sordular. Tatmin edici bir bilgi yoktu. Sonunda, “Bu harekât sabaha kadar gelişirse neler olabilir ?” sorusunu sordular. Bu sorunun cevabı çok acıydı. İstemeyerek sorulduğunu hissettiğim bu soruya net cevap vermeyi içime sindiremiyordum. “Bu harekât mutlaka durdurulmalıdır. Bölgede yeterli kuvvet var, fakat roketatar dışında tanksavar silahı yok” derken, sayın komutanlar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Alpkaya'ya bakıyorlardı. 
Rahmetli komutan bu bakışların bir soru olduğunu anlamıştı. “Ne 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yapabilirim ? Gece Gönyeli'ye giderim, fakat hedefi nasıl bulabilirim? Dostu düşmanı nasıl ayırt edebilirim ?” diye, soruya başka bir soruyla karşılık verdiler. Sayın komutanın “Gönyeli'ye gidebilirim” sözünden esinlenerek o anda düşündüğüm bir çareyi arz için müsaadelerini aldım ve “Sayın komutanım ben size buradan hedefi tarif edebilirim” dedim. Hepsi bakışlarını bana çevirdiler ve Hava Kuvvetleri komutanı “Nasıl ?” diye sordu. “Sayın komutanım, gece Gönyeli bölgesine gidebilirlerse, önden giden bir uçagımız aydınlatma bombası atar, arkadan gelen uçaklarımız nerede tank ve zırhlı araç görürlerse taarruz ederler. Bizim bölgede hiç tank ve zırhlı aracımız yoktur. Görülecek her tank ve zırhlı araç düşmana aittir ve taarruzlarının gücü bu unsurlara dayanmaktadır, arz ederim” dedim. 

Bakışlar yeniden hep beraber Hava Kuvvetleri komutanına döndü. Rahmetli komutan “Bu yapılabilir, fakat bölgedeki birliklerimizde de bir kısım zayiat olabilir” diye cevap verdiler. Sayın Genelkurmay başkanı tarafından bunu göze almak zorunda olduğumuz dile getirildi. Hava Kuvvetleri komutanı, o zaman kendilerinin genel sekreteri olan Albay Necdet Hızel'i (daha sonra rahmetli hava korgeneral) çağırarak hemen emirler vermeye başladılar. Kendilerine sorulan “Ne zaman olabilir ?” sorusuna karşılık, “Muhtemelen iki saat sonra” cevabını verdiklerini hatırlıyorum. Hepimize bu süre uzun gelmişti, fakat yine de biraz ferahlamıştık. Bu konuşmadan hemen sonra, rahmetli Hava Kuvvetleri komutanının hemen Mürted Üssü'ne gidiş için ayrıldıklarını hatırlıyorum. 

Harekâttan sonra bu konuyu incelemiştim. Hava Kuvvetlerinden, harekâtın gece saat üç civarında icra edildiğini ifade ettiler. O zamanki Barış Kuvvetleri komutanı Orgeneral Sayın Nurettin Ersin komutanıma sordum, “Böyle bir harekâttan haberim olmadı” dediler ve eklediler: “Zaten o safhada irtibatımız da yoktu. Gönyeli bölgesinden bile haber alamıyorduk.” Diğer bazı arkadaşlarda harekâtın olduğunu, gece Gönyeli istikametinden bombardıman seslerinin geldiğini ancak, yerini, zamanını, maksadını tam olarak bilemediklerini ve hatırlayamadıklarını ifade ettiler. 

Ancak ne olursa olsun o harekâttan sonra, ertesi gün Gönyeli bölgesinde sekiz on adet tahrip edilmiş tank ve zırhlı araç bırakarak Rumların çekilmiş olduğu, bu çekilişi gündüzün ilk saatlerinden önce tamamladığı bir gerçekti. 

O çok uzun gece, yukarıdaki öneriyi komutanlara arz ettikten 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sonra daireye döndüğümde, Sayın Barutçu ve arkadaşları beni bekliyordu. Gece saat bire yaklaşıyordu. Beni heyecanla karşıladılar. Hepsi bir şeyler söylememi bekliyor ve yüzümdeki ifadeden bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlardı. Olanı biteni anlattım. Sayın Barutçu, Sayın Onur Öymen ve arkadaşlarının beni kucaklamalanmu ve âdeta yaşadığımız heyecanı bütünlemeye çalışan birlikteligin, işbirliğinin en güzel örneklerini bu unutulmaz duygu ve düşüncelerle süsleyerek hatıralanmıza ve hafızalanımıza işleyen davranışlarını hiç unutmuyorum. Sayın Barutçu ayrılırken “Oldu bu iş paşam” diyordu. Şöyle veya böyle, evet Sayın Barutçu “oldu bu iş”... Harekâtın en hassas gecesi ve en çok endişe edilen bölümü böylece atlatılnuş oluyordu. Kendisine rahmetler diliyorum. 

Yine o gece, Gönyeli bölgesinde bunlar olurken, Boğaz kuzeyinde ve Beşparmak Dağları'nda, Bozdağ-Yanıksırt-Aziz Hilarion bölgelerinde, Rumlar ile mücahitler ve onları takviye eden Türk komando birlikleri arasında amansız bir mücadele oluyor; gece harekâtı, dağ harekâtı, baskınlar, pusular birbirine karışıyordu. 
Bidayette beliren tehlikeli durum, komando birliklerimizin müdahalesiyle atlatılıyor ve Rumların bu bölgedeki tecrit harekâtı da akamete uğratılıyordu. Daha çok karanlıkta kalmış olan bu krizin atlatılmasında, bölgeye yeni gelmiş Komando Tugayı Komutanlığı'nın kendi inisiyatifiyle ve mücahitlerle birlikte gerçekleştirdiği harekâtın ve komanda birliklerimizin yüksek düzeydeki eğitiminin etkisi çok büyüktür. 

Dikkat edilirse, Rumların birinci gün akşamından itibaren, bütün gayretlerini denizden çıkan birlikler ile Lefkoşa-Boğaz üçgenine inen birliklerin birleşmesini önlemeye yönelttiği görülecektir. 
İşte bu iki karşı taarruz da bu maksadı sağlamayı amaçlıyordu. 

Harekâttan sonra bir hususu daha incelemiştim. Rum birliklerinin, sayıları ve etkinliği sınırlı tank birliklerinin Gönyeli bölgesinde neden durdurulamadığını merak ediyordum. Zira Rumların her tankına karşılık, sadece roketatar silahları dikkate alınırsa, sekiz on adet silah düşüyordu. Ayrıca alayda 106 milimetrelik ve sınırlı sayıda 57 milimetrelik geri tepmesiz toplar da bulunuyordu. Neden bu silahlar, özellikle gece, kullanılamanuştı? Çıkan sonuç çok önemli bir dersi içeriyordu. 

Daha önce de belirttiğim gibi 1974 öncesinde adada bulunan bu 32 adet T-33 Rus tankı, üstünde en çok durulan birlikti. Bu husus, her zaman ve her yerde “Onların tankı var, bizim yok, onlara karşı koymak için tanksavar silahımız yok. Roketatarların menzili çok kasa, onların tank toplanrınki daha uzun” şeklinde sürdürülen uluorta konuşmalarla, erlerin ve mücahitlerin belleklerine yerleşmişti. Üstelik bu konuşmaların kıyıya çıkacak ve bölgeye inecek birlikler içinde de yapıldığı tespit edilmişti. İşte bu konuşmalar, Rum tanklarım olduğundan daha güçlü ve baş edilemez birarmada haline sokmuştu. Savaşın ilk gün heyecanıyla birleşen bu menfi propaganda, tankları gören erlerde çok olumsuz bir moral çöküntü meydana getirmiş ve elindeki silahın menziline girecek kadar mevzide beklemeyi ve silahını kullanmayı öngören savunmayı, maalesef olumsuz yönde, çok etkilemişti. 

Bu tespitten çıkan ders, düşman değerlendirilirken, buna dair konuşma ve münakaşaların gereken yer ve zamanda, sadece ilgililer arasında geçmesi gereğidir. Değerlendirmelerin ilgili komutanlıklarca yapılacağı ve karşı tedbirlerle birlikte uygulamaya dönüştürüleceği doğrudur. Seneler boyunca süren bu tür konuşmalar, düşmanın yapmak isteyip de yapamadığı sonucu sağlamış ve maalesef bu haleti ruhiyeyi yaşayan erler de, bu konuyu anlatırken, âdeta bu konuşmaları, “Zaten durum böyleydi, bir sonuç alınamayacaktı” tarzında kendilerini savunacak sebep saymışlardı. 

Harekâtın başından beri yaptığımız bir şey daha vardı. Sayın Denktaş bir zamanlar sormuştu: “Paşam Rumlardan daha ne kadar 'Bekledim de gelmedin' şarkısını dinleyeceğiz ?” Şimdi cevabımızı Rumlara veriyor ve Bayrak Radyo-Televizyonu'ndan fırsat buldukça, “Kendim ettim kendim buldum” şarkısını yayınlıyorduk. 

Eğer harekâtın birinci gününü değerlendirmek gerekirse: 

Rumların karşı koyması zayıf; 

Rumların asli ve tali harekât konusunda, Girne-Magosa çıkmazına takılışlarının sağladığı olumlu sonuç; 

Çeşitli bölgelerde mücahitlerimizin 22 Rum taburunu bölgelerine bağlamış olmalarının faydaları; 

Hava indirme ve uçar birlik harekâtının yapılabilmesi için, Lefkoşa-Gönyeli-Hamitköy üçgeninde, mücahitlerce sağlanan emniyetli atma ve inme bölgesinin sağladığı kolaylıklar, hazır hava başı imkânı; 

Hava indirme ve uçar birlik harekâtı ile Lefkoşa bölgesine inen birliklerin, kıyıya çıkan birliklerle birleşmesindeki gecikmeye karşılık, bölgeyi takviyede sağladığı gücün olumlu etkileri; 

Hava Kuvvetleri'mizin yüklendiği ağır görev ve sağladığı olağanüstü destek; 

Boğaz ve Gönyeli bölgelerindeki Yunan ve Rum birliklerinin 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taarruzlarıyla meydana gelen gece krizinin, gece sağlanabilen ve beklenmeyen hava desteği ve komando birlikleri ile mücahitlerin verdiği çok çetin çarpışmalardan sonra atlatılmış olması, şeklinde özetlenebilecektir. 

İkinci gün, çıkarma bölgesine çıkan birlikler de dahil olmak üzere, birleşme harekâtı için daha elverişli şartlar oluşmuştur. 
Ancak geçen bu sürede, Rumlar da toparlanmış, harekâtın maksat ve hedefini anlamışlardı. Sahilde kıyı başının genişletilmesine mâni olmaya, Lefkoşa-Boğaz-Gönyeli üçgen bölgesinin genişletilmesini engellemeye çalışıyorlardı. Diğer Türk bölgelerine yardım gelemeyeceğini anlamışlar, oralara yükleniyorlardı. 

İlk kötü haber Lefke'den geldi. Lefke Sancağı'nın konum ve kuvvet itibariyle daha çok dayanmasını bekliyorduk. Sancak ileri gelenleri ve Barış Gücü yetkilileri halka zarar vermeyecekleri- ne dair tutamayacakları vaatlerle, Lefke sancaktarını ikna etmeyi başarmışlar ve çatışmaları önlemişlerdi. Tabii Barış Gücü her zamanki tavrını sergilemiş, sancaktar esir sayılarak Rumlara teslim edilmiş, bulunabilen silahlara el konulmuştu. Bunlar olurken, Barış Gücü yetkililerinin bütün söz ve vaatleri de boşlukta kalmıştı, 

İkinci haber Laraka'dan gelmişti. Sancaktar karşı koymuş, çatışmalar kısa sürede bitmiş ve sancaktar İngiliz üssüne geçerek, Londra üzerinden Türkiye'ye dönmek için uğraşıyormuş, 

Üçüncü haber Baf Sancağı'ndan gelmişti. Sancak son ana kadar savaşmış ve bizimle irtibatta olan telsizini, “Rumlar şimdi en son bulunduğumuz yere geliyorlar, vatan sağ olsun” sözleriyle kapatmış, sancaktar kaybolmuştu. Baf'ın dağ köyleriyse hiç düşmemişti. 

En korktuğumuz ve çok küçük bir yerde, çok az bir kuvvetle savunulan Erenköy bölgesinde, ilk anda görülen hareketlilik birdenbire durmuştu. Direniş devam ediyordu, 

Magosa ve kuzeyinde şiddetli çarpışmalar devam ediyor, bu sancakta bulunan Albay Servet Mörek ve emrinde görev yapan Üsteğmen Oğuz Kalelioğlu, burada destanlar yazıyordu. Ortada bulunan Serdarlı Sancağı, bölgesini savunmak için çok uygun bir düzen almıştı. Görevli olmayan kadın ve çocukları kuzeye, Beşparmak Dağları eteklerindeki emin bölgelere toplamış ve sadece savaşacak unsurları ve buna yardınıcı olarak görev alanları, çatışma bölgelerinde bırakmıştı. Bu düzen mücahitlerin daha rahat savaşmasını sağlayacaktı. Bu sancaktar, Lefke'nin düşüşünde kadın ve çocuklar vasıtasıyla yapılan girişimlerin baskıya dönüşen etkisini ve bunun sonucunu biliyor, tedbirlerini de ona göre almış oluyordu. Daha sonra bu tertibin başarılı olduğu görülecek ve savunmasının takviyesi için bölgeye havadan destek de sağlanacaktı. 

İkinci gün çıkan birlikler ile inen birlikler arasında birleşme sağlanmış, topçu ve tank birlikleri, Beşparmak Dağları güneyine inmiş, bu bölgedeki ağır silah, topçu ve tank zafiyeti giderilmişti. 

Bu arada enteresan olaylar da oluyordu. Bunların birkaçının sayılmasında yarar görüyorum. 

Daha evvelce de belirttiğim gibi, ada içinde yayılmış bir şekilde bulunan ve merkezle telsiz irtibatında olan sancaktarlıklardan devamlı haberler geliyor ve bunlar aynı zamanda bir nevi keşif ve gözetleme görevlisi gibi çalışıyorlardı. Bir haber gelmişti: “... istikametinde ... yolu üzerinde, içinde on-on iki top da bulunan, otuz-kırk araçlık bir Rum konvoyu görülmüştür, konvoy iki grup halinde seyretmekte ve kol başı saat... 'da ... yerde bulunmaktadır.” Bu haberin anlamı haritaya işlendiği zaman, inen birliklerin doğu yanına bazı Rum kuvvetlerinin toplandığı şeklinde bir anlam kazanıyordu. İyi bir hava hedefi olabileceği düşüncesiyle Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nda ilgililere bizzat arz etmiştim. İlgililer “Bu haber teyit edilmelidir, abartılmış olabilir” dediler. Donmuş kalmıştım. Kendilerine, “Teyit gerekiyorsa, bizden değil başka kaynaktan istenmesi gerekir, aynca hareket halinde- ki bu konvoy Kıbrıs gibi küçük bir yerde saatlerce gitmeyecek, muhtemelen en geç bir iki saat içinde kaybolacaktır” dedim. Israr ettiler, ben, “Bu haberi topçu ileri gözetleyicisinin ilk ateş isteği gibi kabul ediniz. İleri gözetleyiciden ateş isteği için teyit ister misiniz?” dedim. Ama yine ikna edemedim. Kendilerinden ayrıldım ve aynı haberi o zaman Genelkurmay'da kendisiyle çok iyi işbirliği yaptığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı genel sekreteri, o zaman rütbesi albay olan rahmetli Necdet Hızel'e aktardım. 
Onlar gereğini yaptılar. Rum yürüyüş kolunun sadece topçu birliğini yakalayabilmişlerdi. 

Diğer bir husus Magosa sancaktarından gelen bir istekle ilgiliydi. Sancaktar, “Elimizdeki en uzun menzilli silah, 2 800-3 000 
metreye kadar atan havanlar. Rumlar 3 000 metrenin ötesinde mevziye giriyor ve gizlenmeye bile gerek görmeden, ağır silah ateşleriyle bizi çok hırpalıyorlar. ‘Yarım saat içinde iki uçak gelecek ve ihtar uçuşu yapacak. Ağır silah ateşleri kesilmezse, Magosa'nın Maraş bölgesi başta olmak üzere, şehir bombalanacak' diye anons yaptırdım. Bu ikaz ve ihtar veya gerekirse sınırlı bir bombardıman olmazsa dayanmamız tehlikeye girecek” diyor ve 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ekliyordu: “Uçakları görünceye kadar telsizi kapatıyorum.” 

Bu ikaz uçuşunu ve ikaz dinlenmezse sınırlı bir hava taarruzunu kabul ettirmede çok güçlük çekmiş ve Genelkurmay başkanının onaylamasıyla bu görev ancak yapılabilmiş, çok da etkili ol-Muştu. 

En büyük sıkıntı istihbarat konusunda düğümleniyordu. Ast birlikler devamlı olarak istekte bulunuyorlar, kendilerine lazım olan taktik istihbaratın, yani muhabere istihbaratının sağlanması görevinin kendilerine ait olduğu anlayışına tam olarak giremiyorlardı. Bazen şikâyette de bulunuyorlardı. Genel şikâyet, daha önce (harekât öncesinde), kendilerine verilen bilgilerde yer alan ... 
bölgedeki birliğin orada olmadığını, ... yerlerde başka birliklerin görüldüğünü, bunların da evvelce verilen bilgiler içinde yer almadığı şeklindeydi. Biz de kendilerine soruyla karşılık veriyorduk. 
“Sizin barış konuşunuz ile sefer görev yerleriniz ayıu mıdır? Seferde kurulan birliklerin seferber olma yeri ile sefer görev yerleri aynı mıdır? Neden muhabere istihbaratı ihtiyaçlarınızı siz sağlamıyorsunuz ?” şeklindeki sorularımız ilgililere cevap oluyor ve yeni faaliyetler başlatılıyordu. Bütün bu aksaklıklar bugün artık yok edilmiş, birliklerimizin uyguladığı gerçekçi eğitimlerle giderilmiş bulunmaktadır. Ancak olaylar o günlerin anıları içinde yerlerini korumaktadır. 

Üçüncü günün öğle saatlerinde, Bayraktarlık'tan, Erenköy bölgesi için, acil mühimmat desteğine dair bir mesaj aldık. Bu mesaj- da Girne'de yeni kurulmuş olan Lojistik Komutanlığı'ndan cephane tahsisi ve limandan alınacak bir motorla bu takviyenin denizden yapılmasına müsaade isteniyordu. Erenköy'ün dunım ve hassasiyetini biliyor ve dayanmasını takdirle karşılıyorduk. Hemen durumu ikinci başkan rahmetli Orgeneral Adnan Ersöz'e arz ettim. Mühimmat tahsis emrini aldım. Motor bulma ve Erenköy'e teslim işini bizim halledeceğimizi arz ettim. Emir vermek için daireye döndüm. Gereken emirleri henüz veremeden, ikinci başkan- dan telefon geldi. Acele beni çağırıyorlardı. Hemen gittim. Yanında Genelkurmay Plan Harekât Dairesi başkanı vardı. İkinci başkan, “Yamak Paşa, şu Erenköy'e ikmal için Girne limanından alacağınız motoru alamazmışsınız. Bakın ... Paşa ne diyor” dediler. 
Ona döndüm, söyledikleri şunlardı: “Devletler hukukuna göre Gime limanındaki deniz vasıtalarının ve motorların, sayımı yapılmadan ve hangi devletlere ait olduğu saptanmadan kullanılması mümkün değildir. Rumlara ve üçüncü devletlere ait olanlar ayrılacak, bundan sonra kayda geçmiş Rum motorlarından faydalanılabilecek.” Döndüm, rahmetli ikinci başkana baktım. “Öyle diyor” dedi ve onu işaret etti. “Başka emriniz var mı?” dedim ve ayrıldım. 

“Savaşın üçüncü günü, Girne ve limanı birkaç kez bombardımana uğramış, şehir ve liman içinde çarpışmalar olmuş, hatta şehir ve çevresi henüz tam olarak temizlenmemiş bile. Devletler hukuku bu çok sıkışık durumun ve süratle akıp giden zamanın içine nasıl girecek, bu durum tespitini kim ne kadar süre sonra yapabilecek ? Devletler hukuku gemileri, motorları bombalama- ya ve yok etmeye karışmıyor da kalanlara mı sahip çıkıyor?” diye söylene söylene daireye geldim. Bayraktarı buldum. Kendilerine bu olan bitenden hiç bahsetmeden, “Girme'deki Lojistik Konutanlığı'ndan tahsis yapıldığını, ilgiliye emir verildiğini, Girne limanından uygun deniz motorunu alıp ikmali sağlamaları ve sonucu bildirmeleri emrini verdim. O gün gereği yapıldı ve motorlar yerine konuldu. 

Ben düşünüyordum. Kıbns'ta bayraktar neden limandan motor alma konusunu kendi inisiyatifiyle sağlamadı da bana arz etti? 
Hadi o arz etti, ben neden ikinci başkana Girne limanından motor alarak ikmal yapacağımızı arz ettim ? Bu hususu belirtmesem olmaz mıydı ? Hepsinin olabileceği sonucuna vardım. 

Bir de oluru olmaza çeviren düşünceyle, yetki ve sorumluluk anlayışının karşılaştırmasını yaptım. Galiba herkes kendi yönünden haklıydı. 

Aradan birkaç gün geçti. Ateşkes uygulaması başlamıştı. Huzurlarına çıktığım zaman rahmetli Orgeneral Adnan Ersöz konuyu hatırlamış ve bana, “Ne yaptın? Erenköy'ün ikmal ihtiyacı devam ediyor mu ?” diye sormuştu. “İhtiyaç karşılandı” dedim. “Nasıl ?” 
diye sordular. Yutkundum. Cevap vermekte güçlük çektiğimi fark ettiler ve “Limandan aynı gün motor aldınız ve ikmali yaptınız degil mi?” dediler, aynı zamanda gülümsüyorlardı. Başımla verdiğim işareti ve gözlerimdeki sevinç ışığını görünce, “Hiçbir şey söylemeden hemen gidişinden, o gün bunu yapacağınızı anlamıştım” diyerek konuyu kapatmışlardı. Ben de bu arada, Erenköy'le ilgili olarak yeni öğrendiğim bir hususu kendilerine arz etmiştim. 

Hatırlanacağı gibi, Erenköy bölgesinde bidayette Rumların endişe verici bazı hareketlerinin görüldüğünü, daha sonra nispi bir sükünet veya stabilizenin yaşandığını belirtmiştim. Sebebini ise yeni öğrenmiştim. 

Erenköy'de Engin Alan isminde çok takdir ettiğimiz bir üsteğmenimiz vardı. Bu üsteğmen daha sonra, tuğgeneral, tümgeneral ve korgeneral olarak önemli görevlerde çok başarılı hizmetleriyle dikkati çekecekti. İşte bu Üsteğmen Engin Alan, Türkiye'de gerekli kurs ve eğitimleri gördükten sonra, Kıbrıs'ta TMT kadrosunda görev yapmış ve harekâttan hemen önce de Erenköy'de komutan olmuştu (halen korgeneral). 

Kıbrıs'ta görev yapan arkadaşlarımız iyi bilirler. Bizim mücahitler ile Rum milli muhafızları nerede ses mesafesinde karşı karşıya gelseler, karşılıklı atışıp küfürleşirler. Bu sataşmanın çok olduğu yerlerden birisi de Erenköy'dür. Erenköy'de Üsteğmen Alan, birliğini güçlendirmek, savunmasını takviye etmek ve daha güçlü görünmek çabasındadır. Bu arayışlar içerisinde aklına, bir psikolojik harekât uygulaması gelir. Bir gece, kıyı ile cephe arasında gece süresince devam eden gidiş gelişler, kıyıda hissedilen olağanüstü faaliyetler, yeni tertip ve tedbirler alıp uygular. Birliğine de bir emir verir: “Yarın sabah şafaktan itibaren, Rumlar ne söylerlerse söylesinler, hiç kimse, hiçbir cevap vermeyecek, küfretmeyecek ve cephe bölgesinde tam bir sessizlik devam edecektir.” Bu emrin maksadını da birliğine açıklar ve emir aynen uygulanır. Ertesi sabah Rumlar alışkın oldukları gibi sataşırlar, küfrederler. Mücahitler ne cevap verirler ne de etkilenirler. Aksine hiç aldırış etmezler. Hepsi de üç numarayla saç tıraşı olmuşlardır. 

Rumların vardıkları sonuç şudur: “Gece, Erenköy'den mücahitler çekildi, bölgeye Türk askeri geldi. Rumca bilmiyorlar ve bizim bağırdıklarımızı anlamıyorlar. Disiplinlerinden, çoğalan bayraklardan, kıyafetlerinden ve tıraşlarından belli oluyor.” 

İşte Erenköy'deki sükünetin sebebi ve Üsteğmen Engin Alan'ın uygulaması buydu. İkinci başkan rahmetli Orgeneral Ersöz'e bunu arz etmiştim, pek hoşuna gitmişti. Emir verdiler: “Bu görüntüyü takviye edecek yeni tertipler ve tedbirler alalım. Kendilerini destekleyelim.” Erenköy, ilave tedbir ve takviyelerle ikinci harekâtı da böyle atlatacak, ayrı ve uzak bir yerde olmasına ragmen, varlığını koruyabilecekti. 

Birinci harekâtın üzücü iki olayı önümüze bomba gibi düşmüştü. Birincisi, aynı zamanda sınıf arkadaşım olan ve Harp Okulu'nda subay olarak da beraber çalıştığımız Albay Karaoğlanoğlu'nun şahadetiydi. Çok üzülmüştük. Hâlâ da bu üzüntüyü yaşıyor ve kendisine rahmetler diliyoruz. 

İkincisi, Deniz Kuvvetleri komutarı rahmetli Oramiral Kemal Kayacan'ın, Genelkurmay başkanının benim de bulunduğum odasına hışımla girişi ve Hava Kuvvetleri komutanına hitaben, “Nihayet başardık ve Kocatepe'yi batırdık paşam!” şeklindeki sözleriyle 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haberdar olduğumuz anı, şok mu, yoksa irkilme mi diye isimlendirilmesi gerektiğini bilemediğim o meşum anı, hiç unutanuyorum. 

Birinci harekâtın devamı sırasında, Sayın Başbakan Ecevit'in, sık sık Genelkurmay Başkanlığı'na geldiğini, Genelkurmay başkanı ve komutanlarla beraber olduğunu görüyordum. Bazen bu gelişlerinde kendilerini sık sık arayan ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'la telefon görüşmelerine de şahit oluyordum. Sayın Ecevit'in kişiliğiyle sağlanan bu doğrudan görüşme ve diyalogun, ne kadar önemli ve faydalı olduğunu ifade etmeliyim. Ben bunları duyup gördükçe, ABD temsilcisi Sisco'nun araya girmesi ile aradan çıkmış olmasının farkını düşünüyordum. 

Düşündüğüm diğer husus, Henry Kissinger'ın “sıcağı sıcağına tanzim teorisi”nin nasıl ve ne yönde uygulanacağıydı. Olay, yerinde ısıtılmıştı; şimdi sıcağı sıcağına nasıl tanzim edilecekti ? 

Bu arada ısrarla sağlanmaya çalışılan ateşkes konusu son noktaya gelmiş ve kabul edilmişti. Ancak çok enteresan bir kararla, ateşkes saati 22 temmuz günü saat 17.00 olarak belirtilmişti. Tıpkı mesai bitim saati gibi. Âdeta, gün ortası kabul edilebilecek bu saat, çok yanlış ve uygulama imkânı çok zor olan bir saatti. Uygulamanın en azından gece saat 24.00'e alınması, çatışmaların yogunluğunun еп aza indiği bir döneme getirilmesi ve ateşkes saatinin ilanı ile uygulama saatinin arasına, uygun bir sürenin konulması gerekiyordu. İnsanlar cephelerde boğuşurken, saat 17.00'de âdeta bir müsabakada çalan bir düdüğe veya gonga uyarak, köşelerine çekilemezlerdi. Nitekim böyle de oldu. Her iki taraf da bu saate uyamadı. Bu uyamama, askeri ihtiyaçlar bakımından da zorunlu olarak kullanıldı. Lapta ve Karava bölgelerine doğru, kıyı başının genişletilmesi ve kritik bazı yerlerin alınması, bu uyulamayan ateşkes saatinden sonra gerçekleşti. Herhalde ağır basan politik sebepler, ateşkesin gün ve saat olarak erken olmasını 20- runlu kılmıştı. Ama savaşın hemen duramayan çarkı ve üçüncü gün kazandığı ivme, bu erken gün ve saate uyamanııştı. 

Esasen adada bunu zorlayan sebepler de hiç eksik olmuyordu. 

Bu ateşkesin bir de idari ve bürokratik anlayışına işaret etmek istiyorum. 

Üçüncü gün saat 17.00 olduğunda Ankara'daki sivil, asker bütün karargâhlarda ve hatta kişilerde, âdeta tatbikat bitmiş gibi bir hava esmeye başlamış ve tabiri caizse, saat 17.00'de birçokları telefonu kapatmış, kahveyi söylemiş ve sigarayı yakmıştı. Aranan bazı kimseler bulunamıyor, son bilgi ve haberler alınıp verilemiyordu. Kısa sürede ve özellikle Kıbrıs'ta “mesainin bitmediğine” 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dair haber ve bilgilerin akışıyla bu yanlış anlayış hemen terk edilmiş ve çalışmalar aynı hızla yeniden başlatılmıştı. Bu görüntü ve duyguyu bizzat müşahede ederken, “ateşkese inanmış olmak mı, yanlış seçilen ateşkes saati mi yoksa senelerin verdiği tatbikat bitti alışkanlığı mı” buna sebep oldu, diye düşünüyordum. Ben bunlara cevap ararken, cepheden gelen haberler âdeta bir iksir gibi her şeyi yeniden canlandırıyordu. 

Ateşkes sonunda, Sayın Mehmet Ali Birand'ın 30 Sıcak Gün isimli kitabından alınan ekli haritada görüldüğü gibi, çıkarma bölgesi veya kıyı başında, tam arzu edilen değilse bile, yeterli bir bölgeye sahip olunmuştu. Çıkan ve inen birlikler birleşmiş, Girne-Lefkoşa bölgeleri bütünleşmiş, ikinci bir harekât için yeterli bir üs ve zaman kazanılmıştı. Özellikle Lefkoşa-Magosa hattı kuzeyinde kalan ve kolayca hava desteği sağlanabilen sancaklarla Erenköy bölgesi korunabilmiş, fakat Kıbrıs'ın güneyi ile batısında bulunan bütün kanton ve bölgeler dağılmış, kaybolmuştu. Baf köyleri, bölgeyi terk etmeyen sancakların da varlığıyla direnme- ye devam ediyordu. Biz sancaktarı kurtarma çalışmaları yaparken, kendisinden aldığımız mesaj, “Benimle ilgilenmeyiniz” şeklindeydi. Bunun ne anlama geldiğini biliyorduk. 

Ateşkes kabul edildikten sonra, o tarihte her iki taraf birliklerinin bulundukları hattın tespiti ve üzerinde çok münakaşaların cereyan ettiği “güvenlik kuşağı”nın tesisi için görüşmeler sürerken, ateşkes hattının tespitinde Türkiye adına heyete katılacak iki subay isteniyordu. Sayın Genelkurmay başkanı ve ikinci başkan, benden aday istediler. Kendilerine, yakından tanıdığım ve güvendiğim iki ismi hemen verdim: Kurmay Albay Nezihi Çakar (sonra orgeneral) ve Tank Binbaşı İhsan Beriç (sonra tuğgeneral). Bunlar hemen adaya hareket ettiler ve ikinci harekâta kadar çalışma ile oyalama arasında cereyan eden görevlerini sürdürdüler. 

Nihayet Birinci Cenevre Konferansı'nın toplanmasına karar verildi. Konferansa üç general katılıyorduk: Tümgeneral Hasan Sağlam (sonra korgeneral), Tümgeneral Süreyya Yüksel (sonra orgeneral) ve Tuğgeneral Kemal Yamak. 

Heyet o zaman Dışişleri bakanı olan rahmetli Turan Güneş'in başkanlığında, Dışişleri'nin tecrübeli kadrolarından (Sayın Bayülken, Sayın Barutçu, Sayın Yavuzalp gibi) ve genç yardımcılar- dan oluşuyordu. Bu konferansta beni etkileyen bazı hususlar şunlar olmuştu: 

En unutulmazı hangisiydi diye sorarsanız, her iki konferans için söylenecek husus şudur: “Gelecekte eğer bir savaş zorunlu 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olacaksa 'Allah galip bir devletin ve muzaffer bir ordunun temsilcileri olarak böyle konferanslara katılmış olmayı, gelecek kuşaklara da nasip etsin’ sözü ve unutulmaz duygusudur” diye özetlemek mümkündür. 

Bu duyguyu yaşarken, “savaşın son çare” ve tercih edilmeyen bir çözüm şekli olduğu inancım da kuvvetleniyordu. Yunanlı diplomat ve asker temsilcilerinin içindeki duyguyu dışa vuran yüzlerini, hep bizlerden kaçırdıkları gözlerini ve bakışlarını hiç unutmadım. Biraz evvelki duayı da, eğer savaş yine son çare olarak karşımıza çıkarsa, bu savaşın sonucu için yapmış bulunuyorum. 
Yoksa savaş yanlısı olduğum ve savaşı gelecek kuşaklara aktarmayı arzu ettiğim için değil. 

İkinci husus, her çalışmada olduğu gibi hedefi tespit ve bilmenin, müzakere edilen hususa ait teferruata ve duruma vâkıf olmanın, diplomatik lisana vukufıyetin ve hedeften sapmadan kullanılacak diplomatik inisiyatifin örneklerini bu toplantıda görmüş olmamdır. Bu konuda rahmetli Turan Güneş'i ve orada heyete katılan, Sayın Coşkun Kırca'yı bu incelikler içinde tanımış olduğumu da belirtmek isterim. 


343 


Üçüncü husus, bu konferansta çok çetin müzakerelerin сегеyan etmiş olmasıdır. Bu çetin müzakereler Türk tarafı ile Yunan arlı İngiltere heyetleri arasında geçmiş olması, fakat ABD'nin uzaktan kumanda sisteminin çok önemli bir faktör olarak, hep devrede kalmasıdır. 

Dördüncü husus, konferansta olayı yaşayan, havayı koklayan ve müzakerelerin gideceği yönü, muhtemelen ulaşacağı sonucu hep değerlendirme durumunda bulunan sayın Dışişleri bakanı ve heyetinin mücadelesinin, sadece dışa karşı olmadığı, bu mücadelenin bazen değişik bir hava ve değişik bir açıdan olaylara bakan Ankara'yla da yapıldığı hususudur. Çok zor anların yaşandığını ve bu anlayış farkının neden ileri geldiğini düşünürken, “Konferansın politik ve askeri hedeflerinin ne olduğu konusunda başlangıçta bir boşluk mu vardı ?” sorusu hep akla gelmiştir. 

Beşinci husus, Ankara'yla düşülen bazı görüş ayrılıklarının bir nevi krize dönüşmesinden endişe edildiği bir anda heyete o zamanki iktidar ortağı Milli Selamet Partisi adına katılan Sayın Oğuzhan Müftüoğlu'nun (Sakarya milletvekili) çok sert bir çıkışla, partisi ve Ankara nezdinde Sayın Turan Güneş'e, başka bir açıdan heyete ve hatta daha başka bir açıdan, konferansa sahip çıkmasıdır. 

Arz edeceğim son husus, beni daha yakından ilgilendiren bir husustur. Bu husus, Kıbrıs'ta kaybedilen Türk bölgelerinin yeniden ihdası ve bu bölgelerin işgaliyle, güvenliği kaybolmuş olan Kıbrıslı Türklerin güvenliklerinin yeniden sağlanması, kısaca Türk bölgelerinin eski haline getirilmesi konusunun anlaşmada yer almasıdır. 

Bidayette üzerinde çok durulmayan ve dikkatlerin daha çok kıyı başı ve hava başının birleşmesiyle meydana gelen bölge ve bu bölgedeki kuvvetlere dönük olduğu bir dönemde, endişeyle izlenen bu durunı bilahare dile getirilerek, bu konuyla ilgili bir madde, çok zor da olsa anlaşmaya dahil edilmiş ve Yunanlıların asla yerine getiremeyeceklerine inandığım böyle bir taahhüt alınnuştır. 

Bu endişelerin ne kadar yerinde olduğu ve neden en çetin müzakerelerin bu konuda yoğunlaştığı, daha sonra daha iyi anlaşılacak ve âdeta ikinci harekâtın haklı gerekçesini de oluşturacaktı. 

Cenevre Konferansı'ndan dönmüş ve Kıbrıs'ta durumu yine yakından takibe başlamıştık. Bir gün sayın ikinci başkan, telefonla beni çağırdılar. Odalarına girdiğimde, bütün “J başkanları”yla birlikte toplantı halindeydiler. Sayın ikinci başkan, “Yamak Paşa, arkadaşlarla birinci harekâtın değerlendirmesini yapıyoruz. Bu meyanda, adayla olan irtibatlar konusunda dikkatimizi çeken bir husus var. Sizin irtibatınız hiç aksamadı ve devamlı çalıştı. Fakat alay ve Kıbns Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Genelkurmay irtibatlarında çok aksamalar oldu. Hâlâ da devam ediyor. Sana iki soru sormak istiyorum. Birincisi senin telsizlerin hangi telsizler ve bu telsizler, adı geçen birliklerde var mı? İkincisi eğer telsizler aynı ise, bu farklılığın sebebi nedir ?” dediler. 

Cevaben bizim telsizlerimizin tipini ve bu tipte ve aynı cins telsizin Kıbns Türk Kuvvetleri Alayı'nda da bulunduğunu bildiğimi, ancak Barış Kuvvetleri ile ana ast birliklerinde hangi cins ve miktarda telsiz olduğunu bilmediğimi arz ettim. O zaman Muhabere Elektronik başkanı olan Korgeneral Sayın Musa Öğün, adı geçen birlikler ile Genelkurmay Başkanlığı arasındaki irtibat için kullanılacak telsizlerin hepsinin aynı olduğunu belirttiler. Sayın ikinci başkan, “Ozaman bu farlılık neden?” diye sordular. Şunları söylemiştim: 

“Farklılığın neden ileri geldiğini bilemiyorum. İncelemeden de bir sebep ileri sürmenin doğru olacağını zannetmiyorum. Ancak ben, uyguladığımız çalışma sistemini ve takip ettiğimiz bazı esasları anlatarak, belki bu farkın, bu izahat içinden çıkabileceğini belirtmek istiyorum” dedim ve ekledim: “Biz telsizlerin kullanımından ve bakımından astsubayları sorumlu tutuyoruz, erlere bu sorumluluğu vermiyoruz. Hatta bu sorumluluğu almaya yeterli veya niyetli olmadığını gördüğümüz astsubayları görevden aldığımız olmuştur. Bu nedenle eğitimde, er veya mücahit değişiminden ileri gelen eğitim ve güvenlik boşluğu yaratmıyoruz. Eğitimin bölgesel takip ile denetlenmesi dışında her gün değişen kodlarla, günde bir veya iki defa mutlaka buluşuyor ve son üç senedir uygulamayı devam ettiriyoruz. Bu irtibatımız harekât öncesinden itibaren devamlı irtibata dönüşmüştür.” Ben bu sözü söyler söylemez Korgeneral Sayın Musa Öğün, “Sayın komutanım söyledigim gibi, farklılık eğitim farkından, sorumluluk anlayışından ve cihazlara gerektiği kadar sahip çıkılmamasından ileri gelmektedir” diyordu. Değişik bazı soru ve cevaplardan sonra, rahmetli ikinci başkan, “Yamak Paşa, Girne'de bir lojistik komutanlık kurduğumuzu biliyorsunuz. Biz bu komutanlıkla henüz yeterli ve devamlı bir irtibat sağlayamıyoruz. Bize böyle bir irtibat kurabilir misin ve kurabileceksen ne kadar sürede bunu gerçekleştirebilirsin ?” sorusunu sordular. Ben, “En geç üç saat içinde böyle bir irtibatı kurabilirim” cevabını verince, “Peki kur. Genelkurmay Başkanlığı'nın .... merkeziyle irtibatını sağla ve sonucunu bana bildir” emrini verdiler. İlgililere gereken emri verdim. İki buçuk saat sonra tekmili alıp sonucu ikinci başkana arz ettim. İrtibat kurulmuş ve ilgililere teslim edilmişti. Aradan bir saat geçmişti, hiç beklemediğim üzücü bir haber aldım. 

Bayraktarımız, Kıbrıs'la bu irtibatın kurulması için karargâhında şube müdürü olarak görev yapan Muhabere Albay ... (sonra tuğgeneral) Muhabere Teknisyen ... ve Bayrak Radyosu'nda görevli elektronik mühendisi ... Bey'i görevlendirmiş ve görevi bu ekip yerine getirmişti. Dönüşte, bölgeyi iyi bilen mühendis ... Bey, ekipten ayrılarak, Girne bölgesinde asli göreviyle ilgili bir hususu incelemeye gitmiş. Albay ... ile Astsubay... Lefkoşa'ya dönerken, Girne çıkışında ilk defa geldikleri bu bölgede, şoförün yanlış bir yola sapmasıyla Beşparmak Dağları eteklerinde henüz tam olarak Rumlardan temizlenmemiş bir bölgeye girmişler ve Kıbrıslı şoförle birlikte maalesef Rumlara esir düşmüşlerdi. Çok üzüldüm. Konuyu o gün Genelkurmay Başkanlığı'na duyuramadım. 

Rumların elinde mücahit birliklerinde görev yapan Türk ѕиbayları ve Barış Kuvvetleri'nden olanlar da dahil, on dokuz subay-astsubay ile bir miktar mücahit ve er esirimiz vardı. Genelkurmay başkanı rahmetli Orgeneral Sancar'a bu durumu arz etmiş, ateşkesten sonra bunların geri alınması için bazı öneriler sunmuştum. Rahmetli Genelkurmay başkanının cevabı çok netti: “Benim esir subay ve astsubayım yoktur.” Bir münasebetle yeniden arz etmiş, acaba yanlış bilgi mi verildi diye düşünerek emrini almak istemiştim. Cevap aynıydı: “Benim esir subay ve astsubayım yok.” Rahmetli komutanın ne demek istediğini anlamıştım. Bu nedenle durumu bir daha arz edemedim. İkinci Cenevre Konferansı sırasında uğraşacağımız konulardan biri de bu olacaktı. 

İkinci Cenevre Konferansı ile İkinci Barış Harekâtı'nın hazırlıkları paralel olarak sürdürülüyordu. Bu paralel hazırlığın anlamı şuydu: Kıbrıs'ta hedef alınan güvenliği sağlama ve arzu edilen şekilde bir düzenin kurulabilmesi için, öncelikle Cenevre'de sonuç aranacak, bu sonuç alınamazsa siyasi ve askeri hedef, İkinci Barış Harekâtı'yla sağlanacaktı. 

Karşı taraf da boş durmuyor, askeri yönden Türk kuvvetlerini kıyı başında ve ateşkes hattında durdurup, harekâtı sınırlandırmaya, politik yönden ise bazı dış güçlerin ve dış kamuoyunun da yardımıyla Türkiye'yi pasifize etmeye çalışıyordu. Bu gayretleri- ne ve sonuçlarına o kadar inanmışlardı ki, Türk kuvvetlerinin bulunduğu bölgenin bir “kıyı başı” olduğunu ve kıyı başının ne anlama geldiğini âdeta unutmuşlardı. Yunanlılar ve Rumlar çok uzun bir geçmişe dayanan bir inancı kıramıyorlar ve “mutlaka en son 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anda da olsa koruyucu bir müdahalenin olacağı” beklentisinden kurtulamıyorlardı. Bu inanç ve beklentilerinde de çok defa haklı çıkmışlardı. Aynı beklenti içinde oldukları anlaşılıyordu. 

Türkiye açısından ise, birinci harekâtla sadece bir kıyı başının tesisi ve Lefkoşa üçgen bölgesi ile bu kıyı başının birleşmesi bir kazanç olabilmişti. Fakat Kıbrıs'ta birçok Türk köy ve kasabasıyla birlikte buralardaki güvenlik kaybedilmiş, direnen sancaklar ise, etrafı kuşatılmış ve güvenlik başta olmak üzere, sıkıntıları çok artmış bir hale gelmişlerdi. 

Daha açıkçası bu yönüyle henüz Barış Harekâtı hedefine ulaşamamış ve Kıbrıs Türklerine bekleneni verememişti. Bu nedenle harekât mutlaka hedefine ulaşmalı ve beklenen sonuç alınmalıydı. Bu ihtiyacın ve kararlılığın karşı tarafça tam olarak algılanmadığı görülüyordu. 

Bunu çok net olarak gören ve değerlendiren, Türkiye'ye bir kısım hak ve tavizler vererek ikinci harekâtı önlemeye çalışan, galiba sadece Amerikalılardı. ABD'nin asıl maksadı, yerinde ısıtılmış sorunun halledilmesi ve sorun olmaktan çıkmasıydı. Şimdi ise bir de gerçek vardı: adaya çıkan Türk kuvvetleri ve kıyı başındaki yığınak. Bu gerçeği kabul ederek çözüm arayışı ABD'yi Türklere bir şeyler vererek ve bazı haklar tanıyarak çözüme zorluyordu. Zannederim bu olamayınca, kuvvete dayanan sınırlı bir çözüm düşüncesi hâkim olmaya başladı. Кіѕѕіпвегчп Ecevit'le doğrudan görüşmeleri ve aradıkları çözüm alternatifleri yan yana gelince, ikinci harekâta karşı kesin tavır koymamalarının sebepleri belki de bunlar olabilirdi. 

Burada bir hususu daha belirtmek isterim. Bir sayın komutaпп Cenevre'de bir Amerikalı generalle konuşurken, söz Türk-Yurnan münasebetlerine ve hiç olumlu olmayan münasebetler arasında, ABD'nin taraflara bakışına gelmiş ve sayın komutan “Siz neden hep Yunanlıları kollar ve korursunuz? Senelerdir sergilediginiz bu tutumun Türk kamuoyunda meydana getirdiği olumsuz imajın nerelere ulaştığını biliyor musunuz ?” diye sormuş ve örnek olarak, “Her yıl, her iki devlete de ABD yardımı yapılır. Bu yardımın azlığı, çokluğu, hatta varlığı yokluğu bizde hiç münakaşa edilmez. Ancak bu yardımların mukayesesi konuşulur. Yapılacak yardımdan sırf Yunanlılar istedi diye 100 dolar kesseniz, yardımın değeri bir anda değişebilir” demişler ve sormuşlar: “Bu devamlı tercih nedendir ?” Sayın komutan anlatıyordu, Amerikan generalinin cevabı: “Sayın general, ABD'nin birçok Batı ülkesi gibi Yunanistan taraflısı göründüğü ve bu görüntünün bazen çoğaldığı doğrudur. Bundan sizin rahatsız olduğunuzu da biliyoruz. Ancak, bilmeniz gereken bir husus vardır. Şöyle bir değerlendirme yapalım: yıl 1923 Türkiye on üç milyon, Yunanistan dört beş milyon: yıl 1988 Türkiye yirmi milyon, Yunanistan beş altı milyon; yıl 
1950 Türkiye kırk beş-elli milyon, Yunanistan altı-altı buçuk milyon; yıl 1970 Türkiye elli beş milyon, Yunanistan da diyelim ki yedi milyon. Bu nüfus yapısı, Türkiye'deki böyle bir genç kuşak hiçbir ülkede yok. Sıkıntılarınız var ama geldiğiniz noktalara, ulaştıgınız hedeflere ve yetişen gençliğinize bakın. Biz Amerikalı askerler sizi çok iyi tanıyoruz. Bu dinamik gücü, bir de Türkiye'nin jeopolitik konumu üzerine yerleştiriniz. ABD bunları bilerek, geleceği değerlendirerek ve Ortadoğu'nun hassasiyetini her zaman takip etme zorunluluğunu duyarak, sizi ihmal edebilir mi ? Bu sorunun cevabını siz söyleyin. Ben size bir formül söylemek istiyorum. Hissi tercihlerin Yunanlılara, mantıki tercihlerin Türkiye'ye olacağını bilmelisiniz. Bunun bir örneğini bugünlerde görüyorsunuz. Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, şimdi bu mantıki tercihi yapmış bulunuyor.” 

Söylenmekistenen galiba şu oluyor: “Güçlü Türkiye, tercih hesaplarının hep anahtarı olacaktır.” 

Bu anı da o günlerin ortamı içinde, değişik duygular arasına yerleşmiş bulunan bir değerlendirme anısı olarak, buraya girmiş bulunuyor ve mantıki tercihlerin anahtarının güçlü olmaktan geçtiğini, bir kez daha vurgulamış bulunuyor. Unutulmaması ve güçlü Türkiye'nin hep var olması dileğiyle bu değerlendirmeyi aynen aktarmış bulunuyorum. 

Belirttiğim gibi İkinci Cenevre Konferansı hazırlıkları devam ederken, ikinci başkan rahmetli Orgeneral Ersöz, yine bir husus için beni emretmişlerdi. Gittiğimde “Yamak Paşa, İkinci Cenevre Konferansı için heyete iki general katılacak. Birisi sen, diğeri, iki tümgeneralden birisi olacak. Sence hangisi ?” diye bir soru sordular. Ben takdirlerine maruz bulunduğunu arz edince, ısrar edip isim istediler. Bu ısrar üzerine, “Konferansta askeri harekât konusundan çok, politik sorunlar ve bunların askeri yönden değerlendirilmesi görüşülüp konuşuluyor. Bu yönüyle görev, ağırlıkla Plan Prensipler Başkanlığı'nı ilgilendiriyor, takdirlerinize arz ederim” diye mütalaada bulundum. Doğru ve uygun buldular. İkinci Cenevre Konferansı'na ben ve Tümgeneral Sayın Süreyya Yüksel (sonra orgeneral) katıldık. Böylece, Londra, Birinci Cenevre ve İkinci Cenevre konferanslarının hepsine katılan askeri temsilci, sadece ben oluyordum. 
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Altta görüp okuduğunuz yazıyı, 1975 yılının ekim ayında Kıbısta 28. Tümen komutanıyken, o tarihlerde yayımlanan Sayın fehmet Ali Birand'ın, 30 Sıcak Gün kitabının başına yazarak ve mzalayarak, çocuklarıma birer adet hediye etmiştim. 

Şimdi benimle ilgili bazı olayları yazarken ve sizler de okurken adece yazılabilenleri izleyeceksiniz, ama “Yazılmayıp unutulmaya erk edilenler yok mu?” diyorsanız, bu sorunun cevabı “Evet var” 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olacaktır. Adı da konmuştur: “yazılamayanlar, söylenemeyenler”. 

Bunlar da böylece kalacaklardır. 

İkinci Cenevre Konferansı'na birincisinden daha hazırlıklı gidiyorduk. Rumlar adadaki Türk bölgeleriyle ilgili olarak taahhütlerini hiç yerine getirememişlerdi. Bu düğümün çözülemediği ve gereği yapılamadığı takdirde veya yeni bir formülle toplumun geleceği güvence altına alınamazsa, Barış Harekâtı asla hedefine ulaşmış kabul edilemeyecek ve görünüşe göre ikinci harekât zaruri hale gelecekti. 

Bu hususta, sayın başbakanın tıpkı birinci harekâtta olduğu gibi kesin kararlı olduğunu biliyorduk. Tercihi, görüşmeler yoluyla sonucu sağlamaktı. Tercihin çıkmaza girmesi, bir zaruretin, bir mecburiyetin kapısını açacaktı. Sayın başbakan ile Silahlı Kuvveller bu iki aşamalı hareket tarzını kabul ederek, tercihin ve zaruretin hazırlıklarını da, daha önce belirttiğim gibi, aynı hızla birlikte, âdeta paralel bir uygulamayla yürütüyorlardı. 

Cenevre'ye gittik. İlk toplantı için salona girdik. Biraz sonra İngiliz temsilcileri ile dönemin İngiliz Dışişleri bakanı James Callaghan da geldi. Heyet mensuplarıyla el sıkışıyorlardı; ben ise uzakta bir yerde seyrediyordum. Arkadaşlardan biri, “Paşam, Callaghan, General Yamak nerede diye soruyor ?” dedi, şaşırmıştım. Hemen yaklaştım, gözlerini dikmiş, dikkatli bakışları arasında ellerini sıktım. “General Yamak nasılsınız ?” diye soruyordu. Teşekkürle cevap verdim. Bu arayış ve davranışın ne anlam taşıdığını kendime hep sordum durdum. Üç konferansta da bulunmuş olmamın onun için bir anlamı mı vardı, yoksa “Kim bu General Yamak ?” diye bir soru sormuş, aldığı cevap mı ilgisini çekmişti veya Kıbrıs'taki Türk Mukavemet Teşkilatı'yla (TMT) olan görev ilişkimiz öğrenilmiş ve bu husus mu kendisini bu arayışa itmişti ? Bilemiyorum. Galiba üçüncüsü diye düşünüyorum. 

Bu harekât sırasında bütünüyle TMT'nin Kıbrıs davasını nasıl ayakta tuttuğunu, Rumların her türlü yok etme çabasına halkıyla bütünleşerek nasıl karşı koyduğunu ve Barış Harekâtı'na nasıl yardımcı olduğunu, bir gün birileri mutlaka yazacak ve belki de Callaghan'ın ilgisinin cevabı, bu yazılar arasında bulunabilecektir. 

Buraya bir ekleme daha yapmak istiyorum. 

Kıbrıs Barış Kuvvetleri komutanı görevinde bulunduğum sırada, benim de akademiden hocam olan, okuma ve incelemeye çok meraklı bir emekli orgeneral komutanım, Kıbrıs'a gelmiş ve Barış Harekâtı'yla ilgili bilgileri yerinde dinlemek, özellikle muharebelerin kritik anlarının yaşandığı ve yoğunlukla geçtiği bölgeleri görmek istediklerini emretmişlerdi. Ben refakatlerine bu konuda yardımcı olabilecek bir kurmay subay vererek emirlerini yerine getirmiştim. Geziden önce ve sonra, bana da bazı sorular sormuşlardı. Bütün bunlardan sonra, bu sayın komutanın (rahmetli Orgeneral Doğan Özgöçmen) “Sayın korgeneralim, Kıbrıs Harekâсуа ilgili olarak kafamda cevap bulamadığım birçok soru vardı. 
Ben bu soruların cevabını burada buldum. Bu bilinmez ve görünmez soru ve sorunların cevabı mücahit teşkilatının varlığında gizliymiş” diye bir kanaat belirtmişlerdi. Bu ifadenin haklı olduğunu kanıtlayacak pek çok şey olduğunu belirtmem gerekiyor. 

Bu teşkilatın görevi, o karanlık ve karışık günlerde, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve olabildiğince güvenliğini sağlayarak mukavemete devam etmek, Kıbrıs davasını kurtuluşa kadar ayakta tutmak ve bir müdahalede Türk kuvvetleriyle birlikte kurtuluşu sağlamaktı. Bugün bu görevin yapıldığı, sonuçlarıyla kanıtlanmış durumdadır. Pek tabii olarak, mücahit teşkilatı derken, bu teşkilatın tepesinden tabanına kadar, içinde görev alan ve “gölgede kalarak” fedakârca hizmet etmiş olan, subay ve astsubaylarımızın da varlığını zikretmiş bulunuyorum. 

Konferansın nasıl cereyan edeceği ve hatta bilenler için nasıl sonuçlanacağı ilk gün belli olmuştu. 

İlk görüşmeler karşılıklı ve sert suçlamalarla sürmüş, Türk tarafı adadaki Türk bölge ve köylerinin eski ve Birinci Cenevre Konferansı'nda kabul edilen statüsüne kavuşturulamamış olması konusuna ağırlığını koymuş, karşı taraf ise ateşkes anlaşması ve Birinci Cenevre Antlaşması'ndan sonra ateşkese uyulmadığı ve işgale devam edildiği konusuna yüklenmişti. 

Görüşmelerde beklenen bir savaş daha başlamıştı. Zaman kaybetmeme (Türk tarafı) ve zaman kazanma (Rum tarafı) savaşı, her gün daha da belirgin hale geliyordu. 

Bizim politikamızın esası ise sayın başbakanın görüşlerine dayanıyor ve zaman kaybetmeden barışı zorlayıp sonuç aramak şeklinde özetlenebiliyordu. 

Konferansta kıyı başındaki yığınaktan bol bol şikâyet ediliyor, bizim içinse yeterli olmayan bir sahada bulunmaktan duyduğumuz endişeler bunlara ekleniyordu. 

Sonuçta Kıbrıs'ta ne istediğimizin veya ne beklediğimizin ortaya konulması gerektiği zaman yaklaşıyor ve nihai çözüm için bazı öneriler sunulması isteniyordu. 

Böylece önce iki bölgeli federasyonu öngören teklifi, daha 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sonra da çok kantonlu Türkiye'nin son teklifi ortaya çıkmıştı. 

Haritalardan da takip edilebileceği gibi, “iki bölgeli federasyon” teklifini Rumların kabul etmeyeceği bekleniyordu. Öyle de oldu. Bu teklif çok dikkatle, Ankara'da hazırlanmıştı. Teklifin, bugünkü bölge mukayese edildiğinde, Akıncılar ve Beyarmudu bölgeleri ile aralarında kalan bölgenin ilave edilmesiyle aynı olduğu görülecektir. 

Rumlar iki bölgeli federasyon teklifine esas olan hattı reddedince, Türkiye son bir barış taarruzu yapıyor ve yeni bir uzlaşma önerisi sunuyordu. Bu öneri, “çok kantonlu bölge” önerisi adıyla anılacaktı. Öneri Ankara'dan gelmişti, ancak bu kantonların çizilmiş olduğu bir harita henüz elde yoktu. Ankara'da Genelkurтаула konuşunca, bu haritayı verilecek emir ve esaslara göre, benim orada hazırlayabileceğim bildirilmişti. Bu konuda bazı esaslar tespit edildi ve bir ömeği hâlâ bende bulunan, üzerine kantonlar çizilmiş harita meydana geldi. Daha sonra da kuryeyle Cenevre'ye ulaştırıldı. 

Aslında bu son tekliften heyet hiç memnun olmamıştı. “Rumlar bunu kabul edecekler” deniyordu. Ben ise tamamen aksi kanaatteydim. Kabul etmeyeceklerdi. Çünkü daha önce Türk bölgeleriyle nasıl uğraştıklarını biliyorlardı. Çıkacak veya çıkarılacak olaylarla daha büyük sıkıntılar yaşayacaklarını dikkate alacaklardı. 

Rumlar ayrıca ikinci harekâta inanmıyorlar ve artık Türklerin durdurulacağına bel bağlıyorlardı. 

Bu teklif de reddedilmişti. Rumlar bir şeyin daha farkına varmışlardı. Bütün kantonlar ana bölge gibi sahile açık, âdeta birer kıyı başı gibi tespit edilmişti. Bu tespiti her olayda uygulanabilecek bir müdahale kolaylığı gibi algılamışlardı. Bu değerlendirme de doğruydu. 

Bu tespitte önce bir ret sebebi olması, sonra kabul edilirse bölgelerle kolay ilişki sağlanması öngörülmüştü. 

Nitekim çok kantonlu bölge teklifi kendisine gösterildiğinde o zaman koalisyon ortağı olan, Sayın Necmettin Erbakan, “Kantonlardan fırlayacak Müslüman Mehmetçik'in adanın tümünü alması daha kolay olur” deyişi, bu algılamayı doğruluyordu. 

Bu çok kantonlu bölgede, Karpas Yarımadası'nda bir Rum bölgesi de öngörülmüş, ancak bu bölgenin Rum ana bölgesiyle doğrudan irtibatı kesilmiş ve araya, Kaleburnu bölgesinde bir Türk kantonu yerleştirilmişti. Karpas bölgesi, diğer küçük beş Türk kantonunun bir garantisi ve güvencesi olarak düşünülmüş, âdeta, “Güneydeki tutum ve davranışlarınız ne olursa, Karpas'ta da buna 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paralel bir tutum ve davranış izleyeceksiniz” tarzında, Rumlara karşı her zaman geçerli olabilecek bir cevap hakkı sağlanmıştı. 

Sonuç olarak şunu söylemek gerekiyor ki, herkesin kabulünden korktuğu bu plan, aslında hem politik hem de askeri mülahazalar dikkate alınarak çok dikkatle hazırlanmış ve âdeta reddedilmesi için, içine açık ve gizli sebepler yerleştirilmiş bir plandı. Bu nedenle de ben, hiç endişe etmiyor ve reddedileceğinden emin bulunuyordum. Nitekim reddedildi. 

Konferans âdeta kesilip kesilip tekrar başlıyor, fakat bir mesafe alınamıyordu. 

Bur arada ben, on dokuz kişilik esir listesiyle Sayın Coşkun Kırca'ya müracaat ederek bunların iadesi için yardımlarını rica etmiştim. Kendileri konuyla çok yakından ilgilendiler. Bu konu için, birçok yere telefon ederek teşebbüse geçtiler ve güvendiği arkadaşlarından birini konuyu takip ve ilgililerle temas için özel olarak görevlendirdiler. Biz, esir subay, astsubay ve erlerin sadece isim ve soyadlarıyla Cenevre'ye gelmiştik. Haklarında istenilen teferruatlı bilgilerin Ankara'dan getirtilmesi çok zaman almış, bizim de her geçen gün endişelerimiz artmıştı. Sonunda ikinci harekâtın başlamasından bir gün önce bunların iadesi sağlanmış, biz de rahat bir nefes almıştık. 

Bu konuda bir hususu kaydetmeliyim. Kurtarılan bu esirler, kurtuluşlarını, hatta hayatlarını rahmetli Sayın Coşkun Kırca'ya borçludurlar. Konuya yaklaşımı, yol ve yön bulmada gösterdiği üstünlük ve Cenevre'deki uluslararası kurum ve kuruluşlar içinde kurmuş bulunduğu etkin ilişkiler, âdeta hiç kimsenin haberi olmamışçasına sonucu sağlamıştır. 

Gayretlerini çok yakından bilen biri olarak, bütün kurtulanların adına, o zaman ilettiğim teşekkürlerimizi, şimdi şükran ifadelerimle tamamlamak istiyorum. Kendilerine rahmetler diliyoruz. 

Konferansın son günü akşamı, Sayın Coşkun Kırca konuşmaları yürütüyordu. Rahmetli Güneş konuşmalardan bıkmış, konferansın sonunu görmüş, sözü Sayın Kırca'ya bırakmış, kendileri de, birbiri ardına yaktığı sigaralarla, düşünceye dalmışlardı. Vakit gece saat 23.30 civarındayken, arkaya dönüyor ve bana işaret ediyorlardı. Kendilerine yaklaştım, “Yahu paşam, Kıbrıs'ta şu bizim bölgenin etrafına döşenen mayınların temizlenmesi çok mu zordur?” diye soruyorlardı. Düşünceli halinin bu endişeden kaynaklandığını anlıyordum. “Sayın bakanım, siz hiç merak buyurmayın. 
Bu engelleri aşmanın usul ve esasları vardır. Döşendiği iddia edilen mayınlar bizim harekâtımızı engelleyemez. Ayrıca Rumların, 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iddia ettiği ölçü ve yoğunlukta mayın döşeyemeyeceğini de biliyoruz. Cephe keşifleri de bu imkân ve kabiliyetlerinin çok sınırlı olduğunu teyit etmektedir. Merak buyurmayın” demiştim. 

Kendilerinin, “Hay Allah razı olsun paşam. Hakikaten beni rahatlattınız” derken, yüzündeki ifadeleri ve paketinden yeni bir sigara çekerek yakışındaki rahatlığı hiç unutmuyorum. Endişe içinde kafasında kurduğu, kim bilir hangi senaryonun etkisinde, konferansın sonucu ve ikinci harekât kararına yaklaşmış olmanın ürettiği düşüncelerle çarpışmaktan kurtulmuş ve bizdeki ifade ettiği manayla sayın bakan “sigarasını yakmıştı”. 

Bir ara Sayın Denktaş'la yan yana gelmiştik. O da konferansın sonucunu görüyor ve âdeta, Klerides'i zorluyordu. İkinci harekâбл kaçınılmaz olduğunu, devam eden konuşmalar ve ileri sürülen düşüncelerden anlamıştı. Üzgün görünüyordu. “Sayın Denktaş, üzgün görünüyorsunuz. Senelerce beklediğimiz, âdeta bir rüya gerçekleşti. Neden böylesiniz ?” diye sordum. Sayın Denktaş “Evet paşam, söylediğiniz doğru. Fakat üzüntüm şu. Taa başından beri bütün bunlara sebep olanlar hâlâ akıllarını başlarına almadılar. Bu kadar insan öldü. İki toplum birbirine düşman oldu. Şimdi ben olanları bir tarafa bırakıyor, olacakları düşünüyorum. İkinci harekâtın kaçınılmaz olduğu görülüyor. Yine birçok insan ölecek. 
Kıbrıs'ta herkes, birbirinin akrabası gibidir. Çocuklarımız ölecek. 
Hepimiz yeniden bazı acılar yaşayacağız. Mehmetçiklerimiz, mücahitlerimiz şehit olacak. Karşı taraf bu acıları daha çok yaşayacak. İki toplum arasında artık bir arada yaşanamayacak bir ortam oluşacak. Kim bilir daha ne sorunlar çıkacak. İşte ben şimdi hep bu düşüncelerin esiriyim. Üzgün oluşum bu nedenledir” diyordu. 

Ne kadar haklıydı. Daha da, ne kadar haklı çıkacaktı. Daha sonra konferansta konuşmacılık görevini o alacak, hem içini dökecek, hem de oyalamaya devam ederek zaman kazanacaktı. 

Bu arada Cenevre'ye Genelkurmay Başkanlığı'nın kuryesi olarak ulaşan Kurmay Yarbay (sonra tuğgeneral) Orhan Kilercioğlu gelirken, general tayinlerini de getirmişti. Ben Aşkale'de bulunan 
4. Zırhlı Tugay komutanlığına atanmıştım. Hemen seneler önceki bir olayı hatırlayarak, donup kalmıştım. 

Erzurum'da üsteğmen olarak, kolordu topçu komutanlığında çalışırken, Pasinler Ovası'nda, kolorduca düzenlenen bir manevraya katılmıştık. Bu manevrada topçu komutanınuza refakat ediyordum. Pasinler yakınındaki Serce Dağı'ndan manevrayı izlerken, manevraya katılan 4. Zırhlı Tugay'ın Pasinler Ovası'ndaki harekâtını görüyordum. Tugay, Pasinler Ovası'nı, tabir caizse, “hallaç pamuğu” gibi atıyor, komutanları Tuğgeneral Fahri Özdilek (sonra orgeneral) bu güçlü tugayı yönetirken, bütün maharetini ortaya koyuyordu. Bunlardan o kadar çok etkilenmiştim ki, içimden mi geçirdim, yoksa mırıldandım mı bilmiyorum. “Allah insana böyle bir tugay komutanlığı nasip etsin” dileğinde bulunmuştum. İşte 1950 senesindeki bu dilek, yirmi-yirmi beş sene sonra Cenevre'de önüme düşüyordu. Şükürler olsun duygusuyla dopdolu olarak donup kalışım, işte bundandı. Bu atamaya ben seviniyordum ama herkes çok yadırgıyordu. “Nereye tayin oldunuz ?” 
“Aşkale'ye.” Sonra biraz duraklama ve “Hayırlı olsun, kaç sene kalacaksınız ?” konuşmaları, sık sık cereyan ediyordu. Yukarıdaki olayı da herkese anlatamıyordum. 

Sonunda olanlar oldu. Zamanın sınırına dayanınca, “Ayşe'nin tatile çıkmasına” izin verildi. Konferans da bizim açımızdan bitmişti. Bu konferanstan, Callaghan'ın kullandığı bir cümle hep akhmda kalacaktı. Konferansın kopacağını anlamış olan Callaghan “Bugün Kıbrıs sizin esiriniz, gelecekte siz Kıbrıs'ın esiri olacaksınız ve her uluslararası ilişkide getirip önünüze konacaktır. Bunu da unutmayın” diyordu. Bu cümleye Makarios'un ifade ettiği “uzun vadeli mücadele” politikası da eklenince, senelerdir olan bitenlerin kökleri görülebiliyor. Şimdi yıl 2002. Genelde “uzun vadeli mücadele” devam ediyor. Callaghan'ın söylediği sözleri biz unutmuş olsak dahi, olaylar bize hiç unutturmuyor. 

Ertesi gün ikinci harekâtla herkes ayağa kalkacağı için, Türkiye'ye uçakla dönemiyorduk. Biz de Cenevre'de kaybolmaya ve göz önünde görülmemeye karar verdik. Rahmetli bakan Turan Güneş de aynı karardaydı. Gazetecilerden özenle kaçınılıyordu. 
O gün öğleden sonra, rahmetli Turan Güneş'ten bir telefon aldık. 
Pasaportlarınız yanımızda olarak, iki generali Sayın Kırca'nın konutunda bekliyorlardı. Oraya gittik. “Şimdi herkes benimle büyükelçiyi ve sizi arıyor. O arayış devam edecek. Bu nedenle biz de kaybolacağız” dediler. Bir süre sonra iki arabayla Fransa'ya geçtik. Bir göl kenarında bulunan ve bir şatodan oluşturulmuş turistik bir yere gittik. Gölden tutulan ördekle yapılan yemekleriyle meşhur olan bu yerde çok güzel bir gece geçirdik. Hayatımda ilk ve son defa “elmalı ördek” yemeğini de orada yemiştim. 

Daha sonra Türkiye'ye döndük. 

İkinci Barış Harekâtı planlandığı gibi ve alınan bölgeleri ele geçirmek üzere, bütün hızıyla devam ediyordu. Bu hedefler sağlanmadan, ne dış müdahaleler, ne de İngilizlerin “Gurka”ları harekâtı etkileyebildi ve mutlu sona ulaşıldı. 
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İkinci Cenevre görüşmelerinde son gece, çok önemli bir husus dikkatle takip edilmişti. Bu husus, Rumların zaman kazanma çabalarına ve bu konuda İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerin ısrar ve bazen tehditlerine rağmen, Türkiye'nin bunları dinlemeyip gecikmeden İkinci Barış Harekâtı'nı kararlaştırarak uygulamasıdır. Bu karar Kıbrıs'ta hedefe gitmeyi sağlayan, daha sonraki gelişmeler için baz teşkil eden çok önemli bir harekât olmuştur. Bu konuda Kissinger'ın anılarında şu bölümler vardır: 


Ne Callaghan ne de ben Türkiye'nin ikinci bir harekât yapacağını tahmin ediyorduk. Türkiye sonu gelmeyen müzakerelere girip bu şansını elinden kaçırmak istemiyordu. 14 ağustos saat 07.00'de Türkiye istediği bölgeyi ele geçirerek, büyük bir müşkülü olağanüstü bir şekilde çözdü. 


Bu kararla Kıbrıs'ta bugün var olan ayınm çizgisi oluşmuş ve Kıbrıs Barış Harekâtı maksat ve hedefine ulaşabilmiştir. 

Yine bu kararla Kıbrıs'ta birçok yerde, bir veya birkaç aile olarak, özellikle köylerde çeşitli oranlarda kısmen toplu, kısmen dagınık, Rumlarla iç içe yaşayan Kıbrıs Türkleri daha sonraki göç harekâtıyla topluca kendilerine vatan diyebilecekleri bir toprağa, Rumlardan ayrı olarak yaşayabilecekleri bir bölgeye ve kendi yönetimlerine kavuşmuşlardır. Bir göç ve kuzeyde toplanış, daha sonra atılacak adımlara mesnet olmuş, yönetime güç kazandırmış ve Rum yönetiminden ayrılarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayabilmiştir. Bugünkü koşullar içinde bu göç ve karşılıklı transferin olmadığını düşünerek, nelerin olup olamayacağını düşünmek bile korku vericidir. Bugün Rumların böyle bir göçe hiçbir zaman razı olmayacakları ve bu uygulamanın kendilerine çok pahalıya mal olduğunu söylemeleri boşuna değildir. Bu nedenle yürütülen bütün görüşmelerde “göçmenlerin yerlerine dönmeleri”, “serbest dolaşım”, “serbest mülk edinme”, şartlarını öncelikle ileri sürmektedirler. Bu üç husus Türkleri eritmenin ve eritilmenin en önemli unsurlarıdır. 

Bu göç hareketinin kararlaştınlıp hemen uygulanmasına razı olan Rumların o safhada nelere razı olabileceklerinin en bariz kanıtıdır. İki bölgeli federasyona, hatta adanın taksimine Kıbrıs Türklerinin cemaat olmaktan kurtularak, şu veya bu şekil ve isimde bir devlet olabileceklerine bir işaret sayılabilmektedir. Ancak alınan bu hayati sonucun iyi değerlendirilmesi ve nihai antlaşmanın yapıışının zorlanması çok gecikmiş ve sonuç sağlanamamıştır. 
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Şimdi geriye dönüp bakıyorum. Atina'daki çabalarımız, cumhuriyetin kuruluşundan hemen sonra Rumların bu cumhuriyeti yıkma çabalarına karşı koymalarımız, katlanılan sıkıntılar, TMT'nin güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalar, senelerce süren Denktaş-Klerides görüşmeleri gözümün önünden bir sinema şeridi gibi geçiyor. Bu şeridin arka fonundaysa kalın harflerle yazılmış bir tek sebep görünüyordu: “Enosis hayali”. 

Adada 1963'ten sonra başlayan olayların ardından, Türk ucaklarının Kıbrıs'a sınırlı bir hava harekâtı yaptıkları zaman, kurmay yarbay olarak Harp Okulu'nda görevliydim. 8 ağustos 1964 günü, bu haberi radyodan dinlerken Atatürk Orman Çiftliği'nde bulunuyordum. Ben dahil, oradaki halkın bu haberi nasıl bir sevinçle karşıladığını ve sevinç çığlıklarıyla alkışladığını hiç unutmadım. Daha sonraları, ister Yunanlı ister Kıbrıslı olsun, Rumların sadece ve sadece bu lisandan, yani “fili karşılıktan” anladığını tecrübelerle ben de anlayacaktım ve bunu kullandığım zamanlar da olacaktı. 

Bu hava harekâtına “sınırlı polis harekâtı” ismi takılmıştı. Günlerce Erenköy etrafındaki Türk köyleri, Grivas'ın çetelerince yakıр yıkılırken, bölge halkının toplandığı bölgede elde kalan son yer olan Erenköy'e taarruz hazırlıkları sürerken sağır ve dilsiz olan Birleşmiş Milletler, bu sınırlı harekâtı görür görmez, görülmemiş bir süratle toplanıyor ve Türkiye'ye “dur” çağrısında bulunuyordu. 

Bununla beraber bu hava harekâtı, bazı hususların anlaşılmasına vesile olmuştu. 

1) Erenköy kurtulmuş ve büyük bir katliam önlenmişti. 

2) Türkiye'nin Enosis'e ve Kıbrıs'taki oldubittilere müsaade etmeyeceği anlaşılmıştı. Ancak, bunu anlamak istemeyenlerin olduğu daha sonra ortaya çıkacaktı. 

3) Birleşmiş Milletler, Kıbrıs konusunda ilk sınavını vermiş ve hiçbir zaman tarafsız olamayacağını örneğiyle ortaya koymuştu. 

Bu sınırlı polis harekâtından bir süre sonra, 1965 yılında albay olarak Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda görev yaparken, o zamanki ölçüsüyle çok gizli olan bir mesaj dikkatimi çekmişti. 

Bu mesaj, 8 ağustos 1964 günü, saat 14.00 tarihini taşıyordu. 
Çok etkilendiğim bu mesaj metnini, o zaman el yazımla yazarak bilgi defterime not etmiştim. Bayraktar, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı kanalıyla Genelkurmay Başkanlığı'na bu mesajı çekmişti. 
Ben, hava harekâtına bu mesajla mı karar verildi, saatleri uyuyor mu, yoksa başka çatışmalar ve konuşmalarla mı hava harekâtı yapıldı veya mesaja lüzum kalmadı mı, bunları bilemiyorum. Апcak o zamanki sayın bayraktarın iznini almadan, bu mesajı buraya almakta yarar görüyorum. Ви mesaj adada yerleşen mukavemet ruhunun ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Türkiyeli ve Kıbrıslı fedakâr komutanlarının, kıvılcımı nasıl tuttuklarının, gerektiğinde politik kararları nasıl etkilediklerinin güzel bir örneğini teşkil etmektedir. İşte mesaj metni. 

Nereden başlamış, nelerden geçmiş ve nerelere ulaşmıştık. Bütün bunlara kim sebep olmuş ve bugünkü sonuca bizi âdeta, kim itmişti. 

Sebep belli, suçlu belli ve sonuç da belli olduğu halde, şimdi herkes bütün bu olanları unutmuş görünüyor, sonuçla uğraşıyor 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ve bizimle boğuşuyorlar. Sebep ortadan kalkmadan, sebebin neden olduğu veya olacağı sonuçlarla boğuşmanın, bizim açımızdan hiçbir faydası olamazdı. Bu nedenle harekâtın üzerinden bunca sene geçmiş olmasına rağmen, hayalperest girişim, gerçeklere uymayan desteklemeler ve çabalar hâlâ devam ediyor. 

Şimdi sıcak çatışma bitmiş olacak; bilinen Yunan propagandası ile Makarios'un, “uzun vadeli mücadele” politikası birleşecek; başlayacak olan politik savaş olayları tersine çevirmeye, her konuda önümüzdeki masaya bu engeli sürmeye, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs'ta olup bitenleri ve harekâtın nedenlerini unutturup “işgalci” sıfatını yerleştirmeye çalışacak; ekonomik savaşla, toplumun yurtdışı ilişkilerini kesmeye, narenciyesini Avrupa pazarlarında sattırmamaya, havadan ve denizden adı konmamış bir ambargo uygulamaya, ekonomik, politik ve psikolojik savaşla toplumu bıktırıp yıldırmaya, toplum içindeki birlik ve beraberliği bozmaya, Türkiye'yle arasını açmaya ve bağlarını birer birer kesmeye, ortamı daima “aleyhte tutmaya” yönelecekti. 

Biz bunlara hazır olabilecek ve bir ateşkes anlaşmasıyla oluşmuş bugünkü durumu bir ara sonuç kabul edip, yeni savaş türleri için yeni oluşacak alanlardaki savaşlara karşı tertip ve tedbirler alabilecek miydik ? Şimdiki duruma bakıldığında, birçok yönüyle 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sonsuz gurur ve sevincini ацусаксабзгт. Türi Mukayenet Teşkilâtına sağladıfını- destek ve besiaiiyiniz güven kutsal görevimizim tfasında başiicz rol оутатізті-. Şarsız те TUT messupları adına şükranlarımı sunar ve mreyenet ruhumun ex yüksek seviyeye dalan sesi İçin gayret göstermeye devam edeceğimizi arzederim. 


TET LİDERİ 


Kıbrıs'taki Türk Mukavemet Teşkilatı liderinin Yamak'a çektiği mesaj. 
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münakaşa edilebilecek birçok boşluğun ve hatta geç kalınmış uygulamaların görüntülerini görmek mümkün olabilmektedir. 

Bu mütalaalardan sonra, olaylara dönmek gerekiyor. İkinci harekâtın ateşkes anlaşmasından sonra, Genelkurmay başkanı rahmetli Orgeneral Sancar'ın huzurlarına çıktığım bir gün, evvela, “Dediğin oldu. Kıtaya atandın, ama ikinci bir emre kadar burada kalacak ve göreve devam edeceksin. Yakında yapılması muhtemel Üçüncü Cenevre Konferansı'na katılacaksın. Tümgeneral Yüksel de atandığı tümene hemen gitmeyecek” dediler. Kendilerine kıtaya çıkışım için şükranlarımı sundum ve “Sayın komutanım, Üçüncü Cenevre Konferansı hiçbir zaman olmayacak. Ben Rumları çok iyi tanıyorum. Bugünkü ortamda ve sıcağı sıcağına bu sorunu konuşup, sonuca bağlamak istemezler. Olayları unutturup, soğutup, ortamı lehlerine çevirecek, daha sonra masaya oturacaklardır. Ancak bir zorlama olursa bunu yaparlar. Bu nedenle müsaade buyurun, kıtalarımıza gidelim. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımız bir boşluk yaratmayacaklardır” diye, düşün-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Kıbrıslı Тасю Zerdeşleriniin haklarımı, kprurak ve özlemini duydukları kesin buzuru kavuşmalarını Guğimmak smkyadıyla girişiler terry 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dirin üscürdedir.Jzun yıllardan beri beklenen ve Vüyük bir haşarı ile anmuşlanan bu harekatta başta bayraktar те sancaktar arkadaşlarımız olank üzere Türk mücahit teşkilatının bütün mensuplarının üstün ceaarut ve gayretlerini övmekten derin venç duymaktayım,En darin hayraklık hislerinle teyekkirlerinin kendilşrinn duyurulmasım rica ederin, 


Eşref AKINCI 
Orgeneral к.к. 


Kara Kuvvetleri Komutanı Eşref Akıncı'nın mesajı. 
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GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
ANKARA 


ÖZEL HALEN :2252-187-74 ТӘ 2505 %с5 17: 


EONS *Sayın Gakur.3şk. "пл 
КЇ@П1©*11 saydaş'arımza ve 
Hücahitlere mesajı. 


AZİZ SOYDAŞLARIN, ENAMNI ЭОСЧІТ ARKADAŞLARIN, 


UZU.: SENELERDEN SENİ UĞRADIĞINIZ MERTORLU HAKSIZLIK VE gziYiT KAPSISINDA, CESARET VE АТИНТТСЕН KAYBETMEDEN, KEHDİNİZİ VE BULGELERİNİZİ ТЕЧОЇТ VE TEFLİKELERE CARSI KORUDUNUZ. KARSI TARAFI QOTON XISKIRTMALARINA ei SGĞUKXATLILIK VE SABIRLA, SIXIMTILI СОМ. ҒА? SONA ERMESİ 


ADA'YA GAYRİRESMİ VE GİZLİCE SOKVU'UŞ YUNANLI ASKERLER TARA-FINDAN DEMOKRATİK KIBRIS CUMHURİYETİ'NE YE DOLAYISIYLA SİZLERİN 7250810605 -KARSI TERTİP EDİLEN KAPLO OZERİNE TONK SİLAMLI MWVETLERİ, SİZLERİN BOYOK YARDI! VE İŞBİRLİĞİMİZ ПЕ, GİRİSTİĞİ "BARIS AAREKATINI" BAŞARIYLA GERÇEKL EŞ-TIPS, PLARLANAN HEDEFLERİNE ULAŞATŞTIR. 


BU ZAFERE, БОТОП SULER HARP SİLAH, ARAÇ VE GEREÇLERİNTEN MMETFEL BIR SEKİLDE KULLANAN TURK SİLAHLI KUVVETLERİ KADAR, ELLERİNİZDE PETOST KISITLI İMKANLAR VE BASIT SİLAHLARLA, 005:4АМА XARSI CESARET VE AZİMLE SAVAŞAN SİZ KARAHAN MOCAHİTLERİN ОЕ ROYOK PAYI YARDIR. 


HAK VE ADALET, SİZLERİN SABIN, CESARET VE АЛ1ЇЛЇ7 VE ANAVATANI "UAN GELEN ИЕХШЕТ ПО ЕГЕ YAPTIĞINIZ YARDI: VE GISTEDIZEWZ İSBİRLİCİ İLE GEKÇEKLES- 
1115; ADA'YA TEKRAR MUZUR VE BARIŞ SELMİŞTİR. 


НЕРЇЇЗЇ7Ї, UHARRAK КЇ, BUNDAN SORA ПА ÇETİN GGNLER SEKLEEXTEDİR. 
ВЕТ, SİZLERİN SOTUM ZORLUKLARI YENEBİLECEĞİNİZE, ar İyi BERİ BEKLEDİĞİNİZ AYDINLIK VE MUZUR 9OLU GONLERE KAVUSACAĞINIZA &11141М. BU GAYE UĞRUNDA, TORK SELAHLI RLVVEJLERİ, SUTUYA KACAR SİZİNLE BERABER OLARA KTIR. 


ELDE ЕҮТЇёГЇ ТТ BASARILARIN VE ZAFEPIMIZİN, SADECE TORX TOPUN 1СЇ:1 DEĞİL, SOTÜN KIBRIS ADASI VE 300627112 1С11 HAYIRLI OLMASINI DİLER, SEVGİYLE GÖZLERİNİZLE PERM, 


ek imei, 


SEILH SANCAR 
ORGEHEPAL 
GENELKURMAY 345011 


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'ın mesajı. 


celerimi arz ettim. “Hayır hayır, durum öyle gelişmiyor. ABD ve Kissinger da böyle bir konferans istiyorlar” dedi ve ekledi: “Kalmanız gerekiyor.” Daha fazla ısrar edemedim. Hemen gidip, Tümgeneral Süreyya Yüksel'i buldum. Durumu anlattım, o da aynı görüşteydi. Beraberce çıkıp, bir defadaha arz etmeyi uygun bulduk. 
Müsait bir zamanda huzurlarına gidip, yeniden arz ve ısrar ettik. 
Rahmetli komutan “Peki bir şartla müsaade ediyorum. Bulundugunuz bölgede durumu yakından ve devamlı takip edeceksiniz. 
Emir aldığınızda hemen geleceksiniz” dediler. Biz de baş üstüne dedik ve müsaade aldık. 
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TOZLUYUNA ОэРА MUTLU SIR ZLC BAZISLAMAK СІП 529= SEVE CANINI TEZİ TE BU MUTLU SOUCY SUREN ME jarmi аЧЕТАВІ ŞAZ, RaEiETLERiliK 30L OLMASINI 91147 DAL. 


Фла ЦЕЛА OLSUN. 


YALNIZ GİDEN ОВІЛХАІ MESAJLAR IÇİN KULLANILIR. 


Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı'nın Bayraktarlık'a mesajı. 


Üçüncü Cenevre Konferansı, beklediğimiz ve belirttiğimiz gibi, hiç olmadı. 

Rahmetli komutanımız, Kıbrıs'a mücahitlerle ilgili bir mesaj çekmeleri için yaptığım teklifi ve sunduğum metni uygun buldular. Özel kalemden çektireceklerini emrettiler. Sayın komutanın bu tarihi mesajlarını, bundan önce, Kara Kuvvetleri komutanı rahmetli Orgeneral Eşref Akıncı'nın mesajlarını ve TMT liderinin bana çektiği mesajları aşağıya ekliyorum. 

Bir ilavem daha var. İkinci Barış Harekâtı'ndan sonra Kıbrıs 


haritası. 
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İkinci Barış Harekâtı sonrasında Kıbrıs'ta durum (kroki 30 Sıcak Gün'den alındı). 


Rahmetli Orgeneral Semih Sancar'ın imzalayarak bana verdikleri ve daha sonra, Sayın Rauf Denktaş ile görevi kendilerine devrettiğim, Özel Harp Dairesi Başkanı Sayın Tuğgeneral Sabri Yirmibeşoğlu'nun (sonra orgeneral) bana gönderdikleri, “Kıbrıs Barış Harekâtı ilk gün zarfları”nı aşağıya ve harekâttan sonraki Kıbns haritasının yanına ekliyorum. 

Bir gün “Kıbrıs Barış Zaferi ilk gün pulu ve zarfı” çıkarsa, bu zarfların onlarla birleştirilmesini ve hasretin bitirilerek, bazı hayallerin gerçekler içinde yok edilmesini diliyorum. 

Özel Harp Dairesi'nden ayrılmadan önce, Genelkurmay ikinci başkanı rahmetli Orgeneral Adnan Ersöz'ü ziyaret ettim. Veda ederken teşekkürlerini ifade ettiler ve “Bana söyleyecek bir şevin veya ayrılırken yapacağın bir teklifin var mı ?” diye sordular. Ben bu soruya hazırdım notlarımı açtım ve içtenlikle arz ettim: 

“1) Sayın komutanım, Kıbrıs konusunda oluşan ortam kaybolmadan ve sizlere daha önce arz ettiğim Kissinger'ın ‘sıcağı sıcagına tanzim teorisi’ ve devreye giriş tarzı da dikkate alınarak, Kıbrıs konusu nihai çözüme kavuşturulmalıdır. Bu konuda Türkiye bütün ağırlığıyla ve süratle çözüm arayan, devamlı barış arayan ve bunları zorlayan taraf olmalıdır. Olay asla soğumaya ve zamana yayılmaya bırakılmamalıdır. Önemine binaen, altını çizerek arz ediyorum. Makarios'un 'uzun vadeli mücadele politikası'nın cevabı, kesin olarak 'kısa vadede çözüm' olmalıdır. 

2) Cenevre Konferansı sonuna doğru, İngiliz Dışişleri Bakanı Callaghan'ın ‘Bugün Kıbrıs sizin esiriniz, gelecekte siz Kıbrıs'ın 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esiri olacaksınız, her uluslararası ilişkide getirilip önünüze konacaktır”, sözü ile Makarios'un ‘uzun vadeli mücadele’ politikası birleştirilince, Kıbrıs konusu her uluslararası ilişkide önümüze sürülecek bir sorun veya sebep olmaktan en kısa zamanda kurtarılmalıdır. 

3) Kıbrıs Barış Harekâtı ve sonuçları, koalisyondan kurtulmak ve seçim malzemesi yapılarak oya çevrilmek için asla kullanılmamalıdır. Buna ait bazı emareler vardır. Seçimin sonucu ne olursa olsun, bu hareket tarzı büyük bir zaman ve ortam kaybına neden olacak, biraz önce arz ettiğim hususa ters düşecek ve zararlı olabilecektir. 

4) Milletimize ve özellikle Silahlı Kuvvetler'imize 'savaşı yanlış tanıtmamak' çok önem taşımaktadır. Bu savaş çok özellik taşıyan ve günümüz savaşlarının şartlarını tam olarak yansıtmayan, farklı bir çatışmadır. Sonuçlarının abartılmadan değerlendirilmesi gerekmektedir. 

5) Emredilecek bir düzenlemeyle ‘bir harekât sonu araştırma- 
5’ yapılmalı, her kademeden, her şeyi rahatlıkla dile getirebilen kesimlerden gördüklerini, değerlendirımelerini ve tekliflerini almayı öngören böyle bir çalışmayla boşluklar ve üzerinde durulacak hususlar tespit edilmelidir. 

6) Adada TMT aslında görevini tamamlamıştır. Ancak, toplum TMT'yle âdeta bütünleşmiştir. Mücahit kadrosu hemen ve mümkün olan azami ölçüde daraltılarak serbest bırakılmalı, çok sınırlı bir sayıyla yönetim kadrosu, Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrine girerek, kolordunun ‘sivil işler bölümünü’ teşkil etmeli, nihai karar daha sonra verilmelidir. TMT'nin bütün kadrosuyla hemen lağv edilmesini teklif ve teşvik edenlerin olabileceğini zannediyorum. Kolordu emrinde daraltılmış ve yönetici kadroları ile sivil işler görevi bu girişimlere cevap olabilir diye konuyu arz ediyorum. 

7) En kısa sürede ve giderek şiddetlenecek bir ağırlıkta, bize karşı politik, ekonomik ve psikolojik savaşın başlatılacağı dikkate alınarak, bunlardan 'uzun vadeli mücadele politikasının da silahı olan, psikolojik harekât ve propaganda" özellikle psikolojik harekât konusunda mevcut olan boşluğun doldurulmasına ve bu boşluğun sivil ve asker kesime teşmil edilerek yönlendirilmesine önem ve öncelik verilmelidir. Bu husus bu tür uygulamalara karşı ‘sadece savunma' ihtiyacı için bile olsa mutlaka önemle ele alınmalıdır. 

8) Kıbrıs'ta ele geçen belge ve dokümanlar, onlarca torba olarak toplanmış ve Türkiye'ye getirilmiştir. İçinde neler olduğu bilinememektedir. Bunlar süratle incelenmeli, gereken yer ve zamanda politik ve psikolojik harekât için malzeme olarak kullanılmalıdır. 

İşte sayın komutanım benim görevden ayrılmadan önce, size arz edeceklerim bunlar. Muharebelerin cereyanı sırasında üzerinde durulacak taktik ağırlıklı bazı tespitlerim de var. Fakat bunlar 


yapılacak araştırmada yer alacağı için ayrıca sunmuyorum. Arz ederim.” 

Ben konuşurken rahmetli komutan kısa kısa notlar alıyordu. 
Harekât sonu araştırması ve TMT'yle ilgili bazı soruları oldu, kendilerine arz ettim ve veda ederek huzurlarından ayrıldım. 

İşte 1974 yılında ve hemen harekâtın sonunda ikinci başkan rahmetli Orgeneral Adnan Ersöz'e arzlarım özet olarak bunlardır. 

Sonunda olanlar oldu. Sayın başbakan erken seçime gitme kararı aldı. Araya giren zaman sonunda Kissinger görevden ayrıldı ve zaman Kıbrıs ve Türkiye'nin aleyhine çalıştı. Seçim sonucu da bekleneni veremedi. 

Bunları söylerken kimseyi suçlamak istemiyorum. Ben olan biteni kendi düşüncelerim arasında değerlendiriyorum. Belki bilmediğim, bilemediğim sebeplerin varlığıyla veya daha kapsamlı politik değerlendirmelerin içinde, bugünkü durumu oluşturan gelişmelerin olabileceğini de belirtmek istiyorum. 

Bu konuşmalardan takriben on iki sene sonra 1987 yılında Ege Ordusu komutanıyken, bu notun altına şu ilaveyi yapmışım: 

“Şimdi geriye dönüp bakıyorum ve bu uzun vadeli mücadele politikasını nasıl algılayıp değerlendirdiğimizi ve ne gibi karşı tedbirler alıp uyguladığımızı net olarak göremiyorum. Gördügüm bazı şeylere de üzülüyorum. Mesela Barış Harekâtı'yla müdahale hakkı olan ve bu haklılığı genelde kabul gören taraf bizken, üstelik bu haklılığı bir zaferle noktalanışken, şimdi olay tersine çevrilmiş, 1974'ten evvel olan bitenler unutturulmuş ve mücadele 1974'ten sonraki duruma tevcih edilerek, işgalci ifadesi ve görüntüsü, süre uzadıkça, uluslararası bir ifade haline gelmiştir. Psikolojik harekâtın en bariz ve etkili olan özelliğini ele alan karşı taraf, 1974'ten evvel olan bitenleri unutturmayı ve her şeyi 1974 yılından ve Barış Harekâtı'ndan sonraya tevcih etmiş bulunmayı esas almış ve maalesef başarılı da olmuştur. İşgalci sıfatının yerleşmesi bu politikanın sonucunda oluşmuştur.” 

Yıl 2008. Konuyla ilgili Sayın Kâmran İnan'ın söyledikleri arka sayfadaki gazete kupüründe yer almıştır. 

En azından Makarios'un ortaya attığı ve kabul ettirdiği “uzun vadeli mücadele politikasının” cevabı “en kısa sürede çözüm politikası” olamaz mıydı ? Kurtuluş Savaşı ve Lozan örneğini kullanamaz mıydık ? 

Bu dönemin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın Kıbrıs Harekâtı'ndan kısa bir süre önce müzminleşmiş problemler için 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Kıbrıs konulu gazete kupürleri. 


ortaya attığı “önce yerinde ısıtma, sonra sıcağı sıcağına tanzim” teorisini galip taraf olarak, yerinde ısıtılmış bir problem için bir çözüm stratejisi olarak düşünemez miydik ? 

İkinci Cenevre Konferansı'nda hep Rumların sözcüsü gibi davranan İngiliz Dışişleri Bakanı Callaghan'ın konferansın son saatlerinde söylediği “Bugün Kıbrıs sizin esiriniz, gelecekte siz Kıbrıs'ın esiri olacaksınız” sözünü, “uzun vadeli mücadele politikası"yla birleştirerek, politik alanda Kıbrıs'ın esiri durumuna düşmeden değerlendiremez miydik ? 

Kazanulnuş zaferi sıcağı sıcağına oya çevirmek düşüncesi yerine, en kısa zamanda çözüm için kullanamaz nuydık ? İşte o dönemde kendime sorduğun sorular bunlardır. Şimdi bunlara bir soru daha ilave ediyorum. Henüz olay soğumadan ve harekâtın üzerinden henüz bir sene geçmemişken, o günlerde yapılan nüfus mübadelesi 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ve bölge ayırımı anlaşması acaba üç dört sene sonraya kalsa yapılabilir miydi ? Yapılamayacağını kesin olarak ifade edebilirim. 

Bu konudaki düşüncelerim için, yine son okuduğum Henry Kissinger'ın Yenileme Yılları ve Anıların Son Hali kitabından size bir paragraf sunmak istiyorum. Kissinger diyor ki: 


1975'te Makarios'la son kez Helsinki Avrupa Güvenlik Konferansı kapanışında konuştum. Bu sırada Türk birlikleri Kıbrıs'ın yüzde 35'lik kısmını ele geçirmişti. Makarios kilitlenmiş barış görüşmelerini yoluna sokmak için, bu tarihe kadar inatla reddettiği oranda, kendi kendini yöneten bir Türk bölgesini isteksizce kabul etti. Yine de bu bölgenin büyüklüğünün, Türk notasıyla orantılı olmasını, yani yaklaşık yüzde 20'yi savundu. Ayrıca fedakârlık yapmaya hazır olduğunu, bu oranın yüzde 25'e çıkabileceğini, hatta neredeyse yüzde 30'luk bir bölge içeren bir haritada, çizerek gösterdi. 


Şimdi dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Yıl 1975'tir. Harekâtın üzerinden henüz bir yıl geçmemiştir. Makarios, Kissinger'a böyle bir öneri sunmaktadır. Sunmaya mecbur olmaktadır. Ancak ABD Dışişleri bakanı devam ediyor, “Karşı tarafta bunları görüşecek bir yetkili yoktur. Çünkü onların hepsi iç politikaya angaje olmuş ve seçime gitmişlerdir” diyor. 

Son zamanlarda Sayın İlter Türkmen (emekli büyükelçi) bu gecikmenin nelere mal olduğunu sık sık dile getiriyor ve son olarak diyor ki: 


1974 yılındaki müdahaleden sonra, sıcağı sıcağına inisiyatifi ele 
alabilseydik, o zamanın koşulları altında belki ауп bir devletin tanınmasını sağlayabilirdik. Yapamadık, fırsatı fena halde kaçırdık. Yunanistan'da bir diktatörlüğün varlığı, bize büyük bir siyasi avantaj sağlıyordu. Ecevit uzun siyasi hayatının, nadir yerinde kararlarından birini aldı. Ancak müdahalenin uzun süreli politik sonuçları iyi değerlendirilmedi. Barış Harekâtı bir yandan Kıbrıs'ta fiili durumu Türkiye lehine çevirirken, diğer yandan Yunanistan'da demokrasinin avdetine yol açmıştı ve demokrasi kahramanı olarak algılanan Karamanlis şahsi prestijinden yararlanıp Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesini sağlayacak zemini hazırladı. Başka bir deyimle Türkiye Kıbrıs'ta avantaj sağlarken, Türk - Yunan siyasi denklemi Yunanistan'ın lehine gelişiyordu. Bunu önlemenin tek yolu Kıbrıs'ta askeri başarıyı vakit geçirmeden, gerçekçi bir çözümle perçinlemek ve buna paralel olarak, Yunanistan gibi Avrupa üyeliği için hemen başvuruda bulunmaktı. Siyasi vizyonun bu gereğini ne Ecevit, ne de Demirel görebildiler. 
Onlar için artık öncelik iç politikadaydı. Büyük bir fırsat kaçırıldı. 


İşte gecikmiş bir değerlendirme ve kaçırılmış bir fırsat ve maalesef katlanılması gereken bir sonuç. 

Başlangıçtan beri savunduğum ve tamamen katıldığım bu görüşler “fırsatı yakalamak için” niçin zamanında değerlendirilmedi ve kullanılmadı veya kullandırılmadı diye üzülmemek elden gelmiyor. 

Galiba bu uzun vadeli mücadeleyi ve bunu değerlendirmeyi en iyi Sayın Denktaş anlamıştı. Bu nedenle çok iyi tanıdığı Rumların ne söylediklerinde neyi kastettiklerini, ne gösterdiklerinde neyi gizlediklerini en iyi şekilde o değerlendirmiş ve bazen yalnız kalmasına rağmen mücadelesine devam etmiştir. 

Kıbrıs konusunda değişen durumları da kapsayacak şekilde, politikada hedefsizlik, hedef ve amaçta belirsizlik, uygulamada boşluk ve takipsizlik, çok sık değişen hükümetlerle politikada ve hedeflerde uyumsuzluk olmaması son derece önem taşımakta ve politik gücümüzün dayanağı olarak görülmektedir. Bu boşluklar olmamalı, devlet politikası her çizgiye ve tüm alana hâkim olmalıdır. Hassas zamanlarımızda önümüze sürülen sorunlar ve istenen taviz veya ödünler için “baskıya boyun eğer” veya “peşine düştüğü tutkuyu gerçekleştirmek için ödün vermeye hazır” gibi görüntüler vermemek, söz, beyan veya tutumda, bu zafiyeti göstermemek de son derece önem taşımaktadır. 

Harekât sonunda başarıya sahip çıkanlar çoktu. Bu ruh hali giderek, başarıya sahip çıkma yarışına dönüşmüş, bu yarış çok tabii olarak karşılıklı tenkitlere ve bazı münakaşalara da neden olmuştu. Harekât öncesi ve harekât sırasında unutulmaz hizmetleri ile emekleri olanlar gölgede kalmaya özen gösteriyorlar, başarının tümü ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve mücahitlere ait bir bütün olduğuna inanarak, bunun parçalanarak taksiminden ve şahıslara mal edilmesinden üzüntü duyuyorlardı. Ama onların görev özelligi ve gördükleri eğitim, gölgede kalarak hizmeti öngörüyordu. 

Görevi devredeceğim Tuğgeneral Sayın Yirmibeşoğlu (sonra orgeneral) her yönüyle takdire layık ve görevinin ehliydi. Üç sene beraber çalışmış olmanın yakınlığı ve yakından bildiğim hizmet ve sorumluluk anlayışının güveniyle görevimi devrettiğim bir arkadaşımdı. Bu duygu ve düşüncelerimi sayın komutanlar da biliyor ve yeni komutanı yakından tanıyorlardı. 

Bu arada Özel Harp Dairesi'nin Kıbns'la olan ilgisi bütünüyle 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ortaya çıkmıştı. Dairenin daha önce belirtilen bir anlaşmazlık nedeniyle Amerikan Yardım Kurulu'yla olan ilişkilerindeki soğuklugun giderek arttığı da hissediliyordu. 

Kıbrıs'la ilgili olarak yazdıklarımın bazı kimselerce yadırganabileceğini zannediyorum. Özellikle askeri konular için “sakıncalı” olarak algılanabilecek hususlarda dile getirilebileceğini düşünüyorum. Bu düşüncelere de saygı duyuyorum. Ancak, harekâtın üzerinden otuz yıl geçmiş bulunduğunu, benim bugünü veya hemen geçen günü değil, otuz kırk yıl öncesini anlattığımı unutmadan ve yazdıklarımın pek çoğunun bilinmesi gereken olaylardan örnekler seçerek aktardığımın da dikkate alınarak, eleştiri ölçüsünün tespit edilmesini diliyorum. 

Bu konuyu noktalamadan evvel kısaca, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ve bu teşkilatın Barış Harekâtı öncesinde, harekât esnasında ve sonunda yaptıklarıyla ilgili bazı bilgileri de ekleyerek, bir görevi daha yerine getirmek istiyorum. 

Bütün tarih boyunca, ister Yunanlı olsun, ister Kıbrıslı olsun, Rumlardan tek bir olumlu yaklaşını, tek bir dostça davranış ve gerçek barış isteğiyle uzatılan bir el görmeyen, bütün çabalarına rağmen, yok edemediği hayalleri içinde, hep açık veya gizli düşmanlık duygularıyla hareket eden Yunanlıları iyi tanıyan Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önceki karışık dönemde, adada Türkleri korumak için kurduğu, daha doğrusu kurmaya mecbur olduğu Türk Mukavemet Teşkilatı'nı, Rumların asıl niyet ve maksatlarını çok iyi değerlendirerek lağv etmemiş ve aksine kuruluştan hemen sonra yeniden başlayan, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkma çabalarını gördükçe, bu teşkilatı yeraltında geliştirmeye devam etmiştir. 

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşundan hemen iki üç yıl sonra yoğunlaşan olaylar, bu görüş ve değerlendirmenin ne kadar haklı olduğunu göstermiş ve TMT Kıbrıs'ta Türklerin kurtuluş mücadelesinin “bayraktarlığını” üstlenmiş ve Enosis'i önlemenin en güçlü dayanağını teşkil etmiştir. 

1963 olaylarından sonra, Türk bölgelerinde halkı toplayarak, 
hem bölgelerine, hem halka sahip çıkan ТМТ, olayların gelişmesi üzerine yer üstüne çıkarak ve “mücahit teşkilatı” haline dönüşerek, TMT ismiyle Kıbrıs davasını yaşatan bir güce kavuşmuştur. 

Bu gücün adada 1974 Barış Harekâtı'ndan önceki durumu kısaca şöyledir. 

TMT Karargâhı, bağlı birlikleri, 10 sancaktarlık ve emrinde görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü bu teşkilatın ana kuruluşunu teşkil etmektedir. Bu kuruluş içinde sekiz ayrı bölgedeki sancaktarlara bağlı olarak 20 piyade taburu, 19 müstakil bölük, 4 keşif bölüğü, 9 karargâh bölüğü, 1 muhabere bölüğü ve 12 bağımsız takım bulunmaktadır. Bu birlikler 104'ü Türk, 26'sı karışık olmak üzere, 130 yerleşim merkezinde görev yapmaktadır. 

Bu teşkilat içinde 11 bin 174 kişi barış kuruluşunda görünüyor ve silahlandırılmış olan bu kadronun takriben yarısı görev başında bulunuyordu. Av tüfekleriyle silahlı personel sayısı 17 binden biraz fazla bir mevcuda ulaşıyor ve bu da sefer kadrosunu oluşturuyordu. Bu sefer kadrosu, verilecek bir işaret veya emirle üç saatte 12- 
13 bine, attı saat içinde de yüzde yüz kadroya ulaşabiliyordu. Bütün bu hazırlıklar çeşitli tatbikatlarla denenmiş ve doğrulannııştı. 

TMT'ye verilen ana görev, bütün halkın mukavemet gücüne her yönüyle katılımını sağlamak, bölgelerine sahip çıkarak halkı korumak, Kıbrıs'ın kurtuluş mücadelesini bu mukavemet ruhuyla sürdürüp gelecekte bir müdahale zorunlu hale gelirse, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu müdahalesinde iç desteği sağlayarak, harekâtı kolaylaştırmaktı. 

TMT bu görevlerin bazılarını ifa ederek, bazılarına hazır olarak, fakat hep gelişip güçlenerek, 1974 Barış Harekâtı'na kadar, durumunu korumuştur. Türkiye'deki bağlı bulunduğu komutanlık doğrudan Genelkurmay Başkanlığı ve onun alt birimi olarak Özel Harp Dairesi Başkanlığı'dır. 

“Bu teşkilat Kıbrıs'ta Barış Harekâtı öncesinde, özellikle 1963 
olaylarından sonra adada sonuca tesir eden neler yapmıştır ?” sorusuna verilecek cevap şöyle olabilir: 

Türk toplumunun toplandığı kantonlarda ve bölgelerde yerleşerek, hem Rumlara karşı güvenliği sağlamış, hem de toplumu yönetmiştir. 

Mukavemet ruhunu sağlamış, geliştirmiş ve toplumun bütünü- ne mal etmiştir. 

Çok güçlükle sağlanan silah ve mühimmat dahil, her türlü malzemeyi alma, eğitimini yaptırma ve muhafaza etmeyi başarmıştır. 

Seferberlik eğitimi dahil, toplumu muhtemel bir çatışmaya hazır bulundurmuştur. 

Özellikle her türlü silahtan faydalanarak, genç, ihtiyar demeden verilecek bir işaret veya emirle, ilk üç saatte barış mevcudu olan 5 binden 13 bine, ilk beş saatte 15 bine çıkan mevcuduyla oluşturduğu güç, Кит birliklerini bölgelerine bağlamıştır. Rumların kendi hatalarını anlayıp, kurulan kantonların etrafındaki kuşatmayı kaldırmalarına rağmen, güvenlik nedeniyle bölgelere giriş çıkış kontrolünü sağlamış, bu uygulama toplum olarak birleşmenin, aynı ruhu ve yaşamı paylaşmanın, ihtiyaca göre sivil ve askeri eğitimlere imkân sağlamanın, seferber olabilmenin ve mukavemetin çözüm anahtarı olmuştur. 

Bütün bunlar 1974'teki Barış Harekâtı sonuna kadar sürdürülmüş, her mukavemet teşkilatının hedefi olan ve gönlünde yatan Silahlı Kuvvetler'le birleşerek kurtuluşa kadar hizmete devanı etmiştir. 

Bu bilgilerden sonra konuya bir defa da tersinden bakarak, acaba bu teşkilat kurulmamış olsaydı, Kıbrıs'ta neler olurdu diye düşünmemiz gerekir. Bu düşüncelere sorularla cevap aramanın daha uygun olacağını düşünüyorum. 

Lefkoşa dışına çıkamayan 650 kişilik Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı, ada sathına yayılmış sayıları 130'u bulan, Türk bölge veya kantonlarında toplanmış Türkleri koruyabilecek miydi ? 

O kantonlar oluşabilecek miydi ? 

Yayılmış, dağınık, Rumlar içinde sıkışmış ailelerin hangi tehlikelere maruz kalacağı ve ne olabileceği, düşünceden öteye geçebilecek miydi? 

Mukavemet ruhu sağlanabilecek, geliştirilip topluma mal edilebilecek miydi ? 

Her an müdahale için açık olan bölgelerde bir caydırıcılık sağlanabilecek miydi? 

Gerekli eğitim verilebilecek, hazır güç gelişebilecek miydi? 

Gerektiğinde başvurulabilecek seferberlik hazırlıkları ve uygulamaları mümkün olabilecek miydi ? 

1974 Barış Harekâtı sırasında, barış kuvvetlerine özellikle Hava İndirme Tugayı ile Komando Tugayı'na, güvenli iniş ve atlama bölgeleri ve diğer yardımlar sağlanabilecek miydi? 

Harekât sonuna kadar savunmadan yoksun olan bazı köylerde, Muratağa - Sandallar'da olduğu gibi toplu katliamlar önlenebilecek miydi? 

Cemaatten, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar uzanan sivil toplum örgütleri oluşabilecek miydi ? 

Bu soruların arkasına Makarios'un o tarihlerdeki söylediği şu cümleyi eklemek gerekiyor: “Türkiye Kıbrıs'a müdahale ve Kıbrıs Türklerini kurtarma tehditlerini savuruyor. Müdahale edilirse belki gelecekler, adaya çıkacaklar, fakat adada kurtarılacak Türk bulamayacaklar.” 

Bu sözün meşhur Akritas Planı'yla ilgisi kurularak neler olabileceğini de düşünmek gerekiyor. 1974'te Kıbrıs'ta darbeyi yöneten Nikos Sampson mahkemede verdiği ifadede, “Eğer Türkiye 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müdahale etmeseydi, adada Türkleri temizleyecek ve Enosis'i ilan edecektik” diyor. Zapta geçmiş bu ifade de Makarios'un sözlerini teyit etmiyor mu ? 

İşte başlangıçta “Bizim Kıbrıs diye bir sorunumuz yoktur” sözüyle başlayan, “Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır!” sloganlarıyla Türkiye'de mitinglere neden olan, “Ya taksim, ya ölüm!” bağırışlarıyla son bulan politikasızlık görüntüsü içinde Londra-Zürich konferanslarına uzanan Kıbrıs davamızda 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs'ta yaptığı en önemli işler arasında birinci sırayı alan TMT'nin kuruluşu ve yapabildikleriyle sizlere ileteceklerimin özeti böyle. Aslında bu teşkilat için söylenecek çok şey olduğunu, bir gün bunların incelenip toparlanacağını ve toplu bir yayına gerek duyulacağını da hatırlatmak istiyorum. Daha önce de değinildiği gibi Rumlar, Londra-Zürich antlaşmalarını önce bazı politik zorlamalarla değiştirmeyi denemişler, daha sonra da meşhur Akritas Planı'yla Türkleri yok etmeyi hedef alan harekâta başlamışlar ve üç sene gibi kısa bir süre sonra, imzaladıkları antlaşmaları tanımadıklarını beyan ederek, ortak cumhuriyeti tek taraflı Rum yönetimine çevirmişlerdir. 

Kıbrıs'ta özellikle 1963'ten 1974'e kadar toplumun katlandığı fedakârlık, duyduğu heyecan, Türk askerine ve Türkiye'ye duyulan güveni, bağlılığı ifade edecek ve edebilecek kelime bulmak, cümle kurmak mümkün değildir. Bir sene süreyle subay, аѕіѕиbay ve erlerin hiç izne çıkmadan, Türkiye ve aileleriyle, telefon dahil, hiçbir irtibat kurmadan, hiçbir ziyaretçi kabul etmeden, her yerden ve her şeyden tecrit edilmiş halde, sadece her hafta gelen hariciye kuryesinden sessiz fakat moral gücü kuvvetli olan bir mektup beklemekle geçen elli iki haftalık bir yılı geçirmenin ne olduğunu, sadece o günleri yaşayanlar bilir. Ada sathında küçüklü büyüklü kantonlarda sıkıştırılmış Türk toplumunun, gözü nöbette ve ufuklarda, kulağı Lefkoşa'dan yayın yapan Bayrak ve Türkiye'den yayın yapan Kıbrıs'ın Sesi radyolarında ama hep beklemededir. 

Aşağıdaki hususlar ise, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın “Sebep ve Sonuçlarıyla 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı” (1996) ismiyle çıkardığı dokümandan alınmıştır. 

Aslında burada yazılamayan pek çok hususun da var olduğunu bilerek, bunları aşağıya aynen alıyorum: 

“1) ТМТ, Barış Harekâtı'nı destekleyen, kendi harekât planına göre, barıştaki görevlerini sefer şartlarına göre icra ederek ve bazı aktif hareketlerle adadaki Rum Milli Muhafız Ordusu Kuvvetlerini kendi üzerine çekerek, bölgelerine bağlayacaktı. Bu görev başarıyla yapılmıştır. 

2) TMT, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri gelinceye kadar, bölgelerin ve halkın mal ve can güvenliğini sağlamış, irtibat ve kılavuz personeliyle Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin süratle ilerlemesine imkân sağlamıştır. 

3) TMT, harekâttan hemen sonra, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrine girerek, sivil işleri ve asayiş hizmetlerini yüklenip Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ni bu hizmetin ağırlığından ve buna güç ayırmaktan kurtarmıştır (bu görevi çok kısa bir süre sürmüştür). 

4)TMT, 20 temmuz 1974 günü, Barış Harekâtı başladığı zaman, seferberliğini tamamlamış, köyler ve bölgeler savunma planlarını 
uygulamaya başlamıştı. Lefkoşa ve Boğaz sancakları takriben 6 
bin kişilik kuvvetiyle çok geniş bir bölgenin savunma sorumlulugunu üzerine almış ve bunu mükemmel bir şekilde başararak inen ve atılan birliklere, düşman kara taarruzlarına karşı emniyetli bir hava başı temin etmiş, bu birliklere kılavuzlar vermiş ve bu birliklerin ilk andaki kritik ikmal maddelerini temin etmiştir. 

5) TMT, harekâtın başlangıcında düşmanın adadaki birliklerinin takriben 2/3'ünü birlikleriyle angaje ve bölgelerinde tespit etmiştir. 6 bin kişiyle savunulan üçgen bölgedeki (Lefkoşa-Boğaz) faaliyetleriyle çıkarma ve indirme harekâtı, asgari düşman müdahalesiyle cereyan etmiştir. 

6) Hava desteği sağlanabilen Magosa, Serdarlı, Yeşilırmak ve Erenköy mukavemetlerini sürdürerek, büyük düşman tehdit ve baskısına rağmen, Dağaşan, Aydoğan, Yayla, Akıncılar, Çayönü, Koçyatağı, Hisarköy, Mehmetçik başta olmak üzere, daha birçok Türk kantonu mukavemete devam ederek başarılı olmuş ve İkinci Barış Harekâtı'ndan önce, havadan ikmal edilen Serdarlı Sancağı, âdeta düşman gerisine havadan inmiş bir birlik gibi hareket ederek, düşmanın geri çekilmesini güçleştirmiş ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri birliklerinin, ikinci harekâtın ilk günü işgal ettikleri sahanın takriben yarısı kadarının, muharebesiz ele geçirilmesine imkân sağlamıştır. 

7) Kıbrıs'ta TMT sayesinde, büyük miktarda düşman birliği angaje ve tespit edilmiş, çıkarma yeri hakkında tereddütler yaratmuş, araziyi bilen unsurlarıyla kılavuzluk yapmış, istihbarat bilgileri temin etmiş, mevcut imkânlarıyla ikmale yardım etmiş ve kritik ihtiyaçlarını karşılamıştır. Başlangıçta Türkiye'yle muhabere irtibatını temin etmiş, temizleme harekâtına katılmış ve 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sivil işlerin yürütülmesine yardımcı olmuştur.” 

İşte Barış Kuvvetleri'mizin tespitleriyle TMT'nin 1974 Barış Harekâtı öncesinde, harekât sırasında ve hemen sonrasında yapabildikleri bunlardır. 

Bilmem okuyanların dikkatini çekti mi? Bir mukavemet teşkilatından beklenen bütün görevler ve hatta fazlası, bu tespitlerin içinde yer almış bulunuyor. Sağlanan bu desteklerle Silahlı Kuvvetler'imizle birlikte ulaşılan zafer, Kıbrıs'ta senelerdir özlenen mutlu sonucu getirmiş ve TMT çok az mukavemet teşkilatının ulaştığı bu mutlu sonuçla, emek verenlerin, içinde görev alanların ve destekleyenlerin kavuştuğu vicdan huzuru, rahmetli olanların şad olan ruhlarıyla görevini tamamlayarak tarihteki yerini almış bulunmaktadır. 

Bütün bu tespitlerin, ulaşılan sonuçların, harekâttan sonra ortaya çıkması ve bu teşkilat ile Özel Harp Dairesi'nin bağlantısının anlaşılmasıyla harekâttan hemen sonra, Özel Harp Dairesi'nin bir hedef tahtası haline getirilmiş olması, herhalde bir tesadüf (") olsa gerekir. 

Ama bu soruyu yine de herkes kendisine sormalı ve cevap aramalıdır. Neden acaba? 

O tarihlerde, 18 ocak 1975'te Yunanistan'da yayımlanan Einiki gazetesinde, Diyanisos Kadriyanos daha sonra şunları yazacaktı: 


Bir Türk binbaşısının uzun süre Kıbrıs sahillerinin haritasını hazırladığı meydana çıktı. 20 temmuz sabahı donanma, adanın her tarafını çevirdiğinde ve uçaklar hedeflerini dövmeye başladığında, Türkler her şeyi biliyordu. 

Türklerin, onlar için her zaman söylediğimiz gibi, o kadar budala olmadıklarının ve Kıbrıs'ta başarıları için hudutsuz mukavemet, kabiliyet ve emek ile inat gösterdiklerinin kamuoyuna açıklanması zamanı gelmiştir. Askeri harekâtın hazırlanması için son on yıldır aralıksız olarak gece gündüz çalıştılar. Subay ve astsubaylarında, harekât yapacakları sahanın, bütün hedef ve arazi detayları işlenmiş haritaları vardı. Rum kuvvetleri ve sivil halkın gücü, âdetleri, siyasi düşünceleri ve bunun gibi bilgiler de ellerindeydi. 


İşte Yunanlı gazetecinin yazıları içinde bunlara da yer veriliyordu. 

Bu ve benzer faaliyetleri yürüten de görevli Türk subaylarının yönetimindeki TMT'ydi. 

Yorumu okuyanlara aittir. 
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Şimdi Avrupa Birliği'ne giriş şartına endekslenmiş, Ege sorunuyla ilgisi kurulmuş Kıbrıs'ın, bugünkü durumu ve geleceğine ait bazı düşüncelerimizi de ifade ederek, bu bölüme son vermek istiyorum. 

Türkiye'nin Avrupa tercihinin doğruluğuna milletimiz inanmıştır. Ancak senelerdir Avrupa Birliği, sergilediği tutum, çıkardığı pürüz ve hatta bazen aşağılayıcı bile olan beyanlar ve üzerimizde kurmak istediği baskı girişimleriyle meydana gelen durum muvacehesinde giderek cazibesini kaybetmeye başlamış ve bu tercih eleştirilir hale gelmiştir. Avrupa Birliği'nin evrensel değerler konusundaki eleştiri ve istekleri, önceleri içerde tepki değil destek görürken, bunların giderek değişen ifade ve açığa çıkan maksatlarıyla bazen zorlamaya ve içişlerine müdahaleye benzetilen tutumları, bu eleştirileri artıran sebepler olmuştur. 

Türkiye'nin büyük bir sabırla takip ettiği bu tercih politikası, Türkiye'yi hep kapının önünde bekletme gibi bir sonuca ulaşacak ve istenecek ödünlerin dayanağı, alınacak tavizlerin bir giriş kapısı gibi kullanılacaksa, bu tercihin bedelinin ölçülmesi gerekecek ve Gümrük Birliği Antlaşması dahil, yeni bazı kararların alınmasını kaçınılmaz hale getirecektir. 

Çünkü bu süratle gelişen, güvenle dünyaya açılan, dinamik bir yapıya sahip 70 milyon nüfusuyla güçlü bir devlet olan Türkiye, senelerce kapının önünde bekletilmeyecek kadar büyük bir devlettir. 

Daha da önemlisi, Avrupa Birliği'ne giriş Türkiye için bir yaşam şartı değil, sadece bir tercihtir. Konunun bu noktaya gelmemesini diliyoruz. 

Biz Kıbrıs'ta yeni bir Bosna-Hersek olayı istemiyor, duyarsızlıklar içinde o acıların yeni bir yer ve ortamda yaşanması tehlikelerini bünyesinde saklayan bir çözüm aramıyor ve istemiyoruz. 

Biz Kıbrıs'taki mevcut güven, huzur ve istikrarı yok edecek, yeniden iki toplumu birbirine düşürecek bir çözüm de istemiyoruz. 

Biz gelecekte mevcut güven ve isimsiz barışı yok edecek sebepleri içinde taşıyan, sebepleri ortadan kaldırmayan, insanları, toplumları ve hatta milletleri sonuçlarla boğuşturan bir çözüm de istemiyoruz. 

Biz Kıbrıs'ta kurulu bir devlete ve cumhuriyete sahip olan Kıbrıs Türk toplumunu ekalliyet haline getiren, eriyip yok olmaya mahküm eden, 1963'ten 1974'e kadar cereyan eden olayların içine yeniden atmayı, bir Rum devleti içinde cemaat olarak yaşatmayı ve Enosis rüyasını gerçekleştirmeyi öngören ve adı barış olan bir çözümü hiç mi hiç istemiyoruz. 
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Bugün Kıbrıs'ta 1974'ten beri güven var, huzur var, istikrar var, ama barış yok. Çünkü aranan güven, huzur, istikrar ve özellikle çözüm ve barış değildir. Aranan hayaller içinde yaşatılsa da hiç değişmeyen hedeflere ulaşacak yolları ve kapıları açık tutmaktır. 
1974'te Kıbrıs Barış Harekâtı'nı kaçınılmaz hale getiren bu hayaldi. Biz hayallere esir olan bir çözüm değil, gerçeklerin egemen olduğu ve kurup koruduğu bir çözümün getireceği gerçek bir barış istiyoruz. 

Biz gerçekleri görerek, bugünkü durumu bir baz kabul eden, geçmişte olanların tekrarını önleyecek, iki toplumu eşit haklar ve statülerle varsayan, iki toplumun adada bir arada, yan yana güven ve huzur içinde yaşamasını öngören, garantiye alınmış bir barış arıyor ve bunu istiyoruz. 

Ve diyoruz ki, düşmanlık duygularını besleyen, bölgede huzursuzluk sebebi olan, içi boş hayallerini bugünkü koşullar ve gelecekteki oluşumlar içinde yeniden incelesinler. Dış destek beklentilerinin hissi tesirlerinden kurtulup mantıki tercihlere dönülme zamanının geldiği gerçeğini görsünler. Bölgede istikrar arayanlar da hayalleri değil, gerçekleri görüp desteklesinler. Bölgede henüz hayal olan dostluk ve barışın sağlanmasına yardımcı ve destek olsunlar. 

Bugünkü yaklaşımların böyle bir arayış içinde olmadığını görüyor, sorunlara sebeplerden yaklaşmanın, sonuçlarla boğuşmaktan daha gerçekçi ve faydalı olacağına inanıyoruz. 

Bizim sebep olup çıkarmadığınız ve çok uzun süredir halledilmemiş olan bu anlaşmazlıkların nedense iki taraflı olduğu hep unutulmak istenmektedir. Sorunların halli her iki tarafın arzusu ve anlaşmasıyla mümkündür. “Anlaşmazlık iki taraflı, çözüm tek taraftan” mantığı işlerse, bunun adı çözüm arayışı değil, başka bir şeylerin arayışı, bir bahane yaratma yönteminin işareti veya hâlâ sönmemiş olan, yersiz ve duygusal düşüncelerin destek ifadesidir. Bir tarafın önüne konan bu zorlamaların, asıl bunlara sebep olan tarafın önüne de neden sürülmediği düşündürücüdür. 

Sonuç olarak, geçmişleri kavga ve çatışmalarla dolu, senelerdir yolları ayrılmış, hiçbir zaman anlaşamamış, kırk senedir cephelerde ve barış gücünün gölgesinde yaşamış iki toplumun, yarın öbür gün hiçbir şey olmamış gibi tekrar bir araya gelebilecegini ve yaşayabileceğini düşünmek, sadece mantığa aykırı değil, mevcut örneklere bile ters ve tehlikeli bir görüştür. Bu açıkça belaya davetiye çıkarmaktır. Anlaşmazlık kırk senedir bu nedenle devam etmektedir. Birileri Kıbrıs'ı her an patlamaya hazır bir 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bomba olmaktan veya bu hale getirmekten kaçınmalıdır. Türkiye'nin ve Sayın Denktaş'ın çabası, tahrip gücü ölçülemeyen bu bombanın, iki toplum arasına ve bölgeye sokulmasını önleme çabasıdır. 

İşte bu nedenlerle, sadece Avrupa Birliği'ne giriş için Türkiye'ye şart koşulan “Kıbrıs konusunu halletme” dayatması, uluslararası antlaşmalara rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği'ne gireceğinin ifade edilmesi ve bu çok yanlış uygulamanın yapılması, sonucu belli olan istek ve arzuların en çarpıcı örneği olmuştur. 

Türkiye, “her ne pahasına olursa olsun” düşüncesiyle ne Kıbrıs'ta bir çözüm, ne de Avrupa Birliği üyeliğine giriş aramamakta ve istememektedir. 

Avrupa Birliği'ne girişe evet, fakat ne pahasına olursa olsun girişe hayır diyoruz. Kıbrıs'taki çözümü istiyoruz, barışı da çok istiyoruz fakat sadece adı barış olan ve içinde anlaşmazlık yumağı saklanmış, en kısa sürede yok olmaya mahküm, adadaki huzuru ve tabii ki güven ve barışı yok eden bir barışı da istemiyoruz. 

Biz Kıbrıs'ta karşılıklı anlayışla geleceği gören ve geleceği güvence altına alan bir çözüm ve eşit haklarla içinde yer almaktan mutlu olacağımız bir Avrupa Birliği istiyoruz. 

Bugünlerde (2002) Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu yetkilisi, “Kıbrıs konusunda Türkiye'nin talep edilmeden, ödemesi gereken bir borcu vardır” şeklinde bir ifade beyan etmiştir. 

Acaba 1963'te Kıbrıs'ın altını üstüne getirerek bütün olayların müsebbibi olan, bunca senedir Kıbrıs Türklerini âdeta dünyadan tecrit eden, ortak cumhuriyeti yok eden, çıkarttığı olaylarla her iki taraftan binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan Rum yönetimi ve destekçilerinin bize hiç mi borcu yoktur? 
Hiç olmaz olur mu? Tabii ki vardır. Karşılıklı olarak kaybolan güveni sağlama borcu vardır. Yıktığı ortak cumhuriyetin bedelini ödeme borcu vardır. Gasp ettiği yetkiler, yok ettiği hürriyetler borcu vardır. Kendisinin borç tahsili için ne yetkisi var bilemiyorum ama bu ödenecek borçların peşinde, garantör devlet yetki ve sorumluluğuyla Türkiye Cumhuriyeti vardır. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti bu borçların peşinde olmalıdır. 

Kıbrıs konusunda son olarak şunları belirtmek istiyorum: 

Kıbrıs, Kıbrıs Türklerinin güven içinde yaşamaları ve varlıklarını sürdürmeleri için kendilerine atalarından emanet edilmiş bir vatan parçasıdır. 
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Kıbrıs, Türkiye için, özellikle Akdeniz ile güney kıyı ve limanlarımızın, dolayısıyla Türkiye'nin çok önemli bir güvenlik unsurudur. 

Kıbrıs, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Yunanlıların boğazımızı sıkmak için kullanmayı tasarladığı ellerinin işaretparmağını Kıbrıs'a uzatarak, nefes almamızı önlemek istedikleri son noktadır. 

Bu parmak asla Kıbrıs'a ulaşmamalıdır. 

Çözümü bugün Kıbrıs'ta var olan ve 1974'ten beri doğruluğunu ispatlayan fiili duruma göre aramanın çözümü kolaylaştıracağı- nın bilinerek dikkate alınmasını faydalı ve hatta gerekli gördüğümüzü belirtmek istiyoruz. 

Zira Kıbrıs'ta bidayetten itibaren hiç anlaşamamış, iki ayrı millet vardır. İsmi ne olursa olsun kırk senedir ayrı yaşamış iki ayrı devlet vardır. 

Otuz beş senedir üzerinde topluca ve ayrı yaşanan bir vatan parçası vardır. 

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan bu yana otuz yıl oluyor. Bu 
uzun süreden sonra, olan bitenlere bakıyor ve Kıbrıs içinde ve dışında adı değişik, âdeta yeni bir savaş verdiğimiz sonucuna varıyorum. Bu savaşın adı politik savaş, ekonomik savaş, psikolojik savaştır. Bu savaşlarda ise inisiyatif maalesef karşı taraftadır. 
“Bizde ne oluyor ?”un cevabı ilgililere aittir. 

Burada bazı hususları vurgulamak gerekiyor. Yunanistan ve tabii ki Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'yle meydana gelen veya kendilerince yaratılan hiçbir sorunu uluslararası platformlara taşımadan, daha doğru bir deyimle, uluslararası arenaya sürmeden, hatta bir sahada hep destek aldığı bilinen devletlerin desteğini almadan halletmemiştir. Bugünde bu hissi ve fiili destek devam etmekte, hatta daha da güçlenerek bir nevi siyasi güç halinde ve bazen tehdit ölçüsüne dönüşerek kullanılmak istenmektedir. 

Milli hayal ve ideallerinin tahakkukunu Türkiye'ye yöneltmiş olanları şu veya bu şekilde destekleyenlere biz diyoruz ki: “Eğer gerçek bir çözüm ve kalıcı bir barış istiyorsanız, sonuçlarla boğuşmak yerine sebepleri arayıp bulunuz ve bu sebepleri ortadan kaldırınız. Estirilen düşmanlık duygularını, içte ve dışta bunlarla besledikleri politikalarını iyi tanıyınız. Gerçekleri görünüz. Hayali sebepleri ve bunlara dayanan anlaşmazlıkları artık XXI. yüzyıla taşımayınız, taşınmasına da yardımcı ve destek olmayınız.” Çünkü bütün anlaşmazlıklar ve sorunlar iç içe yaşamla ilgilidir. 

İki toplumun aynı bölgede, ayrı ayrı yönetimlere bağlı olarak 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sürdürdüğü ve bugün var olan zaruri uygulamanın en önemli şartı, Barış Harekâtı'ndan sonra çok isabetle yapılmış olan nüfus ve toprak mübadelesiyle yerine getirilmiştir. Giderek kalınlaşan etnik ayrım çizgisi ve iki ayrı yönetim esasen oluşmuştur. Kıbrıs'ta yirmi sekiz yıldır var olan bu uygulamanın güven ve istikrarın da çok önemli bir faktörü olarak, doğruluğu kanıtlanmıştır. 

Bu gerçekleri bilip de yetkili ve sorumluyken açıkça söyleyemeyen, fakat ayrıldıktan sonra yazıp söyleyen yetkililer de vardır. 
Bakınız senelerce Birleşmiş Milletler genel sekreterinin Kıbrıs özel temsilciliğini ve daha sonra genel sekreterliğini yapmış olan Hugo Gobbi seneler sonra neler yazıyor; bu değerlendirmeyi “gerçeklerin itirafı” ve çözümün anahtarı ve kilit noktaları olarak kabul edilmesi zaruretine inanınız: 


Arzum Kıbrıs'ın birleşmesi yönündedir. Ancak bunun zor olduğunu, tarihten gelen husumetin ve olayların buna engel olduğunu gördüm. Ortada göz yumulamayacak, dikkate alınması gereken bir ayrılığın var olduğu gerçeğini kabul ettim. Bu nedenledir ki, Birleşmiş Milletler'in sadece “birleşmelidirler” mantığına dayalı yaklaşımı, meselenin hallinde yeterli değildir. Meselenin halli için nedenleri bilmek ve bunların oluşturduğu tepkileri anlamak gerekir. 1963'ten veya 1974'ten bu yana Birleşmiş Milletler metotlarıyla sağlığa kavuşamamış bir toplumun, yeni bir karar sistemi talep etmesi doğal karşılanmalıdır. Adadaki hizmetlerim esnasında mini paket, orta paket deneyimlerinde ben de bulundum. Bunların meselenin hallinde yararlı olmadığını anladım. Meseleyi tüm gerçekleriyle göğüslemek gerektiğine kani oldum. Kıbrıs'ın bağımsızlığı Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Kıbrıs'taki iki halk arasında varılacak bir uzlaşmanın ürünüdür. Rum tarafının tek gayesi, şimdiki statükoyu değiştirmektir. Yani Türk askerinin adadan çekilmesini sağlayacak ve Rumları eski yerlerine götürecek bir formüldür. 

İki taraf arasında güvensizlik duygusu bir antlaşma belgesi imzalanarak giderilemez ve imzalanan antlaşma çok kısa bir zamanda yok edilebilir. Kıbrıs meselesinde görev sadece yangını söndürmek değildir. Yeniden başlamak için nedenlerini bulmak ve bunları yok etmek gerekir. Federalizmin kökeninde sosyal kaynaşma vardır, sosyal açıdan kaynaşamayan grupların federal bir çatı altında birleşmelerine olanak yoktur. 

Genel sekreterin fikirler dizisi, suni bir antlaşmayı öngören ve daha vahim sonuçlar verebilecek niteliktedir. Taraflar, fikirler dizisinin tümünde anlaşsalar dahi Kıbrıs meselesinin halledildiğini söylemek 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mümkün olmayacaktır. Genel Sekreterlik yirmi yıldır çıkışı olmayan bir yolda yürümeye devam etmektedir. Bu yolu Birleşmiş Milletler'in tüm organlarının tasvip ettiği doğrudur, fakat bu yol çıkmaz yoldur. 
İki tarafın da evet diyeceği antlaşmalar geçerli olur. Dıştan zorla kabul ettirilen antlaşmalar, yeni kavgalara neden olacaktır. 


İşte Hugo Gobbi böyle diyor. Bu sayın temsilcinin görev ve sorumluluk taşıdığı süre içinde kabul ettiremediği bu düşüncelerini tam olarak kapalı kapılar ardında da olsa, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na ve anlaşmazlığı kendince çözümlemeye kalkanlara hiç iletmediğini düşünmek mümkün değildir. Esasen bu beyanların içinde bulunan serzenişler de bunu ifade etmektedir. “Öyleyse neyin, hangi düşünce ve nasıl bir çözümün özel temsilcisi aranmaktadır ?” diye bir soru sormak hakkımızdır. Ben gerçeği gören bu eski Birleşmiş Milletler genel sekreterinin görüş ve önerilerinin her zaman kullanılacak belgeler arasına alınmış olmasını diliyorum. 

Bütün bu görüş ve gerçeklere ve Annan Planı'yla ilgili müzakerelerde Türk tarafının bulunduğu fedakârlıklara rağmen Rum tarafının olumsuz yaklaşımları ve sınırsız istekleri nedeniyle bir anlaşma sağlanamamış olmasının nedenleri açığa çıkmıştır. Çünkü hedef değişmemiştir. 

“Aslında Kıbrıs'taki sorun, adadaki iki toplumun anavatanları olan Türkiye ve Yunanistan'ın Kıbrıs'taki konumlarının eşit olmasıyla ilgilidir. Zira Kıbrıs ulusu diye bir kavram yoktur.” 

Bu gerçekleri kabul ederek, çözüm aramak ise çözümün anahtarıdır. 

Şimdi olaylara tek yönlü bakışın nedenini biz kendimiz arayalım. 

Kıbrıs konusunda: 

1960 yılında kurulan ortak cumhuriyeti 1963 yılında biz yok etmedik. 

1963 olaylarını biz çıkarmadık. 

1963'ten 1974'e kadar olayları biz tırmandırmadık. Reva görülen mezalime biz katlandık. 

Kıbrıs Türk toplumu 1963'ten 1974'e kadar, on iki sene göçebe halinde, Rumların kurduğu çemberler içinde, yokluklarla ve tehlikelerle boğuşarak yaşadı. Bu dönemde bu halka kimse sahip çıkmadı. Bu duruma biz sebep olmadık, bilakis çare aradık, yardımcı olmaya çalıştık. 

Makarios'un söylediği “Türkiye bizi, Kıbrıs'ta Türkleri kurtarmak için, Kıbrıs'a çıkarma yapmakla tehdit ediyor. Kıbrıs'a belki 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gelebileceklerdir, fakat geldiklerinde kurtaracak Türk bulamayacaklardır” sözünün sahibi de biz değiliz. 

1974'te Rum tarafındaki darbeyi biz yapmadık. 

Akritas isimli, Türkleri yok etme planını biz hazırlamadık ve uygulamaya teşebbüs etmedik. 

1960'ta müştereken kurulmuş ve üç devletin garantörlüğüne sahip olan ortak cumhuriyetin 1974'te yıkılışında, müşterek harekât teklifimizi reddeden garantör devletlere rağmen, garantörlük görev ve sorumluluğumuzu sadece biz yerine getirerek, bir katliamı önlemek zorunda kaldık. 

Daha sonra 1974'te darbeci Sampson'un mahkeme zabıtlarına geçmiş olan “1974'te eğer Türkiye müdahale etmeseydi, adayı Türklerden temizleyecek ve Enosis'i ilan edecektik” ifadesini biz uydurmadık. 

1974'te müdahale için âdeta davetiye çıkaran ve diğer iki garantör devletin duyarsız kaldığı ve âdeta sonucu beklediği durumu biz yaratmadık. Adı bile “Barış Harekâtı” olan harekâtı koruyucu ve hatta kurtarıcı olarak yapmaya biz âdeta itildik. Bu nedenle maddi ve manevi birçok zarara biz katlandık, üstelik bütün bu katlanılan fedakârlıklar ve maddi kayıplar için “harp tazminatı” bile istemedik. 

Kıbrıs Türk toplumunun Rum baskısı ve Barış Gücü gözetimin- de yaşadığı 1963-1974 yılları hiç dile getirilmeden, sebepleri incelenmeden, olay sadece 1974 Barış Harekâtı'yla başlamış gibi, bu tarihten sonraki durumun işlenmesinin sebepleri ve maksadı nedir? Bu psikolojik harekâtın sebep ve maksadı incelemeye değer görülmedi. Aslında sebebi bellidir. 

Birleşmiş Milletler'in kırk senedir Barış Gücü ve kurulan tampon bölgelerle ayrı tuttuğu, birbirleriyle hiç ilişkileri olmayan, dili ayrı, dini ayrı, milliyeti ayrı, kanı ayrı, kültürleri ayrı, tam olmasa bile yönetimleri ve devletleri ayrı olan bu iki toplumu kırk sene sonra değişen nesillere, oluşan ayrılık ortamına, kazanılmış karşı düşünce ve davranışlara rağmen, şimdiki zorlamalar, kırk senedir ayrı tutma politikasıyla bağdaşıyor mu? Ayrılık çizgisi daha kalınlaşmadı mı? Bu politika doğru ise sonuç ayrılıktır ve bugünkü uygulamaya dönüşmektedir. Eğer doğru değilse, senelerdir neden uygulandı? 

Senelerce haksız ve insafsız ambargoya biz katlandık. Hâlâ da katlanıyoruz. Bu husus savunulan insan haklarına uygun bir davranış mıdır? 


1975'teki karşılıklı göç anlaşmasını tek taraflı biz ilan etmedik. 
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Anlaşarak, imzalayarak ilan edildi ve biz de uyguladık. 

1975'te karşılıklı göç anlaşmasını imzalayanlar, şimdi geri dönmeye ve kuzeyde kalan mallarına sahip çıkarak, Türk toplumunu içten kemirmeye ve çökertmeye hazırlanıyorlar. Bu uygulama yeni ve daha büyük sorunlara gebe bir uygulama değil midir? 

Bugünlere gelişin sebeplerini ortadan kaldırarak adil ve kalıcı bir çözüm aramıyor musunuz ? Sebepleri daha da büyüterek ortada bırakıyor, sebepleri yok ederek halletmek yerine, sonuçlarla boğuşmak sizce bir hal çaresi olabilir mi? 

“Anlaşmazlık iki taraflı, ödül ve çözüm tek taraftan” mantığı işlerse bunun arayışı çözüm arayışı değil, başka bir şeylerin arayışı, bir bahane yaratma yönteminin işareti veya hâlâ sönmemiş olan yersiz ve duygusal düşüncelerin destek ifadesi değil midir ? 
Bir tarafın önüne konan bu zorlamaların, asıl bunlara sebep olan tarafın önüne neden konmadığı, hangi adil davranışın ifadesi sayılabilir? 

Şimdi “Suçlu kim?” diye kendileri sorup cevabı kendileri veriyor ve hepsi de Türk tarafını gösteriyor. Bu nasıl bir mantıktır ve mantık arayışıdır? 

Şimdi soruyu bizim kendimize sormamız gerekiyor: Onların dediği doğruysa biz neden suçluyuz ve suçumuz nedir? 

Affedilemeyen suçumuz, bütün olan bitene rağmen Kıbrıs'ta gerçekleştirilmek istenen Enosis'e karşı koyan ve Rumların bitmeyen hayalleri olan Megalo İdea'nın gerçekleşmesine karşı duran ve Kıbrıs'ta Enosis'i önleyen tek ülke Türkiye'dir. 

Bunlara karşı durmak, Rumlar ve destekçileri için asırlardır suçtur. Osmanlı döneminde böyleydi, Girit'te böyleydi, adalarda böyleydi, Kurtuluş Savaşı'nda böyleydi, Türkiye Cumhuriyeti döneminde seksen yıldır değişmemiş olan bu durum, Kıbrıs için de böyledir, Ege için de böyle olacak ve devamı gelecektir. On maddeden oluşan Megalo İdea'nın hepsi Türkiye'yi hedef almaktadır. 
On maddenin beşi gerçekleştirilmiş, kalan beşi üzerinde çalışılmaktadır. Kıbrıs bunların içinde ve başındadır. 

Bütün bunlar bilinerek, hassas zamanlarımızda önümüze sunulan sorunlar, istenen taviz veya ödünler için “baskıya boyun eğer” ya da “peşine düştüğü tutkuyu gerçekleştirmek için ödün vermeye hazır” gibi görüntülerle; söz, beyan ve tutumlarla oluşacak zafiyetin meydana getireceği durum içinde politika yürütme- nin güçlüğü ve sonuçları her zaman önceden ölçülmeli ve dikkate alınmalıdır. 

Cenab Şahabeddin diyor ki: “Taviz kapısı aralık yapılmaya gelmez, sonra ardına kadar dayatırlar.” Нег zaman doğruluğu kanıtlanmış bir görüştür. “Sıcak yaklaşım”, “olumlu davranış”, “müsamaha gösterme” gibi ifadeler ve davranışlar taviz kapısının anahtaп olma noktasını zorlamamıalıdır. Çünkü Enosis'e ve daha doğrusu Rum Megalo İdea'sına karşı durma ve karşı koyma suçunu ( ") işlemeye devam edeceğiz. Bu da bizim değişmez, değişemez, değiştirilemez milli bir görevimizdir. 

Bu nedenle neredeyse yüz elli senedir devam eden, hiç bitmeyecek olan politik, ekonomik ve psikolojik savaş bunun içindir. 
Ortam olgun hale geldiğinde çıkarılan sıcak çatışma ve savaşlar bunun içindir. Bunun bilinmesi ve çok nadir olarak, yüzeyde görülen (hayır gösterilen) yaklaşımlar, Yunan siyasetinin değişmez hedef çizgisini değiştiren davranışlar değildir. 

Şimdilerde (2004) Annan Planı'nın her iki toplumda ve aynı anda referanduma sunulması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (ve Türkiye'de) kabul, Rum yönetiminde (ve Yunanistan'da ) reddedilişiyle ilgili sonuçlara ve geldiğimiz noktaya bakınız. Aldatıcı görüntüler, oyalayıcı söylemler ve tutulamayan vaatlerle hangi noktaya geldiğimizi ve yönlendirmelerle getirildiğimizi inceleyiniz ve kendinize bir soru sorunuz: “Karşı tarafın AB'si, ABD'si ile Rum ve Yunan cephesinde ne değişti ?” Hiçbir şey değişmedi. 
Çünkü hedefte hiçbir değişiklik olmamıştır. 

Bir tarafın kabulü, diğer tarafın reddiyle meydana gelen durum, bir ölçüde ortak yaşamı desteklediği ve bunu sağlayacak tavizlerin zorlanmasıyla sonuca giden yolu açma çabalarının bize dönük olarak çoğalacağı beklentisini vermiyor mu? 

Henüz tutulmayan sözlerle avutma stratejisi yürütülüyor. Değişen ne var? Son olarak, acaba Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'de de Annan Planı'nı Rumlar gibi reddetseydik, “Bunlar her şeye rağmen birleşmek ve bir arada yaşamak istemiyorlar. 
Sorunun çözümü için yan yana iki ayrı devlet şeklini politik alanda zorlamaya ve bu çerçevede çözüm aramaya gitmezler miydi ?” 
diye hayali bir soru soruyorum. 

Bu konuda çok güzel bir soruyla konuyu “Tükenmez Kalem” isimli sütununda Akşam gazetesinde dile getiren Sayın Zülfikâr Doğan'ın “Biz Kıbrıs'ta niye 'evet' dedik ?” isimli makalesini ve Sayın İlter Türkmen'in “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sancılı durum” başlıklı yazısının son bölümünü ek olarak bilgilerinize sunuyor ve bu soruya katılıyorum. 

Sahi “BİZ KIBRIS'TA NİYE VE NEYE ‘NEDEN’ ‘EVET’ DEDİK?” 
Aslında bir soruya cevap ararken asıl sorulması gereken sorudan 


387 


başlamak gerekir. “Sahi 20 tenımuz 1974'te biz Kıbrıs'a neden gittik? Neden Barış Harekâtı'nı yaptık ?” sorularına önce cevap vermek gerekmiyor mu ? Şimdi ikinci soruya cevap verilebilir. 
Geçmişi acılarla dolu olan, bugününü başka üzüntülerle yaşayan ve belirsizlikler içinde geleceğini arayan Kıbrıs konusunda 


KAYNAK : HÜRRİYET | $АҮЕА: 


К TARİH : 31 AĞUSTOS 2004 


KKTC'de sancılı durum 


24 Nisan referandumundan beri KKTC'deki 
siyasi ortam kaygı uyandırmaktan geri kalmamaktadır. Her şeyden önce politik kilitlenme devam ediyor. Siyasi dengeler kırılgan. Parlamentoda sağlam bir desteği olan ve uzun süreli bir politika üretebilecek ve uygulayablecek bir hükümet mevcut değil. 

Referandumda olumlu oy kullanan Kuzey 
Kıbns'ın izolasyonunun azaltılacağı yolundaki beklentilerin büyük kısrru henüz gerçekleşmedi. 
Peki tanıma her koşul altında imkânsız mı? 

Güney Kıbrıs, Nisan 2003'ten önce hukuken 
AB üyesi değildi. Üye olabilmek için Annan 
Planı'na evet demeye mahkûmdu. Plan о zaman iki tarafça da kabul edilseydi ve Rumlar öngörülen çözümün uygulanmasını sisternatik 


bir çekilde engelleselerdi, planda meycut yasağa rağmen, AB çerçevesinde iki ayrı devletten aşka çare-olmadığı sonucuna vanlabjlirdi. 
olayısıyla ve 2003 Mart ayında 
Türkiye yi ve KKTC'yi Annan Planı'nı 


reddetmeye sevk eden uzak görüşlülük v 
‚ gerçekçilik eksikliği sadece Kıbrıs Türklerini iyi zamanda diğer potansiyel opsiyonları de Emekli Büyükelçi İlter 


Bundan sonraki siyasi vizyon ne olabilir? Türkmen Türkiye'nin Ufukta gözükmüyor. | . Kıbrıs'ta geldiği noktayı değerlendiriyor. 
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TÜKENMEZ ы KALEM 


ayilkar gogantraksem сот tr ` йаз ботун ре тоге com 


Biz Kıbrıs'ta niye 


“Evet” 


ani AB'yi köşeye ulaştır. 

miyak? Налі Güney Kibns Rum Yonelimi'nin 
“yıllardır uzlaşmayan“ taral oldugunu bütün dünyaya göstermiştik? 
Hani artık “AB ve Rumlar düşünsün” du? 

Relerandumda BM Сеге Sekreten Kofi'nin planına “evet” de yince Türkiye'nin ve Kibns Turkleбет önü, yolu, ısbkbalı açılacakч. Artık Kıbrıs konusu, uluslararası pladormlarda Türkiye'nin önüne surekli engel olarak çıkartlmayacaktı. Kıbrıs Türklen'ne 30 yık dır uygularyanı “insanlik dışı” ekoambergolar kalkar 


belli deği mi? Ekim'de açıklanır 


cak Türkiye ile хуй derleme rapo , 


runda ve 17 Aralık'tehi Rotterdam zirvesinde de, yeni sürprizlere, şartlara, hazır olahm. 

Zaten bu iş daha Türkiye'nin 


dedik? 


adaylığı 1999'da onaylanırken 
Helsinlu'de kesinleşmişü Hep çò тоте “kaşı” olanların Turkiye ve 
KKTC olduğu teziyle baslı yapıl yordu. “2004'e kadar uzlaşmazsaruz, Һауагы› alırsınız, AB'yi unutun, Kibns'ia işgakı olursunuz” 
deyip duruyorlardı. Kendileri ise her türü uluslararası anlaşmayı. 
ınsan haklarını rehauula çiğnemekte beis görmüyorlardı. Uzlaşmaz dediklerinde de, Türkiye ve 
KKTC cezalandınlıyordu. relerandumda “evet” derildi yine ceza 
Türkler'e! Rumlar ise “uzlaşmaz. 
Шк” ve “hay” nedeniyle, hep ödüllendirildi. Kalı ki. Koli'nin planına “evet” ya da "hayır de- 


- meleri, Rumlar'ın bu sene önce- 


sinden ilan edilmiş, Mays 


“2004'dekı tem üyeliklerine, halel 


"germeyecekti. Nitekim onlar da 
“Hayır” dediler. Plan ve senaryo ların, her koşulda Türkiye ve 


KKTC'ye kaybetirecek biçimde · 
hazırlandığı, şartların buna göre 222 


konulduğu belliydi. Öyle oldu. 
Relerandumda Güney'den “haуш” фика, Türklere biraz övgü, biraz srt uvazlama, Rumlar'a ya- 
İarcıldanı biraz azarlama derken, 


gerçeklerle nihayet karşı kanıya | 


caretin başlaması gibi unsslar çe- Н ren paketi АВ Konseyi hukukçula- | 


TARİH : 31 AĞUSTOS:2004 


n vela ettiler! білі tek umut З | 
Eylül'de, AB Daimi Temsilciler © 
Meclisi'run vereceği karar. Ancak 
AB konseyi hukukçulannın veto sundan sonra, buradan tersine bir karar çıkması, zayil ihümzl, тог, hatta imkansız görülüyor. 

kik 


AB hukukçuları KKTC'nin “ül 
Ке” olmadığı, dolayısıyla “üçüncü ulkelerle ticaret” maddesinden ya- 


dış hcarette, “meşru yönetimi” yaпі, Rum yönetimini “muhatap” alması şerektiği goruşune vardılar. 

Kısacası AB Konseyi hukukçulan, Kuzey'de Türklerin ve 
KKTC'nin üke ve msan olarak varlığının Lanınamayacağını söylü- yer Verboygen başkanlığındalı 
AB komisyonu hukukçular bunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama aynı Verhoygen'in relerandum öncesindeki, Turkiye'ye. 
KKTC'ye, Denkaşa, KKTC 
Türklen'ne tehditlerini, hakareleriru. hatırlayın. Şımdı de “ne yapaшт, biz Taporumuzu yazdık, ama görüyorsunuz. veto emer” diyecekler. AB konseyi hukukçularının 
KKTC de serbest ticaret planı vetosunda, Yunanıstan, Кіп 
Rum Yönetimi ve Avusturya'nın 
“ethu kulis” yaparak bu sorucu çrkarttbıları beliriyor. Ekim ve 
Aralik'in da, kaumea Türkiye için aynısı olacak. З 
Peki, biz Kons ta, niye ve 

-aet dedik? 


Akşam'da Zülfikâr Doğan soruyor: “Biz Kıbrıs'ta niye 'evet' dedik?” 
Kemal Yamak bu yazı üzerine yaptığı analizde “Rum yönetimi ‘hayır’ demekle hiçbir şey kaybetmedi” diyor. 


söylediklerimizin yanlış algılanmamasını diliyorum. 

Şahsi bir düşünce ve bir ölçüde tekrar da olsa bazı hususları yeniden belirtmek ve bunların Kıbrıs'ta “aranan çıkar yol” düşüncelerinin içindeki yerlerine dikkat çekmek gerekiyor. 

Avrupa Birliği'nin bizden istedikleri veya istemediklerini kendimiz, milletimiz ve devletimizin isteği doğrultusunda ve gelece- 


gimiz için yapmamız gerekiyorsa yapmalıyız. Ancak: 

Avrupa Birliği'nin tek yönlü ve sadece memleketleri ve ortakları, özellikle Yunanistan için bizi zorlayacakları tek taraflı ödün anlamına gelen ve maalesef açılmış olan taviz kapısından koparmaya ve kaçırmaya çalıştıkları Yunanistan'la ve destekledikleri diğer devletlerle bütün antlaşmalar (olduğu takdirde) Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne giriş tarihine (müzakere tarihine değil) endekslenmelidir. Görüşelim, anlaşalım ancak onaylanmasını ve yürürlüğe girmesini Avrupa Birliği'ne giriş antlaşmasıyla birlikte onaylayıp başlatalım. 

Elimizdeki bütün kozları ve katlanacağımız bütün fedakârlıkları harcamakla bu oyun kazanılamaz. Bu oyalama taktiğinin hangi kapıları açıp, hangilerini kapatacağı belli değildir. Sonucuna da maalesef ve asla güvenilemez. 

Onların müzakerelerinin sonu açıksa, bizim de açık olmalıdır. 

Onların müzakerelerinin sonu belirsiz ise bizim de belirsiz olmalıdır. 

Onların müzakerelerin devamı için şartları varsa bizim de şartlarımız var olmalıdır. 

Biz kozlarımızı çok iyi değerlendirmek için çok dikkatli bir inceleme yapmak, uygulayacağımız taktikleri belirtmek ve bunları müzakereler sonucuna endekslemek zorundayız. Tek çıkar yolun da bu olduğuna inanıyoruz. 

İstenilenleri gözü kapalı olarak vermek ama istediklerimizi hiç alamamak gibi bir sonuca Türkiye'de kimse katlanamaz bu durum asla doğmamalıdır. 

Bir durum daha var: 

Bu olayların başında uluslararası bir niteliği olan 1960 Londra-Zürich antlaşmalarının ve buna bağlı olarak imzalanmış olan garanti antlaşmaları tek taraflı olarak bozulmuş bulunmaktadır. Bu antlaşmaları biz bozmadık ve bu antlaşmalarla kurulmuş olan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni biz yok etmedik. 

Diğer garantör devletlerin kasten kaçındığı garanti antlaşmasını biz uygulamaya mecbur kaldık. Kıbrıs Türklerini 1963-1974 yılları arasında dağlara taşlara biz sürüp, senelerce her türlü güvenlikten uzak, insani imkân ve davranışlardan yoksun ve her şeye muhtaç bir yaşama biz mecbur etmedik. 

Toplumu toplu katliamlardan korumak ve kurtarmak için senelerce mücadele ettik, Muratağa ve Sandallar'da olduğu gibi bazı bölgelerde bu koruma ve kurtarmaya yetişemedik. Sonuçta adada görevli ve sorumlu olan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne 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rağmen Türk toplumunu yok etmek için başlatılan darbelere ve bölge baskınlarına biz maruz kaldık. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtrni diğer garantör devletlerin ahdi vefasızlığına rağmen bu uluslararası antlaşmayı biz yerine getirmeye ve Barış Harekâtı'nı yapmaya mecbur bırakıldık. Garantörlük ne demektir? Bu antlaşmayla ne garanti edilmiştir? Bunun hesabını ve anlamını soramadık. Birleşmiş Milletler bu antlaşmayı imzalayan, ancak olan bitene tarafsız ve duyarsız kalanları bırakıp bizimle uğraştı, hâlâ da uğraşıyor. 

Defalarca katliamlara maruz kalan ve yokluklar içinde gayri insani şartlar altında yaşayan Türk halkına maddi, manevi ve mali destek ile yatırım desteği sağladık. Bütün bunlara ve Kıbrıs'ta olan bitene sebep olanlar bellidir ve bunların bedelini bu sebep olanların ödemesi gerekmektedir. 

Şimdi sormam gerekiyor: 1974 harekâtından sonra 1963'ten 
1974 Barış Harekâtı'nın ifasına ve sonrasına kadar geçen süre 
içinde olan bitenler için Kıbrıs Rumlarından ve hatta Yunanistan'dan neden bir “HARP TAZMİNATI” istemedik ve neden istemiyoruz ? 

Dahası var: 

Barış Harekâtı'ndan kısa süre sonra Makarios'la bir göç antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Kuzey'deki Rumlar çoğunlukla Güney'e, Güney'deki Türkler çok az istisnalarıyla evleri ve mülklerini terk edip Kuzey'e göç ettiler. Yani Kuzey'deki evlerini terk edip Güney'e yerleşmeye bu anlaşmayla razı olanlar şimdi Kuzey'de mal mülk, hatta kira istiyorlar. Onlar bu isteklerini bütün bunlara sebep olanlardan, karşılıklı göç antlaşmasını imzalayan kendi devletinden, senelerce anlaşmaya yanaşmayanlardan hatta olaylara hep tek taraftan ve Rum gözlüğüyle bakanlardan istesinler; biz neden bilmem hangi ev sahibi hanıma kira ödeyelim ? 
Otuz sene sonra istenen bu hakkın haklı görülmesi için sadece bugünkü durumu inceleyip değerlendirmek yetiyor mu? 

Sebeplerin meydana getirdiği sonucu, sebeplerden başlayarak değerlendirmek gerekmiyor mu ? Nedenlerini, geçmişini ve o günlerde neler olup bittiğini neden araştırmıyorlar? Karpas'ta kalan Rumlar gibi onlar da istiyorsa kalsalardı. Adı geçen bayan bugün var olan şartları kabul ederek, geri gelmek ve evinde oturmak için müracaat etti de Türk tarafı mı reddetti? 

Güney'de kalan Türklerin evlerini hemen bu antlaşma sonunda yıkıp yok eden, köylerini ortadan kaldıran Rumlar için bir işlem yapıldı ve Rumlar bu davranışlarının cezasını ödedi de sıra 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karşı taraftan kira bedelini istemeye mi geldi? 

Bu mantık olayları büyütmekten başka işe yaramaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de olaylara bakış açısının yüzeysel, maksatlı ve tek yönlü olmadığını görmek, alınan kararların doğruluğuna inanmak istiyoruz; bunların barış antlaşmasının içinde görüşülüp çözülebileceğine inanıyoruz. 

Unutulmaması gereken bir şey daha var. Biz henüz Kıbrıs'ta “ateşkes antlaşması”nın pamuk ipliğine bağlı olarak genel alarmda bulunuyoruz. Adadan asker çekmek ve tek taraflı kararlar almak ve bunları adada uygulamaya yeltenmek her zaman için olaylara gebe olacaktır. 

Bu açıdan bakılınca “adadan asker çekmek” yapılmamış, yapılamamış bir antlaşmanın olmayışı ve ateşkes antlaşmasının şartları içinde mümkün olamaz ve olmamalıdır. Esasen adadan asker çekmek bir iyi niyet gösterisi olarak muhtelif zamanlarda uygulanmış fakat karşılık görmediği için hiçbir işe yaramamıştır. Tekrarı ise yine bir işe yaramayacak ve bizim için risk faktörleri arasına yeni bir unsur girmiş olacaktır. Esasen karşı tarafta hiç durmadan silahlanan (halen devam ediyor) Rumlara hiçbir tahdit getirmeden Türkiye'den asker çekme isteğinin hiçbir mantığı yoktur, sadece karşı tarafın kontrolsüz hareketlerinin ve isteklerinin önünü açmaktan başka da hiçbir işe yaramayacaktır. 

1963'ten beri tanımadığınız, “Kıbrıs Cumhuriyeti” sözünü kırk sene sonra tanımamızı istiyorlar. Neden tanıyalım ki? Kıbrıs Cumhuriyeti'ni biz yok etmedik, kendileri yok ettiler. Şimdi yarı- mı bütün olarak tanımamızı istiyorlar. Onlar eşitliğe dayalı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanısınlar biz de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tanıyalım ve adına da “Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti” diyelim. 

Avrupa Birliği, Rumları bugünkü haliyle adı ne olursa olsun Güney Kıbrıs'taki durumuyla Avrupa Birliği'ne almayı kabul etti. 
Yani Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti olarak fiilen alındı. Bizim için çok zorunlu da olsa, aldıkları Güney Kıbrıs'ı “Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti” ismiyle tanımak son tavizimiz olabilir. Avrupa Birliği'nin bünyesine aldığı Kıbrıs da esasen böyle bir Kıbrıs'tır. 
Bu tasnifi kendileri yaptılar, adını da bu tasnife kendilerinin uydurması gerekiyor. İstedikleri Kıbrıs Cumhuriyeti, 1963 yılında Lefkoşa'da banyo içinde Rumlarca katledilen ve küvete doldurulan doktor binbaşının eşi ve çocuklarıyla birlikte katledilmiş, 1974'te Muratağa, Sandallar katliamında yok edilmiştir. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak tanımanın bize özellikle müzakerelerde çok şey kaybettireceğini dikkate almak zorunluluğu vardır. Bu konuda karşılıklı bir tanımanın aranması şartı düşünülmesi icap etmektedir. 

Konuyla ilgili çok yerinde bazı ikazlarda bulunan değerli büyükelçi Gündüz Aktan'ın “Artan belirsizlikler” başlıklı makalesinin son paragrafında yer alan “Müzakere dışı engellerin yarattığı bu belirsizlikleri bir mucize olmazsa aşmamıza imkân yok gibi görünüyor” ifadesindeki endişelerin ve sonuçlarının gelecek nesillere aktarılmaması dileğiyle bu konuları bir defa daha bilgilerinize sunuyorum. 

Son söz: AB'YE GİRİŞE EVET, FAKAT NE PAHASINA OLUR-SA OLSUN GİRİŞE HAYIR. 

TÜRKİYE İÇİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE GİRİŞ, BİR YAŞAM ŞAR-TI DEĞİLDİR. SADECE BİR TERCİHTİR. 

DÜNYA DA SADECE AVRUPA BİRLİĞİ DEVLETLERİNDEN 
İBARET DEĞİLDİR. 

Bu noktada, hâlâ çocuklarını ve gençlerini Türk düşmanlığı aşılayarak eğiten, bu düşmanlığı iç ve dış politikanın en kazançlı unsuru olarak kullanan ve Rum toplumunun son sıcak davranışlarına bakarak, özlenen bu değişimi dikkate almayan Rum yöneticilerine de bir çift sözümüz var: 

Sayın Büyükelçi Ümit Pamir'in çok doğru olarak söylediği gibi, “Artık tarihle barışın” ifadesine, “Coğrafi gerçeklere alışın, tarih ve coğrafyanın yazdığı, dostluk ve işbirliği yazgısına ulaşın” eklemesini yaparak, bütün bu kötümser tabloya, bugünlerde belki de ilk ışıkları göründü diye ümitlenerek, “coğrafi özelliklerin” ve “henüz yaşanmamış ortak güzelliklerin” farkına varanların karşılıklı uzattığı eller, dostluk duygularıyla tutulur ve gerçek barış olgularıyla sıkılır diye bir dilekle, “belki bir gün” dileğiyle iyimser bir ifade ekleyerek, sözlerimi böyle bitiriyorum. Fakat bu noktada konuşmaya, ölümsüz insan ve büyük devlet adamı Atatürk noktayı koyuyor. Güneyde bir tatbikatta diyor ki: “Efendiler, Kıbrıs'a dikkat ediniz. O ada bizim için çok önemlidir.” 

Özel Harp Dairesi'ndeki görevlerimi, olan bitenleri olduğu gibi anlattım. Daireden hizmet sonu duyduğum vicdan huzurunu yanıma alarak ve hizmet gururunu arkadaşlarıma bırakarak ayrıldım. Bu vicdan huzurum hiç eksilmedi. Bu daireyle ilgili olarak, söylenen “mış mış”lı sözler, “galiba”lı, “olasılık”lı, “zannediyorum”lu ve daha bunun gibi, bir belgeye, doğru bir bilgiye dayanmayan pek çok asılsız ve kararsız ifade, özellikle büyük sorumluluklar taşıyan kişilerce sarf edilen bu tür sözler ve bu konuyu karıştırmayı şahsi çıkarları için uygun bulan kimselerin bu davranışları birçok arkadaşım gibi beni de çok üzmüştür. 

Bu konuşmaları yapan veya bunlara katılanlar, yetkili makamlarda bulunmalarına, defalarca bu makamlarda görev ve sorumluluk almalarına rağmen, bugüne kadar sadece konuşmayı tercih etmiş, ancak her nedense bu yetkilerini kullanıp doğruyu aramayı ve bekledikleri gibi bir husus varsa gereken tedbirleri almayı, hatta bu bilgiler gerektiriyorsa, daireyi lağv ettirerek kurtulmayı düşünmemişlerdir. 

Şimdi de kontrgerilla adıyla icat ettikleri dipsiz torba, meçhul cinayetlerin faili olarak doldurulmaya çalışılıyor. Bu yetmiyor, yarattıkları istikrarsız ortam, yönetim ve denetim boşluğu içinde türeyen menfaat çetelerini bile bu torbaya sığdırmaya çalışıyorlar. Daha önce belirttiğim gibi rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a takdim ettiğim metindeki ifademi tekrarlıyorum. Ben bu dairede yetki ve sorumluluk taşıdığım yılların hesabını vermeye hazırım. Her görev için geçerli olan sözümü, Özel Harp Dairesi için de söylüyorum. Herkes dilini dolaştırmadan, elinde, eteğinde ve belleğinde ne varsa döksün. Gerekirse araştırma yapılsın. Ama artık yirmi beş senedir bazen sermaye olarak kullanılmak, bazen ilgi odağı olmak ve bazen de Silahlı Kuvvetler'e, hatta devlete saldırmak için aranan ve bulunan bir yol veya tutunulan bir dal olarak kullanılan bu konu, açıklığa kavuşturulsun. Hiçbir devlet kuruluşu ve Silahlı Kuvvetler ünitesi bu kadar mesnetsiz ifadelerle ve böyle bir suskunluğun içinde kalarak, senelerce zan altında bırakılmamıştır. 

Neden acaba? Bu sorunun cevabında bana ait olanları ben açıklamış bulunuyorum. Kalan cevaplar varsa bana ait değildir. 

İşte albay rütbesiyle kurmay başkanlığı ve komutan yardımcılığı yaptığım, tuğgeneralliğe terfi ettiğim ve general rütbesiyle üç sene komutanlığını yaparak görevde kalmam için yapılan bütün ısrarlara ve bunu kolaylaştıracak imkânlara rağmen ayrıldığım Özel Harp Dairesi başkanlığı görevim burada bitmiş bulunuyor. 

Ama bu bitiş, ayrılış emrimde belirttiğim şu görüşlerle son buluyor: 


Büyük teknolojik gelişmelerin küçülttüğü dünyada, yeni uygulamalar ve taktikler arayan, politikacı ve stratejistlerin üzerinde en çok duracakları konu, gelecekte mutlaka özel harp olacaktır. Bir görüşe göre barutun icadından sonra en önemli gelişme olarak nitelenen özel harp uygulamalarına ait yapılan hazırlık ve planlamalar, milli 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hasletlerimizle birleştirilip savunma gücümüzün değerlendirilnıesin- de çok önemli bir faktör olarak, daima dikkate alınacak ve bugün ulaşılan nokta, gelecekteki görevlilere milli varlığımızın bekası ve milletimizin selameti için, çok önem taşıyan bu konuyla ilgili hazırlıklarda, geç kalmamış olmanın huzurunu sağlayacaktır. 

18 ağustos 1975 


Bugün bu huzuru duyabilmek için, önce Güneydoğu'da henüz bitmemiş olan terör ve terörle mücadele içinde, TMT olarak Kıbrıs'ta Özel Kuvvetler'in yaptığı mücadeleye ve sağladığı sonuca bakmak gerekmektedir. 

Bu huzurun gelecekte de duyulması için gelişen teknoloji, özellikle iletişim teknolojisi içinde bu tür savaşa hazır olmak gerekmektedir. Buna dair dünya orduları ve güvenlik güçlerindeki gelişmeler dikkatle izlenip incelenmeli ve özelliğimize uygun ihtiyacımıza yeterli önlemler alınmış olmalıdır. 

Bu savaşın yeni adı, değişen uygulama teknikleri de dikkate alınarak konulmuştur: “asimetrik savaş”. 

Düşük yoğunluklu savaşla birlikte uygulanacak asimetrik savaş. 

Bu konuda Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ali Külebi'nin çok güzel ve ilgi çekici bir makalesi Cumhuriyet gazetesinin 7 şubat 
2005 tarihindeki ekinde yer almıştır. Bu ek, ekli olarak sunulmuştur. İlgililerin dikkatle okuyup değerlendirmesi gerekmektedir. Zira bizim bu tür savaşların muhatabı olma gibi bir kaderimiz vardır. 


ASİMETRİK SAVAŞ KAVRAMI VE TEHDİTLER 


İnsanoğlunun birbiriyle savaşmaya başlamasından beri var olan asimetrik savaş, kavram olarak özellikle 11 Eylül terör olayları ve Ortadoğu'daki İsrail-Filistin sorunuyla daha çok kullanılmaya başlandı. 
Asimetrik savaş, değişik şekillerde tarif edilebilirse de kısaca daha zayıf bir ordunun veya topluluğun daha güçlü bir orduya karşı yürüttüğü rasgele/belirsiz mücadele olarak tanımlanabilir. 

Asimetrik savaş dendiğinde, 

— Tarafların nicelik bakımdan büyük ölçüde eşitsizliği veya; 

— Teknolojik olarak, yani nitelik açısından tarafların eşitsizliğinin söz konusu olduğu; 

– Taraflardan birinin yeri belliyken, diğerinin yerinin belli olmadıgı (cephesi olmayan savaş) ve zayıf tarafın hangi vasıtalarla vuracağı- nın önceden kestirilemediği; 

- Tarafların birinin nitelik veya niceliksel eksikliğinden dolayı savaş hukukuna uygun davranmadığı; 

— Taraflardan birinin diğerinin zayıf noktasına yukarıdaki tanımlaınalardan doğan unsurlar nedeni veya bunların birini уа da birkaçını göz önüne alarak saldırdığı, 

– Taraflar arasında simetrik ve eşitlik durumunun eksik olması veya ortadan kalkması durumunda ortaya çıkan; 

— Topyekün ve düşük yoğunluklu olarak tanımlanan klasik savaş yöntemlerinin dışındaki miicadele türleri anlaşılır. 

Ve nihayet çok basit anlamda da gerilla savaşı, terörist saldırı ve tedhiş olarak da tanımlanabilecek durumlarda da asimetrik savaş söz konusu olmaktadır. 


Artan asimetrik savaş tehditleri 

Yakın tarihteki savaşların bir kısmı topyekün veya düşük yoğunluklu olarak cereyan ederken bazen asimetrik savaşa dönüşmüş ya da tarafları bir kısmı bunu cephe gerilerinde ve savaşın sair bölgelerinde kullannıışlardır. Vietnam'da Kuzey Vietnam ordusu, ABD ve Güney Vietnam ordularına karşı geniş bir cephede savaşırken, Vietkongların Güney Vietnanı şehirlerinde ve hatta cephenin birçok yerinde asimetrik anlamda bir savaş sürdürmüş olmaları bunun örneklerindendir. 

Yine, PKK/KONGRA-GELNİn ülkemizin güneydoğusunda belli bir süreç içinde düşük yoğunlukla çatışma şeklinde de sürdürmüş oldugu terörü, şehirlerimize aktarma çabası, mekân ve zamanın önceden kestirilmemesi ve örgütün yeri, gücü ve eylem yönteminin beliriz olması nedeniyle yukarıda tanımını vermiş olduğumuz asimetrik savaş ile düşük yoğunluklu savaşın iç içe olabileceğinin örneklerindendir. 

Bundan böyle dünya ordularının ve güvenlik örgütlerinin bu şekilde yaygınlaşma eğilimi taşıyan yeni savaş yöntemini daha fazla dikkate alıp organizasyonlarını, personel eğitimlerini, araç ve gereçlerini ve en önemlisi istihbarat örgütlerini bu savaş şekline göre ayarlamaları ve düzenlemeleri gerekecektir. 

Çok basit anlamda, ufacık bir çakıyla bir uçağı teslim alıp, büyük bir yerleşim birimine korkunç zararlar verebilecek bir teröristin yanı sıra, bunun tersi, teknolojik yaklaşımla, bir devlet kuruluşunun bilgisayar sistemini kırarak geniş kitlelere zarar verebilecek bir “hacker”ın önlenmesi asimetrik savaşın bundan böyle önemli mücadele alanlarından olacaktır. 


Değişen koşullarda asimetrik tehditler 

Küreselleşmeyle insanlar ve ülkeler arasındaki ilişkiler ekonomi, kültür, iletişim ve turizm alanlarında geliştikçe asimetrik savaş kavramı ve bununla ilgili taktik boyutlar da değişecektir. Koşulların çeşitliliği, karmaşıklığı ve insan hakları kavramının yaygınlaştırılması, uygulamada güvenlik güçlerinin işini zorlaştırırken, asimetrik bakımdan zayıf bir taraf bütün bunlardan veya birkaçından yararlanarak, yakalayacağı bir fırsatı, boşluğu ya da tekniği değerlendirerek asimetrik savaş anlamında terör uygulayabilecektir. 

Asimetrik savaş yaklaşımları ve tehditler bütün bu anlamlarda, kısa veya uzun vadeli, kasti veya tesadüfi, gizli veya klasik yaklaşımlarla ve psikolojik ve/veya fiziki boyutlarda olabilir. 

Yine yukarıdaki tanımlamalardan çıkan sonuca göre, halen dünyanın en gelişmiş ordusuna sahip ABD, en büyük asimetrik gücü teşkil ederken bunun karşısında yer altına inmiş bir Irak direniş gücü veya el-Kaide de bunun tam tersi bir asimetrik güç tanımına uyar. 


Teknolojik terör ve psikolojik etkisi 

Kavramsal temeller ve asimetrik yaklaşımları değerlendiren bir taraf, güçlü rakibin bir yandan zayıf yönlerini alışılmadık taktiklerle saptarken, diğer yandan da kamuoyunda şok ve ani psikilo jik etki yaratmayı ve bu güçlü tarafın kurumlarına duyulan güveni zayıflatmayı amaçlayabilir. Böylelikle rakibin toplumsal yapısında, özellikle ekonomisinde ve motivasyonunda negatif etki yaratarak toplumsal özgürlüklerin kısıtlanmasına bile neden olabilir. Bütün bu yaklaşımlar, teknolojinin en 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son yeniliklerinden yararlanırken -özellikle ABD'ye karşı girişilen terör saldırılarında görüldüğü üzere- bizzat Batı dünyasınca geliştirilmiş teknolojilerin, Batılı ülkelere karşı kullanılmış olması ironiktir. 

Asimetrik savaşın bir diğer şekli taraflardan birinin diğerine göre hedeflerine daha çok güdülenmesi ve istekli olması, nihai amacını yaşamsal açıdan daha çok önemsemesi, özveriyi göze almasıyla ortaya çıkan motivasyon asimetrisidir. Örneğin, Vietnam kuvvetleri Amerikan kuvvetlerine karşı ulusal moral ve özveriyle savaşarak başarıya erişmişlerdir. 

Yine asimetrik savaşta tarafların organizasyon yeteneği ve başarısı, morali, sabırlı ve dayanıklı olması, teknolojik yeniliklere açık olması ve bütün bunların mukabilinde önlem almaya yatkın olması bakımlarından çok farklı düzeyde olmaları da önemlidir. 


Asimetrik savaşta başarının koşulları 

Asimetrik tehditle karşılaşan güçlü taraf, bunu alt etmek için esnek olmalı, zaman açısından çok kısa sürede harekete geçebilmeli, hatta gizli ve yasadışı olarak yorumlanabilecek operasyonlar yürüterek tehlikeyi, tehdit gelişmeden ve eylem aşamasına geçmeden önlemelidir. Yasal yollarla, karar alma organlarının bürokratik yaklaşmılarıyla çözüme ulaşmak, günümüz dünyasının hareketli koşullarında çoğunlukla her bir dakikası kıymetli olan zamanın israfına sebep olup, geniş halk kitlelerinin zarar görmesiyle sonuçlanabilecek olaylara neden olabilir. Ayrıca hızlıca gerçekleştirilecek, tehdit henüz ortaya çıkmadan çok önce alınan tedbir şeklindeki önleyici (preventi- ve) veya tehdit belirmişken girişilen önalıcı (preemptive) bir saldırı, düşmanın savunan tarafa verebileceği zararın özellikle psikolojik etkilerinin yayılmasını engelleyeceği ve düşmanda moral çöküşü yaratacağı için çok önemlidir. 

Asimetrik savaşta oyun teorisi kurallarının da işlerlik kazanacağı unutulmamalıdır. Kuraldışı, plansız ve öngörülemez biçimde hareket eden düşmanın değişik düşünüp, örgütlenebileceği dikkate alınarak, onun düşünceleri önceden tahminle, plan ve eylemlerinden bir adım daha önde olmak koşulu sağlanarak ve onun zayıf yönlerini tespit ederek güçlerin bu yönde yoğunlaştırılması önemlidir. Bunun için de gelişmiş bir istihbarat ve hareket esnekliği ile taktik ve stratejik olanakların sağlanması gerekmektedir. 


Asimetrik tehditlere karşı hazırlık 
Bütün bu hususların ışığında günümüz güvenlik güçlerinin asimetrik tehditle mücadelede önem vermesi gereken noktalar, 
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1) Fikren ve kurumsal olarak hazırlıklı olmak, düşmanın neler yapmayı düşündüğünü önceden kestirip önlemleri daha evvel almak, kurum ve sistemlerde gerekli değişimi sağlamak, karşılaşabilecek sorunlara çok yönlü bakabilecek maddi ve fikri gücü sağlamak, yine buna paralel olarak araç ve gereç olanaklarını çok yönlü kullanılabilecek şekilde envantere sokabilmek; 

2) İstihbarat kaynaklarının geleneksel tehlikelerin dışında ve ötesinde odaklanabilmelerini, istihbarat, veri toplama, analiz ve değerlendirmelerin etkin ve kurumlararası işbirliği içinde olmasını, insan gücüyle yapılan istihbarat (HUMİNT) çalışmalarının asimetrik tehditleri karşılayabilecek düzeye çıkarılmasını sağlamak; 

3) Kurumsal örgütlenmeyi en az derecede vurulabilir ve zarar görür hale getirmek ve tek sisteme bağlı kalmamak, asimetrik tehdidi vurmak için de alternatif sistemler, örgütsel yapılandırmalar, üsler geliştirmek, bunları gerçekleştirmek, bunları gerçekleştirebilmek için teknolojinin bütün yeniliklerinden yararlanmak; 

4) Entegre olmuş ve cephe ötesinden başlayan bir savunma sistemi geliştirerek düşmana karşı koymak, günümüzde asimetrik düşmanın en basit terör silahlarının yanı sıra modern teknolojinin sağladığı bilgisayarın nükleer, kimyasal ve biyolojik tehditlere başvurabileceği varsayımıyla buna karşı önlem almak, bütün milli kurumları ülke savunmasında bütünleştirip aralarında iletişim ve işbirliğini azamiye çıkarabilecek şeklide yapılandırmaktır. 


Sonuç 

Hiç şüphesiz giderek karmaşıklaşan dünya siyaseti, tek küresel güce karşı tepki koymaya başlayan toplumsal hareketler ve bunlarla ilgili ekonomilerin yaratıp zorladığı koşullar asimetrik tehditleri ve savaşları bundan böyle daha çok gündeme getirecektir. Devletler arası antlaşmalarla ve insan hakları yasalarıyla, ulus devletlerin asimetrik tehditlere karşı harekât yeteneği bir anlamda sınırlanırken, terör örgütleri bu tür uluslararası antlaşmalara ve etik kurallara bağlı olmamaları nedeniyle, asimetrik savaşı kolay bir seçenek olarak kabul etmektedirler. Yine günümüzde bazı Üçüncü Dünya ülkeleri parasal olanakları ve bölgesel ihtiraslarıyla nükleer, biyolojik, kimyasal silahlarla ve bunları taşıyabilecek balistik füze platformu edinme gayretleriyle de başka bir asimetrik güç tehlikesi yaratmaktadırlar. Her iki tür asimetrik tehdit kaynağının yaratacağı tehlikenin zararsız kılınması için bunların önceden algılannıası ve bunlara karşı önlemlerin aktif veya pasif anlamda önceden planlanması gerekmektedir. Yine bilişim sektörünün yaygınlaşması ve bunun kötü niyetliler tarafından 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asimterik savaşta kullanılması da günümüzde çok büyük bir tehdit potansiyeli taşıması açısından önemli ve acil önlemler gerektiren bir olgudur. 

Bütün bu saydığımız tehdit unsurlarının özellikle bölgemizde ve yakın çevremizde çok çeşitli nicelik ve nitelik göstermesi, esasen geçmişte asimetrik tehditlerle uzun bir süre bedel ödeyerek uğraşmış olan ülkemizin bu konuya sürekli duyarlı ve hazırlık olmasını gerekli kılar. 

Ali Külebi 

TUSAM Ulusal Güvenlik Stratejileri 
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu 
Başkan Yardınıcısı 


Aşkale'deki 4. Zırhlı Tugay komutanlığına atanma hikâyemi daha önce anlatmıştım. Cenevre'den Ankara'ya dönünce, meşhur Varlık Vergisi'nin sürgün yeri olarak, ismi hafızalardan silinmeyen Aşkale'ye tayin konusundaki kötümser, endişeli, üzüntülü ve âdeta (geçmiş olsun) der gibi bakışlar ve sorular devam etti. Herkes böyle diyor, bu tayini bir sebebe bağlamaya çalışıyordu. Biz ise, seneler sonra yerine gelmiş bir dileğimize kavuşmuş olmanın heyecanını yaşıyorduk. 

Bu arada 3. Ordu komutanlığına atanan Orgeneral Namık Kemal Ersun göreve katılamadan Ankara'da kısmi, fakat oldukça ağır bir felç geçirerek hastaneye yatmıştı. 

Aşkale, ilçede bulunan tugayın ve çimento fabrikasının sağladığı imkânlara bağlı, küçücük bir kaza merkeziydi. Doğu Anadolu'nun bütün özelliklerini taşıyan halkıysa askere ve asker ailelerine karşı son derece saygılı, sakin, dürüst ve geçimini elinde bulunan sınırlı sayıdaki hayvanları ile küçük arazilerinin iklime bağlı gelirlerine göre ayarlayan kimselerdi. 

Tugay komutanlığını, Tuğgeneral Sayın Nevzat Bölügiray'dan (sonra korgeneral) almıştım. Bu sayın komutanın çalışmalarındaki titizliğini ve ciddiyetini iyi biliyordum. Bu özelliklerini tugaya da uygulamış, büyük bir gayretle dershane eğitim alanlarını ve bakım tesislerini tamamlamıştı. Bütün birliklerimizde olduğu gibi pek tabii ki, tugayın da bazı sorunları vardı. ABD'nin ambargosunun başladığı o dönemlerde, çok önemli olan arızalı araç ve silah yüzdesi de çok düşüktü. Özellikle zırhlı araçlardaki bu seviye, çok memnuniyet vericiydi. Tugayın emir komuta yapısı, yüzbaşı, üsteğmen ağırlığına dayanıyordu. Benden evvelki sayın komutanın hazırladığı imkânlar tam olarak kullanılmıyor, daha ziyade bunların varlığı ve idamesiyle ilgili tedbirler ön plana çıkıyor, bu da uygulamayı olumsuz yönde etkiliyordu. Her yönüyle iyi bir birlik görünümü içinde olan bu tugayda yapılmış olan altyapıya dayanarak, eğitimde ve uygulamada önemli bazı adımlar atılması ihtiyacı ve özellikle birliklerde tatbikat çekingenliği dikkatimi çekmişti. 

Benim eğitim anlayışım “eğitim yapar gibi muharebe edebilmek için, muharebe eder gibi gerçekçi eğitim” felsefesine dayanıyordu. Bu düşünceye ve felsefeye biraz açıklık getirmek istiyorum. 

Bir sayın komutan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yaptığı bir ziyarette bana, “Sayın komutanım, 'eğitim yapar gibi muharebe edebilmek için muharebe yapar gibi gerçekçi eğitim’ ifadesini şimdi nasıl değerlendireceğiz ? Artık muharebe yapmıyoruz, bu eğitim felsefesi muallakta kalmıyor mu ?” diye bir soru sormuştu. Cevabım “hayır”dır. Zira ben bu ifadeyi kullanırken o günkü muharebe şart ve ortamını kastederek sınırlamamıştım. O takdirde donmuş ve gelişen teknik şartlara göre geliştirilememiş bir eğitim tarif edilmiş olacaktı. Ben ifademin halen geçerli olduğuna inanıyorum. Biz şimdi ve gelecekte oluşacak şartlar içinde kime, kimlere, neye, nelere karşı nasıl muharebe edeceksek, eğitim ve öğretimimizi buna karşı ve mutlaka gerçekçi bir eğitim tarzında yapmalıyız diye düşünüyorum. Aslında terörizmle savaşı böyle yapmıyor muyuz? Buna mecbur olduğumuzu kabul etmedik mi ? Psikolojik savaşa, elektronik savaşa, yurtdışında yürütülen istikrar harekâtına böyle hazırlanmamız gerekmiyor mu? 

Evet, hangi türde, hangi tehdit ve tehlikelere karşı savaşacaksak bu şartlar içinde eğitim öğretim yapmak, barış döneminde bile sürdürülen bu görünür veya görünmez savaşlara karşı koymak gerektiğine inanıyorum. Bu konu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 175 numaralı bülteninde bir ihtiyaç olarak dile getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu felsefeye dayalı eğitimi şöyle düşünüyordum: 

1) Vazifeye ve göreve yönelik. 

2) Tatbikata dayalı. 

3) Muharebe eder gibi gerçekçi. 

4) Fertten müşterek eğitim ve tatbikata kadar uzanan bir bütünlük içinde. 

5) Kaynak ve imkânlara göre dengelenmiş. 

6) Öğrenmeyi hazmettirmeyi, idameyi ve geliştirmeyi öngören. 
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7) Birliği her zaman göreve hazır bulunduracak şekilde düzenlenmiş. 

8) Sistem bütünlüğü içinde ele alınmış. 

9) Uygulanabilir ve devamlı gelişmeye açık. 

10) Kalıplaşmamış bir eğitim sistemi içinde, eğitim. 

Birlikte çalıştığımız arkadaşlarım benim bu düşüncelerimi, tatbikat merakımı yakından bilirler. Daha sonra bunları Ege Ordusu komutanı ve Kara Kuvvetleri komutanı olarak aynen dile getirecektim. 

Bir şeye daha inanıyordum. “Eğitimin etkili olabilmesi için, eğitime tepeden başlanmalıdır” sözü çok doğruydu. Eğitim alanında kusur ve noksan bulmadan önce, eğitime kusursuz, noksansız ve hazırlıklı gelmek gerekiyordu. “Bir eğitime nasıl hazırlanmalı ve eğitim hazırlık toplantılar, bir gün önceden nasıl yapılınalı ?” sorusuna cevap için, tiyatro gibi düzenlenmiş örnekler tertiplemeyi uygun görmüştük. 

Tatbikatı klasik uygulamalardan koparmak ve gerçekleri yaşatmak için, yeni ve değişik uygulamaların başlatılması gerekiyordu. 

Üzülme pahasına belirtmek zorunda olduğum bir husus daha 


MUHAREBE EDER GİBİ EĞİTİM 


İngiltere Kara Kuvvetleri Komutanlığının gelişmiş eğitim programları, İngiliz ve müttefik ülke askerlerine çok yönlü ve gerçeğe yakın senaryolar sunuyor. 


Silahlı Kuvvetlerin, muharebe meydanında arzu edilen etkiyi en çabuk başarabilmesinin anahtarlarından birisi de, imkân ve kabiliyetlerini, sahip oldukları | silah ve hizmet desteği ile etkin bir şekilde birleştirebilmesidir. International! 
Defence Review (IDR) araştırmacıları, kuvvetlerini hem günümüz koşullarına hem! 
de geleceğe dönük muharebe козшаппа göre yetiştiren, gelişmiş bir ordunun | muharebe eğitimine ilişkin bazı konularını araştırmak üzere, 
| Warminster'daki İngiltere Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti. 
Burada, yapılandırılmış ve sanal durumlar için, en son eğitim araçlarının bazılarını görebime ve K.K.K.nın 
İngiltere'ye ve şu sıralarda başka ülke ordularına da (bunların arasında Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de var) vermiş olduğu eğitimin gerçeğe uygunluğunu izledi ve senaryo- 


ların takibinden sorumlu görevliler ile konu imkânı ‚ Damh AS. 
klan, 3 
Nasıl Bir Eğitim? беле К) 


Kemal Yamak'ın birliklerinde uygulattığı eğitimin modern ordularda da uygulandığını gösteren haber. 
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var. Tugayda bulunan üsteğmen ve yüzbaşı rütbesindeki subaylar, bu düşünce ve isteklerimi çok çabuk benimsemiş ve hevesle uygulamaya geçmişlerdi. Bazı tabur komutanlarını ise alışkın oldukları yönetim, denetim ve eğitim sisteminden ayırmak mümkün olamıyordu. Bu arkadaşlarımı, üst makamın düşünce ve іѕtekleri ile ast kademelerin yeni uygulamaları arasında sıkışmış görmekten ben de üzülüyor ve kendilerinden uyum bekliyordum. 
Zaman aldı, fakat bu uyum da sağlanmıştı. 

Bunları neden yazdığımı ve bir ölçüde teferruat ve teknik konular olduğunu düşünüp sorgulayanlarınız bulunabilir. Günün birinde bunu bir asker okursa, onun ilgilenmesi için; bir de gelecekteki gelişmeler, usuller ve imkânlar içinde komutanlık yapacak arkadaşlarımın geçmişi tenkit ederken, yaşanılan şartlar içinde değerlendirme yapabilmeleri için, bunları burada belirtiyorum. Bazen bir yerde kerpiç bir duvar yapmanın, insanı başka bir zaman ve yerde, beton bir duvar yapmaktan daha çok mutlu kıldığını, bilmem yaşayıp gördünüz mü? O imkânsızlıklar içinde kıvranan Aşkale'de ve aynı sıkıntıların başka alandaki örnekleriyle boğuşan zırhlı tugaydaki personelin güvenini kazanmış bir komutanın ruh halini, astlarının gözlerinde okunan “Emret komutanımı, уара!” ifadesini, ta içinizden duya duya bilmeni yaşadınız mı ? İşte ben böyle başladığımız bir yolda, bunları görüp yaşadığım bu tugayı bu nedenle, o günleri tekrar yaşarcasına buraya alıyor ve sizler için belki çok gelen, benim için ise ne yazsam az görünen anıları yazıyorum. Henüz bitmedi. 

Gençlerin tatbikatlardan ve tatbikat içindeki yeniliklerden çok etkilendiklerini ve eğitim alanlarının monoton uygulamalarına bu uygulamaları tercih ettiklerini anlamıştım. 

Eğitim alanlarında eğitim konusu olarak işlenen ne varsa, bunları tatbikatların içine sokmaya ve araziye taşımaya karar verdim. 
Tatbikatlarda mümkün olduğu kadar, hedef kıtası kullanmayıp hedef kıtaları dışında uygun her durum ve yerde, gayri nizami harp uygulamalarını devreye sokmayı; sürprizler yaratmayı, baskın ve pusu taktikleriyle alınması gereken emniyet tedbirlerini benimsetmeyi; özellikle gece eğitimlerine ve bu eğitimlerdeki yıldız arama ve saymaya son vererek, bu eğitimleri tatbikata dönüştürmeyi; gündüz yapılan bütün görevlerin, gece de yapılması gerektiğine birlikleri inandırmayı hedef aldım. Artık “Yürüyüş şu saatte başlayacak” diye emir vermiyor, “Birlik ... saatte ... yerde bulunacak” veya “Birlik ... saatte ... yerden geçecek” şeklinde emirler veriyor, kontrollerimi o saatlerde ve o yerlerde bulunarak yapıyordum. 
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Yürüyüş yolu boyunca, pusu ve baskın beklentileri içine soktugum birlikler âdeta “savaşır gibi” dikkat kesiliyorlardı. Gece eğitimlerinden dönerken birliklerin yürüyüş kolu arkasından erleri çaldırıp bir yerde topluyor ve birliklerden tekmil bekliyordum. 
Çok defatekmillertam geliyor, ancak erler bende bulunuyor; birlikler durumu anlayınca kıyamet kopuyordu. Tatbikata çıkan birlikler yollarda trafik düzenlemesi yapıyorlar, nasıl olsa dönüşte yine lazım olacak diye, bunları oralarda bırakıyorlardı. Hedef kıtası bu görevlileri topluyor ve gayri nizami harp unsurları toplamış oluyordu. Molalarda, toplanma bölgelerinde birliklere, komuta yerlerine, idari tesislere mutlaka baskınlar düzenleniyor, “Kime?” sorusu piyangoya dönüşüyordu. Birlik yürüyüş hedefine ulaşıyor, ikinci emri almak için o noktadan itibaren, hedef bulma, adam bulma, komutan bulma, yazılı emir bulma için traversler çizmeye ve emredileni bulma eğitimine başlıyordu. Kış tatbikatları aynı tür uygulamalarla ve çok çetin şartlar yaşanarak icra ediliyor; kar toplayarak, iglo yaparak ve idaritesisler kurarak yapılan gösteri tatbikatları kaldırılıyor; birlik gittiği ve görev aldığı yerdeki ortama uyarak, neye ihtiyaç duyuyorsa onu ve ne buluyorsa onunla yapıyordu. 

Öyle zamanlar oldu ki zırhlı tugay, Aşkale ve çevresine ve yollarına sığmaz olmuştu. İlginç olan bir başka husus da, zırhlı tugay bülün bu uygulamalarını, akaryakıt kontenjanları içinde kalarak yapabiliyordu. 

Çeşitli nedenlerle bölgede dolaşırken, bayrağı olmayan veya eskimiş olduğunu gördüğüm okullara bayrak vermek, yollarda onarım yapan veya kar temizleyen ekiplere de şeker vermek için, arabamda her zaman bunlardan bulundururdum. 

Bir geceyarısı, tatbikatı sona eren ve dönüş düzenine geçmeye çalışan bir mekanize piyade tabur komutanının yanındaydım. 
Yanımızda birkaç subay daha vardı. Emir subayım Üsteğmen İbrahim'e (rahmetli Binbaşı İbrahim Öğüt), “İbrahim, arkadaşlara şeker tut” dedim. İbrahim şekeri getirdi. Tabur komutanı Binbaşı Yılmaz Güngör'e uzattı. Binbaşı Güngör bir şekere bakıyor, bir bana bakıyor ve şekeri almıyordu. Ben “Güngör alsana” deyince, gayet ciddi bir tavırla, “Komutanım sizin ne yapacağınız belli olmaz, siz şekeri almadan bizi işaret ederek, bize verilmesini istediniz. (Hakikaten olmuştu.) Kusura bakmayın, önce siz alıp ağzımza atın, biz de alalım” demez mi. Hem gülüyor, hem de memnun oluyordum. Birlik âdeta, “dikkat yorgunu” olarak tatbikatlardan dönüyordu. İstediğim havayı yakalamıştım. Yürüyüş ve 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tatbikatları hiç minyatürize etmiyor, zırhlı tugayın görev karakterine uygun, uzun mesafeli ve manevra imkânı verecek şekilde düzenliyordum. 

Bir kış günü, sefer görev bölgesinde bir tatbikat düzenlemiş, taburları sınırlı araçlarla bu bölgedeki planda bulunan toplanma bölgelerini işgal ettirmiştim. Nazari olarak bildikleri bütün gizleme tedbirlerini uyguluyorlar, fakat kar nedeniyle bomboş olan bu alanda gizlenemiyorlardı. Hele iz gizlemesi zırhlı birliklerde meseleydi. Zırhlı araçlarını, çadırlarını, o dümdüz, ağaçsız, ova ve yaylalarda gizlemek, tabiatla boğuşmak anlamına geliyordu. Arkadaşlar olayları ve güçlükleri yaşayarak, önerileriyle beklediğim çareyi getirmişlerdi. Birlikler, birer köye dayanarak tertiplenme istiyorlardı. Köyün konumu ve görüntüsü içinde kalmak işlerini kolaylaştıracak, köy yollarını kullanılarak iz sorunu daha kolay halledilecek, su temini kolaylaşacak, idari hizmet kolaylıkları sağlanabilecekti. Hemen bu tertibe geçildi ve çok da uygun oldugu görüldü. Birlik sefer bölgesini ilk defa kışın işgal ediyor ve gerçekleri yaşıyordu. Zaruret çareyi de beraberinde getirmişti. 

Başlangıçta direksiyonu sıkı sıkıya kavramış, sıkıntısı yüzünden belli olan şoförler artık gitmiş, direksiyonu âdeta parmaklarıyla idare eden, arkasına yaslanmış, rahatlamış, kendine olan güveni yüzüne aksetmiş şoförler gelmişti, birlik kendine güveniyor, dinamik bir ruhla hizmet görüyordu. 

İşte böyle bir çalışma ortamı içindeyken iyileşerek, 3. Ordu komutanlığı görevine başlayan rahmetli Orgeneral Namık Kemal Ersun, tugaya denetlemeye gelmişlerdi. İlk denetlemeye çıkışlarıydı ve henüz tam olarak iyileşmemişlerdi. Tugayın alışkın oldugu tarzda ve sayın komutanın da denetlemelerde çok uyguladığı şekilde, tabur görev kuvvetlerine çeşitli görevler vererek ve bunların ifasını takip ederek, yaptığı denetlemelerden çok memnun olarak ayrılmışlardı. 

Bu arada, geride kalan bir anıya dönmek istiyorum. O dönemde mevcut olan Zırhlı Birlikler Talimnamesi'ni okurken, “Zırhр birlikler, komutanına gurur verir” tarzındaki bir ifadeye gözüm takılmıştı. Bunun anlamını çözmeye ve “Neden diğer birlikler de değil ?” diye kafamda beliren soruya cevap bulmaya çalışırken, üsteğmen rütbesiyle Pasinler Ovası'nda, Serçe Dağı'ndan, bu ova- nın altını üstüne getiren tugayı ve bende hemen oluşan dileği hatırlamış ve -bu dilek herhalde yaşanmak istenen bir gurur duygusuna dayanıyordu- diye düşünmüştüm. Bugün o ifadenin doğruluğunu, bu gururu bizzat yaşayarak teyit ediyorum. 
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Bu tugayda yaşadığım birkaç olay daha var. Bunlardan birisi, tugay emrinde Aşkale'de bulunan ve Trabzon'daki tugay kuruluşunda olan bir keşif bölüğünün, Bayburt'a intikaliyle ilgilidir. Bu keşif birliğinin intikali aslında Trabzon'daki tugay ile orduyu ilgilendiriyor ve bu komutanlıklar, keşif bölüğündeki tankların, Kop Dağı'nı aşamayacaklarını düşünerek, tank taşıyıcı sağlamaya çalışıyorlardı. Bu karargâhlarda tankların Kop Dağı'nı aşabilme hususu endişe kaynağıydı. 

Ben eğitimleri beraber yaptığımız bu birliğe güveniyor ve hiçbir şeye ihtiyaç olmadan, bu dağ ve geçitleri geçebileceğine inanıyordum. Durumu ordu komutanlığına arz ederek, keşif bölüğünün Kop Dağı'nı aşabileceğini, bu sorumluluğu alabileceğimi ve müsaade ederlerse, bu bölüğü bizzat Kop Dağı'nın kuzeyinde, yeni birlik komutanının emrine verebileceğimi arz ettim. Önce tereddüt ettiler, sonra kabul buyurdular. Ben birliği iyi tanıyordum. 
Güvenim ve inancım boş değildi. Hiçbir sorun olmadan bu intikal gerçekleşmişti. Bu uygulamanın tank subayları üstünde de çok olumlu etkilerinin olduğunu belirtmek isterim. 

İkinci husus, tugayın Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme Başkanlığı'nca denetleneceğine dair emir alışımızdan bir gün sonra, aynı tarihleri içeren bu on üç günlük sürede, benim de Harp Akademileri'ndeki iki haftalık, hava-kara işbirliği kursuna katılmanın istenmesiydi. 

Bir komutanın böyle büyük bir denetlemede, birliğinin başında olması gerektiği inancı ve muhtemel bir koordinesizlik zannıyla ordu komutanlığına durumu arz etmek için Erzincan'a gitmiştim. 

Rahmetli Orgeneral Namık Kemal Ersun'a çıktım ve durumu arz ederek, kursa gitmemeyi veya benim kursumun ertelenmesiniarz ve teklif ettim. Rahmetli komutan hiç beklemediğim bir cevap verdiler. “Denetleme Başkanlığı'nı gönderen Kara Kuvvetleri Komutanlığı, kurs emrini de gönderen Kara Kuvvetleri Komutanlığı olduğuna göre, bunu neden muhtemel bir koordinesizlik diye düşünüyorsun da bu iki emri veren komutanlığın, bu iki emri bilinçli olarak verdiğini ve komutanı yokken tugayın durumunu görmek ve denetlemek isteyebileceklerini düşünmüyorsun ? Sen kursa gideceksin, tugayın da, başlarında vekilin olduğu halde denetlenecek. Seni değil, tugayı denetlemeye geliyorlar” dediler. 
Hiçbir şey söyleyemedim. Rahmetli komutandan bir ders daha almış, emre uyum ve riayetin yeni bir boyutunu görebilmiştim. 

Tugaya döndüm. Herkes heyecanla bekliyordu. Durumu açıkladım. Tugayda birşok yaşandığını ve bu şokun kısa sürede üzüntüye ve moral düşüklüğüne dönüştüğünü görebiliyordum. 

Ertesi gün bütün subay ve astsubayların katıldığı bir toplantı düzenleyerek, denetlemenin cereyanı ve hazırlıkları konusunda gerekli emirleri verdikten sonra, asıl söylemek istediğim konuya geldim. “Kursa gidişime ve denetlemede sizinle beraber bulunamayacağıma üzüldüğünüzü biliyorum. Bu üzüntüyü ben de aynen yaşayarak, ordu komutanlığına gittim ve kursumun iptali veya tehirini arz ve teklif ettim. Sayın komutanın cevabı şöyle oldu” deyip, emirlerini aynen tekrarladım. “Gördüğünüz gibi denetleme heyeti beni değil tugayı, yani sizleri denetlemeye geliyor. Yanınızda ben de olsam denetlemeyi siz vereceksiniz. Hazırlıkların bir kısmını esasen beraber yapacağız” dedim ve ekledim: “Hem benim yaşadığım bir tecrübe daha var. Benim çocuklarım her sene okulda bazı derslerden ikmale kalırlardı. Kıbrıs'a atandım ve tam bir sene hiç gelemedim. O sene çocuklarım ikmale kalmamışlardı. Bu sorumluluk bilincinin sizde de mevcut olduğunu biliyor ve sizlere güveniyorum. Bugün sizlere aktardığım çocuklarımın sorumluluk bilinciyle ulaştıkları başarılı sonuca, gelecekte sizinkileri de ekleyerek başkalarına anlatacağım. Bu güven duygularıyla dopdolu olarak hepinize başarılar diliyorum.” Gözlerindeki pırıltının geri geldiğini görerek ayrıldım. 

Denetleme başarılı geçmişti. 

Baharda Genelkurmay başkanı rahmetli Orgeneral Sancar Erzurum'a gelmişti. Havaalanında kendilerini karşıladık. Elimizi sıkarken, “Gelirken uçaktan tugayını gördüm. Sen de kapkara olmuşsun. Hep arazide mi yatıp kalkıyorsun ?” diyerek, lütufkâr bir ilgi- de bulunmuştu. Erzurum'da birlikte yemek yiyecektik. Bir ara yeniden ilgilendiler. “Ben seni Trabzon'daki tugaya tayin etmek istiyordum. Ama Eşref Paşa çok ısrar etti ve seni buraya vermek istedi, ben de kıramadım” dediler. “Sağ olun komutanım” dedim. Bu özel ilgilerin dikkat çektiğini belirtmeliyim. Hemen arkasından terfi ve tayin spekülasyonları konuşulmaya başlandı. Ben dahil herkes, eğer terfi edersem 3. Ordu kurmay başkanı olarak Erzincan'a atanacağıma inanıyorduk. Zira bir sene daha şark hizmetim vardı. 

Başka bir zaman, ordu komutanı rahmetli Orgeneral Ersun'un ordu bölgesinde uzun bir denetlemeye çıkarken beni de yanına alması, bu söylentilere yeni bir güç ve gerekçe katmıştı. Bunlar için de ordu komutanı, yeni kurmay başkanına orduyu tanıtıyor yorumu yapıldı. Rahmetli komutan ise “Sen ordu ihtiyatı olan bir birliğin komutanısın, bütün ordu bölgesini iyi tanımalı ve kolorduların harp oyunlarına benimle birlikte katılmalısın” diyordu. 
Galiba ordu komutanımız dahil, belirtilen bu iki ihtimali de hesaba katıyorduk. 

Bu söylentiler devam ederken, rahmetli komutanla Trabzon'a gittiğimizde, o zaman Trabzon'da belediye başkanı olan, Emekli Kurmay Albay Sefer Bey'in muhterem eşlerinin çok iyi kahve falı- na baktığını söyleyerek, kahve fincanlarımızı kapattırdılar. Sıra bana geldi. Hanımefendi, “Paşam siz terfi edecek ve her tarafı denizle çevrili bir görev yerine gideceksiniz. Buranın ismini de söyleyebilirim. Kıbrıs'a atanacaksınız” deyiverdiler. Ben, “Daha bir sene şark hizmetim var, bu tayin imkânsız” dedim, ısrar ettiler. 
“Hayır, kesin olarak söylüyorum. Ben falda inandıklarımı söylerim. Tayininiz Kıbrıs'a olacak” dediler ve eklediler: “Ben bahse girmeye hazırım. Ben kazanırsam, siz bana bir çift ayakkabı alın, siz kazanırsanız, ben hanımefendiye alayım.” Bu gezide eşim de oradaydılar. Bahsi kabul ettik, ama düşüncemizi de değiştiremedik. 

Daha sonra bu muhterem hanımefendi haklı çıkacak, fakat biz kendilerine bir çift ayakkabı takdim imkânı bulamayacaktık. 

Ağustos ayı yaklaşırken, kendi kendime geçirdiğim hizmet yılının muhasebesini yapıyordum. Terfi etsem de etmesem de ayrılacağım bu birlikte, zırhlı ve mekanize birliklerle ilgili çok şey öğrenmiş ve merak ettiğim her şeyi deneme imkânı bulmuştum. Тиgay personeli ile eşleri dahil, ben ve eşim âdeta bütünleşmiştik. 
Bu tugay bizim aynı zamanda ilk defa lojmanda oturduğumuz görev yeriydi. Daha önce Ankara'da, görevlerim tahsisli lojman listesinde yer almasına rağmen, kendi evimizde oturmayı uygun bulmuştuk. Aşkale'de bir apartmanın dördüncü katında oturuyorduk. Gönlümüz rahat, imkânlarımız yeterliydi. 

Konuları dağıtmadan, sapmadan, hedefe dönük, göreve yöneltilmiş, tatbikata dayalı, gerçekçi eğitimin çok müspet sonuçları, eğitim alanlarına sığmayan, yerinde duramayan yumruk gibi bir tugay meydana çıkarmış; birbiriyle yarışan birlikler, âdeta marş motoru görevini yerine getirmiş ve bazen komutanını bile zorlamıştı. 

Daha sonraki görevlerimde çok faydalandığım, çok önemli tecrübeler kazanmıştım. 

Şimdi bize, yani bana ve eşime, “Emekli oluncaya kadar bulunduğunuz görev yerlerinden еп çok nereyi seviyorsunuz ?” diye sorsanız, her ikimizin cevabı aynı olacaktır: “Aşkale.” 

Bu tugayın personeli de bu duyguları her yerde bizimle paylaştılar. Çeşitli rütbelerde ve görevlerde, kendileriyle beraber çalışmalarımız oldu, ama bizi hiç unutmadılar. 
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Nihayet ağustos ayı geldi. Şüra toplandı. Terfi etmiş ve Kıbrısta bulunan 28. Tümen komutanlığına tayin olmuştum. Bu sonucun bir özelliği daha vardı. Terfi listesinin başında yer almıştım. Bu da çok önem verilen bir sıralamaydı. 

Ordu komutanımız Ankara'dan döndüler, beni Erzincan'a emrettiler. Kendilerini ziyaret edip elini öptüm ve şükranlarımı arz ettim. Tayin emrinde, bir gün sonra Ankara'da olmam ve üç gün içinde Kıbrıs'taki görevime katılmam emrediliyordu. Rahmetli komutanıma veda ettim ve Aşkale'ye döndüm. Aşkale'ye, uzun yolculuklara katlanarak çocuklarımız geliyor ve bizi yalnız bırakmıyorlardı. Şüra dönemini dikkate alarak, bazıları yine gelmişlerdi. Hep beraber Ankara'ya döndük. 

İlk ziyaretim Genelkurmay başkanı rahmetli Semih Sancar'a oldu. Şükranlarımı sundum. “Git bakalım, senelerce uğraştığın Kıbrıs, harekâttan bir sene sonra ne durumda gör” dediler. Atamadaki tercih yetkisinin kaynağı belli olmuştu. 

İkinci ziyaretim, o zaman Genelkurmay Karargâhı'nda görevli bulunan, kendisinden 4. Zırhlı Tugay'ı teslim aldığım Tümgeneral Sayın Nevzat Bölügiray'aydı. Kendisine, “Sayın komutanın, 
4. Zırhlı Tugay'da yapıp hizmete hazırladığınız tesisler ve bana devrettiğiniz tugayda çözdüğünüz sorunlar, benim bütün ağırlıgımla eğitim ve tatbikata yönelmemi sağladı. Sizin oluşturduğunuz baz, bu uygulamalara mesnet teşkil etti. Çok güzel çalışmalar yaptık ve çok iyi sonuçlar aldık. Bu nedenle size teşekkürlerimi sunmaya geldim” dedim. Sayın komutan âdet olmayan bu teşekkürden çok memnun oldular ve teşekkürle mukabele ettiler. Böylece bir hakkı da teslim etmiş oluyordum. 

Üçüncü ziyaretim, Kara Kuvvetleri komutanı rahmetli Orgeneral Eşref Akıncı'ya oldu. Kendilerine şükranlarımı sundum, emirlerini sordum. “Kemal Paşa, bana bir sene şark hizmeti borcun kaldı” diye takıldılar. Ben, borcumu fazlasıyla ödemeye hazır olduğumu arz ettim. Bu sözlerin daha sonra, 3. Ordu kurmay başkanlığı teklifini Genelkurmay başkanının kabul etmeyip, Kıbrıs tayininde ısrar ettikleri anlamına geldiğini öğrenecektim. 

Son ziyaretim, Kara Kuvvetleri kurmay başkanı rahmetli Orgeneral Vecihi Akın'a oldu. Uçak hazırlattığını ve ertesi gün hareket etmem gerektiğini söylediler. 

Ertesi gün tahsis edilen uçakla hareket ederek, üç gün içinde 
1 800 metre yükseklikteki bir görev yerinden, 18-20 metre yüksekliğe inmek ve 18 derece sıcaklıktan 38 derece sıcaklığa çıkmak gibi bir değişiklikle Kıbrıs'a indim. 
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28. Tümen komutanlığı Kıbrıs'ta ikinci görevim olacaktı. Birincisi 1974'ten evvel (1964-1965) ikincisi ise 1974 Barış Harekâtı'ndan bir sene sonraki (1975) farklı tarihleri kapsıyordu. 

Uçakta giderken, Atina görüşmeleriyle 1958-1959'larda başlayan yolculuğun hâlâ bitmediğini düşünüyor, Kıbrıs'a değiştirme birliğiyle gelişimizi, Magosa'dan Birleşmiş Milletler'in eskort ve korumasında, âdeta bir esir kafilesi gibi gidişimizi -hayır götürülüşümüzü-, Kıbrıs Rum yönetiminin o yıllarda Kıbrıs Türklerine çektirdikleri mezalimi ve Barış Gücü'nün davranışlarındaki farklılıkları tekrar yaşıyor ve şimdiki gidişimle mukayese ediyordum. 
Bu duyguyu yaşarken, Sayın Mehmet Ali Birand'ın tabiriyle o “otuz sıcak gün”ün sıcaklığı içinde, sanki galip bir devletin, muzaffer bir ordunun mensubu olarak Cenevre'lerde hissettiklerimi, tekrartekrar yaşıyor ve uçağın Beşparmak Dağları'nı geçişini, eskiden Timbu Havaalanı olarak bilinen Yunanlıların gizli maksatları için kullandığı, bizim de gözetleyip bir şeyler keşfetmeye çalıştığımız havaalanına, yeni adıyla Ercan Havaalanı'na süzülüşünü göğsüm kabararak ve içimdeki gururun yüzüme akseden tebessümüyle izliyordum. 

Tören bölüğü yerini almıştı. Karşılayıcılar arasında sivil ağırlık ilk dikkatimi çeken husus olmuştu. Asıl dikkat çeken husus ise Sayın Denktaş'ın bizzat karşılamaya gelmiş olmasıydı. İşte o zaman titreyen dudaklarım ve tutamadığım gözyaşlarımla “Şükürler olsun” diye mırıldanıyor, Sayın Denktaş'ın büyüklüğüne, vefakârlığını da ekliyordum. Bu duygularımı uçaktan inişimde, Sayın Denktaş'ın sarılışındaki sıcaklık, kucaklayışındaki kuvvet ve içimi okurcasına “Şükürler olsun bugünlere kavuşturanlara” sözündeki duygu seli, âdeta fırtınaya dönüştürmüştü. 

Tören bölüğünün saygı marşıyla kendime geldim ve tören bitti. 

28. Tümen'i kendisinden devralacağım sayın komutan Tümgeneral Fazıl Osman Polat haklı olarak karşılamaya gelmemişti. O tümgeneral, ben ise 30 Ağustos gününe kadar hâlâ tuğgeneraldim. 

Paşaköy'de bulunan tümen karargâhına, oradan da evde oldugunu öğrendiğimiz rahmetli Fazıl Osman Polat'ın yanına geldik. 
Evin alt katında bir şezlong üzerinde istirahat ediyorlardı. Yüzünden yorgunluk akıyordu. Sayın komutanın araziden yeni döndügünü söylediler. 

Uzun bir sohbetten sonra, o gün akşamüzeri, Girne'de kolordu komutanının bir davetine katılacak, ertesi günden itibaren tümen bölgesini gezip tanımaya başlayacaktık. 

Tümenin bölgesi Lefkoşa doğusundan Magosa kıyılarına, cephe 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hattından Karpas Burnv’na kadar olan sahayı kapsıyor, birlik ağırlığı ise Beşparmak Dağları cephe hattı arasında yoğunlaşıyordu. 

Meserya Ovası daha ağır şartları ve âdeta “Yeşil Ada” sözüne isyan etmiş görüntüsüyle tümenin bölgesinde bulunuyordu. Tümen komutanı rahmetli Fazıl Osman Polat komutanımla tümen bölgesini gezerken, kendileri o bölgelerin ele geçirilişi ve cereyan eden muharebelerle ilgili açıklamalarda bulunuyor, “Kemal Paşa bak, bu Mutlu Tepe şöyle önemlidir... Bak bu Tınaz Dağı böyle önemlidir...” şeklinde askeri yönden önemli gördüğü yer ve arazi hakkında doğru mütalaalar yürütüyor ve ekliyordu: “Müzakerelerde Rumlar buraları mutlaka isteyecekler ve isteklerinde ısrar edeceklerdir. Sakın һа! Kesinlikle verilmemelidir.” Bu son söz, Larnaka'ya ve Pile bölgesine hâkim olan bir tepede tekrar edilince, “Sayın komutanım, vurguladığınız hususlara askeri yönden tamamen katılıyorum, ama siz hiç merak etmeyin, müzakerelerde bu yerlerin adı hiç geçmeyecektir. Benim bildiğim Rumlar, Omorfo (Güzelyurt)-Maraş-Yeşilyurt diyecekler, hatta bundan evvel, Girne'yi bile bu istekleri arasına dahil edeceklerdir” diye düşüncemi açıklamıştım. 

Bugün, olan bitene bakıyorum da bu konuşmaların boşuna olmadığını vurgulamak istiyorum. Şimdi 16 nisan 2004. “Bu tarihte, yirmi sekiz-otuz sene öncesine ait bu olayları yazmaya ne gerek var ?” diyenler olabilecektir. Zira bir hafta sonra Annan Planı'nı referanduma hazırlanıyorlar. Ama ben bunların bilinmesinde çeşitli açılardan yarar gördüğüm için belirtmiş bulunuyorum. 

Bu geziden sonra mutat ziyaretler ve kendi programımla tümeni, bölgeyi ve Kıbrıs'ıtanıma zamanı gelmişti. Bu gezilerden edindiğim kanaati ve gördüğüm durumu kısaca belirtmem gerekiyor. 

Ben tümene Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan bir sene sonra gelmiştim. 

Tümen bölgesindeki köylerin çoğu boş, Türk köyleri dolu, karışık köyler yarı yarıya boş, Rum köyleri ve evleri tamamen boş bulunuyordu. Buraların pek çoğu askeri birliklerin kontrolündeydi. Tümen bölgesinde hiç asker ailesi bulunmuyor, Kıbrıs'a gelen ailelerin geçici olarak Magosa Orduevi'nde kalmalarına müsaade ediliyordu. Barış Kuvvetleri'nin diğer birliklerinde aile kalmasına, kantin açılmasına, lojman kullanılmasına müsaade ediliyor, bu tümende ise karargâhın bulunduğu Paşaköy'de bile tek bir asker ailesi bulunmuyordu. Subay, astsubay ve erlerin izin uygulaması son derece katı usullere bağlı ve çok sınırlıydı. Kıbrıs'ta bir sene hizmet edip de bölgedeki hiçbir şehri görmeden yurda dönen askerler vardı. Cepheye gereğinden fazla yayılmış olan birliklerin barınma imkânları çok gayri müsait ve sağlıksızdı. Aslında bu görüntü çok yadırganmamalıydı, zira tümen henüz ateşkese dönüşmüş muharebe şartlarını yaşıyordu. Resmen de genel alarm durumundaydı. Rahmetli komutan Tümgeneral Polat çok haklı olarak muharebeye dönük hazırlıklara öncelik vermiş, sağlanabilen imkânlar içinde yapılabilecekleri yapmıştı. Diğer tümen bölgesi çok yeşil, imkânları bol ve personel morali yönünden daha elverişli şartlar taşıyordu. Özellikle bölgede aile iskânına müsaade edilmesi, kantin hizmetlerinin yaygınlaştırılması çok konuşulan bir farklılık olarak dile getiriliyordu. Hizmetin ağırlığına bölge koşulları ve sınırlı imkânları eklenince, ağırlık ve baskı artıyor, personelde çok değişik etkileri görülebiliyordu. Barış Kuvvetleri içinde bunalım geçiren personel sayısı bakımından, tümen en önde bulunuyor ve bunlara sebep aranıyordu. Tümenin disiplini ve birliklerin eğitimi iyiydi. Eğitimde tertiplenmeye bağlı bazı boşluklar ve sıkıntılar vardı. 

Bunlar dışında tümen komutanlığını çok meşgul eden üç sorun şunlardı: 

Maraş özel sorunu; 

Magosa limanı ve çevresi sorunları; 

Ercan Havaalanı sorunu. 

Gördüklerim arasında hayretle karşıladığım bazı hususlar da vardı. Mesela ara bölge üstünde ve boş olan bir köyde, sekiz asker ailesi yerleşmişti. Aile getirme yasağı ve biraz da diğer birlik bölgelerindeki uygulamalar, subayları böyle bir ara yol bulmaya ve ara bölgede aile yerleştirmeye itmişti. Bunu tümende başka kimse bilmiyordu. Bunu yapan subaylar da doğabilecek tehlikeleri bilemiyordu. 

İkinci hayret ettiğim husus, Magosa limanında ve Maraş'ın içinde kalmış olan Barış Gücü gözetleme postalarıydı. Bunların orada kalışları kadar, rahmetli komutan Fazıl Osman Polat gibi Barış Gücü'nden çok çekmiş bir komutanın bu postaların orada kalmasına nasıl müsaade ettiğine de hayret ediyordum. Kendileri Kıbrıs'tan ayrılırken dayanamadım sordum. Cevabı şöyleydi: “Ben Magosa ve Maraş'ın sorumluluğunu alırken bunlar vardı, öyle devraldım. Bölge evvela mücahitlerin daha sonra denizcilerin ve amfibi birliklerin sorumluluğundaydı. Evveliyatını bilmiyorum. Görünce ben de rahatsız oldum, fakat kabul edilmiş statüyü değiştiremedim.” 

Söyledikleri buydu. Bu dikkat çekici oluşumlara, mevcut gerçekler içinde hemen çözüm bulmak gerekiyordu. Komutan ve subaylarla birkaç toplantı yaptım. Söylemek istediklerim ve kendilerine duyurmak istediğim bazı düşüncelerim bulunuyordu. 

Henüz ateşkes antlaşması gibi pamuk ipliğine bağlı bir düzen içinde ve genel alarm durumunda olduğumuzu hiç unutmamamız gerekiyordu. 

Eğitim, göreve her zaman hazır bulunmayı sağlayacak şekilde, tatbikata ve uygulamaya dayalı gerçekçi bir eğitim olmalıydı. 

Atış eğitimleri bile, belli görevlerin dışına çıkmalı, sızma atış alanları muharebe eğitimlerinin birer parçası haline getirilmeliydi. Birliklerimiz düşman ateşi altında ilerleme, dost makineli tüfek ateş desteğinden faydalanma konusunda öncelikle eğitilmeli, aralık ateşinin nasıl uygulandığını, hücum mevzi işgalini burada yapılacak hazırlıklarla ve hücum ateşinin yapılışını, kullanılışını bizzat yaşayarak ve yaparak öğrenmeliydi. 

Tank-piyade işbirliği, tank taraması, topçu-piyade ve zırhlı birlik işbirliği gibi konuları nazari değil, müşterek eğitim ve tatbikatlarla sağlanmalıydı. 

Görevimiz içinde çok önemli bir yeri olan, “birlikler üzerinden aşma”, “yerinde değiştirme” eğitimleri özellikle gece şartları içinde uygulamaya ağırlık vererek geliştirilmeliydi. 

Planlarda öngörülen bütün karşı taarruzlar, benzer bölgelerde mutlaka tatbikat konusu olarak uygulanıp incelenmeliydi. 

Moralin üstünlüğü sağlanmalı ve korunmalıydı. Bu konuda bize düşen görevler vardı ve bunları da personelimizin bilmesi gerekiyordu (subay ve astsubay ailelerinin gelebilmeleri, izin uygulamasında Kıbrıs içi izin düzenlemeleri, anavatan izinlerinin ikiye bölünerek uygulanması, kantin hizmetlerinin düzenlenmesi gibi). 

Sonuç olarak isteklerimi de önlerine koyuyordum. “Anavatanda bana dersiniz ki: ‘Komutanım bölüklerin eğitim mevcudu elli atmış kişi olabiliyor. Bölük komutanı olarak, bir takım kadar olan bu mevcutla nasıl bölük eğitimi yapayım? Buyurun arkadaşlar iki yüz-iki yüz yirmi kişilik bölükler. Yine dersiniz ki: 'Bölükte benden başka rütbeli kimse, subay-astsubay yok, ben hangi hizmete yetişeyim ? Buyurun üç dört takım komutanlı ve bir-iki astsubaylı bölükler. Yine dersiniz ki: 'Bakım, onarım, boya, badana gibi idari işlerden eğitime zaman kalmıyor. Bunların hiçbirinin ağırlıgı yok. Siz cephe birliklerisiniz, biz cephe tümeniyiz. Yine dersiniz ki: “Eğitim alanlarına sıkışmış klasik eğitim usandırıcı, bunları uygulamaktan bıkıyor, fakat değiştiremiyoruz.” Şimdi emir veriyorum. Eğitim alanınız, görev ve sorumluluk bölgenizin tamamıdır. 
Hiçbir yerde beton masalar, sehpalar istemiyorum. Kıbrıs'ta eğitim alanı seçip, ona mezarlık görüntüsü vermeyiniz. Eğitim için yardımcı malzeme yerine, her uygun imkânı değerlendirerek gerçek malzeme kullanınız. Bunları arazide arayıp bulunuz. 

Gece eğitimlerini mutlaka yakın çevreden dışarı çıkarınız. Sakın yıldız sayma ve arama gibi buranın gerçeklerine ters düşen uygulamalara yönelmeyiniz. Geceyi kendinize dost yapınız, gece eğitiminde hedefinizin, gündüz yapılan her görevin, gece de yapılması olduğunu biliniz. 

Çok geniş bir bölgede görev yapan birliklerinizi dikkate alarak, en ast kademeden itibaren sorumluluk verdiğiniz kademelere ve komutanlıklara, bu sorumluluğa paralel olarak yetki vermekten çekinmeyiniz. Özellikle daha düne kadar yedek subay olarak görev yapan bugünkü lise mezunu çavuş kadrosunu etkin hale getiriniz” diyordum ve soruyordum: “Bu arada benim ne yapacağımı, nasıl bir komutan olacağımı mı soruyorsunuz? Onu аа söyleyeyim. Ben birliklerimizi nadiren garnizonlarında ve eğitim alanlarından arayacağım. Ben daha çok birlikleri gerçekçi eğitim için yakın tatbikat alanlarında, değişik konularda uygulanan tatbikatlarda, atış alanlarında, cephede, mevzilerinde ve sefer görev alanlarında arayıp bulacağım. Bu uygulamaları birlikler arası yarış kabul edip, öyle değerlendireceğim. Nadiren ve herhangi bir programa bağlı kalmadan, yolumun üstüne düşen koğuş, barınak ve yemekhane gibi tesislerinizi göreceğim. Gördüğüm bu tesisleri, o birliğin idare yapısı ve hizmet ölçüsü kabul edeceğim. Ayrı bir denetleme, düzen ve hazırlığı değil, günlük düzen ve uygulamalar içerisinde devamlı düzen ve uygulamalar arasında sizleri görmek isteyeceğim. Bir isteğim daha var. Anavatanda yaşayıp, yapamadığınız bir konumda bulunuyoruz: ‘cephede tümen” Bu konumu ve göreviyle tümenimizi Kara Kuvvetleri için bir laboratuvar kabul ediyor, bu laboratuvardan çıkacak araştırma ve uygulama sonuçlarını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nıza aktarmayı ayrı ve özel bir görev sayarak yardımcı olmanızı rica ediyorum. 

Son olarak bir önemli hususa da dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Ben her işin ve faaliyetin eğitime ihtiyacı olduğunu kabul eden, bu eğitimin de bir hazırlığa dayanmasına inanan bir komutanım. 
Bu nedenle hedefsiz, hazırlıksız bir eğitimin asla faydalı olamayacağını ve maksatsız bir zahmete dönüşeceğini belirtmek istiyorum. Eğitime hazırlık toplantılarının, tatbikata hazırlık çalışmalarının önemine inanınız. Bu çalışmalara ast birlik komutanlarınızı katınız. Hedefinizi ve maksadınızı iyi tespit ederek, uygulamalarınızı bunlara yöneltiniz. 
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İşte arkadaşlarım, benim sizlerden istediklerim, beklediklerim ve arayacaklarım bunlar olacaktır. Hep aranızda, yanınızda ve sizlerle beraber olacağım.” 

Ben kibriti çakmıştım. Şimdi marş motorumuzu oluşturan komuta kademesini devreye sokmak ve ana motoru çalıştırmak gerekiyordu. Bunların uzak olmadığını hissediyordum. 

Beklentim kısa sürede gerçekleşti. Çok zevkli ve aynı zamanda çok yorucu geçen bir yılı aşkın süreyi kapsayan 28. Tümen komutanlığı, arkadaşlarım kadar bana da çok şey öğretmiştir. “Cephedeki tümen komutanlığı”, “genel alarmdaki tümen komutanlığı” laboratuvarında piştiğimizi belirtmem gerekiyor. Bu hususa ve özelliğe öyle inanmış ve arkadaşlarımdaki gelişmeyi o kadar benimsemiştim ki, dönüşte bu gerekçeleri sıralayacak ve “mümkün olduğu kadar, bu görev başı eğitim laboratuvarından çok sayıda subayın geçirilmesi”ni komutanlarıma teklif edecektim. 

Bunları yazmaktan maksadım, bazı sonuçları belirtmektir. 

Bunlardan ilki rahmetli komutanım Korgeneral Vahit Güneri'nin de üzerinde durduğu ve hemen uygulama için onay verdiği izin meselesidir. Bu konuda yapılan, erlere Kıbrıs'taki hizmetleri süresince bir defa verilen memleket izninin ikiye bölünerek uygulanması, gerektiğinde üçe bölünerek uygulama takdir yetkisinin komutanlara bırakılması ve Kıbrıs içi günlük izinlerin bütün erlere uygulanması, buna ait gerekli kolaylıkların sağlanması, cephe takım komutanlarının üç günlük izinleri için orduevi kolaylığının temini olmuştur. 

Ben iznin faydasına inanırdım. Fakat personel üzerindeki şartların ağırlaşmasıyla iznin âdeta bir ilaç yerine geçeceğini hiç düşünmemiştim. İnsanların ailelerini kısa süreli de olsa, daha sık görmelerinin, mektuplarla sağlayamadıkları sevgilerini bizzat ileterek, endişelerini bizzat görüp gidererek ve bu izin sıralamasını terhis tarihi gibi, özlemle bekleyerek attıkları stresin sağladığı sonuçları o ortamda görüp yaşamak gerekmişti. 

Hele o bir günlüğüne Lefkoşa'ya, Girne'ye, Magosa'ya giden askerin, dönüşünde kazandığı haleti ruhiyeyle, Kıbrıs'ın sadece dağlardan, köylerden, mevzilerden ibaret olmadığını anlayışıyla dönüşü, görülmeye değerdi. 

Bir takım komutanı anlatıyordu. Böyle bir izinden dönen er, arkadaşlarına, “Şimdiye kadar terhis olunca, memlekette bana Kıbпп bilen birisi gibi soracaklar, “Gime'yi gördün mü? Lefkoşa'yı gördün mü? Nasıl bir yer buralar ?’ diyecekler, ne cevap vereceğim diye hep düşünüyordum. Çünkü terhis olan bir arkadaşım bu durumu bana anlatmıştı. Sordukları yerleri hep ‘Hayır görmedim’ diye cevaplandırınca ‘Oğlum sen cezalı mıydın?” diye sormuşlar. Ben de bundan korkuyordum. Şimdi verilecek cevabım var” diyormuş. 

Asker elindeki silah yerine başka bir şey tutmaya, arkadaşları ve çevresi dışında bir şeyler görmeye, sistematik bir şekle gelmiş, kalıplaşmış günlük yaşanıdan bir gün de olsa uzaklaşmaya ihtiyaç duyuyor, zamanında karşılanmayan bu ihtiyaçlar, önce özleme, daha sonra ise bunalıma dönüşebiliyordu. 

Bunun için diyorum Кі: diğerlerini bilmiyorum ama askerin hayatında subay, astsubay ve er olarak, hiç değişmeyen ölçüde izin, bir zarurettir. İzin birçoklarımızın düşündüğü gibi asla bir kayıp değil, kazançtır. Kanunlarımıza göre bir haktır. Ben kanunlarımıza “bir mecburiyet” olarak girmesinin faydalarını çoktan beri düşünüyorum. Yadırgayabilirsiniz ama halen de aynı kanaatteyim. 

İkinci husus, subay ve astsubay ailelerinin Kıbrıs'a gelebilmeleri ve eşleriyle yakın olabilmeleri ile er ve erbaş ailelerinin Kıbrıs'ta çocuklarını ziyaret edebilme kolaylığının sağlanmasıdır. 

Cephede ve genel alarm durumunda bulunan bir birlikte bu uygulamaların yerinin olmaması gerektiğini ve sakıncalarını biliyorum. Ama bildiğim bir şey daha var. Bu durumun daha ne kadar süreceği konusundaki düşüncelerim ve harekâttan iki sene sonra değişmeyen düzenin, çok daha uzun zaman devam edeceğine dair kanaatim. Bu düşünce ve kanaatimin dayandığı gerekçeyi daha önce belirtmiştim. Burada yeniden diyorum ki: durum, biz istemesek de karşı tarafın benimsediği ve uygulamaya başladığı uzun vadeli mücadele politikasının ortaya koyduğu gerçeklerden oluşmaktadır. Aynı durumun 1990'lı yılların sonunda bile değişmediği de bu kanaatin sonucudur. 

Ayrıca halledilmiş aile sorunları, subay ve astsubaylar gibi uygulanmaya başlanan er izinleri ve Kıbrıs'taki aile görüşmeleri Türkiye izninin iki veya üçe bölünerek uygulanması, personel üzerinde çok müspet etkiler uyandırmış bulunmaktaydı. 

Erler için Magosa'da açtığımız ve tabur grupları halinde istifadeye sunduğumuz deniz kampı ayrı bir hava yaratıyor, cephe takım komutanlarının, orduevlerinde üçer günlük misafir edilişleri, bu hizmetin ağırlığını yok ediyordu. Personel ara bölgede ve boş Rum köylerinde aile saklamaktan kurtulmuştu. 

Üçüncü husus, yetki ve sorumlulukların paralel dağıtılması ve özellikle çavuşların hizmette daha etkili hale getirilmesiydi. 

Çavuşlara cephede, “Sağ hududun bu, sol hududun şu, bölgen burası, görevin şu, cephe hattın şuradan geçiyor, manganın barınağı burası, ikmalin üst komutanlıkça sağlanacak, eğitimde şu şu konulara ağırlık vereceksin, eğitimde duyacağın ihtiyaca göre ayrıca uygulama yapabilirsin. Al şu bayrağı dik bölgene. Bu bayrak, bu bölge ve bu manga senin ve manganın yeminine, namus ve şerefine emanettir” diyor ve başarılar diliyorduk. Aynı uygulama takım komutanları için de yapılıyordu. 

O çavuşların pençesini araziye geçirerek bölgesine sahip çıkışlarını, görevini dikkate alarak, mangasını eğitip kullanışlarını ve komutanlıklarını nasıl algılayıp, görev bilinci ve sorumluluk anlayışlarıyla ispat ettiklerini hiç unutmuyorum. Bu hususu sağlamanın kolay olmadığını da belirtmek istiyorum. Sorunun ne zaman çözülebildiğini de söylemekte fayda görüyorum. 

Mangasındaki şehir izin sırasının yapılmasını ve uygulanmasını çavuşa bıraktığımız; mangasından mükğfatlandırılacak eri. çavuşa sorduğumuz; erlerinin müracaatlarını çavuştan geçirdiğimiz; erlerin dert ve sorunlarını çavuştan dinleyip öğrendiğimiz; önerilerini sorup dinlediğimiz ve özetle ona komutan olduğunu kabul ettirip, bizim de kabul ettiğimiz zaman bu ilk emir komuta kademesinden yararlanabilmiştik. Aynı şeyleri yedek subay arkadaşlarım için de söyleyebilirim. Bütün kademeler için tavsiyem şu olacaktır: “Yetki ve sorumluluklar paralel dağıtılmazsa, sonuç hiçbir zaman istediğiniz gibi olmayacaktır.” 

Diğer bir husus da, o şartlar içinde sürdürülmesi gereken kantin hizmetidir. Yine o durum ve şartlar içerisinde bu hizmet çok önemli görülmeyebilirdi, fakat insanı her durum ve yerde, rütbe makam vb. yönden fark gözetmeksizin insan kabul edince, bir ihtiyacın karşılığı olan bu hizmet de önem taşıyordu. Hemen bu hizmeti başlatmak, belli ve ulaşılabilir merkezlerde hizmet vermek, daha sonra cephelere kadar seyyar kantin araçlarını sürmek bile, bir ihtiyaç olarak ortaya çıkacaktı. 

Başka bir husus, yurtiçinde traktörleri araç seferberliğine dahil etmiyor ve bu araçlardan bir görev beklemiyorduk. Kıbrıs'ta ise traktör ve römork, idari hizmetlerin yükünü taşır olmuştu. 
Özellikle cephe birliği olmanın yarattığı bu sonuç, yol aramadan arazide gidiş imkânı, kolay kullanılabilir olması, şoför ve bakım sıkıntısının duyulmaması, gerektiğinde kolaylıkla gizlenip kaybolması yönünden, çok faydalı hizmetler bunlarla yapılabilmişti. 
Askeri araç yönünden de tasarruf sağlıyordu. Faydalanmalı ve sefer araç tedarik planlarımıza ihtiyacımız ölçüsünde koymalıydık. Cephedeki tümen laboratuvarı bu ihtiyacı ortaya koymuştu. 

Bu konuda belirteceğim son husus, eğitimle ilgili konudur. Bütün piyade birliklerimizin eğitimleri, komando eğitimi ağırlıklı olmalı, zamanla tamamı komando eğitimine “yanlış anlaşılmasın, kuruluşuna değil” geçilmeliydi. Burada ve Barış Harekâtı'nda bu ihtiyaç ortaya çıkmıştı. Komando birliklerinin yüksek tahrip tekniği ve yüksek dağcılık eğitimiyle birzamanlar uygulanan paraşüt eğitimleri hariç tutulduğu takdirde, kalan konularda piyade birlikleriyle eğitimi birleştirmek mümkün görünüyordu. Bu uygulama için, piyade birliklerimizin kuruluş ve kadrosunda herhangi bir değişiklik yapmak da zorunlu olmayabilirdi. 28. Tümen de bir uygulamada başarılı sonuçlar almış ve hatta komando birliklerinin de katıldığı birçok yarışmada, çok iyi dereceler sağlamıştı. Bu tür eğitime geçiş, başka görevlerde de faydalı olabilirdi. Üzerinde durulmalıydı. 

Daha sonra Kıbrıs'tan Kara Kuvvetleri Harekât başkanlığına dönünce, kendisine çok saygı duyduğum ve ömrünü komando eğilim uygulamalarına verdiğini yakından bildiğim, o zamanki Komando Tugayı komutanı Tuğgeneral Sayın Sabri Demirbağ'la görüşüp, bu düşüncemi açtığım zaman duyduğu heyecanı ve kalkıp beni kucaklayarak sarılışını hiç unutmuyorum. “Kıbrıs'ta da gördüğüm bu gerçek ihtiyacı duyduğun için seni kutluyorum” demiş ve destek vaat etmişti. Daha sonraya bırakmadan, sonucunu da belirteyim. Kara Kuvvetleri Harekât başkanı olarak, düşüncemi Kara Kuvvetleri kurmay başkanına arz ettim. İlginç buldular ve konuyu bir karargâh toplantısına getirdiler. Çok ilginç bir sonuç çıktı. Harekât başkanının eğitimle ilgili bir teklifi, Personel başkanının idari nedenlerle karşı çıkmasıyla reddedildi ve bıktırıcı eğitim sisteminin uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı. Komando Tugayı komutanı “Keşke bu toplantıya beni de çağırsaydıniz” diye üzüntülerini dile getiriyordu. Bu ihtiyaç daha sonra daha çok duyulacak, ta Güneydoğu sorunu, bu tür birliklere olan ihtiyacı ortaya koyuncaya kadar, bir sonuca ulaşmayacaktı. 

Bu görüş ve önerilerin 1975 yılı ihtiyaç ve imkânları içinde degerlendirilmesini, bir gün bunların pek çoğunun, belki de çok daha uygun ve faydalı uygulamaların mevcudiyeti içinde, yok oldugunu görerek yadırganmamasını diliyorum. Geçen yinni beş yılın cereyan eden çok hızlı değişim ve gelişimlerin olduğu bir süreyi içerdiği için, çok uzun bir zaman diliminin belki de tabanında yer alan “bazı düşünceler” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Göreve başladıktan sonra Maraş'taki Barış Gücü gözetleme postalarının tam karşısına birer gözetleme postası koymuştum. 
Çok etkilendiler, içerlediler ve “Bize güvenmiyor musunuz ?” dediler. Cevabım çok netti. “Siz bize güvenmiyorsunuz ki biz size güvenelim. Güven karşılıklı olur, tek taraflı olamaz, isterseniz karşılıklı olarak kaldıralım” dedim. “Hayır” deyip ısrar ettiler, aldırmadım. “Hatta bu postalara gelip giden araçların, Maraş'a girişlerinde, giriş ve çıkış kontrol hakkımızı da mahfuz tutuyorum, gerektiğinde bunu da uygulayacağız” diye belirtince, ne demek istediğimi anlamışlar ve ısrardan vazgeçmişlerdi. Bu uygulama için müsaade isteseydim, verileceğinden emin değildim. Yapıp sonucunu bildirmeyi uygun bulmuştum. Bu tür yetki içi uygulamalarda, bu usulün faydalarını biliyordum. 

1996 yılında Sayın Denktaş'ın davetlisi olarak Kıbrıs'a gittiğimde, o nöbetçiler hâlâ karşılıklı olarak görev yapıyorlardı. 

Şimdi size kendine güvenen, komutanlarının düşüncesini ve bölgedeki sorunları ana hatlarıyla bilebilen nöbetçi bir erin hikâyesini anlatmak istiyorum. 

Maraş'ın güneyinde, Derinya bölgesinde, İngiliz Dikelya Üssü'yle komşu bir bölgede, iki kişilik bir nöbet yerimiz vardı. Bölgede çobanlar ve çok az sayıdaki sürülerle, çok gördüğümüz Rumlardan hep kuşku duyar ve bu ara bölgeye erlerimizin hep dikkatini çekerdik. “Bu çobanlar aslında çoban olmayabilirler, dikkat edin” derdik. 

Bir gün sabah saatlerinde bu nöbet yerinde bir Rum çobanın, nöbetçilerimiz tarafından vurularak öldürüldüğünü haber verdiler. “Geliyorum, Barış Gücü'ne ben gelmeden haber vermeyin” dedim ve olay yerine gittim. Olayı ateş eden erden dinlemek istedim. Er, “Komutanım, çoban hayvanlarını devamlı olarak bize doğru sürüyordu. Sesle ihtar ettim. Dinlemedi ve hareketine devam еш. Çok yaklaşınca, nişan almadan ihtar atışı yaptım. Bu defa, bize doğru sıçrama hareketleri yaparak ve otlardan faydalanarak yaklaşmaya başladı, sonra da yere yattı. Yattığı yeri kestirip yeniden sıçrarsa ateş etmek üzere bekledim. Yine bize doğru sıçrayınca da ateş ettim. Bekledik, bir hareket görülmüyor ve bir ses duyulmuyordu. Arkadaşımla konuştuk, yaklaşıp ne olduğunu görmeye karar verdik. Arkadaşıma beni korumasını söyleyip yaklaştım ve burada ölmüş olduğunu gördüm” diyordu. 

Bir arkadaşım, “Burada çok az kan var. Âdeta yok gibi, sorar mısınız ?” dedi. Erin cevabı “Bilmiyorum” oldu. Erin bir şey sakladığı kanaatine varmıştım. Arkadaşları uzaklaştırıp, erle baş başa kalınca, “Oğlum yaptığın hareket doğrudur. Görevini yapmışsın, ancak bize söylemediğin bir husus daha sonra meydana çıkarsa, sen de biz de zor durumda kalırız. Burada sen, ben, er, komutan yok. Bir birliğin sorumluluğu var. Bana ilaveten söyleyeceklerin olduğuna inanıyor ve seni dinliyorum” dedim. Er önce tereddüt etti, sonra açıklamaya başladı. “Komutanım, anlattıklarım arkadaşımın korumasında çobanın düştüğü yere gelişime kadarki bölümü aynen doğrudur: O noktaya geldiğim zaman, с̧обаnı bulamadım ve biraz daha ileriye doğru sızarak aramaya başladım. Elli atmış metre ileriye gidip İngilizlerin tel çitine yaklaşınca, çobanın, vücudu bizim tarafta, kafası İngilizlere doğru sarkmuş vaziyette, tel çitine takılmış durumda ölü olarak durduğunu gördüm. Daha çok yaklaştım, sonra ölüyü bu vaziyette bırakırsanı, İngilizlerle başımız derde girer diye, kanları örtüp temizleyerek, cesedi alıp buraya taşıdım. Olay bundan ibaret” dedi ve “Ancak” diye devam etti, “komutanlarım gelip de 'Cesedi yerinden tahkikat sonuna kadar oynatmayalım' gibi konuşmalar yapınca, olayın bu bölümünü anlatmaktan korktum ve anlatmadım.” Olaydan Barış Gücü'nü haberdar ettik. Kolordu Komutanlıčrna haber verdik. Olay yasak bölgede ve kontrolden sorumlu olduğumuz bölgede meydana geldiği için, biz haklı çıktık ve olan da zavallı çobana oldu. Buna rağmen erler arasında bir tedirginlik vardı. Rahmetli Korgeneral Vahit Güneri komutanıma durumu arzettim. Bir moral desteğe ihtiyaç vardı. Mükğfatlandırmak doğru olmazdı ama görev anlayışı, dikkati ve davranışının yerinde olduğu vurgulanabilirdi. Sayın komutan uygun buldular ve “Bölgeye beraber gidelim” dediler. Birliğin önünde, o “Gaziantepli” eri dinlediler. Davranışını cephede nöbet beklemenin heyecanı ve titizliği içinde mütalaa ettiklerini belirterek, “Rum çoban ikazları dinleseydi de bu ölüm olayı olmasaydı, ama bunun sorumluluğu kendisine aittir” dediler ve “İngilizlerle başımız derde girmesin diye benim yerime de düşünmüşsün. Ayrıca teşekkür ederim” diyerek bu düşünceyi de değerlendirmiş oldular. 

Bu olaydan da alınacak birçok ders olduğuna inanıyorum. O günden sonra o bölgede artık hiçbir olay olmadı ve hiçbir çoban görülmedi. 

Barış Gücü'yle sorunlarımız devam ediyordu. Ateş ihlalleri oluyor, ister istemez elinde silah bekleyen insanlar karşılık veriyor ve hep biz haksız çıkıyorduk. Sonunda gereken yerlerde, bu ihlalleri bir baskı unsuru olarak biz de yapmaya, ancak aynı anda Barış Gücü'ne şikâyet etmeye başlamak zorunda kalmıştık. Ateş ihlali yaptıkları bölgede, âdeta bire karşı onla, yüzle cevap veriyorduk. 
Ateş ihlallerinin azaldığını söylersem belki inanmazsınız, ama böyle olmuştu. İstemiyorduk, ama karşı tarafın anladığı dil buydu. 
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Bir örnek daha vermek istiyorum. 

28. Tümen'de görev yapan arkadaşlar bilirler. Bizim bir alayımızın bölgesinde, Rumların “kiracı köy” diye bilinen bir köyü ve bize karşı girinti teşkil eden bir bölgeleri vardı. Bu girintide, aralık arazide kalan tarlalarını kullanmak isteyen Rumları Barış Gücü gelerek korur ve onlar da işlerini görürdü. Fakat bu kolaylık Türklere sağlanmazdı. Sebep olarak da, “O bölgede Türklerin arazisi yok” denirdi. Biz de bu uygulamaya her gün karşı çıkar, mevzilerimizin ilerisine birlik gönderir, bunun üzerine Rumlar ve Barış Gücü çekilir, biz de geri dönerdik. Bu uygulamayı her gün yapmaktan bıkmıştık. Rumlar ile Barış Gücü arasındaki tek yanlı ilişkilerden çok rahatsız olan ve bir şeyler yapılmasına gerek duyan Alay Komutanı Kurmay Albay Özümit Ünlü de bu durumdan çok şikâyetçiydi. Değişik bir uygulamaya karar verdik ve hazırlık yaptık. İki gün sonra Rumlar da aynı uygulamayı yapınca, biz de mutat şekilde ilerlemeye başladık. Bu sefer biraz daha kuvvetli ve takviyeli bir kuvvetle çıkış yapmıştık. Her zaman olduğu gibi biz yaklaşınca, Barış Gücü zırhlı araçlarının tahrik edici davranışları ve himayesinde, Rumlar da geri çekilmişlerdi. Biz bölgeye yerleştik ve savunma düzeni aldık. Bizden beklenen geri çekilmeyi ise yapmadık. Karşı taraf bekliyordu. İki saat kadar beklediler ve çekilmemizi istediler. Çekilmeyeceğimizi, bu bölgeyle uğraşmaktan bıktığımızı, bu nedenle devamlı tedbir almaya mecbur kaldığımızı bildirdik. Daha önceden kolorduya haber vermiş ve maksadımızı söylemiştik. Çok uzun müzakereler oldu. Bizi “Siz Birleşmiş Milletler'e karşı mı geliyorsunuz ?” tarzında tehdit edenler bile oldu. Sonuç şöyle bağlandı: biz bölgeden çıkacaktık; Barış Gücü de yeni bir karşılıklı anlaşma oluncaya kadar, bölgeye Rumları sokmayacaktı; hasat zamanı için ayrıca görüşülecekti. 

Biz bir defa daha onların anlayacağı dili kullanmış ve istediğimizi almıştık. Asıl maksadımız bu pazarlığı yapabilmekti. 

Göreve başladıktan bir süre sonra, İngiltere'nin Dikelya Üssü'nün komutanı tuğgeneralin Magosa'da beni ziyaret etmek istediği iletildi. Kabul ettim ve sayın generalle buluştuk. 

Mutat başlangıç konuşmalarından sonra, İngiliz general bölgesinde olay çıkmamasına çok özen gösterdiğini, karşılıklı güven ve dostluğun her problemi doğmadan yok edeceğini belirterek, her zaman görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Beni üslerine davet etti. Cevaben, bu düşüncelerine katıldığımı ve aynı duygularla dostluğun devamı için elimizden geleni yapacağımızı söyledim. 
Bu ifadeler doğruydu. Hemen ekledim: “Üs arazisinin sınırları 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çok belirgin değil. Acaba müşterek bir çalışmayla bu sınırları belirleyemez miyiz? Sınır ihlalleri gibi istenmeden olabilecek olayları önlemiş oluruz.” Hemen kabul ettiler. 

Sohbet, Barış Harekâtı'nın başlangıcına, Makarios'un tutum ve hatalarına dönüştü. General bu noktada, “Makarios'un uzun vadede mücadele politikasından ne anlam çıkarıyorsunuz ?” diye bir soru sordu. Cevaben, “Makarios'un uzun vadeli mücadele politikasından kendisinin ne kastettiğini bilmiyorum, ancak biz Makarios'u, Rum Kilisesi'ni, Rumları ve Yunanlıları çok iyi tanıyoruz ve bu mücadelenin esaslarını görebiliyoruz. Onlar istediklerini alıncaya veya harekât öncesi durumu geri getirinceye kadar, Kıbrıs içinde ve dışında anlaşmazlığı ve uyuşmazlığı sürdürecekler. 
Dışarıda Yunanistan'la birlikte sorunu uluslararası platformlara taşıyarak, karşımıza onları çıkaracaklar ve olayı soğutup zamana yayarak, bize karşı kamuoyu oluşturmaya devam edeceklerdir. 
Rumlar bizimle olan bütün savaş ve mücadelelerinde hep Avrupa'yı ve Amerika'yı arkalarına veya yanlarına alarak mücadele etmiş, hiç tek başlarına olmamışlardır. 'Uzun vadeli mücadele' ifadesinin içinde yine bu mücadelenin kendilerini destekleme alışkanlığı veya 'hastalığı' olan devletleri veya uluslararası kuruluşlara ihale edeceğine dair ilk emareler görülmeye başlanmıştır bile. 
Ama biz artık bildiğimiz bu oyuna gelmeyeceğiz. Sabır ve inatla Kıbrıs'ta böyle olaylara neden olan, sebepleri ortadan kaldıran ve güvence altına alan bir antlaşmanın peşinde olacağız. Rumlar Kıbrıs'ta bize karşı fiili bir mücadele açamaz, açarlarsa zararlı çıkarlar. Dışarıda bilinen Yunan propagandası ile politik, ekonomik ve psikolojik savaşı uzun vadeli politikalarına esas alacaklardır” dedim. İngiliz generalin maksadını biliyordum. General, “Kıbrıs'ta fiili mücadele açamayacaklarını söylüyorsunuz, mesela Kuzey'de bazı gayri nizami harp faaliyetlerinde bulunamazlar mı? 
Kuzey sahilinde hassas hedef ve noktalara sabotajlar tertipleyemezler mi ?” diye bir soru daha sordu. Cevap verdim: “Evvela, bu gibi uygulamalar bizim için uzun vadeli mücadele kapsamına girmez. Kuzey Kıbrıs'ta Rumların gayri nizami harp faaliyetlerinde bulunabilmesi, olayı yeniden başlangıç noktasına taşır. Çok kısa sürede bulunup imhaları sağlanır. Çünkü hiç bölge ve halk destegi olmayacaktır. Asıl önemlisi, buna karşılık Güney Kıbrıs'ta girişilecek böyle karşı bir faaliyetin kendilerini nereye getireceğini de iyi düşüneceklerdir. Kuzey sahillerindeki sabotaj faaliyetleri için de aynı şeyler geçerlidir. Mesela bölgemizdeki petrol depolarımıza böyle bir. harekâtın cevabı, hemen Larnaka'daki tesislerde 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veya benzer yerlerde verilecektir. Bir şey daha belirtmek isterim: bu uygulamalar için de artık ne Birleşmiş Milletler ne de Barış Gücü'yle herhangi bir görüşme yapılmayacaktır. Bu konuda fazlasıyla ders almış bulunmaktayız.” 

İngiliz general pür dikkat kesilmişti. Sözümü bitirdim, heyecanla ayağa kalktı, tanışmaktan ve bu sohbetten memnun oldugunu ve sınır tespiti için personel görevlendireceğini belirterek, ayrıldı. Şimdi geriye dönüp bakıyorum ve bu “uzun vadeli mücadele” politikasını nasıl algılayıp değerlendirdiğimizi ve ne gibi karşı tedbirler alıp uyguladığımızı net olarak göremiyorum, gördüğüm bazı şeylere de üzülüyorum. 1974'te savaşı kazanmıştık. 
Ama seneler sonra barışı kazandık diyemiyorum. 

Mesela, Barış Harekâtı'nda haklı olan ve çoğunlukla haklılığı kabul edilen taraf bizken, şimdi olay tersine çevrilmiş ve işgalci görüntüsü dış kamuoyunun beynine işlenmiştir. En azından Кагşı taraf Makarios'un ortaya attığı ve kabul ettirdiği “uzun vadeli mücadele politikası”nın cevabı “en kısa sürede çözüm politikası” olamaz mıydı? Yerinde ısıtılmış problem için, “sıcağı sıcağına çözüm” diye düşünemez miydik ? Bu uzun vadeli mücadelede uluslararası ortamda bütün söylem ve girişimlerinde durmaksızın 
1974 ve sonrasını dile getirip işlediklerini görerek, 1963-1974 arasındaki olayları sergileyerek hep ve sadece işgalci temasını işleyenlere cevap veremez miydik ? 

Galiba bu uzun vadeli değerlendirmeyi en iyi Sayın Denktaş anlamıştı. Bu nedenle, çok iyi tanıdığı Rumların ne söyledikleri zaman, neyi kastettiklerini; neyi gösterdikleri zaman, neyi gizlediklerini, en doğru şekilde değerlendirmiş ve bazen yalnız kalmasına rağmen, mücadelesini devam ettirmiştir. 1988 yılında İngiltere'nin Ankara büyükelçisi evinde verdiği bir yemekte bana, “Kıbrıs sorunu Denktaş kaldığı sürece halledilemez” diye dert yanıyor ve benden, “Sayın büyükelçi, bizce de Kıbrıs sorunu Denktaş'sız çözülemez” cevabını alıyordu. 

İngiliz generalle konuşmamızda kararlaştırdığımız, Dikelya Üssü sınır tespit çalışmalarına başlamıştık ve hemen bir sürprizle karşılaşmıştık. Dikelya Üssü ile bölgemiz arasında şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği, ateşkes hattında da yeri bulunmayan küçük bir Rum köyü ve yetmiş seksen kişilik bir Rum topluluğu ortaya çıkmıştı. Köyün İngiliz üssüyle hiçbir ilgisi bulunmadığı ve kendilerinde de bulunan ateşkes sınır hattında, bu köyün bir ayrıcalık tanımadan Türk bölgesinde göründüğü, İngiliz üs komutanlığınca da kabul edilmiştir. Biz sınır tespitini buna göre yapıyor ve bir taraftan da bölgemizde bulunan bu köye ait, tespitler- de, sayım ve tetkiklerde bulunuyorduk. Konu Rumlar tarafından hemen Barış Gücü'ne intikal ettirilmişti. Barış Gücü, birkaç zırhlı aracı da bulunan bir birlikle gelmiş ve köy ile aramıza girmiş, bayrağını da orta yere dikmişti. Kendilerine harita göstermek, İngiliz üs komutanlığının görüşünü aktarmak yetmiyordu. Çünkü onların görevi, her zaman Rumlara sahip çıkmaktı. Biz ise, onlara bu tavizi vermemek gerektiğine inanıyorduk. Cenab Şahabeddin'in “Taviz kapısı aralık yapılmaya gelmez, sonra ardına kadar dayatılır” sözü her zaman doğru çıkıyordu. Ortaya diktikleri Barış Gücü, “Birleşmiş Milletler” bayrağını sökmeye giden Türk erleri üzerine zırhlı araçlarını sürünce ne yapmam gerektiğini daha iyi anlamıştım. Magosa'da bulunan keşif bölüğünden bir tank takımını hemen bölgeye celp ettim. Karşıdan bizi dikkatle izliyorlardı. Tankları yerleştirdim. Bölgede görevli Paraşüt Tabur Komutanı Binbaşı Ateş'e (sonra kurmay albay) bir manga asker almasını, bayrağa elli atmış metre kala, mangayı yatırıp mevziye sokmasını, yanına alacağı iki kişiyle gidip o bayrağı sökmesini ve alıp geri gelmesini, yeni bir emir alıncaya kadar, bu durumu muhafaza etmesini söyledim. Bu emir aynen uygulandı. Barış Gücü donmuş gibi duruyordu. Hiçbir müdahalede bulunmadılar ve bayrak getirildi. Magosa'daki Barış Gücü kışlasını gözetletiyordum. Orada bir hazırlık olduğunu ve sekiz on zırhlı araç ile personel toplandığını haber aldım. Bizim keşif bölüğü de onların kışlasının tanı karşısındaydı. Alarmda olan bölüğü yola yaklaştırdım ve Barış Gücü bölgeye yeni birlik sevk ederse, onların da bölgeye intikale hazır olmalarını emrettim. Bu hazırlık Barış Gücü'nü hareketsiz bırakmaya yetmişti. Bu pozisyonda beklerken, Barış Gücü komutanlığı, kolordu komutanlığımıza, “Bu tümen komutanı Birleşmiş Milletler kararlarını tanımıyor. Barış Gücü birliklerine karşı güç kullanmaya çalışıyor” diye şikâyet etmişler. Durumu bilen kolordu, gereken cevabı vermiş, daha sonra da kolordu ile Barış Gücü komutanlığı arasında bölgede müzakereler başlamıştı. Biz tutumumuzda ısrar ediyor ve pozisyonumuzu koruyorduk. Sonunda köyün bizim bölgemizde bulunduğu, sayım dahil, gerekli tespitleri yapabileceğimizi kabul ettiler. Ancak arada Rum bulunduğu sürece, bir Barış Gücü gözetleme postası bulundurmakta 15- rar ettiler. Kolordu heyetine, “Bunun bir şartla kabul edilebilecežini, o postayla aynı yerde görev yapmak üzere, biz de gözetlemeci bulunduracağız. Gözetleme müşterek olacak” dedik. İtiraz ettiler. Fakat kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Bir istekleri daha 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oldu. Köyden Güney'e veya Karpas bölgesine göç edeceklere, mal ve eşyalarıyla gitme izni verilecek miydi ? Hemen “Evet” dedik. 
“Ne istiyorlarsa alsınlar, istedikleri yere gitsinler. Kendilerine her türlü kolaylık gösterilecektir” cevabını verdik. O bölgede bu statünün aynen devam ettiğini zannediyorum. Bu olaydan ve “kiracı köy” olayından sonra, bölgemizde Barış Gücü'yle hiçbir önemli olay olmadı. Taviz kapısını aralık yapmamıştık. 

İngiliz üs komutanlığının Bu olayda tarafsız kalışını memnuniyetle karşılamıştım. Aynı zamanda kendileriyle konuşurken söylediklerimi, bu davranışımızla teyit ettiğimizi düşünüyordum. 

Şimdi biraz da şu meşhur “ölü şehir” haline gelmiş Maraş'tan bahsetmek istiyorum. Artık Kıbrıs'ta oraya giden veya gitmeyen herkes Maraş'ı biliyor. Ben Maraş'ı harekâttan takriben bir yıl sonra, güvenliği 28. Tümen Komutanlığı'na verilmiş, eşyaların tahliye ve yönetime teslimine başlanmış, içinde merkez komutanlığı, orduevi ve Barış Gücü'nün gözlem postaları varken aldım. 
Bütün bölgeyi inceden inceye dolaştım. Dolaştıkça kendi kendime sorup, cevap bulamadığım sorular çoğaldı. 

Önce harekât sırasında devletler hukuku açısından, Maraş'ın Girne ve Omorfo'yla (Güzelyurt) ne farkı vardı da, böyle özel bir statü oluşmuştu ? Hiçbir fark yoktu. Öyleyse neden, kimin emriyle veya kimin kararıyla bu statü oluşmuş ve şehir böyle kalmıştı? 
Tümende ve daha sonraki araştırmalarıma göre kolorduda, o anda verilmiş bu konuda hiçbir emir ve talimat yoktu. Acaba Rumlar burayı neden alelacele terk etmişlerdi. Sofrası kurulu, tabağın- da yemeği yarım kalmış evler vardı. Her şey olduğu gibi bırakılıp gidilmişti. Acaba o zamanki Magosa kaymakamı veya valisi olan Rum yönetici gelse ve Türk komutanına, “Biz gerçeği görüyor ve yönetiminizi kabul ediyoruz. Bütün emirlerinize uymaya hazırız. 
Lütfen katliam ve yağma olmasın. Sizden istediğimiz tek şey bir güvencedir” dese ve halkı kalmaya ikna etse durum ne olabilirdi ? 
Acaba bu statünün oluşmasında bölgede kalmış olan birkaç Barış Gücü gözetleme postasının rolü olmuş muydu ? Yoksa boşaltılmış şehri yağma ve tahripten korumak için alınan güvenlik önlemleri, konulan yasaklar ve uygulamada gösterilen titizlik mi burada bir boş ve yasak şehir oluşturmuştu ? Bazıları Maraş'taki üçüncü devletlere ait yapı ve tesislerin çokluğunun buna neden olduğunu söylüyordu. Girne'de de bunlardan yok muydu? Bütün bu sorulara cevap arıyor ve bulamıyordum. Dahası da vardı. Başlangıçta savaş şartları içinde oluşmuş bu durum nasıl olmuş da, Maraş hakkında Barış Gücü ve Birleşmiş Milletler'i söz sahibi yapmış, is-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Кап edilemez ve iskâna açılamaz hale getirmişti ? Ateşkes antlaşmasında böyle bir madde olduğunu zannetmiyorum. Orduevine ses çıkarılmıyor, fakat bir tek binanın bile iskânına kıyamet koparılıyordu. Bir boşluk, bir noksan ve aksayan bir şey vardı; neler Rumları Maraş için, “elde var bir” sonucuna ulaştırmıştı ? Bu sorulara uzun süre cevap aradıktan sonra ulaşabildiğim sonuç doğru olmasa da şöyleydi: 

Şehirde yağma ve tahribata mâni olmak için alınan tedbirler tecridi sağlamış, yasak şehri oluşturmuş. Politik yönden başlangıçta konuyla yakından ilgilenen olmamış; tahliye öncelik almış; kaybedilen zaman, istenmeyen bazı görüntülerle birleşince, sorun büyümüş ve Maraş'ta kalan Barış Gücü gözetleme postalarının da verdiği görüntüyle âdeta bu boş şehre Barış Gücü'nün sahip çıkması gibi bir görüntü de eklenerek, geç kalan politik girişimler sonuç vermemiştir. Her nasıl olduysa olmuş, fakat gerçek şu ki, Maraş'a yazık edilmişti. Büyük bir koz müzakerelerde sonuç için kullanılamamış ve âdeta bir avans ve peşin ödeme gibi görülmeye başlanmıştı. 

Hayalet şehrin tahliyesi de pek çok ve ayrı nitelikte sorunları içermişti. Çoğu potansiyel suçlu durumunda bulunan, kötü niyetli kişilerin Magosa'ya gelmeleriyle hırsızlıklar başlamış, alınan sert önlemler etkili olamamıştır. Çünkü kolordu komutanlığının yasak bölge olarak ilan ettiği ve bir tümenine beklettiği Maraş için, kolordu mahkemesi suçluları yargılamaya başlarken, Maraş'ın yasak bölge olamayacağı kararını vermiş, sebep olarak da, oranın yasak bölge kabul edilebilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararının olması gerektiği ifade edilmişti. Bu nedenle, içerde yakalananlar bu yönden cezalandırılamamaktaydı. Konu Kıbrıs yönetimi bakımından da değişik bir şekle bürünmüştü. Onlar da Maraş'ı yasak bölge sayamıyorlar, kolorduyu kendi kanunları dışında tuttuklarından, onların yakaladığı suçlular için kendilerini yetkili görmüyorlardı. Mevcut duruma, bir de böyle hukuki hercümerç eklenince ve bu da hissedilince, önlemler etkisini kaybediyordu. O zaman çareyi olaya karışanları Kıbrıs dışına çıkarmak ve girişini yasaklamakta bulmuştuk. Bu sorun tümeni uzun zaman meşgul edecek ve üzecekti. Yazılmayan o kadar çok olay var ki; Türkiye Cumhuriyeti'nin tahliye konusundaki büyük hassasiyeti, Kıbrıs'ta maalesef uygulanamıyor ve üzücü olaylar devanı ediyordu. 

Bu arada Rumlar, Kıbrıs konusunu ikide bir Birleşmiş Milletler'e götürüyor ve orada aleyhimize kararlar çıkartıyorlardı. Bu 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kararlardan çok etkileniyor ve uğraşıp duruyorduk. Bir gün Sayın Denktaş'a dedim ki: “Önceden ilgililere iletsek veya Rumlara duyurup ‘Sudan sebeplerle bir daha Birleşmiş Milletler'e giderseniz, her gidişinizde, Maraş'ta bir mahalleyi iskâna açacağız' desek ve bunu bir defa uygulasak, bu aleyhte girişimlerin önünü kesebiliriz, ne dersiniz? Durmazlarsa, biz de Maraş'ı açacak bir anahtar bulmuş oluruz.” Sayın Denktaş gülmüş ve “Keşke yapabilsek” demişti. Bunu Kıbrıs'ta bir politikacımıza açtığım zaman, aynı cevabı aldığımda şaşırmıştım. Mümkün olup olamayacağını bilemiyorum. Ama o harekâttan sonraki ilk senelerde, bu hususun daha kolay olabileceğini düşünüyor ve bunu çare arayışımın bir çırpınışı olarak kabul ediyorum. Fakat bu “keşke yapabilsek” zinciri nereye kadar uzayacak ve buna nerede bir nokta konacaktı? Olamayan da buydu galiba. 

Maraş'ın derdini 1979-1980 yıllarında Barış Kuvvetleri komutanı olarak yeniden yaşayacak, daha sonraki resmi ve özel gidişlerimde ise bu sorunların devam ettiğini veya şekil değiştirerek sürdüğünü görecektim. 

Bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ulaşmıştık. Bilinen uygulamalarla Paşaköy'den öğretmenler ve öğrenciler ziyaretime gelmişlerdi. “Benim yerime kim geçmek istiyor ?” dedim. Bir çocuk el kaldırdı. Herhalde öğretmenlerince seçilen bir çocuk olmalı diye düşünerek, tümen komutanlığı koltuğuna oturttum. Kendisine “Şimdi sen tümen komutanısın. 
Ne istersen emredebilirsin” dedim. Çocuk bir bana, bir öğretmenine baktı. Herhalde daha önce öğretilen bir şey söyleyecek diye beklerken, “Ne istersem söyleyebilir miyim ?” diye tekrar sordu, “Evet” cevabımı alınca, önünde duran zil düğmesine bastı. Hepimiz gelecek postayı bekliyorduk. Posta asker geldi, “Asker ağabey, bana bir kola, bunların hepsine de, bizi, öğretmenlerini ve beraber geldiği arkadaşlarını göstererek, birer çay getir” demişti. Hem çok gülmüş, hem de arkadaşlarına neden kola ısmarlamadığını, âdeta ceza verir gibi çay ısmarladığını anlayamamıştım. 

Yaz başlangıcında Kara Kuvvetleri Denetleme Heyeti, Korgeneral Selahattin Demircioğlu (rahmetli orgeneral) başkanlığında Kıbrıs'a geldi. Tümen çok başarılı bir denetleme verdi. O yıl Kara Kuvvetleri içinde en yüksek notu almıştı. Bu benim tümenden ayrılış hediyem olacaktı. 

Kıbrıs'ta temmuz ayına rastlayan bir de ramazan geçirecektik. 
Şartlar çok ağır, hava çok sıcaktı. Buna rağmen, oruç tutmaya niyetlenenler olacaktı. Bir emir yayımlayarak erlere duyurulmasını istedim. Özetle, ramazanda oruç tutma veya tutmama, serbest ve arzuya bağlı olacaktı. Oruç tutanlara mümkün olan bütün kolaylıklar sağlanacaktı. Ancak tutan ile tutmayan arasında hizmet ayrımı yapılmayacak, hizmetteki uygulamalar herkese eşit olarak dağıtılacaktı. 

Kıbrıs'ta hizmetin ağırlığı ve personelimizin hizmet yükü, çok sıcak iklim koşulları ve tümenimizin bölgesinin diğer bölgelerden farklılığı dikkate alınarak ve dinimizin “Hizmet ve nöbet ibadetten sayılır” hükmü de unutulmamak kaydıyla personel sağlığı- na zararlı olabilecek davranışlar teşvik edilmeyecekti. 

Bu emir yayımlanmasına rağmen, takriben üç bin kişinin (tümende 1/4 oranı) oruç tutmak istediği tespit edilmişti. Ben ve rica ettiğim komutan arkadaşlar, erlerin çok olduğu yerlerde ve onların gözü önünde bir şeyler içerek, bizim de oruç tutamadığımızı gösterecektik. İlk gün takriben üç bin olan miktar, ikinci günden itibaren süratle azaldı ve bir haftanın sonunda da sayılı birkaç kişiye indi. Ben de her zaman tuttuğum orucu o sene Kıbrıs'ta bir sene, üç sene sonra da Diyarbakır'da tutamayacaktım. 
Cephede askeri en çok etkileyen üç şeyin farkındaydım. Bunu daha önce alaydaki görevimde de müşahede etmiştim: 

Yanında veya yakınında dalgalanan bir bayrak; 

Duyulan bir ezan sesi; 

Yanında rütbesi ne kadar büyük olursa, etkisi o kadar çoğalan bir komutanın varlığı ve ilgisi. 

Bunlara riayet ve bu duygulara hürmet, moral yönden çok önemliydi. 

Moral dedim de aklıma geldi. Kolordu Komutanı rahmetli Korgeneral Vahit Güneri'yle bir birlikte denetlemedeydik. Rahmetli komutan başladı: “Merhaba asker.” “Sağ ol.” “Nasılsınız ?” “Sağ ol.” “İyi misiniz?” “Sağ ol.” “Moraliniz iyi mi?” “Sağ ol.” Erlere öğretilen böyleydi; komutan ne derse desin, toplu hitap ve sorulara hep “Sağ ol” diye cevap verilecekti. Sayın komutan “'Moraliniz, iyi mi ” dedim, ‘Sağ оГ dediniz. Nedir bu moral dediğiniz şey?” diye bir ere sordu. Doğulu bir erin kendi şivesiyle verdiği cevabı: 

“Komutanım ben memleketten haber alıyor, moral iyi; alamıyor fena. Benim sağlık iyi, moral iyi; hastalık var iyi değil, fena. 
Yemekler iyi, moral iyi; kötü, moral fena. Komutan bizden, biz komutandan memnun moral iyi, memnun değilsek, moralfena. Ben arkadaşlarla beraber iyi arkadaş, moral iyi; ben onlardan ayrı, arkadaş yok, moral fena.” “Çok moral tarifi dinlemiştik ama, bu kadar net tarifini hiç dinlememiştik...” Bu son cümle, rahmetli Korgeneral Vahit Güneri'ye aitti. 

Kıbrıs'ta ağustos ayına yaklaşırken, tayin konusunda da söylentiler başlamıştı. Nihayet tayinlerimiz geldi. Ben Kara Kuvvetleri Harekât başkanlığına atanmıştım. Ancak bir de sürpriz vardı. 
Yerime yurtdışından atanan Sayın Tümgeneral Kaya Yazgan (daha sonra orgeneral) iki ay geç gelecek ve ben ancak kasım ayı başında ayrılabilecektim. O nedenle yeni kolordu komutanı Korgeneral Hasan Sağlam'la da iki buçuk ay kadar beraber çalışacaktık. Bu süre de çabucak geçti. Kıbrıs'tan ayrıldım. Dönüşte, ilgili bütün komutanları ziyaret ettim. Son derece hayret ettiğim bir şey oldu. Kıbrıs hakkında hiç kimse, hiçbir şey sormuyordu... 
Herhalde, buralardaki her şey tam olarak biliniyor olsa gerek diye düşünmüştüm. Hazırlıklar boşa gitmişti. 

Harekât başkanlığına tayinimden çok memnundum. Şükrediyordum. Ayrılırken de mutlu ve huzurluydum. Hizmet sonu muhasebesi, bu huzur ve mutluluğun temelini oluşturuyordu. Ben de bu huzurla bildiğim bir kıtayı tekrarlıyordum: 


Hükmeden ve idare edenlerin 

Parlayan güneşi İFFETTİR 

Yıkılmaz kaleleri ADALETTİR 

En yenilmez silahları DİRAYETTİR 

Engin ve cömert servetleri ise 

Sevdikleri ve sevildikleri EFRADI MİLLETTİR... 


İFFETİ, ADALETİ ve SERVETİ biliyorum, DİRAYET ise astı, üstü, etrafıyla beraber çalıştıklarımızın takdirine bağlıdır. 

Kara Kuvvetleri Harekât başkanlığı görevimde, belirtmek istediğim bazı özelliklere yer vermek istiyorum. 

Kara Kuvvetleri komutanı rahmetli Namık Kemal Ersun, kıtacılığı ve eğitimciliğiyle tanınmış, eğitim ve tatbikata çok düşkün ve öğreticilik vasıflarıyla bilinen bir komutandı. Piyade Okulu'nda, Harp Akademileri'nde öğretmenlik ve Harp Okulu'nda çok uzun süre komutanlık yapmıştı. Denetlemeye gittiği kıtaları hiç günlük programları ve düzenleri içinde görmez; ayrı bir denetleme düzeni istemez; eğitim alanlarına nadiren uğrar; birlikleri bir bütün olarak ve görev almaya hazır durumda (toplu görüşte) görürdü. Daha sonra birliğin tümüne veya alay muharebe grupları- na ya da tabur görev kuvvetlerine; kuruluşuna göre, alay veya taburlara, denetlemeye gitmeden önce hazırlatmış olduğu bazı taktik görevler verir ve bu görevlerin bilfiil icrasını takip ederdi. 

Kıtaları toplu görüşte görürken, araçla bir defa önlerinden, bazen bir defa da arkalarından geçer ve gördüklerini âdeta mırıldanır gibi söyler, ben de sol gerisinde bunları not ederdim. Araçla geçerken, bu kadar çok şeyi nasıl gördüğünü hayretle izlerdim. 
Üstelik kendilerine sonradan arz sırasında, bazen bunlardan atladıklarım olursa, o arada “şu da vardı” diye eklerdi. Arkasından bir gün şunları söylemişti: “Ben seni dinlerken, o kıtanın önünden yeniden geçiyorum. Bu hayali geçişte gördüklerim, yeniden önüme düşüyor ve bu ilaveleri onun için yapıyorum.” 

Kıtalarımız bu tür uygulamalara tanı hazır ve alışkın olmadıklarından yadırgıyorlar, fakat sonunda çok memnun kalıyorlardı. 
Bir tümen komutanımızın tümeni böylece denetleniyordu. Kendisinin ast birliklere verilen görevlerle “Tümenimin elimin altından âdeta kaydığını hissettim, ama çabuk toparlandım” şeklindeki ifadesini, bir tugay komutanımızın emri aldıktan sonra başlattığı akademik çalışmayla emir bekleyen birliklerini unuttuğunu; yine bir alay komutanımızın görevden döndükten sonra, “Komutanım âdeta bir muharebeden, bir harekât görevinin ifasından dönmüş gibiyim” ifadelerini, unutmadıklarım arasında zikretmeyi, bu önce yadırgama sonra benimsemelere, birer örnek olarak belirtmiş bulunuyorum. 

Bu arada birçok komutanın ve arkadaşlarımın, hiç üzerinde durmadığı bir hususa değinmek istiyorum. Âdet olduğu üzere her denetleme ve ziyaretten sonra, sayın komutanların o denetleme veya ziyaretlerinde çekilen resimler, bazen bir albüm, bazen bir zarf içinde veya akordeon açılışlı kartonlara yapıştırılır, denetleme yapan komutana verilir ya da gönderilir. Bu o kadar tabii kabul edilir ki, çok defa bu fotoğrafları, o birliğin komutanı görmeden, emir subayları veya protokol görevlileri gönderirler, komutana da gönderdiklerini arz ederler. 

Rahmetli Orgeneral Namık Kemal Ersun'un bu resimleri alıp birer birer incelediğini ve bunları da birer denetleme aracı olarak kullandığını ilk defa, 3. Ordu komutanlığı döneminde görmüştüm. Sayın komutan bu görevinde de aynı uygulamayı yapıyordu. 
Bir defasında üç adet 9х12 cm ebadındaki resimde, tam on dört hata tespit ettiğini görmüş ve hayret etmiştim. 

Belki böyle bir uygulama özelliği olan başka komutanların da olabileceğini belirterek, arkadaşlarımın dikkatini çekmek ve üst makama takdim edilecek resimleri mutlaka görüp ayırdıktan ve yapılacak bir incelemeyle adedini azalttıktan sonra göndermelerini tavsiye etmek için bunları yazmış bulunuyorum. 

Karargâhta rahmetli komutanın emirleriyle Kara Kuvvetleri Karargâhı'nın dağınıklıktan kurtarılması ve daha uygun bir ortamda görev yapma imkânının sağlanması için bir inceleme başlatılmıştı. Bu ihtiyaç üzerinde çalışırken, ya yeni bir bina yapımı veya mevcut binanın üstüne kat çıkılması gibi iki alternatif üzerinde duruluyordu. Bu konuda bizlere de görevler verilmiş ve öneriler istenmişti. Bu çalışmalar sonuçlandığında karargâhta her iki görüş için de kanaatler oluşmuş, bazı arkadaşlar ihtiyacın o zamanki binanın üstüne bir iki kat daha çıkılarak karşılanmasını, bazıları da bu binanın aynen kalmasını ve yeni bir ana bina yapılarak ihtiyacın karşılanmasını savunuyordu. Harekât Başkanlığı bu ikinci grupta yer almıştı. İlk grup, en az harcamayla ve en az ilave kaynak kullanarak, bugünkü sıkıntıları giderecek tarzda bir ilaveyi; ikinci grupsa çalışmaları aksatmadan, tavanı, çatıyı açıp karargâhı sıkıntıya sokmadan, kışla olarak yapılıp hastane olarak kullanılmış eski bir binanın planına uyma zarureti duymadan, gelecek ihtiyaçları da kapsayan bir düşünceyle yeni bir ek karargâh binası yapmak ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ağırlığına yakışan bir binaya kavuşmak gerekçelerini işliyordu. Sayın kurmay başkanımız birinci grubun fikirlerini benimseyince, ağır-К o tarafa yönelmişti. Bu çalışmalar yapılırken ben de Harp Okulu'ndaki görevim sırasında yaptığım teklifleri düşünüyor ve geçen sürede okula yapılan ilavelerle, giderek yerinden oynayamaz hale gelen Harp Okulu'nun büyüyen ve daha da büyüyecek olan yerleşim sorunuyla münakaşa edilen durumu birleştiriyordum. O zaman bu iki sorunu birden ele almanın Kara Kuvvetleri Karargâhı olarak ilavesiz Harp Okulu ana binasını kullanmanın, birleştirilecek ödeneklerle Harp Okulu'nu şehir dışında, her şeyiyle tamamlanmış büyük bir site halinde yeniden inşa etmenin ne gibi faydalar sağlayacağını kafamda sıralamaya çalışıyordum. 

Çalışmalardan sonra sonuç, sayın komutana kurmay başkanınuz tarafından arz edilmiş, ancak bu arzda, ikinci alternatif ile bu alternatif hakkında ileri sürülen fikirler de kendilerine sunulmuştu. 

Rahmetli komutan Orgeneral Ersun beni çağırdılar, konuyu dinlemek istediler. Düşüncelerimizi aynen arz ettim. Kendileri, “Eski bina sorunlarla dolu. Sorunları üst üste yığarak çözüm olmaz. Karargâhın ağırlığı yeni binada olmalı. Bu eski bina onun ilavesi durumunda bulunmalı. Yeni bina anacaddeye paralel ve bu binaya dik olarak yapılmalı. İki bina birbirine bağlanmalı ve karargâh bütünleşmelidir” ana fikrini hemen ifade ettiler. Planlama böyle oldu. Şimdi yeniden düşünüyorum, ya bu bina yapılmasaydı, acaba ihtiyaç karşılanmış, sorunlar halledilmiş olabilecek miydi ? Bu çok önemli dönüşün ve karargâha yeni bir bina yapılışının hikâyesini ve buna ait komutanlık kararının önemini vurgulamak gerekiyor. 

Bu konu böylece sonuca bağlandıktan sonra, kurmay başkanımız çok yerinde bir düşünceyle bizlere, “Bu binada başkanlıklar olarak neler istiyor ve genelde ne düşünüyorsanız tespit edip bildireceksiniz. Sonradan şu da olsaydı veya şöyle olsaydı, şu yok, bu yok demeyeceksiniz” diye bir emir vermişlerdi. Bütün başkanlıklar kendi bölümlerinde ve kendileriyle ilgili olabilecek genel karargâh ihtiyaçlarında istek ve düşüncelerini içeren hazırlıkları yapmış ve sunmuşlardı. Bir çalışma grubu bunları birleştirip, “Nasıl bir bina isteniyor? Ne gibi fonksiyonları, ne gibi aksiyonları içermelidir? Özel ihtiyaçlar ve özellikleri nelerdir? Güvenlik sorunları nasıl düşünülmektedir ? Kaç kişiye, kaç gruba hizmet verecektir ?” gibi hususları içeren bir dokümanı, planlayıcılara vermişti. 

Bu uygulamanın ne kadar yerinde ve faydalı bir uygulama olduğunu ve yokluğunun ne gibi sorunlar ve boşluklar yarattığını, daha sonra, birçok örnekleriyle görecektim. Sadece “Bir Kara Kuvvetleri karargâhı binası yapın” veya çok genel hatlarıyla “Şöyle bir karargâh binası yapın” demenin yetmediğini, kullanıcının ihtiyaçlarını planlamaya dahil edebilmek ve düşüncelerini binaya aksettirebilmek için böyle bir yazılı (sözlü değil) dokümanın verilmesi gereğini her inşaatta hissedecektim. Aslında bunu resmen isteyerek, planlayıcıların da bu konudaki boşluğun doldurulmasına yardımcı olmalarının ve sistemi zorlamalarının doğru olacağına inanıyorum. 

Bir gün Bolu'daki komando tugayını denetleyen rahmetli komutana ben de refakat ediyordum. O gece orada kalınmıştı. Radyo ve televizyonlardan öğrendiğimize göre, yanlış hatırlamıyorsanı, dönemin başbakanı Sayın Demirel'in Elazığ'a gelişi üzerine 
3. Ordu komutanı rahmetli Orgeneral Ali Fethi Esener Elazığ'a gitmiş ve başbakanın 8. Kolordu Komutanlığı'nı ziyaretinde kendisine, 3. Ordu Komutanlığı'nın bir şildini takdim etmişti. Rahmetli Orgeneral Ersun bu olaya çok sinirlenmişti. O güne kadarki uygulamalara göre ordu komutanları, bölgesindeki böyle karşılamalara katılmıyor, bu görevi o garnizonda bulunan komutan yapıyordu. Hele böyle gelişler nedeniyle, Erzincan'dan Elazığ'a gidiş ve kolorduyu ziyaret eden başbakana ordu şildinin verilmesi gibi bir uygulama hiç olmuyordu. Rahmetli Orgeneral Namık Kemal Ersun bunları dile getiriyor, yapılan işin “politik bir vatırım” görüntüsü verdiğini belirterek, yanlış olduğunu söylüyordu. 
Bolu'dan rahmetli Orgeneral Ali Fethi Esener'i telefonla arayıp odada yalnız kalmak istediğini bize ileterek, kendileriyle daha sonra çok sert olduğu belirtilen bir konuşma yaptığı anlaşılıyordu. Bu girişimin ve bu sert konuşmanın daha sonra bazı şeylere neden olacağını, sayın başbakana da intikal eden bu olaydan, Genelkurmay başkanının da rahatsız olduğunu sonradan öğrenecektik. Hatta bu olay bazı çevrelerce gerekenden fazla büyütülecek ve kapalı kapılar ardında çok istismar edilecekti. 

Bu olaydan bir süre sonra, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Albay ...'le bir yerde karşılaştığımda, konuşma arasında “Sayın komutanın (Genelkurmay başkanı) sizi çok sevdiğini biliyorsunuz. Neden kendisini ziyaret etmiyorsunuz ? Bir emirleri olup olmadığını sormuyorsunuz ?” diyor ve ekliyordu: “Kendileri de merak ediyorlar.” Ben Kara Kuvvetleri Karargâhı'nda görevli bulunduğumu, sayın Genelkurmay başkanı ne zaman emrederlerse, gelip emirlerini almaya hazır olduğumu, ancak kendiligimden gelişin bir nezaket ziyareti de olsa uygun düşmeyeceğini belirterek, ne zaman emrederlerse gelmeye hazırım şeklinde, айşüncelerimi belirtmiştim. Bunları hakikaten komutan adına mı dile getirmiş, yoksa bir beklentinin ifadesi olarak mı söylemiş olduğunu bilemiyorum. Ama bunun açık bir mesaj olduğunu fark ediyor, ancak bu mesajı algılamamış olmayı tercih ederek, emrederlerse gitmeyi düşünüyordum. 

Maalesef Genelkurmay başkanı ile Kara Kuvvetleri komutanı arasındaki mesafenin giderek açıldığını, çoğalan davranış soğukluğunu ve ilişkilerin çok resmileştiğini artık hisseder hale gelmiştim. Rahmetli Orgeneral Ersun'dan hiçbir gün ve hiçbir konuda, bu gerginliğe ait hiçbir şey duymadım. Ancak, ordu harp oyunlarına alışılmışın aksine, sayın Genelkurmay başkanı hiç katılmıyordu. Karşılıklı ziyaret ve görüşmeler, zevahiri kurtarmak için yapılıyor veya bir zaruret icabı gerçekleşiyordu. 

Kara Kuvvetleri komutanı, ordu harp oyunlarına her gidişte, salona girince önce arkadaşları selamlıyor, sonra “Sayın Genelkurmay başkanımız işlerinin çokluğu nedeniyle gelemediler. Sizlere başarı dileklerini ve sevgilerini, benim iletmemi emrettiler” der ve “Sağ ol” beklentisi belirten bir ton ve ifadeyle “İletiyorum” diyerek, “Sağ ol!” cevabını alırdı. Bir gün dayanamayıp, “Ѕаyın komutanım, sayın Genelkurmay başkanımız bu mesajlarını 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iletme görevini hakikaten size veriyor mu ?” diye sorunca, yüzüme bakmış ve “Ama ben böyle yapmaya mecburum” cevabını vermişlerdi. 

Daha önce Harp Okulu'nda görevliyken, bir kadro hikâyesi anlatmış ve Harekât Başkanlığı bünyesinde bulunan Kadro ve Teşkilat Şubesi'nin çalışmalarını açıklarken, sonunda kadro artışı olan teklifleri incelemeden ret uygulamasının yanlışlığını vurgulamıştım. Harekât başkanı olunca, bu uygulamanın hâlâ sürdürüldüğünü görerek kaldırmıştım. Ancak bunu yayımlamayacak, fakat gelen teklifleri mutlaka inceleyecektik. 

Bir gün Ege Ordusu komutanımızdan, İzmir Merkez Komutanlığı'yla ilgili bir kadro teklifi almıştık. Çok anormal bir mevcut artışını öngören teklifi incelemiş ve ihtiyacın 1/2 nispetinde bir azaltmayla karşılanabileceğini tespit etmiştik. Çekine çekine (tüngeneralden, orgenerale teklif) telefonla kendilerini aradım. 
Durumu arz ettim ve 1/2 nispetinde bir azalma olabileceğini belirterek, yeni çalışma hakkında emirlerinin ne olacağını sordum ve gerekirse ordudan emredilecek birisiyle, müşterek bir çalışma yapılmasını arz ve teklif ettim. Sayın komutan “Yamak Paşa incelemeniz doğrudur. Biz aslında nasıl olsa bir indirim yapacağınızı düşünerek, kadromuzu takriben 1/2 nispetinde fazla istemiştik; yani yüz isteyelim, elli alalım şeklinde düşünmüştük. Uygundur” demez mi? Kadro böyle düzeltildi ve onaylanarak gitti. Şimdi bu konuda karar alan ve uygulama yapan ilgililere, çatışan iki düşünceyi ortaya koyarak sormak istiyorum: kadro artışını öngören teklifleri incelemeden ret mi doğru, yoksa bilinen karargâh tavrıyla elli ihtiyacı yüz gösterip elliyi almak isteyen düşünce tarzı mı doğru? 

Galiba her ikisi de yanlış. Gerçek ihtiyaçla teklif, bu anlayışla inceleme ve değerlendirme gerekir diye düşünüyorum. Kadrolarımızdaki hiç eksik olamayan şikâyetlerimiz de bu gerçekdışı degerlendirme ve yanlış tutumdan ileri gelmektedir. Daha gerçekçi bir sistemin, daha doğru prensiplerle teklif ve değerlendirmelerin, uygulamadaki gelişmelere paralel olarak kabul edilebilir bir değişkenliğin yerleşmiş olduğu kanaatini taşımak istiyorum. Taşımak istiyorum, çünkü seneler sonra Kara Kuvvetleri kurmay başkanlığı görevindeyken, Genelkurmay Karargâhı'nda kadro artışı konusunda gösterilen hassasiyeti kabul ediyor, fakat bunu, incelemeden ret kararının oluşturulduğunu görmekten yine üzüntü duyuyor olacaktım. 

Bu hassasiyet ve gerekçeyi çok büyük bir titizlikle uygulayan 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Genelkurmay ikinci başkanımızın, ordu komutanı oluşundan iki ay sonra, tıpkı Ege Ordusu'nda olduğu gibi, sadece İstanbul Merkez Komutanlığı kadrosu için teklif ettiği üç binden fazla artış teklifini, karargâhtaki komutan ile ordudaki komutanın ihtiyaç degerlendirmesindeki farklılık olarak kabul ediyor ve anlamaya çalışıyordum. Sayın ordu komutanımız telefonda bana tekliflerinin sonucunu sorduğunda kendilerine, Genelkurmay Karargâhı'ndaki kendilerinin de çok yakından bildiği düşünce ve inceleme tarzını açıklayınca, “Konunun içine girince ihtiyaçlar daha iyi anlaşılıyor. 
Buna ihtiyacımız var Yamak Paşa” diyordu. İhtiyaçları olduğu büyük bir ihtimalle doğruydu. Fakat karargâhta kabul edilen o prensipler, neden duvar gibi öne sürülüyordu ? Sayın komutan ekliyordu: “Siz Kara Kuvvetleri'nden çıkarın, ben Genelkurmay Başkanlığı'ndan onay işini hallederim.” İşte, prensip denilen duvarların yıkılışı da böyle oluyordu. Ben bu kadro ve kuruluş konusundaki yanlışlıkları, yönetmelik ve talimatlara uymayışı ve gerçek ihtiyaca dayanan kadro tespitinin önemini, Malatya'da servis birlik komutanıyken yaşamış ve Kara Kuvvetleri kurmay başkanı rahmetli Korgeneral Suat Kuyaş'ın Malatya'ya kadar gelişine neden olmuştum. Bu nedenle bunları yazıyor ve tasarruf konusundaki yanlışlıkları da içermek üzere, inceleme sonucunda buradaki “ihtiyaca evet” sözünün başına belki de bir “zaruri ise” sözünü de ekleyerek “zaruri ihtiyaca evet” şeklinde değerlendirilmesini, gerekiyorsa tespit ve kabul edilen ihtiyaçların arasında öncelikleri belirleyerek, kademeli bir uygulamanın kabulünü de sorunun çözümü için bir çare olarak düşündüğümü belirtmek istiyorum. “İHTİYACA EVET - İSRAFA HAYIR” prensibi, tasarrufun anahtarıdır. Mesela on üç veya on yedi tankı sorumluluğuna verdiğimiz bir bölük komutanının bölüğüne, bir makinist astsubay vermemeyi personel tasarrufu; yağı değişecek tanka veya araca, değiştirmeye yetmeyecek kadar yağ vererek, yağ noksanını tamamlama şeklindeki uygulamayı bir ikınal tasarrufu sayamıyordum. Bir yerde hizmet varsa hizmetin şekil ve çapına göre personel ihtiyacı olacağına, hizmet ortadan kalkmadan veya hizmette tasarruf olmadan, personel tasarrufu olamayacağına dair inancımı koruyordum. Bu sıkıntılar içinde ve bu anlayışlarla ne zaman bir kadro azaltma veya tasarruf çalışması yapılsa, sonucunun hep kadro artışı çıktığını ve çalışmalardan vazgeçildiğini de belirtmek istiyorum. 

Bugünlerde sözü çok edilen, ancak bir türlü uygulamaya geçirilemeyen, “devleti küçültmek” sözünü de aynı şekilde algılıyor ve neden uygulanamadığının sebeplerini bulmaya çalışıyorum. 
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Küçülmeye, kadrolarla birlikte önce görev tespitinden, yetki ve sorumlulukların incelenip karara bağlanmasından, bu görev ihtiyacına göre teşkilattan, kuruluştan başlamanın daha sonuç alıcı bir yöntem olacağını düşünüyorum. 

Şimdi yeniden, görevin seyrine dönmek istiyorum. 

Sayın Kara Kuvvetleri komutanına, İran Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir davet gelmiş ve buna icabete müsaade edilmişti. Bu İran seyahatinde ben de refakatte bulunuyordum. Çok kapsamlı, çok yer ve çok şey göstermeye yönelik, askeri okulların görülmesini, birlikleri bir atışlı tatbikatla göstermeyi öngören bir gezi programı vardı. Henüz şah devriydi. Güzel ve çok itibarlı bir gezi yapmıştık. Birliklerde ve askeri okullarda gördüğüm teknik malzeme yoğunluğu dikkatimi çekmiş ve İranlı mihmandar albaya “Bu malzeme için teknik kadroyu nasıl oluşturdunuz?” diye sormuştum. Albay “Bu kadroyu yeni oluşturuyoruz. Bu soruyu şaha da somuuşlar. Şahın cevabı, ‘Ben bütün bu teknik malzemeyi bir laboratuvar malzemesi kabul ediyorum. Uzmanların yardınuyla bu malzemeyi askeri personel kullanacak; kıracak, dökecek, bozacak, yapacak ve bir laboratuvardaki gibi, iş başında tecrübeyle bunları öğrenecek. Okullar buna yönelecek ve gelecek yeni nesil, yeni nesil malzemeyi ve silahları kullanabilecek hale getirilecek. Malzeme ve silahlar da kademeli olarak yenilenecek' şeklinde olmuş” diyordu. Bu, paraya dayanan ilginç bir görüştü. 

Başka bir İranlı albay, “Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Bir ramazanda gitmiştim. Baktım camiler dolu, lokantalar dolu, hatta meyhaneler dolu. Halk rahat, kimse kimseye karışmıyor, ne güzel” diyordu. Bugün o albay yaşıyorsa, Türkiye'ye gelse ne der, bilemiyorum. İran'daki uygulama ya kendisini de düzene uydurmuş veya dışa hasretini daha da çoğaltmış olmalıydı. 

Ege Ordusu harp oyununu izlemiş, bu orduya ait bazı birlikleri denetlemiş, Ankara'ya dönüyorduk. Sayın komutan çok düşünceli ve suskundu. Bana bir soru sordular: “Kenan Evren Paşa'yı yakından tanır mısın ?” Cevaben, emirlerinde çalışmadığımı, ancak Harp Okulu Eğitim Öğretim Şubesi müdürlüğü görevindeyken, kendilerini Okullar Dairesi başkanı olarak o dönemdeki müspet yaklaşımlarıyla dikkatimi çeken, saygın bir komutan olarak tanıdığımı arz ettim. Sayın komutan, “Evet öyledir. Bak sana bir şey söyleyeyim. Kenan Paşa çok değerli bir komutandır. Şimdi benden sonra Kara Kuvvetleri komutanı ve daha sonra, Genelkurmay başkanı olarak herkes bir beklenti ve hatta bazıları da oyunlar içindedir. İçimizde bu makamlara gelmesi gereken tek kişi de Evren Paşa'dır. Bu sözümü unutma” demişti. Rahmetli komutan hiç böyle konuşmazdı. Hele astlarıyla bu tarz konuşmalarını hiç görmemiştim. Yaklaşan 30 ağustosu düşünüyor, arada bulunan komutanları sıralıyor ve bu temenni nasıl yerine gelebilecek diye içinden çıkamadığım soruları, kendi kendime soruyordum. 

Bu sorudan cesaret alarak, kendilerine o sırada Konya'da Yurtiçi Bölge Komutanlığı'nda bulunan ve harp oyunlarına katılan Kurmay Albay Eşref Bitlis'i (daha sonra orgeneral ve Jandarma genel komutanı) tanıyıp tanımadıklarını da ben sordum. Eşref Bitlis Albay 12 Mart olayları öncesi ve sonrasındaki fırtınalardan nasibini almış ve pasif bir göreve atanmıştı. Daha önce, kendisi hakkında çok müspet bilgiler vardı. Tanımadıklarını söylediler. 
Gerekli bilgileri verdim. Dinlediler ve kendilerinin de dikkatini çektiğini belirterek, bana bir soru daha sordular: “Onun ikinci sicil amiri ben miyim ?” Rahmetli Orgeneral Eşref Bitlis, önünün kesildiği yerden böylece kurtuldu ve daha sonra çok değerli hizmetleriyle tanınan bir komutan oldu. Uçak kazasını ve şahadetini rahmetli cumhurbaşkanıyla Makedonya'da öğrenmiş ve çok üzülmüştük. Rahmet dileklerimi yenilemek için, bu küçük ayrınпу: eklemiş bulunuyorum. 

Günlerden bir gün, hiç beklenmeyen bir anda ve şekilde, Kara Kuvvetleri'ne âdeta bir bomba düştü. Kara Kuvvetleri komutanı rahmetli Orgeneral Namık Kemal Ersun görevden alınıyor ve emekli ediliyordu. 

Başta Sayın Kurmay Başkanımız Korgeneral Selahattin Çetiner olmak üzere, hepimiz şaşkına dönmüştük. İki aydan biraz fazla zamanın kaldığı Askeri Şüra ve 30 ağustos bile beklenilmemiş, komutan görevden alınmıştı. “Sebep, sebep ?..” soruları soruluyor, cevap bulunamıyordu. 

Rahmetli komutan emri alır almaz karargâhtan ayrılmış ve konutuna çekilmişti. Akşam eşimi de alarak üzüntülerimizi arz etmek için evlerine ziyarete gittim. Kabul ettiler. Oturur oturmaz, “Neden geldin Kemal Paşa? Şimdi her tarafta notlar tutulmaya, telefonlar çalışmaya başlamıştır. Zarar göreceksin” dediler. Ben de kendilerine, bu ziyareti borçlu olduğumu, akademide öğretmenim, Harp Okulu'nda okul komutanım, 3. Ordu'da, ordu komutanım ve Kara Kuvvetleri Karargâhı'nda, Kara Kuvvetleri komutanım olarak aldığımız feyiz ve örnekler içinde böyle davranışlar da var, bu yüzden zarar göreceksem, bunu kabul etmeye ve bedelini ödemeye hazır olduğumu dile getirdim. Gözleri doldu. Her ikimiz de bir süre sustuk ve bu defa ben kendilerine “Neden komuıtanım, neden böyle oldu ?” dedim. Uzun uzun yüzüme baktı, yutkundu, yutkundu ve bir şey söylemedi. “Devir teslim törenine katılacağım” dedi. Katıldı da. “Bu üniforma benim tenim olmuştur” sözünü, sonunu dinleyemeden ilk defa o törende duymuştum. 

Zoraki ve şekli bir törenle, rahmetli Orgeneral Adnan Ersöz 
1. Ordu komutanı ve en kıdemli orgeneral olarak görevi devraldı ve ordusuna döndü. Hepimiz bir komutanın, Kara Kuvvetleri komutanlığına atanacağını düşünürken, başka bir komutan için teklifte bulunulduğunu, ancak bu teklifle ilgili olarak bir anlaşmazlık çıktığını öğrenmiştik. Bu sırada Genelkurmay Başkanlıgı'ndan yayımlanan bir emirle, Genelkurmay başkanının, Kara Kuvvetleri komutanlığını da uhdesine aldığı şeklinde bir uygulama başlatıldı. Bir üst komutanın bir ast göreve nasıl vekâlet edeceği veya görevi uhdesine alacağı konuları münakaşa edilirken, Askeri Şüra zamanı geldi. Şüra'da vekil de olsa bir Kara Kuvvetleri komutanının bulunması yasal yönden zorunlu görülünce, 1. Ordu komutanı rahmetli Orgeneral Adnan Ersöz'e vekâlet emri çıkarıldı ve 3. Ordu komutanı rahmetli Orgeneral Ali Fethi Esener'in kararnamesi onayda takılınca, bu tür çözümsüz çözümlerle uğraşılıp duruldu. Kriz 30 ağustosa kadar aşılamamıştı. Sonucunda rahmetli orgeneraller, Adnan Ersöz ve Ali Fethi Esener kanunen emekli olunca, Orgeneral Sayın Kenan Evren de Kara Kuvvetleri komutanı oldular. 30 ağustostan önceki dönemlerde olan bitenler ve çıkarılan dedikodulara bakınca, ben de atanabileceğimi düşünüyordum. Çünkü rahmetli Orgeneral Ersun'un bir darbe yapacağından endişe edildiği için görevden alındığı söyleniyor ve bence “nesli tükenmiş bir askere” yapılan bu suçlamanın yerinde olduğunu ispat için, bir şeyler aranıyordu. Ben de kendimi değerlendirmeye, nerede görüldügümü veya gösterilmek istendiğimi tespite çalışıyordum. 

Birincisi, Orgeneral Ersun'un teklifiyle (belki de ısrarıyla) Kara Kuvvetleri Harekât başkanı olmuştum. 

İkincisi, rahmetli komutanın bütün denetlemelerinde kendilerine ben refakat etmiştim. 

Üçüncüsü, İran'a birlikte gitmiştim. 

Dördüncüsü, Kara Kuvvetleri Karargâhı'nda bazı tekliflerde görüldüğü gibi, komutan nezdinde bir ağırlığım hissediliyordu. 

Beşincisi, Genelkurmay başkanıyla özel bir teması, ihsas edilmesine rağmen algılamamış ve yapmamıştım. 

Bütün bunları yan yana getirince, Genelkurmay başkanı rahmetli Semih Sancar'ın beni çok yakından tanımasına rağmen, 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“Namık Kemal Paşa'nın adamı” yakıştırması ve yapıştırması çok kolay olacak ve yadırganmayacaktı. 

Bunları düşünürken bir gece, Harp Okulu'nda sayın komutanların katılacağı bir yemek tertip edilmişti. Eşli olan bu yemeğe, Harp Okulu'yla olan ilişkilerimiz dikkate alınarak biz de çağrılmıştık. Genelkurmay başkanı rahmetli Orgeneral Semih Sancar yemeği teşriflerinden ayrılışlarına kadar, birkaç defa elimi sıkmış, birkaç kere hatırımı sormuş, bir şeyler söyleyerek ve el sıkıp geçerek, değişik bir davranışta bulunmuştu. Yemekten sonra arabayla eve dönerken eşim, “Sen tayin bekliyorsun ama sayın komutan dönüp dolaşıp senin elini sıktı. Bir kısmı alkolün tesiriyle bile olsa dikkatimi çekti. Bu iyi bir işaret değil mi?” diye bir soru sordu. Bense tam aksini düşünüyordum. Sayın komutan, yapılmış ve içine sindiremediği bir işlemin, dışa vuran rahatsızlığını yaşıyordu. Hanıma bu fikrimi söyledim ve kesin olarak tayin olacağımızı ifade ederek hazırlanmasını istedim. 

Kıbrıs'tan döneli ve Harekât başkanlığı görevine başlayalı henüz dokuz ay olmuştu. Kara Kuvvetleri komutanı rahmetli Ersun'un görevden alınması için bir senaryo hazırlanmıştı. Bu senaryonun figüranlara da ihtiyacı olacaktı. Görünen o ki en gözde ve en ön planda düşünülen figüran da ben olacaktım. 

Birkaç gün sonra, geciken tayinler, 30 ağustostan hemen önce yayımlanmıştı. Anıtkabir'e toplanan general ve subaylar 30 ağustos günü bu tayinlerle tanışıyor ve her şey konuşuluyordu. 

Ben Kayseri'de bulunan Yurtiçi Doğu Bölge komutanlığına atanmıştım. Bu atama için Yurtiçi Bölge komutanlığı kadrosu, korgeneralden, tümgenerale indiriliyor ve ben Korgeneral Sayın Celal Bulutlar'ın yerine atanıyordum. 

O sabah Anıtkabir'de, aralarında o zaman tuğgeneral olan Sayın Doğan Güreş'in de bulunduğu bir grup arkadaşla beraberdik. 
Bir kısmı üzüntüsünü yere bakarak saklıyor, diğer bir kısmı üzüntülerini belirterek teselli edici sözler söylüyor, fakat en büyük reaksiyonu yüksek sesle, Sayın Doğan Güreş gösteriyordu. Genelkurmay başkanının yakın etrafındaki bazı kimseler için, ağzına geleni söylüyor ve bu haksızlığa âdeta isyan ediyordu. Daha sonra bu uygulamayı bir haksızlık sayarak, böyle büyük bir reaksiyon gösteren bir arkadaşımız daha olacaktı. O zaman tuğgeneral olan (sonra korgeneral) Sayın Fuat Avcı. 

Bu tayinden ve olaydan sonra yanıma yaklaşmaktan korkan, tebrik yazmaktan çekinen, yazdığı tebrike “komutanım” hitabını koymaktan sakınan çeşitli rütbe ve makamdaki arkadaşlarımı 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gördükçe, hep bu çok değerli iki arkadaşının inanmışlığını ve güvenin bir tezahürü olarak saygıyla unutmadığım bu reaksiyonlarını hatırlarım. 

Şimdi daha önce yapılan ve gösterdiğim tepkiyle geri alınan Özel Harp Dairesi başkanlığından “şekilsiz” atanmanı gibi, tümgeneralliğimde de “zamansız” ve “maksatlı” bir atamaya maruz kalmışüm. Birincisinde istifa dilekçemi hemen vermiştim. Şimdi пе yapmalıydım? Çok düşündüm, sonuçta ulaştığım nokta şöyle oldu: 

Önce göreve küserek veya görevi beğenmeyerek ayrılma uygun olmayacaktı. 

Sonra bu atama, doğru veya yanlış, fakat görüntüsüyle sayın komutan Orgeneral Ersun'un görevden alınışına bağlanıyor ve istemesem de, kabul etmesem de, görünüşte dolaylı olarak aslında olmayan bir suçla beni de suçluyordu. Ayrılış bunu kabul edip dayanamamak anlamına gelecek, kalıp mücadele etmek ve doğruyu göstermek, bir suçlamanın yalan ve yanlışlığını ortaya koyabilecekti. 

Atandığım yerde şimdiye kadar korgeneraller hizmet etmiş, şimdi bu kadro tümgenerale indirilerek, ben tayin edilmiştim. 

Emrinde üç tugay komutanlığı bulunmakla, âdeta bir kolorduyu andıran bir görev yerine atanmıştım. 

Zamanın neler getirip götüreceği hiç belli olmuyordu. Ayrılış bu ihtimali de yok edecekti. İşte bütün bunları düşünüp sıralayınca, yeni görev yerime gitmeye karar verdim. 

Ayrılmadan önce, artık kendi evine taşınmış olan sayın komutan Orgeneral Ersun'u ziyaret ettim. İlk sözü, “Bak ben sana “Zarar görürsün' dedim. Dinlemedin, tayin oldun” oldu. Ben hiç üzülmediğimi, göreve gideceğimi söyledim. “Tabii gideceksin” dedi ve ekledi: “Ben mahkemeye müracaat ettim. Bu yalancıların yalan ve haksız iftiralarını yakında mahkeme kararıyla yüzlerine çarpacağım. Hepiniz göreceksiniz. Size de bu nedenle uygulanan işlemlerden de utanacaklar.” 

Rahmetli komutan, hakikaten kısa bir süre sonra, mahkemeden haklarını geri aldı. Yanılmıyorsam Başbakanlık kendilerine önemli bir tazminat ödemeye mahküm edildi. Onun omuzlarına yüklenen ve bize de sıçratılmaya çalışılan büyük bir yük, böylece ortadan kalkmış oldu. Ancak bu karara rağmen, “Bir kere uzatılan bir parmağın bıraktığı izin” kolay kolay kaybolmayacağı gerçeği de bir defa daha doğrulanacaktı. 

Ayrılmadan önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar komutanıma veda ziyaretine gittim. Bu çok sevip saydığım sayın komutanının birilerince nasıl yanıltıldığının ilk tezahürlerini Harp Okulu'ndaki bir yemekte görmüş ve “içine sindiremediği bir işlemin, dışa akseden tezahürleri” olarak nitelemiştim. Şimdi bunun teyidini sunacağım. 

Sayın komutanın odasına girince, “Sayın komutanım, iki gün sonra yeni görevime katılmak için, Kayseri'ye ayrılıyorum. Tayinim için şükranlarımı sunmaya ve yeni görevimle ilgili bir emriniz varsa almaya geldim” dedim. “Hoş geldin” diye uzatıp tuttuğu elimi bırakmamıştı. “Otur Kemal Paşa” dediler. Vakitlerini almak istemediğimi arz edince ısrar ettiler. 

“Seni Doğu Bölge komutanlığına verdim. Batı Bölge'ye vermedim. Onun bir şeyi yok” dediler. “Evet, sağ olun. Bu komutanlığa bağlı üç tugay var” dedim. Sayın komutan tekrar, “Korgeneral görev yeriydi, senin için tümgeneralliğe indirdik” diye bir ilave yaptılar ve “Memnunsun değil mi?” diye sordular. Cevaben, “Evet bu nedenle şükranlarımı arz ettim” dedim. 

“Kayseri'ye hiç gitmedim. Senin için geleceğim” dediler. “Şeref duyacağız ve her zaman emirlerinize hazır olacağız” dedim, müsaade istedim. Yerinden kalkıp yanıma geldiler ve başarılar dileyip beni yolcu ettiler. 

Bu davranışların, bu ifadelerin, soruların ve âdeta memnun edecek sözler, cümleler, sebepler arayışların, bir sebebi olsa gerek diye düşünüyor ve cevap arıyordum. 

Bu tayin furyasında benim gibi atanan, hatta terfi sırasına girip de emekli olan arkadaşlarımız vardı. Özellikle onlar, bu konudaki tahrik ve yanıltma kaynağını araştırmış ve bulmuşlardı. Seneler sonra, konu önümüze yeniden düşecekti. 

Kayseri'de Yurtiçi Doğu Bölge komutanlığına atanmamın, benim için birkaç özelliği daha vardı. Şimdiye kadar hiç lojistikle ilgili doğrudan bir görev yapmamış, hep harekât, plan, eğitim öğretim görevlerinde bulunmuştum. Bu komutanlığın adı ve bölgesiyle bağlantılı iki ağırlıklı görevimden birisiyse lojistik hizmetleriydi. Komutanlığın Erzincan, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun, Merzifon ve Çorum'a dağılmış birliklerinden oluşan, üç tugayı bulunuyordu. Aynca çok dağınık yerlerde depo komutanlıkları, Yurtiçi Bölge Komutanlığı'nın lojistik hizmetlerinin, ana ast birlikleri oluyordu. Kara ve hava birlikleri için Kayseri'deki garnizon komutanlığı görevine ilaveten, takriben on dört ili kapsayan bir de “bölge komutanlığı” sorumluluğunu taşıyordu. Bunları yan yana koyunca, bir komutan için çok tatmin edici bir görev yeri olduğunu kabul etmeliydim. Doğruydu. Aslında benim üzüntüm de tayinden değil, şeklinden ileri geliyordu. 
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Göreve başladım, brifingleri aldım, birlik ve garnizonları dolaştım, tanıdım. Neler yapmam gerektiği ve öncelikleri artık belli oluyordu. Bu arada, bir süredir yine kontrgerilla konusu alabildiğine işleniyor ve çalışanları hedef ve daire başkanlığını ise hedef tahtası haline getirme çalışmaları sürdürülüyordu. 

Her ne sebepse, bu istismar ve suçlamalardan Silahlı Kuvvetler'imizin yetkili kademeleri rahatsız olmuyor ve işin tuhafı, bu daireye gerektiği şekilde sahip çıkmıyor veya gerekiyorsa bir tedbir de almaya gerek duymuyordu. O dönemde dairede bulunan görevli komutan ve arkadaşlarımın yaşadıkları duygu ve düşünceleri bilebiliyor, üzüntülerini anlayabiliyordum. Benim içinse şimdi iki ayrı görüntü oluşuyordu: 

Eski Özel Harp Dairesi başkanı olarak kontrgerilla sayılıyordum. 

Namık Kemal Paşa olayında “adamı” nitelemesiyle ve icat edilen, olmayan, sözde darbeye karışıyordum. 

Bir nedenle üzüntüm katmerleşiyordu. Bu görüntülerden kurtulmam ve bu çıkmaz sokaktan çıkabilmem için, bu görevden terfiyle ayrılmamın bir çare olabileceğini düşünüyordum. Öyleyse çıkmaz sokak olarak nitelenen bu görev yerinde çok dikkatli çaрта! ve bu engeli aşabilmeliydim. Böylece bu çok yönlü, dağınık görüntülü ve biraz da unutulmuş görev yerinde çalışmaya koyuldum. Bu çalışmalara Yurtiçi Doğu Bölge Komutanlığı'nın durumunu, yapılması gereken işleri, zaruri ihtiyaçlarını ve bunların önceliklerini içeren teferruatlı bir rapor sunarak başlamak istiyordum. Böylece hem yeni bütçe yılında bazı imkânlara kavuşmayı, hem de komutanlığın çok önemli gördüğüm bazı konulara dikkatlerini çekmeyi düşünüyordum. 

Aradan beş ay geçti ve yılbaşı geldi. Bu süre içinde, hem bağlı tugaylar hem de gamizondaki birliklerle bir anlayış birliğine varmış ve çalışmalara başlanııştık. 

Yılbaşı nedeniyle gelen bütün tebrikleri âdetim veçhile birer birer görüyordum. Çünkü o basit gibi görünen tebrik kartları, birçok duygunun ifadesi, değişen duygu ve düşüncelerin göstergesi ve hatta bazen bir şeylerin habercisi olabiliyor. İlk dikkatimi çeken husus, albay ve daha üst kademelerden gelen tebriklerdeki bir miktar azalma, buna mukabil daha küçük rütbelerden gelenlerde ise önemli ölçüde çoğalma olmuştu. Bunu tebriklerde kullanlan bazı ifadelerle de birleştirerek, gelecek kuşağı temsil eden arkadaşlarımın bana olan güvenlerinin bir işareti, yeniden yazanların ise “Biz olan bitene inanmadık” ifadesi sayarak mutlu olmuştum. Albay ve general arkadaşlarımdan bazıları ise tebrik yazmayı, “damgalı, uzağa itilmiş bir komutan”la tebrikle de olsa temas kurmayı uygun bulmamışlardı. Yazmamayı hazmedemeyen bazıları ise başlıksız, basılı mesajın altını imzalamayı yeterli bulmuşlardı. Hiç tavrını değiştirmeyen arkadaşlarım da pek çoktu. 

O gün gördüğüm bu manzaraları ve pek çok ismi nedense hiç unutmadım. Belki haklı yönleri vardı. Fakat daha sonraları bu tutum ve davranışlarını ve görüntülerini, birdenbire değiştirmiş olmalarını hep yadırgıyordum. Bu duyguyu birkaç yer ve görevde hep yaşadım. Ancak özellikle belirtmek istiyorum ki, değerlendirmelerim ve görev-rütbe tercihlerinde bu duygunun etkisinde kalmamaya çok özen gösterdim. Çünkü “birinin adamı” olarak görülmede rahmetli komutan Namık Kemal Ersun Paşa'nın ikazını ve sonucunu bizzat yaşamıştım. Yukarıdan bakış açısı böyle olursa, insani davranışları ve ilişkileri etkilemesi kaçınılmaz olacaktı. 

Kayseri'ye bir gün, emekli olduktan sonra MİT başkanı olan, emekli orgeneral rahmetli Adnan Ersöz komutanım gelmişlerdi. 
Karşılıklı konuşuyorduk. Kendileri çok saygı duyduğum bir komutanımdı. Kendilerine sormuştum: “Sayın komutanım, Kara Kuvvetleri komutanlığı için onayda kriz çıkınca, sizin için bir kararname hazırlanıp, onaya sunulmuş muydu ?” “Hayır Kemal Paşa, hiç böyle bir niyet dahi gösterilmedi” diye cevap veriyor ve ilk teklifte 15- rar edildiğini vurguluyordu. Konuşmalarında ikinci başkanlığını yaptığı, Genelkurmay başkanı rahmetli Orgeneral Semih Sancar'a serzenişleri de yer alıyordu. Ben kendilerine, “O zaman neden sadece Şüra için Kara Kuvvetleri komutan vekili olarak görev almaya razı oldunuz? Bu duruma bizler çok üzüldük” demiştim. Cevaben, “Evet ben de bu konuyu çok düşündüm. Önce Şüra'yı kilitlemek istemedim. Ayrıca ben bu görevi kabul etmeseydim, bir sonrakine vereceklerdi. Bu nedenlerle kabul ettim” demişlerdi. 

Münakaşası devam eden kontrgerilla konusuna değindik. İkinci başkan olarak komutanlığımızı yapmıştı ve Özel Harp Dairesi doğrudan kendisine bağlıydı. O da üzülüyor ve konuya Genelkurmay Başkanlığı'nın sahip çıkması gerektiğine inanıyordu. Değerlendirmesinde, Kıbrıs konusundaki rolü belli olan ve ABD'yle ilişkilerini soğutan dairenin hedef alınmasında, içerde konuşulanların dışında, daha çok konuşulamayan dış etkilerin de var olduğunu ifade ediyor ve bu kanaati belirtiyordu. Bu, Kıbrıs Harekâtı'ndan sonra başlayan, başlatılan suçlamaların kaynağına olan işaretin ifadesiydi. 

1978 yılı eylül ayına girmiş, eylülün ilk haftasındaki Ramazan 
Bayramı'na hazırlanıyorduk. 3 eylül 1978 arife günü, Sivas'ta “Sivas Olayları” diye bilinen olaylar patlak vermişti. Aynı gün sabah saatlerinde iki çocuk arasında başlayan, aile ve aileler arası kavga şeklinde gelişen, esasen şehirde hazır olan çok gergin bir ortamda, çok süratle yayılan, maksatlı yalan ve şayialarla Sünni-Alevi çatışmaları haline dönüşen olaylar, o günlerin sağ-sol çatışmalarının yeni bir yüzü ve oyunuydu. Toplum olaylarını istismar etmek ve kendilerine kolay taraftar bulmak için bu oyunun tutmasında, toplum içindeki dikiş yerlerini bulmak ve buralara hücum etmek uygun düşüyordu. Sivas'taki dikiş yeri ise Alevi ve Sünni halk arasında yer alıyordu. Sonunda sol Alevileri, sağ Sünnileri tutar şeklinde bir görünüm, mezhep ayrılığına bir de politik ayrılık ekleyerek, ayırım çizgisi büyütülmüş ve bir kıvılcım beklenir hale gelmişti. O zaman ifade edildiğine göre, aslında o kıvılcımın, bayramın ilk günü başlatılacak bir olayla çıkarılması ve yangına dönüştürülmesi planlanmış, fakat büyüyen çocuk kavgasının ortamı hassas hale getirdiği görülünce, hazır olan çıkmış olaydan yararlanmak için bu niyet ve hareket öne alınmıştı. 

İki grup arasındaki hassas konu din konusu olduğu için başlayan kavganın hemen arkasından, camilerin kundaklandığı, camide namaz kılanlara ateş açıldığı, ... Camii'ne merkeplerin doldurulduğu gibi yalan ve şayialar şehre süratle yayılmış, “Allah'ını seven ...'ya koşsun !.. ...ların baskını var Allah'ım seven ...'ya koşsun!..” tarzında hoparlörlerle taksiler içinden çağrılarda bulunulmuştu. Aslında olayın en güzel ifadesini, o gece televizyonda da yer alan Sivaslı bir kadın yapmıştı. “Daha dün oturup beraber kahve içtiğimiz komşularım, bugün bize saldırdılar. Ben ne olduğunu anlayanuyorum” mealindeki sözler, çok doğru ve yerindeydi. Zira toplanan gruplar Alevi-Sünni kavgası olarak gösterilmekte, fakat aynı gruplar karşı karşıya gelince, bilinen sağ-sol sloganları atmaktaydılar. 

O gün giderek yoğunlaşan olaylar, Yurtiçi Bölge Komutanlığı'na ve dolayısıyla bana da intikal ettirilmiş ve devamlı olarak bilgi verilmişti. Aldığım bilgilerden sonra Sivas Valisi Sayın Fikret Koçak'la yaptığım bir telefon görüşmesinden, olayların büyüme istidadında olduğunu değerlendirerek ve Sivas'taki tugayın komutanı rahmetli Tuğgeneral Ali Pilgir'in de izinde bulunduğunu dikkate alarak, hemen Sivas'a gitmeye karar verdim ve birkaç saat sonra Sivas'a ulaştım. 

Sayın Vali Fikret Koçak âdeta “yalnız adam” durumunda kalmıştı. Tugay komutanı, iki alay komutanı, bir emniyet müdürü ve il jandarma alay komutanı, bayram nedeniyle izinli olarak ayrılmışlardı. Her şey vekillerle yürütülmekte olduğundan, bu vekillerin tereddütleri her tedbiri gecikmeli ve yetersiz kılıyordu. Olaya bütünüyle el koymam gerekiyordu. Bu ihtiyacı bir zaruret olarak görüyor ve askeri tabirle, “durumdan çıkarılan görev” kabul ediyordum. Ancak: 

İlde sıkıyönetim yoktu. 

Olağanüstü hal yoktu. 

Ben garnizon komutanı değildim. 

Sayın valiye garnizon komutanı vekili albay muhataptı ve o yetkiliydi. 

Sayın valinin yetki ve sorumluluğunu aynen korumak, yasal yönden zorunluydu. 

Benim burada ve bu olayda kullanacağım her yetki, alacağım her türlü sorumluluk, her zaman yasal yönden münakaşa edilebilir durumdaydı. 

Üst makanıdan alınmış veya verilmiş emir de bulunmuyordu. 

Bütün bunlara rağmen, zaman çok önemli, alınacak tedbirler çok acildi. 

Atatürk diyor ki: “Komutanlar her an ve o andaki duruma göre tereddütsüz gereken tedbirleri almaya zorunludurlar.” 

Duruma el koymaya ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bu konuda bilgi vermeye karar verdim. Sayın Vali Fikret Koçak'la konuştum. Bu çok saygıdeğer insan, konunun yetki tartışması veya yasal düzenleme yapılması gibi hususlara tahammülü olmadığını belirtiyor, olayın bastırılması ve sükünetin sağlanmasının öncelik taşıdığını ifade ederek, “Bütün yetkilerimle yanınızdayım” diye hislerini ve düşüncelerini ortaya koyuyordu. Sonunda her ikimiz yan yana çalışmaya ve duruma göre olaylara, alınmış olan karar ve verilmiş olan emirler dikkate alınarak, muhatap olmaya karar verdik. Böyle de hareket ettik. Çok iyi bir işbirliğiyle yetki ve sorumlulukları aynı potada birleştirerek, sorun yaratmadan değişik bir çalışma sergilemiş olduk. 

Başlangıçta sekiz kişinin öldüğü, kırk üç kişinin yaralandığı ve daha sonra bu yaralılardan ölen iki kişiyle ölü sayısının ona çıktığı bu olaylarla ilgili olarak üst komutanlığa bir rapor sunmuştum. Bu raporda yer almamış bazı ayrıntılar ile o rapordan ilginç olan bazı hususlara burada yer vermek istiyorum. 

Bayram izni veya mazeret izni alarak görevden ayrılışların olaylara ilk müdahaledeki olumsuz etkisi inkâr edilemez. Ne çare ki bu uygulama halen devam etmekte ve sivil yönetim ile askeri sevk ve idarede boşluklar olabilmektedir. Bu boşluğun daha genel mahiyette yaz aylarında oluşması ise ayrı bir önem taşımaktadır. Haziran, temmuz, ağustos ayları genelde tayin, ayrılma, katılma, emeklilik ve kanıplardan yararlanma için yoğun izin kullanma ayları olmaktadır. Olaya neresinden bakılırsa bakılsın, bunları yıl içine yayma ve boşluk yaratmama, bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu ayrılışlara bazen bayranı izinleri de katılmaktadır. 

Olayda başlangıçta yeteri kadar kuvvet kullanılmaması, yangının büyümesine ve olayların yayılmasına neden olmuştur. Bu konu çok önem taşımakta ve birçok olayda, ilk ve büyük hata olarak görülmektedir. 

İlk müdahalede bir başka hata daha yapılmış ve oraya müdahale eden kıtaya mühimmat verilmemiştir. Bunu bilen veya fark eden askerden yeni dönmüş bir kişi, topluluk içinden fırlayarak, bir erin elinden silahını kapmış ve yüksek bir yere çıkarak, “Bu erlerin silahında mermi yoktur, çünkü komutanları bunlara güvenmez!” demiş ve silahı havaya çevirerek, tetik düşürmüş, silahların boş olduğunu kanıtlanıştır. Bu son derece önemli ve psikolojik önem taşıyan davranış, “askeri dinlemeyen bir topluluk” yaratmıştır. O tetik düşürmede bir mermi patlasaydı, bu psikolojik olay tersine dönüşebilirdi diye düşünmek mümkündür. Nitekim bu olayı öğrendikten sonra birliklerin, biraz da belki lüzumsuz durumlarda, topluca ve komutla havaya ateş açmaları için, bölük komutanlıklarına özel emir verilmiştir. Etkili olduğu da görülmüştür. 

Olay çıktıktan hemen sonra, bölgeye koşan o ilin ve civar illerin bazı milletvekillerinin hâlâ “bizim partililer”, “... partililer” gibi ayırımlarla, olaya kendi bakışları açısından bakmaları, olayı kendilerine göre şekillendirmeye çalışmaları çok yadırganmış, meydana gelmiş bir olayı, devam eden bir çatışmayı bile oya çevirme gayretleri üzülerek müşahede edilmiştir. İçlerinden bazılarınınsa olayın yatıştırılmasında ilgililere yardımcı olmaları ve bu konudaki çabaları takdir edilmiştir. 

Bunların hepsine verilen cevap, “Ortada bir olay, olaya taral olanlar, karışanlar ve kışkırtanlar vardır. Biz bunlara bakarız, kimseye ne partisini, ne dinini, ne mezhebini sorarız. Bu gibi kimseleri alır, adalete teslim ederiz. Sizden de bu uygulamaya yardımcı olmanızı veya tarafsız kalmanızı bekleriz” tarzında olmuştur. 

Ne yazık ki topluma karşı bu tutumumuz anlaşıldıktan ve can-Шага uğraşamayacaklarını gördükten sonra, aynı düşünceleri kafasından atamayan bazı kimseler “ölüleri” ele almış ve “mutlaka bir şeyler yapma” arzularını, cenazelerin kaldırılışındaki gösterilerde gerçekleştirmek için hazırlıklara başlamışlardı. 

Bugün de cenaze törenlerini gösteriye dönüştürme, artık çok 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yaygınlaşmıştır. Bu konuda ayrı bir boşluğu işaret etmekte, olanların “ölüye saygı ve sevgi mi” yoksa “sağlığında hiç aranmayan ve tanımadıkları birisinin cenazesini değil, tabutunu kullanarak gösteri yapmak mı” şeklinde bir ayrıma ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir düşüncem daha var. Bir tür tören diye yapılan gösterilerin, televizyonlarda yayınlanmasının ne gibi fayda ve zararlar yarattığının değerlendirilmesine ve bu yayınların bu tür uygulamaları teşvik edip etmediğinin incelenmesine olan ihtiyaca işaret etmek istiyorum. Dahası var. Yabancılarda bu törenlerin böyle gösterilere dönüşüp dönüşmediğinin, dönüşüyorsa yaygınlık derecesinin ve televizyon programlarında ne ölçüde yer aldığının da incelenmesi gerektiğini belirterek, çare arıyorum. 

İşte Sivas'ta da bu hazırlıkları öğrendikten ve il içi, il dışı bazı yerlerde otobüslerin kiralandığını, bazı hazırlıkların yapıldığını tespit ettikten sonra, biz de çareyi içimizde aramaya karar vermiştik. Esasen şehre kontrolsüz otobüs girişlerine de müsaade etmiyorduk. 

Cenaze sahipleriyle özel bir görüşme yaptık. Maksadımızı anlattık. Yapacağımız işleri, sağlayacağımız yardım ve destekleri sıralayarak, kendilerine, “Şimdi siz, cenazelerinizin her türlü dini tören yapılarak, sükünet içinde, sizlerin katıldığı bir törenle defnedilmesini mi istiyorsunuz, yoksa biz aradan çıkalım, cenazclerinizi ısrarla isteyen örgütlere vererek, ölülerinizi de rahatsız edecek yeni olayların içine mi atalım? Karar sizin” dedik. 

Hepsi, “Biz sizin yapacağınız şekle razıyız. Allah sizden razı olsun. Bizim acımız bize yetiyor. Yeni acılar, yeni olaylar istemiyoruz. Örgütlerle, derneklerle falan da ilişkimiz yok” dediler. Kendilerine bu konuda kimseyle konuşmamalarını ve bizden haber beklemelerini tembihledik. Cenazelerin 7 eylül günü kaldırılacagına dair ilgililere haberler verilmiş ve görünür hazırlıklar buna göre yönlendirilmişti. Gizli hazırlıklar ise 6 eylül günü, ikindi namazına göre yapılmıştı. Alınan emniyet tedbirleri ve cenaze sahipleri ile yakınlarının katıldığı bir törenle, cenazeler belirtilen gün ve saatte defnedilmişti. Buna rağmen cenaze namazı sırasında öğrenilen ve yayılan haberlerle, takriben bin kişilik bir grubun toplandığı görülmüş ve mezarlar kapatılırken, mezarlığa gelmelerine müdahale edilmemiş, ancak kimsenin konuşmasına da müsaade verilmemiştir. Böylece şehirde ve civar il ve ilçelerde 7 eylül günü için yapılan hazırlıklar boşa çıkarılmıştır. 

Olaya el koyduktan sonra alınan yeni tedbir ve takviye edilen birliklerle kontrol ve önleyici tedbirler artırılmış, eğitim birliklerinde bulunanlar dahil, bütün subay, astsubay ve çavuşlar ile kadro erlerinin görev alan birlikler içinde bulundurulmaları ve üç atış görevini yapmış, temel eğitimlerini tamamlamış olan acemi erlere de görev verilebileceği emredilmiştir. 

Komutan olarak, senelerdir Sivas'ta konuşlandırılmış olan bu tugayın takviye birlik almadan bu olayın üstesinden gelmesini istiyordum. Aynı düşünce, emniyet ve jandarma için de geçerliydi. 
Sivas'ta bu otorite sağlanmalıydı. Bu nedenle olaydan bir gün sonra Sivas'a gelen sayın İçişleri bakanının Kayseri'de bulunan Hava İndirme Tugayı'ndan iki tabur getirme tekliflerine karşı çıkıyordum. Nihayet bu husus Genelkurmay Başkanlığı'na intikal edince, Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren telefonla beni aradılar. Düşünce ve teklifimi sordular, gerekçeleri sıralayarak birlik takviyesine ihtiyaç olmadığını ve hatta psikolojik yönden, genel anlanıda zararlı bile olabileceğini arz ettim. Takviye birlik gelmedi. Kontan olarak maksadımı sağlamıştım. 

Olayların en hareketli olduğu ikinci gününde, bir piyade binbaşının beni görmek istediğini söylediler. İçeri aldım. Binbaşı içeri girerken, yalnız olup olmadığımı tespite çalışıyordu. Beni selamladı. Kendisini ve görevini takdim etti ve sözünü, “Komutanım ben Alevi'yim” diye tamamladı ve sustu. Hayatımda birdenbire şaşırdığım olaylardan birini yaşadığımı itiraf etmeliyim. “Bunu bana neden söylüyorsun binbaşım ?” dedim. Cevabı, “Başkasın- dan duyarsınız ve beni belki görevden alırsınız diye düşündüğüm için” şeklinde oldu. Hassas bölgelerden birinde görev yapan bir taburun komutanıydı. “Binbaşım sen bunları bana söylerken, benim mezhebimin ne olduğunu biliyor musun ?” diye sorunca, “Hayır” dedi. “Sen niye sorup öğrenmek istemediysen, ben de ne senin, ne de diğer arkadaşlarının mezhebini ne soruyorum, ne de bilmek istiyorum. Şimdi ben sana soruyorum: bu duygun senin görevini yapmanı etkiliyor mu? Daha net soruyorum: sen aldığın görevi yapmaya hazır mısın ?” “Evet komutanım” cevabını alınca, “Doğru görevinin başına” dedim. Binbaşının gözlerinin içi gülüyordu. Girerken gördüğüm endişe, tereddüt ve üzülerek sonradan fark ettiğim eziklik yok olmuş ve bunların hepsi güvene dönüşmüştü. Bu binbaşının adını, o anda bile unutmuştum. Bir daha kendisiyle hiç karşılaşmadım, fakat bu örnek olayı da hiç unutmadım. 

7 eylül günü ve üç gün Sivas'ta kaldıktan sonra, Sivas'tan ayrılırken aynı tarihli Aydınlık gazetesi olayları “Kontrgerillanın çıkarttığı ve daha önceki yayınlarında, 12 Mart'ta cuntayı oluşturanlar listesinde ismi verilen Tümgeneral Kemal Yamak'ın olay yerinde olduğu” şeklinde bir yazı yayımlamış, görev ve sorumluluğumuzu müdrik olarak kendiliğimizden koştuğumuz hizmete de yalan ve iftara dolu yayınlarını yöneltmekten geri kalmamışlardı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanhčrna verdiğim raporda bu yayını dile getirmiş ve raporun son 11. 
maddesinde şöyle demiştim: 


Sivas Olayları vesile ittihaz edilerek, bazı çevrelerce, her olayda kontrgerilla gibi hayali müsebbipler yaratma ve arama çabaları, olay çıkartmayı ve istismar etmeyi hedef edinen aşırı sağ ve sol mihrakların işine yaramakta, bunların duruma göre gerilla ve kontrgerilla gibi davranarak bizzat oynadıkları oyunlara yardımcı olmaktadır. 

Her şeyi çok yakinen bilen ve tahkik etme yetkisini elinde bulunduran sayın komutanlarımızca da takdir buyrulacağı gibi Silahlı Kuvvetler'imizin bir parçasına karşı sürdürülen bu asılsız iftira kampanyasının asıl maksadı, şahısları çoktan aşmış, Silahlı Kuvvetler'imize ulaşmış ve milletimizin geleceğine yönelmiş bulunmaktadır. 

Bu konunun açıklığa kavuşturulması ve bir maske olarak kullanılmaktan kurtarılması gereğine ve Silahlı Kuvvetler'imizin hem olay çıkaran, hem de bu olayı bastıran taraf olarak tanıtılmaktan kurtarılması lüzumuna inanılmaktadır. 


Bu raporda ayrıca, sırasıyla bölgemde bulunan, bazı illerde de bu tür olayların çıkabileceğine dair bazı emarelerin bulunduğunu ve çalışmaların olduğunu da belirtmiştim. Bu iller, Çorum, Tokat, Amasya, Kırşehir'di. Hatta daha sonra Amasya'nın bir ilçesinde oluşan bazı olaylar ve bazı duyumlar üzerine Amasya'daki bir kısım birlikleri eğitim ve tatbikat amacıyla o ilçe yakınında çadırlı ordugâha çıkararak ilçeyi yakından etkileme ve gözetim altında tutmaya mecbur kalmış, bütün hazırlıkları boşa çıkarmıştık. 

Bu tür olaylarda, sadece keşif ve kontrol görevlerinde bile kullanılsa, helikopterlerin etkisini görmüş ve bu konudaki düşüncelerimi aynı raporda arz etmiştim. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Yurtiçi Doğu Bölge Komutanlıgı'nın ihtiyaçları hakkında sunduğum tekliflerle ilgili olarak, gerekli tetkikleri yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere bir gün, Kara Kuvvetleri İdari Kurmay Başkanı Korgeneral Sayın Talat Çetinelli Kayseri'ye geldiler. Kendileriyle teferruatlı bir gezi yaptık. 
Ben durumu gösteriyor, bazı yerlerde “inanılmaz” diye nitelediği sorunlar için düşünce ve tekliflerimi sıralıyordum. Kendileri raporumuzu çok yerinde ve gerçekçi bir tespit olarak kabul ettiler ve Kara Kuvvetleri'ne döndüler. İşte 1978-1979 yıllarında Amasya ve Samsun'da ta 1958 yılında gördüğüm, tavlalardan oluşan koğuşların, çok ilkel şartları içeren mutfakların, Tokat'ta yarım kalan inşaatların, her an çökmesi beklenen ve tehlikeli raporu verilen mühimmat depolarının, her yıl bir milyon lira (!) ödenek konularak, üç dört senedir dondurulan Yurtiçi karargâh binası ile, Kayseri Orduevi'nin inşaatları böyle başlamıştı. Özellikle mühimmat depolarının tehlikeli durumları dikkate alınarak yenilenmesi çok önem taşıyordu. Mesela sadece Kayseri'de bugün Eğitim Tümen Karargâhı olarak kullanılan binanın ve Kayseri Orduevi'nin kullanıcılarına bunları anlatmaktaki maksadım, atama yerine kızıp da hizmete küsmeyerek, hem birlik ve garnizonlarımıza hem de personelimize neler kazandırılabileceğinin örneklerini verebilmektir. 
Kayseri'deki ilk zamanlar, Kayseri halkının askere karşı bir çekingenlik içinde olduğu ve uzak kalmaya çalıştığı dikkatimi çekmişti. Ben özellikle Yurtiçi Bölge komutanı olarak, herhangi bir savaş halinde, bölge halkına ve bölge imkânlarına dayanarak hizmet verebilecektim. Bir şeyler yapmak, bölge imkânlarını tespit etmek ve halkı kazanmak gerekiyordu. Önce illerin sanayi odalarından illerdeki sanayi tesislerinin listesini ve ilk bilgilerini aldım. 
Daha sonra, birkaç form düzenleyip durumlarını, imkân kabiliyetlerini ve güvenlikle ilgili ihtiyaçları ile sorunlarını tespit ederek, seferde ilaveten neler üretip neler yapabileceklerine dair bir envanter tespiti yaptım. İlgililer bu çalışmalardan çok etkilenmişti. Aslında böyle bir çalışma ihtiyacını, daha yukarı bir seviyede ve daha yaygın şekilde ele almanın lüzumuna inanıyor, bu konuda bir teklifte bulunmaya hazırlanıyordum. Meydana gelen bu ilgi ve olumlu havanın, hemen desteklenmesi gerekiyordu. Yemekli bir toplantı tertipledim. Bu toplantıya ait davetiye metni, olagan olmadığı için, örneğini ekliyorum. Bu davetiyeleri aldılar, çok büyük özen göstererek ve arzu duyarak yemeğe geldiler. Önce bir konuşma yaptım, davetiye metnini açmaya çalıştım, ama о zaman çok sözü edilen Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na (о zaman vakıflar henüz birleşmemiş ve Silahlı Kuvvetler Güçlendirme Vakfı oluşmamııştı) hiç değinmemiş ve bu konudan uzak kalmaya dikkat etmiştim. Bu vakfa bağış isteği, benim arzu ettiğim yakınlaşmayı ve maksadımı sınırlar diye düşünüyordum. 
Aralarında daha sonra, Sanayi ve Ticaret bakanı olan Sayın Cahit Aral'ın da bulunduğu bu seçkin topluluktan, şimdi ismini hatırlayamayacağım muhterem bir kişi söz aldı. Bu sözleri özetliyorum. 
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Beni ve eşimi sabaha kadar uyutmayan, başlangıç bölümündeki bir cümlesini ise aldığım en büyük mükğfatlardan birisi sayıyorum. 

O muhterem Kayserili sanayici diyordu ki: 

“Paşam bu akşamki toplantınız bir yemekli tanışma ziyareti sınırını aştı ve Silahlı Kuvvetler'imize duyduğumuz güven sınırına ulaştı. Kayserili, ordusuyla kucaklaştı. Siz orduevi kapısından komutanın bastonuyla kovduğu Kayserili'yi orduevine davet ettiniz. 
Konuşmalarınızla bizleri onurlandırdınız. Ordu-millet bütünlüğü gibi çok yerinde bir duygu içinde, yurt savunmasına bizleri ortak ettiniz. Fakat bizden bir şey istemediniz. 

Sayın komutanım, şahsınızda SİLAHLI KUVVETLER'İMİZE NAMUSUMUZUN DIŞINDA VERMEYECEK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOKTUR. BUNU BİLMENİZİ İSTİYORUZ. Trabzon ili, Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na 5 milyon TL (yıl 1978) bağışta bulunmuş, üç gündür radyolardan bunu dinliyor, gazetelerde bunu okuyoruz. Emredin hemen, bunun dört beş mislini verelim, ama bizim size başka bir teklifimiz var. Biz ordumuza anahtar teslimi bir tesis yapmak ve vermek istiyoruz. Böyle bir yolu biz açarsak, bugün biz, yarın Bursa, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Gaziantep gibi illerimizin, bizim gibi düşüneceklerine ve böyle tekliflerde bulunacaklarına inanıyoruz. Bu teklifimizin içinde, sizin güzel teşebbüsünüzü destekleyerek, Kayserililerin ilave bir teşebbüsüyle sonuçlandırma ve kalıcı bir örneğe dönüştürme düşüncesi de bulunmaktadır.” 

İşte böyle diyordu Kayserili sanayicilerin sözcüsü. Bizi o gece uyutmayan mükâfat cümlesini büyük harflerle yazarak, yukarıda belirtmiş bulunuyorum. 

Bu konuşma beni çok etkilemişti. Bir anda nelere ulaşmıştık. 
Bu davranış, Türk milletinin ordusuna bakış açısını, onu içinden çıkmış bir parça sayışını, ona sahip çıkışını dile getiriyor, Kayserili içinse bir değer yargısının geri alınışını ve orduya hasretini ifade ediyordu. Fikir hemen benimsendi ve uygulanabilmesi için çeşitli sözcülerden teklifler gelmeye başladı. 

— Ne gibi bir tesis istendiği Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca ortaya konacaktı. 

— Bu tesisin yapımı bir yıl içinde tamamlanacak şekilde isteniyorsa, 150 milyon, iki yıl içinde tamamlanacaksa 300 milyon, daha uzun bir süreye yayılacaksa, 500-600 milyon TLye ihtiyaç olabilecekti. (О tarihte bir Renault binek aracı, takriben 100 bin TL'ydi.) 

— Yapılacak tesis Kayseri'de olacak, böylece teşebbüsün Kayseriye mal edilmesi, arsa sorunun olmaması, inşaat desteğinin 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kolaylaştırılması, para desteğine ilaveten, işgücü desteğiyle de katılımın sağlanması mümkün olabilecekti. 

— Bu husus ilgili komutanlığa iletilecek ve girişime başlangıç olarak, takriben 25 milyon TL civarında bir para (eğer komutanlık ihtiyaç duyarsa) takdim edilebilecekti. 

Yukarıda bu kıvılcımı çakan ve ateşi yakan davetiye metni ve takriben on beş gün gibi kısa bir süre sonra Kayserili işadamları- nın davetleri ve davetiyede dile getirdikleri. 

Bu toplantıdan sonra Kayseri dışındaki Kayserili işadamların- dan telefonlar gelmeye başladı. Sayın Dedeman'lar, Sayın Baldöktü'ler ve Sayın Bayraktar'lar bunlardan aklımda kalan birkaç saygıdeğer isimdir. 

Toplantıdan birkaç gün sonra, o sene Genelkurmay başkanı olmuş bulunan Sayın Orgeneral Evren ve Kara Kuvvetleri komutanı olan Sayın Nurettin Ersin komutanlarım Erzincan'a geleceklerdi. Esasen orada bizim de bir tugayımız olduğundan, ben de Erzincan'a gittim. Kayseri'de olan bitenleri sayın komutanlarıma heyecanla arz ettim. Kayseri'ye gelmelerini ve eğer istenirse, 25 milyon TLlik çeki kendilerinin almalarını, yapılacak bir yatırım için, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca düşünülen projelerin takdimini arz ve teklif ettim. 

Bir süre sonra sayın komutanlar Kayseri'ye geldiler. Kayserililere teşekkür ettiler ve verilen çeki aldılar. 

Kısa bir süre sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Kayserili işadamlarının belirtilen gün ve saatte Kara Kuvvetleri Komutanlıgı'nda bulunmalarını ve kendilerine projelerin takdim edileceğini emrettiler. Yazılan emirde benim de geleceğime dair bir husus yoktu. Ben bu daveti Kayseri'nin sayın işadamlarına ekteki yazıyla duyurdum. Hemen telefon ettiler. “Siz gelmezseniz biz gitmeyiz” diyorlardı. Çaresiz yol gösterdim. Bu arzunuzu yazılı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na iletin. Bana da bir suret gönderin dedim ve eklediğim yazıyı yazdılar. Kara Kuvvetleri Komutanlıgı'nca benim de gelmem emredilmişti. 

Doğrusunu söylemek gerekirse çağrılmayışıma ve bu boşluğun arkadaşlarca doldurulmasına üzülmüştüm. 

Belirtilen gün ve saatte yirmi beş kişilik bir grupla Kara Kuvvetleri Karargâhı'na gittik. Bu heyete Ankara'dan Sayın Mehmet Yazar da katılmışlardı. Sayın Aral da heyetteydiler. 

Sayın Kara Kuvvetleri komutanının açılış konuşmasından sonra, yanlış hatırlamıyorsam bir arkadaş (Albay Örün, sonra tuğgeneral) konuyu ve projeleri açıkladı. Bu projelerle ilgili olarak da-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Tümg. Kemal Yarnak'ın 2 mayıs 1979 çarşamba günü Kayserili işadamları için orduevinde düzenlediği gecenin davetiyesi. 


ğıtılan liste ve o zaman üzerlerine yazdığım bazı notlar ektedir: 

Daha sonra müzakereler başladı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan on üç proje içinden öncelikli olanlar soruldu. Önce ilk yedi proje, bunların içinden de üç proje (ek listede 7, 6 ve 4 numara) seçildi. Uzun görüşmeler içinden Kara Kuvvetleri Komutanlığı ilk önceliği nikel kadmiyumlu pil imaline verdiğini ifade etti. Böylece ASPİLSAN doğuma hazırlanmış oluyordu. 

Bundan sonraki çalışmalar, doğrudan kuvvetle yapılacaktı. Temel atma ve açılışa yine kuvvetten değil, Kayserili müteşebbislerden davet mektubu almış ve pek tabii ki katılamamıştım. Bunları biraz teferruatlı yazmayı, isteyerek ve bilerek yapıyorum. Halkla ilişkiler, halka komutanların yaklaşımı, sivil-asker ilişkileri, hem genel anlamda, hem de bölgesel olarak çok önem taşımaktadır. 
Küçük bir teşebbüs ve müspet yaklaşımın hangi kapıları açtığını ve nerelere ulaştığını, örneğiyle anlatmak istedim. Kayserililer beni hiç unutmadılar. Nereye gitsem, bulup duygularını dile getirdiler. Hâlâ da bu ilgi devam etmektedir. İki sene hizmette içlerinden tanıma fırsatını bulduğum bu müteşebbis halka saygı duyuyor ve şükranlarımı sunuyorum. Unutulmaz ilgileri, çok asil ve içten duygulan, bizi uyutmayan ifadeleri içimizde hep yaşayacaktır. 

1978'den on bir sene sonra bile devam eden bu ilginin bir örnegi de, emekli olduğum zaman, 1989 yılında Sayın Baldöktü'nün bana çektiği ve benim için çok anlamlı olan telgrafları olmuştur. 

İsminin neden “KASPİLSAN” olmadığına ve başına Kayserililer için neden bir “K” harfi eklenmediğine üzüldüğüm, ASPİLSAN'ın doğuşuyla söyleyeceklerim bitti. Ama Kayseri'yle ilgili anılardan bazı kesitler henüz dile gelmedi. 

Kayseri'de Sayın Cahit Aral'ı yakından tanıma imkânı buldum. 
Bu tanışmayı hep değerli bir kazanç olarak kabul ettim. Daha 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sonraki rütbe ve makamlarda da bu dostluğumuz hep sürdü. Her defasında yaptığımız sohbetlerden ve fikir teatisinden çok memnun kaldığımızı hissediyordum. Birbirimize ulaşamadığımız zamanlarda, yazdığı mektuplar ve açtığı telefonlarla yakından tanıdığım, hizmet heyecanını ve çok gerçekçi düşünceleri ile olumlu yaklaşımlarını hiç unutmuyor, fakat bunları kendi iznini almadığım için burada zikretmiyorum. 

Kayseri'de rahmetli Vehbi Koç'u da tanıma imkânı bulmuştum. 
Kayseri'de kurulması düşünülen kemik sanayiiyle (Kemsan) ilgili olarak, Kayseri'ye davet edilen Sayın Koç'la bir yemekte yan yana olmuş ve bir toplantıda beraber bulunmuştuk. Burada başla- 


Kara Kuvvetleri güçlendirme vakfını KAYSERİ'den yapılan bagışlar için müteşekkir bulunan Komutanlığımız, Adı geçen vakfa KAY-SERİ'de bir üretim tesisi yaparak bağışlamak konusunda gösterilen asil 


arzu ve içten istek için gerekli ön çalışmaları yapmış bulunmaktadır. 


KAYSERiİ'nin bu çok değerli ve anlamlı girişimini bir an önce 


uygulamaya koymak ve örnek davranışını yurt sathında yaygınlaştırmak amacı ile kendilerine üzerinde çalışılan projeler hakkında bilgi vermek, görüşlerini almak ve birlikte yenecek bir öğle yemeğinde karşılıklı fi fikir teatisinde bulunmak üzere Kura Kuvvetleri Komutanımız Org, Sayın Nurettin ERSIN KAYSERİ'den bir heyeti ANKARA ya daver etmiş bulunmaktadıriar. KAYSERİ adını ANKARA уа davet edilen bu hey'ete sizde dahil bulunduğunuzdan belirtilen gan \е зааце Kara Kuvvetleri 


Karargâhında bulunmanız rica olunur. 


Kemal YAMAK 
Tümgeneral 
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Yarnak'tan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teklif. 
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13. TAKT™ vs AYİİ 


N Ө Т : YUKARIDAXİ PROİSLERDEN İLK YEDİ TANESİ KARA KUVVETLERİ YÖNÜNDEN ÖNEMLİ MITALAA EDİLEN PROJELERDİR. 
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Kayseri için ihtiyaç duyulan projelerin bazıları 


yan ve bize büyük onur veren yakınlık ve dostluk, kendilerinin rahmetli oluşlarına kadar aynen devam edecekti. Bunlardan yeri gelince tekrar söz etmek üzere, bu ilk tanışmaya ait bazı hususlara değinmek istiyorum. 

Rahmetli Koç, o tarihlerde (1978) yeni emekli olan, Orgeneral Sayın Turgut Sunalp'in emekliliğine üzülüyor ve sistem içinde degerlerin korunamadığına ve kendilerinden yeteri kadar faydalanılmadığına inanıyor, düşüncemi soruyorlardı. Diğer bazı memleket meseleleriyle ilgili düşüncelerini dile getiriyor, tatlı ve de benim için çok faydalı sohbeti sürdürüyorlardı. 

Kendilerine sunulan Kemsan'la ilgili brifingi dinlediler. “Birkaç 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Yamak'ın kurulacak fabrikanın ilkelerini belirlediği el yazısı notun kesiği. 


sorum var” dediler ve sorularını sıraladılar. 

Soru 1) “Bu teknolojiyle ilgili bilgi paketini, nereden, hangi şartlarla aldınız ?” 

Cevabı dinlediler ve düşüncelerini açıkladılar: 

“Görüyorum ki aldığınız know how donmuş bilgi ve şartları içeriyor. Eğer gelişen teknoloji, bilgilerle beslenmez ise bugün aldığınız teknoloji, bir süre sonra yetersiz kalır. Rekabet imkânınız kalmaz ve demode olmuş tesis haline dönüşürsünüz. Bu eksiği tamamlamalı ve şartları yeni teknolojik bilgilerin akışını da sağlayacak şekilde değiştirmelisiniz.” 

Soru 2) “Bu tesisi kurup, aldığınız teknolojiyi hayata geçirmek 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Kemal Yamak'ın Kayseri'de bıraktığı iz, yıllar sonra bile hatırlandı. 


için personel kaynağınız nedir ? Yetişmiş personeli nasıl sağlayacak veya yetiştireceksiniz ?” 

Cevabı dinledikten sonra görüşleri: 

“Görüyorum ki yetişmesi için fabrikaya, o da üretim fabrikası- na değil, makineleri imal eden fabrikaya bir kişi göndermişsiniz. 
Tek adama dayanarak bir sanayi tesisi kurulamaz. Bu bir ekibe dayanmalıdır. Bu adamınız gelir, siz yüz verirsiniz. Rakibiniz olan ben iki yüz verir elinizden alırım. Bu adamınız kaza geçirebilir. 
Ne yapacaksınız? Ayrıca makinelerin imal edildiği fabrikaya personel göndermek yetmez. Bu teknolojiyle üretim yapan fabrikaya da personel göndermelisiniz.” 

Soru 3) “Bu teknolojiyle ilgili makinelere ait bilgileri nereden aldınız? Tercihinizi nasıl yaptınız ?” 

Cevabı dinledikten sonra görüşleri: 

“Anlıyorum ki siz bilgileri, makineleri üreten ve size de satacak olan fabrikadan almışsınız. Hiçbir fabrika ürettiği mala kötü demez. Size beğendirmek için her şeyi yapar ve söyler. Siz bu bilgileri o makineleri kullananlardan almalısınız. Sorunu ve derdi o bilir. Böyle bir yer bulun. “İspanya'da var' denildi, oraya gidip onlardan bilgi alın.” 
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Soru 4) “Bu fabrikayı nasıl bir teşkilatla, hangi yetkili ve sorumlu unsurlarla yönetmeyi düşünüyorsunuz ?” 

Cevabı dinledikten sonra görüşleri: 

“Çok ortaklı bir tesis kuruyorsunuz. Yönetim kurulu başkanı ve özellikle genel müdür seçimi çok önem taşıyor. Yetki ve sorumlulukların paralel dağıtılması, iş verimi için şarttır. Ayrıca devanılı takip ve çok zorunlu olmadıkça, müdahalesiz yönetim, verimli çalışma bakımından önem taşır. İşin başında ve yönetiminde bulunanlar, ortaklar değil, uzmanlar olmalıdır.” 

Soru 5) “Kayseri'deki hayvan kesimiyle işlenecek kemik kaynağını sağlayabileceğiniz anlaşılıyor. Üretmeyi planladığınız ürünler için bir pazar incelemesi yaptınız mı? İç pazar, üretiminizi tutabilecek ve yutabilecek ті? İç ve gerekiyorsa dış pazar іпcelemesi yapılmış olmalıdır. Rekabet edeceğiniz rakiplerinizi de iyice tanımalı ve incelemelisiniz.” 

İşte ben bu altın öğütlerini dinleyerek, Kayseri'de 1978 yılında Sayın Koç'u tanıdım. Çok da etkilendim ve faydalandım. 

Seneler sonra, bu ilk tanışma aramızda konuşma mevzuu olunca, ben bunları sırasıyla kendilerine arz etmiştim. “Çok dikkatle dinlediğinizi hatırlıyorum, ancak bu kadar olduğunu düşünmemiştim” demiş ve gülmüştü. 

Bu yıllarda Ankara'ya gelerek, çok başarılı bir prostat ameliyatı geçirmiştim. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde geçirdiğim bu ameliyat sonunda, gelen ziyaretçilerde, tıpkı yazılan tebriklerde olduğu gibi, bazı ayrıntılar görülebiliyordu. Gençlerden bol bol ziyaret, dost olan ve dost kalanlardan bol bol çiçek ve ziyaret, üst kademeden birkaç telefon, kuvvet komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan sessizlik dikkat çekiciydi. 

Ameliyattan sonra hastaneden çıktım. Çok iyi olduğumu hissedebiliyordum. Henüz Ankara'dan ayrılmadığım bir gece, aniden ateşim yükseldi ve hastaneye yattım. Sekiz on gün uğraştılar, çeşitli tetkikler yapıp ilaçlar kullanıldı. Bir sonuç alınamadı ve ateş düşürülemedi. Mikrobiyoloji bölümü nihayet mikrobu bulabildi. 
Amiyane deyimle “ameliyathane mikrobu”, tıbbi ismiyse “proteus” olan ve ameliyathanede ürediği için, orada kullanılan bütün antibiyotiklere karşı koyabilen bir mikrop olduğu anlaşıldı. O zaman Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı başkanı olan Prof. Albay Sayın Kaya Kılıçturgay (daha sonra Sağlık bakanı) bu mikroba en son etkili ilacı aramak için, bütün literatürleri incelemeye aldı. Kendilerine şükran borçlu olduğum bu saygıdeğer ilim adamı, nihayet ilacı bulmuştu: “Amikin-ampul.” Ancak bu ilaç Türkiye'de 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yoktu. Yurtdışından getirilmesi gerekiyordu. İlaç bir Amerikan ilacıydı. Genelkurmay Başkanlığı'nın bu konuda yurtdışında bazı imkânlara sahip olduğunu biliyordum. O dönemde Genelkurmay Lojistik başkanı olan ve yakından tanıdığım, hava korgeneral агkadaşıma telefon edip durumu anlattım. Hemen meşgul olacaklarını vaat ettiler. Aradan üç gün geçti, hiçbir ses çıkmadı. Sanki ortadan herkes çekilmiş, hastane baştabipliği, komutanlıklar yok olmuş, âdeta mikrop ile hastayı karşı karşıya bırakmış gibi bir durum yaşıyorduk. Çok yadırgadığım ve eleştirdiğim bu durumu, Gülhane gibi bir hastaneye yakıştıramıyordum. 

Kıbrıs konusuyla ilgili olarak, beraber çalıştığımız hariciyeci arkadaşlarımdan ziyaretime gelenler, durumu öğrenince, hemen “Biz devreye giriyoruz. Almanya'da vardır ve en kolay, en çabuk oradan gelebilir” diyerek, teşebbüse geçtiler. İki saat sonra telefon ettiler. “İlaç Almanya'da var. Bir kür tedavi için, on kapsüllük bir kutu, 240 bin TL, ne dersiniz ?” dediler. O dönemde maaşım 8 bin TL civarındaydı. İki buçuk senelik maaş karşılığı olduğu için, sorma ihtiyacı duymuşlardı. Telefondaki tereddüdümü hissedince, “Almanya'da yabancı ilaçlar çok pahalıdır. Müsaade ederseniz, bir de Londra'ya soralım” demişlerdi. En azından Almanya'dan getirmek zaruri olursa, bize de para tedariki için bir süre gerekliydi. 

İki saat sonra yeniden telefon ettiler ve Londra'da bulunduğunu, aynı ilacın takriben 36 bin TL olduğunu bildirdiler. Bu telefon haberi geldiği zaman yanımda, Emekli Doktor Binbaşı Reşit Ekemen bulunuyordu. Doktor Ekemen çok değerli bir dahiliye uzmanıyken binbaşı rütbesiyle 1974 öncesinde Kıbrıs'a atanmış ve Dörtyol'da özel eğitim görürken elinde patlayan bir el bombasıyla bir bileğini ve elini kaybederek, üzüle üzüle emekli edilmiş, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Ayrıldıktan sonra Esenboğa Havaalanı doktoru olarak görev yapıyordu. 

Hemen müdahale etti. “İlaç yarın elinizde olacak, başka hiçbir şeye gerek yok komutanım. Ben sağlayacağım” diyordu. Dışişlerindeki arkadaşlara ilettim ve teşekkür ettim. Doktor Ekemen, Pan American aracılığıyla ilacı ertesi gün getirtti. Fiyatı 6 bin TL'ydi. 240 bin TLden başlayan, 36 bin TLden geçen ve 6 bin TLye düşen fiyat serüveninde hasta ile mikrop arasına bir ilaç sokulabilmişti. 

İlaçların verilmesinden üç gün sonra ateş düşmeye başladı. Sekizinci iğneden sonra, Sayın Prof. Kılıçturgay “Her ihtimale karşı bir tertip daha getirtelim” dediler. Sağ olsun Doktor Екетеп hemen bu isteği de yerine getirdi. Ancak bir de haber iletiyordu. 
İkinci tertibi alırken, Amerika'daki eczacı sormuş; “Sizin hastanız kaç kilodur?” “70 kilo civarında” cevabını alınca, “Yanlış alıyorsunuz. İkinci tertip dozu almaması gerekir. Böbreklere olumsuz etkisi olacaktır. İkaz edin” demiş. On iğne bitti, ikinci tertipden alınarak, on birinci iğne vurulunca böbreklerde rahatsızlık başladı ve on ikinci iğne vurulmadı. 

Hastanede geçirdiğim bu serüvenden sonra düşünüyordum. 
Bunlar olurken ben tümgeneraldim. Şu veya bu şekilde bir çevгет ve bazı imkânlarım vardı. Bu mikrop kapma olayının ilk olmadığını öğrenince daha da üzülmüştüm. Benim yerime böyle bir hastalık ve mikrop kapma olayı, bir erin başına gelseydi, acaba ne olurdu ? Tabii ki takdiri ilahi bozulamaz ата yine de mikropla hasta komutan savaşı ile mikropla er savaşı, herhalde aynı ortamda cereyan etmeyecekti. Hastane, hekimiyle olduğu gibi, ilacıyla da hasta yanında yer alabilecek imkânlara sahip olmalıdır. Yurtdışından tedarik konusunda ya imkânlara sahip olmalı veya yetkililere muhatap bulunmalıdır, diye düşünüyorum. İlaç pahalı, hatta çok pahalı olabilir. Çok ender de kullanılabilir, fakat yine de temin edilmiş olmalı, gerektiğinde mikrop ile hastayı karşı karşıya bırakmayacak şekilde kontrol altında tutulabilmeliydi. 
Hatta yurtdışından tedarik kolaylığı sağlanıp kullanılabilirdi. 

Bu konuyu takriben bir sene sonraki bir olayla bitirmek istiyorum. 

Amerika'dan getirttiğimiz ikinci tertip ilacın, dokuz ampulü elimizde kalmıştı. Biz de belki bir gün yeniden lazım olabilir diye bunları buzdolabında saklıyorduk. Kıbrıs Barış Kuvvetleri komutanlığına atanıp, Kıbrıs'a giderken, bu ilaçları kızım Semra'ya bırakmıştık. 

Kıbns'ta Barış Kuvvetleri komutanıyken bir gün, bir kurmay binbaşının Türkiye'den beni aradığını söylediler. Kurmay binbaşı telefonda şöyle diyordu: “Komutanım babanı Gülhane'de prostat ameliyatı geçirdi. Maalesef ameliyathane mikrobu kapmış. Ateşi bir türlü düşmüyor. Bu konuda sizden bilgi alabileceğimi söylediler. Sizi bu nedenle aradım.” Kendisine durumu anlattım. İlacın adını verdim. “Amikin” dedim ve sordum: “Bu ismi biliyor musun ?” 
“Evet Türkiye'de yok, nasıl sağlayabilirim ?” diye karşılık verdi. Yine mikrop ile hasta karşı karşıya bırakılmış ve güçlükler aşılamamıştı. Kurmay binbaşı çırpınıyordu. Bir kere daha üzülmüştüm. Telefon numarası ve adres vererek bizde kalan ilacı hemen alabilecegini söyledim. On beş gün sonra binbaşı yeniden aradı. Babası iyi 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olmuş, hastaneden çıkmıştı. Teşekkür ediyor ve fiyatını sorarak, nereye, nasıl ödeyebileceğini öğrenmek istiyordu. “Bedeli babanızın sağlığıydı, yerine geldi. Sizin borcunuz da arayıp sonucu bildirmek ve teşekkür etmekti. Bunu da siz yerine getirdiniz. Bizim alacağımız ise bir mutlu haberdi. Hepsi yerine gelmiş oldu. Gözlerinden öpüyorum. Pedere selamlarımı ve geçmiş olsun dileklerimi ilet” demiştim. Sorunun devam ettiğini görerek yaşadığım üzüntümü binbaşının ve benim mutluluğumla gidermeye çalışıyordum. 
Ben, on sekiz-yirmi yıl evvelki olayları anlatıyorum ve hâlâ bu güçlüğün mevcut olduğunu söylemiyorum. 1988 yılında merak edip sormuştum. Artık gereken tedbirler alınmıştı. 1978-1979 yıllarında- ki döviz darboğazı aşılnuş, dışa açılma ve serbest ekonomi gerçekleşmiş, dışarıdan gelecek ilaçlar için para aracı ve imkân aranmasına gerek kalmanııştı. Eczanelerden sağlamak ve hastanelerde bulundurmak münukün olabiliyordu. 

Hastaneye ikinci yatışım esnasında ziyaretime gelen en büyük rütbeli ziyaretçi olarak, Genelkurmay Personel Başkanı Sayın Korgeneral Sadi Sevük'ü de hiç unutmadım. Gençlerden hiç unutmadıklarım pek çok. Ancak, kapıdan girerken gözyaşını tutamayanları aklımdan hiç çıkaramadım. 

Hastaneden çıktıktan sonra, ne Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ne de Genelkurmay Başkanlığı'na uğradım, doğru Kayseriye döndüm. 

Daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Evren denetlemeye geldiler. Kayseri'den başlayan ve Samsun'da biten bir denetlemede bulundular. O denetlemenin uzun kara yolculuğun- da hep kendileriyle beraber bulunmak, benim için hem bir şans, hem de şeref olmuştu. Yurtiçi Bölge Komutanlığı ve bölgeyle ilgili çok teferruatlı soruları oldu. Sorunları ve düşüncelerimi arz etme imkânı bulmuştum. Denetlemeden memnun ayrıldılar. Son altı aya girmiştik, ya terfi edecek veya emekli olacaktım. Sayın komutanların denetlemelerinden bu konuda ne belli, ne de belirsiz bir işaret alabilmiştim. Konuşmayacaklarını ve bu konuyu hiç açmayacaklarını biliyordum, ama yine de her şeyden bir anlam çıkarmaya çalışıyordum. 

Daha sonra Şüra'ya takriben bir ay kala, Erzincan'a gitmiştim. 
Her zaman olduğu gibi 3. Ordu Komutanı Orgeneral Sayın Mahmut Ülker'i ziyaret ettim. Son derece saygı duyduğum bu sayın komutan o ziyarette diyorlardı ki: 

“Kemal Paşa, Askeri Şüra'da genellikle Genelkurmay başkanı, başta karargâhı olmak üzere herkesin, Kara Kuvvetleri komutanı 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başta karargâhı olmak üzere Kara Kuvvetleri'nin, ordu komutanları da ordularında terfi sırasında bulunanların öncelikli komutanlarıdır. Yurtiçi komutanlarının, ordu seviyesi gibi bir sahibi yoktur. Genelkurmay Başkanlığı'nın ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın listelerinde genellikle öncelik almazlar. Ben Şüra toplantılarında bu boşluğu hep hissederim. İki senedir beraber çalışıyoruz. Erzincan'da bir de tugayın var. Çok çeşitli zaman ve durumlarda seni yakından izleme imkânım oldu. 3. Ordu komutanı olarak, bu sene benim bir numaralı adayım sensin. Şüra'da da biraz evvel işaret ettiğim bu boşluğu dolduracağım ve sana sahip çıkacağım. Allah hakkında hayırlısını versin.” 

Bu muhterem komutanın hakkımdaki kanaatleri ve düşünceleri benim için çok önemliydi ve söylediklerinin doğruluk payı çoktu. Kalkıp elini öptüm ve “Sağ olunuz komutanım” dedim. 

Şüra'dan önceki son bir ayın endişeli bekleyişini rahatlatan bir konuşmayı, bu süre zarfında âdeta bir ilaç gibi kullandığımı ifade etmek isterim. 

Ben tuğgeneral ve tümgeneral oluşumun âdeta farkına bile varmamıştım. Ama bu seneki durumun hassasiyetini ve bizim için, âdeta bir “itibar iadesi” anlamını taşıyacağını düşünüyor ve “acaba”ları bu düşünceler arasında sıralayıp duruyordum. 

Bu arada, kontrgerilla istismarı ve Özel Harp Dairesi'ni âdeta yok etme çabaları bütün hızıyla sürüyor, karşısında kimse bir şey söylemediği, bazılarınca da söylenemediği için, bu devamlı yalan ve iftiralar toplumda yer ediyordu. Daha önce de tekrarlamıştım. 
Özel Harp Dairesi'nde kurmay başkanı, komutan yardımcısı ve komutan olarak üç ayrı pozisyonda bulunduğum dönem için tekrar ediyorum: 

—12 Mart öncesindeki olaylara karışma iddiasına, HAYIR; 

— Özel Harp Dairesi personelinin, sıkıyönetim görevlerine katılma iddialarına, HAYIR, 

— Operasyonlara katılma sözlerine, HAYIR; 

– Sorgulamalara katılma iddialarına, HAYIR; 

— Bunların hepsine birden, kesinlikle, yeniden HAYIR diyorum. 

Birçok kimseyi ayağa kaldıracağını biliyorum ama bu noktada yazmak istiyorum. Sayın Ecevit'in inandırıcılığına dayanarak alevlenen ve Sayın Ecevit'in zaman zaman medyanın ilgisi için bizzat öne çıkarak söyledikleriyle devam eden bu iftira kampanyası sürdürülürken, bu teşkilatın içinde o zaman kendi partisinden ne kadar personelin, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birbirini hiç tanımayan kaç milletvekilinin bulunduğunu ve bunun sadece kendi 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partisine ait bir durum olmadığını, birisi söyleyiverseydi ne olurdu? 
Ama o çok değerli ve kendilerinden beklenilen milli göreve inanmış insanların asil davranışları ve güvenleri hiç değişmedi. Tabii ki bu konuda Özel Harp Dairesi söylemeyi “çok doğru bir hareket tarzı olarak” aklının ucundan bile geçirmedi. Aslında onlar milletvekilliği dönemlerinde değil, daha genç yaşlarda bölgesinde güvenilir, saygın, sözü geçen ve gerektiğinde halkıyla bütünleşerek, milleti ve vatanı için yapılacak mücadelede önder olabilecek niteliklere sahip oldukları için seçilmişlerdi. Milletvekili oluşları da bu seçimin doğruluğunu göstermiyor muydu ? Yeniden soralım, Özel Harp Dairesi'nin “sivil uzantısı” diye nitelenen, bunlar пи kontrgerillaydı ? 

Bütün bunları yazarken, “Bu konuda konuşan sadece Sayın Ecevit mi? Neden hep ona cevap veriyorsunuz ve neden onu tenkit ediyorsunuz ?” denilebilir. Herkes konuşup, yazabilir; belli bir hedef veya maksadı olabilir, ancak bu konuda Sayın Ecevit'in belli bir maksat veya hedefini bulmak mümkün olanıanuştır. Bir de sorumlu devlet adanu vasfıyla belki de tahminlerden çok inandırıcılığı ve kaynak teşkil etmesi gibi etkisi olması, kendisini ön plana çıkarmıştır. İçimden geçen bir sözü daha söylemem gerekiyor: acaba hiçbir zaman kesin ifade kullanmadan yaptığı konuşmalara kendisi de tam olarak inanmıyor muydu; inanıyorsa, yetkili bir devlet adamı sıfatıyla neden şu veya bu şekilde sonuca ulaşmadı? 
İşte “Neden Ecevit?” sorusunun bendeki cevabı bu olacaktır. (Burada Sayın Ecevit'in daha sonra “Kontrgerillayı açıklamam iyi oldu. Başbakan oldum” şeklindeki ifadesi akla geliyor.) 

Ben kırk beş yıldan fazla bir zamandır faaliyette bulunan, takriben yirmi beş senedir her vesileyle suçlanan ve potansiyel suçlu durumunda bulundurulan bu teşkilat ve dairenin, bu tarihe kadar görev yapmış yirmiye yakın komutanından birisiyim. Neden konunun bu kadar üstünde ve hassasiyetle duruyorum ? Savunma ihtiyacı veya korku duygusuyla mı? Kesinlikle hayır. Ben bu dairenin varlığına ve hizmetine inandığım için, bu dairede zamanın Genelkurmay başkanlarının yazılı emirleriyle görev kabul eden ve eğitim görüp sefer görevi bekleyen binlerce insanın güvenini sarsmamak için, onların yanlış bir iş yapmadıklarını ve yanlış bir işe karışmadıklarını bilmeleri için, beni sadece ismen tanıyan ve kendilerini ne ismen ne de şahsen hiç tanımadığım bu insanların duygulanna duyduğum saygı için, bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyorum. 

Olmayan hususları hayal edip bilgiçlik ve kahramanlık gibi sunan Don Kişot'lara, bunları alıp kendi maksatlarına göre kullanan 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politikacılara, toplumu Silahlı Kuvvetler'den soğutmayı hedef alıp bunları bir malzeme olarak kullanan bazı yayın organlarına, faili meçhul cinayetleri yükleyecek sessiz bir taşıyıcı arayanlara karşı Kıbrıs'ta Rum, Güneydoğu'da bölücü terörist, gerilla kovalayanlara, bu uğurda şehit olmuş, sakat kalmış ve hizmet vermiş onurlu ve sessiz insanlara, bir borç olarak kabul ediyor, tepkilerimi bu neden ve bu duygularla dile getiriyorum. Bu görevi bir şey için daha yapıyorum. Bu dairede muvazzaf veya yedek olarak görev almış, inandıkları bir vatan hizmeti için çok büyük hizmetler ifa etmiş, Kıbrıs'ta şehit düşmüş sivil ve askerlerden rahmetli olanların hem kendileri, hem de çocukları ve yakınları için, onların ruhlarının huzura kavuşması, yakınlarının bu iftira yükünden kurtulması için yapnuş bulunuyorum. Bu konuda son söz yine de benim olmayacaktır, olmamalıdır da. Genelkurmay Başkanlığı ve devlet, kurdugu, geliştirdiği ve yönettirdiği bu daireye ve teşkilata, bu arada burada görev alan personele sahip çıkmalı, yanlışlar veya yanlış algılamalar ve görüntüler varsa giderip düzeltilmelidir. Gelecek için, içine birçok yenilikleri de katılarak, daha da yaygınlaşacağı ve çekinilen bir genel harbin yerini alacağı anlaşılan “özel һагр”іп, yeni terimiyle “asimetrik savaş”ın savunmanuzdaki yerini yeniden degerlendirerek, bunun hazırlığı için kurulan daire veya komutanlıgın, töhmet altında kalmaktan ve milletimiz nezdinde, meydana getirilen kuşku ve endişelerden kurtarılacağına inanıyorum. 

Bu istismar ve iftira yağmurunda konuşanlar gibi, susan sorumlulardan da vebal altında kalanlar olacaktır. Bu vebal zinciri- ne yeni halkalar eklenmemelidir. 

Bu konuda devlet de sorumluluk taşımaktadır. Bu çok önemli kararı, seneler önce sivil otorite askerlerle birlikte ele almış, tavrını ortaya koymuş ve uygulayıcılara emrini vermiştir. “Neden konu yeniden ve yeni ihtiyaçlar, koşullar içinde değerlendirilip sonuca bağlanmıyor ?” sorusu her kademe ve makam için geçerlidir. Böyle bir tavır ve çalışma belki konuyu muhalefet anlayışı içinde bir istismar malzemesi olmaktan da çıkarabilecektir. 

Şimdi bakınız, kasım-aralık 1996'da meydana gelen şu meşhur “Susurluk Olayı”yla ilgili konuşmalarında Sayın Ecevit 25 aralık tarihli Hüriyet gazetesinde neler söylüyor: 

Bu konuşmanın içinde tam on yerde, yanlış veya maksatlı, hayali bilgi ve ifade var. Metinde bunları numaralamış bulunuyorum. Sırasıyla da cevap veriyorum. 

1) Dairenin varlığı Sayın Ecevit'in söylediği gibi “tesadüfen” öğrenilmemiştir. Daha önce açıklanan sebepler nedeniyle Genel-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Gizli örgütün masrafını 
Amerika karşılamış 


SP Lideri Bülent Ecevit, Türkiye'de kuruluşun ömür toyu elendi D devlet içinde gizli çete oluştuğu vatanseverler -onlar öyle isimi lendirmişlerdigerçeğini ilk olarak 1970'li yıllarda devlet içinde +) Başbakanlık görevine geldiğinde tesadüfe) Ecevit, döne in Milli сааса Вакапе., öğrendiğini söyledi. Ecevit, Şöyle konuştu: Hasan Esat Işık ile bu konunun üzerine | 5 ў 


"Во gerçeği t öğrennemin _‚ yürümeye karar verdiklerini anlattı, “Fakat o 

nedeni devletin resmi belgelerinde böyle Ыє2) sırada Kıbrıs Barış Harekâtı oldu" dedi. 
bilgi olmamasıydı. Onun üzerine Ecevit, Özel Harp Dairesi'ni ortadan Genelkurmay'dan bilgi istediğt/Aldığım kaldirma çabalarını şöyle anlattı: (xi ' bilgiler beni ün kaygılandırda, Bu “1978'de Başbakan olur olmaz Genel 

kuruluşun Ankara'daki merkezi, Allan kurmay Başkanı Kenan Evren'i konuyla ilgili Aderi Yardım Heyeti binasıron Ы) görevlendirdim. Bu devlet içinde devleti kanadındaydı. Benden bu kuruluş gösteren bir durum. Bunu mutlaka hukuk tu | ödenekten para isleninceye е тсе devlet sınırları içinde ший ДҮҮ lunken masraflar karşılamış. Ve bu ANKARA / UBA 


Ecevit, kontrgerilla iddialarını Susurluk Olayı sırasında da gündeme getirdi. 


kurmay Başkanlığı kendi istek ve teklifiyle Başbakan Ecevit'e bir brifing vermiştir. Sebep ABD'yle olan bir anlaşmanın bozulmuş olmasıdır ve Sayın Ecevit daireyi bu brifingde tanımıştır. 

2) Sayın Ecevit devlet arşivlerinde bu daireyle ilgili bilgi olmadığını söylemektedir. Milli Savunma Bakanlığı'nda, Genelkurmay Başkanlığı'nda bu bilgiler vardı. Hatta bu daire, sivil otoritenin ve Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olduğu bir dönemde, yazılı bir kararla kurulmuştur. Sayın Ecevit arşivde resmi belge arıyor, kendisine bağlı bakanlıkta bu belgeden haberi olmayışını bakanlığında aramıyor. 

3) Sayın Ecevit Genelkurmay'dan bilgi istediğini ifade ediyor. 
İlgili bölümde bu konu açıklanmış ve Genelkurmay Başkanlıgı'nın özel brifing teklifi, Milli Savunma Bakanı Sayın Hasan Esat Işık aracılığıyla iletilerek, kendilerinden gün ve saat alınmıştır. 
Bilgi istenmemiş, bilgi verilmiştir. 

4) “Aldığım bilgiler beni büsbütün kaygılandırdı” sözü hiç hakikate uymamaktadır. Brifingde hiç böyle bir tavır ve ifadede bulunmamışlardır. Brifing sonundaki konuşmaları dinleyen üç kişi ve brifing metni sonuna düşülen kayıt, bu ifadenin tam aksini göstermektedir. Rahmetli Hasan Esat Işık'ın şahsıma yazdığı yazılarda bu his ve düşünce var mıdır ? 

5) Özel Harp Dairesi'nin Amerikan Yardım Kurulu'yla aynı binada kalışı kasıtlı bir yerleşim düşüncesinden değil, zorunlu bir devlet ihtiyacından doğmuştur. Adı geçen bina boşalınca askeri ihtiyaçlar için değerlendirilmek istenmiş, hatta bir ara Harp Okulu'na verilmiş, daha sonra, kiralık bir yerde kalan Özel Harp Dairesi bu binanın bir köşesine alınmış, diğer bölümleri için hazırlanan askeri kullanım planları henüz uygulanmadan, o sırada TBMM arazisi içindeki bir binada faaliyet gösteren Amerikan Yardım Kurulu'nun buradan çıkarılması zaruretinin gereği olarak, ihtiyaç ortaya konmuş ve yardım kurulunun ancak bu binanın verilmesiyle Meclis içinden çıkabileceğine, askeri makamlar ikna edilerek, bina alınmış ve yardım kurulu yerleşmiştir. Sayın Ecevit'in söylediği tarihlerde de Özel Harp Dairesi'nin şimdiki yerinde inşaatları da başlanuş bulunmaktadır. 

6) Sayın Ecevit bu kuruluşun masraflarının ABD tarafından karşılanmış olduğunu ifade etmektedir. 

Sayın Ecevit'ten ödenek istenmesinin nedeni ilgili bölümde etraflıca açıklanmıştır. Amerikan Yardım Kurulu, devletle yaptığı anlaşmaya göre o zaman çok yaygın olan Amerikan yardımının içinde, sadece özel malzeme alımı ve bazı özel eğitim masrafları için, yılda bir milyon dolarlık bir yardını sağlamıştır. Bunun dışında dairenin ve personelinin her türlü masrafı normal bütçeden karşılanmıştır. ABD'nin Türkiye'ye sağladığı bu yardım içinde ve devletin yaptığı anlaşmayla alınan bir paranın, ayrı tutulan muhasebesi tetkike açıktır. Nasıl Amerika'dan yardım alan Türkiye'nin veya Silahlı Kuvvetler'in bütün masrafını Amerikalılar karşılıyor sayılmıyorsa, bu dairenin durumu da aynı durum ve konum içindedir. Bazıları bu tür yalan ve yanlış bilgilerle hayalinde yarattığı “öcü”yü ayakta tutmaya boşuna çabalamaktadır. Uyuşturucu ve menfaat ilişkisi içindeki çeteleri, yerleştirecek yer arayanlara bir başka tavsiyem var: LÜTFEN BAŞKA KAPIYA! 

7) Özel Harp Dairesi sefer kadrosunda Genelkurmay başkanlarının yazılı emirleriyle görev kabul edenler, “devlet içinde yuvalanımamışlardır”. Seferde muhtemel bir görevi, inançla ve evet vatanseverlik duygularıyla hiçbir şey beklemeden ve istemeden kabul etmişlerdir. “Yuvalanmışlardır” sözünün kendilerini kim bilir ne kadar üzdüğünü düşünerek, kendilerine, “Bu deyimle neyi kastediyorsun ?” diye sormak gerektiğine inanıyorum. O yuvalanmışlar içinde, kimlerin olduğunu bilseler, mutlaka özür dilerlerdi. 

8) “Sayın Hasan Esat Işık'la bu konunun üzerine gitmeye karar verdik” diyorlar. Seneler sonra yeni Genelkurmay başkanına söylediklerinin sonucu bir araştırmadır. Malzeme, silah, mühimmat, depo ve personel bakımından bu araştırmalar yapılmış ve hiçbir kanunsuz husus, boşluk veya yokluk bulunamamıştır. Aynca, rahmetli Hasan Esat Işık'ın bana yazdıklarında, senelerce sonra tekrar yazdıklarında, hiç böyle bir endişenin izini görebiliyor musunuz? 
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9) “Araya Kıbrıs Barış Harekâtı girdi” sözü de bir mazeret olarak kullanılmıştır. Brifingin Barış Harekâtı'ndan önce verildiği doğrudur. Ancak bir doğru daha vardır. Bu brifingden sonra uzun bir süre, bu daireyle ilgili hiçbir konuşma yokken her nedense Sayın Ecevit'in kuşkuları, kontrgerilla ifadeleri, suçlamaları, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan kısa bir süre sonra ve kendisi muhalefetteyken başlamıştır. 

10) Sayın Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'e, “Devlet içinde devleti gösteren bir durum, bunu mutlaka hukuk devleti sınırları içinde çözmek gerekir” emrini verdiğini söylüyorlar. Söz olarak belki doğrudur, ancak “Devlet içinde devlet kimdir?” Genelkurmay Başkanlığı'nın kuruluşunda, emrinde ve yönetiminde bulunan, bütün yöneticileri muvazzaf asker, barış kadrosu muvazzaf personelden oluşan; seferde, sefer kadrosunda sefer görev emirleriyle görev alan sivil personelini eğiterek, özel sefer görevlerine hazırlayan sefer personeline barışta hiçbir silah, malzeme, mühimmat ve görev vermeyen bir kuruluş mu “devlet içinde devlet” ve hukuk devleti sınırlarını zorlayan bir unsur olmaktadır ? 
Bu sözlerin anlamını doğrulayan, kapsamı içine giren ve mış mışlara dayanmayan bir örnek gösterilememiştir. 

İktidardayken bu konuda konuşmayan, muhalefetteyken, iktidarda kim, hatta hangi yönetim olursa olsun bu sermaye birikimini tüketmeden kullananların, bu konuda toplu bir inceleme ve değerlendirmeye ihtiyacı vardır. “Neden yetkili kademelerden bilgi istenmiyor?” sorusunu, birileri kendisine sormalıdır. 

Daha sonra 2000 yılı içinde en kritik dönemlerde ve en kritik görevlerde bulunan Silahlı Kuvvetler'in her unsurunu, görevleri içinde çok yakından tanıyan ve Genelkurmay Başkanlığı gibi çok yüce bir makamda görev yapan Emekli Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ'a sıçratılmak istenen bir ifade ve iddia nedeniyle kendisiyle yapılan iki röportajda Özel Harp Dairesi ve kontrgerillayla ilgili sorulara verdiği çok doğru cevapları içeren iki gazete kupürünü bu mütalaanın sonuna ekliyorum. 

Bu yazının gazetede çıktığı gün Sayın Tansu Çiller, Sayın Ecevite “Sayın Ecevit kontrgerilla konusunu ortaya attığı zaman, ben lise öğrencisiydim. O günden beri hep aynı konuyu konuşuyor. Bu süre içinde iki defa başbakan olacaksın, hem hiçbir şey yapmayacaksın, hem de hâlâ bugün bu laflardan medet umacaksın” şeklinde bir ifadeyle cevap vermiştir. Sayın Çiller'in bu cevabı ve sorusu yerindedir ve çok doğrudur. 

Sayın Ecevit'in ve bazı köşe yazarlarının cevabı ise “Tansu Çiller 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o zaman lise öğrencisi olamaz. On yıllık bir yanlışlığı var” şeklinde olmuştur. Belki bu da doğrudur. Ama lütfen söyler misiniz, konu bu mudur? Sayın Ecevit 1974-1975 yıllarından itibaren, yirmi-yirmi iki senedir aynı şeyleri konuşmuyor mu? Bu dönem içinde iki defa başbakan olmadı mı? Sayın Çiller'in öğrenci, uzman, doçent olması veya olmaması, bu rakamı ve bu gerçeği değiştiriyor mu? 
Sayın Ecevit'e bunu daha önce, bu yazılar içinde, ben de sorup 


söyledim. Yine de söylüyorum. 


Sayın Ecevit'e bahsettiği brifingi verdiğim zaman, tuğgeneralligimin ikinci yılındaydım (1973). 1989 yılında Kara Kuvvetleri ko-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Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Üruğ Özel Harp Dairesi üzerine 


çeşitli tarihlerde söyleşiler yapmıştı. 
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:Ваѕоакап гсеуп ае suçlu” 


Ecevit de, Özel Harp Dairesi'nden şüphe içindedir Madem Güneş'in söyledikleri doğruydu, İpekçi cinayetinin aydınlatılmasını ben engelledim, Ecevit başbakandı, beni nıye azletmedi? 
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Neşe Düzel'in Org. Necdet Üruğ'la yaptığı söyleşi. 


mutanlığından emekli oldum. Emekli olalı on iki yıl oluyor. Şimdi yıl 2001. Yirmi sekiz senedir bu konuşma olmuyor mu? Bu süre içinde suç duyurusunda mı bulundular? Emir verip de dinletemediği bir komutanı mı emekli ettiler? Araştırma önergesi, soruşturma önergesi mi verdiler ? Bilgiler, belgeler toplayıp, suç dosyaları hazırlayıp, ilgili makamların önüne mi koydular? 
Sayın Ecevit Susurluk Olayı'yla 1975'lerde hayalinizde yaratıp senelerdir yine hayalinizde yaşattığınız “özel harp” ilişkisini nasıl kurdunuz? Size, o siz istemeden verilen, özel harp brifingini vermekle hata ettiğim eleştirilerine muhatap olmak beni üzse de galiba zamanla haklılık kazanıyor. 
Sizin benimsediğiniz bir deyimi önünüze koymak istiyorum: “Lütfen bir özeleştiri yapar mısınız ?” 
Şimdi bu “yeri gelmişken” ilavesinden sonra, tekrar o günlere 


dönüyoruz. 


Kayseri'de Şüra'nın toplanmasına birkaç gün kala, çocuklarımız da Kayseri'ye geldiler. “İyi günde, kötü günde, birlik ve paylaşım” geleneğimizi yaşatıyorduk ve Askeri Şüra toplandı. 

Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günler, her gün artan bir bekleyiş, çoğalan endişe, giderek ümitsizliğe dönüşen beklentiler içinde geçmişti. Bu duyguları herkesin içinde yaşattığını görüyor ve kimsenin dile getirmediğini hissediyordum. Aile, böyle iki Şüra geçirmişti ve son güne kadar gecikmeye alışkın değildi. Aslında normal olan, Şüra sonunu ve resmi açıklamayı bekleme alışkanlığı, biz dahil, orduda гат olarak yerleşmemiş, hep aksi olmuş, yanlış veya doğru bilgilerin önceden yayılması önlenememişti. 

Bu defa, hiçbir haber ve işaretin gelmemesi bu nedenle yadırganıyordu. Askeri Şüra'nın kapanacağı son gün, bir cumartesiydi. O gün bir açıklama bekleniyordu. O sabah saat 10.00 civarında, hanımla konuşmuş ve bize göre, sonucu olumsuz olarak kabul etmiştik. Bu karara göre, bir ön hazırlığa başlamış, sivil, asker eşyalarınuzı, gidecek, kalacak malzemelerimizi ayırmaya koyulmuştuk. 
Emir subayım Yüzbaşı Tuncer hem bize yardım ediyor, hem de ağlıyordu. Çocuklar âdeta nefes almamızı bile kontrol altında tutmaya, hiçbir şeyi uzun bir düşünce konusu yapmamaya çalışıyorlardı. 
Duyguları ile davranışlarının kavga ettiklerini görebiliyor, aynı kavgayı, belki daha büyük bir alan içinde ben de yaşıyordum. 


Altıncı bölüm 


Korgeneral ve orgeneral dönemleri 


Böylece hepimiz, içimizdeki duygular ve dışımızda oluşan maskelerle, kavga ede ede, saat 11.00'i bulmuştuk. Hâlâ bir sesin çıkmaması, bizi doğruluyor diye düşünüyorduk. Saat 12.00'ye gelirken, Ankara'dan, çok sevip saydığım ve askeri liseden itibaren hem komutan, hem de ağabey kabul ettiğim, Sayın Korgeneral Nihat Özer telefon ediyorlardı. 

“Kemal Paşam, tebriklerimi sunuyor, gözlerinden öpüyorum” diyor ve ekliyordu: “Necip Torumtay Paşa da seni çok özlemiş, seni oraya bekliyor.” Bu mesajın birinci bölümü terfi haberi, ikinci bölümüyse, tayinimle ilgili bilgiyi taşıyordu. Sayın Korgeneral Necip Torumtay o zaman Kıbrıs'ta Barış Kuvvetleri komutanıydı. 

İkinci telefonu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Sayın Haydar Saltık komutanımdan almıştık. Haber evimize âdeta bir sevinç bombası gibi düşmüştü. İki ayrı telefona yetişemiyorduk. 

Saat 13.00'te okunan terfi listesinde, bir sürpriz daha yaşamıştık. Terfide korgenerallerin liste başı olarak, birinci sırada terfi etmiştim. 

Bu terfiin bizim için ne anlama geleceğini daha önce yazmıştım. Bu haberleri alınca, üzerimden büyük bir yükün kalktığını hissediyordum. Şimdi bu yükü kaldıran üç büyük mutluluğu birden yaşıyor, âdeta birilerine cevap verdiğini düşünüyordum. 

Terfi etmiş ve korgeneral olmuştum. 

Liste başı olarak terfi etmiştim. 

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanlığı gibi, ayrıcalığı olan bir görevle Kıbrıs'a üçüncü defa atannıştım. 

O zamana kadar, Kıbrıs'ta üçüncü defa görev alan, ilk komutan olma vasfını taşıyacaktım. 
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Bu duyguların yaşanmadan anlaşılabileceğini hiç sanmıyorum. 

şimdi gökyüzü daha mavi, etraf daha yeşil, sular daha berrak, hava daha temiz, doğa daha güzel, insanlar daha sevimli, dağlar ovalarla kardeş, yollar birleştirici, renkler daha iç açıcıydı; duyguların dili gözlere uzanmış, duyulan huzur yüzlere aksetmiş ve çok şükür ki her şey, olması gereken doğru yeri almış bulunuyordu. 

Daha sonraki terfi ve makanıların hiçbirisinin, Kara Kuvvetleri komutanlığı görevim dahil, benim için bu kadar anlam ve önem taşımadığını belirtmek isterim. Bu terfi ve görevlendirme, terfi dışında, Kara Kuvvetleri Harekât başkanlığından dokuz ay sonra alınışımla, bana uzatılan parmakları kırıyor, kontrgerilla saçmalamalarının, daireden isimlerimize kadar ulaştırıldığı bir ortamda bazılarına cevap vererek, bir tercihi ortaya koyuyordu. 

Boşuna dememişler: “Unutmayınız, bir parmağınızla başkasını suçlarken, diğer üçü size dönüktür...” 

Burada bir hatırlatma daha yapmam gerekiyor. 

Kayseri'ye atandığım anda kaybolan “dostlar”, “komutanım” demeye korkanlar, hastanede geçirdiğim ameliyatta, ziyarete gelmekten çekinen vefakârların ezik yaklaşımlarını, yeniden doğan ilgilerini ibretle izliyor, dostluk denen olgunun ve vefa denen duygunun, ne kadar çok değişken olduğunu görüyor, nelerle şekillenebildiğini düşünüyordum. 

Bir şey daha düşünüyordum. İnsan her yerde insandı. Kudreti, zafiyeti, iyi tarafı-kötü tarafı, makamı-mevkii, değişik karakteri ve yapısıyla insanı insan olarak kabul etmek ve bu gerçeğe göre davranmak gerekiyordu. Ben de bu değişen davranışları, bu gerçeğin içine gömecek ve münasebetlerimizde bir faktör, değerlendirmelerimizde bir ölçü olarak kullanmayacaktım. Öyle de yaptım. 

Beraber çalıştığım arkadaşlarımın ve Kayserili dostlarımın çok içten ve sıcak ilgileri, dile getirdikleri unutulmaz duygularıyla üzülerek ayrıldığım Yurtiçi Doğu Bölge komutanlığından çok şey kazanmıştım. Bu görevimden noksanım olan lojistik hizmetler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmuş, eğitim birlikleri ile muharip birliklerimizin eğitimde birleştirilmesi ve birbirlerini bütünlemesi konusunda, uygulamaya dayanan tecrübeler kazanmış olarak ve üzüntüyü yok eden, manevi bir tatminle ayrılıyordum. 

Ankara'ya geldim. Yine Kıbrıs'taki görevime en erken zamanda katılmam gerektiğini bildirdiler. 

Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Evren'i ziyarete gittim. 
Bu sayın komutanıma bütün benliğim ve içtenliğimle, bu terfi ve tayinin benin için, ailem için, beni yakından tanıyanlar için, ne 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anlama geldiğini arz ederek, şükranlarımı sundum. Söyledikleri bir husus daha vardı. 

“Kemal Paşa, aslında ben olan biteni biliyorum. Üzüntünü de anlıyorum. Ben seni o görevden bir sene önce de almayı düşündüm. Zannediyorum, sen de böyle bir beklenti içindeydin. Ama almadım. Kara Kuvvetleri'nde bir kanaat var. Yurtiçi komutanlıgından kimse terfi edemez deniyor. Ben bu kanaati yıkmak ve hizmeti layıkıyla yapanların, o görev yerinden de terfi edebileceğini göstermek ve hatta biraz da o komutanlıklardaki görevlerin önemini belirtmek için, üzüldüğünü bile bile, o görevde seni bir sene daha bıraktım. Şimdi ben de bu terfi ve tayinle arzu ettiğim bazı mesajları vermiş bulunuyorum” demişlerdi. 

Saygıdeğer komutanım başta olmak üzere, o dönemin Askeri Şüra üyesi, sayın komutanlarımın hepsine, şahsım ve ailem adına şükranlarımı sunmayı ve minnettarlığımızı arz etmeyi, bugün dahi bir borç olarak görüyorum. Hepsi sağ olsunlar. Bana ilk ışığı yakan, çok muhterem komutanım rahmetli Orgeneral Sayın Mahmut Ülker'e de en derin hürmetlerimizi sunuyor, kendisine rahmetler diliyorum. Bu konuyla ilgili yazdıklarım, önümüzde açılmış bir uçurumu geçişimizin hikâyesidir. Bu nedenle ifadelerimdeki duygusallık için kusura bakmamanızı diliyorum. 

Ankara'da ziyaretlerimi yaparken, o dönemde yeniden başbakan olmuş bulunan Sayın Ecevit, Kıbrıs'a gitmeden önce benimle görüşmek istediğini, beni kabul edecekleri gün ve saati bildirdiler. Çok sevinmiştim. 

Daha önce söylememiş olsam bile yazdıklarımdan anlaşılacağı üzere ben, “Başbakan Sayın Ecevit” ile “muhalefetteki parti başkanı Sayın Ecevit”"i ауп ayrı tanıyordum. Başbakan Ecevit'i sorumlu ve birleştirici bir devlet adamı, idealist bir demokrasi âşığı ve dürüst bir insan olarak tanıyor ve haddime düşmese de kendilerini takdir ediyordum. Bu hislerimi hâlâ da muhafaza ediyorum. 
Ancak, muhalefetteki parti başkanı Ecevit'i tanımakta güçlük çekiyorum. Bunun en bariz misalini de, Özel Harp Dairesi'yle ilgili olarak, hiçbir başbakana o zamana kadar verilmemiş bilgilerin, açıklıkla verilmesine, bu bilgilerin en yüksek askeri yetkilinin ve konuyla ilgili Milli Savunma bakanının huzurunda, resmen kendilerine takdim edilmiş olmasına rağmen, kuşkulara, zanlara, yanıltmalara dayanan ifadelerinde ve davranışlarında görüyorum. 

Sayın Ecevit'e bu brifingi takdim eden bendim. Konuşmalarında, şahsımı hedef aldığını da hiç görmedim. Hatta çok olumlu kanaatlerini de gazetelerde okudum. Kuşkulara ve zanlara dayanan 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ifadelerini dinledikçe, “Herhangi bir şekilde, herhangi bir zamanda” telefonla dahi olsa, “Paşanı böyle böyle sözler ve ithamlar var. Ben bu daireyi sizin brifinginizde tanıdım. Bana şu, şu konuda bilgi verir misiniz ?" demesini hep bekledim. Ta ki “Brifingi dinlerken rahmetli Hasan Esat Işık'la tüylerimiz diken diken olmuştu” diye televizyondaki konuşmasını dinleyene kadar. 

Şimdi Başbakan Sayın Ecevit'in huzuruna çıkıyordum ve hep, ya “bu soruyu şimdi sorsa" veya herhangi bir şekilde, “bu konu, bu görüşmede mevzubahis olsa” diye dua ediyordum. 

Daha önce de belirttiğim gibi Başbakan Sayın Ecevit 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndaki yardımlarımız için, 1978 yılında teşekkür ediyor ve bugünkü Kıbrıs'la ilgili görüşmelere geçiyordu. 

Her zaman olduğu gibi Başbakan Ecevit'i bütün takdire değer özellikleriyle karşımda bulmuştum. Sonuç beklediğim gibi oldu. 
Sayın Başbakan Ecevit, bu çok münakaşa edilen ve kendilerinin çok muhatap olduğu bu konuyu, hiç açmamışlardı. 

İşte bu duygular içinde üçüncü defa Kıbrıs'ta görev alıyor, binbaşı rütbesiyle girdiğim Kıbrıs konusuna, korgeneral rütbesiyle Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanı olarak devam ediyordum. 

Ben şaka olarak, “Kıbrıs konusuna giriş serbest, çıkış yasaktır” diyordum. Bu şaka, benim için hep geçerli olarak kalacaktı. 
Atina'da ilk toplantıya katıldığımda, o günlerin Kıbrıs Türk tarafı temsilcisi, Sayın Denktaş da kurulmuş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanıydı. Sayın Denktaş seneler sonra 
30 kasım 1994'te Harp Akademileri'nde "Kıbrıs meselesinde vizyon” konusunda bir konferans vermiş ve bu ilk tanışmayı şöyle ifade etmişti (konferans broşürü, sayfa 30): 


O günlerde Atina'da Türk ve Yunan alaylarının konumu ve kuruluşuyla ilgili toplantılar yapılıyordu. Bu toplantılarda Kıbrıs Türk tarafını ben temsil ediyordum. Antlaşmalardan sonra, Kıbrıs Türk Alayı komutanı olan Albay Turgut Sunalp'i ve değerli mesai arkadaşı Binbaşı Kemal Yamak'ı Atina'da tanımıştım. 

Her ikisi de mükemmel, mert, samimi ve içten insanlardı. Onları tanımış olmak, onların dostluklarını kazanmış olmak benim için en büyük mazhariyetti. 


Sayın Denktaş böyle diyordu. Ben her gün söyleyebilirim ki bizim için de öyleydi. Sayın Denktaş'ı biz de orada, geleceğin ve milli davanın güvenilir ve şaşmaz liderini gençliğinde, o toplantıda tanımış, değişmeyen takdir ve güven duygularıyla dopdolu 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olarak takip etmiş ve bugünlere ulaşmıştık. Şimdi adada yeni bir kesiti birlikte yaşamak için beraber olacaktık. 

Kıbrıs'a indim. Havaalanında bulunmaması hiç yadırganmayacak olmasına rağmen, karşılamaya Sayın Denktaş yine gelmişti. 
Dostluk duygusu, bazen böyle protokolün önüne geçebiliyor diye düşünüyordum. İniş merdiveni dibinde kucaklaştığımız zaman, sanki geçen yirmi senenin, ayrı veya birlikte geçen, fakat hep aynı şekilde hissedilen duygu ve düşünce heyecanını çok kısa bir ana sığdırarak, yeniden yaşıyorduk. 

Kıbrıs Barış Kuvvetleri komutanlığını benden bir sınıf önce olan, devre farkıyla aynı sicil numarasını (1944-9, 1945-9) çok saygı duyduğum ve takdirle izlediğim Korgeneral Sayın Necip Torumtay'dan devralacaktım. Sayın komutan bir senedir ifa ettiği bu görevi, “çok değişik, çok şerefli, gurur verici” bir görev olarak niteliyordu. Söylediklerinde çok da haklıydı. Çok kuvvetli bir kolordunun başında, genel alarm durumuyla cephe görevi almış, her an göreve hazır, öncelikli bir birliğe komuta etmenin; adada Genelkurmay başkanının temsil yetki ve sorumluluğunu taşımanın; üzerinden henüz dört beş yıl geçmiş olan Kıbrıs Barış Harekâtı'nın sonundaki gurur ve huzurunu, toplumla birlikte yaşamanın, komutanına böyle duygular yaşatması doğaldı. 

Kendilerinin bilinen komutanlık yetenekleriyle kolorduya çok şeyler kazandırdığı belliydi. Bilinen merasimlerle görevi devralarak, sayın komutanımızı uğurlamıştık. 


= 


Kıbrıs'ta önemli rol oynayan üç tarihi aktör: İnal Batu, Denktaş ve Kemal Yamak. 
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Bu emir komuta döneminde de komutanlar, Kıbrıs'ta birer yıl hizmette kalıyor, yalnız Güvenlik Kuvvetleri komutanları iki yıl hizmet ediyorlardı. O sene benimle beraber, 39. Tümen komutanlığına Tümgeneral Doğan Kromörs (sonra korgeneral), 28. Tümen komutanlığına Tümgeneral Hakkı Kaya (sonra korgeneral) atanmışlardı. Güvenlik Kuvvetleri komutanı da ikinci yıl için hizmette kalan Tuğgeneral Atilla Erdoğan'dı (sonra tümgeneral). 
Kurmay Albay Halil Akartuna da (sonra tuğgeneral) kolordu kurmay başkanımız olmuştu. 

Aranuza bir yeni daha katılmıştı. 

İlk büyükelçilik görevine çıkan, Sayın İnal Batu Kıbrıs büyükelçisi olmuş ve kendisini Ankara'da rahmetli Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçin bana tanıtmış, sonra da tanıştırmışlardı. 

Önce birlik komutanlarımızla toplandık. Göreve dönük eğitim, çok ve gerçekçi tatbikatlar, muharebe atışları ve ağırlıklı, eksiksiz ateş, gece eğitimi yerine gece tatbikatları, personelin sağlık ve moralinin öncelikle sağlanması konularını uygulamalarımıza esas alacaktık. Bunlar 28. Tümen komutanlığında kazandığım tecrübelere dayanıyordu. Böyle de çalıştık. Daha sonra iki emekli komutan olarak, bir toplantıda karşılaştığınız 28. Tümen'e komuta etmiş Emekli Korgeneral Hakkı Kaya, arkadaşlarına beni şöyle takdim edecekti: “Bu komutan var ya, Kıbrıs'ta ben 28. 
Tümen komutanıyken, 52 haftalık bir yılda, bana tam 54 tatbikat yaptırdı.” Söyledikleri doğruydu. Bir örnek daha: denetlemeye gelen Kara Kuvvetleri Denetleme Başkanı Korgeneral Sayın Abdullah Tırtıl, tümenlerde izlediği sızma atış alanlarındaki çalışmaları, hakiki mermilerle mermi yolu altından ilerleme, aynı şekilde, düşman mermi yolu altından sızma, aralık ateşi ve aşırma ateşleri ile tank takımlarının koordineli atış ve ilerleme teknikleri şeklindeki ateş ve hareket koordinesini içeren ateş eğitimlerini görünce, “Sadece bu eğitim ve atış bile, bu birliklerin eğitim düzeyini ortaya koyuyor” demişti. 

Bir kere daha inanmıştım, komutan ne istiyorsa, birlikler onu veriyordu. 

Daha sonra sayın büyükelçiyle anlaştık. Biz yönetimle mümkün olduğu ölçüde muhatap olmayacaktık. Bu, olan bitenle ilgilenmeme anlamına gelmeyecekti. Gereken konularda “önce koordine” ihtiyacına uyacaktık. Görünürde destek, arka planda “gölgedeki otorite” durumunda bulunacaktık. Sonradan şikâyetçi olmamak için, olan bitene önceden sahip bulunmak, gerekirse yardımcı olmak gereğinin üzerinde önemle duracak, Kıbrıs'ta 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özellikle beni üzen iki konuyu birlikte kovalayacaktık. Bunlardan birisi, giderek tepkisi çoğalan, “kurtaran, kurtarılan” görüntüsünü, ifadesini ve davranışlarını yok etmeye çalışacak, birlikte mücadele verildiği ve müşterek sonuç alındığı fikrini işleyecektik. 
İkincisi ise Türkiye'den gelen göçmenlerin problemlerini halletmeye ve ayrım çizgisini yok etmeye çalışacaktık. 

Sayın Büyükelçi İnal Batu çok zeki, girişimleri ve yaklaşımları çok tutarlı, değerlendirme yeteneği üstün ve çok uyumlu bir politikacıydı. Kendileriyle çok iyi ve uyumlu bir çalışma imkânı bulduğumu ve kendisini gelecekte layık olduğu makam ve mevkiler- de görmekten, bir dost olarak büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. 

Toplumun sıkıntıları devam ediyordu. Yerleşim, yapılan tahsisler, tapu-koçan olmayışı, yatırım güçlükleri ve ekonomik sıkıntılar ile geleceğe güvensizlik ve işlerde belirsizlik duygusu henüz giderilememişti. Ama ismi ne olursa olsun, devlet olma ve yönetim tecrübesi devamlı olarak artıyor, iki toplumu ayıran etnik ayrım çizgisi giderek kalınlaşıyor ve ateşkes hattı giderek sınıra dönüşüyordu. 

Bana göre araya giren Barış Gücü ve oluşturulan tampon bölge uygulaması, kısa süreli olursa, çatışmaları önlemek için zorunlu; fakat uzun süreli olursa, bu ayrımı keskinleştiren ve birleşmeyi güçleştiren bir uygulama olacaktı. Bu nedenle, birçok yerde uygulanan bu usul, eğer tarafları mevcut duruma razı etme ve bu durumu devamlı hale getirmeye yönelik bir politika ise benimsenmeliydi. Biz de benimsiyorduk. Dünyanın hangi yerinde, iki ayrı millet birleşmiş veya birleştirilmiş de barış ve huzur sağlanmıştır ? Bir arada yaşamaya mecbur edilmiş, Çekler ile Slovaklar mı? Sırplar ile Hırvatlar mı veya bunlarla Bosnalılar mı ? Sovyet Rusya'daki cumhuriyetler mi? Daha pek çok örneği olan bu birleştirme zorlamalarına, bütünlük ve huzur sağlayacak geçerli bir formül veya yapıştırıcı bir tutkal henüz bulunamamıştır. Aksi ise aynı milletin ayrılmasındaki suniliklerdir. İki Almanya'nın birleşmesine ne Kızıl Ordu baskıları, ne utanç duvarları, ne de zoraki yürütülen rejim ayrılıkları mâni olabilmiştir. Önemli olan eşit haklarla birlikte yaşanacak çözümün bulunabilmesidir. Bunun cevabı da hiçbir zaman, ne Enosis'tir ne de “azınlık haklarıyla yetinilecek bir çözümdür. 

Birleşmiş Milletler bütün olanlara, olay ve oyunlara, kırk senedir sürdürülen ve tek yanlı baskı, tehdit, ambargo ve bunun gibi bütün zorlamalara rağmen, çözemediği sorunun doğru cevabını, kendisi sorup bulmalıdır. Bu konuda politik, ekonomik, tarihi ve- 


ya güncel çok şey söylenmiş ve yazılmıştır. Aralarına kan davası ve kin dalgası girmiş, güvensizlik duvarları çekilmiş bu psikolojik ortamda, bu duygularla beslenmiş ve bizzat Birleşmiş Milletler tarafından kırk senedir ayrı tutulmuş, yeni kuşakları oluşmuş iki toplumu, kırk senedir birleştirememiş olan Birleşmiş Milletler ve bazı odaklar, bunca ayrılıktan sonra mı birleştirebileceklerini zannediyorlar ? Bu tıpkı bir tabiat olayı gibi, “sosyal bir olay, kaçınılmaz bir sonuç ve olgudur”. Aslında istenen, bütün olan bitene ve birçok örneğe rağmen, şu veya bu şekilde adayı Yunanistan'a sunmaktır. Bu sonuca açılan her yol tıkanacak ve gerçek mutlaka kabul edilecektir. Yeni yetişen nesiller, Kıbrıs denilen bir yerde iç içe değil, birbirinden ayrı ve yan yana durmaya mecburdurlar. Çözüm aranıyorsa, olaya bu gözle, bu gözlükle bakmak bir sonuç sağlayabilecektir. 

Biz ne pahasına ve nasıl olursa olsun, düşüncesiyle geleceği ölçülemeyen bir çözüm ve barış istemiyoruz. Maalesef Annan Planı, dayatmalar ve içerliğiyle hatta biraz da uzun vadeli tehlikeleri ve tuzaklarıyla bu sonuca uymayan bir çözüm önerisi niteliğindedir. 

Biz sadece adı barış olan bir barış da istemiyoruz. 

Biz, bizi Rumlarla iç içe yaşamaya zorlayan ve hedefi bizi yok etme, eritme olan bir barışı, hiç mi hiç istemiyoruz. Daha doğrusu, biz adada halen var olan istikrarı, adsız barışı yok eden veya içi muhtemel olaylarla ve tuzaklarla dolu, “huzur ve güveni yok eden bir barış” da istemiyoruz. Şimdi bile soruyorum. Kırk senedir bu iki toplumu ayrı tutan, ayrı yaşatan, ayrı bir yaşam tarzı ve yönetime alıştıran; bütün bu uygulamalarla birbirine daha çok yabancılaştıran Birleşmiş Milletler'in ve belli ülkelerin, bu iki toplumu yeniden birleştirmeye, hatta bu da yetmiyormuş gibi iç içe birlikte yaşamaya zorlamalarının anlamı nedir? Bu zorlamaların hangi kapılara çıkacağı bilinmiyor mu ? 

Bunu biz biliyoruz. Zannederim herkes de biliyor, fakat bilmiyormuş gibi görünmek, bazılarının işine geliyor. 

Bu ayrılıktan önce Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türklerini yok etme çabalarının, ayrı kantonlarda yaşarken Türklere uyguladıkları mezalim ve baskıların, hangi kapıları açıp kapadığı hâlâ görülemiyor mu? Bu olan bitenden ve ayrılıştan sonra, Rumların birlikte yaşamak arzularını, hangi davranışlarıyla, hangi olumlu yaklaşımlarıyla, hangi inandırıcı ve güven verici tutumlarıyla ortaya koyduklarının cevabını örnekleriyle gösterebiliyorlar mı ? Hep düşmanlık, kin duygu ve düşüncelerinin hâkim olduğu bir yaklaşımla nasıl birleşilip ortak yaşama geçilebilecek ? 
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1974'ten önceki yanlış hesapların sonucu bellidir. Aynı yanlış hesapların, hep aynı sonuca ulaşacağının, hangi yol ve yöntemden geçerse geçsin, “yanlış hesabın doğru sonucu olamayacağının” bilinmesi, her zaman geçerli bir olgudur. 

Sabahları Rum televizyonunun ekranına Girne'nin resmini altına koydukları “Unutmuyoruz” yazısının içimizden geçen cevabı, Erenköy'deki, Muratağa'daki, Sandallar'daki katliamları ve o meşum görüntüsüyle küvet içinde katledilenleri gösteren resimleri ekrana koyup, “Biz de bunları unutamıyoruz” yazısı olmuyor ти? 

Daha unutamadığımız o kadar çok şey var ki... 

Ben mi? Ben cibinliği sargı bezi yaparsınız diye karşı çıkan Rum mantalitesini, buna arka çıkan Barış Gücü düşüncesini hiç unutmadım. 

Herhalde Magosalı Zekâ Bey de, birbirlerini kardeş gibi sevdičini zannettiği iş ortağı Rum'un, 1963'te yeni kurulan cumhuriyet henüz yok edilmeden önce kendisine sorduğu “Bir karışıklık çıksa ve tesadüfen elimizde bir silah, karşı karşıya gelsek beni öldürür müsün ?” sorusuna, “Hayır öldüremem” cevabını verdikten sonra aldığı “İşte aramızdaki yetişme ve düşünce farkı budur. Kusura bakma, ben seni öldürürüm” cevabını unutmamıştır. Bu ifadedeki “yetişme ve düşünce farkı” sözüne dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu düşünce ve yetişmeyi “beşikten mezara kadar” işleyen, Rum terbiye ve eğitim sistemiyle devamlı hale getirilmiş olan düşmanlık duygusunun ve propagandasının değiştiğini zannedenler, hâlâ var mıdır diye düşünüyorum. Ne yazık ki var. Hem de hiç eksilmeden, devamlı çoğalarak var. Birleşmiş Milletler devamlı beslenen bu düşmanlık duygusunu nasıl giderecek, nasıl önleyecek? Kafalarına yerleştirilmiş Megalo İdea ve Enosis hayalini nasıl yok edecek? Bu soruları soruyorum ama hepsinin cevapsız kaldığını görüyorum. 

İşte, olan biten bunca şeyden sonra o zaman yeni bir değerlendirme yapan Rumlar, ayrılığı keskinleştiren ve giderek kalınlaştıran etnik ayrım çizgisini değişik bir uygulamayla yok etme politikasını benimsemişlerdi. 

O yıllarda ideolojik düşünce ve saplantıların sınır tanımadığı bir ortamdan istifadeyle yine o yıllarda makbul ve yaygın olan sol ideolojik yaklaşımlarla karşı topluma yaklaşmayı denediler. Kıbrıs'ta ayrılması çok zor olan ekonomik ilişkiler içindeki bazı menfaat gruplarıyla bu yaklaşımı beslemek suretiyle, bu dikine gelişen ayrım çizgisini de yatırıp tabanda ve toplum içinde ideolojik çizgi arkasında saklanmaya çalışılan ideolojik ortanı içinde eritmek istemişlerdi. Bu yaklaşımlarına bazı çevrelerde muhatap buluyorlar, bazen aynı anda, aynı tarzda, aynı ifadelerle, aynı konulardaki ifadeler her iki tarafta da duyuluyor, mesela, Türk Barış Kuvvetleri'ne bakış acıları ortak ifade ve düşüncelere dayanabiliyordu. Bu yaklaşımın farkında olanlar çoğunlukta olmasına rağmen, olan biteni dört beş sene gibi kısa bir süre sonra unutmuş olanları görmekten üzüntü duymamak mümkün olamıyordu. 

Şimdi de, bu eritmeyi ve kırk senedir her gün biraz daha kalınlaşmış olan ауп çizgisini yok etmeyi, Avrupa Birliği'ne girişte arıyorlar. Hep aynı politik hedefin, zamana, mekâna ve imkâna uydurulmuş şekilleriyle karşımıza çıkıyorlar. Yandaş da buluyorlar. Ancak yine hesap yanlışlığı yapıyorlar. Zorlayan sebeplerin, kaçınılmaz sonuçlara ulaşacağını yine unutuyorlar. 

Bu yaklaşımın politik, ekonomik, özellikle de psikolojik savaş kavranı içinde olduğu düşünülürse, bunu yürütecek bir makam ve mekanizmanın Türk tarafında olmayışı, Rum uygulamalarını cevapsız bırakıyor ve Türk tarafındaki etkilerini yok edecek bir tedbir alınamıyordu. 

Ama asıl propaganda uluslararası arenada sürdürülüyor ve bunun karşısında yürütülen mücadele çok yetersiz kalıyordu. Bu etkiler içinde sendikalar da bulunuyor ve bazı olumsuz tavırlar sergiliyorlardı. 

Bir gün, Magosa liman işçilerinin greve gittikleri ve limana gelen gemileri boşaltmayacakları, limana kimseyi sokmayacakları bildirilmişti. Başbakan vekiline (rahmetli Sayın Çağatay yurtdışındaydı) telefon ettim: “Limana gelen bütün Türk gemilerinde askeri personel ve malzeme var. Lütfen bu uygulamalardan Türkiye'den gelen Türk gemileri muaf tutulsun” diye ricada bulundum. Sayın başbakan vekili sendikayla konuşacağını söyledi. O sırada bir gemi de gelmek üzereydi. Yarım saat sonra sayın başbakan vekili bakan telefon etti ve sendikanın bu öneriyi kabul etmediğini bildirdi. Çok sinirlenmiştim. “Sayın bakanım, sendikaya şu sözlerimi lütfen aynen iletin. Barış Kuvvetleri burada genel alarm içinde bulunuyor. Bu alarnın bana verdiği yetkiyi kullanmak zorunda kalıyorum. Şimdi 28. Tümen komutanına emir veriyorum. Yeteri kadar kuvvetle limana gidecek. Bütün sendika ve işçi personelini limandan çıkaracak. Gelen gemiyi boşaltacak ve limana her Türk gemisi gelişinde bu uygulama tekrar edilecek. 
Lütfen kendilerini ikaz edin, olay çıkarmasınlar ve daha büyük olaylara sebep olmasınlar” dedim. Sayın bakan, “Yeniden konuşacağım, yarını saat müsaade eder misin ?" demişti. Sinirlenerek 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yaptığım bu konuşmaya çok üzülmüştüm. Onun da üzüldüğünü hissediyor ve daha çok üzülüyordum. 

Yarım saat dolmadan, sayın bakan telefon ettiler. Türk gemileri boşaltılacaktı. 

Magosa limanına gemi gelmesine Rumlar ambargo koyuyor, bu ambargoyu tanımayıp gelenleri de Türk işçileri boşaltmıyordu. 
Bu paralellik, işte beni hiç olmadığım kadar sinirlendiriyor ve sertleştiriyordu. 

Bir gün de Telekomünikasyon İşçi Sendikaları'nın greve gideceği ifade edilmiş ve benimle görüşme isteğinde bulunulmuştu. 
Geldiler. Kendilerine greve gidebileceklerini, ancak askeri ihtiyaçların dikkate alınması gerektiğini söylemiş ve sıralamıştımı: 

Askeri birliklerin irtibatlarına hiç dokunulmayacak; 

Polis, komutanlık emrinde olduğundan, bütün irtibatları aynen devam edecek; 

Kolordunun, devlet başkanı, hükümet ve elçilikle ilgili irtibatları kesilmeyecek; 

Elçiliğin iç ve dış irtibatları, yukarıdaki hususlar da dikkate alınarak, aynen devam ettirilecek. 

Bunları sıraladım. Yapamayız, ayıramayız diye teknik imkânsızlıkları belirttiler ve “Grev konusunda tavrınızı biliyoruz. O zaman bize yardımcı olun” dediler. Ben yardımcı olmak için hazır olduğumu ve sorunlarına hükümet nezdinde sahip çıkmaya çalışacağımı söyledim. Grev ertelendi, sonunda sorunlar çözüldü ve grev olmadı. 

Dağda gece gündüz nöbet bekleyen mücahitin ve Mehmetçik'in katlandığı fedakârlığa, toplumun ve içindeki kuruluşların da katılması ihtiyacına inanıyordum. O dönemlerde şalusların veya bazı grupların değil, toplumun menfaati ve geleceği önem taşıyordu. 

Yine bir gün, sayın başbakan rahmetli Çağatay, Milli Savunma Komisyonu üyeleriyle ziyarete gelmek istediklerini söylediler. 
Geldiler, konu Kıbrıs'ta o sıralarda 24 veya 26 ay olan askerliğin kısaltılmasıydı. Kendilerini dinledim. Gerekçeleri iki esasa dayanıyordu. Birincisi, seçimde söz vermişlerdi. İkincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu süre daha kısaydı. Onun seviyesine indirilmek isteniyordu. Kendilerine konuyu daha önce incelediğimizi ve kaynak yetersizliği nedeniyle bu indirmeyi mümkün göremediğimizi ve hesabımızın dayandığı esasları ilettim. Kendileri konuşmalarında sadece seçimde söz verme üzerinde duruyorlar ve ısrar ediyorlardı. Ben kesin tavrımı ortaya koyunca, o zamanki Milli Savunma Komisyonu başkanı, “O zaman, hükümet de kendine düşen görevi yapar” dedi. “Yani?” dedim. “Seçmene söz verdi, yerine getiremiyorsa istifa eder” diye ekledi. “Siz seçimde bu sözü vermeden önce, gerekli görüşmeleri yaptınız ve benden önceki sayın komutanla görüşüp, görüşlerini almış mıydınız ?” diye sordum. “Hayır” dediler. İstifa sözüne karşı cevabımı bekliyorlardı. 
“Beyler, ben Barış Kuvvetleri komutanı olarak istifanızı kabul ettim. Hemen sizin ayrılışınızdan sonra Genelkurmay Başkanlığı'na durumu bildireceğim ve istifanıza herhangi bir müdahalede bulunulmamasını teklif edeceğim. Durumu sayın büyükelçiye de aynı görüşle ileteceğim. Şunu bilmenizi istiyorum. Bir ateşkes antlaşmasının pamuk ipliğine bağlı olan huzur ve sükünunu yaşamanın bazı bedelleri vardır. Askerlik hizmeti de bunlardan birisidir. Askeri konularda durum seçimlerde verilen sözlere göre değil, ihtiyaca göre değerlendirilip düzenlenir. Sizin istifanız da beklenen sonucu getirmez. Unutmayınız, bugünlerde Barış Kuvvetleri hâlâ genel alarm uygulayan bir güç olarak Kıbrıs'tadır. 

Ortalık âdeta buz kesilmişti. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor, herkes yere bakıyor ve düşünüyordu. Aradan bir süre geçti. 
Başbakan rahmetli Çağatay, “Sayın komutanım, biz bu konuda sizin düşüncelerinizi öğrenmek ve kesin tavrınızı tespit etmek için gelmiştik. Konu aydınlanmıştır. Bu konuda bir değişiklik olmayacaktır. Merak buyurmayın” demişti. Arkasından Milli Savunma Komisyon başkanı olan arkadaşımız, “Komutanım, bu konuyu muhalefet zorlayacaktır. Fakat bir gün sizden dinlediklerimizle Meclis'te konunun en başta savunucusu ben olacağım” diyerek konuyu noktalamıştı. Böyle de oldu. 

Ben kendilerine teşekkürettim. Konuyu devamlı olarak incelemede tutacağımızı, durum ve ihtiyaca göre, kanun aynı kalsa dahi, “erken terhis” sistemiyle kanun içinde kalarak, “terhis mahiyetindeki izinlerle” süreyi kısaltma elastikiyetinin kullanılabileceğini ilave ettim. Bundan da çok memnun kalmışlardı. 

Barış Gücü'yle münasebetlerimizde genelde bir sorun yoktu. 
Bir dönem de, Barış Gücü ile Kıbrıs Türk Federe Devleti arasındaki münasebetleri düzenleyen, karşılıklı sorumluluk ve yetkileri ortaya koyan bir çalışma yapılıyordu. Birçok yönüyle kolorduyu da ilgilendiren bu doküman, henüz sonuca bağlanmamıştı. 

Bu dokümanı inceleyince, iyi ki sonuca bağlanmamış diye kanaate varmıştım. Doküman ikide bir Barış Gücü'nün önümüze süreceği birçok madde ve ifadelerle doluydu. Ben özellikle, genel ifadeli, yoruma açık doküman ve ifadelerin aleyhimize işleyeceginden endişe ediyordum. Hatta böyle bir dokümanın bizim inisiyatifimizi kullanmaya olumsuz etki yapacağından çekinerek, buпа gerek de duymuyordum. Barış Gücü'nü istediğimiz yere ve konuma getiremeyeceğimize göre, neden biz gerektiğinde elimizi kolumuzu bağlayacak böyle bir dokümanı kabul etmeliydik ? Bu çalışmayı askıya alıp cevaplamamayı, arayan olursa, yukarıda belirttiğim görüşü ilgililere sunmayı uygun bulmuştuk. 

Bunun yerine, dokümanda yer alan ve halledilmeye çalışılan sorunları parçalayıp bölerek ve zuhur eden fırsatlarda, bu bölünüp parçalanarak küçültülmüş problemleri, bazı emrivaki uygulamalarla istenilen noktalara çekme politikasını benimsemiştik. 
Daha sonra, bu uygulamadan çok da başarılı sonuçlar alacaktık. 

Bir gün Barış Gücü komutanı general bana, “Aramızda sonuca bağlanmamış bazı meselelerin, dolambaçlı ve bilinmeyen yollardan geçerek, istenilen noktaya ulaştığını ve reaksiyon almadan, farkına varmadan sorun olmaktan çıktığını görüyoruz. Bu bizim de işimize geliyor. Çünkü bizim politikamızın esasını, sorun çıkarmamak, var olan sorunu büyütmemek teşkil ediyor. Bazen de sizinle aynı sonuca birlikte varıyoruz” demişti. Bu konuşmalarımız, bir yemekte konuşulanlardan aklımda kalan husustu. Bu yemekte aklımda kalan bir şey daha vardı. Barış Gücü komutanları ve personeli hep Tokat'ın “Diren” şaraplarını içiyor, “kaliteli ve ucuz” olduğu için çok severek içtiklerini söylüyorlardı. Bu ürünün fabrikasını Tokat'ta gezmiş ve baba oğul sahiplerini de tanımıştım. 

Kıbrıs'ta uyguladığımız tatbikatları hiç unutmadım. Bu tatbikatları çok gerçekçi bir durumda oynuyor, personelimizde hem iz bırakmasını, hem de çeşitli denemelerin yer almasını istiyorduk. 

Yukarıdan aşağıya doğru, “Ne emir aldın? Ne yaptın? Nasıl yaptın ?” aramaları, aşağıdan yukarıya doğru, “Ne yaptın ? Ne haber ve bilgiler verdin? Ne öneriler sundun ? Ast birliklerine ne emirler verdin ?” araştırmaları çok öğretici oluyordu. Bir geceyarısı, tabur karargâhında veya bölük komutanı yanında görünen komutanın varlığını, karargâhından gecenin herhangi bir saatinde durum hakkında bilgi isteyip, teklif sormasındaki ağırlığını, hiçbir şey dolduramıyordu. Bu anlayışla yapılan ve unutulmaz anılarla dolan tatbikatları seneler sonra, bu tatbikatlarda yer ve görev alan arkadaşlarımdan dinliyor; unutamadıkları bir barış tatbikatını, kendilerine yaşatılan muharebe havası ve şartları içinde geçen “atışlı gece taarruz tatbikatlarını”, hava-kara işbirliğini öngören, ancak işaretlenmiş ve belirtilmiş hedef yerine, gerçek hedeflere yöneltilmiş uçakların, hedefi bulursa dalışlarını unutmayanlarla konuşuyor ve bu anılar birer sohbet konusu oluyordu. 
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Bütün bunlar çok zevkli bir hizmetin gurur verici yanlarıydı. 

Bu arada unuttuğum bir hususu burada zikretmem gerekiyor. 

30 ağustos yaklaşıyordu. Hizmetim sonunda sunduğumuz öneri paketi içinde, Kıbrıs Barış Kuvvetleri içinde yer alan, general rütbeli komutanların da hizmet sürelerinin iki yıla çıkarılması, topluca değişim yerine kademeli bir uygulama yapılması ve bu uygulamanın, benden sonra başlatılması teklifi de bulunuyordu. 

1980 ağustosu başında Askeri Şüra toplandı. O sene Kıbrıs'ta, 
o yıla kadar görülmemiş iki şey olmuştu. Birincisi, 39. Tümen Konutanı Tümgeneral Doğan Kromörs korgeneral olmuş ve Barış Kuvvetleri komutanlığına atanmıştı. 

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Atilla Erdoğan, tümgeneralliğe; Kurmay Başkanı Albay Halil Akartuna, tuğgeneralliğe; Albay Kilercioğlu tuğgeneralliğe yükselmiş ve kolordudan dört kişi birden terfi etmişti. 

İkinci olmamış husus ise Kıbrıs Barış Kuvvetleri komutanı, ilk defa kolordudan, anayurttaki başka bir kolorduya (7. Kolordu) komutan olarak atanıyor, bu ilk uygulama da bana nasip oluyordu. 

Daha önce yazılması gereken bir ziyaret anısını da bu notlara eklemek istiyorum. Ekim 1979 sonunda, rahmetli Vehbi Koç, Sayın Cahit Aral'la birlikte, Kıbrıs'a ziyaretime gelmişlerdi. Kendileriyle önceden tanıştığımı ve son derece saygı duyduğumu daha önce belirtmiş olduğum bu saygın insanların ziyaretleri bizi çok memnun etmişti. 

Kendileri Magosa'da “Salamis Вау Oteli”nde kalıyorlardı. İadeyi ziyaretlerine gittim. Otelde otururken Sayın Koç, “Yamak Paşa, şu karşıdan geçen üç kişiden, ortadaki tıknaz kısa boylu kişiyi tanıyor musun ?” diye bir soru sordu. Baktım ve “Hayır tanımıyorum” dedim. Rahmetli Koç, “O, Turgut Özal'dır. Daha önce bakanlık yapmış olan Korkut Özal'ın abisidir. Onun kafası elektronik beyin gibidir. Çok zeki ve akıllı bir insandır. Altını çizerek söylüyorum. Devletin geleceğinde onun adı ve imzası bulunacaktır” demişti. Seneler geçli, her ikimiz de bu tanıtımı hatırlamış ve bir sohbette tekrar konu etmiştik. Sayın Koç haklı çıkmıştı. 

Bu seyahatlerinde, orduevinde verdiğimiz bir yemekte yeniden bir araya gelmiş ve her zaman olduğu gibi çok güzel bir sohbet imkânı bulmuştuk. 

Türkiye'ye döndükten sonra bize yazdıkları ve bizim için çok değer taşıyan mektuplarını, ekte bilgilerinize sunuyorum. Müteakip iki ek, Sayın Denktaş'ın ayrılışımla ilgili mesajını ve cevabını içeriyor. 
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YEHBİ 


KOÇ HOLDİNG A.Ş. 
кос Macho Mebusan Cad. 63 


IDARE MECLİSİ REISI Fındıklı - letanoul 


Telefon : 432900 
Telçrat : KOÇ - istanbul 


6.11.1979 


Sayın Хогдепега! Kemal Yamak, 
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 
Komutanı, 

As. Pos, А-1001, 

MERSİN 


Sayın Korgeneral Yamak, 


Cumhuriyet ve Kurban Bayramları münasebetiyle 
27 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında Kıbrıs'a 
yaptığım seyahat esnasında Korunmamla ilgili olarak gösterdiğiniz alakava ; 31 Ekim günü 
Maraş OÖrduevinde verdiğiniz çaya, 2 Kasım akşamı Girne Orduevinde tertiplediğiniz yemeğe teşekkür ederim. Ercan hava alanına gelişimizden, oradan ayrılıncakaya kadar gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı son derece mütehassis oldım. 


Merhum İnönü'nün sağ olan eşi Mevhibe hanımefendi ile ailevi münasebetlerimiz çok yakındır. 
Eşinizin ağırbaşlılığını Mevhibe hanımefendiye çok benzettim, Sizin de çok dinleyip az konuşmanız üzerimde büyük bir iz bıraktı, Memlekete çok daha büyük hizmetler yapacağınıza inanıyorum, 


Bugün veya ilerde yapabileceğim bir emriniz 

olursa bunu yerine getirmekten zevk duyacağım. 
Herhangi bir vesile ile Istanbul'a teşrif eder iseniz, beni ararsanız bilhassa memnun olurum; 


Saygılarımla, 


vE 
VehBi Koç 
Tel. No.larım: 

Kışlık ev : 65 48 85 


Yazlık ev : 62 12 35 

Iş santral: 43 29 00 

iş direkt : 45 31 25 
(Sekreterim Suzan Borav daim: 
olarak müessesededir, onun vèsıtasiyle nerede bulundufjümu 
Öğrenez:lizsıniz.) 


Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ndeki görevi sona eren Korg. Kemal Yamak'a, 


Vehbi Koç'tan mesaj. 
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KIBRIS TURK FEDERE DEVLETİ BAŞKANLIĞI 


и İK SALI. Lerkosa, 


Savın Kenal Yamaz, 
Korgeneral, 
X.1.3.X. Zomutanı, 
Girne, 


Şanlı Türx Ordusunun mümuaz temsilcisi olarar geçniş yıllarda ve зоп bir yıl içinde Anavatan ile Yavruvatan arasındaki: mevcut kopmaz bağların perçinleşmesi için ve toplumuzuzun savunması ile kan ve can pahasına kazanılan ulu topraklarımızın muhafazası yolunda zat-ı âlinizin ve Komutanız altındaki disiplinli; vefakâr ve cefakâr Silâhlı Kuvvetler mensuplarının göstermiş olduğu titiz çaba ve değerli hizmetlere değinneyi özel bir görev saymaktayım. 


Görevinizde gördüğümüz titiz ve örnek hizmetlerle; ailece, muhterem eşinizle birlikte değerli şahsınızda hissettiğimiz sıcak kardeşliği Yaşamımızın en değerli anısı olarak daima Yadedeceğiz. 


Ulusal Kıbrıs dâvâmıza hizmet süreniz içinde büyük ve deJerli katkılarınız olmuştur. 


К Kaydedilen olumlu gelişmelerde zat-ı âlinizin ve kahraman subaylarımızla Jenmetçiklerimizin büyük ralü olmuştur. 


Toplumumuza bahşedilen huzur ve güvenin değeri ise tarihe malolsuştur. 


Sağolunuz - varolunuz. 


Aziz Paşam: Atanmış olduğunuz şerefli те бпет1і görevinizde de başarılarınızın деталі: olacağına emin bulunarak sizleri uğurlar; yolunuzun ас̧ х, zeleceğinizin, zeçmişte oliuğu gibi şen ve şerefle; mutlulukla 3olu olmasını en içten duyzularla diler; en derin sevgi ve saygılarımızı sunarım. 


Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş yeni görevinde Korg. Kemal Yarnak'a başarı diliyor. 
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Zannediyorum, 20 ağustos 1980 günü Ankara'ya dönmüştüm. 
Bu tarihe dikkatinizi çekmek istiyorum: 12 Eylül'den takriben yirmi gün öncesi. 

Sayın Genelkurmay başkanımızı ziyaret ettim. 7. Kolordu ve Sıkıyönetim komutanlığına atanışımdaki tercih nedenlerini dile getirdiler. Bölgenin hassasiyetini, memleketimizin sıkıntılarını ve kamuoyundaki yaygın huzursuzluğu belirttiler ve başarılar dilediler. 

Bu atama konusunda üç değişik görüş dinlemiştim. 

Birincisi, sayın komutanın biraz önce arz ettiğim kendi tercihleri ve bölgenin hassasiyeti dikkate alınarak yapılmış atamaydı. 

İkincisi, bazı arkadaşlardan duyduğum ve rahmetli Korgeneral Abdullah Tırtıl'ın bu göreve atanacağını öğrendiği ve gitmek istemediği için, benim atandığımdı. Üçüncüsü de sekizinci cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal'ın ölümünden sonra istifa ettiğim Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği görevinden ayrılırken, Sayın Cumhurbaşkanı Demirel'in söyledikleriydi. Sayın Demirel. “Kemal Paşam, sizi tuğgeneralliğinizden beri tanıyorum. Diğer konuları konuşmadan önce, sizinle ilgili bir anımı belirtmek istiyorum. 
12 Eylül'den hemen önceki Şüra'dan sonra, general-amiral ve sıkıyönetim komutanları atamaları yapılacaktı. O zamanki Genelkurmay başkanı Orgeneral Sayın Evren'e ‘Diyarbakır Kolordu ve Sıkıyönetim komutanı olarak, ordunun en iyi, en yetenekli ve güvenilir bir korgeneralini istiyorum' dedim. Sayın Evren hiç tereddüt etmeden, senin ismini verdi. Ben de hemen karamamesini getirin, imza edeyim dedim. Yani Diyarbakır'a gidişinin vebali bana aittir. 12 Eylül'den sonra oradaki görevlerini takip ettim. Atamanın isabetini gördüm. Bunu bilmeni istiyorum” demişti. 

Her ne şekilde olursa olsun, ben 7. Kolordu ve Sıkıyönetim komutanlığına atanmıştım. Teklif ve tercih edenler sağ olsunlar. 

Hemen göreve katılmam isteniyordu. Görevi devraldım, rahmetli Vehbi Koç'un mesajı masamda hazır bulunuyordu. Birkaç gün sonra da rahmetli Nejat Eczacıbaşı'dan bir mesaj gelmişti. 
Bu iki mesajı hem onların hatıralarına duyduğum derin saygı, hem de içinde bulunulan o zamanki ortamın tanımı ve arayışlarına birer örnek olarak ekliyorum. 

Diyarbakır, Urfa, Mardin, Siirt, Van ve Hakkâri illerinden oluşan sıkıyönetim bölgemi ve buralara dağılmış olan birliklerimi süratle görmem ve tanımam gerekiyordu. Bu, bir haftamı almış, sonra 30 Ağustos hazırlık ve kutlamaları, daha sonra da 12 Eylül harekât emrinin alınması ve buna ait hazırlıkların yapılması birbirini takip etmişti. 
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Muhterem Гаѕат, 


Kıhrıs Türk Parıs Kevvetleri Komutanı olarak vazdıcırız, Ramazan bavramı tehrik mekrwhunuzr aldım. 


27 Maziran'dan 4 (öws*nas'a kadar nnomoni İzatirre' 
naezirmem dolavısıvle 3A cn evre kaldim,” ”avram' ear sonra birkac айп dinlenmek izere Errek'e gelrim. 


nazetelerrden Türkive'!ve döndiğimizii, Mmvartakır ve navalisi Sıkıvönetim Komutanı oldwu#rm'zr ödrendimn, Memleketin icinde hulunduğu Awrwm hakikaten iiziüridür, 
1973 secimlerinden buni'ne kadar neren тает zarında 
memlexeti idare eden багт} liderleri,aldıkları К: ұп kararlarda narti menfaati ve rev» —olirikasına ağdırlık verdikleri icin b hale gelmis belummvorvz azel vatanımızın bw hale diismecinden cok özainim. 


Üzerinize aldırınız;z >r mihim memleket vazi“esinde muaf'ak olmanız: diler,savaılarımı svnarım. 
nanımefentive hiirmetler 


Azem 
Vehbi Koç 


Sayın Korgeneral Kemal Yamak А чо?” 
7. Kolordu ve Diyarbakır-Urfa-Mardin-Siirt-Hakkari -flleri Sıkıyönetim Komutanı 


İstanbul, 5/9/1980 
Dr.NFE/de f 


Munterem Раѕат, 


Ozunca bir seyahat’ dönüşü ordumuz kadrolarındaki atamaları Jğrenäim. 


Çok şereflı ve başarılı hi: hayat çizgisinlu geli tığı Du mertebeden ötürü sisi candan kutlar, memlekete vermekte olduşunuz nizmetlerin daha çok yıllar sağlık. ve esenlik içinde деугтіг` dilerim. 


Derin saysılarınla, 


N 


>a) 


Korg. Kemal Yamak'a yeni görevinde ilk mesajlar iş dünyasının iki önemli isminden: Vehbi Koç ve Nejat Eczacıbaşı. 
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Gittiğim yerlerde valilerden, kaymakamlardan, komutanlardan bilgiler alıyor, belediye başkanlarını ziyaret ediyor, halkın haleti ruhiyesini tespite çalışıyordum. 

Bölgede devletin yokluğu acı acı hissediliyor, âdeta başıboşluk kol geziyor, endişe ve bıkkınlık, yılgınlık rüzgârı esiyordu. 

Bu ortam içinde, kaymakamı olmayan ilçeler, emniyet amiri atanamayan il ve ilçeler, girilemeyen sokaklar, gidilemeyen yerler, kontrolden çıkmış kentler, köyler çoktu. Mülki idare içine kapanmış, etkisiz; belediyelerin ne olduğu belirsiz, adli teşkilat ürkek ve yetersizdi. Mesela, çok hassas olduğu bilinen Siverek ilçesi bir buçuk-iki senedir kaymakanısız ve emniyet amirsizdi. Kırk jandarma eri ile bir jandarma üsteğmenine ilçe teslim edilmişti. O da ancak kendisini koruyordu. 

Halk âdeta şaşkın ve suskun, bölge patlamaya hazır bir görüntü veriyordu. 

Kolorduda sıkıyönetimle ilgili ayrı bir karargâh veya sorumlu bir bölüm oluşturulmanııştı ve istihbarat başta olmak üzere, büyük bir boşluk müşahede ediliyordu. Kolordu karargâhı, normal işlerine ilaveten bu işleri de yürütüyordu. 

12 Eylül'le ilgili planlamayı iki kurmay subayla birlikte, bizim 
o anda boş olan evimizde geceleri yapıyor ve bütün emir ve planları el yazısıyla hazırlıyorduk. 

İlk hazırlıklardan sonra, Sıkıyönetim komutan yardımcılarını çağırarak, kendilerine ilk özel bilgileri vermiştim. Bazı bölgelerde olağanüstü bir karşı koyma dahi bekliyorduk. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyorduk. 

Bu arada Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana ziyaret talebinde bulunmuş ve ayın 15'ine kadar birlik denetlemelerimiz olduğu, ondan sonrası için ziyaret gün ve saatinin ayrıca bildirileceği kendisine söylenmişti. 

Bu komutanlığa atanışını nedeniyle mektup ve telgraflar devam ediyordu. Hepsinde dile getirilen husus, duyulan güven ve beklenilen görev ile başarı dilekleriydi. Bu mektup ve telgraflar aynı zamanda o günlerin ortanunı belirtiyordu. 

İşte bunlardan birisi de dönemin Kıbrıs İşleri Koordinasyon Komitesi başkanının mektubuydu. Bu mektubu aldığım zaman 12 Eylül'e iki gün vardı. 

Planımız bitmişti. Sıkıyönetim komutan yardımcılarıyla iki gün önce yeniden toplandık, planları ve emirleri kendilerine verdik. 
Teferruatlı olarak hareket tarzımızı açıkladık ve ilaveten gerekli şifahi emirleri de ilettik. 
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Bu arada, lüzumuna çok inandığım ayrı bir Sıkıyönetim һагеkât merkezi oluşturmuş ve hizmete sokmuştuk. Bu merkez daha sonra çok faydalı hizmetler ifa edecekti. 

Bu hazırlıklarla 11 eylül 1980 gününü bulduk. 

Özellikle bünyesinde nelerin olup bittiğini tam olarak bilemediğimiz, ancak birçok olayın içinde olduğuna dair bilgi edindiğimiz Dicle Üniversitesi ile sendikalar, esasen birkaç gündür gözetim altındaydı. Bunların hassasiyeti devam ediyordu. 

O akşam Diyarbakır Valisi Sayın Erdoğan Şahinoğlu'nun 2. Taktik Hava Kuvveti Gazinosu'nda çok sınırlı tutulmuş özel bir akşam yemeği vardı. 

Sayın Şahinoğlu kısa sürede güvenimizi kazanmış, görevine bağlı, taviz vermeyen, müspet yaklaşımları ve işbirliği arzularıyla dikkatimizi çekmiş, çok tutarlı ve yetenekli bir yöneticiydi. 

Kendisiyle Sıkıyönetim komutanı olarak iki yıl beraber çalıştığım bu değerli yönetici hakkında, yukarıda belirttiğim kanaatim hiç değişmedi. Aksine, bu kanaati teyit edecek veya yeni tanıdığım yönleriyle olunılu yönde daha da büyütecek örnekler vuku buldu. 
Daha sonra, Bursa ve Ankara valisi olarak tanıdığım ve kendileriyle hep çok yakın dost olarak kaldığım Sayın Şahinoğlu, gözümüzde ve gönlümüzde hep örnek bir idareci vasfıyla yerleşen bir kimse ve başarılı bir vali oldu. Kendilerine rahmetler diliyorum. 

O gün, içimizde hep bir gün sonrayı yaşıyor, kafamızdaki soru-cevap savaşında, cevapsız soru bırakmamaya çalışıyor, görünebilir fiili hazırlıkları yoğunlaştırmamaya uğraşıyorduk. 

Akşam yemeğe gittik. Hepimiz on iki kişiydik. On iki kişiden sadece iki kişi, ben ve Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı Hava Korgeneral Sayın Necdet Volkan, geceyarısından itibaren olacakları biliyorduk. Kalan on kişi ise hiçbir şey bilmiyordu. Bazen Volkan Paşa'yla göz göze geliyor ve hemen bu göz ilişkisini, arkasında bulunan fikir ve düşünce ilişkisinin açığa çıkmasından korkar gibi, yanımızdakine çeviriyorduk. 

Bu arada, rahmetli Hava Korgeneral Sayın Necdet Volkan için de söylemek istediğim hususlar var. Bu sayın generalle de iki sene birlikte çalışmıştık. Kendisi Sıkıyönetim komutan yardımcısıydı. Beraber çalıştığımız iki sene içersinde çok büyük yardım ve desteklerini gördüğüm, yan yana bulunmaktan ve görünmekten kuvvet aldığım, her türlü destek ihtiyacında yanımda gördügüm bu değerli generalimize de, sayın valide olduğu gibi teşekkür borçluyum. Kendilerine rahmetler diliyorum. 

Yemekten, saat 24.00'e doğru, teşekkür ederek ve hepimiz şen 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şakrak ayrılırken, içimizdeki fırtınanın şiddetinin arttığını da hissediyordum. Dönüşte biraz uzun yoldan geçerek, şehri dolaştım. 
Her şey tabii ve normal görünüyordu. Eve gelip bir süre kaldım ve artık sırtımdan uzun süre çıkmayacak olan eğitim kıyafetimi giyerek ve bir nevi nöbet hazırlığı gibi el çantamı doldurup yanıma alarak saat 02.00'de, her zaman evde tuttuğum, yarı resmi bir arabayla kolordu karargâhına gittim. Bir iki oda dışında ışık yakılmayacak olan (benim odam dahil) karargâhta arkadaşlar çalışıyorlardı. Diyarbakır şehrindeki bazı hassas noktaları kontrol altına alacak ve bazı kimseleri toplayacak özel görev timleri kurulmuştu. Yarı karanlıkta bunları gördüm. Hepsinin gözlerinin içindeki pırıltı ve bakışlarındaki güven duygusu, içimde kalan bütün soruların son cevabı oldu. Kendileriyle kısa bir konuşma yaptım. 
Davranışlarıyla ilgili birkaç noktaya yeniden dikkatlerini çektim ve başarılar dileyerek, odama dönerken saat 03.00'e geliyordu. 
Evinden sayın valiyi arayarak, en nazik ve soğukkanlı bir ifadeyle önemli bir hususu görüşmek üzere kendisini karargâhta beklediğimi bildirdim. Sayın vali on beş-yirmi dakika sonra gelmişti. Kendisine durunu açıkladım, desteğine olan ihtiyacını söyledim ve “Şimdi bu harekâtı buradan beraber yöneteceğiz” diyerek “Emniyet müdürünü çağıralım” dedim, telefonu uzattım. Sayın vali il emniyet müdürünü aynı tarz ifadelerle çağırdılar. Emniyet müdürü çok telaşlı geldi ve “Ne var komutanını ?” dedi. “Ordu 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bu saatten itibaren yönetime el koydu” dediğim zaman, emniyet müdürü o telaş, heyecan ve şok içinde, âdeta yanında duran koltuğa kendini atıvermişti. 

Saat 03.00'te harekât başladı. Saat 04.00'e kadar istenilen hedef, tesis, bölge, kurum, kuruluş ve kimseler kontrol altına alınnuş olacaktı. Bütün görevler bu saate kadar tamamlandı. Diğer illerden aynı şekilde haberler ve tekmiller geliyordu. 

Şimdi radyodan yapılacak açıklamanın çok heyecanlı bekleyiş safhasına girmiştik. Diğer tedbirlerimiz yürürlüğe girecek ve takviye birliklerimiz de yerini alacaktı. Diyarbakır Radyosu kontrol altına alınmış ve Genelkurmay başkanının genel konuşmasından sonra, bölgeyle ilgili bildiriler yayınlanmaya hazırlanmıştı. 

Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana'nın şehirde olmadığı tespit edilmişti. Evinde eşi vardı. Zannederim bir tabanca bulunup alınmış, başka bir işlem yapılmamıştı. 

Beklenen açıklama, biraz gecikerek yapılmıştı. Bildiriler yayınlandı, tertip ve tedbirler alenileşti, sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. 

İlk çatlak ses Hakkâri'den gelmişti. İlde görevli bir hâkim “Bana kimse yasak koyamaz” diye dışarı çıkıp dolaşmaya başlamış ve elindeki silahla havaya birkaç el ateş etmişti. “Kendisini uygun bir yerde tecrit edin ve durumunu bana bir gün sonra bildirin” diye emir verdim. Gereğini yaptılar. Bir gün sonra sarhoş olan hâkim kendine gelmişti. Biz de durumunu inceleyip tespit etmiştik. 
Daha sonra olayı ve durumuyla ilgili toplanan bilgileri ilgili makama ileterek, bölgeden alınmasını istemiştik. 

Her şey planlandığı gibi cereyan ediyordu. Bölge halkı genelde bütün bildirilere uyuyordu. Biz de ekmek temini başta, halkın zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorduk. 

Belediyede, vilayetlerde ve diğer bazı yerlerde subaylar göreve başlamışlardı. 

İlk gün bölgede, beklenilenden de sakin bir durum vardı. Merkezi bölgelerde tutulan ihtiyat birliklerimize hiç görev düşmemişti. 

Her olayda ve herkes için tavizsiz uygulama, kesin, kararlı tutum, topluma verilecek ilk mesaj, gelecekte yönetime bakış açısı yönünden çok önemliydi. Bu hassasiyetle, bütün bölgede aynı şekilde davranıyor ve tedbirleri aynı titizlikle uyguluyorduk. Çünkü görüntümüz bu olacaktı. Bunun geçici ve ilk günlerin heyecanlı uygulamaları olmadığını da vurgulayacaktık. 

İlk günü Diyarbakır'da karargâhta geçirdikten sonra, ikinci gün aklımda takılı kalan Siverek'e gitmeye karar verdim. Sokaklarında 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gezilemeyen, devletin kaymakam ve emniyet amiri atayamadığı ve kontrolden çıkmış diye nitelenen bu ilçede, ilk günlerde devlet adına sıkıyönetim kendisini göstermeli ve kabul ettirmeliydi. 

Helikopterle gittiğim Siverek'te, üstü açık bir cip hazırlattım. Kolordu komutanlık forsunu taktırdım ve bütün ikaz ve itirazlara rağmen, şehrin belli başlı sokaklarında beni gezdirmelerini istedim. 
Gezerken, halk önce biraz şaşkın ve daha çok ilgisizdi. Geziyi anacaddeler ve kalabalık bölgelerde daha az bir hız kullanarak ve küçük toplulukları, kahve önünde oturanları daha dikkatli süzerek, önlerinden bir daha geçtim. Yerinden kıpırdayan veya kendilerine göre hürmet ifadesi sayılan davranışlarda bulunanlara, hemen çeşitli hitaplarda seslenerek, selamlarına mukabelede bulundum. 

Bir anda bu halkla barıştığımızı hissettiğimi söylersem, belki mübalağa gibi gelebilir, fakat öyleydi. 60 bin nüfuslu bu şehrin nüfusu, terör nedeniyle 30 binlere inmiş ve halk sindirilmişti. Bu tür uygulamaların devam ettirilmesi, olumlu yaklaşımlarla halkın kazanılmasıyla ilgili emirleri yeni görevlendirilen yetkililere bildirerek ayrıldım. İlk günlerde, şehirde bir gece kahve tarayarak şansını deneyen örgüt, gereken cevabı alınca bir daha buralarda varlık gösteremeyecekti. Kısa süre sonra Siverek'e bir komando taburu geldiğinde yapılan karşılamada, bu şehir halkı kendilerine sahip çıkacak bir gücün yanlarında yer almasının sevincini, on dokuz adet kurban keserek, coşkuyla yaşayacaktı. 

Hassas yerlerimizin başında, adından çok bahsedilen Diyarbakır Askeri Cezaevi de bulunuyordu. Bölgelerde yakalananlar o illerin hapishanelerinde tutuluyor, yargılanmak üzere Diyarbakır'a getirilip götürülüyordu. Önce bunu men ettim ve sıkıyönetimle ilgili bütün yakalananların gözaltı dahil, Diyarbakır'da toplanmasını istedim. Sıkıyönetim Mahkemeleri Diyarbakır'da olduğuna göre, gidiş gelişteki emniyet zafiyetini gidermem ve gereksiz birçok hizmeti ortadan kaldırmam gerekti. 

Bu cezaeviyle ilgili yönetim prensiplerimiz şöyle olacaktı: 

Onlar bizim yasalara ve yönetmeliklere dayanan otoritemizi kabul edecek ve bunlara uyacaklar. 

Biz de onların bütün insani ihtiyaçlarını sağlayacak ve yasal haklarına saygı duyacaktık. Bu prensiplerimizi kendilerine de duyuracak ve uygulamalarımıza esas alacaktık. 

Ayrıca cezaevinin iç, dış ve çevre güvenliği tam olarak sağlanacak, dış ve çevre kontrolüne, belirtilen bölge içindeki her şey ve her yer (ev, işyeri, arsa vb.) dahil edilecekti. 

Cezaevinin iç emniyet ve güvenliği için, her an, girilemeyen, görülemeyen yer; kontrol edilemeyen mahal, kişi ve istenilen zamanda yoklama yapılamayan koğuş kalmayacaktı. Aynca havalandırmaya çıkan koğuşlar daha ince bir kontrolden geçirilecekti. 

Örgütün içerde örgütlenmesine ve eğitim yapmasına asla müsaade edilmeyecekti. 

Örgütün üst düzey elemanlarının cezaevinde veya koğuşlarda otorite kurmasına izin ve fırsat verilmeyecekti. 

Cezaevine hiçbir şey ve hiçbir kimse kontrol edilmeden girmeyecek ve buradan çıkmayacaktı. 

Cezaevinde okuma yazma kursları, el işleri kolaylıkları ve Atatürkçülük'le ilgili ders, tanıtım ve çalışmalar düzenlenecekti. 

Herkesin bir yatağı ve yatma yeri olacaktı. Bu konuda bilinen noksanlık, uygun alanlara ilave ranza yapınıyla tamanılanacaktı. 

İaşeleri, er iaşeleriyle aynı olacak; yemek, malzeme ve düzenleri erlere sağlanan imkânlara göre ayarlanacaktı. 

Bu çerçevede tedbirler alınıp uygulamaya konulmuştu. 

Çok hassasiyetle uygulanan bu tedbirler, özellikle lider kadrosunda olanları çok rahatsız etmiş ve kendi otoritelerinin yok olduğunu, kendi teşkilatlarının kaybolduğunu, alışık oldukları “cezaevlerini bir okul gibi kullanma” imkânının ortadan kalktığını görmekten çok rahatsız olmuşlardı. Tünel kazıp kaçamadıkları, personel üzerinde etki yapıp toplu eylem koyamadıkları, içeride teşkilatlanıp otorite kuramadıkları ve malum düşüncelerini eğitimle etrafındakilere aşılama fırsatı bulamadıkları bu cezaevinin adını, seneler sonra işte bu nedenlerle, “Diyarbakır Cehennemi'ne çıkaracaklardı. Onlar istedikleri “Diyarbakır Cenneti”ni bulamadıkları için, bu ismi takmıştı. Ama bu cezaevi, Sıkıyönetim Askeri Cezaevi'ydi. Uygulanması gereken kurallar ve alınması zorunlu tedbirler vardı. Bunları yerine getirmek “cehennem yaratmak” ise bu cehenneme gelmemek, düşmemek ve suç işlememek suretiyle dışarıdaki cenneti seçmek kendilerinin elindeydi. 
Dışarıda bütün bölgeyi “cehenneme çeviren”, sadece bir Siverek'ten, bu cehennemde yaşamamak için 30 bin kişiyi göçe zorlayan; babasına, bacısına silah doğrultan; beyni yıkanmışları örgütleyip, bölge halkının üzerine salan bu insanlar dışarıda yarattıkları cehennemi unutarak, Askeri Cezaevi'ne “Diyarbakır Cehennemi” adını nasıl yakıştırıyorlardı? 

Bu konuya ileride yeniden değinilecektir. 

Mücadeleyi kazanmak için politikamızın esası, halkın güvenini sağlamak ve halkı kazanmak, bölücü örgütü tecrit etmek ve bölgede adaleti gerçekleştirmek olacaktı. 
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Halkı kazanmanın çok şeyi halledeceğine inanıyorduk. Bunun için bölücü örgütün ne olduğunu ve ne olmadığını, yaptıklarını ortaya koyarak, asıl yüzlerini tanıtmamız gerekiyordu. 

Harekâtımızda birliklerimiz, nizami birlikler olmasına rağmen, düşüncelerimizi, planlarımızı ve harekâtımızı “özel harekât” ve “özel harp” uygulamalarında yoğunlaştıracaktık. Çünkü onlarla boğuşuyorduk. 

“Onlarla mücadele edebilmek için, onlar gibi düşünmek” imkân ve kabiliyet değerlendirmesiyle birlikte, öncelikle “maksat - niyet değerlendirmesini esas almak, baskının cevabını pusuda, pusunun cevabını baskında aramak” zorunda olduğumuzu biliyorduk. Bütün arkadaşlarımıza bu esasları benimsetmeye ve uygulamaları yönlendirmeye çalışıyorduk. 

Kurduğumuz Sıkıyönetim Harekât Merkezi'nde görevli beş altı genç arkadaşın, bu merkezi etkili hale getirmek, mevcut bilgileri tasnif ve değerlendirerek kullanılır şekle sokmak ve yeni ihtiyaç duyulan bilgileri tespit ve istemek için gösterdiği olağanüstü gayret, meyvelerini vermeye başlamıştı. 

İlk birkaç aydan sonra ister asıl, ister kod ismi olsun, örgüt mensupları, aranan kişiler ve yeni isimler için ayrı ayn açılan kartlar, örgütlerin kuruluş ve konuş şemaları ile kişilerin bu teşkilattaki yer ve konumları ortaya çıkmaya başlamıştı. Gelen hiçbir haber ve bilgiyi işlemden geçirip değerlendirmeden dosyalamıyorduk. Bu merkez her gün biraz daha gelişecek ve çok faydalı hizmetler verecekti. 

Bu arada ekim ayı sonlarına doğru, kolordunun atışlı bir tatbikatı olduğundan, sayın komutanların da gelecekleri bu tatbikatın hazırlıkları da devam ediyordu. Yerinde incelediğim ve benden önce hazırlanmış olan tatbikat senaryosunda zaruri bazı değişikliklere ihtiyaç vardı. 

En önemli husus, “atış tatbikatı” ile “atışlı tatbikat” ayrımının yapılmamış olmasından ileri geliyor ve çok sınırlı bir harekât, yoğun bir ateş uygulaması şeklinde cereyan ediyordu. Yönetilmesi ve icrası değil, seyredilmesi düşüncesi hâkimdi. Ateş ve hareketi dengelemek ve tatbikat alanını genişletmek gerekiyordu. Sıkıntı ise, bu dosyaların Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ve 2. Ordu Komutanlığı'na daha önce sunulmuş olmasından ileri geliyordu. Ви- na rağmen bu değişikliği yaptım. Sorarlarsa gerekçelerimi arz edecektim. İlaveten bir de “atışlı gece tatbikatı” ekledik. Tatbikatın icrasında kimse bir şey sormadı ve tatbikat icra edildi. 

Bundan evvel bir de Kurban Bayramı geçirecektik. 
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Bu Kurban Bayramı'ndan sakladığım bir hatıra tebrik kartı var. 
Sayın komutan ve çok değerli hocam olan Emekli Orgeneral Doбап Özgöçmen komutanımın beni çok mutlu eden ve bana güç veren, bir cümleye sığdırılmış çok anlamlı mesajlarını taşıyan bu kartı aşağıda bilgilerinize sunuyorum: 

Sıkıyönetim konusunda daha ilk andan itibaren bir sıkıntımız belirmişti. 

Normal emir komuta kanalından 2. Ordu Komutanlığı'na, Sıkıyönetim komutanı olarak, doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı bulunuyorduk. 2. Ordu komutanı da Konya ve civarı için ayrı bir sıkıyönetim komutanıydı. Ancak sayın komutan kendi bölgesi için aldığı tedbirleri ve sıkıyönetimle ilgili bazı uygulamaları bize de emrediyorlardı. Konya ve civarındaki yapı ve orada cereyan eden olaylar ile Güneydoğu'da olanları ve olacakları kıyaslamak münkün değildi. Ayrıca birliklerimizin normal eğitimleri ve plan görevleri ile sıkıyönetim görevleri ve eğitimlerini dengelemek gerekiyordu. Bizim bölgemizdeki ağırlık, Konya bölgesindeki ihtiyacın aksine, sıkıyönetim görevlerine ve bu ihtiyaç için yapılacak eğitimlere kayıyordu. 

Bu yetkisiz müdahaleye, ne resmen karşı çıkabiliyor, ne de emirlerini uygulayabiliyorduk. Adana'daki komşu kolordu komutanıyla konuşmuş ve kendi bölge ihtiyacımıza göre hareket etmeye mecbur olduğumuzu kabul ederek, tutumumuzun devamını uygun bulmuştuk. Esasen ayrı sıkıyönetim bölgesi tespiti ve ayn bir sıkıyönetim komutanlığı teşkilinin gerekçesi de buydu. 


An 
7 х. ры. 
н. n ÖZGÖÇMEN 


Е. Огвепега! 


ilim wv Mel kaan. kullar, en iyi dilekleriyle/ sevgiler sunan. 
СГА 


«67 ve khk dekar Lajarte. prl un . 


Emekli Orgeneral Doğan Özgöçmen'den güç veren bir kutlama mesajı. 
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Bölgemizde PKK en etkin örgüttü. 12 Eylül'den önce mücadelede bir hayli başarılı sonuçlar alınmış olmasına rağmen, tehlike bütün boyutuyla duruyordu. Bölgede bulunan KUK, Rızgari, Kawa, Alanzgari gibi örgütler PKK karşısında varlık gösteremiyorlar ve âdeta gayretlerini, varlıklarını korumaya yönelik eylemlere yöneltiyorlardı. Tüm bu örgütlerin fikir babalığını ise eylemlere hiç kanşmayan, ama bu örgütlerin hepsinin üstünde etkili olan DDKD örgütü yapıyordu. 

Daha sonra 1984'te yeniden başlayan PKK terörü bir başlangıç değil, bir yeniden diriliştir. 1981 yılında hazırlanıp yayınlanan PKK'yla ilgili “Apo” isimli televizyon programı, bölgede var olan dehşeti ortaya koymaya yetecektir. 

Ekim ayındaki atışlı tatbikat günü geldi. Bu tatbikat büyük çaplı bir tatbikat olacak, sayın devlet başkanı ve Genelkurmay başkanı, aynı zamanda konsey üyesi olan kuvvet komutanları ve halk tarafından izlenecekti. Bir gün önce, akşamüstü kendilerini karşılayıp orduevine götürdüm. O anda bir haber geldi. Bir uçak kaçırma olayı olmuş, kim veya kimler adına yapıldığı bilinmeyen bu olaylı uçak, Diyarbakır'a inmişti. Çok canım sıkılmıştı. O gece ve ertesi gün atışlı iki tatbikat izlenecek, halka da açık olan bu tatbikatlardan sonra, sayın Genelkurmay başkanı, devlet başkanı olarak Diyarbakır'da halka hitap edecekti. Bu uçak kaçırma işi, o gece halledilmeli ve Genelkurmay başkanı halkın karşısına öyle çıkmalı, diye bir fikre sahip olmuştum. 

Sayın komutanlara yemekten ve gece tatbikatından benim affı- mı isteyerek ve tatbikatların ilgili arkadaşlarla yürütüleceğini belirterek, olaya bizzat el koymak istediğimi arz ettim ve ayrıldım. 

Uçağı kaçıran kişilerin benzin ikmali ve İran'a gidiş izni istedikleri belirtiliyordu. 

Hemen Ankara'dan bu maksatla eğitim gördüklerini bildiğim, özel bir tim istedim. Tim о gece en kısa zamanda gelecekti. Uçakla telsiz irtibatı ve bu meyanda pazarlıklar da sürüyordu. 

Bir uçak gövde makinisti istedim ve kendisine “Uçağın dışarıdan açılabilecek, özellikle arka tarafından bir kapı var mı ve bunu yapabilir misin ?” diye bir soru sordum. “Eğer dışarıdan küçük bazı hasarlara müsaade edilirse ve içerdekilerin bunu fark edemeyeceği bir durum sağlanırsa, belki mümkün olabilir” cevabını aldım. Hazır olmasını istedim ve bunu yapacağımızı söyledim. 

Bu tür olaylarda, genellikle telsiz irtibatında hep şartlan teröristlerin öne sürmesi ve karşı tarafın bu şartları münakaşa edişi şeklindeki uygulamayı tersine çevirme kararı verdim. 
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Telsizle kendilerine şunu ilettim ve cevaplarını dinlemeden telsizleri kapattırdım: “Uçaktan yolcuların serbest bırakılıp inişlerini görmeden, sizinle bütün irtibatları ve konuşmaları kesiyor ve telsizleri kapattırıyorum.” 

İçeriden bazı işaretler yapıyor, kulaklarını gösterip dinlememizi istiyorlar, fakat biz hiç cevap vermiyorduk. Bu arada sadece dinlemede kalan telsizlerle içeride ne olup bittiğini öğrenmeye çalıyorduk. Büyük bir telaş içinde oldukları anlaşılıyordu. 

Uçağın önünü kapatmış, çevre aydınlatmasını çok aza indirmiş, ön tarafta görünen bazı işlerle, arkadaki kapı açma işini saklamaya elverişli bir durum yaratmıştık. 

Ankara'dan tim geldi. Kendileri ve komutanlarıyla konuşup bilgileri verdim. Komutanları ve yardımcılarının hazırladıkları planları daha sonra dinledim ve tahsis edilen otobüsten inmeden, emir beklemelerini istedim. 

Bu arada gece tatbikatından dönen komutanlardan Oramiral Sayın Nejat Tümer ve Orgeneral Sayın Sedat Celasun komutanlarım da meydana gelmişlerdi. Durumu arz ettim. Emirleri, “Durumu bu şekilde bırakalım. Sabah olsun bakalım. Şimdilik bekleyeіт” tarzında oldu. Ben bu gece ve hazırlıkların bitiminden sonra müdahaleyi arz ve teklif etmiştim. Daha suhuletle halledilebileceği konusundaki kanaatleriyle bu düşünceleri orduevinde bulunan Genelkurmay başkanına arz ederek onay aldılar. 

Kapı konusundaki hazırlıklar da bitmişti. Gece saat 03.00'e kadar bu pozisyondaki bekleyiş sürdü. İçeridekilerin telaşlarını hissediyor ve konuşma işaretlerini görmezlikten geliyorduk. Ancak telsizlerde hep, “öldüreceğiz, uçuracağız” tehditleri devam ediyor ve yolcuların bırakılması şartımıza hiç yanaşılmadığı izleniyordu. 

Tekrar sayın komutanlara gittim. Hazırlıkların bittiğini belirterek teklifimi yeniledim ve gerekçelerimi yeniden sıraladım. Bu düşüncelerimi ve tekliflerimi sayın Genelkurmay başkanımıza bir defa daha arz etmelerini arz ve teklif ettim. Sayın komutanlar Genelkurmay başkanına arz ettiler, bu arada sayın Genelkurmay başkanı telefona beni istediler. Kendilerine neden müdahalenin bu gece yapılması gerektiğini arz ettim, sonunda müdahale için onaylarını verdiler. 

Her şey hazırdı. Bir anda bütün ışıklar birden yandı. Önde kanat üstü bazı hareketlerle dikkatler öne toplanırken, arkadan giriş sağlandı. Çok kısa bir sürede duyulan bir iki silah sesiyle olay bastırıldı. Uçak kaçıranlar yakalandı ve yolcular kurtuldu. Ölen yoktu. Yaralı yoktu. Sadece bir kişi, seken bir mermiyle yaralanmış, o да hemen hastaneye sevk edilmişti. Olaydan birkaç ay sonra bu yaralının öldüğünü öğrendiğimde çok üzüldüm. Kurşun yarasından değil, müdahale sonrasında kaptığı bir mikrop nedeniyle öldüğü ifade edildi. Takdiri ilahi böyleymiş. Müdahaleden hemen sonra özel tim, emrim gereğince otobüslerinde toplanmıştı. 
Bir fırsat bulup kendilerine teşekkür ettim ve hemen kendilerini bekleyen uçağa giderek, Ankara'ya dönmelerini istedim. Gece gelip ortalıkta hiç görünmemişler, görevlerini yapmışlar ve aynı gece Ankara'ya dönmüşlerdi. Her şeyin anahtarı bir kere daha ortaya çıkmıştı: “eğitim, inanç, güven.” Bu timin komutanı, daha sonra çok haksız bir kararla suçlanan ve hiç hak etmediği bir ceza alan, Korkut Eken'di. 

Büyük bir rahatlık duyuyordum. Hemen tatbikat sahasına gidip komutanları beklemeye başladım. Sabah saat yediydi. 

Artık tatbikatı izlerken, kimsenin aklı fikri kaçırılan uçakta olmayacak, öğleden sonra devlet başkanını dinleyen halkın kafasında “acaba”lar oluşmayacak, sayın devlet başkanı gerekenleri dile getirecek ve güven tazeleyebilecekti. 

Tatbikat normal olarak yapıldı. 

Öğleden sonra, Devlet ve Genelkurmay Başkanı Sayın Orgeneral Kenan Evren coşkun bir kalabalık önünde, büyük bir tezahürat arasında kürsüye çıktı ve 12 Eylül'den sonraki ilk büyük konuşmasını yaptı. 

Bölge halkının bildiğim hissiyatına istinaden söylüyorum ki eğer uçak kaçırma olayı o ana kadar bitirilip noktalanmasaydı, bu ilgi ve bu coşku böyle olamayacak, belki suskun veya sessiz bir topluluğa hitap etmek sayın komutanımızı da etkileyebilecekti. Türkiye'nin kulağı da Diyarbakır'daydı. Bu olay psikolojik harekât yönünden ve zamanlama bakımından, tam olarak yerine oturmuştu. 

Özel timin bağlı bulunduğu komutanlığa bir teşekkür yazısı yazmış ve takdirlerimi iletmiş, kendisinin güven verici cevabını da almıştım. Ne yazık ki daha sonra devletin bu tür görevler için eğitip hazır tuttuğu bu kuvvetin, böyle bir görevde kullanılması bile bazı çevrelerce istismar edilecekti. 

Mahkemece verilen cezasını çekip hapishaneden çıktıktan sonra kahraman kesilen bu uçak kaçıran grubun elebaşısı, olaydan senelerce sonra (yıl 1996) bir televizyon kanalında, “Uçak kaçırта olayının ne kadar masumane bir eylem olduğunu ve uçağa müdahalenin ne büyük bir hata, hatta bir suç olduğunu” ileri sürüyor ve sunucunun tasvip edici söz ve davranışlarını kazanıyordu. 
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Elinde tabancayla uçak kaçıracak, hatta tabancasını başına dayadığı yolcuyla çekilmiş resmi gösterilince, “Bu bir mizansendi” diyecek, bir uçak dolusu yolcuya saatlerce cehennem azabı çektirecek, uçağın pilot ve ekibini tehdit altında Diyarbakır'a indirip devletiyle pazarlığa kalkışacak, failleri mahküm olup senelerce hapis yatacak, sonraları bunlar hiç suç sayılmayacak. Devletin müdahalesi ise seneler sonra neye hizmet ettiği bilinmeyen bir programla, hata ve suç olarak sunulacaktı. 

Mermi sekmesiyle yaralanan kişinin sonradan ölümüne çok üzülmüştük. Şimdi kendisi de bu üzüntüye katıldığını açıklıyor, ancak bu üzücü sonucun sebebini ararken, neden aynaya bakmadığını bilemiyorum. Bir şey daha bilemiyorum: o televizyon programının maksadı neydi acaba? 

Uçağı kaçırıp şart ileri süren ve tehditler savuran silahlı kişinin kafasında “masumane” düşünceler varsa, neden yolcuların inişini görmeden kendileriyle irtibat kurulmayacağını söyleyen ikaza uyup yolcuları bırakmadılar ? O insanlara yaşattıkları cehennem azabını, acımasızlık ve uçağı kaçırma melanetlerini suç, ikaz ve ihtarları dikkate almayarak devlete kafa tutmaya ve pazarlık yapmaya kalkışmayı terörist bir eylem saymıyorlar da operasyonu acımasız bir müdahale olarak sunuyorlar. Bunu da bilemiyorum, ancak sonuca bakarken, sebebi aramanın gereğine inanıyorum. 
Son bir soru daha sormam gerekiyor: biz tehditlere uyarak uçağa benzin ikmali yapıp karşılığını bekleseydik ne olacaktı acaba? 
Herhalde “Özür dileriz, bir şaka yaptık. Uçak ve yolcular serbest” mi diyecekler ve masumane olduğu belirttikleri hareketlerini bitürecekler miydi ? 

Bu olaylardan birkaç hafta sonra Amerikan Yardım Kurulu başkanı Diyarbakır'a ziyaretime geldiler. Beraber yemek yedik. 
Yakında ayrılacağını söyledi. Bölgedeki durum hakkında bilgi almak istiyordu. 

Konuşmalar sırasında, Türkiye'deki rakılar içinde en çok Diyarbakır Tekel Fabrikası'nda üretilen rakıyı beğendiklerini, çünkü içindeki anason miktar ve tadının çok değişik olduğunu belirtmiş ve fabrikayı ziyaret edip rakı almak istediğini söylemişti. Çok şaşırmıştım. Fabrikanın varlığını biliyor, ancak ne lezzetini, ne de anason farkını bilemiyordum. Bir mihmandarla fabrikaya gittiler ve çok miktarda rakı aldılar. Amerikalıların memleketimiz hakkındaki böyle bazı özel bilgilerine daha şahit olacaktım. 

Bu arada uçak olayıyla ilgili olarak telgraflar, telefonlar, mesajlar, tebrikler gelmeye devam ediyordu. Çok iyi bir intiba yaratılmıştı. Bunlarda dikkati çeken müşterek bir ifade ve benzer sözlerin bulunması ise hem bir beklentiyi hem de bir güveni ortaya koyuyordu. “Yapılacağından emin bulunduğumuz operasyon” cümlesi, bizim görev anlayışımız ve sorumluluk bilincimizi ortaya koyan güveni ifade ediyordu. 

İlk üç ayın içindeydik. Hâlâ bizi denemeye devam eden örgüt, eskisi gibi boş alan veyazaman arıyordu. Önce Derik - Bağlar bölgesinde bir baskın düzenlediler ve birkaç vatandaşımızı öldürdüler. Ancak erken haber almış ve çekildikleri bölgeyi tespit edebilmiştik. Mardin Jandarma Tugayı komutanı rahmetli Tuğgeneral İsmail Selen olay bölgesine gerekli kuvvetleri gönderip tertip almış, bana da bilgi vermişti. Kendilerine bilgi vermeye devam etmelerini, geceye kalmadan operasyonun sonuçlandırılmasını bildirmiştim. İlave yeni bir haber almada gecikme olunca, helikopterle olay bölgesine gittim. “Kuşattık, hareketlerini bekliyoruz. 
Yerlerini tam olarak bilemiyoruz” dediler. “Bekliyoruz” sözünden hoşlanmamış ve “kuşattık” sözüyle neyin ifade edildiğini, bu sözden ne anlam çıkarılması gerektiğini havadan görebilmiştim. Yeni bir tertiplenmeyle ilerlemeyi, silahlı keşifle yer tespitini ve harekâtı emretmiştim. İşte bu noktada unutamadığım bir hatayı burada belirtmek için bunları yazıyorum. Rahmetli General Selen, subaylarına gereken emri vermişti. Jandarma bölük komutanı olan bir üsteğmen arkadaşımızın, dağılmış, harekât görevinde bulunan bölüğü bir yerde toplamak üzere olduğunu görmüş ve hemen General Selen'i ikaz etmiştim. Bölük komutanı, bölüğüne emir vermek ve yeniden tertiplenmek için bölüğünü topladığını bildiriyordu. Cephe sayılabilecek bir yer ve durumda, teröristlerin nerede bulunduğunun bilinmediği, fakat gözlerinin üzerlerinde olduğu bilinen bir vaziyette, eğitim alanlarındaki anlamsız alışkanlıkları buraya taşımanın ve toplu bir hedef teşkil etmenin tehlikesini yaşar gibiydim. Hemen emir verip önlemiştim. Eğitimlerin “gerçekçi”, tatbikatların “muharebe eder gibi” olmasının önemini vurgulamak için bu olayı yazmış bulunuyorum. 

Daha sonra bir silahlı keşif düzeniyle ilerlemeye başlayan birliklerimize açılan bir ateşle yerleri tespit edilen bölücü teröristlerin etkisiz hale geldiği haberini almıştım. 

Bu defa da “geceye hâkim olma” şeklindeki uygulamalarımıza “yol kesmeleri” çoğaltarak cevap vermeye çalıştılar. Biz de hemen onların kurduğu yol pusularına baskınla cevap vermek istedik. Bazen binek aracında, bazen otobüste, bazen kamyonda, hatta bazen traktör römorklarında baskın timlerini yollara salıyor ve 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rastladıkları pusularda ilk baskın ateşini açanların bu timler olmasını istiyorduk. İstediğimiz husus, karşıdan gelen aracın normal bir araç mı yoksa baskına gelen araç mı olduğu konusunda bir tereddüt yaratmaktı. Askeri araçları far yükseklikleri ve aralıklarından tanınıyorlardı. Bu nedenle çeşitli araçları seçiyorduk. 
İki yerde böyle bir baskına uğradılar ve zayiat verdiler. Yol kesmeleri bir daha hiç yoğunluk kazanmadı. Baskına pusuyla, pusuya baskınla cevap vermeyi esas kabul ettiğimizi belirtmiştim. Bu uygulama da o prensibe örnek teşkil ediyordu. 

Günün birinde isimsiz ve imzasız bir ihbar kâğıdı önüme gelmişti. Emrim vardı, gelen ihbarların hepsini, imzalı veya imzasız demeden görüyordum. Doğru isim ve imzayla gelebilecek ihbarlardan halkın güvenliği için çok çekindiğini tartıyordum. İhbar tek bir cümleden ibaretti: 

“29 ekim günü, ... bölge sorumluları ... yerde bir toplantı yapacaklar.” 

Burada 29 ekim tarihinin dikkatinizi çektiğini zannederim. “Onlarla mücadele edebilmek için, onlar gibi düşünmek” gereğine daha önce işaret etmiştim. Bu açıdan hareketle, bir bayranı gününün seçilişindeki inceliği kullanmak isteğiyle haberin doğru olabileceği sonucuna varmış ve gereken özel tedbirin alınmasını emretmiştim. 

Büyük bir isabetle bu haber doğru çıkmış ve sonuç alınmıştı. 
Bunu da kenara köşeye atılacak şekilde görülen bir bilginin, bazen ne kadar önemli olabileceğine işaret etmek için yazıyorum. 

Bu tür bazı örneklere daha sonra da yer vermek istiyorum. Ancak özellikle bu tür bir harekâtta, istihbarat ihtiyacına herkesin inandığını, yetersizliğinden hep şikâyette bulunulduğunu vurgulayarak diyorum ki, bu istihbarat ihtiyacında, bizlerin ve sizlerin yeri, görevi ve sorumluluğu nedir, nerededir sorusuna da cevap bulmak gerekiyor. 

Bir İngiliz dokümanından aklımda kalan bir analiz var. Yazar diyor ki: 


Hiçbir harekâtta, hele hele bir özel ve gayri nizami harekâtta, hiçbir zaman istihbarat yeterli değildir. Her kademe de bundan şikâyet eder ve yine her kademe de bu istihbaratı hep üstünden bekler. “İster” demiyorum, bilerek “bekler” diyorum. Ancak bu konuda, kendi görev ve sorunıluluğunu yerine getirmez. Üst kademelerden gelen bilgiler genellikle, genel mahiyette ve temel istihbarat bilgileridir. Bu bilgileri alan unsurlar, kendi bölgeleri için değerlendirir ve bu bilgilerin kendilerini ilgilendirecek yönlerini tespit ederler. Bunları bölge ve 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birlik istihbaratına dönüştürürler. Bunların verdikleri bilgiler bölgelerine aittir. Bunlar da ilgililerce incelenir ve birliklere daha yoğunlaşmış ve lokalize olmuş şekilde iletilir. Birlikler bunları harekât istihbaratına dönüştürür ve harekâtı icra ederler. Harekâtta elde edilen istihbarat bilgilerini üst makama arz ederek, istihbarat çarkını döndürürler. Zamanın daha çok önem kazandığını da unutmazlar. 


Evet, bu beklenti ve şikâyetler hep devam edecekti. 

Sıra PKK'nın halka tanıtılması ve gerçek yüzünün ortaya konulmasına gelmişti. Bunun için televizyonda yayınlanmak üzere bir film hazırlanmasını istiyordum. Görevlendirdiğim arkadaşlarmızdan isteklerim şunlardı: 

Dokümanlardan ve bölgedeki ilgililerden tipik ve örnek olaylar seçilecek. 

Olayları yaşayanlar, zarar görenler, muhatap olanlar tespit edilecek. 

Halkın konuşması ve konuşturulması esas alınacak. 

Çekimler olay yerlerinde, halkın ağzından yansıtılacak şekilde yapılacak. 

Senaryoda bizim konuşma, takdim ve ifadelerimize mümkün olduğu kadar, az yer verilecek. 

Görüntü çokluğu, görüntülerde yer alanların konuşma bolluğu sağlanmış olacak. 

Kendisine çok güvendiğim ve daha sonraki değerli hizmetleriyle bu güveni teyit eden genç kurmay arkadaşım ve beraber çalıştığı kameraman ile TRT ilgilisi, bu görevi büyük bir titizlikle yerine getirdiler. Hiçbir ilave yapılmadan, gerçeklere dayanan hazırlıklarını bitirdiler ve çekimleri tamamladılar. 

Hedefi ortaya koymuştuk. Kasten “РКК” demiyor, “Apo” ismini kullanıyor ve örgütün içyüzünü ortaya koyuyorduk. Durumu Genelkurmay Başkanlığı'na arz ettim. TRT'de hemen yayınlanması için emir verdiler. Televizyonda gösterildiği gece ve ertesi günü âdeta yer yerinden oynamıştı. Herkes bu filmi konuşuyor, gazeteler ve özellikle köşe yazarları, bu filmle ilgili yazılar yazıyor, bir defa daha oynatılması isteniyor ve aksisedası yurtdışına uzanıyordu. Bölge halkının üzerindeki çok olumlu etkisi hemen görülmeye başlamış, âdeta bir ihbar ağı kurulmuş ve yağmur gibi bilgi akmaya başlamıştı. 

Burada bir hususa dikkat çekmek istiyorum. İleride bazı örnekleriyle ortaya koyacağım gibi, ben Güneydoğu'da yaşayan ve kökeni ne olursa olsun, bu bölgede bulunan insanların duyguların biliyorum. Bu duygunun görevimde bana güç ve kuvvet verdigini de ifade ediyorum. Bu nedenle örgüt ile bölge halkının karıştırılmamasına işaret etmek istiyorum. Hazırlanan bu televizyon programı da bu gerçeği ortaya koymuş ve bu mesajı vermek için hazırlanmıştır. 

Onlar için savaştıklarını iddia ettikleri bölge halkına yaptıkları mezalimi ve içine düşürdükleri korkunç gerçeği, bölge halkının gözü ve diliyle PKK örgütünün suratına çarparak, içyüzlerini ortaya koymak ve bölücü örgüt ile halkın birbirine karıştırılmaması geregini vurgulamak, bu filmin ana temasını; bölge halkını kazanmak ve bir güveni korumak da değişmez hedefimizi oluşturmuştur. 

Filmin yayınından üç beş gün sonraydı. Yaşlı bir Diyarbakırlı'nın beni görmek istediğini söylediler. Sırtında paltosu, elinde şapkası, takriben elli yaşlarında bir kimse geldi. Yüzüme baktı, gözlerini yere indirdi ve yere bakarak, “Kumandan, biz size ve ordumuza çok güveniyoruz. Adımı sorma, adresimi alma, beni buralı bir vatandaş olarak tanı” dedi ve paltosunun cebinden çıkardığı, deste deste paraları masamın üzerine koymaya başladı. Konuşmaya devam ediyordu. “İmzamı falan da isteme. Bu parayı vakfa gönder. Sen dürüst bir kumandansın. Benden de bahsetme” dedi ve hiçbir şey dinlemeden kapıya yöneldi, ayrılıp gitti. Koyduğu para, o gün için benim takriben bir buçuk yıllık maaşıma tekabül ediyordu. Bu vatandaşı, içgüdüsü ve duyguları bu hareketi yapmaya zorluyor, fakat aynı zamanda hâlâ yaşadığı bir korkuyu ve endişeyi, üzerinden atamadığı baskıyı ifade ediyordu. 

Vakfa, daha sonra buna benzer gönüllü bağışlar da başlayacaktı. 

Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi'nin hassasiyeti devam ediyordu. Bu üniversitenin taşıdığı önem ve sahip olduğu dinamik güç, örgüt için hep öncelik taşımış, hatta bölücü örgütler arasında yarışma ve çatışmalara bile neden olmuştu. Yeni binaları henüz inşa halindeydi. 

Üniversiteyi bu örgütlerin ve onların fikir babalarının etkisinden kurtarmak, hem bugün için, hem de gelecek için çok büyük önem taşıyordu. 

Öğrencileri reaksiyonda birleştirmemek için, üniversiteye yaklaşım çok önemliydi. Aslında lider geçinen öğrenci kadroları ile bazı yardımcı öğretim üyeleri hariç, diğerleri sessiz bir çoğunlugu oluşturuyordu. O sessiz grubu, geciken inşaatlar, duyulan idari sıkıntılar, noksan olan öğretim kadroları ve genelde ileri sürülen bir ilgisizlik, slogan ve istismarıyla etkilemek isteyen örgüte mensup lider kadronun elinden bu sebepleri almak ve kullanacakları sebepleri ortadan kaldırmak çok önemli bir yol уе yöntem olacaktı. O zamanki rektörlerin yardımları ve bizzat sayın Genelkurmay başkanımız ile komutanların da arka çıkmaları ve destek vermeleriyle bu görüş ve teklif kısa sürede sonuç verdi. 
Daha sonra başka ve güce dayanan teşebbüslere başvuranlar da çabucak bertaraf edildi. 

Sayın rektörler arkalarında ve yanlarında gördükleri bu ilgi ve destekten de güç alarak üniversiteyi yönettiler. Bazen sayın rektörleri sadece ziyarete gitmenin dahi çok büyük anlam taşıdığı durumları yakından biliyor ve bu yöneticilerin özverilerini takdirle anıyorum. 

Üniversiteler, özellikle Anadolu üniversiteleriyle ilgili bir düşüncem ve teklifim de vardı. Ben bu bölgelerde daimi kadrolarda görev yapan öğretim üyelerine, uzmanlıklarıyla ilgili olarak ilgili bakanlıkların “bölge danışmanlığı” görevi verilmesinin, gerekiyorsa bölgedeki kurum ve kuruluşlarda “yönetim”, “denetim” veya “danışmanlık” gibi unvanlarla, bölge içi hizmetlerde görev almalarına imkân sağlamanın faydalı olacağına inanıyorum. Böylece bölgeleriyle ilgilenmeyi teşvik edici ve bölgede daimi görev almayı özendirici; ilgili bakanlıklarla işbirliğinin sağlanabileceği, ayrıca “üniversitedeki teoriyi, bölgede ihtiyaç duyulan pratiğe dönüştürme” ortamının oluşabileceği; bölgelerde içinde yaşadıkları sorunlara çare bulmada ve teklif sunmada daha gerçekçi sonuçlar alınabileceği; özellikle o bölgelerde görev yapan öğretim üyeleri için bir maddi destek imkânının da doğabileceği inancını taşıyordum. 

Bölgedeki sağlık hizmetinin yetersizliğinden, haklı olarak şikâyet eden Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı ve öğretim üyeleri neden bölge yapısına en uygun çözümleri de inceleyip önermesinler diye soruyor, küçük yerleşim merkezlerinde açılan sağlık ocaklarına atanan pratisyen hekimler için “Orada ne röntgen cihazı var, ne de tahlil için laboratuvar var. Doktor ne yapacak ?” diye soru soran öğretim üyesi profesörü anlayabiliyordum. Teoriye dayalı öğreti, pratikteki ihtiyaca uymuyordu. Üstelik “şikâyet” ve “zaruret"in, çare bulmada anahtar rolü oynayan, sihirli iki kelime olduğuna inanıyordum ve bu iki hususun bölgede sorumluluk alacak bu sayın öğretim üyelerine yol göstereceğini ve zaruretten doğan çareyi bulmada onlar için de anahtar olacağını düşünüyordum. Benimsediğim bu düşüncenin bende yarattığı bir de endişe vardı. Bu uygulamaların “politik yönden istismar edilmesinden korkuyor” uygulamanın politikacıların “senden-benden” ayrımı yapmayacağı, 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uygulamanın hedefinden sapmayacağı, üniversite içinde ayrım çizgilerine ve menfaat çatışmalarına neden olmayacağı bir düzenlemenin yapılabileceğine inanmak istiyordum. 

PKK'yla ilgili “Apo” isimli televizyon programının halktan bilgi ve ihbar akımını çok büyük ölçüde artırdığını belirtmiştim. Bu programın en çok etki sağladığı yerlerden birisi de askeri cezaevindeki mahkümlardı. 

Kendi el yazıları, kendi istekleriyle yaptıkları itiraflar, hatta hâkim ve savcı huzurunda verdikleri ilave ifadeler, çok önemli bilgiler taşıyordu. Bunlardan en çok rahatsız olanlar da cezaevindeki lider geçinen kadrolardı. Bunların diğer personele baskı yapmalarına hiç izin vermiyorduk. Bu sözde lider kadrolar, çeşitli direnmeler denediler, ancak bu eylemlerine kendilerinden başka taraftar bulamadılar. Her şeyin kaybolduğunu görüyorlar ve ümitsizlikleri her gün biraz daha artıyordu. 

Cezaevinde okuma yazma kursları, Atatürkçülük dersleri, resim çalışmaları gibi faaliyetler devam ediyor, sağlık ve diş tedavi hizmetleri cezaevi içinde sürdürülüyor, fakat hiç taviz verilmeden kontroller devam ediyordu. Cezaevinden gelen, yukarıda bahsedilen itiraflardan, çok önemli ve enteresan olanlar Genelkurmay Başkanlığı'na da arz ediliyordu. Mesela 1984'ten sonra çok sözü edilen, Suriye'nin desteğine, Bekaa Vadisi'ndeki eğitim kamplarına, Rusya'nın ilgi ve desteği ile örgütün Ermeni terör örgütüyle kurduğu ilişkilere dair, çok açık ve önemli bilgiler vardı. 
1984'ten sonra yeni sağlanmış gibi takdim edilen bu bilgi ve konular, ozaman muhtemelen dosyalara takılıp kaldı. Kullanım sadece askeri yönden, yeni operasyonlara ve adli yönden mahkemelerde kullanılmasına yardımcı olabilmişti. Bu bilgilerin asıl kullanma yeri, dış destek ve ilişkileri yok edecek, politik, ekonomik ve psikolojik alanlar olmalıydı. 

Askeri Cezaevi Komutanlığı her koğuşa Atatürkçülük'le ilgili el yazısıyla birer dosya hazırlamaları görevi vermiş ve bunu bir yarışma havasına sokmuştu. Bu dosyalardan sekiz on tanesini bizzat görüp tetkik etmiş ve hayretler içinde kalmıştım. 

Bu dosyaların hazırlanış şekli ve içinde taşıdığı muhtevayı, birçok liselerimiz ve hatta o zamanki bazı üniversitelerimiz bile hazırlayamazlardı. Bunlardan birkaç örneği Genelkurmay Başkanlıбта da arz etmiştim. Kalanların kolordu arşivinde saklandığını ümit ediyorum. Artık pek çok mahküm “askeri cezaevi” yerine; “okulumuz” deyimini kullanıyordu. 

İşte “Diyarbakır Cehennemi” diye isimlendirilen bu cezaevinde, böyle çalışmalar, böyle yarışmalar yapılıyor ve böyle yaklaşımlar sergilenerek, yerinde bazı hizmetler veriliyordu. 

Her gün belirtilen saatte kalkma, topluca kahvaltı yapma, spora çıkma, İstiklal Marşı söyleme, koğuş koğuş havalandırmaya çıkma, koğuşta yatanları sık sık değiştirme, belirsiz zamanlarda yapılan koğuş kontrolleri, verilen dersler ve bunun gibi kurulmuş düzenler aksaksız uygulanıyordu. Daha sonra bunlar hep işkence olarak tanımlanacaktı. Halbuki bu bölgede “cehennemi yaratan” onlardı. Şimdi askeri cezaevinde cenneti arıyorlardı. Onların istedikleri “insan hakkı” değil, bu isim altında maskelenmiş “terörist hakkı”ydı. Onlar için istedikleri “cennetin” olmadığı her yer, cehennemdi. 

Bir ara bazı kimselerin cezaevindeki atık su kanallarıyla ilgilendiklerine; cezaevi içinde de bazı yoklamalar, tetkikler yaptıklarına ve hatta cezaevinin inşası sırasında kullanılan projeleri temine çalıştıklarına dair bilgiler elde edilmişti. Gereken tedbirler hemen alındı. İlaveten cezaevi bahçesi dış çevresine, gece serbest bırakılan ve tel kafesle kapatılan bölgede dolaşan, yetiştirilmiş devriye köpekleri konulmuş ve bu tedbirler birçok şeye yardımcı olmuştu. 

Askeri cezaevinde günlük yaşamla ilgili bir televizyon programı daha hazırlamıştık. Bizim bu hazırlığımızın bittiği dönemde, bir sıkıyönetim komutanlığının da böyle bir programı yayınlanmıştı. Bu program bazı tepkiler aldığından, bu şekilde tekrar bir yayın uygun bulunmamıştı. Yayınlanmasını çok arzu etmiştik. 

Bu notları son bir defa gözden geçirirken Sayın Hasan Cemal'in Kürtler isimli kitabı yayımlandı ve Diyarbakır Cezaevi'yle ilgili olarak, Felat Cemiloğlu'yla yapılan bir söyleşi de bu kitapta yer aldı. Yeri gelmişken, bu yazı hakkında da bazı şeyler söylemek istiyorum. 

Sayın Felat Cemiloğlu'nu kendisinin de söyleşide belirttiği gibi, 7. Kolordu komutanlığı görevimden tanırım. İsmimle ilgili olarak söyledikleri doğrudur. İlk suçlanmasındaki olayı değerlendirerek, o günkü ortam içinde örgüte böyle bir para verme olayını, eğer devam etmiyor ve devamlı destek halini almıyorsa suç saymanın doğru olmayacağını, o zamanki tehdit ortamının bunu bir can güvenliği haline getirmiş olabileceğini biliyor ve değerlendirmelerde bu hususun dikkate alınması gerektiğini ifade ediyordum. Sayın Cemiloğlu'nun ifadesi de bu yöndeydi. Bu düşüncelerle soruşturma durdurulmuştu. 

Olayın Kurtalan-Şırnak arasında oluşu nedeniyle, Siirt Sıkıyönetim Komutan Yardımcılığı bölgesinde cereyan ettiğinden ilk soruşturma ve işlem, bu komutanlıkça yürütülüyordu. Olayın 1982'de yeniden ortaya çıkışında, daha önce para alışverişiyle ilgili olan ve o dönemde tutuklu bulunan bir kişinin verdiği ifadede, “Para desteğinin devam ettiği, hatta kamyon başına para ödenerek kömür nakliyatının yapılabildiği” şeklindeki ifadeleri üzerine, Siirt Sıkıyönetim Komutan Yardımcılığı'nın yeniden soruşturma başlattığı bildirilmişti. 

Sayın Cemiloğlu'nu tanıdığım için o zanıan söylenenleri böyle hatırlayabiliyorum. Yazılanlardan şimdi öğrendiğime göre Sayın Cemiloğlu'yla yukarıda belirttiğim gibi tanışmamız (Sayın Vali Erdoğan da dahil) dahi o zaman bir soruşturma konusu olmuştur. 
Bu olay 1982'nin mayıs ayı sonlarında cereyan etmiş ve bundan takriben iki ay sonra da benim Kara Kuvvetleri kurmay başkanlığına atanmam gerçekleşmiştir. Olayın devamı ve sonucu hakkında herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. 

Cezaevinde cereyan ettiği ifade edilen olayları tasvip etmek asla mümkün değildir. Hatta bazı olayları, hayal etmek bile düşünülemez. Ancak Sayın Cemiloğlu'nun cezaevinde tek olmadığını, içlerinde çok azılı örgüt mensupları bulunan ve sayıları binlerle ifade edilen, her zaman olay çıkarmaya hazır, cezaevini kendi kontrollerine almaya çalışan ve firar yolları arayan bir grubun varlığını, alınan tertip ve tertiplerin bu bütüne yönelik olduğunu unutmamak gerekir. 

Bütün cezaevleri gardiyan hatalarıyla doludur. Basında yer alan örnekleri de çoktur. Belirtildiği gibi, söyleşide yer alanlardan bazıları mahkemeye verilmiş ve içlerinden ceza alanlar da olmuştur. 

Bu cezaevi, kapasitesinin üç dört katı mahkümu barındırmaya mecbur olan ve Güneydoğu'yu kasıp kavuran örgütlerin, özellikle PKK'nın ele geçirmeyi hedef aldıkları bir cezaevi niteliğindedir. 
Bu maksatla planlanmış ve yapılmış hazırlık ve teşebbüsleri de komutanlıkça bilinmektedir. Alınan bu tedbirler bu yönüyle talihsiz ve kontrol dışı kalmış bir uygulamaya dönüşmüş olabilir. Ancak bu cezaevlerinde: 

Bir isyan ve hatta bir isyan teşebbüsü görülmemiştir. 

Rehin alma vb. olaylar çıkararak, devlete kafa tutan, devletle pazarlığa girişen herhangi bir olay vuku bulmanııştır. Herhangi bir firara teşebbüs ve firar yaşanmanııştır. 

Sağlık ve beslenme konusunda mümkün olan uygulamalarla önemli bir olay ve aksama olmannıştır. 

Örgütlerde lider geçinen kişi ve grupların, cezaevlerinde otorite kurmalarına, cezaevini kontrol altında tutmalarına kesin olarak müsaade edilmemiştir. 

Pek çok örneği görüldüğü gibi cezaevinde isyan çıkaracak ve sonra devletle pazarlığa girişecek bir durumun oluşmasına ve olayın çıkmasına imkân verilmemiştir. 

Bu cezaevinin örgütler tarafından kendileri için bir okul gibi, bir eğitim merkezi gibi kullanılmasına asla müsaade edilmemiştir. 

Cezaevine düşünceye kadar hiç akıllarına getirmedikleri ve asla uygulamadıkları “insan hakları” konularını bu ifade içinde maskeleyerek dile getirdikleri terörist hakkı, “örgüt hakkı” gibi isteklerini alamadıkları için, olay çıkarmalarına müsaade edilmemiştir. 

Bu cezaevinde isyan, yakma, yıkma ve tahrip olayları yaşanmanuıştır. 

Yine bu cezaevinde yasaklar “para ve menfaat ilişkileri"yle delinememiştir. 

Yukarıda sıralanan ve hiçbirine müsaade edilmeyen bu olaylar, daha sonra işkence ifadeleriyle süslenerek takdim edilmiş bulunmaktadır. 

Ben bunları ifade ederken, Sayın Cemiloğlu'na cezaevinde yapılanları savunmuyorum. Bazılarının hatalı, bazılarının aşırı, bazılarının tamamen gereksiz ve yersiz, hatta maksatsız, anlamsız, haksız ve mantık dışı olduğunu belirtmek istiyorum. 

Ancak şimdiye kadar zannediyorum ki diğer ülkeler de dahil olmak üzere methedilen, övgüye layık görülen, beyaz bayrak sa-МЫ bir cezaevinin de var olduğunu hiç duymadığımı eklemek istiyorum. 

Çok tabii bir sonuç olarak azami 800 kişi için düşünülmüş bir cezaevinde yaklaşık 2 500 örgüt mensubunun bulunduğu bir dönemde ve o günkü koşullar altında, her şeyin istenildiği kadar düzgün ve kontrollü olamayabileceğini de ifade etmek istiyorum. 

Aynca yirmi-yirmi iki sene öncesinin olağanüstü şartları içinde, her gün şehitlerin verildiği, olayların ve terörün devam ettiği, herkesin terörizmi ve teröristi lanetlediği bir ortamda, bazı görevlilerin cezaevindeki o gruba bakış açılarının psikolojik yönden olumsuz yönde etkilendiğini ve aşırı davranışları, bu tür olayların arkasında yatan görülmez sebepleri oluşturduğu da bilinmektedir. 

Bu arada Sayın Hasan Cemal bu kitabında (sayfa 545), “Diyarbakır Askeri Cezaevi 1980'den itibaren sanki PKK'ya militan üreten mekanizma, bir baskı fabrikası haline geldi. Oradan çıkan bir sürü insan doğruca dağa çıktı. PKK saflarına katıldı” diyor. 
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Sayın Hasan Cemal'in bu düşünce ve kanaatine saygı duyarım. 
Ancak, bu cezaevine girenler, halk arasından toplanmadı. Örgüte mensup oldukları ve suç işledikleri için yargı tarafından cezalandırılarak cezaevine kondu. Yani dağdan indi ve cezaevine örgütten biri olarak geldi. Cezaevinden çıkışında, isteğiyle veya örgüt zorlamasıyla, maalesef bazılarının da reaksiyon duygularıyla daga çıkması da kaçınılmaz bir sonuçtur. 

Cezaevinden kısa bir süre sonra çıkanlardan, daha sonra daha büyük suçlamalarla tekrar tutuklanıp mahküm olanlar da olmuştur. Bunlar örgüte dönüşe mecbur edildiklerini de ifade etmişlerdir. 

Bunların dışında kalmak için çare arayan ve o zaman bu konuda müracaatta bulunan örnekler de çoktur. 

Ayrıca o zaman hazırlanmış ve TRT'de yayınlanan bir programda, olay yerlerinde bizzat halkın, annenin, babanın, kardeşin, örgüte esir olmuş çocukları için söyledikleri de arşivlerde (TRT) vardır. Bunların birçoğu da ailesinden ve içinde bulunduğu cemiyetten kopmuş kimselerdir. 

Bir şeyi daha unutmamak gerekir, bu örgüt daha sonraları mensupları için âdeta ideolojik bir geçim kaynağı, yöneticileri içinse, ideolojik bir soygun yolu ve gelir kaynağı olarak belirmiştir. Bu konuda bölge halkının söyleyeceği çok şey olsa gerekir. 
Bunlar arasında benim de dinlediklerimden bazı örnekleri ve sorunun bütünü hakkında bazı düşüncelerimi de belirtmiş bulunuyorum. İşte olaylardan ve yaşananlardan yirmi beş-otuz sene sonra benim söyleyebileceklerim bundan ibarettir. 

Komutanlık bünyesindeki sıkıyönetim askeri mahkemesi birden ikiye çıkarılmış ve on sekiz sivil hâkimle mahkemeler takviye edilmişti. 

Sivil hâkimlerin gelişlerinden sonra duydukları endişelerini hissediyordum. Kendilerini diğer arkadaşlarla kaynaştırmak ve komutanlığın askeri mahkemeler ve hâkimler üzerindeki tarafsız tutumunu belirtmek ve benimsetmek için müşterek bazı toplantılar tertiplemek gerekmişti. 

Şunu açıklıkla belirtmek istiyorum ki, askeri mahkemelerin idari sorunlarına yardımcı olmaktan başka, ne bir mahkemeye, ne de bir hâkime (sivil veya asker) hiçbir müdahalem olmamıştır. 

Kendileriyle çok uyumlu bir çalışma yaptığımızı, bazı kararlarını içime sindirememiş olsam dahi, kararlarına hiç müdahale etmeyi veya karşı çıkmayı düşünmediğimi ifade etmek isterim. Çok büyük bir hacmi olan davalarda ister istemez duyulan bazı tehdit ve baskılara aldırmadan, büyük bir görev bilinci ve sorumluluk 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duygusuyla çalışan bu arkadaşlarımı daima takdirle anıyor ve hepsine teşekkür ediyorum. 

Eğer müdahale olarak değerlendiriliyorsa, birkaç konuyu yine de açıklamak istiyorum. 

Kendilerinden ilk isteğim, duruşmaların bir an önce başlatılması ve mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılması olmuştur. Örgütün her gün yakalanan yeni mensupları ve suçlularının gelişleri, bir beklemeye neden olmamalıydı. Bu yeni katılışları, sonunun nerede, ne zaman alınacağı belli olmayan bu tutuklamaları, gruplara ayırmak ve mahkemeleri başlatmak gerekiyordu. 
İkinci husus, ilk Apo (PKK) davası açılırken, savcının iddianamesini almış ve okumuştum. 

Savcı arkadaşımız o zamanlar pek çok benzerinde olduğu gibi 
olaya Osmanlı İmparatorluğu'ndan başlamış, Cumhuriyet'i 1980 
yılına kadar irdelemiş ve asıl olaya takriben yüz elli sayfa sonra girebilmişti. Bu iddianamede o dönemlerin, bugünkü olayların meydana gelmesindeki etkileri dile getiriliyor ve âdeta sebep-sonuç ilişkileri kurularak, bazı lüzumsuz ve suçlusu bulunmayan suçlamalarda bulunuluyordu. İleri sürülen bu gerekçelerin konuyu dağıtmaktan, örgütün ve dış kaynakların istismarına neden olmaktan başka bir fayda sağlamayacağı kanaatindeydin. Padişahları ve geçmiş hükümetleri mi yargılayacaktık ? Ortada suç ve suçlu varsa dahi, ne yapacak, bunların bugünkü olaylarla ve bugünkü olayların geçmişle ilişkisini nasıl kuracaktık ? Aslında o dönemden gelen bu sonuçlar, neden toplumun çoğunluğunu degil de maksadı bilinen bu eli silahlı kişileri etkilemişti. Birkaç göbek önceki dedeleri para kazanıp miras bırakmadı diye hırsızı, silahlı soyguncuyu ve eşkıyayı suçlu saymayacak mıydık ? 

Savcı arkadaşımla konuşmak istedim. “Neden incelemeye Selçuklulardan başlamadın ?” diye şakadan bir soru sordum. Sorunun ne anlama geldiğini anlamıştı. Düşüncelerimi söyledim, kendisini dinledim ve sordum: “Bu başlangıç bölümünü kısaltıp özetlemek, hatta gerekçeden çıkarmak davaya ne zarar verir ?” Sonunda kendisi de bu kısaltmayı kabul etmişti. Israr etseydi, ben sadece ikaz etmiş olacaktım. Müdahale etmeyecektim. 

Üçüncü husus, gözetim altından veya askeri cezaevinden askeri mahkemenin ve savcının tahliye kararlarının, doğrudan Askeri Cezaevi Komutanlığı'na tebliği ve tahliyenin hemen yapılmasıyla ilgiliydi. Bunun bazı sakıncaları meydana çıkmış, komutanlık nezdinde kurulmuş olan iki mahkemeden birinin salıverdiğini, diğer mahkemenin aradığı görülmüş veya yeni yakalananların 


ilk ifadesiyle yeniden arananlar listesine giren kimseler olduğu bile tespit edilmişti. Kendilerinin önlerine bu örnekleri koyarak, “Bu insanların mahkemeye verilmeleri veya gözetim altına alınmaları hangi kademelerden geçiyorsa, salıverilmeleri de aynı makamlardan geçerek cezaevine ulaşsın ve önünüze serdiğim bu sakıncalı durumlar doğmasın. Aynı davaya bakan birden fazla mahkeme olmasa, suçlar, örgüt davasıyla ilgili değil de münferit veya sınırlı sayıda insanları ilgilendirse, sizin uygulamalarınız doğrudur. Ancak bu tahliyelerin son bir defa daha kontrolden geçmesine ve koordinesine ihtiyaç duyuyorum” diyordum. 

Adli müşavire emir verdim. Kararınızı aynı gün veya bir gün içinde bekletmeden inceleyip yürürlüğe koyacağız, gecikme olmayacak diye de aldığım tedbiri kendilerine iletmiştim. Bu ihtiyaç kendilerince kabul edildi. Uygulama yerinde görüldü. Birçok faydası da müşahede edildi. 

Bunun da bir müdahale değil, karşılıklı bir görüşmeyle alınmış zorunlu bir tedbir olduğunu belirtmek istiyorum. 

Son olarak belirtmek istediğim, genç bir hâkim subayın rahatsız edici davranışlarının tespiti ve suçlu yakınlarıyla kurduğu menfaat ilişkileri üzerinedir. Düzenlenen dosyayla durumu üst makama arz ve bu görevden alınması teklif edilen bu hâkim ѕиbay, komutanlık emrinden alınmıştır. Bu da atama tehdidiyle bir baskı değil, bir zaruretin ortaya koyduğu sonuç kabul edilmelidir. 
Aynı subayın Ege Ordusu komutanlığı dönemimde, ordu emrindeki bir birliğe tayini mevzubahis olmuş ve tarafımdan önlenmiştir. Bunların nedenleri ilgili makamlarca bilinmektedir. 

Daha sonra çeşitli yer ve zamanlarda ziyaretime gelen veya karşılaştığımız bazı hâkim arkadaşlarıma teşekkürlerimi yenilemiştim. Şimdi bu sıkıntılı günlerin duyguları içinde yeniden, sivil, asker, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. 

Üzüntülerimden birisi de bazen subay, astsubay ve polisleri cezalandırmak veya mahkemeye vermek zorunda kalışımdı. 

Ben bölgede kaybolmuş olan adalet duygusunu yeşertmek ve yerleştirmek istiyordum. Bu nedenle makam, mevki, rütbe, sınıf, zengin, fakir, Türk, Kürt, Doğulu, Batılı ayrımı yapmadan, suç varsa suçluyu arayıp bulma veya olaya taraf olanları yakalayıp adalete teslim etme sorumluluğunu taşıdığımıza inanıyordum. Bu nedenle, “onları korur” durumuna düşmek istemiyordum. Öyle zaman olmuştur ki sekiz on subay, astsubay cezaevinde toplanmuş, sekiz on polis mahkemelik durumuna düşmüştür. Bu sonuç beraber çalıştığım arkadaşlarıma sahip çıkmadığım anlamına gelmemelidir. Нег zaman onların yanında ve desteğinde olmuşumdur. Ben beraber çalıştığım arkadaşlarıma sahip çıkmayı, “suçlarına sahip çıkma” veya “suçu saklayarak koruma” anlamına almıyordum. Bunu da herkesin bilmesini istiyordum. Onların başarısının, komutana duyulan güvene dayalı olduğunu hiç unutmamışımdır. Ancak adaletin ve adil komutanın sağlayacağı güven duygusunun, bütün bölgedeki insanlarda yerleşmiş olmasını da her zaman öncelik alan bir husus kabul etmiştim. 

Şehit edilen bir arkadaşının cenaze töreni yapılırken, başka bir yerde kaçakçı terörist şahıslarla rüşvet pazarlığı yapan, mesleğine ve arkadaşlarına ihanet eden polisi; komutan adını kullanarak silah toplayan ve topladığı silahları başka şahıslara satarak tekrar toplayıp bir menfaat çemberi çalıştıran görevli subayı; bütün ikaz ve uyarılara rağmen bir köylüyü soğuk su banyosuyla bina dışına koyup ifade almak isteyen ve ölümüne neden olan bir astsubayı ve benzerlerini affetmem mümkün olabilir miydi? Herkes bunları duyuyor ve “Seni adil bir komutan olarak tanıyoruz. Bakalım adaletin bu çevrelere de ulaşacak mı ?” gibi bir soruyla olayları bana aktarıyorlardı. Ben inceletiyor ve doğruluğunu tespit ettikten sonra, gereğini gecikmeden yapıyordum. Bu haklı uygulamaları, mensup olduğu camiayı lekeleyen ve toplum gözünde itibarını zedeleyen kimselerin cezalandırılmasıyla, bu istisnaların kendilerini temsil etmedikleri inancını taşıyan arkadaşları bile uygun ve yerinde buluyordu. 

Bölge halkı için de uygulamam aynıydı. Çok samimi görüştüğümüz ve iyi tanıdığımız bir kimsenin kardeşi, üniversitede bir olaya karışmış ve gözaltına alınmıştı. Herkes ayrı bir davranış bekliyordu. Ben hiç ayrım yapmadan ve hiçbir müdahalede bulunmadan, olayı adalete havale etmiştim. Çocuk tutuklanmıştı. Babaları, büyük oğlunun da aracı olmasını istemiş, o da “Paşa bunu kesin olarak yapmaz, böyle bir istekte bulunmayı da hiç hoş karşılamaz” diye karşı çıkmıştı. Babası “Senin bu paşan Hz. Ömer mi?” diye kendisine çıkışmış, fakat o da araya hiç girmemişti. Bunları seneler sonra ziyaretime geldiğinde, bana kendisi anlatmıştı. 

Yeri gelmişken bu uygulamalara bir iki ilginç örnek vermek istiyorum. 

Bölgede silah toplama ve tarama faaliyetlerimiz devam ediyordu. Bir gün okuduğum imzasız bir ihbar mektubunda, “... bölgesinde silah arama ve toplama için görevlendirdiğiniz birliğin başındaki ... Yüzbaşı, burada herkesi bir silah teslim etmeye zorluyor. Topladıkları silahları arkadan, silahı olmayan, fakat teslime 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zorlanan kimselere, adamları aracılığıyla sattırıyor ve yeniden teslim ettiriyor. Bu çevirme devam ediyor. Aynca gözüne kestirdiği güzel ve pahalı silahları herkesin içinde, ‘Bunlar komutana” diye isminizi vererek ayırıyor. Biz sizi böyle tanımıyoruz. Gösterin adaletinizi bakalım” şeklinde bir ifade vardı. Gizli olarak durumu tetkik için bölgeye personel gönderdim. Maalesef söylenen doğruydu ve yüzbaşının, o gün evine bir torba içinde, takriben 
100 bin TL (yıl 1980) civarında para ve birkaç tabanca gönderdiбі ifade edilmişti. Yüzbaşıyı bölgeden çağırdım. Olayı önce inkâr etti. Daha önce evine bir subay gönderip, gönderdiği torbayı eşinden alıp, karargâha getirtmiştim. Torbayı veren eşi ağlayarak, torbayı teslim ediyor ve “Beni dinlemedi, işte olanlar oldu” diyordu. 
Torbayı gören ve bildiklerimizi dinleyen yüzbaşı her şeyi kabul etti ve tutuklandı. Kısa sürede biten mahkemesiyle yirmi yıl hapse mahküm oldu. Haber bölgede bomba gibi patlamıştı. Tabii ki bu arada eşi ve çocukları ortada kalmıştı. Eşinin eskiden İstanbul'da PTT'de çalıştığını öğrendim. O dönemde PTT genel müdürü olan Sayın Servet Bilgi Paşa'ya telefon edip, durumu anlattım ve görev vermesini rica ettim. Sağ olsunlar, hemen kabul edip gereğini yaptılar. Suçlu subay cezasını bulmuş, aile kurtulmuş, bir subay eşi ve iki çocuğu ortada kalmamıştı. 

Seneler sonra, Ege Ordusu komutanıyken, emir subayım, bu yüzbaşının ziyaretime geldiğini haber verdi. İnfaz yasasından faydalanarak cezasını tanıamlamış ve hapisten çıkmıştı. Önce tereddüt ettim. Sonra gelmesini istedim. Tabii ki ordudan uzaklaştırılmıştı. Odaya girince askerce selamını verdi ve benim bir şey söylememe imkân bırakmadan, “Komutanım ben cezamı çektim ve dün cezaevinden çıktım. Doğru size geldim. Ben büyük bir hata yaptım, siz çok haklıydınız. Verilen cezayı da hak etmiştim. Güveninizi kötüye kullandım. Evvela bunun için elinizi öpüp af dilemeye geldim. 

Ayrıca siz benim bütün bu yaptıklarıma karşı aileme sahip çıktınız, onları ortada bırakmadınız. Bu yardım ve ilgileriniz için de şükranlarımı sunmaya, bir defa da bunun için elinizi öpmeye ve daha İstanbul'a gidip ailemi görmeden, size olan bu minnet borcumu ödemeye geldim” demiş ve elime sarılmıştı. 

Bir gün Hakkâri'nin bir köyünde arama için köye giden bir jandarma birliği ile köy halkı arasında bir çatışma çıktığını, ölen ve yaralanan olduğunu öğrenmiştim. Olay yerine hemen bir komutan ve yeni bir birlik göndermiş, olayları kontrol altına alabilmiştik. Ancak ortalık çok gergindi. Her an ve daha büyük bir olayın çıkması muhtemeldi. Olay incelendiğinde, örgüt mensubu olduğu 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bilinen dört kişinin yakalanması için köye gidildiğini; ikisinin köylülerin de verdiği bilgiler yardımıyla yakalandığını; diğer ikisinin köyde olmadığının ifade edildiğini; jandarma birlik komutanı, “Biliyor ve söylemiyorsunuz” şeklindeki zorlamalarından sonuç alamayınca, “Ben size söyletmesini bilirim” diyerek, herkesin gözü önünde kalabalıktan çağırdığı bir genç kızı ayaklarından baş aşağı tüfeğe astırarak, bilgi almaya zorladığı sırada ortalığın karıştığını öğrenmiştik. 

Hemen o komutanı, orada görevden aldım ve hakkında işlem yapılmak üzere birliğine sevk emrini verdim. Herkesin gözü önünde cereyan eden bu görevden alma ve nezarete gönderme işi, birçok şeyi halletmeye yetmiş, tansiyon birdenbire düşüvermişti. 

Verdiğim iki ayrı örnekten biri suiistimal ve yetkiyi kötüye kullanma, diğeri arama ve sorgulama hatası örneğidir. 

Üzülerek ifade etmek isterim ki, odönemde polis ve jandarmanın arama ve sorgulama konusundaki eğitim noksanı tecrübeyle kapatılmaya çalışılıyor; tecrübe eski alışkanlıkların devamını getiriyor ve bu konunun adı, “devam eden işkence uygulamaları"na çıkıyordu. 

Bu sorunu halletmeye ve işkencenin varlık veya görüntüsünü tam olarak silmeye gücümün yetmediğini, ancak tespit ettiğim her olaydaki sorumluyu da affetmediğimi belirtmek istiyorum. 
Maalesef ortada uygulanan bir soruşturma şekli ve ilk ifade alma sorumluluğu vardı. Bunun için de, değişik uygulama tekniklerine alışılmıştı. Bu uygulamalara bir taraftan bakanlar “Ne yapalım uygulamanın tekniği bu” gibi sözler söylüyorlar, diğer taraftan bakanlar ise adını “işkence” koyuyordu. 

Çare hem yasal yönden, hem de uygulama yönünden ele alınarak bulunmalıydı. Mesela, bildiğim bir olayda kırk gün adını ve soyadını bile söylemeyen insanın ifadesinin nasıl alınacağı veya ne işlem yapılacağı ortaya konabilir, ifadelerin bir savcı veya savcı yardımcısı tarafından alınmasıyla, “Bu ifadeleri işkence altında verdim” sözleri işlemden kalkabilir. Bunun gibi bütün gerekli hususlar, eğitim esas alınarak, diğer ülkelerde uygulanan modern soruşturma teknikleri ve yaklaşımlar bulunup öğretime dahil edilebilir diye düşünüyor, bu konuda bütün ikazlara rağmen bu suçları işlediklerine inanılanları, hiçbir kademede korumadan, konuyu adalete intikal ettirmenin yukarıdaki tedbirlere işlerlik kazandıracağına, daha çok etkili olacağına ve bu uygulamayı bütünleyebileceğine inanıyorum. 

Şimdi de bölgenin sorunları ve bu konudaki bazı düşünceleri- 


mi ortaya koymak istiyorum. Bu tespitler ve buna göre ileri sürülen tedbirler 1982 yılının görüşlerine dayanmaktadır. Bugünkü durumun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ancak bölgedeki gelişmeleri, medyaya intikal eden yönleriyle ve konuştuğum bazı asker arkadaşlarımın söylediklerinden esinlenip hâlâ sorunların olduğuna inanarak, bunları belirtmek istiyorum. 

Bir gün Hakkâri, Yüksekova ve Şemdinli bölgelerine denetlemeye gitmiştim. Her gittiğim yerde olduğu gibi, halkın derdini halkın ağzından dinlemek ve kendilerinden öğrenmek için onlara ya soru sorar veya sorunlarını öğrenmek isterdim. İşte böyle bir söyleşide, hayvan kaçakçılığı konu edilmişti. 

Hayvancılıkla ilgilenen bir bölge insanı, bilinen şivesiyle şöyle diyordu: 

“Paşa hazretleri, ben hayvancılıkla uğraşırım. Hayvancılığım mera hayvancılığıdır. Yani bahar ve yaz aylarında hayvan yetiştirir, kıştan önce damızlıklarım hariç, hepsini elden çıkarırım. Şu anda bin civarında davarım var. Kışın bunları barındıramam, besleyemem. Bunları devlet alırsa, ona satarım. Tüccar alırsa, ona satarım. Bunlar olmazsa İran'a, Irak'a, Suriye'ye satarım. Bu satış yasak olsa da satmak zorunda kalırım. Elde kalan her ne kadarsa sürüyü sınıra sürerim. Ölen kalır, sağ kalan geçer; onu satarım. 
Sonra benim adım hayvan kaçakçısı olur. Ben ne yapmalıyım ? 
Devlet hepsini almıyor. Aldığının parasını çok geç veriyor. Ben işimi devam ettiremiyorum. Üstelik almadıkları elimde kalıyor. 
Et kombineleri çalışmıyor. Bize hayvancılık yap diyorlar, yapıyoruz. Sonumuz da böyle oluyor. Dahası var, benim koyunlarım için, takriben yedi yüz-sekiz yüz kilo kayatuzuna ihtiyacım: var. 
Altı yedi vilayet emrinizde, bu tuzu bana sağlayamazsınız. Benim gibi kaç kişi daha var, İran'dan, Irak'tan alıyoruz, geçirirken yakalanıyoruz; kaçakçı oluyoruz. Tuzu nereden, nasıl bulalım? Bizim derdimize çare bulunmasına yardımcı olun.” 

En yetkili kimselerle konuştum. İncelettim, inceledim ve söylenenlerin hepsinin doğruluğunu kabul ederek, sıkıyönetim toplantılarında bunları dile getirdim. Hatta tuz konusunda bölgede ancak üç yüz-dört yüz kilo kayatuzu bulunabildiğini de ifade ettim. Galiba bilinen konulardı. Bir de teklifte bulundum: “Hayvancılık konusu bütünüyle incelenmeli, yetiştirilmesi ve değerlendirilmesi bir bütünlük içinde ele alınmalıdır.” Bugün nasıl olduğunu bilmiyorum. Daha önceki bu üzücü durumun düzeltildiğini ümit ve temenni ediyorum. Hayvancılık sözü içinde, daha birçok sorunun yattığını biliyorum. 
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Oradan dönerken Siirt'e uğradım. Süt Endüstrisi Kurumu'nun Siirtte bulunan süt fabrikasını kapatmaya karar vermiş olduğunu, yeni hazırlanan fizibilite raporunun da böyle önerdiğini öğrendim. Bir zamanlar Doğu'ya yatırım ihtiyacından hareketle ve olumlu fizibilite raporuna istinaden kurulan bu tesisin, niçin şimdi fizibil olmadığını anlamak ve kapatılarak, kolay yoldan hal tarzı bulduk zannetmenin mantığını anlayamıyordum. Karşı çıktım ve yazılı bir müracaatla teklifimi arz ettim. Kapatma işlemi durdurulmuştu. Birkaç gün sonra Mardin ili sınırları içinde yarım kalmış ve inşaatı durdurulmuş bir et kombinesini de görünce, hayvancılığın huduttaki tuz ticaretinden başlayan macerası, meradaki hayvanlardan, ahırdaki damızlıklardan hareketle, satma, satın alma, bedelini ödeme ve et kombinelerinden geçip tüketici- ye ulaşan süt mamulleri gibi yan ürünlerini değerlendiren bir uzantıyla mesela, süt toplama ve fabrikaya ulaştırılması gibi büyük bir sorunu oluşturuyordu. Bilemediğim diğer yönleriyle bir bütünlük içinde ele alınması ve sorunlar torbasının boşaltılması gereğine inanarak, yukarıda belirttiğim arzları yapmıştım. 

Buna benzer bir dağınıklık da sağlık hizmetlerinde bulunuyordu. Şehirlerde parsellenmiş hastaneler, üniversite hastanesi, SSK hastanesi, belediye hastanesi, numune hastanesi, asker hastanesi, hatta Devlet Demiryolları Hastanesi gibi çeşitli isimlerle hasta ve hastaneler ayrılmıştı. Daha küçük ünitelerde, dispanseri olan doktoru bulunmayan; doktoru olan, dispanseri olmayan; hatta malzemesi geldiği halde, bu her ikisi de bulunmayan yerler görmüştüm. Van'da doksan kadar he-mşire fazlalığı olduğunu söylediğim zaman kimse inanmanmııştı. Fakat bu fazlalık bir senede giderilememişti. Halbuki hemşire sıkıntısı çekmeyen hastane yoktu. Sorun Van dışına tayinde oluşuyordu. 

İncelendiğinde bu sorunun da bir bütünlük içinde ele alınmadığı, bir dönemde doktor yetersizliği, bir dönemde hastane, dispanser, sağlık ocağı gibi tesis yetersizliği, başka bir dönemde sıhhi malzeme, araç ve gereç yetersizliği ele alınmış ve koordine yetersizliği ile zamanlama hataları yüzünden, paralel geliştirme ve belli bir hedefe ulaştırma sağlanamamııştı. Bazı bölgelere gönderdiğim sağlık ekipleri ve doktorlar halktan çok ilgi görüyor, hizmetin yokluğu (yetersizliği değil yokluğu) her yerde acı acı görülüyordu. O günlerde doktorlar için mecburi hizmet yeni konmuştu. 
Her yerde bu konu konuşuluyordu. Bu konuşmalar arasında Diyarbakır Tıp Fakültesi dekanı “Gidilen yerde röntgen cihazı yok, tahlil laboratuvarı yok, bunların mütehassısları yok. Nasıl çalışa- 


caklar ?” diyor ve klasik hastane çalışmalarını tarif ediyordu. Bense hiç olmazsa ve bir başlangıç olarak o dönemlerde televizyonda yayınlanan, “Küçük Ev” programında, elindeki çantasıyla dolaşan, herkese yaklaşan, derdine çare arayan veya hastayı şehre sevk kararı alan doktoru düşünüyordum. Acaba ihtiyaca uygun uzman hekim yetiştiremiyor, her şeyi bilgisayar kaynaklı makineleri mi bırakıyorduk? Hekimliğin pratisyen hekimlikten başladığı, uzmanlıktan geçip teknik malzemeyle birleştiği ve merkezi kaynaklara ulaştığı bir program uygulamıyor muyduk ? 

Bu dağınıklıkları, odönemin Sağlık bakanı Sayın Kaya Kılıçturgay'a da arz etmiştim. Bazı düzeltici tedbirler almış, fakat büyük ve onu aşmış sorunlarla ortada kalmıştı. Üniversite hastanelerini tatil günleri piknik adıyla bölgeye yayarak ve sağlık hizmet desteğiyle birleştirerek, bu uygulamalara gereken desteği de sağlayarak yapabildiğimiz sınırlı uygulamalar çok ilgi çekmişti. Bu tür uygulamaların, gönüllülük duygusuyla birleşmeyince, devamını sağlamak için çeşitli şekillerde teşvik ve zorlama gerekiyordu. 
Ben de tercihle başlamayı, zorlamasız uygulamayı yeğlemiştim. 
Özellikle üniversitelerimizin her konuda bölgedeki sorunlarla ilgili ve gönüllü olarak bazı hizmetlere talip olmasının gereğine ve bu teşebbüslerin desteklenmesi ihtiyacına inanıyordum. 

Sağlık sorunu, tıpkı eğitim sorunu gibi bizim en büyük ve en acil sorunlarımız olmaya devam etmekteydi. 

Kim gelirse ona bakan, birbiriyle yarışan, yetki ve yönetimini merkezden değil, kendi yönetiminden alan, özelleştirilmiş veya yerelleştirilmiş sigorta sistemine dayalı hastanelerin bir çözüm olabileceğini, Sağlık Bakanlığı'nın hastane yöneticiliğinden kurtarılmasını ve sağlık politikasının uygulayıcısı, yönlendiricisi, geliştiricisi ve takipçisi durumuna getirilmesinin birçok sorunu halledebileceğini düşünüyorum. Bunların çok ifade edilen, fakat gerçekleştirilemeyen hususlar olduğunu biliyor, ama yine de yazıyorum. 

Eğitim sorunu Türkiye'deki sorunların en büyüğü olma özelliğini koruyor ve bölgede bu sorun daha da büyük olarak görülüyordu. Birçok köyde ilkokullar kapanmış, daha doğrusu örgütçe kapatılmış, yatılı bölge okullarının halk nazarında itibarı kalmamış, liseler örgütün hedefi ve kaynağı haline gelmişti. Her seviyedeki okul diploması, sahteleriyle yarışıyordu. Bunlara süratle sahip çıkmak, daha doğrusu sahip bulmak ve desteklemek gerekiyordu. 
П ve ilçelere milli eğitim müdürü bulmak bile meseleydi. Oluşan güven ortamı, birçok okulun açılışını ve buralara öğretmen tayinini mümkün kılabilmişti. Ancak yapılacak daha çok iş vardı. 

Bir gün karargâhta çalışırken, bir öğretmenin benimle görüşmek istediğini söylediler. Geldi, “Ben Diyarbakır'a takriben yetmiş kilometre uzaklıkta ... köye yeni atanan öğretmen ...'yım, aslen İstanbullu'yum. Atandığım köye gittim. Köy halkı öğretmene hiç ilgi göstermiyor. Muhtarı bulamıyorum. Okulu sordum, çatısı olmayan harap bir binayı gösterdiler. Üç senedir öğretmen yokmuş. Köyde birkaç saat kaldım, çok düşündüm ve sorunların beni aştığına karar vererek, geri dönmeye karar verdim. Otobüsle dönerken yanımda oturan Diyarbakırlı bir arkadaşla konuşurken, bu durumu ve üzüntülerimi kendisine anlattım. Geçerken bana, Sıkıyönetim Komutanlığı'nın önünden geçeceğimizi, komutanın bu konularda çok hassas olduğunu söyleyerek sizi görüp derdimizi anlatmadan geri dönmememi söyledi. Ben de size geldim” dedi. 

Çok üzülmüş ve bir öğretmenin hizmet aşkıyla koştuğu bu bölgeden böyle ayrılması, hem kendisinde hem de etrafındakilerde bu hizmet aşkını ve öğretmenlik duygusunu öldürecekti. Oturduk; teskin ettim. Yapılacakları söyledim. İki gün sonra gelmesini istedim. 

Rahmetli Cemal Tural komutanım “Oğlum, halkın dertleri ve sorunlarıyla ilgilenmek, sıkıyönetimin ağırlığını azaltır. Bunları halledebilmek, duyulan güveni çoğaltır” diyordu. Bu sözlerini hiçbir zaman unutmamıştım. Bunları hatırlayarak, bu öğretmeni köyde en etkili kimse haline getirmeye karar vermiştim. İki gün sonra bir onarım ekibi ve gerekli malzemeyle köye gidildi. Okul onarıldı; donatılması bir hafta içinde sağlandı. Köyün diğer bazı sorunlarını öğrenen öğretmen, emrim gereği olarak bunları gelip bana iletti. Bunlardan bir kısmı hemen halledildi ve okul açıldı. 
Öğretmen “çok becerikli”, “tuttuğunu koparan”, “devlette sözü geçen” bir kimse olarak oluşan kanaatle, yerine oturmuştu. Benzer uygulamaların çok olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Edindiğim bir kanaat daha var: biz tabanda muhtarı, öğretmeni ve imamı bir potada eritip kaynaştırmadığımız ve barıştıramadığımız için, tabanda istediklerimizi yapamadık. Üstelik bu ayrılı- 
#1 yukarı doğru taşıdık diye düşünüyor ve bu barışıklığı sağlamaya çalışıyorduk. 

Gittiğim küçük bir köyde bunun bana çok ters gelen bir örnegini de görmüştüm. Köyde bir okula gittim. Yirmiye yakın öğrenci vardı. Bunun 4/3'ünün soyadı aynıydı. Öğretmenin de aynı soyadı taşıdığını gördüm. Köyü kuran aile, iç içe evlendiği için çocukların çoğu muhtarın soyadını taşıyordu. Muhtarın bir oğlu öğretmen, öteki oğlu köyde imamdı. Muhtar, imam ve öğretmen üçgeni iyi kurulmuş, anlaşmazlık yok olmuş, fakat köy de kaybolmuştu. Köyde muhtardan başka hiçbir şey ve devlet yoktu. Tabii ki istediğimiz bu değildi. 

Başka bir yerde, çok başarılı olduğunu duyduğum bir öğretmen vardı. Alınan bilgiye göre köye gelmiş, durumu görmüş ve köy büyüklerini toplayarak, “Devlet beni buraya size yardımcı olmak üzere gönderdi. Benim adım öğretmen, görevim öğretmektir. Görüyorum ki sizin ilginizi toplayamadım. Siz beni kendinize benzetmeye çalışıyorsunuz. Ne ben size benzeyebilirim, ne de sizi kendime benzetmek gibi bir iddiam var. Ben çocuklarınızın iş güç sahibi olması, kendisini ve sizi bu fakirlikten kurtarması için onlara, hatta isterseniz hepinize, okuma yazına ve Türkçe öğreteceğim. Bunları bilmeyenler değil diğer okullara gitmek, iş bulup işçi bile olamıyorlar. Köyün dışına çıksalar, kimseyle konuşup anlaşamıyorlar. Böyle kalmalarını istiyor musunuz, istemiyor musunuz ? Çocuklarınız için karar verin. Ben hizmet vermeye geldim. 
Siz bu hizmete talip değilseniz, giderim” demiş, köylülerle anlaşmışlar. Köylüler kendisine sahip çıkmışlar ve öğretmen köyde hizmete devam etmiş. 

Bu öğretmeni bir kol saatiyle ödüllendirmiştim. 

Devlet köy dememiş, mezra dememiş, kaynak hesabı bile yapmadan, belki de siyasi baskılar nedeniyle plansız birçok okul yapmış, kendi isteklerine göre yer seçip, mezra oluşturup, köy haline dönüşen veya dönüşemeyen bu birimler, yol, su, elektrik, hatta okul istemiş ve yerine getirilenler de olmuş. Bu şekilde plansız gelişen yerleşim birimleri doğmuş. Esasen sınırlı olan imkân ve kaynaklar dağılmış, yerinde ve yeterli olarak kullanılamamış. Bunları gördükçe hep kendi kendime soruyorum: devlet neden elli veya yüz haneyi ve her neyse bir ölçüyü kabul edip, ben bu kadar haneden az olan yerleşim birimlerine hizmet veremem; yol, su, elektrik götüremem, okul yapamam, diye tavrını yasal olarak ortaya koymuyor ve mevcutlara yardımcı olarak birleşmelerini sağlamıyor ? Sonra yatılı bölge okullarının durumunu gördüm. Çok iyi bir düşünce ve maksatla yapılmış bu tesislerden, neden gerektiği gibi faydalanılmıyor ve onlara neden ilgi göstermiyorlar ? Sorularıma ilk ağızdan ve halktan aldığım cevapları sıralıyorum: 

“Önce bu okulları çok beğenmiş, çocuklarımızı okullara vermiştik. Daha sonra bu düşüncemizin doğru olmadığını gördük. 
Önceleri bu okullara devlet sahip çıkıyor, okullarda çocuklarınuz iyi okuyor ve çok şeyler öğreniyorlardı. Sorun bunlar okuldan çıktıktan sonra başladı. Okulu bitirip yanımıza döndüler, bir ay geçti, iki ay geçti, önce söylenmeye, daha sonra da sorular sormaya başladılar. Bizimle beraber eski düzende yaşayacaklardıysa ne diye okutulduklarını soruyorlardı. Daha sonra bizi beğenmemeye başladılar. Ne köyümüzde, ne de yakınımız- da onların istediği bir iş bulmak mümkün olabiliyordu. Kendileriyle anlaşmazlıklarımız çoğalıyor, fakat bizi bırakır giderler diye korkumuzdan, bunlarla kavga veya ağız dalaşı bile yapamıyorduk ve bir gün korktuğumuz başımıza geliyor, yorganını sırtına vurup, köyden ayrılıyor, bizden kopuyor, bir şehre göç ediyorlardı. Buna dayanamıyorduk. Belki buna alışabilecektik. Fakat yeni bir durum daha meydana geldi. Bu okullara devlet sahip çıkamadı. Öğretmenler çok değişti. Çeşitli örgütler okulu ele geçirdi ve çocuklarımız bunların eline düşmeye başladı. Buralar memleketine, köyüne, hatta bizlere bile düşman yetiştiren, şer yuvaları haline dönüştü. Daha evvelki üzüntünün üstüne, bir de bu korku yüklenince biz de 'okumasa da olur’ düşüncesine esir olduk.” 

Bu sözler içinde incelemeye değer o kadar çok düşünce, yok edilmesi gereken endişe ve uygulamayı bütünleştirmek için alınacak tedbir yatıyor ki... Okul açmanın eğitim olmadığı, eğitimde hedefin belli ihtiyaçlar için insan yetiştirmek olduğunu bilerek, boşlukta kalan insanlar için çareler düşünülmesini ve uygulamanın yeni baştan incelenmesini gerektiren pek çok gerçek vardı. 

Bu çalışmaları yaparken, Atatürk'ün seneler önce yaptırdığı bir inceleme ve çalışma elime geçmişti. Daha sonraları “köykent” veya “cazibe merkezleri” adıyla mevzubahis edilen bu çalışma, genelde küçük yerleşim merkezlerinin birleştirilmesini öngörüyordu. Yatırımları, cazibe merkezi olarak seçilen merkeze ve gelişmeye müsait yörelere teksif ederek, buraların köykentlere dönüştürülmesini, bu köykentlerde ve civarda yaşayanların ilk ihtiyaçlarını karşılayacak tamirhaneler, ticarethaneler, dispanserler ve ilkokuldan daha yüksek okullar ve bunun gibi okullardan çıkacaklar için iş imkânlarının oluşacağı tesisler düşünülüyor ve bu köykentlere ait bir de kent planı sunuluyordu. 
Elli atmış sene önce, büyük insan Atatürk'ün hazırlattığı bu örnek çalışma ve sunduğu görüşlere sahip çıkılsaydı acaba neler olurdu, diye düşünmüş ve çok üzülmüştüm. Yukarıdan beri sıraladığım sorular ve dile getirilen sıkıntıların pek çoğuna çare, bu 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tür bir uygulamanın içinde bulunabilecek, belki bugün büyük şehirlerde yaşadığımız göç sıkıntısı, bölgeye dağılan köykentlerle bu noktaya varmayacaktı. Yani tedbir, bölgeleri aşacak, yurt çapında dahi birçok fayda sağlayacaktı. Daha sonra konuyu bu yönüyle bilen Sayın Ecevit'in bazı girişimleri olmuş ve örnekler ortaya çıkmıştı. 

Daha sonra İtalya'da ve bir ölçüde Kıbrıs'ta benzer uygulama örneklerini görünce, üzüntüm daha da çoğalmıştı. 

Bütün bu sorunları, örnek ve önerileriyle yukarı makamlara arz etmiştim. Sıkıyönetim komutanlığı görevi değildi ama sebepler ve sonuçlar ilişkisi nedeniyle görevim sayıyordum. Sonuçlarla boğuşmak görevimse, sebepleri ortadan kaldırmak için çaba göstermek de bu görevin bir parçası olmalıydı. 

Bütün bunları görüp nedenlerini aradıkça “Sıkıyönetim ilanıyla birlikte, bu hizmetin sadece askeri bir görev olarak kabul edilmesi bile, sanki bakanlıklar ve bölgede bunlara bağlı kuruluşlar, bazı konularda kendilerini devreden çıkmış gibi mi görüyorlar, diye düşünmeye ve bu komutanlıkların tespitlerine, önerilerine, muttali olabiliyorlar mı diye, kendi kendime sorular sormaya başlıyordum. 

Yine bir gün Siirt'e gitmiştim. Sayın vali il hakkında bilgi veriyordu. Bu arada Siirt ilinde yedi yüzden fazla köy bulunduğunu, bunların sadece on sekizinde elektrik olduğunu söylüyordu. Bir gün önce de bölücü bir grubun bölgede yaptığı bir propagandayı dinlemiştim, “Devlet bölgede sizin için değil, sizi sömürmek için yatırım yapıyor. Keban'ı yaptılar, elektriğini size mi verdiler ? Karakaya'yı yapıyorlar, elektriğini size mi vereceklerini zannediyorsunuz ? Kaç köyünüzde elektrik var, düşünsenize” diyorlardı. 
Şimdi bu rakam ile bu örgüt istismarını yan yana koyuyor ve acı acı düşünüyordum. 

Siirt'in su sorununu yüzbaşılığımdan biliyordum. Yıl 1956'ydı. 
O gün ise 1980. Aradan yirmi dört-yirmi beş sene geçmiş. Şehrin bir tarafında Botan bir tarafında Yanarsu ırmakları akıyor. Bu 1гmakların geçtiği yerlerde göletler oluşturmak ve küçük barajlar yapmak, hem su ihtiyacını hem de belki bir ölçüde sulama ihtiyacını karşılamak mümkün iken, Siirt'in hâlâ neden içme ve kullanma suyu sıkıntısı içinde olduğuna cevap arıyordum. 

Bu sorunu bir gün bölgemize gelen sayın başbakan, çok degerli komutanım Bülend Ulusu'ya ve refakatinde bulunan, kendilerine saygı duyduğum, güven beslediğim Bayındırlık Bakanı Sayın Tahsin Özalp'e helikopterle bölgenin üzerinden geçerken, yerinde gösterip arz ediyor ve kendilerine, “Teknik tabirinin ne olduğunu bilmiyorum, fakat bölgedeki yatırımları ikiye ayırmak gerektiğine inanıyorum. Bunlardan birisi devlet yatırımı, diğeri hizmet yatırımı olmalı. Keban, Karakaya ve Atatürk barajları devlet yatırımıdır. Bu yatırımların kendileri için yapıldığına, köyünde su ve elektrik bulunmayan köylüye anlatmak mümkün olamıyor. Halk daha çok kendi dert ve sıkıntılarının giderilmesi için, küçük fakat acil hizmet yatırımlarıyla ilgileniyor. Bu ayrımın yapılması ve yatırımların yönlendirilmesi, halkın acil ihtiyaçlarına, hatta insani ihtiyaçlarına öncelik verilmesi gereğini, takdirlerinize sunuyorum” şeklinde bir mütalaada da bulunmuştum. 

Şimdi değişik bir örnekle bu düşüncemin teyidini belirtmek istiyorum. 

İlgililer bilirler, Urfa Ceylanpınar bölgesinde Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği yanında, fakat onun dışında, “İki Cırcıp Deresi” diye bir bölge vardır. Devlet bu bölgede yağmurlama sistemiyle bir sulama projesi uygulamış, adını da “İki Cırcıp Sulama Projesi” koymuştur. Sıkıyönetimden önce bitirilmiş bu proje sayesinde, yüz binlerce dönüm arazinin yağmurlama sistemiyle sulanmasına başlanmış, ancak örgütler bu sulamanın bir menfaat karşılı- 
#1 kendi kontrollerinde olmasını hedef alıp teröre başlayınca, sistem çalışamaz hale gelmişti. Durumun öğrenilmesi üzerine, hemen ilgililerden alınan destekle sistem onarılmış ve yeniden çalışmaya başlamıştı. 

Bir gün Urfa'dan helikopterle Diyarbakır'a döneceğimi öğrenen ilgililer, bu sistemin yeniden devreye girişiyle ilgili küçük bir tören düzenlediklerini ve beni beklediklerini ifade ettiler. Havadan bölgeye yaklaşırken, yemyeşil tarlalar, yağmurlama sistemiyle fışkıran sular, son derece gurur verici bir manzaraydı. Çok memnun olmuştum. 

Normal tören bitti. Ben âdetim üzere soru ve sorunları birinci ağızdan ve sahibinden dinleme prensibime göre, “Ben her zaman yanınıza gelemiyorum. Bugün gördüklerimden çok memnun oldum. Bana soracak bir sorunuz veya iletilecek bir sorununuz var mı?” diye sordum. 

Kırk beş-elli yaşlarında bir vatandaş elini kaldırdı ve müsaade istedi. “Kumandanım benim sorum şu: sizce tarlanın sulanması mı, yoksa insanın sulanması mı öncelik taşır ?” Cevap: “Tabii ki insanın ihtiyaçları öncelik taşır.” 

“Öyleyse şimdi söyleyeceklerimin içinde yalan ve yanlış varsa 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yanınızdaki yetkililer hemen düzelisinler” diyor ve sorularını birer birer sıralıyordu: 

“İki Cırcıp bölgesindeki .... bin dönüm arazi içinde, 185 kuyu açılmış mıdır? 

Bu kuyuların hepsinde elektrik var mıdır? 

Bu kuyuların her birinden, saniyede ortalama otuz kırk litre su çıkmakta mıdır? 

Bu çıkan suların hepsi içilebiliyor mu? 

Sulanan bu arazi içinde ve yakınında, otuz sekiz yerleşim yeri var mıdır?” 

Bunların hepsine ilgililer “evet” cevabı veriyordu. Konuşan vatandaş, son soruyla bombayı patlattı: 

“Peki bu otuz sekiz yerleşim yerinin hiçbirisinde içecek su var mıdır?” 

Cevap “Yoktur.” 

“Elektrik var mıdır ?” 

Cevap: “Yoktur.” 

“Peki sayın kumandanın, hani sizce insanın sulanması öncelik taşıyordu ? Burada bu öncelik var mıdır ?” 

Bu soruyla ortalık karışmıştı. Cevaben, “Haklısınız yoktur, şimdi bu soruların cevabını ilgililerden alalım” diyebilmiştim. 

Verilen izahat hepsinden ilginçti. Devlet projeyi uygularken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne kuyu aç demiş, kuyular açılnuş; TEK'e elektrik çek demiş, o da çekilmiş; Toprak Su Genel Müdürlüğü'ne kuyulara motor tak, boruları döşe, vanaları tak, denmiş, bunlar da yapılmış ve tesis çalışmaya başlamış. Projede Köy İşleri Genel Müdürlüğü olmadığı için, bölgedeki bu köylere su ve elektrik götürülememiş. 

Bir projeyi bütünlük içinde ele almadan; öncelikleri ihtiyaçlara göre ayarlamadan; gerekli koordineyi sağlamadan; uygulamayı bölgesinde takip ederken bölge sorumluları bu noksanları görüp gidermeden ve bölgedeki yöneticilerin, bu çok yanlış ve noksan uygulamanın düzeltilip bütünlük kazanması için ilgili ve yetkilileri ikaz etmeden yapılan bu güzel yatırım insana ulaşmamış ve insanları memnun etmemişti. 

Şaşırıp kalmıştım. 

Aynı vatandaş ben izahatı dinledikten sonra tekrar el kaldırdı. 
“Kumandanım bu su boruları köylerimize iki yüz-üç yüz metre mesafeden geçiyor. Biz de kışın biriktirdiğimiz suları kullanmaya çalışıyor, bazen dayanamıyor bu boruları kırıp su alıyoruz. Sonra size teröristler su borularını kırdı, diye bizi şikâyet ediyorlar ve 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mahkemelere düşüyoruz. Bir de terörist damgası yiyoruz. Biz пе yapalım ? Su almayalım mı?” 

İşte bir gerçek daha! 

Orada tesise zarar vermeden su alma kolaylığı sağlanması konusunda emir verdim ve bu olayı bütün teferruatıyla Ankara'da birkaç gün sonra yapılan, sıkıyönetim koordinasyon toplantısında olduğu gibi anlattım. Sayın komutan Orgeneral Kenan Evren'in “Allah Allah neler oluyormuş” dediğini ve Köy İşleri Bakanı Sayın Münir Güney'e aktararak, hallini emrettiğini hatırlıyorum. 

Bu işteki hata ve noksanları, bilmem analiz edip bulmaya gerek var mıdır? Olmadığını düşünüyorum. 

İlgili valiliklerden, bölgede inşa halinde olan Karakaya, GAP projesi uygulamalarının halka anlatılması ve bölgeye sağlayacağı faydaların tanıtılması isteniyordu. 

Aslında bölgeye getireceği faydaları sayılamayacak kadar çok olan bu büyük yatırımları anlatır ve tanıtırken, ben dersimi almıştım. Sık sık başvurduğum bir sohbet toplantısında, zannederim Viranşehir bölgesinde, ben toplantıda bunlardan bahsederken, “Kumandan bey bizim köyde su yok” sözünü birkaç defa tekrarlayan vatandaşı, “Komutan sen bize çocuklarımızın kavuşacağı şeyleri anlatıyorsun, bunlar benim değil, onların derdini giderecek. Bu GAP denen şey bizim köye içme suyu getirecek mi?” diyen ihtiyarı unutmamıştım. Hizmet yatırımı ile devlet yatırımı ayırımı ismini taktığım düşünceden de vazgeçmiş değildim. 

Şimdi konuyu biraz değiştirmek için, size Diyarbakırlı, on dört yaşındaki bir kız çocuğunun, iki istekli bir feryadını iletmek istiyorum: 

“Beni çarşaftan kurtarın! Okumama imkân sağlayın!” 

Bu hanım kız, şimdi takriben otuz yaşlarında ve evlenmiş olmalıdır. İnşallah evlendiği yaşıtı, hiç olmazsa çarşaf sorununu halletmiştir. 

Bu kızcağızın, “Kurslardaki çarşaf yasağını kaldırsalar, seni okuma yazma kursuna gönderirim” şeklinde ifade ettiği babasının sözünü tahkik ettirdim. Hatta bu nedenle, birkaç yerde bu kurslara bizzat gidip yerinde gördüm. Böyle bir çarşaf giymeme zorlaması yoktu. Kim nasıl gelirse, kursa öyle kabul ediliyordu. 
Herhalde babasının mazeret maskesiydi. Gelenlerin hepsi de normal, köylü kıyafetleriyle geliyordu. 

Bir de, çarşafla giderek soygunculuk yapma ve adam öldürme iddiası var. Maalesef doğruydu. Bu tür olaylarla karşılaşmıştık ve biliyorduk. 
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İşte mektup: 


Sayın çok değerli polis kardeşlerim, 

Size önce selanı eder hürmetlerimi sunarım. Sevgili kardeşlerim, her yere baş vurdum derdime çare bulamadılar inşallah siz derdime çare bulursunuz. Bizim, hükümete karşı sonsuz saygımız var. Bildiğime göre hükümet anamız ve babanızdan bize daha yakındır. Kardeşlerim, ben on dört yaşında bir genç kızım. Ben on iki yaşındayken bana çarşaf giydirdiler. Çarşafın yüzünden bizi okula göndermediler. 


İkinci Cırcıp Projesi'nden bir anı. 
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Okuma yazma kursuna gönder dedik çarşafla nasıl gönderirim dedi. 
Kardeşlerim, ailemiz kapalı olduğu için bize de çarşaf giydirdiler. Biz bir yere gidince herkes bizimle alay ediyor ve kötü insandır diyorlar; tabii insanın gururuna dokunur hatta o yüzden intihara kalkıştım, yine ailemi düşündüm. Babanı dedi ki, “Çarşaf kaldırılırsa sizi okuma yazma kursuna gönderirim dedi. Keşke Türkiyenin kadınları ya hep çarşaf ya da hep manto giyseydiler ne kadar güzel olurdu. O zaman kimse kimseyle alay etmezdi. 

Sizden rica ediyorum. Bu dediğimi yapın. Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı'na çarşaf hakkında bazı şeyler anlatırsanız mutlaka o derdimize çare bulurlar. Aslında ben Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı'na gönderecektim. Babanıgil duysalar öldürürler beni, ne olur bir haftaya kadar bana bir çare bulun, inanın bana kim yardınıcı olursa istediğini veririm. Rica rica rica ediyorum. ihmal etmeyin, çarşaf giyip soygunculuk yapıyor ve adam öldürüyorlar o yüzden ben çarşaftan nefret ediyorum. SON. 

Saygılarımla. 

Hepinize mutluluklar dilerim. 


Kim bilir bu özlem ve duygular içinde, sıkıntı duyarak yaşayan, çoğu zaman da yenik düşen, kaç genç kızımız vardır? O zamanlar türban istismarı ve karışıklığı henüz yoktu. Hatta çarşaf veya benzerini dikkati çekecek kadar giyenler de çok değildi. On beş sene sonra her nasılsa, suyu tersine akıtmayı başardığımızı görerek, bilmem üzülmeyen var mıdır? 

“İki Cırcıp Sulama Projesi”yle ilgili, yukarıda bu çok ilginç bularak anlattığım soruların sorulduğu törende çekilmiş olan bir resim, sonradan büyütülüp çerçevelenerek bana gönderilmişti. Bir anlamı olsa gerek diye düşünüp küçüğünü buraya ekledim (yıl 
1997). 

Bölgeyle ilgili, unutamadığım ilginç bir anım daha var. 

Mardin'in kuzeydoğusunda tutumundan çok şikâyetçi olunan ve bölücü teröristleri destekledikleri çok sık tekrar edilen bir köy vardı. ... ismindeki bu köyden şikâyetlerin yoğunlaşması üzerine, köye giderek yakından görüp tanımaya karar vermiştim. Sıkıyönetim Bölge Komutanlığı köye birkaç operasyon düzenlemiş, fakat hiçbir sonuç alınamamıştı. Mardin Jandarma Tugay ve Sıkıyönetim Bölge komutan yardımcısı rahmetli Tuğgeneral İsmail Selen'i de (daha sonra korgeneral) alarak helikopterle köye gidip indik. Yirmi beş-otuz civarında, orta yaşın üstünde köylü toplanmıştı. Gençlerin olmayış nedenini biliyordum, ama yine de sordum. Ktraftaki çocukları gösterdiler. “Hayır delikanlıları soruyorum” dedim. Tereddüt ettiler ve “Helikopterin sesini duyunca korktular ve şu tarafa gittiler” diyor ve bir dağı gösteriyorlardı. 
Kendileriyle sohbet ediyor, bir taraftan da yoğun şikâyetin emare ve izlerini bulmaya çalışıyordum. Mutat sözlerden, birlik ve beraberlik ihtiyacından, huzur ve güvenlikten bahsediyor, bölücü örgütü içyüzüyle tanıtmaya ve tepkilerini ölçmeye uğraşıyordum. 
Belirgin hiçbir şey elde edememiş ve köyde, diğer köylerden farklı bir husus görememiştim. Ancak aramızdaki buzların eridigini hissediyor, çekingenliklerini gidermek için, hoşlanacaklarını tahmin ettiğim konuları sohbet masasına seriyordum. Konuşmalarımız bir saat kadar sürdü. Sonunda yine âdetim olduğu üzere kendilerine, “Ben bölgenize ve köyünüze her zaman gelemiyorum. Bana en önemli gördüğünüz üç derdinizi, sıkıntınızı veya isteğinizi söyler misiniz ?” dedim. Muhtarları söz aldı: 

“Paşa hazretleri, sizi köyümüzde görmekten ve sizinle konuşmaktan çok memnun olduk. Köyümüze ilk defa bir paşa komutan geldi. Bizim sıkıntımız şudur. Biz arada kalmış bir köyüz. Yukarıdan gelen ekmeğimizi, rızkımızı; aşağıdan gelen oğlumuzu kızımızı istiyor. (“Aşağı” derken sınır ötesini, “yukarı” derken dağlık Anadolu bölgesini işaret ediyordu.) Bunlara kul köle olmaktan bıktık. Asker yılda üç dört kere gelip gidiyor. Yılın kalan günlerinde biz bu PKK'nın adamlarıyla baş başa kalıyor ve baş edemiyoruz. Köyümüze bir karakol kurun, bize sahip çıkın. Başkalarına değil, devletimize kul köle olalım.” 

Şimdi ilk noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Jandarmanın en çok şikâyet ettiği köy, yanına jandarma karakolu istiyor ve “Başkalarına değil, devletimize kul köle olalım” diyordu. Ters istikamette çalışan bu iki görüntü, aslında aynı noktada ve bir gerçekte çakışıp birleşiyordu. Yanımda bulunan rahmetli General İsmail Selen'le gerçeği anlamıştık. Selen Paşa hemen bir geçici (çadırlı) gömme bir karakol kurup, gerekli tedbiri alacağını, bu sürede de daimi karakol halinde bir bina yapılıp bitirileceğini ifade edince, birkaç ağızdan, “Biz de yardım ederiz” sözleri duyuldu. 

Başka bir kimse daha elini kaldırdı. “Kumandan bey, şu karşıda gördüğünüz harap bina bizim okulumuzdu. Daha önce gelen öğretmene rahat vermediler, o da bırakıp gitti. Okul üç sene kaрай kaldı. Biz çocuklarımızın okumasını ve iyi Türkçe konuşmasını istiyoruz. Bunlar olunca iş güç sahibi olmak daha kolay oluyor. Şimdi köye karakol da kuruluyor. Askerler öğretmene de sahip çıkarlar. Okulumuzu yeniden açamaz mısınız ?” dedi. Açacağımızı söyledik ve bir süre sonra okulu onanp açtık, öğretmen de verilmişti. 

Bu son sözlerdeki “Okusunlar, iyi Türkçe konuşsunlar, daha kolay iş güç sahibi olsunlar” ifadesi ne kadar güzel birifade ve ne güçlü bir gerçekti. Bütün bölgede bu düşünce geçerli olsa diye düşünüyor, bir taraftan da “Karakol kurma ile öğretmene sahip çıkma” olgusunun yerindeliğini ve bu dağınıklık içinde, “her köye okul prensibine karşı, her köye bir karakol” da olamayacağı gerçeğini görerek, yeniden yerleşim başıboşluğuna saplanıp kalıyordum. 

Bunları söyledikten sonra artık konuşan yoktu. Ben bu suskunluğu görünce “Üçüncü olarak ne söyleyeceksiniz ?” dedim. 
Birbirlerine baktılar ve daha yaşlı bir vatandaş elini kaldırdı. “Kumandan bey, biz herkes gibi size, yolumuzu yenile, suyumuzu ve elektriğimizi getir demeyeceğiz; siz zaten bunları görüyorsunuz. 
Bu sadece bizim derdimiz değil. Devletimiz imkân bulunca bunları yapar diye bekliyoruz. Onun için size, üçüncü bir sıkıntı var demiyoruz. Başka diyeceğimiz yoktur” dedi. 

Bu son sözlerin sahibi de eski muhtarmış. 

Bu son sözlerdeki ince nokta da Anadolu insanının, doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi ayırmadan, düşünce tarzındaki olgunluğu ve devlet anlayışındaki bütünlüğü ortaya koymasıydı. 

Sonuçta bir kere daha görmüştük ki, bölge insanı şu veya bu şekilde devleti yanında görmek, ona güvenmek, ona inanmak, hatta mevcut ortam nedeniyle ona sığınmak istiyordu. 

İşte en çok şikâyet edilen köyün hikâyesi buydu. Suçlayanlar, görüntüye göre haklıydılar, suçlananlar ise gerçeklere göre haklıydılar. 

Bazen görüntülerin gerçekleri örttüğünü, hatta bazen de onların yerine geçtiğini çok görecektim. 

Okullarla çok yakından ilgileniyor, sıkıntılarına yardımcı olmaya çalışıyordum. Arabamdan hiç eksik etmediğim Türk bayraklaпуа okulların bazen bayraklarını değiştiriyor, bazen okuma yazma kurslarına giriyor, hevesli hanımları görerek, hepsine birer kutu lokum dağıtıyor, konuyu teşvik ediyordum. Bölgede yapılan her tatbikatta sekiz on köyün onarımını yapıyor ve eksiklerini tamamlıyorduk. Sergilerini görüyor, elişlerini teşvik ediyor ve bunlara bile katılmaya çalışıyordum. Okul yaptırmak isteyen kimselere, her türlü kolaylığın sağlanması konusunda, bütün ilgililer emir almışlardı. 

Kendisi rahmetli olmuş, öğretmen Mehmet Sabri Güzel'in yaptırdığı bir ilkokulun açılışına katılmış ve bir konuşma yapmıştım. 
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Bu konuşmada Atatürk'ün milli eğitimimizle ilgili bazı sözlerine de yer vermiştim. 

Dinleyenler Atatürk'ün bu sözlerini bilsinler ve okulu yaptıran öğretmen Mehmet Sabri Güzel'i rahmetle ansınlar istemiştim. 

Bu konuşmadan sonra, o günün gazetelerinden iki kupürü de bilgilerinize sunuyorum. Vaktim olsaydı da milli eğitimimizle ve bölgedeki okullarla daha çok ilgilenebilseydim diye hayıflanıyorum. Bu hayıflanmanın bir sebebi daha var. Bizim girdiğimiz ve yakından ilgi duyduğumuz okullarımıza, bölücü örgüt giremiyordu. 

Bütün bu gayretlere, başta Diyarbakır Valisi Sayın Erdoğan Şahinoğlu olmak üzere, o heyecanlı dönemin bütün il valileri benden daha çok katılıyorlar ve o dönemin hassasiyeti içinde her konuda en güzel çalışma ve dayanışma örneklerini veriyorlardı. 

Bu arada bazı münferit olaylara da değinmek istiyorum. 

Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne emir vermiş ve en çok konuşulan “parayla askerlik yapamaz raporları” konusunda çok dikkatli olunmasını istemiştim. Onlar da buna titizlikle uyuyorlardı. 

Bir gün bir mektup aldım. 

Mektupta ismi kaçakçılığa karışmış bir aileden bir isim veriliyor ve “Siz Diyarbakır Askeri Hastanesi'ni kontrole aldınız, oradan parayla çürük raporu alınamıyor, fakat her askeri hastane böyle değil. İsmini verdiğim kişi, çürük raporunu gidip, Konya Askeri Hastanesi'nden aldı ve askere gitmeyecek. Benden bildirmesi” deniyordu. Bu mektubu yazanın bir bayan ismini taşıması da (doğru veya yanlış) enteresandı. 

İlçenin askerlik şubesini bulup sordum. Olay doğruydu. İtiraz etmesini ve o kişinin hakem hastanesi olarak Gülhane'ye sevkini istedim. Gereken işlem yapıldı. Ancak daha sevk işlemi tamamlanmadan, aynı kişiden bir mektup daha aldım. Mektupta deniliyordu ki: “Belirtilen kişi, emriniz gereğince Ankara Gülhane'ye hakem muayenesine gönderiliyor, ama biliyor musunuz şimdi bu adam ne diyor: ‘Ben Konya'dan raporu on milyona almıştım. Şimdi cebime kırk milyon koyup, Ankara'ya gidiyorum. Bizim ailenin enayisi ben olmayacağım. Çünkü herkes bir yolunu bulup askerlik yapmadı, ben de yapmayacağım. Karar sizin, takip bizim işimiz.” 

Ankara'dan telefonla o zamanki GATA komutanı Sayın Tümgeneral Necati Kölan'ı buldum. Kısaca olayı anlattım ve “Şimdi elinde çürük raporu, cebinde kırk milyonuyla, hakem hastanesine sevk kâğıdı bulunan ... isimli birisi geliyor. Bu parayla enayi olmadığını ispat edeceğini söylüyor, bilgilerinize” dedim. Bir gün son-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Yedinci Kolordu se Diyarbakır, Hakkari, Mardin. Surt. Urla Уап İlleri Sikisönetim Komutanı Korgeneral Kemal Yamak, çıktığı gezilerde okullara uğranıp. öğrencilerle. 
Sirtimenierin sorunlarını saptyor. Zaman zaman da derslere girerek, öğretmenlik yapıyor. Öğrencilere Atatürk ilkelerini anlatmaz FOTO: hha.Dİ YARHAKİR 


Korgeneral Kemal Yamak öğrencilerin sevgilisi oldu.. 


© 7. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanı, gezilerinde fırsat bulduk ça derdere girip. Atatürk ilkelerini anlatıyor 


Kamil BAŞARA 


DİYARBAKIR, Һа). Yedinci Kolordu ve Disarbakır Hakkari, Mardin Sirt Uria Va İlleri Sıkıyönetim Komutan Korgeneral Kemal Yamak çıktığı gesilerde okullara uğrasın ağrendi ve öğretmenlerin sorunlamyla yakından iİgüettiyer 

Korgenaral Kemal Yamak. да a —— e man somun derslere girerek. öğrenci 


feri irmihan ediyor. Daha sonra kendi si öğretmenlik vapıp, öğrencilere Ata пи İlkelerini апаат 

“Öğrencilerimiz затпяптазй i£ minandır. Yurdumuzun kalkınması m баһа güze] günlerin gelmesini isti voraak. muhakkak eğitime büvük 6- теп» vermeliyiz.” den Korgeneral 
Kema: Yamak konuşmalarını her 
Zaman Atsturkçu öğretmenlerin “a. 
nında ukduğunu belirtiyor 

Stili Eğim Muduru Yilmaz Го fan da, “Şimdiye kadar Kemal Yamak Paşa gibi sorunıarımıza sahip çıkanlar olsaydı, Türk Mill Eğitimi еп 091 düzerde! olurdu." derek, sevincini dile getirivor 


Kemal Yamak, bölge içindeki gezilerinde okul ziyaretlerine özel önem veriyordu. 
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ra Necati Paşa telefon ediyor. “Bugün geldi, sağlam raporunu aldı ve aynı gün, Diyarbakır'a sevk edildi” diyordu. Üç dört gün sonra aynı kimseden bir mektup daha geldi. Açtım, üç kelimeden ibaretti: “Sağ olun komutan.” 

Maalesef bu bir yaraydı. Önlenemeyen bu olayların, çeşitli örneklerini çok gördüm. Sadece doktoru ve doktorları suçlamanın doğru olmadığını da anladım. Daha sonra Ege Ordusu komutanlığım sırasında Trakya'da bir ilçede askerlik şubesi başkan vekili genç bir üsteğmen, yakından tanıdığı sapasağlam bir kişinin, “çürük” raporu alışına inanamamış ve raporu İzmir Askeri Hastanesi verdiği için, durumu bize bildirmişti. İncelemeye esas olmak üzere, raporu alan kişinin bir de resmini koymuştu. Resimler hastanedeki kayıtla yan yana getirilince, iki resmin ayrılığı hemen dikkati çekmiş ve rapor alan genç tutuklanarak, getirilmişti. İfadesi şöyleydi: 

“Ben İstanbul'da bu işi yapan ... falan kişiye gittim. O benden hastaneye sevk kâğıdımı istedi, daha sonra bana bu raporu verdi. 
Ücretini de aldı. Ben de şaşırdım ama çabucak olmuştu. Sonradan öğrendiğime göre, bu adamın elinde, kör, topal, sağır ve sakat olan beş altı kişi varmış. Aldıkları muayeneye sevk kâğıtların- dan asıl resmi çıkarıp ustalıkla, bu sakatlardan birinin resmini yapıştırarak onu hastaneye sevk ediyorlarmış. Doktorların hiç dikkatini çekmeden, o kişinin kolaylıkla aldığı rapordaki resim sonra değiştirilip, asıl sahibinin resmi yapıştırılıyor, rapor veriliyormuş. Bunlar bir şebekeymiş. Çeşitli yerlerdeki askeri hastanelerden çok miktarda rapor almışlar.” 

Şimdi anlatılan bu olayda, doktora ne suç bulunabilir ki ? Rapordaki resim, muayene için karşısında duran, gerçek sakat bir insan, görüntüde her şey normal. 

Bu, daha uzayabilecekken, bir üsteğmenin dikkatiyle ortaya çıkan bir olaydır. O zaman teklifimiz olmuştu. Çürük veya askerli- ge elverişli değildir raporları her askeri hastane tarafından veya sağlık kurulu olan her yerden verilmemeli, bu yetki merkezileştirilmeli diye düşünüyordum. 

Bu yolda bir tecrübe de Kıbrıs'ta harekâttan önceki dönemde edinmiştim. 

1974'ten önce, zorunlu askerliğin ihdasından sonra yaşamıştım. Biz Kıbrıs'taki askerlik hizmetiyle ilgili yasal düzenlemeyi yaparken, “askerliğe elverişli değildir” şart ve esaslarını bizim askerlik kanunumuzdan almıştık. Kıbrıs gibi dar ve herkesin birbirini yakından tanıdığı bir ortamda bu raporların birdenbire çoğaldığını görünce, esasen çok sınırlı olan personel kaynaklarını korumak için bir tedbir almaya mecbur kalmıştık. Yeni getirdiğimiz esas, “Sıralanan çok ender, sakat ve çürükler dışında, herkes asker olur. Çalışabilir sakatlar, geri hizmetlerde kullanılır” tarzında bir hükümle, ya sağlam kalıp asker olmayı veya sakat ismi alıp bulaşıkçı, yemekhaneci gibi hizmetlerde askerlik yapmayı, kendilerinin tercih etmelerini istemiştik. Tercih sonucu ne mi oldu? 
Hemen belirtmek isterim ki çok müspet oldu ve raporlar çok azaldı. 1974'ten sonra ne şekil aldı bilemiyorum. Ancak uygulamada sınırları netleştirip daraltmanın da bir çare olacağını belirtmek için bunları yazmış bulunuyorum. 

Bölgenin sorunlarından birisi de kaçakçılıktı. Bunlardan öncelik alanı, uyuşturucu kaçakçılığıydı, ki silah kaçakçılığıyla birleşiyordu. Diğeri ise, sınır ötesinden yapılan, eşya, mal ve malzeme kaçakçılığıydı. Diyarbakır dahil, her il ve ilçede, bu kaçak eşyaların satışıyla ilgili yasakları, verilen emekleri, hatta bu konudaki çatışmaları yan yana koyunca, ne olduğunu anlamak bile mümkün olamıyordu. Halkın bu konudaki anlayışını da daha önce Kıbrıs'ta emrimde çalışan ve beni ziyarete gelen bir çavuş dile getiriyordu. Kendisine ne iş yaptığını sordum. Bu tür eşyaları satan ortak bir dükkânları olduğunu söyleyince, “Oğlum dikkat et, bu yüzden başın derde girmesin” dediğimde, “Yok komutanım, bu eşyaların satışı yasak değil, bölge dışına çıkışı yasak” diye, çözümsüz bir anlayışı ifade etmişti. 

Şimdilerde artık böyle bir sorun kalmamış, bu suç da azalarak, başka noktalara kaymıştır. Rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın getirdiği serbestlik ve sağladığı imkânlar, sebebi ortadan kaldırmış ve sonuçta suçu ve suçluyu yok etmişti. 

Bunlardan daha önemli olarak, hem bölgeden, hem de bölgeyle ilişkili, dışarıdan kaynaklanan, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı bir türlü önlenemiyordu. Kazancı çok, kanunlarımızın caydırıcılı- 
#1 az, şebekeler tecrübeli ve hatta biraz da yıldırıcıydı. Bunu yapanların yaptıkları biliniyor, yapan kişi ve ailelerde çok dikkat çekici olan gelişmeler görülüyor, ancak bunlara yasal yönden bir şey yapılamıyordu. Bu görüntü ve sonuç ise alenen teşvik edici bir unsur oluşturuyordu. 

Bunların üzerine de gitmiş, fakat etkili bir sonuç alamamıştık. 
İki üç yıl önce, hiçbir şeyi olmayanların, bu kadar kısa bir süre sonra nasıl han, hamam ve üç dört yıldızlı otellerin veya büyük şehir ve kıyılardaki tesislerin sahibi oldukları sorulamıyor ve incelenemiyordu. Durumu yazmış, vergi memurlarının incelemesini istemiş, ancak bir sonuç alamamıştım. Hâlâ da bu boşluğun devam ettiğini, çok başarılı bazı yakalama operasyonlarına rağmen, bu kaçakçılığın önlenmesi veya azaltılması için, başka tedbirlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 

Uyuşturucu kaçakçılığı ile silah kaçakçılığının iç içe olması, çok defa aynı şebekelerce yapılması da çok tehlikeli bir birliktelik oluşturuyor, bölgede satılanın da yerine satın alıp getirenlerin de yarattığı tehlike ve tehdit, birçok olayın kaynağını oluşturuyor, sonra da etkileri yayılan babalar doğuyordu. 

Bölgeden ayrılmadan evvel bu konuda hazırlayıp yazılı sundugum, maalesef bugün de geçerli olacak bir teklifi bilgilerinize sunuyorum. Niçin mi? Bazı gazetelerde bu tür faaliyetlerle uğraşanların ve yakınlarının malvarlıklarının kaynağının aranacağına dair haberlerin yer aldığını, on beş sene sonra, gazete haberi olarak gördüğüm için, gizliliği de kalmamış olan bu yazıyı koymuş bulunuyorum. Bu gazete haberinin, “sadece gazete haberi olarak” kalmamasını da diliyorum. 

Şimdilerde televizyonlarda “... adlı kişi uyuşturucuyla yakalandı ... kadar uyuşturucuya el kondu” sözlerinin arkasından, “Aynı kimse daha önce de ... tarihinde aynı suçtan yakalanmış ve ceza almıştı” haberlerini dinliyorum. Bu suç ve cezanın caydırıcılığını, suçun tekrarıyla birlikte değerlendiriyor ve bir sonuca varamıyorum. Kazancı çok olan, silah kaçakçılığını çok yakından destekleyen böyle bir iş veya satışa sunulan yasak bir madde veya malzemeyle yakalanan kimsenin cezası da o kadar ağır olmalı ve yasak uyuşturucu ticaretinin aynı zamanda bir insanlık suçu sayılıp caydınıcilığı sağlanmalıdır diye düşünüyorum. 


SYNT: 7130-1288-82/İSTH. Temmuz 1982 
Konu: Uyuşturucu madde ve silah kaçaklığı. 


1. Memleketimizi en çok rahatsız eden olayların başında uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığının geldiği ve bu ikisinin çok defa iç içe çalıştığı yüksek malumlarıdır. 

2. Gelişmiş şebekelerin yönettiği, pek çok paraların döndüğü çok kolay adam satın almanın mümkün olduğu bu tür olayların kısa sürede kolay kazanılan paralarla cazibesini koruyarak süratle çoğaldığı, mali gücü arttıkça kuvvetlendiği ve bu gücü diğer alanlara da kaydırarak yasal olan yan yollardan kazanılan bu güç ve paranın yasal görüntülü bir sürü işkolu veya tesislerle takviye edilerek maskelendiği ve bu uygulamayla daha rahat bir çalışan ortamı sağladığı da bilinmektedir. 

3. Bu uygulamanın sadece Diyarbakır'da dahi sayısız örneklerini görmek mümkündür. Özellikle uyuşturucu madde kaçakçılığıyla ismi yurtdışına da taşmış bulunan Lice yöresinden birçok kişinin daha üç beş yıl önceki durumları ile bugünkü durumlarını incelemek bu konuda endişeleri teyit edici bir kanaate varmaya yeterli olacaktır. Bu örneklerin daha büyüklerini başka illerde de görmek mümkündür. 

Dün bölgenin fakir yapısı içinde etrafından farksız bulunan bu kişi ve aileler uyuşturucu madde işiyle meşgul olmaya başladıktan sonra başlarından birkaç soruşturma veya mahkeme olayı da geçmiş olmasına rağmen çok süratle büyük bir servet sahibi olmuşlar, dükkânlar, oteller ve işletmeler satın almışlardır. (...) 

Halkın çok yakından tanıdığı, Emniyetin haklarında delil sayılamayacak bilgilerle dolu bulunduğu, bazen delil sayılabilecek bilgi ve belgelere rağmen çok defa haklarındaki soruşturmaların kesin bir sonuca varamamış olduğu bu kişilerin gittikçe artan mali güçleri çevrede huzursuzluk yaratmakta bu kimse ve ailelerin “güçlü kimseler”, “dokunulmaz aileler” görüntüsü içinde zamanla çevrede ayrı bir otorite haline gelerek faaliyet alanlarını genişletmesinden rahatsız olan birçok vatandaşımız bu şekildeki “türedi zenginler” hakkında düşüncelerini zaman zaman komutanlığınıza iletmektedir. 

4. Bu konuda belirmiş bulunan genel kanaat iki sonuçta toplanmaktadır: 

a. Son iki yılda öncekilere nazaran çok fazla uyuşturucu madde yakalanmış olmasına rağmen faaliyet önlenememiş, durdurulamamıştır. Şebeke çok geniştir. Polis'e güvenilemez ve mücadele yarım yapılmaktadır. 

b. Bu yolla kısa sürede zengin olan kimselerden dikilen hanların, satın alınan otel, işyeri ve işletmelerin nasıl alındığı sorulmamaktadır. 

Güvenlik güçleri bilinmezi, görülmezi bulmaya ve çözmeye uğraşırken, yasalarımız ve yargıçlarımız bilineni, görüneni ve herkesin gözüne batarak büyüyeni görmemektedir. 

5. Bölgede halkın gözünde böyle bir görüntüye sahip, hakikaten uyuşturucu madde kaçakçılığıyla uğraştığı bilinen fakat yasal yönden mahkünı edilememiş veya yeteri kadar ceza almamış kimselerden oluşan bir liste hazırlanmış ve Maliye Bakanlığı adına mali denetleme için bölgeye gelen hesap uzmanları heyetine durum ve ihtiyaç anlatılarak ne yapılabileceğinin incelenmesi istenmiş ve misal olarak geçen yıl vergi mükellefi dahi olmayan bir kişinin bu yıl 100 milyonluk bir otelin sahibi ve müşterisi olarak görülmesi halinde soruşturma konu- 


su yapılmasının gereği üzerinde durulmuştur. 

Ayrıca konu bölgede görevli Maliye Bakanlığı gelirler kontrolörleri heyetine de duyurulmuştur. Mevcut yasalar çerçevesinde bu incelemeler değişik makamlara yönelik bulunduğundan çok sınırlı kalmış ve hiçbir sonuç alınamamıştır. 

6. Kaçakçılarla mücadelenin yoğunlaştığı ve bu konuda bazı askeri mahkemelere görev verilmesinin planlandığı bu dönemde, konunun incelenmesi ve soruşturma açılması gerektiği takdirde bu olaylara karışmış kimselerle yakınlarının malvarlıklarına ait kaynakların araştırılabilmesi için yargı mercilerini yetkili kılacak bir yasal düzenlemenin yapılması faydalı mütalaa edilmektedir. İnsanların ahlak telakkilerine göre her ne yoldan kazanılırsa kazanılsın kazançları yaşanı tarzlarına yansımakta ve bu husus kaçakçılarda daha belirgin olarak görülmektedir. Bu konuda gerektiğinde yapılacak bir kaynak araştırmasıyla en azından kaçakçılıkla kazanılan servetin rahat ve pervasız bir yaşanı tarzı esas olamayacağının anlaşılması devletin bu- konuda gerektiğinde hesap sorabileceğine dair güvenin doğması ve bidayette tespit ve takip edilerek önlenemeyen olayların görünen sonucundan başlayarak çözümlenmesine imkân sağlaması bakımından faydalı olabileceği değerlendirilmektedir. 

Emir ve tensiplerine arz ederim. 

Kemal Yamak 
Korgeneral 

7. Kolordu ve 
Sıkıyönetim Komutanı 


Bu arada emrimle yapılmış bulunan bir incelemede, bilmedičim bir hususu daha öğrenmiştim. Bölgemizde hiç tahmin etmediğim sayıda Ermeni vatandaş da vardı: 

Diyarbakır'da 5 471 hanede, 28 535 kişi; 

Hakkâri'de 276 hanede, 2 342 kişi; 

Mardin'de 327 hanede, 3 126 kişi; 

Siirt'te 928 hanede, 5 211 kişi olmak üzere, toplam 7 002 hanede 39 214 kişi, bölgemizde yaşıyordu. Van ve Urfa'da Ermeni yoktu. Bu illerde daha önce bulunanlar, zamanla Suriye ve İstanbul'a göç etmişlerdi. Görev sürem içinde, bu vatandaşların herhangi bir olaya karıştıklarını görmemiştik. Durumları yakından kontrol ediliyordu. Sadece bir kişi, partizan örgütüne üye olmak ve propaganda da bulunmaktan mahkeme oluyordu. 

Bizim, bazı usullere aykırı da olsa makamımız subay ve astsubaylarımıza, evimiz de bunların eşlerine her zaman açık kalmıştır. 
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İşte bu çerçevede bir gün, bir jandarma binbaşının eşi, eve telefon ederek ve kendisini tanıtarak, hanımı ziyarete gelmek istediğini bildirmiş ve müsaade almıştı. Ziyaretçi hanım, bir çikolata ile yanında bir de Diyarbakırlı hanım olmak üzere, eve gelmiş ve “Sizi tanımayı çok arzu ediyordu. Beraber geldik” diyerek yanındaki hanımı tanıtmış. Konuşmalar, görüşmeler devam ederken, Muammer Hanım ikram için odadan dışarı çıktığında, Diyarbakırlı hanım, koynundan çıkardığı birkaç bilezik ve ziynet eşyasını masanın üstüne koyarken, orada hazır bulunan kız kardeşim Pervin, hanımın bileğini yakalayarak, “Ne yapıyorsunuz ? 
Nedir onlar? Lütfen onları hemen geri alın, bizim evimize böyle şeyler giremez” demiş ve Muammer Hanım'ı çağırmış. Hanını da kendilerine çıkışıp, gitmelerini ima eden sözler söyleyince, binbaşının hanımı özür dilemiş ve misafirini alarak gitmiş. Olayı bana bildirdiler. Misafirin kim olduğunu tespit ettirdim. Silah ve uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu bulunan ve mahkemesi devam eden birinin eşi olduğu anlaşılmıştı. Kaçakçı kafasına göre, işlerin böyle halledileceğini zannetmiş, bir jandarma subay eşinin bilerek veya bilmeyerek alet olduğu böyle bir davranışta bulunmuştu. Evden geri vermeyi unuttukları çikolatayı getirtmiş, jandarma binbaşıyı çağırmıştım. Binbaşı bir şey söyleyemiyor, beni dinliyordu. Olaydan çok sarsılmıştı. Çikolatayı işaret ettim “Al bunu da” dedim, hemen aldı. Sordum: “Şimdi ne yapmamı bekliyorsun ?” Gözleri dolu dolu, “Ne yapsanız haklısınız komutanım. Özür dilerim. Eşim böyle bir şey olacağını hiç düşünememiş. Beyinin de hapiste olduğunu bilmiyormuş” dedi. Çok inandırıcı bir savunma olmadığını biliyordum. “Eşine sahip çık. Daha kötü olaylar olabilirdi. Gidebilirsin” dedim. Binbaşı çikolata elinde ve başı yerde giderken, olayı duyanlar onu izliyor ve ben ne yapmam gerektiğini düşünüyordum. Bir aileyi yıkmayı göze alamadım. Olayın duyulması ve yayılmasını yeterli bir ceza saydım. Olay çok değişik olsa da, Erzurum'da genç bir subayken, usulsüz bir araç kullanarak, o zaman işlediğim suça karşılık bana verilen “pasif ceza”yı hatırlıyor, bende bıraktığı etkiyi tartma- ya çalışıyordum. 

Bu olaydan da alınacak dersler vardı. Sonradan, koynundan çıkan ya bir tabanca, bıçak olsaydı, ya bir komplo kurup o anda eve başkaları da gelmiş bulunsaydı neler olabilirdi, diye düşünüp durdum. 

Evimizin açık kapısını, haberli ve kontrollü açık tutmaya karar verip tedbir almaya, ziyaretçi kabulünde çok yakın olanların dışında, sorular sormaya karar vermiştik. 

İnsanlar ne yollar denemiyordu ki. Diyarbakır'da devam eden, Yol-İş Sendikası'yla ilgili bir dava için sendika başkanının, Ankara'da kardeşim İsmet'e bu davada avukatlık teklif ettiğini ve onun, “Ben ağabeyimin görev ve yetki alanında dava kabul etmiyorum” cevabını da daha sonra öğrenecektim. 

Bir şikâyetim de bölge radyosu olarak kurulan ve başıboş bırakılan radyo ile çok sınırlı bir yayın imkânına sahip olan bölge televizyonuydu. Harekâttan hemen sonra radyoevi müdürünü çagırmış, ne gibi emir veya talimatla çalıştığını, ne yaptığını, yayın hedefinin ve ilkelerinin ne olduğunu ve bunlara benzer sorular sormuştum. Cevabında “Radyoda dinleyici istekleri yayınlıyoruz. 
Televizyonda ise merkezden ne verilirse onu yayınlıyoruz. Zaten yayın alanı da çok sınırlıdır” diyordu. Vekil olarak çok dar bir kadroyla çalışan bu arkadaşı ne kimse destekliyor, ne yöneltiyor, ne de kontrol ediyordu. 

Kendisine “Dinleyici istekleri, dinleyiciye bu isteklerin arasına yerleştirilmiş ya bir mesaj, ya bir reklam için veya hedef topluma benimsetilecek bazı konuları duyurabilmek için vasıta olarak kullanılır. Sizin böyle bir hedefiniz var mı?” dediğimde, “Hayır sadece dinleyici istekleri yayınlıyoruz” demişti. Kendisine bazı emirler vermiş, çalışmalarını desteklemiş ve bölge radyosunun durumu ile beklentilerimizi, televizyonun yayın alanının genişletilmesinin, merkezi olarak hazırlanan önemli bölge programlarının, yerel programlarla birlikte yayına sokulmasının faydalarını içeren bir inceleme ve teklifi üst makama sunmuştum. 

Dönemin TRT genel müdürü, yakından tanıdığım Emekli Tümgeneral Sayın Macit Akman'dı. Sağ olsunlar geldiler. Uzun uzun konuştuk, yapılabilecek bazı hususları hemen ele aldılar ve çalışmaları başlattılar. 

Özellikle önemli televizyon programlarının merkezde hazırlanması, yerel çekimler ve görüntülerle insanları ekrana çekmeye başlaması ve bölge sorunlarıyla ilgili programları içermesi, çok iyi bir başlangıç olmuştu. Ancak bir süre sonra, “Afrika'nın hayvanları”, “Bilmem nere halkının yaşantıları” gibi, hazır paket programların yayına başlamasıyla bu ilgi kayboldu. Yeniden müdahaleler fazla fayda sağlamadı. 

Çok üzülerek söylüyorum ki, hangi kademeden olursa olsun, TRT'den kimse Diyarbakır'da görev almak ve bölgeyle ilgili özel program hazırlamak istemiyordu. Bölgeye tayin “sürgün”, bölgeyle program görevi “angarya” ve bölgeyle ilgilenme, “yapmış 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olmak için yapmak” gibi isteksiz ve heyecansız bir görev kabul ediliyordu. Seneler sonra, TRT'nin “GAP Programı” çok gecikmiş olarak devreye giriyor, başlangıçta korkarak izlediğim bazı bocalamalardan sonra, yerine oturarak ilgi toplayabiliyordu. 

Çoğalan televizyon kanalları, büyüyen yayın alanları, artan dinleyici kitlesiyle bu çok etkin iletişim imkânlarından faydalanmaya büyük ihtiyacınız olmasına rağmen, hâlâ yeterince faydalanamadığınız kanısında olduğumu, hatta bazı hatalı yayınlarla, bunun tam aksini yaptığınızı ifade edebilirim. Uzun süredir izlediğim “Perde Arkası” programının bu noksanı kısmen karşıladığını, ancak “GAP Progranı”nda daha çok ve daha iyi yayınlar olabileceğini düşünüyorum. 

Örgütün yurtdışı desteği de gittikçe tehlikeli bir duruma gelme eğilimindeydi. Bu tehlikenin üstüne gitmek gerekiyordu. 

Mücadelenin birinci esası sebepleri ortadan kaldırmak ise ikincisi, örgütün yurtdışı ve yurtiçinde tecridini sağlamaktı. 
Yurtdışından tecrit her türlü silah, malzeme, mücadeleye katılacak insan gücü ile maddi desteğin önlenmesiydi. Şimdi buna bir de siyasi veçhe eklenmişti. Politik yönden de tecridi sağlamak gerekiyordu. Yurtiçi tecridinin bir hedefi, ancak birçok yönü vardı. Hedef, bölge halkını kazanmak, örgüte yardım, yataklık ve desteğini yok etmekti. Her iki tarafın da hedefinin bu olacağının gerçeğinden hareketle, çok süratli, inandırıcı, güven sağlayıcı ve teşvik edici olmak; sorunlarına sahip çıkarak, istismar edilen sebepleri ortadan kaldırmak gerekiyordu. Her iki tecrit görevi de çok yönlü bir mücadeleyi, devletin bütün organlarıyla birlikte kabul etmesine bağlıydı. Ben bölgede yalnız askerlerin, güvenlik güçlerinin, İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın değil, bütün bakanlıkların görev ve sorumlulukları olduğuna inanıyor, siyasi ve ekonomik boyutlarıyla Almanya, İsveç, Fransa, Rusya ve daha birçok Avrupa ülkesine yerleşip yeşermeye başlayan, karşılıksız kaldığı için, etkisi her gün daha da artan, yalan propagandayla beslenerek kamuoyu oluşturan bu bölücü mücadeleyi, bu boyutundan soyutlayarak, Lice'de veya Siverek'te ve Şırnak'ta çözüm aramanın, sorunları ayrı ayrı ele almanın, koordinesiz uygulamaların yetersiz, hatta bazen yanlış olacağına inanıyordum. Yurtdışı faaliyetleriyle ilgili olarak şubat 1982'de yapılmış olunan bir incelemenin teklifler bölümünün, bugün hâlâ geçerliliğini koruduğunu görmek, geçen yirmi senenin muhasebesini yapmak yetmiyor mu diye, kendime soru soruyor ve ekte bilgilerinize sunuyorum: 
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Konu: Yıkıcı ve bölücü odakların 

yurtdışı faaliyetleri. 

Sınırlarınuza çok yakın üsler ilgili devlet tarafından kontrol altına alınnuyorsa, etkisiz hale getirilmesini sağlayacak aktif tedbirlerin alımı uygulanması sorumluluğu talep edilmektedir. 

4) Bugün için özellikle Suriye, aleyhimize benimsediği bu politikanın (kaçakçılık dahil) bir zararını görmediği veya görmeyeceğine sandığı için, uygulamasına devam etmektedir. Buna zorlandığı kabul edilse dahi, bir fayda ve zarar muhasebesini yapmaya zorlamanın faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

5) Hudutlarınuzdaki (özellikle Güneydoğu) kontrol güçlükleri ve giderilemeyen yetersizlikleri bu mücadelenin içe dönük en önemli noksanı kabul edilmektedir. 

1. Bu konu bütünüyle askeri tedbirleri, hudut görevlerini ve sosyoekonomik düzenlemeleri içerecek şekilde ayrı bir inceleme konusu kabul edilmektedir. 

2. Yapılacak bu mücadelenin bilinçli olarak yapılabilmesini yönlendirilmesini ve esasını hiç şüphesiz yeterli ve devanılı bir istihbarat teşkil edecektir. Bu hususun yeni mücadele alanları araçları ve amaçları incelenerek, gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi faydalı mütalaa edilmektedir. 

3. Yukarıda arz edilen hususlara göre: 

a. Dış güçler ve örgütler Avrupa'yı politik ve ekonomik savaş alanları seçmişler ve özellikle bazı uluslararası kuruluşlar ile bazı devletleri bu savaş için kullanabilmişlerdir. 

b. Aynı güçler örgütlere yakın üs teşkil edebilecek ve yurtiçindeki mücadelenin dış desteğini sağlayacak bir kuşak oluşturmuşlardır. 

c. Psikolojik harbi her alanda uygulamaya, kara propagandayı bir silah gibi kullanmayı sürdürmektedirler. 

d. 12 Eylül'den sonra esas mücadele alanı olan yurdumuzda Silahl Kuvvetler'imizce sağlanan başarı, dışa dönük faaliyetlerin yoğunlaşmasına neden olmuş, yeni beklentiler için dışta kadro oluşturma çabaları artmış ve yurtiçinde bir an önce arzu edilen ortanun tekrar yaratılması için yönetimin yıpratılması veya gerekli düzeltici önlemleri almadan ayrılışının sağlanması hedef alınmıştır. 

e. Bugün için bütün bu olayların itici gücü ve yönlendiricisi durumunda bulunan en önemli kaynağı, Almanya, Rusya, Suriye ve Yunanistan'ın oluşturduğuna inanılmaktadır. 

4. Yukarıda arz edilen genel görüşler içinde kullanarak alınacak tedbirlerin tespitinde aşağıdaki hususların dikkate alınmasında fayda mütalaa edilmektedir: 
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a. Tedbirler politik-ekonomik ve psikolojik alanlarda bir bütünlük içinde alınmalı. Fiziki-askeri ve aktif tedbirlerle tamamlanmalıdır. 

b. Bütün imkânlardan yararlanarak merkezi bir yönlendirmeyle özellikle savaş alanı olarak seçilen bölgelerde Türkiye'yi çok iyi tanıtan ve gerçeklerin tahrif ve durumun istismar edilmesini önleyen devamlı bir uygulamaya ağırlık verilmelidir. 

c. Çağdaş propagandanın çok etkili bir silah olduğu kabul edilmeli ve bu alan boş bırakılmamıalıdır. Bu hususun merkezi bir planlama ve bilinçli bir uygulamayla mümkün olabileceği dikkate alınmalıdır. 

d. Yurtiçinde ve yurtdışına, ortamı bu tür faaliyetlere müsait bulundurmamak için mukabil tedbirler alıp uygulamalı ve bu tedbirleri çok iyi bir istihbarat kaynağına dayayarak bütünleyip yaygınlaştırma ihtiyacı dikkate alınmalıdır. 

e. Ülkemiz aleyhine yürütülen faaliyetlerin bir kısmı devletlerin yasal ve bilinen kuruluşlarınca yapıldığından, dışarda bunların etkili davranışlarına karşı cevap verecek mukabil yasal kuruluşlarımız olmalı ve tesirli hale getirilmelidir. 

f. Ülkeye yönelik faaliyetlerin yoğun olduğu memleketlerde elçilik nezdinde çeşitli isimlerle görevlendirilecek uzman personel oluşturulmalı ve örgütsel istihbarat unsurları teşkil edilmelidir. 

g. Türk azınlıklardan faydalanılmalı, bulundukları ülkelerde baskı unsuru oluşturacak şekilde örgütlenmeleri sağlanmalıdır. 

h. Yurtdışında çalışan işçi ve çocuklarının gitmiş oldukları bölgelerdeki ekonomik ve sosyal yaşantıları göz önüne alınarak, yıkıcı güçlerce kolayca kazanılıp birer vasıta olarak kullanılmaları önlenmelidir. 

ı Örgüt faaliyetlerinin yurtdışı organik bağ veya iltisaklarının bulunduğu kuruluşlarca sürdürüldüğü gerçeğinden gidilerek mücadele yönetilmelidir. 

k. Yönlendiren-yöneten mali, politik, silah ve muhimmat desteği sağlayan kaynaklar tespit edilmeli, bunların durdurulması için önlemler alınmalıdır. 

1. Ülkeye ve dış temsilciliklerimize yönelik olaylar basın radyo ve TV vasıtasıyla yurtdışı güçlerin bir başarısı olarak belirtilmemelidir. 
Bu yayınların örgütün propagandasını yapacak şekilde olmamasına özen gösterilmelidir. Çoğu örgütlerin kendilerini kamuoyuna tanıtmak ve varlıklarını kabul ettirmek için (bayrak olaylar) seçtikleri ve 
5 milyon gasp eden bir örgütün radyo ve televizyonlardaki sözlerle 50 
milyonluk ilan parasına denk propaganda sağlama hesabını yaptıkları (bir açıklama da vardır) bilinerek yayın yapılmalıdır. 

m. Özellikle güney konışularımızda hareket serbestliği bulan militanların yurtiçine giriş ve çıkışlarının önlenmesi için uzun olan kara 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hudutlarımızın tabiat şartları da göz önüne alınarak klasik tedbirler yerine modem sistemlerle korunması sağlanmalıdır. 

n. Suçlu ve örgüt elemanlarının yurtdışında yakalanması ve iadesi için devletler arası ikili antlaşmalar yapılmalı ve suçluların mübadelesi sağlanmalıdır. 

o. Yurtdışından ülkemize gönderilen yıkıcı ve bölücü propaganda ve yayın kaynaklarının tespit edilerek yurt sathına yayılması giriş merkezlerinde engellenmelidir. 

б. Yurtdışına kaçma isteğinde olan ve daha önce eylem yapmış bulunan suçlu ve zanlılar hakkında elde edilecek bilgiler hudut kapıları, hava ve deniz limanlarındaki görevlilere bildirilmeli ve takipleri için özel önlemler alınmalıdır. 

5. Yukarıda sunulan görüş ve mütalaalar genel mahiyette olup incelemeye değer görülen hususları ihtiva etmektedir. 

Çok önemli olduğuna inanılan konunun çok teferruatlı bir incelemeye ihtiyaç göstereceği düşünülmektedir. 

Emir ve tensiplerine arz ederim. 

Kemal Yamak 
Korgeneral 

7. Kolordu ve 
Sıkıyönetim Komutanı 


Bütün bunları kovalarken, normal askeri hizmetlerimize de devam ediyorduk. 1981 yılı atışlı tatbikat hazırlıklarına başlamıştık. Ekim ayında olacak bu tatbikatta da bölge köylerine bazı yardımlar yapacaktık. Ancak ben bu defa, bu desteği biraz daha artırmak istiyordum. Bu nedenle, tatbikatın maksadı içine, “Bölge Kalkınma Seferberlik Tatbikatı” diye bir madde ekledim. Merkezleri bölgemde bulunan Karayolları, DSİ, Köy İşleri Bölge Müdürlüğü, Toprak Su Bölge Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşlarının bölge müdürlerini toplayıp düşüncemi anlattım. Tatbikat bölgesinde bulunan on sekiz köyün, durum ve ihtiyaçlarını önlerine koydum. Kendi yapabileceklerimizi anlattım, “Sizler neler yapabilirsiniz ?” diyerek kendilerini sırasıyla dinledim. 

Bu arada mazeret beyanını yasakladığını, sadece iş teklifini beklediğimi de ilave etmiştim. Sonuçta şöyle bir tablo çıkmıştı: 

Okulların onarım ve donatımını biz yapacaktık. 

İçme suyu problemini ilgili kuruluşlar halledecek, su anlaşmazlıklarını biz çözecektik. 
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PTT Bölge Müdürlüğü, bölge içinde kalan her köye telefon çekecekti. 

Köylere elektrik çekilecekti. 

Her köye bir köy odası binası yapılacaktı. 

Köy yollarının hepsinin onarım ve bağlantıları elden ve gözden geçirilecekti. 

Bu meyanda Batman'ın iç yollarının asfaltlanması, Batman Rafinerisi'nin yardımıyla yapılmış olacaktı. 

Süreler, sıralar ve paylaşımlar yapılıp işe başlanınca, faaliyetler âdeta, “Bölge Kalkınma Seferberlik Tatbikatı” görünümüne bürünüvermişti. Bölge halkı da bu faaliyetlerden çok etkilenmişti. Tatbikatlardan hep zarar ziyan davalarıyla çıkan halk, bu defa, “Bizim bölgede ne zaman tatbikat yapacaksınız ?” diye arkadaşlara sorular soruyordu. 

İki yerde sorun çıkmıştı. İki köyün su konusunda anlaşması sağlanamamıştı. Biri alıcı, biri verici durumundaydı. Köylere gittim ve iki muhtarı bir araya getirerek, kendilerini ikna edip, sorunu çözdüm. 

İkinci konu, Batman'ın iç anayollarının asfaltlanması için rafinerinin asfalt yardımı, genel müdürlüğünce kabul edilmemişti. 
Batman Rafinerisi bölge müdürü çok iyi, olumlu yaklaşımlarıyla tanıdığım, yardımlaşmayı seven ve desteğinin bölgedeki izleri her yerde görülebilen, yetenekli bir kişiydi. Bölge müdürü Sayın Mehmet Yamaç gelip durumu bildirdi. Ben kendisini dinledim. 

Telefonla Batman kaymakamını buldum ve sakin sakin “... gününden itibaren, Batman'ın iç anayollarını çok yıprattıkları ve bozdukları için, bu yollar rafineriye giren çıkan tankerlere ve ağır araçlara kapatılacak. Belirttiğim tarihe kadar arada kalan üç günlük süre içinde, rafineri kendisini karayollarına bağlayacak yolu kendisi açacak” diye emir verdim. Sayın Yamaç'a da, “Durumu genel müdürlüğüne ilet. Bu konuda çok ciddi olduğumu ve gecikmeye tahammülümün olmadığını anlat” dedim. Asfalt verilmiş ve yollar yapılmıştı. Bazen işlere IV. Murad gibi yaklaşmak gerekiyordu. 

Tatbikata Genelkurmay ve Devlet Başkanı Orgeneral Sayın Kenan Evren, kuvvet komutanları (Konsey üyeleri) gelmişlerdi. 
Açış konuşmasında, “Bölge Kalkınma Seferberlik Tatbikatı” tabirini ifade ederek, bu tatbikatın çerçevesi içerisinde yapılanları kalem kalem sıralayıp, yardımcı olan kurum ve kuruluşları da belirterek, kendilerine teşekkür ettim ve “Bunlardan tatbikatı izleme güzergâhımız üzerinde olan bazılarını da görüşlerinize sunacağız” diye sözümü bitirdim. Tatbikat sonunda, belirtilen ve yapılan bu işlerden bazılarını görmüş olan sayın komutanım Orgeneral Evren aynı tabiri kullanarak, “Bölge Kalkınma Seferberlik Tatbikatı” içinde yapılanlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunu bir ordu-millet bütünleşmesinin örneği saydığını ve bunun bir gelenek haline getirilmesini dilediğini ifade etmişler, ilgili herkese teşekkürlerini bildirmişlerdi. 

Bu tatbikat Diyarbakır'daki son büyük tatbikatımız olmuştu. 

Seneler sonra Kara Kuvvetleri komutanıyken Siirt'e gitmiştim. 
Sayın valiyi ziyaret ettiğimde, içimde yatan bir sorunun cevabını almak için kendisine sordum: “Kaç köyünüz var ve kaçında elektrik bulunuyor ?” Yıl 1988'di. Sayın vali, 710 köyün 650'sinde elektrik var, diğerleri yapım halinde demişti. 1980'de 710 köyden 18'in- de elektrik var diye takdim edilmiş ve bu rakamlar âdeta beynime kazınarak yerleşmişti. Şimdi sayın valinin verdiği rakam, gelişmenin boyutunu gösterebiliyordu. 

Seneler sonra Cumhurbaşkanlığı genel sekreteriyken, 1990 yılında Batman'ın bir köyünün muhtarı ziyaretime gelmişti. Görünce kendisini tanıdım. Yukarıda belirttiğim tatbikatta, uyguladığımız “Bölge Kalkınma Seferberlik Tatbikatı” içinde, onun köyüne de küçük bir köy evi yapmış ve telefon çekmiştik. Köyde bize, “Komutan bey, ben bu telefonu şimdi nereye koyacağım, nasıl kullanacağız ?” diye sorular sormuş, biz de gereken cevabı vermiş ve kendisine göstermiştik. Çay içerken, kendisine bunu anlatarak, “Hatırlıyor musun ?” diye sorunca, “Hatırlamaz olur muyum ? Ben de onun için geldim. Yardım edeceğinizi bildiğim için, doğru size geldim” dedi ve ekledi: “Biz şimdi köyümüze otomatik santral istiyoruz. Bize yardımcı olun. Siz başlattınız, siz yardımcı olun.” İşte 1980'de telefondan korkan köy muhtarı, şimdi köyüne otomatik santral istiyordu. Bunlar da bu tatbikatın ilerdeki senelere sarkan, güzel anıları olacaktı. 

1982 yılında, kolordu harp oyununu ikiye ayırmış, o zamana 
kadar hiç yapılmamış olan ve işlenmemiş bulunan bölgedeki gayri nizami harp konusunu oyuna dahil etmiştim. İlk iki gün incelediğimiz bu konuyu, 2. Ordu komutanı ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sayın Nurettin Ersin de izliyorlardı. Tatbikata ka-Шап bölgedeki komutanlar ve arkadaşlar, bu konudaki incelemelere çok ilgi duyuyorlardı. 

Bütün arkadaşlara bir görev vermiş ve bu bölgede gayri nizami harbi uygulayan, kırnuzı komutana “hayali lider olarak” Güneydogu'da nasıl bir uygulama düşündüklerine dair karargâhlarına iletecekleri ana fikri ve düşüncelerini bildirmelerini istemiştim. Sonunda harekât müdürü olarak sunacağım düşüncelerimi de kaleme alnuştım. Maksadım kendilerini durumun içine tam olarak sokmak, bölgenin hassasiyetine dikkatlerini çekmek ve olayları yaşatarak, kendilerine yeni bir görüş açısı sağlamış olmaktı. Hazırladığım metne ait herhangi bir hususu burada belirtmek istemiyorum. Komutanlarım ve arkadaşlarım çok etkisinde kalmışlar, o günkü durum içinde “potansiyel tehlikeyi” tanımış ve boyutlarını görebilmişlerdi. Ben de düşündüğüm mesajı arkadaşlarıma verebilmiştim. 

Bu harp oyununun bir faydası daha olmuş, oyuncu çokluğu, ilgi fazlalığı, takdim şekli ve oyun tarzı olarak, kolordu karargâhının brifing ve harp oyunu salonu çok yetersiz kalmıştı. Hemen kolordu binasına ek bir salon yapmaya başlamıştık. Böylece o zamanki ismi “12 Eylül Salonu” konulan ve daha sonra birçok komutanlık tarafından örnek alınan salon meydana gelmiş ve bu degişiklikle, âdeta bir nevi depo gibi kullanılan kolordu karargâhı şeref salonu genişletilerek, yeniden düzenlenmişti. 

Bu inşaat ve düzenleme, benim için sıkıyönetim dışında uğraşıp takip ettiğim, belki de farkına varmadan stres attığım bir meşgale olacak ve kolordu da bunları kazanmış bulunacaktı. 

Bölgede görevli olduğum dönemde, bölgeye gelen ve beni de ziyaret eden, Devlet Planlama Teşkilatı mensuplarıyla tanışma ve konuşma fırsatı bulmuştum. İçlerinde Sayın Vecdi Gönül ve Sayın Işın Çelebi'nin de bulunduğu sekiz kişilik bu heyet, bölgede inceleme yapacaktı. 

Kendilerine ayrı ayrı, kaç sene bu görevde olduklarını ve bölgeye kaçıncı gelişleri olduğunu sorduğumda, altı-sekiz senedir bu görevde çalıştıklarını ve hepsinin de bölgeye ilk defa geldiklerini, iki beş yıllık plan hazırlıklarına katıldıklarını öğrenince çok şaşırmıştım. Hem plan hazırlığına esas olan bilgileri, hem de bunların yürütülmesi ve sonuçlarıyla ilgili kontrol bilgilerini, valiler kanalyla il yönetimlerinden alıyorlardı. Bölgede bildikleri ile gerçek durum arasında o kadar çok fark vardı ki, gidip görmelerini kendilerine ilettim. Köprüsü yapılmış yolu yapılmamış; yolu olan köprüsü olmayan; yapılıp kullanılmayan, başlanıp bitirilmeyen; su geldi diyerek telgraf çekilip kutlanan, fakat su gelmemiş olan yerleşim yeri gibi örnekler pek çoktu. Kendilerinden rica ettim, bazı örnekleri görüp, bilgiler aldılar. Dönüşte bir yemekte, bildikleri ile gördükleri arasındaki farkları ilettiler ve bana hak verdiler. Ben Devlet Planlama Teşkilatı'nın doğru ve tam bilgilere göre planlama yapamadığını, takip ve kontrolünü sadece rakanılarla yaptığını, sonuçlarını ise teklif ve raporlarla alabildiğini öğreniyor, yatırımlardaki, yaparken fizibil, yaptıktan bir süre sonra fizibilitesi olumsuz olarak mütalaa edilen, zıtlıkları bile buna bağlıyordum. Bölgeden dönerken, bana hak veriyorlar, bilgi noksanlığı ve takip yetersizliğini vurguluyorlardı. Bir eksiği daha vurguluyorlar ve teklifime katılıyorlardı. Geçici veya kalıcı bir kuruluş olarak, yatırını ağırlığına göre düzenlenen ve “Bölge Planlama Teşkilatı” şeklinde isimlendirilebilecek bir uygulamayla gerekli bilgileri kendi gözlemleri ve tespitleriyle edinip plan yaparken, yine kendi gözlemleri ve tespitleri aldıkları bilgilerle kontrol etmenin ve bölgelere yayılmanın ihtiyacına inanıyorlardı. Devlet Planlama Teşkilatı'nın “uygulamacı” değil “planlayıcı” bir teşkilat olduğunu biliyorum, fakat planladığının icrasını “takip ve kontrol etme” ihtiyacına da inanıyorum. 

Bu uygulama olamadı, fakat zaman zaman dile getirildi. En son ise İzmir Sanayi ve Ticaret Odası yetkililerinin mart 1996'nın son yarısında, sayın cumhurbaşkanına ve sayın başbakana sundukları bir özel brifingde öneri olarak ortaya kondu. İncelemeye değer bir teklif olduğu kanaatimi, halen koruduğumu belirtmek isterim. 

Yaptığım görevler, okuduğum ve incelediğim dokümanlar, sonuçlarıyla değerlendirdiğim uygulamalardan sonra, ulaştığım bazı sonuçları bu bölümün sonuna özet olarak eklemek istiyorum. 

Silahlı Kuvvetler'imizin aldıkları devlet desteği ve bölge halkımızın güveniyle bölgede sağladıkları başarı sonunda huzur ve güven ortamının hedeflerine ulaşmış olması dileğini belirterek, bu mücadeleden çıkarılan bazı sonuçları yazmanın gelecek için bir görev olduğunu düşünüyor ve bu görevi yerine getiriyorum: 

1) Dünyanın her yerinde yürütülen bu tür mücadelelerde, bölgede bulunan ve mücadelenin kilidi ve anahtarı durumunda olan, “halk desteği” konusunun öncelikle dikkate alınması ve sağlanması gerekmektedir. 

2) Terör ve bölücü faaliyetlerde, Mao'nun meşhur, terörist ve bölücüyü balık, halkı denize benzetmesinde olduğu gibi, örgütün halkın tam desteğini sağlamaya ve mücadeleyi halka benimseterek ve mal ederek yaygınlaştırmaya yönelmesi ve bu desteği her ne şekilde olursa olsun temin etmeyi amaçlaması, kendisi için bir zaruret ve yaptığı mücadelenin değişmez bir kaidesidir. 

3) Balığı olta veya ağla yakalamak, bu mümkün olmazsa, suyun yapısında bazı değişiklikler yaparak, suyu örgüt için yaşanmaz hale getirmek gerekmektedir. Halktan oluşan bu suda, örgütün istediği hayat ortamı oluşmamalıdır. Bunu sağlayacak ilacın adı da, halkı kazanmaktır. 
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4) Halkın yardım ve desteği, örgütler için ne kadar lüzumlu ise bu örgütlerle mücadele eden güçler için, en az o kadar lüzumlu ve hatta mücadele için kesin bir zarurettir. 

5) Başlatılan bir terör veya bölücülük faaliyetinin halka benimsetilip mal edilerek ayaklanmaya dönüştürülmesi, bir sebebin olmasına, peşine düşülecek bir idealin bulunmasına bağlıdır. 
Böyle bir sebep yoksa yaratılacağı, küçük veya zayıf ise büyütüleceği, cazibesini kaybetmiş ise tekrar canlandırılacağı bilinerek, istismar edilen sebep veya peşine düşülen idealin, zayıf noktalaп, hassas yönleri ve muhtemelen gizlenen asıl gayeye uyumsuzlukları, terörü başlatanların asıl maksatları için kullandıkları maskeler çok iyi tahlil edilmeli ve mücadelede dikkatlice faydalanılmalıdır. 

6) Ayrıca üzerinde önemle durulması gereken diğer bir hususun da yıkıcı faaliyetler ve bunlarla mücadelenin, öncelikle halkın zihninde yürütüldüğü bilinerek, önce bu zihinlerdeki mücadeleyi kazanmak hedef alınmalıdır. Bu mücadelenin en etkili silahı olan psikolojik harekât, ne isim verilirse verilsin, her safhada kullanılmalı, doğruluğu, bunu destekleyen görünür doğrular ve unsurlarla desteklenerek inandırıcılığı sağlanmalıdır. Bunları yaparken, önemle üzerinde durulması gereken diğer bir husus da, konunun sadece propaganda yönüyle ele alınmaması hususudur. Çünkü psikolojik harekât sadece bir propaganda değildir. Bir insanın hayatı mevzubahis ise o kimsenin fikrini değiştirmek için, propagandadan daha fazla şeye ihtiyaç duyduğu gerçeği dikkate alınmalı ve bölgenin hassas yerlerinde görülen tereddütlerin nedeni, bu güven duygusunun varlığı, yokluğu ve yeterliliğinde aranmalıdır. 

7) Dünya orduları ve güvenlik güçlerinde, asilerle mücadele ve ayaklanmalara karşı koymada halka, doğru ve iyi muamele etmenin önemi hakkında süratle gelişen bir şuur oluşmaktadır. Artık kazanmanın ilk şartının, öncelikle bölge halkını kazanmak oldugu iyice anlaşılmıştır. Bizim ihtiyacımız bunu sağlamak değil. var olan güvenin devamını ve gelişerek kuvvetlenmesini sağlamaktır. 

8) Halkın açık ve gizli yardım desteği bazı şartlara bağlıdır. Bunların kendi değerlendirmelerine göre, “Hangi tarafın kendini daha iyi koruduğu ?”, “Hangi tarafın kontrolünün daha etkin olduğu ?”, “Tehdidin hangi taraftan daha çok geldiği ?” sorularına bulabildiği cevaplar ve sağlanabilen güven duygularından oluşmaktadır. Bu tutumun temelinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması ve gelecegine güven duygusunun oluşması yattığı unutulmamalıdır. 

9) Yukarıda belirtilen nedenlerle, bölgede devletin varlığının, 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ağırlığının, gücünün ve adaletinin devamlı olarak hissedilmesini sağlamak için, mahalli idareleri kuvvetli ve dolu tutmak, bölgeyi aktif ve tecrübeli lider ve idarecilerle desteklemek ve bunları, sağlanacak kontrol ve desteğin müessir elemanları haline getirmek, son derece önem taşımaktadır. 

10) Halka karşı vuku bulacak kötü muamelelerin olmaması, istismara sebep olabilecek davranışların vuku bulmaması, halkın gücendirilmemesi ve güven duygularının devamının sağlanması için bölgede görev alan bütün birlik ve unsurların, yöneticiler dahil, bu konuda eğitilmesi temin edilmeli ve mücadele için bölgeye ve bölge halkına bakış açısında hissedilen bu eğitim boşluğu mutlaka doldurulmalıdır. İşkence veya bu görüntüyü veren olaylar, zalimane davranışlar, kadın masuniyet ve haysiyetini tahkir, aleni hakaret ve aşağılamalar, toplu itham ve suçlamalar, halkı örgüte iten ve olaylarını aksisedasını yurtdışına taşıran çok önemli faktörlerdir. Bu hata asla yapılmamalıdır. Olayların etkisiyle dogabilecek karşıt duygular kontrol altına alınmalı, bu tür olayların doğmasına asla müsaade edilmemelidir. Bu şekilde yanlış ve hatalı bir davranış sonunda hemen bir değerlendirme yapılmalı, kamuoyunda oluşması muhtemel menfi etkileri önleyici önlemler süratle alınıp uygulanmalı, gerektiğinde hata ve yanlışlıklar süratle cezalandırılmalı, bu uygulama duyurulmalı, yapılan hatalı hareket bir zarar tevlit etmiş ise hiçbir formaliteyi beklemeden, tamiri cihetine gidilmelidir. Bu konuda yönetici veya yetkilinin adaletine halk güven duymalı ve gerektiğinde beklentisinin sonucunu görebilmelidir. Bunun tam aksi de örgütün halkın müdafileri, zulüm ve adaletsizliğin intikam alıcıları ve adalet sağlayıcıları durumuna gelmelerine ve buna halkın inanmış olmasına imkân ve firsat hazırlanmamalıdır. Bu konuda yasalar, en büyük yardımcı olarak değerlendirilmelidir. 

11) Halka kolay yaklaşabilmenin, onlarla diyalog kurabilmenin ve güvenlerini kazanabilmenin, sayısız şekil ve fırsatları bulunabilir. Ancak, halkı tanımak, örf ve âdetlerini, fikir ve düşüncelerini bilmek, problemlerini bilebilmek, onlarla ilgilenebilmek, bu münasebetlerin en etkili silahlarıdır. Halkın saplandığı bazı sabit fikirler, özlemini duyduğu hususlar, benimsetilmesi istenen mesajların verilmesinde, ustalıkla işlenebilecek birçok konuları ihtiva eder. 

12) Bu tür mücadelede, bir İngiliz yazarının söylediği gibi, mücadelenin yüzde yirmisinin askeri, yüzde altmışının siyasi ve ekonomik faaliyetlerden, kalanının da bölgeyle ilgili diğer düzenlemelerden oluşacağı gerçeği dikkate alınarak, tertip ve tedbirlere 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buna göre ağırlık verilmelidir. Kalem ile kılıç mukayesesinde olduğu gibi, bazen bir teksir makinesinin çalışması, bir makineli tüfeğin çalışmasından daha etkili; bazen bir uzman doktorun sağladığı yaklaşımın, bir silah uzmanından daha yararlı; bazen çimentonun tel çitten daha çok yaklaştırıcı olabileceği, bir yöneticiyi yanlarında görebilmenin birçok boşluğu doldurabileceği ve bu tür ziyaretlerin tekrarıyla yalnızlık, unutulmuşluk hissinin yok edilebileceği her zaman dikkate alınmalıdır. 

13) Mevcut düzeni yıkmak isteyenlere karşı refah, çok iyi bir silahtır. Bu silahı kullanmada, vaat yarışı yerine, yapılabilen sınırlı da olsa reform veya sağlanabilen imkânların hizmete girmesinin etkisi daha çok olacaktır. Zira örgüt vaat ettikleriyle, devlet ise yaptıklarıyla değerlendirilecektir. Örgütün sorumluluğu yoktur. Her türlü oyun ve kurnazlığı kullanabilir, gerektiğinde yalan söyleyebilir, aldatabilir, mübalağa edebilir. Bir şeyi ispat etmeye mecbur değildir ve asıl önemlisi, yasal sınırlamaları yoktur. Karşı koyan ise sorumluluklarına bağlı, geçmişine bağımlı, gerçekleri konuşmaya ve söylediklerini gerektiğinde ispat etmeye mecbur, aldatma imkânı olmayan, siyasi bir kuruluşun yönetim ve denetimi altında bulunan, yasalarla bağımlı ve yetkileri sınırlı, vaat ettikleriyle değil, yaptıkları, sağladıklarıyla kıymetlendirilen taraftır. Bu karşıt farklılıklar bilinerek, mümkün olduğu kadar istismar edilebilecek sebepleri var ise yok etmek, uygulamalar sırasında, yeni yeni sebepler yaratmamak çok önem taşımaktadır. 
Halka yapılabilecekleri vaat etmek, vaat edilenleri yapmak, yapılanları duyurmak, yapılamayanların inandırıcı ve açık sebeplerini, programa bağlı ise zamanlamasını açıkça belirtmek, inandırıcı olabilmenin en önemli unsurlarını teşkil etmektedir. 

14) Unutmamak gerekir ki, çetecilerle savaş, barış için sürdürülen bir mücadeledir. Harbin geniş ölçüde tahripkâr oluşuna karşılık, bu savaş büyük ölçüde yapıcı gayretlere ihtiyaç gösterir. 
Bu özellik, barış için uygun ortamın sağlanmasında önemli bir faktör olarak kullanılmadır. Bugün bölgeye yapılan yardım ve desteklerle sağlanan imkânların, “Apo yardımı” adıyla isimlendirilmesine ve istismarına imkân vermemek, planlı programlı hizmet sunmak şekline sokmak ve zorlamanın gereği olarak yapıldı- 
#1 görüntüsünü silmek gerekmektedir. 

15) Halk desteğinin önemi çok iyi anlaşıldığından, dünyada geniş çaplı ayaklanmalar, yerini terör eşliğinde sivil kargaşalıklara bırakma eğilimindedir. Son gelişme ve olaylar, bu gerçeği çok açık olarak vurgulamış bulunmaktadır. Karakteri değişen bu harekâtla mücadele usulleri de yeniden incelenmeli ve her şeyden önce, bu kargaşalığın doğmaması, terörün halktan destek almaması ve halkın teröre alet olmanıası mutlaka sağlanmış olmalıdır. 
Teröre halk desteğinde sadece pasif direnişin, tespit edilebilmiş yüzden fazla şekli olduğu ifade edilmektedir. Bunlarla mücadele, başlı başına bir eğitim konusudur. 

16) Örgütün kamuoyunun dikkatini çekmek, uluslararası diplomasiyi harekete geçirmek ve hükümeti taciz için, olayları tersine çevirmek ve abartmak, daima başvurduğu bir taktiktir. Bu nedenle istismarları önlemek, yöneticileri ve güvenlik güçlerini pasifize etmeyi amaçlayan maksatlı yayınları önceden karşılamak ve etkisizleştirmek için, bol ve doğru haber akımını sağlamak, yasal dayanakları vaktinde kullanmak ve konuyu istismar alanlarından süratle çekmek gerekmektedir. Örgütün bu konudaki boşluk ve tereddütlerden yararlanarak sağlayabileceği olumsuz etkileri, sonradan silebilmek daha güç olmaktadır. 

17) Basının bölge halkının ve güvenlik kuvvetlerinin psikolojisini menfi yönde etkileyen, örgütün dış destek ve ilgisini artıran, örgütü olduğundan daha büyük gösteren ve bölge halkını yılgınlığa sevk eden yayınlar olmamalı, basın bu ihtiyaca mutlaka inandırılmalıdır. Haberler zamanında, bol ve doğru olarak verilmeli, haber ihtiyaçları karşılanmalı ve tutumları değerlendirilerek, kendilerine sağlanan kolaylık ve desteklere ölçü alınmalıdır. 

18) Mücadelenin bütünlüğünü sağlayabilmek için çok önemli bir nokta da, idareci ve politikacıların, belirlenmiş bir milli politikayı benimsemesi ve milli bir sorunu politik istismar konusu yapmamasıdır. Konunun tenkit edilecek yönleri başka, bölge halkını bazı örneklerde görüldüğü gibi menfi yönde etkileyecek yönleri başkadır. Bu ayrım mutlaka yapılmış olmalıdır. Özellikle politik hüviyete sahip kimselerin, yurtiçi ve yurtdışında yaptıkları konuşma ve beyanların artan yoğunluğu ve aşırılığı, dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. 

19) Güvenlik güçlerinin büyük çoğunluğu, iyi yetişmiş bir personelin, etkili bir silahla her şeyi yapabileceği inancını taşır. Fakat bu tür bir harekâtta, yetişmiş olmanın anlamı değişiktir. Bu değişiklik mücadelede kullanılacak silahın, sadece “ateşli silah” olmamasından ileri gelmektedir. Bu güçler genel olarak kuvvetli, cesur ve atılgan olarak yetiştirilir ve şartlandırılır. Çok yerinde olan bu hasletlerin, bu mücadelede gereken yer ve zamanda ve hak edenlere karşı kullanılması tabii bir sonuç ve belki de kaçınılmaz bir zarurettir. Ancak güveni sağlamak için gösterilen şerefli bir gayretin tahrif edilerek, kaba kuvvet kullanımı şeklinde sergilenebileceği daima dikkate alınmalı ve bu husus değişik durum ve olaylar için bir yaklaşım tarzını benimsetmeyi hedef alarak, eğitimlere mutlaka dahil edilmelidir. 

20) Ayrıca daha uzun süre devam edecek bir ihtiyacın, askeri yönden de değerlendirilmesi, özellikle Kara Kuvvetleri ile Jandarma'nın bölgedeki konuş, kuruluş ve kadrolarının buna göre düzenlenmesi; mevcutlara ilaveten bazı birliklerin, gerekiyorsa, komando birliğine dönüştürülmesi hususu, bir görev ihtiyacı olarak ele alınmalıdır. Bu hususta etkin bir çalışmanın sonuçlanmak üzere olduğunu görmek, çok memnuniyet vericidir. 

21) Bölgede karşı koyma harekâtının başarısı ve çetelerin imhası, politik, ekonomik, sosyal, ideolojik ve psikolojik yönden. 
bölgedeki halk için uygun şartların yaratılmasına, askeri harekâtın sürdürülmesine, genel bir plan üzerinden bu maksatla uygulanacak tedbirlerin, tespit ve önceliklerine göre uygulamaya konulmasına ve bunların takibine bağlı bulunmaktadır. Bu tedbirler paketinin bütün bölümleri bölgeyi ve bölgede yaşayanları doğrudan ilgilendirmelidir. 

22) Öncelikle çok şümullü olan bu tedbirler paketinin oluşturulmasını, uygulamaya dönüştürülebilmesini ve uygulamanın takip edilerek sonuçlarının değerlendirilmesini, gerektiğinde уепіlenmesini sağlayacak bir karargâha veya bir kuruluşa ihtiyaç olup olmadığı, incelemeye değer görülmektedir. Bölgede uygulanan olağanüstü halin karargâhının da takviye edilmesi ve daha üst makamda bir bakanlığın veya Milli Güvenlik Kurulu'nun sorumluluğuna verilmiş daimi bir grubun hükümet adına durumu takip etmesi, çözüm üreterek teklifler sunması, uygulayıcıları yönlendirmesi, yaptıklarını değerlendirmesi, müteakip uygulamalar için teklif ve tavsiyelerde bulunması ihtiyacına inanılmaktadır. Bu kuruluş icracı ve yönetici olarak değil, bütün haber ve bilgileri alan, değerlendirici, yönlendirici, fikir üreten, tedbir getiren, teklif veya tavsiye sunan bir kuruluş olarak kabul edilmelidir. Olağanüstü hal bölgesine sağlanan maddi destek ve teşviklerin dahi böyle bir karargâha ihtiyaç gösterdiği dikkate alınmalıdır. 

Teröristlerle mücadele eden güvenlik güçlerinin faaliyet ve yönetimine paralel olarak, terörle mücadelenin şümulüne uygun düzenlenmiş böyle bir karargâha veya kuruluşa olan acil ihtiyaç dikkate alınmalı ve ihtiyacı devlet çapında ortaya koyan, ilgili bakanlıklarla imkânları değerlendiren, tedbirlerin bütünlüğünü sağlayan ve yetkili makamın önüne koyan, öneri sunan bir karargâha olan ihtiyaç, geç kalmış acil tedbirlerden biri olarak değerlendirilmelidir. 

23) Bu harekâtın, psikolojik harekât desteğinin sağlanması için alınan çok olumlu tedbirlerin, içe ve dışa dönük olarak ele alınıp, şümulünün genişletilmesi ve etkilerinin tabana doğru yaygınlaştırılması mücadelenin devamlı bir ihtiyacıdır. Bu konuda hedef, örgütün içte ve dışta terör örgütü ve özellikle bölgede eşkıya olarak kabul edilmesi ve reddedilmesi olmalıdır. Psikolojik harekâtın askeri hedefi ise buna paralel olarak, bölgede “gündüz külahlı, gece silahlı” grupların oluşmasını mutlaka önlemek, oluşmuş ise teşhisi ve tespitiyle gelişmeden söndürülmesi olmalıdır. 

24) Örgüte karşı bölge halkının reaksiyonunu simgeleyen korucu teşkilatının, bütünüyle ele alınması ve incelenmesi konusu önem taşımaktadır. Korucu teşkilatı, bölgede ulaştığı sayı, yayılma şekli, halk içinde oluşu, bölgeyi çok iyi tanıması, bölge halkını etkileme imkânlarının çokluğu ve sahip olduğu silah, aldığı ücге! yönünden, bölgede çok önemli bir unsur haline gelmiştir. Örgütün hedefi olması da bu özelliklerinden ileri gelmektedir. Bugün korucu, baş korucu şeklinde, kendi bölgelerindeki güvenlik güçlerine bağlı bir görüntüyle kendi kontrolleri altında görev yapan bu teşkilatın, ihtiyacın sürdüğü sürece daha faydalı ve etkin hale getirilebileceğine inanılmaktadır. 

25) En çok istismar edilen konular, bölgede halkın yaşam şartlarıyla ilgili konularda yoğunlaşmaktadır. Bütün gelişmelere rağmen, özellikle yol, su, sağlık desteği ve elektrik ihtiyacı, bunların başında gelmektedir. Bunlarda çok büyük gelişmeler sağlanmış ve istismar edilen sebeplerin pek çoğu, bazı bölgelerde istismarcıların elinden alınmıştır. 

26) Uzun vadeli devlet yatırımlarına ilaveten, yol, su, elektrik ve sağlık desteği başta olmak üzere, halkın yaşam şartlarıyla doğrudan ilgili, acil ihtiyaca dönük hizmet yatırımlarının olumlu etkileri dikkate alınarak bu uygulamalara ağırlık verilmelidir. Aksi halde, köyünde su olmayan köylüye, GAP veya bölgedeki yağmurlama sistemini anlatıp benimsetmek çok zor olmakta ve “Kiпип ісіп?” sorusuna muhatap kalınmaktadır. Devlet yatırımı ile hizmet yatırımı ayrılarak değerlendirilmeli ve hizmet yatırımları halkın acil ve ciddi ihtiyaçlarına yönlendirilmelidir. 

27) Televizyon ve radyonun psikolojik harekât için etkili bir şekilde kullanılması, halkla doğrudan iletişim kurulması için dinleme ve takip kolaylığının sağlanması, yayın alanının büyütülmesi, boşlukların kapatılması, yayın politikasının tespit ve uygulaması 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çok önem taşımaktadır. Özellikle, her türlü imkândan yararlanarak, halkın anlayacağı şekil, yer, düzen ve zamanda ele alınıp, işlenecek konular ve bunların uygulama şekillerinin, çok dikkatli bir planlamaya ihtiyaç göstereceği dikkate alınmalı ve mutlaka uygulanmalıdır. Özel televizyonlar ve diğer yayın organlarının belli ölçü ve şartlar içinde kontrolü sağlanmalıdır. 

28) Bu yönde devamlı yenilenen insan kazanma yöntemleriyle çözülme çabuklaştırılmalı ve tespit edilen çözülme emareleri incelenerek, çabuklaştırma teşvikleri yoğunlaştırılmalıdır. 

29) Bölge kontrolünün sağlanması, bölge içindeki aktif vurucu güçlerin çok seyyar bir şekilde kullanılması, bölgede gündüzleri dost birliklerin, geceleri örgütlerin hâkim olduğu hissinin doğmasına asla müsaade edilmemesi, bölge kontrolünün, bölgeye hâkim olabilmenin ilk şartı olarak kabul edilmesi sağlanmalıdır. 

30) Baskının cevabının pusuda, pusunun cevabının baskında aranmasını mümkün kılacak eğitim ve uygulamalara ağırlık verilmesi, bütün bu tedbirlerin vurucu, değişken ve aktif nitelikte olmasına özen gösterilmesi dikkate alınmalıdır. 

31) Bölgede devletin varlığının, ağırlığının, gücünün ve adaletinin devamlı olarak hissettirilmesi, yönetimde boşluk yaratılmaması, yönetici kadrolarında boşluk bırakılmaması, bölgede görevlendirmede geçicilik his ve görüntüsünün yok edilmesi, tecrübeli ehil personel ve yeterli kadroyla görev yapma imkânının sağlanması temin edilmelidir. 

32) İstismar edilen sebebin, sebeplerin ortadan kaldırılması, kaldırlamayanların alternatiflerini, ikna edici gerekçelerini benimseterek etkisinin azaltılması, en azındanileri sürülen sebebin, güdülen idealin, benimsenen ideolojinin, gerçeklerle yıpratılması hedef alınmalıdır. 

33) Bölgede gayri resmi mahalli bir teşkilatın oluşmasına ve çifte otorite doğmasına kesin olarak imkân ve fırsat verilmemelidir. 

34) Dicle Üniversitesi başta olmak üzere, bölge üniversitelerin- de eğitim, öğretim ve idari etkinliğin sağlanması ve devam ettirilmesi, bölgedeki üniversite ve yüksekokulların bölücü, ayrılıkçı düşünce ve fikirlerin itici gücü ve gerektiğinde eylem aracı olarak kullanılmasını önleyecek her türlü tedbirin alınması sağlanmuş olmalıdır. 

35) Yıkıcı faaliyet organizatörlerinin, olayların halka mal ederek sağladığı gücün ardından, daha önce gizli yürüttüğü kışkırtma ve karşı çıkma usullerini, gelişen ortamda alenileştirip sergileme ve açıkça yayınlama imkânına sahip oluşuna karşı, halkın 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önceden bilinçlendirilip ikna edilmesi, güven duygusunun sağlanması ve bölge gençliğinin bu tür istismarlara karşı korunup mücadele edilen menfi his ve düşüncelerin gelecek kuşaklara sirayetinin önlenmesi çok önem taşımaktadır. 

36) Şu veya bu şekilde dışardan destek sağlayan bütün bölgeler için, hatta bu bölgelerdeki devletler için ayrı ayrı bir incelemeyle alınacak tedbir ve yapılacak uygulamaların üzerinde çok önemle ve özenle durulmalı ve örgütün dış ülkelerden tecridi ve desteğinin azaltılması, hatta yok edilmesi için her türlü tedbir alınmış olmalıdır. 

37) Dış destekle ilgili konunun çok dikkat çekici bir yönü de, özellikle işçilerimizden istemedikleri halde, âdeta zorla alınan paraların, bir nevi vergi haline dönüşmüş olmasıdır. Örgütün bu çok maksatlı faaliyetleri, karşısına herhangi bir güç veya güçlük çıkmaması, dışarıda doğruyu gösterecek bir kuruluş ve toplulugun olmaması gibi sebepler yüzünden devamlı hale gelmektedir. 
Bu durumda bir Norveçli generalin “Norveçliler Türkiye'yi nasıl görüyorlar ve Norveç'te nasıl bir Türkiye imajı var ?” sorusuna verdiği “Bu konuda Norveç'te üç gözlük var. Birinci gözlük, Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'yi içinden ve Türkleri yakından tanımış olanların gördüğüdür ve bu görüntü mükemmeldir. İkinci gözlük, Norveç'te bulunan ilticacılar ve bunlarla beraber çalışan dernek görünüşlü örgütlerin taktığı gözlüktür. Her gün bir yerde bir toplantı ve gösteri yaparlar, bütünüyle menfi olan bu gösteri ve konuşmalara karşı bir çıkış da olmadığından, zamanla inandırıcı olurlar. Bu gözlüğün görüntüsü çok olumsuzdur. Üçüncü gözlük ise sizin basınınızdan alınan bilgi ve görüntülerdir. Bu gözlüğün verdiği görüntü müspet olabilir mi, siz takdir edin” cevabı, tanıtım noksanlığının, doğruyu görme, gösterme ve mukayese edebilme konusundaki boşluğu dolduramadığını vurgulaması yönünden, bir gerçeğin ifadesi olarak kabul edilmelidir. 

Politik ve ekonomik münasebetlerimizde dahi, zaman zaman önümüze sürülen bu tek taraflı, menfi propagandanın meydana getirdiği dış desteğin, mutlaka bertaraf edilmesi veya en azından etkisinin azaltılması sağlanmış olmalıdır. 

38) Bölgedeki mülki idarenin desteği, mutlaka yeterli ve bilinçli olmalıdır. Kendilerine bu konuda bir eğitim verilmiş veya oryantasyon yapılmış, hatta ne yapıp ne yapmayacakları dahi açıklığa kavuşturulmanııştır. Bölgelerinde yetkili ve etkili hale getirilmelidir. 

39) Son olarak, bu tür mücadelede, devlet bütün varlığı ve ağırlığıyla yer almalı ve mücadelede ağırlığını koymalıdır. Bu mücadelede ve mücadelenin cereyan ettiği bölgelerde, “Benim görev ve sorumluluğum yok” diyen bakanlık varsa, bu cevap asla kabul edilmemeli, görev ve sorumluluğu tespit edilip, önüne konulmalıdır. Mücadelenin yüzde yirmisinin asker ve polisiye tedbirlerden oluşacağı, yüzde sekseninin diğer tertip ve tedbirlerle yürütüleceği varsayımı ve bütün dünyada kabul edilen bu yüzdeler gerçeği unutulmamalıdır. Ayrıca askeri ve polisiye tedbirlerin geçiciliği, diğer tedbirlerin kalıcılığı öncelikle dikkate alınmalı ve bu paralel destek uygulamasına ağırlık verilmelidir. 

40) Başlamış olan bütün bir harekâtın gelişmesini önlemek için fiili mücadelenin esasını belirlemelidir: 

a) Sebepleri ortadan kaldırmak ve örgütün dayanacağı ve istismar edeceği sebepleri yok etmek ana hedef olmalıdır. 

b) Dışarıdan ve içerden örgütün tecridini sağlayarak, destek imkânlarını yok etmek gibi iki ana esasın teşkil ettiğini öncelikle dikkate almak gerekmektedir. 

c) İç tecridin hedefi, örgütü “halktan tecrit” olacağını bilerek, tedbirler alınmalı ve bu tedbirler devamlı takiple geliştirilmelidir. 

d) Dış tecrit için, küçülen dünyada yakın ve uzak tecridi aynı ihtiyaç içinde ayrı ayrı değerlendirerek tedbirler almak gerekmektedir. Yakın tecrit sınır ötesi ülkeleri, uzak tecrit daha uzak ülkeleri kapsamak zorundadır. 

e) Yakın komşularımız, bütün geçmiş ve devam eden politikalarıyla bu tecridin sağlanması gereken öncelikli ülkeleri olarak görülmektedir. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi, bizim aleyhimize olan her teşebbüsün ya içinde ya yanındadır. Alınacak her türlü tedbirle (politik, ekonomik vb.) caydırarak, yetmediği takdirde örtülü veya açık karşı tedbirlerle caydırıcı tedbirler takviye edilerek, bu mücadele mutlaka yapılmalıdır. “Bu mücadelede ben bunu yaparsam ne kazanırım, ne kaybederim ?” sorusunun cevabı çok önem taşımaktadır. 

f) Uzak tecrit daha çok ekonomik ve politik tedbirlerle ve özellikle ekonomik imkân ve ilişkilerimizi bir manivela gibi kullanarak ve mutlaka karşılıkta sessiz ve tepkisiz kalmayarak sağlanmalıdır. 

g) Sebepleri yok etmek ve yeni sebepler yaratmanıak bir devlet politikası olmalı, devanılı takip edilerek ve gerektiğinde belli hedefler istikametinde yoğunlaştırılarak, müştereken uygulanması sağlanmalıdır. Bu konuda boşluğumuzun çok olduğu doğru bir saptamadır. 

Aksi uygulamanın sönüp sönüp alevlenen, kuruyup yeniden yeşeren, hassas zaman ve zayıf bünye buldukça nükseden, dış 


555 


mihraklarca kendi menfaatleri için âdeta bir manivela gibi kullanılarak istismar edilen bu konunun, devlete ve devanılı bir devlet politikasına dayanmadan yürütüldüğü için, yüz senedir sonuç alınamayan bir mücadeleye dönüşebileceği, örneklerine bakılarak hiç ama hiç unutulmamalıdır. 

1996 yılında da, özellikle neredeyse yüz senedir sorunumuz 
olan Güneydoğu olayıyla ilgili, çok yönlü hale gelip sıcak bir döneme girildiği halde, neden hâlâ bazı tedbirler alamadığınıza ve özellikle neden bunun için devamlı çalışan sorumlu bir makanı, bir karargâh kuramadığımıza bir cevap bulamıyorum. Sayın Başbakan Tansu Çiller'in böyle bir teşebbüsünü duymuş ve çok sevinmiştim. Zannederim ön bilgilendirme tam olarak yapılamadığı ve yanlış tanıtım nedenleriyle sayın cumhurbaşkanının, daha önüne gitmeden, yeni bir istihbarat örgütü gibi algılayıp karşı çıkmasıyla doğmadan ölen bu teşebbüsün akıbetine de üzülmüştüm. 
Aslında devletin diğer ünitelerinden (iç ve dış) toplanıp, kendilerine ulaşan istihbaratı, dosya ve dolaplara hapsetmeden, sürekli işleyip değerlendirerek, çözüm ve çareler üreten, kısa, uzun ve orta vadede neler yapılması gerektiğini ilgililerle çalışıp, tespit ederek bir uygulama progranına bağlayan ve Milli Güvenlik Kurulu'na sunarak, oradan geçirip hükümete tavsiye ve teklifler sunan, icracı değil değerlendirici, fikir üretici, tertip ve tedbir bulucu, takip edici, yetkili kademelere teklif ve öneri sunucu bir karargâha olan ihtiyaç, neden hâlâ hissedilmiyor, bunu da bilemiyorum. Mücadeleyi devlete mal edecek, tedbirleri bütünleyecek, çareyi Lice veya Şırnak'ta değil, sorunun bütün alanlarında ve geleceğinde arayacak bir teşkilata olan ihtiyaç, aynı zamanda bir yerleri “ağlama duvarı” olmaktan kurtaracaktı. Olayların külüne yetişmek yerine önüne geçmeye çalışacak, yirmi dört saat, “Ne yapmak ister? Nasıl yapar? Nerede yapar? Ne zaman yapar? Uzun ve оа vadede neyi veya neleri hedef alır?” sorularına cevap arayacaktı. Yüz senedir çözümlenemeyen soruna, zaman zaman nükseden olaylara, sebeplerden başlayarak çözümlere ulaştıran çalışmalarıyla etkili olabilecek merkezi bir teşkilat kurulacaktı. Olmadı, olamadı, yerine de başka bir şey konamadı. 

Bunları kaleme aldığım 1995'in son ve 1996'nın ilk günlerinde, neredeyse üç aydır, “düşünce özgürlüğü” ve terör yasasının kaldırılması münakaşası yapılıyor ve bazı ara yolcular da, terör yasasındaki bazı suçları, normal suç ve ceza kanununun maddelerine kaydırarak bir uzlaşma sağlamaya çalışıyorlar. 

Bu yazacaklarımı da emekli bir vatandaşın olan bitenden duyduğu rahatsızlık, diye kabul ediniz ve “yeri gelmişken” yapılan yeni bir ilave olarak okuyunuz. 

Düşünce özgürlüğünün sınırsız olarak, herkesin hakkı olduğu doğrudur. Zaten bu özgürlüğün kişiden alınması da mümkün değildir. Ama bu isim altında asıl istenen, her türlü düşünceyi konuşarak, yazarak, görüntüleyerek, yaymak arzu ve isteğidir. Yani çeşitli şekillerde ifade özgürlüğüdür. Sonuç ise şu veya bu şekilde yaymak anlamına gelir. Her türlü yayının hedefi ise düşünceyi etkilemektir. Bu etkileme, hem iyi yönde, hem de kötü yönde olabilir. İşte burada düşünce özgürlüğü ipotek altına girebilir ve şahsi olmaktan çıkarak toplumu hedef almaya yönelebilir. Yani, konu propagandaya, psikolojik harekâta dönüşür ve ister istemez kitlelere yönelir. İletişim araçlarındaki büyük gelişmeler, yayın alanlarındaki uydu yayınlarıyla genişlemeler, süratli değişimlerle, psikolojik harekât ve propaganda çok korkunç ve çok etkin bir silah haline gelmiştir. Bu silahların kullanılması, kişinin kafasındaki düşüncede oluşur ve hedef buna göre tayin edilir. Her şeyde olduğu gibi sınırsız ifade özgürlüğüne müsaade etmek bu nedenle uygun olmayabilir. İşte münakaşa, düşünce özgürlüğü adıyla yapılırken, arkada saklanan gerçek budur. Mevcut yasaların düzeltilecek yeri, yönü bulunabilir. Amerika'da olan saldırıdan ve Ortadoğu'daki gelişmelerden sonra, tüm ülkeler “terörle mücadele” için yeni veya ilave tedbirler alır ve yasal düzenlemeler yaparken, bizim bu tedbirleri kaldırma veya etkisizleştirme çabalarımiz incelemeye ve irdelemeye muhtaçtır. 

Örgütlü terör suçunu biz 12 Eylül'den sonra tanımlayarak hukuk düzenine sokup yeni yeni yerine oturtmuşken, bu suçu terörden ayırıp ferdileştirerek, normal suç kavramı içinde mütalaa etmek bir çözüm olarak düşünülse bile, sonradan bunun rahatsızlıkları mutlaka olacaktır. Yapılacak çalışmada “düşünce suçu” tarif ve tasnifi de yeniden düzenlenip gereken ölçüde ve azami müsamahayla yasak sınırları daraltılabilir. Fakat başıboş bırakılamaz. 

Bunları münakaşa ederken, TBMM'de dahi, parti veya grup kararlarıyla aynı sözleri söyleyenlerin, örgüt baskılarıyla aynı şeyleri yazanların, hatta medyada gazetesinin taraf olduğu düşünceye veya etkililerin isteklerine göre yazı kaleme alanların durumlarının ne olacağı konusuna cevap bulunabilecek mi? Çoğunluğun düşüncesiyle kaybolan azınlığın düşünce özgürlüğü ne olacak? 
Ya bürokratın düşünce özgürlüğüne neden karşı çıkıldığı veya yasak konulduğu nasıl izah edilecek? Yine bugünlerde durumu münakaşa edilen değerli bir emniyet müdürü, münakaşa konusu 


бна FRANSA 


` DİREKT” 2 паи? А ке; у e F 
S а, ‘S Po ст зы" KT DIŞ DESTEK — ÇA ш Ка 4 
М Жш тес Ze N h ù ЕКО estek a К м m. İma Nomi - ASKERİ ою с. Di a 
Sas ~ 7 комом DESTEK с = ii т. 
~ Omg —--—- —— MAN a DESTEK A 


Terör, iç ve dış sebepleriyle bu şekilde resmedildiğinde daha da ürkütücü görünüyor. 


olan konuşmalarına, “benim düşünceme göre” diye başlasa veya sözlerini “ben böyle düşünüyorum” diye bitirseydi, kanunda öngörülen düşünce özgürlüğü kapsamına girebilecek miydi ? 

Düşünce özgürlüğü adına, kimlere ne özgürlüğü sağlanmak isteniyor, bilemiyorum. 

Seneler önce Lenin, Annibal'in bir sözünü hatırlatarak diyor ki: “Annibal, inanmış veya inandırılmış insan kadar tehlikeli bir silah yoktur' demiş. Bu söz doğrudur. Öyle ise hedef insanların beynidir. Bilmem bu söze ne buyurulur? İnsanların beyni topla tüfekle girilebilecek bir hedef midir? İnandırılmış insanı kim, nasıl inandıracak da en tehlikeli silahı yaratacaktır ?” Lenin devam ediyor, bunun da cevabını veriyor; yıl 1921'dir: “Bir milletin arzularını diger bir millete kabul ettirmesi, zamanla tamamen psikolojik bir olay olacak, savaş meydanlarında silah kullanılmasına gerek bile kalmayacak; silah yerine, insan beyninin istenilen yönde etkilenmesi ve bir milletin moral ve ruh bakımından, istenilen şekle getirilmesi yönüne gidilecektir.” 

Lenin'in bu sözlerinin adı, daha sonra “beyin yıkama” olarak formüle edilmiştir. Bu beyin hangi deterjanla yıkanacak ve yerine nasıl bir uygulamayla istenilen dejenere fikir ve düşünceler yerleştirilecektir ? Duyularımız içerisinde beyne ulaşan çok önemli iki yol vardır: göz ve kulak. Bunların algısı da görüşe ve duyuşa bağlıdır. Her ikisi de yayın yoluyla sağlanabilir. Komünizmin bu dünyaya nasıl yayıldığını düşünerek, başka fikir ve düşüncelerin de aynı yolu takip etmeyeceğini kabul edebilir miyiz ? 

Sizlere arka sayfada, komünizmin çok yaygın olduğu ve yayılma çabalarının sürdüğü bir dönemde ve 1955 yılında, Moskova'da yapılan uluslararası “Sanatçı ve Yazarlar Kongresi”nde, üyelere verilen on sekiz maddelik bir talimatı sunuyorum. Bu talimat, 1970'li yılların başında bir yayından alınmıştır. O yıllarda, komühizm esintileri ve aşın sol düşünceleri memleketimizde fırtına gibi eserken, bu rüzgârın nereden, nasıl estiğini arayan insanlarımız da vardı. Bu talimatı okuyun ve kendi kendinize, bu talimat neden sanatçı ve yazarlara veriliyor diye sorun ve sınırsız düşünce özgürlüğüyle bağlantısını arayın. O dönemde veya daha sonraki dönemlerde, komünizmi yaymak için çalışanların, kendilerinin muhatap alacakları, kendileriyle beraber çalışabilecekleri başka kimseler yok muydu ? Tabii ki vardı. Hatta eline silah almış daha aktif unsurlar da bulunuyordu. O halde neden bu iki grubu tercih etmişlerdi ? Çünkü sanatçı ve yazarlar, yayınla toplumları etkileyen iki grubu oluşturuyordu. 

Burada sanatçı ve yazarları topluca suçlamak gibi bir gafletin içine düştüğüm zannedilmesin. Hatta bu toplantıya Türkiye'den katılanın olup olmadığını da bilmiyorum. Ben onlara inanan, fikri ve zikri bozuk olanları kastederek bu örneği vermiş bulunuyorum. Bunun, kullanılmak üzere seçilen kitlenin etkinliğine inanarak, kendi maksatları için doğru, hedef alınanlar için tehlikeli bir seçim olduğunu düşünüyorum. 

İşte bu nedenle, düşünce özgürlüğünü en güzel kullanabilen bu grup olacak ve Lenin'in fikirleri gibi uygulama alanı bulabilecekti. Şimdi yeniden düşünelim: komünizm denilen sakat düşüncenin, bizzat hatayı yaşayarak ödeyen halkın bile terk ettiği bir düzenin, dünyaya, milletlere ve Türkiye'ye neler çektirdiğini hatırlayın ve mesela yerine Almanya'da yeniden hortlamaya çalışan Nazizm'i, bütün dünyayı kasıp kavuran terörizmi koyun ve sınırsız düşünce ve ifade özgürlüğü içine yerleştirin. Doğru mudur? 

Memleketimizde hiç eksilmeyen dinle ilgili tartışmaların, laik ve antilaik münakaşalarının, açığa çıkmaya çalışan şeriat arzu ve teşviklerinin hangi düşünce özgürlüğü içinde, nereye kadar uzanabileceğini, doğrusu ile yanlışının neyle ölçülüp, inanç özgürlüğünü aşan ve dini istismara dönüşen mücadelenin hangi yetkiyle, nerede ve nasıl durdurulabileceğini düşünerek, çare aramaya ve yasal bir yetkiye ihtiyaç olacağına inanarak, bu konuları dile getiriyorum. 
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Acaba İran, “devrim ihracını” hangi yolla yapıyor veya yapacaktır? 

Birisinin düşünce ve ifade özgürlüğünü başka birisi, çeşitli usul, şekil ve baskılarla etkilerse, başka birisi bu düşünce özgürlüğünü satın alarak, kendi düşünce özgürlüğü içine katarsa, bunları bir grup oluşturarak büyütmek için yaparsa ve hatta bunları bazı dış güçler maksatlı olarak içerdeki işbirlikçilerine veya satın aldıklarına yaptırırsa, bunların hepsi düşünce özgürlüğü içinde eritilebilecek mi? Hazmedilebilecek ті? Yoksa birilerinin boğazma takılacak mıdır? 

Düşünce veya ifade, konuşma özgürlüğünün bütün özgürlükler gibi sınırı, insanın “insan haklarına”, toplumun “değer yargılarına”, milletin “kabul edilen birlikte yaşama kurallarına”, devletin “varlığına ve geleceğine” tecavüz edecek ve bunları ipotek altına alacak şekil ve ölçülerde olursa, bu sınırsız özgürlük kavgalarına, başka yol ve yöntemlerle çare aramanın, toplum içinde karşılıklı gruplaşmaların ve kaçınılmaz olarak, muhtemel çatışmaların sebebi olabileceğini dikkate almak ve sonuçta, sebebi yaratıp, yaşatıp, sonuçlarla boğuşmamak bakımından da büyük önem taşımaktadır. 

Firmalar televizyonlara, acaba neden milyarlarca lira reklam parası ödüyorlar? Neyin kuvvetine inanıyorlar dersiniz ? Bunlara bile yasal bazı sınırlamalar getirilmesi düşünülmüyor mu? 

Bütün hürriyetleri ifade eden “hürriyet” kelimesinin bile sınırı vardır. Birlikte yaşayacaksak, bazı müşterek değerleri korumaya, bazı sınırlamalara uymaya ve adı terör olan belaya karşı, topluca mücadeleye mecbur olduğumuzu kabul etmeliyiz. 

Demokrasiyi çok seviyoruz. Düşünce özgürlüğü dahil, özgürlügü bir bütün olarak algılıyor, çok seviyor ve istiyoruz. Ama vatanımızı daha çok seviyor, milli bütünlüğümüzü ve milletimizin bölünmezliğini, milletçe yaşamın ve yukarıda belirttiğimiz hürriyetlerin dayanağı kabul ediyoruz. Hiçbir özgürlük ve adı ne olursa olsun, hiçbir şeyin milletimizin varlığını ve bölünmezliğini, vatanımızın bütünlüğünü hedef almasına razı olamayız. Eğer böyle olmazsa, düşünce özgürlüğünün fikir mücadelesine, bu mücadelenin fertler, gruplar ve topluluklardan geçerek, iç çatışmalara kadar açılabilecek bir taviz kapısı olacağından ürküyoruz. 

“Demokrasiye evet, başıboşluğa hayır. En geniş ölçüde düşünce ve ifade özgürlüğüne evet, başıboşluğa hayır” diyoruz. 

Belki şimdi komünizm tehlikesi kalktı. Artık böyle bir tehlike ve tehdit yok denilecektir. Size sunduğum talimatı komünizm kelimesi yerine, şimdiki belli veya belirgin tehdit ve tehlikeleri oluşturacak yeni inanç ve ideoloji kavram ve sistemlerini koyarak okuyunuz. Göreceksiniz ki milletimize yönelik tehdit ve tehlikeler hep var olacak, sorunlarımız bulunacak, milletimizin hassas ve dikiş noktaları aranacak, en azından güçlenmemizi engellemek veya geciktirmek isteyen kaynaklar her zaman var olabilecektir. 

Soğuk savaş ismen gitmiş, ancak bitmemiştir. Bizim için asıl yeni başlamıştır. Politik, ekonomik, psikolojik, ideolojik, hatta ekolojik savaş hiç bitmemiş, hızını artırmış, daha da etkili hale gelmiştir. Jeopolitik konumumuz ve haiz olduğumuz jeostratejik değerler nedeniyle ülkemiz, sıcak savaşın yerine soğuk savaşa ve özel savaşlara hedef olma riskini her zaman taşıyor olacaktır. 

Din ve inanca dayalı savaşların, kültür çatışmalarının ucu görünmüştür. Beliren yeni savaş türleriyle, savunma ve güvenlik sınırları yok olmuştur. Bugünümüzü mikroskopla ve geleceğimizi teleskopla görmeye ve incelemeye, şimdiden gerekli tedbirleri alıp geliştirmeye ve bunlarla mücadeleye hazır olmaya ihtiyacımız vardır. Bunlara mecbur olduğumuz bir dönem geçirdiğimizin artık farkına varmalı ve gelecek kuşaklar için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. “Düşünce ve ifade özgürlüğüne evet, yıkıcı, bölücü, milli hasletlerimizi yok edici, milli varlığımızı ve içinde yer aldığımız, kanımızla kurduğumuz Cumhuriyet'i ve devletimizi yok etmeyi hedef alan her türlü yayına ve özgürlüğe hayır” demek de bizim düşünce özgürlüğümüz olsun diyoruz. 

Denilecektir ki: “Düşünce özgürlüğü yanlış yönde kullanılırsa, onunla mücadele de düşünce özgürlüğü kavramının içindedir.” 
Doğrudur. Ancak, iyiler ile kötüler mücadelesinde, ağırlığın her zaman değişik yönlere, hatta çok defa, her türlü mücadeleyi mubah gören kötülere doğru kaydığı da doğrudur. İşte bu noktada, bu dengeyi sağlayacak yasal bir ağırlığa duyulan ihtiyaç, daha da belirgin hale gelmektedir. 

Şu Yunanistan'da oluşturulan ve bu ülke dışına da taşan, “Türk düşmanlığı” acaba nasıl meydana getirilmiştir ? Nasıl beslenmektedir ? Sizce düşünce özgürlüğü içinde mi oluşmuştur ? Bu sorunun cevabını sizler bulunuz. 1974'ten sonra, 2000'li yıllarda Kıbrıs'ı içinden ve dışından bugünkü duruma nasıl ve neyle getirdiler dersiniz ? Bütün dünyaya 1974 öncesini unutturarak Türkiye'yi “işgalci” durumuna ve konumuna düşüren mücadelenin adı nedir? 

Meclislerde alınan parti kararları, grup kararları, düşünce ve özellikle ifade özgürlüğüne dayanan uygulamalar mıdır ? 

Memura, askere, polise, düşünce ve ifade özgürlüğü tanınacak 
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1955 YILINDA MOSKOVA'DA YAPILAN BEYBELMİLEL SANATÇI VE YAZARLAR КОШОНЕЗЇЯТЕ 
ÜYELERE VERİLEN 18 MAIDELİK TALİMAT 1 


1. ÜLKFNİZDE KONİNİST VE SOSYALİST PARTİLERİN KURUUUSINI TEŞVİK EDİNİZ, ZORLA-TINIZ, VARSA İŞBİRLİĞİ YAPINIZ. 


2. ULKSNİZ VE HALKIRIZI MAKUR OLDUĞU KADAR SINIFLARA VE ZÜMHELERE BÖLÜNÜZ. 
3. İŞVERENLE İŞÇİ ARASINDA DEVANLI ANLAŞMAZLIK KONULARI YARATINIZ. 


4. KONİNİST REJİM KÖKLEŞİNCEYE KADAR, ÜLKEMİZDE KORİNİST TEBLİKESİNİN OLMADIĞIRA МЕНХЕЗЇ İRARDIRINIZ. SİZİN NİYET VE ÇALIŞMALARINIZI SEZEHLERİ VERİMLİ VE JURSALCİ OLMAKLA SUÇLAYINIZ. 


5. GİZLİ VE AÇIK DİN DÜŞMANLIĞI YAPINIZ, MEZHEP VE TARİKAT MÜRAKAŞALARINI TAHRİK EDİNİZ. 

6. HER MİLLİ DAVA VE DAVRANIŞ KARŞISINDA TAMAMİYLE BİSSİZ, TASASIZ KALINIZ VE ÜRLEYİCI YAZILAR NEŞRHDİNİZ. MİLLİ VARLIĞI YIKMAK İÇİN САТВЕ? SARFSDİNİZ. 


Te POLİTİKA, EDEBİYAT VE ITUN SARAT KOLLARINDA, PİKİRLERİNİZE UTMAYANLARIN VE KOMINİST TEMAYÜLLÜ OLMAYANLARIN BÜTÜN ŞÜHRET, İTİBAR VE OTORİTELERİNİ YIKMAYA ÇALIŞINIZ. 


8. HALKIN ÇOK SEVDİĞİ VE MİLLETÇE KABUL EDİLMİŞ KAHRAMANLARI YIKMAK ZOR OLACA— ĞINDAN ONLARI KENDİNİZE BAYRAK YAPINIZ, ONLARIÐ FİKİRLERİNİ KENDİ AÇINIZDAN YORUNLA-YMIZ, 


9. ROMANDA, ŞİİRDE, YAZIDA, KARİKATÜR; SİBTENLİ УЕ MAKSATLI OLARAK İŞÇİNİN ТЕ KÖYUİNÜN SEFALETİNİ MUBALAĞALI BİR ŞEKİLDE *İŞLETİNİZ, 


10. TERCÜNELERİNİZDE BATININ КОМЇНЇЗТ УРТА KONİRİST SEMPATİZASI OLAN YAZARLARININ ESERLERİNİ TERCİH EDİNİZ, 


11. HALKINIZA BATI BLOKUNUN DUŞMANSLIĞINI AŞILAYINIZ. 


12. MİZAMLARA, KANUNLARA KARŞI GELANLERİ DESJTEKLEYİNİZ. KARGAŞALIK ÇIKARMAK İÇİN WMALEFET DUYGULARINI İSYAN DFAFCESİNE ÇIKARIBIZ. 


13. ÜLKENİZDE YASAK DESİLSE, RUS FİLMLERİNİ TASAKSA SOL BÖİLİNLİ, TİYATRO VE PİYESLERİ ОТНАТМАТІ SAĞLAYINIZ, BUNLARI NETEDEREK ALAKAYI GELHEDİNİZ, 


14. EVVELCE KOMİRİST OLUP SONRADAN DÖHENLER ALEYHİNDE KAMPANYA AÇARAK ŞÖHRET VE FİKİRLERİNİ YIKINIZ. 


15. SENDİKALARI, GENÇLİK DERNEZLERİNİ, ЗАНАТ BİRLİKLERİNİ VE HAIK TOPLULUKLARINI ELE RÇİRMETE ÇALIŞIRIZ. 


16. BİLBASZA ÖĞRETMEN, PROFESÖR, PARTİLERİN BAŞKANLARI VE YÖNMPİCİLERİ GİBİ BÜYÜK KİTLELERİ ELİNDE TUTANLARA YAKLAÇARAK SAFLARISIZA ÇH İMİZ. 


17. DEVAMLI HUZURSUZLUK KAYKAKLARI ARAMAK VE HUZURSUZLUĞU DEVAN ЕТТЇБИЕК BAŞTA GELEN ÇALIŞMA PRENSİBİNİZ OLACAKTIR, OLMALIDIR. 


18. KONİRİZMİ AÇIKÇA SAVUNMAKTAN BAHHUN KALDIĞINIZ TAKDİRDE SOSYALİZMİ, SOSYALİST YAYIN YAPAMADIĞINIZ TARDİRDE İŞCİ HAKLARINI SAVUNARAK YİNE AMACA UYGUB ÇALIŞINIZ. 


1955'te Moskova'da yapılan Uluslararası Sanatçı ve Yazarlar Kongresi'nde üyelere dağıtılan 18 maddelik talimat. 


mıdır? Tanınmayacaksa, bu kısılan ses ve alınan özgürlük, hangi düşünce özgürlüğüyle bağdaştırnılabilecektir ? Herkes düşünce sahibi olacak, fakat bu düşünceyi ifade etmek, söylemek ve yaymak, sadece bazıları için “hudutsuz özgürlük”le var olacaktır. 
Aslında insanlar için, devlet adına yapılan bu sınırlama doğru olabilir. Gereklidir de. Ancak bu, insanların düşünce ve ifade özgürlüğünden niçin korkulduğu sorusuna cevap aranılırken, “Bir sınırlama gereğinin neden daha gerçekçi, daha dengeli ve biraz daha yaygın düşünülmediği ?” sorusuna da cevap bulunmalıdır. 
Bir husus daha var, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin onuncu maddesinde “Kamu güvenliğinin korunması için zorunlu sayılacak önlemlerle, ifade özgürlüğün sınırlanmasının makul ve meşru olduğu” belirtilmektedir. 

Daha önce de ifade ettiğim gibi, bu yazdıklarımın emekli ve izleyici bir vatandaşın düşünce özgürlüğü içinde (yanlışı ve doğrusuyla) algılanmasını diliyorum. 

Unutmayalım ki dünyamızda her şeyin, “düşünebilme (ifade) özgürlüğü dahil” bir sınırı vardır. Sınırsızlık sadece Allah'a mahsustur. Acaba bu sınırsız ifade özgürlüğü kavramı içinde “YA-LAN”ın yeri neresidir? 

Bazen sözlerimizi “Bunu düşünmek bile istemiyorum... Bu konuda konuşmak istemiyorum...” benzeri ifadelerle bu özgürlüğümüze kendimiz bile sınır koymaz mıyız? 

1996 yılının kasım ayında, Susurluk'ta bir kamyonun, bir özel 
otoya çarpmasıyla meydana gelen olaylar, açığa çıkan ilişkiler ve maalesef devlete kadar tırmanan rahatsız edici sözler, yazılar, belgeler, bilgiler, teşvikler, tahrikler nedeniyle yeri geldiği için yazıyorum. Dahası var. 1997 yılının ilk beş ayında, vatandaşı bezdiren, Meclis içi ve Meclis dışı sıkıntılar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine yönelmiş ileri geri konuşmalar, davranışlar, hatta resmi kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından milletimizi değişik arayışlara yönelten davranışlar için yazıyorum. 

Prof. Maurice Duverger bir incelemesinde diyor ki: “Ordu, yapısı gereği her türlü düzensizliğin ve anarşinin karşısındadır. Kanunsuz hareketlere hoşgörüyle bakan iktidarlar, bu yüzden ordu nezdinde hemen sevimsiz hale gelirler.” 

“Acaba bazı düşüncelerim bu görüşün içinde mi kalıyor ?” diye, kendime sorduğunı bir soruyu, buraya da yazdım. Evvelinde 
oluşan ve topluma mal edilen olaylarla 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 
Eylül'ün bu görüşü doğruladığı söylenebilir. 

Ancak, şimdi daha toleranslı bir bakış açısına sahip olduğumuzu ifade edebilirim, zannederim zamanla ve millet olarak, “kuvvetin mantığıyla değil, mantığın kuvvetiyle” olaylara bakabiliyoruz. 
Her kademede kuvvetin ve iktidarın kudretiyle değil, mantığın kuvveti ve kudretiyle bakış ve değerlendirme olgusunun yaygınlaşmasını diliyorum. Anahtarının ise, “mantığın kuvvetinin alabildiğine zorlanmaması” olduğuna inanıyorum. 

Şimdi yeniden Diyarbakır'a dönmek istiyor ve devam ediyorum. 

1982 yılı temmuz ayı sonuna yaklaşıyor ve artık Ağustos Şürasını bekliyorduk. Bölgemize, münferit bazı olaylar hariç, hâkim olmuş, askeri birliklerimiz kontrolü elden bırakmamak kaydıyla ağırlıkla normal iş ve işlevlerine dönmüştü. Ancak bunu bölgede 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her şey halledildi, PKK bitti anlamına almamak gerekiyordu. 
Örgütün Batman'da yaralı olarak yakalanan Batman bölge sorumlusu itiraflarında şunları söylüyor: 


GİZLİ 


Örgütün yediği darbelerin konuşulmasına müsaade edilmez. Halk bu darbe haberlerinden sonra menfi yönde çok etkilenir ve örgütten soğur veya uzaklaşır. 

7.“12 Eylül'den sonra güçlükleriniz var mı? Neler?” diye sorulan soruya adı geçen şahıs aşağıdaki cevabı vermiştir: 

a. Halk artık bizi saklamıyor. 

b. Para vermiyorlar, ancak üyelerden alabiliyoruz. Para sıkıntısı çok. 

c. Kendimizi hiçbir yerde emniyette hissedemiyoruz. Haber verileceği endişesi yaygındır. 

d. Örgüt olarak yerimizden oynadık ve çok darbe yedik. 

e. Ben bölgeye örgütü yeniden kurup takviye etmeye geldim. Merkozce Batman ve Antep darbe yemelerine rağmen düşmeyen bölgeler olarak değerlendirildi ve yeniden teşkilatlanma istendiği için Batman'a geldim. 

8. Örgütlenme yönünden Batman'ın Diyarbakır'dan daha üst seviyeli olduğunu belirten sanık Girgin'e “Neden Batman'ı seçtiniz ?” sorusuna verdiği cevaplar şöyledir: 

a. Yapı itibarıyla geniş ve çok müsait bir bölgedir. 

b. Yabancı çoktur, kimse kimseyi tanımaz. 

c. Sanayi merkezi ve işçi muhitidir. 

d. İstismar edecek konuları çoktur. 

e. Gelecek için çok verimli ve önemli bir gelişme merkezidir. Petrol üzerinde oynanacak en etkili konudur. 

f. Gençlik çalışmalarına çok müsaittir; lise, ortaokul ve ilkokullar- da dahi çalışma kolaylığı sağlanabilmiştir. 

g. Ulaştırma yolları üzerinde de çeşitli kolaylıkları vardır. 

h. Özellikle helikopterler en az on dakikalık yoldan ses ve istikametleriyle belli oluyor, tedbir almak kolaylaşıyor. 

(Şahıs bu noktada son zamanlarda harekete karadan yaklaşıp başlattıktan sonra helikopterleri gözetleme için kullanıldıйи belirterek bu konunun ateşle karşılık verme ve yer değiştirme hususunda büyük güçlükler yarattığını belirtmiştir. ) 

1. Askeri araçlar ve konvoyların hareketleri fark edilmektedir. Gözcüler bunları ayırt etmekte ustadırlar. Haber ve tedbir almak kolay olmaktadır. 
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(1) Yol devriyelerinde son zamanlarda silahlı sivil araç, otobüs ve kamyon kullanmaya başlayınca yol soygunlarını önlemede etkili oldunuz. 

(2) Şimdi operasyonlara da köy otobüsleri veya devlet dairelerinin araçlarıyla gidildiğini biliyoruz. 

i. Büyük kuvvetlerle yapılan tarama ve aramalar için tedbir almak kolay oluyor. 

j. Köylerde pusu usullerinizi öğrendik. 

(1) Bir köyde pusu kurup öteki köyden ateş açıyorsunuz ve silahını kapıp köyden çıkanları topluyorsunuz. 

(2) Köy yolunda pusu kurup kız kaçırma gibi olaylar yaratıyor, silahlarıyla peşine düşenleri yakalıyorsunuz. Bunları artık biliyo-Tuz. 

k. Derik ve Yurderi bölgelerinde çatışmaya girenlerin öldürülmesi Siverek bölgesinde buna benzer olayların olması çok etkili oldu. Benim bile yara alır almaz teslim olmamda bu hissin etkisi vardır. Bu uygulamalar çok şeyi değiştirmiştir. 


Görüldüğü gibi tedbirlerimizi tespit etmişlerdi. Etkilerini ifade ediyorlardı. Halkın desteğinin yok edildiğini belirtiyorlardı, ama örgütü yeniden derleyip toparlama gereğini de sözlerine ekliyorlardı. 

O sene atanacağımı biliyordum. O dönemde sivil, asker ve emniyet mensuplarının bölgemizdeki heyecan dolu hizmetlerini, sağladıkları güven ortamını ve mücadelede ulaştıkları noktayı düşünüyor ve bugün, başta sayın valilere, sıkıyönetim bölge komutan yardımcılarına, emniyet yetkililerine ve bunların emrinde hizmete koşan bütün asker ve sivil ilgililere ve güvenlik güçlerimize teşekkür borçlu olduğumu biliyordum. Bu borcu ayrılmadan önce dile getirmiştim. Bugün yeniden teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bir teşekkür borcum daha var. Bu borç, bize güvenini esirgemeyen, her geçen gün daha da artan ilgi ve destekleriyle bize yardımcı olan, aradığı güveni ve beklediği adaletiyle yanında bulduğu devletine inanıp güvenen, bölge halkınadır. Çoğunluğuyla onların güvenini kazanıp ayrılmak ve bu güvenin daha sonraları da devanı ettiğini görmek, bizler için bu çok zor görevin mükğfatı olmuştur. 

Örgüte karşı sıkıyönetim komutanı, topluma karşı halktan yana, haktan yana, devletten yana bir yönetici yaklaşımının sonuçlarını algılayabiliyorum. 

Bu sıkıyönetim görevim sona ererken, her görevimden ayrılışımda olduğu gibi, bir görev sonu muhasebesi yapıyor, bir brifing 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dosyası hazırlatıyor ve iki sene sonra ulaşılan noktayı açıklayarak, önerilerimi sunuyordum. Bende bir sureti olan bu dosyayı, zaman zaman tekrar inceliyor ve çok defa üzülüyorum. 

Nihayet Askeri Şüra toplanıyor ve ben Kara Kuvvetleri kurmay başkanlığına atanıyorum. Takdiri ilahiye bakınız ki beş sene önce, Kara Kuvvetleri Harekât başkanlığından, dokuz ay gibi kısa bir hizmet süresinden sonra, apar topar uzaklaştırıldığım Kara Kuvvetleri Karargâhı'na, korgeneral olarak ve kurmay başkanlığı göreviyle yeniden dönüyordum. Görev çok memnun edici, dönüş çok sevindirici, her ikisi birden çok mutluluk vericiydi. 

Mutat merasimlerden sonra, Diyarbakır'dan ayrıldım. Bölgedeki sivil ve asker, yönetici ve komutan arkadaşlarıma da daha önce bir veda ziyaretinde bulunup, teşekkürlerimi sunmuştum. 

O dönemde, aynı zamanda Konsey üyesi olan çok saygıdeğer komutanım, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sayın Nurettin Ersin'e kurmay başkanı olarak göreve başladım. 

Güneydoğu'yla (Ege Ordusu komutanı olduğum iki yıl hariç) ilgim dolaylı olarak, kurmay başkanlığım, Kara Kuvvetleri komutanlığım ve Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği görevlerim esnasında da devam etti. O görevlere ай yazılar içinde, bunların bazı örneklerine dair özetler bulunabilecektir. 

Korgenerallikteki üç senemi, iki ayrı kolordu komutanlığında tamamlamıştım. Korgenerallikte dördüncü senemi kurmay başkanı olarak ve terfi sırasında bulunarak ifa edecektim. 

Kurmay başkanlığı görevime başladıktan sonra sayın komutanını Orgeneral Nurettin Ersin ilk emirlerini vermişlerdi. Sayın komutanın üzerinde durduğu ana hususlar şunlar olmuştu: 

Kendileri Konsey üyesi olarak, 12 Eylül'ün üçüncü yılına giriyorlar ve vaat ettikleri seçimden önce, yapmaları gerekenleri bitirmeye çalışıyorlardı. 

Karargâha akşamüzerleri veya bazı tatil günleri gelebilecekler, mesailerinin büyük bir bölümünü Konsey üyeliği bölümüne ayıracaklardı. 

Kurmay başkanı olarak, yetkilerimi tereddütsüz kullanmamı emrediyorlardı. 

Ayrıca ana konular ve çok önem taşıyan teklifler hariç, acil hallerde gecikmeye mahal vermemek için, kendi yetkilerini de kullanabileceğimi, ancak bunlardan, önceden bilmesi gerekenler için ana fikirlerinin alınması ve sonradan veya sonucu bilinmesi gerekenler hakkında da zamanında yeterli bilgileri vermemi emrediyorlardı. 
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Son derece tecrübeli, Kara Kuvvetleri Karargâhı ve birliklerini çok yakından tanıyan, Kara Kuvvetleri'yle ilgili her konuyu evveliyatıyla bilip takip eden sayın komutanımın bana verdikleri bu emir, “yetki ve sorumlulukların paralel dağıtılması” konusundaki düşüncemi en iyi şekli, hatta bir ölçü fazlasıyla ortaya koyuyor, bir zaruretin icaplarını yerine getirdiği kadar, bir güveni ifade ediyor, bana da büyük bir sorumluluk yüklüyordu. 

Çalışmalarımda bu sorumluluğu bütün ağırlığıyla üstümde hissedecek ve hata yapmamaya çok özen gösterecektim. 

Daha sonraki günlerde, sayın komutanım da bu alanı tarif etti- 
#1 şekilde hep açık tutmuş, yönlendirici emir ve konuşmalarıyla bizlere çok yardımcı olmuştur. 

Emirlerinde çalışmanın huzurunu, hep yaşayarak, gurur ve sorumluluğunu da hep taşıyarak hizmetimiz devam edecekti. Ama o günler hiçbirimiz tarafından unutulmayacaktı. 

Göreve başladıktan sonra, sayın Genelkurmay ikinci başkanını ziyarete gitmiştim. Sayın komutan konuşmaları arasında, “Biliyor musun Yamak Paşa? O kadar ısrar etmeme rağmen senin Kara Kuvvetleri, silahlı helikopter değil de VİP helikopteri istiyor” dedi. Yeni gelmiştim. İnceleyeceğimi söyledim. Karargâha döndügümde inceledim. Söylenilen doğruydu. Ancak bir yanlış anlama vardı. Durumu sayın komutana da arz ederek, ertesi gün yeniden ziyarete gittim ve “Sayın komutanım helikopter konusunda siz haklısınız. Biz VİP helikopteri almaktan vazgeçtik. Silahlı helikopter istiyoruz” dedim. “Neden ?” diye sordular ve “Sayın komutanın da teklifi bu ти?” diye ilave ettiler. Ben “Sayın komutanın da haberleri var. Ben inceledim Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın böyle bir ihtiyacı yok. İhtiyaç, daha üst makamlar ve onların misafirleri için dile getirilmiş. Bu nedenle, sayın komutan da, 'Bizim binecek helikopterimiz var. Ben, bizim ihtiyacımız olsa, neden üç VİP helikopteri isteyeyim ki ” diyorlar” dedim. Sayın komutan durumu anlamıştı. O günlerde Silahlı Kuvvetler'imize, ilk VİP helikopterleri bu yolla alınmak isteniyordu. Helikopterler bizim olacak, paraları bizim Kara Kuvvetleri bütçesinden ödenecek, fakat kullanım müşterek olacak, ağırlıklı da daha üst kademelerin ihtiyacında kullanılacaktı. Ben bu konuyu arz ederken, sonucun degişmeyeceğini biliyordum. Benim ortaya koymak istediğim husus, helikopterler için ödenen paranın, Kara Kuvvetleri bütçesinden verilmiş olmasının yanlışlığıydı. İhtiyaç Silahlı Kuvvetler'inse ödeme de müşterek olmalıydı diye düşünüyordum. Beklediğim gibi sayın ikinci başkan, “Karar alındı, artık dönüş olmaz. Böyle 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kalsın” dediler. Bu konu kapanmıştı, ancak bu örnek, daha sonraki bazı uygulamalarımıza ışık tutacak ve Kara Kuvvetleri bütçesi için bir nevi koruyucu bir “görüş kalkanı” oluşturacaktı. 

Karargâhta çalışmalarını yadırgayan arkadaşlarım vardı. Önüme gelen hiçbir evrakı okuyup incelemeden imza etmeyişimı, evrakla ilgili sözlü izahat ve açıklamalara rağmen bu tutumumu devanı ettirmem, imzaya arz edilen parafeli evraklarda bile düzeltmeler yapmam, bu yadırgamanın esas sebeplerini oluşturuyordu. Bu uygulamayı bir nevi güvensizlik sayanların olduğunu bile hissediyordum. 

Bir âdetim daha vardı. İncelenecek konular hakkında önce düşüncemi (ana fikir de denebilir) açıklar, önüme gelen yazıda noksan veya yanlış varsa arz edene bunları not ettirir, yenilenmesini isterdim. Yazı, maksadı tam ifade edemiyor veya noksanları tam olarak karşılamıyorsa, “Bu evrak bende kalsın. Bir daha okuyup inceleyeyim” der, evrakı alıkoyar, arzu ettiğim şekilde kırmızı kalemle “girmeler, çıkmalar, eklemeler, çıkarmalar gibi” ilavelerle, arkadaşlarımın daha sonra, “gül bahçesi” ismini taktıkları şekilde, sahibine iade ederdim. Ederken de “Ben bu düzeltmeleri düşündüğüm gibi yaptım, emir anlamına almayın. Zorunlu veya uygun göreceğiniz düzeltmeleri yapabilir, ekleyip çıkarabilirsiniz” demeyi de ihmal etmezdim. 

Sonradan “Evrakı imzaya proje subayları çıkarsınlar. Hem hazırlıklarına sahip çıksınlar, hem de ben arkadaşları tanımış olurum” emriyle bu uygulamaya çok çabuk alışmıştık. Maksadımız, en iyisini ortaya koyabilmekti. Zira emirler, alanların karargâha ve komutanlığa güvenini sağlamada en önemli faktörlerden birisiydi. Kontrol kademeleri de bunun için vardı. “Emir böyle mi olur?” yerine “Emir işte böyle olur” dedirtmeliydik. Ben ise arkadaşlarımın bu yadırgarnalarını hiç yadırgamıyordum. Daha önceki görevlerimden tecrübeliydim. Üç ay sonra her şey yerine oturacaktı; oturmuştu da. 

Daha önce bir vesileyle yazdım mı bilmiyorum. Geçen bu arada önüme 3. Ordu Komutanlığı'ndan bir evrak gelmişti. Evrak, o sene açılan ordu istihbarat kursunun kapanış raporuydu ve bir de öneri taşıyordu. Her yıl ordu bünyesinde açılan bu üç günlük istihbarat kursunun konu ve süre bakımından dengesizliğine işaret ediliyor ve bu kursların sürelerinin beş güne çıkarılması teklif ediliyordu. 

Ben yetki ve sorumluluk dağılımındaki anlayışımla, evrakın üstüne, “Sayın ordu komutanı bunu neden bize soruyor? İhtiyaç duyuluyorsa, beş günlük kursu açar. Ordu yetkisinde olduğunu belirterek, olumlu cevap verelim” tarzında bir görüşle, evrakı istihbarat başkanına göndermiştim. Kısa bir süre sonra elinde evrakla istihbarat başkanı tümgeneral arkadaşım gelmişti. Diyordu ki: “Bu cevabı böyle veremeyiz. Bu teklif geçen sene de geldi. Biz Genelkurmay Başkanlığı'na arz ve teklif ettik, Genelkurmay kabul etmedi.” 

Donup kalmıştım. Memleketin dörtte birinin ve bilmem kaç bin kişinin oluşturduğu ordunun sorumluluğunu verdiğimiz bir ordu komutanına, kendi ordusu içinde, kendi personeline açacağı kursa niçin karıştığımızı, ordu komutanının yaptığı uzatma teklifini, neden kuvvet komutanlığı olarak cevaplandırmayıp da Genelkurmay Başkanlığı'na arz ettiğimizi, Genelkurmay başkanının, “Neden bunu bana soruyorsunuz da yetkinizi kullanmıyorsunuz?” demediğini ve üstelik neden teklifi reddettiğini kendime soruyor ve hiçbirine cevap bulamıyordum. 

İstihbarat başkanına emir vermiştim: “Daha önce söylediğim şekilde ve bu yetkinin ordu komutanlığına ait olduğunu belirten yeni bir yazı hazırla, getir, imzalayalım. Bu yazıyı gereği için 3. Ordu Komutanlığı'na, bilgi için de Genelkurmay Başkanlığı'na arz edelim.” Böyle yapmıştık. Şimdi bir soruya daha cevap bulamamıştım: “Bu uygulamaya Genelkurmay Başkanlığı hiçbir cevap vermemişti.” 

Bunu, yetki ve sorumlulukların paralel dağıtılması ısrarıma bir örnek, büyük karargâh ve komutanlıkların uğraştıkları konuların çokluğuna (biraz da lüzumsuzluğuna) bir misal olarak algılanması dileğiyle yazmış bulunuyorum. 

Karargâhta normal çalışmalarımız devam ediyordu. İlk tank modernizasyonu başlamıştı. Ağır silah modernizasyonu çalışmaları da sürdürülüyordu. Özellikle topçu sınıfının buna ihtiyacı vardı. 

Ben zırhlı birliklerde görev yapmış, cephede tümen özelliklerini ve hizmet ihtiyaçlarını yaşayarak tanımış, acemi eğitim merkezlerinin komutanlığı görevinde özelliklerini, imkân ve ihtiyaçlarını görmüş, cephede idari sorumluluğu bulunan bir kolorduyla çok hassas bir bölgede sıkıyönetim ve kolordu komutanlığı durumunda nelere ihtiyacımız olabileceğini görerek, kurmay başkanlığına gelmiş bir kişiydim. Önüme gelen her evrakta, yaptığım bu komutanlıkları yeniden yaşıyor ve kendi kendime, “Bu emir veya talimatı kimler alacak? Bunları ne yapacak ? Nasıl yapacak? Sorun var mı? Bir ihtiyaçları var mı ?” gibi sorulara cevap bulmaya çalışıyordum. 

Bütün bu görevleri ve ulaşabildiğim sonuçları düşününce, Kara Kuvvetleri'nin yeniden bir yapılanmaya, bu yapılanma için de en önemli üç konuyu, bugünü baz alarak, gelecek için hazırlamaya mecbur olduğumuzu düşünüyordum. 

Bunlardan biri eğitim konusuydu. 

Kara Kuvvetleri'ne her geçen gün, daha fazla ve daha teknik malzeme gelişi nedeniyle artan eğitim ve teknik eğitim ihtiyacı, askerlik süresini kısaltma eğilimleri, çoğalan kaynağın alınıp eğitilmesinin meydana getirebileceği sorunlar dikkate alınarak, daha yeterli bir eğitimi, daha kısa sürede yapabilmek; eğitim çarkını daha hızlı döndürerek, kaynağın tümünü eğitime tâbi tutabilmek; periyodik ve gerçekçi seferberlik eğitimlerini ihdas ederek, sistemin içine alabilmek, çok önem taşıyordu. 

Bir önemli konu da eğitim ile öğretimi, okul ile kıtayı, karargâh ile birlikleri barıştırmak, askeri liseden akademiye kadar subay eğitimini; astsubay hazırlama okulundan bütün yetiştirme kurslarına kadar, uygulamada yer alacak kadar astsubay eğitimini; acemi eğitiminden seferberlik eğitimine kadar er ve erbaş eğitimini bir bütün içinde değerlendirmek; birbirlerinden şikâyet etmek yerine yetiştirmede yetkili ve sorumlu kademelerin sorumluluk alanlarını tayin ve istikameti kaybetmeden hedefte birleştirmek gerekiyordu. O senelere ait müşahedelerim şöyleydi: 

Kara Kuvvetler Karargâhı'nda sınıf daireleri etkisiz ve yetkisiz hale gelmiş; 

Sınıflar sahipsiz kalmış; 

Sınıf okulları ve eğitim merkezleri klasik, alışılmış eğitim uygulamalarına saplanıp kalmış; eskiyi aşamıyor, yeniliğe doğru, sığmadığı kabından taşamıyor; 

Sınıf okullarının, yabancı devletlerin benzer okullarıyla irtibat ve ilişkileri kesik, yenilikleri takip imkânı yok; 

Eğitimde bilinen, tenkit edilen, düzeltilmesi için emirler verilen, noksan ve yanlışlıklar bilinse bile giderilemiyor; 

Sonuçta Kara Kuvvetleri'nin barıştaki en asli görevi olan eğitim konusu, Harekât Başkanlığı bünyesindeki Eğitim ve Okullar Dairesi'nin içinde bulunan, eğitim ve okullar şubelerinin omuzlarında kalıyor; Harekât Başkanlığı, sınıf okullarının ve eğitim merkezlerinin eğitimleriyle “sınıf dairelerine bağlı oldukları için” ilgilenmiyor. 

Bir Harekât başkanımız, eğitim bütünlüğünün ve kendisinin taşıdığı eğitim konusuyla ilgili, genel sorumluluğunun dışına çıkıyor ve sınıf okullarıyla ilgili bir programın tetkik ve parafesi arandığında, “Bu görev ve sorumluluk sınıf daire başkanlıklarına aittir. Bizimle ilgisi yok” diyebiliyordu. 
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1977 yılında Kara Kuvvetleri Harekât başkanıyken, bir eğitim 
konferansı düzenlenmişti. Bu konferansın açılış konuşmasını ben yapmıştım. 1977'den 1983'e kadar, altı sene geçmişti. Elime geçen bu konuşmanın notunu okuyunca, eğitimin sorun olmaktan hâlâ kurtarılamadığı anlaşılıyordu. İçinde hâlâ yaşanılan sorunların bulunduğunu 1995 yılında bile kabul ederek, bu mütevazı konuşmayı tekrar tekrar okumaya zorlandığını itiraf etmeliyim. İşte bu ihtiyaç içindeki kurmay başkanı olarak Amerika'daki “Eğitim ve Doktrin Komutanlığı”nı incelemeye ihtiyaç duymuştuk. 

Daha sonra bu komutanlığı ve kendine bağlı merkezleri, Amerika'ya giderek yerinde inceleyeceğimizden, bu konuyla ilgili söyleyeceklerimizi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı “Eğitim ve Doktrin Komutanlığı”nın kuruluş hikâyesini, ayrıca anlatmış olacağız. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı için, ikinci önemli gördüğüm konu, lojistik hizmetlerdi. Çok pahalı, süratle değişen, sık sık modemizasyon ihtiyacı gösteren, çoğunlukla dış tedarik imkânlarına bağlı bulunan silah sistemlerimizi, teknik malzemelerimizi, mühimmat ve idari ihtiyaçlarımızı tedarik, depolama, dağıtım, bakım, onarım ve idame konusu çok önem taşıyordu. Sınırlı kaynaklarımızın doğru, yerinde ve zamanında kullanılmasını; birliklerimizin bazı hizmet yüklerinden kurtarılmasını; ikmal zincirinin kısaltılarak, aksaksız, kesintisiz ve süratle işlemesini sağlayacak ve tasarrufu ön planda tutacak bir sisteme ihtiyacımız vardı. 

Eğitimde olduğu gibi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı, bu dağınık ve çok yönlü hizmete, merkezden tam olarak sahip çıkamıyordu. 

Bu ihtiyaca cevap teşkil eden çözümler, hem Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızda hem de ABD'de kurulup çalıştırılan güzel örnekleriyle verilmişti. Bu konuda da bir yeniden yapılanma ihtiyacı zorunlu olarak, her gün daha çok ağırlık kazanıyordu. 

Bu ihtiyaç da, “Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı”nın kuruluş hikâyesini oluşturacaktı. 

Üçüncü konu, personel araç, silah ve malzeme seferberlik sistemini, daha önce belirttiğim iki konunun tamanılayıcısı ve sefer ihtiyaçlarına göre bütünleyicisi olarak ele almak; çok süratle uygulanabilecek bir sistemi geliştirerek, bu sistemin içindeki eğitimli personeli, yeterli ve kullanılmaya hazır silah, araç ve malzemeуі tam olarak bulundurmak gerekiyordu. Seferberlik konusunda da yapılması ve geliştirilip genişletilmesi gereken birçok iş vardı. 

Güvenliğimiz için ihtiyacımız olan pek çok şeyi sağlayacağına inandığım ve gerektiğinde dinamik güce dönüşecek olan kaynağı- 


mız çok zengindir. İyi değerlendirilmesi, zamanında, çok süratle göreve hazır bulundurulması, bugün için çok önemli bir ihtiyaçtır. 
Seferber olan bu imkân, bu coğrafyada yarınlar için çok önemli ve çok zaruri bir ihtiyaç haline dönüşecektir. Ekteki makale de 1998'de düşüncelerimi genel olarak ifade edebildiğim bir yazıdır. 

Bütün bunlar yapılırken Kara Kuvvetleri'mizin yeni baştan reorganizesi, kuruluşlarda küçülerek modemnizesi, başlanılan silah ve zırhlı araç modernizasyonları da dikkate alınarak, hareket kabiliyeti, zırh ve ateş gücü yüksek vurucu birliklerden oluşturulması da asıl hedef olmalıydı. 

Ama benim, kurmay başkanlığında kalabileceğim süre sona eriyordu. Aynı rütbede dördüncü seneyi doldurduğum 1983 yılı ağustos ayında, ya terfi ederek ya da emekli olarak ayrılmanı gerekiyor- 


KK. ESKİ KOMUTANI ОКО. (Е) SAYIN KEMAL YAMAK' IN SEFERBERLİKLE İLGİLİ MAKALESİ 


Yüce milletimizin şuurunda şeferberlık kavramı, savaş kavram: йе beraber yerleşmiş ve çok defa severek katlanılan fedakarltıkların ifadesi olarak anlamını bulmuştur. Bu anlam içinde mllletim:'zin her ferdi. 
им bir görev saydığı ” vatani görev * için seferber о: ıya hazırdır. 
Bunun еп son ve en güzel misali Kıbrıs harekatında =: erberlik ilan edilmeden bütün milletimizin kendiliğinden seferber olm. dır. Önemli olan bu ulvi duyguyu harekete geçirmek ve onlann; 

* Benden ne istiyorlar- Bizden ne bekliyorlar * sorularına zamanında cevap vererek bu statik gücü. dinamik bir güce dönüştürerek topyekün mücadele gücü içine fiilen katabilmektir. 

İşte bu olgunun adı ° seferberolma * ve bu oluşumun аа * seferberlik hazırlıkları " dır. 

Zamanımızda “ silaha ( Silahı Kuvvetlere ) yalırım ile “ refaha yalınm” arasındaki tercih yarışının * hep refaha yalınm yönünde gelişeceği anlaşılmış bulunmaktadır. Bu nedenle barışta küçülen ve azalan Silahlı Kuvvetler, çoğalan nüfusun zorunlu askerlik hizmeti, askerlik sürelerini kısatlma eğilimleri, Silahlı Kuvveiler kadrolarına giren teknik malzeme çokluğu. personel- malzeme ve araç kaynağındaki yapısal değişiklikler ve organize olmuş güçler seferberliği eskiye nazaran çok daha önemli kılmış, çok kısa sürede seferber olmayı ve Silahlı Kuvvetlerin gücünü en yüksek seviyeye çıkarıp idameyi değişmez bir hedef haline getirmiştir. 

Silahlı Kuvvetlerimizin kadrolarında giderek artan ve muhtemelen gelecekte daha çok ve daha hızlı bir artış göstereceği değerlendirilen teknik personel kadrosunun, bünyesinde artış gösteren profesyonel mevcudun, sivil ve askeri alanda müştersken kullanıan malzeme ve özellikle teknik malzeme artışının, sayıları her gün artan ve bir bütün veya gurup halinde topluca görev aibilecek kurum ve. е: seferde baz: küçük dönüşümlere askeri malzeme Ğİ ketin varlığındaki artışın sağladığı kaynak zenginliği ve bünye değişiklikleri yeni bir anlayış ve arayışla çok акка! bir kaynak tespitini gerektirmektedir. 
Bu hususun klasik seferberlik anlayışından farklı olduğu ve personel seferberiiğinde uygulanan doğum- tertip esasına dayalı çağrı sistemini 


bile etkileyeceği düşünülmektedir. 


Yamak'ın seferberlikle ilgili makalesi. 
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ANKARA KSİYE ÖZE 
РЕВ :3059-6-83 Sb.ve Astob.Kd.Ş. (552) 19 RİSAN 198 


КОМЫ : Takdir 


Sayın- Kemal ТАМАК 


Korgeaaral 
Kara Kuvvetleri Kurmay Saşkauı 


1. Üstün bir görev anlayışı ve başarı ile ifa etmiş olduğunuz KIBRIS Türk Barış Kuvvetleri Kosutanlığı ve 7 nci Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı görevlerini müteakip bir yıldan beri de Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığını büyük bir liyakat, feragat ve Şevkle, sanan ветла bağlı kalmakaızın başarı ile yürüttüğünüsü yekınen izlemekte ve takip otzuktezimz. ` 
2. Örnek olacak ve ender değerdeki kişisel, ahlâki, ailevi ve sosyal davranışlarınız; 

Türk Silahlı Envvetlerine mahsus Estiu değerdeki aakuri terbiyenis, hiyerarşik ilişkilerdeki neğeket kurullarına tas bir maker oiddiyeti ile itaat Füralifrımı чуши vir üşgulammdaki ice dikkat ve бахіајаде haasaşiyetiniz, | 

Karargah va kendinisa bağlı tüm ünitelerin çalışmaları laorindeki etkin, iBa€alı ve yorulmak bilmeyen takip, konirol ve-detüm geyretli şalışmalarınına duyulı eğitivi ve yapıcı yönetme. yetanaklariniz tara-İfımdan ber saman için övgü ve takdirle karşılanmaktadır. 

Sizi, Karargabın ve kendinize bağlı Harp Okulu ve diğer ünitelerin sevk ve İdurvsinde—güstermiş- olduğunuz üstiln gayretinin, başarı ve Yetanakli hasletlerinizden dolayı takdir уе tebrik eder, başarılerınığın 


dereen riza eduri efr m7 
Komutanı 


Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Nurettin Ersin'den 


DAĞITIM : 
Gereği Н Bilgi Н 
KorrıK.YAMAE'a AGnkur.Bşk.lığına 


Kemal Yamak'a takdir ve tebrik mesajı. 


du. Bu zaman dilimi içinde, 12 Eylül'den sonra kabul edilen, yeni anayasanın öngördüğü seçimler yaklaşıyor, Konsey üyeleri içinde de bir görev değişikliği planlanıyordu. Sayın Komutanım Orgeneral Kenan Evren, Genelkurmay başkanlığından ayrılacaklar; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sayın Nurettin Ersin, Genelkurmay başkanı; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Orgeneral Necdet Üruğ ise Kara Kuvvetleri komutanı olacaklardı. 
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Askeri Şüra toplantısından önce, her yerde büyük yakınlığını ve ilgisini gördüğüm Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sayın Tahsin Şahinkaya'ya bir dileğimi iletmiştim. Kendilerine, “Sayın komutanım, Askeri Şüra'da kendim için sizden bir dileğim var. 
Nasip olur terfi edersem veya hayırlısı o ise emekli olursam, hiçbir girişimde bulunmamanızı, ancak uzatma mevzubahis olursa bunu önlemenizi ve bu kararı emekliliğe çevirmenizi arz ediyorum. Zira o takdirde ayrılırım” demiştim. Kendileri “Öyle şey olmayacak” demişlerdi. Bizim kararınız böyleydi. 

Sayın komutanım Orgeneral Ersin, benim için çok değerli bir takdirname yazmıştı. Terfim için ümit ışığı saydığım bu takdirnameyi, ekte sunuyorum. Hakkımdaki kanaatleri için, bugün de kendilerine müteşekkir olduğum sayın komutanımın bu kanaatlerini hep üstümde, duygularını hep yanımda, ilgilerini hep etrafımda ve sevgilerini hep içimde hissettim; sağ olsunlar. 

Kurmay başkanlığı görevinin ilk yılına ait bir diploma ve terfi bekleyen her insanın içinde yeşeren bir ümidin ilk ışığı sayılan bu belgenin, o yıl askıda kalacağını hiç beklemiyor ve tahmin edemiyordum. 

Her rütbe terfhinde olduğu gibi, herhangi bir nedenle, ayrılır veya emekli olursak, gereken hazırlıkları ya da uzatma olursa, ayrılış dilekçemizi hazırlamış ve çantamıza koymuştuk. Zira herkes için, her terfi yılında bu üç ihtimal de varitti. 

Askeri Şüra toplantıları başladı. Başlamadan önceki son iki günde, ortalıkta bazı şeylerin döndüğüne ait ilk emareleri görür gibi olmuştum. İşte dilekçemizi temize çekip, cebime koyduğum günler bugünlerdi. 

Birinci gün akşamı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Gazinosu'nda Askeri Şüra üyelerine yemek vardı. Yemek Genelkurmay Başkanlığı tarafından veriliyordu. Ben de kurmay başkanı ve ev sahiplerinden biri olarak yemeğe davetliydim. Davetiyeyi alınca, sayın Genelkurmay ikinci başkanıma telefon ettim. Durumun hassasiyetini arz ederek, birinci gün verilen bu yemeğe katılmamak için müsaadelerini istedim. “Hayır hiçbir ilgisi yok. Sen ev sahibisin, katılacaksın” dediler. 

Yemek için gelen komutanları karşılamak üzere girişte bulunuyordum. İlk gün korgeneral ve orgenerallerin terfilerinin görüşüldüğünü biliyordum. İlk gelen bir sayın komutanım, hiçbir şey söylemeden elimi sıkıp geçtiler. Renk vermemeye çalıştıklarını hissediyordum. Yakından tanıdığım bu sayın komutanın kaçırdı- 
#1 gözlerindeki rengi yakalamıştım. 
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İkinci gelen bir sayın komutanım, “Hakkında en hayırlı karar alındı” diyordu. “Karar alındı” sözünü tahlil etmeye çalışıyordum. 

Üçüncü gelen sayın komutanım yanlarındaki 


ч 8 af familan- | başka bir komutanla bir- 

№ biralar İzik рду likte elimi tutuyor, yanınigili çeşi де лш 7 daki sayın komutana bakıaken Б yor ve “Şimdi buna da bir 


şey söylenip anlatılamaz ki” diyordu. Bu son söz sayın komutanım Orgeneral 
Tahsin Şahinkaya'ya aitti. 
Ben bu gözlemlerle, sonucu öğrenmiştim. 

Gelenler bitince, kokteyl safhasında yanlarına 


Y. Etl almak sundugu; 
ameli lk, dil akarı е ~ ilamların famamlanmauna, 
Zadar junh’ addadılmeame ema 
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& БЕ ЖЛ Жон RA т<зщеоаАал< (ОД, gittim. Konuyu bildiğimi, hareket tarzımın ne olacağının da bilindiğini söylüyor ve “Neden ?” diyordum. Komutanlarım ise 
“hesap işi, kitap işi”, “e hayırlısı” gibi лек hep gelecek yılı tarif ediyorlardı. 

Bu hava içinde yemeğe oturduk. İster istemez etkisinde kaldıgım bu haberin üzerimdeki görüntülerini gizlemeye çalışıyordum. 
Sayın komutanım Orgeneral Evren'in dikkatli bakışlarını üzerimde hissediyor ve daha çok tedirgin oluyordum. Yemek benim için bu tatsız havada son buldu. Sayın komutanları uğurluyordum. Birçokları gittikten sonra, sayın Kara Kuvvetleri komutanı ile o zaman henüz Kara Kuvvetleri komutan yardımcısı olan komutanlarım yanıma geldiler. “Yamak Paşa seninle biraz konuşmak istiyoruz” dediler. Kara Kuvvetleri bahçesinin bir köşesine oturduk. 

Sayın komutanlarım korgeneral rütbesinde bir sene daha bekletilmemin ve hakkımdaki uzatma kararının bilinerek ve hesaplanarak alındığını ifadeyle söze başladılar. Ben kendilerinin ilk iza-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Yamak'ın emeklilik dilekçesinin müsveddesinden alınmış kesik. 
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hatlarını dinledikten sonra, cebimdeki dilekçeyi çıkarıp uzattım. 
“Kararım burada” diyebildim. Daha sonra, ben kararımda ısrar edince, görüşmeler uzadı. Konuşmalar arasında 945'li arkadaşlarımın hepsinin emekli olduklarını, Orgeneral Sayın Evren komutanımın uzatmayı öğrendiğimi fark ederek kendilerini, “Gidin görüşün, durumu açıklayın, bana da sonucu bildirin” şeklinde bir emirle görevlendirmiş olduklarını öğrenmiştim. Ben, “Hiçbir kırgınlığım yok. Kimseden ve hiçbir sayın komutanımdan şikâyetçi değilim. Arz ettiğim yazıda, bu duygularımı da dile getirdim. Fakat uzatmaya hayır deme konusu, hem bir prensip meselesi, hem bir aile kararıdır. Lütfen kabul buyurun komutanım” diyordum. Onlar hep gelecek hesaptan bahsediyorlardı. Sonunda gelecek sene için terfim konusunu da dile getirip benim ısrarımı görünce, saygıdeger komutanlarımın “Yamak Paşa, sen bize inanmıyor ve güvenmiyorsun” sözlerine karşı, “Hayır” deyip, böyle olmadığını söylerken, “Sözümüze inansan ve bize güvensen, böyle ısrar etmezsin” dediler. Kırk beş-elli dakikadır konuşuyorduk. Ben artık direnci- mi kaybetmiştim. “Eşimle görüşüp, yarın cevap vermek için” müsaadelerini arz ettim. Sayın Orgeneral Evren'in telefon beklediğini ifade ederek, “Bu 'evet'i şimdi istiyoruz” dediler ve aldılar. 

Ekte, sayın komutanlara uzattığım ve kime takdim ettiğimi hatırlayamadığım dilekçemin bende kalan müsveddesiyle, o günlerin duygularını dile getiren yazıyı bilgilerinize sunmuş bulunuyorum. 

İstifa dilekçem ise sadece bir satırdan ibaretti. Çünkü usul ve emir böyleydi: “30 ağustos 1983 tarihinden geçerli olmak üzere, istifamın kabulünü arz ederim.” 


1. Son Şüra toplantısında, hakkımda “Aynı rütbede bir yıl daha göreve devam” kararı alındığını öğrenmiş bulunuyorum. 

2. Bugüne kadar olduğu gibi sayın komutanlarımın kararlarına büyük saygı duyuyor, en iyi seçimi yaptıklarına ve en doğru kararı verdiklerine yürekten inanıyorum. 

3. Terfi eden arkadaşlarımın bu terfiye bundan daha çok layık olduğuna inandığım kadar, bir sonraki devreden terfi yılına ulaşan arkadaşlarımın da benden daha iyi olacaklarına inanıyor ve bu güveni daima taşıyorum. 

3. Beni bu rütbeye kadar yükselmeye layık bulan, ifa etmekten daima şeref ve gurur duyduğum görev ve makamlara getiren sayın komutanlarıma minnet ve şükran borçlu olduğumu hiç unutmayarak, kadirşinas teveccühlerine layık olabilmiş bulunmanın mutluluğunu daima yaşıyorum. 
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4. Sayın komutanlarımın ve birlikte çalıştığım arkadaşlarımın bu güven duygularını koruyarak görevimi tamamlamış bulunmak benim için en büyük görev sonu mükâfatı olacaktır. 

5. Bu rütbe ve makama kadar geçen uzun süre içinde kazandığım komutanlık yeteneklerinde uzatma süresinde herhangi bir değişiklik olamayacağı, deneneceğim herhangi yeni bir görevin bulunamayacağı ve şahsımda yeniden değerlendirmeye değer bir değişmenin vuku bulamayacağı inancını taşıyorum. 

Uzatma kararına istinaden göreve devamın hizmete bir yararı olamayacağı, aksine bir sonraki sınıfın değerli mensuplarının terfi şansını çok az ve muhtemel de olsa olumsuz yönde etkileyeceği veya onlara güvensizlik tarzında yorumlanabileceği gibi şahsi düşüncelerimi kendim için bir huzursuzluk sebebi sayıyorum. 

6. Arz ettiğim bu düşünce, değerlendirme ve endişelere istinaden emeklilik dilekçemi ekli olarak sunuyorum. Bu davranışını aynı zamanda gençlere ve yenilere görev şansı tanımak konusunda sayın cumhurbaşkanımızın sık sık yaptıkları ikazın bir gereği sayıyor ve bu emre uymaktan huzur duyuyorum. 

7. Böyle bir ihtimale karşı çok evvelden verilmiş bulunan bu айе kararının üzerimizdeki psikolojik baskıyı kaldırması ve her şeyin temeli olduğuna inandığım, sağlık ve huzur ortamının süratle yeniden oluşması yönünden de değerlendirilerek kabul buyurulmasını arz ve teklif ediyorum. 

8. Ekli olarak sunduğum emeklilik dilekçemin kabul ve işlemlerin tamamlanmasına kadar izinli addedilmeme emir buyurulmasını, daimi ve değişmez bağlılığımı yeniden arz ve ifade ederek tensiplerine 
arz ederim. 1 ağustos 1983 

Kemal Yamak 
Korgeneral 
Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı 


Daha sonraki günlerde hem reaksiyonlar, hem de bunun bir hesap işi olduğunu vurgulayan komutanlarım oluyordu. 

Bir örnek olarak, ilgisini esirgemeyen sayın komutanım ve hocam, rahmetli Orgeneral Sayın Doğan Özgöçmen'in o günlerde yazmış olduğu bir karta ekledikleriyle beni çok etkiledikleri bir örneği, yanda bilgilerinize sunuyorum: 

Geceyarısı eve dönerken, evde olacakları düşünüyor ve tansiyonu nasıl düşürebileceğimi tasarlamaya çalışıyordum. Bütün çocuklar ve kardeşlerim evdeydiler. 

Kapı açıldı, herkesin gözü üzerime dikilmiş birer ok gibi, ağ-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Komutandan sabır mesajı. 


zımdan çıkacak bir söz için bana yönelmişti. “Sürprize hazır olun” dedim. Sakin, soğukkanlı ve umursamaz bir tavır takınarak, olan biteni anlattım. Sonunu tamamladım. O gece saat 04.00'e kadar, Muammer Hanım'ı ikna etmek mümkün olamadı. Hep “Dilekçeyi vermedin ті?” diye soruyor ve “Verdim” cevabıma karşı, “Tamam, iş bitmiş öyleyse” diyordu. Sonunda çocukların, damatların, kardeşlerin ısrarlarına dayanamamış, “Peki karar senin. 
Sen böyle düşünüyorsan, benim bir diyeceğim yok” demişti. 

Şimdi yeni bir dönem başlıyordu. Kara Kuvvetleri kurmay başkanlığı görevindeki bir korgeneralin hizmetinin uzatılması ve terfi edememesi beni yeniden, soruların ve anlamlı bakışların hedefi haline getirecek; ben, “neden”lerin, “acaba”ların, “niçin”lerin, “ne maksatla”ların muhatabı olacaktım. 

Bütün iyi niyetli düşünce ve duygularıma, sayın komutanlarımın ilgilerine ve hatta benim için, hem çok değerli, hem de fazla sayılabilecek özel açıklamalarına rağmen, içimdeki burukluğu ve kırgınlığı atamıyordum. 

Daha sonra, bu uzatmaların insan ruhunda meydana getirebileceği sarsıntıları, içinde yarattığı, birbiriyle çelişen ve çatışan duyguları yaşayacak, insanın benliğinden bir şeyleri alıp götürdügünü hissedecek, kendine olan güven duygusundaki olumsuz etkisini fark edecek ve uzatmadan evvelki Korgeneral Yamak ile 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uzatmadan sonraki Korgeneral Yamak arasında meydana gelen farklılığı anlayacaktım. 

Kısa da olsa bir izin yapmanın isabetine inanarak, bir kampa gitmeye karar vermiş, yukarda sıraladığım soru ve bakışlara daha az muhatap olacağımı düşünerek, gidilecek yer olarak Jandarma Genel Komutanlığı'nın Side'deki kampını tercih etmiştim. 

Bugün de sınıf generalleri için düşünülmüş olan ve yükselmeleri sınırlı, fakat ihtisaslarına ve uzmanlıklarına ihtiyaç duyulan kimseleri bir süre daha hizmette tutmayı öngören uzatma kapsamının genişletilmemesi ve çok zaruri haller hariç, uzatmanın uygulanmaması kanaatini taşıyor ve uzatma ancak, bir zaruretin ce- 


Korg. Kemal Yamak Çin Seddi üzerinde, 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vabı olmalıdır diye düşünüyorum. Erken terfi kıdemi alan subayların, general olurken “bu daha genç” diye âdeta cezalandırılmasına, aynı hakları daha genç yaşında iktisap ederek bu noktalara kadar gelmiş olan subayların gençliğinin bir kusur değil, bir meziyet sayılması gerektiğine olan inancımı da koruyorum. 

Listelerin açıklanmasından sonra, reaksiyonlar başlamıştı. Herkes bir yorum yapıyor, bu yorumlarda, Kara Kuvvetleri kurmay başkanlığı görevimde kalışımın müspet bazı etkileri görülüyordu. 

İkinci yıl yaptığım kurmay başkanlığı görevimin ilk birkaç ayı (zannederim kasım ayı sonuna kadar), aynı komuta heyetiyle geçecekti. Daha sonra Kara Kuvvetleri komutanlığına, sayın komutanım Orgeneral Haydar Saltık atanacaktı. 

Görev devriyle ilgili olarak hazırladığım dosyayı önüme aldım. 
Eski kurmay başkanı Korgeneral Yamak'ın hazırlık ve önerilerini, yeni kurmay başkanı Korgeneral Kemal Yamak'a devrettim. 

Kurmay başkanlığı görevine tekrar başladıktan kısa bir süre sonra, Genelkurmay İkinci Başkanı Sayın Orgeneral Torumtay'ın başkanlığında, bütün kuvvet kurmay başkanlarının katıldığı ve on gün süren çok güzel bir Çin ziyareti yapmıştık. Bu gezi çok özel, ilgi çekici ve bizler için çok enteresan bir gezi olmuştu. Çin Halk Cumhuriyeti'ni görmüş ve tanımış olmak, Çinli komutanlarla tanışmış bulunmak, o değişim süreci içerisinde bizler için ауп bir özellik taşıyordu. 

Bir süre sonra hem bizim için, hem de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mız için çok önemli bir geziye daha çıkacaktık. Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri kurmay başkanının davetini aldını. Genelkurmay Başkanlığı'mızca da onaylanan bu davet için, ABD Yardım Kurulu Başkanlığı, neleri, nereleri görmek ve hangi konularda temasta bulunmak istediğimi sordular. Kimlerle gidecektim, onu öğrenmek istediler ve beş kişi olabileceğimizi ifade ettiler. 

Ben Kara Kuvvetleri'nin “Eğitim ve Doktrin Komutanlığı” (Tradoc) ile o zamanki adı Darconı olan “Malzeme Tedarik ve İkmal Konuutanlığı”nı ve bunların bağlı ünitelerini görmek istediğimizi, bir de lojistik hizmetlerde bilgisayara geçmiş, aktif bir tümeni yakından tanımayı arzu ettiğimizi söyledim. Ayrıca Kara Kuvvetlerinde kullanılan hava savunma füze sistemlerini ve silahlı helikopterlerini görmeyi de programa eklemelerini rica ettim. 

Geziye benimle beraber, Harekât Başkanı Tümgeneral (daha sonra orgeneral) Sayın Kemal Yavuz; Lojistik Başkanı Tümgeneral (sonra korgeneral) Sayın Cengiz Arpağı, Eğitim Okullar Daire 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Başkanı Tümgeneral (daha sonra orgeneral) Sayın Doğu Aktulga ile genel sekreterimiz Kurmay Albay Ataman'ın (daha sonra orgeneral) katılacağını belirttim. Bu heyetin oluşturulmasında, bulundukları görevlerle beraber, Kara Kuvvetleri'mizin emir komuta yapısında gelecek için yeri olabileceğini düşündüğüm arkadaşlarımızın seçimine özen göstermiştim. Bu nedenle de içlerinden sadece bir arkadaşımızın gönlümüzdeki yeri alamayışına ve orgeneral olamayışına da çok üzülmüştüm. 

Biz gezideyken, Kara Kuvvetleri komutanlığından ayrılarak, Genelkurmay başkanlığı görevine başlayacak olan sayın komutanım Orgeneral Necdet Üruğ'a, bu değişim nedeniyle gidemeyeceğimizi, gezinin ertelenebileceğini arz etmiştim. Gitmemizin uygun olacağını ve herhangi bir değişikliğe gerek olmadığını emretmişlerdi. 
Kendilerine progranı için istediklerimizi açıkladım. Başka emirleri olup bulunmadığını öğrenmek için sorduğumda, emirleri şu oldu: “Ricam şu. İyi konuları incelemeye almışsınız. Dönüşte Kara Kuvvetlerimiz için bir şeyler, yenilikler getirin. Bir ricam daha var: lütfen bana da bir şey getirmeyin.” 

Sayın komutanın bu emirlerini de aldıktan sonra, gideceğimiz yerlerle ilgili ön hazırlıklarımızı yaparak ve inceleyeceğimiz konuları tam olarak tespit ederek, Amerika'ya gittik. Bu benim ilk Amerika seyahatimdi. 

Şimdi bu geziyle ilgili izlenimlerimi, kısa kısasunmak istiyorum. 

İlk dikkatimi çeken husus, sivil veya askerlerden Türkiye'yi görerek içinden tanıyanlar ile görmeden tanıdığını zanneden veya tanımaya çalışanlar arasındaki farklı görüşlerdi. Memleketimizi gören, insanlarımızı yakından tanıyan ve konumumuzu iyi bilenlerin görüş ve kanaatleri çok iyiydi. Görmeyenler ise yanlış ve noksan bilgilerle dolu, hep acayip düşüncelere sahip ve çok defa peşin hükümlüydüler. Bu gruptaki insanların bizimle konuştukça, kafalarındaki bilgilerle görüp, doğrudan aldıkları bilgilerin arasındaki farklılıklarla, zihinlerindeki acabaların çoğaldığını bile hissetmek mümkündü. Biz kendimizi tanıtamamış, kültürümüzü tanıtmak isterken, bazen yanlış imajlar da vererek, halihazır durum ve görüntülerimizi bozmuşuz. Mesela bir Amerikalı hanım, bizim hanımlarımızın kıyafetlerini folklorda gördükleriyle algılamış bulunuyordu. 

Bir başka yerde, takdim edildiğimiz üst düzey bir sivil yetkili duraklıyor ve “Türkiye... Türkiye...” diyor, bir süre düşündükten sonra, “Viyana'nın yakınlarında bir yer olacak herhalde” diye bize hayalindeki bir yeri belirtiyordu. Merak edip sormuştum: “Bu sonuca nereden vardınız ?” Cevap: “İki defa Viyana'yı kuşatmıştınuz ya, herhalde oraya yakınsınızdır diye düşündüm.” Viyana'yı tanıyıp Türkiye'yi tanımadığına mı, yoksa bizi “Viyana'yı iki defa kuşatanlar” olarak tanıtanlara mı kızmanı gerektiğini düşünüyordum. 

Bu tanıtım ihtiyacının hâlâ devam ettiğini ve en güzel tanıtım elçilerinin de şu veya bu nedenle Türkiye'ye gelen, memleketimizi ve insanlarımızı bizzat içinden tanıyanların olduğunu, 1993 yılına kadar, gittiğim her yerde görecektim. 

Washington'daki temaslarımız arasında, lojistik destek ve ikmal ihtiyaçlarımızdaki bazı tıkanıklıkları aşmak için görüşmeler sürerken, lojistik komutanının ifade ettiği bir hususu da kaydetmek istiyorum. Amerikalı general “Amerika'dan alınacak veya size gönderilecek malzemelerin tedarikinde sizinle anlaşamıyoruz. 
Galiba ikmal prensiplerimiz değişik” diyor ve devam ediyordu: “Biz 'zamanında, uygun nitelikte, uygun fiyatta” prensibine göre hareket ediyoruz. Siz 'en iyisi, en ucuzu ve en kısa zamanda' prensibini uyguluyorsunuz. Bu nedenle anlaşamıyoruz. Hizmetteki gecikmenin asıl nedeni bu. Bu görüş, sizin kararlarınızda da sık sık değişikliklere neden oluyor.” 

Generali dinlerken, ne kadar çok şahidi olduğum ve “İyinin düşmanı daha iyidir” sözüyle yarışırcasına başımdan geçen olayları hatırlıyor, “zamanında” sözünün gerçekçiliğini düşünüyordum. Bir defasında özellikle Kıbrıs'taki birlikler başta olmak üzere, branda ihtiyacının had safhada olduğu bir dönemde, dışalım yoluyla getirilen ve çok basit bir anlaşmazlık yüzünden, teslim alınamadan iki yıl gibi bir süre de depoda bekletilen ve sonradan hiçbir şey değişmeden teslim alınan brandaların varlığını öğrenmiştim. 

Başka bir defasında, salça alımında, kuvvet çapındaki bir sıkışıklığı konuşurken, o zaman Meysu Genel Müdürü olan (daha sonra bakan) Sayın Cahit Aral'dan duyınuştum. Sayın Aral diyordu ki: “Biz Amerikan ordusuna salça satarız, fakat ordumuza satamayız, çünkü bütün satışlarda kullandığımız kap şartnameye uymaz.” Kabın büyüklüğü küçüklüğü değil, yapıldığı madde şartпатеуе uygun görülmez. İlgili arkadaşlarıma sormuş ve doğrulugunu öğrendikten sonra, o arkadaşa iki soru daha sormuştum: 

“Siz evde hangi marka salçayı kullanıyorsunuz ?” Cevabı, reddedilen marka veya... markaydı. 

“Bizim askerlerimiz, asker olmadan önce ve terhis olduktan sonra, acaba hangi salçayı kullanacaklar ?” Cevabı, piyasadaki mevcutlardan birisinin adıydı. 

Son sorum: “Peki bütün milletimizin ve ABD askerlerinin kullandığı salçayı, neden ordumuz kullanamaz ?” Cevap: “Şartname böyle.” 

Bu şartnameyi yapan da biziz. Şartname nedeniyle sıkıntıya düşen de biziz. 

Değiştiğini zannediyorum. 

Daha sonra ABD Kara Kuvvetleri yayınlarından sorumlu bölümün başkanı generalle görüşmüştüm. Bize yayınların normal gelmediğini, hep zorlayarak veya tekrar tekrar istediğimizde ve çok gecikmiş olarak gelebildiğini belirtmiş ve kendilerinden yardımcı olmalarını rica etmiştim. 

Amerikalı general “Vermememiz için bir sebep yok” dedi. bir kişiyle görüştü ve “Evet, siz zaman zaman bazı yayınları istiyorsunuz. Fakat bizim dağıtım sistemimizin içine girmemişsiniz. Biz genel bir rakam olarak, 16 800 yere dağıtım yapıyoruz. Sistem dışı istekleri takip etmekte hep güçlük çekeriz. Siz de sistem içine girmezseniz, yeni yayınları takip edemezsiniz. Ancak önünüze çıkan yayınlar için istekte bulunabilirsiniz. Bu isteğinizi yerine getirmek istesek bile, geçen zaman içinde mevcudu kalmamış dahi olabilir. Tavsiyem, sistem içine girmelisiniz. Sistemin içine, istemediğiniz serileri belirterek de girebilirsiniz” demişti. Bu konuda da sistem ve ikmal konusundaki anlayışımız ve sistemi tanımayışımız, bu tıkanıklığı meydana getirmiş oluyordu. 

Daha sonra sınıf okulu ve eğitim merkezlerini tanıyarak Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na kadar gitmiştik. Hepimizin çok yakından izlemiş olduğu bu merkezleri ve komutanlıkları gördükçe, Kara Kuvvetleri'mizdeki eğitimde yeniden yapılanma ihtiyacını daha çok duyuyorduk. 

Bir eğitim merkez komutanı diyordu ki: “Kara Kuvvetleri'nde ben sınıfımın sahibi ve sorumlusuyum. Benim iki şapkam var. 
Bunlardan birisi, Sınıf Eğitim Merkez Komutanlığı şapkasıdır. Bu şapkayla ‘Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na bağlıyım. Bu bağlantı eğitimi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren her konudaki bağlantıyı ve taşıdığım sorumluluğu ifade eder. 

İkinci şapkam, sınıfımın sahip ve sorumluluk şapkasıdır. Bu şapkamla Kara Kuvvetleri komutanına doğrudan bağlıyım. Sınıfımın doğrudan veya dolaylı olarak, eğitimle ilgili konularının dışındaki bütün görev ve ilişkilerim, doğrudan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'yla olur. Sınıfımın uzmanı ve üst karargâhların müşaviriyim. Tabur komutanı dahil, daha üst rütbedeki subayların tayinini, Kara Kuvvetleri Komutanlığı benimle koordine eder, tayin bu koordineden geçtikten sonra gerçekleşir. Kıtalarımızda sınıfımla ilgili sorunları birlik komutanları benimle görüşür, tartışır ve çözer." 

Bu açıklama, Amerikan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi komutanı tümgeneralin açıklamalarını ihtiva etmektedir. Bu sözler bizdeki sınıf dairelerinin içinde bulunduğu etkisizliğin ve yetkisizliğin âdeta çözüm formülü gibiydi. Çok etkilendiğim konulardan birisi bu olmuştu. Sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarımızı, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı kurulduktan sonra bu bağlantı, bu yetki ve bu sorumluluklar içinde görmek hayalim, işte bu okulda başlamış bulunuyordu. 

Bir güzel uygulama da, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'nın muharip ve eğitim merkezlerindeki eğitimi bir bütün olarak kabul etmesi ve bu eğitimleri de takip edip yönlendirmesiydi. Bu maksatla sevk ve idare edilen bütün eğitim merkezleri, hatta seçilmiş bazı muharip birlikler, kendi gözleri olarak kabul ettiği, kendi görevlendirdiği müşahit subaylarla içinden takip ediliyordu. Bu da planlama ile uygulama arasındaki boşluğu dolduran, çok güzel bir tedbir olarak değerlendirilmişti. Doktrin geliştirmek sorumluluğu uygulamasını bizzat yerinde izleyerek ve uygulayıcı komutanlıklarla koordine ederek, geliştirme ifadesini bütünlüyor ve birlik eğitimini de kontrol ve koordine alanlarına dahil ediyorlardı. 

Zırhlı birlik eğitim merkezinde bir atış kursuna bizi götürmüşler ve bir atış gösterisi yapmışlardı. Bu kursta birçok milletten subay da bulunuyor ve kurs görüyordu. Fakat içlerinde Türk subayı yoktu. Nedenini sordum. Eğitim merkez komutanı diyordu ki: “Sizin de dikkatinizi çektiği gibi bu kurs, çok zor bir kurstur. Her dönemdeki başarı derecesi, yüzde 58-60 civarındadır. Sizin kanunlarınız çok katı. Bir subay gelse ve başarılı olamadan dönse, çok zarar görür. Bu nedenle sizden kursiyer subay isteyemiyoruz. 
Kursa gelecek subayın geleceğini söndürme riskini göze alamıyoruz.” Biz kursa, kurs diye bakarız. O subayı kurs sonucuna göre değerlendiririz. Biz kurs belgelerini okul diploması gibi görmeyiz. Ben, “Subaylarınıza güveniyoruz. Biz komutanlık olarak bu riski göze alıyoruz. Çünkü başaracaklarına inanıyoruz” diye ısrar edince, bir subay kontenjanı ayıracaklarını ve bildireceklerini ifade etmişlerdi. İlk kurs için, dönüşte bir yüzbaşı seçildi. Seçilen yüzbaşıyı (Tank Yüzbaşı Sava) ben de tanıyor ve ona güveniyordum. Yüzbaşı kursa gitti, çok başarılı oldu ve birkaç tane takdirnameyle döndü. Amerikalı tümgeneralden de ayrıca bir yazı almıştım. Tümgeneral yüzbaşıyı övüyor, beni de personelini iyi tanıyan ve onlara güvenen bir komutan olarak kutluyordu. 
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Aynı eğitim merkezinde bir atış alanı düzenlenmişti. Bu alan, birçok ihtiyacı birleştirmiş ve çok faydalı bir alan haline getirilmişti. Buradaki tatbikatı izledim, yanımdaki Amerikalı albaya “Bu tesisin bir planı ile çalışma talimatının birer suretini isteyebilir miyim ?” dedim. Albay, “Soralım, sonucunu bildirelim” dedi. О anda yanımızda bulunan atış alanında, o andaki tatbikatı yöneten sorumlu bir astsubay, albaya dönerek, “Komutanım bunları verebiliriz. Bu benim yetkime giriyor” demiş ve albay da “Peki öyleyse gereğini yapın” emrini vermişti. Yetki ve sorumluluk anlayışıyla bunların paralel dağıtımı için örnek teşkil eden bu uygulama bize çok dikkat çekici gelmişti. O zaman yabancı bir generalin bizden böyle bir isteği olsaydı, zannederim müsaade almak için Genelkurmay Başkanlığı'na kadar yazışma gerekebilirdi. 

Amerika'da her hizmet ve faaliyet alanı değerlendirilmiş ve mutlaka yönetim, denetim sistemi içine sokulmuştu. Boşlukta bırakılmış hiçbir alan yoktu. Amerikan halkı, her şeyin organize edildiği, yetkilerin ve sorumlulukların dağıtıldığı büyük organizasyonu sistem olarak kabul etmiş ve kendisini de dönen bu çarkın bir dişlisi olarak görme gereğine inanmıştı. Eğer kendisine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmezse, dişlide meydana gelen aksaklığın, çarkı veya sistemi etkileyeceğine inanıyordu. Bu inanış, aynı zamanda çok yaygın bir kontrol mekanizması oluşturmuştu. Amerikalı, kendisinin bozmadığı bu sorumluluk anlayışını, birinin bozduğunu görürse hemen ikaz veya müdahale ederek düzeltmeyi, gerekirse şikâyet etmeyi de bir görev ve sorumluluk kabul ediyordu. Belki bunun bir eğitim ve kültür meselesi olduğu söylenebilir, ancak bu sorumluluk bilincinin sağladığı ortam ve bütünlediği güven duygusu, her yerde ve alanda hissediliyordu. 

Üretici ile tüketici arasındaki bu duygu ve düşünce beraberliinin karşılıklı güvene dönüşmesi sağlanmıştı. En kötüyü en pahalıya satma yarışı yerine, en iyiyi en ucuza satma ve rekabet yarışında “güvenilir olma” çabaları vardı. Bunları izler ve örneklerini görürken, bizdeki yönetimden üretime, üretimden satışa kadar düzenlenmiş her hareket ve faaliyette bir boşluk bulma, bir delik arama veya yaratma çabalarını düşünüyordum. Böyle bir toplum bilincine ulaşmak, birçok sorunumuzu çözebilir mi? Bu ne zaman olabilir soruları akıp gidiyor ve ben de inşallah en kısa bir süre sonra bu sorular muallakta kalır ve sorulmasına gerek kalmaz dileğimi tekrarlıyorum. 

Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'nda, bizlere tanıtıcı brifingler takdim edildi. Özel konuşmalar oldu. Sorularımız 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cevaplandı ve bol miktarda doküman verildi. Çok önemli öneriler sunuldu. 

Daha sonra Ankara'ya ziyarete gelen komutanlarıyla bizim düşüncelerimiz ve devam eden hazırlıklarımız kendilerine iletilerek tavsiyeleri soruldu. Bütün bu konuşma ve görüşmelerden sonra, notlarım arasında kalmış bulunan bu tavsiyeler, bende o kadar çok yer etmişti ki, bunları o gün dinler ve yazar gibi tekrarlayabiliyor ve haklı çıkan bu generalleri karşımda görür gibi oluyorum. 
Eğitim komutanlığımızın kuruluşu, başlangıçta yanlış ve abartılı kullanılması, Kara Kuvvetleri eğitim merkezleri ile okulların bağlı bulunduğu başkanlıklar ve hatta Kara Kuvvetleri Karargâhı'yla yetki ve sorumluluk anlayışındaki farklılıklar; değişik komutanların, eğitim komutanlığını gereksiz işlemlere yöneltmesi ve seneler önce kurulup lağv edilen, bizim de kuruluş aşamasında üstüne basa basa, “Bir Eğitim Kolordu Komutanlığı kurmayacak ve o hatayı tekrarlamayacağız” dediğimiz Eğitim Kolordu Komutanlığı şeklindeki yetki ve sorumluluk anlayışlarıyla âdeta, lağv edilmesinin dahi konuşulur hale gelmesindeki sorunların hepsini, bu tavsiyelerin içinde bulmak mümkündü. İşte tavsiyeleri: 

1) Eğitim komutanlığını, sakın bilinen tipik bir karargâh şeklinde ve küçük rütbeli bir komutan emrinde kurmayın. Bazı konularda böyle düşündüğünüzü görüyorum. Neden eğitim komutanı orgeneral olmasın ? Yeniden değerlendirilmesini öneriyorum. (Biz korgeneral düşünüyorduk ve bazı haklı nedenlerle bu rülbe o zaman korgeneral olarak tespit edilmişti.) 

2) Eğitim komutanlığını, sakın istenmeyen kişilerin toplandığı bir komutanlık yapmayın. En iyi komutanlarınızı ve en iyi subaylarınızı burada görevlendirin. Çünkü barış zamanının en önemli görevi ve işlevi eğitimdir. 

3) Tam aksine, bu komutanlığı ve burada görev yapmayı, cazip hale getirin. 

4) Eğitim komutanlığını sadece doğrudan veya dolaylı olarak, eğitimle ilgili konularda yetkili kılın. Bu komutanlığa, eğitim dışındaki görev, yetki ve sorumluluklar tanıyarak istikametinden ve maksadından ayırmayın. 

5) Bu komutanlığın, kuvvet ve Genelkurmay karargâhlarında- ki eğitim ve öğretim kuruluşları ile aralarındaki görev yetki ve sorumluluk çizgisini iyi çizin. Birbirleriyle birlikte çalışsınlar. Karşılıklı vaziyet almasınlar; aynı işleri yapmasınlar. Aynı hizmetin bütünleyicisi olsunlar. Bu maksatla o ünitelerin teşkilat ve kadrolarını da yeniden gözden geçirin. 
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6) Eğitim komutanlığını, bir yönüyle kendini geliştirecek, bir yönüyle kuruluşuna alacağı okul ve eğitim merkezlerini yönetecek, diğer bir yönüyle birliklerdeki birlik eğitimlerini değerlendirip, sonuç ve hedefi birleştirmeye çalışacak bir tip ve özellikte kurun. 

7) Bu komutanlığın en önemli görevinin de doktrin oluşturmak, geliştirmek ve eğitimin kabul edilen bu doktrinler yönünde uygulama sorumluluğu olduğunu unutmayın. Karargâhının oluşmasında, bu görevini ve özelliğini de dikkate alın. 

8) Bizimle subay ve doküman alışverişine, işbirliğine hazır olun; bu ilişkiyi devamlı hale getirin. 

9) Kadrosunun geniş veya sınırlı olmasının değil, içinde ehil kimselerin yetişmiş ve tecrübeli personelin yer aldığı yeterli bir kadronun önem taşıdığını unutmayın. 

10) Eğitim komutanlığını, kuvvet karargâhının okul ve eğitim merkezleriyle ilişkisini önleyen, ayırıcı bir duvar gibi düşünmeyin. Sınıf okul ve eğitim merkez komutanlıklarını, sınıfının sahibi ve sorumlusu olarak kabul edin. Bu vasıflarıyla kuvvet karargâhlarının sınıf müşavirlerinin, sınıfının gelişmesi için marş motoru görevini yapmasına imkân sağlayın. Eğitim komutanlığının yetki ve sorumluluklarını, bu iki şapkanın varlığını, bu iki ayrı bağlantıyla taşıdıkları, görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alarak düzenleyin. 

11) Eğitim komutanlığı kuruluşu içine Harp Okulu'nu da mutlaka alın. Eğitim ve öğretimin bütünlüğünü bozmayın. Bizim yaptığımız bu hatayı yapmayın. 

12) Bütün Kara Kuvvetleri personelini, her hizmet ve faaliyetin eğitime ihtiyaç gösterdiğine inandırın. Bu maksatla gelişim ve degişimleri ilgililere iletecek, onları donmuş bilgilerden kurtaracak, devamlı kurs, eğitim, tatbikat ve yayınlarla besleyin. 

13) Mutlaka ayrı bir basın-yayın imkânına ve yardımcı eğitim malzeme üretim merkezine sahip olmasını sağlayın. 

14) Eğitim komutanlığını herkesin düşmanı ve rakibi yapmayın. Bu hale getirmeyin. Denetleme yetkisi yerine, devamlı destek ve yardımı öngören bir takip mekanizması oluşturun. 

15) Sorun yaratan değil, çözüm üreten bir komutanlık olmasını sağlayın. 

16) Her eğitimin komutandan başlayıp ere kadar uzanan bir zinciri oluşturduğunu ve bütünlük ihtiyacı duyduğunu sakın unutmayın. 

Bütün bu tavsiyeleri, bu şekliyle bana kimse sıralamadı. Özel 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ve genel görüşmelerimizde, sorulu-cevaplı konuşmalarda aldığım görüş ve kanaat ile fikir birliğine ulaştığım hususlar olarak bunları ben sıralamış bulunuyorum. Zira bu hususların ne kadar önemli olduğunu, kaybedilmiş üç dört seneye bakarak yeniden vurgulama gereğini duyuyor ve Eğitim Doktrin Komutanlığı'nın kuruluş hikâyesini öğrenmek isteyenlerin, bilgisine sunuyorum. 
1995 yılında bu komutanlığın daha etkili bir hale getirilmesi, yeniden yapılanması ve modernize edilmesi yönündeki büyük çabaları duymaktan ve kuruluşu sırasında ismine eklenmesinden çekinilen ancak kuruluş ve kadro tespitinde bu ihtiyacın dikkate alındığı “doktrin” kelimesini ekleyerek, isminin “Eğitim ve Doktrin Komutanlığı” (EDOK) şeklinde değiştirilerek bir kapının daha açılmış olmasından mutluluk duyuyorum. 

Bu ziyarette Dallas Bell Helikopter Tesisleri'ni görmek, helikopter bakım-onarım fabrikasında devam eden ortak helikopter yapımı için, yeni bir paket anlaşma ve silahlı helikopter tedarik imkânlarını araştırma görevimiz de vardı. Paket anlaşması kolay, fakat silahlı helikopter alım konusu çok veçheliydi. Buna rağmen, silahh helikopter tedarikiyle ilgili olarak çok olumlu bir sonuçla dönmüş, ancak kendi sıkıntılarımız nedeniyle bu sonuçtan faydalanamamıştık. Silahlı helikopter tedariki konusunda geç kaldığımız daha sonra anlaşılmış olacaktı. Kobra helikopteriyle fabrikanın tecrübe pilotunun benimle beraber yaptığı yirmi dakikalık tanıtını uçuşunu hiç unutmuyorum. Helikopter uçuş tecrübenı çok olduğundan, pilotun akrobasi hareketlerinden bile hiç etkilenmemiş ve pilotu bile bir ölçüde şaşırtmıştım. 

En ilginç ziyaretlerimizden birisi de 101. Hava İndirme Tümen Komutanlığı'm ziyaret olmuştu. Burada hava indirme konseptinin, helikoptere bağlı olarak tamamen değiştiğini görmüştük. Bu hava indirme tümeninde, paraşütle atlayan çok sınırlı bir grup dışında, paraşüt eğitimi yoktu. Komando eğitimli hava indirme taburları, helikopter filoları ve destek silahlarıyla bir görev kuvveti oluşturuyor; yakın görev yerleri için doğrudan uçar birlik harekâtı. denizaşırı görevler için, harekât veya hedef yakınında seçilen bir havaalanına, üç saatte demonte edilmiş helikopterleri de yükleyerek, büyük yük uçaklarıyla havadan intikal, iniş alanını üs olarak kullanma, üç saatte tekrar monte edilen helikopterlerle uçar birlik harekâtı şeklinde uygulama, bu konseptin esasını oluşturuyordu. Bu konsepte göre düzenlenmiş atışlı bir de tatbikat izlemiştik. Bu ziyaretten de gelecekte çok yararlanmış olacaktık. 

ABD'de on beş gün süren ziyaretimiz, tekrar Washington'a geliş ve Pentagon'da ziyaret sonu görüşmeler уе değerlendirmelerle tamamlanmış oldu. Dönüşte ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret edecek ve burada bilgisayarları en yaygın biçimde kullanan, aktif bir tümende incelemeler yapacaktık. Kendilerini ziyaret ettiğimiz ABD'nin Avrupa Kuvvetleri komutanı korgeneral, bilgisayar kullanımı konusunda bizim dikkatimizi şu konulara çekiyordu: 

1) Bilgisayara ne verirseniz, onu alırsınız. Doğru veya yanlış, noksan veya tamam, her şey bilgisayara verilen doğrulara, yanlışlara, noksanlara ve tamlara dayanır. Bu çok basit, fakat son derece önemli bir husustur. 

2) Bilgisayarlar yönetmezler, yönlendirmezler; bilgileri ortaya koyabilirler. Bu bilgilerin analiz veya sentezini yapabilir, bunları grafiklere çevirebilirler. Bunlardan sonuç çıkarmak, bunlarla ilgili değerlendirmeler yapmak, insanın işidir. 

3) Bu işlem ve işlevleriyle insanın değerini azaltmaz ve onların yerini almazlar. 

4) Bilgisayarların en büyük ihtiyacı, doğru ve devamlı yeni bilgilere sahip olmak, en büyük düşmanı, donmuş veya işlenmemiş bilgileri taşımaktır. 

5) Bilgi girişindeki bir hata, çok defa sistemin tümüne yansır, düzeltilmesi zorlaşır. Bu nedenle hatasız ve noksansız bilgi girişi ve bunun devamlı oluşu çok önem taşımaktadır. 

6) Çok ve dağınık bir şekilde, yaygın olarak kullanılan bilgisayar ağı çok faydalı olmayabilir, hatta tam aksine, bilgisayarın verimini de azaltabilir. İhtiyacı tam olarak tespit ve buna cevap verecek sistemin kurulması çok önemlidir. 

7) Kullanıcı personele ihtiyacı olacaktır. Eğitim ve kurs ihtiyacı artacaktır. Sistemde yetişmiş ve ehil personel kullanılması önem taşımaktadır. 

8) En çok faydası, lojistik kontrol merkezlerinin kullanılmasında ve bunlar arasındaki bilgi akımı ile hizmetlerin ve ikmalin yönetilmesinde görülmüştür. 

9) Devamlı elektrik enerjisine ve hatta kesintisiz güç kaynağına ihtiyacı olacağı dikkate alınmalıdır. 

10) Gelişmesinde, âdeta sıçrayarak gelişen ve değişen bir teknoloji olduğu bilinerek sistem kurulmalı, tedarik ve kullanımında bu özellik daima dikkate alınmalıdır. 

Amerikalı korgeneral bunları söylüyor ve ekliyordu: 

“Bunları size, bizim başlangıçta yaptığımız hataları yapmamanız, bu sistemden beklentilerde yanlış bir algılamaya düşmemeniz için belirttim. Şimdi size brifing verilecek, nazari olarak güzel şeyler söylenecek, ama benim söylediklerim söylenmeyecektir. 
Bunlar satıcının, sistem kurucunun değil, kullanıcının düşünceleridir. Eminim ki size daha çok yardımcı olacaktır.” 

Generalin yanından ayrılırken, yaşadığım iki olayı hatırlıyordum. 

Diyarbakır'daki görevim sırasında, adedi hakkında tereddüde düşülen bir malzemeyi bizzat saydırarak ve yanlışın nereden kaynaklandığını açıklayarak, düzeltilmesini istediğimiz bir rakam (adet) yanlışlığı için, üst makamdan aldığım “Bizdeki bilgisayar kayıtları böyledir, siz bu kayıtlara uyunuz” cevabı, bunlardan biriydi. Biz bilgisayar kayıtlarına uyabilirdik ama elimizdeki malzeme adedi buna nasıl uyacaktır ? “Doğru bilgi akımı” ile “ne verir- sen onu alırsın” sözü, “yanlış bilginin sisteme yayılmış olmasıyla düzeltilmesindeki güçlük ve çekingenlikler” ikazı, bu küçük örneğin içinde yer alıyordu. 

İkinci husus, ABD'de gördüğüm iki benzer uygulamaydı. 

Bir alışveriş merkezinde bir manto almaya talip olmuş, modelini beğendiğimiz bu mantonun, istediğimiz numarasını bulamamıştık. Alışveriş merkezinin kapanışına takriben yirmi dakika vardı. Biz de ertesi gün oradan ayrılacaktık. Bizimle ilgilenen satıcı, “Bir dakika” dedi, yakınımızdaki bilgisayarın başına geçti ve bize hakikaten bir dakika sonra, “Sizin istediğiniz bu numaralı manto, bizim ... adresteki merkezimizde var. Eğer alacaksanız, manto paket edilecek ve size, merkez o saate kadar kapanmış olacağından, bir personelimiz tarafından giriş kapısında teslim edilebilecektir. Takriben yarım saat sonra orada olabilirsiniz. Parasını, orada takdim edilecek faturayla ödeyebilirsiniz. Zaman olsa, ben buraya getirtebilirdim. Almak ister misiniz ?” dedi ve biz de aynı senaryo içersinde gidip mantoyu aldık. 

Tümeni gezerken, bir ikmal işleminin yapıldığı merkezdeydik. 
Bir numaralı lojistik kontrol merkezinden istenen bir iki malzeme, o merkeze bağlı ünitelerde bulunmuyordu. Hemen bilgisayarla diger merkezler taranıyor ve malzeme bulunarak, oradan sevki veya alınacağı ilgililere duyuruluyordu. “Yok”, “Bizde yok” cevabı “SG (sırası gelince)”, “Sonradan malzeme gelince” yazılmış evrak işlemi buralarda yer alnuyordu. “Zamanında ikmal” esasına göre, bilgi akışındaki seyyaliyet, malzeme akışına da uyarlanmıştı. 

Bu iki örneğin biri sivil bir ticari kuruluşta, diğeri askeri bir birlikte uygulanıyordu. Her ikisinde de hedefi, “ihtiyacı zamanında karşılamak” oluşturuyor. “İhtiyaç ile imkân” yan yana getiriliyor, bir yerlerde ihtiyaç devam ederken, başka bir tarafta, “ölü 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malzeme” oluşmasına meydan verilmiyordu. Hava Kuvvetleri'mizin çok önceden beri böyle çalıştığını unutmuyordum. 

On yedi gün kadar süren ABD gezisinden yurda döndük. Bu arada beklenen emir komuta değişikliği olmuş, sayın komutanım Orgeneral Necdet Üruğ Genelkurmay başkanlığı, Orgeneral Haydar Saltık Kara Kuvvetleri komutanlığı görevlerine başlamışlardı. 

Her iki komutanımıza gerekli ön bilgileri arz ettik. Ayrıca teferruatlı bir brifing takdim edeceğimizi de belirttik. Hemen çalışmalara başladık. Genel bilgiler sunacak, eğitim ve doktrin komutanlığı ile lojistik komutanlık hakkında çok teferruatlı bir brifing takdim edecektik. 

Önce sayın Kara Kuvvetleri komutanımıza ve Kara Kuvvetleri Karargâhı'na, dört buçuk saat süren bir takdimde bulunduk. Saуш komutanımızın bazı emir ve direktifleriyle bu brifingin, Genelkurmay Başkanlığı'na da arz edilmesi emirlerini aldık. 

Daha sonraki bir gün de sayın Genelkurmay başkanımız, kuvvet komutanları, Jandarma genel komutanı, Genelkurmay J başkanları ile ilgili daire başkanlarının katıldığı bir brifing emri verdiler ve Kara Kuvvetleri Karargâhı'nda bu brifingi takdim ettik. 
Tekliflerimizi sunduk, pek çok soruyu cevaplandırdık. Sonuçta, sayın Genelkurmay başkanımızın şu emirlerini aldık: “Eğitim komutanlığı öncelikle kurulsun. Lojistik komutanlığı kuruluşu, daha sonra ele alınsın.” 

Böylece Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda “Eğitim ve Doktrin Komutanlığı” doğuyordu. Hemen çalışmalar başladı. 

Bütün bunlar olup biterken, kurmay başkanlığında ikinci bir yılı daha tamamlamak üzere olduğumuzu fark etmiyordum bile. 
Sayın komutanımız Orgeneral Haydar Saltık'ın erişilmez meziyetleriyle çok verimli bir yıl geçirdiğimizi ve kendilerinden hem şahsen, hem de karargâh olarak gördüğümüz desteklerle ve bizlere sağladıkları huzur dolu çalışma ortamı içinde geçirdiğimiz bu çalışma yıllarımızı hiç unutmayacaktık. 

Günler geçti. Ayların günlere dönüştüğü, unutulmuş zamanlar oldu. Farkına varmadan geçen zamanın, genelde iyi geçtiğine inanıyordum. Zamanın ağırlığını hissederek, yaşamın bazı noktalarda stresini de yaşamıştım. İşte başlangıçtaki üzüntülerimize rağmen, geçen zamanı hiç hissetmeden ve belki garip gelecek ama hiçbir beklentiye de girmeden, 1984 Askeri Şüra toplanma zamanına ulaşmıştık. 

Anketler yapılmış, hazırlıklar mutat usullerle tamamlanmıştı. 
Bütün bunlarla ilgilenmeye hiç arzu duymamıştım. Bu davranış 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belli bir nedenden değil, duygularla oluşan bir sonuçtan ileri geliyordu. Bunu, sonuca duyulan bir güven olarak algılamamak gerektiğini çok iyi biliyordum. Herhalde bu, uzatmadan sonra bazı değer yargılarımdaki değişiklikler ve oluşumlara bakarak, gelecek için bir beklentim olmamasından kaynaklanıyordu. 

Şimdi bu duygu ve düşüncelerle toplanan Şüra'nın, ilk gün kararlarını keşfetmeye ve algılamaya çalışacağımız bir zamana gelmiştik. Sayın komutanım Orgeneral Saltık, ilk gün Şüra'dan karargâha dönmüş ve normal arzlarımızı yaptıktan sonra, “Kemal Paşam beraber bize gidelim. Birer neskafe içelim demiş” ve beni de alarak konutlarına gitmiştik. Saygıdeğer hanımefendinin Ankara dışında olduklarını biliyordum. 

Konuta geldik, salona girdik. Sayın komutanım yanımda durdu ve “Kemal Paşam bu, geçen sene için” dedi, bana sarıldı ve tebrik etti. Sonra tekrar, “Bu da bu sene için” dedi, yine sarıldı ve tebrik etti. İkinci sarılmanın birinciden daha kuvvetli olduğunu hissediyordum. Sağ olsunlar elleriyle çikolata ikram ettiler, hakkımda hak ettiğimden daha çok güzel şeyler söylediler ve bir şey daha eklediler: “Kemal Paşam, buna istersen bencillik de, istersen duyulan güven diye vasıflandır. Ben bu sene de seni bırakmıyorum. 
Bir sene daha benim kahrımı çekeceksin.” Ben “Estağfurullah” dedim. Kurmay başkanlığı kadrosu, yeniden korgeneralden orgenerale yükseltilmiş, ben de kurmay başkanlığında üçüncü yılımı, orgeneral olarak idrak etmek üzere, aynı görevde kalmıştım. 

Bu atamadan, bazı yeni orgeneral arkadaşlarım memnun olmamışlardı. Ama bu konuda, ne ben bir istekte bulunmuş, ne de bu atamayı ben yapmıştım. 

Bu dönemde, Harp Okulu'ndaki yeni Harbiyeli anıtının yapımı, İstanbul'da Levazım ve Maliye Okulu'nun, Balıkesir'de Teknik Astsubay Hazırlama Okulu'nun, İzmir'de Maltepe Askeri Lisesinin inşaatı ile Bursa Askeri Lisesi'nde ek binaların yapımı, Kuleli'nin büyük onarımları devam ediyordu. Bu büyük projelere ilaveten, 700. Muhabere Ana Depo Fabrikası ile Ordudonatım Ağır Bakım Fabrikası'nın Etimesgut bölgesinde daha önce başlatılan inşaatları da sürüyordu. 

Genelde binaların hepsi, sayın komutanım Orgeneral Nurettin Ersin tarafından başlatılmıştı. Çok uzayan bu inşaatların bitirilememiş olması, kuvvette sıkıntı yaratıyordu. Diğer projelerin uygulamaya konulabilmesi için, bunlara ağırlık vermek ve bitirmek gerekiyordu. 

Sayın Orgeneral Nurettin Ersin'in çok üzerinde durduğu konulardan birisi de Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu'nu Harp Okulu'nun koltuğundan kurtarmak, Silahlı Kuvvetler Spor Okulu'nu da Amerikan Yardım Kurulu binasında bir spor merkezi olarak bırakıp, Spor Okulu'nu taşıyarak uygun bir yerde birer okul ve eğitim merkezi haline getirmekti. Bunların her ikisini bir bölgede geliştirmek daha uygun görülüyordu. Bu ihtiyaç için Eskişehir yolundan, Etimesgut yoluna ayrılan yol kavşağından itibaren, Eskişehir yolu ile Etimesgut yolu arasında kalan bütün bölge, zannederim 600 milyon TLye Atatürk Orman Çiftliği'nden satın alınmış, avan projeleri zamanında yapılarak, sayın komutanın onayları da tamamlanmıştı. Sonradan çeşitli nedenlerle uygulanamamış olan bu proje için, sayın komutan gibi hepimiz üzüntü duymuştuk. Bu arazi yukarıda belirtilen belli bir maksat için alınmış olduğundan, her geçen gün artan taliplerine karşı korunabilmişti. Bir ara OYAK'a verildiğine dair bir haber de yayılmıştı. İstimlak veya alınış maksadına ters düşen bu işlemin geri tepmesi ihtimalinin var olduğunu biliyordum ve bu iki okulumuzun sorunlarının ve bu iki sınıfın eğitim merkez boşluğunun devam ettiğini belirterek, bu arazinin imkân olduğunda, başka bir uygun yerin aynı maksatlar için değerlendirilmesi dileğimi muhafaza ediyorum. 

Kara Kuvvetleri'nin yeni karargâh binasının inşaatı da devam ediyordu. Bu çok beğenilen binanın inşaatında her şeyi yakından takip eden, gerekli müdahaleleri zamanında yapıp inşaatı olgunlaştıran ve yeni ihtiyaçlarla bağdaştıran, Sayın Orgeneral Nurettin Ersin ile Sayın Orgeneral Haydar Saltık komutanlarımın katkısı çok büyüktür. Tefriş ve karargâhın yerleşmesinde ise o dönemde kurmay başkanı olan Orgeneral Nazif Oka'nın emekleri herkes tarafından bilinmekte ve bizler tarafından da takdirle yâd edilmektedir. 

Kara Kuvvetleri eski binasının bazen spor, bazen sinema, bazen konferans ve toplantı salonu olarak kullanılan, içinde balkonu hariç, hiçbir sabit oturma düzeni bulunmayan bir salonu bulunuyor; yukarıdaki faaliyetler için, her defasında bu binaya sandalyeler, koltuklar taşınıyor ve geri alınıyordu. Bu geçici düzenlemeden ve malzeme naklinden karargâh âdeta usanmıştı. 

Sayın komutanım Orgeneral Nurettin Ersin, Kara Kuvvetleri komutanlığından ayrılırken, karargâhta bulunan bütün subayları veda konuşması için bu salonda toplamıştık. Hepimiz ayaktaydık. Sayın komutanın veda konuşması biraz uzayınca, o günlerin hassasiyet ve heyecanı ile salondaki havanın ağırlığı yan yana gelince, bir ara gözlerimin karardığını hissettim. Sayın komutan gözümde sallanıyordu. Daha sonra yere düştüğümü hatırlıyorum. 
Gözümü açtığımda, o zaman o eski salonun çıkış köşesinde bulunan ve adı kütüphane olan bir odadaki masanın üstünde yatıyordum. Kısa bir süre sonra kendime gelip kalktım. 

Hemen ertesi gün Tepe Mobilya ve İnşaat'tan ilgilileri çağırarak, bu salonu normal oturma düzenli bir konferans ve toplantı salonu haline getirip, tefriş etmelerini istedim. Ricamızı kırmadılar. Biz de bugün daha da güzelleşmiş olan salonu böylece kazanmış olduk. 

Normal ve rutin işlere ilaveten, ağırlık kazanan bu faaliyetler devam ediyor ve daha önce belirttiğimiz eğitim komutanlığının kuruluş çalışmaları da sürüyordu. Sınıf dairelerinin lağvı, eğitimle ilgili şube veya kısımların tensiki, sınıf okullarının statüsü ve bu kadrolara yapılacak ilaveler, bu okulların basın yayın gücünü artırma çalışmaları, kendi sınıf talimnamelerine sahip çıkacak imkânlara kavuşturulması, eğitim komutanlığının kuruluş ve kadro çalışmaları paralel olarak yürütülüyor ve yeni atama dönemine kadar, bu çalışmaların tamanılanması öngörülüyordu. 

Bir düşüncemiz daha vardı. Bu komutanlığın kuruluş safhasında, konuyu çok yakından takip ederek, çok destek veren sayın komutanımız Orgeneral Haydar Saltık'ın, kuvvet komutanlığında ikinci senesi doluyordu. Bu kuruluşun, onun zamanında ve onun onayıyla kurulmuş olmasını, karargâhımız komutanına ödenecek bir borç olarak kabul etmiştim. Ona yetiştirecektik. Hazırlıklarımızı buna göre tamamlamış, gereken onaylar zamanında alınmış ve eğitim komutanlığı, Sayın Komutanın emir ve onayıyla kurulmuştu. Bu ilk kuruluş safhasında, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı adından, doktrin sözü çıkmış olsa da, kuruluş ve kadrosunda, bu konuda çalışacak bir ünitenin bulunması özellikle dikkate alınmıştı. 

Sayın Genelkurmay başkanı ile Kara Kuvvetleri komutanının, fikir ayrılıklarına düştüğü bazı konuların olduğunu biliyor, mümkün olduğu kadar sorun yaratmamıaya, olanları büyütmemeye çalışıyorduk. 

30 ağustos yaklaşırken, her 30 ağustostan önce olduğu gibi, 
komutanlar için uzatma-uzatmama, diğerleri için atama ve terfilerle ilgili birçok söylenti yine vardı. Sonuçta ne olacağını ise sadece birkaç kişi bilebilirdi. Şüra sonunda Kara kuvvetleri komutanı o sene emekli olmuş, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarının hizmetleri birer yıl uzatılmıştı. 

Çok tabii ki, takdir sayın komutanın ve bunu onaylayanlarındı. 
Ancak, sayın Kara Kuvvetleri komutanı emekli oluşuna hiç üzülmedi. Fakat iki sayın komutanın hizmetlerinin uzatılmasını, Кепdisininkinin ise uzatılmamasını da içine hiç sindiremedi. Bu ayrım ve tefriki, bir nevi cezalandırma saydı. Dışına aksettirmeme- ye özel özen göstererek, üzüntüsünü içinde uzun süre yaşadı. Bu şekildeki bir gelişmeye biz de çok üzülmüştük. Sayın komutanımızın duygularına katılıyor, biz de emekli olmasından daha çok, meydana gelen görüntüye ve yapılan ayrıma üzülüyorduk. Biz sayın komutanm bunu hak etmediğine inanıyorduk. 

Saym komutanın ayrılışından takriben üç ay önce, şahsım adına yazdığı bir de takdirname vardı, ekliyorum: 


т. 0. 
GENELKUBMAY BAŞKANUICI 
БАЛА KUVVETLERİ KOMUTANUĞI 

ANKARA м5 şen 


b 


PER © 5059-11-35 20.ғе 4зсзо.д8.5.1907; 13 NİSAN 1985 


KONU : Такаїг 


ORLENEZAAL LIMAL АВАХ 
KARA KİVYZTLERİ KURMA ZASKANI 


1. Kara Kuvvetleri urmay Başkanlığı görevini, ikı єспеуе jşakın bir süre içinde mesai gefhumuna bağlı kalmaksızın liyakat, feragat va yoğun çalışwalarınızla başarılı bir Şekilde yürüttüğücüzü yakınen izlemekteyim. 


2. Karargah ve kemdiıze bağlı üntrulerin çalışmaları üzerindeki koordinelı, etkin ihatalı ve yorulmak bilmeyen Ustlin gayretli çalışmalarınız; 


Örnek olacak ve ender değerdeki askeri terbiye, hiyerarşik ilişkilerdeki ve nezaket kurallarını uygulamadaki dikkat ve hassasiyetiz, 


Sakin, ince görüşlü, detaylı ve sabırlı çalışmalarınız ile karargah pursuuelima bilinçli ve teknik çalışmaları için yol göstermeniz, ` 


Takip, kontrol ve murakabe yapma hasletiniz ile astlarınızı yetiştirmedeki disiplinli eğiticilik ve liderlik niteliğiniz tarafımdan takdirle karşılansaktadır. 


3. Sizi, karargahın ve kendinize bağlı diğer ünitelerin sevk ve idâresin de gögceruiş olduğunuz üstün çayretiniz, başarı ve yetenekli uitelikleriuizden dultayı takdır ve tebrik eder, başarılarınızın devamın, dilerim. 


„№ ll 
Orgene 


e xara на tleri Komutanı 


DAYISI 
Gereni : dailsi 

: тарту e 
Org.Xemal УАЛАК 'а ünkur.d,k.lığına 


&.Kk.Perıd.dşe.lıjına 


Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Haydar Saltık'ın takdir mesajı. 
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Bu döneme ай bir anı da, Sayın Denktaş'ın, “Bitmeyen yolculuğun bu yeni döneminde de yardım ve desteğinize muhtacız” sözüyle Kıbrıs'la ilgi ve ilişkilerimiz için, cumhurbaşkanlığına seçiliş tebrikimize verdiği cevaptaki bir cümleydi. Bu cümlenin ifade ettiği anlamı çok iyi biliyordum. Ama her şey yazılamıyor ki. 

Kara Kuvvetleri komutanlığına Sayın Orgeneral Necdet Öztorun atanmıştı. Ben de o sene emekli olan Sayın Orgeneral Akansel yerine, Ege Ordusu komutanlığına atanarak, son rütbemde ve subay çıktıktan tam kırk yıl sonra, kuzeyde Samsun'dan başlayıp Ankara'dan geçerek Kıbrıs'ta Girne'yle birle- 


KUZEY KIBRIS TURK CUMHURIYETI 
CUMHURBAŞKANLIĞI 


Sayı Lefkoşa: 18 Haziran, 


Sayın Kemal Yamak, 

Сг=епега1, 

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı, 
T.c. Genel Kurmay Başkanlığı, 
ANEARA-TINKYZ. 


Aziz Paşam, 


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkan'ı seçilmiş olmam nedeniyle göndermek lütfunda bulunduğunuz kutlama mesajınıza içtenlikle teşekkür ederim. 


Bitmeyen yolculuğun bu yeni döneminde de yarim ve 


mila e eği ağ şek айа а В ДЕЗ ДАА 
&esteğinize muht. . Esirgemeyeceğinizden eminim. 
Жылый. İla ke Ышы ыы Ый ышы 


Evden eve selam ve sevgiler sunar Bayramın:zı kutlar 


Rauf А. 


Cumhurbaşzaenı. 


KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın destek mesajı. 


Ege Ordusu Komutanlığı makam odasından bir hatıra. 


şen bir hattın batısında bir göreve ilk defa atanıyordum. 

Bu görevimde iki şapka taşıyacaktım: Ege Ordusu komutanı ve Müşterek Özel Görev Kuvveti komutanı. Ege Ordusu'nun bir özelliği de hem eğitim, hem de muharip birlikleri bünyesinde bulundurması; hem Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığı, hem de gamizon ilişkileri nedeniyle deniz ve hava birlikleriyle iç içe olmasıydı. 

Ege'de hiç eksik olmayan hassasiyet o dönemde de devanı ediyor, karşı tarafın, zaman zaman nükseden hastalıklarıyla tansiyon bazen aniden yükselebiliyordu. Bu nedenle bazılarınca bu atama benim daha önceki Kıbrıs görevimle ilişkilendiriliyor ve yerinde bir atama olarak değerlendiriliyordu. Bu husus, göreve başladıktan hemen sonra Ege Ordusu Komutanlığı'na ziyarete gelen, dönemin değerli Dışişleri bakanı Sayın Halefoğlu ile çeşitli vesilelerle ve görevlerle beraber çalıştığımız ve çok yakından tanıştığımız Sayın Onur Öymen bu hususu dile getiriyorlar ve bana gerekli olabilecek doküman akışını sağlayacaklarını ifade ediyorlardı. 

Görevi devralırken yaptığım konuşmada yer alan “Güzel yurdumuzu ve aziz milletimizin yüce menfaatlerini iç ve dış düşmanlara karşı korumak ve eğer gerekiyorsa, bunlara parmağını uzatanların kolunu koparmak için bu ulvi göreve inanmış bir güç olarak, daima hazır bulunmak, Ege Ordusu'nun barış faaliyetlerinin 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esasını ve hedefini teşkil edecektir” sözlerimin bazı aksisedaları olmuştu. Ama doğruydu, böyle çalışacaktık. 

Bu çalışmada Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığı'nın öncelik taşıyacağı ve diğer kuvvetlere ait birliklerle beraber çalışmanın önem kazanacağı açıktı. 

Planlamadan tatbikatlara kadar, yeniden ele aldığımız her konuda, o günlerde görevli olan deniz ve hava birliklerinin sayın komutanlarına, sağladıkları destek ve gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür borcumu, bir defa daha ve öncelikle belirtmek istiyorum. 

Ege Ordusu'nun kuruluş nedeni ve görevinin özelliği, her zaman böyle bir işbirliğinin en mükemmel şekilde olmasını gerektirmektedir. Görevde bulunduğum süre içinde, bu mükemmel örnekleri bizlere sağlayan bütün sayın komutanlara ve uygulayan değerli arkadaşlarıma şükranlarımı sunmak da benim için bir borç olmuştur. 

Özellikle o zaman ismi “İlk Hedef” olan müşterek tatbikatların bize yaşattığı gerçek heyecanı hiç unutmayacağız. Formül yerini bulmuştu. 

“Eğitim yapar gibi muharebe edebilmek için, muharebe eder gibi gerçekçi eğitim” parolamız tutmuştu. 

Ege Ordusu'nun kuruluşundaki eğitim birlikleri, temeldeki acemi eğitiminin yönlendirilmesini, muharip birlikler de, “göreve dönük, tatbikata dayalı ve gerçekçi eğitimlerle” bu eğitimlerin, birlik eğitimlerine dönüştürülmesini ve Müşterek Özel Görev Kuvveti içinde genelleştirilip, bütünleştirilmesini mümkün kılabiliyordu. Ege Ordusu'nun bu özelliği, komutanından erine kadar, herkese ve öncelikle komuta kademesinde yer ve görev alan bütün komuta elemanlarına büyük bir tecrübe kazandırıyor, birliğe güven sağlıyor ve çok doyurucu oluyordu. 

Bu çalışmalarımız bir ihtiyacı daha ortaya koymuştu. Bütün istihbarat bilgilerini dosya ve dolaplardan çıkarıp masaya yatırmak gerekiyordu. Cari istihbaratın değerlendirilip yerli yerine yerleştirilmesi; istihbaratın en son bilgilerle devamlı kullanılır halde bulundurulması; mümkün olan her şey, her birlik, her tesis, her bölge ve her hedef için, birer kart veya form ya da işlenebilecek bir format bilgi kartı gibi bir doküman hazırlanması; istenilen bilgilerin aranıp taranmadan, en son şekli ve bilgileriyle bulunabileceği bir sistemin oluşturulması hedef alınmıştı. Bu çalışma bitirildikten sonra ne kadar faydalı ve ne kadar lüzumlu olduğu daha çok anlaşılacaktı. Bütün bilgileri yan yana getirip bir bütünü oluşturmak, aynı zamanda ihtiyaçları ve boşlukları ortaya koyu- 


598 


yor, istihbarat ihtiyacının tespit ve tamamlanmasına da yardımcı oluyordu. O dönemde bilgisayarlar henüz tanı olarak devreye girmemiş ve kadrolarımızda yer almamıştı. 

Bu uygulamanın, istihbarat ile harekâtı da bütünleştirdiğini ve her ikisine birden hissedilir bir müşterek aktivite kazandırdığını da memnuniyetle kaydetmeliyim. 

Bu arada bazı sıkıntılarımız da yok değildi. 

Ben, her rütbeden ve sınıftan subay ve astsubaylarla, her imkândan faydalanarak, yemek, kokteyl ve benzeri toplantılardan yararlanarak ve özellikle harp oyunu, plan tatbikatı ve eğitim toplantılarını kullanarak sohbet tarzında konuşmayı, onları konuşturmayı çok arzu eden bir idare tarzını benimsiyor ve bunu Ege Ordusu'nda da uygulamayı arzu ediyordum. 

İlk üç dört ay bunda başarılı olamadım. Ancak değişik yaklaşımlarla, her görev yerinde olduğu gibi, bu çekingenlik aşıldı ve arkadaşlarımın ağızlarına kendilerinin taktığı kilit veya fermuar açıldı. 

Bu konuşmalarda onların sorunlarını, önerilerini, isteklerini ilk ağızdan dinleyebiliyor, kendilerine olamayacakların gerekçelerini ilk ağızdan cevap olarak verebiliyordum. 

Anlattıklarımı, “Sizin kendi açınızdan görüp değerlendirdiğiniz, önerdiğiniz veya istediğiniz hususlar, yukarıdan bakınca işte böyle görünüyor. Şimdi ne düşünüyorsunuz ?” sözleriyle bitiriyordum. 
Bazen de bu konuşmalardan kaptığım bir tek cümle, yapılacak bir çalışma, alınacak bir tedbir veya teklifin anahtarı oluveriyordu. 

Bütün görevlerimde bu rahat konuşma kapısını hep açık tutmaya, aynı zamanda iyi bir dinleyici komutan olmaya çok önem verdiğimi ve çok özen gösterdiğimi belirtmem yerinde olacaktır. 

Bunun aşağıdan yukarıya bakışta, “insana değer”, “düşünceye değer” yargısına dönüştüğünü; yukarıdan bakınca, “komutana personeliyle bütünleşme”, “yapılan veya yapılamayanları регѕоneliyle paylaşma”, “karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir güven duygusuna dönüşme” gibi oluşumlara neden olduğunu görüyordum. Bu tutumumu hiç değiştirmedim. Çünkü düşüncenin rütbesi olmadığına inanıyordum. 

Üzerinde çok durduğun, “yetki ile sorumlulukların paralel dagıtımı” konusunda burada da bazı sıkıntılarımız devam ediyordu. 
Antalya'dan Çanakkale'ye kadar uzanan Ege Bölgesi'nin, sorumluluğu verilen Ege Ordusu komutanlığına ilaveten, Müşterek Özel Kuvvet Komutanlığı da verilen bir komutana mesela, bu vasfıyla beraber çalıştığı bir koramirale, isteği görevle ilgili olsa dahi, ordu komutanının bir helikopter tahsis yetkisinin olmamasını, Кепdi kendime izah edemiyordum. 

Gerekçeleriyle teklifte bulunduğum Kara Kuvvetleri Komutanlığı, helikopter tahsis yetkisi Genelkurmay Başkanlığı'nda oldugundan, arzda bulunmuş, ancak müspet cevap alamamıştı. İstegin her defasında bildirilmesiyle bu tahsisin hemen yapılabilecegi emrediliyordu. 

Benim de bu ihtiyaca çare bulmam gerekiyordu. Buldum da. 
Helikopteri, ordu harekât veya istihbarat başkanı veya topçu şube müdürünün yapacağı bir göreve tahsis ediyor, bu görevi sayın amiralin emrinde olarak yapmalarını istiyordum. Yani, tahsisi ordu personeline yapıyor, sayın amiralle birlikte onun istediği görev ifa ediliyordu. Bilmem buna gerek olmalı mıydı ? 

Bir şey daha var. Emre rağmen, böyle bir maskeyle görevlendirilen helikopter, Allah korusun bir kazaya uğrasaydı, neler sorulur, neler olurdu ? Bilemiyorum, ama tahmin ediyorum. 

Bir tatil günü, Menteş'teki Harp Okulu Kampı'na gitmiş ve bir öğleden sonra oradan dönüyordum. Ordu komutanının konutuna gelirken, yanından geçtiğim İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın gazinosu önündeki bahçede, gruplar halinde subay ailelerinin oturduğunu gördüm. Mevsim yaz, özlem, deniz ve plaja dönük. Özleme cevap verecek imkânlarsa özellikle karacı subay ve astsubaylar için bölgede yok, diye düşünürken, bir şey daha dikkatimi çekti. Gazinodaki subaylardan çoğu, elleri şakaklarında denizi seyrediyorlardı. İnanıyorum ki onlar da özlem içinde, böyle düşüncelere dalmışlardı. Bölgede mevcut olan Menteşteki Harp Okulu Kanıpı'na gidilemiyor, girilemiyordu. Komutanlara sunulan hizmet ve sağlanan imkânların, personele verilenlerin ölçüsü olamayacağı tabiiydi. Hava Kuvvetleri'nin Gümüldür'deki kampı da karacılar için, aynı sınırlamalara tâbiydi. Karar verdim, İzmir'de bir yer bulacak, bir kamp oluşturacak ve bu subayları, bu astsubayları yaz sıcağında, eli şakağında, denizi seyretmekten kurtaracaktım. 

Yer bulmak için, yakın bölgede incelemeler başlattım. Aklımda ise çok yakından tanıdığım, Harp Okulu'nun Menteş kamp bölgesi içinde, boş ve ayrı bir durumda bulunan “Ilıksu bölgesi” vardı. 
Arkadaşların seçtikleri yerleri gördükten sonra, karacı generalleri alıp oraya götürdüm. Çok beğendiler. O dönemde Harp Okulu komutanı olan Sayın Tümgeneral Hikmet Köksal'a (daha sonra orgeneral ve Kara Kuvvetleri komutanı) durumu ve niyetimi anlattım. Karşı çıkmamasını rica ettim ve “evet”ini aldım. Рага da 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istemiyordum. Sonunda İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Sayın Tuğgeneral Ahmet Demiral'ın yakın desteği ve koordinatörlüğünde, Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Sayın Tuğgeneral Ahmet Dölgen, Bornova'daki Topçu Er Eğitim Merkezi Komutanı Sayın General Nâzım Ülgen'in ve tabii ki Ege Ordusu İzmir garnizonu birlik komutanlarının yakın destekleri ve elbirliğiyle Menteş'teki, “Ilıksu Kampı” meydana geldi. 

O gün, yardım ve desteklerini esirgemeyen ve orduca sağlanabilen çok çok sınırlı bir parayla bu kampı meydana getiren arkadaşlarımın, isimlerini teker teker belirterek kendilerine teşekkür borcumu kaydedebilmek için yazmak istedim. 

Bir süre sonra bir pazar günü bu kampa gittiğimde, dört yüz civarındaki personelin gelip, çok güzel olan plaj ve denizdeki görüntüsü beni çok mutlu etmişti. Daha sonra, daha da geliştiğini gördüğüm ve daha da gelişeceğine inandığım bu kampın kapısını, o karar verdiğim gün, İstihkâm Okulu'nun bahçesinde, eli şakağında denizi seyreden, ismini dahi bilmediğim bir grup subayın açtığını düşünüyor ve kendilerine ulaşamayacağını bile bile isimsiz, adressiz de olsa, teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bu arada, İzmir'in o zamanki valisi ve belediye başkanıyla çok yakın ilişkiler ve işbirliği içinde bulunduğumuzu ayrıca belirtmek istiyorum. İzmir'de yakından tanıdığım Sayın Vali Vecdi Gönül, (daha sonra Sayıştay başkanı, milletvekili, Meclis başkanı ve Milli Savunma bakanı) çok değerli ve çok iyi bir yöneticiydi. Belediye başkanı ise çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle tanınan ve bana göre İzmir'e çok şeyler kazandıran, Sayın Burhan Özfatura'ydı. Bu iki değerli yöneticiyle birlikte çalışmış olmak, bizler için büyük bir kazanç olmuş, çizgilerindeki yükseliş ve istikrarla değerlerini, her yer ve görevde ortaya koymuş olan bu yöneticilerin başarılı hizmetleri yakından takip edilerek, bundan birer dost olarak mutluluk duyulmuştur. İçki içmeyen, inancını saklamayan, ibadetini inandığı için yapan, bunu bir gösteriş için asla kullanmayan; ilişkilerinde, işlerinde, görevlerinde, din ve inanç ayrımı yapmayan; inançları ile dürüstlüklerini bütünleştiren ve geniş bir İslami kültüre sahip olan bu insanlar için, din ve inançlarıyla ilgili bazı şeyler söylenmiş, bizzat muhatabı olduğum birçok soru sorulmuştur. Her toplantı veya sosyal faaliyette, muhterem eşleriyle gördüğüm ve yukarıdaki vasıflara sahip bu iki yöneticiyi böyle biliyor, böyle tanıtıyordum. İçki, bir medeniyet, inanç ve ibadet, bir gericilik ölçüsü kabul ediliyorsa bu iki yönetici aranan kimseler değillerdir. Ben bu ölçünün ve bu görüşün doğru olmadığına inanıyorum. Aranan, hizmeti verecek dürüst bir yönetici ise bu iki isim hizmete hep hazırdır diye düşünüyorum. 

Bu noktada bir ek yapmam gerekiyor. Daha sonra Milli Savunma bakanı olan Sayın Gönül, katıldığı ilk Şüra toplantısında o dönemde başbakan olan Sayın Abdullah Gül'le birlikte, askerlikle ilişkisi kesilen yedi subay ve astsubayla ilgili karara imzalarıyla katılmışlar, fakat, ilgili dokümana birer şerh koymuşlardır. Askeri Şüra'nın, Anayasa maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı bir yer olmadığı bilinerek, Anayasa'nın ilgili maddesinin uygulanacağı bir karara karşı çıkmanın ve şerh koymanın, bazı kaynakları ve konuları münakaşa zeminine çekme ve bunları istismar edip cesaretlendirme dışında, pratikte hiçbir değeri ve sonucu olmayacağı bilinmesine rağmen, böyle bir tutumu çok yadırgadığınu belirtmek isterim. Hiçbir kurum ve kuruluş emek verip yetiştirdiği, yetişmesi için bunca emek ve masrafa katlandığı bir kimseyi, nedenler zorlamıyorsa, bünyesinden atmaz. Ordu, komutandan aldığı emri ifa etmeden önce şeyhine danışan ve bunu açıkça ifade eden bir astsubayı veya içinde yer aldıkları tarikat bağlantısı nedeniyle astsubaydan emir alan üsteğmeni içinde barındıramaz. En az sekiz on kişiyi bulan sıralı komuta kademelerinin kanaatleriyle Şüra'ya sunulan sonuçları görmezlikten gelemez. 
Bunların geriye dönüş kapılarını kapatan Anayasa maddesini de yadırgayamaz. Bu ihtiyaca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bile katılmış ve yapılan onlarca müracaatı reddetmiş, Anayasa'mızda yer alan bu hükmü ve Askeri Şüra kararlarını disiplin suçu ve cezası oluşu nedeniyle yerinde bulmuştur. Bu örnekler bile böyle bir davranışın isabetsizliğinin işareti olmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararı da aslında bir yargı kararıdır. 
Atılanların savunduğu “Biz sadece Müslüman olduğumuz için atıldık” ifadesi ve savunması doğru değildir, çünkü bu ifadeyle ayrılanların dışında kalan ve hizmete devam eden büyük bir çogunluğu hedef alan bu ifade onları (gâvur, dinsiz, inancı olmayan) kişiler gibi takdim etmek de yersiz ve acımasız bir savunma yalanıdır. Şahsen katıldığım sekiz on Askeri Şüra'dan bazılarında böyle bazı tereddütler ve ilave müzakereler olmuş, hepsinde de tereddütsüz hep aynı sonuca varılmıştır. 

Bu sorun, ordunun bir disiplin sorunudur ve bundan taviz verilemez. Daha önce meydana gelen olaylar ve maalesef alınan yargı kararlarının görülen sakıncalarını gidermek için Anayasa'da böyle bir uygulama öngörülmüştür. 

İzmir ve yakın civarı güzelliklerle dolu bir bölgemiz, bütün Ege 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sahilleri, bu güzelliklere sahip beldeler, bu yönleriyle ilk defa geldiğimiz ve çok sevdiğimiz bir yer olmuştu. Bu güzelliklere dayanamadık ve mevcut olan bir miktar tasarrufumuzu, oğlum Semih'le birleştirerek, İzmir'de ortak bir daire aldık. Şimdiki Polis Evi'nin bir iki ev aralığıyla komşusu olan, önü körfeze, arkası kız lisesinin bahçesine bakan güzel bir daireydi. Bu çok beğenerek aldığımız evin körfeze bakan güzel balkonunda, bir fincan kahve bile içemeden Ankara'ya dönmek zorunda kaldık. Daha sonra Ankara'da bir ev alma ihtiyacı nedeniyle sattığımız bu ev, şimdi düzenlenmiş sahil şeridi ve yakınında yenilenen ordueviyle çok güzel bir konuma sahip olmuştu. Mecbur olmasa ve satmasaydik diye çok hayıflanmıştık. Çaremiz yoktu. Ankara'da ancak böyle yerleşebilecektik. Yeni sahipleri güle güle otursunlar. 

Bunu niçin mi yazdım. Bütün dileklerimiz içinde “oturduğumuz yerden denizi görüp seyredebileceğimiz bir ev” dileği de yer alıyordu. Nasip oldu, aldığımızda Tanrı'ya şükrettik, onun için de sattığımızda çok üzülmüştük. 

O dönemde yedinci cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren İzmir'e her gelişlerinde, Ege Ordusu Komutanlığı'nı ziyaret eder ve bizleri şereflendirirdi. Ayrıca çok geniş olan ordu bölgesine birçok ziyareti olur, ben kendilerini karşılar, ayrılma veya kendilerine refakat etme konusunda, emirlerine göre hareket ederdim. 
“İlk Hedef” tatbikatlarına ise mutlaka katılırlardı. 

O dönemde başbakan olan, sekizinci cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal da bir defa Ege Ordusu Komutanlığı'nı ziyaret etmişti. O zaman, ilk defa bu kadar yakından tanıdığını rahmetlinin harp silah ve araçlarına duyduğu yakın ilgiyi ve savunma sanayii hakkındaki düşüncelerini dinleme fırsatı bulmuştum. 

Yine böyle bir “İlk Hedef” tatbikatına sayın cumhurbaşkanıyla birlikte gelmişlerdi. Genelkurmay başkanımız, sayın cumhurbaşkanına, ben de başbakan rahmetli Özal'a helikopterde refakat ediyorduk. Rahmetli, helikopterde bana çeşitli sorular soruyor, amfibi harekât, uçar birlik harekâtı, özel harekât ve adaların yakınlığının bize sağladığı avantajlar ile sakıncaları konusunda bilgiler alıyordu. 

Tatbikat bitmiş, aynı şekilde geri dönüyorduk. Aramızda şöyle bir konuşma geçmişti. Rahmetli diyordu ki: 

“Kemal Paşa, bu tatbikattan bir sonuç çıkarıyorum. Bizim her cinsten, çok güçlü helikopter filolarımız olmalı. Silahlı helikopterlerimiz, keşif ve refakat helikopterlerimiz, yük helikopterlerimiz ve genel maksat helikopterlerimiz olmalı. Helikopter imalatı özel sektöre de cevap verebilecek, öncelikli ortak bir proje olarak ele alınmalıdır. Konuşmalarınızda sizin de belirttiğiniz gibi, ben de bunu çok önemli bir harekât ihtiyacı olarak görüyorum. Ne dersin ?” 

Ne diyebilirdim ki? Bu düşüncenin tahakkuku için, aklıma gelen bütün gerekçeleri sıraladım, hatta turistik bölgelerdeki havaalanlarında, uçaktan inen turisti hemen kalacağı yere taşımak için, THY'nin veya özel sektörün de böyle imkânlara sahip bulunmasının faydalarını arz ettim. İç güvenlik harekâtında sağlayacagı imkânları ve avantajları belirttim. 

Bütün bu değerlendirmeler sonucunda benim ulaştığım sonuç şöyleydi: her yere inebilen (hava indirme birliği değil) uçar birlikler ve helikopter gücü. 

Denizde en kısa sürede her yere çıkabilen, süratli deniz piyade gücü ve bunları destekleyecek tank, zırhlı araç, top gibi ağır silah ve ağır malzemeyi kontrol altına alınmış plaja getirip çıkaracak amfibi güç ayırımı yapılmalı, özellikle amfibi birliklerin saklanamayan yükleme, bindirme ve uzun süren seyir safhası ile yöneldiбі yer ve plajlar konusundaki harekât planını olumsuz yönde etkileyen ve harekât hakkında karşı tarafa kesin değerlendirmeler yapmaya imkân veren hususlar giderilmeli veya en aza indirilmeliydi. Bu hususları ve özellikle helikopter konusunun ve uçar birlik harekâtının bunlar içindeki çok önemli yerini hem Ege ѕогиnu hem de yurtiçi harekât ihtiyacı yönünden sağlayacağı avantajları ve bu gücün Güneydoğu'daki özel harekât içindeki etkin yerini bu kısa süre içinde kendilerine arz etmeye çalıştım. 

Çok memnun kalmışlardı. Kendileri, cumhurbaşkanı ve benim de cumhurbaşkanı genel sekreteri oluşumdan sonra bu konuşmayı hatırlayacaklar ve en çok ihtiyaç duyulan, silahlı helikopter tedariki üstünde öncelikle duracaklardı. 

Tatbikat dönüşündeki konuşmada, bir hususa daha değinmişlerdi. Bana soruyorlardı. “Kemal Paşa, kırmızı taraf komutanını yakından tanıyor musun ?” “Evet çok önceden ve yakından tanıyorum. Tuğgeneral Doğu Aktulga'yla (daha sonra orgeneral) birlikte çalıştığımız bu üçüncü görev oluyor” dedim ve sözünü tamamlamıştı: “О komutan, çok iyi bir general. Gelecek vaat ediyor. Üzerinde durulmalıdır.” Ege Ordusu Komutanlığı görevlisi Tuğgeneral Sayın Doğu Aktulga'yı işaret ediyorlardı. Kanaatlerini teyit edici ifade ve örnekler vermiştim. 

Benim de ilk tanıdığım günlerden beri takdirle izlediğim rahmetlinin, Sayın Orgeneral Aktulga hakkındaki görüşleri, doğru çıkmıştı. 
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Bir plan tatbikatına katılmak üzere, İzmir'den Denizli'ye, ога- dan da Isparta'ya gidecektik. Hanım da bu ziyaretlere katılacaktı. İzmir'den helikopterle hareket ettik. Hava parçalı bulutluydu ve hiç yağış beklenmiyordu. Her nasılsa hava, çok ani bir değişiklik gösterdi, havadan Söke'ye yaklaşırken olağanüstü bir yağmura ve fırtınaya yakalandık. Yolu görülebildiği kadarıyla takip ederek, Aydın'a ulaşmaya çalışıyorduk. Aydın'a yaklaşırken, âdeta bulutlarla yer birleşmiş ve altımızda Aydın kaybolmuştu. İnecek yer bulamıyor, ovadan ayrılmamaya çalışıyor ve yeri görebilecek bir delik arıyorduk. Böyle dolaşırken, bir ara gözümüze asfalt yol ve kenarında küçük bir çiftlik evi ile önünde bir düzlük ilişti. “Hemen buraya inelim” dedim. İndik, herkes başımıza yığıldı. Garnizon komutanı, sayın vali geldiler ve biz helikopteri bırakarak, sayın valinin verdiği araçla yola koyulduk. Bu helikopter yolculuğu, Muammer Hanım'ın ilk helikopter yolculuğuydu. Bu yolculuktan sonra, helikopter yolculuklarını hiç sevmedi, ama görevden dogan mecburiyetlerle, bol bol helikopter yolculuğu yaptı. Ancak gayri ihtiyari, koltuk kollarıyla helikopteri idare etme gibi, bir de alışkanlık kazandı. 


Yedinci bölüm 


Kara Kuvvetleri komutanlığı 


Tatbikatlar, denetlemeler, harp oyunları, karşılamalar, uğurlamalar, bayram törenleri içinde, Ege Ordusu komutanlığında geçen iki yıla yakın süre dolarken, bu görevde üçüncü yıl, orgenerallikte dördüncü yıl ne olacağınız konusu, bizde düşünülmeye, etrafta konuşulmaya başlanmıştı. Biz başka gidecek yer olmadığından, bir yıl daha Ege Ordusu komutanlığında kalacağınızı veya zaman zaman bozulsa da bir geleneğe uyulup, en kıdemli ordu komutanı olarak, 
1. Ordu komutanlığına gidebileceğimizi, ancak bu görevi bir sene için alnuş olmanın hem görev, hem de bizler için uygun olmayacaйип ağırlık kazanacağını düşünüyorduk. Bilinen bir husus daha vardı. Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ bu yıl emekli olacak, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Sayın Orgeneral Öztorun; Kara Kuvvetleri komutanlığına da Sayın Orgeneral Torumtay atanacaklardı. Nitekim bu bilinen plan veya gelişmenin ilk adımı Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ tarafından atılmış ve sayın komutan temmuz ayında emekliliğini istemişlerdi. 

O yıl zannediyorum, haziran ayındaki dini bayram nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Antalya Karpuzkaldıran Kampı'na; sayın Genelkurmay başkanı, sayın eşi ve Kara Kuvvetleri komutanının eşiyle Bodrum Kampı'na geliyordu. Bu sayın komutanları karşılayıp, Bodrum'a uğurladıktan sonra, her zaman olduğu gibi, Antalya'ya giderek, sayın cumhurbaşkanını karşıladım. Emirlerini sorduğumda dönüş için başka belli bir zaruret yoksa “bayramda Antalya'da kalmam” emredildi ve biz de Antalya'da kaldık. 

Geçen birkaç gün içinde birçok kereler, sayın cumhurbaşkaпуја beraber olmuş, fakat yalnız kalamamıştık. Bir gün beni çagırdılar. Çeşitli konularda konuştuktan sonra, sayın komutan be- 


606 


ni çağırış nedeniyle ilgili konuyu açtılar. 

Önce MİT'in durumundan bahsettiler ve sonunda yeni bir MİT başkanı atanacağını, bu görev için beni düşündüklerini, bunu büyük bir güven duyarak tercih ettiklerini söylediler ve sağ olsunlar “Orgenerallikte bu sene son seneye giriyorsun. Bu bir seneyi orgeneral rütbesiyle, MİT başkanı olarak tamamla. Emekli olduktan sonra da bu göreve uzun süre devam edersin. Bu uygulamaya yasa müsaittir” diye eklediler. Beklemediğim böyle bir emir, istek veya görev teklifi karşısında şaşırdığımı görmüş olacaklar ki “Sen bunu bir düşün, sonra görüşelim” emrini verdiler. Bu sırada benden sonraki ziyaretçi de gelmiş olduğundan, müsaadelerini isteyerek ayrıldım. 

Âdeta şok olmuştum. Böyle bir göreve hem hazır değildim, hem de arzu etmiyordum. Bu cevabı o anda verebilirdim. Asıl mesele, çok saygı duyduğum, kendilerine şükran borçlu olduğum ve komutanım olarak, öl dediği yerde ölmeye hazır olacak kadar kendilerine sevgi saygı ve güvenle bağlı bulunduğum sayın cumhurbaşkanına bu “hayır” veya “beni affedin” cevabının nasıl verileceğiydi. 

Teklifi sadece eşime açtım ve düşüncemi açıkladım. Yanımızda çocuklarımız da vardı. Onlara hiç açmadan, ailecek aynı karara vardık. Geceleri de dahil, hep bunu düşünerek, eşimle birlikte huzursuz üç gün geçirdik. Sayın cumhurbaşkanının huzurlarına çıkamıyordum. 

Son gün kendilerini uğurlarken, “Emrettiğiniz konuyu, yazılı olarak size arz edeceğim” dedim. Hiçbir şey söylemediler; ben de hemen İzmir'e döndüm. Kendilerine yazılı olarak sunduğum maruzatımı, sayın komutanımın müsamaha sınırları içinde kalacağına inanarak, böyle arz etmeyi uygun bulmuştum. 

Aslında yazı yazmakta sıkıntım yoktur, ancak bu mektubu yazmada ne kadar zorluk çektiğimi şimdi bile, hissedebiliyorum. 

Sayın cumhurbaşkanım buna hiç cevap vermediler ve bu konuyu bana bir daha hiç açmadılar. Daha sonra bu görev teklifinden Genelkurmay Başkanı Sayın Orgeneral Üruğ'un, Sayın Orgeneral Torumtay'ın ve Başbakan Turgut Özal'ın da haberdar olduklarını kendilerinden öğrenmiştim. 

Şimdi, en üst kademede, birkaç gün içinde olacak devir teslim töreni beklentisindeydik. Henüz onay alınmamıştı, fakat beklenti buydu. Ege Ordusu'nda biz de harıl harıl “İlk Hedef” tatbikatına hazırlanıyorduk. Bu tatbikata, iki haftadan az bir zaman kalmıştı. 

Şimdi kendi kendime düşünüyor, üç sene önce benim korgenerallikte hizmetimin bir sene uzatılmasında, istifa dilekçeme karşı, sayın komutanların bana söylediklerini hatırlıyor ve bu MİT başkanlığı teklifinin ne anlama geldiğini düşünüyordum. Aslında bu sonucu, o zaman da görebiliyordum. Bu konu artık o kadar aşikâr bir duruma gelmişti ki, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ordu komutanlarıyla birlikte her yıl yaptıkları, mutat NATO toplantısı için İzmir'e gelen orgeneral arkadaşlarımızın bazılarında görülen çok değişik tavır ve esen havayla bazı işaretler verebiliyordu. 

Sayın komutanların Ankara'ya dönüşlerinden iki gün sonra, sabah saat sekizde, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Sayın Korgeneral Nazif Oka beni arıyordu. Verdiği haber, bir gün önce Ankara'da patlayan bombanın, İzmir'e ulaşmasıydı. Şok haber şöyleydi: hükümet Sayın Orgeneral Necdet Öztorun'un Genelkurmay başkanlığına karşı çıkmıştı. Kararname onaya sunulamamış, devir teslim töreni iptal edilmişti. Sayın Oka ekliyordu: “Her şey altüst oldu. Ne olacağı belli değil komutanım. Bugün resmi bir açıklama olabilir.” 

Haberi öğrenince, devanı eden tatbikat hazırlıklarını görmek üzere, hemen helikopterle karargâhtan ayrıldım ve saat 15.00'e kadar gereken her yeri dolaştım. Haberi televizyon ve radyodan öğrenen arkadaşlar, benim bilmediğimi zannederek, helikopterle temas kurmaya ve bana ulaşmaya çalışıyorlardı. Çok heyecanlıydılar. Bu heyecanı yatıştırmam gerekiyordu. Komuta yerine indim, heyecanla karşılayıp haberi verdiler. Ordu karargâhına dönmemin iyi olacağını teklif ettiler. Ben gerek olmadığını, konunun bizi ilgilendiren yönü olursa kurmay başkanının haber vermesini, bizim hazırlıklara devam edeceğimizi söyledim ve normal işlerimizi aynen yürütüyoruz dedim. Beklemedikleri bu davranışım için önce şaşırdılar, sonra heyecanlarını içlerine hapsettiler. Kurdukları bilinmez senaryoları kendi kendilerine sessizce yürüterek işlerine döndüler. 

Bu arada olabilecekler konusunda, benim de kafamdan atamadığım düşünceler ve muhtemel gelişmeler geçiyordu. Ben de arkadaşlarım gibi sonucu bilinmez senaryolar kuruyordum. 

Belli olan tek ve önemli husus, Sayın Orgeneral Necip Torumtay'ın, önce kısa bir süre Kara Kuvvetleri komutanlığı görevinde bulunacağı, bu süre içinde Genelkurmay başkanlığına da vekâlet edeceği, daha sonra Kara Kuvvetleri komutanının belli olmasıyla asaleten Genelkurmay başkanlığına atanacağıydı. Bunda, hiç kimsenin şüphesi yoktu. Sayın komutanın ordudaki yükseliş çizgisi, kıta ve karargâhlardaki çok başarılı hizmetleriyle 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Orgeneral Torümtay, Genelkarnay Başkanlığı'na geliyor | 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Ordunun üst kadrolarında esen fırtına, gazetelerin manşetlerine de benzer şekilde yansımakta gecikmedi. 


tanınmış olması ve herkesçe kabul edilen nitelik ve yetenekleri, çok haklı olarak her türlü münakaşayı önlüyor ve şüpheleri yok ediyordu. Bunun “bir hakkın teslimi” şeklinde mütalaa edilmesi gerektiğine hep beraber inanıyor ve sayın komutana güveniyorduk. 

Kara Kuvvetleri komutanlığı için, o sene orgenerallikte dördüncü yıllarını dolduracak olan, 1. Ordu Komutanı Sayın Orgeneral Recep Ergun ve Milli Savunma Bakanlık Müsteşarı sayın Orgeneral Hüsnü Çelenkler vardı. Ben bir sene farkla, bu iki sayın komutandan sonra kıdem sırasına giriyordum. 

Görünüşe göre en kıdemli orgeneral Sayın Recep Ergun'un, Kara Kuvvetleri komutanı olması en kuvvetli ihtimal; bu ihtimali kuvvetlendiren diğer sebepler de Sayın Orgeneral Recep Ergun ile Başbakan Özal arasındaki yakın ilişki ile bu komutanın halen ifa ettiği, 1. Ordu komutanlığının taşıdığı ağırlıktı. 

Gazeteler hemen yayınlara başlamış, bu isimler (ben dahil) arasında spekülasyonlar sürdürülüyordu. 

Buarada komutanlıktan bir emir, bazı dostlardan da birkaç haber almıştık. 

Emir bu seneki “İlk Hedef” tatbikatına, Kara Kuvvetleri komutanlığına atanan ve Genelkurmay başkanlığına vekâlet eden Sayın Orgeneral Torumtay ve kuvvet komutanları gelecekler, sayın cumhurbaşkanı ve başbakan katılmayacaklardı. 

Haberler ise Kara Kuvvetleri komutanlığı için şansımın çok olduğu, bu konuda bazı incelemelerin yapıldığı ve bilgiler toplanmaya çalışıldığı hakkındaydı. Tüm söylentiler ve haberler devam ederken, sayın komutanlar geldiler ve tatbikat başladı. Gazetelerde güncelliğini koruyan bu konuya, hiç kimse temas etmiyordu. 
Tatbikat devam ediyor, basın tatbikattan çok, sayın komutanları konuşturmaya ve onların davranışlarını değerlendirmeye çalışıyordu. İki gün sayın komutanlarla beraber tatbikatı izlemiştik. 
Ertesi gün ayrılacaklardı. 

Akşamüzeri, sayın Genelkurmay başkan vekiliyle odasında konuşuyorduk. Birbirimizi iyi tanıyor ve eskiden beri takip ediyorduk. Düşünce ve değerlendirmelerini biliyor ve alınan ön haberlerle, sayın komutan nezdinde, Kara Kuvvetleri komutanlığı için şansımın olabileceğine inanıyordum. Ancak, benden kıdemli iki sayın komutanın oluşunu nasıl değerlendirebileceklerini bilemiyordum. 

İşte ayrılmadan bir gün önce, odada konuşurken, bu duygularla dolu olarak sayın komutanı dinliyordum. 

Sayın komutan, “Yamak Paşa, biliyorsun yakında Kara Kuvvetleri komutanlığına atama yapılacak. Benim adayım sizsiniz. Beraber çalışmaktan mutlu olacağım. Bir pürüz de çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü bu konudaki işlemler benim teklifimle başlayacak” demişlerdi. 

Kalkıp kendilerini selamladığımı ve “Sonucu ne olursa olsun, gösterilen bu güvenin, benim için çok onur verici olduğunu, emirlerinde çalışmaktan büyük bir şeref ve mutluluk duyacağımı” arz ettiğimi hatırlıyorum. 

İşte 1987'nin haziran ayında yaptığımız “İlk Hedef” tatbikatı, böyle bir haberle bitmiş oldu. Bu haber gerçekleşirse, aynı zamanda çok kısa bir süre sonra Ege Ordusu komutanlığına da nokta koyacaktı. Artık sadece eşime söylediğim bu sımı, şimdilik içimizde saklayacak ve sonucu bekleyecektik. 

Sayın komutanın bu ifadesiyle sanki takdiri ilahi adaletini yerine getiriyordu. 1983 yılında korgenerallikteki sürem bir yıl uzatılırken, “hesap meselesi”, “hakkında en hayırlısı”, “geleceğin için” sözleri doğrulanıyordu. Biz de “hayırlısı ne ise o olsun” diyerek, hiçbir iddia ve ihtirasa kapılmadan, gelişmeleri izliyor, olabilecekleri bekliyorduk. O günlerde basın, her gün bizimle ilgili 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bir konu buluyor, biz de dikkatle izliyorduk. 

Zannederim 25 temmuz 1987 günüydü. O gün akşamüzeri sayın komutanım Emekli Orgeneral ve Konsey Üyesi Nurettin Ersin ve rahmetli eşleri, Ege Ordusu Komutanlığı konutunda bizi ziyarete gelmişlerdi. Sohbet devam ederken, telefon çaldı. Sayın Başbakan Turgut Özal beni arıyorlardı. Beni tebrik ettiler, yeni görevim için iyi dileklerini belirttiler ve kararnamenin çıktığını söylediler. 
Görevimin hayırlı olmasını dileyerek, “Ankara'da görüşürüz” dediler. Bu konuşmanın arkasından, telefonlar artık hiç susmadı. 
İlk tebrik eden sayın komutanım Orgeneral Ersin oldu. Onun arkasından, çok vefalı dost, Sayın Bakan Cahit Aral telefonla hemen bize ulaşmıştı. Konsey üyeleri sayın komutanlarım da hemen telefonla tebriklerini ve en iyi dileklerini iletmişlerdi. 

Atamalarla ilgili birçok şey yazılıp çizildi. Ben de bunların dışında birçok şey dinledim. Bunların hepsi bir tarafa, sayın başbakanın bu operasyonu yaparken, aklındaki isim, kesinleşmemiş şekilde, benim olmadığım, ancak adaylar arasında, çeşitli kanallardan ve kendilerinin görevlendirdiği özel kaynaklardan aldığı bilgilerle ön plana çıktığım sonucuna varmış bulunuyorum. Pek tabiidir ki bu atamalarda, ilk teklifin sahibi, sayın Genelkurmay başkanı, çok saygıdeğer komutanım Orgeneral Necip Torumtay'ın tercihinin, sayın komutanım ve cumhurbaşkanım Kenan Evren'in onayları- nın ağırlığını da biliyorum. Bu nedenle, ağırlıklı tercihiyle teklifini ortaya koyan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Torumtay'a, hakkımdaki olumlu düşünce ve kanaatleriyle bu teklife katılan sayın başbakan rahmetli Turgut Özal'a ve bu işlemlere izin ve onay veren, sayın komutanım ve cumhurbaşkanım Kenan Evren'e, şükranlarımı sunuyorum. Şu hususu da özellikle belirtmek istiyorum. 
Benim bu konuda hiçbir teşebbüsüm, çabam veya herhangi bir kimseyle özel bir temasım olmamıştır. 

Şimdi o günlerdeki gazetelerde, kimler neler yazmış, neler demiş, bunlara ait bazı örnekleri, bu hikâyenin sonuna eklemek istiyorum. 

Atamadan sonra daha çok bir toplantıya benzeyen, zorunlu bir merasimle Kara Kuvvetleri komutanlığı görevine başlamıştım. 
Böylece iki yıl önce kurmay başkanı olarak ayrıldığım karargâha, Kara Kuvvetleri komutanı olarak dönüyordum. Ertesi gün gazetelerde göreve başladığım haberi yer alıyor ve iki konu üstünde duruluyordu. 

Birincisi, “bütünleşme” kelimesi üzerinde duruluyor, konuşmada bunun birkaç yerde ve birkaç defa kullanıldığı belirtiliyor, 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bunun bir “içe dönme”, “içe kapanma” anlamına geldiği ifade ediliyordu. Herhalde bütünün içinin görülmeyeceği düşünülüyordu. 
İlla ki bütün olunmamalı, yapıda parçalı, konuşmada çok sesli, görüntüde aralıklı olmalıydık. Bunu mu demek istiyorlardı, bilemiyorum. 

İkinci husus, Kara Kuvvetleri'ne “Mercedes” araçla geldiğim vurgulanıyordu. O dönemde ayrılan sayın Genelkurmay başkanımız ve kuvvet komutanımız, Renault araçlarla göreve gidip geliyorlardı. Bu uygulamayı, kurmay başkanlığı dönemimden biliyordum. O zaman bu konuda, sayın komutanım Orgeneral Nurettin Ersin imzasıyla bu uygulamaya olumsuz yanıt vermiş ve bazı örneklerle, komutanlık görüntüsünün, bazı makamlarla kıyaslanabilir duruma getirilmemesi gereğini vurgulamıştık. 

Ege Ordusu komutanı olarak da benimsemediğimiz bu uygulamaya uymamış, uyamamıştık. 

Sivil, asker tüm eşit makamlarda, aynı şekilde uygulanmasına “evet”, fakat il müdürleri, valiler ve korumaları ile bölge müdürlerinin bindikleri arabalarla yan yana gelişlerdeki mukayese görüntülerini, halkımıza tasarruf gerekçesiyle izah etmek mümkün görülmediğinden, bu özel uygulamaya “hayır” düşüncesini taşıyordum. Bu düşüncemde haklı olduğumu olaylar da gösterecekti. Nitekim o senelerden sonra, geçen on-on iki seneye rağmen, bu uygulana tutmanuş, zamanla sivil kademelere de yaygınlaştırarak yapılması istenmesine rağmen, rahmetli Kahveci tarafından yapılmış yeni bir girişimle bile sonuç alınamamıştı. Çünkü önce uygulama bütünlüğü sağlanamamııştı. Ayrıca, uygulama için imkân yaratılhmamıştı. “Al bu aracı, ver öteki aracı" denmesi gerekirken, “Ver bu aracı, bekle öteki aracı” şeklinde bir uygulama istenmişti. 
Bu ters uygulama da, iyi bir mazeret olarak kullanılıyordu. 

Bu konuda ikinci haklılık göstergesi, hemen göreve başladıktan kısa bir süre sonra, Ankara Şeker Fabrikası'nın bahçesinde, Sayın Cahit Aralların oğullarının düğün töreninde dile getirilen görüşlerdi. O dönemin Ankara valisi, bizi görünce hemen yanımıza geldi. Mutat ifadelerden sonra, sayın vali şöyle diyordu: 

“Sayın komutan, devir teslim törenine olduğu gibi, buraya da Mercedes makam aracınızla geldiğinizi gördüm, çok sağ olun. Beni büyük bir sıkıntıdan kurtardınız.” 

Kendisine, “Hayrola vali bey, kurtulduğunuz sıkıntı nedir?” diye sorduğumda, sayın vali sözünü sürdürdü: 

“Böyle bir sosyal faaliyete veya toplantıya giderken, içim içimi yiyor. İnşallah sayın komutanlarla araçlı olarak yan yana gelmeyiz diye dua ediyordum. Çok defa da aksilikler oluyor, yan yana geliyorduk. Ben Mercedes makam aracıyla gelmekten sıkılıyor, sayın komutanların benim koruma polislerimin kullandığı araçların aynısıyla gelmelerine çok üzülüyordum. Şimdi böyle bir mukayese olmayacak diye seviniyorum.” 

İşte sayın valinin söyledikleri bunlardı. Bir de endişeleri vardı, sormaya korkuyordu, acaba bu uygulama devamlı olacak mıydı? 
Kendisine bu garantiyi verme ihtiyacı duymuştum. 

Aynı düğünde, bir süre sonra yanıma, kendisini ANAP Ankara milletvekili olarak tanıtan bir kişi geldi. Kendisiyle, Kara Kuvvetleri'ne yaptığı inşaatlardan dolayı bir tanışıklığımız vardı. Sonradan çok iyi iki dost olarak kazandığımız bu kişi, Sayın Rifat Diker'di. Asker sevgisi, iş ciddiyeti, dürüst bir işadamı hüviyeti, insani vasıfları, güvenilirliği ve yardımseverliği, sonradan oluşan bu dostluğun temelleri olmuştu. 

Kendisiyle mutat görüşmelerimiz, kurmay başkanlığı dönemimde, Harp Okulu'na yaptığı inşaatlar üzerine oldu. Sonra Sayın Diker şunları söyledi: 

“Sayın paşam, gelirken sizin arabanızın arkasındaydım. Bindiginiz Mercedes aracını görünce çok sevindim. Sizin komutanlık forsunuz, bu araçlarla anlam kazanıyor. Bunu halkın bir özlemi olarak, vekilinin ağzından size ifade ediyorum. Size bir soru sorabilir miyim? Siz resmi elbisenizde bir değişiklik yapabilir ve mesela, tasarruf olsun diye şapkanızdaki şeritleri ve ay-yıldızlı armayı, şapka siperindeki defne dallarını kaldırabilir misiniz? 
Böyle düşünür ve bu söylediklerimi yaparsanız, görüntünüz halkın gözünde ne hale gelir? Bunları tasarruf gerekçeleriyle anlatmak mümkün müdür? Biz devletimizin size verdiği araçları bir kıyafet gibi kabul ediyor, bunların birbirini bütünlediğini düşünüyor, devletimizin ve Silahlı Kuvvetler'imizin itibarını korumak, makam ve mevki mukayesesini önlemek için, dengenin ve görüntüsünün bozulmamasını istiyoruz. Sayın komutanların asil düşüncelerine saygı duyarım, ancak uygulamanın, devletin bütün kademelerine teşmil edilmesi ve yüce makamlar aleyhine bir mukayese imkânı doğmaması kaydıyla uygun olabileceğini belirtmek isterim. Sayın komutanlar, milletimizin layık görüp devletimizin verdiği araçları neden kullanmasın? Milletimiz ve halkımız ‘Biz komutanlarımıza, onlara layık iyi bir araç veremeyecek kadar fakir miyiz?’ sorusunu neden sorsunlar? İnanın ki bu görüntüden rahatsız olan çok insan tanıyorum. Sakın tavrınızı değiştirmeyin.” 
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Doğru söze ne denirdi ki? Sayın Diker'den daha sonra, bunun gibi birçok doğrular dinleyecektim. 

Bunları ertesi gün sayın Genelkurmay başkanım Orgeneral Torumtay'a anlatmıştım. Bu konudaki düşünce ve tavırlarımız zaten aynıydı. 

Bu arada Kara Kuvvetleri komutanlığına atanmam nedeniyle sivil ve asker bazı saygıdeğer kimselerin hakkımda esirgemedlikleri teveccühlerini içeren mesajlarından, dosyalarımda kalmış bazı örnekleri bilgilerinize sunuyorum. 

Bu güven duyguları ve devamlı ilgileriyle burada belirttiğim ve belirtemediğim, bütün dostlara teşekkürlerimi sunuyor ve benim için âdeta “bu duygulara ve bu güvene layık olabilme” içgüdüsüne dönüşen bir olgu olduğunu belirterek, hatıralarımın arasında ayrı bir yerleri olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Sayın Genelkurmay başkanımla sık sık görüşüyor, çalışmalarımız hakkında fikir teatisinde bulunuyorduk. Kendilerinin emirlerini alıyor, çok iyi bir çalışma ortamında bulunacağımıza ve faydalı çalışmalar yapacağımıza inanıyordum. Bu inancım, sonuna kadar böyle kaldı ve doğrulandı. 

Bu arada, ilk konuşmalarımız arasında, sayın komutanıma bir hususu arz etmem gerekiyordu. Bunu özellikle yazıyorum. 

Bir sohbette, yapacaklarımızı konuşurken ben, “İki senelik hizmetim esnasında” ifadesini kullanmıştım. Sayın komutan hemen müdahale ederek, “Neden iki sene diyorsunuz paşam? Neden uzamasın? Daha o zamana, çook var” diyerek, sağ olsunlar, benim için duygu ve düşüncelerini dile getirmişlerdi. İşte bu noktada bir beklentiye girmemek ve sayın komutanı da gelecekte zora sokmamak ihtiyacını hissetmiş ve demiştim ki: 

“Sayın komutanım sağ olunuz, yasalarımız bunu emrediyor. 
Ayrıca ben geriden gelen arkadaşlarımızın önünü tıkamak istemem. Bunu, onlara bir güvensizlik sayarını. Hatta bu düşünceye istinaden ben, gerekiyorsa daha önce de bir ikazınız veya işaretinizle ayrılmaya hazır bulunacağımı arz etmek istiyorum.” 

İsim de vermiştim. “Böyle bir uzatmayla, Orgeneral ... veya Orgeneral ... Kara Kuvvetleri komutanı olamayacaklarsa, ben önceden ayrılmayı seve seve kabul etmeye hazırım” demiştim. 

Bu düşüncemde çok samimiydim. Daha sonraki faaliyet ve tavırlarım da bunu hep teyit edecekti. Yaklaşan Askeri Şüra hazırlıkları devam ediyordu ve o Şüra'dan sonra atanacak olan yeni bir Kara Kuvvetleri kurmay başkanı seçmem gerekiyordu. Hepsini, ayrı ayrı bir değer olarak yakından tanıdığım korgeneral arkadaşlarımın, bu konuda bir beklenti içinde olduklarını hissediyor ve bunu çok tabii buluyordum. 

Tercihimi kurmay başkanlığı döneminde, personel başkanlığı görevinde tanıdığım ve o günlerde 8. Kolordu komutanı olarak Elazığ'da bulunan, çalışmalarını, vasıflarını, düşüncelerini ve etrafına etkilerini yakından bildiğim, Korgeneral Sayın İsmail Hakkı Karadayı için kullanarak, sayın Genelkurmay başkanımın onaylarını aldım. 

Bu seçimin isabetini hep görecek ve hep izleyecektim. 

Kara Kuvvetleri'ne hiç yabancı değildim. İki senelik Ege Ordusu komutanlığı görevim sırasında, ordunun özelliğinden doğan kuruluş ve faaliyetlerini de çok yakından izlemiş, о dönemde edindiğim bilgiler ve kazandığım tecrübelerle karargâh çalışmalarını bütünleme imkânı bulabilmiştim. Kara Kuvvetleri Karargâhı'nda yaptığım Harekât başkanlığı görevi; daha sonra üç sene süreyle iki rütbede bulunduğum, Kara Kuvvetleri kurınay başkanlığı görevi, karargâhı 


зал Koç 


RA Kaç m 
ЗАР ч а Rog Haley AŞ 
Маса Medusan Саб06ѕ 


Fındık - istarçul 
Turkey 

apog 145 29 00 
т@еуат: Kag. santu 
Tetas., 24 279 ш; ir 


27.Temmuz,1387 
Erdek 


Sayın Кешз1 Yamak 
Orgeneral 
Kara Kuyvetlari Komutanı 


Zatı'allerinizi Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanı olduğunuz sırada bizim için lütfedip verdiğiniz 

Dir akşam yemeğinde tanısıştım.Memiekute döndükten sonra їипт@тётш komutanlara Yamak Paça çek kıymetli bir askur,ileride biz görürmüylüş—görmesmiyiz bilemem Gensiyurmaş BHeçkanı olacaktır demiştim. ` 
Dünku Radyo ve Basından дагепд1&1ше göre Kara Kuvvetler Komutanlığına atandınız,Genel Buykanlığıva 

ùir kademe kaldı İayallah olursunuz, tetrikler eder saygılarımı sunarın. 


TE vebbi koç “ 


Atamayı ilk kutlayanlardan Vehbi Koç'un mesajı. 


çok iyi tanımamı, kuvvetin bütünü hakkında, her konuda bilgi sahibi olmamı sağlamış bulunuyordu. 

İlk el attığımız konu, sayın Genelkurmay başkanımın da katkılarıyla Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yürüttüğü ve ihale aşamasına kadar getirmiş olduğu, “Zırhlı Araç Üretim Projesi” olmuştu. 

Daha önce birinci öncelik taşıyan bu proje için, kuvvet komutanlığı 3 200 civarında bir zırhlı araç ihtiyacı bildirmiş, proje de bu rakama istinaden yürütülmüştü. 

İki yönüyle bu projenin yeniden değerlendirilmesini düşünüyorduk. 

Birincisi, 3 200 rakamına bağlanarak yapılacak bir ihaleyle bu öncelikli proje çok uzun yıllar Savunma Sanayii'nin kaynaklarını kullanacak, başka ihtiyaçlar, hatta öncelikli ihtiyaçlar için kaynak bulunamayacak veya sınırlandırılmış olacaktı. Birinci öncelik sözüyle de senelerce bu projeye angaje olunacağından endişe ediyorduk. 

Bunun kadar, hatta bundan da önemli, öncelikli projelerimizin olabileceğini düşünüyorduk. Mesela, değişik tipleriyle helikopter tedariki ve çok geç kalmış olan topçu modernizasyonuyla ateş gücünün çoğaltılması, bu önemli projelerden ikisiydi. Tank modemizasyonu esasen devam ediyordu. 

Çare olarak, projeye esas alınan 3 200 rakamının düşürülmesi gereğini ortaya koyduk ve bu rakamı çeşitli tipleriyle yarı yarıya indirerek, projenin boyut ve süresini sınırladık. 

Daha sonraları, bunu keşke daha da küçültsek ve ilk rakamın dörtte birine indirseydik diye düşündüğüm çok olmuştu. 
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Savunma Sanayii'nin ilk ihalesi olan bu proje, tecrübesizliğin neden olduğu bazı boşluklar, sıkıntılar ve gecikmelerle başlayabildi. 

Savunma Sanayii, Silahlı Kuvvetler için çok önemli bir kuruluş ve kaynaktı. Sekizinci cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal'ın kendi ifadesiyle bir “hobi”siydi. Daha sonraları kaynakları azaltıldı, çeşitli şekilde kullanıldı. Kimse kusura bakmasın ama 1995 yılı itibariyle görünürde hem gücünü, hem de aktivitesini kaybetti. 
Daha sonra yeniden toparlandı fakat sorunları bitmedi. 

Bu kuruluş, ilk kuruluş maksadına göre kaynaklarını koruyarak, doğru ve müdahalesiz çalışsaydı, Silahlı Kuvvetler'imiz için çok önemli bir destek; savunma sanayiimiz için yönlendirici, teşvik edici, destekleyici ve bazen, yüklenici bir kuruluş; devamlı gelire bağlı bir kaynak; devletimiz için, dışa karşı kullanılabilecek çok önemli bir pazarlık imkânı sağlayan, hatta bazı politik kararlar için dahi bir manivela sayılabilecek, ekonomik bir güç olabilecekti. 

Ümit kesmek ve neyse ona razı olmak yerine, yeniden ele alınmasını, kaynaklarını zenginleştirerek ve koruyarak güçlü hale getirilmesini, kuruluş ve kadrosunun yeni baştan gözden geçirilmesini, geleceğimiz açısından çok zaruri gördüğümü arz ve ifade etmek istiyorum. 

Bu konuda bir hususa daha değinmek gerekiyor. Bu dönemde Savunma Sanayii başkanı ve daha sonra müsteşarı olan Sayın Vahit Erdem'le çok yakın ilişkilerimiz ve çok faydalı çalışmalarımız olmuştu. Sayın Erdem, malın sahibi ve kullanıcısının görüşlerini almaya önem ve özen gösteriyor, görevinin ve müşterek görevimizin aynı hedefte birleştiğini çok iyi biliyordu. Sorun yaratmamak, meydana gelmiş problem varsa büyümeden, büyütmeden halletmek görüşünde birleşmiştik. Her zaman görüşme imkânınuz vardı. 

Bu işbirliği alt kademelere de yansımıştı. Savunma Sanayii'nin faydalı çalışmaları ve zaman kaybetmeden sonucu alması için üç şey çok önem taşımaktadır: 

1) Kaynağının korunup geliştirilmesi ve maksadı dışında kullanılmamıası. 

2) Komutanlıklarla koordine ve işbirliğinin, etkinliğinin sağlanması ve zaman kaybetmemek için, gerektiğinde yetkili komutanlarla doğrudan temas etme imkânının verilmiş olması. 

3) Kadrosunda görev alacakların, çok iyi seçilmiş olması. 

Ben peşinen komutanlığım süresince devam eden bu güzel işbirliği ve yakın ilgi için, emekli olduktan sonra da gösterilen vefa ve unutulmayan dostluk nedeniyle bu değerli yöneticiye teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bu arada göreve başladıktan hemen sonra, Sayın Cumhurbaşkanı Orgeneral Evren, sayın başbakan rahmetli Özal ve o zaman TBMM başkanı olan Sayın Karaduman tarafından kabul edilmiştin. Özellikle sayın başbakan, Silahlı Kuvvetler hakkındaki düşünceleri ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın kuruluşuyla sağlanan imkânlar üzerinde durmuşlar, İzmir'de tatbikat dönüşünde konuştuklarımızdan bahsetmişler ve gelecekte F-16 projesi gibi, öncelikli bir helikopter projesinin buna paralel olarak geliştirilmesini, hatta bu projenin, TAİ (Turkish Aerospace İndustries İnc. 
(Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ-TUSAŞ)) içinde yer alıp alamayacağının bile incelenmesini belirtmişlerdi. 

Çalışmalarımızda halledilmesi gereken birkaç önemli konuyu öncelikle ele almıştık. 

Bunlardan birincisi, iki sene önce kurmay başkanlığı görevinden ayrılırken kurulmuş olan, ancak henüz arzu edilen etkinlik düzeyine gelmemiş bulunan Eğitim Komutanlığı'nı, kuruluş maksadına uygun bir yapıya ve biraz dağılmış olan asli görev ve fonksiyonuna kavuşturmak, etkinliğini artırmak ve bu etkinliği kıtalara yaymaktı. 

Bazı yanlışlıklar olmuş ve Eğitim Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri Karargâhı, âdeta birbiriyle yarışan ve ayrı çalışan iki ayrı ünite haline gelmiş, yetki ve sorumluluklar birbirine karışmıştı. En kısa sürede düzeltilmesi, özellikle kıtalardaki tereddütlerin giderilmesi gerekiyordu. 

Çok işimiz vardı. Fakat konunun nereden tutulacağını ve nereye nasıl gidileceğini biliyorduk. Sadece şunu söylemek istiyorum: 

Bu komutanlık daha önce belirttiğim ve endişe ettiğim konum- dan kurtulamaz, etkili olamaz, yetki ve sorumluluk münakaşaları veya karışıklığı nedeniyle gereksiz bir kuruluş haline dönüştürülürse, Kara Kuvvetleri Komutanlığı çok şey kaybedecektir. Kara Kuvvetleri komutanlığım sırasında buna inanmış arkadaşlarımla, birçok güzel şey yapılmış, konunun yerine oturtulması için hem karargâhta hem de kıtalarda çok güzel çalışma örnekleri verilmiştir. Ancak bir tehlike önlenememiştir. Gelecekte Kara Kuvvetleri komutanı ile Eğitim komutanının konuya bakış açıları, aynı istikamette olmaz veya bu istikamet amaç ve hedefi bulmaz; gayretler, bu amaç ve hedefe doğru olarak yöneltilmezse, korkarım ki geriye dönülecek ve her şeye yazık olacaktır. Maalesef bu 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tehlike belirmiş, fakat çabuk müdahale edilerek, barışta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın en önemli üç uğraşından birisi olan eğitimi uygulayacak, yönlendirecek ve geliştirecek olan bu komutanlığa, 1995 yılından itibaren yeniden önem ve öncelik verilmiş ve adına daha sonra “doktrin” sözcüğü de eklenmiştir. Bu ilavenin dahi çok şeyler ifade ettiğini biliyor ve bu gelişmelerin devamlı olacağını düşünüyordum. 

Trakya'da bir denetlemede sayın Genelkurmay başkanımızla beraberdik. Sayın komutana, bazı noksanlarla hataların giderilmesiyle ilgili, komutanlıkça verilmiş bir emrin, kolordudan bölü- ge kadar ne işlem gördüğünü ve nasıl bir sonuç aldığını incelemeyi teklif etmiştim. Sayın komutanım bu teklifimi kabul ettiler ve takibe başladık. 

Kolordu ve tümen komutanlıkları aynı emri, pek az ilavelerle aynen yayımlamışlardı. Özellikle tümende yapılması gereken ilavelerin ve bu emirlerin, tümende nasıl uygulanacağını gösteren ifadelerin bulunmadığını görüyorduk. Asıl sorunun, alaydan aşaбуа doğru başlayacağını düşünüyorduk. 

Edirne'de bir alayı seçerek, emri takibe başladık. 

Alay komutanlığı bu emri almış, kendi ihtiyacına uygun ilavelerle ve düzeltici tedbirleri belirterek, eğitim programlarına dahil edilecek esasları belirtmiş; uygulamayı düzenlemiş ve hem yeterli hem de tutarlı bir emir yayımlamıştı. Yani çok sık kullanılan tabiriyle “Tümen komutanlığının emri yukarıya çıkarılmıştır. Geregini rica ederim” dememiş, gereği neyse açıklamış ve uygulamayı düzenleyerek, kontrol altına almıştı. 

Bu alayın taburlarından birine gittik. Tabur komutanı emri almış, emredilen haftada tabur eğitim toplantısına konuları getirmiş, müzakereler yapılmış; nasıl ve nerede uygulanacak bir eğitimle, bu hata ve noksanların giderileceğini belirtmiş. Tabur komutanı eğitim uygulamasında dikkat edilecek bazı hususlarda, gerekli ikazlarda bulunmuştu. Bunların hepsi de eğitim toplantı tutanağına (defterine) geçirilmiş ve tabur eğitim toplantı defterine işlenmişti. Biz takibimizi bu kayıtlardan yapıyorduk. 

Bu taburda seçilen bir bölüğe gitmiş ve bu emre göre, ne işlem veya iş yapıldığını takibe başlamıştık. 

Bölük komutanı, bu emirde istenilen hususların hangi günün eğitim programına alındığını, bir gün önce yapılan, ertesi günkü eğitim hazırlığı toplantısına dahil edildiğini gösteriyor, bu toplantıda taburdan aldığı emre ve bölüğünün bildiği özelliklerine göre konuyu nasıl işlediğini, neleri örnek verdiğini, yanlışları ve doğruları nasıl ortaya koyduğunu gösterip anlatarak, önümüze Коуиyor ve ertesi günkü eğitim programında yerini işaret ederek, uygulandığını gösteriyordu. Ben bu konuyu birçok birlikte arıyordum. Ancak konunun çok defa bir yerde takıldığını görüyordum. 
Bu alayda, nazari yönden sistem aynen uygulanmış ve bir boşluk bırakılmamıştı. 

Ele aldığımız konulara öncelik vererek, o bölüğü denetlemeye ve ulaşılan sonucu görmeye gittik. Konular işlenmiş, birlik eğitilmiş ve sonuç alınmıştı. Defalarca tenkit edilmiş olan birkaç konuda, doğru bir uygulamayla doğru bir sonuca ulaşılmıştı. Eğitimde benimsediğimiz iki prensip yerine getirilmişti: 

1) Her şeyin eğitime ihtiyacı vardır. 

2) Eğitimde de girdisi olmayanın, çıktısı olmaz. 

Sayın komutan da ben de çok memnun kalmıştık. Bu alay komutanı, o sene terfi sırasında bulunan, Kurmay Albay S. T.'ydi. O sene terfi etti, halen tümgeneral olarak (yıl 1997) görevde bulunuyor. Şimdi 1997, bu uygulamanın genişletilerek devam ettiğini. 
hatta Denetleme Başkanlığı'nın denetlemelerine de dahil edildigini duyuyor, mutlu oluyorum. 

Ben bu örneği izlerken, Ege Ordusu komutanı olarak Menemen'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan on dokuz defa tenkit ve emredilmesine rağmen, komutanların fors ve yıldızlarını tanımayan, araçtayken selamlamayan erlerin eğitimini, bir eri araç gibi kullanan ve göğsüne levhaya takılı yıldızları alarak, eline forsları vererek; diğer birinin, cip aracını kullanarak, erlerini eğiten ve girdiyi sağlayıp çıktıyı arayan yüzbaşı ve üsteğmenlerimizi düşünüyordum. 

Bu konuda, bir de tatbikat örneği vermek istiyorum. 

Bilindiği gibi her yıl kıtalarda, bölükten, alay muharebe grubuna (şimdi tabur görev kuvveti) kadar çeşitli tatbikatlar yapılır. Bunların bazılarına komutanlar da katılır. Bir tabur görev kuvveti tatbikatı yapılacak ve buna üst ve büyük rütbeli komutan veya komutanlar katılacaksa tatbikatın adı, tabur görev kuvveti tatbikatı olmasına, tabur komutanının sorumlu bulunmasına rağmen bu tatbikat, birliğin kuruluş içindeki yerine göre tugay komutanı, varsa tümen komutanı ve kolordu komutanı tarafından önce görülür, provaları izlenir. Tabur komutanının yetki, sorumluluk ve inisiyatifi silinip yok edilir ve tatbikat bu düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalarla takdim edilirdi. Genelde böyle olan uygulamayı, daha küçük veya daha büyük birliklerde de değişik ölçülerde, fakat aynı şekilde görmek mümkündü. Maalesef daha önceki rütbe ve görevlerimizde bu hatayı bizler de yapmıştık. 

İsteğimiz ise, bu tatbikatı yapacak birliğin bir üst komutanlıgınca normal bir harekât emriyle (idari emir hariç) tatbikatın başlatılması; bu emirde, tatbikatı yapacak birliğe verilen göreve uygun ve komutanlığın elinde mevcut imkânlara göre sağlanacak takviye, destek ve imkânların belirtilmesi; planlamadan itibaren, sadece takip ve kontrol görevini yaparak, tatbikatın gerçekçi bir şekilde, tatbikat birlik komutanının emir ve inisiyatifine bırakılmasıydı. 

Gösteri tatbikatları ile gerçek tatbikatları birbirine karıştırmamak gerekiyordu. 

Gösteri tatbikatları yabancılara, halka ve öğrenci grupları gibi izleyicilere, sadece tanıtım amacıyla yapılmalı, eğitim tatbikatları, birlik eğitiminin, birlik bütünlüğü içinde uygulanıp denetlenmesi, birliklerin harekâta hazırlık durumlarının değerlendirilmesi, komutanların ve karargâhların tecrübe kazanıp yetiştirilmesi için yapılmalıydı. Özellikle bu komutanlarımızı yetiştirme, 5оrumluluk bilincini geliştirme, arzu ettiğimiz şekilde inisiyatif sahibi kılma, yetkisini kullanma, yönünden çok zorunluydu. 

Bu uygulamanın birkaç kıtada örneğini yaptırmıştık. Arkadaşlarım çok ilgi göstermişti. 

Ancak bu uygulamanın, bir de hassas yönü vardı. Hataların, noksanların olabileceğini, bunların da bir eğitim, öğretim yolu olduğunu bilerek tatbikatı izleyen, kırıcı ve yıkıcı tenkit yerine yapıcı, yol gösteren ve tecrübeleri ile bilgisini konuşturmaya özen gösteren bir komutanlık anlayışı gerekiyordu. Bu anlayışı yerleştirip yaygınlaştırmak zaman alacaktı. 

Bu yaygınlığı sağlamak için Kara Kuvvetleri Denetleme Başkanlığı'nı takviye ederek, denetlemenin ağırlığı, “Sana sağlanan imkânlar şunlar. Emrine verilenler bunlar. Al bu muharebe görevini, yap gereğini” uygulamasına kaydırılmış ve bu görevin kime verileceği önceden belli olmaması nedeniyle hazırlığı yaygınlaştırmıştık. 

Şimdilerde bu konularda büyük gelişmelerin olduğunu ümit ve zannediyorum. Bunları da “gerçekçi eğitim” ihtiyacına inancımı yeniden teyit için yazıyorum. 

Bu arada, bana takdim için hazırlanmış bir pusu tatbikatında, tatbikatı uygun bir süre erteleyerek, iki tarafın komutanlarını çağırıp görevlerini hiç değiştirmeden, tertiplenme ve uygulamada serbest olduklarını söyledikten ve “Sen istediğin yerde, 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istediğin tertipte pusu kurabilirsin. Sen de istediğin düzen, tertipte, pusuya düşmemek ve pusuya baskınla cevap vermek için, harekât serbestisine sahipsin” dediğim zaman, ortalığın nasıl karıştığını; kırk beş dakikalık tatbikat süresinin nasıl üç saate yakın bir süre aldığını; her iki tarafın gerçeği nasıl anlayıp, yapmacık hazır uygulamalardan gerçekçi tedbir, tertip ve buluşlarla, ne faydalı bir tatbikat yaptıklarını da unutmuyordum. Aptal aptal dolaşan emniyet nöbetçisinin, sağına soluna bakmadan, pusuya düşmek için şartlanmış birlik ilerleyişinin ve kendisine öğretilen pusu noktasından ileri geçemeyip, bekleyen araç şoförünün tatbikat değil, rol yaptıklarını seyretmekten de hiç hoşlanmıyordum. 

Bunlar olurken, bir taraftan da Lojistik Komutanlığı'nın kuruluşuna olan ihtiyacın giderek daha da arttığını görüyordum. Esasen, iki sene önce Eğitim Komutanlığı kurulurken, Lojistik Komutanlıgı'nın da daha sonraki bir dönemde kurulması ön kararı alınmıştı. 

Bu komutanlığın da kurulmasıyla Kara Kuvvetleri'nin bünyesinde en önemli iki konuda, uygulamadan sorumlu olan ve kuvvet adına bu faaliyetlerin yürütülmesini ve kontrolünü sağlayan iki komutanlık kurulmuş olacaktı. Bu kuruluşlarla, mesela Kayserideki Ağır Bakını Tamir Fabrikası, Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı'nca yönetilmeyecek, ...'daki Depo Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı'na bağlı olmayacak, hizmetler merkezi kontrol altında, fakat ihtiyaç duyulan yerde istifadeye sunulacaktı. Genel tedarik sorumluluğu kuvvet komutanlığında; depolama, bakım, dağıtım ve idame, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca belirtilen öncelik ve tahditlere göre Lojistik Komutanlığı'nca sağlanmalıydı. Bazı arkadaşlarımız, her türlü tedarik sorumluluğunun da Lojistik Komutanlığı'na verilmesini istiyorlardı. Silahlı Kuvvetler'imizde tedarik zincir ve sorumluluğu, bu isteğe ters ve karşı sistem içinde işliyordu. Şöyle ki: kuvvetler ihtiyaç bildiriyor, Genelkurmay Başkanlığı bu ihtiyacı onaylarsa Milli Savunma Bakanlığı'na sunuluyor ve tedarik, Milli Savunma Bakanlığı'nca sağlanıyor, kuvvetlere bırakılan sınırlı tedarik yetkileri ise önceden belirtilen emirlere dayanıyordu. 

Lojistik Komutanlığı'nın idari sorumluluğu, sadece kuruluş ve emrinde bulunan fabrika, depo ve diğer ünitelerin faaliyetleri için olabilirdi. Müşahede edildiği gibi, genel tedarik yetkisinin tümüyle Lojistik Komutanlığı'na verilmesi halinde, bu komutanlık doğrudan, Genelkurmay Başkanlığı'na muhatap kılınıyor ve kuvvet, aradan çıkıyordu. Bu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın emir komuta üstünlüğünü bozuyor ve sorumluluğuna ters düşüyordu. Bu görüş, bu nedenle kabul edilmemişti. 

Bu komutanlık, sayın Genelkurmay başkanımızın da büyük destek ve onayına mazhar olarak, böylece doğmuş oluyordu. 

Şimdi en önemli sorun, Lojistik Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri Karargâhı'ndaki Lojistik Başkanlığı arasındaki, yetki ve sorumluluk ayırım çizgisini ve görev bölümünü, çok net bir biçimde ortaya koyabilmek ve uygulayabilmekti. Aradan geçen bunca zamana rağmen, bu çizginin tam olarak hâlâ çizilebildiğini zannetmiyorum. 1996 yılında ve kuruluşundan beş altı yıl sonra dahi, tedarik yetkisi konusundaki münakaşaların devam ettiğini duymak, bu endişelerimi teyit ediyor. Belki de bu husus, yeni bir sistem içinde değerlendirilmiştir, diye düşünüyor; önemli olanın yetki ve sorumluluk dağıtım ve ayırımının gerçekçi olması ve sistem bütünlüğü içinde ele alınmış bulunmasıdır mütalaasını kendimce bir gerekçe olarak kabul ediyorum. 

Hayalimde olan Eğitim ve Doktrin Komutanlığı ile Lojistik ve Malzeme Komutanlığı'nın kuruluşunu bir başlangıç saymış, bunların en etkin bir şekilde çalıştığını, müessir olduğunu, Kara Kuvvetleri Karargâhı'nı ve Komutanlığı'nı bu hizmetlerin teferruatından arındırarak ve bu çok önemli gördüğüm iki konuda ağırlıklarını koyarak sahiplendiklerini görmeyi, yeni hayalim saymıştım. 
Bu hususun, hayal olmaktan çıkmış olmasını diliyorum. 

Kara Kuvvetleri komutanlığında birinci yılımın dörtte üçünü tamamlıyordum. Bu süre içinde, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sayın Aslam Beg, daha önce yapılmış bulunan davete icabetle memleketimizi ziyarete gelmişti. Pakistan'la olan dostluk bağlanmız içinde, Orgeneral Beg'in ağırlanması ve çok olumlu görüşmelerimiz, her ikimizi de etkilemişti. Bu ziyaretin bende kalan en can alıcı özelliğini, birçok ziyaret, görüşme ve konuşmalara da teşmil edilebileceği için, burada belirtmek istiyorum. 

Sayın orgeneral, toplantıda ilk konuşmasında “General Yamak, Türkiye-Pakistan dostluğu, kardeşliği ve yakınlığı konusunda şimdiye kadar çok şeyler konuşuldu. Yapılacak işbirliğiyle ilgili çok şeyler söylendi. Benim sizden özel bir ricam var. Sanırım buna siz de katılacaksınız. Biz az konuşalım, ama mutlaka bir şeyler yapalım, bir şeyleri başlatalım” dedi. İşte bu söz, bir gerçeği dile getiriyor ve bir ihtiyacı önümüze koyuyordu. 

Bu prensip içinde çalışacaktık ve karşılıklı ziyaretlerimiz devam edecekti. 

Ama işlerin başlatılması zor, sonuçlandırılması ondan da zor 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olacaktı. Süreleri ise bizim hizmet yıllarımız içine sığmayacaktı. 

Yine bu süre içinde, bir de Avusturya ziyaretimiz olmuştu. Genelkurmay Başkanlığı'na yapılmış olan bu davete, Kara Kuvvetleri komutanı olarak benim, Genelkurmay ikinci başkanı ve Savunma Sanayii müsteşarıyla birlikte katılmamız emredilmişti. Bu ziyaret, davet sahiplerinin Avusturya'daki silah, mühimmat ve zırhр araç üretimi yapan kuruluşlar olması, fakat Avusturya Genelkurmay Başkanlığı'nın bu davete aracı olarak sahip çıkması gibi bir özelliği nedeniyle “yarı resmi” bir nitelik taşıyordu. 

Ziyaret hazırlıkları devam ederken, öğrenmek istemiş ve sormuştum: “Uçaktan indikten sonra, tören olacak mı, olmayacak mı?” İniş kıyafetimi buna göre düzenlemek istiyordum. Davetin taşıdığı “yarı resmi nitelik” nedeniyle tören olmayacağını ifade etmişler, biz de yolculuğumuzu sivil kıyafetli olarak düzenlemiştik. 

Viyana Havaalanı'na indik. 

Özel kıyafetleri, bando, boru, trampet takımlarıyla merasim bölüğü hazır bekliyordu. Şaşırmış ve sormuştum: “Ben size sordum, siz 'Tören yok' dediniz, ben de sivil elbiseyle geldim. Bir yanlışlık mı oldu acaba?” “Hayır” dediler, “verilen biyografik bilgiden, Merzifonlu olduğunuzu öğrendik, onun için” demişler ve töreni icra etmişlerdi. 

Bu ülkede birçok fabrika gezdik. Özellikle top, 5,56 milimetrelik otomatik tüfek, çeşitli tabanca, zırhlı araç ve askeri teçhizat üreten yerler gördük. Viyana'yı, o güzel Viyana Müzesi'ni gezdik. 
O şehri gezerken, müzede ve Viyana etrafında yapılan konuşmalarda biraz da “İkinci Viyana Kuşatması”nı görüp, vezirliği ve “Kara Mustafa Paşa” ismi unutulup bunların hepsinin yerine “Merzifonlu” sözü kullanılan Kara Mustafa Paşa'yı tanımıştık. 

Viyana Müzesi'ni gezerken dikkatimi çeken en önemli iki husus şu olmuştu: İkinci Viyana Kuşatması'ndan kalan her şey degerlendirilmiş ve sergilenmişti. Bunları izlerken ben, Harbiye'deki askeri müzemizi, depoları ve arşivleriyle bir türlü gün ışığına, tarihin aydınlık yüzüne çıkamayan ve görüşe sunulamayan tarihi objeleri, malzemeleri ve eserleri düşünüyordum. 

Dikkatimi çeken ikinci husus, müze müdürü hanım olmuştu. 
Doçentti ve yirmi yıldır müze müdürlüğü yapıyordu. Ben de müze müdürlüğü görevine atanan, her iki üç senede bir değişen albaylarımızı düşünüyordum. Dönünce, bu izlenimlerimi ve biraz da özlemlerimi, ilgililere arz etmiştim. 

Bu gezide hepimize birer 5,56 milimetrelik otomatik piyade tüfeği ile birer tabanca hediye etmişlerdi. Sayın Genelkurmay başkanımızın emirleriyle tüfekleri, incelenmek ve sergilenmek üzere ilgili yerlere verdik. Ben de Harp Okulu Müzesi'ne vermiştim. Tabancalar ise üzerimize kaydedilmişti. Daha sonra bu tabancayı da Harp Okulu Müzesi'ne bağışlamıştım. 

Bu gezinin bende uyandırdığı başka bir duygu daha vardı. Bu duyguyu daha sonra yaşayacaktık. Bu duygularla ve yine törenle, Viyana'dan ayrılmıştık. 

Bu geziden algıladığım ve emekli olduktan sonra da birçok ilgiliye anlattığım bir eskort uygulaması vardı. 

Viyana'da, hem eskort, hem de tam bir güvenlik hizmetini birleştirerek uygulayan, basit ve halkı rahatsız etmeden, trafiği tıkamadan, yollarda yolcu ve sürücülerle kavga etmeden, konvoyun akışını hiç aksatmadan ve canavar düdükleriyle trafiği birbirine katmadan, etkili bir hizmet örneği görmüştüm. Kısaca belirtmek istiyorum: 

Korunacak aracın önünde bir polis aracı, onun önünde de altı ila sekiz motosikletli polis, çok sınırlı tutulan konvoyun arkasında da altı ila sekiz motosikletli polis bulunuyordu. Eskort aracı içindeki polis amirinin, her motosikletli polisle telsiz irtibatı vardı. Seyir esnasında öndeki motosikletli polisler, sağdan veya sol- dan, seyir yoluna açılan yol ve kavşaklara önceden ulaşıyorlar, sadece konvoyun geçiş süresince uygulanmak üzere, ellerindeki ışıklı trafik çubuklarını uzatıp trafiği kesiyorlar ve sonra görevleri bitince, arkadaki motosikletli polis grubuna katılıyorlardı. Önde ileriye fırlayan her motosikletli polisin yerini, arkadan gelen ve öndeki gruba katılan bir polis alıyor ve bu mekik sistemi, yol boyunca böylece yuvarlanıp gidiyordu. Bunların yönetimi, geçilecek güzergâha ait bilgilerin alınıp verilmesi ise sadece önümüzdeki polis aracında bulunan yetkili kanalıyla sağlanıyordu. 

Benim düşündüğümü, zannederim şimdi siz de düşünüyor olmalısınız. Yukarıda, bizde var olan, ancak uygulanan bu basit sistem içinde, Viyana'da yok olan sakıncaları aklınızdan geçiriniz. 
Yarım saat öncesinden kapanan yollar, ses yayın cihazlarıyla yaya veya sürücülerle yapılan sözlü kavgalar, trafik görevlileri ile korumalar arasında, konvoy içindeki yarışlar nedeniyle halkın duydugu rahatsızlıklar maalesef herkesin üzüntü kaynağı olmaya devam ediyor. Konvoyun akışını sağlamak, güvenlik tedbirlerinin önemli bir parçasıdır. Her ne kadar bizde Başbakanlık'ın bir yazısında, “Eskort hizmeti bir güvenlik hizmeti değildir” gibi resmi ve yanlış bir emir de yayımlanmış ve saldırıların genellikle duraklama ve yavaşlama esnasında vuku bulduğu unutulmuş ise de eskort hizтей, yine de bir güvenlik önlemidir. Ancak, verdiği rahatsızlık ve tedirginliğin yaygınlaşmaması da bir ihtiyaç ve hatta bir zarurettir. 
Çare olabilecek örnekleri de vardır. Üstelik yukarıda belirtilen uygulama, bu düzenlemeyi yapabilecek ilgili ve yetkili kademelere de arz edilmiştir. Hatta daha sonra bu konudan rahatsızlık duyan sekizinci cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal'a bu uygulama anlatılnış ve onun emri olarak da ilgililere bildirilmiştir. 

Şimdi (1995) eskort hizmetlerinde motosiklet kullanıldığını görüyorum. Ancak bir sistem içinde çalışmadıklarını, sadece ilaveten kullanıldıklarını zannediyorum. 

Eskort edilirken kendimin ne yaptığını soruyorsanız, her defasında ilk eskort görevlisine, “Canavar düdüklerinizi ve sirenlerinizi çalmayacaksınız, önümde yaya ve sürücülerle, sözlü veya işaretli kavga etmeyeceksiniz. Trafiği altüst etmeden, ışıklı ikazlarda bulunarak seyredeceksiniz ve bu emri, seyir esnasında görevi devredeceğiniz ekibe ulaştıracak, onun da kendisinden sonrakine ulaştırmasını sağlayacaksınız” diyor ve bunları yapmayan ekipleri geçip gidiyordum. Ben de, eşim de bu şekildeki uygulamalardan çok rahatsız oluyorduk. Çareyi de içimizde aramış ve ancak bu yolu bulabilmiştik. 

Evet, aklıma koymuştum. Dönüşümde şu meşhur “İkinci Viyana Kuşatması”nı, Avrupa'da Viyana kapılarına kadar Türk'ün haşmet ve kudretini en son taşıyan, Avrupa'yı ayağa kaldıran, uğradığı bir ihanete kurban giden ve tevekkülle padişahın fermanına uyarak, kıldığı iki rekât namazdan sonra, huşu içinde başını cellada uzatan, şu meşhur “Merzifonlu” nasıl biriydi, bunu inceleyecektim. 

Bu konuya, zamanı gelince yeniden döneceğiz. 

Bu süre içinde, Pakistan Devlet Başkanı Ziya ül-Hak'ın uçağı düşmüş, bir suikast mı, yoksa bir uçak kazası mı olduğu belli olmayan bir olayda, Pakistan devlet başkanı ölmüştü. 

Türkiye'den cenaze töreni için giden heyete, Silahlı Kuvvetler'i temsilen benim katılmam emrediliyordu. Sayın Cumhurbaşkanı Evren, sayın başbakan rahmetli Özal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Halim Aras ve benden müteşekkil bir heyet, özel bir uçakla gidip geldiğimiz seyahatten, aklımda kalan şunlar olmuştu. 

Pakistanlılar bu acılı günlerinde dahi, başta sayın cumhurbaşkanımıza olmak üzere, hepimize olağanüstü bir ilgi gösteriyorlardı. 

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aslam Beg, Pakistan'ın en kuvvetli yöneticisi durumuna gelmiş bulunuyor ve 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her şeye hâkim görünüyordu. Bu sayın generalin, beni her gördügü yerde gösterdiği çok yakın ilgiyi ve candan sarılışlarını hiç unutmadım. Dostluğumuz her gün daha da kuvvetlenerek, bütün hizmetimiz boyunca devam edecekti. General Beg bana özel olarak bir şey daha söylemişti: 

“Şimdi herkes, benim yetkime ve etkime bakarak, yönetime el koyacağıma veya bir ihtilal yapacağıma inanıyor ve âdeta bunu bekliyor. Kardeşim General Yamak, şimdi size söylüyorum: hayır böyle bir şeyi asla yapmayacağım; teşvik ve beklentilere uymayacağım. Ben memleketimin neye ihtiyacı olduğunu biliyorum.” 

Bu fikir etrafında cereyan eden konuşmalarımızdan sonra, sayın general bu sözlerini ispatladı. Pakistan'da bir karışıklık çıkmasına müsaade etmedi ve seçimlerin yapılmasına yardımcı oldu. Başbakanın tayini ile cumhurbaşkanı seçiminden sonra da onlara desteği için yanlarında yerini aldı. Bu konuya, daha sonrayapacağımız Pakistan ziyaretimizle ilgili bölümde yeniden döneceğiz. 

Sayın Genelkurmay başkanımızdan ayrı yaptığım denetleme ve ziyaretlerde, yemeklerin ayakta, kokteyl ağırlıklı ve mümkün olduğu kadar çok davetli olmasını tercih ediyor, sofrada oturarak yemek yenecekse, her rütbeden subayların ve bazen astsubayların da masada yer almasını istiyor, bunları âdeta birer iş yemeğine, temas ve konuşma fırsatına çevirmek istiyordum. Personelde, benimle rahat konuşabileceği konusunda bir kanaatin yerleştiğini de biliyordum. Yanımda ve refakatimde bulunan birlik komutanı general arkadaşlarıma da maksadımı açıklıyor ve tasdiklerini alarak, herhangi bir alınganlığın veya konuşanlara karşı olası bir reaksiyonun oluşmasını önlemek istiyordum. 

Söze başlarken, “Bana Kara Kuvvetleri komutanınız olarak, her türlü soruyu sorabilirsiniz, her türlü önerilerinizi sunabilir, tereddütleriniz varsa açıklamanı isteyebilirsiniz. Susmak dışında, her şey serbest” diyerek, yolu açıyordum. 

Eğer konuşma olmaz veya arzu ettiğim ortamın oluşmadığını görürsem, o zaman bu diyaloğu emirle sağlamaya çalışıyor ve “Komutanlarınızın yanımda oluşundan etkilendiğinizi ve onların onayını almadan öneri sunmak veya bir soru sormak istemediğinizi görüyorum. Bu davranışınıza da saygı duyuyorum. Ancak, biz bu konuda önceden anlaştık. Şimdi bu sorunu aşmak için, konuyu yeni bir uygulamaya dönüştürüyoruz. İçinizdeki en küçük rütbeliden başlayarak, herkesin ya bir soru sormasını veya bir öneri sunmasını istiyorum. Bu piyangoda boş yok. Buyurun teğmenim” gibi sözlerden sonra dinlemeye geçiyordum. 

Bu uygulamanın çok faydalı olduğunu, yeniden belirtmek istiyorum. 

Sorulan sorulara en yetkili ağızdan cevap almak, en yetkili komutana öneri sunmak ve buna ait görüşlerini dinlemek, halledilemeyen sorunların, gerçekleşemeyen arzuların, ulaşılamayan hedeflerin, mazeretini değil, gerçek sebeplerini dinlemek, personel için çok ilgi çekici oluyor, tereddütler gidiyor ve konuşma arzuları çoğalıyordu. 

Ayrıca, “insana değer yargısı"nın yaygınlaşmasına, “Kara Kuvvetleri komutanına şu soruyu sordum, şu öneriyi sundum” diyerek, sorumluluk duygu ve bilincinin gelişmesine yardımcı oluyordum. Bazen o konuşma veya görüşmelerden aldığım bir tek cümle, bir ana fikrin doğuşuna neden oluyor, bazen ele alınacak bir çalışmanın veya projenin marş motoru görevini yapıyordu. Bazen de ben soru soruyor ve cevaplarını alıyordum. Düşüncenin rütbesi olmadığı inancımı da koruyordum. 

Ben, uygulayıcı ağırlıklı arkadaşlarımın görüşlerini dinlemeyi çok faydalı görüyor ve bunları doğrudan öğrenmeye özen gösteriyordum. 

Daha önce yaptıklarım gibi, iki senelik Kara Kuvvetleri komutanlığı görevim döneminde de bu uygulamayı her fırsatta yaptım. 
Bir hususu ayrıca belirtmek istiyorum. 

Tüm bu görüşme ve konuşmalarda çok şey dile getirildi, bir husus hariç. “Maddi sıkıntılar” hiç dile getirilmedi. “Maaşımız az” denmedi. Vazifenin ağırlığından ve hizmetin çokluğundan hiç yakınılmadı. Bunların olmadığından mı? Hayır hayır; her şey hizmete ve daha iyi hizmete dönük olduğu için. 

Bir gün Levazım ve Maliye Okulu'nda yedek subay öğrenciyken, yasal nedenle er yapılan bir öğrenciden mektup almıştım. 

Er yapılışında utanılacak bir suçu veya durumu olmadığı, ancak yasaların kabul etmediği bir mazeretinin bulunduğu anlaşılıyordu. Öğrencinin bu uygulamadan bir şikâyeti yoktu. Yasalara saygılı olduğunu belirtiyor, ancak ailesinin beş kuruş parası kalmadığını, yedek subay olup maaş alacağını düşünerek aldığı tedbir ve bulabildiği çarelerin de tükendiğini belirterek, 1988 değeriyle 1 milyon liralık acil yardım çağrısında bulunuyordu. Okul komutanıyla görüştüm. Sonra bu yardımı şahsen yapmaya karar verdim. Yıl 1987-1988'di. Adresine karşılıksız hemen 1 milyon liга para göndermiştim. 
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Aylar sonra “yedek subay” olarak kaybettiğimiz bu genci, “Mehmetçik” olarak kazandığımız anlaşılıyordu. Mektubunu karşı sayfada bulacaksınız. 

Bu yedek subay öğrencinin derdini doğrudan bana ve özel bir mektupla bildirmesindeki sebep ve cesareti nereden aldığını tahmin edebiliyordum. Galiba biraz, yukarıda bahsettiğim uygulamalar ve kurduğum diyaloğun sonuçları yayılmaya devanı ediyordu. 

Başka ve değişik şeyler olmuyor muydu? Tabii ki oluyordu. 

Bir gün telefonla Sayın Sakıp Sabancı'nın aradığını söylediler. Karşımdaki kişi, bazı ön ifadelerden sonra, bir erin bir yerden başka bir yere naklini istiyordu. Bizimse dağıtımdan sonra çok mücbir sebepler ve bu sebepleri doğrulayıcı evrak olmazsa bu nakilleri yapmama prensibimiz vardı. Ayrıca Sayın Sabancı'nın, kaç senedir tanışmamıza, muhterem eşleriyle evimizi ziyaretlerine ve birçok yerde ailecek yan yana oluşumuza rağmen, şimdiye kadar benden hiç böyle bir isteği olmamıştı. Şüphelenmiştim. 

Sayın Sabancı'nın yanında çalışan ve eskiden tanıdığım Emekli Astsubay Ali İhsan'ı buldum. Tahminim doğruydu ve hiç böyle bir talep yoktu. Sayın Sabancı da durumu teyit ediyordu. Adı geçen erin komutanını uyararak ve dikkatini çekerek, konuyu Кепdilerine aktarmıştım. 

Başka bir gün, o dönemin sayın bakanlarından birisi, telefonla aradılar. Silvan'da görevli bir yedek subayı, “Bizim Silvan'da askeri hizmetini yapan bir çocuğumuz var. Bu yavrumuzu buraya, Ankara'ya almak istiyoruz” diye takdim ederek, ricalarını ilettiler. Yedek subayların kurayla dağıtımından sonra, çok zorunlu ve mazeretlerini doğrulayıcı, evraka dayandırılmış sebep ve durumlar hariç, hiç yer değiştirmediğimizi, üstelik olağanüstü hal bölgesi ile Kıbrıs'tan personel almanın hiç yapılmadığını belirterek özür diledim. “Bir kişi olsa ne olur?” diyor ve isteklerinde ısrar ediyorlardı. “Örnek olur. 
Yedek subayların hepsi birbirini gözlüyor. Hemen şikâyet konusu da yapılabilir” dedim ve bu isteğin yerine getirilemeyeceğini belirttim. Sayın bakan, “Öyleyse biz de bunu yaptıracak bir makam buluruz paşam” deyince çok sinirlenmiş, “Sayın bakanım, siz kimi bulursanız bulun, ama şunu da bilin ki, bu yedek subayın, benim emrim, onayım ve imzam olmadan atanması mümkün değildir. Buldugunuz makam veya kişilerden, istek yine bana gelecek ve bu cevabım hep aynı olacaktır” demiş ve telefonu kapatmıştım. 

Konu böylece kapandı ve yeni bir istek gelmedi. Sayın bakan, 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bazen birlikte bulunduğumuz toplantılarda, benden uzak kalmayı ve kırgınlığını böyle belli etmeyi tercih etti. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği görevine başladıktan sonra, her ikimiz de olayı unutmuş olarak görüşmeye başlamıştık. 

Ben haklıydım. Bu emsal ve örneği veremezdim. Bu kapıyı açamazdım. Sayın bakanın da sonuçta aynı düşüncelerle, aynı sonuca vardığını zannediyorum. Görev süremde, bir daha böyle bir taleple hiç karşılaşmamıştım. 

Bu arada Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aslam Beg'in davetlisi olarak, eşimle birlikte Pakistan'a gitmiştik. İstanbul'da bindiğimiz Pakistan Hava Yolları'na ait uçaktan itibaren başlayan büyük ilgi, dönüşümüze kadar devam etmişti. Özellikle, uçakta bizim için alınan düzen ve sunulan hizmet ve ilgiyi hiç unutmadık. 

Pakistan'da Başbakan Bayan Benazir Bhutto yeni seçilmiş, cumhurbaşkanı seçimi yapılmak üzereydi. 

Orgeneral Beg'le çok çeşitli görüşmelerimiz olmuştu. Ben ilk konuşmamda kendisinin bir sözüne istinaden, “Sayın general ben sizin çok üzerinde durduğunuz, benim de çok önem verdiğim ve kabul ettiğim bir husus için geldim” diyerek, ekledim: “Yapabileceklerimizi tespit etmek, konuşma ve görüşmelerimizi bunlar üzerinde yoğunlaştırmak ve uygulamaya dönüştürecek yol ve yöntemleri saptamak için buradayım.” Sözlerimden çok etkilenmişti. Bu sözler ve düşüncelerde birleşiyorduk. 

Sayın generalin daha önceden sezinlediğim, ancak bu gezide açık olarak dinlediğim politik bir düşüncesi vardı. O, bir tarafta Türkiye, doğuda Pakistan gibi iki kuvvetli devletin, arada kalan İran ve Afganistan'ı da etkileyerek, adı ne olursa olsun müşterek bir dayanışma göstermelerini, imkân ve ihtiyaçlarını karşılıklı olarak değerlendirmelerini ve bunları içerecek bir antlaşmayla büyük bir güç olacaklarını düşünüyordu. Özellikle Afganistan'ın yalnızlığa itildiği için başına bunların geldiğine inanıyor (о dönemde Afganistan'daki Rus işgali devam ediyordu) ve bu ülkelerin aralarında bir sorun olmadığını, sorun gibi görünenlerin de, aslında önemli olmadığını belirterek, bu ittifakın yapılmaması için esaslı bir neden bulunmadığına inanıyordu. “Bunu Türkiye ile Pakistan gerçekleştirebilir” diyordu. 

Yeni seçilen sayın başbakan ve yeniden seçime girecek olan sayın cumhurbaşkanı bizi kabul edeceklerdi. Başbakan Bayan Bhutto'nun bizi kabulü, zannederim yeni görevinin ikinci kabul görevi olacaktı. Bize bir gün evvel, kabulde eşimi de beklediklerini bildirmişlerdi. Beraberce gittik. Bizi kapıda karşılama nezaketini göstermişlerdi. Gayri ihtiyari elimi uzatmış ve hemen arkasından içimden bir, “eyvah” demiştim. Korktuğum olmadı, elini uzatıp elimi sıktılar. Arkamdan Muammer Hanım geldiler, el sıkışırken, hanım bütün protokolü bırakarak Bayan Bhutto'ya “Sizi kucaklayıp öpebilir miyim?” diye soruyor ve “Ооо tabii” cevabıyla birbirlerine sarılıyorlardı. Hava birden ısınıvermiş, biraz ötede bulunan anne Bhutto'yla aynı sahneler yaşanmıştı. 

Gerekli konuşmalar yapılmış ve bu arada, Sayın General Beg'in, Türkiye, Pakistan ve İran, Afganistan ittifakıyla ilgili düşünceleri, sayın başbakan tarafından da daha politik bir lisanla dile getirilmişti. 

Ayrılırken, sayın başbakan aynı tarzda bizi uğurlamışlardı. Muammer Hanım'ın “Türkiye'de hanımlar başta olmak üzere herkes, kardeş Pakistan'ın çağdaş başbakanını alkışlamak için sizi bekliyor” sözünden de etkilenen Başbakan Bayan Bhutto, “Şimdi de ben sizi kucaklayıp, öpebilir miyim ?” demişler ve kucaklaşmışlardı. Bu hüsnükabul bizleri çok etkilemişti. 

Daha sonra, Sayın Cumhurbaşkanı Gulam İshak Han bizi kabul etmişlerdi. Bu kabulde bana bir “Nişanı İmtiyazi Madalyası” takacaklar, akşam da şerefimize bir yemek vereceklerdi. Ertesi gün cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Bu son geceyi, böylece bize ayırmış olmalarından çok duygulanmış ve büyük özverilerini, bu şerefin büyüklüğünü hiç unutmayacağımızı kendilerine arz ettiğimde sayın cumhurbaşkanı, “Bunu bilerek ve isteyerek yaptım. Belki bu dönemimi, belki de büsbütün cumhurbaşkanlığı görevimi noktalayacağım bu akşamı, böyle kardeş bir ülkenin değerli bir 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komutanıyla geçirmeyi tercih ettim. Yarın ne olacağını bilemiyorum. Bu nedenle bu töreni, bu görevi ve birlikte yiyeceğimiz bu yemeği yarınlara bırakmak istemedim” diyorlardı. 

Yanımızda Orgeneral Aslam Beg de vardı. Sayın cumhurbaşkanı, onun omzuna elini koyuyor ve “Ziya ül-Hak'ın ölümünden sonra, ülkemizde istikrarı sağlayan ve bu tarafsız seçimlere ortam hazırlayan bu komutandır. Her şeyi bu yaptı” diyor ve ekliyordu: “Biz kendisine çok şey borçluyuz.” 

Anlaşılan, Orgeneral Aslam Beg bana söylediği sözleri tutmuş ve “gölgede kalarak” görevini yerine getirmişti. 

Aldığım madalya, evimizdeki anılar levhasında bulunuyor. Unutulmaz hatırasını ve bizler için değerini, onu her gün seyrederek yaşıyoruz. 

Pakistan cumhurbaşkanının o günkü jestini, Türkiye ve Silahlı Kuvvetler'imiz için büyük bir onur kabul ettiğimizi kendilerine arz etmiştim. Burada da tekrarlıyorum. Bu sözlerim aynı zamanda, “Acaba biz olsak, bunu yapabilir miydik?” sorusunun cevabını da içermektedir. 

Sayın Gulam İshak Han yeniden cumhurbaşkanı seçilmişler ve seneler sonra, 1993 yılında Türkiye'ye yaptığı bir ziyarette, o çok önemli geceyi birlikte geçirdikleri, simdi emekli olmuş Orgeneral Kemal Yamak'ı unutmayarak, bizim için çok değerli olan küçük bir halı getirip hediye etmişlerdi. Evimizde herkesin dikkatini çektiği ve sorduğu halı, işte bu halıdır. 

Pakistan'da birçok yeri gezdim. Harp Okulu'nu ve bazı komutanlıkları ziyaret ettim. Dört ayrı yerde ve dört ayrı konuda, büyük çaplı ve atışlı tatbikat izledim. Bu tatbikatların gerçekçiliği ve helikopter, silahlı helikopter desteğinden çok faydalanıldığını gördüm. Hayber Geçidi'ni savunan askerler, Lahor şehri ve buranın değerli kolordu komutanı, Karaçi'deki genç Deniz Kuvvetleri komutanı, tanıdığım ve etkilendiğim diğer kimseler ve beldeler oldu. 

Pakistan'da tanımaktan ve Pakistan devleti nezdinde sağladığı saygınlıktan gurur duyduğum, daha sonra da aynı başarıları her yerde gösterdiğini öğrenip takip ettiğim, değerli büyükelçi ve muhterem eşlerinin (Sayın Baki İlkin ve Bayan İlkin) çok nazik ilgileri ve beraberlikleri için borçlu olduğumuz teşekkürü, bir defa daha zikretmeyi görev biliyorum. 

Bir gezimiz de İngiliz Kara Kuvvetleri Komutanı General Sir Nigel Bagnall'ın davetlisi olarak İngiltere'ye olmuştu. Buraya da eşimle davet edilmiştim (yıl 1988). 

İngiltere'ye giderken biraz tereddüdümüz vardı. İlk temasımız 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Aynı ziyarette Cumhurbaşkanı Gulam İshak Han, Org. Yamak'a “Nişanı İmtiyazi Madalyası” taktı. 


oluyordu. Nasıl karşılanacağımızı da tam olarak bilemiyorduk. 
“Acaba soğuk bir geziye mi gidiyoruz?” diye bazı şeylere cevap bulmaya çalışıyorduk. 

Gezimizin başladığı andan itibaren, hiç de öyle olmadığını görmüş ve rahatlamıştık. Çok ciddi ve çok güzel bir karşılama töreniyle başlayan gezimiz, çeşitli birlik, okul ve merkezlerin görülmesiyle devam etti. Sosyal faaliyetlerle zenginleştirildi ve değişik katılımlı özel yemeklerle değerlendirildi. 

Bu yemeklerden birinde, Moskova'dan yeni dönmüş bir İngiliz büyükelçisiyle tanışmış ve sohbet sırasında, “Sayın büyükelçi, Rusya'da olup bitenlere ne diyorsunuz? Bu gelişmelerin sonu ne olacak. Gorbaçov (о zaman Rusya devlet başkanıydı) ne yapmak 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istiyor?” diye sormuştum. Yemekte yan yana olduğumuz sayın büyükelçi, “Rusya sonunda komünizmin çıkar yol olmadığını anlamış bulunuyor. Globalleşen dünyamızda neler olup bittiğini gördükçe, bu kanı kuvvet kazanmış oluyor ve bu gözle görülüyordu. Ekonomik sorunlar büyüdükçe ve dış dünyadaki gelişmeler görüldükçe, huzursuzluklar başlamıştı. İşte Gorbaçov bunu ilk fark eden ve boyutlarıyla artık önlenemez bir duruma doğru kayıldığını gören, eğer uygun şekil ve biçimde ele alınıp sahip çıkılarak yönlendirilemezse, kendiliğinden gelişen reaksiyonların giderek kontrol edilemeyecek düzeye geleceğinden endişe eden ilk lider olmuştu. Bu kanıya varan Gorbaçov, olabilecekler için ön almak, bunlara sahip çıkarak yönlendirmek ve bir ölçüde kontrol altında tutmak için öne çıktı” diyor ve ekliyordu: “Şimdi Batı'dan almayı ümit ettiği ekonomik yardımlarla kendine gelmeye, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içindeki cumhuriyetlerin уйkünden kurtulmaya yönelecek, dağılıyor gibi görünen Rusya'da yükleri dağıtılmış, azaltılmış, fakat başka bağlarla kendine bağlanmış devletleri bir şekilde yine bir araya toplamaya ve bir arada tutmaya çalışacaktır. İşi zordur, ama kendine göre tutarlıdır” diyordu. Sayın büyükelçi bunları söylerken henüz, “Bağımsız Devletler Topluluğu” yoktu. 

Sayın büyükelçi, gelecekte artık bir Rus tehdidinin kalmadığına dair sözleri endişeyle karşılıyor, durumu ve gelişmeleri çok yakından takip etmenin gereğine inanıyor, soğuk harbin bittiğine, hatta biteceğine inanmıyor, şekil ve alan değiştirerek veya uzun vadelere yayılarak devam edeceğini söylüyor ve son bir cümle ekliyordu: “Ekonomik yardım, politik destek ve tehdit olarak görmeden sürdürülecek ilişkiler derken, elimizle daha değişik bir tehdit unsuru yaratmadığımızdan emin olmamız gerekiyor. Виnun için, son derece temkinli ve dikkatli olmalıyız.” 

Ben de eklemiştim: “Değerlendirme ve endişelerinize yürekten katılıyorum. Biz bu endişeleri, komşu ülke olarak ve tarihe, coğrafyaya, jeopolitiğe dayanarak daha fazla duyuyoruz.” 

Evet, sayın büyükelçi böyle değerlendiriyordu. Bu değerlendirmenin 1988 yılında çizdiği genel çizgi, kurulmuş olan Bağımsız Devletler Topluluğu'yla bugün artık iyice belli oluyor ve hatta giderek kalınlaşıyordu. 

Bu geziyle ilgili olarak gezdiğim yerlerde dikkatimi çeken noktalardan birisi de İngilizlerin çok iyi bir eğitim ve öğretim pazarlaması yaptıklarıydı. 

Geziye gitmeden önce, İngiltere'nin o zamanki Ankara büyükelçisi tarafından, üstü kapalı olarak, Londra'daki konuşmalarda dile getirilen veya ima edilen bir husus daha vardı. 

İngiltere, Kıbrıs sorununun Sayın Denktaş'la çözülemeyeceğini vurguluyordu. Bunu bir “düşünce ve kanaat” olarakileri sürüyorlardı. Cevabımız ise çok net ve açıktı: “Kıbrıs sorununun Denktaş'sız çözülemeyeceği kanaat ve kararında olduğumuzu bilmenizi isteriz.” 

Daha sonra, 1995 yılında Sayın Denktaş, cumhurbaşkanlığı için adaylığını yeni seçimde koymayacağını açıkladığında, yaptıgğımz özel konuşmada, kendisine bu konuşmaları aktararak, “cumhurbaşkanı” ile “bir dava lideri” arasındaki farkı ve toplumun beklentisini ileri sürerek, konuyu yeniden değerlendirmesini arz ve teklif etmiştim. Ayrıca, İngiltere'nin bu kanaat ve düşünceleri ile cevap olarak verdiğimiz ifadeyi de kendisine aktarmış ve sormuştum: “Bunu değerlendirmeyecek misiniz?” 

Sayın Denktaş her zaman olduğu gibi, doğruyu görmüş, hislerinin etkisinden kurtulmuş, adaylığını koymuş ve yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti. 

Bu gezide İngiliz Özel Kuvvetleri hakkında da bilgiler almış ve bazı yönleriyle tanıma fırsatı bulmuştum. 

Uzak görüşlü politikanın, buna uygun hazırlık ve tedbirlerin izlerini takip ede ede devam eden bu gezinin en ilgi çekici yönü de bu tanıma olmuştu. Bizde olup bitenleri düşünüyor, “Neden böyle olamıyoruz?” sorusuna cevap arıyorum. 

Karargâhtaki çalışmalarımızda ağırlık verdiğimiz konulardan birisi de Kara Kuvvetleri birliklerinin yeni ihtiyaçlara göre reorganizasyonuydu. 

Bazı istisnalarıyla tümen kuruluşları artık ağır geliyor, yönetiminde giderek idari iş ve sorunlar ağırlık kazanıyor, komutanları ve karargâhları bu hususlar olumsuz yönde etkiliyor, harekât yönünden de kendi kendine yeterli daha küçük birliklerin oluşmasında güçlükler çekiliyordu. 

Birliklerimizi âdeta bölük timi, tabur görev kuvveti, alay veya tugay muharebe grubu tarzında teşkil etmenin, bölük, tabur, tugay kuruluşunu esas alarak ve bunları kendi kendine yeterli kuruluşlar haline getirerek, yeniden teşkilatlanmanın uygun olacağı belli oluyordu. Bu uygulamada geç bile kalındığı söylenebilirdi. Çatı, taburlardan kurulu tugay kuruluşlarına dayanacak, tümen kuruluşlarında bulunan idari ve muharebe destek unsurları bölünüp tugaylara aktarılacak, ana birlik kuruluşları, zırhlı tugay, mekanize tugay, piyade tugayı, komando tugayı gibi birlikler olacaktı. 

Bu konuya, sayın Genelkurmay başkanımız da çok önem ve öncelik veriyorlardı. Biz kendilerine, 66. Mekanize Tümen Komutanlığı için yapılmış bir incelemeyi arz etmiş ve örnek uygulama için bir plan sunmuştuk. Hemen uygulanması için emir vermişlerdi. 

Bu konudaki uygulamalar, dört hassas konu üzerinde durulmayı gerektiriyordu: 

l) Birliklerin barış ve sefer muharebe görevlerini koruyarak, reorganizasyon. 

2) Tümen karargâhları ve komutanlıklarının azalışından doğabilecek sorunlar “taktik tümen komutanlıkları"nın ihdasıyla ilgili ihtiyacın ölçüsü. 

3) Büyük bir çoğunluk için orduda hedef rütbe olan albaylıkta, alay komutanlığının görevi, alayların kalkışı veya büyük ölçüde azalmasıyla meydana gelebilecek sorun ve sıkıntıların önlenmesi, bu rütbe cazibesinin korunması hususunun titizlikle incelenmesi. 

4) Yeni teşkilatlanmanın yenilenmesi gereken seferberlik hazırlıklarıyla paralel yürütülmesi. 

Bunlardan birincisi, uygulamanın kademeli yapılmasıydı. İkincisi, eğitim merkezlerinin tümen haline getirilmesi; görevleri aynı olan tugaylar için taktik tümen karargâhlarının ihdasıyla boşlukların kapatılması gibi tedbirlerle karşılanabilir görülüyordu. Üçüncü husus ise, herkes istisnai bir rütbe olan generalliğe ulaşamayacağına göre, sınıf subaylarının “bir alaya komuta ederek, sancak sahibi olmak” veya eşiti bir komutanlıkta bulunma hedef ve arzularının kaybolmasına sebep olmamalıydı. Daha önce düşünülen, komutan yardımcılıkları ve gamizon komutanlıklarının buna çözüm olamayacağı, fayda sağlamayacağı gibi, aksine birçok sorunlar yaratacağı anlaşılmıştı. Zamanından önce emekli de edemeyeceğimiz bu albayları, en faydalı şekilde nasıl kullanabilecektik? Mesela aynı garnizonda bulunan, piyade, topçu, tank ve benzeri birliklerin başına taktik bir kuruluş gibi, çok sınırlı bir kadrodan oluşan bir komutanlık kurup adına, “Muharebe Grup ve Gamizon Komutanlığı;, Muharebe Grup Komutanlığı; Grup ve Garnizon Komutanlığı” gibi uygun bir isimle, yetkiyi zafiyete uğratmadan, iki yetkiyi birleştiren bir sıfatla görev veremez miyiz diye düşünüyorduk. 
Alay bağlı birliklerini taburlara dağıtarak, alay karargâhını çok sınırlı bir taktik karargâh şeklinde kurabilir miydik diye çare arıyorduk. Bir ön kararımız da Kıbrıs'taki birliklerimizin durumuyla ilgiliydi. Şimdilik Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın mevcut kuruluşu modemize edilerek aynen muhafaza edilecekti. 

66. Mekanize Tümen'in reorganizasyonunun, o zaman 1. Ordu komutanı olan Orgeneral Sayın Doğan Güreş'le konuşarak, aksamadan ve uzamadan bir sonuca ulaşmasını sağlamak için, Kara Kuvvetleri Karargâhı ile 1. Ordu Karargâhı'ndan, ilgili subayları birlikte çalıştırarak hazırladığımız planı uygulamaya koyduk. Gelecek için uygulamaya ait düşünce ve tekliflerimizi de sunmuştuk. 
İşte böylece 66. Tümen'in lağv ve tensikiyle tugaylar kurulmuş bulunuyordu. Esasen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın modemizasyon çalışmaları, böyle bir organizasyonu da zorunlu kılıyordu. Bu zorunluluk, aynı zanlanda değişen muharebe ortamının, gelişen savunma teknolojisinin, ateş ve zırh gücü artırılmış, hareket kabiliyeti yüksek birliklerin sevk ve idaresinde duyulan ihtiyaçları da içine alıyordu. Şimdi bu planın son aşamasına gelindiğini görmek, bizler için bir mutluluk sebebini oluşturuyor. 

Bu arada üzüldüğüm bir konuyu da burada zikretmek istiyorum. O sene (1989), general ve amirallerin bekleme sürelerini kısaltma konusunda bir Şüra çalışması vardı. Sebep olarak, Genelkurmay başkanı olacakların, dört senelik hizmet sürelerini dolduramadan, yaş hadlerinin dolması gösteriliyordu. Zira askeri liseler ve Harp okullarında öğrenim süreleri artmıştı. Yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyuluyordu. Çare olarak da general ve amirallikte, her rütbede dört sene olan bekleme sürelerinin, üçer seneye indirilmesi düşünülüyordu. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı olarak biz buna karşı çıkıyor ve her rütbede dört senelik bekleme süresinin, iki sene kıta, iki sene karargâh hizmeti olarak, hizmette bir denge oluşturduğunu, bunun bozulmamasını savunuyor, ayrıca bir iki kişinin Genelkurmay başkanlığına erken yükselişi amacıyla, generallerin tümünde dört yıllık bir hizmet azalmasına neden olacak bir uygulama için, bütün generallerin ve hizmetin aleyhine bir uygulama yerine, daha pratik ve daha sınırlı bir düzenleme yapılmasını öne sürüyorduk. “Tuğgeneral olan albayların, sınıf arkadaşlarından daha önce emekli olması gibi bir durumun doğmasını; tuğgeneralli- ge terfinin mükâfat mı, yoksa ceza mı olduğunu anlayamıyoruz” diyorduk. Israrlarınız sadece tuğgenerallerin bekleme sürelerini kurtarabilmişti. Üzüldüğüm nokta ise bunlar konuşulurken ister istemez, yaş haddi konusu da dile getiriliyor ve mesela, Genelkurmay başkanının yaş haddinin altmış dokuza yükseltilmesi, basil bir çözüm olarak ileri sürülüyordu. Biz bu çözümü de aslında uygun görmüyorduk. Ben o sene 30 ağustosta yaş haddinden, Kara Kuvvetleri komutanı olarak emekli oluyordum. Hiçbir beklentim olmadığını, birçok defalar, değişik yer ve zamanlarda açıklamama rağmen, bu konudaki ısrarları şahsıma mal etmek gibi bir 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eğilim görünce çok üzülmüş ve kuvvetin tekliflerini bir tarafa bırakarak, Genelkurmay Başkanlığı teklifini desteklemeye karar vermiştik. İşte üzüntüm buydu. 

Fakat benim emekliliğimle ilgili bütün üzüntülerimin (emekli olduğuma değil, bunun bilinmesine ve benim hiçbir beklenti veya arzumun olmamasına rağmen, olup bitenlere üzüntülerimi kastediyorum) böylece başlamış olduğunu, o zaman bilemiyordum. 

Son hizmet yılı için, bir hususu daha belirtmem gerekiyor. Kara Kuvvetleri komutanlığına her gün daha güçlü bir aday olarak gördüğüm orgeneral arkadaşımı bu görev için hazırlamaya başlamış bulunuyordum. Kara Kuvvetleri'ndeki önemli çalışmalardan, gelişmelerden, sorunlardan ve uzun süreli projelerden kendisini haberdar ediyor, üzerinde fikir teatisinde bulunuyorduk. Hizmetin geleceği için buna ihtiyaç duyuyordum. Ayrıca, zaman zaman Kara Kuvvetleri komutanlığına vekâlet edecek en kıdemli orgeneral oluşu bunu gerektiriyordu. Tavrımı ona da anlatmış, ayrılışımın kesin oluşunu, konuşulan, yazılan, çizilenlere inanmamasını rica etmiştim. Bu davranış ve karşılıklı anlayış, son hizmet günümüze kadar devam etmişti. 

20 mart 1989 günkü Hürriyet gazetesinde rahmetli Çetin 
Emeç'in bir yazısı çıkmıştı. Yazısında mahiyetini bile tam olarak bilemediğim ve olmamış bir yemek olayına atfen ismimi zikretmişti. 

Sağ sayfada kupürü görülen bu yazıya, hemen ertesi gün cevap vermiştim. Rahmetli Emeç, ne yeni bir şey yazdı, ne de beni aradı. Ben burada doğruyu, yeniden vurguluyorum. 


Sayın Çetin Emeç, 

20 mart 1989 tarihli Hürriyet gazetesinde “Beş yılda bir gün” başlıklı yazıda ismimin geçmesi nedeniyle sorduğunuz soruları cevaplıyorum. 

Öncelikle bu mektubun bir tekzip yazısı olmadığını belirtmek isterim. 

1. Hürriyet'in yemek haberiyle ilgili olarak, sayın başbakanla ne havada, ne de yerde herhangi bir telefon konuşmam olmuştur. 

Bu arada iki seneye yakın bir süredir bulunduğum Kara Kuvvetleri komutanlığı görevimde bağlı bulunduğumuz emir komuta düzeni içinde sayın başbakan ve özel kalemiyle hiçbir telefon görüşmem olmadığını da ilave etmek isterim. 

2. Çok haklı olarak “Neden Genelkurmay başkanı değil de 0?” sorunuz aslında olmamış bir görüşmeyle ilgili bulunduğundan yukarıdaki açıklamayla cevabını bulmuş olmaktadır. 

Böyle bir olay olsaydı soru haklı olacaktı. Ancak Kara Kuvvetleri 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Komutanlığı'nın bağlı bulunduğu komutanlık ve taşıdığı sorumluluk emir komuta zinciri içinde belirlenmiş bulunmaktadır. Büyük bir dikkat ve titizlikle koruduğumuz bu askeri bağlantı içinde böyle bir konuşmanın yapılması düşünülemez, yapılamaz. Nitekim yapılmamıştır. 

3. Yukarıda belirtilen durum içinde Kara Kuvvetleri komutanının sayın başbakandan пе “icazet” araması, ne de “Gereğini yapınız” talimatm alması mevzubahis olmuştur. 

4. Haber kaynaklarınızın bu yakıştırmayı veya yanlışı, nasıl ve hangi sebeple yaptığını bilemiyorum. 

Ben adımın geçtiği sorularınızın cevabını, doğruyu (inanıyorsanız) bilmeniz ve bu kaynakları daha iyi değerlendirmeniz için size bizzal iletmiş bulunuyorum. 
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Çetin Emeç'in 20 mart 1989 tarihli Hürriyet'te yayımlanan yazısı. 
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Mektubuma başlarken de belirttiğim gibi bu mektubu bir tekzip veya açıklama maksadıyla değil, sadece doğru bilgiyi doğrudan muhatabına iletme maksadıyla yazmış bulunuyorum. 

Bilgilerinizi rica eder, saygılar sunarım. 

Kemal Yamak 
Orgeneral 
Kara Kuvvetleri Komutanı 


1989'un ilk günlerinde başlayan ve 30 ağustosa doğru, zaman azaldıkça yoğunlaşan bir arayış başlamıştı. 30 ağustos 1989'da Kara Kuvvetleri komutanlığı ne olacaktı? 

Yaş haddinden emekli olacağımın, kanunen kesin olmasına, her konu açıldığı yerde ve zamanda ayrılacağımı belirtmeme ve her zaman hiçbir beklentim olmadığını söylememe rağmen, bu soru hep soruluyor, yazılıyor; sorular soruluyor ve soranlar tarafından cevaplandırılıyordu. 

Bana sorulan sorular, bir süre sonra şekil değiştirmeye başlamış ve “Bunun bir çaresi yok mu?” diye, yasanın koyduğu hükmün çaresini arayıp soranlar da çoğalmaya başlamıştı. Bunlar arasında, askersivil, yetkili-yetkisiz, görevli-görevsiz, birçok kimse vardı. Ben sevgi ve güvenlerine bağladığım bu sorulara, her zaman ve çok net bir açıklıkla “Hayır çaresi yoktur. Esasen çare aramaya gerek de yoktur. Yasalara uymak gerekir. Yasaları zorlamanın ve şahıslara uydurmaya çalışmanın doğru olmadığına inanıyorum. Ben, benden sonra gelecek komutan arkadaşlarımın önünü tıkamak da istemiyorum” tarzında cevaplar veriyordum. 

Konu beni o kadar bunalttı ki hiç âdetim olmadığı halde, bir münasebet doğdu. Bu düşüncemi, o zaman Günaydın gazetesinde çalışan Sayın Hulki Cevizoğlu'nun Şeker Fabrikası'ndaki bir düğün esnasında sorduğu bir soruya karşı, açıkladım. 

Sayın Cevizoğlu'na 30 ağustosta yaş haddinden kesin olarak emekliye ayrılacağımı, 1 eylülü beklemeyeceğimi, konunun bir Şüra sorunu haline gelmeyeceğini, Şüra'dan önce bu hususun halledilmiş olacağını ve hiçbir şekilde, benden sonra gelecek arkadaşlarımın önünün tıkanmasına neden olacak bir davranış içine girmeyeceğimi söyledim. O da ertesi gün bunları yayımladı. 
Bu yayını yadırgayanlar oldu, ama böyle bir açıklamaya ihtiyaç duymuştum. 

Bütün bunlara rağmen, konuyu haber yapmak ve çeşitli senaryolar üretmek isteyenler için bu konu hep cazip gelmeye ve doğru yanlış işlenmeye devam etti. Bu konuda, sayın komutanımdan 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başka, hiç kimseyle yukarıda belirttiğim çerçevede, hiçbir temas ve konuşma veya talebim olmamıştı. Sayın komutana ilave ettigim husus ise iki yıl boyunca, hep aynı olmuştur. 

Daha sonraları, önce yedinci cumhurbaşkanım Sayın Kenan Evren'in anılarından, daha sonra da sekizinci cumhurbaşkanım Turgut Özal'dan öğrendiğim uzatma girişimlerinden, o dönemde hiçbir bilgim olmamıştır. Sadece, bazı milletvekilleri ve bakanların, bu yönde şahsi düşünce ve telkinlerine ve “Çaresi yok mu?” 
sorularına muhatap kaldığımı belirtmek istiyorum. Verdiğim ve hiç değiştirmediğim cevapları ise daha yukarıda ve daha önce belirtmiştim. 

Şimdi geride kalan bu girişimleri, sayın cumhurbaşkanı ile dönemin başbakanı arasında geçen konuşmaları öğrenmiş bulunuyorum. Bu güvene layık görülmeyi ve hakkımda söylenenleri, inanın ki görev süresi uzatılmış (olsaydı) olmaktan daha gurur verici ve daha huzur sağlayıcı bir sonuç sayıyorum. O büyük insanlara teşekkürler ve yüce Tanrı'ya şükürler diyerek, şimdilik bu konuyu kapatıyorum. 

Arada bazı olayları atlayarak, “sürpriz erken atama"ya kadar geldik. Şimdi, bu ara boşluğu doldurmak istiyorum. 

Zannediyorum temmuz 1989 ortalarında, Alman Kara Kuvvetleri komutanının davetlisi olarak, Almanya'ya gidecektim. Bu da benim, iki senelik komutanlık görevinde yapacağım dördüncü ve son ziyaret olacaktı. 

Genelkurmay başkanımızla konuşurken, konu yine bu ayrılışla ilgili yazılara ve üretilen senaryolara intikal etmişti. Her ikimiz de bundan rahatsızlık duyuyorduk. Tavrımız, davranışımız, düşüncelerimiz biliniyor, sonucun ne olacağı da ifade ediliyor, fakat bunlar durmuyordu. 

Sayın komutan, “Bunlara bir son vermek üzere, 30 ağustostan geçerli olmak şartıyla Doğan Güreş Paşa'nın tayinini erken çıkarabilir miyiz?” diye benden bir görüş sormuşlar, ben de, “Benim için hiçbir sakıncası yok. Daha evvel arzlarım ve açıklamalarım var, ne zaman isterseniz çıkarabilirsiniz” diye cevap vermiştim. 
Sayın komutan “Hemen ve en kısa sürede” demişlerdi. Kara Kuvvetleri Karargâhı'na dönerken, Almanya ziyareti aklıma geldi. Takriben on gün sonra bu seyahat başlayacaktı. Telefonla sayın komutanı aradım ve “Ben, Almanya seyahatine gitmemem için müsaadenizi arz ve teklif ediyorum. Bu seyahati yeni komutanın yapması, hem şekil, hem öz, hem de gelecek münasebetler yönünden daha uygun olacaktır. Takdirlerinize arz ederim” demiştim. Sayın komutan, “Şimdi bu nereden çıktı Yamak Paşa?” 
deyince, “Sayın komutanım, bir husus daha var. Emekliliği açıklanmış bir komutanın böyle bir resmi ziyarette bulunmasını da ben uygun bulmuyorum” diye, asıl sakınca gördüğüm hususu arz etmiştim. 

Sayın komutan, “Hayır paşam. Sizi anlıyor ve hak veriyorum. 
Tayini ve açıklamayı seyahat dönüşünüze erteleyelim. Siz de ziyareti yapın” diye emretmişlerdi. 

İşte bizim araya sıkışmış bulunan Almanya seyahatimiz, böyle başlamıştı. Şimdi kısaca bu seyahate değinmek istiyorum. 

Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Sayın General Henning von Ondarza, çok güzel bir tören ve içten geldiğine inandığım bir yakınlıkla karşıladılar. Sayın generalin eşleriyle birlikte, bu duyguyu bütün gezi boyunca bize yaşattıklarını öncelikle belirtmek istiyorum. 

Gezimiz her ne kadar bizim açımızdan uygun bir döneme oturmuyorsa da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın sona erdiği, silahları azaltma faaliyetlerinin henüz planlama safhasında olduğu bir döneme rastlamıştı. Ayrıca, iki Almanya'nın birleşme çabaları sonuç vermek üzereydi. Bu iki husus, özellikle Alman Kara Kuvvetleri kadrolarından çok miktarda silah, araç ve gereç çıkacağının çok önemli birer sebebiydi. Faydalanabileceğimizi düşünüyordum. 

Bu düşünceme, daha önce Almanya'da görev yapmış bulunan Kara Kuvvetleri Teknik Daire başkanı da (Tuğgeneral Tangaç) katılıyordu. Konuyu Almanya'da, o dönem görevde bulunan, Tuğgeneral (daha sonra korgeneral) Erol Tutal ve Kurmay Albay (daha sonra tümgeneral) Kudret Cengiz'le de konuşmuştuk. Onların da bu çaba içinde olduklarını görmekten çok memnun kalmıştım. 

Memnun kaldığım, ayrı bir husus daha vardı. Bu iki general arkadaşımın, Alman makamlarıyla kurdukları çok yakın ve etkili ilişkileri görmekten ve Tuğgeneral Tutal'ın, Alman Kara Kuvvetleri komutanıyla olan diyaloğunu izlemekten de çok memnun kalmış ve bu ilişkilerde yardımcı olabileceğine inanmıştım. 

Bu konuyu, gezi esnasında, başta Alman Kara Kuvvetleri komutanı olmak üzere, ilgili ve yetkililere açmıştık. Özellikle tank ve tank kurtarıcı konusunda çok büyük şansımızın olduğunu görüyorduk. 

Dahası var, Alman Kara Kuvvetleri Komutanlığı, takriben iki yüz elli civarında tank kurtarıcı yapımı için, Alman firmalarıyla anlaşma imzalamış, üretim başlamış, bu son durumlar karşısında, bunların alımından vazgeçmek veya miktarı düşürmek için, bu firmalarla anlaşmazlık halinde bulunuyorlarmış. Yetkili bize diyordu ki: “Görünen o ki, biz bu kurtarıcıları alacağız. Eğer ağırlığınızı koyar ve yardımdan da faydalanarak almaya talip olursanız, bizim desteğimizin dışında, bu firmaların desteği, hatta zorlaması da sağlanabilir. Bu zorlama ve desteğin çok müessir olacağına inanıyorum.” Bu görüşün, çok cazip gelen bir görüş olabileceğine inanıyorduk. Dönüşte vereceğimiz rapora ağırlıklı dahil edecektik. Leopar tank fazlalığı için de, olumlu sinyaller ve faydalı tavsiyeler almıştık. Raporumuzu verdik. Tuğgeneral Tutal'ın bu konularda çok büyük gayretler sarf ettiğini biliyorum. Beni soruyorsanız, geziden bir hafta sonra emekli olduğum için, bu haberle Almanya'da bile şaşkınlık yaratmıştım. 

Bu gezi esnasında, Almanların silahlı helikopterlerini tanıma fırsatı bulmuştum. Bu maksatla gittiğim hava üssünde, gereken tanıtım ve izahatı yerde verdiler ve bir görev icrası için “Uçmak ister misiniz?” diye sordular. General Tamgaç'la uçuşa katıldık. 
Pilot, hem görev hem de gösterisini yapıyor ve bizi deniyordu. 
Ağaçların arasından rotalar izleyerek, yükseliş ve alçalış gösterileriyle yaptığı çok ilginç bir uçuştan, çok yabancısı olmadığım bir teknik ve taktikle görev icrasını da izledikten sonra, daha sakin bir uçuşla üsse dönmüştük. Bizim kalkışımızdan sonra, bir randevudan üsse gelip bize yetişen Sayın Kara Kuvvetleri Komutanı Henning von Ondarza heyecanla beni karşıladı. “Ben olsam, bu delilerle uçmazdım. Sizi de uçurmazdım” diyor ve uçtuğumuz helikopter pilotunu gösteriyordu. Helikopter uçuş tecrübem çoktu. 
Fazla etkilenmediğimi belirtmiş, pilota teşekkür etmiştim. 

Bu gezide kendilerinden çok yakın ilgi ve destek gördüğün, daha önce her ikisini de görev ilişkileriyle tanıdığım ve Almanya'da da devanı eden başarılı hizmet ve ilişkilerini izlediğim, Sayın Tuğgeneral Erol Tutal'a ve Kurmay Albay Kudret Cengiz'e bu son gezimizin hem faydalı, hem de güzel geçmesi için ellerinden geleni yaptıklarını bugün de hatırlıyor ve kendilerine yeniden teşekkürlerimizi sunuyorum. 

Bu geziyle ilgili bir hususu daha belirtmek istiyorum. 

Alman Kara Kuvvetleri Komutanı Ondarza birkaç sene sonra, iadei ziyaret için Türkiye'ye gelmişti. Ben emekli olmuştunı ve Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği görevini yapıyordum. Bu sayın generalle olan ilişkilerimizin bilindiğine ve benim ziyaretime karşılık bir iadei ziyaret için gelindiğine bakarak, Ankara'daki herhangi bir yemek, kokteyl veya benzer bir toplantıya çağrılırız 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ve görüşme imkânı bulabiliriz diye düşünüyordum. 

Böyle bir hatırlanma ne Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, ne de Genelkurmay Başkanlığı'nda hiç olmamış, beklentim boşa çıkmıştı. 

İşte bu noktada, unutulmamış olmanın haz ve mutluluğunu, bize sayın Alman Kara Kuvvetleri komutanı yaşatmış ve belki de bir hatayı düzeltmek istercesine, beni ziyaret edebilmek için programında bir değişiklik rica etmişti. Aynı şekilde, Bayan Ondarza da eşimi ziyaret talebini ilgililere iletmişti. Sayın General Ondarza TBMM'deki çalışma odamda beni ziyaret ettiler. Eski, yeni ve gelecek günlere ait çok güzel konuşmalarımız ve görüş alışverişimiz olmuştu. Bu ziyaretin benim için taşıdığı anlamı ve sayın generalin âlicenaplığını belirtmek için bunları yazıyorum. Bayan Ondarza, hanımla randevulaşmasına rağmen, önceden hazırlanmış programın elastikiyetini programcılar sağlayamadığı için, maalesef buluşma mümkün olamamış, kendi elinde olmayan bu sonuç için Bayan Ondarza telefonla üzüntülerini iletmişler ve özür dilemişlerdi. 

Alınacak dersler olduğuna inanıyorum. 

Almanya'dan döndükten sonra, atama ve emekliliğin yapılması konusunda, sayın Genelkurmay başkanım yeniden düşüncemi öğrenmek nezaketini göstermişti. Benim cevabım aynıydı: “Ne zaman uygun bulursanız.” 

İşlem hemen tamamlanmış, başbakana özel kuryeyle gönderilen kararname, Göcek'te kendilerine imzalatılmış, onaydan geçmiş ve hemen yayımlanmıştı. 

Bu yayından sonra, beklenenin tam aksine, ortalık durulmamış, bu defa da başka türlü spekülasyonlar başlamıştı. Fakat sonuç belli olmuş, “gelecek, gidecek” sözleri bitmişti. 

Şimdi telefonlar, mektuplar, telgraflar başlamıştı. Soruyorlardı, “Hiç görülmemiş olan bu işlemin sebebi neydi?” Neden normal prosedür işlememişti? Tavrınızın belli olmasına rağmen, bir şeyden mi endişe ediliyordu? Siyasi bir neden mi vardı?” Bunların hepsine, “Hayır böyle bir şey yok, bu husus karşılıklı görüşerek alınmış, müşterek bir karardır” şeklinde cevap veriyordum. 

Bu defa da üzüntülerini ve iyi dileklerini belirten mektup ve telefonlar sıraya girdi. Bazı örnekleri sunuyorum. 

Bunları neden sunduğumu merak edenler olabilecektir. Emekli olanlara, yani “hayat ve hizmet üniversitesinden mezun olanlara diploma vermiyorlardı. Bu boşluğu dolduranlara teşekkür ederek, bu “diploma” sayılan bilgi ve ilgilerini buraya, bu nedenle örneklemeyle aldım. Bunların devamı dosyalardadır. 
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Sayın Kemal YAMAK 
Ürgüdral 
Kara Kuvvelleri Komutanı 


- 
Yaş kaan emexliliğinizi şanssız bir tesadir olarax değerlenniriyar, sızı yazından Leniyan Oir ko:wtanınız sıfatı 1l cidden üzülüyorum. 

Silâhla &uvvetlerimizia on ust <eeciesina lèyie olan şahsiyetinizin ayrılışı ordu için büyük Dir kayıptır. EmMcklılığinizi tercih konusunde gosterdiğiniz asil dayranışınızı do húr turlu tekdirtn vzerinde górjyor ve sizi kutluyorum. 

Ülkenlze basku sahalarda da с̧ок sezerli nizmesier vereceğiniz inanc; l, muzlu ve basòrili 


içerisinde yeni haydtinizce a)lenizle SirliklE зае 5361151 dir gelecek yiliyci”, sevg: 11е gözlerinizden эзриуогып. A, 1552 an iyi dilsklerimil- 


Nurettin ERSİN anlığ: Konseyi 1yesı 


LurMurbaş 


Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yamak, emekliliğinin kamuoyuna duyurulmasının ardından bir anlamda mesaj yağmuruna maruz kaldı. İlk mesaj Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Nurettin Ersin'dendi. 
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икал 


tefausa ас.ай» 115 12/7 Tzu 


SdylO епа, yalar vryenera, 
Ada AUVVGTLECİ могат 


aval 


yuo Turn ULUŞUNd vE ALUCLSa UZUN VE Sanlı ОС NiimeT Yureyiıntiir Sunra өтек, ULUUğUNUZU OuQun Öğrendik. VEL OLMUYuNUZ değeri NLZMETLER GULAyIıSsıyLu Уу126, Sangım ve кїОС1ЗТиГ® Паулі adina, Yn 1CTen ŞunranıLarımıZı Guyururaen JuNQaln ŞUnrarı yağanmnınızüd Оа 


İLLECE EŞENLLA VE MuTLULURLAr CıLarız. 


gürevüz OuLulUylunluzZ sunce ытаа Guzur ve Тату апісагіпай OLmuşTur. OMUrdUyu NağLa апі сасак Qu alıtarınıZın VLC Kismi Та2чоєтед уе GinLeEnMEn игы KUZEY RLOCLS lufa Cumnurıyetıru 


UcvellLiılaz uLaran GeLisinLi, чта ULUNU. AL 91208741 ороло nadar 


Tur NaLyaımızı Че SEVLNULROCEN MUTLU Адал. 


Qu avela ULuUMLU marsıLayıfark MYATKECE” uyınılLu OlrLıklU DılLerı RALUCLYTA djırlarlar ULaNağıfıı Lille UarişenyçejinLce Lana зп ıyı Шадеєлы-б мА 241, vela, YEYİL VE >iayşılarımılı Şundan. 

Ag 
Kontrol rauf с. Jenn tas 


ARTU СбипПиГудъа alit + 


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, emekli olan Kemal Yarnak'a esenlikler dileyip onu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet ediyor. 
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TC. 
ATATCAK ÜNİVERSİTESİ 
MASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 20 7 1980 
мсрсві соо 


SAYIN 


Org. Kemali ТАМАХ 
Kara Kuvvetleri Komutanı 
ANKARA 


Pek Muhterem Paşam 


Vatan ve Millet yolunda böyük hizuetlerinizden sanra görevinizden ayrılacağınızı basından üzüntü ile öğrendim. 


Ancak; eminolmalısınızki Türk Milleti size karşı takdir doludur, şukran borçludur. Hizmetlerinizi her zaman büyük bir takdirle anacaktır. 


6Görevlerinız esnasında her zaman Üniversitemize karşı duyduğunuz yakın ilgi ve desteklerinizi hiç bir zaman unutmayacağız. Üniversitemiz size şükran borçludur. 

Bundan sonraki yaşantılarınızın mutluluk ve sağlık içinde geçmesini diler, en kalbı duygularla saygılarımın kabulünü arz ederim. 


er m e @, 
Prof.Dr. Hurşıt ERTUĞRUL 
Rektör 


Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hurşit Ertuğrul, Kemal Yamak'ın emekliliğinden duyduğu üzüntüyü belirtiyor. 


650 


(049 
Sayan KUNAK, 


Silahlı Kuwetlerin gönül tahtında, hiçbir askere nasip olmayacak çok özel ve müsteana bir yene sahip olan Siz Kamularuma şühnan duaygularumı ifade etmeyi, haçınılımz ve zevkli bir göлеу telâhhi ettiğimi yüksek riaadelerinişle алреітеА istiyorum. 
асе izi meşgul etne cesaretini gãaterdi im için nızı dilerim, 

Senelerce içime sakladığım yüce sevginizi ne azık ki sn iki sene içinde açıklıkla алу ‘лАйлала bulabildim. [timat duyununuz hi ben, kalbi sizin sevginizle dolu onbinlerce insan- dan biniyin, 


e 


ORGINERAL MİRZA ASLAM BEG 
KABA KUJVETLERİ KURMAY 3AŞKAN; 
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞ. 
RAVALPİNDİ 

PAKISTAN 


ORGENERAL KENAL YAMAK 7 AĞUSTOS 1989 
KARA KUVVETLERİ KOMUTANI 
ANKARA, TÜRKİYE 


SAYIN ORGENERAL, 


EMEKLİLİĞİNİZİN ARİFESİNDE, ORDULARIMIZ ARASINDARİ YAKIN İŞBİRLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BÜYÜK GAYRETLERİNİZ İÇİN SİZE YÜKSEK TARDİRLERİMI SUNMAK İSTERİM. TÜRKİYE'Yİ ZİYARETİM SIRASINDA, SICAK MİSAFİRPERVERLİĞİNİZDEN MUTLULUK DUVMANIN YANISIRA, PROFESYÖNEL MESELELERE BÖLGESEL VE DÜNYA İLE İLGİLİ KONULARA BAKIŞ AÇINIZDAN SON DERECE ETKİLENDİM. ARAMIZDAKİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ KENDİNİZİ MESLEĞİNİZE ADADIĞINIZI AKŞSTTİRMEKIZ HALMADI. AYNI ZAMANDA ZİHİNSEL AÇIDAN TATMİN EDİCİ BİR UNSUR OLDU, 

İKİ SİLAHLI KUVVETLER ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİ SAĞLANAK KONUSUNDAKI SON DERECE OLUMLU DESTEĞİNİZDEN DOLAYI BU KONUDA ÇOR KISA BİR ZAMANDA VE GELECEK ZAMANLARDA DA DEVAN EDECEK, ÇOK ÖNEMLİ BİR İLERLEME GERÇEKLEŞTİRDİK. 

SİZE VE BAYAN YAMAK'A EMEKLİLİĞİNİZDE SAĞLIKLI VE MUTLU BİR YAŞAM DİLERİM. 
VE BU VESİLEYLE. BAYAN BEG VE KENDİM ADINA, HER İKİNİZE DE SİZE UYGUN OLAN MERMANGİ BİR ZAMANDA MİSAFİRLERİNİZ OLARAK PAKİSTAN'I ZİYARET ETMENİZ İÇİN AÇIK DAVETLERİMI SUNARIM. 

PAKİSTAN ORDUSUNUN TÜM MENSUPLARI VE KENDİM ADINA SİZE GELECEKTEKİ 


NEŞGULİYETLERİNİZDE BAŞARILAR DİLERİM. 


SAYGILARIMLA 


ASLAN BEG 
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İDİN 
А, АГУ Lisutenant Genersi М Augur Ru 


27 TEMMUZ 1989 


SAYIN ORGENERALIM, 


1. TÜRK KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NIN EN ŞEREFLİ VE MÜSTESNA GÖREVİNDEN YAKINDA ENEXLİYE AYRILACAĞINIZI ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUM. SİZİN SICAK VE ANLANLI İŞBİRLİĞİNİZDEN MAHRUN ХАСАСАСІМІ OÜŞÜNMEK BENİ UZUYOR. 

2. ŞAHSIM VE PAKISTAN ORDUSU ADINA TURK KARA KUVVETLERİ'NDEN SİZİN NAZİK YÖNETİMİZİN ALTINDA GÖRDUĞUMÜZ CÖMERT! YARDIMI ŞÜKRANLA ANIYORUM. SİZİN ŞAHSİ İLGINİZİN VE INANDIRICILIĞINIZIN ORDULARIMIZ ARASINDA BÖYLE DOSTANE BİR İŞBIR-LİĞİNİN GELİŞMESİNDE KİLİT FAKTÖR OLDUĞUNU BELİRTMEYE GEREK GÖRMÜYORUM. 

3. ORDUDAN AYRILDIKTAN SONRA DA SAĞLIĞINIZIN VE VERİMLİLİĞİNİZİN DEVAN ETMESİ İÇİN YÜCE ALLAH'A DUA EDERİM. SIZE VE AİLENİZE BAŞARILI VE MUTLU BİR HAYAT DÎLERIR. 


SAYGILARIMLA 


İMZA 


Kemal Yamak'ın Kara Kuvvetleri komutanlığından emekli olacağının duyulması yurttaşlar arasında olduğu gibi (soldaki sayfada en üstte yer alan mesaj) Pakistan'da da dikkat çekti. Pakistan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Mirza Aslam Beg (soldaki sayfada altta) ile Tümgeneral M. Atiour da yukarıda gönderdikleri mesajlarda Kemal Yamak'a başarı dileklerini sundular. 


Sekizinci bölüm 


Başbakanlık başdanışmanlığı ve 
Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği 


Değerli yazar, Sayın Aydın Boysan diyor ki: 


Anıları yazmak, geçmiş zamanı bir kez daha yaşayabilmek, Һет de çekilen çileleri, unutulmuş biçimiyle güzelleşmiş olarak, yapayalnız yaşamaktır. 


Biz de böyle yapıyor, şimdi bazıları hayatta, fakat uzakta; bazıları dünyamızı çoktan terk etmiş, rahmetli olmuş, dönülmez, görülmez ve bilinmez bir yolculukta bulunan dostlarla buluşmanın neşesini tadıyor ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çeşitli yer ve görevlerde oluşan dostlukları, unutulmaz anılarıyla yaşarken ve iz bırakanların gölgeleriyle konuşup tanışırken duyduklarımı ve duygularımı sizlerle paylaşıyorum. Bu nedenle, sizin belki fazla bulduklarınızı ben çok bulmuyor, değişik yorumlarınız olursa, onlaп bu özel duygularımla algılayamıyorum. 

Herkese söz anlatır, değişik duygu ve reaksiyonlarına muhatap olurken, Askeri Şüra yaklaşıyordu. Şüra toplantısı mutat şekilde cereyan etti. Son gününe geldik, bir ayrılış konuşmasıyla Şüra'daki en son görevimi de tamamlamıştım. Konuşmamda, o günlerin moda konusu olan, “Silahlı Kuvvetler büyük bir tüketici kuruluştur” sözü üzerinde durmaya ve sayın başbakana bir yerlerde açıkça ifade etmeleri için bir mesaj vermeye karar vermiştim. Bundan çok alınıyor ve ürettiğimiz güven ve huzurun, hangi fiyatla ölçülebileceğini sormak istiyordum. Benim inancım, güvenliğin (iç ve dış) bedeli sadece güvenliktir. Sağlık gibi varlığından haberdar olunmayan, ancak yokluğu en acı şekilde yaşanan, güvenliktir. 

Benim konuşmamdan sonra, sayın Genelkurmay başkanım Orgeneral Necip Torumtay bir konuşma yaptılar. 


Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Kemal Yamak, karargâhta birlikte çalıştığı generallerle. 


Duygu dolu bu veciz, çok güzel konuşmayı hiç unutmadım. 
Görev sonu duyduğum huzurun bir belgesi ve son iki senelik görevimin bir nevi diploması mahiyetinde gördüğüm bu veciz konuşmaları için, bugün de kendilerine saygılarımla teşekkürlerimi yeniden sunuyorum. Sağ olsunlar. 

Arkasından, sayın başbakan rahmetli Turgut Özal “Kemal Paşa'nın çok sevildiğini biliyorum” cümlesiyle başlayan konuşmasını yaptılar. Bu konuşma da çok güzel, bizi belki de olduğumuzdan daha çok yücelten, ama çok onurlandıran bir konuşmaydı. Rahmetliye “sağ olsunlar” diyemediğim için, hatırasını saygıyla anıyor ve rahmetinin bol olmasını diliyorum. 

Görev devir teslim töreni, takriben 20-24 ağustos tarihlerinde olacak, o zamana kadar, komutan yetki ve sorumluluğum devam edecekti. 

Şüra'nın son günü, sayın Genelkurmay başkanı öğleden sonra beni çağırdılar. O akşam sayın başbakanın bir yemeği vardı. Yemekten sonra listeler, İstanbul'da bulunan Sayın Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in onayına sunulmak üzere, kendileri sayın başbakanla İstanbul'a gideceklerdi. 

Makamlarına gittim. Sayın komutan, “Yamak Paşa, sayın başbakan sizi yanına, 'başdanışman' olarak almak istiyor ve benden bu konudaki düşüncelerini öğrenmemi istedi” diyor ve soruyordu: “Ne dersin?” Bu teklifi ilk defa duyuyordum. Önce biraz şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Biraz durup düşündükten sonra, “Sayın komutanım, sayın başbakanın asıl resmi başdanışmanı sizsiniz. 
Siz kendilerine, direkt bağlı bir konumda bulunuyorsunuz. Benim kendilerine yardımcı olabileceğim konular, ister istemez, çogunlukla askeri konular olacaktır. Ben sizin karşınızda görüntü verecek bir görevde, özellikle bulunmak istemem. Bu nedenle sizin bana sorduğunuz soruyu, asıl ben size soruyorum: önce siz пе dersiniz?” demiştim. 

Sayın komutan, sayın başbakanla konuştuğunda, öyle bir durumun olmayacağını, sayın başbakanın benim tecrübelerimden ve hizmetlerimden yararlanmak istediklerini belirterek, “Ben uygun buluyorum” cevabını vermişlerdi. 

Ben buna rağmen endişemi yenememiştim. 

“Sayın komutanım bu görev ve pozisyon çok değişik bir alanı içeriyor. Acaba bu konuda sayın cumhurbaşkanımızın (Sayın Kenan Evren) düşünce ve emirlerini öğrenmek gerekmez mi? Ben şahsen buna ihtiyaç duyuyorum. Akşam huzurlarına çıkacaksınız, arz edemez misiniz?” diye bir teklifte bulunmuştum. 

Sayın komutan, başbakanın akşam yemekten önce cevap istediğini, ayrıca cumhurbaşkanının huzurlarına kendileriyle birlikte çıkacağından, cumhurbaşkanına arz etme imkânı bulamayabileceğini ifade ettiler. 

Sonuçta, “Öyle ise ‘prensipte evet’ cevabını, sayın başbakana arz edelim. Sayın cumhurbaşkanına arz edilinceye kadar, karar elastikiyetim olsun” tarzındaki teklifim, sayın komutan tarafından da uygun bulunmuştu. Sonuç böyle cereyan etti ve sayın komutan durumu cumhurbaşkanına arz edemeden döndüler. 

Devir teslim törenine beş altı gün kalmış, sayın cumhurbaşkanı Ankara dışında olduğundan, bir türlü arz imkânı bulunamanmııştı. 

Devir teslim töreninden üç gün önce, sayın cumhurbaşkanı Balıkesir'e gelecekler ve orada bulunan yeni açtığımız “Teknik Astsubay Hazırlama Okulu”nu da göreceklerdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olan bu okulu ziyaretlerinde, kendilerine refakat etmek ve arz edemediğimiz, “başdanışmanlık” görevini, kendilerine arz etmek istiyordum. 

Sayın komutandan müsaade alarak gittim. Gezi sonunda bir odada yalnız kalmıştık. Kendilerine, sayın başbakanın Genelkurmay Başkanlığı aracılığıyla ilettikleri görev teklifini, Genelkurmay başkanımızla aramızda geçen konuşmaları, düşüncelerimi belirttim ve “bu konuda emirlerini almak için, maruzatta bulunduğumu” arz ettim. “Ne emredersiniz?” diye konuşmamı bitirdim. 

Sayın cumhurbaşkanım “Kemal Paşa, durumu biliyorum. Sana ihtiyaçları var. Ben uygun buluyorum ve başarılar diliyorum” diyerek elini uzattı, “Ben de memnun oldum. Hayırlı olsun” diyerek, konuyu noktaladılar. 

Gelip, sonucu sayın komutana arz ettim. 

Üç gün sonra, beni çok mutlu eden ve onurlandıran güzel bir törenle, görevi Orgeneral Sayın Doğan Güreş'e, güven dolu duygularla ve gönül huzuru içerisinde devrettim. Bu törene sayın cumhurbaşkanım, sayın Konsey üyeleri, sayın başbakan, çok sayıda bakan, komutanlar, emekli komutanlar, general arkadaşlarım ve yüksek dereceli sivil, asker görevlilerden oluşan, büyük kalabalık katılmıştı. 

Bu törende bazı yerlerini kısık sesle okuyabildiğim konuşnıa metnini de bilginize sunuyorum. 

Konuşmanın arkasında, 30 ağustostan hemen önce bana ulaşan iki çok değerli takdirname ve bizler için emeklilik diploması sayılan iki belge var. 

Birincisi, yedinci cumhurbaşkanım ve komutanım Sayın Kenan Evren'den, ikincisi, Genelkurmay başkanım ve komutanım Orgeneral Sayın Necip Torumtay'dan. 

Sağ olsunlar diyor ve asılları evimizdeki şeref levhamızda bulunan, bu iki belgeyi bilginize sunuyorum: 


Sayın Cumhurbaşkanım, 

İki yıl önce bana tevcih ve emanet buyurduğunuz Kara Kuvvetleri komutanlığı görevini mevcut yasalarımız çerçevesinde değerli silah arkadaşım Orgeneral Sayın Doğan Güreş'e devir ve teslim etmek üzere tertiplenen bu töreni, lütfedip onurlandırdığınız için zatı devletlerine şahsım ve Kara Kuvvetleri'nin tüm mensupları adına kalbi şükranlarımızı arz ederim. 

Sağ olunuz. 

İki sene önce onur ve gurur duyarak devraldığım, Kara Kuvvetleri komutanlığı görevinden, bünyesinde hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğum Silahlı Kuvvetler'imizden ve çok uzun bir dönemi kapsayan hizmet süremde beraber çalışmaktan mutluluk ve huzur duydugum arkadaşlarımdan yaş haddi nedeniyle emekli olarak ayrılıyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

1940 yılında ve on altı yaşında bir öğrenci oarak Samsun 19 Mayıs 
Lisesi'nde okurken, İkinci Cihan Harbi şartları içinde gönül verdiğim bu mesleğe aynı yıl Bursa Askeri Lisesi'ne yıl içinde öğrenci alımı nedeniyle girmiş bulunuyorum. 

Beş senesi öğrenci, yirmi altı senesi subay, on sekiz senesi general olmak üzere toplam kırk dokuz yıl taşıdığım bu şerefli üniformayı bu 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sene hizmet içinde yaş haddine ulaşmış olarak çıkarıyor ve bizler için en son rütbe ve makam kabul ettiğim emeklilik payesine erişmiş oluyorum. 

Böylece Merzifon'dan çıkarak Samsun'dan başlayan bu yolculuk yirmi altı değişik gamizonda ve otuz iki değişik görevde bilfiil kırk dört yıl Silahlı Kuvvetler'imizde hizmet etmenin ve yüce milletimize yaş haddi sınırına kadar hizmet vermenin mutluluğu içinde, bir kara subayı için kuvvetine komutan olmanın onuru ve hizmetin bu son noktasından şahsen yapılan hizmet sonu muhasebesinin vicdan һиzuru içinde noktalanmış bulunmaktadır. 

Bütün meslek hayatım süresince başarma azim ve kararlılığı hariç, iddia ve ihtiras sahibi olmadan, uhdeme tevdi edilen görev ve hizmetin sorumluluğunu taşıyarak, yetkilerimi tereddütsüz kullanarak vazifemi en iyi şekilde yapabilmeyi amaç edinerek, astları ve birlikleriyle bütünleşmeye önem ve öncelik vererek, karşılıklı sevgi saygı ve güvene dayalı bir temel oluşturmaya özen göstererek, durumu ne olursa olsun her yerde ve her durumda insana sevgi ve saygıyı esas alarak görev yapmayı şiar edinmiş, bunun her zaman karşılığını görmüş, mükğfatını almış ve takdirine ulaşmış bir kimse olarak bu noktaya gelebilmeyi görev sonunda duyduğum mutluluk ve huzurun ayrı ve özellik arz eden bir sebebi sayıyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Dünyadaki yumuşama ortamına ve karşılıklı kuvvet ve silah indirim çalışmalarına rağmen dünyada ve özellikle etrafımızda olup bitenlere bakarak, mücadele ve çatışmaların devam ettiği, alan, şekil ve taktik değiştirerek daha da değişiklik göstereceği emarelerinin var olduğu bir ortamda, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bölünmezliği ve Cumhuriyet'imizin bekası için Silahlı Kuvvetler'imizin ve onun ayrılmaz bir parçası olan Kara Kuvvetleri'mizin gelecekte oluşturacağı modem güce güvenebilmek ve bu gücü oluşturacak gençlerimize güvenle inanabilmek, yarım asra yakın bir hizmetten sonra görevden ayrılma noktasındaki eski bir komutanın duyacağı huzurun temelini teşkil etmektedir. 

Son yıllarda bütün dünya ordularında olduğu gibi memleketimizdeki ve toplumumuzdaki gelişme ve değişmelerin Silahlı Kuvvetler'imize yansıyan yönleri ve etkilerine, gençlerimizin güçlü karakterine ve devamlı gelişme gösteren atılımcı düşünce yapılarına bakarak bu gelişmelere milletimizin ve devletimizin ordusundan hiç esirgemedi-Бі ilgi ve desteğini ekleyerek bu ilgi ve desteğin arkasında bulunan yüce duyguları, katlanılan fedakârlıkları ve gerektiğinde ordusuyla bütünleşme kararlılığını yakından bilerek yüksek müsaadelerinizle ben bu güçlü güveni duyduğumu ve bütün arkadaşlarıma güven dolu 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olarak görevden ayrılmış bulunduğumu, geleceğimizin daha güçlü ve daha mutlu olacağına yürekten inandığımı ve bu duygularımın huzur ve gururu içinde olduğunu arz etmek istiyorum. 

Biz barış içinde gelişmek isteyen, yüce Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” temel ilkesini politikasında esas alan ve bu büyük ideali amaç edinen bir devletiz. 

Milletler maalesef henüz savaşmamak için değil, daha az ve daha etkili silahlarla denge kurmak ve gerektiğinde bu silahlarla savaşmak için müzakerelerde bulunmakta, neyin neye göre az veya çok olduğunun cevabını bulmakta güçlük çekenler ise değişik mücadele alanları usul ve yöntemleri bulup geliştirmeye çalışmaktadırlar. 

Bu yaklaşımı da barış için olumlu bir gelişme sayıyor fakat dâhi Atatürk'ün temel ilke olarak kabul ettiğimiz “Yurtta sulh, cihanda sulh” idealinden henüz çok uzakta bulunduğumuzu üzülerek görüyor, sahip olduğumuz yüce değerlerin korunması için milletimizin özünü ve gücünü temsil eden Silahlı Kuvvetler'imizin daima daha güçlü olması gereğinin inancını taşıyoruz. Böyle de olacağına inanıyoruz. 

Yüce milletimizin özünü ve gücünü temsil eden Silahlı Kuvvetler'imizin ayrılmaz bir parçası ve temel gücü olan Kara Kuvvetleri'miz, teknolojik gelişmeleri ve muharebe alanının değişen ortamını dikkate alarak ve kendisine sağlanan imkânları en iyi ve en ekonomik bir şekilde değerlendirerek bünyesini yenilemeye devanı edecek, bu bünye içinde örnek disiplini, etkin eğitimi, tükenmez vazife aşkı, sonsuz fedakârlığı, engin vatan ve millet sevgisiyle dopdolu genç kadrolarıyla oluşturduğu güç, Atatürk'ün ilke ve idealleriyle aydınlattığı yolda, yüce milletimizin güven kaynağı olmaya ve bütün değerleriyle Cumhuriyet'imizin teminatı kalmaya devanı edecektir. 

Değerli genç arkadaşlarım, 

Bugün sizlerden ayrılırken size yeniden bazı öğütler vermeye veya hedefler göstermeye, tekrar olacağı için gerek duymuyorum. Sizlere beslediğim güven içinde biliyorum ki ilke ve idealleriyle Atatürk'ü rehber alarak, yasalar çerçevesinde, komutanlarınızın emirleri doğrultusunda, karşılıklı sevgi ve saygı bağıyla örülmüş, güven bilinciyle yoğrulmuş bir gücü oluşturmak ve bu gücü her zaman göreve hazır bulundurmak değişmez hedefimizdir. 

Bu inanç ve güvenle hizmette çeşitli makanı ve rütbelerde müştereken sağladığımız başarıların onur ve gururunu görevde kalan siz değerli arkadaşlarımıza ve bunların itici gücünü teşkil eden gençlerimize bırakarak, duyduğumuz görev sonu huzurunu sizlerle paylaşıyor, örnek davranışlarınızın, zamana sığmayan çalışmalarınızın, feragat ve fedakârlığınız ve izlemekten mutlu olduğum başarılarınız için 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teşekkürlerimi ve benim için daima teşvik edici bir güç olan güvenleriniz için de şükranlarımı sunarak yolunuzun açık, başarılarınızın devamlı olmasını diliyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Görevi devretmekten büyük bir mutluluk duyduğum, çok uzun süredir üstün meziyetleriyle yakından tanıdığım ve 1. Ordu komutanı olarak son iki yılda bu üstün kabiliyet ve meziyetlerini izlemekten ayrıca, kıvanç duyduğum Orgeneral Sayın Doğan Güreş'i müsaadelerinizle huzurlarınızda yeniden kutluyor, kendisine duyduğum büyük güveni bir kere daha belirterek en iyi dileklerimi iletiyor, her şeyin daha iyi ve daha mükemmel olacağı inancıyla başarılarının devamını diliyorum. 

Görev sürem içinde kuvvetler arası işbirliği konusunda ve yapılan bütün müşterek çalışmalarda, en güzel örnekleri vererek, gösterilen anlayış, sağlanan sonuç ve ulaşılan hedefler için Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarımız ile Jandarma genel komutanımıza teşekkürlerimi sunmayı çok zevkli bir görev addediyonum. 

Kendilerinden Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri komutanlıkları gibi iki yüce görevi devralmaktan şeref duyduğum, Kara Kuvvetleri komutanı olarak güvenlerine mazhar olduğum, emirlerinde huzur ve güven duyarak çalışmaktan, direktifleri ve katkılarıyla bazı önemli hedeflere ulaşmaktan mutlu olduğum sayın Genelkurmay başkanıma da yüksek müsaadelerinizle şükranlarımı sunuyorum. 

Bütün görevlerimde en güzel örnekleri vererek, unutulmaz ilgileri, destekleri, rehberlikleri, emir ve direktifleriyle gösterdikleri güven için her rütbemdeki bütün komutanlarımı minnet ve şükranla yâd ediyor, hayatta olmayanları rahmetle anıyor, hayatta bulunanları saygıyla bir kez daha selamlıyorum. 

Kara Kuvvetleri komutanlığı görevimde esirgemedikleri güven ve teveccühleri, Kara Kuvvetleri'mizin güçlenmesi için sağladıkları yardım ve destekleri ve çok yakın ilgileri için sayın başbakanıma ve sayın Milli Savunma bakanıma şahsını ve kuvvetim adına şükranlarımı arz ediyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Çeşitli zamanlarda, değişik koşullarda birkaç defa teveccühlerinize mazhar olmuş, güveninize layık görülmüş ve hizmetinin bu son noktasında bu teveccüh ve güvenden güç alarak görev yapmış bir kimse olarak en derin şükranlarımın kabul buyrulmasını arz eder, zatı devletleri başta olmak üzere bu töreni onurlandırarak bizlere şeref bahş eden saygıdeğer konuklarımıza en içten teşekkürlerimizi sunar ve yüksek müsaadelerinizle arzı veda eder, saygılar sunarım. 

Sağ olunuz. 
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Sayın Kemal Yamak 

Orgeneral 

Kara Kuvvetleri Komütanı 
Ankara 


Şan ve şerefle ifa ettiğiniz, Kutsal askerlik mesleğinden, görev sürenizin sona armes) dolayısı Пе 30 ağustos 1989 günü emekliye ayrılmış bulunuyorsunuz. 


Kara Kuvvetleri Komutanlığı da dahli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde, bu güne kadar yürüttüğünüz, başarlı va örmek çalışmaların, başta Silahlı Kuvvetlerimizin mensupları olmak üzere, kadir bilir milletimiz tarafından, dalma takdirle anılacağına Inanıyorum. 


Yararlı hizmatlerinizder ve Üstün başanlarınızdan dolayı, alzi içtenlikle kutlar, hayatınızın bundan sonraki döneminde de size, allenizle birilkte, mutlu va esenlik dolu günler dilerim. 


(Aslı garaf lavhamızdadır) 


Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in mektubu. 


Başbakanlık 
Başdanışmanı Emekli 
Org. Yamak'ı, bu görevinden ayrılmadan önce, aynı zamanda komutanı da olan 
Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren'i ziyareti sırasında gösteren iki fotoğraf. 
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T.C. 
Silahlı Kuvvetler 
Alın şeret madalyası beraat 
Berat No: 162 30 Ağustos 1080 
Mad. No : 162 


Sayın Kemal Yamak 
Orgeneral 
Kara kuvvetleri Komutanı 


Burma Işıklar Askeri Lisesi'ne kayıtlandığınız, 1842 yılından bu yana, 49 
yıldır, büyük bir vekar ve onur içinde, üstün başarılarla yürütmüş olduğunuz hizmetiniz, bu gün şerefle ve örnek biçimde sona ermektedir. Değerli kişiliğiniz, dalma takdir ve şükranla anılacak, müatesna hizmetleriniz, Kara Kuvvetleri'nin şanlı tarihinde ve Türk Silehlı Kuvvetleri personelinin kalbinde, layık olduğu yeri almış bulunmaktadır. 

Özellikle 21 Ağustos 1967 den beri, komutanıza tevdi edilen kahraman Kara Kuvvetlerimizi, çağımızın en son teknolojisine göre modernize ve reorganize ederek, gelişip güçlendirmek, eğitim, bakım, tutum ve disiplin alanlarında yücelterek, aavaş yetenekderini artırmak hususundaki bilinçil, Inançlı, zaman mevhurm tanımayan, fedakarane ve başanlı çalışmalarınız, her türlü Öwgünün üstünde olup, dalma takdirie anılacaktır. 

Büyük bir vukuf ve ehliyete, eevk ve idere ettiğiniz tüm komuta mevkilerinde zirveye ulaşan bu üstün hizmetlerinizin bir anısı olarak, size Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ALTIN ŞEREF MADALYASI nı sunar, sağlık ve sasdet dolu uzun ömürler dilerim. 


NecipTorumtay 
Orgeneral 
Genel Kurmay Başkanı 


(Aslı, şeref levhamızdadır) 


Genelkurmay Başkanı Org. Necip Torumtay'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Kemal Yamak'a Altın Şeref Madalyası da sunduğu mesajı. 


Törenden sonra orduevinde, aile ve Ankara dışından gelen misafirlerle topluca yemek yedik. Her görevde olduğu gibi, görev teslimiyle birlikte, Kara Kuvvetleri komutanlık konutunu da o gün teslim ettik ve o gece yeni evimizde ilk defa yattık. Boğaz Sokak'taki bu evi yeni almış, içine çok emek verip masraf etmiştik. 
Çok severek oturuyorduk. 

Rütbe, makam ve mevki ne olursa olsun, isterse en yüksek makam ve rütbeden emekli olsun, emekli olup da üzülmeyen asker görmedim. Her şeye âdeta doyarak, her gururunu yaşayarak, bütün arkadaşlarımın sevgi, saygı ve güvenini emekliliğime taşıdığıma inanarak, huzur içinde ve yaş haddi nedeniyle emekli olmuş bulunmama rağmen, bu üzüntüyü duyanlardan biriyim. 

ÇIKARIP BİR KENARA KOYDUĞUNUZ ÜNİFORMALARINIZ, TENİNİZ GİBİ, 

HER GÜN İÇİNDE SORUNLARLA GİDİP GELİRKEN TAŞIDI- 


ĞINIZ ÇANTA, SOĞUMUŞ ELİNİZ GİBİ, 

HER AN YAŞADIĞINIZ HİZMET HEYECANI, SUSMUŞ, KO-NUŞAMAYAN DİLİNİZ GİBİ, 

ETRAFINIZDA HİSSETTİĞİNİZ BOŞLUK, KAYBOLMUŞ KA-LABALIK, SANKİ KIRILMIŞ KOLUNUZ GİBİ, 

BİR YERE GİDEMEYİŞ, GİDİŞ BEKLEMEYİŞ, SANKİ BİTMİŞ YOLUNUZ GİBİ. 

SONUÇ OLARAK, 30 AĞUSTOSTA HER ŞEY; 31 AĞUSTOSTA HİÇBİR ŞEY OLAN, YENİ DOĞMUŞ BİR KULUNUZ GİBİ, OLU-VERMİŞTİK. 

Dışımızda ördüğümüz ve kendimizi içine gömdüğümüz fanus kırılmış, yıkılmıştı. Şimdi yarım asırlık alışkanlıkları bırakmak, unutmak ve birçok şeye yeniden başlamak gerekiyordu. Dinlenmeye ve düşünmeye ihtiyacımız vardı. Biz de öyle yaptık ve Antalya'ya Karpuzkaldıran'a gittik. Gitmeden evvel önüme koyduklarımı, sizin de önünüze koymak istiyorum. 

Bu sayfalarda göreceğiniz her rütbeden bulabildiğim birer ikişer resimle hatırlatmaya çalıştığım kademelerden geçerek uzun yolculuğa koyuldum. Yüzbaşı ve yarbay resimlerini bulup şimdilik koyamadım. 

Bu resimlerin bütün teferruatı pek çoğuyla kimileri albümler- de, kimileri zarflarda, kimileriyse özel fotoğraf kartonlarındadır. 

Ayrıca bu defterlere paralel olarak başlangıçtan sonuna kadar ayrı ve özet bir fotoğraf albümü de hazırlamayı düşünüyorum. 

Bu albümler anılarda geçen ve orada görülüp kaybolan gölgeleri, duvamlı görünür hale getirecek ve tanınmayanları okuyanlara tanıtmış olacaktır. 

Şimdi şu kırk dokuz yıllık yolculukta geçtiğimiz yerleri (görevleri değil), sadece çeşitli rütbelerdeki durumumu gösteren ve muhtemelen “O zaman nasıldı acaba?” sorusuna cevap olan birer örnekle sona doğru, yola birlikte devam edelim. 

Gitmeden evvel önüme koyduklarımı, sizin de önünüze koymak istiyorum. 

Şimdi hep beraber dinlenmek üzere, Antalya'ya gidelim. Yolda ve Karpuzkaldıran Kampı'nda düşünmeye devam edelim. 

Geçen kırk dokuz yıl içinde, yirmi altı ayrı yerde otuz iki değişik görev ve makamda görev yapmış, Türkiye'de Kastamonu haгіс, görmediğim il kalmamış, en çok Ankara'daki görevlerde bulunmuş ve Samsun-Ankara-Kıbrıs hattında ve doğusunda görev yapmıştım. Bu hattın batısında, askeri lise ve Harp Akademileri tahsili hariç tutulursa, sadece İzmir'de Ege Ordusu komutanı ola- 


т e ж) #8  ЕР2Ђ 
Genelkurmay Başkanı Org. Necip Torumtay'ı ziyaretinde Кета! Yarak. Нег ікі komutanın, söylentilere rağmen, yüzlerindeki huzurlu ifade dikkat çekici. 
Fotoğraf, aynı zamanda Yamak'ın asker giysili son fotoğrafıdır. 


rak iki sene hizmet etmiş; Kıbrıs'ta albay, tümgeneral ve korgeneral olarak biri, 1974 Barış Harekâtı öncesi, ikisi, bu harekâtın sonrasında olmak üzere üç ayrı zaman, rütbe ve makamda görev almış ve Kıbrıs'la ilgili dört yurtdışı toplantısına (Atina, Londra, Cenevre І ve Cenevre П) katılmıştım. Bu uzun yolculuğun sonunda, 
Kara Kuvvetleri komutanlığından 1989 yılında emekli olurken, 1 
milyon 798 bin 500 TL emekli maaşı, 37 milyon 012 bin 500 TL emekli ikramiyesi ve takriben 43 milyon TL OYAK emekli ikramiyesi hak etmiştim. O tarihte oturabileceğimiz bir ev olarak, Boğaz Sokak'taki evimizi, 30 milyonu yakınlarımıza borçlu ve kız kardeşimin dörtte bir hisse ve katkısıyla 140 milyona almış, içine takriben 30 milyon TL harcama yapmıştık. Yüzbaşıyken, İstanbul'da akademiden Sivas'a tayinde devletin bize verdiği 140 TL harcırahla, eşyalarımızı sadece Beşiktaş'tan Üsküdar'a 140 liraya geçirebildiğimiz aklıma geliyor ve geçen bu uzun süre içinde, ne değişti diye düşünüyordum. Bu arada takriben 22 milyon liraya mal olan Doğan marka bir araba almış ve çok büyük bir kolaylık sayarak, emekli olduktan sonra başlamak üzere, 42 ay süreyle ayda 500 bin TL ödemeyi kabul etmiş ve 42 ay İzmir'de verilen bir banka hesabına bu parayı göndermiştik. Şimdi biz Antalya'ya, bunları sıralayıp düşüne düşüne tatile çıkıyorduk. Aslında her yıl yaşanan bu duygularda yalnız olmadığımızı ve aynı durumda, belki de çok daha fazla güçlükler içinde olanlarla birlikte, bir emekliler ordusu oluşturuyorduk. Sivil emeklileri de katınca, büyük bir emekliler 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topluluğu meydana geliyordu. Sessiz, örgütsüz, etkisiz, tepkisiz, kendi içinde söylene söylene sonuca razı olmaya mahkünı bu topluluğu, senelerce dinlemiştik. Şimdi daha iyi anlayabiliyorduk. 
Şu, Üsküdar'dan Kuzguncuk'a gidecek vapuru beklerken iskelede rastladığım, daha önce bu anılara da aktardığım, ellerinde yarısı bile dolmamış iki fileyle bana kendilerini tanıtan, bir emekli korgeneral (Nuri Berköz) ile bir emekli Dışişleri bakanını (Yu- 


Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde, asker Harp Okulu'ndan mezun, Asteğmen olarak çektirdiği ilk fotoğraf (1941). Kemal Yamak (1945). 


Samsun Lisesi'nden ayrıldığı sırada sivil Üsteğmen Kemal Yamak, Amasya'da olarak çektirdiği son fotoğrafı. görev yaptığı birlikte. 


Kemal Yamak, rahmetli 
Cevdet Sunay'ın Harp Okulu komutanlık koridorundaki bu yalnızlığını, sıkıntılarını ve kısmen de olsa düşüncelerini bilmektedir. Zaman 22 Şubat 
Olayları'nın hemen öncesidir. 


Aynı koridorda okul komutanı Talat Aydemir'in 


odası vardır ve kendisi içeridedir (üstteki resim). 
Binbaşı Kemal Yamak (yanda). 


Albay Kemal Yamak, Kıbrıs'ta Hala Albay Kemal Yamak. Kıbrıs'ta bir Mandıra adlı bölgede. alarm sırasında. 


Tuğg. Kemal Yamak, general olarak Yurtiçi Doğu Bölge Komutanı Tümg. 
çektirdiği bu ilk fotoğraf sırasında Özel Kemal Yamak, cephe birliklerini Harp Dairesi başkanı. dolaşırken. 
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Tuğg. Kemal Yamak, Erzurum Aşkale'de, 4. Zh. Tug. komutanı olarak 3. Ordu Komutanı Org. Namık Kemal Ersun'u uğurluyor. 


< e - öm - 
Yurtiçi Doğu Bölge Komutanı Tümg. Yamak, Samsun'da bir tatbikatta. 


Korg. Yamak, Kıbrıs'ta, Beşparmak Dağları'nda bir tatbikatta. 


Org. Kemal Yamak, Ege Ordusu “İlk Hedef” tatbikatında komutanlığından ayrılıyor. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'le. 


Genelkurmay Başkanı Necip Devir teslim töreninin ardından Torumtay'la bir denetlemede. kokteyl salonuna yürüyor. 


Kara Kuvvetleri Komutanlığı makamında son resim. 


1945 devresinin 


i на görevdeki en son askeri d İNİ Org. Kemal Yamak, алиш 1989'daki bu son resmiyle üniformasına ve 


mesleğine veda ederek emekli oldu. 


Eşi Muammer Hanım, askerlik yolculuğuna | 948'de katıldı. 


Son rütbeye "ak saçlı" ve "yok saçlı" olarak eriştiler. 


671 


1948'deki evliliğe Muammer 
Hanım nişan kıyafetiyle katılırken. Kemal Yamak günlük üniforma içindeydi. 


1989'da ise bu kez günlük giysi içinde olan Muammer Hanım'dı. 
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Emeklilik öncesi son bir resimde gelinler, damatlar ve torunlar; bütün aile. 


suf Kemal Tengirşek) yeniden hatırlıyor ve bu konuşmanın üstünden geçen otuz yıl sonra, “Acaba ne değişti? Acaba neden degişmedi?” diye sorduğum sorulara cevap araya araya Antalya'ya dinlenmeye gidiyordum. 

Sınıf arkadaşım Emekli Kurmay Albay İsmail Pehlivantürk'ün sözleri aklıma geliyor ve emekli olacağım günlerden birinde bana, “Dayı, emekliliğin hayırlı olsun. Emeklilik iyidir, iyidir de ölmekten iyidir” diyordu. Yine de şükürler olsun diyor ve yola devam ediyorduk. 

Şükrettiğimiz daha önemli şeyler de var. Çok şükür birlikte yaşamımıza devam edeceğimiz bir ailemiz, geçen süre içinde Allah'ın lütfuyla kazandığımız, her yönüyle iftihara layık gördüğümüz, altın gibi üç çocuğumuz; evlilikleriyle iki damat, bir gelin kazanarak sayısı altıya çıkan evladımız; onların mutlu yuvaları ve gelecek için ümidimiz ve güvencemiz olan dört de torunumuz vardı. Asıl şükredecek zenginliğimiz, buydu. 

O tarihlerde dört kardeşin dördü de Ankara'daydık. Onların mutluluğuyla aile mutluluğumuzun tamamlandığını görüyor, би- na da şükürler olsun diyorduk. Şimdilerde bir kız ve bir erkek kardeşimiz rahmetli oldular. 

Seneler önce, Ankara'da tanıdığımız ve gidebileceğimiz bir ev varken, bugün gönül rahatlığıyla kalabileceğimiz ondan fazla evimiz ve yakınımız vardı. 
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Emekli iki vatandaş olarak Yamaklar. 


Bunlara sağlık ve huzur içinde ulaşmış olmayı da ekleyince, şükredecek ve mutlu olacak hususlar çoğalıyordu. Bu şükür dolu duygularla dopdoluyken Burdur'u geçiyorduk. Birden çoğalan yeşillikler, o zamana kadar fark edemediğimiz güzellikler ve özlediğimiz zenginlikler, duygularımızı mutlu bir izlemeye ve gözlemeye çevirivermişti. 

Her metrede artan bu güzellikler ve bir anda her şeyi güzelleştiren duygularla, “Bu güzel memlekete ve necip milletimize, bütün hizmetlerimiz helal olsun” dedirten büyük gerçeğe ulaşarak, Antalya'ya girmiştik. 

Bir zenginliğimizin daha olduğunu, şehre ve kampa girişte görecektik. Emekliliğimizde ilk ziyaretimiz, bu kampa oluyordu. 
Antalya'ya girişten itibaren farkına vardığımız, kampa girişte gördüğümüz çok sıcak ve bütün yetkililerin hazır bulunduğu karşılama, bu zenginliğin ilk ipuçlarını veriyor ve kampta bulunan general ve subay arkadaşlarımız, sevgi, saygı ve ilgileriyle bundan sonraki mutluluğumuzun ilk görüntülerini sergiliyorlardı. 

Gösterilen sevgi, yaşatılabilen saygı ve duyulan güven, bir emekli komutan için çok önemlidir. Bunların varlığı, yokluğu, azlığı, çokluğu birçok şeyi ifade eden ve komutanı etkileyen faktörlerdir. Bize unutulmamış olmanın yaşam gücünü veriyor. Bütün rütbe, makam ve mevkilerden ayrıldıktan, yetkisiz bir kimse olduktan ve insanların menfaat ilişkisi veya beklentisiyle şekillenebilecek bakış açısından kurtulduktan sonra, “unutulmayan sevgi”, “yaşatılabilen saygı”, “sağlanabilen güven” onun en büyük duygu zenginliğini oluşturuyor. İşte kampa girişimizde ve kampta gördüklerimizle, biz bu zenginliğin gelecekte varlığını ilk defa böyle müşahede ediyor, daha önceki müşahedelerimizle bu görüntü ve duyguları birleştirerek böyle bir sonuca varıyorduk. 
Ben, görevden ayrılıp emekli olurken, arkadaşlarımın sevgi, saygı ve güvenlerini koruyarak ayrılabilmeyi, ayrılışımın en büyük görev sonu mükâfatı olmasını arzu ediyordum ve en büyük mutluluğum bu olacak diyordum. Galiba bu dileğim yerine geliyordu. 

30 ağustos günü, emeklilik emirlerinin geçerlilik günüydü. O 
gün resmen sorumluluklarını bitiyordu. Yeni arkadaşımıza başarılar dileyerek, törenleri televizyondan izlemiştik. 

31 ağustos günü denizdeyken, beni Başbakanlık'tan aradıklarını haber verdiler. Telefona geldim. Arayan Başbakanlık Müsteşarı Sayın Ahmet Selçuk'tu. Sayın başbakanın emirleriyle aradıklarını belirtiyor ve “Başbakanlık başdanışmanı göreviniz hayırlı olsun paşam. 1 eylülden geçerli olmak üzere, bugün kararnameniz imzalandı” diyor ve “Ne zaman dönecek ve göreve başlayacaksınız?” diye soruyordu. 7 eylülde göreve başlama imkân ve müsaadesi var mı diye sormuş ve olumlu yanıt almıştım. 

Sayın başbakan hiç vakit kaybetmemiş ve 30 ağustostan geçerli olan emeklilikten hemen sonra, gereğini yapmıştı. 

Görevimi, statümü, yetkilerimi, sorumluluklarımı bilemiyordum. Statüm, sözleşmeli personel statüsü olmuştu. Bunun da ne özellikler taşıdığını bilmiyordum. Bu atama, Başbakanlık'ta emekli orgeneral rütbesiyle ilk atama oluyordu. Antalya'dan dönüp, Sayın Selçuk'u aramıştım. Araç, şoför, koruma, sekreter, çalışma yeri ve her şey hazırdı; bekleniyorduk. Belirtilen günde, bu yeni görevime başladım. 

Sayın Selçuk anlatıyordu: “Sayın başbakan, sizinle ilgili bütün hazırlıklarla bizzat ilgilendiler. Bu odayı bizzat seçip boşalttırdılar. 
Buranın bir özelliği vardır. Makamlarına en yakın ve dışarıya, koridora çıkmadan, makam odasıyla içten irtibatı olan tek odadır.” 

İlk birkaç gün, basında hiçbir haber çıkmadı ve sonra birden kıyamet koptu. Yine herkes, bir yönüyle eleştiriye başlamıştı. Yılın 1989 olduğunu hatırlatarak, rahmetli Turgut Özal'a yönelik yogun eleştirilerin yapıldığı bir dönemde, böyle bir reaksiyonu bekliyordum. Ama bu derece olabileceğini tahmin edememiştim. Fakat Türkiye'de en flaş haberin bile ömrünün üç dört gün olduğunu öğrenmiştim. 


атте >. :Ситћоигбаё кат aday adayları emir ve görüşünüze hazırdır cumhurbaşkanım... ` 


Emekliliğin hemen ardından Kemal 


Yamak'ın adı 
ANAP'ın 
= и оо | cumhurbaşkanı 
_ GUNLUK, SIYA | GAZETE adayı olarak dile 
Da e yeme ee a be MM li e Sİ AKT EREM EE getirildi. 
Жу: 1 Sayı ; 112 GÜNDEM AJANS : TLF, 13300 — İskender: 


ANAP'?ın Cumhurbaşkanı adayı belirlendi: 


rg. Kemal Yamak 


İnanılır kayrakton o aldığı den önce açıklanması, basin Basbakarın önceki gün muz hzkerz göra. önümüzde da ve siyasal çevrelerde çe Yöbtuğı açıklama ile, bu tür Ki yıl içinde yapılacak olan эң spekülzsyona ` neden söylentilerin Silahlı Kuvvet cumhiırcaş'canlığı Seçimi Glmuş, kuvvet komutanları leri siyasete çekme amacı açin Basbakan Turgut Öze” ve Genel Kurmay Başkanınm taşıdığı vurgulanarak. Karz m düsündüğü iki adaY VER kendi aralarında aldığı bir Kuvvetleri o Komutamığınd. 
Adayladan bhi ve ilki, Swa kararla, Başbakanın ve Hüku Yöpiler atamaların bunda Е metin bir oldu—bitti ile kar bir ay басе Özal—Torsmt: 

şı karşıya bırakıldığt sav ve görüşmesinde o karaniaştır 


Özal'ın kendisi. aksi н А halde, bu Ağustos ayının so KEWA. Yaygın hale gelmişti. dığı bildirilmistir. 


nunda emekliye ayrılacak 

ulan, Kara Kuvveleri Komu- 

T suap: бео Је Haye 
Kara Kuvvetleri iKKamutanı У 
Сгаепеёг1 Kemal Yamaki 

emekliye oaynlacağının ме 

yerine Orgeneral Doġen Gü 

resin o atandığının süresm 4 
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Yamak, 

“güvenlik? 

danışmanı 
ANKARA (Cumhuriyet Büro- 


за) — Emekli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kemal 


Ozala 


Emeni general Kemal Yamak. 
ANKARA (Сошћогіуе Büro- 


sn) — Geçen ağısı0s ayında yaş haddini doldurarak emekli olan eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Kemal Yamak. 
Başbakan Turgut Ота) tarafından 
Başbakanlık Müşavirliği'ne atan- 


Emekli Kara Kuvvetleri 
Komutanı 
| YAMA.K 
отат Papandreu madyuma 


,danışıyormuş... 
İŞe bak... Ozal d; 
msdyun clduklarını danışman yapıyor... 


danışma 


Eski Kara Kuvvetle, 
Komulanı emekli 
Orgeneral Kemal 
Yamak, Özal tarafından 
Başbakanlık 
Başdanışmanlığı'na atandı. Kemal 
Yamak'ın ataması kararnameye bağlandı ve yürürlüğ girdi. 

başmüsavirlik karamamcsi; \, kaya Köşkü'nün onayıma su madı. Yürürlükte olan yönet 


İiklere göre, Başbakanlığın 1 
muşavirlik ve muşavirlik gibi 


(Arkası 5а.13 54'de) 


< Yamak Кета] Yamak 


(Baştorafı i. Sayfada; 
revlere yaptığı atamalar üclü bir kararnameyi gerektirmiyor. Bu nedenle Orgeneral Yamak'ın kacarnamesi Resmi Gazee'de yayım. 
lanmadı. 


PORTRE YAMAK amımı Jeni emekli 


1921'e Merzifon'da doğdu 
Harp Okulu'nu 1945 yılında topçu subay olarak bitirdikten sonra 1946 yıhnda Topçu 
Okulu'ndan. 1958 yılında Kara 
Harp Akademisi'nden mezun oldu, Genelkurmay Başkanlığı 
Plan Subaylığı, Harp Okulu tâbiye öğrermenliği. Teftiş, 
Tetkik Kurul Başkanlığı, Tugay 
Komutanlığı. Tümen 
Komuunlığı, Yurüçi Bölge 
Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış 
Kuvvetleri Kom utanlığ, 
Kolordu Komutanlığı, Kara 
Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı yaptı. 1984 yılında orgeneral olan Kemal Yamak. 
Genelkurmay Özel Harp 
Dairesi Başkanlığı'nda da bir 


- süre görev aldı. Ege Ordu 


Korauranlığı görevinde bulunurken. 30 Ağustos 
1987'de Kara Kuvvetleri 
Komuranlığı'na getirildi. Bu уіл 30 ağustosunda emekli oldu. 


Yamak'ın Başbakanlık Müşavirli- | dı Atama kararnameye bağlandı pne şeurilmesiyle başbakanlığa! | e АКАТ bağlı müşavirlerin sayısının el | Emekli Orgeneral Yamak'ın 


PORTRE KEMAL YAMAK 


ауур beliriyor. Başbakaa | 13. Saytada 


бо Yam ak'ın danışmanlık ala-! 


сіп “güvenlik” konusu olduğunu açıkladı. 

Bugune kadar Başbakanlık" S asker kökenli olarak sadece Rüşїй Nsipoğlu görev yapuğından. 
Yamak'm bu göreve getirilen ikinci asker olduğu kaydediliyor. Naipoğlu, iç güvenlik konularıyla ilgili olarak Başbakan danışmanlıhı yaparken emekli oldu. Hemen 

Arkası 52.12 Så 7de) 


Söanorafı 1. Sayfada) 
3raından emekli Orgeneral Yamak'ın bu göreve getirilmesi, 
Ozalın ordu ile ilişkilerde zum. 
Burbaşkanlığı seçimi oncesinde xir jest olarak değerlendirildi. ya. 
mak'ın Başbakanlık'ta hem Gü. 
sevdoğu olayları .korusunca 
‘zala müşavirlik `гарасдб + rau йе Hiskijer konusunu yi есебі belirtildi. 


alın ken şunları söyledi: 

“Oraya getirebilirler. damsD an yapmadan da alayabilirler, Aslırı- da devlet bakanlıklarısın danışmanian da nazan itibare slınırsa bu sayı hayli kabanr. Kimin пе yapığına bakmak lazım. 50 tane veya 150 tane danisman aiye gerekli? Buna bakıldığı takdirde laтт пн voksa isaf mı o orara şikar. 


Bu atama belki lazım olao bir arama olabilir. Ama duruma 20- re nası! kullanıldığı vnemli, Belki hir gweniik danısmanlığı 122117 alabilir. Cünkü dah2 оғ = sare! 
aunar.” 


Ancak Özal, herkesi şaşırtan bir karar vererek Kemal Yamak'ı Başbakanlık başdanışmanı olarak görevlendirdi. 


Bu arada henüz emekli olmadan, basında bazen şaka, bazen de yakıştırma niteliğinde haberler de yer alıyordu. 
Sayın başbakan, Ankara dışında olması nedeniyle beni üç gün sonra kabul edebilmişlerdi. 
Bu ilk görüşmede, rahmetlinin görevimle ilgili hususta bana söylediklerini özet olarak aktarmak istiyorum: 
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1) Önce, neden beni başdanışman olarak aldıklarını açıkladılar. 

2) Daha sonra benden beklediklerini sıraladılar. Diyorlardı ki: 

a) Görevlerim askeri konular ve güvenlik konularında danışmanlık olacaktı. Özellikle “Güvenlik konusunda tecrübeli bir komutandan yardımcı olmasını talep ediyorum” diyorlardı. Kıbrıs konusunda da soruları olacaktı. 

b) Bu konularda, öyle bazı gazetelerde yer aldığı gibi bir karar almak için değil, resmi yetkililerle konuları görüşürken üzerinde konuşulacak, tartışılacak fikirler üretmek ve alternatifler oluşturmak için önceden yapılan hazırlık mahiyetindeki çalışmalar yapılacaktı. 

c) Bu konularda bir toplantıya (mesela Milli Güvenlik Kurulu gibi) katılmak gerekecek veya ilgili, yetkili kişi ve makanılarla bir görüşme yapılacaksa, bu konuda bir ön hazırlığın düzenlenmesi ve görüşmeye hazır bulunulması gerekiyordu. Halen bu alanda, Başbakanlık'ta bulunan boşluk doldurulacaktı. 

d) Güneydoğu ve güvenlik konusunda teferruatlı bir inceleme ve öneri paketi hazırlanacaktı. Bu, en öncelikli konu olarak ele alınmalıydı. 

3) “Savunma sanayii ve modem harp silah araçlarına Silahlı Kuvvetler'imizin sahip kılınması, teknolojik gelişmelerin, Silahlı Kuvvetler'imize aksettirilmesi konusu benim hobimdir” diyor, bu çalışmaların takip edilmesini, gerekiyorsa ilgili ve yetkili kademelerle de temas edilerek “Neler yapmalıyız? Neler yapabiliriz?” 
konusunda fikir üretimi ve alternatifler oluşturulması gereğini vurguluyorlardı. 

4) Bir husus daha vardı. “Resmi makamlar, bazı hususların raporlara geçmemesini, resmi konuşma ve görüşmelerde yer almamasını arzu ederler. Ben sırf yardımcı olmak üzere, sayın komutanların bana iletilmek üzere sana aktardıkları Silahlı Kuvvetler'imizin ve Silahlı Kuvvetler personelimizin yardımcı olabileceğim sorunları gibi gerekli görülen hususları varsa, onları da bilmek istiyorum” diyor ve ekliyordu: “Mesela askerler, sahip oldukları şövalye ruhuyla özlük hakları ve maaşları konusunda teklif ileri sürmek veya teklif varsa bunun peşine düşmek istemezler. Çok defa, Maliye Bakanlığı'ndan dönen bu konudaki tekliflerinin sonucuna razı olurlar. Başka örnekler de vermek mümkündür. Ben bunları ve olup bitenlerden, yazılıp çizilenlerden, söylenip konuşulanlardan duyulan sıkıntılar varsa, sizin aracılığınızla bu konuları da bilmek ve sayın komutanlara yardımcı olmak, onlara çare bulmak, gerekenlere cevap vermek istiyorum” diyordu. 
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İlk konuşmamız böyle geçmişti. Bir iki hafta sonra, bu konuşmada yer almayan bir görev daha devreye girmişti: MİT'ten ve Emniyet'ten gelen raporlar, tarafımdan görülecekti. 

Başbakanlık'ta yapmam gereken bir husus vardı: bu makamda daha önce danışman olarak çalışan ve halen bu göreve devam eden Emekli Korgeneral Sayın Naiboğlu ile Emekli Tümgeneral Kuloğlu, gelişimden bir ölçüde tedirgin olmuşlardı. Acaba kendileriyle ilgili nasıl bir sonuç oluşacaktı? Ziyaretime geldiklerinde bunu hissetmiştim. Ziyaretlerine gittim. Her ikisi de daha önce benden kıdemliydiler. Saygı duyduğum bu komutanlara, onların iş ve işlemleriyle bir ilgim olmayacağını, sayın başbakandan aldığım emirlerde böyle bir şey bulunmadığını, eğer kendileri ihtiyaç duyarlarsa yarduna hazır olacağını bildirdim ve kendilerini rahatlattım. 

Sivil-asker ziyaretçi akını takriben bir ay kadar sürdü. Ben de sayın başbakanın emrettiği güvenlikle ilgili çalışmalara başladım. 

Bu arada sayın komutanım yedinci cumhurbaşkanı Kenan Evren'in görev süreleri doluyor ve yeni cumhurbaşkanı kim olacak, kim olmalı, kim olmamalı münakaşaları giderek yoğunlaşıyordu. 

Ben sayın başbakanın gezilerine ve toplantılarına katılmıyordum. Prensip olarak, burada da gölgede kalıp hizmet etmeyi kabul etmiş ve uygulamaya başlamıştım. 

Bu arada, daha yakından tanıma fırsatı bulduğum Başbakanlık Müsteşarı Sayın Ahmet Selçuk, yeni emekli olmuş bir komutanın, yeni katıldığı bir ortamda geçireceği hassas döneme yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor, daha sonra oluşacak karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayalı bir dostluğun temellerini atıyordu. 
Çok etkilendiğimi, bu desteği, bu olgunluğu ve nezaketi hiç unutmadığımı belirterek teşekkürlerimi yenilemek istiyorum. 

Sayın başbakanla birkaç görüşmemiz daha olmuştu. Günler geçmiş, cumhurbaşkanlığı seçim dönemi ve süreci başlamıştı. Bu süre içinde, sayın başbakanın, cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağı artık belli oluyordu. Bu arada kendileri cumhurbaşkanı olunca, “genel sekreter” kim olacak konusu da konuşulmaya ve yazılmaya başlanmıştı. 

Bir gün Sayın Selçuk'la konuşurken, konu bu genel sekreterlik seçimine intikal edince, içimden geçeni kendisine açıklayıp, genel sekreterlik için, kendisinden daha uygun bir kimse olamayacağını ve sayın başbakanın bu seçimi yapmakla, en isabetli kararı vermiş olacağını söylemiştim. Sayın Selçuk, “Ben de sizin olabileceğinizi düşünüyorum” deyince, karşılıklı olarak ve gerekçeleri sayıp dökerek, “sen olursun”, “hayır siz olursunuz” “hayır siz 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a зх т + 

Necip TORUMTAY ve Eşi 
Ongena 

Genetuurmay баздат 


Sayın Kemal YAMAK 
CE) Orgeneral 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 


Ў Л f LL Iga Ora pa ла ye АЈ Са © LAMEL AT Гаа ай 


К) 


/ 
Cumhurbeşkaonlığı Genel Sekreterliği görevinize aternmanızı yi 


. im 


asra yakın Seçkin hizmetlerinizdeki Gstūn başarılarınızın bundan 


ve mutluluk temennilerimizle birlikte en iyi dileklerimizi sunarız. 


soncu da devam edeceğine emin olarak içtenlikle kutlar, ailece gafjlık 


Suwhunyeh Deyleh'min fay dalanmaua devam imka nwi зроб nige gönülden bağlı kai len mutlu ehmiatr. 
wu bisi ы, biri cluwak la „сомдау І 


ezi min ve масі 5 gahsıwın sağlık ме eseutik dılehla Ze denn ъацахче Коа оса аума sunarız. 


Kag 


Tam Erai WNZ 


oi 


Muhterem hanwekendiy2 ve si УКомшгом мда, 


Her Lonudali yüksek vasıf Tormadan Tür 


bulacağı , ok. мел yam осам ği kabul buyurmang > 


Özal Köşk'e çıkınca Kemal Yamak'la birlikte çalışmayı sürdürdü. Yamak'ın Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğine atanmasını kutlayanların başında Org. Necip Torumtay ve Korg. Kemal Yavuz geliyordu. 
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olmalısınız” tarzında, sonuçsuz bir konuşmanız olmuştu. 

Ben o zamana kadar hiç aklıma gelmeyen bu konuyu düşünüyor ve kendi kendime “olmaz”, “olmamalı” kararına varıyordum. 

Bu arada, cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış, sayın başbakan cumhurbaşkanı seçilmiş, ancak yedinci cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'in ayrılış günü bekleniyordu. Sayın komutanımı cumhurbaşkanlığından ayrılmadan önce, makamlarında son bir defa ziyaret etmek ve görüşmek istemiştim. Haber verdiğimde hemen kabul buyurdular. Bazı konuşmalardan sonra, o zamana kadar artık gazetelere de intikal etmiş bulunan, genel sekreterlik konusu dile gelmişti. Ben böyle bir şeyin olmayacağını, sayın başbakanın daha rahat bir çalışma ortamı sağlayabilmek için çok eskiden beri beraber çalıştığı Sayın Selçuk'u seçmesi gerektiğini ifade etmiştim. Kendileri de bu düşüncelerime katıldılar ve “Genel sekreterlik görevinde politik yönden rahatsız olabilirsin” diye bir de ikazda bulundular. Böyle bir konuşmamız, Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay'la da olmuş, kendileri de hem düşüncelerime, hem de anlattığım sayın cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine katılmıştı. 

Bütün bu düşünceler içinde, ben de ayrı bir hususu değerlendirmeye çalışıyordum. Beni takriben iki ay önce, başdanışmanlık görevine alan sayın başbakan, Başbakanlık'tan ayrılınca ben ne olacaktım? Herhalde, aynı sıfatla, Cumhurbaşkanlığı'na alırlar diye düşünüyor, almazlarsa ne olur sorusunun cevabını hemen veriyordum: ayrılacaktım. 

İçimizde bu sorulara cevap ararken ve dışımızdakiler kendi sorularına kendileri cevap bulurken, bir gün sayın başbakan beni konuta çağırmışlardı. Seçimden sonraki ara dönemde, Başbakanlık'a hiç gelmiyorlar, konutta çalışıyorlardı. Gittim, tebriklerimi yeniden sundum. Oturduk. Bana “Kemal Paşa, yukarıya (Çankaya) beraber çıkmayı düşünüyorum. Sana bunu haber vermek için, rica ettim” dediler. Cevap bekliyorlardı. Ben, “Sağ olun. Şükranlarımı sunanm, beni Başbakanlık'a başdanışman olarak siz getirdiniz, ben de orada kalmayı düşünmüyordum. Siz ayrılınca ben de ayrılacaktım” demiştim. Bu konuşmadan benim çıkardığım sonuç, başdanışman olarak, Cumhurbaşkanlığı kadrosunda görev alacağım şeklinde olmuştu. Bu konuyu ve vardığım sonucu dönüşte aynen Sayın Selçuk'a da anlatmış ve kendilerine “Hazır olun” diye takılmıştım. 

Bu beklenti içinde geçen günlerde, cumhurbaşkanının yemin töreni ve görev devir teslim tören gününe ulaşmıştık. Her iki törene de davetiye almamıştım. 


681 


O sabah Başbakanlık'ta otururken, TBMM'deki yemin törenine otuz beş-kırk dakika kala, Özel Kalem Müdürü Sayın Hüseyin Aksoy beni aramışlar ve “Törenlere geliyorsunuz değil mi?” diye sormuşlardı. Cevaben, “Hayır, hiçbirine davetiye almadım ve gelmiyorum” demiştim. Kısa bir sessiz devreden sonra, “Sayın cumhurbaşkanım her iki törene de katılmanızı istiyorlar. Meclis'te Cumhurbaşkanlığı locasında bulununuz” demişlerdi. 

Meclis'teki törene katıldım. Çankaya'daki tören için Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne gittim. Ayrılan yere götürdüler, oturdum. Yanımda genel sekreter Emekli Orgeneral Sayın Sedat Güneral vardı. Diğer tarafımda oturan, Emekli Tümgeneral Sayın Muzaffer Başkaynak elini uzatmış, “Tebrik ederim komutanım. Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri oldunuz. Sayın cumhurbaşkanı bugün ilk kararnameyi sizin tayininiz için hazırlattı ve onayladı. Hayırlı olsun” diyordu. Çok şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Hemen tören başladı, konuşmalardan sonra sırasıyla sayın cumhurbaşkanlarının önlerinden geçerek, tebriklerimizi sunuyorduk. Rahmetli cumhurbaşkanının önünden geçerken, tebrik için tuttuğu elimi ve beni kendilerine doğru çekerek yaklaştırdıktan sonra (televizyon izleyicilerinin pek çoğu, ayrıcalıklı hareketi fark etmişlerdi), “Kemal Paşa, genel sekreterlik karamameni imzaladım. Hayırlı olsun. Görevi bugün öğleden sonra teslim al. Görüşürüz” demişti. Rahmetlinin emrivakileri sevdiğini henüz bilmiyordum. Bunun pek çok ömeğini, daha sonra görecektim. Hatta ölümünde bile “emrihak” “emrivaki” halinde tecelli edecekti. 

O gün televizyondan ve önüme gelen Кагагпатеаеп, “Cumhurbaşkanlığı genel sekreter vekilliğine” atandığımı öğrenmiştim. Bu vekillik sözü benim için sanki bir geçicilik ifadesi taşıyordu. 

“Herhalde yeni bir görevlendirmeye kadar ve acil ihtiyacı karşılamak için yapılan bir uygulamadır” diye düşünüyordum. Görevi devralmıştım. Öğleden sonra beni konuta çağırmışlardı. Sohbet tarzındaki bazı konuşmalardan sonra, 

Köşkte yapılacak onarım; 

Köşk personelinin incelenmesi, değiştirileceklerin değiştirilmesi ve personel mevcudunun azaltılması; 

Köşk içi hizmet personelinin, mümkün olan azami ölçüde, yetişmiş bayan personelden oluşması; 

Genel Sekreterlik teşkilatının yeniden incelenmesi ve küçülecek mevcutla birlikte değerlendirilmesi; 

Yeni bina inşaatının yakından izlenmesi en kısa sürede bitirilmesi için Bayındırlık Bakanlığı'nın uyarılması ve iptal edilen ha- 


682 


valandırma, ısıtma ve soğutma düzeninin projeye tekrar dahil edilmesi gibi, bazı direktifler vermişlerdi. Bu görüşmede hanımefendi de bulunuyorlardı. 

Genel sekreterlik atanmasının yayımlanmasıyla birçok beklenti sona ermişti. Bunlar ismen de belliydi. Atamadaki “vekilliğine” kaydı, bu beklentilere yeniden bir ışık yakmış bulunuyordu. 

Üç dört gün sonra, bir gün sayın cumhurbaşkanı Meclis'teki odalarına gelmişti. Köşk'te tamir başlamış olduğundan, henüz taşınmamışlardı. Çalışmaları genelde, Meclis'teki makam odalarından yapıyorlardı. Kendilerine normal arzlardan sonra müsaadelerini alarak, “Sayın cumhurbaşkanım benim atamamdaki ‘vekilliğine’ ifadesinin taşıdığı anlamı öğrenmek istiyorum” demiştim. 

Rahmetli yüzüme bakmış, “O tabir benim elastikiyetimdi. Hemen yeni bir kararname hazırlat, vekilliği kaldıralım ve tayini yenileyelim” demişlerdi. 

Bunun ne anlama geldiğini anlıyordum. Sayın cumhurbaşkanı yaptığı emrivakinin elastikiyetini, bu “vekâlet” sözüyle elinde tutuyordu. Her şeye rağmen, mesela ben bu görevde kalmayı istemezsem, “atandı, istemedi” yerine, “vekili yerine, asil atandı” formülü işleyecek veya “vekilin asaleti” bu ihtimaller yok olduktan sonra onaylanmış olacaktı. Sayın cumhurbaşkanı, şimdi bunu yapıyorlardı. 

Çok ince bir yönetim tarzıydı. İsabetine inandığımı da söylemeliyim. 

O gün, genel sekreterlikle ilgili direktiflerimi de almıştım: 

Sayın cumhurbaşkanı, genel sekreter olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde verilen yetki ve sorumlulukların kullanılmasında, tam bir serbesti emrediyorlardı. 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yeniden incelenmesini ve gerekli görülecek değişikliklerin yapılmasını istiyorlardı. 

Danışmanların ve başdanışmanların kendilerine doğrudan bağlılığının, işbirliğini olumsuz yönde etkilememesi gerektiğine işaret ediyorlardı. 

İlk gün üzerinde durduklar idari konuları yeniliyorlardı. 

Ayrıca Başbakanlık'tayken rica ettiği konuların burada da geçerli olduğuna işaret ediyorlardı. 

Halkla münasebetlerin önemine değiniyorlar ve bunun geliştirilmesi için yeni yol, yönten ve uygulamalar bulalım, mevcut şubeyi çok aktif tutalım emrini veriyorlardı. 

Konuşmalardan sonra, kendilerinin yurtiçi, yurtdışı gezi ve ziyaretlerinde benim hakkımdaki emirlerini sormuştum. “Kemal Paşa, seyahat emirleri ve katılacaklar listesi sizin önünüzden geçiyor. Yurtiçi ve yurtdışındaki seyahatlerde beraber bulunmaktan memnun olurum. Ancak bunu bir mecburiyet haline getirmek de istemem. Siz durumunuza, arzu ve takdirinize göre hangisine isterseniz gelmekte tamamen serbestsiniz” diyorlardı. Ben de, “Benim görevimin özelliği, daha çok merkezde kalmayı gerektiriyor. 
Müsaade ederseniz, sizin özellikle emrettiklerinize katılmış bulunmayı ve onayınızdan geçen listeye, sizin emrinizle dahil olmayı arz ve teklif ediyorum” demiş ve böyle anlaşmıştık. 

Bu göreve atanışım da bazı kimseler tarafından yadırganmıştı. 
Halbuki bu görevi, daha önce orgeneral olarak, sayın komutanlarım Orgeneral Necdet Üruğ, Orgeneral Haydar Saltık, Orgeneral Necip Torumtay ve emekli olarak, Orgeneral Sedat Güneral yapnuşlardı. Ben bu peş peşe gelen orgeneral genel sekreterlerin beşincisiydim. Neden yadırganıyor diye uzun uzun düşünmüştüm. 
Ortaya iki sebep çıkıyordu. Birincisi, bir sorunun cevabında gizliydi. Acaba ben sayın yedinci cumhurbaşkanımız Orgeneral Kenan Evren'e genel sekreter olsaydım da yadırganacak mıydı? Hiç zannetmiyorum. O halde reaksiyon bana değil, sayın cumhurbaşkanına dayanıyordu. Sivil cumhurbaşkanına neden emekli orgeneral genel sekreter oluyordu? 

Sivil cumhurbaşkanı Genelkurmay başkanının anayasal başkomutanı olabilirdi. Başbakana bağl olarak da olsa Genelkurmay başkanı, sivil cumhurbaşkanının emrinde çalışabilirdi. Cumhurbaşkanı, devletin başı olarak görev yapabilirdi, ama onun genel sekreteri emekli orgeneral olmamalıydı. 

Mantıki bir sonuç mu, hissi bir yargı mı, şahsi bir davranış biçimi mi olduğunu bilemiyorum, ama hangi sebeple olursa olsun, bu düşünce tarzı bilmem geçerli olabiliyor mu? 

Asker cumhurbaşkanı - sivil cumhurbaşkanı ikilemi ve kıyaslaması, daha birçok alanlarda görülecekti. 

İkinci sebep, “genel sekreter” adından kaynaklanabilirdi. Bu tabir o kadar geniş alanda ve o derece çeşitli makam ve mevkiler için kullanılıyordu ki, çağrışımından kaynaklanan “küçük görev” görüntüsü olabiliyordu. İlk duyduğu zaman, bu ismi eşim bile yadırgamıştı. 

Türk cumhuriyetleri bu göreve “devlet müsteşarlığı” ismini vermişlerdi. Belki de doğru tabir bu olmalıydı. Rahmetli cumhurbaşkanına bu ismi bir vesileyle arz edince, o da çok beğenmişti. 


684 


Halbuki devletin kuruluşunda şöyle bir prensibi, bizzat Atatürk'ün koyduğu söyleniyordu. Devlette Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, hükümette Başbakanlık Müsteşarlığı, Silahlı Kuvvetler'de Genelkurmay Başkanlığı, maaş bareminde en yüksek makanı ve mevkiler olarak kabul edilecekti. Bugün dahi, Devlet Personel Kanunu'nda Başbakanlık müsteşarı, en yüksek devlet memuru kabul ediliyor. Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu'na göre, Genelkurmay başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, bu yer ve makamlarını koruyorlardı. Protokolde Genelkurmay başkanı ile Cumhurbaşkanlığı genel sekreterinin yeri, Başbakanlık müsteşarının önünde bulunuyordu. Eskiden konulmuş bu esasın, adı konmasa da hâlâ yürürlükte olduğu söylenebilirdi. 

Hatta, Cumhurbaşkanlığı genel sekreterinin o zamana kadar maaşının tespiti yetkisinin, cumhurbaşkanına bırakılmasından ve değişik uygulamasından rahatsız olarak yeniden düzenlediğimiz kararnamede, Başbakanlık müsteşarının aldığı maaş ve ödemeleri aynen alması esasını, rahmetli cumhurbaşkanına güçlükle kabul ettirmiştim. “Sembolik de olsa, ondan daha fazla olmalıdır” diyorlardı. Sonunda 100 TLlik sembolik bir ayrıcalığı, ayrı ve özel bir kararnameyle imzalayarak razı olmuşlardı. Bu hususu, görevi devrederken, Sayın Seçkinöz'e aynen anlatmış ve ilgili dokümanı kendilerine takdim etmiştim. 

İşte yadırgama için bulabildiğim, fakat beni rahatsız etmeyen sebepler bunlardı. Yadırgayanların kendine has düşünce ve degerlendirmeleri, hatta sebepleri olabilir. Bunlara da saygı duyuyorum. Ama benim yetişme tarzım “hizmet esasına” dayanıyordu. 
Bu esası kabul eden birçok kimse de vardı. Telefonla, bizzat gelerek veya yazılı olarak bu duygularını dile getiriyorlardı. 

Bunlardan birisi de sayın Genelkurmay başkanımdı. Bunu ve ilaveten bir asker, bir emekli asker ve bir profesörün mektuplarını bilgilerinize sunuyorum. Bir husus daha dikkatimi çekmişti. 
Nedense “Neden bu görevi kabul ettin?” diye, yüzüme karşı bir şey soran veya söyleyen ya da doğrudan reaksiyonunu ileten, hatta yazıyla soru sorup cevap bekleyen hiç kimse yoktu. Sadece bir “dedi ki”, “diyorlar” sözleri ortada dolaşıyordu. 

Genel Sekreterlik'in görev, sorumluluk ve fonksiyonlarını inceledikten, teşkilat ve kadrosunu gördükten sonra kendi kendime, “Ben burada ne yapmalıyım? Nasıl yapmalıyım?” sorularını sormaya başlanıştım. Sonunda vardığım karar şöyle oluşmuştu: 

1) Ben burada, devletin benden beklediği görevi yapacaktını. 
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2) Her ne sebep ve şekilde olursa olsun politikadan uzak kalacaktım. 

3) Genel Sekreterlik içinde, Genel Sekreterlik'e düşen yönüyle her türlü iş ve işlemlerde Cumhurbaşkanlığı'nın tarafsız konumunu özenle koruyacaktım. 

4) Parti başkanlığından gelmiş olan cumhurbaşkanının bazı kaçınılmaz temasları ve ilgilerini, Genel Sekreterlik dışında tutacaktım. 

Bu formülü çalışma ve uygulamalarımıza esas almıştık. Çok kısa bir süre sonra, bu konudaki tutumumuzu fark eden rahmetli cumhurbaşkanım, bütün çalışma süremiz içinde bu ayrım çizgisini hep dikkate almış ve Genel Sekreterlik'i bu çizginin ötesinde değerlendirerek, hiçbir müdahalede bulunmamıştır. Birkaç bakan ve milletvekilinin bazı konularda yaptıkları özel müracaatlarında araya girilmeyişiyle bu sistem yerine oturmuş ve teşkilat bu konularda da rahatsızlık duymamıştır. 

Rahmetliye, “Sayın cumhurbaşkanım, günlük çalışma progranumuız nasıl olacak, haftalık, aylık ve yıllık programlar için bir emriniz olacak mı? Ben her gün sizi göreve başlarken karşılamak, arz edeceklerimi bilgi ve onaylarınıza sunmak, emirlerinizi almak, ondan sonra kapınızı diğer iş ve işlemlere açmak arzu ederim. Ne emredersiniz?” diye sormuştum. Cevapları şöyle olmuştu: “Kemal Paşa, genelde ben saate ve zamana pek uyan birisi değilim. Senin aşağıda karşılama ve arz için bekleyerek rahatsız olmanı istemem. Ayrıca senin beklediğini bilmek, beni de huzursuz eder. Bu nedenle beklemeye gerek yok. Benim ricam olursa iletirim. Senin görüşme ihtiyacın olursa, her zaman gelebilirsin.” İşte bu soruyla ayda bir “Ekonomik Değerlendirme”, iki ayda bir “Savunma Sanayii” ve “AET'yle İlişkiler” toplantıları şekillenmiş ve uygulanmaya başlanmıştı. 

İlk sorun, rahmetli cumhurbaşkanının cuma namazı için dışarıda bir camiye gidişiyle çıkmış, basın ve bazı çevreler ayağa kalkmıştı. Yazılar yazılıyor, telefonlar ediliyor ve konuşmalar yapılıyordu. Telefondaki tavsiyeler arasında, hiç ummadığım kimselerden ve makamlardan “Evinde niye kılmıyor?” diye soranlar bile vardı. Kendilerine izah ediyordum. 

Bu namaza gidişin devam eden aksisedaları yanında, bizim için bir de güvenlik yönü vardı. Ama bu, rahmetlinin hiç üzerinde durmadığı ve dikkate almadığı bir konuydu. 

Bütün bu reaksiyonlara rahmetlinin cevabı tekti. “Benim senelerdir kıldığın cuma namazını, cumhurbaşkanı oldum diye bırakmam mı gerekiyor? Laiklik kavramı ve anlayışı bu mudur? Ben devam ederim” diyorlardı. 

Huzurlarına çıktım. Konuyu özellikle güvenlik yönüne ağırlık vererek açtım. Yukarıdaki cevaplarına benzer konuşmalar yaptılar. Ben “Sayın cumhurbaşkanım cuma namazlarını neden Muhafız Alayı'nın camiinde kılmıyorsunuz? Bu her şeyi halledebilir diye arz ediyorum” demiştim. “Muhafız Alayı'nda cami var mı? Nasıl bir cami var?” diye sordular. İzah ettim. “Kılabilirim ama bir sorum, bir de şartım var” dediler ve “Bu camiye askerlerden başka kimse alınmıyorsa, orada cuma namazı kılmak serbest sayılmaz. Caiz de olmayabilir. Siviller de gelecek mi?” diye sordular. 
“Evet, gelebilecek ve çoğunlukta da olabilecekler” cevabım üzerine, “Peki” demişlerdi. 

Muhafız Alayı'nın camiine, bölgedeki sivillerden kartla gelenlerin olduğunu biliyordum. Gerekli tedbirleri alarak bu katılışları çoğaltmış, gerekli kolaylıkları sağlamış, o zamanki cami süratle elden geçirilmiş ve hemen kaloriferli hale getirilerek hizmete devamlı olarak sunulmuştu. Diyanet İşleri Başkanlıgı'ndan cuma günleri için, bir de hoca görevlendirilmesini rica etmiştik. Rahmetli bundan sonra cuma namazlarını, Ankara'da bulundukları zaman hep burada kılmışlardı. Daha sonra Sayın Demirel zamanında Köşk'teki restorasyon ve alayda yenilenen garnizon inşası sırasında, Muhafız Alayı için çok modern ve yeni bir cami yapılarak hizmete sunulmuş bulunuyordu. 

Köşk'te yapılan onarım ve küçük bazı tadilatlar nedeniyle neler yazılıp söylenmişti? Bunları yazıp çizen bazı basın mensuplarının, daha sonra katıldıkları davetlerde görmek istediklerini arayışlarını hayretle izliyor ve acaba görememenin üzüntüsünü duyarlar mı diye düşünüyordum. Bu hususu bana açıkça söyleyip soran bazı saygıdeğer gazeteci ve yazarlarımız dahi olmuştu. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra hemen başlayan ve bazı kesim ve kişilerin bu konudaki çıkışlarını, kendi görüntüleri için sık sık kullandığı görülen bir konu da “Meclis'ten çıkın” sözleriydi. Halbuki Meclis'teki bölümün alınışı, alınmış bir karar ve yapılmış bir protokolle, Çankaya'daki yeni binanın bitişiğine bağlanmış bir sorundu. Aslında Meclis'te kalmayı ne cumhurbaşkanı istiyordu ne de biz istiyorduk. Ancak, yapımına 1983-1984 yılında başlanmış olan bina, 1990'lı yıllarda hâlâ bitirilememişti. Bu işi bitirmekse bizim elimizde değildi. Çünkü binanın yapılıp teslim edilme sorumluluğu, Bayındırlık Bakanlığı'na aitti. Ödeneği bu bakanlığın bütçesinde yer alıyor, kullanma ve harcama yetkisi bu 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bakanda bulunuyordu. Biz sadece inşaatı çok yakından izliyor, bir an önce bitirilmesi için sıkıntılarını, tıkanıklıklarını gidermeye ve yardımcı olmaya çalışıyorduk. Hem ANAP hem de DYP ortak iktidarı döneminde, bu inşaata gerekli ağırlık verilememişti. 
Bu nedenle bizim cevabımız da, “Yapıp teslim edin yeni binayı, biz de hemen çıkalım” şeklinde oluyordu. 

Bu münakaşa, bütün bu hususların bilinmesine rağmen hızını 
kaybederek, üç yıl boyunca hep sürdü. Rahmetlinin öldüğü 1993 
yılı yazında, bu binaya taşınmaya hazırlanıyorduk. Tefrişi de başlamıştı, nasip olmadı. 

Genel sekreter olarak ilk yıl bütçesinin kabulü için, Bütçe Komisyonu ve Meclis görüşmelerine katılmıştım. Herkes bütçeyi alabildiğine tenkit ediyordu. Özellikle üzerinde durdukları konu, cumhurbaşkanının maaşıydı. Basın daha önce bunu işlemiş ve gereken hassasiyeti yaratmıştı. 

İkinci reaksiyon, araç alım konusundaydı. İkinci yıl, bu müzakerelerden edindiğim tecrübelerle daha hazırlıklı gitmek gerekiyordu. Hoş siz ne hazırlık yaparsanız yapınız, ne gibi açıklamalarda bulunursanız bulununuz, herkes önceden hazırladığı metne göre konuşuyor ve söyleyeceklerini söylüyordu. Ama yine de bu karardaydım. 

Bir gün bir gazetenin köşe yazılarından birinde, “Cumhurbaşkanlığı bütçesini, bir kuruşa (veya lira) indirelim” önerisini içeren bir yazı çıkmıştı. Ciddi olmadığı, olamayacağı belliydi. Ama bu fikrin ciddi ciddi savunulması, düşündürücü ve maksatlı bulunmuştu. 

Rahmetli o gün, bu yazıyı okuduktan sonra, “Bütçe müzakereleri yaklaşıyor (1991). Senin bütçeyi (Cumhurbaşkanlığı bütçesinde ita amirliği ve harcama yetkisi genel sekreterde olduğu için böyle söylüyordu) bir liraya indireceklermiş. Artık sen de bir tarife yap, üçlü karamamelerin onayı şu fiyat, Bakanlar Kurulu kararlarının onayı şu fiyat, müdür atama onayı, genel müdür atama onayı, şu şu fiyat dersin. Başka türlü bu teşkilat nasıl çalışacak?” 
demiş ve gülerek, “Bunlar nasıl insanlar? Bu bütçenin, bir teşkilatın bütçesi olduğunu unutuyorlar. Benim şahsi bütçem olduğunu zannediyorlar. Eğer bu ifadeden kasıtları maaşımı kesmek ise ve müzakerelerde mevzubahis olursa hiç itiraz etme. Ben hizmetimi, milletime helal etmeye hazırım” diye serzenişte bulunmuştu. 

“Sayın cumhurbaşkanım milletvekilleri sizden fazla para alıyorlar” diye kendisine bir bilgi sununca, “Nasıl?” der gibi bana bakmıştı. Bunun üzerine, “Hazırlık için konuyu inceledik, sizin 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maaşınız bir yıl için ve yılbaşında tespit ediliyor. İçinde tazminat, yan ödeme, harcırah ve bunun gibi ilaveler yer almıyor ve maaşınızın tümü vergiye tâbi. Milletvekili maaşları için yıl içi artışları var. Tazminat, yan ödeme, harcırah gibi, hiçbir vergiye tâbi olmayan ve çok yekün tutan girdiler var. Yıllık gelir hesabında, siz onlardan geridesiniz” demiştim. İlk defa ve şu “Bir lira verelim” sözüyle maaşıyla ilgileniyordu. 

Bütçe müzakerelerinde, yıllık kazanç üzerinden mukayeselerle ve milletvekili maaşlarını açıklayıp Atatürk'ten itibaren cumhurbaşkanları ile milletvekilleri maaşları arasındaki mukayese çizelgesini ortaya koyarak, konuyu Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmalarımızda dile getirmiştim. 

O yıl ve müteakip yıllarda cumhurbaşkanının maaşı konusunda hiçbir konuşma olmadığını veya müzakerelerde hiç ağırlık kazanmadığını görecektim. 

Araç alımı konusundaki karşı koymaları da “muhtemel ve müessif olayların ve kazaların sebebi ve müsebbibi olmamak, sonradan vicdani bir sorumluluk altında kalmamak için” ömrünü doldurmuş araçların kademeli olarak, yeniden yenilenmesi tekliflerini sunduğumuzu belirterek, kabul veya reddedeceklere de bir mesaj vermeyi uygun bulmuştum. Miktarı azaltmışlar, fakat teklifireddedememişlerdi. Şimdi bu güçlükleri ve bir bardak suda koparılan fırtınaları anarken, şahıslar ile devlet teşkilatını birbirinden neden ayıramıyoruz diye düşünüyor, bütçe müzakerelerinde zorunlu ve yasal harcamaların dışında, zaruret-ihtiyaç ve israf konularını, neden birbirinden ayrı tutanuyoruz diye sorular soruyorum. “Zorunlu ise peki, ihtiyaç önceliğine göre evet, israfa hayır” görüşü, bütçe tespitinde esas olmalı, imkân ve kaynaklar yetişmiyorsa, zarurete dokunmadan, ihtiyaçlar öncelik sırasına koyulup yayılmalı, israfa hayır hususu titizlikle uygulanmalı, bunlar bütçe harcamalarında da aynen geçerli olmalı diye bir düşünceye sahip olduğumu vurgulamak istiyorum. 

Bu konuda söyleyeceğim bir husus daha var. Bütçe Komisyonu, her yıl bütçe görüşmelerinden önce, bir üyesini görüşülecek bütçe için sözcü tayin ediyor, bu da Genel Sekreterlik'le temas ederek, belirtilen ihtiyaçları gelip yerinde görüp değerlendirerek, konuşup görüşerek, vardığı sonuçlara göre bütçemizi savunuyordu. 

Her yıl gelenlerin genel ayrılış intibaı, “Biz Cumhurbaşkanlıgı'nı böyle bilmiyorduk” şeklindeydi; ihtiyaçlarımıza inanıyorlar, fakat şu “parti görüşü” var ya, bu yüzden suskun kalıyor, ağırlık larını ortaya koyamıyor, gerçekleri dile getiremiyorlardı. Bunun 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bir istisnasını görmüştüm. Teşekkürlerimi tekrar kendilerine sunarak, ismini açıklamak istiyorum. O zaman DYP Milletvekili olan Sayın Rıfat Serdaroğlu. 

Çok sözü edilen bir hususa daha temas etmek istiyorum. Konuyu bütünüyle ele alırsak, “yaz çalışma yer ve düzeni” demek gerekiyor. Bu bütün içinde, daha sonra Marmaris'e uğrayacak ve meşhur “Okluk Koyu”na ineceğiz. Bilindiği gibi yedinci cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren, tarihi Florya Köşkü'nün son durumunu dikkate alarak, burayı TBMM'ye devretmişler ve Tarabya'daki tarihi, Huber Köşkü ve arazisini, Cumhurbaşkanlığı'nın kullanımı için almışlardı. Daha sonra, birkaç yaz çalışmalarını da burada yapmışlar, burada küçük bir de muhafaza ve bakım düzeni kurdurmuşlardı. 

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından Sayın Can Pulak'ın çok büyük hizmet ve gayretleriyle, bu köşk ve arkasında bulunan, bina ve tesisler gözden geçirilmiş ve hizmete hazırlanmıştı. 
Rahmetli cumhurbaşkanı daha önce bir yönüyle başbakanken tanıdığı bu köşkü, daha sonra tesisleriyle birlikte yeniden gezmişlerdi. Bu geziden dönüşlerinde bana diyorlardı ki: “Burada ne çalışılabilir, ne de dinlenilebilir. Cadde duvarının üstündeki Boğaz'a bakan pencerelerin durumu ve hatta caddeden geçen otobüs ve araçların, köşkün içinde hissedilebilen titreşimleri bile rahatsız edici. Güvenlik sorunu çok hassas, biz orada çalışamayız. Manzara seyretmek hariç, denizle hiç ilişkisi yok.” Bir de “Huber Köşkü arazisi içinde, geride, uygun bir yerde yeni bir çalışma yeri уепіden inşa edilmeli ve bu ihtiyaç, gelecek yıllarda dikkate alınmalı” emrini veriyorlar, ayrıca, “Beşiktaş'ta devlet misafirhanesi yapılıyordu, tetkik edelim, bir an önce bitirilmesini sağlayalım. İstanbul'a gidişlerde orada kalalım” diyorlardı. 

Rahmetli, Huber Köşkü'ne bir daha hiç gitmemişti ve o arazide yeniden bir çalışma yeri yapmaya ne bir imkân, ne de bir ortam sağlanabilmişti. 

Bu konuda Sayın Can Pulak'a da ayrı bir emir vermişlerdi: “Güney'de, Cumhurbaşkanlığı için bir yaz çalışma yeri bulalım ve çalışma düzeni kuralım.” 

Ben Beşiktaş'ta, eski bir saray veya benzeri bir binanın restorasyonuyla belirtilen ihtiyaca göre ilavelerini içeren bu bitmemiş inşaatı görmüştüm. Belediyeyle sorunları, ödenek ayrımındaki güçlükleri, inşaattan sorumlu ve yetkili makamların dahi belirsizliğini görerek, buranın kısa sürede bitmeyeceği kanaatimi kendilerine arz etmiştim. Genel sekreterliğim süresince bu sorunlar aynen devam etmiş ve henüz sonuç alınamamıştı. Şimdi (1995) 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durumu bilemiyorum. Bunları arz ederken, sayın cumhurbaşkanı sormuşlardı: “Daha önce, yaz için Tarabya'ya, nasıl bir düzen içinde gidiliyormuş?” İzah etmiş ve “Sayın cumhurbaşkanının, Özel Kalem teşkilatı, yaverler ve yakın çalışanları ile Genel Sekreterlik'ten tespit edilmiş, sınırlı personelden oluşan bir karargâh ile bir miktar idari destek personeli, başlarında genel sekreterin de bulunduğu bir grup gidiyormuş. Bunlara ilaveten bir muhafız bölüğü ve koruma müdürlüğünün yarıya yakın mevcudu, ayrıca bölgede görev alıyorlarmış” demiştim. Uzun zamandır arz etmeyi düşündüğüm bir hususu da bu açıklamaya eklemeyi uygun bulmuş, “Ama biz böyle gitmeyi düşünmüyoruz. Biz Genel Sekreterlik'in merkezde göreve devam etmesini, sizin gidişlerinizde, Özel Kalem'iniz, özel müşaviriniz, doktorunuz, takviyeli yakın korumalarınız, araç şoförleriniz ile köşk içi idari hizmet personelinden emrettiklerinizi içeren, takriben ve en çok 45-50 kişilik bir grupla, yaz çalışma grubunu oluşturmayı düşünüyoruz ve bunlarda ihtiyaca göre gereken değişikliği, oradaki hizmete göre ayarlamayı uygun buluyoruz. Bu hususu Sayın Can Pulak'la da görüştük” demiştim. Hemen aynı düşüncede olduklarını belirtmişlerdi. 

Sayın Can Pulak, başdanışman olarak çok iyi çalışan, sayın cumhurbaşkanına her konuda düşüncelerini ve bildiği, inandığı gerçekleri açıkça belirterek ifade eden, her çevreyle kolayca diyalog kurabilen ve saygın kişiliğiyle etkili olan, çok değerli bir yardımcıydı. Sayın cumhurbaşkanı da onun bu özelliklerini biliyordu. 

Sayın Pulak'ın turizm ve çevre konusundaki birikimi, duyarlılıgı ve özellikle Güneybatı sahillerimiz ve bölgelerimiz konusundaki bilgileri takdire şayandı. Bu özellikleriyle tanıdığım, devamlı işbirliği içinde bulunduğum ve olgunluğuyla dost olduğum Sayın Pulak'a bilinen ve görünen hizmetleriyle, herkesçe bilinmeyen ve görülmeyen hizmetleri için teşekkür borcumu, bu fırsattan istifadeyle dile getirmek istiyorum. 

Sayın Pulak, cumhurbaşkanından aldığı emir üzerine, araştırmaları sonucunda, Marmaris Okluk Koyu'nda, İstatistik Genel Müdürlüğü'nden Vakıflar Bankası'na devredilmiş, uzun zamandır kullanılmayan, 240 metrekarelik bir sahaya oturtulmuş, dört oda ve bir salondan ibaret, Okluk Koyu'nda yalnız bırakılmış, bakımsız, boş bir bina bulmuştu. Çok iyi bir yerde, çok güzel bir koyda, yetersiz görülen bir tek binadan ibaret ve başka hiçbir tesisi bulunmayan bu yerleşmenin arkasına bitişik olarak sadece bir depo ilave edilip restore edilmiş ve dillere destan olmuştu. Ayrıca, bölgede inşaat yasağı olduğundan, beraber çalışılacak personele ka-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Sayın Cumhurbaşkanın, 


Son zamanlarda bir alışamadım sodası çıkardılar. Вила çok üzülüyorum. Aslında o alışasayanlar; 


Bir paket sana yağı veya bir ekpek için kuyruğa girmeye alışgıkları; n, 
70 cente muhtaç kalmaya alıştıklarından, 
Kaçakçılığa ve karaborsaya alıştıklarından, 


Bir paket marihoro içebilerk için almancıların gelmesini beklemmya alıştıklarından, 


Sokak kavgasına, sözlerle insanları avutmaya,nutuklarla toplumu uyutmaya alıştıklarından, 


Gecaleri nöbetleşe elektrik kullanmaya, alıştıklarından, Yakıt bulamamaya, akaryakıt kısıtlamalarına, döviz sıkıntılarına alış klarından, 


Cebindeki döviz, ağzındaki sigara, bavulundaki eşya yüzündan, kaçakcı gibi korku ve endişeye alıştıklarından, 


Dışarıya kapıları kapatmaya, karaborsada mal satmaya alıştıklarından, 


Tek kanallı televizyona, konuşulamıyan telefonlara, 1 gün konuşma sırası, 5-10 sena telefon Sırası beklemeye alışık olduklarından, 


Köylerde telefon уе alektrik görmeye alışkın olmadıklarından, 


Yokluklarla, enflasyonu birbirina karıştırmaya, milleti yakluklara alıştırmaya, Üniversite ve sokakları karıştırmaya alışmış olduklarından, 


Gece ve gündüz sokaklarda yarattıkları korku yüzünden, devamlı yaşanan güvensizlik,endişe ve korku İle yol bekletmeye alıştıklarından, 


Rahat ve huzuru aratmaya, huzursuzluğu yaşatmaya, Каалап bir с (O irbaşkanı yaratmaya alışmış olduklarından, 


Ve daha пісе kemikleşmiş alışkanlıklarından dolayı siza ve Sizin yaptıklarınıza alışamadılar, 


Sezartsıhakkı Eazar'a diyerek banda onların alıştıklarına alışamadım. 


Siz üzüleeyin, alışamadıma da alışamadım. 


Medyadaki Cumhurbaşkanı Özal karşıtı "alışamadım" haberlerinin aksine, yurttaşlardan gelen mektuplar, destekleyici nitelikteydi. 
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HALIŞAHADIK DİYORLAR 


Dolar nedir? kur nedar? nedir Dövez7 
Marke tab іо , Frangi resim Sumyorduk 6,2. 
Nesi var ба özen ? ле odur Siyleyime 

A затое deniyor, Söyleyen (atfen nıye) 
Haumsn lk, Tondon dhal dar diye 


Я Cumhurbaşkanım 


А f ù 
М сех Мес Sunar «Места ca Epe ALLAH 
YL е eek = mesin. 
А $ | г \ 
Sayın Cumhur başka юма a <eşhiranlerin site uhyama 


yanların Sek> yida (1972-14) уск ме сеху 


ач ШМА arkalarında 


eler birak hklannı aörmelenin 


b. СА oenak. Х.л «ime: 


SAYIN CUKHURBAŞEANIZ, RA 
BİZDE BAZI ŞEYLERE" ALIŞAMADIZ" рр 


Ё12,5121з,аб1п121 24 Ocak yararlarının alındığı tariklezden пешес sonra ,Avrupa kapılarınaa bir milyon dola: için Lükserbturg a bile yalvardıfırız günlerde duymaya başlanıştak.iarırlarsınız"ılı boş gözü yaş" la dolu olarak geri dönmüş ,Eahreaman Türk Killetinin Başbakanlık Müsteşarı olarak sekiz saat bekiediğiniz kapılardan ancak nasinet almıştınız. 

O günlerie; 

Döviz,petrol ,elekzrik,yağ,gaz,tuz yoxtu.(0 tarihlerde Kısırdan ithal etmiştik)Kredi,yedek parça ,sigara yoktu.En'lasyon $125-4130 demleket"Fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düsmüş"Necip Türr Milletinin itibarı Yoktu. ў 


Yurttaşlardan gelen mektuplarda Cumhurbaşkanı Özal'ın onaylandığı anlaşılıyordu. 


lacak yer yapılamıyordu. Bu ihtiyaç da sekiz on adet karavanla sağlanmış ve yasağa titizlikle uyulmuştu. Bu yasağın en dikkatli koruyucusu ve takipçisi ise çevre konusundaki duyarlılığıyla bizzat Sayın Can Pulak'tı. “Kötü örmek vermeyelim” düşüncesi, başta sayın cumhurbaşkanı olmak üzere, hepimizce kabul görüyordu. 
Bu 240 metrekarelik bina ve sekiz on karavan, her yıl böylece kullanıldı. Her düzenleme, geçici mahiyette ve çevreye uygun bir biçimde yapılmıştı. Daha sonra, bölgeye gelen bazı basın mensuplarının, hatta bakanların bile bu binayı gördükten sonra, “Asıl köşk nerede?”diye arayış içindeki bakışlarını ve dolaylı sorularını hatırlıyor ve birbirimize anlatıyorduk. 

Rahmetlinin ölümünden sonra burası tetkik edilmiş, bu haliyle yeterli bulunmamış ve beğenilip gidilmemiş olduğunu duymuştum. Şimdiki durumunu bilemiyorum. Ama epeyce büyük bir ödenek isteğiyle ele alındığını öğrendim. 

Buraya, biri bayramda Sayın Denktaş'la beraber olmak üzere, iki defa gitmiş ve her ikisinde de Marmaris'te otelde kalmıştık. 
Buradaki güzel çalışmalar, kurulmuş düzenler ve koruyucu, kollayıcı uygulamalar da baştan başa Sayın Can Pulak'ın titiz çalışmaları ve duyarlılığıyla gerçekleşmiş, burası rahmetli cumhurbaşkanı için huzur dolu bir ortam ve çok sevimli bir koy haline getirilmişti. Rahmetli burada, yabancı bir devlet başkanını ağırlamayı ve bölgenin bu imkânlara kavuşturulmasını çok arzu ediyor, tesislerin yetersizliğini bu nedenle dile getiriyordu. Ölümünden iki sene sonra, 21 veya 22 ekim 1995 tarihli gazetelerde Okluk'taki tesisleri genişletme çalışmaları ve ödenek isteyişleri dile getiriliyor ve buna Cumıhurbaşkanlığı'ndan “Sayın cumhurbaşkanı bunları kendisine yaptırmıyor ya, devletin malıdır” şeklinde cevap veriliyordu. Aklımdan geçen soru, rahmetli Cumhurbaşkanı Özal, bunları şahsına mı yaptırıyordu acaba? Olay aynı, yaklaşım ayrı ve yeni bir çifte standart örneği. 

İstanbul'daki kalma yeri ve devlet misafirhanesi yapımı hep gündemde kalmıştı. Rahmetlinin Harbiye Orduevi'nde kalışları Başbakanlık döneminde başlamış bir uygulamaydı. Bu alışkanlıgını yeni bir imkân yaratılıncaya kadar sürdürecekti. 

Emekli Korgeneral Cemil Mete'nin Cumhuriyet gazetesinde bana hitaben yazıp, yayımladığı ve rahmetlinin Harbiye Orduevi'nde kalışlarıyla, teğmen ve üsteğmenlerin açıkta kaldığı yazısını görmüş ve o gün bana bu konuyu hiç açmamıştı. Birkaç gün sonra, “Kim bu general?” diye sormuş ve bilgi istemişti. Verilen bilgilerle, Ankara Garnizon komutanlığından tanıdığını ifade ettiler ve “Bu general SHP'ye girmişti değil mi?” diye sormuşlardı. 
Tavrını hiç değiştirmemiş, “Harbiye Orduevi'nin bir su sorunu varmış. Emir verdim, kuyu açacaklar” demiş ve eklemişti: “Bu gidiş gelişlerden, Harbiye Orduevi'ne bir borcumuz yok değil mi?” 
Ben de, her defasında fatura karşılığı hemen ödüyoruz diye cevap vermiştim. Bir süre sonra Emekli Korgeneral Cemil Mete'nin Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasıyla ilgili bir kararname gelmiş, “Bu general Harbiye Orduevi'ni çok seviyordu. Ankara'da işi yok. Orada otursun" diyerek karamameyi bana iade etmişti. 

O zaman düşündüğüm iki soru vardı; birincisi: Korgeneral Cemil Mete çok yakından tanıdığım, birçok defa birlikte çalıştığım bir arkadaşım olduğu halde, neden benimle bir gazete aracılığıyla mektuplaşıyordu da bana doğrudan yazmıyordu? 

İkincisi ise: rahmetli cumhurbaşkanının başbakanken kaldığı Harbiye Orduevi'nde, cumhurbaşkanıyken kalışı neden yadırganıyordu? Bu kapı nasıl açılmıştı ve Harbiye'de kalmalarını kimler, nasıl teklif etmişlerdi? Bunları da biliyordum, ama artık cevaplarını düşünmüyordum. 

İstanbul'da devlet misafirhanesi yapımı konusunda bir girişim daha olmuştu. Çengelköy'de Kuleli Askeri Lisesi'nin yanında “Vahideddin Koruluğu” diye bir yer vardı. Daha önce burayı, Kuleli Askeri Lisesi'nin arazisine katmak, mevcut durumuyla kullanarak koruma altına almak için, Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına bir müracaatımız olmuş, fakat başaramamıştık. Sonradan bu bölgenin “Diyanet Vakfı”na verileceğini duyarak, müracaatımızı yenilemiş, fakat yine alamamıştık. Bu koruluk Diyanet Vakfı'na verilmişti. Şimdi burası Başbakanlık'ça istimlak ediliyordu ve devlet misafirhanesi burada geliştirilecekti. Bu girişim, rahmetlinin emir ve arzularıyla gerçekleşiyordu. Kendileri gidip burayı ince- 


Bölge haritası üzerinde Türkiye'nin ilk Körfez Harekâtı'na ilişkin durumu değerlendiriliyor. Milli Savunma Bakanı Hüsnü Doğan, Başbakan Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Özal, Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ve Genel Sekreter Kemal Yamak. 
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lememi ve yapılacak işleri bir görmemi emrettiler. Bölge çok güzeldi. Diyanet Vakfı bu arazideki köşk ve diğer tesislerin eski resimlerini bulmuş, bunlara uygun birçok inşaat ve onarım yapmış, mevcut eski ve yıkık tesis ile düzenlemeleri restore etmişti. Özellikle, aslına uygun olsun diye yapılmış olan ahşap işler çok güzeldi. Boğaz yolundan ayrıldıktan sonra, bölgeye ulaşan yolu hariç, her bakımdan mükemmel bir yerdi. Ancak, bir tek şartı vardı: yapılmış ahşap işler başta olmak üzere, yapılanların zamana ve tabiat şartlarına bırakılıp terk edilmeden inşaatı devam ettirmek ve bir an evvel sonuçlandırmak gerekiyordu. Çok teferruatlı bir dosya hazırlamış, o zamana kadar çalışan müteahhidiyle görüşerek, tekemmül ettirilmiş ve yapılması gereken hususları belirtip yukarıda dile getirilen zaman faktörü konusuna da değinerek dosyayı Başbakanlık'a göndermiştik. Zamanımızda hiçbir gelişmenin olmadığı bu konunun da ne olduğunu bilemiyorum. Ancak bildiğim bir şey var, çeşitli yerlerdeki istimlakler, inşaatlar, ilgiler, istekler ve sonra da azalıp yok olan ilgiler ve kaybolan ilgililer, çoğalan sorunlar, alınamayan sonuçlar, bulunamayan sorumlular, sık sık karşımıza çıkıyor ve bunlar yuvarlanıp sorunlar yumağı haline dönüşüyordu. 

Geçen süre içinde, aslında mesleğine alışamayan bir üsteğmen, sayın cumhurbaşkanına “alışamadım” sloganıyla meşhur olan bir telgraf çekmişti. Telgraf daha Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilemeden basına yansıtılmış ve üsteğmen (varsa arkasındakiler) bir anda arzuladıkları havayı yaratmayı başarmışlardı. 

Söylenen ve yazılanların tam aksine telgraf, hiçbir yorunı yapılmadan ve hiçbir işlem istenmeden, hatta telkin veya imada dahi bulunulmadan, Genelkurmay Başkanlığı'na sunulmuştu. Ordunun bu davranışı çok yadırgayacağını ve yakından tanıdığım sayın komutanların bu davranışı affetmeyeceklerini biliyordum. 

Bu sonucu üsteğmenin de bildiğinden ve bu hareketi, bunları bilerek yaptığından da emindim. Belki de böyle bir çıkışla ordudan ayrılmayı düşünmüştü. Çünkü mecburi hizmeti doldurmadan ayrılmak isteyenlerin başvurduğu “suç”ların çeşitleri çoktu. Belki de bu çıkışla ve verdiği imajla, kendisi için bir politik kapı açmayı hedefliyordu. Bu davranışıyla o, sayın cumhurbaşkanına “alışamadım” diyordu ama aslında, o mesleğine alışamamış, aradan çıkardığı sıralı komutanlarıyla uyuşamamış ve “alışabileceği bir başkasını aradığı” mesajını vermişti. Bu politik bir çıkıştı ve kışlada yeri yoktu. Nitekim öyle oldu. 
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Sayın komutanlar akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespitten sonra “alışamadım”larla dolu olan bu üsteğmene ve davranışına “alışamamışlar” ve meslekle ilgisini kesmişlerdi. 

Bu üsteğmen arkadaşımız, bu hareketi belli bir maksat için ve bilerek yaptıysa sonucuna katlanmaya hazır olmalıydı. Eğer bu hareketi, başka bir telkin veya itmeyle yaptıysa kendisine yazık oldu diye düşünüyorum. Sebebi ne olursa olsun olayın oluş şekli ve sonucu, bir konuda birleşiyordu: birkaç günlük alkış, bir süre sonra azalmış ilgi, daha sonra beliren acıma duygusu ve daha sonra kayboluş. Sonuç, beklentisine uyuyorsa bir sorun yoktu. 
Acaba öyle mi oldu? 

Bu “alışamadım” çıkışına alışamayan vatandaşlarımız da pek çoktu. Mektuplar, telefonlar, şiirler geliyor ve “alışamadım” sözü, “alışamazlar”la genişletilip üsteğmeni aşıyor, tekilden çoğula dönüşerek yaygın tepkilere neden oluyordu. Birkaç dikkat çekici örneğini önceki sayfalarda vermiştim. 

Sayın cumhurbaşkanı, 1990 yılında, daha önce katıldıkları “İlk Hedef” müşterek tatbikatı devamında, ilk defa bir “Deniz Kurdu” tatbikatına katılacaklardı. Bu tatbikatta bulunacak basın mensuplarının, uzun süre beraber kalmanın avantajını kullanarak çeşitli sorular soracaklarını biliyordum. Bunları cevaplandırmada ve tatbikat sonunda yapacakları konuşmada, üzerinde durulabilecek bazı konuları ve iletilecek bazı mesajları içeren bir not hazırlamış ve takdirlerine sunmuştum. Bu nottan rahmetlinin nasıl etkilendiğini ve konuşmalarında ne ölçüde kullandığını bilemiyorum. Bazı konulara konuşmalarında yer vermişlerdi. Bunlar basından da anlaşılıyordu. 

Konuşmalar nasıl değerlendirildi ve algılandıysa birdenbire “Özal profesyonel ordu istiyor” sözleri, etrafı sarıvermişti. 

Profesyonel personel ihtiyacının çoğaldığını belirtmek, birdenbire profesyonel ordu ihtiyacına dönüvermişti. Yetkililer bile bu yönde konuşuyor ve karşı çıkıyordu. 

Profesyonel ordu isteyen hiç yoktu. Olmayana karşı fikir yürüten ise pek çoktu. Rahmetliye sormuştum. “Yanlış anladılar veya böyle yaparlarsa daha ilgi çekici haber olabileceği için, öyle yazdılar” diyordu. O günden sonra, takriben beş yıl geçti. O günkü profesyonel sayılabilecek (subay, astsubay hariç) personel sayısı ile bugünkü sayılar ve artış yüzdeleri ne oldu dersiniz? 1990 yılı, haziran ayında kendilerine sunduğum ve ne ölçüde nasıl kullandığını tam olarak bilemediğim bu notu, notun bu konuyla ilgili bölümünü bilgilerinize sunuyorum: 
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Bu vesileyle üzerinde durulacak bir konu da Silahlı Kuvvetler'imizin kadrolarına giren modem silah ve malzemeler ile devamlı olarak akan teknolojinin aradığı insan gücü yapısının yeniden değerlendirilmesi ihtiyacıdır. Çok teknik silah ve malzemenin on sekiz ayda bir yenilenen değişen bir kadroyla idamesi ve kullanımındaki güçlüklerin belirlenmesi, bu çok pahalı ve teknik malzemenin âdeta bir eğitim malzemesi gibi kullanılmasının yeniden değerlendirilmesi bir ihtiyaç, hatta bir zarurettir. Bu nedenle Silahlı Kuvvetler'imizin devamlı hizmet gören yeterli bir çekirdek, uzman kadroya olan ihtiyacının öncelikle ele alınmasının Silahlı Kuvvetler'imiz ve memleketimiz açısından sağlayacağı faydaların her gün daha da belirgin hale geldiği; yeni ve organizasyon çalışmalarıyla geniş ölçüde ele alınması gereken bu uygulamanın, ilaveten eğitim süresi ve hatta hizmet süresini de müspet yönde etkileyeceği dikkate alınmalıdır. 


Bu arada, sayın cumhurbaşkanının benden başbakanken istedikleri, Güneydoğu sorunuyla ilgili incelemeyi hazırlayıp arz etmiştim. Kendileriyle bu konuda bazı konuşmalarımız da olmuştu. 
Bunlar olup biterken, 1990 yılı sonlarına doğru, meşhur Körfez Krizi doğdu. Bu kriz hakkında çok şey yazıldı, çizildi, söylenip konuşuldu. Televizyon programları yapıldı. Sayın Genelkurmay başkanının istifalarına neden olarak benim müdahalelerim gösterildi. 
Bazı yayın organlarında, “Özal'ın kontrgerilla karargâhından” bahsedildi. Ben bunlar için hep sustum. Basında, Genel Sekreterlik'te bu karargâhta gösterilen Emekli Korgeneral Recai Engin, Emekli Tümgeneral Muzaffer Başkaynak, Emekli Tuğgeneral Yılmaz Tezkan ve Emekli Tuğamiral Küçükahmet yedinci cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren zamanında görevlendirilmiş ve rahmetli cumhurbaşkanı döneminde de görevlerine devam etmişlerdi. Sadece benim genel sekreter olarak rahmetli tarafından göreve alındığımın bilinmesine rağmen, bu kişilerin varlığını ve Cumhurbaşkanlığı katında kontrgerilla isimli hayali karargâhın kurulduğunu iddia ederek konuyu rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a mal ediyor ve kafalarında yarattıkları senaryolarda, bunlara suçlayıcı ifadelerle hücum ediyorlardı. Bu konuda, Fatih Çekirge'nin bir televizyon programını da izleyince, gerçekleri açıklamanın zamanının geldiğini görerek, istemeye istemeye biraz sonra göreceğiniz yazıyı yazdım. Sayın Genelkurmay başkanı, Körfez Krizi'ndeki “politik direktif” olayını “bardağı taşıran son damla” olarak niteliyor, “bardağı dolduran ön damlaları” haklı olarak açıklayamıyordu. Acaba neler olabilir diye düşününce, “bazı sebep ve damlalar” bulabilmiştim. Üzüntüm, birçok şeyi konuşan sayın komutanın bana mal edilen bu müdahale sözüne dair hiçbir beyanda bulunmaması ve bu söylentilere inanmış görünmesiydi. Yazdığı ve yayımladığı anılarında da bu inanışı teyit eden bazı ifadeleri yer almıştı. 

Üzüldüğüm bir husus daha vardı. Çeşitli defalar yan yana gelmemize rağmen, bu konuda bana hiçbir şey sormadan ve bu konuyu hiç açmadan, çeşitli zaman ve şekilde, bu konunun işlenmesine sessiz kalıyorlar hatta bazen taraf oluyorlardı. 

İşte bütün bunları yan yana koyup değerlendirince, bir metin hazırlama zarureti hâsıl olmuştu. Hazırlığı yapmaya ve bir zaruret doğarsa kullanmaya karar vermiştim. 

Şimdi bu metni takdim ediyorum. 

Bu metinden sonra, metin içinde geçen ve “Asker mi gönderelim? Güneydoğu'da caydırıcı, dinamik bir güç mü bulunduralım? 
Yoksa başka bir hareket tarzını mı uygulamaya koyalım?” sorularına karşı, sayın cumhurbaşkanına el yazımla hazırlayıp sundugum dokümana ait, bende kalan ve notlarda yer alan bazı maddeleri de ekliyorum. Bu hazırladığım dokümanı biraz daha teferruatlı olarak, arşivlerinde bulunması dileğiyle Genelkurmay başkanına ve Kara Kuvvetleri komutanına, zamanında resmen arz ettigimi de belirtmek istiyorum. 

Birinci Körfez Savaşı öncesinde, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan bazı toplantılar, çalışmalar, alınan tedbirler ve Genelkurmay başkanının istifalarıyla ilgili bazı olaylar hakkında, bilgiler sunmak istiyorum. 

Aradan bunca yıl geçmesine rağmen, bu Körfez Savaşı konusunda münakaşalar, kişisel değerlendirmeler, maksatlı yönlendirmeler, yanlış algılamalar ve olayları politik bir malzeme gibi kullanma arzularının hâlâ devam ettiği görülmektedir. Özellikle, sekizinci cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal'ın ölümünden sonra, bu çabaların yoğunlaşmış olması da çok dikkat çekici bulunmaktadır. 

Bu arada, “Bakanlar Kurulu kararı” olarak yayımlanan ve krizsavaş döneminde aynen uygulanan tek “politik direktif”le ilgili bazı beyan ve yazılarda adımın geçmesi ve âdeta, sayın komutanın istifasına bir gerekçe olarak gösterilmesi, olaya sanki Genelkurmay Başkanlığı'na Kuzey Irak'a girip Musul ve Kerkük bölgelerinin ele geçirilmesi emri verildiği için sayın komutanın istifa ederek bunu önlediği görüntüsünün yaratılmak istenmesi, hatta Cumhurbaşkanlığı'nda planlar yapılıp emirler hazırlanarak yayımlandığı gibi, bazı gülünç iddiaların ileri sürülmesi, hem çok dikkat çekici bulunmuş, hem de beni çok rahatsız ederek bazı 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gerçekleri açıklamaya mecbur kılmıştır. 

Bu mecburiyeti yerine getirirken, bu açıklamaları bir televizyon programında yer alarak veya dışarıdan bir programa katılarak tartışmanın sakınca ve üzüntülerini yeniden yaratıp yaşatmamak için böyle bir yol tercih edilmiş, aksi yöndeki ısrarlı teklifler reddedilerek, bu bilgiler şimdilik ve özet olarak, ilgili ve yetkililerin bilgisine sunulmuş bulunmaktadır. 

Bu mecburiyetin iki sebebi daha vardır: 

Yazılabilir yönleriyle böyle bir açıklamanın yapılması, vicdani bir borç haline gelmiştir. 

Suskunluğun yükü, taşınamaz olmuştur. 

Bu konuda, ismimin de yer aldığı ilk yazılar istifadan hemen sonra gazetelerde çıkmış, hatta “İstifada Yamak parmağı” şeklinde, rahatsız edici ifadeler bile kullanılmıştır. 

Ancak, değişik maksatlarla ve değişik platformlarda olayı zaman zaman gündeme getirmek, bir şeyler için sebep aramak ve sonucu kendi istedikleri yöne çekmek isteyenler hep var olacaktı. Hatta bu arzular sebep aramayı aşacak, zamanla sebep yaratmaya dönüşecekti. 

Bunlardan biri de 5 aralık 1994 günü, gazeteci Fatih Çekirge'nin televizyon programıydı. Programın yapımcısı Sayın Çekirge, programda yer almanı için beni de aradılar. “Sivil-asker ilişkileri içerisinde, özellikle 1987-1994 döneminde, her iki tarafta da görev yapmış, yaşanmış önemli olayların odak noktaları veya yakınlarında bulunmuş bir asker, emekli asker ve Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği görev ve sorumluluğunu üstlenmiş birisi olarak, görüşlerinize ihtiyaç duyuyoruz” önerisiyle programa katılman istediler. Kendisine, “Benim bu tür programlar ve konuşmalar hakkındaki tavır ve davranışını biliyorsunuz. Doğru veya yanlış, ama bunlara katılmama konusunda prensip kararım var” dediğimde, “Biliyorum, ama önerimi tekrarlıyorum” diye ısrar ettiler. Ben cevaben, “Sizi kırmak istemem. Ancak bu konularda benim konuşmam henüz erken olacağından, bildiğiniz tavrımı degiştirmiyorum. Kusura bakmayın” cevabını verdim. Akşam programı izleyince, endişelerimin ne kadar haklı ve cevabımın da ne kadar yerinde olduğunu anlamış oldum. 

Özellikle, sayın komutanın konuşmaları ve sunucunun yorumlarında ismim geçtiği için, daha önce belirttiğim hususları da dikkate alarak ve bazı konuların açıklığa kavuşturulması zamanının geldiğine inanarak ve hatta biraz da istemeyerek, bunları yazmaya mecbur oldum. 
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Sayın komutan, Körfez Savaşı öncesindeki bazı olay ve konuşmaları dile getirerek, “Zamanın cumhurbaşkanı rahmetli Özal, Musul ve Kerkük'ü almanızı istedi” diyor ve âdeta bunun için istifa ettiğini söylemek istiyorlardı. 

Bu noktada, Körfez Savaşı öncesi ve kriz safhasındaki olayların, konuşmaların, yorumların, söz ve haberlerin ve yapılan çalışmaların yerli yerine konulabilmesi için, Bakanlar Kurulu kararı olarak yayımlanan, “politik direktif”in hazırlanışı ve yayımıyla ilgili bütün hususları ortaya koymanın ve açıklığa kavuşturmanın uygun olacağını düşünüyorum. 

Körfez Krizi çıktığında, rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bilinen düşünce yapısı ve çalışma tarzı içinde, Musul ve Kerkük konusunu da inceledikleri ve konuyu bazı yetkililerle görüştükleri doğrudur. Hatta bu konuda, Birinci Cihan Harbi'nden sonraki Musul ve Kerkük haritaları ile Birinci Cihan Harbi sonunda mütarekeler imzalanırken, ordunun Irak'ta en son bulunduğu savunma hattını bu haritalarda görmek istediğini, Lozan Konferansı'nda, Musul'un özel durumu ile sonunda nasıl kaybedildiği gibi konuları, Lozan Konferansı zabıtları da dahil, alıp incelediklerini biliyorum. Bu sözden sonra bunların bulunup toplanmasını benden istemişler ve bunlar toplanıp kendilerine sunulmuştur. 

Rahmetli cumhurbaşkanının her konudaki atılımcı düşünce yapısı ve hep daha ileriye dönük arayışları, bu konudaki inceleme ve araştırmalarının da esasını teşkil etmektedir. 

Rahmetli cumhurbaşkanı, o araştırma ve incelemeleri yaparken bize de bazı sorular sormuş ve düşüncelerimizi öğrenmek istemişlerdir. Şüphesiz bana sordukları bu soruları, bazı yetkililere ve bu meyanda, sayın başbakana, Genelkurmay başkanına ve ilgili bazı bakanlara da sormuşlar, kendileriyle konuşmuşlar, en yetkili ağızlardan fikir ve düşünceleri ile imkân ve kabiliyetlerimizi öğrenmek istemişlerdir. Bu hususta yadırganacak herhangi bir şey yoktur. Konunun Milli Güvenlik Kurulu ve bazı özel toplantılarda da konuşulmuş olması mümkündür. 

Musul ve Kerkük sorunuyla ilgili sorunun bana tevcih edilmiş şekli şöyledir: 

“Çatışma başladığında ve sonunda, Ortadoğu'da yeniden bir şekillenme ve sınırlarda bazı değişiklikler olur ve ortanı müsait bulunursa veya İran, eski düşmanı Irak'a saldırıp Suriye de benzer bir harekâta girişirse, biz de özellikle Misakı Milli hudutlarımız içinde ilan ettiğimiz ve Lozan'da kaybettiğimiz Musul'u ve daha sonra kazandığımız, Musul petrollerindeki hakkımızı bile yitirdiğimiz, Musul'la ilgili haklarınızı ileri sürerek ve Musul bölgesini kontrol altına alarak, kriz sonrasındaki oluşumlar için inisiyatif sahibi olamaz mıyız?” 

Rahmetli bu konuyu inceler ve bu soruyu sorarken, ABD dahil, koalisyon ortaklarının “Irak'ın bütünlüğünün ve sınırlarının korunacağı” şeklindeki ifadeleri henüz telaffuz edilmemiştir. 

Rahmetli cumhurbaşkanının bu düşüncelerinin arkasında bulunan bazı değerlendirme ve ifadeleri daha vardı. 

Saddam'ın, Başbakan Sayın Akbulut'a Irak ziyaretinde söylediklerini ve Türkiye'ye karşı tutum ve davranışlarını unutmuyor ve güneyimizde gelişen tehlikenin, şu veya bu şekilde, daha fazla büyümeden önlenmesi gereğine inanıyordu. Ayrıca, “Irak'ın bölgede giderek belirgin hale gelen tehditleri ve krize neden olan harekâtı ve hatta atom bombası, kimyasal silahlar, uzun menzilli top ve füzeler tedarik ve yapım çalışmalarının kaynağını petrol gelirleri teşkil ettiğine göre, bu kaynağın kısıtlanması, azaltılması lazımdır. Aksi halde bu kaynak var oldukça, bölgede bu tehdit ve tehlike belki de hep var olacaktır” diyor ve ekliyordu: “Bu nedenle, Irak'ın Körfez'den çıkarılması ve bu bölgede petrol yataklarına sahip olmasının önlenmesi, bu tehdidin daha da büyümemesi yönünden, ekonomik hedef olmaktan başka ayrıca, siyasi bir hedef özelliğini de taşır. Sonuçlarla boğuşmak yerine, sebepleri ortadan kaldırmak ve kaynakları kontrol altında tutmak lazımdır.” Bu açıklamalarıyla dile getirdiği Irak'ın elinden Musul petrollerinin alınmasının veya petrol kaynak ve kazançlarının azaltılmasının uzun vadede bu ülkeden gelebilecek tehdit ve tehlikenin önlenerek bölgede istikrarı sağlayabileceği tezi görüşlerine gerekçe oluşturuyordu. 

Rahmetlinin o zaman ifade ettiği bu değerlendirmeler, Musul'la ilgili ifadeleri ve Irak'ın petrolden oluşan gelir kaynaklarını azaltma düşünceleri, seneler sonra mart 2002'de başlayan ve halen ABD'nin yeniden Irak'a müdahale konusundaki çalışmaları ve Türkiye'yle temasları arasında yer almıştır. “Bu fikir ve düşünce acaba o dönemdeki bazı ikili görüşmelerden mi kaynaklanıyordu?” sorusuna da cevap bulmak gerekiyor. Nitekim 2003'teki Irak'a müdahale sebeplerinin görünürdeki sebebi, nükleer ve Кітyasal silahların varlığı ise, arkasındaki asıl sebebi petrol kaynaklarını kontrol ve Saddam'ı yok etme isteği olarak ortaya çıkmıştı. 

Rahmetli Cumhurbaşkanı Özal'ın düşünceleri arasında, ilk önce, askerlerce sık sık ifade edilen güvenlik nedeniyle Güneydoğu'da, Irak sınırında bazı değişiklikler yapılarak bölgenin daha 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kolay kontrol edilebileceği fikrine de çok sıcak yaklaşımı vardı. 

Bu krizin en azından bizim için zaruri görülen bu değişikliği vapabilecek bir fırsat olarak değerlendirilebileceğine inamyordu. 
Daha sonra Sayın Ecevit başta olmak üzere, geçici de olsa böyle bir değişikliği savunan liderlerin o zamanki tavırlarını ise “suskunluk” olarak ifade ediyordu. 

Hatta bir defasında, “Askerler sınırlarda yapılacak bazı değişikliklere hem ihtiyaç duyuyor, hem de bu fikre sahip çıkmıyorlar” şeklinde bir serzenişleri olmuş, kendilerine, “İhtiyaç askerlerin olsa dahi, karar politik bir karar olacaktır. Onlar o nedenle sadece arazi yapısından doğan bir ihtiyacı belirtmişlerdir” şeklinde maruzatta bulunulmuştu. Kendileri bu değişikliğin zor olmayacagı inancını taşıyordu. Hatta bunun, gelecekte Irak'ın bile yararına olacağını ifade ediyorlardı. 

Rahmetli cumhurbaşkanının sorularına karşılık kendilerine, “Konunun askeri yönünden çok politik yönünün daha önemli olduğu, hatta başka boyutları da olabileceği, bu safhada doğru bir değerlendirme yapmak için her yönden pek çok belirsizligin bulunduğu, bu nedenle doğru bir inceleme yapmanın zor olacağı, yetersiz ve nazari kalacağı” arz edilerek, “Askeri yönden başarılı bir harekât mümkün olsa bile sonucun, ABD başta olmak üzere, koalisyon ortakları ve belli bazı güç odaklarınca, onların bilinen Türkiye politikalarına ters düşen böyle bir hususun desteklenmediği takdirde bu başarının sonuçsuz kalabileceği, geri dönüşün gerekebileceği ve ondan sonra da daha büyük bazı sakıncaların doğabileceği” ifade edilmiştir. 

Teklif olarak da “Hareket tarzları ve alternatifler hakkında, sorumlu makamlardan birer inceleme istenmesinin, bundan sonraki çalışmalar için çok faydalı olabileceği, toplanacak bilgiler ve gelişecek durumlarla ilgili değerlendirmelerin, bu dokümanlar üzerinde daha net ve kolay yapılabileceği” arz ve ifade edilmiştir. 

Rahmetli cumhurbaşkanının bu hususları, sayın başbakan, ilgili bazı bakanlar ve Genelkurmay başkanıyla görüştüğü bu safhayı, kendi zihinlerinde beliren, 

“— Kriz nasıl gelişebilir? Nasıl sonuçlanabilir? 

— Gelişme ve sonuçları bizi nasıl etkileyebilir? 

— Kriz öncesinde, çatışma safhasında ve sonrasında biz neler yapmalıyız? 

— En hassas bölgemizin yanında patlak veren bu krizden, zarar görmeden nasıl faydalanmalıyız? 

— Gücümüz ve imkân kabiliyetimiz nedir? 
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— Bu gücü nasıl kullanmalıyız? 

— Bu krizden nasıl faydalanabiliriz?” gibi, sorularına cevap aradığı bir safha olarak mütalaa etmek gerekmektedir. 

Bu arayışlardan kısa bir süre sonra, toplanan bilgiler ve izlenen gelişmeler içinde Irak'a giriş, uygun bir hareket tarzı olarak görülmediğinden, koalisyon kuvvetlerine bir zırhlı tugayla katılma fikri ağırlıkla konuşulmaya ve incelenmeye başlanmış, sorulara cevap arayışları, değişik alternatiflere yönelmiştir. Zira bu safhada, Irak'ın sınırlarının ve toprak bütünlüğünün korunacağı ifadeleri, çeşitli kaynakların konuşmalarında yer almaya başlamışr. Ayrıca yapılan görüşmelerde de sayın başbakan, sayın Genelkurmay başkanı ve ilgili sayın bakanların, bu alternatife yaklaşımlarının olumsuz olduğu da anlaşılmış bulunmaktadır. 

Koalisyon kuvvetlerine bir birlikle, muhtemelen bir zırhlı tugayla katılma fikri cumhurbaşkanının en çok üzerinde durduğu ve arzu ettiği bir husus olmuştur. O koalisyon kuvvetlerine, Silahlı Kuvvetler'imizin bazı unsurlarıyla katılmasının, koalisyon kuvvetleri içerisinde hem daha aktif bir rol almak, hem de Silahlı Kuvvetler'imiz personeline ve özellikle komuta kademesine, modem harbi ve kullanılan teknolojiyi tanıtmak için bir fırsat oldugunu düşünüyor, bunun üzerinde çok duruyordu. Daha sonra birlik gönderme fikrinden de vazgeçilince bu ihtiyacı karşılamak üzere, özel girişimleriyle koalisyon kuvvetleri karargâhlarında yer almak üzere, bazı general ve subayları bölgeye göndermiştir. 

Bu safhada Genelkurmay Başkanlığı, kendi görüş ve tekliflerine göre hazırlanmış bir “politik direktif taslağı"nı onaya sunmuştur. Bu taslağın Milli Güvenlik Kurulu kanalıyla Cumhurbaşkanlıgı'na sunulmuş olması, cumhurbaşkanının bu direktifle ilgili olarak, doğrudan devreye girmesinin ilk nedeni olmuştur. 

Taslağı inceleyen rahmetli cumhurbaşkanı beni çağırmışlar ve bana, direktif taslağını incelediklerini, direktifteki ana fikrin “Irak'ın kışkırtılmaması” esasına dayandığını, sadece planlama ve yerinde hazırlığı öngördüğünü ifadeyle tatmin olmadıklarını belirtip taslağın ilgililerin katılacağı bir toplantıda konuşularak incelenmesinin gerektiğini belirtmişler ve “Bundan önce, asker göndermek mi, yoksa Genelkurmay teklifine benzer bir hareket tarzı mı daha uygun ve faydalı olur? Hangisi tercih edilmelidir? 
Sen bir inceleme yap görüşelim” emrini vermişlerdir. 

Konuşmalarımız arasında, “Ayrıca başka bir alternatif, daha faydalı ve daha uygun bir hareket tarzı var mıdır? Bunu da inceleyelim” tarzında bir emirleri de olmuştur. Yine konuşmalarımız 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arasında, “Ayrıca Amerikalıların, bizim kuzeyden ikinci bir cephe açmamız konusunda resmi olmayan bazı telkinlerinin olduğunu, ancak bu sözleri, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunacağı şeklindeki ifadelerle yan yana getirince, sadece koalisyon kuvvetlerine yardımcı olmanın düşünüldüğünü” belirterek, “Bu bizim için, geçerli ve yeterli bir sebep olamaz. Bu konuda yapabileceğimiz en son şey, belki uygun bir kuvvet ve muhtemelen tugay çapındaki bir birlikle koalisyon kuvvetlerine katılmak olabilir” şeklinde bir ifadeyi de bu konuşmaya eklemişlerdi. 

Ben kendilerine, emrettikleri incelemeyi yazılı olarak sunacagımı arz ile bu hassas konuyu daktilo etmeden, el yazımla sunmak hususunda, müsaadelerini istemiş ve tasviplerini almıştım. 

Bu inceleme emrinde, “Kuzey Irak'a giriş”le ilgili bir hareket tarzının incelenmesinin istenmediğini dikkatlerinize sunmak istiyorum. Çünkü bu safhaya kadar dışta gelişen olaylar, beliren görüşler ve çeşitli beyanlar ile iç ve dışta beliren görüş ve oluşan ortam, böyle bir müdahaleyi bir alternatif olmaktan çıkarmış bulunmaktadır. 

Benim kendilerine el yazımla sunduğum inceleme, “Asker göndermek yerine, Güneydoğu Anadolu'da zırhlı ve mekanize birliklerin çoğunluğunu teşkil ettiği caydırıcı bir güç toplayarak caydırıcılığı sağlamanın, o dönemde çok hassas olan Güneydoğu bölgemizde, bu kritik dönemde daha güçlü bulunmanın, emrivakileri karşılamaya hazır olmanın faydalarını içeren bir hareket tarzının uygun ve etkin olacağını, bu hareket tarzının bazı Irak kuvvetlerini kuzeye, Türk sınırına bağlayarak, İran'ı, Suriye'yi yerinde tutarak, mesela İncirlik Üssü nedeniyle Irak'ın olası bir füze saldırısı veya diğer bazı muhtemel hareketlerine karşı, aktif bir caydırıcılık ve cevap teşkil ederek, bize olduğu kadar koalisyon kuvvetlerinin harekâtına da fayda sağlayacağını” içeren bir ana fikir ve teklif şeklindeydi. 

Her iki hareket tarzının, fayda ve mahzurlarını belirten ve ana fikri yukarıda açıklanan hareket tarzını öneren bu notun, otuza yakın madde halinde sunulmuş olduğunu ve rahmetli cumhurbaşkanınca birkaç defa okunarak, benimsendiğini biliyorum. 

Genel anlamda teklifler, Genelkurmay Başkanlığı'nın önerdiği, “politik direktif taslağı”nda belirttiği hareket tarzına ve önerilere uyuyor, fakat ayrıldığı ana fikir nedeniyle planlama ve yerinde hazırlık yerine, bazı ön hazırlıkları ve fiili uygulamaları içeriyor ve en önemlisi, “kışkırtmama” yerine, “aktif caydırıcılık” öngörülüyordu. 

Bu çalışmalardan sonra, rahmetli cumhurbaşkanı, benim de 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bulunduğunı bir toplantı tertipletmiş, sayın başbakan, sayın Genelkurmay başkanı, sayın Dışişleri bakanı ile sayın Milli Savunma bakanı toplantıya katılmışlardır. 

Toplantıda, Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanan taslak, genel hatlarıyla görüşülmüş, özellikle Güneydoğu'ya birlik kaydırma, İncirlik Üssü'nün durumu ile kullanım ve hazırlık durumları başla olmak üzere, diğer bazı hususlar üzerinde durulmuştur. 
Önemli görülen bu üç konuda, sayın Genelkurmay başkanı, sunulan politik direktif görüşleri dile getirmiş ve Güneydoğu'ya bazı hava indirme ve komando taburlarının kaydırılacağını ifade etmişlerdir. İncirlik Üssü'nün durumu hakkında, kullanılmamasını öne çıkaran, ancak çok net olmayan beyanları ilgililerin dikkatini çekmiştir. 

Bu toplantıdan sonra rahmetli cumhurbaşkanı, başbakan ve ilgili iki bakanla birlikte, çalışma odalarında bir süre görüşmüşler, daha sonra beni çağırıp “Genelkurmay Başkanlığı'nın, Güneydogu'ya iç güvenlik nedeniyle her zaman gidip gelen, hava indirme ile komando taburlarını göndermeyi teklif ettiğini, oysa bu birliklerin her zaman gidip gelen, ‘mutat birlikler” olduğunu ve gitmelerinin hiç dikkate alınmayacağını ve bir caydırıcılık sağlayamayacağını; bu nedenle, hareket ve ateş gücü yüksek bazı zırhlı ve mekanize birliklerden oluşan, yeterli ve ağırlıklı bir gücün bölgeye kaydırılmasını” düşündüklerini belirterek, fikrimi sormuşlardır. 

Bu sorunun cevabı, daha önce rahmetli cumhurbaşkanına sunduğum önerilerimde mevcut olduğundan ve hem askeri, hem de politik yönden uygun bulunduğundan, olumlu olarak arz edilmiştir. 
Esasen bu husus, değişik ifadelerle toplantıda da dile getirilmiştir. 

İkinci olarak, gelişen durum içinde, İncirlik Üssü'nün kullanılmasında zaruret doğabileceği, hatta buna karşı olmanın, izlenen politikaya tamamen ters düşeceğinden uygun da olmayacağı ifade edilerek, bu konudaki yetki ve elastikiyetin, hükümet kararına bırakılması hususunun, direktifte açıklıkla yer almasını istemişlerdir. 

Bu iki konu dışında, diğer bazı hususlara da değindikten sonra, “Genelkurmay direktif taslağının esas alınarak, fakat ortaya konulan ana fikre göre gerekli değişiklikler yapılarak, politik direktife son şeklinin verilmesini ve bir gün sonraya hazır edilmesini” benden istemişlerdir. 

Daha önce de belirtmiş olduğum gibi, bu özel ikinci toplantıya, rahmetli cumhurbaşkanı, sayın başbakan ve ilgili iki sayın bakan katılmışlardır. 
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Ayrıca, daha sonra öğrendiğime göre adı, “politik direktif” olan bu direktifin, neden Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanarak onaya sunulmadığı konusu üzerinde de durulmuş ve toplantıda bulunan sayın bakandan, böyle bir direktif taslağının Dışişleri Bakanlığı'nca da hazırlanarak, ertesi günkü toplantıya getirilmesi istenmiştir. 

Bu noktada, bazı hususları ayrıca belirtmek istiyorum: 

1) Görüşmelerde Genelkurmay direktif taslağının çok uzun olduğu, direktife girmemesi gereken birçok teferruatın direktifte bulunduğu belirtilerek, kısaltılması gereği üzerinde durulmuş, ancak rahmetli cumhurbaşkanının “Anlaşılan emir almaya ihtiyaç duydukları hususları dahil etmişler, aynen kalsın, bir boşluk yaratılmasın” şeklindeki müdahaleleriyle şekil ve muhtevaya (emredilen değişiklikler hariç) sadık kalınmıştır. 

2) Müşahede edildiği gibi, bütün bu çalışmalar, toplantılar ve görüşmeler içinde sözü edilen, “Musul ve Kerkük'ün alınması”yla ilgili ne bir müzakere, ne bir çalışma, ne de bir planlama kesinlikle bulunmamaktadır. 

3) Sayın Genelkurmay başkanının da katıldığı ve Genelkurmay direktif taslağının görüşüldüğünü belirttiğim toplantıdan sonra, ayrılırken çok memnun kalmadığını görüp yanına gittiğimde, sayın komutan, “Bizden daha ne istiyorlar Yamak Paşa?” diyerek sıkıntılarını dile getirmişler, ben de kendilerine, daha önceden konuşulanlarda ifade edilen şekliyle “Güneydoğu'ya gönderilen hava indirme ve komando taburlarını yeterli görmüyorlar. İç güvenlik nedeniyle her zaman gidip gelen birliklerin gidişini de 'mutat uygulama' içinde mütalaa ediyorlar ve bir caydırıcılık sağlayamayacağını söylüyorlar” tarzında bir açıklamada bulunmuştum. 

Bu hususları belirttikten sonra, tekrar olayların akışına dönmek istiyorum. 

Ertesi gün rahmetli cumhurbaşkanı, başbakan, Dışişleri ve Milli Savunma bakanları, Cumhurbaşkanlığı makamında tekrar toplanarak, Genelkurmay direktif taslağını, Dışişleri Bakanlıgı'nca hazırlanan politik direktif taslağını ve Genelkurmay Başkanlığı'nın direktif taslağı esas alınarak, benimsenen ana fikre göre yapılan değişikliklerle, yeniden düzenlenen taslağı önlerine almışlar, taslakların ayrı ayrı kendilerine takdiminden sonra, konuyu sadece kendilerinden oluşan bir toplantıda, yeniden müzakere etmişlerdir. 

Bir süre sonra beni çağırmışlar, tarafımdan hazırlanan ve değişiklikleri içeren metne, Dışişleri'nin hazırladığı metinden alınacak belli birkaç hususu işaret ederek, bunların da metne dahil 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edilmesini, metnin son şeklinin görülmesinden sonra, “politik direktif”in, Köşk'e çağrılan Başbakanlık Müsteşarı Sayın Çakmakoğlu'na verilmesini, onun da direktifin Bakanlar Kurulu kararı olarak yayımlanması için gerekli işlemleri yapmasını emretmişlerdir. İstenilenler aynen yapılmış ve son metin önce kendilerine sunulmuş, tasvip ve emirleriyle sayın müsteşara teslim edilmiştir. 
Bu noktada: 

Bakanlar Kurulu kararı şekline getiriliş hariç, politik direktif belli olmuştur. 

Direktifte ne Irak'a bir harekât mevzubahistir, ne de asker gönderme konusu vardır. 

Direktif, hükümetin politik kararını destekleyecek mahiyette, Güneydoğu'da caydırıcı bir güç bulundurmayı ve kriz nedeniyle çok hassas bir duruma gelen Güneydoğu'da kuvvetli ve hazırlıklı olmayı öngörmektedir. 

Direktifte, “kışkırtmamaya” yönelik tedbirler yerine, “aktif caydırıcılığı” öngören tedbirler öncelik almıştır. 

Karar, rahmetli cumhurbaşkanı, başbakan ve konuyla yakından ilgili iki bakan tarafından oluşturulmuş, Bakanlar Kurulu'na sunularak, Bakanlar Kurulu kararı şeklinde yayımlanması ilgili müsteşara emredilmiştir. 

Ne oluşturulan karar, ne de yayımlanması istenen direktif, hiçbir şekilde kişisel değildir. Hazırlanan metin, Bakanlar Kurulu'na sunulacaktır. 

Politik direktifin oluşturulmasıyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan çalışmalara sayın cumhurbaşkanı, sayın başbakan, Dışişleri ve Milli Savunma bakanları, bazılarında ilaveten sayın Genelkurmay başkanı bulunmuşlardır. Bu safhada çalışmalar bitmiş, politik direktif Bakanlar Kurulu'na sunulmuştur. 

Bu noktada, bu çalışmaların neden Cumhurbaşkanlığı katında başlatılarak Bakanlar Kurulu'na gönderildiği ve neden hükümetle başlatılarak ve Bakanlar Kurulu'nda oluşturulup Cumhurbaşkanlığı onayına sunulmadığını, benim gibi kendi kendilerine soranlar olabileceğini düşünerek, bu konudaki şahsi müşahedemi de burada belirtmek istiyorum. Bilmediğim ayrı bir sebep yoksa “politik direktif” taslağının Başbakanlık veya Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kanalıyla ve hiçbir işlem yapılmadan Cumhurbaşkanlığı'na doğrudan sunulmuş olmasının böyle bir başlangıca neden olduğunu düşünüyorum. 

Ertesi gün yayımlanan politik direktifle ilgili Bakanlar Kurulu kararının bir sureti Cumhurbaşkanlığı'na gelince, bir “usul” ve 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“yayın” hatasıyla imza noksanı olduğu görülmüş ve hemen sayın Başbakanlık müsteşarı aranarak, değişik yorum ve algılamalara neden olabilecek bu hususun hemen düzeltilmesi ve noksan imzaların tamamlanması gereği dile getirilmiştir. 

Başbakanlık şimdiye kadar hiç yayımlamamış olduğu ve yabancısı bulunduğu “politik direktif”i, “Bakanlar Kurulu kararı” şekline dönüştürürken, direktifin içinde yasal yönden düzenlemeye ihtiyaç gösteren birkaç hususu tespit etmiş, bunları ayrı bir sayfada toplamış ve bunu, “Bakanlar Kurulu kararı” olarak bilinen formata eklemiş, politik direktifi de tam metin halinde bu kısa metne, ayrıca ek yaparak yayımlamıştır. Tarafımızdan yapılan hatırlatmayla, yapılan ilave metinden çıkarılmış ve politik direktif, “Bakanlar Kurulu kararı” formatına ek halinde kalmış ve imzalar aynı gün tamamlanarak yeni suret Cumhurbaşkanlığı'na da gönderilmiştir. Maalesef ilk dağıtılan direktifte imza noksanlığı hatası da olmuştur. 

İşte istifaya en son neden ve bardağı taşıran son damla olarak gösterilen “imzasız direktif” sözü muhtemelen, esasta direktifi hiç değiştirmeyen, sadece hemen düzeltilebilecek bürokratik bir noksan veya hatayı kastetmektedir. 

Başbakanlık müsteşarıyla bu konuşmayı ve hatırlatmayı yaptıktan sonra, Genel Sekreterlik'te çalışan ve hepimizin çok sevdiği Emekli Tuğamiral Hüsnü Küçükahmet'in ani olarak ölümünü haber almış ve hemen eşimle birlikte evine gitmiştim. Dönüşümde sayın komutanın beni aradığını söylediler, hemen kendilerini aradım. Çok sinirliydiler. Direktifteki değişikliklerden bahsediyorlardı. Ben, aslında Genelkurmay direktif taslağından çok farklı olmadığını arz etmeye çalıştım. Bana, “Nasıl fark yok paşanı? Bizdeki bütün planlamalar uygulamaya dönüştürülmüş. Birçok intikalleri gerektiriyor” şeklinde cevap verdiler. Ben “Böyle karar aldılar, caydırıcılığı öngördüklerini arz etmiştim” dedim ve konuşmamız bitti. 

Zannediyorum ertesi gündü. Cumhurbaşkanının başkanlığında sayın başbakan, ilgili bakanlar ve bürokratların katıldığı aylık “ekonomik değerlendirme toplantısı” devam ederken, bir görevli sayın başbakana bir zarf getirdi. Sayın başbakan gelen evrakı okudu, yanında bulunan sayın cumhurbaşkanının önüne koydu. 
O da okuyup evrakı bana uzattılar. 

Bu yazı, Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Torumtay'ın istifasıyla ilgili dilekçesiydi. Rahmetli cumhurbaşkanı, hiçbir şey olmamış gibi, takriben bir saatten fazla bir süre devam eden toplantıyı bitirdi. Daha sonra kendisine tarafımdan yapılan teklifi de 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dikkate alarak, sayın Genelkurmay başkanını çağırıp görüştüler. 
Sonuç değişmedi. 

Bir süre sonra, kendilerini aradım. Üzüntülerimi dile getirdim. 
“Bu kararınızı açıklamadan önce, keşke görüşebilseydik” diye hislerimi belirttim. Bana, “Yamak Paşam, ben artık bu tür şovlar- dan bıktım. Kararı ailecek aldık ve açıkladık. Yapılacak bir şey kalmadı” dedikten sonra, “Senden bir ricanı var. Hiçbir tören istemiyorum. Lütfen bunu sağlar mısın?” Tören olmasını teklif ettim. Israr ettiler, ben de isteklerini yerine getirdim. 

Buraya kadar arz ettiğim hususlarda müşahede edildiği gibi, sayın komutanın ayrılışına neden olabilecek haklı sebepleri olabilir, fakat ileri sürülen ve kendilerince açıklanan sebep ortada yoktur. “Politik direktif”, “Bakanlar Kurulu kararı” olarak verilmiş olan son karar ve son emir mahiyetindedir. Bunun alınmasından sonra ve bu nedenle istifa sebebi varsa politik direktifin dışında değil, içinde olduğu takdirde direktif istifa sebebi olabilir. 

Nitekim kendilerinden sonra göreve gelen Sayın Orgeneral Güreş, direktife göre gerekenleri yapmış, Körfez Krizi'yle ilgili politik direktif askeri yönden hedef alınan sonuçları sağlamıştır. 

Dikkat buyurulursa direktifin içeriği hiç münakaşa konusu olmamaktadır. Çünkü sonucu belli olmuştur. Münakaşalar, daha henüz karar alınmadan yapılan bazı ön görüşme ve ön incelemelerle ve şekli bazı hususlar üzerinde olmaktadır. 

O zamanlar sayın komutandan bu konuları görüşmek için bir çağrı beklemiş, daha önce birçok konuda yaptığımız gibi bu konuda da görüşebileceğimizi ümit etmiştim. Böyle bir ilgi olmayınca rahmetli cumhurbaşkanına çıkmış, yayınlardan duyduğum rahatsızlığı dile getirmiş ve bir açıklama yapmama müsaade istemiştim. 

Rahmetli cumhurbaşkanı, “Ne dilekçenin, ne de istifanın muhatabı sensin. Çünkü politik direktif Bakanlar Kurulu kararı olarak yayımlanmıştır. Muhatap hükümettir ve Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Sayın başbakan ve bazı bakanlar bazı cevaplar veriyorlar. Senin muhatap olmanı uygun bulmuyorum. Bunun çok degişik yorum ve algılamaları olabilir. Hepimiz gerçeği biliyoruz. 
Ayrıca, bu çok nazik ve hassas dönemde bu konuyu münakaşa etmenin, gündemde tutmanın ve açıklamalarda ister istemez bazı gerçeklerin ifadesiyle yeni bir münakaşa ortamı yaratmanın Silahlı Kuvvetler'imizi de rahatsız edebileceğini zannediyorum. Bir açıklama mecburiyeti doğarsa, yeniden görüşürüz” demişler, müsaade vermemişlerdir. 
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Yapılan çalışmaların ve alınan kararların cereyan tarzını, bunun içindeki görevimle ilgili yerimi, görev ve sorumluluğumu aynen açıklamış bulunuyorum. Bu açıklamadan sonra, şahsen söylemek ve sormak zorunda kaldığım bazı hususları da belirtmek istiyorum. 

Ben hiçbir yer ve görevde, gölgedeki isim ve otorite olmadım. 
Tam aksine, bu görüntüden özenle ve dikkatle kaçındım. Ancak, her görev ve makamda, görev ve hizmetin adamı olmaya, bu görev bilinciyle sorumluluğumu idrak ve yetkilerimi tereddütsüz kullanmaya özen gösterdim. Son görevim olan, Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği görevinde de bu prensiplerden hiç şaşmadını. 

Bu meyanda, sayın komutanın “Planlar sorumlu komutanlarla ve makamlarla hazırlanır. Yoksa emekli askerlerle değil” şeklindeki, kitabında yer alan beyanına da cevap vermiş oluyorum: 

— Evvela, Cumhurbaşkanlığı'nda hiçbir plan hazırlanmanııştır. 

— Yapılan çalışma, Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanan, onaya sunulan ve adı da “politik direktif” olan dokümana son şeklinin verilmesi için siyasi otoritenin yapmış olduğu bir çalışmadır. 

— Sayın Komutanın bekledikleri politik direktif, kendilerinin de katıldığı, rahmetli cumhurbaşkanı, başbakan ve Dışişleri ile Milli Savunma bakanlarının bulundukları bir toplantıda görüşülmüş, daha sonra ilgililerin katılımıyla hazırlanmış, Bakanlar Kurulu'na aktarılmış ve onaylanıp “Bakanlar Kurulu kararı” olarak yayımlanmıştır. 

— Ayrıca, benim o dönemdeki vazifem ve vasfım, sadece emekli bir asker değil, Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğidir. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterinin görev ve sorumlulukları, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilmiştir. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği, görev ve sorumluluklarımı bir tarafa bırakıp, emeklilik günlerimi geçirmem için verilmiş bir görev ve unvan da değildir. 

— Politik direktif, Genelkurmay Başkanlığı'nca taslak olarak hazırlanmış ve onaya sunulmuştur. Onaydan önce ilgili makamlarla müzakeresi yapılmış, bulunması gereken yetkili ve sorumlularla müştereken yapılan toplantılarda son şekli verilerek oluşturulmuş ve Bakanlar Kurulu'na sunularak, Başbakanlık'ça, “Bakanlar Kurulu kararı” olarak yayımlanmıştır. 

— Benim görevim Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğidir. Benden istenen bir görüşü sunmamak, bir incelemeyi yapmamak, Cumhurbaşkanlığı katında ve başkanlığında, ilgililerle yapılan bir çalışmaya son şeklini verme emrini yerine getirmemek, hangi görev anlayışıyla izah edilebilir? Bu görevleri genel sekreterlik görevinde kim bulunursa bulunsun yapması yadırganabilir mi? Yapmayabilir mi? 

— Direktif veya Bakanlar Kurulu kararı benim imzanu mı taşıyor? Birilerine şahsen bir emir veya talimat mı vermişim? İtiraz devlete mi, hükümete mi? Adı “politik direktif” olan “Bakanlar Киrulu kararı”na nudır? Ben hangi sebebin veya itirazın içinde bulunuyorum? Benim bilemediğim bu soruların cevabı, ilgililere âittir. 
İmza ve onay yetkileri ile karargâh çalışmasının ve sorumluluklann ayrılması gereği, bu sorunun cevabını teşkil etmektedir. 

Bütün sorun, Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanan dokümanın aynen onaylanıp geri gönderilmemiş olmasından kaynaklanmıştır. Çünkü beklenen budur ve konu, “aktif caydırma” politikası ile “kışkırtmama” görüşünün çatışmasıdır. 

Daha sonraları televizyonda, “Irak'ın bize harp açması mümkün değildi. Bizim de Irak'la harbe girme düşüncemiz yoktu” şeklindeki ifadeler, bu anlaşmazlığın temelinde var olan görüş ayrılıgının bir işareti olmuştur. 

Bu görüşe göre, kriz herhangi ağırlıklı bir tedbiri gerektirmiyordu. Ancak unutulmaması gereken husus, komşuda nasıl gelişeceği ve etrafını nasıl etkileyeceği belli olmayan bir yangının ve krizin varlığıdır. Bu nedenle, bu hassas bölgemizde, her türden oluşumlara karşı hazırlıklı ve güçlü bulunma ana fikri, politik tercihin esasını teşkil etmiş ve bunun adı da konmuştur: “aktif caydırıcılık”. 

Sık sık ifade edildiği gibi, siyasi otoritenin yetkisine inanılıyorsa, adı “politik direktif” olan direktif taslağında ve teklifinde, siyasi otoritenin kendi görüş ve tercihine göre yaptığı değişikliklerle onaylanmış olmasının, neden yadırgandığının ve istifaya sebep olarak gösterildiğinin cevabı da ilgililere aittir. 

Bu açıklamalardan sonra, kısaca konuyu özetlemek istiyorum: 

1) Yapılan çalışma ve müzakerelerden sonra, Genelkurmay Başkanlığı'na ve ilgililere “Bakanlar Kurulu kararı” olarak iletilen, hükümet direktifinin ana fikri bellidir. Bu direktifte, Kuzey Irak'a taarruzla, Musul ve Kerkük bölgelerinin ele geçirilmesiyle ilgili bir görev yoktur. 

2) Sayın komutanın istifasından sonra görevi devralan Sayın Orgeneral Güreş bu direktifi aynen uygulamış ve hedeflenen sonucu sağlamışlardır. 

3) Sayın komutandan sonra gelen, yetki ve sorumluluğu devralan sayın komutanlar, bu görevi yapmakla ve Bakanlar Kurulu kararını uygulamakla hata mı ettiler? Hata ettilerse, hataları nedir? 
Bu konu hiç münakaşa edilmemiştir. 


712 


Onur kırıcı 


TR аа 


Madem gerekliydi neden hu kadar geç kalındı 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karikatürler 
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1991'deki Körfez Savaşı'nı değerlendirirsek büyük zarara uğradığımız kesin. 

Ama buna karşın bütün dünyada büyük prestij kaanndığımız da kesin. | 

O dönemde özellikle 
Amerika'da nereye gitseniz, kiminle konuşsarız Türkiye'yi göklere çıkarıyordu. 


Gerçi karşılığını fazlasıyla alacağını hesaplayarak 
Amerika istemeden onlara her türlü servisi vermiş, ama 


yine de umduğunu bulamamıştı 


Hiç değilse saygınlığımız tavan yapmıştı. 

Son yaşadığımız krizlerde 
Washington'un bizi iflastan kurtaran desteğinde bu prestijin büyük rolü olduğu yadsınamaz 


* * *}# 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toplandı ve tezkerenin en kısa zamanda Meclisten çıkarılması hükümete tavsiye edildi. 

Devlet adamlığı, gelişmeleri ve sonuçları önceden sezebilmek ve ona göre karar almaktır. 

Bu yapılamadı. 

Amerika ile ilişkiler zarar gördü. 

İki stratejik ortak arasında güvensizlik doğdu. 

Türkiye bu yanlışları yapmayacak kadar büyük bir ülkedir. 

* ж * 

Körfez Savaşı'nda yaşanan bir olayı anımsatmak istiyorum. 

Amerika Kuveyt' işgal edince 
Baba Bush, Özal'ı апуог. 

İki lider uzun uzun durum değerlendirmesi yapıyor. 

Ozal bölgeyi bilen bir lider olarak görüşlerini açıklıyor ve 
“Saddam'ın mutlaka gitmesi lazım” diyor. 

Başkan Bush, Özal'a “Petrol | boru hattın kapatabilir | misiniz?” diye soruyor. | 

| 
| 


Özal ABD Başkanı'na harekât için Birleşmiş Milletler karan çıkarmasını öneriyor. 

Ата ertesi gün hemen Bakanlar 
Kurulu'nu toplayıp petrol boru hattını kapatma kararı alıyor. 

Birkaç gün sonra ABD Dışişleri 
Bakan Baker Türkiye'ye geliyor. = 

Özal'a petrol boru hattını kapattığı için teşekkür ediyor. 

Görüşmenin sonunda 
Cumhurbaşkanı Özal, Baker'a açık açık soruyor: 

“Petrol boru hattını kapatmasaydık ne yapâcaktınız?" 

Baker gülüyor ve şu yanıtı veriyor: 

“Bay Başkan, İskenderun 
Körfezi'ne abluka uygulayacaktık.” 


Körfez Harekâtı'nda Cumhurbaşkanı Özal'ın Türkiye-Irak petrol boru hattını, ABD'den herhangi bir talep gelmeden kapatması, sert eleştirilere neden olmuştu. 
Bu konuda yıllar sonra yayımlanan iki yazı, kararın yerindeliğini, aksi takdirde 

ABD'nin İskenderun Körfezi'ni ablukaya hazır olduğunu belirtiyor. 
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4) Alınan Bakanlar Kurulu kararının imzasız (veya noksan imzalı) olduğu ifade ediliyor ve istifanın verilmesine son neden olduğu söyleniyor. 

Son şekli verilmiş, yazılı hale getirilmiş ve resmen dağıtılmış olan Bakanlar Kurulu kararının imza formunda, olmaması gereken bir imza noksanı gibi bürokratik ve şekli bir hata veya noksanlık, bu çok kritik ve hassas dönemde bu kadar ağır bir kararın alınmasına başlı başına bir sebep olmamıştır. Kendilerinin de ifade ettikleri gibi “bardağı taşıran son damla” olabilir. 

Emekli bir asker olarak, söylemek istemediklerimi, sorumlu bir cumhurbaşkanı genel sekreteri olarak söylemeye ve yazmaya mecbur bırakıldığım için üzgünüm. Olayın bu noktaya gelmesinden önce, sayın komutana bazı arzlarımın olduğunu, kendileri de hatırlayacaklardır. Son olayla ilgili hatırlatmaya, “Mutat birlikler gönderiliyor diyorlar” sözü belki yardımcı olabilecektir. 

Kendileri her şeye rağmen benim çok saygı duyduğum komutanımdır. Benim kendilerine ve Silahlı Kuvvetler'imize yardımcı olmak için bin tane sebebim varsa, aksini yapmak için bir tane sebebim yoktur ve olamaz. 

Bu açıklamalarımın, kendilerine olan saygımla hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu saygı daimidir. Ancak milletimizin yararına olduğunu gördüğüm teklif ve görüşleri bana soran ve benden isteyen yetkililere sunmak, bulunduğum makanıın benden bekledigi görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve bunları yaparken de bazı görüş ayrılıklarına düşmüş olmak gibi hususlar, bu saygıyla karıştırılmamalıdır. Kriz safhasında ben Kara Kuvvetleri komutanı olsaydım, aynı düşünceleri ve teklifleri kendilerine arz ederdim. Kabul veya ret tıpkı bu çalışmalarda olduğu gibi kendilerine ait bir karar olurdu. 

Bu açıklamalarımla, kendimi veya o dönemde görev yaptığım makanu savunmak düşüncesinde değilim. Esasen buna gerek de görmüyorum. Ancak gerçeklerin bilinmesini, gelecekte aynı makamlarda görev yapacak arkadaşlarımızın “sivil-asker ilişkileri” konusunda yanlış bir kanaat beslememeleri için, tarafların tutum ve davranışlarını, arada kalmış emekli bir asker ve sorumlu cumhurbaşkanı genel sekreterinin kaleminden bilmeleri gerektiğine inandığım için bu açıklamaları yapıyorum. İhtiyaç duyanların, bu olayla ilgili belgelerden gerçekleri teyit edebileceklerine, ayrıca işaret etmek istiyorum. 

Son söz olarak, söylemek istediğim şudur: bu olaylar ve oluşumlar için bir sorumlu aranıyor ve bu sorumluluk bana kadar 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düşüyorsa, ben bu sorumluluğu kabul ediyorum. 

Bu açıklamaları aynı zamanda, sekizinci cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal için yapmış olmayı, yerine getirilmesi gereken bir görev ve manevi bir borç olarak kabul ediyorum. 

İşte, zaman zaman münakaşa edilen, rahmetlinin ölümünden sonra daha çok yoğunlaştığı görülen ve daha pek çok münakaşalara konu olacağı anlaşılan ilk Körfez Krizi'nin bir bölümüyle ilgili olarak gördüklerim, bildiklerim ve yaşadıklarım bundan ibarettir. 

Ben olayların içindeki yerimi, durumumu, yetki ve sorumlulugumu belirtmiş bulunuyorum. Hakiki sebep miyim, zahiri sebep miyim, aranan sebep miyim, yoksa yaratılmak istenen sebep miyim, bunu da bilemiyorum. 

Bu harekâtla ilgili olarak, sadece ilk inceleme safhasında hareket tarzlarının ve alternatiflerin tespiti sırasında dile getirilen, ancak değerlendirme ve karar safhasında öncelik almayan, planlamaya esas alınmayan verilen emir ve direktiflerde bulunmayan, uygulamada yeri olmayan bir hareket tarzının istifa sebebinin ve yapılan münakaşaların içindeki yeri, değeri ve maksadı nedir, bilemiyorum. Ben sadece burada “gölgede kalan izler”i açığa çıkarıyor, bu cevabı, gelecekte burada yazılamayanların da yer alacağı tarihe bırakmayı tercih ediyorum. 

Sekizinci cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal'ın ölümünden ve Birinci Körfez Harekâtı'ndan sonra, seneler geçmiş olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Özal'ın bu savaşla ilgili tutumu, politikası ve düşünceleri konusunda münakaşalar, kişisel değerlendirmeler, maksatlı yönlendirmeler, yanlış algılamalar ve olayları politik bir malzeme gibi kullanma arzularının devam ettiği görülmektedir. Özellikle rahmetli Turgut Özal'ın ölümünden itibaren ona atfedilen söz, yazı ve düşüncelere dayanılarak yapılan eleştiriler, ikinci ve üçüncü Körfez krizlerinin ufukta görülmesinden itibaren daha da yoğunlaşarak birçok yazı ve programa konu olmuş, şimdi rahmetliye atfedilenler artık hayallerine kadar ulaşarak, kendisini bile aşmıştır. 

Rahmetlinin ölümünden sonra, önce yaptıkları veya yapamadıklarıyla, daha sonra söyledikleri veya söylediği farz edilenlerle, bir süre sonra düşündükleri veya düşündüğünü düşündükleri ve en sonunda da hayal ettiğini hayal ettikleriyle uğraşmak, şimdilerde neredeyse bir tutku haline gelmiş bulunmaktadır. 

İkinci Körfez Krizi ile birincisi yoğunlukla işlenirken, kimisi rahmetlinin hedefinin Kuzey Irak, Musul ve Kerkük olduğunu söylemiş, kimisi Basra Körfezi olduğunu ifade etmiş, kimisi de 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ölümünden beş yıl sonra, rahmetli sağ olsaydı, ordulara Afrika'yı hedef vermeyi düşüneceğini yazmıştır. Şimdi ben kapalı kapılar ardında pişen ve bir açık artırma gibi önümüze düşen bu hayal yarışında, rahmetlinin Hindistan seferine kimin talip olacağını merakla bekliyorum. 

Bütün bu eleştirilere ilaveten bazen olmamış, yaşanmamış olayları var gibi hayal ederek takdim edenler, bazen doğruyu ve gerçeği bildikleri halde kendileri için bunları değişik tarzda ve maksatlı olarak topluma sunanlar, bazen düşüncelerini keşfedenler, bazen onun adına hayaller yaratıp, bunları yaşatmaya çalışanlar görüldükçe, bütün bunlara cevap veremeyecek olan rahmetliyle ilgili bu eleştirilere cevap verme ve gerçekleri açıklama görevinin benim için hem bir borç, hem de vicdani bir görev oldugunu düşünüyor ve bunu talep edenlerin çoğalmasıyla bu yükün her gün biraz daha ağırlaştığını hissediyorum. Karşılıksız kalan bu iddia ve ifadelerin boş alanlara yönelerek veya yerleşerek, doğruların yerini alır hale geldiğini görüyor ve üzülüyorum. 

İşte bunca zaman sustuktan sonra, rahmetliyle üç buçuk sene birlikte çalışmış, cumhurbaşkanlığı döneminin tamamında onun genel sekreterliğini yapmış biri olarak, özellikle Birinci Körfez Krizi'yle ilgili tüm olayları, başlangıcından sonuna kadar içinde yaşamış bir görevli sıfatıyla bazı açıklamaların yapılmasının 20- runlu hale gelmiş olduğunu ve buna mecbur kaldığımı ifade etmek istiyorum. 

Hemen söylemem gerekiyor ki yazacaklarım benim bizzat yaşadıklarım, gördüklerim, kaynağından bizzat duyduklarımdan ibarettir. Rahmetli cumhurbaşkanı gibi, düşünceleri, atılımcı ruh ve cesareliyle zapt edilmez bir kimsenin, başka yer ve ortamda söyledikleri, ifade veya ima ettikleri değişik bazı hususlar da olabilir. Ben bana ait olanları dile getiriyor, bunlara inanıp inanmamanın benim yazma maksadımla çelişmediğini düşünüyor ve bu ilave ifadelerle gerçeklerin değişmeyeceğini belirtmek istiyorum. Rahmetli cumhurbaşkanına yakın, ona bağlı birisi olduğum ve onun bana gösterdiği yalanlık ve güven borcu nedeniyle bunları yazdığımı ileri sürenler olabilecektir. Ben vicdani bir görevi yerine getirmek istiyorum. 
Bu nedenle bu karşı ifade ve düşüncelerle de ilgilenmiyorum. 

Bu olaya ait olan biteni kaleme aldıktan bir süre sonra, 21 ocak 
1996 gecesi, bir televizyon kanalında, Körfez Krizi konusunda konuşmaları dinledim. Aynı konuda İkinci Körfez Krizi döneminde Sayın Cıvaoğlu'nun bir programını da izledim. Bu programda ileri sürülen iddialar şunlardı: 
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1) Körfez Savaşı Amerika'nın bir şovudur. 

2) Körfez Krizi'nde Türkiye tuzağa düşmüştür. 

3) Kuzey Irak'tan kaçan sığınmacıları kabul, hata olmuştur. 

4) Çekiç Güç'ün kurulması hata olmuştur. 

5) Sayın Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay istifa ederek Türkiye'yi büyük bir badireden kurtarmıştır. 

6) Söyleyip de ima edildiğine göre bütün bunların sorumlusu rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dır. 

7) Rahmetli cumhurbaşkanının Körfez Harekâtı başlamadan önce yapmış olduğu Şırnak ziyaretinde sığınmacıların kabulü Kuzey Irak'a giriş ve girmeyiş konusunda sert bir münakaşa olmuştur. 

8) Rahmetli cumhurbaşkanıyla 1991 yılında olduğu ifade edilen bir münakaşadaki, senaryo yazma ifadesi ve “Siz o senaryoda sadece bir satırsınız” cevabıyla ilgili iddialar. 

9) Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Birinci Körfez Harekâtı'nda sadece Kuzey Irak'a girmeyi değil Suriye sınırı boyunca güneye doğru uzanan elverişli araziden vurarak, Basra Körfezi'ne inmeyi düşündüğü (iki de şahit göstererek) ifadeleri. 

Şimdi bunlara ait olan bitenleri, bildiğim gerçekleri ve bazı düşünceleri sırasıyla sunmak istiyorum. Televizyon programına da çıkmayı düşünmüyorum. “Asker askere karşı” gibi bir durum veya görüntü yaratmaktan rahatsız oluyor, hatta keşke bunları yazmak mecburiyetinde olmasaydım diye üzüntü duyuyorum. Rahmetli Özal'ın Musul ve Kerkük'ün alınmasıyla ilgili iddiaları ve bu konudaki gerçekleri daha evvel açıklamış, Bakanlar Kurulu kararı olarak yayımlanan politik direktifin hazırlanışı ve yayımıyla ilgili bütün hususları ortaya koymuştum. 

Konuşmada, Sayın Ecevit'in de katıldığını ifade ettiği “Körfez Savaşı Amerika'nın bir şovudur. Biz bu şova katıldık” görüşüne katılmadığımı belirtmek istiyorum. Bu takdim ve tanıtımın “ABD başta olmak üzere Batı'nın menfaat ortaklığı” şeklinin daha doğru olacağını belirtmek istiyorum. 

Çünkü koalisyonda yer alarak şova ortak olan devletler de dahil olmak üzere bütün koalisyon ortaklarının bu kadar ucuz politika yürüteceklerine ve bu kadar pahalı bir şovu tercih ettikleri- ne inanmakta güçlük çekiyorum. Politikanın milli menfaatler ve müşterek menfaatler üzerine kurulduğu gerçeğini, uygulamadan algılanan şov görüntülerinin değiştirmeyeceğine ve en son çare olarak başvurulan savaşın bir şov uğruna açılamayacak kadar pahalı bir tercih olacağına işaret etmek istiyorum. 

İkinci husus, Körfez Krizi'nde Türkiye'nin tuzağa düştüğü veya 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düşürüldüğü görüşüdür. Bu ifadenin de o günlerdeki çaba ve çalşmaları, teşebbüsleri hatırlayarak, doğru olmadığına inanıyorum. Türkiye bu olaya karışmaya ve taraf olmaya hem mecbur kalmış, hem de doğru tarafta yer almıştır. 

Bu olayda, 

— Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan; 

- Saddam taraftarı bir hareket tarzını benimseyen veya ona karşı bir tavır almayan ve tarafsız kalan; 

— ABD başta olmak üzere koalisyonda yer alan ve taraf olan Batı ülkelerinden kopmuş; 

— Arap ülkelerinden ve bazı Doğu-Uzakdoğu ülkelerinden bile taraf olmak ve tavır koymaktan geri kalmış; 

— Ne ölçüde olursa olsun, hemen güneyinde ve en hassas bölgesinde varlığı aşikâr hale gelen ve Türkiye Cumhuriyeti başbakanına en yetkili ağızdan pervasızca ifade edilmekten çekinilmemiş olan bir tehdidin varlığını görmezlikten gelen (General H. 
Norman Schwarzkopf Kahraman Olmak Gerekmez isimli kitabında bu tehdidi şöyle belirtmektedir: “63 adet tümen oluşturan 
900 000 kişi, 8 seçkin tümen, З 200 tank, 640 savaş uçağı T-72'ler, 
çok sayıda ağır silah, roket ve uzun menzilli füzelerle dünyanın dördüncü büyük ordusu”); 

– Ne olacağı, nasıl gelişeceği bilinmeyen komşudaki bir yangın için gerekli tedbirleri almayan; 

— Tarafsız mı, kararsız mı olduğuna karar verememiş olan bir Türkiye'yi düşünmek bile istemediğim için yukarıdaki kanaatimi açıklamış bulunuyorum. 

Türkiye'nin Ortadoğu'daki yeri, değeri ve geleceği konusunda her olayda nelerin kaybedilip, nelerin kazanılabileceğini çok uzun vadeli düşünme ve değerlendirmeyle bu tercihin doğru yapıldığı inancını taşıyorum. 

Savaş sonunda uğranılan ve uzayan ambargo nedeniyle büyüyen zarar ve ziyanın tam olarak karşılığının alınamadığı doğru olabilir, ancak Türkiye'nin inisiyatifi ve kendisinin dışındaki bazı sebepler var oldukça, bu zararın yine olup olmayacağı dikkate alınmalıdır. Mesela boru hattı kapatılmayacak mıydı? Kapatılmasa bile petrol satışları olabilecek miydi? Yumurtalık çalışabilecek miydi? Birleşmiş Milletler'ce konulan ambargo uygulanmayacak mıydı? Türkiye Güneydoğu'da gerekli güvenlik tedbirlerini almayacak mıydı? Bu konudaki Birleşmiş Milletler kararına uymayacak mıydı? Bu Türkiye'nin inisiyatifi ve kararları dışında gelişen hususlara da cevap arayarak, zarar ziyan konusuna gerçekçi bir 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жен Başbakan `Үагйитс® ve hükümet ortağı partinin lideri olarak aylardır zaten bu konunun içindeydi. 
© Cevabi şöyle oldu: 

“Hükümet, karar vermekte gecikerek ABD üzerinde tereddütler yaratıyor. Güven unsuru аzalıyor. Sonunda Türkiye ister istemez nasi ol- 
$а bu harekât içinde yer alacak. Uzatmak yan- 
$." Hatta, öncelik almalı, 

Yani... Turgut Özal'ın yaptığı gibi daha zorlama olmadan Türkiye'nin kendiliğinden Һаrekete geçmesi mi? 

Yılmaz, “Aynen öyle. Gene aktif politika uygulanmalı” dedi. Anımsayalım... 

Körfez Savaşı öncesinde Turgut Özal daha Amerika istemeden petrol boru hattını М» murtalık'tan kapatmıştı. Kendiliğinden kapatmasaydı 48 saat sonra ABD savaş gemileri o radan alınacak petrolü yüklemeye gelecek veya limandan aynlacak gemileri engelleyecekti. 

Petrol ambargosu dayatılacakh. 

Özal'ınrelleksiyle böyle birtatsızlık önlendi. 
Üstelik Körfez Savaşı koalisyonunda Türkiye sözü geçen bir ülke oldu. 


Türkiye'nin Körfez Harekâtı'nda yürüttüğü aktif politikanın ABD'nin Türkiye üzerindeki planlarını bozduğuna ikinci tanık. 


bakış açısından bakmak gerekmektedir. Seneler sonra Sayın Mesut Yılmaz'ın, Sayın Cıvaoğlu'yla yaptığı bir konuşmadaki ifadesi yukarıdaki gazete kupüründe yer almaktadır. 

Rahmetli Cumhurbaşkanı Özal'ın Şırnak ziyaretiyle ilgili bir söyleşide, Kuzey Irak, Musul ve Kerkük konusunu başka bir ortam içersinde dile getiriliyor. Körfez Savaşı sırasında ve sonrasında Çekiç Güç'ün kurulmasının uygun olmadığına dair Silopi'de cumhurbaşkanıyla geçen bir konuşmanın Kuzey Irak'a giriş-girmeyiş münakaşasına dönüştüğü söyleniyor ve olay kişiselleştirilerek takdim ediliyor. İçinden bildiğim kadarıyla bu göçün oluşumu ve sığınmacıların kabulü, istenerek oluşmuş olaylar değildir. 
Baskı ve çok ciddi boyutlara ulaşan can güvenliği nedeniyle meydana gelmiş ve âdeta komşudaki yangının bize sıçrayan kıvılcımları şeklinde bir emrivaki olarak ortaya çıkmıştır. Olay, o zaman ilgililerce görüşülmüş ve karara varılmıştır. Bu karar, 

— Geçici olarak zorunlu kabul; 

— Bölgede geçici iskân; 

— En kısa sürede yerlerine iade; 

— Tekrarını önleyici tedbirleri alma şeklinde özetlenmiştir. 

Bu karara başka çare olmadığı, çocuklar, kadınlar ve erkeklerin yer aldığı grupların, elleri havada hududu geçiş için zorlamalarına, “makineli tüfeklerle cevap verilemeyeceği” veya “enterne edilip Saddam'a iade edilemeyeceği” en büyük gerekçeyi oluşturuyordu. Söylenen bir söz daha vardı; ABD'ye “Bu göçe siz sebep oluyorsunuz, önleyici tedbirleri de siz alın ve bize yardımcı olun” deniliyordu. İşte Çekiç Güç'ün kurulması da bu talebe dayanıyordu. Yanlış bir olgu olarak takdim edilen bu kuruluş daha sonra, bazı hatalı faaliyet ve davranışlarına rağmen askeri otoritelerin teklifi ve siyasi otoritenin kararıyla senelerce göreve devam edecekti (yıl 2002, hâlâ devam ediyor). Göç ve kabul hususu siyasi otoritenin kararıydı ve bu uygulamayla başlamış, devam ediyordu. Konunun münakaşa safhası bitmiş, uygulama safhası başlamıştı. Silahlı Kuvvetler'e de gerekli emirler verilmiş bulunuluyordu. Cumhurbaşkanı orada, konuyla ilgili olarak yeni bir münakaşaya veya eleştiriye sebep olacak herhangi bir emir de vermemişti. Esasen vermesi de düşünülemezdi. Cumhurbaşkanının bahsedilen Şırnak ziyaretinde, gümrük müdürlüğü binasındaki görüşmelerde ben de vardım. Bu görüşmelere ve o güne ait hatırladıklarım, bizimle beraber orada bulunan, o zamanki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nde görevli bazı ilgili arkadaşlara da sorup teyit ettikten sonra, olayı aşağıda aynen yazıyorum: 

Belirtilen o odaya girdikten sonra, rahmetli cumhurbaşkanı yerel yöneticilerden bazı bilgiler aldı. Onların sorunlarını ve tekliflerini dinledi. Daha sonra, önceden görüşme talebinde bulunan ve kendisine randevu verilen bölgede görevli Amerikalı korgeneral, yanında yardımcısıyla odaya geldi. Cumhurbaşkanı onları da dinledi, sorular sordu, cevaplar aldı ve Amerikalı generaller ayrıldıktan sonra ayağa kalktı. İlgililere, onların duyabileceği alçak bir sesle, “Elimi yıkayabileceğim bir lavabo var mı?” diye bir soru sordu. İlgililer yol gösterip götürdüler. Kısa bir süre sonra başyaver bana geldi ve “Komutanım, ordu komutanımız, 'Acaba cumhurbaşkanımız bizimle konuşmayacak mı ” diyor” dedi. Ben kendisine, cumhurbaşkanı lavabodan çıkınca hemen arz et, herhalde buraya döneceklerdir dedim. Kısa bir süre sonra rahmetli cumhurbaşkanımız kapıdan girerken “Bir çay da komutanlarımızla içelim” diyerek yerine geçti. Odada bulunanların bazıları dışarı çıkarıldı. Komutanımızla konuşma başladı. Sayın komutan önce emre uygun olarak hazırlıkların yapıldığını, gerekli tertip ve tedbirlerin alındığını, hazırlıkların geliştirilmesine devam edildiğini ve ordunun göreve hazır bulunduğunu arz etti. Konu, göç konusuna gelince, meydana gelen bazı sıkıntı ve sakıncalar dile getirildi. “Bu göç sınırlarımızın ötesinde, uzakta durdurulsa ve sığınmacılar kabul edilmeseydi” şeklinde bir konuşma olunca rahmetli cumhurbaşkanı “Bu sizin dediğiniz ancak hudut dışına çıkıp orada gerekli tedbirleri almakla olabilirdi” şeklinde bir ifadede bulunmuştu. Görüldüğü gibi olayın cereyan tarzı, “Bizi dinlemeyecek misiniz ?” çıkışıyla cumhurbaşkanının çıkarken durdurulması ve kapı ağzında münakaşa yapılması tarzında olmamıştır. Ben ve arkadaşlarım göçü sınır ötesinde durdurmayla ilgili konuşmaların içinde cumhurbaşkanına mesafenin kilometresi ile alanın kilometrekaresinin beyan edildiğini biliyor, ancak ifade edilen şekliyle haddini aşmış ve maksadını taşmış bir tartışmanın oldugunu hiç hatırlamıyoruz. Daha sonra öğrendiğime göre başyaver, cumhurbaşkanına, ordu komutanının isteğini iletince cumhurbaşkanı, “Askerlerin programında brifing yok muydu ?” diye bir soru sormuş, başyaverin olduğunu arz etmesiyle cumhurbaşkanı içeri girmiş, o nedenle “Bir çay da komutanlarınmızla içelim” ifadesini kullanarak, asıl görüşmenin ve incelemenin brifingde olacağı tarzındaki beklentisini başyavere sorduğu soruyla dile getirmiş bulunmaktadır. Bu tür konuşmaların asıl yerinin de verilmiş bulunan bu brifing olması gerekmektedir. 

Ayrıca ifade edilen konu, karar safhası bitmiş, uygulama safhası başlanış olması nedeniyle böyle bir münakaşayı hiç geçerli ve gerekli kılmamaktadır. O görüşmede Bakanlar Kurulu'ndan çıkan, aradaki kademelerden geçerek ilgililere kadar ulaşan, verilmiş ve uygulamaya konulmuş bir karar ve emri “Girilseydi ne olurdu biliyor musunuz ?” şeklindeki bir münakaşaya çevirmek, verilmemiş bir görev ve emri bu ortamda tartışmak yerine, daha uygun bir ortamda durumu belirtmek, sıkıntıları dile getirmek ve varsa önerileri sunmaktı. Olay genelde bu çerçevede cereyan etmiş olmasına, ayrıca cumhurbaşkanına özel bir brifing takdim edilmesinin planlanmasına ve daha sonra uygulanmasına rağmen, neden başka türlü bir takdimde bulunuluyor ve kamuoyuna bu şekilde sunuluyor, sebebini bilemiyorum. Bu takdim, 7 şubat 1998 akşanu Kanal D'nin “Durum” programında aynen yer aldı ve sorular da çoğaldı. 
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Musul ve Kerkük'ün alınmasına dair Özal'a atfedilen sözleri, dönemin Genelkurmay başkanı Emekli Orgeneral Doğan Güreş, yıllar sonra yalanlıyor. 


Bir cumhurbaşkanıyla yapıldığı iddia edilen bir konuşmanın, ifade edilen şekil ve üslupta olup olamayacağı konusunda tereddüde düşen ve soru soranların, eğer doğruysa rahmetli cumhurbaşkanının reaksiyon ve tavrını öğrenmek isteyenlerin çoğunluguna da işaret etmek istiyorum. Sonuç olarak, Sayın Cıvaoğlu'na da hak veriyorum. Kendisine sorulan soruyla de pek ilgisi bulunamayan bu kişiselleştirilmiş konuşma için kullandığı “maksadını aşmış bir konuşma” tanımını çok yerinde buluyorum. Tabii sayın konuşmacının “Öyle algılandıysa özür diliyorum” sözünü de yerinde bulduğumu belirtmek istiyorum. 

8-9 kasım 2001 tarihli Sabah gazetesinde yer alan bir beyanda bu münakaşa tekrar ve biraz da değişik ifadelerle dile getiriliyor ve deniyor ki: “Cumhurbaşkanı Özal, Irak'a girmemizin uygun olacağını söyledi ve gidiyoruz, dedi.” 
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Bu münakaşanın olduğu tarih, 19 şubat 1991'dir. Şimdi bu tarihi olayların, daha doğrusu olaylı günlerin içinde, konuları yerli yerine yerleştirmek istiyorum. 

1 aralık 1990'da ana fikri “aktif caydırıcılık” olan “politik direktif" Bakanlar Kurulu kararı olarak ve cumhurbaşkanı tarafından da onaylanarak yayımlanmıştır. Direktifte Irak'a giriş ve Musul, Kerkük'e gidişle ilgili hiçbir görev ve emir yoktur. 

3 aralık 1990 günü Genelkurmay Başkanı Sayın Orgeneral Necip Torumtay istifa etmiş ve yerine Sayın Orgeneral Doğan Güreş atanmıştır. 

Daha sonra, verilen direktif yürürlüğe konulmuş, istenilen caydırıcı güç Güneydoğu'da toplanmaya başlamıştır. 

Bu hazırlıkların tamamlanmasına devam edilirken, 13 ocak 
1991 günü, sayın cumhurbaşkanının bir beyanatı gazetelerde yer 
almıştır. Bu beyanat şöyledir: “Savaştan uzak durmak istiyoruz. 
Irak saldırmadıkça, ikinci cepheyi açmayız. Ama Saddam her an bir çılgınlık yapabilir (zabıtlardan).” 

18 şubat 1991'de sayın cumhurbaşkanı Adana'da İncirlik'e gitmiş ve bir brifing almıştır. 

19 şubat 1991'de Diyarbakır'dan geçerek, Silopi'ye ve Güneydoğu'daki birlikleri görmeye gitmiş ve Silopi'deki konuşma burada ve bu tarihte olmuştur. 

20 şubat 1991'de sayın cumhurbaşkanı Malatya'ya geçmiş ve 2. 
Ordu komutanını ziyaret etmiştir. 

23-24 şubat 1991'de müttefik kuvvetler saat 00.30'da Irak'ta kara harekâtına başlamıştır. 

Harekâttan iki ay yirmi gün önce, harekâtla ilgili politik direktif verilmiş, Irak'a girişle ilgili bir görev emredilmemiş, iki ay on yedi gün önce sayın Genelkurmay başkanı istifa еїпїїз ve Sayın Orgeneral Doğan Güreş Genelkurmay başkanı olmuş, politik direktifi uygulamaya koymuş, birlikler büyük bir bölümüyle görev bölgelerinde toplanmış, takriben o görüşmeden bir ay önce cumhurbaşkanı, Irak'tan saldırı olmadıkça, Türkiye'nin ikinci cepheyi açmayacağını topluma açıkça beyan etmiş ve harekâtın başlangıcından dört beş gün önce Diyarbakır ve Malatya'da, yerinde incelemelerde bulunmak üzere, politik direktifin verilişinden iki ay yirmi gün sonra Diyarbakır ve Malatya bölgelerine gelmiştir. 

Bu bilgilerin ışığında ne önlenmiş oluyor ? Neyin münakaşası yapılıyor? Aylardır uygulanan ve hazırlıkları yapılan politik direktife mi karşı çıkılıyor? 
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Bir cumhurbaşkanı düşününüz, takriben iki ay evvel verilmiş emir ve direktiflere göre devam eden hazırlıkları görmek üzere bölgeye gidiyor. Tek başına, doğrudan doğruya ilgililere “Irak'a girmemizin uygun olacağını” ifade ederek “Gidiyoruz” diyor. Buгада ne emri veren cumhurbaşkanı bu yetkiye sahiptir, пе de bu emre muhatap olan komutanlar bu sorumluluğu yüklenebilecek bir makamdır. Boşlukta kalan bu sözler ve buna ait iddialar olaylar arasına ve gerçeklerin içine yerleştirilememiştir. 

Bu konuda Sayın Ecevit'in, İnönü'nün Atatürk'ten intikal ettiği ifadesiyle, dile getirdiği “Musul ve Kerkük'ün alınması”yla ilgili yazışmalar meyanında Akşem gazetesinde 9 ocak günü yayımlanan bir makalede tekrar bu konuya değiniliyor. Yanlışları belirtmek istiyorum. 

a) Evvela yukarıda işaret edildiği gibi Habur'daki bu toplantı Birinci Körfez Harekâtı'ndan sonra değil, ondan önce ve Körfez Harekâtı'nın hazırlıklarının sürdüğü bir dönemde olmuştur (bahsedilen toplantı 19 şubat 1991'de, Birinci Körfez Harekâtı ise 24 şubat 1991'de başlamıştır). 

b) Rahmetli Özal 1 aralık 1991'de yayımlanan politik direktifi onaylayan, Bakanlar Kurulu kararı olarak yayımlanan hükümet kararının onay ve imza sahibidir. Ayrıca 13 ocak günü bu konuda açık beyanatı vardır. Bütün bunlara rağmen “Amerikalılar güneyden girerken beni dinleyip kuzeyden girseydik şimdi Musul ve Kerkük bizim elimizdeydi” demesi mümkün değildir. 
Çünkü ifade edilen söz, olmamış iki faraziyeye dayanmaktadır. 
Önce ortada böyle bir harekâtı öngören bir direktif (Bakanlar Kurulu kararı) yoktur, ikincisi Körfez Harekâtı o tarihte başlamamıştır. 

c) Makalenin yukarıda belirtilen kısmı da dahil, geçtiği ifade edilen konuşmaların (“On günde alabilirdim.” “Asıl olan orada kalabilmektir.”) konusunu, konuşmanın şahidi olan bizler hiç duymadığımızı ifade edebiliriz. Ayrıca rahmetlinin “Peki пе yapmalıyız ?” şeklindeki sorusunu da duyan ve hatırlayan yok. Yok, çünkü ne yapılacağı emredilmiş ve plan, yığınak safhasıyla uygulanmaya başlamıştır. Ayrıca mevcut ortamda bu sorunun ne sorulması, ne de cevaplandırılması mümkün ve uygundur. Zira daha büyük komutanlar da orada bulunmaktadır. Bu soruya karşı verilen cevap da ilk defa bu makalede yer almış bir sözdür. Hiç kimsenin bu “saban” hikâyesinden haberi yoktur. Aslında Türkiye Cumhuriyeti takip edeceği politika için hiç kimsenin iznini aramamış, takip edilen iz ve politikayı Türkiye Büyük Millet Mec- 
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«nrliği'ni yapan Brent 
Scow'colt beraberce 
“Değişen Dünya" 
adlı bir kılap yazdılar. є i 

Geçen уй yayımlanan hiçbir kuwel gitmiyor. Buna karşın. 
bu kitabın Körlez Savaşı ile igili b&- caydıncı bir güç olarak müttelik lümünde rahmetli Turgut Öza- uçaklann konuşlandınlmasını kabul Idan bir hayli söz ediliyor. Özal, ediyor, fakat bunların Türkiye'deki Bush'un anılarında, iç sezisi kuv- Oslerden havalanarak savaş görevi меШ. uzak görüşlü, gerçekçi ve Ш- yapmalarını istemiyor. 

kesinin çıkarları konusunda duyarlı 25 Kasım'da Özal ve Bush, ve таф bir İder olarak ortaya qla- АСІК toplantısı vesilesiyle Paris'te yor. Başkan Clinton da geçen ay buluşuyorlar. Özal yine doğru bir TBMM'deki konuşmasında Özal'ı tahminde bulunuyor. Hava harekâltımguyle yâd etmedı mi? nın Sonucu almaya yeleceğini ve sa- 

Кара Bush, Körlez kririnin b+ vagn kısa ocağını belirtiyor. 

şından beri Özal ile sürekli, lemas Irak'a hava saldınlarının başladığı halinde olduğunu vurguluyor. Irakin 16 Ocak 1991'den sonra, İsrail'in Kuveyt'e saldırısından iki gün sonra Scud füzeleriyle vurulması Üzerine 
3 Ağustos 1990'da telelonla aradığı АВО, Türkiye'nin de aynı akıbete 
zaman Özal diplomatik temaslanna, uğrayabileceğinden endişe ediyor ve başlarnış bile. Ozal o tarihte kesin NATO müttefiklerine danışıyor. Şən- bu tum talanmakıan kaçınan Suudi sölye Kohl, Bush'u arayarak Al-Arabistan Kralı Fahd ile görüşmüş manya'nm Türkiye'ye kuvvet gönderwe Saddam'a bir ders verilmesi ge- meye ve savaşmaya hazır olduğunu 


roktiğini aksi halde Suudi Arabistan'ı da isula edebileceğini izah etmiş. 


Özal'ın gözünde Saddam. Kaddafi'den kal kat daha tehlikeli. 


bildiriyor. Alman uçaklar Türkiye'de konuşlandırılıyor. 

Bush aynca, anılarında savaş sona erdikten sonra, bir halk ihtilali 


Bush aynı konuşmada irak-Türli- veya askeri darbeyle Saddam'ın ye boru halının kapatılmasını Öneri: devrilmesini umduklarını, ancak yor. Özal'ın verdiği cevap kaçamak- ABD'nin olduğu kadar Türkiye'nin h. 5 Ağustos'ta Bush'u arayarak ve diğer bölge Olkelerinin de -Irak'ın BM Güvenlik Konseyi yaptınm- parçalanmasını katiyen islemediklelara karar verirse buna uyarak rini, Kürtlere seli-determinasyon hattı kapatacağını bildiriyor, fa- hakkının verilmesinin gerçekçi polikat aynı zamanda olası bir Irak | tikayla bağdaşmadığını vurguluyor. 
saldırısına karşı NATO'nun he- Ота] sevap ve günahlanyla tarimen Türkiye'nin yardımına ge he karışt. Fakat “Sezar'ın hakkıbezeğini gösteren bir işaret bek- nı Sezar'a vermek lazım. İkna kaliyor. Bush vakit geçirmeden NA-  biliyeti dahil, bugün hasretini çekti-TO Genel Sekreteri'ni uyarıyor. ğimiz kuvetli liderlik vasıllan inkâr 

Үле bu larihte Bush, Irak saldm- edilemez. Amansız muarızlarının mmdan beri ilk dela Saddam Ve gör пе diyeceği belli: “Körfez krizi тизет Bağdattaki ABD Maslahatgir 30-40 milyar dolar zarara sezan'ndan bir rapor alıyor. Raporu bep olmadı mı?” Doğru, fakat okurken Özal'ın Saddam haklın- *bunun sorumlusu Özal değil, Saddaki teşhisinde ne kadar haklı oldur dam. Türkiye o devirde hangi siya- 


ğunu düşünüyor. 

10 Kasım'da Bush, Özal'dan 
hazırlanmakta olan “Çöl Tilkisi” harekâtı çerçevesinde Suudi 


setl güderse gülsün, 'bu zaran E ğüslemek mecburiyetindeydi. Üstellik Saddam'a meyleden bir siyaset 'gütseydi, :bugün' Clin- 


Arabistan'a bir Türk nrhh (098 ton'm'tektar tekfar'altitrkizdiymin gönderilmesini telkin edi- 'ği ABD-Türkiye stratejik oryor. Ота) düşüneteğini söylemekle taklığı temelinden sarsılmış yetiniyor ve bilindiği gibi sonunda olurdu. 


Birinci Körfez 
Harekâtı üzerine yürütülen tartışmalara açıklık getiren önemli bir yazı. 
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Ferai ТІМС = 
Irak gündemde 


RAK, önümüzdeki dönem- 
6 de gündeme gelebilir mi?' 
Şu günlerin en çok tartışılan sorusunu, Körfez Savaşı'nın başında ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmış olan Morton Abramowitze sonıyorum. 

Ve yanıtı hemen alıyorum. 

“Гак, gündemde bile.” 

Kriz bölgelerinde etkili roller üstlenen sivil toplum örgütü Uluslararası Kriz Grubu yöneticisi sıfatıyla bu hafta başında Türkiye'ye gelen Abramowitz, baba Bush ile olduğu gibi oğul Bush ile de dirsek temasında. 

Büyükelçi Abramowitz ile on yil öncesine gidiyoruz. Körfez Savaşı'na. 

“Özal” diyor Abramowitz. “Diğer bütün liderlerden önce Saddam haklında doğru fikirlere sahipti. Saddam Hüseyin'in bölge açısından büyük tehlike olduğunu bizden çok daha önce görmüş ve bunu Körfez Savaşı'ndan çok daha önce George Bush'a söylemişti.” 

О görüşmeyi çok iyi anımsıyor Abramowitz, çünkü kendisi de oradaymış. Özal, 
Saddam'ın bölgedeki petrol kaynaklarını kontrol etmek istediğini bu amaçla Kuveyti işgale kalkışabileceğini ve bunun da bir felaket olacağını söylemiş. 

“Özal'm bunları söylediği dönemde, 
1990 yılmın başında, biz Saddam ile 
ilişkilerimizi geliştirmeye uğraşıyorduk. Oysa Ozal, Saddam'ın dünya için tehlikeli bir adam olduğunu daha o zaтап söylemişti.” 

„ “Dün Ankara'ya giden Abramowitz, 
Özal'ı mı özlüyor?” diye içimden geçirirken emekli Büyükelçi devam ediyor. 


“Sales. ın dünya için hâlâ bir tehlike olduğunu düşünüyorum.” 

Bir gün önce Ankara'da Başbakan Ecevit, Dışişleri Bakanı Cem ve diğer yetlililerle bir araya gelerek nabız tutmuş olan emekli Büyükelçi. acaba Özal ile Ecevit hükümetinin зак konusundaki yaklaşımları arasındaki farka mı dikkat çekmek istiyor? 

“Evet, bence Saddam dünya için hâlâ bir tehlike. Kitle imha silahlarma sahip. Ona nasıl davranılacak henüz belli değil, görüş farklılıklar var. Türkiye'de de var, bizde de var. Türkiye, 
Saddam'm devrilmesi durumunda İrak'ın bölüneceğinden endişe ediyor.” 

Bu endişenin yersiz olmadığını hatırlatıyorum. Amerikan gazetelerinde çıkan makalelerde ortaya atılan, “Türkiye'ye Kuzey 
Irak'ı verelim, Güneydoğu Anadolu ile birleşsin, o bölgeye özerklik verilsin” 
önerilerini ciddiye almıyor. Özal anmanında böyle bir plan olduğunu da kabul etmiyor 
Abramowitz. “Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü her zaman savunduk” diyor. 

“Keşke Özal'ın sözlerini daha fazla dinleseydik. Saddam'm devrilmesi gerektiğini söylemişti. Oysa, herkes onun bittiğini düşünüyordu. Sen, Saddam'ın 10 yi daha iktidarda kalacağım aklıma bile getirmemiştim.” 

Ve ekliyor. "Ата hepimiz yanılmı- 


Herkes yanılabilir. ма önemli olan yanılп ders 

Hele de bu dersler ч ve kanla çıkartılıyorsa, bir daha yanılmamak için adımları çok dikkatli atmak gerekmez mi? 

Ve neden halâ kak? 

“Saddam'm iktidarda olmasının bölge için olumsuz sonuçları var. Suudi 
Arabistan'da Amerikan askeri varlığı devam etmek zorunda. Bu da, Suudi Yönetimi'ni s1- 

tya т.” 

Pekiyi пе olacak? 

“11 Eylül ile ilgili kanıtlar belirleyecek olacakları.” 

Anlaşılıyor, istesek de istemesek de anlamak zorundayız. Irak 


gündemde. Morton Abramowitz 


Körfez'de dün yaşananlar, bugün olanların habercisi gibiydi. 


lisi adına onaylayıp verdiği politik direktifte Bakanlar Kurulu kararmamesiyle çizmiştir. O tarihte uygulamanın da kırk dokuzuncu 


günü yaşanmaktadır. 


O günlerde doğrusu ve yanlışıyla bütün bu olan bitenlerden sonra, rahmetli Özal'ın hiçbir şey olmamış gibi, ertesi gün Malatya'ya giderek, sayın ordu komutanını ziyaretlerinin de bu Şımak bölgesindeki münakaşalar arasında değerlendirmenizi ve ne anlam taşıdığını yorumlamanızı diliyorum. 

Televizyondaki programda, o zamanki Genelkurmay başkanının istifa etmesiyle ilgili açıklamalarda, “Bu istifanın Türkiye'yi büyük bir badireden kurtardığı” vurgulanarak ifade ediliyor. Saуш komutanın istifasında tek cümlede ileri sürülen “devlet anlayışındaki uyumsuzluk” sayın komutan için şahsi ve özel bir sebep olabilir. Ancak dönemin başbakanı Sayın Akbulut'un, o programda da tekrar ettiği gibi, bu kişisel sebep veya sebeplerin istifayla ilgisi o zaman da kurulamamış, bugün de bulunamamıştır. 

Politik direktifle ilgili hususları daha önce açıklamıştım. Bu direktifin alınmasında, iki gün sonra istifa eden sayın komutanın, istifasıyla Türkiye'yi hangi badireden kurtardığı bilinememektedir. Kendisinin istifasına neden olan direktif, yeni Genelkurmay başkanı tarafından aynen uygulanmış, bu direktifin uygulanma safhasında diğer komuta heyeti içinde, bölgedeki sorumlu komutan da yer ve görev almış, bir badire doğmanıştır. 

İstifa, siyasi otoritenin kararında herhangi bir değişikliğe neden olmamış, direktif aynen yürürlükte kalmış ve uygulanmıştır. 
Eğer kastedilen Kuzey Irak'a giriş ise hiçbir plan, emir ve direktifte böyle bir husus ve görev yer almamıştır. Bu husus sadece ilk inceleme ve değerlendirme safhasında mevzubahis olmuş, uygun bir hareket tarzı olarak kabul edilmediğinden, diğer bazı hareket tarzlarıyla birlikte incelemeye bile alınmamıştır. O konuşmaların yapıldığı safhada da herhangi bir istifa olmamıştır. Bakanlar Kurulu'nca yayımlanan politik direktif kriz ve savaş süresince уйrürlükte kalmış ve aynen uygulanmıştır. Konuşmada ifade edilen “atlatılan badire”den neyin kastedildiği ve bu ifadenin istifayla ilişkisi bu nedenlerle anlaşılamanmıştır. 

7 şubat 1998 tarihinde yayınlanan “Durum” programındaki konuyla ilgili olarak Sayın Hasan Pulur, 11 şubat 1998 tarihli Milliyet gazetesindeki köşesinde şu ifadeye yer veriyor. Özal 1991 yılında bir toplantıda şöyle demiş: “Musul ve Kerkük'ü alacağız. bu senaryoyu ben yazdım.” Toplantıda bulunan bir komutanımız cevap vermiş: “Hayır cumhurbaşkanım, o senaryoyu siz yazmadınız. 
Başkaları yazdı, siz o senaryoda sadece bir satırsınız.” Bu iddialı ifadeyi de ilk defa duyuyorum. Nerede ve hangi toplantıda söylendiğini de bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı'nda o zamanki görevli kimseler de aynı şekilde, bu görgü ve bilgi zincirinde yoklar. Ben yukarda gerçeği aktardım. Musul ve Kerkük'ün alınmasıyla ilgili ne bir senaryo, ne bir emir, ne bir planlama, hatta artık o safhada, ne de herhangi bir düşünce vardır. Tam aksi yönde emir ve kararlar emir verilmiş ve kararlar alırıruştır, onlar uygulanmaktadır. 

Rahmetli Özal'ın “Irak'a gireceğiz, Musul ve Kerkük'ü alacağız” dediğini iddia edenlere o dönemin sorumlu komutanı ve Genelkurmay başkanı Doğan Güreş'in de bir cevabı var, bir önceki sayfada takdim ediyorum. 

Her nasılsa bütün bu tür konuşmalar hep aynı kimselerle yapılmakta, kavgaya benzeyen ve o hissi vermeye çalışan münakaşalar hep aynı kimseyle olmaktadır. Üstelik münakaşa edildiği söylenen hususlar, 

— Siyasi otoritenin (TBMM dahil) kararlarıyla uygulamaya konulmuş hususlardır. Komutanlık emirleri de böyledir. Uygulanan emirler de böyledir; 

— Verilmiş olan emirler ve alınmış olan kararlarda, münakaşa edilen Kerkük ve Musul'un alınması, Kuzey Irak'a girilmesiyle ilgili hiçbir husus yoktur. Rahmetli Özal'ın cumhurbaşkanı olarak onayladığı, yayımlamış olan Bakanlar Kururu kararı da böyle bir ifadeyi boşlukta bırakmaktadır. 

Bir husus daha var, Silopi'deki gümrük binasında bulunan kalabalık medya grubu ve birçok kişi, herkesin gözünün dikildiği bir odanın kapı aralığında yaşanan böyle bir münakaşayı ne duymuş пе de bütün eleştiri oklarının rahmetli cumhurbaşkanına dönük olduğu bir dönemde bu konuda bir haber veya duyum alarak bir yayında bulunmuştur. Böyle olmalı ki ertesi günü gazetelerde “Cumhurbaşkanı ile komutan arasında sert tartışmalar” manşetli bir gazete veya bir haber basında görülememiştir. Acaba haber alınamadı mı? Yoksa bir haber mi yoktu? 

İkinci konuşma, senaryo yazma veya yazmama konusundaki münakaşanın olduğu toplantı hakkında da yorum böyledir. Her nedense bu iki iddia da cumhurbaşkanının ölümünden üç dört sene sonra ortaya atılmış ve münakaşa edilmeye başlanmıştır. 

Yine her nasılsa, bu münakaşalar Silahlı Kuvvetler'in asıl yetkili ve sorumlu makamlarıyla değil de başkaları tarafından yapılmakta ve seneler sonra ileri sürülmektedir. Kimse kusura bakmasın, ama takdinı ve ifadeleri, kendilerince kurulup işlenen senaryolar olarak, bir cumhurbaşkanı ile bir komutan arasında olabilecek konuşma üslubuna yetki ve sorumluluk sınırına sığdırılamamaktadır. Bu konuda sorular da vardır: 

— Bu konuşma ve davranışları neyi değiştirmiştir ? 

— İnanılmayan ve sakıncalı görülen bir plan varsa neden uygulamaya devam edilmiş ve Genelkurmay başkanı gibi istifa edilmemiştir? 
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— Alınan emir ve planlarda, bu münakaşa edilen konular yoksa neyin münakaşası yapılmıştır? 

— Bunların doğrusu nedir? 

— Sayın cumhurbaşkanının bu konuşmalara ve davranışlara reaksiyonu ne olmuştur? 

Bu sorular benim değildir, bana sorulan sorulardır. 

7 şubat 1998'de yayınlanan “Durum” programında konuşan saуш konuşmacı, rahmetlinin hedefleri hakkında, “Cumhurbaşkanıyla odasında, bir harita etrafında konuşurken bana, Irak-Suriye hududu doğusundaki harekâta müsait arazi kesimini göstererek, buradan vurup, Basra Körfezi'ne kadar inişle ilgili bir harekât düşündüğünü söyledi” tarzında bir beyanda bulunuyorlar. Ben rahmetliyle harita başında veya dışında, doküman üstünde ya da haritalar üstündeki değerlendirmelerde birçok konuda konuştuğumu arz ederek böyle bir ifadeyi duymadığımı belirtmek istiyorum. 
Sayın konuşmacının şahit olarak gösterdiği iki kişiden biri olan Sayın Kaya Toperi böyle bir söz ve ifade duymadığını ve kesin olarak böyle bir düşünce olmadığını o programda belirttiler. Şahit olarak gösterilen ikinci kişiye de olayı sorduğum zaman, Sayın Toperi'nin ifadelerine aynen katıldıklarını belirttiler. Tekrar ediyorum ki ben de bu konuda rahmetli cumhurbaşkanında böyle bir niyet ne gördüm, ne de hissettim. Böyle bir ifade de duymadım. Rahmetlinin atak, cesur ve atılımcı bir yapıya sahip olduğunu biliyorum. Fakat hayalperest olmadığını ve ölçülü riskleri analiz ederek kabul edebildiğini de biliyorum. Bu nedenle bu konuşmanın yapılması düşünülen bir harekât için değil, belki Irak'ın arazi yapısıyla ilgili genel mahiyette bir sohbet konuşmasının içinde geçmiş bir değerlendirme olabileceğini zannediyorum. 

Birinci Körfez Krizi ve Körfez Savaşı milletimizin yaşadığı, yüce Meclis'in kararlarına uyularak, devletimizin yönlendirdiği, hükümetimizin yönettiği ve Silahlı Kuvvetler'imizin uyguladığı bir bütünü oluşturmaktadır. Bu bütüniçinde şu veya bu olayı, tek başına ve seneler sonra değişen şartlar, belli olan sonuçlar içinde ele alıp irdelemek, olaya bakış açısına göre şahsi ve kişisel yorumlar yapmak, bilmiyorum hangi doğrulara ulaşabilir. 

Geçmişten ve tarihten ders almak doğrudur, ancak doğru sonuçlara ulaşarak, bunlardan ders almak daha doğrudur. Şimdilerde “O dersi ben verdim” diye bazı sonuçlara sahip çıkanlar, bazı yorumlarla olayları kişiselleştirip takdim edenler, peşin hükümlerle olayları değerlendirme alışkanlığına sahip olanlar, bu alışkanlıklarla hislerini mantıklarının önünde tutanlara bakıyor ve 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bu olguya ulaşmanın ne kadar zor olduğunu düşünüyorum. Ви nedenle bu konuşulanları ve yazılanları (bu yazı dahil) tarihi belge olarak kabul etmede biraz sabırlı davranmak ve gelecek için yanlış belgeyi doğru, doğru belgeyi yanlış olarak takdimden kaçınmak gerektiğine inanıyorum. 

Doğruları ve yanlışlarıyla tarihe mal olmuş bu kriz nedeniyle, olaydan bunca yıl sonra, neden sadece rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal tek başına eleştirilere konu oluyor ve hedef alınıyor diyerek, acaba “Ölümünden bunca zaman sonra, bazıları rahmetliyi hâlâ öldüremediklerini kabul veya zannettikleri için düşünce ve hayallerine kadar ulaşıp (') belli bir maksadı veya arzu edilen bir sonucu sağlamaya mı çalışıyorlar ?” diye bir soruya da cevap arıyorum. 

Bu bölümün sonucunu bir dilekle bağlamak istiyorum. Sayın yetkililer, sayın etkililer, doğrusu, yanlışı, sevabı ve günahıyla Birinci Körfez Krizi biteli ve rahmetli Turgut Özal öleli yıllar oluyor. 
İkinci Körfez Krizi ve esen çatışma rüzgârları kapımızda dolaşıyor. Şimdi Üçüncü Kriz yaşanıyor ve komşuda yine yangın var. 
Siz de gerçekçi bir arayışla, bugünlere döner misiniz ? Bugünlere bakar, yarınlara sahip çıkar mısınız ? Lütfen o geçmiş dönemi ve rahmetli Özal'ı tarihe bırakır mısınız? 

Sağlar arasındaki kavga ve çekişmelerden bıktık, şimdi buna bir de ölüler ile diriler arasındaki kavga ve çekişmeleri sokmayı düşünmekten vazgeçer misiniz ? 

Bu arada Hürriyet gazetesinde Sayın İlter Türkmen tarafından yayımlanan yazıda, bu konulara bazı açıklıklar getiren ve bazı konulara cevap teşkil eden en yetkili iki kişinin, o zamanki ABD başkanı ile onun güvenlik danışmanının yazıp yayımladıkları Değişen Dünya isimli kitaptan alıntıları ve Sayın İlter Türkmen'in degerli görüş ve değerlendirmeleri dikkatimi çekti. Bilginin doğrusunu yetkili kaynaktan almak isteyenlerin ilgilerine sunuyorum. 

Bu konuda bir bilgi de, 9 kasım 2001 tarihinde yayımlanan Hürriyet gazetesinde Ferai Tınç'ın, Körfez Krizi sırasında ABD'nin Ankara büyükelçisi olan Morton Abramowitz'le görüşerek yazdığı yazılarında ilginç bilgiler var. Bu yazı, Afganistan krizi nedeniyle, Körfez Krizi'nin 2001 yılında yeniden gündeme geldiği bir sırada, rahmetli Turgut Özal'ın yeniden konuşulur olduğu bir dönemde yazılmıştır. Bilgilerinize sunulur. İşte, 2002 ve 
2003 yıllarına tırmanan Üçüncü Körfez Krizi'nin nedenlerini içeren görüşler. 

Olayların tarihleri ile resmi evraklar ve bunların tarihleri yan 


yana konularak incelenmesi, her türlü noksan bilgiyi yanlış degerlendirmeyi ve yanıltıcı ifadeleri, doğrularıyla değiştirecek niteliktedir. İncelenmesini tavsiye ediyorum. 


KİŞİYE ÖZEL 


Sn. Cumhurbaşkanı T. Özal'ın Körfez Krizi'nde, a. Koalisyon kuvvetlerine bir askeri birlik (Zh. Tug.) göndererek 


katılma veya 


9 kasım 1990 


b. Güneydoğu'da Irak sınır bölgesi karşısında güçlü bir caydırıcı güç bulundurma konusunda istedikleri inceleme için hazırlanmış bir 


ön not. 


Not: Bu not ve fihrist daha sonra yuvarlak içindeki kımuzı rakamlara göre sıralanmış ve açıklamakla sonuca bağlanarak yeniden kaleme alınmış ve 3 kasım 1990 tarihinde sayın cumhurbaşkanına sunulmuştur. 


1. Önemli ölçüde kuvvet bağlar. 


2. Kuvvet artışı ve gösterilen aktivite bağlanan kuvvetin takviyesi- 


ni gerektirir. 


3. Savunmaya yönelik bir tedbir olarak takdim edilebilir. Maskele- 


nebilir. 
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4. Gelecekteki ilişkiler yönünden daha yumuşak bir tedbir olarak algılanabilir. 

5. Doğrudan savaşa katılma yerine dolaylı destek sağlama niteliği taşır. 

6. Türkiye bakımından hassas olay bölgesine yakın bulunmanın faydalarını sağlar. 

7. Güneydoğu'daki asayiş komutanlığına yardımcı bir uygulama olur. 

8. Olağanüstü halin mevcut olması, kısmi seferberlik uygulamasına veya özel çağrı planlarının uygulanmasına yardımcı olur ve kolaylık sağlar. 

9. Güney Irak cephesine asker gönderme, ne olursa olsun mevcut ve devamlı artış gösteren yığınak içinde sembolik olarak görünür. 
Bölgede ağırlıklı bulunmak Türkiye'nin gücünü temsil eder ve etkisini artırır. 

10. Muhtemel çatışmanın sıklet merkezinden uzak kalmayı sağlar. 
Zayiat olmaz. 

11. Çift taraflı baskıyı sağlar. Caydırıcılık faktörüne ağırlık kazandırır. Ambargonun etkisini çoğaltır. 

12. İran'ın ve Suriye'nin muhtemel tutum ve davranışlarını kontrol altında tutar, etkisi müspet olur. 

13. Her ihtimale karşı bölgede oluşacaknizanıi ve gayri nizami tehdit ve tehlikeleri önler. 

14. Uygulaması daha kolay, etkisi daha çoktur. 

15. Güneydoğu bölgemizde silahlanmak için ısrarımızın doğrulugunu teyit eder ve yeni safha müzakerelerinde fayda sağlar. 

16. Denizaşırı harekâtın intikal, intibak, hazırlık sorunları, lojistik istek ve destek farklılıkları ve harekât sonu problemleri doğmaz. 
Problemler içimizde kalır, çözümü kolaylaşır. 

17. Böyle bir baskı kuvvetinin hazır bulundurulması; İncirlik'in kullanılması, lojistik destek ve kolaylık sağlanması veya diğer nedenlerle girişilebilecek mukabil bir harekâtı önler. Kuzeyde yeni bir cephe açmamak için bu tür yardım ve desteklere fiili bir reaksiyon gösterme riski azalır. 

18. Türkiye'nin kendine güveninin bir göstergesi görüntüsü şeklinde değerlendirilebilir. İnisiyatif sağlar. 

19. Böyle bir hareket tarzının uygulanması her yönüyle Birleşmiş Milletler kararlarına uyum ve bunların desteklenmiş olmasını, kendi güvenlik ihtiyaçlarımızın karşılanmasını, karşıdaki güç dağılımını etkileyerek harekât için gerekli desteğin sağlanmasını, kamuoyunda olumlu yankıların uyanmasını mümkün kılar. 
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20. Bölgeye bir kısım kuvvet kaydırılması, mevcut ve kaydırılan kuvvetlerin kısmi seferberlik, özel çağrı veya seferberlik tatbikatı şeklindeki bir uygulamayla sefer kuruluş ve kadrolarına göre seferber edilmesi mümkün olabileceğinden, tercihlere göre değişik alternatiflerin uygulanmasına imkân verir. 

21. Başarısı, açıklanmamasına ve her türlü harekâtın yapılabileceği fikrinin uyandırılıp devamına bağlıdır. 

22. Mahzurları: 

a. Kışkırtıcı bir hareket olarak algılanabilir. 

b. Bölgedeki konışu ülkeler tedirginlik duyabilir. 

c. Karşı bir hareket veya faaliyet için sebep ve bahane olarak kullanılabilir. 

23. NATO'yla müşterek bir görüntü verme bu mahzurları ve muhtemel riskleri azaltır. 


Bu bakanın gazetelere intikal eden beyanlarına karşılık hazırladığım cevap notu aşağıdadır. 


10 aralık 1990 

Ben devlet hizmetinde 46'ncı yılını dolduran, bunun 44 yılını Silahlı Kuvvetler içinde geçirmiş olan, yetkimi - sorunıluluğumu - haddimi - hududumu bilen, buna titizlikle uyan, bu alanlardan en çok üzüntü duyan ve hiçbir beklentisi bulunmayan bir görevliyim. 

Silahlı Kuvvetler'imizin emir komuta yapısını, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili hassasiyetlerini ve bunların içinde emekli bir komutanın yeri ve durumunun ne olduğunu çok iyi bilirim. 

Sn. Org. Torumtay çok saydığım ve kendileriyle çalışmaktan her zaman mutlu olduğunı değerli bir komutanımdır. Kendileriyle başta olmak üzere bütün komutan arkadaşlarıma saygım ebedidir. Bu saygının başında benim için onların bilinen hassasiyetlerine hürmet ve riayet gelmektedir. 

İddia ve hayal edildiği gibi tarafımdan hazırlanmış ne bir liste, ne birrapor, ne bir emir veya plan diye hiçbir şey yoktur. Gölge Genkur. 
Bşk'lığı gibi yakıştırmalar asla mümkün olamaz. 

Sn. Cumhurbaşkanı ve Sn. Genkur. Bşk'nı her hafta ve ayrıca gerektiğinde doğrudan görüşme imkânlarına her zaman sahip bulunan en yetkili kimselerdir. Dolayısıyla bir gölge ve aracıya ihtiyaçları yoktur. 

Bu hususun Sn. Cumhurbaşkanı tarafından en çok hassasiyet gösterilen bir husus olduğunu belirtmek de vazifemdir. 

İstifa nedeni olarak münakaşalar içinde gösterilmeye ve benimle ilişkisi kurulmaya çalışılan, rapor-emir-plan değil, bir Bakanlar Kurulu kararıdır. Bu kararlar ise Bakanlar Kurulu'na aittir. Benimle bir ilgisi bulunmamaktadır. Mazeretin içinde görünse bile sebebin içinde olmadığımı belirtmek isterim. 

Silahlı Kuvvetler'imizde 44 yıl hizmet görmüş emekli bir komutanın konumu ne olursa olsun, hayali senaryolarda ileri sürüldüğü gibi bir tutum ve davranışı benimsemesi için hiçbir nedeni ve maksadı olamaz ve yoktur. Aksine onlara yardımcı ve destek olması için sebepler pek çoktur. 

Bunun birçok örnekleri de vardır. 

M. Kemal Yamak 
Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri 


Sayın cumhurbaşkanının emirleriyle bu açıklamanın o zaman basına iletilmesi mümkün olamamıştı. 

Körfez Savaşı sonunda Güneydoğu'da, Irak'tan kaçış, göç ve zorunlu kabuller başlamıştı. Bu göç, onun dışında görülen insani duygu ve düşüncelerden ayrı olarak, içinde saklı birçok sorunu da beraberinde getiriyordu. Göçü kabul zarureti, insani açıdan ne kadar zorunluysa bu göçün kontrol altında tutulması, bütün ağırlığıyla üstümüzde kalmaması, kısa zamanda sona erdirilmesi, gelenlerin yerlerine iadesi ve tekrarının önlenmesi de o kadar zorunluydu. Dış kaynaklarca, Kürt sorunu ile göç olayı mutlaka birlikte işlenecek ve istismar edilecekti. Ayrıca Saddam'm krizdeki tavrı için Türkiye'ye kızarak söylediği, “Size öyle bir Kürdistan teslim edeceğim ki başınız dertten kurtulmayacak” sözü de yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Körfez Krizi sırasında sinen ve sonuca göre yeniden sahneye çıkacağı anlaşılan PKK'yla ilgili olarak, yeni gelişmeler olmuş ve haberler toplanmıştı. Özellikle dış ülkelerde Kürt sorunu her zamankinden daha çok konuşulur hale gelmişti. Bu konudaki endişelerimi de bazı önerilerle birlikte, sayın cumhurbaşkanına arz etmiştim. 

Günler geçiyor, sayın cumhurbaşkanına yoğun eleştiriler devam ediyordu. Bir ara, “Acaba biz kendilerine yardımcı olanuyor muyduk ?” diye bir endişeye düşmüştüm. Sayın cumhurbaşkanına öğretecek bir şeyimiz yoktu. Fikir ve düşüncede atılımcı, hızlı çalışma ve karar alıp uygulamada yetişilmez, tutum ve davranışta zapt edilemez bir devlet adamını, maksatlı olduğu bilinen ve nasıl bir hedefe yöneldiği değerlendirilen bu eleştiri yağmurun- dan nasıl kurtarabilecektik ? Eleştiri ve muhalefet, maalesef memleketimizde doğrulara, yanlışlara dayanmıyor, gerçeği aramıyordu. Maksatlı yapılıyor, nasıl olursa olsun, tespit edilen maksada göre hareket ediliyordu. 

Yine de oturup ne yapabiliriz ? Sayın cumhurbaşkanına ne öneri sunabiliriz ? diye bir çalışma yapmıştım. Bunu sayın cumhurbaşkanına nasıl sunacağım ve nasıl bir reaksiyon alacağım konusunda, bir türlü karar veremiyor ve çeşitli endişeler taşıyordum. 

Bir gün Sayın Can Pulak'la otururken, rahmetliyi en iyi tanıyan ve tepkilerini ölçebilen bir danışman olduğunu bildiğim için konuyu açmış ve hazırladığım metni okumuştum. 

Sayın Pulak dikkatle dinlemişti. Ben de sorularımı sordum. 
“Kendilerine sunabilir miyim? Nasıl ve ne zaman sunabilirim? Ne dersin?” demiştim. Sayın Pulak “Yazdıklarınızın hepsi doğru, ата vermeyin, üzülür” diye kanaatlerini belirtmişlerdi. 

Sayın Can Pulak'ın tavsiyesine uymuş ve uzun zaman, bu metni dosyamda taşımıştım. Bir gün, başka bir konu için huzurlarındayken, neşeli bir sohbet sırasında konu bu noktaya gelmişti. 
“Siz askerler, basından çok etkilenir, hiç muhalefet tanımazsınız. 
Biz artık alıştık. Onlar yazacaklar, söyleyecekler, biz de doğru bulduklarımızı yapmaya, doğru bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz” demişti. Rahmetli konuya böyle yaklaşınca, “Evet sayın cumhurbaşkanım. Bu etkiler nedeniyle müsamahanıza güvenerek, ‘Neler yapmalıyız ?” diye kendime soru sormuş ve bulabildiğim cevapları not etmiştim. İzin verirseniz, özür dileyerek size sunmak istiyorum” demiş ve dosyamda taşıdığım bir metni kendilerine uzatmıştım. 

Şimdi karar safhası geçmiş, endişe safhası başlamıştı. Sonuna kadar okudular, kâğıdı bana uzattılar ve hiçbir şey söylemediler. 
Üzüldüğünü anlamıştım. Hemen, “Çok özür dilerim, galiba fazla ileri gittim. Yırtılıp atılabileceğini de arz etmiştim” diye bir şeyler söylemek istedim. Hiçbir şey söylememişler ve hemen konuyu değiştirmişlerdi. Sayın Can Pulak haklı çıkmıştı. Ben rahmetlinin söylediği gibi, fazla etkilenmiş, yardımcı olmak arzuma yenilmiş ve rahmetliyi üzmüştüm. Bu konuyu bir daha hiç konuşmadık. 
Metin elimde, bir buruk olayın hatırası olarak kalmıştı. Siz sadece metni okuyacak ve bu buruk anıyı yaşamayacaksınız. 


Sayın Cumhurbaşkanım, 

Son olarak oluşan ve oluşturulmaya çalışılan ortam içinde yüksek müsamahalarınıza güvenerek neler yapmalıyız sorusuna cevap olarak hazırladığın özel bir notu ek olarak takdim etmiş bulunuyorum. 

Zatı âlinizin takdim edilen notta bulunan ilişkiler konusundaki 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hassasiyetinizi, çok daha fazlasını, güzelini ve etkilisini düşündüğünüzü, örnek uygulamalarla vermek istediğiniz mesajları yakından biliyor ve bu nedenle böyle bir notun gereksiz olabileceğini veya böyle görülebileceğini de düşünüyorum. 

Arz ettiğim gibi yüksek hoşgörünüze ve benim için çok değerli olan güveninize dayanarak, zatı âlinize ne ölçüde olursa olsun yardımcı olabilmenin dışında hiçbir maksadı ve ifadesi bulunmayan bu notun, okunduktan sonra yırtılıp atılabileceğini de yukarıda belirttiбіг düşüncelerin arkasına ekleyerek endişelerimi kısmen hafifletiyor, uzmanı olmadığını bir konu hakkında beyan edilen düşünce ve ifadelerinde kusurlarını varsa peşinen özür dileyerek, saygılarımla ve sadece bir not olarak arz etmiş bulunuyorum. 

1. Özellikle seçimden sonra başlayan ve bugün daha ağırlık kazanmuş olan iç politik durumun cunıhurbaşkanının “partiler üstü” konumuna ağırlık kazandırdığı beklentisine uygun mesajlara ve konuşmalara ağırlık vermek. 

2. Bayramı, yılbaşı ve diğer milli günlerdeki konuşmalarda sağlanan gelişmelerin yarattığı imkânlara ve mevcut ortama işaret edilerek gelecek için mesajlar vermek ve o dönemde toplunuu ilgilendiren önemli konulara değinmek, bütünleştirici, birleştirici ve güven sağlayıcı ifadelere ağırlık vererek toplumun bütününü kavramak. Başka bir konuşma vesilesi bulunanuyorsa bu tür konuşmaları ayda bir defa yapmayı mümkün kılmak. 

3. Gezi ve ziyaretlerde, halka karşı yapılan konuşmalarda konuşma konularını, halkın beklentilerine cevap verecek konulardan seçmeye öncelik, geleceğimizle ilgili konularda ilgililere direktif, halkımıza mesaj, çalışmalara yön verecek beyanlara ağırlık vermek. Konuşmalarda değişik konuları işlemek. 

4. Bazı hassas ve taraf olma görüntüsü verebilecek konularda, önceden konuşup angaje veya taraf durumuna düşmemek. 

5. Basın veya kamuoyunda münakaşa konusu olan ya da olabilecek hususlarda en önce değil, en son konuşan haken ve yol gösterici olma özelliğini koruyan konumunda bulunmak ve münakaşaların doğrudan muhatabı haline gelmemek. 

6. Çok zorunlu haller hariç, koalisyon ve hükümetle ilgili görüş ve ifadelere değinmemek, milletimizin geleceği, refah ve mutluluğu için yapılacak her işi ve alınacak kararları desteklemenin görev, bu konuda bir endişe, yanlış veya noksanlığın müşahade edilmesi halinde ise ikazın, hem görev hem de bir sorumluluk kabul edilmesi gereğine işaretle, gerektiğinde duyulan endişeyi ya da düşülen yanlışlığı yol ve yön gösterecek şekilde dile getirmek. 
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7. Bazı konuşmalarda yeni iktidar döneminde iyi yapılan işlerden, alınan tertip ve tedbirlerden övgüyle bahsetmek ve uygun bulunulan bu konuşmalar içinde özellikle Dışişleri'yle ilgili konularda “hükümetimiz” tabirine yer vermek. 

8. Resmi görev aldıktan sonra tavırlarında olumlu değişiklikler görülenlere (Sayın Cindoruk gibi) aynı ölçüde olumlu mukabelede bulunarak, halkın beklentisi paralelinde oluşan bu havayı korumak ve geliştirmek, kabul etmeyen veya bozan taraf olma durumuna düşmemek. 

9. “Son on yıldan beri”, “dönemimizde” tabirlerini mümkün olduğu kadar kullanmamak, “son yıllardaki gelişmeler” gibi geniş anlamlı tabirler kullanmak. Yapılanlar ve sağlanan gelişmeler topluma mal olduğundan bu değerlendirmeyi onlara bırakmak. Halka mal olmuş bulunan konuların tekrarından, yapılanlardan, yaptıklarımızdan daha çok, yapılması gereken uzun vadeli ve geniş kapsanılı ifadelerle hedeflere yönlendirmek, mevcut baza dayanılarak sağlanacak gelişmeler için imkân ve fırsatları çok iyi değerlendirme imkânının var olduğuna işaret etmek. 

10. Kürt konusunda yeterli bir tartışma ortamı oluşmuş bulundugundan, bu konuya tek başına taraf olma görüntüsü vermemek. 

11. Din konusuna çok lüzumlu, çok zorunlu haller hariç değinmemek. 

12. Kamuoyunun dikkatini çeken bazı olaylarla anında ilgilenmek. 

13. Af yetkisini çok, fakat belli ölçüler içinde kullanmak. 

14. Anavatan Partisi'ne dönük özel ilişki uygulamalarının ağırlığını azaltmak. Bu parti mensubu milletvekilleri aracılığıyla görüş bildiri- mi veya açıklama yapmamak ve beyanat vermemek. 

15. Siyasi partiler ve özellikle belli bir veya birkaçını doğrudan muhatap alarak konuşmalar yapmamak, 

16. Gezilerde sadece bir partiye mensup vatandaşların toplantılarına katılmamak, genel mahiyettekilere katılmak. 

17. Yurt gezilerini, cumhurbaşkanlarının hiç gidemediği veya çok uzun süredir gidilmeyen bölgelere öncelik vererek yurtiçine yaymak, İstanbul, Antalya, Marmaris yoğunluğunu azaltmak. 

18. Karar ve karamamıelerin onayında, onay veya sebep göstererek iade esasını uygulamak, bekletmeyi çok zorunlu haller hariç, bir işlem olarak değerlendirmemek. 

19. Atamayla ilgili kararnamelerin onay veya iadesinde “şahısları koruyan” görüntüsü vermemek ve “devlet memuruna sahip çıkma” şeklinde bir görüntü oluşmasına özen göstermek. 

20. Kararnameler hakkında aylık bir açıklama formu oluşturmak ve her ay yayımlayarak kamuoyunu bilgilendirmek. 


737 


21. Kanunlarda veto uygulamasını, daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne gidilecekse yapmak, bunları çoğunlukla muhalefet partilerinin yapmış olmasını telkin ve tercih etmek. 

22. Televizyonda görünme ve takdimi sınırlı kullanarak, televizyonda “görünmesi özlenir”, “konuşması beklenir” bir görüntü yaratmak. 

23. Basın sözcüsünü daha çok kullanmak ve doğrudan muhatap olma konusunda daha hasis davranmak. 

24. Zaman zaman veya belirli bir sırayla bir ilin valisini, belediye başkanını ve ilin çeşitli kesim veya bölgelerinden oluşan küçük bir grubu birlikte kabul ederek sohbet etmek, sorunlarıyla ilgilenmek, bir kahvaltıda, çayda beraber olabilmek, gerekirse bunu eşli yapmak. 

25. Bazı bölgelerden geçerken yol güzergâhlarına yakın bazı köyleri, köy evlerini ve aileleri habersiz ziyaret etmek. Bu tür gezilerde mümkünse köy okullarına uğramak, okula, öğretmene bazı hallerde öğrenciye ihtiyacı olan bir şeyler vermek veya daha sonra göndermek. 

26. Bazı bölge gezilerinde işçilerin yoğun bulunduğu merkezleri ziyaret etmek, onların ücret politikası dışındaki sorunları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmek. 

21. Çeşitli okul ve üniversitelerden seçilmiş öğrenci gruplarım kabul etmek ve kendileriyle sohbet etmek, sorunlarıyla ilgilenmek. 

28. Okul, hastane gibi toplum yararına tesis inşa ettiren vatandaşları kabul etmek ve onları ödüllendirmek. Huzura kabul edilmeyi, teşvik edici bir faktör olarak kullanmak. 


İşte bu asker gözlüğü, politikacıya uymanııştı. Aslında bunların hepsi (birçok şeyde olduğu gibi), bilinip de yapılamayanlar arasındaydı. Bu safhada Anavatan Partisi'nde genel başkan, hükümette de başbakan ve bakanlar değişmişti. Bu değişikliklerden kısa bir süre sonra da erken seçim kararı alınmış, seçimler yapılmış, DYP-SHP koalisyonunda Sayın Demirel başbakan olmuştu. 
Şimdi eleştiri okları daha da çoğaltılmış, uçları daha da sivriltilerek sayın cumhurbaşkanına yöneltilmişti. 

Bu arada, ilk kararname krizi patlak vermişti. Toplu Konut İdaresi başkanlığına Sayın Yiğit Gülöksüz'ün atama kararnamesi gelince, makama altı ay kadar önce gelmiş bulunan bir sayın profesörün durumu belirtilerek yapılan bu atamanın bir defa daha incelenmesi, sayın cumhurbaşkanı tarafından istenmişti. 

Sayın başbakanın bu isteğe cevabı, soğukkanlı bir cevap olamamış, âdeta “Atama yetkisi benimdir” der gibi, “Onaylanmasını 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Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'teki yazısı "mektup krizi"nde Demirel'in bakış açısını yansıtıyor. 


rica ederim” ifadesiyle cevabını bitirmişti. 

İşte bu “rica ederim” sözü, bu andanitibaren kararnamenin şümulünü taşmış, iki makamın birbirlerine bakış açısının, çok önemli bir görüntüsünü oluşturmuştu. 

Şimdi olayı evraklardan inceleyelim. 

Önce Başbakan Sayın Demirel'in, Sayın Ertuğrul Özkök'e söylediklerinde beni ilgilendiren üç nokta var. Birincisi, “Bakanlıklara mumlu kâğıtla yazılmış yazı gönderiliyor” sözüdür. Cunıhur- başkanlığı'nda, değil bakanlıklara, dışa yazılan hiçbir yazı mumlu kâğıda ve teksir kâğıdına yazılmamıştır. Bahsedilen yazı da böyledir. Bakanlıkların elinde böyle kâğıtlar maalesef vardır. Fakat bunlar, Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen yazıların, Başbakanlık'ta teksir kâğıtlarıyla çoğaltılarak dağıtılmış kopyalarından ibarettir. 
Bu gerçek, bir tetkik sonucuna göre, bir tespitten ibarettir. Esasen Cumhurbaşkanlığı'nın, bakanlıklara doğrudan yazı yazması (bazı rutin cevaplar hariç) usulden değildir. 

İkincisi, bu tür yazıların tarafımdan imzalanmasını doğru bulmanuş olmalarıdır. Sayın Demirel bir yerde de “Genel sekreter benim muhatabım değildir” şeklinde bir ifade kullanmıştır. Yazı başbakana değil, Başbakanlık'a hitaben yazılmıştır. 

Sayın başbakanın cevabına bakılırsa cevap da, “yüce makama ve asıl olan onun yazısına” ilgi verilerek yazılmıştır. Son konu, sa-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BAŞBAKANLIĞA 
İLSİ : a) 91/38984 sayılı Кагагпате. 
0) 91/38985 sayılı Кагагтате. 


L Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılacak yeni alama hakkındaki ilgi a ve Б Karamameler Sayın Osmhurbaşkanının onaylarına sunulmuştur. 


Kendileri her Iki Кагагпалеуі İncelemişler ve aşağıda belirtilen hususlar Üzerinde durarak Кагагпалеіегіл bir defa daha incelemesini uygun bulmuşlardır. 


a) Halen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı görevinde bulunan Prof.Dr. Oktay URAL; А 


(1) 8 Ağustas 1991 9070 bu göreve atanmış уе bu göreve 4 ау önce başlamıştır. 


Bu kısa süre içinde görevden almasını gerextirecek dir curum vuku bulmuştur. 


(2) Dana önce çok önenii gdrevler yanmış, Du görevleri arasında TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstltüsu Direktörlüğü, Florida internatlonal Unlvezsite -Yapı Konut Araştırma Enstitusu Direktörlüğü, Dünya Konut Bilimleri Birliği Başkanlığı gibi görevlerde bulumıştur. 


(3) Partilerle ve politika Це bir 19151 olmamış Yapı-xonut konusunda ihtisas yarmış, konu ile 110111 texnik görev ve Sorumluluklar almış bir personeldir. 


İp. Bu vasıfları ve görevi Пе 110111 çalışm ve deneyimler! 
dikkate alınmalıdır. 


2. Kararnameler Gu nedenle iad г. 


Arzederim. 


“Mektup krizi”nde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden Başbakanlık'a gönderilen Kemal Yamak imzalı "iade" yazısı, atamanın değil, atama yazısının kabul edilmediğini gösteriyor. 


yın başbakan kendisine gönderilen yazıda, Gülöksüz kararnamesinin, bir kere daha gözden geçirilmek üzere gönderildiğine dair bir ifade bulamadığını, yazıdan bu tayinin kabul edilmediği anlamı çıktığını belirtiyorlar. Bu konunun cevabı hemen arkada, Başbakanlık'a yazılan yazının başındadır. Kim mi doğru söylüyor? Evraklar. 

Cumhurbaşkanlığı'ndan yazılan yazı, buna Sayın Demirel'in verdiği cevap; buna karşılık Cumhurbaşkanlığı'ndan yazılmış bulunan yazılar ektedir. Bunları lütfen okuyunuz. Yukarıda bir de 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4и зан Tomia! 
BAŞBAKAN 


Ankara, 26 Aralık 199 
CUMKURBAŞKANLIĞI YÜCE MAKAMINA ilgi : 18 Aralık 1991 tarihli yazınız. 


Toplu Konut Idaresi Başkanlığı'na yapılacak yeni atama ile ilgili olarak vâki itirazı yerinde görmüyorum. 

T.C.Anayasa'sının 112. maddesine göre; Hükümetin genel siyasetinin yurütülmesinden Basbakan ve Bakanlar Kurulu sorumludur. 

Siyasi iktidar kavramında yükümlülüklerin yerine gettrılmesi sözkonusu olduğuna göre, Hükümetin bunu kimlerle ve hangi kadrolarla yerine getireceği, kendi takdirine dırakılmıstır. 

Özlük hakları bozulmadan yerine getirilen bu icabin sonucu olarak, Prof.Dr. Oktay Ural'ın görevinden dlonıp, yerine, £ehlij edildiği vechile Yiğit Gülöksüz'ü la 1 j der” 


т. 
Saygılar, 


SULEYMAN DEMİREL 
BAŞBAKAN 


С Dam л) 


Başbakan Demirel, Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiği itiraz içerikli ve "гіса"уіа biten yazısında kendi tutumunu ısrarlı biçimde sürdürüyor. 


Sayın Demirel'in yaptığı bir konuşmaya ait, bir gazete kupürü bulunmaktadır. Bu beyanatında Sayın Demirel “Ben genel sekretere muhatap olmam” diyorlar. Biz de zaten kendilerini değil, Başbakanlık'ı muhatap alarak yazı yazmış bulunuyoruz. Ama sayın başbakan, daha sonra müsteşarı Sayın Seçkinöz'ü araya koyarak, bu sorunun çözümünde benim “delaletimi” istiyorlar. Seçkinöz'ün bu yazısı alınmadan önce, sayın başbakan beni muhatap almadıklarına göre, aradan çıkmamın uygun olacağını ve kendilerinin “Ben konuşmayacak insan değilim” dediklerini dikkate alarak, “Buyursun konuşup halletsinler” diye düşünmüştüm. Ama konuşamadılar, konuşmadılar. Esasen yazılan yazıda, “Cumhurbaşkanlığı Yüce Макапипа” hitabı var, ama sonunda arz yok, rica var. Arz yerine kullanılan bu rica kelimesi sayın cumhurbaşka- 


741 


Мон. Riagh s АТ 
ENEL SEKRETERLİK 
ANKARA 


27 ARALIK 1991 


BAŞBAKANLIĞA 


ILGI: 20 ARALIK 1991 Тап mektup 


Sayın Cumhurbaşkanına hitaben yazılmış bulunan ilgıdeki mektup kendilerine zUnUlMUMUr 
Savm Cumhurbaşkanı, yazılan mekmbu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu 


yana Cumhurhaşkanlığı Yüce Makamı Пе vapilan yazışmalarda müesses usül ve teamüllere uygun bulmadıklarından karamarne ile birlikle aynen iadesini emir buyurmuşlardır. 


Arz ederim. 


= 


М. Kemal YAMAK 


е ТА 
АБАКА акро ршн, Cumburbaşkanb| lime zel 
Bönder { : CUMHURBAŞKANLIĞI tubu muhatap kabul etmeyerek, müsteşarı Necdet pe i. Seçkiniz de ум mektubuna mektepli „кер GENEL SEKRETERİ 


Oeasret, dün zelenlenr, Seçkinâz'ün Çankaya" ya. 
ağir lin gö meme enn yanlara lk 
Buşbak 


lo Cankaya'om сонд. 
үннүг bo rejaman - 


un hastalik ж görüşmeye пан а yönel olup auwadığını sorma bir gazeteciye de, şu уйш verdi: ~. ~ “Bu çörüşe katılmıyorum. Derietio 68 К keodi aralarında koruşmanı увсай lanlar deği. Benim bir z, kiim alamı. fen sorgu kar sdam değilim. Marvetler ` yle prensibi içinde berhesin bakıum icabına суагя, bareda yerinde olması lazım. Hükümet, Çankaya'mu dairesi deы. О durana getirdiğiniz zaman işin içinden çıkamazsınız.” 


Kemal Yamak, yeni bir yazıyla cumhurbaşkanının emirlerini iletiyor ve evrakları iade ediyor. 


nınca birçok şeyi ifade ediyordu. Sonunda Sayın Seçkinöz'ü araya koyarak, “muhatap alınmayan” genel sekreterin aracılığını (delaletlerini) istediler. Ben de bir sorumlu olarak, tekrar araya girmek ihtiyacını hissettim. 

Şimdi son belgeyi sunmadan önce, bu noktaya nasıl gelindiğini açıklamak gerekiyor. 
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LU. 
BAŞBAKANLIK 


Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 


MM 08-1/02898 


Коль 30 р ole 


Sayın M.Kemal YAMAK 
Cumhurbeşkaonlığı Genel Sekreteri 


İlgi: 27.12.1991 tarihli mektup. 


27 11.1991 tarihinde gönderilmiş olan “Toplu Konut 
İdaresi Başkanı" Prof.Dr.9ktoy URAL'ın аогеудеп alınması ve yerine Yiğit GULOKSUZ'ün atanmcsı ile ilgili kararlor опауіаптодоп 18.12.1991 tarih ve KAN.KAR.: 397-20/A-15-91-5y5 sayılı yazınız ile iode edilmiş idi. 


İlgi yozınızda; Sayın Boşbokonımızın 26.12.1991 torır li mektubu,"Soyın Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Cumhuriyetinin кого озондоп by yana Cumhurbaşkanlığı Yüce Makomı ile yopılan yozışmalorde müesses usul ve teanmüllele uyyun оо1тсdıkları gerekçesi ile iode edilmiştir," denilmektedir. 


Soyın Boşbokan; 26.12.1991 tarihli mektubunda; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na уор11 оп utomanın, hükümetin genei siyosetinin yürütülmesinde Başbokon ve Bakanlar Kurulunurı taşıdığı sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirilmesinde birlikte çalışılacak kadroların belirlenmesi için gerekli takdir Һоккіпіп kullanılması hususunu, Anayasamız ve Demokro tik geleneklerimiz çerçevesinde belirtmek omacı guttuğüunu, yazının "Cumhurbaşkanlığı Yüce Makamına" hitaben koleme ulindığını ve Soygılorıyla sonuçlandırıldığını, bu itibarla de müesses usül ve trommüllere bir oykırılık görülmemesi gerek tiğlni Sayın Cumhurboşkonının bilgilerine arz edilmesi keyfiyetini size iletmekle beni gorevlendirmişlerdir. 


Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde teşebbüsde bu- 
? lunulmosını ve korornomelerin опоуіпа deleletlerinizi rica ederim. ie ы сеыйсайын 


Soygılarımla, 


4:7 anii j бав ана 
Peel ilmi vi M Serti; 
hue Necdet m 
Boşbakanlık Müsteşarı 


Başbakanlık Müsteşarı Necdet Seçkinöz, Demirel tarafından çözüm için 


görevlendirildiğini bildiriyor ve yol gösterilmesini istiyor. 


Sayın Seçkinöz'ün yazısının alınmasından sonra, sayın cumhurbaşkanıyla konuştum. Yazıyı verdim, okudular ve “С̧айіпр görüşünüz. Bir tek şartım var. Sen de biliyorsun. 'Rica ederim' sözünü içeren yazı geri alınacak, 'arz ederim' ifadesini taşıyan yazı, resmi evrak olarak bize verilecek. Başka hiçbir şey kabul etmem. 
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TAE CA 
Zafayman Loms 
BAŞBAKAN 


Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına 


tigi: 18.12.1991 tarih ve 91-595 Sayılı Yazınız. 


Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin ilgideki v“azışı ile; Toplu Konut Başkanlığına yapılacak atamalarla ilgili kararnamelerin incelendiği ve bazı hususlar Üzerinde durulduğu bildirilerek kararnamelerin bir defa daha incelenmesinin uygun bulunduğu bildirilmektedir. 

Кагагпдре1егіп içeriği tekrar incelermiş ve yapılmak istenen atamaların uygun olacağı kanaâtine 


varılmıştır. 
Bu itibarla, tekrar sunulan kararnamelerin 


Saygılar, } 
L СИ СИЕ 


50! ЕҮМАА DEMİREL 


onaylarmasını arz ederim. 


—n. yerinin sigma 


“Ör ue imei rr SEE ve 


e Fay mİ „ш>. 


Yamak ve Seçkinöz ikilisinin görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı genel sekreterinin gösterdiği yolun kabulüyle sonuçlanıyor ki, Başbakan Demirel de en sonunda, atama yazısını olması gerektiği gibi yazıyor. 
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TÜRKIYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 
ANKARA 
КАМКАК WG лот 27 ARALIK 1991 
KONL CUL 154, Şarık Kara ene ИК 
BAŞBAKANLIĞA 


ILGI TA ARALIK 1991 Tinih ve Ө! 2541 Suyu Karamame 


“Yapancı Sılahtı Kuvvetlerin Ülkemizde Bulundurulmasına Dair Kararı Değişlirer Ekli Karar’ Sayin Cumhurbaşkanı'na arz edilmiştir. 


Sayan Curl başkan, 


Devlen hülünü de апек Бе onemli karar hakkında, karar imzalanmadan aace verime teamül haine gelmiş bulunan бирип vermemi; olmasın uzeunde durmuşlar. 
Anın алати? К.ига ve geleneklere göre Devler idaresinin bürünlüğülnün sağlanmasını. 
alınacak kararların bu yumçinde Мше лауа dönüşlürülmesinin lüzum ve önemine yuter ederis ve hu konularda Yasaların kendilerine verdin grev ve yetk'leri mudnk olarak, 


Вилка odasın olrak uzere işa onemi ve ivediliği nedeni Пе igih Кагпагпапеу: мма лема ve Karmnemenin bo görüşicile Di Ке gönderilmesini спуг buyurmuşlardır 


Ola alana киине КМ surun 


Аг›теиегпт 


———-. 


Kemal YAMAK | 
Cunıhurbüşkanlığı 
Genel Sekreteri 


& cong Isi Yaslı мааи) 


Cumhurbaşkanı Özal ile Demirel arasındaki gerginliğin bir başka örneği de Çekiç Güç'le ilgili bir kararda yaşandı. 


Benim aslında Sayın Gülöksüz'le bir alışverişim ve kendilerine dönük olumsuz bir kanaatim yok. Ben bir inceleme istedim. Benim reaksiyonum, Sayın Demirel'in bu yakışık almayan cevabınadır. Herkes oturduğu yeri bilmelidir” demişti. Rahmetlinin konuyla ilgili tutumunu biliyordum. 

Sayın Seçkinöz'le, Başbakanlık müsteşarı olduktan sonra tanışmış ve “devletin yürümesi gereken işleri” anlayışında birleşerek çalışmıştık. 
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Telefon ettim, geldiler, görüştük. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Sonuçta, “Nasıl çözebiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz ?” 
sorusuna sıra gelince ben “Olurun şart ve gereğini” söyledim. Sayın Seçkinöz gidip arz edeceklerini ve bunu sağlayabileceklerini ifade ederek ayrıldılar ve şimdi okuyacağınız “arz ederim” hitabıyla biten yazı, böyle gelmişti. 

Bu olanlar, yazılanlar, söylenenler, aslında olayın tabiatında, evrak ve işlemin yürütülmesinde bulunmayan, devlet yönetiminde olmaması gereken, fuzuli bir olaydı. Sonuç, bir kaşık suda koparilan fırtına şeklinde ve gereksiz yere vuku bulmuştu. Sayın başbakanın, cumhurbaşkanına son yazdıkları yazının, neden ilk yazdıkları cevap yazısı olmadığı sorusuna da cevap bulmakta zorluk çekiyorum. 

Şimdi sorabilirsiniz, o zaman konuşulanlara neden zamanında cevap vermediniz ve özellikle çok sözü edilen “rica ederim”, “arz ederim” değişimini neden açıklamadınız ? Doğru bir sorudur, ama cevabını, bana göre daha doğrudur. Devlet anlayışımız buna mâni oluyor, iki yüce makam arasında, çok gereksiz olarak sürdürülen bu durumda, yangını söndürmek düşüncemiz daha ağır basıyordu. Konunun açıklanmasını Başbakanlık hiç arzu etmezdi. Arzu eden taraf biz olabilirdik, fakat rahmetli cumhurbaşkanının da tasvibiyle bu husus, böyle bir şekil almıştı. 

“Şimdi neden açıklanıyor ?” diyorsanız, yangın küllendi, bazı sorular cevapsız kaldı ve rahmetli cumhurbaşkanının, “Âdeta üstünde kalmış gibi görünen bir yükten kurtarılma zamanı geldi” diye düşündüğümüz için açıklamış oluyorum. 

Bir husus daha var. Sayın başbakan “arz ederim”le biten yeni sunuş yazılarında, daha önce gazetelere de intikal eden konuşmasında, “kararnanıenin bir defa daha incelenmesi” tabirinin olmadığına dair beyanını kendileri tekzip ediyorlar ve “İlgideki yazı ile kararnamenin bir defa daha incelenmesinin, uygun bulunduğu bildirilmektedir” şeklindeki ifadeyle doğruyu dile getiriyorlardı. 

Böyle bir karamame krizi daha yaşanmıştı. 

Çekiç Güçl'le ilgili olarak, muhalefetteyken karşı çıkılmış bir uzatma kararının alınması gerekiyordu. Kararname çıkarmada geç kalınmış ve imzalar tamamlanamamıış, ivediliği dikkate alınıp evrak Cumhurbaşkanlığı'na onaya sunulmuştu. Daha evvel de böyle zaruretler doğabilir, yetkililer (başbakan veya ilgili bakan) tarafından, önceden sayın cumhurbaşkanına veya bize haber verilerek, kararnamedeki noksan imzaların tamamlanacağı, şifahi arzla veya 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Oktay Ekşi'nin konuyla ilgili yazısı ve Kemal Yamak'ın gönderdiği, ertesi gün yayımlanan açıklama notu. 


telefon arzıyla taahhüt edilerek, bu onay önceden yapılırdı. 

Bu defa diyalog eksikliği veya başka bir nedenle, hiç kimseye bir haber verilmeden bu kararname onaya sunulmuş ve sorumuza karşılık, “Henüz imzalar tamamlanamadı” tarzında bürokratik bir cevap verilmişti. Koalisyon ortakları arasında bu konuda fikir birliği olmadığı da bilindiğinden, imzaların tamamlanamamış olmasının arkasında, başka bir sebep var mı diye endişe ediliyor, sonradan başka sorunların doğmasından çekiniliyordu. İşin önem ve ivediliği nedeniyle evrakı bu haliyle sayın cumhurbaşkanına onaya çıkardık ve bu endişelere rağmen, onaylarını aldık. 
Ancak, bunun bir defaya mahsus olmasını istemişler, “Şöyle bir yazıyı ekleyerek gönderelim” demişlerdi. Bu yazı yanda görüldügü gibidir. 

Bu yazı için Sayın Demirel olayı bildikleri Gülöksüz kararnamesine aktarmış, fakat Sayın Oktay Ekşi (sayfa 746'daki kupür), Bakanlar Kurulu tarafından imzası tamamlanmadan onaya gönderilen kararname hatırlatmasına hiç değinmeden, daha önemli buldukları bir konuya değinmişlerdi. Düzeltmesini de ertesi gün yayımlamışlardı. 

Geçen süre içersinde belirtmediğim bir husus daha vardı. 1990 
yılı mart seçimlerinden önce, İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine, daha sonra da Yönetim Kurulu başkan vekilliğine seçilmiştim. 

12 Eylül'den sonra CHP parti olarak kapatılınca, İş Bankasındaki bu partiye ait, Atatürk hisselerinin vasiyeti gereği olan gelir dağılımında bir değişiklik yapılmamak kaydıyla sadece temsil yetkisi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne verilmişti. Bu nedenle, İş Bankası Könetim Kurulu'na bu temsil için, bir yetkili teklifi ve tespiti, Cumhurbaşkanlığı'nca yapılıyordu. O tarihe kadar bu Yönetim Kurulu üyeliği için müracaat eden birkaç sivil ve asker kişi de vardı. Aday bildirme zamanı gelince, bu müracaatlan alıp sayın cumhurbaşkanına arz ettim. Hepsini de yakından tanıyorlardı. Dinledi ve “Bu Yönetim Kurulu üyeliğine sen aday olacaksın” dediler. İşimden bahsettim, gazeteler yine birçok şeyler yazıp sizi üzecekler dedim. “Hayır, bu hisseler kanunen genel sekreterin gözetimindedir. Temsil yetkisi de onundur. Neden görevin sahibi olmasın da başkası olsun ? Sorumluluğun varsa yetkin de olmalıdır” dediler ve konuyu kapattılar. 

Genel kurulda hemen seçilmiştim. Daha sonra Yönetim Kurulu da beni başkan vekili seçmişti. Bu çok şeref ve gurur duyarak yaptığım görevim, üç yıl sürdü. Bu süre zaıfında, memleketimizin güzide bir bankasında, Yönetim Kurulu başkan vekili sıfatıyla hep gurur duyarak görev yapmıştım. Başta Sayın Genel Müdür Ünal Korukçu olmak üzere, Yönetim Kurulu başkanları Sayın Ferruh Bozbeyli ve daha sonra, Sayın Necdet Evliyaoğlu'yla çalışmak ve Yönetim Kurulu'nun değerli üyeleriyle tanışıp birlikte olmak ve daha önemlisi, bu seçkin insanlarla dost olup, dost kalmak, görevimin en değerli kazançları oldu. Bu halkaya başta, genel müdür yardımcıları ile tanıştığım bütün İş Bankası personeli de dahil bulunmaktadır. Hepsine, gösterdikleri yakın ilgi, destek ve güven için teşekkürlerimi sunuyorum ve kendilerini bir “İş Bankalı” olarak, selamlıyorum. 

Emekli olduktan ve Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri görevine atandıktan sonra, Kıbrıs'a dört defa daha görevle gitmiştim. 
Bunlardan üçü, 30 temmuz kutlamalarında, sayın cumhurbaşkanını temsilen gidişti. 


748 


Kıbrıs konusuyla ilgi ve yakınlığımı bu okuduklarınızdan biliyorsunuz. Sayın cumhurbaşkanı nezdinde, ilgili sorularına cevap verebilmek veya önceden arz edilmesi gerekenleri arz edebilmek için, konuyu yakından takip ediyor, bu gidiş gelişimde, sayın cumhurbaşkanından bazı mesajlar götürüp, bilgiler getirmek de gerekiyordu. Bir hedefim daha vardı. Sayın Denktaş'ı mümkün olan her fırsatta, sayın cumhurbaşkanıyla görüştürmenin faydasına inanıyor ve bunu sağlamaya çalışıyordum. Daha sonraları bu görüşmelerden, her iki tarafın da memnun olduklarını görecek ve buna hep devam edecektim. Sayın Denktaş Türkiye'ye gelirken, sayın cumhurbaşkanı adına onu karşılıyor ve giderken de yine temsil göreviyle uğurluyordum. Bizim tanıdığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin “cumhurbaşkanı” olduğunun gösterilmesi- nin faydalarına ve hatta zaruretine inanıyordum. 

Bu şekilde bir görüntü vermenin ve göstermenin, hem anayurt- ta hem de Kıbrıs'ta sağlanması gerekiyordu. Mesela geçen bunca süreden sonra, Kıbrıs'taki bayram kutlamalarında halkı selamlamak için kullanılan tören aracında, Sayın Denktaş'ın bir tarafında sayın Türkiye büyükelçisi, diğer tarafında, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanı, hatta bazen bu törenlere katılan Türk heyet başkanının bulunduğu halde, kutlamaya katılışını çok yadırgıyor ve düzeltilmesi gereğine inanıyordum. 1990 yılında bu törenlere katılmak için gidince, halkın selamlanması için yapılan bu törene, benim de protokol gereği ve Türkiye cumhurbaşkanını temsilen katılmanı gerekebilecekti. Düşüncelerimi, Sayın Büyükelçi Kumcuoğlu'na ve sayın Barış Kuvvetleri komutanına açtım. Bu konunun artık yerine oturtulmasının ve kutlamalara Sayın Denktaş ile Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri komutanının katılmasını teklif ettim. Büyük bir olgunlukla kabul ettiler. İtiraz, hiç beklemedigim bir yerden gelmişti. Sayın Denktaş'tan. Nezaketen yapılmış olduğuna inandığım bu itirazın kabul edilmemesi ve değişiklikte ısrar etmenin isabeti aşikârdı. Biz de bunu yaptık. Her defasında, daha sonraki törenlerde, tören aracında tek başına ve “cumhurbaşkanı” olarak halkı selamlamasını hep gururla izleyecek ve bu anı aklıma gelecekti. 

Sayın Denktaş'la bir bayram tatilini, rahmetli cumhurbaşkanının davetlisi olarak, Marmaris'te birlikte geçirmiştik. Her iki cumhurbaşkanı da her gün, çok çeşitli konularda görüşme imkânı bulmuşlardı. Sayın Denktaş cumhurbaşkanını temsilen yaptıgım bir ziyarette, elinden veya yanından hiç ayırmadığı kendi fotoğraf makinesiyle birlikte bir fotoğrafımızı çektirmiş ve daha 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sonra, benim için çok değerli bir kitap ve imzalarıyla bana göndermişlerdi. Bu da benim Kıbrıs konusundaki “son makam ve görev diplomam” oluyordu. 

Bu resim, çerçeveletilerek gönderildiği için buraya alınamıyor. 
Sayın cumhurbaşkanının çok nazik jestleriyle gönderilen bu resmi aynen ve üç cumhurbaşkanından biri olarak, salonda yan yana muhafaza ediyorum. Resme yazdıklarını da aşağıda sunuyorum: 


Aziz Dost, Değerli Kardeşim, 

Her dönemde güven verdiniz. 

Otuz iki yıl, olumlu her köşe taşında, adınız ve katkınız oldu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cunıhuriyeti'ne ulaştık. 

Minnet ve şükran duygularımla, nice yıllar dilerim. 


Cevabım: 

Sağ olun cumhurbaşkanım. 

1991 yılı temmuz ayında, ABD Başkanı George Bush'un eşiyle 
birlikte Türkiye ziyareti vardı. Sayın cumhurbaşkanı, bu ziyarete çok önem veriyorlar ve Ankara, İstanbul ağırlıklı olan bu ziyaretin çok iyi geçmesini arzu ediyorlardı. Her şey titizlikle hazırlanmış ve aksaksız olarak uygulanmıştı. Rahmetli cumhurbaşkanı, “Başkanın yanında bulunan güvenlik danışmanıyla biraz konuş bakalım, neler söyleyecek?” demişti. Vapurda yenen bir öğle yemeğinde, Genel Sekreterlik'te görevli, genç ve değerli bir hariciyeci (Sayın Namık Tan) arkadaşımı da yanıma alarak, beraber olmuştuk. Söz Körfez Krizi'ne, savaşa ve Irak'ın durumu ile Saddam'a intikal etti. Sayın danışman devamlı olarak, Saddam'dan şikâyet ediyordu. Kendisine, “Sayın general (emekli korgeneraldi) bir hususu öğrenmek istiyorum. Şimdi siz hep, Saddam'dan şikâyet ediyorsunuz. Ben Körfez Krizi'nin başından bugüne kadar, hep sebebin ortada bırakılıp, sonuçlarla uğraşıldığını ve boğuşulduğunu izliyorum. Saddam Kuveyt'e saldırıyor, çıkarmak için savaş açılıyor. Saddam petrol kuyularını yakıyor, söndürmeye koşuluyor. Saddam Basra Körfezi'ni kirletiyor, temizlemeye uğraşılyor. Saddam Iraklı Kürtleri zehirli gazla öldürüyor, göçe zorluyor, önlemeye çalışılıyor. Saddam tehlikesi önlensin diye Çekiç Güç kuruluyor. Bilmem açıklayabildim mi? Sebep 'Saddam' ortada ve görev başında duruyor. Sizler, hatta bizler de hep sonuçlarla uğraşıp duruyoruz. Saddam sebep oluyor, Irak halkı ambargoya uğruyor. Merakım ve sorum şudur: neden ateşkes şartlarına, mütarekeye veya anlaşmaya şart olarak, 'Saddam iktidardan çeвлоратта: SADDAM'I BULAMAYIZ 
BSE 


Bash v 


porlar verivnrdu. Onu Bağdarta balamasayalık., dirani de kiramiz ve hanuz balaya girerdi.” 

ABD Bayanin ЛАМ, arsi. 


yerçektensaehyor 


irk Хозоса ClA'nn Иэ $ aoan L vateh bpas Par boğma Чат": badarmayırağını alına rare da gania (МИ) Maskani тый, ыы hatia awe Гама eğerki yeme Ан kn lu Террсге bokatak Rapla i hali Ma b Pharia Liba bas Паси kana tardi.” PAMAN мал e Veya gt na r Amak bu açıklamırın sopa Creyr w Saddam a taisi boni 


їл kemi behi Ortadağ Rushin әлан ver © ушын AN önallayacöğına балент a У ha wauh boigesnade Шен, Май lun туо taiba bu akanu AMD а Oral im ubusan Гас чете hölayan aklı иса bor ülkeni Sinek Yalayan ме 1000 İush'tan Çok dahs he a: Sunny dn iki İline ülke vie За А Rayhan Buah Конев Savaşı ч 

ШИ мык lela а Миен, Де çük karus haeke ye 


i Svunier İSTEMEDİ Aka мачте 


бита isshi Га arılık Алап alanadı ve Özar “IN ISRARI уот ане gekh К Ѕлррлмт BULAMAYIZ e E 

Bu konaa hen de галл Ога — —-— С етет» Ozal malik WUS эш сак ennum O günlerdeki olayla Sinah Arbatan ve abunas ете нш ыл вл! 
vok yakalan izlen алп Иш irafo an knik karan alar 

Нинел Ozal, лесна иби  hahnde tar kalraman Kalman palgi Ziya тузбаш. Мал а kadar yaraya ко uyur ela Onsun teluti ne sikisi sak лафа туулап 


munshi сой caha harcandı Saddam Vu yenilgiden мима Ama sarpa Полго йлн а Аты bayan urun sure hayta kalamar. Irak hal 1 hukuniy katir wmhindnw O чепи тм mw da Пън һа M onu düyilriie ve baylere kahes- Yanl u пай: еба olamak тыда? man haline yelmesi опий. Смкынте ень halad görmeyab, Ме сусп iseyen илди лу Вам bardu унпр Бо сла Nuriu: Кусу Шарла bu Karb Unu kana dar açılıyor Mash о goolen а şaşırtıcı yey oe Hushim gu бифа winaya Çıkarak, ne ile | муи sieme cuya çıkarı Таил sarap çe he ceki 


Arahislan ve Suriye. Biz Muddata kada kolayca dúymusi halinde 


Mak yaa ALY 1 
и. ыйл aiher e 
bakk ышы? 1 


пме уз М ade Кип" ын! 
Lu чама алма 


Ertuğrul Özkök'ün, George Bush'un Türkiye'ye gelişinde, Körfez Harekâtu'na ilişkin itiraflarını anlattığı yazısı. 


kilecek, gelecek yönetimlerde görev almayacak' gibi bir madde koyup ilave tedbirler de alarak, Saddam'ı yetkisiz ve etkisiz hale getirmediniz ve 'sebebi' ayakta, yetkili ve etkili bir konumda bıraktınız ? İkinci Cihan Harbi sonunda, Hitler sağ olsaydı, onu iktidarda bırakır mıydınız ?” demiş ve beklemiştim. Cevabı sadece bir cümleydi: “Koalisyon ortaklarımızı razı edememekten çekinmiştik. Razı edemeyeceğimizi tahmin ediyorduk. Öyle de olduğunu zannediyorum.” Bu konuşmamızdan takriben dört sene sonra, 
1995 yılında George Bush, bir konuşmasında diyor ki: “Saddam'ı 
yerinde bırakmakla hata ettik.” 

Yalnız, aramızda bir fark vardı. Ben ateşkes anlaşmalarıyla zorlayıp iktidardan uzaklaştırmayı, ABD başkanı ise “Bağdat'a kadar gidip bulanamayı düşünüyorduk” diyordu. Ayrıca o dönemde ABD büyükelçisi olan Sayın Morton Abramowitz ile Sayın Ferai Tınç arasında geçen konuşma, yukarıda, ilgili bölümde sunulmuştur. 

Bu boşluk aslında Irak halkına uygulanan ambargonun uzamasına da neden olmuş, asıl ıstırabı onlar çekmişti. Sonu ne olacak diye hep merak ediyordum. “Ambargonun görüşülüp görüşülüp devamına karar verilmesi, hep Saddam'ın varlığına dayanan bir sonuç olmuyor muydu ?” Ben, ağırlığın güvensizliğe dönüşerek, yine bu sebepte birleştiğine inanıyorum. 
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Sayın güvenlik danışmanıyla konuşurken, Yugoslavya parçalanıyordu. Endişelerimizi dile getirdik. “Ortada birleştirici bir unsur veya faktör görülmüyor. Tito gibi otoriter bir yapıştırıcı da yok. Parçalanma uzun bir sürece yayılacak. Daha önce Territorial Savunma Konsepti'ne ve herkesin bölgesini savunma esasına göre önceden silahlanmış bulunan, etnik ve dini ayrılıkları kuvvetli bu topluluklar önlenemezse savaşmaya devam edecekler” demiş ve “Büyümeden, yayılmadan çare bulmak gerekir” diye ilave etmiştim. Sayın danışmanın aklına “Saddam” takılmıştı. Birden sordu: “Saddam için şimdi ne yapılabilir?” Takılmıştım: “Koalisyon ortaklarımızla bir karara varmak gerekir.” Bu konuşmalaп rahmetli cumhurbaşkanına arz etmiştim ve yemek sohbetimiz böylece bitmişti. ABD Başkanı Sayın Bush'un, güvenlik danışmanı generaliyle aramızdaki konuşmada söylenenler bunlar, ya söylenmeyen veya söylenemeyenler? 

Bunlar da cevap bulunamayan sorularda saklıdır. Mesela: 

ABD'nin o kritik dönemde, koalisyon ortaklarından isteyip de yaptıramayacağı bir şey olabilir miydi ? 

Acaba Ortadoğu'da, Saddam'la veya Saddanı'sız var olacak bir tehdit, gelecek için daha mı uygun olacaktı? Ortakların müşterek menfaatleri bu noktada mı birleşiyordu? 

Yoksa ABD Ortadoğu'da ve özellikle Körfez ülkeleriyle, Suudi Arabistan ve Ortadoğu'da vazgeçilemez koruyuculuk görev ve rolünü, böyle bir tehdidin varlığıyla bir nevi garantiye mi alıyordu veya İran'a karşı var olan endişelerini dengelemek gibi bir ihtiyacını mı karşılıyordu? 

ABD'nin, Körfez Krizi'nden sonra bile Kuveyt'te, Körfez ülkelerinde ve Suudi Arabistan'da demokratik gelişme arayışları ve insan hakları ihlalleriyle ilgili bir çıkışı neden olmuyordu? Özellikle Kuveyt'e gösterilen bunca çaba, kim veya niçin yapılmıştı? 

Bu soruların cevabı, çok uzun vadeli ve söylenip yazılamayan politikaların içinde yer almış olsa gerek diye düşünüyor ve acaba çok mu şüpheci bir kimseyim diye kendi kendimi yargılıyordum. 

Eylül 1996'da Irak'ta, Barzani'yle anlaşan Saddam'ın, Talabani ve İran birliklerine karşı Barzani'ye destek verip Erbil, Süleymaniye ve Kuzey Irak'ta giriştiği operasyon, Körfez bölgesini yeniden hareketlendirmiş, her şeye rağmen güçlenerek ortada duran sebep, yeni bazı sonuçlarla uğraşmak mecburiyetini getirmişti. 

Ben yine kendi kendime soruyordum: sahi, Kuzey Irak'ta ve Körfez'de neler oluyor ve daha doğrusu neler oluşturuluyor? Bu soru 2003'teki gelişmelerle daha da önem kazanacaktır. Zira bu 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2, СІ А £ а / 


Vaman: takare 


31 Теттиз 1991 


Sayın Kemal YAMAK 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 
ANKARA 


Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush'un 20-22 Temmuz 
1997 tarihleri arasında ülkemize vapmış olduğu resmi ziyaretin gerek 
hazırlanışında, gerekse tespit edilen programın aksamadan başarılı şekilde uygulanmasında bulunduğunuz katkıdan dolayı Size, yardımcılarınıza ve bütün mesai arkadaşlarınıza kalbi teşekkürlerımi sunarım. 


Çalışmalarınızı bundan sonra da aynı şekilde başarı ile yürulmenizi diler, sevgilerimi sunarım. 


ABD Başkanı Bush'un ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Özal'ın Kemal Yamak'a ilettiği tebrik ve takdir mesajı. 


dönemde de Saddam tek hedef haline gelmiştir. 

ABD başkanının gezisinden sonra, sayın cumhurbaşkanı bana ilk defa yazılı olarak (yukarıda) teşekkür ediyordu. 

Bu şekilde teşekkür, bir daha olmamıştı. Bu tek örneği, bu nedenle buraya eklemiş bulunuyorum. Bu gezide ABD başkanı ve eşi, gösterilen ilgiden çok etkilenmişlerdi. Köşk bahçesinde verilen yemekte, özel hazırlanmış dekor ve kıyafetleriyle “Türk Halk Dansları Grubu'nun gösterileri, renkli ışıklar altında, âdeta bir rüya gibiydi. Bu grubu birçok defalar görmüş, fakat bu kadar özenle hazırlanıp sunulmuş olanını görmemiştim. 

Bütün ekibe ve idarecilerine, birer adet Milli Piyango bileti hediye ederek, benim kuru teşekkürlerimi, en iyi dileklerle şansa çevirmek istemiştim. 

Rahmetli cumhurbaşkanıyla bir Uzakdoğu seyahatimiz olmuştu. Singapur'da bir durağımız olacak, Yeni Zelanda ve Avustral- ya'ya gidecek, dönüşte Malezya'ya uğrayarak, dönecektik. 

Singapur'da oteldeyken, benim zaman zaman gelen ve nerede ne zaman geleceği hiç belli olmayan çarpıntım tutmuştu. Bütün tarif edilen usulleri denedim, geçmemişti. Cumhurbaşkanının özel doktoru Sayın Cengiz Aslan'a gittim. Muayene ettiler, hikâyemi dinlediler ve bir iğne yaptılar. Biraz uyuduğumu ve uyandıgımda her şeyin geçmiş olduğunu görmüştüm. Daha sonra öğrendiğime göre, olay sayın cumhurbaşkanımıza arz edilmiş ve benim seyahate devam edip etmemem konusunda görüşmeler yapılmış, devam etmemde bir sakınca görülmemişti. Bu olayı rahmetli unutmayacak ve bir Amerika seyahati öncesinde hatırlayacaktı. 

Nisan 1992 ayı içinde, 2000'e Doğru dergisi, ortaya bir iddia atıyor, benim oğlum ve yakınlarımın da, ismi verilen birçok kimselerin çocukları gibi, “dövizli askerlik” yaptıklarını iddia ediyordu. Bu derginin yalan ve yanlışlarına alışmıştık, ama ertesi gün bunu gazetelerde iki köşe yazarı ele alıp işleyince cevap vermek mecburiyetinde kalmıştık. Hemen Milli Savunma Bakanlığı'ndan kayıtları çıkarttırmış ve cevap vermiştim. 

Bunları bilgilerinize sunmak istiyorum. Düzeltmeleri hem Sayın Bekir Coşkun, hem de Çölaşan yayımladılar. Ben sadece, Sayın Bekir Coşkun'un düzeltmesini ekleyebiliyorum. Sayın Çölaşan'ınki de vardı, ancak onu bulamadım. 

Sayın cumhurbaşkanı 1992'nin nisan ayı içinde, Amerika'ya gidecek, kontrolden geçecek ve büyük bir ihtimalle, bir ameliyat geçirecekti. 

Bu seyahat hazırlıkları devam ederken bana, “Kemal Paşa, Singapur'da da şahit olduğumuz gibi, senin bir kalp çarpıntısı sorunun var. İlgili uzman arkadaşlardan öğrendiğime göre, teşhis için bir elektrofizyolojik tetkik gerekiyormuş. Bu da henüz Türkiye'de yapılanıyormuş. Bu defa Amerika'ya sen de gel. Hatta birkaç gün önce git, bu tetkiki yaptıralım” demişlerdi. Bu konuşmadaki “tetkik” sözüne dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 

Seyahatten birkaç gün önce, aynı zamanda ön heyet göreviyle ABD'ye, Houston'a gitmiştik. Otele yerleştik. Ertesi gün pazardı. 
Pazartesi günü, muayene ve elektrofizyolojik tetkik için, Metodist Hastanesi'nden randevular alınmıştı. Amerika'ya bu muayene ve tetkik için giderken, ne GATA yetkililerinin, ne de bizim, 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Шашу уе beraberlik 


“2000'e Doğru” dergisinin haberine, bizim malbualta Emin Çölaşan'dan başka ilgi gösteren olmadı. . 

Oysa, lerör-ekonorm-demokrası. челт semunlannin tü mü bu haberin kinde vardı: 

Konu: paralı askerlik... 


gençlerin, döviz vererek asherihten 

Bakın kımlervar 10 bin mark vererek, pskerliklen wtanlar listesinde: 

- Ganelkunnay Bakanı Orgeneral Doğan Güreş'in oğlu. 

- Cumlurbaşlarlığı Genel Sdorteri, emek Orgencтај ve eski Karakuvvelleri komulan Kemal Yamak'n oğlu 

- Emekli Orgeneral ve MINI Güvenlik Kurulu üyesi Haydar Saltık'm о... 

- Eski Jandarma Сеге! Kamulani Adnan Doğu'nun 


u... 
Mili Güvenlik Kurulu eski Gene! Sekreleri emeki Orgeneral Sabri Deliç'in oğlu... 
- Daha bir çok emekli orgenerw ve amalin mahdumlan... 


» Eski İçişleri Bakan Korkut Özml'ın oğlu, 

- Yusul Bozhuri Özal'ın oğlu, 

- АИ Bozer'in oğlu, 

< Mükerrem Taşçıoğlu'nun oğlu, 

+ АЛ Şen'in oğlu, ' 

- Hasbi Menteşoğlu'nun oğlu, 

- Cevher Özden'in oğlu. 

- Şu anda афет sorumlu Bakan Türkan Akyol'un lu... 

Tabi kı Lte çok uzun. 


10 bin mark verip. Burdur'un göl kıyısında askerlik 
yapmak. Doğu ve Güneydoğu ya gilmeklen her zaman daha iyidir... Tabii, bu süre yuri dışında çalışmış ol- 


такал... 
Devlet buyüklerimizin çocuklarının gidip yuri denda- ki Şantiyelerde çalışmış olmalar da sevindira... 


Ama inandırıcı değil... 
Bu yasa 12 Eylül'de çıkartıldı. ANAP yaygınlaştıdı... 
(KI biliyorsunuz, Ele de yaranmak için yut dgiр-9чдетей orada çalışıyormuş gibi olu: Çocuk т yapmakta...) МР 


чыган ve polilkaclr, çocuklarin учи dışındaki vaade çalışıyormuş gibi göslersinier dye, абал еј бе iyi daslukbır 
Görüyer musunuz ilişkiyi. 
Falikkazılar, genereller. işadamiar. . 
Famam: Е] оітпуспів term ermnesne (бело. 


бт. ene “birlik ve beraberlik” #anuşmuanın: пә. 
KATALAZ 
Gu nm hirlik ve beraberlik" 


Yani, yurt dışında çalışınış (ya da çalmış git gibi olmuş) . 


enelkurmay Baskanı Gureş iero: озии о 


Hiyaneti айас. 


“Hiyaret vape” reisi аштап 1 ydende "hiyanell vataniye” v: 
kunami batu читави... Dr adım k şapka grym eyen ае bale, renkler 


Ф туйш Suzan Ye 


Tamer vatariye” Krala 
Галлен кае узора vanyan salian daraldı... 


Hele serbes pyas ekonomii ўе birlikle neredeyse Кайта; 


Ha ber ıç dimakan da сіе: 
e укр pa 


- Hazbwyi tokumdronak.., 
- Ulumal hankınlardaki millet ташы çağmale- 


dimh . Yamaları H 

e леве çe e 
. Soumik, vurun, ypu... 

Ve ANAP döremirde “hlyaneti vataniye” karam 


(К) Арм ПИ getirdiği karun. ) 
beni Di kal улы Ee 


ade whi Ката politikan-Gerere isarlamı çoruktarıın 

ут Mark varan Lari “ 

еы Парта #4 0y "айй kasli ° yapıt. 
Yarani AID e Deg Петја? кын ыш даму. 

km Kanli Yamak eklem De 


Зала Canin. bir erkek hardeyim. bir oğum ve iki var. Bunların һер Map gen aistri akti 


öner ve . 
уше ya ен ET yapana A it 

em. ум ig ыс дЫ ШЙ sunu 


yor ve 
Düzelme emmi бі del bi eğimin olmadığım ve bu hususun taldiderinize e, braki s purdan belir. 
nr. saygşdar sunan. - 
Sann Yamak RA ei ee. 
ашлы ысый, m Bydak bahenyeneai- ISA атыг, 
Güne а-л orad.. 


Bekir Coşkun'un Yamak'ı önce suçlayan, ertesi gün gönderilen cevapla yayımladığı düzeltme yazıları. 


herhangi bir operasyon olacağı konusunda verilmiş bir kararımız yoktu. Öyle bir şey düşünseydik, en azından eşimle birlikte gidebilirdik ve bu imkân vardı. 

Pazar günü sabahleyin, otelde kahvaltı yaparken, çarpıntı tutmuştu. Hemen, yakın olan Metodist Hastanesi'ndeki doktorları aradık. Pazar olduğu için bulmakta güçlük çekiliyordu. Bu sırada 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Sayın COŞKUN, 

BUR. Còla an 
8 Nisan 1962 tarihi Sabah Gazetesinde yayınianan “Birlik ve Beraberlik" 
başlıklı yazınızda, 2000' e Doğru Dergisinden alınan bir habere istinaden oğlumun dövizli askerlik yaptığı konusunda ismimin geçtiğini okumuş bulunuyorum. 
Haberin 2000' e Doğru Dergisinden alınmasına rağmen bu konudaki doğru 


bilgiyi belgesi ile size sunuyorum. 


Sayın COŞKUN, 

Sin: Çölasan 

Bir erkek kardeşim, bir oğlum ve iki damadım var. Bunların hepsi, Milli Savunma Bakanlığından aldığım ve Ek' te gönderdiğim yazıdan da anlaşılacağı gibi, Yedek Subay olarak 18' er aylık askerlik görevlerini yapmışlar, hepsinin sınıfları uygulanan testlerle belirlenmiş ve tayinleri herkesin gözü önünde çekilen kur'afarla olmuştur. 

Ayrıca, bu en yakınlarım dışında hiçbir akraba veya yakınımın ne dövizli, ne de bedelli askerlik yapmamış olduğunu özellikle belirtmek isterim. 
Şahsımı ve ailemi ilgilendiren bu yanlış bilginin doğrusunu bilgilerinize 


sunuyor ve o belgesini takdim ediyorum, · 


Düzeltme konusunda özel bir isteğimin olmadığını ve bu hususun 


takdirlerinize (o bırakılmış bulunduğunu (o belirtir, saygılar sunarım. 


Grin ya ze басу а. o Æ awh 2 


Net: Aps b g” мег М. Кета! ҮАМАК 


Orgeneral Kemal Yamak'ın, Bekir Coşkun ile Emin Çölaşan'ın yazılarına gönderdiği açıklama. 


ve olaydan takriben yarım saat sonra, o tarihlerde Amerika'da Houston'a yakın bir yerde geçici görevle bulunan ve benim gelecečim günü bilen, çok değerli kardiyoloji uzmanı, bizim de doktorumuz olan Prof. Dr. Deniz Tabip Albay (sonra tuğamiral) Ertan Demirtaş ve eşleri, âdeta hızır gibi otelde belirivermişlerdi. Tıpkı Ankara'daki gibiydi. Çarpıntı olunca haber veriyoruz, bulunduğu yere göre, on beş-yirmi dakika içinde hemen yetişebiliyorlardı. 

Yeri gelmişken, Sayın Prof. Dr. Albay Demirtaş'a ben başta olmak üzere, ailecek çok şeyler borçlu olduğumuzu, kendilerine ve onun kadar duyarlılık ve yakınlık gösteren muhterem eşlerine teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunmayı, öncelikli bir görev sayıyor ve yerine getiriyorum. 

Sayın Prof. Demirtaş, hemen hastaneyle temasa geçmiş, gereken bilgileri vermiş, o arada haber alıp ziyaretime gelen sayın konsolos durumu görüp hastaneye sevk kâğıdımı hazırlamaya gitmişti. Aranan doktorlar da bu arada gelmiş, ben hastaneye yatmış, doktorlar olayı izlemiş ve yapılan bir enjeksiyonla çarpıntı geçmişti. 

Amerikalı doktorlar, Prof. Demirtaş'ın teşhislerine aynen katılıyorlar ve elektrofizyolojik tetkikin yapılmasını istiyorlardı. Hemen ertesi gün bu tetkik yapıldı. Kalpte bulunan ve kısa devre yaparak çarpıntıya neden olan ilave komuta modülleri bulunup, yok edildi. Dört saat kadar süren bu ameliyeden sonra, kalbe bir kontrolör pil takılarak, işlem tamamlanmıştı. Onlar için hastanede, takriben bir hafta yatmanı gerekmişti. Rahmetli cumhurbaşkanı bizden üç gün sonra gelmişler ve hemen hastaneye ziyarete, âdeta koşmuşlardı. Bu ziyaretin, gurbet elde tek başına yatan bir hasta için ne anlama geldiğini bilmem izaha lüzum var mıdır? Ayrıca, hastane personeli üzerindeki etkilerini belirtmeye de gerek olmadığını zannediyorum. Bu ziyarette, bir de anjiyo olmam konusunu rahmetli cumhurbaşkanı hem doktorlarla konuşmuş, hem de bana söylemişlerdi. Bunu da yapmışlardı. 

Ben hastaneden çıkarken, sayın cumhurbaşkanı kendileri yatmışlar ve bir prostat ameliyatı geçirmişlerdi. Bu ameliyat sırasında dahi benimle ilgilenmişler ve “Bir sene sonra bir kontrol ihtiyacı olabileceğini söylediler. Her şey normal gitmiş. Bu kontrole de gelirsin inşallah, konu kapanır” demişlerdi. Hakikaten de öyle oldu. 

Birçok konuda şükran borçlu olduğum rahmetli cumhurbaşkamma, bu ilgi ve âlicenaplıkları için aynca şükranlarını sunuyor, aziz hatıralarını saygıyla anıyor ve kendilerine rahmetler diliyorum. 

Kendi ameliyatlarından bir hafta sonra, ben dönüş için müsaadelerini istediğimde uygun buldular ve ben Türkiye'ye döndüm. 

İşte Sayın Çölaşan'ın, “Kalp ameliyatı oldu” diye ele aldığı operasyon, bu operasyondu. Onun “minik kuşlar”ı bazen böyle “sevimsiz karga” oluyorlardı. Aslında bu karganın kim olduğunu biz biliyorduk. Ben bir elektrofizyolojik tetkike gitmiş, orada rahatsızlanmış ve bir tetkikle pil takma ameliyesi geçirmiştim. Genel sekreterdim, yapılan ödemelerde bir kanunsuzluk veya suiistimal varsa onu irdelemek ve ortaya koymak gerekmiyor muydu? Devletin kanunen kabul ettiği bir ihtiyaç veya zaruretin, suç ya da suiistimal neresinde? Bu harcama, örtülü ödenekten mi yapılmış ? 
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Hayır. O halde sorun nedir? Sorun aslında bellidir. Daha sonra bu konuya ayrıca döneceğiz. 

1992 yılı sonunda sayın cumhurbaşkanı, Güneydoğu'yla ilgili 
olarak, incelenmek üzere ve genelde sorunu bütünüyle kapsayan bazı sorular sormuşlardı. Zannederim, on iki sorudan ibaret olan bu inceleme için, Genelkurmay'dan ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan alınan bilgilerle bir cevap hazırlanmış ve kendilerine sunulmuştu. İyi bir çalışmaydı, ancak incelemenin şümulü yaygınlaşamıyor ve daha çok bilinen, konuşulan hususlar ağırlık kazanıyordu. Bu husus ise değişik bir inceleme ve tespite olan ve daha şümullü bir çalışmayı gerektiren bir ihtiyacı ortaya koyuyordu. 

Bu nedenle 1993 yılı başında, bu ihtiyacı dile getiren bir hazırlık yaparak, sayın cumhurbaşkanına sunmuştum. Uçakla İstanbul'dan Ankara'ya dönüyorduk. Kendilerine takdim ettim. Alıp, okudular ve evrakı alıkoydular. Okuduktan sonra, “İhtiyaç doğrudur, başbakanla konuşmak lazım” demişlerdi. Konuşmak ise hâlâ bir sorundu. Kendilerinin bu konuda başka bir emirleri olmannıştı. 

Bu önerinin bazı bölümlerini belki faydası olur diye buraya ekliyorum: 


1. Güneydoğu Anadolu'da Kürt kökenli bölge halkımızın çeşitli zamanlarda, bulunmuş veya empoze edilmiş bazı sebeplere dayanılarak ayaklanmaya kadar varan karşı hareketlere giriştiği, alınan tedbir ve sağlanan sonuçlara rağmen devlete karşı bu tür faaliyetlerinin sebep, şekil ve şümul değişikliğiyle senelerdir sürerek son olaylara kadar geldiği bilinmektedir. Özellikle 1800'lerden zamanınıza kadar Osmanlı İmparatorluğu döneminde on iki, Türkiye Cumhuriyeti döneminde üçü ciddi olmak üzere yirmi beş olayın vuku bulduğu bu bölgemizde asırlardır birlikte yaşadığınız, yaşadığınız toprakları birlikte vatan yaptıgınuz, birlikte kurduğumuz Cumhuriyet'in eşit haklarla vatandaşı oldugumuz bölge halkımız içinde neden bu olaylar devamı etmektedir? 

2. İki yüz yıla yakın bir süredir fasılalarla meydana gelen bu olaylar ve bölgeyle ilgili olarak takip edilen politika, yapılan planlama ve uygulama doğru ise, neden bu sonuca ulaşılmıştır ? Yanlış ise yanlış veya noksanlık nedir ya da nerededir? Özellikle PKK örgütüyle başlayan, tırmanarak bölgeyi etkisi altına almaya çalışan dış destekli bölücü terörün on senedir devanı etmesinin sebep ve sonuçları nelerdir? 
Bütün bu sorulara cevap bulmak ve bu maksatla çok boyutlu olan bu olaya aynı boyutlarla yaklaşarak ve sebeplere ulaşıp sonuçlara etkisini analiz ederek öneri sunabilecek kapsanı ve içerikte, içinde uzmanların da bulunduğu bir grupla ve yeni bir anlayışla çok kapsanılı bir 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araştırma ve inceleme yaparak problemle ilgili politikamızı ve uygulamalarımızı gözden geçirmenin lüzumuna inanılmaktadır. 

3. Bu konuda zaman zanıan bazı araştırma ve incelemelerin yapıldıgı bilinmektedir. Bu incelemeler genellikle yürütülen mücadelede birinci derecede rolü olan ilgili makamlara yaptırılmış, kapsanı ve içeriği topluma ve bölgeye dönük olmaktan daha çok olaylara, tespitlere ve düşünülebilen tedbirlere dönük inceleme niteliğinde olmuştur. Yapılmış olan şahsi bazı incelemeler ise, aranan kapsam ve nitelikte olmamıştır. Bu tespitlere göre alınan önlem ve düşünülen çareler doğru mudur ve yeterli midir diye düşünüldüğünde, bu sorulara cevap vermek kolay değildir. Zira sonuç ortadadır. Bu tespitlere bakıldığında doğrulugunda görülen müştereklik, sonuçlara bakılarak yapılan değerlendirmede boşlukların, endişelerin ve tereddütlerin yer aldığı bir görünüşe bürünmektedir. “Alınan tedbirler doğru ve yeterli ise sonuç neden böyledir, yanlış veya yetersiz ise bunlar nelerdir?” şeklindeki sorulara aranan cevap, acaba sebep-sonuç ilişkisi içinde mi saklı bulunmaktadır? 

Bu noktada ulaşılan sonuç, terörle mücadelede tün ülkelerce kabul edilmiş bulunan temel esaslar içinde öncelikle yer alan “sebepleri ortadan kaldırma” prensibiyle birleşmektedir. 

4. Dikkat buyurulacağı gibi, sebeplerin ortadan kaldırılması tespiti hususu yukarıda sıralanan tespit ve teklifler içinde de yer almıştır. 
Ancak, olayların çıkışına, tırmanışına, söndürülememesine ve tekrar tekrar nüksedişine neden olan sebeplerin neler olduğunu ortaya koymamaktadır. Sebebin de bir anlanıda sonuç olduğuna göre doğmasına, büyümesine ve tekrarına hangi faktör veya olguların etkili olduguna dair bir inceleme ve tahlil yapılamadığı için, tedbirler belli ve yüzeysel deyimlerle oluşturulmuş ve bölgenin geri kalmışlığı, işsizlik, milliyetçilik duyguları gibi birçok yer ve bölge için geçerli olan çok genel ifadelerle noktalanmıştır. Hakikaten gerçek böyle midir ? 
Öyle ise neden bu hususların var olduğu diğer bölgelerde böyle bir durum yoktur? Olaylara karışanların hepsi işsiz midir, işsizlik yalnız bu bölgenin mi sorunudur, bunca göç bu olayın başka bir arayışı degil midir ? Göç neden çare olamamıştır ? Olay neden bu bölgede odaklaşmıştır ? Şanlıurfa, Diyarbakır, Van gibi illerimizin, Yozgat'tan, Kırşehir'den, Sivas'tan, Afyon'dan geri kalnışlık-kalmanışlık konusunda farkları nedir ? Bugün yirmi senedir Kıbrıs'ta alınamayan eşitlik hakları, Bosna-Hersek'te aranan haklar ve benzer ülkelerde uğruna mücadele edilen bu değer ölçülerinden ve ülkemizdeki eşit vatandaşlık haklarından, birlikte ve iç içe yaşamanın oluşturduğu ortak değerlerden hangisi bu bölgemizde yoktur ? Öyle ise, aranan nedir, sadece söndürülmesi en zor olan milliyetçilik duyguları mıdır ? Bölge şartları içinde bu duygu ne ölçüde etkili olabilmektedir ? 

6. Bunları enine boyuna inceleyerek, açık-gizli, belli-belirsiz, doğru-yanlış, oluşmuş veya empoze edilmiş sebep ve saikler ne ise gerçek, acı ve üzücü de olsa, ortaya koymak ve tedbirler paketini bu sebepleri ele alarak oluşturmak, yapılabilecekleri yaparak, zamanla yapılacakları planlayıp bilgiye sunarak, yapılamayacakların nedenlerini açıkça ortaya koyarak, sebepleri ortadan kaldırmak veya tesirlerini zayıflatmak ve şikâyetçi olduğumuz sonuçları olumlu yönde etkileyecek bir uygulamayı esas almak daha doğru ve etkili olamaz mı? 

7. Bu mücadelede her iki taraf için de, anahtar rolü oynayan halk desteğinin varlığı-yokluğu, azlığı-çokluğu konusu da sebep-sonuç ilişkisi içinde ele alınmaya ve teferruatlı olarak incelenmeye değer en önemli konulardan biridir. Bu desteğin bidayetteki yönü ve derecesi ile bugünkü yönü ve derecesinin aynı olmadığı açıktır. O halde sürdürülen mücadeleye, alınan tedbirlere rağmen aksi yöndeki bu gelişme neden olmuştur? Hangi sebepler tedbirlerin etkilerini önlemiş veya zayıflatmıştır ? 

8. Tabanında politik, ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve hatta ideolojik birçok boyutları olan bu toplum olayının tespit edilmiş bulunan olumsuz sonucunu birkaç yüzeysel sebebe bağlamak ve tedbirleri bunlara bina etmek yeterli olabilir mi? Bu soruların cevabı olunısuz sonuçlar ortaya koymuş ve bir yerlerde bazı boşlukların, noksanlıkların ve hataların olduğunu doğrulamıştır. Çünkü sonuç alınamamış, aksi yöndeki gelişmeler önlenemeniiştir. 

9. Bu örnekleri çoğaltmak, sebep-sonuç ilişkisinden kaynaklanan boşlukları ortaya koymak ve tedbirleri bu sonuca göre değerlendirmek mümkündür. 

10. Bütün bu olayları, var olduğundan şüphe edilmeyen dış güçlerin teşvik ve desteğine bağlamanın da yeterli bir gerekçe olamayacağı ve her şeyin bu desteğe bağlanamayacağı açıktır. Aslında bunun da sebep ve sonuçlarıyla incelemeye muhtaç bir konu olduğunu vurgulayarak varlığı kabul edilen bu dış desteğin içerideki olaylara ve gelişmelere neden olabilecek tüm sebepleri içeremeyeceğini söylemek mümkündür. Varlığı açık olan bu desteğin neden bu bölgeye teksif edildiği genelde bellidir. O halde bu desteğe hazır bir ortamın mevcudiyeti bir gerekçe oluşturuyor ise, bu ortamı hazırlayan sebepler nelerdir? Bu sebeplerden hangileri bölgede bu desteği kabule ve devlete karşı oluşumlara neden olmaktadır ? Her defasında ileri sürülen ve maalesef bazen oyuncak, bazen manivela gibi kullanılan bu dış destegin önlenmesi veya hassasiyetin giderilmesi ve bu oyuncak ya da manivelanın dış güçlerin elinden alınması mümkün değil midir ? Müm- 


760 


kün olmalıdır. Yolu ve yöntemi mutlaka bulunmalıdır. 

11. Bütün bu açıklamalar uzun bir geçmiş içinde çeşitli defalar (124-25-37) milletimizin yaşadığı ve son on-on iki senedir azalıp çogalarak devam eden son olayları üzülerek izlediği ve 1992 yılı sonunda hâlâ birinci derecede bir sorun olarak değerlendirdiği Güneydoğu sorununun, sürdürülen mücadele ile sonuçlarını bağdaştıramamanın, bölücü terörle mücadelede hedeflenen sonucu alamamanın ve Güneydoğu bölgemizde huzur ve istikrarı kuramamış olmanın manevi baskısı altında oluşan çözüm arayışından kaynaklanmış ve ihtiyacın ortaya konularak incelenip değerlendirilmesini mümkün kılmak için yapılmış bulunmaktadır. 

12. Bu ihtiyacın karşılanması, mücadelenin gerçekçi bir baza oturtulması ve hedef alınan sonuca ulaşabilmesi için uzmanlardan kurulu bir grubun iç ve dış tehdit unsurlarını kapsayacak şekilde politik, ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve ideolojik gibi benzer etkileşim dallarında üniversitelerimizin de katkısıyla çok yönlü ve serbest bir araştırma yapılmasına zaruret olduğuna inanılmaktadır. Yapılan en büyük boşluğun hep çare olarak düşünülen güvenlik güçleriyle mücadelenin esas alınması, fakat uzun vadeli mücadelenin ve sebepleri ortadan kaldırarak, ortamı bu tür bölücü faaliyetler için elverişsiz hale getirmenin üzerinde yeteri kadar durulmamış olmasından kaynaklandığı doğru bir yargı olabilir. 

Bu inceleme ve araştırmanın uzman personelle birlikte, gerçek olgular dikkate alınarak, serbest ve önyargısız bir şekilde yapılması sebeplere inilebilmesi bakımından önem taşımaktadır. 

Emir ve talimatlarınız gereğince incelenen ve lüzumuna inanılan bu konunun Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nce ele alınması oluşturulacak bir grupla konunun istismarını önleyici, gereken tedbirleri önceden alarak, inceleme ve araştırmanın yapılması tensiplerinize sunulmuş bulunmaktadır. 

Bu mücadelenin sadece asker ve güvenlik güçleriyle yapılması hem yetersiz, hem noksan, hem de yanlış bir uygulamadır. Zira askeri tedbirler başarılı olabilir, fakat hem bölgevi, hem de geçicilik vasfı taşır. Kalıcı, devamlı ve bölgenin bütününü kapsayan sonuçlarla boguşmak yerine, sebepleri yok ederek sonuca ulaşacak devlet çapındaki tedbirlere ihtiyaç olduğu kabul edilmelidir. 


21 ocak 1993'te düzeltmelerle yeniden yazılan metin İstanbul 
dönüşünde, uçakta sayın cumhurbaşkanına sunulmuştur. 

Konuların ağırlığını dağıtmak için, bir başka hususa değinmek istiyorum. 
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Senelerden beri futbolla ilgim olmuştu. Harp Okulu ve Topçu Atış Okulu'nda, kendi arkadaşlarımız içinde, önce bir oyun olarak kabul ettiğim futbol, sonra Beşiktaş sevgisiyle bir tutku haline gelmişti. Rahmetli Hakkı'ların, Şükrü'lerin, Şeref'lerin, Çengel Hüseyin'llerin döneminde başlayan bu sevgi, halen devam etmektedir. 

Topçu Atış Okulu'ndayken İzmit'e yapılan bir gezide, Kâğıtspor'la yaptığınız bir maçta bir görev ve oldukça önemli bir yara almıştüm. Daha sonra Erzurum Karagücü'nde bir süre oynamıştım. 
Bunlardan sonraki tutkum, iyi bir seyirci tutkusundan ibaretti. 

1992 yılında Beşiktaş şampiyon olmuştu ve Trabzonspor'la 
Cumhurbaşkanlığı Kupası için mücadele edecekti. Sayın cumhurbaşkanını temsilen bu törene ben katılacaktım. Gidip şeref tribününde yerimi aldım. Kupayı ben verecektim. Trabzonspor'u Türkiye'de en dinamik, en baskılı oyun oynayan takım olarak tanıyıp takdir ediyor, fakat senelerce Beşiktaş sevgisiyle futbol heyecanını yaşayan bir Beşiktaşlı olarak, Beşiktaş'ın galip gelmesini diliyor ve onlara kupa vermek şerefine nail olmak istiyordum. 

Tribünde herkes gibi benim de çok saygı duyduğun ve takdirle izlediğim, çok değerli yönetici, Başkan Sayın Süleyman Seba'yla karşılaşmış ve bu duygularımı kendilerine ileterek баѕапlar dilemiştim. Maç sonrasında Beşiktaş galip geldi. Dileğim kabul olmuş ve isteğim gerçekleşmişti. Büyük bir memnuniyetle, bu çok şerefli görevi yerine getirmiştim. 


Bir Beşiktaş taraftarı olan Kemal Yamak, o yıl şampiyon olan takımına, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da veriyor. Gurur ve mutlulukla! 
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Zannederim bu mutluluk, yukarıdaki resimde yüzümden okunuyordu. 

O gün birlikte mutlu olduğumuz Sayın Süleyman Seba, çok büyük bir nezaketle, hemen birkaç gün içinde Beşiktaş'a üyelik kartını düzenleyerek, ziyaretime gelmişti. Kulüp üyesinin ilk görevi de “Beşiktaş'a verdiği unutulmaz hizmetler, yöneticilere gösterdigi güzel örnekler için” bu çok saygın insana ve çok değerli örnek yöneticiye teşekkür etmekti. Ben de bu görevi, şevkle yerine getirmiştim. 

Bu arada, beni mutlu eden başka bir olay daha olmuştu. Merzifon'a, Viyana'ya yaptığım ziyaretten sonra, Kara Mustafa Paşa'nın bir anıtını dikmeye karar verdiğimi, daha önce belirtmiştim. 

Devlet Güzel Sanatlar Genel Müdürü Sayın Mehmet Özel'in unutulmaz destekleri ve değerli sanatçı Prof. Tankut Öktem'in emekleriyle bu anıt bitmişti. 

Merzifon Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Ünsal'ı bu konuda daha önce haberdar etmiş ve yardımlarını istemiştim. Sağ olsun- 


Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Anıtı'nın açılış töreninde Kemal Yamak. 
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lar, hemen sahip çıkmışlar, kaidesini hazırlamışlar, çevresini düzenlemişler, bir de güzel açılış töreni tertiplemişlerdi. 

kalabalık bir aile grubuyla bu törene katılmış, anıtı açmış ve Viyanalıların, Avrupa'nın “Merzifonlu” olarak tanıdığı Veziriazam Kara Mustafa Paşa'yı, Merzifonlulara teslim etmiştik. 

Bir konuşma ve üç hatıra resmi, o günü ve o bahar gününe sığdıramadığımız, nereden geldiğini anlamadığımız çok soğuk bir rüzgârı da hatırlayarak takdim ediyorum. 

Merzifon ziyaretimde, genç ve çok yetenekli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Ünsal'ı verdikleri güzel brifingleri, gelecek için düşünceleri ve içinde bulunduğu faaliyetleriyle daha yakından tanıma imkânını bulmuş ve gençlere duyduğum güveni tazeleyerek, Merzifon'dan ayrılmıştım. 

Senelerdir herkesin vilayet olmak için çabaları yetmemişti. Sayın Ünsal'ın bu konudaki teşebbüslerini yakından biliyor, kendisine yardımcı olmaya çalışıyordum, fakat çeşitli politik nedenlerle bir sonuca varılamıyordu. Sayın Ünsal'ın bu konudaki gayretleri de maalesef yine yetmeyecekti. 

Son zamanlarda, il olmanın kolay bir şekli belirmişti. Eğer bu çok yanlış uygulama devam ederse, belki bundan sonra bir gün uygulanır. Yerel seçimlerden üç beş ay önce, Merzifon'da bir belediye başkanı istifa eder ve yeni seçime kadar oyu vilayete tahvil ederek, il olmayı sağlayabilirdi. Maalesef bu olnaması gereken uygulamanın birçok örnekleri vardı. 

Anıtın açılışında yapılan konuşma metni aşağıdadır. 


15 ekim 1992 

Sayın Vali, 

Sayın Konuklar, 

Osmanlı İmparatorluğu'nun veziriazamı, Osmanlı ordusunun serdarıekremi ve İkinci Viyana Seferi'nde ordunun başkomutanı olarak Merzifon'un adıyla birlikte hatıraları hâlâ Avrupa'da yaşayan, büyük devlet adamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Viyana kapılarında, zaferin eşiğindeyken, muhalefet ile ihaneti ayıramayan sakat bir düşünceyle uğradığı ihanete yenik düşmesinin acısını içimizde yaşayarak ve hükümdarının ölüm fermanına büyük bir tevekkül ve olgunlukla boyun eğişinin asaletini yüreğimizde taşıyarak, aziz hatırasını saygıyla anıyoruz. İkinci Viyana Kuşatması'nı her yönüyle inceleyen bir yazarınuz, yaptığı çok yönlü ve mukayeseli stratejik tahlilleri sonucunda Viyana Seferi'nin saklı kalmış stratejik hedeflerini sıralıyor, kazanılması halinde sağlayacağı faydaları sayıyor ve uğranılan ihanetin boyutları ve sonuçlarını irdeleyerek diyor ki: 

“Seferin talihsiz komutanı Merzifonlu'yu Türk kudret ve haşmetiheyecanla taşıyan, Attila ve Kanuni'den sonraki en son Türk olarak tanıyor, adını ve büyük devlet adanılığı vasfını hürmetle anıyor ve kendisini saygıyla selamlıyoruz.” 
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Bugün bizler de bu ifadelere aynen katılıyor ve bu duygularla okulunda okuduğumuz, camisinde namaz kıldığımız, hamamında yıkandığımız, bedesteninde alışveriş yaptığımız bu büyük insana memleketimize verdiği hizmetler, şehrimize kazandırdığı eser ve getirdiği yenilikler için şükranlarımızı sunuyor ve anısına dikilen anıtın Merzifon'un bir simgesi olmasını ve Merzifon-Viyana zinciri içinde bir dostluk halkası olarak kalmasını diliyoruz. 

Bu anıtın gerçekleşmesinde, başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve müsaadenizle tarihe mal olmuş Merzifonlu'yu Merzifonlulara ve sizlere takdim ediyorum. 


1996 yılı içinde, Merzifon Belediyesi önündeki Atatürk anıtının 
değiştirilmesi ve daha görkemli ve anlamlı bir anıtın yapılması ihtiyacını, Belediye Başkanı Hüseyin Ünsal dile getirmiş ve yardımcı olmamı istemişlerdi. 

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Sayın Mehmet Özel, mevcut heykeli gördükten sonra, bu ihtiyacı ilk defa dile getirenlerden biri olmuştu ve konuyu biliyorlardı. Kendileriyle görüştüm. Sağ olsunlar, her iyi ve olumlu girişimi destekleme tutkusu, bu sayın genel müdürün âdeta karakterine işlemişti. Kabul ettiler. Belediye başkanıyla koordine ederek, açılışı 28 ekim 1996 gününe getirdiler. 

Atatürk ve Atatürkçülük'le ilgili, bir sürü olur olmaz söz ve davranışların sergilendiği o günlerde, 28 ekim 1996 günü ve âdeta Cumhuriyet'i yerenlere bir cevap teşkil edercesine, birçok yerde yapılan gösteri ve kendiliğinden oluşan törenlere, bu açılış töreni de katılmış oluyordu. 

Katıldığım ve izlemekten mutlu olduğum bu tören içinde belediye başkanı ve belediye meclisinin sayın üyeleri, bana da bir sürpriz hazırlamışlar ve bir hemşerinin, memleketinden alacağı en büyük mükğfatı bana layık görerek, bizi onurlandırmışlardı. 

Bunlara ait bir belge ile kendilerine yazdığım teşekkür mektu- bunun birer sureti önceki sayfada yer alıyor. 

Daha sonra, 7-11 haziran 2000 tarihleri arasında, Merzifon'da yapılan “İkinci Viyana Muhasarası ve Kara Mustafa Paşa Sempozyumu”yla ilgili bir çalışma yapmış ve takdim etmiştim. Konuşmacı olarak görev aldığım bu sempozyum için hazırladığım metni, Gölgede Kalan İzler arasına koyarak, ilgililerin bilgilerine sunuyorum. Bu konuşma şöyledir: 


Bugün Amasya, Samsun, Çorum gibi üç güzel ilimizin arasına sıkışmış ve gölgede kalmış olmasına rağmen, daima bölgenin en geliş-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Merzifon'da eskiyen Atatürk Anıtı'nın yenisiyle değiştirilmesi töreni. 
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miş bir ilçesi olmak özelliğini korumuş bulunan Merzifon'uınuzu tanıtmak ve bu tanıtma haftasıyla birlikte XVI. asrın ikinci yarısında, Osmanlı İmparatorluğu'nun takriben yedi sene süreyle veziriazamlıgını, ayrıca Viyana Seferi'nin serdarnekremliğini (başkomutanlığını) yapmış; kendi isim ve rütbesinin başına daima “Merzifonlu” kelimesini ekleyerek kullanmayı şeref sayarak kendisini öyle tanıtmış olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa için düzenlenen sempozyuma katılmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Daha önce anıtı önünde saygıyla durduğumuz ve şimdi ruhuyla kendisinin de burada olduğuna inandığım, bu büyük Merzifonlu ile Viyana Kuşatması hakkında bazı düşüncelerimi sunmak için huzurlarınızda bulunuyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şüphesiz sempozyum programı içinde, araştırmacı ve konuşmacı arkadaşlarımız bu konuda çok değerli bilgiler sunacaklardır. 

Ben ne bir araştırmacı, ne de bir tarihçiyim. Sadece Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın hemşerisi, emekli bir askerim. 

1984 yılında, Kara Kuvvetleri kurmay başkanı olarak, korgeneral 
rütbesiyle Amerika'ya resmi bir görev için gitmiştim. Ziyaretlerim arasında bir Amerikalı korgeneralin görev yaptığı makamların birinde, yetkili ikinci adam olarak orada uzun süredir çalışan bir sivil görevli- ye beni takdim ettiklerinde, o sivil yetkili elini çenesine koymuş ve “Türkiye... Türkiye...” diye mırıldanarak, “Galiba Viyana yakınlarında bir yer olacak...” demişti. Kendisine, “Bu tarif de nereden çıktı? Viyana şehriyle Türkiye'nin konumunu tarif ediyorsunuz, anlayamadım” dediğimde, cevabı şu olmuştu: “Viyana'ya kadar gelmiştiniz ya...” Bu küçük hatıranın ortaya koyduğu gerçek şuydu: Amerikalı, birçokları- nın aksine Türkiye'yi tanımıyor, fakat Viyana Kuşatması'nı da unutmuyordu. 

İkinci bir örneği de Prof. Dr. Gövünç veriyordu. Kendisi Almanya'dayken, ders kitaplarında Türkler için çok ağır ifadelerle, bazı tanımlamaların olduğunu görünce, çok yakın bulduğu Alman profesör hocasına “Neden kitaplarınızda bizim hakkımızda bu kadar kötü şeyler yazıyorsunuz ?” diye soruyor ve aldığı şaşırtıcı cevabı belirtiyor: “Neden Viyana'ya kadar geldiniz?” Birçok Avrupa ülkesi gibi Almanlar da Viyana'ya gelişimizi unutmuyordu. Fakat aynı profesör İkinci Cihan Harbi'nde Almanların Stalingrad varoşlarında, Volga kıyıların- da ve Edirne kapılarında ne aradıklarını ve ne için oralara geldiklerini unutmuş görünüyordu. Sayın profesörün bu hatırlatmalar karşısındaki cevabı sadece suskunluktu. Bu iki dikkat çekici ifadeden sonra 
1988 yılında, Kara Kuvvetleri komutanı olarak, bazı silahları ve askeri malzemeleri incelemek üzere, Viyana'ya davet edilmiştim. Davet 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yarı resmi olduğu için sormuştum: “Bir karşılama töreni olacak mı olmayacak mı?” Olacaksa askeri bir elbise, olmayacaksa sivil elbiseyle uçaktan inecektim. Cevap: yarı resmi olduğu için tören yapılmayacaktı. Bu cevap üzerine, Viyana'da sivil elbiseyle uçaktan inince meydanda bandosu, boru trampet takımı ve özel kıyafetleriyle tören birliğinin karşılama için hazır bulunduğunu görmüş ve sormuştum: “Bu değişiklik neden ?” “Merzifonlu olduğunuzu öğrendik. Üç asır önce bir Merzifonlu, Sadrazam Kara Mustafa paşa Viyana'yı kuşatmak için gelmişti. Şimdi bir başka Merzifonlu Paşa, Kara Kuvvetleri komutanı olarak Viyana'ya misafir geliyorsunuz” demişler ve programda bazı değişiklikler yapmış olduklarını ifade etmişlerdi. 

Konuşmalarında hiç “Merzifonlu Kara Mustafa Paşa” ifadesini kullanmıyorlar, hep sadece “Merzifonlu” deyimiyle Kara Mustafa Paşa'yı ifade ediyorlardı. 

İşte bu ziyaret, bizim unuttuğumuz, fakat şu veya bu sebeple Avrupa'nın hatta Amerika'nın unutmadığı, fakat daima kızgın ve küçültücü bazı ifadelerle tanıttığı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın yakından tanınması ihtiyacını ortaya koyınuştur. 

Yine yaptığım bir Çin ziyaretinde, Çinliler programa dahil ettikleri bir imparator anıtı önünde tanıtım yaparken, tarihlerindeki yerini ve yaptığı hizmetleri anlattıktan sonra, aleyhinde söylemedik söz bırakmamıştı. Daha sonra merak edip mihmandarıma sorduğumda cevabı “İyi tarafıyla da kötü tarafıyla da bu benim geçmişimdir. Bunun için sahip çıkıyor ve tanıtıyoruz. Neden geçmişimizi reddedelim ki ?” diye cevap veriyordu. Bu doğru cevap da Merzifonlu'ya sahip çıkmayı, iyisi, kötüsü, doğrusu ve yanlışıyla tarihi karıştırmayı gerekli kılmıştır. 
İşte vakfımız şimdi bu görevi yerine getiriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. 

İsmini taşıyan okulunda okuduğumuz, camisinde namaz kıldığımız, hamamında yıkandığımız bu Merzifonlu kimdi ve Viyana'da ne arıyordu ? Hakkında söylenenler doğru mu, yanlış mı, noksan mı, tamam mıydı ve neden yedi sene süreyle sadrazam olarak görev yapan bu devlet adamının, hayatının son birkaç ayı inceleniyor da daha önceleri incelenmiyordu ? Peşin hükümlerle rakip ve düşmanları tarafından takdim edildiği gibi para canlısı, haris, kinci, garezci, ikbalperest ve mevki düşkünü müydü ? Bütün bunlar doğruysa yedi sene nasıl sadrazam olarak görev yapabilmişti ? Sorular, sorular ve sorular... 
İşte bu bölüm sorulara cevap verme ihtiyacından doğmuştur. 

Bilindiği gibi Kara Mustafa Paşa 1639'da IV. Murad'ın Bağdat'ı ikinci defa fethinde şehit düşen, sipahi âyanından Oruç Bey'in oğludur. 
Dört yaşında babadan öksüz kalmış, babasının dostu olan Köprülü 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Mehmed Paşa tarafından korunmuş уе yaşıtı bulunan onun büyük oğlu, Fazıl Ahmed Paşa'yla beraber büyümüş ve Enderun'da yetişerek hizmete hazırlanmıştır. Köprülü ailesiyle birlikte devlet hizmetlerinde adım adım yükselerek tecrübeler kazanmış ve padişahın dikkatini çeken bu hizmetler sonunda Köprülü Fazıl Ahmed Paşa'nın erken ölümüyle 1676'da veziriazam olmuştur. Bu makama gelmeden önce, takriben yirmi beş yıl Köprülü Mehmed Paşa ve oğlu Fazıl Ahmed Paşa'yla birlikte çalışmış olması, liyakat ve dirayetiyle dikkat çekmiş bulunması, bu makama gelişinde çok etkili olmuştur. 

Mağlubiyetin, hele bozguna dönüşmüş bir yenilginin mazereti olmaz. Ancak sebebi veya çeşitli alanlarda sebepleri olabilir. 

Şimdi müsaadenizle, mazeret yaratmadan, Viyana Kuşatması'nın başlangıcından bitimine kadar tespit edilen bazı sebepleri ve bu sebeplerin sonuçlara etkileri ile Kara Mustafa Paşa'ya yöneltilen eleştiriler içindeki yerlerini sizlere sunmaya çalışacağım. 

Bunlardan birincisi, neden Kanuni'den yüz elli dört sene sonra, İkinci Viyana Seferi yapılmıştır? Bu sefer Merzifonlu'nun şahsi istek ve yarattığı sebeplere mi dayanıyordu? Bu sefere ihtiyaç var mıydı veya Viyana'nın göz kanıaştırıcı zenginliğinin hedef alındığı doğru muydu ? 

Bu konuda şimdiye kadar bu seferin, şan ve şöhret sahibi olmak, Kanuni Sultan Süleyman'ın yapamadığı, yarım kalmış kuşatmayı tamamlayarak tarihe geçmek gibi, şahsi ihtiras ve şöhret için veya Viyana'nın göz kamaştırıcı zenginliğinin hedef alındığı gibi sebeplerle düzenlendiği ileri sürülerek, “boşuna yapılmış bir sefer” şeklinde takdim edildiği bilinmektedir. 

Acaba sebep bu kadar basit olabilir miydi ? Kara Mustafa Paşa biliyordu ki imparatorluk iktidarı kendisine teslim edilinceye kadar, XVI. ve ХУП. yüzyıllarda Osmanlıların Avrupa'da yaptığı harpler hep Macaristan toprakları ve oradaki iktidar kavgaları nedeniyle olmuştur. Bütün bunların arkasında da Avusturya vardır. 

Bu toprakları ele geçirmek, buralarda yaşayan Macarları Katolik Hıristiyan olarak birleştirmek isteyen Avusturyalılar, Almanya'nın da destek ve teşvikleriyle buralara hâkim olmak emelindeydiler. 

Kanuni döneminde Mohaç ve Budin savaşları ile Birinci Viyana Kuşatması bu sebeplerle Avusturya'yı durdurmak için yapılmış, aynı sebeplerle Sadrazam Köprülü ve Fazıl Ahmed paşalar döneminde de Avusturyalılarla çarpışmalar olmuş ve bu sorun devleti çok meşgul etmiştir. Kendi döneminde ise yine aynı nedenlere dayalı olarak ve Macar Kralı İmre Tököli'yi desteklemek üzere 1682'de Budin Valisi Uzun İbrahim Paşa görevlendirilmiş, takriben kırk beş gün içinde yirmi sekiz kale Avusturyalılardan alınarak, Macarlara teslim edilmişti. 
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Kara Mustafa Paşa bu olan bitenleri biliyor ve yüz elli senedir devleti uğraştıran bu sorunu kökünden halletmek istiyordu. Bunun çaresini de Viyana'nın ele geçirilmesi olarak görüyordu. 

Orta Avrupa'yı ve Macaristan'ı tanı bir güvenlik içinde tutmak isteyen Kara Mustafa Paşa, Avusturya'nın bu topraklardan tamamıyla atılmadıktan ve Alman-Avusturya işbirliğine gerekli darbeyi vurmadıktan sonra, inıparatorluğun çok geniş arazilerde ve çok uzun sınır bölgelerinde olabilecek herhangi bir saldırı veya ayaklanmaya karşılık vermesinin kolay olmayacağını düşünüyor ve böyle bir harekâtı bir ölçüde, imparatorluğun geri emniyeti sayıyordu. 

Sadrazam Kara Mustafa Paşa'nın, Budin Valisi Uzun İbrahim Paşa'yla otağında bir müşaveresinde söylediği sözler, bu görüşü teyit etmektedir. 

Sadrazam diyordu ki: “Paşa baba, Beç'e (Viyana) gidecek olduk, ne dersin? Şimdiye dek, Nemçe'nin (Avusturya) boy beyleriyle uğraştık durduk. Bunca hazine sarf ettik, kan döktük, ancak kaleler aldık. 
Düşmanımız yine karşımızda durur, cenk ve ricalin sonu gelmez. Kürsii memleket (başkent) olan Beç'i almak lazım ki memleket bizin ola. 
Beç bizim olursa boy beyleri, belki cümle Frengistan kapımızda boynu bağlı kul olur.” 

İşte serdarın (komutanın) kendi ağzından belli olan ilk sebebi, böyle ifade ediliyordu. 

Bunun dışında o tarihlerde kuzeyde oluşan yeni bir güç ve tehdit ilk işaretlerini vermiş dört beş yıl önce Cehrin Kalesi'nin Ruslardan geri alınması konusunda bölgede takriben 200 000 kişilik Rus ordusuyla savaşılmış, imparatorluğun Ruslarla yapılan bu ilk büyük savaşının sonunda Cehrin Kalesi Ruslardan alınmış ve Ruslar barışa mecbur edilmişti. Her nedense, Kara Mustafa Paşa'nın Ruslarla yaptığı bu ilk büyük savaş ve sonucu hakkında, kendisiyle ilgili kitaplarda pek bilgi bulunmamaktadır. 

İşte Kara Mustafa Paşa, bu savaş ve sonraki gelişmelere bakarak, Rus tehdidine karşı hazırlıklı olmak gerektiğine inanıyor ve Avrupa'daki sorunu halletmeyi, bu nedenle öncelikli hedef sayıyordu. 

Aynca bu yeni Rus tehdidinin Balkanlar'a doğru sarkmasıyla daha da büyüyeceğinden ve Avrupa'da devletin önünü kesebileceğinden endişe ediyordu. 

Sayısız ırmağa, uçsuz bucaksız ovalara ve büyük insan kaynakları- na sahip olan Rus tehdidini o zamandan görüyor ve asıl mücadeleyi gelecekte onlarla vereceğine inanıyordu. 

Viyana'ya gidiş konusunda, önce tereddüt geçiren İbrahim Paşa bu düşüncenin arkasında yatan ve bu görüşü desteklediğine inanan ikinci önemli nedenin de kuzeyde Rusya'da oluşan tehdit olduğunu kabul ederek, kendi kendine yaptığı bir analizde bu düşüncelerini açıklamıştır. Rus tehdidinin gelecekte İbrahim Paşa'nın görev bölgesi olan Balkanlar'a sarkmasıyla meydana gelecek durumun önemi de bu degerlendirmede yer almıştır. 

Serdarla konuşan Uzun İbrahim Paşa'nın bu sezgileri gelecekte çok önemli bir davranışa sebep olacaktır. 

Kara Mustafa Paşa, Viyana Seferi kararında, o dönemde Avusturya'nın Otuz Yıl ve Yedi Yıl savaşlarından dolayı yıpranmış, barış arayan bir duruma düşmüş olduğunu biliyor ve bu zafiyetin harekâtı kolaylaştırıcı bir faktör olabileceğine inanıyordu. 

Bir araştırmacı diyor ki: “Kuzeyde böyle tehlikeli bir durum gelişirken, devlet sorumluluğunu bütün ağırlığıyla yaşayan tecrübeli bir sadrazamın hayaller peşinde koştuğunu iddia eden sanılar, çok hafif ve sönük kalır. Bundan böyle onun bütün dikkatini olanca ağırlığıyla çeken ve yeniden beliren tehlikeler üzerinde toplayıp imparatorluğun batı sınırlarından gelebilecek şüphe ve tereddütlere karşı uyanık bulunmak, kuvvetli arazi kesimlerini ele geçinmek ve Orta Avrupa'nın bütününü kapsayan, haklı bir görüşe dayanan plan fikrine bağlanabilir. Bu plan fikrini incelemeden ve ortaya koymadan Merzifonlu'nun para canlısı, haris, kinci, garezci, ikbalperest ve mevki düşkünü oldugunu seferin gerekçesi olarak bu düşüncelerin etkisi altında kaldığını söylemeye kalkışmak, üstünkörü söylenmiş, çok cılız ve peşin hükümlerden ileri gitmeyen kuruntulardan başka bir şey olmadığı gerçeğini ortaya çıkarır." 

İşte “Neden İkinci Viyana Seferi ?” sorusuna verilecek cevap olarak sizlere bu görüşü takdim ediyorum. 

Kanuni döneminde var olan, Kanuni'yi Viyana kapılarına kadar götüren, Köprülüler döneminde devanı eden sebepler çoğalarak, o dönemde yine vardır ve halledilmesini gerektiren yeni sebepler oluşmaktadır. 250 000 kişilik çok güçlü bir orduyu Edirne'den alıp Viyana kapılarını zorlayan harekâtın bencil duygu ve arzular içinde yapılmış bir sefer olduğunu kabul etmek, devleti yok kabul etmek anlamını da taşımaktadır. Halbuki durum böyle değildir ve büyük geçmişiyle bu değerlendirmeleri yapabilecek büyük Osmanlı Devleti vardır. 

İkinci eleştiri, kuşatma ordusu Edirne'den ayrılırken, Kara Mustafa Paşa'nın Yanık ve Komaron kalelerinin fethini hedef göstermesi, asıl hedefin Viyana olduğunu padişah dahil bütün ilgililerden saklaması konusundaki eleştirilerdir. 

Bu olay doğrudur. 

Ancak biri maksat, diğeri sebep olmak üzere iki gerekçesi vardır. 
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Maksat baskını sağlamaktır. Bu husus, kuşatmadan beş gün önceye kadar sağlanmıştır. Sebep ise Ruslarla yapılan Cehrin Savaşı'nda kuşatmanın üçüncü günü 200 000 kişilik Rus ordusunun hemen müdahale etmiş olmasının, hedef ve kaleleri sadece büyüklerin bilmesine rağmen, önceden bilgi sızma ihtimali ve şüphesini doğurması üzerine, bu harekâtla o ihtimalin önlenmek istenmesidir. 

Kuşatma ordusuna ağır topların dahil edilmemesinde orduya aşırı güven kadar, bu baskın düşüncesinin de etkili olduğu söylenebilir. Bu arada zikre değer başka bir olay daha vardır. 

Viyana Kuşatması başlamadan hemen önce, yapılan harp divanın- da alınan karar gereğince şeriat hükümlerine uyularak, kale kumandanına teslim olmaları için bir mektup gönderilmiştir. Baskın arzusunu ve olgusunu zedeleyen bu mektupta bir başlangıçtan sonra “İmdi, kılıçtan önce İslam usulü üzere ben size ilk önce iyilikle, Peygamberimize bağlı olmayı ve Müslüman olmanızı teklif ediyorum. Teslim olur ve İslam dinini kabul ederseniz kurtulursunuz. Teslim olmazsanız, bu takdirde kaleyi savaşla bize teslim edersiniz. O zaman Allah'ın emri yerine getirilir” şartını ortaya koyuyordu. 

Bu mektubun aslı ve tam metni, Hamburg Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Bu özet metin de aynen bu dokümandan alınmıştır. 1917'de Strasbourg'da İslam Mecmuası'nda mektubun Türkçe metni yayımlanmıştır. 

İlk şart olarak Müslümanlığın kabulünün istenmesi, şimdiye kadar Fatih ve Kanuni dönemlerinden beri uygulanan din ve inanç politikasına ters düşen bir istek olarak değerlendirilmektedir. Bu istek, Papalık tarafından olanca gayretle kullanılıyor ve Avrupa'yı ayağa kaldıran bir sebebi oluşturuyordu. Zira bal toplamak isteyen bir kimse, arı kovanına çomak sokmaz ve arıları ürkütmez. Bu mektup maalesef böyle bir etki yapmıştır. 

Bu bir cümlecik ve psikolojik harekât yönünden yanlış olan ifade, karşı tarafta her şeyi unutturacak ve birleştirici bir faktör olarak alabildiğine kullanılıp istismar edilecektir. Bu ifade Papalık'ı ateşleyen ve din faktörünü öne çıkararak birleşmeyi sağlayan çabalara kaynak olmuştur. 

Papanın organize ettiği bu çabalar içinde, papazların özellikle yer ve görev aldığı anlaşılmaktadır. 

Bunlardan birinin ismi, dış kaynaklı yayınlarda özellikle yer almakta ve faaliyetlerine âit bazı bilgiler verilmektedir. Bu Katolik papaz İtalyan Marco D'Aviano'dur. Marco, papadan aldığı talimat ve görev izniyle önce Almanya'da sonra Avusturya ve Varşova'da, kuşatma sırasında ise Hıristiyan orduları içinde faaliyet göstermiştir. Papaz 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Marco Viyana Kuşatması başlayınca, papanın Avrupa'da başlattığı yeni bir haçlı ordusu teşkiliyle ilgili girişimlerinin bölgedeki temsilcisi, takipçisi ve görevlisi gibi çalışmış ve bulunduğu başkentlerde âdeta papanın elçisi gibi kabul görmüştür. 

Papaz Marco'nun en önemli iki görevi vardır ve çabaları hep bu yöndedir: 

Birincisi, papanın İslamiyet'e karşı saldırgan tavrını ve bunun nedenlerini en yüksek Saray çevrelerinde kuvvetle savunmak ve onları ikna etmek, ikincisi ise devamlı telkinlerle imparatorları Türklere bir ders verilmesi gerektiğine, bunun da mümkün olduğuna inandırmaktır. 

İşte Viyana Kuşatması'nda beklenmeyen birleşmelerle sağlanan kuvvetler, yardıma koşan Hıristiyan ordusunun toplanışı böyle olmuştur. Bunlar sadece belli bir örneği oluşturmakta ve bu bilgiler 
1933 yılında 89 sayılı bir askeri mecmuada ek olarak yer alan ve Кауnak gösterilerek ifade edilen bilgilerden alınmış bulunmaktadır. 

Kara Mustafa Paşa'ya yöneltilen en önemli eleştirilerden birisi de, kuşatmanın uzatılarak zaman kaybedilmesi ve zamanında harekâta geçilmemesi hususudur. 

Serdanekrem Kara Mustafa Paşa'nın, daha önceki kuşatmada kullanılan kuvvetlerden daha üstün ve çağının en kuvvetli gücünü meydana getirerek Viyana kapılarına dayanan ordusu, hiçbir zaman küçümsenmeyecek bir büyüklük, sonsuz azim ve iş yapma enerjisinin sağlanması yönünden çok güçlü, içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeyi sona erdirmeye muktedir bir güce ve kuruluşa sahip bir ordu görünümündeydi. Bu tanıtım yabancı bir eserde, bu ifadelerle yer almıştır. Bu nedenle yukarıda belirtilen eleştiri, yerinde ve doğrudur. 

Planda yer alan ve büyük ölçüde sağlanmış bulunan baskın ana fikri, bu uzatmayla yok olmuştur. Tuna Nehri ve kollarının Viyana civarındaki durumu nedeniyle kuşatmada meydana gelen boşluklar, yardıma geleceklerle, kalenin takviyesini tam olarak önleyememiştir. 

Avusturyalıların yardım çağrıları ve papanın gayretleriyle bir nevi Müslüman-Hıristiyan çatışmasına dönüşen savaş için, Viyana'ya gelecek takviye güçleri bu uzatmadan çok faydalanmışlardır. 

Büyük bir ordunun idari ve ikmal ihtiyaçları, her geçen gün daha da çoğalmıştır. 

Bütün bunlara karşı, Viyana'nın birkaç gün içinde teslim olacağı, daha fazla dayanamıayacağı fikri hiç değişmemiş ve bu birkaç gün de hiç bitmemiştir. 

Kuşatmanın uzatılmasının bütün bu gerçekten yanlışlarının eleştirilmesi ne kadar doğruysa, sebebi Kara Mustafa Paşa'nın şahsi kaprislerine, servet düşkünlüğüne ve ikbalperestliğine bağlamak da o Каdar yanlış ve noksan bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. 

Kuşatmanın uzamasında bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan, taktik ve stratejik prensiplere göre hareket etme zaruretine karşın, Kara Mustafa Paşa'yı hareketsiz bırakan ve kuşatmaya devama zorlayan iki neden bulunabilmektedir. Bu iki sebebi, Ufukların Efendisi Osmanlılar isimli yabancı bir eserden alarak takdim ediyorum. 

Jason Goodwin diyor ki: 

“Sadrazam herhalde kentin teslim olmak üzere olduğuna inanıyordu. İslami yasaya göre saldırılan bir kentte, resmi makamlar harabeleri teslim almak için harekete geçmeden önce, üç gün süreyle yağmaya açık tutulmalıydı. Ama bir kent teslim olursa ona dokunulmaz, yağmalanmaz ve her şey devletin olurdu. Sadrazam hiç kuşkusuz şehri askerlerin eline bırakıp eline bir çöl ve harabe geçmesi yerine, Viyana'nın ve ona bağlı olanların zenginliğini, servet ve gelirlerini padişahının hizmetine getirmeyi ünüt ediyordu. O dönemde devletin buna ihtiyacı da vardı.” 

İkinci sebep olarak da: “Sadrazam zaferin kendilerinin olacağından çok emindi. Avrupa'nın en güzel ve zengin şehri olan Viyana'yı yanmış yıkılmış, harabeye dönmüş, soyulup yağmalanmış bir şehir olarak teslim almayı değil, şehrin özelliğini, zenginliğini ve sahip olduğu değerleriyle teslim almayı tercih ediyor ve hep birkaç gün sonra bu arzularının gerçekleşeceğine inanıyordu.” 

İşte Kara Mustafa Paşa'nın beslediği bu ümit ve arzusunu, “servet düşkünlüğü”ne bağlamak yerine “devlet düşkünlüğü”ne ve Viyana şehrini koruma içgüdüsüne bağlamak belki doğru bir yargı olabilir. 
Ama ne yazık ki bu beklenti ve arzular pahasına, göz ardı edilen taktik ve stratejik gerçeklerden oluşan boşlukları kapatamamış ve sonuç üzerinde olumsuz etkileri çok olmuştur. 

Bütün bunlardan sonra, bilinen üzücü ve vahim sonuca nasıl gelinmiş, ilaveten eklenen sebepler neler olmuş, neden olmuştur ? Konunun can alıcı noktası bu oluşumlar içinde bulunmaktadır. 

Kuşatmanın uzamasına da sebep olan bir düşüncenin, yani Viyana'ya yardıma gelecek güçlerin oluşturacağı tehdidin daha belirgin hale gelmesine rağmen değişmemesi ve önemsenmemesi, önleyici tedbirlerin alınmasını geciktirmiştir. Zira o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun, Rusya ve Lehistanlılarla önceden yapmış olduğu antlaşmalara güvenilmekte, Fransa ile Almanya'nın bir araya gelemeyeceği, özellikle Fransa'nın Avusturyalılara destek vermeyeceğine inanılmakta ve gelse bile bu yardımın çok etkili olamayacağı değerlendirildiğinden, yeni ve etkili karşı tedbirlere gerek duyulmamaktadır. 
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Unutulan veya değerlendirmeye girmeyen husus, papanın çabalarıyla din faktörünün öne çıkmış olması ve felaketlerin birleştiricilik özelliğidir. Aynca güvenilen önemli bir husus daha vardır: gelen güçler Viyana'ya ulaşmak ve kuşatmaya etkili olmak için, Tuna Nehri'nin köprü ve geçitlerinden geçmek mecburiyetindeydiler. Buranın savunmasına da en gözde birlikler ve komutanlar memur edilmişti. Bu güven, yukarıdaki politik değerlendirmelerle birleşince daha da çoğalıyordu. 

Yine bir incelemede belirtildiğine göre, bu safhada kuşatmanın gevşetilmemesi ve ilave tedbirlerin bu karan etkilemeyecek şekilde alınması karar ve düşüncesine, Viyana'nın son gücüyle dayandığı, uzun bir süredir devam eden ezici kuşatma hareketleri altında atılan lağımlar, yapılan en sert hücumlar sonunda, savunmanın iyice sarsıldığı, üstelik şehirde dizanteri salgını başladığı öğrenilmişti. Viyana halkının soluğunun kesilmek üzere olduğu bu dönemde, kendiliklerinden düşüp teslim olmalarını kolaylaştırmak ve yağmacılığa meydan açmamak amacıyla bu son hücum, belki de bu nedenle geciktiriliyordu, denilmektedir. 

Bu görüntülerin de karar vermede etkili olduğu doğrudur. Ancak, orduyu hareketsiz bırakan, kuşatma mevzilerine bağlayan, öncelikli tehdit değerlendirmelerinde inisiyatifin ele alınması ve sıklet merkezi teşkilinde boşluk yarattığının yeterince dikkate alınmamasında, Tuna Nehri'ni savunacak birliklere ve komutanlarına beslenen yüksek güven duygusunun yattığı da anlaşılmaktadır. 

Tuna geçitlerinin savunulması, kuşatmanın etkili olması ve başarıyla sonuçlanması bakımından çok önemliydi. Bu nedenle Serdar Kara Mustafa Paşa, yaklaşan düşman kuvvetlerine ait bilgileri aldıktan sonra, Eğri Beylerbeyi Kör Hüseyin Paşa ile emrindeki Orta Macar Kralı İmre Tököli'ye bağlı kuvvetleri, on bin kişilik Kırım askeriyle takviye ederek bir bölgede, yine güvendiği bir komutan olan, Budin Valisi Uzun İbrahim Paşa'yı askeriyle bölgeye çağırıp takviye ederek ayrı bir bölgeye, diğer önemli geçit ve köprülerin bulunduğu bir bölgede de kendi kuvvetleri ile Kırım Hanı Murad Giray Han'ı görevlendirmiştir. 

Köprü ve geçitlere hücum başlayınca, ilk çözülme Kör Hüseyin Paşa'nın cephesinde görülmüştür. Çünkü Kör Hüseyin Paşa'nın emrinde olan, on bin kişilik Kırım Tatarlarından oluşan birlikten sadece üç yüz kişi cephede kalmış, kalanları savaşa katılmadan, geriye çekilip gitmişlerdir. On bin kişilik kuvvetleriyle onların yanında bulunan İmre Tököli de, gelen kuvvetlerin içinde Macarların da bulunabileceğini ileri sürerek ve “Bunlar benim din kardeşlerim” diyerek, savaşa katılmamış ve sadece savaşları seyretmekle yetinmiş, daha sonra da çekilip gitmiştir. 
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Tatar Hanı Murad Giray Han ise düşmanın köprüleri geçişini önlemek için hiçbir şey yapmamış ve karşı koymanııştır. Bu olayı tarih şöyle kaydetmektedir: 

“O gün kendisi köprüye nazır yüksek bir yerde, bir elinde kamışı, diğer elini böğrüne dayamış düşmanın geçişini seyrediyordu. İmamı yanına varıp 'Hanım, şu dalga dalga geçen gâvurları tepeleyecek olursanız, arkadan gelenlerin de yolunu kapamış olursunuz' deyince han, ‘Behey efendi, sen bu Osmanlıların bize ettiği cevr ve hakareti bilmezsin, ancak bizi öyle bir hale koydular ki yanlarında Eflak ve Boğdan keferesi kadar rağbetimiz kalmadı. Bu düşmanın cemiyet ve hareketlerini kaç defa yazıp bildirdim. Düşman çok, mukavemet mümkün değil, askeri ve topları metristen çıkar iktiza ederse, saf cengi edelim ve illa selametle gidelim dedim. İnadından dönmeyip söz geçiremedim. Yazdığı tekdir dolu cevaplar ile gönderdiği mektuplarda kokmuş beygir eti yediğimize kadar yazmış. İnşallahüteala bu düşmanın def'i yanında işten bile değildi ve bilelim ki dinimize de düşmez, ihanettir. Lakin gayret beni komadı. Onlar da görsünler, kendileri kaç akçelik adam imiş. Tatar kadri bilsinler. Şimdi Türkler kumandanlarının değerini görüp anlasınlar da Tatarlar olmadan harp etmenin ne olduğunu öğrensinler’ deyip atını tepti ve Tatar askerlerini de alıp, önlerine düşüp, kollarını salıp, gülüp oynayarak, otağı hümayuna geldi. 

Böylece Osmanlı ordusunun savunma insicamı bozuldu. Kör Hüseyin Paşa'nın şehit oluncaya kadar savaşması, açılan gedikleri ve büyüyen boşlukları kapatmaya yetmedi. Aynca orta bölgede çarpışmaya devam eden Budin Valisi Uzun İbrahim Paşa'nın her iki tarafında da meydana gelen boşluk, bu bölgedeki savunmayı da imkânsız hale getirerek, çekilme zaruretini doğurdu. Serdar kendine bağlı birlik ve efradıyla bulunduğu kesimi altı saat daha savunduysa da bir sonuç alınamadı. 

Bu olup bitenler, mağlubiyetin ve bozgunun başlangıcını teşkil etti. Serdar inatla, merkezdeki savunmayı sürdürmeye çalışıyor ve 'Bugünleri görmektense ölmek yeğdir’ diyerek savaşıyordu. Kendisinin muhafızları da son neferine kadar şehit olmuşlardı. Bu anda serdarın şehit olmak niyetini anlayan, Sipahi Ağası Osman Ağa kendisine, “Efendimiz, kerem eyle. İş işten geçti. Fakat senin varlığın ordunun can damarıdır. Onu kurban ederseniz bütün İslam ordusu yok olur. 
Lütfet, buradan gidelim' diye yalvarıyordu. Sonra Sancakı Şerif'i eline aldı, yürümeye başladı. Böylece geriye dönüş de başlamış oldu.” 

Şimdi burada Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Viyana kapılarında, belki de zaferin eşiğindeyken, muhalefet ile ihaneti ayıramayan 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sakat bir düşünce ve asıl hangi maksatla bu ihanetin yapıldığı konusunun incelenip değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bir kanatta askerini Kör Hüseyin Paşa'nın emrinde savaşmaktan alıkoyan, diğer kanatta aldığı emre rağmen, cephesini terk edip düşmana köprü ve geçitleri açan ve bundan zevk aldığı görüntüsüyle güle oynaya kuvvetleriyle hiçbir şey yapmadan geri çekilen, çekildiği yerden son bir müdahale isteğine bile karşı çıkıp bırakarak giden, Viyana Kuşatması Günlüğü (Vakayii Beç) isimli, resmi veya yarı resmi bir günlükte, yazarının “yüreğinde bir avrat kadar bile cesareti bulunmayan, şu Tatar Hanı denilen kancık hergele” sıfatlarıyla tanıtıp suçladığı Murad Giray Han'ın bu hareketinin arkasında acaba başka sebepler var mıydı ? Kendi cephesinde yanlış bir kararla ve aldığı emirler hilafına askerlerini çekmekle bilerek işlediği hıyaneti, daha önce Hüseyin Paşa'nın emrine verilen on bin Tatar askerinin (üç yüz kişi hariç) savaşa girmeden kaçışları da bu hareketle birlikte alınmış bir karara mı dayanıyordu? 

Acaba neden Kara Mustafa Paşa, çok saydığı Uzun İbrahim Paşa'yla yaptığı bir konuşmada, “Tatar ile akıncı kafilesi, ne senin aklına, ne benim iznime bakar. Onlar yapacaklarını yaparlar” derken neyi kastetmişti ? 

Her seferde ordu önünde, hedefe veya düşmana doğru yıldırım hızıyla bir yelpaze gibi açılıp, yakıp yıkarak, akıncılar içinde veya tek başlarına yıldırma görevi yapan Tatarlar, bu defa neden bu göreve gönderilmemişler, buna rağmen bu kadar çok ganimeti nereden ve nasıl elde edebilmişlerdi ? Sadrazam, Murad Giray Han'ın ihanetini öğrenmiş olmasına rağmen, onu neden idam ettirmemiş, ancak bozgundan takriben yirmi gün sonra padişah tarafından hanlığının elinden alınmasını tercih etmişti ? Bu soruların cevapları Ufukların Efondisi Osmanlılar isimli yabancı kaynaklı bir eserden yapılan alıntılar- da bulunmaktadır: 

“Kırım Tatarlarının geleneksel hanı, Girayların hepsinin damarların- da Cengiz Han'ın kanı olduğu iddia edilirdi. Israrla yenilenen raporlara göre, Osmanlı hanedanı biterse, imparatorluğun mirasçısı onlardı. 

Bu olağanüstü sefer için toplanan Osmanlı askeri belki de çeyrek milyondu ve onlarla birlikte yanlarında ve önlerinde, saflarını giderek şişiren ve korkunç bir etkiyle bir yelpaze gibi yayılan, ülkeleri Kırım'dan efendilerinin ordusuna katılan Tatarlar da vardı. Onlardan herkes, Hıristiyanlar kadar Türkler de korkuyordu. Onlar hep kendi çıkarları peşindeydiler” 

İşte böyle diyordu yazar Goodwin. 

“Viyana Kuşatması günlüğü”nü tutan Ahmed Ağa ise şöyle yazıyordu: 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“Rüzgâr hızında at koşturan Tatarlara, düşmanı geriden rahatsız etmek görevi verilmeliydi. Çünkü Tatarlardan düzenli bir meydan savaşında, düşmanla yüz yüze dövüşmek beklenemezdi. Özellikle bu sefere katılan Tatarların, Allah'ın kendilerine nasip ettiği fırsatların çokluğu ve ganimetlerin bolluğu yüzünden yükleri ağırlaşmış ve hareket yeteneklerini kısıtlamış durumdaydı. Savaşma ve direnme göstermeleri imkânsızlaşmıştır.” 

Ayrıca John Stoye'nin Viyana Kuşatması ismiyle yayımlanan ve Türkçe'ye de çevrilen eserinde yer alan bir ifade de çok dikkat çekicidir. Bu ifade şöyledir: 

“Murad Giray Han'ın ihaneti olmasaydı, Kara Mustafa Paşa'nın Viyana'yı alacağı muhakkaktı. Romanyalı büyük tarihçi Lorga'nın bulduğu leh belgelerine göre, Murad Giray Han, Sobieski'yle muhabere etmiş ve savaşmadan çekileceğine dair kendisine söz vermişti. İşte bu іһапеі, Viyana'yı kurtarmıştır.” 

Bu ifade de ihanetin başka bir yüzünü ortaya koymaktadır. 

Şimdi bu tespitlerden sonra, acaba imparatorluğun çöküşüne yol açan bu ihanetin, sadece kendisine yazılmış bir mektupta yer alan ifadelerden ve hakaretten ileri geldiği zahiri sebebin altında, kafalar- da yer almış hakiki sebebin var olup olmadığını sorgulamak gerekmez mi? 

Şimdi müsaadenizle, olayı sona doğru sürdürmek istiyorum. Viyana'daki yenilginin arkasından, Kara Mustafa Paşa, refakatindekilerle birlikte Yanık Kalesi'ne gelince, Budin Beylerbeyi Uzun İbrahim Paşa'nın savaş meydanını terk edip üstelik Yanık Kalesi'ne bir gün önсе, tıpkı Tatar hanı gibi geldiği haberini alınca, ona bu hareketinin hesabını sormak üzere huzuruna çağırmış ve kendisine “Behey Allahsız, koca melun ! Bunca zamandır, padişahımızın öbür vezirleri yanında seni yüceltip gayretli ve sadık bir kul olduğunu söyleyip durdum. 
Senden ne zaman bir mektup gelse, içinde hep ‘Viyana Kalesi kolayca alınır. Çok küçük Ыг garnizonu vardır. Buraya bir sefer açmak çok yerinde ve çok yararlı olur' sözleri bulunurdu. Şimdi ise sen, savaş meydanında gâvura karşı hiçbir direnme göstermedin. Herkesten önce kaçmaya koyuldun ve böylece İslam ordusunun toptan bozulması- na sebep oldun. Ondan sonra da ölümü gerektirecek bir suç işlediğini aklına bile getirmeden, kendi kendini öncü kuvvetleri tayin edip Sancakı Şerif'i de ordunun kumandanını da yüzüstü bıraktın ve koşup buraya geldin. Sanki büyük işler başarmış gibi, çadırında yan gelip yattın!” diye çattı ve idamını emretti. 

İşte bu Uzun İbrahim Paşa, Kara Mustafa Paşa'nın çok saydığı, yan yana savaştığı, uzun süre birlikte çalıştığı ve çok güvendiği bir paşadır. Uzun İbrahim Paşa idam emrinin gerçekleşmesinden hemen önce, Kara Mustafa Paşa hakkında söyledikleriyle tarihe geçmiştir. Bu konuda bir araştırmacının ifadesi şöyledir: 

“Uzun İbrahim Paşa, kabiliyetini çok yakından tanıdığı bu kişi hakkında ölüm duyurusu ile vazife görüşü içinde, ne olursa olsun, bana ne dememiş, benden sonra kıyamet kopsun, felsefesiyle hareket etmemiş ve Merzifonlu'nun ruhunda yaşayan gizli kalmış planı kavrayıp, sezmiş ve celladın kemendi karşısında yılmadan, usanmadan ve geleceğin ufuklarını kaplayan kara bulutları görüp, gaipten haber veren bir kâhin gibi, düşüncelerini söylemekten çekinmeyen, en yüksek bir cesaret ve kudretle şöyle demiştir. 

Bu, padişaha iletilmesi istenen bir vasiyettir: 

“Ви adanı beni idam ettirmek üzere olması hasebiyle, hasmı canım ve amansız düşmanım olduğunu söylemeye hacet yoktur. Lakin devleti âliyenin bu ana kadar man'ıyla yetiştiğim cihetle, dindaşlık hakkımı eda için padişahımdan rica ederim ki, herhangi bir töhmetle böyle kudret sahibi bir veziri idam ettirmesin ve bu işin hüsni suret bulmasını yine ona bıraksın. Zira sözün kısası, mevcut gailenin bu gayretli vezirinden başka kimse üstesinden gelemez’ demiş olması Merzifonlu'nun kafasında saklı tutup gizlediği fikrini meydana vuran kararla, realist bir plana sahip olduğu gerçeğini aydınlığa kavuşturmuş olur.” 

Padişaha kasten ulaştırılmayan bu vasiyet yerine getirilmeyecek, fakat tarihte yer alan bu asil davranış örneği de hiç unutulmayacaktı. 

Viyana'da ağır bir bozguna uğradığı halde Padişah IV. Mehmed, Sadrazam Kara Mustafa Paşa'dan hiçbir zaman yüz çevirmeyi aklın- dan geçirmemiş, hatta kendisini Budin'e döndüğü zaman, kılıç ve kaftan göndererek mükğfatlandırmış ve gönlünü almıştı. 

Paşanın Viyana yenilgisinden yirmi dört saat sonra, ilk geldiği Yanık Kalesi önünden başlayarak, savaş meydanından dağınık ve hırpalanmış vaziyette çekilen ordu döküntülerini tekrar derleyip toparladıgını görenler, onun otoriter, azimli ve kudretli bir kimse olduğunu gösteren bu hareketle yenilginin acı derslerinden doğru sonuçlar çıkararak, ordunun da imparatorluğun da çöken itibarını kurtarıp tekrar yükseltecek tek adamı oluğunu ileri sürenler olduğu gibi, onun bu yenilgisini fırsat bilip İstanbul'da fesat çemberini çeviren düşmanları ve dost görünen düşmanları da bulunuyordu. 

Bunlar, “Düşmanın işi bitti. İntikam alınacak günler geldi çattı” diye düşünerek, paşa aleyhinde her türlü faaliyeti mubah saymışlarılı. 
Önce paraya düşkün dediler, vakfiyelerini hiç düşünmediler. Kindar dediler, kendi yaptıklarının ne olduğunu unuttular. Mevki hırsı dediler, paşanın imparatorlukta, padişahtan sonra en son makama ve mevkie gelmiş olduğunu düşünmediler. En son padişaha, saltanatınıza göz dikti diyerek hedef değiştirdiler. 

Daha sonra bu yalanları doğrulayıcı sahte mektuplar ve ilave dedikodular ürettiler. Kara Mustafa Paşa'nın emrinde askerin ve halkın birdaha sefere çıkmak istemediği, büyük yalanını ileri sürdüler. Viyana merkezli bir imparatorluk kuracak diyerek iftira listesine son noktayı koydular. 

Padişah önce bunlara hiç inanmak istemedi. Ancak padişaha bir av sırasında bunlardan birisinin bir şey söylemesiyle, padişahı sadrazanun aleyhine çevirmeyi başardılar. 

Padişahın en yakınında tuttuğu sadrazamın şahsi düşmanı olan Kızlarağası Kara Yusuf Ağa ile Mirahur Sarı Süleyman Ağa bu fitne fesadın elebaşıydılar. Bu safhada Kara Mustafa Paşa bir ihanete daha uğrayacaktı. Merkezde sadaret kaymakamı görevinde bulunan ve kendisinin yetiştirmelerinden biri olan Kara İbrahim Paşa'yı da sadrazamlık vaadiyle kandırıp kendi yanlarına aldılar. 

Bugünlerde Belgrad'dan gelen, sadrazamın habercisi de av yerine gelmişti. Habercinin kabulünden önce, padişaha refakat eden kızlaragası, o av sırasında ne dediyse dedi, padişahı sadrazamın aleyhine çevirdi. Saraya dönünce de idam fermanını aldı. Yerine de, kendisine vaat edilen Kara Mustafa Paşa'nın yetiştirmesi Kara İbrahim Paşa sadrazam oldu. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın padişaha arz ettiği raporda ise, orduyu Budin'e çektiği, kışı Belgrad'da geçireceği ve bahara düşman üzerine tekrar yürüyeceği bildiriliyor, kendilerine bir de çok kıymetli bir elmas sunulmuş bulunuluyordu. 

Takvimler 25 ocak 1684'ü gösterirken, öğle namazı için seccadesi serilen Kara Mustafa Paşa, namaza durmak için ayağa kalkınca, dışarıdan gelen nal seslerini duymuştu. Gelenler içeri girdiler. Gelenlerden yeniçeri ağası hemen serdarın eteğine yapıştı. Ötekiler selam verip el bağladılar. 

Kapıcılar kethüdası “Şevketlü padişalunuz, sende emanet bulunan, mühri hümayunu, Sancakı Şerif'i ve Kâbe'nin anahtarını istediler” dedi. 

Serdar “Emir padişahımındır” diyerek, istenilenleri teslim etti. 

Kara Mustafa Paşa “Bize bir ölüm var mı?” diye sordu. Cevap olarak, “Olmak gerek. Allah imandan ayırmadan ölmek nasip etsin” diye söylendi. Paşa seccadeyi tekrar serdirerek, büyük bir huşuyla son defa dini görevini yerine getirdi ve öğle namazını kıldı. Daha sonra yerdeki halıyı kaldırttı. “Cesedim toprağa düşsün” dedi. Elleriyle sakalını sıvazlayıp, kaldırarak “İlmeği, hoş bir usulle takın” diyerek ipe başını tevekkülle uzattı. İki ucundan ip gerildi ve paşa kırk dokuz yaşındayken ruhunu teslim etti. Saray avlusunda cenaze namazı kılındı. 
Daha sonra tabuttayken cellat gelip başını kesti ve cesedi, saray karşısındaki cami avlusunda defnedildi. 

İşte, saraydaki Kızlarağası Osman Ağa'nın yalan ve iftiraları, Edirne'den Viyana'ya kudretli ordusuyla bin yüz kilometrelik mesafeyi, yolda rastladığı kırka yakın kaleyi de zapt ederek, yüz beş günde gelen cephedeki sadrazam için, böylece padişahın elinde ferman, celladın elinde ip ve kılıç olmuştu. Tarihimizde çok kullanılan “iç ve dış düşmanlar” bu sonuçta yine birleşmişlerdi. Böyle biten bir ölümden sonra, şu soruları yeniden sıralamak gerekiyor: 

Padişahın fermanına büyük bir tevekkülle baş üstüne deyip uyan; büyük bir huşu içinde kıldığı son öğle namazından sonra, aynı tevekkül ve soğukkanlılıkla başını cellada uzatan; Osmanlı İmparatorlugu'nun yedi sene sadrazamı ve seferin serdarıekremi olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın bu asil davranışı ile kendisine isnat edilen suçlamalar hiç birbirine uyuyor mu? 

Elinde Viyana'dan geri çekilen ve yeniden düzenlenen ordusu, imparatorluğa bağlı bölgelerin zengin imkânları, kafasında gelecek için düşünce ve hayalleri bulunan servet düşkünü, ikbalperest, makam ve mevki düşkünü gibi düşünce ve davranışlara sahip biriyse padişahın birkaç adamıyla gönderdiği idam fermanına bu kadar tevekkülle başını nasıl uzatır ? 

Düşmanlarını bilen, o dönemde yetki sahibi olan hangi kindar. öç alma duygusuna kapılmadan bütün olan biteni içine gömer ve idam emrine uyar? 

Servet düşkünü ve para canlısı gibi, dünya nimetlerine düşkün olan hangi insan, hangi yetkili her şeyi bir anda bırakıp hiçbir maddi şey düşünmeden cellada boynunu uzatır ve neden her tarafta vakfiyeler kurar? 

Bu kişi, söylendiği gibi mevki düşkünü olsa ya bulunduğu makam ve mevkii koruma veya daha yüce bir makama geçme niyetini gerçekleştirmek ve her ikisiyle de yetkiyi elinde tutan padişaha bu derece nasıl bağlı kalır ve ölümle bunların hepsini kaybedeceğini bile hile onun fermanına hiçbir söz ve davranışla karşı çıkmaz ? 

Üstelik sadarette IV. Mehmed gibi zayıf ve av merakına tutsak olmuş bir padişahın varlığını bile bile, böyle bir karşı çıkmayı neden düşünmez ? Acaba düşündüğü, kendi ikbalinden önce imparatorluğun ikbali ve korunması gereken devlet otoritesi midir? 

Düşman taarruzlarının en ağır olduğu bir gün ve yerde mağlup olan ve şehit düşen Hüseyin Paşa, muharebesiz çekilen İmre Tököli ve cepheden firar eden Tatarlar, cepheyi hiç muharebe etmeden terk etme 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ihanetini işleyen Murad Giray Han ve ortada boşlukta kaldıktan sonra direnmeyi erken bırakıp geri çekilen Uzun İbrahim Paşa'dan sonra, cephede kendi maiyetiyle birlikte yalnız kalan, altı saat kadar bulunduğu mevzileri savunan ve sonra da “Bugünleri görmektense, ölmek daha yeğdir” diye ileri atılıp şehit olmak isteyen bir serdarın, bu davranışlarında isnat edilen hangi dünyevi düşünce bulunabilir ? 

Serdarın idam ettirdiği Uzun İbrahim Paşa'nın ölümünden önce, padişaha arz edilmek üzere ettiği sözlü vasiyeti acaba, bu servet düşkünü, para ve menfaat canlısı, ikbal ve mevki düşkünü, haris ve kindar kişi için mi söylenmiştir ? 

Acaba devlet adamları ve Saray'da dönen dolap ve entrikalar içerisinde, kendi ikballeri için, adeta Viyana'da bu sonucu bekleyenlerin oluşunu, sevinçle karşılayanların olmadığı söylenebilir mi? 

Daha önce de arz edildiği gibi, bunların cevabını bir araştırmacının kaleminden, Viyana Kuşatması isimli kitabından, bir defa daha vermek istiyorum. 

Merzifonlu'nun para canlısı, haris, kinci, garezci, ikbalperest ve mevki düşkünü olduğunu söylemeye kalkışan üstünkörü söylentiler, çok cılız birer peşin hükümden ileri gitmeyen kuruntulardan, asılsız iftiralardan başka bir şey olmadığı gerçeğini ortaya çıkarır. 

Daha önce de arz ettiğini gibi mağlubiyetin, hele hele bozguna dönüşen bir yenilginin mazereti olamaz. Ancak sebebi veya sebepleri olabilir. Önde görülen ve daha çok olaydan sonra, çok belirgin hale gelen önemli sebepleri, geriden besleyen, daha az önemli ve görülmez sebepler, aslında bazen uygulama safhasında daha da önemli hale dönüşebilir. Bu nedenle zahiri sebepler ile hakiki sebeplerin çok iyi incelenmesi gerekir. Olaylara Kara Mustafa Paşa'nın kinci, para canlısı servet ve mevki düşkünü gibi peşin hükümlerin gözlüğüyle bakılırsa bu zahiri sebeplerin gerisinde yatan hakiki sebeplere ulaşmakta güçlük çekilir. 

Daha önce de belirttiğim gibi ben ne bir araştırmacı, ne de bir tarihçiyim. Sadece okuduklarından ve mesleki bilgilerinden etkilenen bir sunucuyum. Takdimlerimde, analiz ve sentezlerimde veya değerlendirmelerimde katılmadığınız noktalar olabilir. Bunlar benim düşüncelerim ve değerlendirmelerimdir. Değişik düşünce ve değerlendirmelere de saygı duyarım. Sizlere kuşatma harekâtının tam olarak ne askeri yönden, ne de politik yönden bir incelemesini sunuyorum. Her iki yönden de harekâtta belirgin hata ve noksanların olduğunu da biliyorum. 

Ancak, bu Merzifonlu'nun sadece servet, şan, şöhret, şeref ve mevki düşkünlüğü nedeniyle, yani sadece şahsi nedenlerle Viyana'ya gittiği gibi yaratılan görüntüden tatmin olmuyor ve neden gittiğine cevap arıyorum. 
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Yedi sene sadrazamlık yapmış bu sadrazamın kuşatmayı sırf Viyana'yı zenginlikleriyle birlikte ele geçirmek için, servet düşkünü ve para hırsı gibi, şahsi nedenlerle uzattığı türden peşin hükümlü, basit sebeplerin gerçek mi olduğunu soruyorum. 

Mağlubiyetin içinde yatan ihanetlerin sonuca etkilerini, idam fermanına karşı Merzifonlu'nun olmayan tepkilerini, onların devlet anlayışı içindeki yerlerini göstermek istiyorum. 

Gelen düşmanı köprü başlarında karşılayıp, “gün bugündür ruhu" ve “en iyi savunma taarruzdur” düşüncesiyle saldırma ve onu durdurma, bir süre geciktirmeyle nefesi kesilmekte olan Viyana halkının ümidi de kesildiğinde neler olabileceğini düşünüyor ve böyle bir çıkışın, bütün hataları örtebilecek bir hareket olup olmayacağını değerlendirmek istiyorum. Şunu da biliyorum: bir birlikte yapılan veya уаpılamayan her şeyden komutan sorumludur. Bir araştırmacı, İkinci Viyana Seferi'yle ilgili araştırmalarının sonuna şu ifadeyi eklemiştir: 

“İzahı kolay bir kin ve bilhassa Müslümanlık ile Hıristiyanlık farkları üzerine kurulmuş devamlı bir propaganda, Türklerin bu sefer esnasında yaptıklarını gerçeklerinden büsbütün farklı göstermeye çalışmış ve bu gayrette muvaffak olarak, zihinleri zehirlemiştir.” 

Bu tespit çok doğrudur ve galiba biz de bu zehrin uzun süre etkisinde kalmış bulunuyoruz. Sözlerimi, Kara Mustafa Paşa'nın, Merzifon'daki anıtının açılış töreninde belirttiğim bir ifadeyle tamamlamak istiyorum: 

Osmanlı İmparatorluğu'nun veziriazamı, Osmanlı ordusunun serdarıekremi ve İkinci Viyana Seferi'nde ordunun başkomutanı olarak, Merzifon'un adıyla birlikte hatıraları hâlâ Avrupa'da yaşayan, o zamanki imkânlarla 250 000 kişilik bir orduyu, bütün ağırlıklarıyla çığ gibi, Viyana kapılarına taşıyan Kara Mustafa Paşa'nın. zaferin eşiğindeyken, muhalefet ile ihaneti ayıramayan sakat bir düşünceyle uğradığı ihanete yenik düşmesinin acısını içimizde yaşayıp padişahının ölüm fermanına büyük bir tevekkül ve olgunlukla boyun eğişinin asaletini yüreğimizde taşıyarak, aziz hatırasını saygıyla anıyoruz. 

İkinci Viyana Seferi'ni inceleyen bir yazarımız, yaptığı çok yönlü ve mukayeseli stratejik tahlilleri sonucunda Viyana Seferi'nin saklı kalmış stratejik hedeflerini sıralıyor, kazanılması sonucunda sağlayacağı faydaları irdeleyerek, diyor ki: “Seferin talihsiz komutanı Merzifonlu'yu, Türk kudret ve haşmetini Uzakdoğu'dan Çin Seddi'ni, Gobi Çölü'nü, Altay ve Tanrı dağlarını aşarak; İran ve Anadolu yaylalarını geçerek; Boğazlar'a, Meriç'lere, Tuna'lara koşarak Macaristan ovalarından, Batı'nın göbeğine kadar heyecanla taşıyan, Attila ve Kanuni'den sonraki en son Türk serdarı olarak tanıyor, adını ve büyük devlet adamlığı vasfını hürmetle anıyor ve kendisini saygıyla selamlıyoruz." 

Bugün bizler de bu ifadelere aynen katılıyor, bu duygularla anısına dikilen anıtın, Merzifon'un bir simgesi olmasını, Merzifon-Viyana zinciri içinde, bir dostluk halkası olarak kalmasını diliyoruz. 

Anıtın açılışında söylediklerim bunlar. Ben hâlâ Merzifon-Viyana zinciri içinde oluşmasını istediğim dostluk halkasının kurulması dilegimi içimde yaşatıyor ve sizlere de duyuruyorum. Bu arada Hürriyet gazetesinin 26 aralık 1999 günkü pazar ekinde, bin yılın Türkleri arasında ve onuncu sırada, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ismi ve resmi ile kendisine yer verilmiş ve “Tarihçiler Kara Mustafa Paşa hakkında, 'Viyana yenilgisinden sonra idam edilmemiş olsaydı, bozgunun öcünü mutlaka alırdı ve bugün Avrupa haritası çok başka olurdu’ der” kaydı düşülmüştür. 

Daha önce belirtildiği gibi bu idamı önlemeye, İbrahim Paşa'nın ölürken yaptığı vasiyetiyle gücü yetmemiş ama Saray entrikaları, ihanetler ve iftiralarla bir kızlarağasının kandırdığı padişah fermanıyla bu idam gerçekleşmiş ve tarihin akışı değişmiştir. 


İşte hazırlayıp da bizzat sunamadığım konuşmanın metni böyleydi. Konuşma daha sonra basılan sempozyumla ilgili kitapta da yer almıştı. Bu konuda son söz Atatürk'ün olsun: 


Atatürk ve 
Kara Mustafa Paşa 


Sene 1933, Büyük kurtarıcı ATATÜRK Cebeci'deki Ankara Konservatuarını ziyaret etmektedir. Gazi bir sınıfa girer. Ders tarih, konu Merzifon'lu Kara Mustafa Paşa'nın 2.Viyana kuşatmasıdır. Öğretmen Merzifon'lu Kara Mustafa Paşa aleyhine konuşmakta, Paşanın Viyana önlerinde bozguna uğradığından ve Türk Milletinin bundan sonra gerilediğinden bahsetmektedir. Öğretmenin bu sözlerini dinlemekte olan Mustafa Kemal birden hiddetlenir! 


- Hocam, hocam, 300 bin kişilik bir orduyu İstanbul'dan alıp Avrups'nın göbeği olan Viyana önlerine götürmek, her kumandanın yapabileceği bir iş değlidir. Bu büyük tarih olayını, o büyük adam ifa etmiştir. Viyana'yı bir de cihana ün salan Kanuni Sultan Süleyman kuşatabilmiştir. Merzifon'lu onun derecesinde büyük bir adamdır. Siz nasıl olurda böyle bir kumandanı kötülersiniz? 


“ Gençler, Merzifon'lu değerli bir kumandandır. Bunu böyle biliriz. Bu şekilde mağlup olanlar galip sayılır.” diyerek sınıfı terkeder. 


Atatürk'ten, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı öven bir anekdot. 
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Sovyet Rusya'nın dağılışından sonra, Bağımsız Devletler Торluluğu'nun henüz kurulma çalışmaları devam ederken Türkiye, Türk kökenli devletlerle (“Türki devletler” deniliyordu) ilişkilerini artırmaya çalışıyordu. 

Seneler önce Atatürk'ün Sovyetler Birliği'nin çözülmeye mahküm olduğunu, bağımsızlığını kazanacak Türk toplumlarıyla kültürel ilişki kurmak için hazırlıklı olmak gerektiğini bildiren, 29 ekim 
1933 tarihli konuşmasında ifade ettiği talimatı burada belirtmek istiyorum. 

Atatürk, Cumhuriyet'imizin onuncu yılında yaptığı tarihi konuşmada şöyle diyor: 


Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, konışumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler, avuçları içinden kaçabilir. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. 

Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. 

Hazır olmak, o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazınıdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlamı tutarak. 

Dil bir köprüdür... İnanç bir köprüdür... Tarih bir köprüdür... 

Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların (dış Türklerin) bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. 
Bizin onlara yaklaşmanız gereklidir. 


Bağımsız Devletler Topluluğu henüz kurulmadan, bu devletlerle ilgili doküman, harita bulmak ve durumları hakkında bilgi sağlamak ve toplamak çok sınırlıydı. Olanlar da çok yetersiz ve geçmişte derlenmiş, bugün için geçerli ve yeterli olmayan bilgilerden ibaretti. 

İşte ben bu araştırmalar esnasında Atatürk'ün 1933 yılında Cumhuriyet'imizin onuncu yıl kutlamalarında yaptığı bir konuşmada söylediklerine ulaşabilmiştim. Bu ilginç öngörü ve talimatı da bu nedenle, bu konuşmadan sonra geçen elli yılı aşkın sürede oluşan boşluğu ortaya koymak için sunmuş bulunuyorum. 

Bu konuda yapılan ilk toplantılardan birinde, rahmetli cumhurbaşkanının ilgililere ilettiği hususları ben de not etmiştim. 

Rahmetli cumhurbaşkanı diyordu ki: 

1) İhtiyaçtan çok, sıkıntıları var, para yardımı yapın. 
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Kemal Yamak'ın, Cumhurbaşkanı Özal'ın Türk cumhuriyetleri hakkında yetkililere söylediklerini not aldığı minik bloknot sayfalarından bir kesik. 


2) Proje bazında destek sağlayın. Müteahhitlerimizi ve işadamlarımızı bu projelere sahip kılarak, destekleyin. 

3) Televizyon yayınlarımızı bu devletlere ulaştırın. 

4) Telekomünikasyon gelişimini sağlayın, Türkiye'ye bağlayın. 
Avrupa'ya ve dünyaya açılışlarını Türkiye üzerinden sağlayın. 

5) Her alanda sivil, asker, öğrenci kontenjanı verin. 

6) Alfabeyi kabul ettirmeyi hedef alın. Bu fikri benimsetin. Yeni alfabeye geçişi kolaylaştıracak çareler bulun, destek sağlayın, matbaa ve daktilo ihtiyaçlarına yardımcı olun. 

Т) İyi yetişmiş din adamları göndermeye hazır olun. 

8) İşadamlarımızın gidişini ve iş kurma, yatırım yapma teşebbüslerini teşvik edin. 

9) Yapamayacaklarınızı sakın vaat etmeyin. 

10) “Hami devlet” politikasını benimsemeyin, “kardeş devlet” politikasını geliştirin. 

11) Türk-Rus ilişkilerini zedelememeye dikkat edin. 

12) Bizim onlardan beklediklerimizi iyi tespit edin. Bunları mümkün olduğu kadar istek olarak değil, destek olarak, yardımcı olma arzusuyla sunun ve işbirliği sağlayın. Düşünce ve fikrin sizden, isteğin onlardan gelmesine özen gösterin. 
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13) Uçak seferleri düzenleyin; gidiş geliş kolaylıkları sağlayın. 

14) Çok dikkatli ve koordineli politika izlenmesi gerektiğini hiç unutmayın. 

15) Ayrılma ve çözülmenin, zannedildiği gibi kısa sürede ve kolay olacağını da hiç beklemeyin. 

16) Alınabilecek her şeyi onlardan almaya öncelik verin. 

17) Türkiye'den alabilecekleri her şeyin alınabilmesini kolaylaştırın. 

18) Çalışmalarınızı uzun vadeli hedeflerinize göre yönlendirin. 

19) Ekonomik ilişkilerin ve bu konudaki gelişmelerin anahtar rolü oynayacağına daima dikkat edin. 

20) İlişkilerin esasını tespit edin ve bunlara hepiniz uyun. 

21) Bütün bunları koordine edecek, takip edecek ve gereken düzeltme ve düzenlemeleri teklif edebilecek bir çalışma kuruluşu-grubu kurun. 

İşte böyle diyordu rahmetli cumhurbaşkanı. Bu konuya ve ilişkilere çok önem veriyor ve her vesileyle bunu dile getiriyorlardı. 

1992 yazında, sayın cumhurbaşkanına karşı, Sayın Demirel'in 
başını çektiği, yoğun yıpratma çabaları ve muhalefet dozunu iyice artırmış, cumhurbaşkanının yetkileri tartışma konusu olarak ele alınmıştı. 

Aslında cumhurbaşkanının Anayasa ve yasalardan aldığı bazı yetkiler de dahil olmak üzere, kullandığı yetkilerden bazılarının lüzumsuzluğuna ben de inanıyor ve “Bu yüce makamın, bu işlerle ne ilgisi var?” diye kendime soru soruyor, bazen de onaya gönderilen ve birçok teknik çalışmadan sonra tekemmül etmiş bir evraka, bunu inceleme imkânı olmayan bir makamdan, neden onay istendiğine cevap bulamıyordum. 

Atamalar konusunda ise muayyen ve sınırlı bir kademenin üstündeki makamlara, bu yetkinin teşmilinin uygun olduğunu düşünüyor ve bazı çalışmalar yapıyorduk. Bu düşünceler, rahmetli cumhurbaşkanımızca da aynen kabul görüyor, hatta o, bazı konularda daha da ileri gidiyordu. 

Sayın Demirel'in ise bu değişiklikleri âdeta bir “devre dışı bırakma” anlayışıyla ele almış olduğu değerlendiriliyordu. “Böyle olmasa, kendileri cumhurbaşkanı olduktan sonra, bu teklifi hiç unutulur muydu ?” 

Bütün bunların yarattığı huzursuzluk ve rahatsızlık sonucu sayın cumhurbaşkanını görevden almak veya soğutup kendiliğinden çekilmesini sağlamak gibi konular bile konuşulur hale gelmişti. 

Bu arada ANAP ile sayın cumhurbaşkanının anlaşamadığı konular çoğalmış ve muhalefet görevi âdeta sayın cumhurbaşkanının üzerinde kalmıştı. Herkes bir şey söylüyor ve sayın cumhurbaşkanını kendi ürettikleri senaryoların içine alarak bu senaryoları işliyorlardı. 

Bir gün konuşurken, konu bu gelişmelere intikal etmişti. Rahmetli üzgün, fakat kararlı ve sakindi. “Ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. Ben doğru bildiğimi yapar ve inandığımı söylerim” diyordu. Ben kendilerine, “Çeşitli sözler ve söylentiler etrafta dolaşıyor, biz bunların kaynağını bilemiyor ve endişeyle izliyoruz” deyince, önce bazı bilgiler vermiş ve “Peki bu konuda sen ne düşünüyorsun Kemal Paşa ?” diye, bir de soru sormuştu. Ben “Eğer müsaade ederseniz, inceleyip yazılı olarak takdim edeyim” demiş ve olurunu almıştım. İşte bu konuşmadan sonra, bir hazırlık yapıp, kendilerine takdim ettiğim ve şimdi size de sunduğum bir metni, bilgilerinize sunuyorum. 

Bu takdimden sonra, bahsi geçen konularda bir daha konuşmanuz olmadı. Konunun biraz soğuduğunu hissediyor, birilerinin yeniden ısıtmamasını diliyordum. Bu konuda çok endişe taşıyan ve bunları önlemenin, “tarihi bir sorumluluk ve görev” olduğunu bana hatırlatan kimseler de vardı. Sayın Cahit Aral'la bu konuda yaptığımız telefon konuşmalarını ve onun gönderdiği heyecan dolu yazıları hiç unutmadım. Konuyla ilgili olarak, sayın cumhurbaşkanına takdim ettiğim “kişiye özel” notu, artık “kişiye özel”liбі kalmadığı için ben de bilgilerinize sunuyorum: 


Sayın Cumhurbaşkanım, 

Cumhurbaşkanlığı'yla ilgili olarak başlangıçta yaratılan ve zaman zaman kasıtlı olarak tırmandırılan iç politik ortam ile üretilen senaryolar dikkate alınarak özel bir durum değerlendirilmesi yapılması hakkında emirlerinizi almış bulunuyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Cumhurbaşkanlığına seçilişinizden itibaren, Sayın Demirel ANAP'la özdeşleşmiş bulunan isminizi ve şahsınızı hedef alıp yıpratmadan, ANAP'ı iktidardan uzaklaştıramayacağını değerlendirerek, zatı âlinizi hedef almış, seçimlerdeki stratejisini bu ana fikre göre tespit etmiş, bu propagandasını çeşitli ve çok defa ölçüsüz vaatlerle besleyerek ve bulduğu boşlukta halk psikolojisini çok iyi kullanarak, senelerdir özlediği iktidarı, aynı özleyiş içindeki bir partiyle birlikte koalisyon kurarak ele geçirmiş bulunmaktadır. 

Aynı dönemde ayrılışınızdan sonra, ANAP'taki yeriniz doldurulamamış, bu boşlukta bazı konularda ANAP yönetimine yol ve yön göstermeleriniz müdahale kabul edilmiş, bu dönemde ANAP yönetimi bunları karşılama yerine değişik bir görüntü vermiş ve bütün bunlar istismar edile edile sağlanan birikimle seçim dönemine girilmiştir. 

Seçim karan, görüntü ve sonuçlara göre ifade etmek gerekirse, gerekli ön hazırlıklar yapılmadan verilmiş, seçim öncesi bir strateji tespit edilmemiş ve âdeta muhalefet rolü önceden kabul edilmiş bir psikolojik görüntüyle seçime girilmiştir. 

Sayın Demirel başta olmak üzere, muhalefet partilerinin seçim öncesi propaganda ve vaatlerinde Cumhurbaşkanlığı'nın yıpratılmasını hedef almalarının ve makamdan çok zatı âlilerine yüklenmelerinin yukarıda arz edilen ANAP'ı yıkma hedefine ilaveten geçmişteki yasakların kalkması konusunda yapılan referandumu hiç unutamamış olmalarının çok büyük etkisi bulunduğunu da ilave etmek yanlış bir yargı olmayacaktır. 

Seçim öncesinde ustalıkla işlenen ve belki de değişik bir değerlendirmeyle ANAP tarafından karşılık verilmeyen bu yıpratma politikası sonuçta kamuoyunun bir bölümünde yer etmeye başlamış ve seçim vaatleri içinde ağırlıklı bir durum almıştır. 

Bu vaatlerle iktidar olanlar, bunu gerçekleştirmenin kolay olmayacağını bile bile vaat ettiklerinin meydana gelen seçim sonu tablosuyla gerçekleşemeyeceğini kesin olarak anladıktan sonra, politikaların- da hedef değiştirmeden yöntem değiştirmeyi en uygun hareket tarzı olarak seçmişlerdir. 

Bu hareket tarzının görüntülere göre esaslarını şöyle özetlemek mümkündür: 

– Devletin tepesinde kavga çıkartmamak sloganıyla sağlanacak bir görüntü içinde her imkân ve fırsatı kullanarak cumhurbaşkanını yıpratmaya devam etmek; 

— Devletin tıkandığı sloganıyla “istiyoruz, uygulatmıyor, yaptırmıyorlar” şeklinde bir sonuç sağlamak ve halk nezdinde cumhurbaşkanını bütün vaatlerine engel gibi göstererek, gelecek seçimlerde daha büyük çoğunlukla gelmeyi mümkün kılacak bir ihtiyacı kabul ettirmek; 

— Kavgacı taraf olmama görüntüsünü vermek, fakat sebepleri çoğaltmak ve kullanmak; 

– ANAP'ı, muhalefette etkisiz, cumhurbaşkanıyla yürütülen mücadelede duyarsız hale getirmek, ayırmak, parçalamak; 

— Bütün bunları kendi istediği ve uygun bulduğu bir dönemde bir erken seçim veya referandunı sebebi olarak kullanmak. 

Bütün bunların dozunu günün şartları ve ortamın hassasiyetine göre ayarlamayı dikkate alan iktidar, basının bildiği ve angaje olduğu bazı konuları da dikkate alarak, bu ortamı muhafaza etmeye ve devamlı tutmaya özen göstermektedir. Bu nedenle bütün problemler, uğraşılar ve beklentiler bir tarafa bırakılsa dahi, projektörlerini zatı âlinizin üzerinde tutmaya özel bir önem vermektedirler. Bu ihtiyaç hedefleri, uygulama yöntemleri ve gelecek için beklentileri yönünden olduğu kadar, vaat edip de yapamadıklarını örtmek, kamuoyunun dikkatini başka noktalarda tutmak bakımından da uygun bir yöntem olarak değerlendirilmiş olsa gerektir. 

Sayın Demirel, size karşı basını bu konuda öyle yönlendirdiğine inanmıştır ki, 12 temmuz günkü gazetelerde Cavit Çağlar ve kayınbirader olayları nedeniyle yer alan konuşmaları arasında eleştirilerden bunalıyor ve “Neden Çankaya'yı eleştirmiyorsunuz ?” diye soruyor. 
Bu bir alışkanlığın, devamlı bir beklentinin ve belirlediği hedefe ateş etmeyenlere kızgınlığın ifadesi olmalıdır. 

Aradan sizin çekilmenizden sonra projektörlerin kendisini ve yakın çevresini aydınlatmasından çok rahatsız olduğuna dair dikkat çekici bir ipucudur. 

Maalesef kabul etmek gerekir ki, istemeden yaratılan fırsatlardan, sağlanan imkânlardan ve çeşitli nedenlerle meydana gelmiş boşluklardan faydalanarak, maksatları doğrultusunda bir ilerleme kaydettiklerini belirtmek gerekmektedir. 

Bu gelişmenin en büyük sebebini birçok konuda ANAP'ın muhale- 
[et görevini zatı âlinize bırakmış olmasında ve bunu zalı âlilerinin gerçekçi tutum ve davranışlarıyla bağdaştırarak size benimsetmiş bulunnıasında aramak gerektiğini özür dileyerek arz etmek istiyorum. 

Bunun dışında bazı kimselerin zatı âlinizin vefa, kadirbilirlik ve hizmeti esas alan güven duygularınızı da, kendi menfaatleri ve ihtiyaçları yönünden değerlendirerek, kendileri adına sizi mücadeleye ittiklerini ve kendilerine kalkan yaptıklarını da ilaveten arz etmem gerekmektedir. Zatı âlinizi gereken alanlarda genel mahiyette yapılması zorunlu mücadeleden şahsi istekler ve ferdi ihtiyaçlar için yapılan mücadeleye çekenlerin, hak arayacakları başka makanı, merci, yol ve yöntemlerin varlığını dikkate almaları ve yüce duygularınıza hitap ederek şahsi sorunlarını devlet sorunu haline getirip size mal etmelerinin yanlışlığını anlamaları gerektiğini belirterek bu tür davranışların kamuoyuna yansıma şeklinin de olumsuzluklarına işaret etmek istyorum. 

İktidarın diğer icraatları ve kendi içindeki sorunlar dikkate alındıgında, bu münakaşaların azalıp çoğalabileceğini ancak, devanılı gündemde tutulacağını söylemek mümkündür. Bütün bunlar yan yana konunca bu münakaşanın bir cumhurbaşkanı sorunu haline dönüştürülüp, daha büyük bir çoğunlukla gelinebileceği hesaplanan bir erken 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seçim gerekçesi yapılabileceği de muhtemel görünmektedir. 

Aslında artık zaman zaman yakın çevrede kullanılmaya başlanılan “Çankaya'ya çıkma arzusu” bu sebep ve sonuçlarla da bağdaştırılabilir. Sayın Demirel için, cumhurbaşkanını halkın seçmesi esasının bazı ifadelere (kendileri rakipsiz kalıncaya kadar) rağmen hiçbir zaman cazip bulunmamış bir olgu olduğu düşünülmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Bütün bu hareketlere bir başka yönden bakınca, bütün uğraşılarak alınan sonuçlara rağmen halk nezdindeki itibarınızı dış dünyadaki imajınızı silememenin meydana getirdiği endişeleri yaşayan ve bunları tersine çevirmeyi amaçlayan bir uğraşının varlığını ve ağırlığını görmek mümkün olabiliyor. Yaptırılan ve kasıtlı olarak çarpıtılan anketle Karadeniz İşbirliği Antlaşması imzasında çıkarılan sorun, çizilen zikzaklar, dış temaslardaki yoğunlaşmalar bunların yakın görüntüleridir. Ayrıca, bu tırmanışın İzmir İktisat Kongresi'nden sonra açıkça dile getirilen farklılığın hemen arkasından gelişinin de bir anlamı olsa gerekir. 

Şimdi hedef, zatı âlinizin halk desteğinin yok edilmesi şekline getirilmiştir. Bu husus her türlü imkân ve fırsat kullanılarak işlenecek ve her şey istismar edilmek istenecektir. 

Bu maksat ve düşüncelerle yaratılmak istenilen ortam içinde bir kısım senaryoların üretildiği de yüksek malumlarıdır. Bu senaryolar şöyle sıralanmaktadır: 

– İstifa edip, yeniden ANAP'ın başına geçmek; 

— İstifa edip, yeni bir parti kurmak; 

— İstifa edip, siyasi hayattan ve aktif politikadan ayrılmak. 

İstifa veya ayrılma müşterekliği taşıyan bu senaryolar dışında, az konuşulan ve yazılan başka bir senaryo da mevcut durumla sürenin tamamlanması hareket tarzıdır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Bu senaryo veya hareket tarzlarının zatı âlinizle ne derece ilgisi veya ilişkisi olabileceğini bilemiyorum. Bazen, bazı milletvekillerince değişik sözlerle de olsa ifade edildiğini görmek ise tahminde bulunmayı veya değerlendirme yapmayı zorlaştırıyor. 

Şahsi kanaatim, bunların “üretilen” veya “bazılarınca olması arzu edilen” senaryolar şeklinde mütalaa edilmesi gerektiği şeklindedir. 

Bununla beraber bunların birer hareket tarzı olarak kabul edilmesi ve ayrı ayrı hepsi hakkında kısa bir değerlendirme yapılması uygun mütalaa edilmektedir. 

Bunu yaparken yukarıda arz edilen “nereden kaynaklandığı” konusundaki tereddüdün varlığına işaret ederek, ters bazı mütalaaların 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ileri sürülme ihtimali için, peşinen özür dilemek istiyorum. 

Ayrılıp, yeniden ANAP'ın başına geçmek şeklindeki hareket tarzının, halkımızın büyük bir çoğunlukla “günlük düşünme” alışkanlığı ve memleketimizde şu anda oluşmuş görünen bir ortanı içinde doğruyu seçememe endişesinin öncelikle dikkate alınması gerektiğine inanıyorum. Bu hareket tarzının Sayın Demirel ve partisi dışında, iktidarla yapılacak bir mücadele ve diğer partilerle sürdürülecek bir yanş olduğu da dikkate alınırsa, karşı güçlerin yoğunluğunu yok edecek bazı önemli gelişmelerin önceden oluşması şartına bağlı olabileceği söylenebilir. Bu gelişmelerin hangi yönde oluşacağı ve getirebileceği politik gerginlik açısından halkımızı hangi yönde ve nasıl etkileyebileceği şimdiden bilinemeyecek kadar çok bilinmeyenli ve muğlak bir problem görünümündedir. Riski büyüktür. Uzun vadeli bir hedefi, sa- bir ve sebatla bir uygulamayı gerektirmektedir. Parti için uygun mütalaa edilse dahi, sizin için katlanılması zor bir fedakârlık anlamını taşıyacağı kesinlikle söylenebilir. 

Bu husus, memleketimizde hiç kendiliğinden olmuş bir olay değildir. İnönü döneminde şartlar zorlamış, fakat aynı sonuca bir daha ulaşmak yine de mümkün olamamıştır. Verilen imaj, şahsınızla ilgili olarak yaratılmış olan görüntü, geçmiş hizmetleriniz yönünden bu hareket tarzı yadırganacak, başka sebeplere bağlanmaya çalışılacak, hizmet aşkı olarak değil, ihtiras ve intikam alma gibi aklınızdan hiç geçmeyen ifadelerle yakıştırmalara neden olabilecek sözler, davranışlar, sizleri üzecek ve Allah korusun sağlığınızı etkiler hale gelebilecektir. Bu hareket tarzının benimseneceği bir tek şey vardır. Odaşu veya bu şekilde zorla cumhurbaşkanlığından indirilme gerçekleşirse bu hareket tarzı belki de kaçınılmaz olabilir. 

Bütün bu sayılabilen nedenler, sayılamayanlarla birleşerek değerlendirildiğinde hareket tarzının makul ve makbul bir hareket tarzı olanıayacağı şeklinde bir sonuca bağlandığını arz ederek âdeta “kendinizi feda etme” gibi bir sonucu içeren bu hareket tarzının düşüncesi varsa bile benimsenmemesini diliyorum. 

İkinci hareket tarzı, genel hatlarıyla birinci hareket tarzının sakınса ve risklerini taşımakta, hatta bu yönde birincisinden daha ağır riskleri bulunmaktadır. Parti kurmanın ve bu partiyi etkin hale getirip hizmete yöneltmenin güçlüklerini zatı âliniz bizzat yaşamış bulunuyorsunuz. Kapatılmış partilerin açılışıyla ilgili yeni kanundan sonra genişleyen yelpaze içinde, insanları menfaatlerinden ayırarak bir ideoloji veya bir hedef istikametinde toplamanın bu dönemde daha da güç olacağı, başlayan kavgalarla şimdiden belli olmuştur. Bu koşullar içinde yeni bir partinin kurulması mümkün fakat, iktidar olması çok uzun bir 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zamanı ve çok yorucu bir emeği gerektirecektir. Çok hızlı değişen şartlar ve oluşan ortam bu konuda da net bir tahminde bulunmayı zorlaştırmakta ve tahminlerin önünü öncelikle riskler kapatmaktadır. 

Düşünülen parti, yeniden açılabilecek bir parti, Demokrat Parti veya Adalet Partisi gibi geçmişi olan bir parti olsa dahi, isim cazibeleri- nin bu endişe ve riskleri büyük ölçüde etkileyemeyeceği düşünülmektedir. Müspet yönde etkileyeceği düşünülse dahi cumhurbaşkanlığından, parti başkanlığına dönüşü gerektirecek ölçüde bir ağırlık taşımayacağı ve süregelen miras kavgası içinde çok değişik yönlere çekilerek isim ağırlığının etkisinin dağıtılacağı değerlendirilmektedir. 

Üçüncü hareket tarzı ise (istifa edip siyasi hayattan ve aktif politikadan ayrılma), karşı tarafın isteklerine boğun eğme ve hiçbir karşı harekette bulunmadan âdeta ithamları kabul ve söylenenlerin doğruluğunu teyit eden bir hareket tarzı olacaktır. 

Aslında zatı âlinizin kabul edebileceği bir hareket tarzı olarak da düşünülmemektedir. 

Bu hareket tarzının bazen, ayrılıp ne olduğunu ve ne olacağını gördükten sonra yeniden aranma ve seçilme gibi bir ana fikre dayandığı da görülmektedir. Bu hususun memleketimizin bugünkü toplunı ve demokratik yapısı içinde ve özellikle halkın seçmediği bir cumhurbaşkanı için mevzubahis olamayacağı söylenebilir. Bütün bu hareket tarzlarının milletvekili dahi bulunmayacağınız bir dönemin geçmesi ve bu dönemde dokunulmazlığınızın bulunmaması gibi çoğalarağı beklenen “yok etme” oyunlarına maruz kalma gibi bir riski de taşıdıgı dikkatinizden kaçmamış olacağı bilinmektedir. 

Geriye az söylenen ve çok az münakaşa edilen şerefli görevinizi dönem sonuna kadar sürdürmek hareket tarzının değerlendirilmesi kalmaktadır. Bu değerlendirmeye, bu yasal ve normal durumun neden münakaşa edilir hale getirildiğini ve devam ettirilmek istendiğini ortaya koyarak başladığımız yüksek malumlarıdır. 

O halde normal ve yasal olan bu durumun devamı öncelik alırsa, bu maksatla uyulacak ve uygulanacak esasları tespit etmek ve mücadeleyi bu çerçevede yürüterek ortanı kendi isteklerimiz yönünde degiştirmek gerekecektir. Bu meyanda alınacak tedbir ve yapılacak uygulamada karşı tarafın istismar konusu olarak kullandığı sebepleri yok etmek veya ellerinden alıp kendi maksadımız için kullanmak ve yenilerini yaratmamak hususu öncelik olacaktır. 

Yüksek malumları olduğu gibi, başlangıçtaki seçiliş tarzı ve oy yüzdesi konusundaki eleştiriler tabanda çok yer etmemiş, fakat zaman içinde yapılan istismarların etkisi azalarak her zaman yer almıştır. Bu konuda yapılacak herhangi bir şey olmasa dahi diğer sebeplerle birlikte ele alınarak, konunun tamamen yasal oluşu, onlarla beraber ve onların içinde işlenerek, hatta aradan geçen üç yılarağmen bu konunun hâlâ münakaşa edilir oluşunun anlamsızlığı vurgulanarak hiç münakaşa dahi edilmeyebilir. Kamuoyunu müspet yönde etkileyecek hususlara ve beklentilere ağırlık verecek uygulama ve davranışlarla, bu hususu tamamen geçersiz hale getirmek de mümkün olabilir. 

Kanaatim odur ki, “bugünkü durumu devanı ettirmek” şeklindeki ifadeyi “kuvvetlenerek hizmete devanı etmek ve bu maksatla gerekli şartları oluşturmak” şeklinde değiştirerek, bu hareket tarzını kabul etmek memleketimiz, milletimiz ve zatı âliniz açısından en uygun ve tercih edilmesi gereken bir hareket tarzı olarak değerlendirilmektedir. 

Bu noktada en çok istismar edilen ve kamuoyunda yer eden konuları tespit etmek ve bunları birer sebep olmaktan çıkarmak hususunun önemi belirmektedir. 

Bunları özetlenıek gerekirse: 

1. Cumhurbaşkanlığına seçiliş şekli ve oy yüzdesi; 

2. Tarafsız davranmama ve ANAP ilişkisi; 

3. Yetki tartışmaları; 

4. Kararname imza ve onayları, bürokraside tıkanma ve kilitlenme; 

5. Kanun vetolarının çokluğu; 

6. Bir muhalefet lideri gibi davranma; 

7. Diğerleri. 

İstismar konusu olarak işlenen bu konulardan önemli bir bölümüne ait kısa görüşleri daha önce arz etmiştim. 

Burada, kamuoyunda en çok tartışılan yetki, kararnameler ve vetolar ile bunlarla ilgili olarak bir muhalefet lideri gibi davranma konularını sebep olmaktan çıkarmanın veya bu görüntüyü azaltmanın mümkün olabileceğini arz etmek istiyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Kararnamelerin imza ve onayı konusundaki takdir hakkı ve yetkiniz bilinmektedir. Bunu bilmelerine rağmen tartışma konusu yapılması belli bir maksada hizmet ettiğinin fark edilmiş olmasıdır. Devam ettirilmek isteneceği de tabiidir. Verilmek istenilen mesaj “Devleti tıkıyorlar, bürokrasiyi kilitliyorlar, yapacaklarımızı yaptırmıyorlar” şeklinde görülmektedir. 

Bu konuda prensiplerinizi, hassasiyetinizi ve haklı olarak üzerinde durduğunuz sebepleri biliyorum. 

Ancak, üzerimizde bir yük gibi görünen, tıkanıklığa ve kilitlenme- ye sebep olarak gösterilmek istenen ve yapılamayanlara bir maske ve mazeret olarak ileri sürülen bu konunun ağırlığını azaltabileceğimizi düşünüyorum. 
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Şöyle Кї: 

— Belli ve önemli bir sebebi yoksa, belli bir kademenin dışındaki atamaların üstünde ferdi olarak fazla durmayabiliriz. 

— Onay, iade, izahat isteme gibi kesin uygulama tarzını benimseyebilir, bekletiliyor görüntüsünü silebiliriz. 

— İadeleri, mümkün olduğu kadar sebepli olarak yapar, gereken gizlilik derecesiyle gerekçeleri açıklayabiliriz. 

— Her ay gerekirse emredilen şekilde bir açıklama yaparak, açık bilgi ve istismarı önleyebiliriz. 

— Atamalara ait endişe ve direktiflerinizi genel mahiyette açıklayan, şahıs ve makamlara değil genel uygulamaya ait görüşleri, önce ilgililere duyurabilir ve bunlardan uygun görülenleri gerektiğinde kamuoyuna da açıklayabiriz. 

— Beklemede olan ve çoğu atamayla ilgili bulunan kararnamelerde- ki yoğunluğu azaltabilir, onay ve iadelerle ortadan kaldırabiliriz. 

— Bakanlar Kurulu Кагагјіаппаа iadeler sebepli olarak yapıldığından, bu konuda dahatitiz ve daha açıklayıcı bilgilerle iadeyi sağlar, 15- rar olursa ona göre değerlendirebiliriz. 

– Bu konuda emir buyuracağınız prensipler yönünde çalışır, yeni yol ve yöntemler bulur ve bu ağırlığın oluşmamasını sağlayabiliriz. 

Kararnameler gibi kanunlardaki veto ağırlığını da üzerimizden atabilir, bu konuyu muhalefet görevi yapanlara benimsetir veya onlara telkin ederek yaptırabiliriz. 

Bu hususun muhalefet lideri gibi davranış konusundaki eleştirileride etkileyeceğini dikkate alarak onların, hatta bazen hükümetin veya koalisyon ortaklarının iade beklentilerine uymayarak kendilerinin görevlerini yapmaları gereğini vurgulamayı uygulamalarımıza esas alabiliriz. 

Anayasa Mahkemesi'ne gidilmeyecek kanunlar veto etmeyebilir veya vetoyla kazanılacak bir aylık sürenin kazandıracağı kesin bir fayda yoksa, veto yerine doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir ve bunun istismarını önleyebiliriz. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Milletimizin yakından tanıdığı ve her şeye rağmen güvendiği zatı âlilerinden cumhurbaşkanı olarak beklentilerinin neler olabileceğine dair değerlendirmelerin bazı emarelerine değinerek, yukarıdaki istismarların etkisinde kalmayan veya hakkı teslim etmeye mecbur olan kitlelerin özelliğine işaret etmek istiyorum. 

Geçen yıl Harp Akademileri'nde, Kara Harp Okulu'nda ve bazı üüüniversitelerimizde konuşmalar yaptınız. Basına çok yansımayan bu özel konuşmaların etkilerini ve açtığı ufukları ilgililerden dinlemiş 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bulunuyorum. Olaylara bu kadar geniş bir açı içinde, uzaklara bakarak yaklaşan yönlendirici konuşmaların arasında, tartışma konusu olan küçük ve teferruata müteallik konuşmaların ve tartışmaların yerini ve nedenini bulamadıklarını ifade ediyorlar. 

Zatı âlinizi bu münakaşaların içine çekmek isteyenleri korkutan husus da zannederim bu oluyor. Bu görüşü teyit eden başka hususlar da var. “Baypas kanunu” diye isimlendirilen son kanuna en büyük tepkinin üniversite öğrencilerinden gelmiş olması aynı ufuk arayışı- nın değişik bir yönü değil midir ? 

İzmir İktisat Kongresi'ndeki konuşmanızdan sonra meydana gelen çok olumlu bir havanın, basına dahi bu olumlu yönüyle yansımasının ve değişik çevrelerce yapılan değerlendirmelerin verdiği mesaj zatı âlinizden beklenenlerin neler olduğu konusunu en iyi ortaya koyan bir gösterge olmuştur. Bu mesaj değerlendirilmeli, âdeta “Nerede kalmıştık” sözüyle işe başlayanların, nıemleketimizin orada kalmadığını ve milletimizi tatmin etmediğini görerek, yanlış yerde durulduğunu toplum iyice anlamalı ve süratle değişen ve gelişen dünyada genç neslin açtığınız ufuk ve aktardığınız görüşlerle, âdeta kendilerine hediye ettiğiniz teleskopu kullanarak, gelecek aradığını bilmek ve vurgulamak gerekmektedir. 

Bu beklenti çok iyi değerlendirilmeli ve verilecek mesajlar için cumhurbaşkanı hakkında “konuşması beklenir”, “görülmesi özlenir” şeklinde ifade edilen bir güçlü duygunun doğması sağlanmalı ve bu duyguyu besleyecek uygulamalara ağırlık verilmelidir. 

Bu nedenle zatı âlinizi konuşturmaya zorlayan, kendi ifade ve düşünceleri ve yorumlarını size mal ederek aktaran, söz ve ifadelerinizi kendi istedikleri şekilde kısaltıp uzatarak yorumlarım buna bina eden kişi, kuruluş ve basın mensuplarıyla yapılacak konuşmaların, maksatlı olarak kullanılabileceği bilinerek “basın sözcüsünü çok kullanmak ve bu söyleşileri bir ölçüde azaltmak” hususunun yeniden değerlendirilmesinde fayda mütalaa edilmektedir. 

Asıl söyleyeceklerinizi herhangi bir vesileyle mesela birkaç ayda bir defa yapacağınız konuşmalarla kullanabilir ve bu konuşmalar her defasında değişik konularda ve o dönemde kamuoyunun dikkatine sunulması uygun bulunan veya beklentilerine cevap veren hazırlıklı ve yönlendirici konuşmalar olabilir. 

Daha önce arz ettiğim ve çok müspet sonuçların oluşmasına örnek olarak zikrettiğim konuşmalarda, partiler üstü bir üslubun esas alınmış olmasının büyük etkisini de vurgulamakta fayda mütalaa edilmektedir. Aradaki asıl farkı görenler, üretilen ileri görüş ve düşüncelerin, günlük politika ve tartışmalarla bir araya getirilmemesinin isabetine inanmış, bu günden başlayarak yol ve yöntem gösteren, uzak görülen hedefleri âdeta yaklaştıran görüşlerin toplumu kavrayıcı ve beklentilere cevap verici özelliğini yaşayabilmişlerdir. 

Bu özelliğinizi korumayı ve aynen yansıtmayı hepimiz için çok önemli bir görev kabul etmenin gereğine inanıyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

ANAP'ın muhalefet görevine ağırlıkla yönelmesinin zorunluluğunu kabul etmesi gerekmektedir. İktidar boş bulduğu meydanda bu partiyi âdeta unutmuş ve zatı âlinizi hedef olarak seçmiştir. ANAP kendini unutturmamalı ve kendilerine ümit bağlayanların “Ne yapmak istiyorlar?” sorusuna muhatap olmamalıdır. Bu boşluğu zatı âlinizin dolduracağı beklentisinden ve hatta görüntüsünden süratle kurtulmalıdır. 

Bu husus gerçekleşirse ve özellikle kendilerince gerçekleştirilirse, yüce makamınız rahatlayabilecek ve muhalefetin ağırlığı, aktivitesi her yönde etkisini gösterebilecektir. İşlenecek o kadar çok konu varken, televizyon ekranlarına bile çıkamayacak ve hakkını kullanamayacak kadar gerilerde kalmanın makul bir sebebini bulmakta güçlük çekenler çoğalmaktadır. 

Parti içinde meydana gelen durumları da dikkate alarak “doğal liderlik” vasfınızı biraz daha yukarı çekmenizin, sizinle görüşmeyi ve konuşmayı kendisi için güç kuvvet gösterisi gibi kullananlardan biraz uzaklaşmış olmanızın, zatı âliniz adına konuşan, Söz taşıyan ve halta bazen çok da zararlı olan kimselerle teması azaltma ve konuşma çerçevesini daraltma tercihlerinizin faydalı olacağına inanıyor, en az bu denemenin belli bir süre için yapılarak, sonucun değerlendirilmesi- nin uygun olacağını düşünüyorum. 

Bu mütalaaları, “ANAP'ıterk edin, bu partiden Корип” anlamında arz etmediğimi belirtmek istiyorum. Arz etmek istediğim husus, ANAP'la olan ilişkilerin biraz yukarı çekilmesi ve yeniden düzenlenmesi ihtiyacıdır. ANAP'tan kopma ve bunu bir anlaşmazlığa dayama gibi sonucun birçok dengeleri değiştirebileceğini ve beraberinde bazı önemli riskler taşıyacağını biliyor ve ölçünün, ihtiyaca ve beklentilere göre ayarlanmasının lüzumuna işaret etmek istiyorum. 

Doğal liderliğin bir bayrak anlamını taşıdığına ve görülebilir yükseklikte dalgalandıkça bakılıp ilham alınacağına, teferruat içinde ve arasında kalarak görüntüsünü kaybetmeyeceğine inanarak bu maruzatımı arz etmiş bulunuyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Yanınızda ve yakınınızda bulunmanın, emirlerinizde çalışmanın, güveninize layık olmanın gururunu taşıyan ve mutluluğunu yaşayan bir kimseyim. 
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Emirlerinizi, belki kendimiz hislerimizin etkisinden tam kurtulamayız düşüncesiyle “algılanan gerçekleri”, “toplumda oluşmuş beklentileri” esas alarak yerine getirmeye çalıştım. 

İhtisasım dışında kabul ettiğim bu küçük değerlendirmeyi, yüksek müsamahalarınıza istinaden ve özür dileyerek, içimden geldiği şekil ve üslupta yazmış bulunuyorum. 

Arz ettiğim gibi yüksek hoşgörünüze ve benim için çok değerli olan güvenininize dayanarak, zatı âlinize ne ölçüde olursa olsun yardımcı olabilmenin dışında hiçbir maksadı ve ifadesi bulunmayan bu notun, okunduktan sonra yırtılıp atılabileceğini de yukarıda belirttiбіг düşüncelerin arkasına ekleyerek endişelerimi kısmen hafifletiyor, uzmanı olmadığım bir konu hakkında beyan edilen düşünce ve ifadelerimde kusurlarım varsa peşinen özür dileyerek, saygılarımla ve sadece bir not olarak arz etmiş bulunuyorum. 

Kemal Yamak 
10 temmuz 1992 
Sayın cumhurbaşkanına bir kopyası sunulmuştur. 


İşte benim sunduğum özel not böyleydi. Sayın cumhurbaşkanının ölümünden sonra, yeni bir parti kurulması, kendisinin de cumhurbaşkanlığından ayrılarak, bu partinin başına geçmesiyle ilgili hazırlıkların bulunduğu, bu hazırlıkların son aşamasına geldiği hususunda, çok yakınları tarafından bazı açıklamalar yapıldıgını, ben de herkesle beraber öğrenecektim. 

Benim bu gelişmelerin teferruatından hiç haberim olmamıştı. 
Hepsi doğru olabilir, ancak benim bir kanaatim var. Yeni bir partinin kuruluşunu, sayın cumhurbaşkanı desteklemiş olabilir. Bu destek hemen, kendinin de ayrılarak bu partinin başına geçecegi anlamına gelmez. En azından bir süre, bu düşünceyi de çekici bir güç ve faktör olarak kullanmak suretiyle ne olup bittiğini izlemek, oluşumun durumunu gözlemek istemiş de olabilir. Ben teşvik ve hazırlığın tam bir ayrılış kararı olmadığı kanaatini taşıyorum. Bu bekleyişin, ayrı bir zorlayıcı sebep olmaması halinde, yeni bir seçim veya erken seçime kadar da sürebileceğini zannediyorum. 

Rahmetli bu devrede başka çalışmalar da yaptırıyordu. Mesela Sayın Namık Kemal Kılıç, sayın cumhurbaşkanının isteğiyle, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok kapsamlı bir çalışmayı bu dönemde yapıyordu. “Tespit edilebilen trendleri 2000'li yıllara taşıyarak, alacağı şekil ve bize etkileri” inceleniyordu. 

Yine bu dönemde, üç dört devletin incelenen anayasalarıyla 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mukayeseli ve kapsamlı bir anayasa değişikliği çalışmaları vardı. 

Ben politikanın “olurları” ile “olmazları"nı anlamakta güçlük çekiyordum. Bunun en doğru cevabı ise galiba, “Dün dündür, bugün bugündür” ifadesi içinde saklı bulunuyordu. Bu nedenle, belirttiğim kanaat ve düşüncelerim doğru olmayabilir. Ama ben rahmetlinin, milletvekili bile olmadığı bir ortamın içine, âdeta boşluga atlar gibi atlamayı düşünecek kadar, bilinen cesaret ve atılganlığını, israf etmeyeceğine inanıyorum. Ölümünden kısa bir süre sonra söylenenlere, yazılıp çizilenlere ve olup bitenlere bakarak, haklı olduğumu da zannediyorum. 

1993 yılı başından itibaren, sayın cumhurbaşkanının, yeni dış 
seyahat programı ve gelecek ziyaretçi akını belli olmuştu. Günler su gibi akıp gidiyordu. Bu arada biz de bir süre önce aldığımız Pembe Köşk Sitesi'ndeki, halen oturduğumuz evin restorasyonuyla uğraşıyorduk. 

Sayın cumhurbaşkanıyla Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ve Hırvatistan'ı kapsayan, uzun ve yorucu bir seyahate katılmış, Balkanlar'ı geçmişi, özellikleri ve sorunlarıyla yakından tanıma imkânı bulmuştuk. 

Bu geziden sonra, önce bir Türk cumhuriyetleri gezisi, daha sonra da bir Uzakdoğu gezisi vardı. 

Bu geziden birincisine katılacaklar tespit edilirken rahmetli, “Kemal Paşa, sen bu geziye katılma. Burada yetki yasası başta olmak üzere, beklenmedik bazı gelişmeler olabilir. Burada kalıp işlere sahip olmak gerekiyor. İnşallah Uzakdoğu'ya beraber gideriz” demişler ve eklemişlerdi: “Ben de gitmeden önce Hüsamettin Bey'le (Sayın Cindoruk) ayrıca konuşacağım.” 

Bu hazırlıklar devam ederken, bir gece saat 01.00 civarında telefonla evden beni aramışlardı. Rahmetli, “Kemal Paşa, şimdi önümde bazı kriptolar var. Bunlardan öğrendiğime göre, Hollanda'dan alınmak üzere anlaştığımız, 155 milimetrelik topların, modern mühimmatını Hollandalılar vermiyorlarmış. Bu mühimmatın önemli bir aksamı, Almanya'daki ortak bir fabrikalarında üretiliyormuş. Almanlar da Türkiye'ye satılacak bu mühimmata ait bu parçaların çıkışına izin vermiyormuş. Bu paslaşmalar ve engeller hep önümüze sürülüyor. Silahın varlığı ve etkisi mühimmatıyla ölçülür. Bizim bu sıkıntılardan kurtulmamız lazım. Bu aynı zamanda bir milli güvenlik sorunudur. Bu konuyu ilgililer bütün yönleriyle incelesinler. Neyimiz var neyimiz yok, sıkıntılarımız, ihtiyaçlarımız ve imkânlarımız nedir, ortaya koyalım. Bu ve buna benzer mühimmatı mutlaka kendimiz üretebilecek bir imkân sağlayalım. Bu konuyu Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine de aldıralım. Hazırlıklar biter bitmez görüşmeye alalım. Sen bu durumu ilgililere ilet” deyip, iyi geceler diliyordu. 

Saat geceyarısı 01.00-01.30 arasıydı ve bir cumhurbaşkanı bu saatte 155 milimetrelik topların modern mühimmatıyla ilgili olarak, genel sekreterine endişelerini dile getiriyor ve talimat veriyordu. 

Böyle geç saatlere kadar çalıştıklarını biliyor ve arayabileceklerini dikkate alarak hazırlıklı bulunuyorduk. Ama 155'lik top mühimmatıyla ilgili bu konuşmanız, diğer arayışlarının önüne geçmiş ve beni çok etkilemişti. 

“Savunma sanayii benim hobimdir” demişti. TAİ'nin (Türk Uçak Sanayii), F-16 üretiminin bitişinden sonra ne yapacağının telaşına düşmüştü. Bu arayışla, Körfez Krizi sonrasında, ikinci bir paket Е-16 üretimi, Mısır siparişi ve Suudi ve Kuveyt desteği gibi imkânların hazırlanmasında en önemli rolü oynamıştı. Ama arayışları bitmemişti. 

Ölümünden sonra TAİ'de çalışan bir yetkilinin, “Galiba öksüz kaldık” deyişini de hiç unutmadım. Aynı tabirin, “galiba”sının kalktığını hissediyorsa, rahmetlinin de üzüntü duyduğunu zannediyorum. 

Türk cumhuriyetlerine planlanan gezi yapılmıştı. Yokluğunda kendilerine vekâlet eden Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Cindoruk, imza ve onay konusunda her zamanki devlet adamı anlayışı ve nezaketiyle sayın cumhurbaşkanının hassas olduğu ve üzülebileceğini bildiği konularda, çok dikkatli bir görev ve sorumluluk anlayışı sergiliyor ve hiçbir zaman “fırsattan istifade” eden kimse durumuna, çeşitli zorlamalara rağmen, düşmüyordu. Bu davranışları da rahmetli cumhurbaşkanı tarafından bilinir ve takdirle yâd edilirdi. 

Bu davranış, her vekâlet döneminde aynı olmuş, bizler de kendilerinin bu çalışma anlayış ve prensiplerine aynen uymuş ve bu anlayış içinde “bazı düğümlerin” çözülmesini de sağlanuş ve kendilerine yardımcı olmaya çalışmıştık. 

Türk cumhuriyetlerine yapılan gezi bitti. Kafile döndü. Alanda karşıladığımız sayın cumhurbaşkanını çok yorgun görmüştük. 
Refakatindeki arkadaşlarımıza sorduğumuzda “Program çok ağırdı, üstelik gidilen yerlerde programa tekliflerle, birçok yeni ilaveler oldu. Sayın cumhurbaşkanını zapt edemedik” demişlerdi. 
Kısa bir tekmilden sonra ayrıldık. 

Geldiklerinin ikinci günü, cuma gecesi saat 24.00 civarında, beni telefonla aradılar. “Kemal Paşa, kriptoları görürken aklıma geldi. Daha evvel konuştuğumuz 155 milimetrelik modern mühimmat konusundaki çalışmalar ne oldu ?” diye soruyordu. “Zannederim bu ayki Milli Güvenlik Kurulu gündemine alınacak. Çalışmaların bitmek üzere olduğunu biliyorum" cevabını verdim. Devam ettiler, “Yarın sana telefon ederim. Bu seyahatle ilgili olarak, biraz konuşmamız lazım” dediler. Ben “Emrinizi bekleyeceğim” dedim ve konuşmamız bitti. 

Burada bu, “bitti” kelimesini kasten kullanıyorum. Konuşmamız hakikaten bitmişti. Ancak bu bitişin, sonu ifade ettiğini ve aramızdaki “son konuşma” olduğunu bilmiyorduk. Ne acı ki öyleymiş. Ertesi gün (cumartesi) öğleden sonra kendilerinin, kız voleybol takımlarının Cumhurbaşkanlığı Kupası final maçını izlemeye gideceklerini ve kupa vereceklerini biliyorduk. 

O gün saat 10.00-10.30 arasında, restorasyonu devam eden evimizdeki son durumu görmeye gitmiştim. Birden, yanımda bulunan koruma polisinin telsizinde telaşlı konuşmalar başlanııştı. 
“Ne oluyor?” diye sorduğumda, “Sayın cumhurbaşkanı hastaneye gidecekmiş” cevabını alınca, önce bir hasta ziyareti zannettim. 
Fakat bu fikri, konuşmalardaki telaşla bağdaştıramayınca “Neyle gidiyor?” diye sordum. Karşıdan gelen cevap “Ambulansla”ydı. 

Telsizlerden Hacettepe'ye gittiklerini takip etmiştik. Hemen oraya koştuk. Hastaneye geleli, henüz on dakika olmuştu. Yukarıya çıktım, rahmetlinin duran kalbini çalıştırmakla uğraşıyorlardı. Bu arada hemen Gülhane'den gelen Prof. Dr. Albay Ertan Demirtaş'ı (sonra tuğamiral) gördüm. “Durum ümitsiz” diyordu. Gidip son durumu görüp bilgi getirmesini istedim. Zaten aynı salondaydık. Gidip, geldi. “Sayın komutanım, üzülerek arz ediyorum ki yapılanların hepsi boşuna. Cumhurbaşkanımız rahmetli olmuşlar, bu gerçek kabul edilmelidir” demişlerdi. 

Hanımefendinin aşağıda bir odada olduğunu öğrenmiştim. 
Yanlarına gittim. O kadar zor bir durumdu ki, yanlarından geldigimi, çabaların devam ettiğini ifade ettim. Bu arada eşimi de hastaneye çağırmıştım. 

Bir süre sonra hanımefendi saatine baktı ve “Paşam, ben bu tür olaylarda geçen yirmi yedi dakikanın ne anlama geldiğini biliyorum. Lütfen beni yanına götürün” demişti. Hiçbir şey söyleyememiş, yanına gitmek üzere ilgililere emir vermiştim. O sırada eşim de gelip kendilerine katıldı. Daha sonra öğreniyordum. Aslında hanımefendi “her şeyin bittiğini” evden ayrılmadan önce öğrenmiş ve görmüş bulunuyordu. 
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Daha sonra olanlar belliydi. Yer yerinden oynamıştı. Açıklamalar yapılıyor ve her şey bir anda değişiyordu. 

Her şeyin daha kontrollü olabilmesi için, Genelkurmay Başkanlığı'na cenazenin GATA'ya naklini teklif ettim. Uygun bulundu. Merasimi de oradan başlatacaktık. 

Sayın cumhurbaşkanı vekiliyle görüştüm. Defnedilecekleri yer ve merasimle ilgili, hanımefendi ve ailenin düşüncelerini, isteklerini ve kendi düşüncelerimi arz ettim. “Ne gerekiyorsa ve nasıl isteniyorsa, yapılmasını rica ediyorum” dediler. Ankara ve İstanbul'daki törenler, özellikle asker arkadaşlarımın çok büyük ilgi, destek ve yardımlarıyla rahmetli cumhurbaşkanının şanına yakışır şekil, ölçü ve düzen içinde çok güzel oldu. 

Özellikle İstanbul'da mezar yeri tespit ve mezar hazırlama konusunda o günlerde İstanbul Belediyesi'nde görevli olan, Sayın Tuğrul Erkin'in gayret ve çabaları için, daha önce yaptığım teşekkür görevini, burada yeniden tekrarlıyorum. 

Halkın her iki şehirde, kortejin geçtiği her yere, yola ve camilere koşmasını, korteje eşlik etmesini, ilahilerle takip etmesini, rahmetliye beslenilen sevgi ve güveni coşkuyla sergilemiş olmasını, benim gibi unutmayanlar çoktur. Ama içinde yaşayarak unutmamak, bambaşka bir duygudur. 

Bu törenlerin planlanması, düzenlenmesi ve uygulanmasında çok yorgun düştüğümü yakınlarım biliyorlar. Yorgunluğun üzüntüyle birleşmesinin adı da bir anlamda stres oluyor. Ben bunları yaşadım, ama çok şükür “olaysız”, “münakaşasız”, “düzenli” ve “görkemli” bir töreni, arkadaşlarımın da ilgi ve destekleriyle gerçekleştirmiş olarak, kendilerine son görevimi de yapmış oldum. 

Evet: 


Yaşam bir yolculuktur. Saati kaybolmuş zamanda 

Bitiş acaba son nokta mıdır? Yoksa yeni bir yol başı mıdır o anda? 
Gelen bilmez, giden bilmez bu devri âlemi 

Ne zaman, nerede, nasıl biter, Tanrı çizer bu seyri âlemi... 


İşte Rahmetli Özal'ın yüce Tanrı tarafından çizilen seyri âlemi böyle başladı. 

Cenazeyi İstanbul'da defnettikten sonra, uçakla Ankara'ya dönüyorduk. Sayın cumhurbaşkanı vekiline, bugün istifamı sunmaya kararlıydım. Metni de hazırlamıştım. Fakat bundan evvel yapmam gereken bir görev daha vardı. Açılan deftere (yedi sekiz defter dolduğunu hatırlıyorum) ben de hislerimi yazmalıydım. Deftere yazdıklarımın, daha sonra bir suretini bana vermişlerdi. Önce bunu, bilgilerinize sunmak istiyorum. 


Sayın Cumhurbaşkanını 

Üç sene altı ay genel sekreteriniz olarak yanınızda görev yapmanın ve güveninizi koruyabilmiş olmanın onurunu yaşayarak bugün sizleri ebediyete uğurluyoruz. 

Acımız çok büyük, içimizdeki boşluk çok derindir. “Takdiri ilahi” diyor, size yüce Tanrı'dan rahmetler diliyoruz. 

Sizi yakından tanıyıp da güvenmeyen, çok uzaklara dönük düşünce ve ideallerinizi öğrenip de hayran kalmayan, bunları bir düş zannedip, yürekten inanmayan kaç kişi vardır bilemiyorum. Bilebildiğim tek şey, yüce milletimizin size çok güvendiği, sizi en iyi ve en doğru olarak, geleceğimizin güvencesi ve sahipleri kabul ettiğiniz gençlerimizin anladığıdır. Onlarla bütünleşen düşüncelerinizin ve paylaştığınız fikirlerin hep canlı kalacağına ve birleştiğiniz hedeflere mutlaka ulaşacağına olan inancınızı yakından biliyor, sizin geniş ufuklardan uzak geleceklere bakış için onlara hediye ettiğiniz görüş alışkanlığını birer teleskop gibi kullanacaklarına, bilgi çağını yakalayacaklarına ve bilgi toplumu kervanına katılacaklarına olan değişmez inanç ve güveninizi buraya kaydetmeyi son bir görev sayıyorum. Baş başa yaptığımız bir sohbette: Atatürkçülüğün sadece devrimlerinin ilkelerini sıralamaktan ibaret olmadığını, asıl alanın onun ideallerini gerçekleştirmek olduğunu bunların da “dışta her yönüyle bağımsız, güçlü ve saygın, içte her yönden 


Cumhurbaşkanı Özal'ın TBMM'ye getirilen tabutu başında ihtiram nöbetinde. 
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hür, mutlu ve müreffeh” bir Türkiye yaratmak olduğunu, bunu kendilerinin “muasır medeniyet seviyesine ulaşmak” hedef ve idealiyle ifade ettiğini ve Cumhuriyet'i gençlere emanet ederek ideallerinin böyle bir dinamik yapı içinde gerçekleşebileceğine olan inancını göstermek istediğini belirterek, donmuş düşünceler, kalıplaşmış görüşler ve oluşturulmuş tabular arasında bunu mümkün görmediğinizi, yaptıklarınızı ve yapmak istediklerinizi bu hedef ve ifade içinde aramak gerektiğini, bir takip politikası ve uygulamasıyla “muasır medeniyete ulaşma”nın mümkün olamayacağını, çağın gerçeklerine ve geleceğin gereklerine göre bazı atlamalar, sıçramalar ve cesaretli atılımlar yaparak çağı yakalamanın ancak mümkün olabileceğini vurgularken, yüz ifadenizde- ki anlaşılamamış olmanın veya geç anlaşılmanın üzüntüsüyle birlikte, henüz yaşamadıklarınızın bir gün gerçekleşeceğine olan inanç ve cesareti görür gibi oluyor ve bugün dahi o günün heyecanını yaşıyorum. 

Ankara ve İstanbul'da yapılan cenaze törenlerinde kendiliğinden oluşan sevgi, saygı ve ihtiram seli, halkımızın sizi nasıl anladığının ve size nasıl inandığının çok açık ve çok anlamlı bir göstergesidir. Kimler bu sevgi selini başka sebeplere bağlamak isterlerse istesinler, bu bağlılığı asla sizden koparamayacaklar ve bu asil duyguların muhteşem görüntüsünü sizden ayıramayacaklardır. 

Aziz Cumhurbaşkanım, 

Sizi minnet ve şükran duygularıyla dolu olarak, ebedi mekânınıza ve yüce Allah'ın nezdindeki makanmıınıza uğurlamış bulunuyoruz. Sizden ayrılmanın ne kadar güç olduğunu bu yazımın uzunluğuna bir mazeret olarak kabul buyurulmasını diliyor, manevi huzurlarınızda tazimle eğiliyor, yüce Tanrı'dan rahmetinizin bol, mekânınızın cennet olmasını niyaz ediyoruz. 

Ruhunuz şad olsun. 

Kemal Yamak 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 


O gün ziyaret ettiğim sayın cumhurbaşkanı vekiline, hanımefendinin evi boşaltarak İstanbul'a gittiklerini, bir daha döneme- 


yeceklerini, Köşk'te bütün malzeme ve eşyanın sayılarak muhafa- 


za altına alındığını, sayım ve tesellüm belgesinin bir suretinin kendilerine verilmiş bulunduğunu belirtip yine hanımefendinin koruma, şoför ve yerleşmesine yardımcı olarak, dile getirdikleri personel ve araç isteklerini arz ettim. “İsteklerinin hepsini yerine getirelim. Bu hassas dönem geçtikten sonra, yeni bir düzenleme 


yapılır” diye emirlerini aldım. 


Sonra da istifa dilekçemi kendilerine sundum. Okudular ve “Neden acele ediyorsunuz paşam?” dediler. Ben “Asıl maksadım, yeni cumhurbaşkanı belli olmadan bu dilekçeyi vererek, daha sonra dogabilecek bir ‘reaksiyon gösteriyor” şeklindeki yorumlar önlemektir. Müsaade buyurursanız ayrılmak istiyorum” diye cevap verdim. 
Kabul etmek istemediler. Ben ısrar edince, “Bu dönemde yardımınıza ihtiyacımız var” dediler. Ben de bu görevi yapabileceğimi. dilekçemi kabul buyurmalarını, işleme koyma tarihinin ise en geç, yeni cumhurbaşkanının göreve başlama günü olarak tespitini, arz ve teklif ettim. Kabul buyurdular. 

Bu istifa ertesi gün basında duyulmuştu. Telefon ettiler, doğru- 


ladım ve yayımladılar. 


ilk istifa 
M Cumhurbaşkanlığı 


Genel Sekreteri Kemai 
Yamak yeni cunt hurbaşkani- 


п а tepki zannedilmemesi için, istifasını önceki gün 
Cumhurbaşkanı Vekili Hüsamettin Cindoruk'a verdi. 


İstifayı duyuran haber ve Yamak'ın dilekçesi (karşı sayfada). 


İşte, dilekçeyi sunduğum 22 nisan 1993 günü (cenazenin defin günü) ile görevi bıraktığım 14 haziran 1993 günü (yeni sayın cumhurbaşkanının göreve başladığı gün) arasındaki çalışma süremiz, bu nedenle oluşmuş bulunuyor. 
Dilekçe suretini de bilgilerinize sunuyorum. 

Dilekçenin veriliş tarihi ile yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan elli üç günlük sürenin, nerede ise bir ayını, Sayın Çölaşan'ın şu meşhur “minik kuş” dediği, bazen kargaya dönüşen ve yalan yanlış haber taşıyanlara istinaden yazılan yazılarıyla uğraşarak geçirmiştik. 

“Çankaya'da panik var” başlıklı yazının yayımından sonra, yazıyı alıp sayın cumhurbaşkanı vekiline gittim. Yazıyı okumuşlardı. Üzüntülerini dile getirdiler. Ben “Sayın cumhurbaşkanını, hakkımda nasıl emrederseniz öyle bir soruşturma açılsın ve sonucu aynen açıklansın” teklifinde bulundum. Sağ olsunlar, “Neyin soruşturması paşam? Biz sizi tanıyoruz, güveniyoruz. Bizim Emin böyledir. Korkaпт kendisiyle tanışmadınız. Sizi 
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SAKAR A 
Б.01С.ОМ$.2150.00.0\, 
GEN.SEK. 1553-3 22 Nişan 1991 
KONU : Gürevden Ayrılma НА. 


CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 


Yeni Cumhurbaşkanı'na kendilerinin tensip buyuracaklan bir Genel Sekreter seçimind. 
kolaylık sağlamak maksadı ile, seçimin sonuçlandığı günden geçerli olmak üzere. 3.5 senedi onur duyarak yapmakta olduğum Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteriiği görevinden ayrılmam: müsaade buyurulmasını saygılarımla arzederim 


M. Kemal YAMAK 


Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri 


dun > 


Аҹ hayam 1113 


tamsa bunlan yazmazdı” diye büyüklük gösterip gönlümü almışlar ve eklemişlerdi: “Cevap vermeyi düşünüyorsanız, hazırlayıp bana verin. Halen kendisi izinde, döner dönmez verir ve yayımlanmasını sağlarım.” 

Birkaç gün sonra, cevabımı hazırlamış ve iki suret halinde kendilerine takdim etmiştim. Mayıs sonuna doğru, Sayın Çölaşan telefonla beni arıyorlardı. Cevap yazımı almışlardı. 

Bazı konuları bilemediğini, gelen haberlere göre yazdıklarını, cevabımı yayımlayacaklarını, ancak, benim de yazımda belirttigim gibi, kısaltarak yayımlayacağını söylüyor ve ekliyordu: “Benim hedefim aslında siz değilsiniz, biliyorsunuz. İnşallah bir gün görüşür, birer kahve içer bunları konuşuruz.” Karşılıklı oturup kahve içme düşüncesi, bu yazıları yazmadan önce olmalıydı. 
Bunca olup bitenden sonra, münakaşa için mi yan yana gelecektik? Nitekim bu görüşme olmadı. 

Sayın Çölaşan bu konuşmada bir şey daha belirtiyor, “Maaşa bağlanan eski gerillalar” sözüyle sizi kastetmedim” diyor ve başka bir isim veriyordu. Ama neden yazısında yirmi altı görev yerimden sadece on dokuz-yirmi sene önce görev yaptığın Özel Harp Dairesi Başkanlığı'nı dile getirdiğini açıklamıyordu. 


Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Yamak, makamında, son defa. 


UMHUR3AŞKANLIĞI Сг- 


С. пе! Sekreteri emekli General 
=  — Kemal Yarak. isufasını verpi mij: Dogru bir davranışta 
> bulunmuş.” Yeni seçilecek 


Cumhurbaşkanı, elbene ki Çankaya'da kendi kadrosuyla çalışmak isteyecektir. 
Danışmanların, en geç Cumhurbaşkaтипп іар gün o görevden ayrılmalan kadar doğal bir şey olamaz. 

- Şuanda Çankaya'da devletin bütün nimet ve olanaklarından yararlanan bir 


danışmanlar ordusu var. Bunlardan ba- ` 


'zılanna birkaç yerden maaş ve ıkramieye bağlarımış durumda. Hem Çan- ya'dan maaş alıyorlar, hem de yönetim kurullanndan ve başka yerlerden. 
Örneğin, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri Kemal Yamak, İş Bankası Yöпевт Kurulu üyesil 

Kerral Yzınak emekli askerdir. Özel 
Harp Dairesi eski başkanıdır. Acaba bankacılıktan ne anlari İş Bankası'na bugüne kadar hangi bilgi ve niteliği ile ne gibi katkılarda bulunmuştur? 

Çankaya'nın “çevreci” danışmanı 
Can Pulak'ın ismi, geçmişte bazı arazi olaylanna karışmıştır. Özellikle Ege ve güney kıyılanmızdaki turistik araziler, 

iliğe aşın tutkusu nedeniyle Puпп İlgi alanına girmiştir! Can Pulak, 

turistik yörelerimizde bulunan pırlanta 

değerindeki arazilerin.dağıtım, satış ve 

"parselleme işlerinde söz sahibi insan olmuştur! 

Danışmanlardan Emin Başer, PTT eski genel müdürüdür ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle Ankara'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaktadır. 

Danışman Ahmet Selçuk, aynı zamanda Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiştir. Yani Selyolsuzluklan araştırmakla yüküm- 
U olan bir kurulun başındadıri Ne ilginç, öyle değil mit 

Çankaya danışmanları, Çankaya hükümeti adıyla da anılırdı. Bunlar devleti bir anlamda oradan yönetir, 
Çankaya'nın bütün olanaklarından sonuna kadar yararlanırdı. Güzel yaşadılar, Allah içlenne sindirsin. 

Şimdi yapmaları gereken, bu görevlerinden bir an önce aynlmaktır. Yeni seçilecek Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, arada kendi ekibini ve kadrosunu kurmak durumundadır. Danışmanlardan ремепе!, isian şundiden vermeiendir. En erken bugunden, en рес yeni Cumhurbaşkanı'nın göreve başlavacağı 


günden gecerli olmak üzere!.. 
Seva VE FİKİR BİRLİĞİ GRUBU! 


Bu tir Masca lecasmın İsmimidir? 
“Bilemiyorum. Değilse bile, loca isimle- 
-rine çok benii Öz vet ettiğinde, 

bizim gazetede bunların verdiği yanm sayfalık bir ölüm ilanı dikkatimi саса. 
ti. İlanın alında 20 dolayında isim vardı. Bunlann yaklaşık yarısı Mason'dul 
Aralarında ANAP döneminde köşeyi dönmüş işadamı ve müleahhitler, zamanında Özal'a “Yerden bitme yer cjсесі, göbekli ve gözlüklü diktatör” diye yazıp hakaret suçundan mahküm olmuş gazeteciler, ANAP ve Özal'a en ağır бу егт yağdırıp sonra 180 derece çark eder ve yalayıcılığa başlayan, şimdi Ahmet'in televizyonu Kanal 
6'dan maaşa bağlanan Cüneyt Салуег gibi eski milletvekilleri vesaire vardı. 

Özal'a övgüler düzen bu yanm sayfalık ilanın altında hem i ve Rkir Biriiği Grubu yazıyordu, hem de bunun altında tek tek isimler vardı... Ve o isimlerden biri de, İslamcı Zaman 
Gazetesi'nin dedikodu yazarı Fehmi 
Koru idi. 

Bu arkadaş, Uğur Mumcu'nun deyimiyle “Üç kişilildi Fehmi”dir!.. Gazetesinde kendi ismiyle yazı yazar, takma ismiyle dedikodu yazar, bir başka gazetede yine takma isimle liberal ekonominin faziletlerini savunur... Ve Islamadirl.. Masonlara ve Mason örgütlerine şiddetle karşı çıkar. İyi de, benim anlamadığım konu şu oldu. Bizim Fehmi 
Masonlarla nasıl bir araya geliyor? Onlarla nasıl grup kuruyor? Kendisini okuучсшіалпа “Mason düşmanr" diye yutturan Fehmi'in ismi, bu grubun arasınда пе arıyor? 

Bırakın Masonluğu da bir yana, ilanda Fehmi ile birlikte ismi geçenlerin hepsi “Lark” kişiler. Fehmi bunlarla n3- sıl bir “Sevgi ve fikir birliği” oluşturmuş? Sen yazılarında her gün laiklere, laikliğe, Masonlara ve Masonluğa sôveceksin, ondan sonra da bu kesimlerle bir araya gelip gazetelere ilar veeceksinl Hiç olur mut | 

Вгак:п her şeyi bir yana, insan bu işleri yaparken okuvucusundan utanır. 
Fehmi'yi iyi піуебе okuyan, onun yazdıklanna inanan dindar okuyucuya biraz saygı gosterir. Senden Fehmi'ye tavsive!.. Ya şu gizli kapaklı ilişkilerinin ıçyüzünü dedikodu sütununda güzelce açıklasın. ya da bundan sonra Masor ve iaiklerie bu gioi bağlanulara hıç girmesin. Böyle ikii ovunlar oynamak biraz Ayıp oluyor. Bize değil, Fehmi'yı okuyup опа ivi niyetle nanan Müslüman ınaanlarımıza ayıp oluyor. 


Emin Çölaşan'ın Kemal Yamak'ı da suçlayan iki yazısı (diğeri arka sayfada). 
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URGUT Özal'ın dlümü, en си. 

мок soyu. bazı Çörmava çzusarlarında varani. Çankava хс 

їш'псе gereh псе Onurlu oè 

Orada еќтгех carası uğruna Çair 

şan dürüst persanel, görevine nonmsi gdevam edivor. Ancak bir kesim var kı, 


şimdi gerçek arilamida Şok geçiriyor. 

2: Bunlardan en önde geleni, Genel 
Sekreter Kemal Yamak. Biliyorsunuz 
Yamak, emekli bir orgeneral. Türk Silahk Kuvvetleri bünyesinden Necdet тиў, Necip Torumtay gibi пісе orge- 

ve diğer generaller emekli oldu. 
Bunlar, dönemin güçlü adamlarıydı. 
Ancak onur, bunun yanında dolanıp kendilerine bir yerlerde yonetim kurulu üyeliği ayarlamadılar. 
© Özal tarafından Genel Sekreter yapılan Yamak Paşa, Би işlen iyi başarcı ve birkaç yerden maaşa bağlandı. Ornegin Cumhurbaşkanlığı kontenjanın- dan İş Bankası Yöneum Kurulu Uyesi oldu. Emekli general maaşı alıyordu. 
Cenel Sekreterlik görevinden 25 milп maaş alıyordu. üçüncü olarak da ış Bankası tarafından maaşa baglanmiti. Herhalde bankacılık işlennden çok iyi anlıyordu ki, geçenlerde Pembe 
Köşk sitesinde 1 milyar 800 milyon liraya daire aldıl Zaten Çankaya danışmanlığına ve diğer ust düzey görevlere atananların çoğu böyleydi. Birkaç yerden maaşa bağlanıyorlardı. Devletin parası bunlara akıyordu. İşte Ahmet 
Selçuk, işte diğerleri... 

Kemal Yamak'ın emrinde çalışan 
Gülüzar Baysal isimli bir hanım vardı. 
Bu hanım, Çankaya'nın Personel-Idari ve Mali İşler Dairesi Başkanı yapıldı. 
Yamak-Baysal ekibi, Çankaya'da nice onurlu insam yerinden etti. Bütün gün boş oturup dedikodu yapan danışmanlar, ayda net 15 milyon maaşa bağlandı. Hepsine araba, şoför ve sekreter verildi. Aralannda yolsuzluk yapmaktan yargılanan Emin Başer gibiler bile vardı! 

Özal'ın ölümü, Çankaya'da bu kişife arasında şok ve panik yarat. Kemal 
Yamak şimdi bütün hızıyla Çankaya'daki sözleşmeli adamlannı kadroya geçiriyor.. Çünkü sözleşmeli kaldıklan sürece, Yeni Cumhurbaşkanı bunlanrı görevine son verebilecek. Kadro olursa bu İşlem güçleşecek. Yani Yamak, yeni Curnhurbaşkanı'nın elini. kolunu bağlayacak davranışları şimdiden sergiliyor. O kada: ki, Gülüzar Baysal bile yazlık Tarabya köşküne atandı. Adam kayırma ve kurtarma operasyonları hızla devam ediyor. Çankaya'da birileri, şimdi yangından mal kaçınyor. 


lerer RE! GELERİ 


Operasyon deyince, aklıma geldi. 
Bu Kemal Yamak, geçuğimiz aylarda 
Houston'da devlet kesesinden bir kalp ameliyatı geçirdi. Bu rahalsızlığı çok önceden biliniyordu ve olayın Türkı- ye'de çözülmesi pekâld mumkundu. 


ÇANKAYADA Ў 
PANİK VAR Я 


dı! Bir Çankaya mensubu. o pim. 


2 


[7 
м. 


арі baxımını elbene ki Атепка:са dener kesesinden vadlırmak zonndag Nitekim Nisan 1992'de Yamak. 
Özalla birlite Amerika'ya рй. “edâ hastalanmış gibi yaparak eye vzup ameliyatını oldu: Elimde bu konuca 
TC Houston Başkorsolasluğu wain- dan Cumhu:rtaşkanlığı Сете! Selrserliği'ne yazılmış 21 Mayıs 1992 irin ve 
514 sayılı yazı var. Giriş bölümü əynen Şöyle: 

“Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Houston'a gelen ve geldikten bir gün sonra (19 Nisan 
1992) rahatsızlanarak Methodist Hastanesi'ne kaldırılan Sayın Kemal Yamak'ın, adı geçen hastanedeki ledavisine ай faturaları ve sağlık raporu ilişikte sunulmuştur. Adı geçenin tedavi giderleri toplam 40,662 dolara baliğ olmaktadır... Ödenebilmesini teminen. Başkonsolosluğumuzun tedavi hesaplarına havale edilmesini savglanmila sunarım. Mengü Büyükdavras. 
Başkonsolos”. 

Havdi bakalım, Kemal Yamak gıbiler dışında bir tek deviet memuni bı, şekilde Amerika'ya görevli gibin. üste 
harcırah alsın ve devlet onun için 40 
bin dolan rink diye ddesin! Oraya gitmişmiş de, aniden rahasızlanmışmış dal... Kim kimi kandınyor, nasıl kandınyort 

Şimdi sıkı durun. Size bir belge daha açıklıyorum... Halırlayınız, televizyonda bilgi yanşmasına çıkıp oralığı silip süpüren Hale Bacakoğlu isimli bir genç kız vardı. Bu kızın gözleri görmüyordu, Özal, bu kıza sahip çıktı ve gözlerini açurmak için Amerika'ya gönderdi. Bu konuda büyük imana ve reklam yapıldı. Yine Hauston Başansolosluğu tarafından Cumhurbaşkanlı- 
Bı'na yazılan 23 Ağustos 1930 tarih ve 
591 sayılı yazının bazı bölümlerini 
okuyun da, bu reklam olayının perde arkasındaki rezaleti öğrenin: 

“Hale Bacakoğlu'mun New Orleans şehrinde Етен olduğu tedavi giderleri ile ilgili toplam 1,413 (sadece bindörtyizonuç) dolar tutar... daki borcumuz halen бдеплеттїин: Aradan 

есеп iki seneye rağmen öde meyen 
Каз. giderleriyle ilgili olarak Başkonsalosluğumuzla temasa geçen hastane yetkilileri, konuyu sonunda istemeyerek İcra'ya havale etmişlerdir... 
Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışındaki gdrüntüsü ve iübannın zedelenmesini önlemek amacıyla paranın ivedilikle sağlanmasını saygılarımla sunarım. 
Mengü Büyükdavras. Başkonsolos”, 

Görüvor musunuz olup biteni! Bay 
Yamak ıçın 40 bin dalar anında gomderilirken, gözleri görmeven kızı oraya kendi reknmiar için gonoerenie:. 
1,413 doları bir turlü ödemiyor... Başkonsolosluk, bu durumu don kez yazıyla hatırlattığı halde, Türk devleti oralarda İcra'ya veriliyor! 

Elimde çak ilgınç Çankaya belgeleri var, Bunları açıklamaya devâm edece- 
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Sayın Çölaşan, 

29 nisan, 5 mayıs ve 13 mayıs 1993 günleri yayımlanan yazılarınızda hakkımdaki bölümleri, arkadaşlarımın ikazı üzerine 13 mayıs günü topluca okudum. 

Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği görevinden ayrılış dilekçemi sizin tavsiyenizi beklemeden 22 nisan 1993 günü vermiş bulunmanın huzurunu yaşamakla mutlu oldum. 

Yazılarınızda iddia ettiğiniz gibi halen İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı, kendi gazetenizde yayımlanan “yönetim değişikliği” haberlerinden bildiğinizi zannediyorum. Buna rağтеп böyle yazmış olmanın belli bir sebebi yoksa hatırlatmak isterim. 

Her nedense bu yönetim kurulu üyeliğim olup bittikten sonra 517- ce çok yadırganmış bulunuyor. 

Benim İş Bankası Yönetim Kurulu'nda görev almam, partilerin kapatılmasıyla ilgili kanunda Atatürk hisselerinin temsil yetkisinin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne verilmiş olmasından ileri gelen, yasal bir sorumluluğun yerine getirilmesi için ve genel kurulda yapılan seçimle alınmış bir görevdir. Nitekim adı geçen kanunun yürürlükten kalkmasından, partilere ait hak ve malların devriyle ilgili kanunun çıkmasından ve devir işleminin tamamlanmasından sonraki ilk seçimde temsil yetkisi kalkmış olduğundan görevim de sona ermiştir. Bu bankanın yönetim kurulu üyeliğinde bulunan ilk emekli generalin de ben olmadığımı bildiğinizi zannediyorum. Benden önce, hatırlayabildiğim kadarıyla üç orgeneral daha bu görevi yapmıştır. 

Bankaya olan katkılarımın varlığı, yokluğu, azlığı veya çokluğu konusundaki takdiri ise ne ben, ne de siz yapma durumunda değiliz. Bu hususun takdir ve değerlendirmesi sadece ilgili banka yönetimini ilgilendirir. Yönetim kurullarıyla ilgili bir tavsiyem var. Lütfen etrafınıza bakar mısınız? 

Yazınızda emekli bir asker olduğumu vurgularken her nedense on sekiz senesi general rütbesiyle geçen kırk dört senelik hizmetimde yaplığım yirmi dört görevden, yirmi sene önce ayrıldığım “eski bir Özel Harp Dairesi başkanı” olduğumu belirtmekte yarar görmüşsünüz. Teğmenlikten orgeneralliğe ve Kara Kuvvetleri komutanlığına kadar yaptığım her görev için duyduğum huzur ve gururu, üstünde basarak durduğunuz bu görev için de aynen duyuyorum ve hepsinin her zaman hesabımı vermeye hazır bulunuyorum. 

Birkaç gün sonra yazdığınız bir yazıda da “Cumhurbaşkanlığı kontenjanından yönetim kuruluna seçilip yatırım ve finans konularında maaşa bağlanan eski gerillalar var” diye bir ifade kullanmışsınız. Gerilla terim veya tabirinin ne anlama geldiğini ve kimlere bu ismin verildiğini lütfen inceler misiniz ? Daha açıkçası gerekirse bu konuda kastettiğiniz kişi veya kişilerin devlet görevlisi ve Silahlı Kuvvetler mensubu olarak yazdığınız gibi “eski bir gerilla” olduklarını ispatlamaya hazır mısınız ? 

Bu nedenle özellikle bu görevi belirtmek ve “eski bir gerilla” tabiriyle nitelemek gibi ifadelerle bilinen maksadınızı ve amaçladığınız niyeti bilmeme rağmen, tarafsızlık, haklılık, gerçeklilik gibi iddialarla yazı yazan bir köşe yazarının, Silahlı Kuvvetler'imizin “eski bir gerillayı neden orgeneral rütbesine kadar yükselttiğini” ve “eski bir gerilla- ya” devletin Kara Kuvvetleri komutanlığı gibi çok şerefli ve o derece sorumluluk taşıyan bir göreve niçin layık gördüğünü, neden kendinize sormadığınızı; cevap bulamıyorsanız, niçin bir inceleme yapmadığınızı bilemiyor ve hiç tanımadığınız, hatta tanışımadığınız bir kimse hakkında neden böyle ifadeler kullandığınızın cevabını bulamıyorum. 

Siz devletimizin ve Silahlı Kuvvetler'imizin kırk dört senelik değerlendirme sonuçlarına mı isyan ediyorsunuz, yoksa yüce milletimizin değer yargılarını mı inkâr ediyorsunuz ? 

Son yazınızda “Onun bunun yanında dolanıp kendilerine bir yerlerde yönetim kurulu üyeliği ayarladığımı” söylüyorsunuz. Ben onun bunun yanında dolanarak hiçbir yerde görev almadım. İş Bankası'nda aldığım ve iki ay önce bitmiş olan tek görevi de yukarıda açıkladığım yasal nedenlerle ve rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın emirleriyle aldım. 
Bu görev almanın yasalara uymayan yönü neresidir bilemiyorum. 

Bu bankada yönetim kurulu üyelerine Ek 1'de görüldüğü gibi üç senede 317 milyon TL ödeme yapılmıştır. Bu ücreti şu veya bu ölçüde her kuruluşun yönetim kurulu üyeleri alırken normal oluyor da, yalnız ben alırken mi anormal oluyor ? 

İddialarınızdan birisi de genel sekreterlik görevinden 25 milyon TL aldığım konusudur. Genel sekreterin maaşı, karamameyle Başbakanlık müsteşarının maaşına bağlanmıştır. O ne alıyorsa, genel sekreter de onu almaktadır. 1993 yılı başından itibaren bu aylık brüt 17 milyon TL'dir. Başbakanlık müsteşarının aldığı makamı tazminatı ile fazla çalışma parası da eklendikten sonra vergilendirme nedeniyle aylara göre değişerek net takriben 16,5 milyon TLdir. İstediğiniz yerden inceleyebilir, gerekirse resmen bilgi isteyebilirsiniz. 

İleri sürdüğünüz diğer bir konu “Herhalde bankacılık işlerinden iyi anlıyor ki geçenlerde Pembe Köşk Sitesi'nde 1,8 milyara daire aldı diyorsunuz. Evet daire aldığım doğrudur. Ancak bu alımın ne bankayla ne de bankacılıkla bir ilgisi vardır. 

Bankadan üç senede aldığım paranın belgesini ekledim. Hiçbir bankadan kredi almadım. İstanbul'da, Ankara Tunalı'da birer daire ve 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Merzifon'da bir ev satarak, bir kooperatif ortaklığını devrederek ve kardeşlerimden bir miktar borç alarak sahip olduğum bu evi, sizin üç yazınızla bozmayı hedeflediğiniz güvenlik nedeniyle almış bulunuyorum. Dört kardeşiz, ailece kimseye muhtaç olmayacak imkânlara sahibiz, bırakanlar nur içinde yatsın. Elli sene hizmetten sonra böyle bir yerde ev almamızı ve ömrümüzün son günlerini geçirmemizi neden yadırgıyorsunuz ? 

Diğer bir konu Gülizar Baysal Hanım ve Yamak-Baysal ekibinin nice insanı yerinden ettiği iddiasıdır. Önce Yamak-Baysal ekibi diye bir ekip yoktur. Sayın Baysal bana değil, genel sekreter yardımcısına doğrudan bağlıdır. Genel Sekreterlik'te kademe atlayarak ekip kurma düşüncesi sadece size yanlış bilgi verenlere ait olsa gerekir. 

Gülizar Baysal, Genel Sekreterlik'e aralık 1991 tarihinde Başbakanlık'tan gelmiştir. Genel Sekreterlik'ten 2 nisan 1990'da 11 kişinin, 
11 temmuz 1991 tarihinde 58 kişinin, 1992 yılında ise 17 kişinin tayini- 
nin yapılması Başbakanlık'a teklif edilmiştir. Görüldüğü gibi ilk iki yılda atanması istenen 69 kişinin teklifi sırasında Gülizar Baysal Genel Sekreterlik teşkilatında görev bile almamıştır. Son 17 kişinin atanması ise Başbakanlık'a yazılan bu atamaların nedenini de içeren Ek 2'deki teklif yazısında belirtilmiş bir uygulamanın sonucudur. Bu arada ataması istenenlerden 14 kişinin çeşitli telkinlerle mahkemeye müracaat ettiğini ve hepsinin de mahkemeyi kaybettiğini ilaveten belirtmek istiyorum. 

Gülizar Baysal'la ilgili bir iddia da İstanbul Tarabya Köşkü'ne atandığı şeklindedir. Adı geçen görevli bazı hizmet ihtiyaçları için ve sayın cumhurbaşkanı vekilinin bilgileri dahilinde kısa bir süre için İstanbul'da görevlendirilmiş, 10 mayıs günü de dönerek Ankara'daki görevine başlamıştır. 

Diğer bir iddia ise “Yamak şimdi bütün hızıyla Çankaya'daki sözleşmeli adamlarını kadroya geçiriyor” iddiasıdır. 

Sayın Çölaşan, “benim adamlarım” diye bir kavramı kim uydurmuş bilemiyorum. Benim adamlarım değil, çalışma arkadaşlarım vardır. 
Sözleşmeli statüde çalışan personelin kadroya geçmek için, istenilen şartları taşıyorlarsa, bu müracaatı yapmak yasal hakkıdır. Bu müracaatı değerlendiren, kabul veya reddeden de Emekli Sandığı'dır. Benim bu kanalı tıkamam mümkün değildir. Bu şekilde üç buçuk sene zarfında on beşe yakın müracaatın olduğunu hatırlıyorum. 

Sekizinci cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünden sonra bu şekildeki bir değişim ise sadece bir kişidir. 

Bunun neresi operasyondur ve hangi malın nasıl bir yangından kaçırılmasıdır? 
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Aynı yazıda iki büyük iddianız daha var. 

Bunlardan birincisi tam bir sene bir ay önce (geçtiğimiz aylarda değil) geçirdiğim bir ameliyatla ilgilidir. Bu konuda ben bir şey söylemek istemiyorum. Buna iki resmi cevap var. Birincisi Gülhane Askeri Hastanesi'nin ilgideki raporu, ikincisi ise sizin kullandığınız Houston Başkonsolosluğu yazısıdır (Ek 3 ve Ek 4). 

Bizzat otele gelip hastalığımı ve doktorların telaşını görmeden hastaneye sevk kâğıdını vermeyerek, büyük bir görev sorumluluğu sergileyen devletin resmi görevlisinin resmi yazılarını “mış mış”larla alaya almanızı, bu sayın konsolos hak etmemiştir. 

Ama siz resmi makamların belge ve bilgilerine değil de size kasıtlı olarak yanlış bilgi ve dedikodu taşıyanlara inanmakta ısrar ediyorsanız, bu alışkanlığınızı sürdürebilirsiniz. 

Sayın Çölaşan, son iddianız Hale Bacakoğlu isimli genç kızın ödenmeyen 1 413 dolarıyla ilgilidir. 

Hayretler içinde kalıyorum, üç sene önceki bir evrakla sizi bu kadar nasıl yanıltıyorlar, ödemenin 1 ekim 1990 tarihinde yapılmış oldugunu içeren Sayın Büyükdavras'ın yazısı ve fatura sureti Ek 5'tedir. 

İşin bir ilginç yönü daha var, size belge olarak verilen 23 ağustos 
1990 tarih ve 591 sayılı yazının Genel Sekreterlik'e geldiğine dair hiçbir 
kayıt bulunamamıştır. Bu konuda ilgililerin tuttuğu zabıt Ek 6'dadır. 

Sayın Çölaşan, size bu bilgileri vereni ve verdirenleri biliyoruz. Fakat sizi Genel Sekreterlik'ten atılışına duyduğu nefrete, görevdeyken çeşitli şantajlarına boyun eğmeyenler ve isteklerine hayır diyenler için duyduğu kine alet etmesine ve gereksiz yere bizleri uğraştırmasına üzülüyoruz. Size, buradan ayrılırken birkaç sene önce kullanmak üzere aldığı, öncesi ve sonucu hakkında neler olup bittiğini bilmediği veya Hale Bacakoğlu olayında olduğu gibi belki de alıp sakladığı ve işlemin durduğunu zannettiği bilgi ve belgeleri satıyor. Bu arada son bazı uygulamaları da aynı yanlış ve maksatlı şekilde güncel hale getirerek çok iyi bir zamanlamayla size sunmayı becerebiliyor. Kendisi hakkında söylenecek çok sözümüz var. Fakat açıklamayı uygun bulmuyoruz. 

Sayın Çölaşan, hiçbir yerden, hiçbir beklentimiz yok. Şükürler olsun maddi bir ihtiyacımız da bulunmuyor. Ailemden bırakanları rahmet ve minnetle anıyor, emekli asker olmanın sağladığı imkânlar için devletimize ve Silahlı Kuvvetler'imize dua ederek ve arkadaşlarımızla hâlâ devam eden karşılıklı sevgi, saygı ve gönül bağıyla mutlu olarak yaşamımızı sürdürmeye uğraşıyoruz. 

Yazılarınızın âdeta bir hedef gösterme ve yer tarif etme niteliğini taşıdığını görüyor ve kendisi de bu ortam ve koruma içinde bulunan bir kimsenin neden bunu yaptığının cevabını bulamıyorum. Ayrı bir 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maksadınız varsa bunun takdiri beni aşmaktadır. 

Bu dönemlerde insanı en çok mutlu eden aranmak, güven duygularını saygı ve sevgi bağlarını muhafaza edebilmektir. Hedefiniz bunları yok etmekse yanılıyorsunuz. Çünkü bu bağlar elli senenin deneyimleri ve yakın izlenimleriyle oluşmuştur. Maksatlı yayınlar ve ifadelerle etkili olunamayacak kadar sağlamdır. 

Oğlumun bedelli askerlik yaptığını yazmanız ve gönderdiğim belgeler üzerine düzeltmek zorunda kaldığınız gibi yanlışlıkları yapmaya devam ediyorsunuz veya hislerinizle bu yola zorlanıyorsunuz. Ne istiyorsunuz ? Size kendimizi tanıtmak ve üretilen dedikodulardan korunmak için, size haklı olarak çok övündüğünüz babadan intikal eden “İstiklal Madalyası” dahil madalyalarımızı, üstün hizmet rozetlerimizi, bir yere sığdıramadığımız şiltlerimizi, aldığımız takdirnamelerimizi, diplomalarımızı mı gönderelim, oturup sizinle okullardan itibaren geçmişimizi mukayese yarışına mı girelim ? 

Ama ben bütün bunların tek bir sebebi olduğunu biliyorum. Benim size göre kabahatim, bana göre gurur ve mutluluğum memleketimize ve milletimize yaptığı hizmetlerle son on üç yıla damgasını vuran, yüce milletimizin sevgi seliyle ebedi istirahatgâhına yolcu edilen dünyanın ve milletimizin lider olarak tanıdığı ve halkımızın yeniden lider olarak benzerini aradığı sekizinci cumhurbaşkanı rahmetli Turgut. 
Özal'ın genel sekreteri olmamdır. Siz ölümünden önce kendisiyle kavgalıydınız, şimdi geride kalan etrafıyla kavga ediyor ve bir ölçüde tarihle boğuşuyorsunuz. 

Sayın Çölaşan, hakkınızda dava açsam “Ustanızdan iyi öğrenmişsiniz” diye başlayacak ve gereksiz sürtüşmeyi devam ettireceksiniz. 
Mecbur kalmayacağımı ümit etmek istiyorum. Benim çalışırken oldugu gibi ayrıldıktan sonra da, geride kalan ne ekibim var, ne de personelim. Hepsine teşekkür borçlu olduğum çalışma arkadaşlarım var. 
Genel sekreterlikten ayrılmadan hemen önce “kendisine bir iyilik yapmamı” isteyenlere; terfi, yer değiştirme, atama, ücret artışı, işe alma gibi yapılan insani beklenti ve isteklere karşı koyduğum bu dönemde, size bilgi veren kişinin ve temasta olduğu kimselerin serzenişlerini şikâyet haline getirip size ulaştırmaları muhtemeldir. Bunu yöneticinin kaderi içinde kabul eden bir kimseyim. Her hizmette olduğu gibi yaptığım her işin hesabını vermeye hazırım. 

Bu nedenle bundan sonra da “eski Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri”, “Özal'ın genel sekreteri” diye isimlendirerek yazılarınızda yer alabileceğimi düşünüyor, maksatlı ve peşin hükümlü olmadan, yanlışlardan kaçınarak, olmaya ve görünmeye gayret ettiğiniz gerçekçilik, tarafsızlık ilke ve hedefine uygun davranışlar içinde bulunmanızı diliyorum. 
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Bu uzun yazıyı yayımlamayacağınızı biliyorum. Fakat neresini nasıl kullanacağınızı bilmiyorum. Takdirini dürüstlüğünüzün ölçüsü olarak görmek ve göstermek istiyorum. 

“Unutmayınız; bir parmağınızla başkasını suçlarken diğer üçü size dönüktür” sözü herkes için geçerlidir. 

Saygılarımla. 

M. Kemal Yamak 


Bu yazılarla bir defa daha rahmetli cumhurbaşkanına hak vermiştim. 

Kalem veya daktiloların değerlendirme olgusu ve doğruyu arama duygusu yoktu. Peki ya bunları kullananların? 

Bu arada, İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliğim konusundaki 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Duha sonra Konsoloslukun ve olaya yemde tanık olan Pıof.Dr.Ertan DEMİRTAŞ tan aunan 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(Е) Gg Kora) YAMAK ı otelde hasa durumd bizzar gelip }бгеп Hourn Konsulosu sevk 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Тедэу\йеп sonra ılgılı hasünaden abaan raporda görüklğü pbi elekurofizyoloji Labarıtanndı gerekli veckikler yapılmış ve hastalığa gaden olan. kalpte oluşan ilave ik: yolu lazerle vakularak oradan Клс gar. 


Türkiye de o arime ve balen. бо Вамар п tanı ve urdavisine cevap verebilecek düzeyde eleknofiryolo ji Warma lavn bulunrundığı kimekaa. 


Bu rapor lnek Uzerine venlmişü. 
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Eran DEMİRTAŞ Deniz DEMİRKAN 
Prof.Tbp.Kd.Alb. Prof. Top.Kd.A1b. 
Kard ABD.Bşk. 
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Акжіетті Kamutarı 


Kemal Yamak'ın, kendisini zan altında bırakan yazıları dolayısıyla Emin Çölaşan'a gönderdiği cevabi yazının eklerinden biri (diğeri soldaki sayfada). 
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yazılardan esinlenerek, emekli subay ve generallerin, çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev almalarıyla ilgili düşüncelerimi belirtmek istiyorum. 

Zaman zaman basınımızda, emekli generallerin, özellikle de büyükrütbeli emekli generallerin, emekli olduktan sonra herhangi bir resmi, yarı resmi veya özel kurum ve kuruluşta görev almamaları konusunda yazılar yazılmakta, görüşler beyan edilmektedir. Bu yazı ve yayınlarda genelde işlenilen tema, bunların hiçbir yerde ve kuruluşta görev almaması yönündedir. Bu görev almaların, emekli generallik ismine ve titrine yakışmadığı, ordunun şeref ve haysiyetini zedelediği, özellikle özel kuruluşların bu görevlerde bulunanları istismar ettiği hususları ima edilmekte veya dile getirilmektedir. 

Yaşadığım ve muhatabı olduğum bazı olaylar içinde bu değerlendirmeleri sizlerle birlikte yapmak istiyorum. 

Ben 1989 yılı ağustos ayında, yaş haddinden emekli olduktan sonra, hiçbir müracaat veya isteğim olmadan, sırasıyla aşağıdaki görevlerde bulundum: 

İlk görevim, hiç beklemediğim halde bana teklif edilen, Başbakanlık başdanışmanlığı görevidir. İlgili bölümde açıkladığım gibi, o dönemdeki sayın Genelkurmay başkanı ve sayın cumhurbaşkanımızla ve bazı ilgililerle danışa konuşa bu görevi kabul ettim. Arkasından benden evvel üç dört orgeneralin de görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği görevine getirildim. 

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri olarak, o zamanki yasal prosedüre göre, sorumluluğunu taşıdığım İş Bankası'ndaki Atatürk hisseleri nedeniyle İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine ve İş Bankası Yönetim Kurulu başkan vekilliğine seçildim. 

Daha sonra Atatürk hisselerinin yeniden CHP'ye devrinden hemen sonra, İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinden ve sekizinci cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünden hemen sonra da Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği görevinden istifa ederek ayrıldım. 

Yapılan hiçbir teklifi kabul etmedim. Bu ayrılıştan sonra görev almadım. Bazı çevrelerin bilerek sürdürdüğü görev almama kampanyaları ve bazı münferit olayları örnek alıp bunları genelleştirerek yaptığı yoğun eleştirilerin etkisiyle yapılan bütün teklifleri geri çevirdim. Böylece, generallerin emekli olduktan sonra, “köşelerine çekilip, devletin verdiği, verebildiğiyle yetinip ölümlerini beklemeleri” beklentisine ben de uymuş oldum. 

Zamanla bu durumun meydana getirdiği atalet duygusu ve hayattan kopma olgusu ağırlığını artırınca, ısrarla tekrarlanan tek- 


liflerden güvendiğim birisini kabul ettim. 

Yukarıda belirttiğim görevlere gelişim, her defasında istismar edilecek gerekçeler yaratılıp ileri sürülerek yoğun eleştirilere neden oldu. Bu eleştiriler bazı kesimlerde de kabul gördü. Özellikle yukarıda belirttiğim ilk üç görevde, benden önce üç dört orgeneralin görev almış bulunmasına rağmen, bunlara hiç değinmeden bu eleştiriler hep aynı temalarla ve benzer ifadelerle yapıldı durdu. 

Yazılıp çizilen ve yapılan eleştiriler için sebep ararken hep kendime sorduğum şu iki sorunun cevabını bulamamıştım: 

Acaba bu görevlere ben mi layık görülmüyorum? 

Yoksa emekli generallerin görev aldığı bu kuruluşlar, emekli generallerin görev almalarına mı layık görülmüyor? 

Yazılıp çizilenlerde işlenen tema dikkate alınırsa, maksatla sebeplerin uyuşmadığı bir görüntü algılanabiliyor. Zaman zaman gündeme gelen veya getirilen bu eleştiriler içerisinde emekli generallerin özel, resmi veya yarı resmi kuruluşlarda görev almalarını yasaklamak isteyenler, bu konuda kanun teklifi hazırlayan ve düşündükleri bazı tedbirlerle, bu konuyu kesin olarak halletmek arzusunda olan yazılar, beyanlar, teklifler de basınımızda yer almaktadır. 

Memleketimizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve siyasi istikrarsızlığın oluşturduğu talihsiz bazı sonuçlara ve münferit bazı olaylara bakılarak, konuyu genelleştirip bütün emekli subay ve generallere ve özel sektör kuruluşları da dahil, topluca buna muhatap olabilecek kurum ve kuruluşlara teşmil edilerek yapılan bu eleştiriler ve topluca suçlamalar acaba doğru mudur? 

Ordunun emir komuta düzeni bozulmadan ve bu düzeni koruyarak, albaylar ve generaller, valilerde olduğu gibi altmış beş yaşına kadar hizmette kalabilseler; orgeneraller ve korgeneraller, tıpkı profesörler ve istisnai kadrolarda görev alan bazı personel gibi, yetmiş yaşına kadar herhangi bir sıfat veya statüyle kadro içinde veya dışında kalarak bazı görevler ve özel kadrolarda hizmet edebilseler ne olur diye kendi kendime sorular soruyorum ve cevabını da kendim veriyorum. Bugünkü koşullar ve Silahlı Kuvvetler'in yapısıyla hiç değişmeyen, gelecek nesillere ve gençlere güven duygusu içinde, orduda bunlar olamaz, olmamalıdır da ama yine de soruyorum. Şimdi şu sorulara da lütfen cevap verir misiniz ? 

- Harp Okulları, tedrisatını daha önce yönetim bilimleri, yedi sekiz sene önce de neden sistem mühendisliği gibi bilim dalları- 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na dönüştürmüştür? Acaba bunun gerekçeleri nelerdir? 

— Subaylar Harp okullarında, özellikle Harp Akademileri'nde sadece askeri konuları okuyarak ve eğitimlerini yaparak mı yetiştiriliyor? 

— Askeri liseler seneler önce neden lisana dayalı birer kolej haline dönüştürülmüştür? 

— Kuruluşlarından itibaren Harp Akademileri tahsili, nasıl bir sistem içinde geleceğin komuta heyetini hazırlıyor ? Lisan bilgileri, yurtiçi ve yurtdışı kurs ve temasları, yaptıkları görevlerin bugünün koşulları içinde taşıdığı özellikler acaba kendilerine neler kazandırıyor ? Kuvvet komutanlıkları ve Genelkurmay Karargâhı sadece askeri konularla ilgilenerek, kendilerini toplumdan, memleketin gerçeklerinden, dünyadaki gelişme ve çevredeki değişmelerden soyutlayarak mı görev yapıyor? 

— Geçmişte, imparatorluk döneminde bile Mühendishanei Berri Hümayun ve Mühendishanei Bahrii Hümayun kurularak da sadece “tüfek as-tüfek çıkar” eğitimi mi yapılıyordu acaba? 

— Şimdi bir soru daha sormam gerekiyor: uzun bir geçmişe dayanan ve senelerdir hep aynı sonuçlara ulaşan, yapılan anketler- de milletimizin büyük bir çoğunluğu her zaman (yüzde 90'ların üstündeki bir yüzdeyle) neden ordusuna, Silahlı Kuvvetler'ine güvendiğini ısrarla vurguluyor? Acaba bu çok anlamlı güven duygusu içinde emekli komutanların hiç mi yeri ve emeği yoktur? Öyleyse ordusuna güvenen insanların, emeklisiyle beraber çalışmak istemesi, emekli komutanların da onların bu isteklerine olumlu yaklaşımları neden yadırganıyor ve eleştiriliyor? 

Bütün bunları dikkate alarak, albay ve general emeklilerinden oluşan atıl bir güç yaratmak mı yoksa bu gücü veya bir kısmını şu ya da bu şekil ve ölçüde, karşılıklı isteğe bağlı olarak istifadeye sunmak mı daha yararlı olur diye bir özeleştiri yapmak mı daha doğrudur ? 

Bu eleştirilerin ne ordunun şerefi, ne de kişinin itibarıyla bir ilişkisi vardır. Münferit bazı olayların o kişi veya kuruma ait oldugu, olması gerektiği göz ardı edilerek hemen ele geçmiş bir fırsat gibi genelleştirmeye gitmek de acaba hangi maksada yöneliktir ? 
Bir hususu daha belirtmem gerekiyor: emekli subay veya generallerin böyle bir görev almasını sadece maddi bir gelir sağlamak gibi bir sebebe bağlamanın da doğru olmadığına inanıyorum. 
Bunca aktif bir yaşamdan sonra insanların bir işe, bir meşgaleye, bir muhite ve kendilerine verilen değer ve güven duygularının görüntülerine ihtiyacının paradan çok daha önemli bir faktör olabileceği, bilmem yaşanmadan algılanabiliyor mu? Bir husus daha var: bütün bu görevlerde alınan ücretin takriben yüzde 30-32'si civarında da devlete vergi verilmektedir. 

Yabancı ülkelerde ve ordularda, böyle bir münakaşanın yeri var mıdır bilemiyorum. Ancak Amerikalı bir orgeneral ve Kara Kuvvetleri komutanının bir ziyaretinde, “General Yamak, ben dokuz ay sonra emekli olacağım. ... yerde yerleşeceğim. Evim yapılıyor. Emekli olunca ... şirketinin yönetim kurulunda görev yapacağım. Bir süre sonra da (takriben bir yıl) yönetim kurulu başkanlığı görevini devralacağım. Öğrendiğime göre bir yıl sonra da siz emekli olacaksınız. Emekli olunca siz nerede yerleşecek ve ne iş yapacaksınız ?” şeklindeki sözlerine muhatap olduğumu da belirtmek istiyorum. Cevap: “Henüz bu konuyu düşünmedim.” Bu cevap da doğrudur. 

“30 ağustosta her şey, 31 ağustosta hiçbir şey” olarak vasıflandırılmış, emekli general bir arkadaşımın söylediği “Emeklilik de iyidir, iyidir de ölmekten iyidir” sözünü doğrulayacak şekilde yaşamayı, daha doğrusu yaşatmayı bir kanunla, bir yasakla sağlamaya çalışanlar veya böyle yazı ve düşüncelerle toplumda bir hava yaratmaya uğraşanlar, bu çabalarını orduya saygı ve sevgi, kişilerin şeref ve itibarını korumak gibi ifadelerle süsleyerek topluma sunmaya çalışıyorlar. 

Köşede unutulmuş bir eşya, kullanılmayan bir araç, işe yaramayan, değeri kalmamış ve terk edilmiş bir varlık, sessiz, hareketsiz bir heykel gibi bir görüntüyle insanları kayboluşa ve ölüme yönelten bir anlayışın, ne orduya duyulan sevgi ve saygıyla ne de kişinin şeref ve itibarıyla ilgisi kurulabilir. 

Bakanlar, hatta başbakanlar, milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar emekli olduktan sonra bu görevleri rahatlıkla alabilirler. Hatta kendilerine bu tür görevlerin verilmesi bir nevi gayri resmi bir borç bile kabul edilebilir. Bütün bunlar normaldir, ancak emekli generallerin bu görevlere gelmeleri, bu görevleri almaları anormaldir. Bu ayrımın sebebi ve gerekçesi ne olabilir ? 

Hiçbir general, ne bir asker zorlaması ne de bir silah gücüyle bu tür bir görev alır. Bu karşılıklı ihtiyaçtan doğar ve ihtiyaç duyan sektörlerin teklifleriyle oluşur. Bu oluşumdan sonra da her iki taraf içinde zora, zorlamaya dayanan bir gelişme olmaz, olamaz. Taraflar her zaman kararlarında serbesttir. 

Askerler için kendilerine verilen değer ve gösterilen saygı ise birlikte çalışmanın ilk ve devanılı aranan şartını oluşturur. Bu şartı faydalı olabilme, hizmet verebilme, yardımcı olabilme gibi 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hizmetle ilgili hususların oluşturduğu, hizmet huzuru tamamlar. 

Sonuç olarak bu eleştiri ve düşüncelere göre, bizlerden beklenilenler şöyle özetlenebilir: 

Hangi rütbede ve yaşta olursa olsun, emekli olduktan sonra başbakana danışman veya başdanışman olmamalısınız. Siz emekli orgeneral olarak, başbakan da olsa bir sivilin emrine girmemelisiniz (sayın Genelkurmay başkanı başbakana bağlıdır). 

Neden cumhurbaşkanı genel sekreteri oldunuz ? Olmamalısınız, bu görev size yakışmaz. 

Sebebi ve şekli ne olursa olsun, siz bir banka yönetiminde görev almamalısınız. 

Falan şirket veya bir özel sektör kuruluşu, size görev teklif etmiş olsa da siz bu tür kuruluşlarda görev almamalı, ordunun ve daha evvel yaptığınız askeri görevlerin ve işgal ettiğiniz makamların şerefini ve general-orgeneral rütbesinin şeref ve itibarını 2еdelememelisiniz. 

Ben bu görevlerin hepsinde bulundum ve hepsinde de benzer eleştirilere hedef oldum. Şimdi soruyorum: “Beyler lütfen söyler misiniz, biz ne yapalım ?” 

Şimdi yazılıp açıkça söylenmeyen ve bir beklentiyi ifade eden bir soru daha sormak gerekiyor. Bize diyorlar ki: “Siz neden köşenizde uslu uslu oturup ölümünüzü beklemiyorsunuz ?” 

Kim hangi görüşte olursa olsun, hangi düşünceye sahip bulunursa bulunsun, ben bu görüş ve düşüncelere katılmıyor ve bu tür beklentilere “hayır” diyorum. Kuruluşuyla memlekete hizmet veren ve toplum yararına iş görenleri, devletten teşvik görenlere ve desteklenenlere yardımcı olmanın, olabilmenin bir sakıncasını da göremiyorum. Bu tür görevlerin bir zorlamayla değil, bir ihtiyaçtan ve güvenden doğduğuna da inanıyorum. 

Bir Harp Akademisi öğrencisi üsteğmen olarak, Üsküdar iskelesinde vapur beklerken, bir emekli Dışişleri bakanı ile bir emekli Jandarma genel komutanının benimle yaptıkları sohbeti ve bana, “Devletimizin bize hediyesi” diyerek gösterdikleri ellerindeki yarısı boş fileleri gördüğümde duyduğum üzüntüyü de hiç unutmuyorum. Başka bir ortamda, elindeki iki dolu torba kâğıdıyla otobüs durağında sıra bekleyen bir emekli Genelkurmay başkanının, üzerindeki nazarlardan sıkılmış, çehresine yansıttığı üzüntüyü de hiç unutamıyorum. 

Çok üst kademe emeklileri için alınmış zorunlu koruma tedbirleri meyanında sağlanan imkânlara rağmen, yukarıda belirttiğim örneklerin bugüne de yok olduğunu söyleyemiyorum. Onların 


823 


katlandıkları fedakârlıklar ve düştükleri görüntüler kendileri için övünülecek bir durum yaratsa bile, sizlerde ordu ve toplunı için aynı övünme duygusunu yaratıp yaşatabiliyor mu? Bu duygu ve görüntüler içinde “onlardan faydalanmak ve onlara yardımcı olmak” arzu ve duygularının yanlışlığı nerededir ? 

Toplumla kaynaşarak mı yoksa toplum dışı kalarak mı уаѕауаlm? 

Silahlı Kuvvetler, muvazzaf ve emeklisiyle ruhta ve uygulamada bir bütündür. Aynı değer yargılarını paylaşır. Nerede olurlarsa olsunlar, hangi görev ve pozisyonda bulunurlarsa bulunsunlar, ordunun da kendilerinin de şeref ve itibarını korumayı bilirler ve bunu titizlikle gözetirler. 

Münferit olaylar ve talihsiz bazı sonuçlar istisnalardır. Bunların genelleştirilerek sunulması doğru bir yaklaşım olarak düşünülmemelidir. Bu konuda yasaklar koymak veya tenkit edip ayıklamak yerine, koruyucu ve uyarıcı bazı tedbirler almak ve bazı hallerde uyarıcı olmak gerekebilir. 

Bunları yazıp söyleyenlerin önce kendi etraflarına daha sonra da biraz aynaya bakmaları gerekmektedir. Bu konudaki düşüncelerim böyledir. Yadırganabilir, tenkit edilebilir, fakat “düşünce özgürlüğü” içinde gerçekler yok edilemez. 

TBMM'de seçimler olmuş ve Sayın Demirel cumhurbaşkanlığına seçilmişti. Törenler oldu, Köşk'te karşılama yapıldı ve yeni cumhurbaşkanı göreve başladı. 

Sayın Cindoruk kendilerine benim dilekçemi vermiş ve beni de haberdar etmişlerdi. Onun ayrılışından sonra, sayın cumhurbaşkanı beni çağırdılar. Dilekçemi aldıklarını söylediler ve hakkımda eskiye dayanan bazı hatıra ve izlenimleri ile düşünce ve kanaatlerini belirterek, kendilerinden bir isteğim olup olmadığını, iki defa tekrarlayarak sordular. “Sağ olunuz, hiçbir talebim ve istegim yok” diye cevap verdim. Kendilerine Genel Sekreterlik ve Köşk hizmetleriyle ilgili bilmesi gereken bilgileri sundum. Sorularını cevaplandırdım ve müsaadelerini alıp ayrıldım. 

O gün teşkilata bir veda mesajı yayımlamıştım. Hemen Köşk'ün iniş merdivenlerinde beni bekleyen iki araç vardı. Biri Genel Sekreterlik makam aracı, diğeri Genelkurmay Başkanlığı'nca görevlendirilen hizmet ve koruma aracıydı. Birincinin şoförüne teşekkür edip ayrıldım. İkincinin şoförünü, merhaba diye selamlayıp bir ölçüde yuvaya dönmüş oldum. 

Böylece asker ocağından emekli olarak ayrıldıktan sonra, hiç tanımadığım bir muhitte, alışkın olmadığım bir ortamda ve hatta 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TURKİYE 
CUNHURRBAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 
ANKARA 
B.01.0.GNS .0.00.00.00 
GEN.SEK. : 83-57-93 14 HA AN 1993 
KONU : Veda Mesajı Hk. 


Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin Değerli Mensupları, 


Bugün Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut ÖZAL' ın 17 Nisan 1993 günü ölümünden sonra iki ay geçmiş bulunuyor. Ruhu Şadolsun. 


Kendileri ile birlike benim aranıza kaulışundan sonraki süre ise 3 sene 7 ayı buluyor. 


Şimdi. her görevde olduğu gibi yeni Cumhurbaşkanımızın göreve başlaması ic Genel Sekrctertik bünyesinde de pek abii olarak bazı hizmet ve nöbet değişiklikleri olabilecekür. 


Hiç tanımadığım bir опата. sizlerle beraber Devletimizin en yüce makamına hizmet verebilmenin Sorumluluğunu paylaşarak geçirdiğimiz süre içinde, Genel Sekreteriniz olarak bana gösterdiğiniz güven, saygı ve bağlılık için hepinize ayrı ayn teşekkür borçluyum. 
Teşekkürlerimi sunuyorum. 


Her yönetimin uygulamaya mecbur olduğu yasalar, uyması gereken prensipler, hizmette meydana gelen gelişmelere göre teşkilaında yapması gereken değişiklikler vardır. Bu nedenle yöneticinin insani düşünce ve yaklaşımlan ile, yöncuci olarak yapması gereken işler ve alması gereken kararlar bazen çauşabilir. 


Bu nedenle bazen Kemal YAMAK olarak yapmak isterncdiklerimi yasal yönden yapmaya mertdur olduğumun, bazen de Kemal YAMAK olarak yapmak isteyip de yasal yönden yaparaadıklarımın var olduğunu biliyor ve sizlerin de bunlan bilmesini istiyorum. 


GEN.SEK gn эт К КРАН, КУ 


Yetkili ve sorumlu hes yöncücinin yaşadığı bu sorumluluk duygusu ve ruh ' nu şu veya bu ölçüde sizlerin de yaşadığınızı inanarak bunları anlayışla karşılamanızı dı um 


Dejali Arkadaşlarını. 


Rahmetli Cumhurbaşkanımızın 33 sene süren Cumhurbaşkanlığı dönc:n: bıldığınız gıbı bepimiz için bütün dikkatlerin ve gözlerin Çankaya'ya dönük olduğu çok hasas bu dönem olmuştur. Bütün penonelimizin bu hassas onamda kendısınc düşen görevler. büyük bır dikke ve sorumluluk duygusu içinde yapmuş olduklarını görmekten ve daha 1): hizmet узлу içinde bulunduklarını izlemekten dama muilu olduğumu belinmekiez gurur duyuyonun. Bu husus içinde teşekkürlerimi sunuyorum. 


Bugün bu duygular içmde ainiaan ayrılıyorum 


Sağlık ve huzur teps olmak üzere sizlere en iyi dileklerimi iledyor. başarıl. dileyerek ve her pey için yerden Eşdikürlenma sunarak az- veda ediyorum 


Hepiniz sağolunuz. АШзлачлталашк 


Bu ayni} пиюзојеш bürün prrele Juyurulurasanı rica ederin 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Cumhurbaşkanlığı 
Genet Scire 


Kemal Yamak'ın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği çalışanlarına gönderdiği veda mesaji. 
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bilmediğim bir görevde, üç buçuk yıl hizmet ettikten sonra ayrılmış oluyordum. 

Askerlikten ayrılırken duyduğum üzüntüyü belirtmiştim. Bu görevden ayrılırken her nedense hiç üzülmediğimi fark ediyordum. Hatta her askeri karargâh veya kışlanın önünden geçerken, emeklilikte bile duyduğum ilgi ve heyecanı, içlerinde üç buçuk yıl hizmet ettiğim tesislerin ve içinde oturduğum Genel Sekreterlik konutunun önünden geçerken, heyecan duymak bir yana, çok defa buralardan farkına varmadan geçtiğimizi görecektim. 

Bu görevden ayrılış mesajım karşı sayfadadır. 

Bu son görevimle ilgili olarak, söyleyecek birkaç sözüm daha olacak. 

Rahmetli cumhurbaşkanı, beklenenlerin tam aksine (ben dahil), beni genel sekreterliğe atamışlar ve bana olan güvenlerini ortaya koymuşlardı. Bilmediğim politikanın ve görüp tanımadıgım bir ortamın içinde, nasıl bir görev yapabileceğimi takdir buyurduklarından emindim. 

Benden nasıl bir görev, anlayış ve davranış beklediklerini de hiçbir zaman dile getirmemişlerdi. Bu görev için benim kabul ettiğim çalışma prensibi, “Bu görevde ve bu masa başında, devlet benden ne istiyor ve ne bekliyorsa onu yerine getirmek” şeklindeydi. Politika ve politikacılarla aranda daima bir mesafe ve görülmez bir çizgi hep var olmuş ve rahmetli de daha ilk günden fark ettiği bu çizgiyi hep muhafaza etmişti. Köşk'te çalışanlar ve görevliler için isteğim “huzur ve güven dolu bir çalışma ortamı sağlamak ve korumak”, “problem yaratmamak”, “oluşan problem varsa, büyümeden, yayılmadan, lokalize ederek, yerinde yok etmek”, “Cumhurbaşkanlığı makamının adının ve teşkilatta görevli olan yetkililerin, hiçbir yerde, iş ve işlemde adını kullanmamak, kullandırılmamak” şeklindeydi. Bütün personelimize her gün, her yerde ve zamanda herkesin gözünün üzerimizde olacağını belirtiyordum. Rahmetli cumhurbaşkanı, bütün bu süre içinde, hiçbir tenkit ve talepte buhınmanışlar, kend#erinin yönetim tarzımıza ve kurduğumuz düzene, bir araç tahsisi hariç, hiçbir müdahaleleri olmamıştır. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sarf yetkisi ve ita amirliği görevi genel sekreterindir. Bu bütçe sarf ve harcamaları için, hiçbir müdahaleleri olmamıştır. Bütün bunlar hakkında gereken bilgiler, çok tabii olarak zamanında kendilerine arz edilmiştir. Önemli olan husus, yetkiliye müdahale edilmemiş olmasıdır. O da bu hususu tam olarak uygulanmıştır. 
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Rahmetlinin çalışma tarzını, 

Görev ve sorumluluk vermek; 

Gerekli imkânları sağlamak; 

Yetki ve sorumluluğu paralel dağıtmak; 

Düşüncede serbestliği ve uygulamada inisiyatifi aramak; 

Takip edip sonuç aramak şeklinde değerlendiriyor ve buna uymaya çalışıyorduk. 

Müzakereyi sevip teşvik ediyor, münakaşayı sevmiyor ve hemen katılaşıyordu. 

Kafasında hiçbir zaman bir projeyle yetinmiyor, birkaçını alıp irdeliyor ve bunu bir nevi “tekemmül” işlemi sayıyordu. Bunlardan birisi takip, diğeri düzenleme ve uygulama, öbürü planlama, bir diğeri müzakere ve inceleme, en yenisi de konuşma ve konuşturma şeklindeki münakaşalardan oluşuyordu. 

Fikir ve düşünceleri, tutunı ve davranışları, cesaret ve kararlılığı, sonuna kadar zorladığı fizik gücü ve güven duygusuyla âdeta “zapt edilemez” bir insandı. 

Topluma açık, halka yakın, insana karşı sevecen olmak, âdeta karakteriydi. 

Rahmetlinin başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemini kapsayan on yılı değerlendiren bir sayın köşe yazarımız, üçüncü ölüm yıldönümündeki bir yazısının sonunu, “Bu on yılda, bu dinamik güçlerle, başta bir çocuk bile olsaydı onun yaptıkları gene gerçekleşirdi” şeklinde bir ifadeyle bağlıyordu. 

“Nice on yılları geçirmiş iktidarları ve bunları heba etmiş büyük çocukları görmüş milletimizin takdirleri de böyle midir асаба?” diye düşünüyor ve bu takdiri okuyanlara bırakmış bulunuyorum. 

“Acaba o dinamik gücü ayağa kaldıran, önünü açan, kendisine güven sağlayan kimdir?” diye düşünmek, bu cevabı kolaylaştırıyor. 

Bu yazıya en güzel cevabı, Sayın Ertuğrul Özkök veriyor ve aşağıdaki kupürde, rahmetli cumhurbaşkanının en çarpıcı tanıtımını yapmış bulunuyor. 

Rahmetlinin, bu görünüşü konusunda değişik düşüncelere sahip olanların bulunacağı tabiidir. Bu husus, münakaşa konusu dahi olamaz. Ancak bir hususu daha eklemek yerinde olacaktır. Bu karakter yapısı “hatadan korkmamak, gerekirse pilot uygulamalar ve deneyerek sonuca ulaşmak”, “ölçülebilen riski göze almak” gibi bazı özellikleri de içermektedir. 

Bunların, bazen görüntüsü, bazen icrası, bazen de sonuçlarının olumlu veya olumsuz düşünce ve kanaatlerin oluşmasına neden olabileceğini de dikkate almak gerekmektedir. 
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Özal'ın ölümünün ardından yazılan övgü yazılarından biri. 


Yukarıda belirttiğim hususlar, zannediyorum kendisinin, “prensler” diye isimlendirilen genç kadrolara duyduğu ilgiyi ve gençlere olan güven duygularını da açıklığa kavuşturmaktadır. 

Bir defasında “Bu genç kadro benim için çok defa bir marş motoru görevi yapmıştır. Bazen de düzenlemelerin mimarı olmuşlardır” diyerek bu genç kadro ve kuşaklara olan güvenini somutlaştırmıştır. Bunların içinde de beklenileni veremeyenler veya hatalı yollara düşenlerin olması, bu güven duygusunu bütünüyle hiçbir zaman yok etmemiştir. 

Belli sürelerde yapılan, aylık “ekonomik değerlendirme toplantısı”, iki ayda bir yapılan, “savunma sanayii toplantısı” ve Avrupa Birliği'yle ilgili toplantılarına ilgili bakanlar ile birlikte bizzat işin sahibi olan bu genç kuşak gelir ve izahatları bizzat onlardan dinler, soruları onlara sorardı. Bu uygulamayı bir nevi basit bir başkanlık sistemi uygulaması olarak algılardı. 

Rahmetli cumhurbaşkanının bu çalışmasını ve düşüncesini 
22 mart 2001 tarihli Hürriyet gazetesinde Enis Berberoğlu şöyle dile getirmektedir: 


Bu toplantının üstünden yirmi dört saat geçmeden Doğuş Grubu'nun tepe yöneticilerinden Aclan Acar'ın kamu bankalarına atanacak ortak yönetim kurulunun başkanlığını kabul etmesi acaba sadece rastlantı mı? 


Ankara'dan gelen görev tekliflerini reddeden parlak isimlerin yer 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aldığı listenin kabardığı günlerde bu atama trendi değiştiren bir haber mi, önümüzdeki günlerde anlayacağız. 

Ufak ama önemli bir uyarı: Turgut Özal'ın 1983 seçimlerinin hemen ardından başlattığı ekonomik dönüşüm hamlesi klasik bürokra- 


sinin direnciyle karşılaştı, ancak prens diye anılan kadrolar sayesinde ilerleyebildi. Kemal Derviş'in bugünkü en önemli eksiği Özal'ın hazır kıtaları gibi gözüküyor. 


Demek ki Türkiye vites değiştirirken, İstanbul siyasete soyunurken, yeni bir lider yetişirken, Ankara'ya taze kan aranıyor. 


Nisan 2000 ayı içerisinde cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili olarak, son çalışmalar yapılırken, Sayın Yılmaz Karakoyunlu, rahmetlinin ölümünden sekiz sene sonra ve Cumhurbaşkanı Sayın Demirel'in ayrılışı ve yeni aday aranışı sırasında diyor ki (16 nisan 2000, Sabah gazetesi, sayfa 30): 


Adaylık için son on günlük süre bugün başlıyor. Yarın Turgut Özal'ın ölümünün yedinci yıldönümü. 
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Turgut Özal Türkiye'nin en dirayetli cunhurbaşkanlarından biriydi. Geride Cumhurbaşkanlığı makanıını doldurmanın ve başarmanın mükemmel örneğini bıraktı. Bu yüzdendir ki şimdi herkes bu başarıl örneği “tarif” diye ortaya koyup benzerini aramanın “inisiyatif”'ini istiyor. Yüce Allah'tan Özal'a rahmetler diliyorum. 


O günleri yaşayanlar bu arayışın izlerini hep hissetmişler ve aynı duyguları yaşamışlardır. Şimdi bazıları bu açıklamadan memnun kalmayacak, ama rahmetli bu düşüncelerle Sayın Tansu Çiller'i bu genç kuşak içinde görürdü. Bir onay sırasında, “Bu hanm bizimle çalışmalıydı. Bunu DYP içinde çalıştırmazlar. Çünkü düşünce yapıları uymaz” demişlerdi. 

Bunu bir vesileyle bir defa daha tekrar etmişlerdi. 

İzmir İktisat Kongresi'ne katılmış, çok etkili bir konuşma yapmış ve ameliyat olup hastaneden kısa bir süre önce dönmüş olduklarından, diğer konuşmacıları dinlemeden otele avdet etmiştik. O akşam da bir yemek vereceklerdi. Öğleden sonra, o zaman bakan olan Sayın Çiller, otelde telefonla beni aradılar. Aranızda geçen konuşmayı sayın cumhurbaşkanına arz etmem gerektiği için, aynen not etmiştim. Zannederim başyaver de yanımda bulunuyordu. 

Sayın Çiller, “Paşam, sayın cumhurbaşkanına iletilmek üzere, iki mesajım var. Bana yardımcı olur musunuz ?” demişler ve daha sonra devam etmişlerdi: “Birincisi, bu akşam davetli olduğum sayın cumhurbaşkanımın yemeğine katılmayı çok arzu ediyordum. 
Ancak, sayın başbakan (Sayın Demirel) bir görev verdiler ve İzmir'den hemen ayrılmam gerekiyor. Bu mazeretimi, sebebini de aynen belirterek, sayın cumhurbaşkanına arz eder misiniz ? İkinci husus, eğer yemeğe katılsaydım, kendilerine bizzat ben arz edecektim. Sayın cumhurbaşkanının konuşmaları şaheserdi. Lütfen bu duygularımı da aynen söyler misiniz ?” 

Sayın cumhurbaşkanına, bu konuşmayı aynen arz ettik. Daha sonra bir vesileyle konuşurken “Diğer bakanlardan, akşamki yemek için mazeret beyan eden oldu mu?” diye sormuşlar ve hayır cevabı üzerine, “Zannediyorum, bütün bakanlar, başbakandan vazife alıp ayrılmışlardır. Tansu Hanım'ın telefonu, bunu ifade ediyor. Ben sana söylemiştim. Bu hanım, o kadro içinde zor kabul görür” diyorlardı. 

O zamanların politikacısı ve Sayın Demirel'in gözde bakanı Sayın Çiller, önce parti başkanı ve başbakan oldular, daha sonra da çok çeşitli koalisyonlar kurdular. İnanılmaz ve çok değişik görüntüler vererek Cumhurbaşkanı Sayın Demirel'le anlaşamaz hale geldiler. 
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Günlük çalışmalar, bu çalışmalardan geceye intikal eden bölümler, iç ve dış gezilerin çokluğu, programların ağırlığı ve ilavelerle oluşan yoğunluktan endişe duyuyor, kendilerine arz ediyor, fakat bu çalışma temposunu azaltamıyorduk. Azaltamadığımız bir husus da gezilerde ve özellikle, hanımefendinin bulunmadığı yer ve zamanlarda “perhiz” konusunun çok defa dikkate alınmayışıydı. 

Bir gün yine bu hususları konuşurken, “Sayın cumhurbaşkanım bu çalışma temposunun biraz düşürülmesi, bu dönen çarkın biraz yavaşlatılması gerektiğine inanıyoruz” demiş ve eklemiştim: “Çünkü biz size yetişemiyoruz. Sizin temponuza uyamıyoruz.” Dinleyip gülerek, “Ne demek istediğinizi anlıyorum. Beni bana şikâyet edemediğiniz için, böyle söylüyorsunuz. Korkma, bana bir şey olmaz Yamak Paşa” diyorlardı. Bu konuşmadan sonra bir toplantı için salona gelince elimden tutmuş ve arkadaşlara “Kemal Paşa bugün beni, bana şikâyet etti” diyerek takdim ediyor ve gülüyordu. 

Bir konuyu daha saygıyla anmam gerekiyor. Üç buçuk yıl boyunca, ne zaman odalarına girsem, ben kendilerini alışkın oldugum asker selamıyla selamlardım. Rahmetli de hemen ayağa kalkar, elimi sıkar ve beni öyle kabul ederlerdi. Ayrılırken yine ауаga kalkar, elimi sıkar ve ben de kendilerini yine asker selamıyla selamlar, odadan çıkardım. Odadan çıkana kadar oturmayışları, çok dikkat çekiciydi. Özellikle, hürmette kusur etmemek de ayrı bir prensibimizdi. Bu buluşma ve ayrılma şekli, zannediyorum karşılıklı olarak dile getiremediğimiz sevgi, saygı ve güvenin, davranış biçimiyle ifadesi haline gelmişti. 

Benim bu göreve gelişimde olduğu gibi, devamında da, zaman zaman yerime gelecek isimler de zikredilerek basında bazı haberler çıkıyordu. Nereden kaynaklandığını bilemiyordum. Fakat aramızda ne böyle bir konuşma, ne de bunu ima eden bir husus geçmişti. 

Ben ise zaman zaman kendi kendime düşünüyor ve soruyordum: “Acaba ben sayın cumhurbaşkanının istediği bir genel sekreter miydim ?” Bu sorunun net cevabını, ne kendim verebiliyor, ne de sorabiliyordum. Ancak, sayın cumhurbaşkanıyla birlikte, “devletin istediği ve beklediği gibi bir genel sekreter olma ve politikadan uzak kalma” kararında birleşmiş olduğumuzu görüyordum. Bu davranış içerisinde sayın cumhurbaşkanının yetki ve takdirlerine maruz işlerde, bunları zedelememek hassasiyeti de yer alıyordu. 

Öneri sunmak veya öneri sahibi olmakla, yetki ve sorumluluk sahibi olmak başka başka şeylerdi. Yetki kullanmada, bu takdir hakkını hiç göz ardı etmemek gerekiyordu. Oldu-olmadı, yapıldıyapılmadı, söylendi-söylenmedi diyerek, bazı sonuçlara ve kanaatlere ulaşmadan önce, bu özellik ve hassasiyeti, öncelikle dikkate almanın, yargıyı doğru sonuca ulaştırabilecek önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. 

Kazanılan bir zaferden sonra, “İmza komutanın ama bu plan benimdi” diye övünen kurmay başkanı için ne düşündüğü sorulan komutanın, “Sorun bakalım kurmay başkanına, eğer bu plan başarılı olmasa ve zafer mağlubiyete dönüşseydi kimi asarlardı ?” 
sorusu, pek çok yerde geçerli olan bir cevaptı. 

Karar ve onaydan önce, söylenebilecek her şeyi söylemek, karar verildikten sonra yetkilinin bu kararını kabul ederek tahakkukunu sağlamak veya yardımcı olmak alışkanlığımız, bu görevde de devam etti. Daha önceki görevlerimde, iyi bir lisan bilmeme- nin acısını ve boşluğunu devamlı olarak yaşadığımı ve gelecekte, toplum içinde bir yer isteyen ve bir şeyler bekleyen herkesin mutlaka bir, aslında iki yabancı lisanı çok iyi bilmesi gerektiğini, bir defa daha ifade etmek istiyorum. Gençlere ve gelecek kuşaklara diyorum ki: “Globalleşen ve küçülen dünyada, sınır tanımayan gelişmeler içinde uluslararası düzen ve ilişkilerle sürdürülecek yaşam biçiminde, tek bir milli lisan bilmenin, içe dönük ve kapalı bir devre yaratmanın ve buna esir olmanın, hiçbir geçerli sebebi olmayacağına inanınız ve bu üzüntüleri yaşamamak, bu boşluğa düşmemek için bu hususu mutlaka dikkate alınız.” 

Bilmem dikkatinizi çekti ті? Rahmetli Cumhurbaşkanı Özal'la ilgili anılarda, beklenilenin aksine bir yoğunluk bulunmuyor. Bunu daha önce de belirtmiştim. Makam ve mevkiler yükseldikçe, sorumluluklar arttıkça ve devlet işleri ile yaşam birbirine karıştıkça, her şey yazılamıyor. Yazılabilecekler ile yazılamayacakların ayrılmasında güçlükler başlıyor. Sonuç ise bu yükselişlere paralel olarak, yazılamayacakların eğrisi yukarı doğru tırmanıyor ve yazılabilecekler azalıyor. 

Aslında rahmetli Cumhurbaşkanı Özal'ı bizzat konuşmaları ve bantlarıyla ele alıp yazanlar bile yansıtamıyor. Belki de aynı güçlükler orada bile yaşanmış olabilir, diye düşünüyorum. 

İnsan olarak yapılmış hatalar, etkisinde kaldığı veya kıramadığı bazı kimselerin zorlamalarıyla meydana gelen yanlışlar, her devirde olduğundan ne daha çok, ne de daha az olmuştur. Bu konuyu münakaşa etmek bizlere düşmüyor. 

Rahmetli cumhurbaşkanı, bana göre hatıra yazmaya veya yazdırmaya en az ihtiyaç duyan insanlardan birisiydi. 

O hatıralarını iyisiyle kötüsüyle memlekete yazmış; milletin düşünce ve kanaati ile vicdanlarına aktarmış; gençliğe açtığı ufuk 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ve düşünce yapısıyla hatıra olmaktan çıkmış, bir ölçüde gelecek olmuştu. Yadırganan, yanlışlığı-doğruluğu münakaşa edilen, tenkit edilen hususlarda bile bu husus böyleydi. 

Açıklığı, cesaretli karar ve süratli icraat ve uygulamalarıyla aldığı riskler bile, ya bir gün yeniden gündeme gelen, gelebilecek olan veya bu yanlışlardan ders alınacak derecede toplumda yer etmiş bulunan hususlardı. Bu nedenle, onunla ilgili hatıralar, kendi bant konuşması da olsa, onu aksettiremiyor ve belki bir kesit oluşturuyordu. Ölümünden sonra, bir ölüm yıldönümünde Sayın Rauf Tamer, bu hususu aşağıda fotokopisi görülen yazısında çok güzel ifade ederek duygularını yazıyordu. 

Seneler sonra, Sayın Taha Akyol'un, Sayın Emre Kongar'ın Özal hakkındaki “gizli şeriatçı” suçlamasına verdiği gerçekçi cevabı da çok yerinde bulduğum için buraya eklemiş bulunuyorum. 

Mesela Körfez Krizi'nde, rahmetli Turgut Özal'ın söylediği bir söz, sonradan çok konuşuldu. Bu, “Bir koyup üç alma” şeklinde ifade edilen sözdür. 


Özal'ı anma yazısında 

Rauf Tamer “O 

öldükten sonra ben 

Özalcı oldum... Çok geç | kaldım” diyor. 
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Acaba bu söz, söylendiği kadar basit bir alışveriş ifadesi midir? 

Bunu nerede, kime söylediğini tam olarak bilemiyorum. Böyle bir konuşmayı yapmadığına dair, Sayın Ertuğrul Özkök birkaç defa yazı yazmışsa da (bunlardan birisi aşağıdadır) belki de özel sohbetlerde söylemiş olabileceğini de zannediyorum. Ancak rahmetlinin Körfez politikası ve sonrası için, bazı değişik düşüncelerinin olduğunu, daha önce de belirtmiştim. Bunlara istenirse, “bazı düşünce ve hayalleri” de denilebilir. 

Rahmetli cumhurbaşkanı, Körfez Krizi sırasında, takınılacak tavir ve izlenecek politikanın, kriz sonrasında Türk ekonomisi ve siyasetine bir aktivite kazandırabileceğine ve sağlanacak ortamın, politik bazı engellerin aşılmasına yardımcı olabileceğine inanıyor ve bunları hep düşünüyordu. 

Onun düşüncesine göre, Türkiye krizde aktif rol almalı; koalisyon güçlerini ve özellikle, Amerika politikasını desteklemeli; ileri süreceği şart ve istekler, bu genel politikayı destekler mahiyette olmalı ve Körfez Krizi'nden sonraki isteklerine uygun bir ortamın 


KAYNAK : MİLLİYET SAYFA: TARİH : 20 EKİM 2002 


OBJEKTIF 
КФ се 


Taha AKYO 


Zorunlu bir cevap 


SAYIN Emre Kongar. benim пок!а!аффт polemiği sürdurmeyı tercıh ett. Elbalte Huntinglon ve Özal'a değişik açılardan bakılabilir Sosyal bilimlerde de mullak tarafsızlık olemaz Ama akademisyen bır sosyal bılımcinın objekir! bir “metot” duyarlığı olmalıdır. 

Sayın Kongar Özal'ın “geli şenalçı" 
ciduğunu "ıspal' етек için yeni , spekulasyonlar geliştiriyor ата bu matol meselesıüzennde durmuyor. 

İşte benim uç temel eleştirim 


BIR Sayın Kongar'a göre, Ozal 
“toplumu Islama göre yönlendirmek ıçın yapılan çalışmaları yelersız görüyor” ve 
“çok yakınındakı bır polilıkacı"ya(71) 
şoyle diyordu 

“Asıl devleti İstamlaştıumak gerekir ” 

Bu, Anayasa'yı Ма! suçudur! İdamlık suçlur! Metot duyarlığı olan bır akademisyen böylesine bır iddiayı 
“Ozalın çok yakınındakı bır politikacı dedi” dıye kılabına koyamaz 

Sayın Kongar, kitabı iik çıklığında telefonla bu konuyu eleşlirmem üzerine 
“Özal'ın çok yakınındakı politikacının adını bana söylemiş, ben de “о kişi 
Огап çok uzağındadır. Adnan 
Kahveci'ye, Hüsnü Doğan'a, Keçecilere söylemediği bu sırrı ona mı * 
söyleyecek?!” demiştim 

Ozel telefon görüşmenizi daha fazla yazmıyorum. 

Şunu söylemem gerekır, Metot bakımından; kim olduğu belirsiz. 
dolayısıyla gerçekliğinin lahkik' edilmesi imkansız bir söylenhye ciddi bir eserde yer verilemez 


IKI: Özal, деме! küçüllmek, işlevlerini darallmak ve loplumda ekonomik rasyonelliği gelişlirmek istiyordu. Bu eleşlirilebilir ama inkar edilemez. 

Devlelin toplum üzerindeki egemenliğiniküçülimek isteyen bır kimsenin, “ası! devleti Islamlaştırmak” 


gibi gizli bir lolaliler devlel projesi olablir ml?! 
Böyle bır gızlı ргоје devletin küçültülmesiyle, liberallaşmeyle bağdaşmaz. 
Toplumu tümüyle kapsayacak, özerk alanlar bırakmayacak lolaliter, jakoben bır devlel yapılanmasıyla bağdaşır ancak Bir sosya bılımci, йеп sürdüğü bir iddianın, ne ölçüde “gerçekçi” olduğunu irdelemek zorundadır 
Yoksa, her liberal açılıma “devleti 
Islamlaşlırmak” diye bakan bir котрю teorisi egemen olur zihinlere Bilim dışı bir mistifikasyon analilik duşüncenin yemi alır 


UÇ: Özal Turkuye'yı Batı ile ıktısaden ve siyaseten enlegre elmek ıçın en çok çalışmış iderdi АІНМ'уе (ега, başvuru hakkını. tam uyelik muracaalını о gerçekleştirmş, onun politikalarıyla ekonomimiz? buyük ölçüde 
Avrupa'yla entegre olmuşlur. 

Huntington da Özal'ın Körez Sevaşı'nda 
Batı'yı çok aklı! olarak desleklemesindeki asıl amacının Turluye'nin AB üyeliğini kolaylaştırmak olduğunu yazar 

Özal AİHM kararlarının ve Avrupa hukukunun geçerli olacağı, AB иуез bir 
Turtuye'de mı “devleli İslamlaştıımak” gibi gızlı bır komployu yürütüyordu?" 

Melot bakımından aynı duyarsızlık!. 


SAYIN Kongar ideolojik Ыг "komplo" Isnel elmeden de Özal'ı eleşlirebilir; bazılenni ben de haklı bulurum, Ama mesele Özal değil, metol duyarlığıdır Başkaları da Sayın 
Копдаг такі duyarsızlığıyla eleştirmiştir 

gle iki Каўпак 

1) Prof Ог. Servet Mullu, “Bir Kitap 
Uzerine Düşünceler. Emre Kongar'ın 21. 
Yüzyılda Türkiye'si”. Türkiye GünlüğO, Kasım 
1998. si. 127 - 144. 

2) Kuruluş Kayalı, "Emre Kongar yada 
Siyasal Konjonklürun Düşüncelerini 
Şekillandirdiği Tipik Bir Aydın Portresi”, Türk Коког Dünyasından Portreler, İlelışım Yay sf 
75-88. 


L танув}, 


Emre Kongar'ın 
Özal'ı “gizli şeriatçılık”la suçladığı yazısını 
Taha Akyol cevapladı. 
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Türkiye'ye dünyadan bakan adam: 


Turgut Öza 


tke o o o 

Turgut Özal'ı kaybedeli 12 yıl olmuş! 

Demek ki ülkemiz. inatla dünyadarı Turkiye'ye bakmaya çalışan son liderini 12 yıl evvel yitirmiş! 

Turgut Özal'ı “Kör ölür badem gözlü olur” 
sığlığında analiz ermeye çalışınak еп fazla ona saygısızlık olur. 

„ Siyasi mücadelenin Şarklı gayretkeşliği içinde Özal da “Bal tutan parmak yalar” ilkesini aşabilmiş bir siyasetçi değildir. 

Ата. onun en büyük muhalifleri taralından bile inkâr edilemeyen bir özelbği vardır 

Turgut Özal Türlüye'ye hep dünyadan balumıştır! 

Türkiye'yi dünyanin sürekli değişen koşullar çerçevesinde anlamaya çalışmıştır! 

Evvel emirde; teknolojideki akıl atmaz ilerlemeyi takip etmiş. ilerlemenin dunyada yaşamı nasıl değiştirdiğini anlamaya çalışmış, reel politikayı hazmetrniş, maddi şartlan bir satranç oyunu içinde hangi (кеуі hangi yöne sürüklediği konusunda devamlı akıl yormuş. Türkiye'nin eksiklermin devamlı bilincinde olmuş. mukayeseli avantajlarını ıse uluslararası pazarlıklarda karşımızdaki ulkenin önüne koymuştur. 

Türkiye'nin 21. yüzylın en önemli ülkelerinden birisi alacağını söylediğinde ise bu vizyon arkasında o durduğu için tüm dünyada ciddiye alınmıştır. 

MX ropeya 

Onun öngörilerine çok tıpık bir gösterge 1991'de Körtez Savaşı sırasında, Türkiye'de hemen hemen kimse onu anlamasa da, savaşa yaptığı katkıdır 

Агумеге açılıp bakılsın, Körlez Savaşı'nda savaşla ilgili diğer liderlerin neredeyse en fazla görüşmek istediği kişi Turgut Özal'dır' 

Saddam'ı bitirmeden Savaşa son verdiği için, 191 eksik bıraklığı gerekçesiyle, baba George Bush'u da açıkça eleştiren kisi yine Turgut Özal'dır 

ABD кїп 1991'de: 

- En geç 10 yıl içinde (Ortadoğu'ya) geri gelecekler, dıyen de Turgut Özal dir! 

ttt 

Dünyaye Тй‹Шуе'4еп bakarak pekålð başbakan olunabiliyor! 

Ancak, Türkiye'ye dünyadan bakmadan katiyen 


ider olunamıyor! 


Özal'ın Körfez politikasını tartışan yazılardan biri. 


oluşmasına yardımcı olacak şekilde uygulanmalıydı. 

Sonradan konuşulanların tam aksine, ekonomik Каzançlardan daha çok, politik kazançlar öncelik almalıydı. 
Ekonomik kazançlar daha çok, askeri projelere destek ve askeri malzeme alımı ağırlıklı; politik kazançlar ise, Avrupa Topluluğu'na giriş, Ege sorunu, Kıbrıs konusu ve terörle mücadelede yeterli destek başta olmak üzere, sürüncemede kalmış ve 
Türk politikasına yük haline gelmiş konularda, bunların çözümüyle ilgili destek arayışı, şeklinde planlanıp uygulanmalıydı. Asıl kazancın bunlar olacağına inanıyor, 
“eğer söylenmişse” “bir koyup üç alma”yı böyle bir zincire bağlıyordu. Mesela ünlü yazar Huntington, “Özal'ın 
Körfez Savaşı'nda Batı'yı çok aktif olarak desteklemesindeki asıl amacının, Türkiye'nin AB üyeliğini kolaylaştırmak olduğunu belirtmek isterim” diyor. 

Bu düşünce ve hayallerin- 


den gerçekleşenler, kısmen gerçekleşenler veya hiç gerçekleşmeyenler oldu. Fakat hesabının, bir koyup üç almayı, sadece basit bir matematik denklem veya borsada oynarcasına, bir dolar hesabı gibi düşünmediği bir gerçekti. Bilinen bir gerçek daha var, hiçbir ekonomik veya maddi destek, işin ya da olayın bitiminde pazarlık konusu yapılamaz. Başlangıçta alınır ya da alınması garanti edilerek iş veya işlem başlatılır. Eğer bir koyup üç alma düşüncesi, sadece maddi bir destek almak olsaydı, yaklaşım da böy- 


le olurdu. 
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i ASKERİ MERKEZDE NE İSİ VAR 


Дей. SORU 


Şimdi gelelim asıl sonya 

Türkiye, Körlez Savaşı'nda, belli bir 
“hayal kırıklığı” yaşamıştı 

Rahmetli Özal hıç lelalluz elmediği halde. o günlerde onun “Bir koyup üç alacağız" dediği söylenmişti 

Таби bu ifade, bır anda Körlez Savaşr 
"nda Türkiye'nin hedefi halıne gelmişti 

Sonuçta bu gerçekleşmeyince Türkiye hayal kınklığına uğramıştı 

Ama görülüyor kı bu defa iş sona bıra 


Fatura önceden kesiliyor. 


Ertuğrul Özkök, şu ünlü “Bir koyup üç alma” sözünü Özal'ın hiç telaffuz etmediğinin altını çiziyor. 


TUSAŞ HAVACIUK VE UZAY SANAYI A.Ş,TUSAŞ AEROSPACE INDUSTRIES ІМС. 


Sayınız. ru set 
Sayımız Our at 
Tan Date 16 Kasım 1999 


Кот Suret 


Şn Kermal YAMAK 
E Org 


Sayın Komutanım 


15 yl orce bir apariman dairesinde б" avuç iusanın başlaltığı F-16 projesinin son 
осади" Yagunku gorem tesislerde Cra edilen teslim torenme lutfettiğiniz teşriflerin.z Dizleri “опади guçlenudi Projeye yaplığınız değerli katkı ye hizmetlerin gn baş.nca” ben tanığı ve "Al adına mınnellarıyıp 


ТА ig е Iufahaariza azhar alr.aklan gurur duymakladır Arz ederım 


Sn. Er 2 esekdeile. 


Katkıları nedeniyle 
TAl'den (TUSAŞ 
Havacılık ve Uzay 
Sanayii AŞ) Kemal ноз Naat бет anana чак” | Yamak'a bir 


PTB L: huçuaeset 06682 ANKARA TURKEY 


teşekkür yazısı. 


856 


Ancak beklentiler veya uzun vadeli düşünce ve planlar varsa ve bunlar bir politikanın içinde değerlendirilebiliyorsa, muhtemel bazı ölçülü riskler göz ardı edilerek, asıl beklentilerin tahakkukuna çalışılır, karar ve uygulamalar bu beklentileri sağlayacak şekilde yönlendirilebilir. Dikkat edilirse, olayların seyrinde de bu mantık geçerli olmuştur. Uygulaması düşünülen bir politikanın değerlendirmesi yapılırken, sonuç bir koyup üç almak şeklinde özetlense bile, politik, ekonomik ve gerekiyorsa askeri yönden ayrı ayrı yapılması, uzun ve kısa vadede neler getirip neler götüreceğinin ortaya konulması, fayda ve mahzurlarıyla değerlendirilmesi, bu konudaki çalışmaların usul ve esasını teşkil edeceği gerçeği göz ardı edilemez. Bütün bunlara rağmen Birinci Körfez Krizi sonunda başta askeri yardım ve destekler ile bazı ekonomik desteklerin sağlandığı ve bu konuda Genelkurmay Başkanlıgı'nda hazırlanmış özel bir listenin bulunduğu da bilinmektedir. 

Bu konuda basında yer alan bazı bilgiler aşağıda iki ayrı liste halinde gösterilmiştir: 


Asıl para kazanan kimler diye soruyorsanız işte cevabı: 


KÖRFEZ HAREKÂTI NİYE YAPILDI 


1991YILI KÖRFEZ HAREKÂTI HARCAMASI 40 MİLYAR $ HARCAMALARIN ÜLKELERE DÜŞEN MİKTARI 

ABD 10 MİLYAR $ 
KUVEYT + S. ARABİSTAN 30 MİLYAR $ 


HAREKÂT DOLAYISIYLA PETROL KÂRI 
PETROLDE FİYAT ARTIŞI 
15 $/ VARİL 42$/ VARİL 


TOPLAM KÂR 60 MİLYAR $ 
PETROL KÂRININ TAKSİMİ 
KUVEYT + S. ARABİSTAN 30 MİLYAR $ 
ABD PETROL FİRMALARI 9 MİLYAR $ 
ABD 21 MİLYAR $ 
HAREKÂTTAN DEVLETLERİN KÂRI 
KÂR HARCANAN SONUÇ 

(MİLYAR $) (MİLYAR $) (MİLYAR $) 
KUVEYT + S. ARABİSTAN 30 30 0 
ABD 21 10 11 
ABD PETROL FİRMALAR 9 0 9 


* Yabancı bir dergiden. 


Gerçek değerlendirme, tarihin araştırıcı gözlüğüne, sebep-sonuç bağlantılarına ve hislerden arınmış, güvenilir, tarih mantığına dayanılarak gelecekte ayrıca yapılmış olacaktır. 

Rahmetli Cumhurbaşkanı Özal'a ödemem gereken bir borcum daha var. Hatırlanacağı gibi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş çalışmalarından sonra, hazırlanan kuruluş belgesinin imzası için İstanbul'da bir tören düzenlenmiş ve ilgili devletlerin başkan ve başbakanları bu tören için İstanbul'a gelmişlerdi. 
Rahmetli cumhurbaşkanı bu törene katılacak, bir konuşma yapacak ve belgeyi imzalayacaklardı (muhtemelen başbakanla birlikte). Bu imza konusunda sayın başbakanla anlaşmazlığa düşünce, İstanbul'a kadar gidilmiş olmasına rağmen, törene katılmamaya karar vererek geri dönülmüştü. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasıyla ilgili olarak “fikir benimdi”, “ilk defa ben dile getirdim”, “ben istedim”, “ben teklif ettim” gibi münakaşaların aslı ne olursa olsun, konuyu görüşme masasına getiren, ortamı oluşturan ve Avrupa Birligi'nin sezinlediği muhtemel davranışına karşı bir alternatif oluşum olarak tahakkukuna çalışan rahmetli Özal'dı. 

Şimdi o gün yapmayı düşündüğü konuşmayı bizlerde kalan 


CUMHURBAŞKANI TURGUT ÖZAL'IN 
KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ZİRVESİ 
AÇIŞ KONUŞMASI 


Özal'ın cumhurbaşkanı olarak açacağı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde yapamadığı konuşmanın kapak sayfası. 
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nüshasıyla bilgilerinize sunuyorum. Metin rahmetlinin bu teşkilatla ilgili düşüncelerini (belki de hayallerini) ortaya koyuyor. 

“Gölgeleşen Bizler” olarak, rahmetlinin “Gölgede Kalan İzler”inin ismi bu olan dokümanda yer almasını hem bir borç, hem bir görev saydık, bilgilerinize sunuyoruz: 


Sayın Devlet ve Hükümet Başkanları, 

Sayın Bakanlar, 

Değerli Basın Mensupları, 

Bayanlar, Baylar, 

Her şeyden önce, Karadeniz Ekonomik İşbirliği üyesi ülkelerin seçkin liderlerini ülkemizde ağırlamaktan ve onlara hitap edebilmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Bu beraberliğimizin Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ni resmen başlatacak müstesna bir vesileden kaynaklanması da ayrı bir kıvanç vermektedir. 

Biraz sonra bölgenin en yetkili devlet adamları olarak Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin temelini oluşturan deklarasyona imzalarınızı koymakla, bu işbirliğine ülkelerinizin ve kişiliklerinizin gücünü katacaksınız. Böylece, Karadeniz Ekonomik İşbirliği bir proje olmaktan çıkıp bir gerçek haline dönüşürken arkasında en yüksek siyasal iradenin desteğini bulacaktır. 


KARADENİZ, ÇAĞDAŞ ZAMANI YAKALAYACAK 

Devlet adamlığı, insan, zaman ve mekân arasında en uygun bağlantıyı yaratabilme çabasını da içerir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne bu açıdan bakmak gerekir. Karadeniz mekânı, çağdaş zamanı yakalamak çabasında önemli bir araca kavuşmaktadır. Bu, aynı zamanda bölgede geleceğin ihtiyaçlarının karşılanması bakımından da geçerlidir. 

Çağdaş zaman, hızlanmış bir zamandır. Kısa süre içinde bölgemizde ortaya çıkan köklü değişiklikler bunun açık bir kanıtıdır. Hemen her alandaki, fakat özellikle haberleşme ve enformasyon teknolojisindeki atılımların, insanlığa neredeyse ışık hızı kazandırdığı bir çağda yaşıyoruz. Bu gelişmeler mekânın nispi boyutlarını da değiştirmiştir. Bir yandan dünya küçülmüş, diğer yandan evrenin sınırları zorlanmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler insanı zaman ve mekân sınırlamalarından önemli ölçüde arındırmakta, ferdin hürriyetine ve yaratıcılığına geniş imkânlar getirmektedir. Globalleşme, sadece üretim faktörleri, piyasalar ve tüketim kalıpları değil, aynı zamanda yeni bir bilinçlenme ve sorumluluk demektir. Karadeniz Ekonomik İşbirligi'ni böyle bir bilinçlenmenin ve sorumluluğun ifadesi olarak görmek gerekir. 
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MİLLİYETÇİ CEREYANLARIN SANCILARI 

Karadeniz insanı —Karadeniz derken doğal olarak Kafkasları ve Balkanlar'ı da kapsayan geniş bir alanı kastediyorum- şu anda bölge ile çağdaş uygarlık arasında doğrudan bağlantı kurabilmenin sıkıntısını yaşamaktadır. Bir yandan merkezi bir siyasal düzenden çoğulcu demokratik yapıya, kolektivist ekonomiden rekabetçi piyasa düzenine dönüşünün, diğer yandan pek çok yerde çokuluslu bir yapının çökmesi sonucu ortaya çıkan milliyetçi cereyanların sancıları duyulmaktadır. Bölge her alanda yeniden yapılanmanın heyecanını, coşkusunu ve sıcaklığını yaşamaktadır. Eski arzuların yeni dileklerle karıştığı, duygusallık dozunun ağır bastığı bir ortamdayız. Her ülkenin içeride tatmin zorunda olduğu istekler, dışarıdan maruz kaldığı baskılar var. İç ve dış zorlukların her yerden ve her zamandan daha yoğun olduğu bir coğrafyadayız. 


KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SAĞDUYUDUR 

Böyle bir ortamda, eğer bölge ülkeleri içlerindeki ve aralarındaki anlaşmazlıkları aşarak Karadeniz İşbirliği'ni yaratmak için, bugün buraya tam yetkiyle gelmişlerse bunun özel bir anlanu var demektir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği bu karmaşık bölgede akıldır, sağduyudur, güvendir. 

Bölgenin güçlükleri vardır. Bölgeye ilişkin ekonomik veriler ve analizler maalesef henüz kesin ve ayrıntılı değerlendirme ve yorumlara olanak vermiyor. Bunun nedeni sadece değişen siyasal coğrafya değil, aynı zamanda ülkeler arasındaki farklı tasnif ve muhasebe sistemleridir. Bununla birlikte, özellikle eski sosyalist devletlerin geçtigimiz iki yıl içinde büyük güçlüklere maruz kaldıkları anlaşılıyor. Milli gelirde yüzde 10-30 arası düşüşler, hızla artan enflasyon oranları, büyüyen işsizlik, ödemeler dengesi güçlükleri, dış kaynak temininde- ki sıkıntılar, bu ülkelerin şimdi yaşamakta oldukları geçiş dönemindeki temel zorlukları oluşturuyor. 

Öte yandan dünya ekonomisi de en parlak yıllarını yaşanıyor. 
OECD ülkelerinin belki enflasyonu denetim altında tutabilmek açısından başarılarından söz etmek mümkün, ancak büyüme hızı, işsizlik oranları, bütçe açıkları ve kamu borçları açılarından onların da ciddi sorunları mevcut. Bu bölgesel ve uluslararası ekonomik ortamda Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ni yürürlüğe koymak çok önemli bir teşebbüstür. 


GEÇİŞ SÜRECİNİN ZORLUKLARININ AŞILMASINA DESTEK Bölgenin çeşitli güçlükleri vardır, ama sağlam bir zemine, büyük bir potansiyele sahiptir ve bir süreden beri isabetli bir istikamette ilerlemektedir. Güçlükler, yüzyıla yakın bir dönemin biriktirdiği ve hatta o merkezi sistemi çökerten sorunların, yeni bir sisteme geçişin zorluklarıyla katlanmasından doğmaktadır. Bütün güçlüklere rağmen, komşularımızın bu geçiş dönemindeki cesur, fedakâr ve azimli tutumları takdire şayandır. Geçiş kavramı doğal biçimde geçiciliği kapsar. Karadeniz Ekonomik İşbirliği her şeyden önce bu geçiş süresini kısaltma- ya katkıda bulunacaktır. Geçiş sürecinin zorluklarının aşılmasında tüm üye devletlere destek olacaktır. Ara hedeflerinden birisi de budur. 


FERDİ TEŞEBBÜSE AĞIRLIK VEREN BİR MODEL 

Sayın Devlet Başkanları, 

Sayın Başbakan, 

Üye ülkeler ortak değerler zemininde buluşmuşlardır. Çoğulcu demokrasi, kişisel hak ve özgürlükler, ferdi teşebbüse dayanan bir üretim düzeni artık farklı yorumlara tâbi değildir. Bölge zengindir. 300 
milyonu aşkın insanıyla, geniş doğal kaynaklarıyla, yer yer nükleeri ve uzayı yakalayabilmiş teknolojik birikimiyle çok daha ileri bir yaşam düzeyini sağlayabilecek güçtedir. Yeter ki, ülkeler ve insanlar arasındaki tamamlayıcılık ilişkileri engellerden kurtarılsın; yeter ki, ferdi teşebbüsün güç ve dinamizmine olanak sağlansın. 

Ben Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ni, bu nedenle başından beri ferde, ferdi teşebbüse ağırlık veren bir model olarak düşündüm. Bu düşüncemin temel felsefesi de gayet sarihtir. Ekonominin temel kuralları vardır. Arz-talep kanunlarını yok sayarak devlet müdahalesiyle ferdin iktisadi faaliyetlerdeki hareket serbestisini, teşebbüs gücünü kısıtlamak, devleti ferdin önüne koymaya devanı etmek, ekonomik dengeleri düzeltmek yerine bozmaya devam etmek demektir. Artık aslolan devletin zenginliği sonucu milletin zenginliği değil, teşebbüs gücünü kullanmak, daha çok çalışmak, daha çok kazanmak suretiyle milletin zenginleşmesi sonucu devletin zengin olmasıdır. Yani çağdaş görüşte hedef, insanın, ferdin bizzat kendisidir. Çağdaş devlet de artık ekonomiye müdahalesini asgariye indirmeye yönelmiş olan devlettir. Temel görevi, huzurun, güvenin ve istikrarın sağlanmasıdır. 
Ferdi, rahatça ve uygarca çalışabileceği uluslararası standartlarda altyapıya kavuşturmak, onu sadece iç pazarda değil uluslararası pazarlarda serbestçe iş yapabilecek, rekabet edebilecek imkânlara ve hukuki zemine sahip kılmaktır. 

Bu düşüncemin biraz sonra imzalayacağımız metne geniş ölçüde yansıtılmış olmasından duyduğum memnuniyeti bir daha vurgulamak isterim. Bölgede, daha önceleri yukarıdan aşağıya çalışan bürokratik esaslı ekonomik ilişki düzeni yerine, bu defa önceliği bireye, özgür girişimciye ve bunlar arasındaki yarışmaya bırakan, kendi iç dinamiklerini işleten yeni bir ilişki ağı söz konusudur. Bu yeni ekonomik ilişkiler tabandan tavana doğru çalışan yapılarıyla, bölgenin demokratik yönelimine de tamamen uygun düşmektedir. 


ХХІ. ASRIN EKONOMİK ŞARTLARINA HAZIRLANMAK 

Ferde, ferdi hak ve özgürlüklere, ferdi teşebbüse ve serbestliğe bu denli ağırlık verişimin bir nedenini de, aslında ХХІ. asrın bizlere dikte edeceği şüphe götürmeyen ekonomik şartlara hepimizin şimdiden hazırlanması ihtiyacıyla izah edebilirim. Dünya serbest ticarete doğru hızla ilerliyor. XXI. asırda uluslararası pazarlarda rekabet etmeyi öğrenebilen, dünya ekonomisiyle bütünleşebilmiş ülkeler milletçe refahı yakalayabilmiş ülkeler olacaktır. 

Bugün gördüğümüz bölgesel ekonomik gruplaşmalar, ileride ekonomik sınırların ortadan kalkacağının birer göstergesidir. Örneğin, bugün Атира Topluluğu'nun dünyanın bir numaralı ticari partneri olma başarısının altında on iki üye ülkenin kendi aralarında ekonomik sınırları kaldırmaları, malların, sermayenin, hizmetlerin ve kişilerin serbestçe hareketini sağlamış olmaları yatmaktadır. Belki bundan da önemlisi, ekonomik işbirliği ve ekonomik bütünleşmeyle gerçekleşen bir menfaal birliğinin barış ve istikrarın da en önemli teminatı olduğudur. 


SINIRLARI AŞAN BİR YARAR BİRLİĞİNE ULAŞMAK 

Benzeri bir anlayışla, Avrupa ve dünya ekonomisiyle bütünleşme hedefi yolunda, ulusal değer ve özelliklerimizi yitirmeksizin sınırları aşan bir anlayış ve yarar birliğine Karadeniz bölgesinde de ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu çerçevede temelde ekonomik olan işbirliğimizin, güven, huzur ve istikrara önemli katkısı doğacaktır. Bölgenin refah kadar ve hatta refah için, bu unsurlara da büyük ihtiyacı oldugu kanısındayım. 


Sayın Devlet Başkanları, 

Sayın Başbakan, 

Ekonomik kalkınmanın temelinde serbest pazar ekonomisi ve serbest ticaretin yattığını son on bir yıllık tecrübemiz teyit etmiştir. Gelişmek için asli unsur ticarettir, ticari ilişkilerin serbestçe gelişmesidir. 
Bu beraberinde sanayide büyük bir gelişmeyi de getirmektedir. İnsanlarımız birbirleriyle serbestçe ilişki kurabilmeli, ticaret yapabilmeli, herhangi bir üye ülkede ferdi veya ortak yatırımlar kurabilmelidir. 

Bu ortak yatırımlar başlangıçta küçük ölçekli olabilecektir. Esasen bu küçük ve orta ölçekli teşebbüsler tarafınızdan desteklenmelidir. Zirabu yatırımlar pazar koşullarına en kolay adapte olabilen, yüksek teknolojiyi çok daha çabuk benimseyip pazar şartlarına uyarlayabilen, uluslararası standartları yakalama esnekliğine sahip, geleceğin kunuluşları olmaya namızettir. Önümüzdeki asır, içinde binlerce işçinin çalıştığı devasa tesislerin asrı olmayacaktır. Az sayıda ama iyi eğitilmiş, yüksek vasıflı insanların çalıştığı, küçük ve orta boy işletmelerin gelişip serpildiği, hizmetler sektörünün ağırlık kazandığı bir döneme gireceğiz. 


SERBEST PAZAR EKONOMİSİNE DESTEK 

İşte bu nedenle başlangıçta çok küçük dahi olsa bu tür yatırımlaг, küçük müteşebbisleri desteklemeliyiz. En önemlisi, bu şekilde fertlerin işbirliği, eski merkezi ekonomilerin şimdi şiddetle ihtiyaç duyduğu müteşebbis yetişmesine ve bu suretle bu ihtiyacı gidermeye büyük katkılarda bulunacaktır. Biz henüz bu deklarasyonu imzalama- dan insanlarımızın bu yolda işbirliğine esasen başlamış olmaları bu hedefin ne kadar isabetli olduğunu işaret etmektedir. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin başlangıç aşamasında gerçekçi ve sabırlı olmalıyız. İşbirliğimizi, insanlarımızın teşebbüs ruhunu açıga çıkaracak, hızla somut sonuçlar elde etmemizi sağlayacak, üye ülkelerde serbest pazar ekonomisine geçiş süreçlerini destekleyecek alanlara teksif etmeliyiz. 

Esasen üye ülkeler uzmanları, bu zihniyetle, işbirliğinin imza sonrası ilk aşamasında faaliyet gösterilecek sınırlı sayıda alanı saptamışlar, çalışma grupları kurulmasını önermişlerdir. Ortak mutabakatla kabul edilmiş “Bosphorus Statement”"le bu alanlarda derhal çalışmalara başlanılması karara bağlanmıştır. 


YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER 

— Bu grupların ele alacağı faaliyet alanlarının başında gümrük alanında işbirliği gelmelidir. 

— Öncelikle Batı dünyasının uyguladığı harmonize gümrük sistemini Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nde uygulamaya sokmalı, böylece gümrük sistemlerimizi Batı dünyasıyla hemahenk hale getirmeliyiz. 
Türkiye bu alandaki tecrübesini diğer ülkelerin hizmetine sunmaya amadedir. 

– Bundan sonra, en kısa zamanda daha serbest ticarete yönelebilmek için, gümrük duvarlarında kademeli olarak indirimler uygulamaya süratle geçmeliyiz. Mutlaka basit yöntemleri tercih etmeliyiz. 

– İşadanılarımızın serbestçe seyahat edebilmelerini, birbirleriyle iş ilişkileri kurabilmelerini sağlamak için vize rejimlerimizi karşılıklı olarak kolaylaştırmalı, hatta vizeleri karşılıklı olarak kaldırmalıyız. 


843 


– Müteşebbislerimizi her üye ülkede o ülke vatandaşlarının tâbi olduğu muameleye tâbi hale getirmeli ve eşit teşviklerden yararlandırmalıyız. Bu amaca hizmet etmek üzere, çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırımların korunması ve güvence altına alınması konularında antlaşmalar akdetmeliyiz. 

– Ancak devletlerimizin desteği ve katkısıyla gerçekleştirebilecek hava, deniz ve karayolu altyapımızı, telekomünikasyon altyapınuzı günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek modern bir yapıya kavuşturabilmek için somut projeler üzerinde çalışmalar yapmalıyız. Mesela, bizim en büyük ulaştırma avantajımız aramızda en ucuz ve kolay ulaştırma vasıtası olan Karadeniz'dir. Limanlarımızın modern imkânlara kavuşturulması, limanlar ile ülke içi pazar bağlantılarının güçlendirilmesi gereklidir. 

— Küçük müteşebbislerimizin finansman ihtiyaçlarına destek vermek, onların ortak ticari ve sınai faaliyetlerini teşvik etmek üzere bir banka kurulması da yararlı olacaktır. 


EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİMİZDE SERBESTİ 

SAĞLANMASI 

İşte, önümüzdeki kısa vadede, bütün bu alanlarda faaliyetlerimizi yoğunlaştırmamız malların, hizmetlerin ve sermayenin ülkelerimiz arasında çok daha serbestçe dolaşmasını temin ederek ülkelerimiz ekonomilerine taze kan sağlayabilmemiz bakımından fevkalade önemlidir. 


ESNEK VE PRAGMATİK BİR YAPI 

Karadeniz İşbirliği'ni katı kurallardan, değiştirilmesi zor kurumlar- dan, bürokratik düzenlerden bağışık kılan esnek ve pragmatik bir yapıyla sürdürmemiz gerektiği inancındayım. Tabiatıyla, amaçların gerektirdiği ölçüde kural ve kurumlar yaratılacaktır. İhtiyaçların ve olayların doğrulamadığı, bürokratik önyargı ve endişelerden kaynaklanan düzenlerin, kuralların, denetim mekanizmalarının yaratılmasından kaçınmalıyız. İşbirliğimizi bu tarz endişe ve önyargılardan uzak tutabildigimiz ölçüde, insanlarımızın birbirleriyle ilişkilerini, temaslarını, beraberliklerini kolaylaştırabildiğimiz oranda başarıya ulaşacağız. 


KARADENİZ İŞBİRLİĞİ BİR ÜTOPYA DEĞİLDİR 

Bundan sonraki aşama, inançla, ahenkle ve hızla bu somut çalışmalara geçme aşamasıdır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği, her aşamasında beklentileri doğrulayacak ve yeni ümitler yaratacak bir başarı çizgisi tutturmak zorundadır. Bu başarı sağlanacaktır. Zira Karadeniz İşbirliği bir ütopya değildir. 
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Bugün temelini attığımız bu işbirliğinde bir vizyon ve hayal gücü payı olduğu muhakkak. Ama hayal gücümü kullandığım zaman; kişiler ve müesseseler arasındaki enformasyon akışıyla haberleşme- nin ve tesirlerinin sınır tanımadığı, teknolojinin tüm olanaklarını insanların hizmetine sunan çağdaş bir altyapıya sahip, 300 milyonluk dinamik bir ekonomik saha içinde, bir Rus müteşebbisin Türk ortağıyla Ukrayna'da iş kurduğu, Yunanlı ve Moldavyalı işletmecilerin Azerbaycanlı işadamlarıyla ortak yatırımlara yöneldiği, Ermenistan ve Romanya firmalarının Gürcistan ve Bulgaristan'daki ortaklarıyla dünyaya ihracat yaptığı, müreffeh, dünyayla bütünleşmiş, huzur ve esenlik içinde bir Karadeniz bölgesi görebiliyorum. 
Ancak temelimizin, yaklaşımımızın ve hedeflerimizin gerçekçi olduğuna da inanıyorum. 


BÖLGEMİZE VE DÜNYA'YA REFAH, BARIŞ 

Sayın Devlet Başkanları, 

Sayın Başbakan, 

Bu inancının en büyük teminatı bugün buradaki mevcudiyetinizdir. 

Karadeniz'i dünyayla bütünleştiren Boğaz'ın kıyısındayız. Bu bütünleşmeye yeni bir içerik kazandıracak Karadeniz Ekonomik İşbirligi'nin, insanlarımıza, bölgemize ve dünyaya refah, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. 

Teşekkür ederim. 

Turgut Özal 


Rahmetlinin çok arzu ettiği, benim de çok benimseyerek ve isteyerek desteklediğim bir husus da Türkiye'de, İngiltere'dekine benzer bir “Stratejik Araştırmalar Enstitüsü” kurmaktı. Dokümanlar toplandı, incelemeler yapıldı. Fakat ön temaslarda bu konuya maalesef yeterli destek sağlanamadı. “Görev bizim”, “bizde var” görüşleri hâkim oldu. Bu ihtiyacın çoğalarak devam ettiğini, hatta yeni boyutlar kazandığını belirtmek istiyorum. 

Böylece, rahmetli cumhurbaşkanıyla ilgili olarak yazıp söyleyeceklerimi tamamlamış bulunuyorum. 

En son söyleyeceğim, bir husus daha var. 

Rahmetli cumhurbaşkanı, beraber çalıştığımız üç buçuk yıl içinde, benim bir emekli orgeneral, eski bir Kara Kuvvetleri komutanı ve asker olduğumu hiç, ama hiç unutmadılar. Benim de bunu hep hissettiğimi belirtmem gerekiyor. 

Bunca olup bitenden sonra, rahmetli cumhurbaşkanının, bu yüce makamda, her zaman içinde yanan, “hizmet aşkı ve ateşi- 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ne”, “devamlı yenilik arayışlarına” ve “gelecekteki Türkiye ve Türk dünyasıyla ilgili, atılımcı, uzaklara yönelmiş düşünce yapısına” rağmen bu yüce makamda “rahat yüzü görmemiş” bir cumhurbaşkanı durumuna neden düştüğünü veya düşürüldüğünü, içim sızlayarak düşünüyorum. 

“Daha iyi bir ortamda, daha iyi ve faydalı diyaloglar içinde, hoşgörünün hâkim olduğu yaklaşımlar ve münasebetlerle 'hizmet yönünde' birleşilemez miydi ?” diye sorular soruyorum. 

Hizmet yarışı mı yoksa birilerinin veya grupların kan davası şekline dönüşmüş veya dönüştürülmüş iktidar yarışı mı olduğunu ayırt etmekte çekilen güçlüğe ve “Artık kavga istemiyoruz” şeklinde olgunlaşan kamuoyu görüşüne yürekten katılıyorum. 

Geçmişte Cumhurbaşkanlığı makamının bu kadar çok ve böyle aleni bir şekilde eleştirildiğini ve yıpratıldığını hatırlamıyorum. 

Hükümet ile devletin kavgalı olduğu dönemleri sıralayınca, bu rahatsızlıkların arttığı üç dönem ortaya çıkıyordu. Birincisi rahmetli Celal Bayar'ın, ikincisi rahmetli Turgut Özal'ın, sonuncusu da Sayın Süleyman Demirel'in dönemleri, bu rahatsızlıkların en yoğun olduğu dönemler olarak beliriyor. Bu üç liderin ve dönemin ortak yanlarını ise hepsinin de parti başkanlığı ve başbakanlıktan, daha açıkçası aktif politikanın içinden gelmiş olmaları oluşturuyor. 

Bu sonucun içinde ise Cumhurbaşkanlığı makamına bu geçmişten gelenlerin, ister istemez geçmişleri, partileri ve partili düşünce yapılarıyla bağlarını koparamama ve tarafsız olamama, kalamama olgusu bulunuyor. Bunların çeşitli müdahaleleri içinden çıktığı partiyle bile anlaşmazlıklara neden olabiliyor. 

İlgililerin, daha çok ayrıntılarla inceleyebilecekleri bu hususu dile getirmekten maksadım, devletin tepesinde olan bu tür anlaşmazlıkların, aşağılara doğru yansıması ve sirayetiyle verdiği izlenim, sarstığı güven duyguları ve devlete verdiği zararlar dikkate alınarak, sebep-sonuç ilişkisinin araştırılması dileğidir. 

Göreve gelince “Otuz senedir politikanın içindeyim” diyen bir sayın cumhurbaşkanının bu sözünü, “Şu andan itibaren politikayı bıraktım” anlamına mı, yoksa “Cumhurbaşkanı olarak, otuz senedir kazandığım tecrübeyle görev yapıyorum. Otuz senedir içinde olduğum politikanın dışına çıkmamı beklemeyin” anlamına mı alalım bilemiyorum. Politikada “Dün dündür, bugün bugündür” zihniyetiyle parti ve hükümet içinde pişen, yıllar içinde gelişen politikacı bir insanın bu düşüncesi, devlet kademesinde de geçerli olabilir mi, onu da bilemiyorum. 

Başbakan olarak yapılamayan işleri ve gerçekleşemeyen projeleri gerçekleştirmek için, Cumhurbaşkanlığı makamının bir baskı, müdahale ve zorlama makamı gibi kullanılması mı, yoksa bu işlere talip olanların yürütmeden sorumlu makam olan Başbakanlık'ta kalmaları mı daha doğrudur ? Bunu da politik yönden değerlendiremiyorum. Cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesi gibi bir formülün bu maksatla incelenmesi acaba çare getirebilir mi diye senelerdir söylenen bu hususun çare olup olamayacağını ve bunu önleme çabalarını resmileştirenleri düşünüyorum. (Şimdilerde cumhurbaşkanının Meclis'in içinden seçilmesi gibi bir sınırlamanın getirilmesinin düşünüldüğünü de izliyor ve bunun tepkiye dayalı bir çözüm arayışı olduğunu zannediyorum.) 
Sayın Demirel'in de böyle bir seçime ihtiyaç duyduğunu, hizmet süresinin sonuna doğru açıklaması şaşırtıcı olmuştur. Başkanlık sisteminin ve cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçme düşüncesinin ilk defa rahmetli Özal tarafından dile getirildiği ve münakaşaya açıldığı dönemlerde hemen, “Diktatörlük kurmak istiyor” diye şiddetle karşı çıkanların, bu sistemi savunduklarını görerek, bunu, değişen bakış ve görüş açılarına göre bir ihtiyacın altı yedi sene sonraki kabulü olarak değerlendiriyor, şimdi aksinin gerçekleşmesi çalışmalarına rağmen bu sistemin belki de gelecek için faydalı bile olabileceğini düşünüyorum. 

Dün cumhurbaşkanlarıyla anlaşamayan ve onları zorlayanların, aynı makama gelişlerinden sonra, çok defa tenkit ettiklerini aynen yapar ve ister duruma gelmelerini ve tıpkı eskisi gibi, anlaşmazlıklara düştüklerini görüyor, “Sebep sistem mi, makamlar mı, kişiler mi?” diyerek, bu sorularıma cevap arıyorum. 

Bu yazıya başlarken, neden bunları yazmak gerektiğini açıklamıştım. Şimdi ne yazdığımı da açıklığa kavuşturmam gerekiyor. 

Ben ne bir “ilmi eser”, ne de bir “edebi eser” yazdım. Ben, hatta tam olarak, bir “anı” da yazmadım. Yazdıklarımı belki, bir “hatıralar dizisi” diye tanımlamak mümkündür. 

Ben size, “beni” tanıtmaya ve bu tanıtımı olaylar içinde, “Gölgedeki Yamak” çerçevesinde yapmaya çalıştım. 

Belki askıda kalmış bazı sorulara cevap bulabilecek, bazı olaylarda boş kalmış yerleri doldurabilecek veya elde kalmış bir malzeme gibi yerleştirilememiş bilgilerle, boş halkaları doldurabilecek bir zinciri önünüze serdim. 

“Bana soracak bir şeyiniz var mı?” sorusunu sorarak, bir cevap paketi hazırlamayı hedef aldım. 

Beğenilsin beğenilmesin, eleştirilsin eleştirilmesin diye hiç düşünmedim. Benim görüş ve bakış açım içine girmiş olanları, gerçek haliyle yansıtmaya ve aktarmaya çalıştım. 

Beğeneceklere de beğenmeyeceklere de “okudukları için” eleştirenlere de eleştirmeyenlere de “ilgi duydukları için” teşekkürlerimi sunuyorum. 

Ben bunları yazarken, genel sekreterlikten ayrıldıktan takriben bir buçuk yıl sonra, bir akşamüzeri televizyon seyrederken, ATV'de bir altyazı görmüş ve şaşkına dönmüştüm. Altyazı şöyleydi: 

“Yedinci cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Özal'ın o zaman genel sekreteri olan emekli Kara Kuvvetleri komutanı Orgeneral Kemal Yamak Refah Partisi'ne giriyorlar. Güneri Cıvaoğlu'nun yorumunda.” 

Hemen telefona sarılmış ve ATV'yle ilgili telefonları aramaya başlamıştım. Haberlere takriben bir saat kadar süre vardı. Kimseyi bulamayınca, o zaman Ankara'da, Kanal 6'nın yetkili temsilcisi olan Sayın Can Pulak'ı aradım. Kendisine “Ya beni Sayın Cıvaoğlu'yla görüştür veya tekzibimi, Kanal 6'da yayınlat” diye ricada bulundum. Sağ olsunlar beş dakika sonra, Sayın Cıvaoğlu'nun beni aramasını sağladılar. 

Sayın Cıvaoğlu, daha önce benimle temas etmek istemişler, ancak telefon numarasını bulamamışlar. Haberi bir Refah Partisi yetkilisinden aldıklarını söylediler ve “Ne diyorsunuz paşam?” diye sordular, kendilerine, 

“1) Bu haber kesinlikle doğru değil; 

2) Kendileriyle hiçbir temasım ve konuşmam olmadı; 

3) Ne Refah Partisi'yle ne de diğer partilerle bir irtibatım var. 
Politikayla da hiçbir ilgim yok” dedim ve yayınlanmasını rica ettim. 

Sayın Cıvaoğlu “Bu konuşmamızı teybe aldım. Sesinizle aynen yayınlayabilir miyim ?” diye sordular. Bundan daha çok memnun olacağımı söyledim. Sağ olsunlar, o akşam konuyu yorumda işlediler ve konuşmamızı, aynen yayınladılar. Bu konu basında hiç yer almadı. Ancak o altyazıyı okuyup da Sayın Cıvaoğlu'nun yayınını ve benim tekzibimi dinleyememiş olanların, çok uzun bir süre sorularına muhatap kaldığımı belirtmek isterim. 

Bu olaydan sonra, aradan takriben bir yıl kadar daha geçince, bir gün Hürriyet gazetesini açtığımızda, her gün dikkatle ve zevkle okuduğumuz, Sayın Ertuğrul Özkök'ün, “Politika” isimli köşesinde benimle ilgili olarak bir haber olduğunu, Hürriyet gazetesini daha erken okuyan oğlum, bana telefonla bildiriyordu. 
“Hayrola baba, bizden habersiz parti mi kuruyorsunuz?” diyor ve gülüyordu. Bu yazıyı aşağıya aynen ekliyorum. 
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Bu da bizim için bir sürprizdi. Sayın Boyner'le, genel sekret erken, bir iki defa telefonla resmi bir iş görüşmemiz olmuştu. Başka bir tanışıklığımız yoktu. Başka herhangi bir ön temas ve görüşmemiz olmamıştı. Politika konusundaki düşüncelerim belliydi. Bu konuda daha önce de bazı teklifler yapılmıştı. Cevabım hep hayırdı. Sayın Boyner'in konuşmalarını ilgiyle izliyor, hakkında yazılanları okuyordum. Gösterdikleri güvene teşekkür babında, konuyla ilgili ne bir tekzip göndermeyi, ne de bir söz söylemeyi tercih etmiştim. 

Bu iki konuyu da ek olarak sunduktan sonra, bu yazılanlara bir isim bulmak gerekiyordu. Sonuçta hem görevlerine, hem de soyadıma uygun düştüğü için önce, “Gölgedeki Yamak” ismini uygun bulmuştum. Sayın komutanım Orgeneral Turgut Sunalp, ben binbaşıyken söylemişler ve her rütbede, her gördüğü yerde tekrar etmişlerdi: “Değiştir şu soyadını. Sen bu soyadıyla hiç usta 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GEM BOYNER ANKARALI 


ENİ Demakrası Hareketi liden 
Cem Воутег. geçen av оплізrında. Turk sıvasetinde “Ik” 
denebilecek Orr Olayı geçer- 
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Bowner, Altınyıldız Gr.cu'ndaki tutun 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іст. 

Arik Веутеп Grubu'nda kız kardeşi 
Neylan Dinler an olana çıkacak. Bovлег in kız kardeşi утуе kadar çalışmıyordu. 

Вомесе Bovner, svasene verdiği ılk sozu turmuş oldu. 

Boyner, imdi Ankaralı nimava hazirlanivor 4 Aralık seçimlerinden en razla 15 
gun sonra Darısı kurulmuş olacak. Bunun için Ankara'da рап! genel merkezı olarak kullanılacak buyuk bır bina araniyor: Bavner de hundan boyle zamanının daha buyuk bolumunu Ankara'da geçirecek. 

Böylece İstarıoullu olarak biışlavan hareket. partı olarak, Türk sıvasetinın başkent Ankara'va taşınmış olacak. 

Yenı Оетокгаѕ Hareketi Lideri, geçen çarşamba akşamı Ulus 29'da bır yemek verdi. 


Ulus 29 'DA YEMEK 


Amenka Bilek Devletleri'ne hareketinden bir akşam once verdiği bu yemekte 
Istanbul у ve basın dünyasının önde gelen birçok ismi bulunuvcrlu. 

Bu yemek sırasında ilginç bazı konuşkırdan tanıdığı Һар isimler olabilir. Me 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mıolurt” , 
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Eskı Kara Kuvvetleri Kormulanı Kemal 
Yamak. Rahmerli Turgut Özal'ın Cumhur- |, başkanlığı sırasında onun-genel sekeri - ğini марти 

Yanı, Özal'ın “Rahlei tedrisatından” 

geçmiş bir asker emeklisi. 

Bayrev, bu ismi rasgele mı telaffuz et- , 
0. yoksa gerçekten kurucular arasında ye alacak mı, bilmiyorum. 

Ата başka ilginç 5. тег de var. 

Mesela Orhan Gencehay, kurucu olmak için kendiliğinden başvurmuş. Cem ` 
Boyner, Gencebay'ın düşüncelerinden çok be el sövlüver. 


Tartışılan bir başka ısım de son gunle- payi düşündüklerini söylüyor. 


rın unlu şarkısı “Saza Niye Gelmedin”i 
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Ancak Ahmet Kaya konusunda henüz 


düşünceler berraklaşmamış. Раттп 
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Yemekten önce Cem Boyner а t 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алп daveti аал sonra hepi aray 

burun ir yanı var mı diye « 
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Ѕтклтвік DEĞİŞİM 


Yemek sırasında Boyner'in е ile ı 
‚ sohbet edim. 

Önümüzdeki günlerde Cünevdoğu ‹ 
şehit düşen güvenlik görev lilenni arien 
için geniş çaplı bir yardım kampanyası 2 


ү enine “Biraz acele edin. Başb kan Çiller de aynı şeyi yapmaya hazmlar yar” divorum. 
Başbakan Çiller, Kazablanka z'vare vie bir duşuncesı nci nu söylemişti. 


Kemal Yamak'ın adının Yeni Demokrasi Hareketi için dile getirildiğini duyuran gazete kesiği. 
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olamayacaksın.” İster usta ister çırak olsun, soyadım “Yamak” olarak kalmış, ben de ona sahip çıkmıştım. İşte şimdi, geriye doğru dönüp baktığımda ben, “Gölgedeki Yamak”ı görüyordum. Sizlere de bu isimle tanıtmayı, bu nedenle uygun bulmuştum. Ancak bu isim galiba yeterli olmuyordu. İsim için aileden de teklifler almaya karar verdim. Sonuçta Gölgede Kalan İzler ve Gölgeleşen Bizler ismi oluşmaya başladı. 

24 aralık 1995 genel seçimlerinde, benden habersiz, bazı arkadaşlarımın da girişimleriyle adaylığım için önce Sayın Pakdemirli iki defa, daha sonra da Sayın Mesut Yılmaz telefon ettiler. 
Hizmet ihtiyacını dile getirerek, adaylığım için teklifte bulundular. Sayın Mesut Yılmaz daha sonra yeniden arayıp arabasını göndererek beni aldırdılar; konuşma arzularını belirttiler. Gidip kendileriyle bir buçuk saat konuştum. Çok güzel mesajlarla dolu, çok özel, karşılıklı soru ve cevaplarla, ifadelerle geçen bu konuşmanın da etkisiyle kendilerine olumlu yanıt vererek adaylığı kabul ettim. Bu kabulden hemen önce, kendilerine şahsımla ilgili iki hususu belirtme ihtiyacı duymuştum. Önce Sayın Yılmaz'a benim meydanlara çıkıp oy isteyemeyeceğimi, benden bunun beklenilmemesini belirttim. Cevaben, o zaman henüz kalkmamış olan Türkiye milletvekilliği için düşündüklerini söylediler ve kendilerine güvenmemi istediler. Ben ikinci olarak, bu Türkiye milletvekilliği sıralamasındaki sıranın ve yerin, bana verecekleri değerin görüntüsü ve ifadesi olacağını belirterek, düşüncelerini sordum. “Sizi rahatsız etmeyecek. Merak etmeyin ve bana güvenin” cevabını verdiler. Bir de soru sordular: “Sıralama- da önünüzde, daha önce TBMM başkanlığı yapmış veya başbakanlık görevinde bulunmuş bir kimsenin olması, sizi rahatsız eder mi?” Ben etmeyeceğini, benim liste başı olmak gibi istek veya iddiamın bulunmadığını, sadece benim önümde yer alacak kimselerin, gerçekte ve görüntüde yadırganmamasını arzu ettigimi ifade ettim. 

Yine “Bize güvenin paşam. Sizi hiç üzmeyeceğiz ve rencide etmeyeceğiz” dediler. Sonra Türkiye milletvekilliği kaldırıldı. Araya başka faktörler ve tercihler girdi, bazı sıkıntılar doğdu. Ben de ekteki yazı ve dilekçeyle (müsveddedir) bu adaylıktan vazgeçtiğimi kendilerine ilettim. Bu giriş çıkışı da böylece anılar arasında zikre değer bulduğum için, burada belirtiyorum. Bunun ayrı bir sebebi daha var. Bu konuda, birçok soruya muhatap oluyordum. Belki gelecekte de buna cevap arayanlar bulunabilir diye düşünüyorum. 
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La a к 


Kemal Yamak'ın ANAP milletvekili adaylığından çekildiğini bildiren dilekçesi. 


Sayın Yılmaz, 

Adaylıktan çekildiğime dair dilekçemi ekli olarak sunuyorum. Bu dilekçenin listelerin verilmesinden önce işlem görmesini de özellikle rica ediyorum. 

Bu arada doğru bilgi alabilmek için size telefonla ulaşmak istedim. Sayın Tunay'ı ve konuttaki sekreteri arayarak not bıraktım. Ulaşamadım. 

Bu arada Sayın Pakdemirli, ilk defa adaylığın oluşmasından ondan habersiz araya ginmiş bulunan Sayın Rifat Diker'i aramışlar ve “Türkiye milletvekilliği kalktı. Şimdi paşamı ne yapacağız” şeklinde bir soru sormuşlar. Ben kurtulunacak bir yük gibi görülüyor olmaktan üzüntü duydum. 

Sayın Pakdemirli 26 kasım gecesi saat 22.30 civarında beni aradılar. Türkiye milletvekilliğinin kalktığını belirterek benim için Amasya'yı düşündüklerini belirttiler. Bu teklif bana illerin aday tespiti safhasında da gelmiş ve kabul etmemiştim. Ben yine kabul etmedim ve kendilerine sizinle konuşmasını söyledim. 
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Sayın Yılmaz, son katılımlarla aday tespit ve yerleştirmede bazı sıkıntıların olduğunu, bazı ihtiyaçların doğduğunu, tercihlerin yön degiştirdiğini zannediyor ve bunu çok doğal kabul ediyorum. Kararınıza saygılıyım. (Aslında ne olduğunu da bilemiyorum.) 

Adaylığımın en son ana kadar resmen açıklanmaması dileğim de bu tür ihtimalleri önleyebilmek ve durumuma uymayan bir gelişme veya zorlayıcı bir sebep doğarsa bu elastikiyeti koruyabilmekti. Bugün bunu kullanıyor ve sizlere başarılar diliyorum. 

Baş başa yaptığımız konuşmadan bana verdiğiniz değerli mesajları politik arenanın giriş kapısında kalan bir anı olarak saklayacak, bu sonucu ve böyle bir kararı çıkış kapısında bunların arkasına bir nokta olarak koymuş olacağım. Saygılar sunarım. 


Kemal Yamak 


Bu arada ismim üzerinde haberim olmayan haberler de çıkıyordu. Bunun için iki örnek takdim ediyorum (Akşam gazetesi, 
19 temmuz 2000 ve 31 ekim 2000); 
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Böylece şu çok kullanılan “seçilmişler” ve “atanmışlar” ifadesi içinde, seçile seçile aldığım bunca rütbeler ve görev yaptığım bunca makamlardan sonra, “seçilen birisi” olamayacak kadar, “atanmış bir kimse” olduğumu da anlamış bulunuyordum. 

Şimdi “biten atanmışlık” ve “vazgeçilen seçilmişlik”ten sonra “izleyen vatandaşlık” görevine dönmüş oluyordum. 

Birkaç gün sonra, yılbaşı (1996) geliyor. Günler, aylar, yıllar geçiyor, zaman her şeyin üstünü örterek, su gibi akıp gidiyor. 

Zamanın durdurulamayan akışı içinde, ben de okuduğum ve şairini hatırlayamadığım bir şiirden esinlenerek, “gelecek yeni yıllara” seslenmek istedim: 


Gidiyor olsa bile ömrümüz 

Sevgiyle dolacaksa her günümüz 
Dostluk ve kardeşlik olacaksa ürünümüz 
Eğer bize ibret olacaksa dünümüz 
Geçsin günler aylar, gelsin yeni yıllar. 


Acımıza acı katmadan 

Eski günleri aratmadan 

Dostlar elimizi bırakmadan 
Geçecekse, bizi fazla yıpratmadan 
Geçsin günler aylar, gelsin yeni yıllar. 


Yurdumuzda kavga görmeyecekse gözümüz 
Önce ben değil, biz olacaksa sözümüz 
Çevreyi insanla bir tutacaksa özümüz 

Eğer barışacaksa, piyano ile sazımız 
Geçsin günler aylar, gelsin yeni yıllar. 


Her günü, barış ve sevgiyle dolan 
Her zaman, mutluluğa açık yolu olan 
Sevgi çiçekleri, en geç solan 

Bir dünya verecekse gelen yıllar 
Geçsin günler aylar, gelsin yeni yıllar. 


Bunları okurken, görevlerim nedeniyle hem ağırlıkla bazı askeri konulara, hem de daha çok merak edilecek diye düşündüğüm sivil konulara yer verdiğimi görecek ve belki de askeri konulardaki bazı teferruatı fazla bulacaksınız. 
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Asker ve sivil okuyucular arasında bu fazlalık ölçüsünün değişeceğini tahmin ederek ben ölçümü böyle kurmuş bulunuyorum. 
İlgilenme ve algılama hususu sizlere ait olsun diye düşünerek yazdıklarımın değerlendirilmesini diliyorum. 

Bu arada yazdıklarımı yayımlamaya karar vermeden önce Sayın Soner Yalçın ve Doğan Yurdakul tarafından yayımlanan Bay Pipo isimli kitapta, dokuz yerde ismimin geçtiğini görmüş bulunuyorum. Bunlar hakkında da hem bazı gerçekleri dile getirmek, hem de cevap hakkımı kullanmak istiyorum. 

Adı geçen Bay Pipo isimli kitapta ismimin geçtiği sayfa numaralarını belirterek, açıklamaları aşağıda sıralıyorum: 

1) Sayfa 428: 

“Başbakan Özal'ın Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ikinci kulağı Ege Ordusu Komutanı Kemal Yamak'tı. Özal, Kemal Yamak'ı Genelkurmay başkanı yapmak istiyordu” ifadesi geçmektedir. 

Ben sizin kastettiğiniz manada hiçbir kimsenin veya makamın ne gözü ne de kulağı oldum. Rahmetli Özal'ı orgeneral rütbesine ulaştıktan sonra Kara Kuvvetleri kurmay başkanıyken, sadece çağrıldığımız resmi davetlerde ve Askeri Şüra toplantılarında gördüm. Herkes gibi sırada ellerini sıktım. Ege Ordusu komutanlığında ise kendileri bir İzmir seyahatinde Ege Ordusu Komutanlığı'nı ziyarete geldiler, yanlarında bakan ve milletvekili olarak dört beş kişi bulunuyorlardı. Ege Ordusu Komutanlıgı'na bu ikinci gelişleri, Sayın Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve komutanların katıldıkları Efes Tatbikatı'nı izlemeye gelişleridir. 
Konuşmalar hep Silahlı Kuvvetler'le ilgili konuları içermiştir. 
Rahmetli Özal'la bundan sonraki temasım, Kara Kuvvetleri komutanlığına atanmamdan hemen sonra kendilerine ve Sayın Meclis Başkanı Necmettin Karaduman'a yaptığım görev ziyaretlerinde olmuştur. Bu yanlış bilgileri veya hayallerini yazıya dökenleri ispata çağırıyorum. Rahmetliyle hiçbir telefon görüşmem, bayram ve yılbaşı tebrikleri dahil, hiçbir yazılı temasım veya şahsi görüşmem olmamıştır. Silahlı Kuvvetler'in emir komuta yapısı içinde, böyle bir temas ne yapılabilir ve hatta ne de düşünülebilir. 

Aynca rahmetli Özal'ın bahsedilen dönemde, beni Genelkurmay başkanı yapmak istemesi de mümkün değildir. Henüz yeni tanıdığı bir kimseyi daha önünde kendisinden kıdemli ve değişik nasıplı dört beş orgeneralin bulunduğu bir emir komuta yapısı içinde bu düşünce hiç yer bulamaz, bulamamıştır da. Bu konuyu ve düşünceyi yazdıklarının içinde teyit edici bilgiler bulunmaktadır. 
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2) Sayfa 429: 

“İlginçtir, Özal devlet ricalinde bulunduğu dönemlerde, kendisine danışman olarak hep Özel Harp'çileri seçiyordu. Kemal Yamak, Recai Engin, Hulusi Sayın ve Rüştü Naipoğlu.” 

Bu ifadede ben, Özel Harp Dairesi başkanlığı yapmış ve o görevden, yazılan tarihten on altı sene önce ayrılmış bir kimseyim. 
Sayın Recai Engin, Sayın Cumhurbaşkanı Evren tarafından, korgeneral emeklisi olarak Cumhurbaşkanlığı'na danışman alınmış ve Özal zamanında görevde kalmış, takriben yirmi sene önce, Özel Harp Dairesi başkanlığından ayrılmış bir emekli komutandır. Seçimi ve danışman olarak göreve alınışıyla rahmetli Özal'ın hiçbir ilişkisi yoktur. Rahmetli Hulusi Sayın, bir jandarma korgeneralidir. Bütün hizmetleri Jandarma Genel Komutanlığı'nda geçmiştir. Özel Harp Dairesi'yle ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı göreviyle hiçbir ilgisi yoktur. Sayın Naipoğlu, rahmetli Özal'ın başbakanlığı döneminde, Başbakanlık'ta görev almış emekli bir korgeneraldir. Özel Harp Dairesi'yle hiçbir ilişkisi olmamıştır. Üstelik Cumhurbaşkanlığı danışmanlığıyla ilgili de herhangi bir görevi yoktur. 

Sayın yazarlar bunları yazarken, hiçbir şeyi tetkike ihtiyaç duymanuıışlar, dört satırlık yazıda, dört yanlışı bir araya getirmeyi başarmışlardır. 

3) Sayfa 430: 

“Özal aslında Genelkurmay başkanlığına, Orgeneral Kemal Yamak'ı düşünmüştü. Ancak bunu yapacak gücü yoktu.” 

Bu ifade de yanlıştır. Benim Kara Kuvvetleri komutanı olduğum zaman yaşım altmış dört-altmış beşti ve süre sonunda emekli olmam, yasal bir zorunluluktu. Bu süre sonunda ise o dönemde Genelkurmay başkanı olan Sayın Orgeneral Necip Torumtay'ın daha iki sene hizmet süresi vardı ve o görevden altmış yedi yaşında emekli olması gerekiyordu. Bu nedenle, rahmetli Özal'ın Kara Kuvvetleri komutanlığımın bir sene daha uzatılmasını arzu ettiği ve dönemin cumhurbaşkanı Sayın Evren'le bu hususu konuştuğu, yedinci cumhurbaşkanı Sayın Evren'in hatıraları arasında yayımlanmıştır. Benim de hiçbir zaman ve hiçbir şekilde böyle bir uzatma talebim olmamıştır. Bu konuda beyanlarım da vardır. Sonuç olarak bu husus bir güç meselesi değildir, yasal bir zorunluluktur. 

4) Sayfa 481: 

“Kara Kuvvetleri komutanlığına, Ege Ordusu Komutanı Kemal Yamak getirildi.” 

Bu konu yazdıklarımın içinde açıklanmıştır. 


5) Sayfa 477: 

Bu ifadelerle ilgili açıklamalar ve rahmetli Özal'a imzaya götürülen emeklilik kararıyla ilgili uygulama konusundaki gerçekler, yazdıklarımın arasında vardır. Bu husus basında da yer almıştır. 

6) Sayfa 479: 

“Turgut Özal cumhurbaşkanı olduğunda, Özel Harp'çi Kemal Yamak'ı unutmadı. Emekli Orgeneral Kemal Yamak'ı Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri yaptı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Yamak'la birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kendilerine yakın isimleri önemli görevlere getirmek istediyse de hiç başarılı olamadı.” 

Bu iki sayın yazar, neden Özel Harp konusunda böyle bir saplantıya düşüyorlar bilemiyorum. Bunlara cevabım, Sayın Ecevit'e verdiğim cevapların içindedir. Silahlı Kuvvetler'in görev kadroları içinde bulunan Özel Harp Dairesi'nin başkanlığını yapmış olmak nasıl bir suç ve suçlamadır. Silahlı Kuvvetler ve devlet, o görevdeki tuğgenerali her türlü sınav ve denemeden geçirerek, orgeneral rütbesine kadar terfi ettirmiş ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı gibi Silahlı Kuvvetler'imizin en kuvvetli gücüne onu komutan tayin etmiştir. Acaba sayın yazarlar ulaşamayacakları bu takdir yetkisini aşarak ne demek istiyorlar? 

Kendilerine aynaya bakmalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca kendileriyle çalıştığım dönemde ve Şüra'da görev yaptığım orgenerallik dönemimde rahmetli Özal'ın tayin ve terfi konusunda herhangi bir müdahalesini hiç hatırlamıyorum. Sadece Sayın Orgeneral Necdet Öztorun'un Genelkurmay başkanlığına atanmasıyla ilgili itirazı bunun dışındadır ve bu işlemin de kanunen ve fiilen Şüra'yla hiçbir ilgisi yoktur. Bu ise yetki dahilinde resmen yapılmış bir işlemdir. Bu konuda benim araya girmem ise hiç ama hiç mümkün değildir ve olmamıştır da. 

7) Sayfa 486: 

“1990 Askeri Şürası bu şekilde, Yamak - Üruğ çekişmesi olarak geçmişti. Kazanan Üruğ ekibiydi. Nezih Çakar 3. Ordu komutanı, Kemal Yavuz 1. Ordu komutanı oldular.” 

Hayret, iki emekli komutanı Şüra'da Yamak - Üruğ çekişmesi diye karşı karşıya getiriyorlar. O seneki Şüra her yıl olduğu gibi sayın komutanların değerlendirmeleriyle geçmiş ve onların kararlarıyla sonuçlanmıştır. Ne sayın komutanım Üruğ ne de ben bu normal usul ve uygulamaların içine girebiliriz. Üstelik o seneki Şüra'da ne rahmetli Özal ne de ben üyeyiz. Şüra'ya dışarıdan müdahale, hele hele iki emekli orgeneralin dışarıdan Şüra içinde çekişmesi, hayal bile edilemez. Ama bu iki sayın yazar, sadece hayallerini çalıştırıyorlar ve gerçekleri, Silahlı Kuvvetler içindeki yapı, çatı ve yetkileri bilmeden uydurdukları mesnetsiz senaryolar içinde dönüp duruyorlar. 

Ordu komutanlıklarına tayin olan iki arkadaşımız Sayın Orgeпега! Nezihi Çakar ve Sayın Orgeneral Kema) Yavuz, Silahlı Kuvvetler içinde üstün nitelikleriyle tanınan ve özel niteliklere sahip bulunan, o sene terfi ve tayinleri öncelikle beklenen iki değerli komutanımızdır. Terfi ve tayinleri de bir çekişmenin sonucu degil, layık oluşlarının haklı bir sonucudur. Hiçbir kademede de yadırganmamışlardır. 

Adı Bay Pipo olan bu kitabın içinde yer alan konu ve kişiler ile “Bay Pipo”nun ilişiğini kuramadığımı da belirtmek istiyorum. 
İsim ve içerik uyuşmazlığının sebebini veya maksadını da bulmaya çalışıyorum. Bulabildiğim hususları da ne olduğunu bilemedigim bu sebepler ve maksatlarının içinden çıkaramıyorum. 


Sonsöz 


Bir şairimiz diyor ki: 


Gitmek, hatıraları bir bir uyutmak demek 
Ölmek, yok olmak değil, ölmek, unutmak demek... 


Ben bu son dizeye bir kelime eklemek istiyorum: 


Gitmek, hatıraları bir bir uyutmak demek 
Ölmek, yok olmak değil, ölmek, unutmak, unutulmak demek... 


Uyutulan hatıraları, gerektiğinde uyandırma dileğiyle, işte: Gölgede Kalan İzler 


ve 
Gölgeleşen Bizler... 
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Ölmek, yok olmak değil, ölmek, unutmak, unutulmak demek... 
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